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zondag 1 februari  
4e zondag van Epifanie 
 
Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 38 
10.00  uur Mw. Drs. G. Wildeman, Amsterda
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte werelddiaconaat 
 
19.00 uur Ds. P. de Jager, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
  Voorber. Heilig Avondmaal 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte werelddiaconaat 
 
Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte werelddiaconaat 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. J.S. Dijkhuizen 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte werelddiaconaat 
 
Kerksite (12-16 jaar) 
BIOS-gebouw Middenstraat 
 
Kerksite plus (16 jaar en ouder) 
HOC Nieuwstraat    
 
 
zondag 8 februari 
5e zondag van Epifanie 

 
Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 38 
10.00 uur Ds. M. van der Linden, Soest 
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte avondmaalsproject 
 
Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3 
10.00 uur Ds. R.H. de Vos 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte orgelfonds 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. W.J. Lamfers 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte orgelfonds 
 

erediensten
m 

zondag 15 februari 
6e zondag van Epifanie 
 
Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 38 
10.00 uur Ds. H.J. Bodisco Massink, Weesp 
  Gemeenteberaad na de dienst 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte pastoraat 
 
19.00 uur Kand. P. Veerman, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte pastoraat 
 
 
Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma 
  Gemeenteberaad na de dienst 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte pastoraat 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. W.J. Lamfers 
   Gemeenteberaad na de dienst 
 
1e collecte eigen kerkenwerk. 
2e collecte pastoraat 
  
kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

 30 januari Ds. D. Pruiksma 
 

 6 februari Leger des Heils (10.45 uur) 
 6 februari R.K. viering       (19.30 uur) 
 

 13 februari Ds. W.J. Lamfers 
 
kerkdiensten in verpleeghuis Hogewey 
 

 1 februari Heer G. Herderschee 
 

 8 februari Ds. R.H. de Vos 
 

 14 februari R.K. viering  
 
 
 

Koorgebed 
 

Een moment van verstilling 
 

 
 
 

Elke dinsdag 19.30 uur 
in het koor van de Laurenskerk 

aan de Nieuwstraat. 
Zij-ingang: Kerkstraat 

 

Onderweg 



 
 

kerktaxi 
 
Gereformeerde kerk 
Contactpersoon W.H. Remeijn 
Casparuslaan 216, tel.411588 
 
zondag 1 februari 
rit A Hr. C. Roetman  412439 
rit B Hr. T. Westra  413447 
 
zondag 8 februari 
rit A Hr. J. van Baars 254190 
rit B Hr. A. Jochemsen 457790 
 
zondag 15 februari 
rit A Hr. T. Pickard  410072 
rit B Hr. R. Mooyman 411912 
 
Hervormde kerk 
Zij, die naar de Grote of Laurenskerk 
gebracht willen worden, liefst zaterdag 
of zondag uiterlijk 9.00 uur bellen naar: 
 
zondag 1 februari 
Hr. A. Mul sr.   410636 
   
zondag 8 februari 
Hr. P. Nagel   414316 
 
zondag 25 januari 
Hr. E. Post   416933 
 
 
  

Activiteitenagenda 
 
Maandag 2 februari 
- Verenigingsavond Hulpverlening 19.45 uur J&V-gebouw 
 
Vrijdag 13 en zaterdag 14 februari 
- ophalen oud papier 
 
Zondag 15 februari 
- Gemeenteberaad  na de dienst  KCH, GK, MLK 
 

Iedere dinsdagochtend koffie-uurtje om 9.30 uur in het 
H.O.C. gebouw. Van harte welkom! 

bejaardensoos ‘Ouderenvreugd’ 
 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw aan 
het Waagplein vanaf 14.00 uur. 
 
 
 
 

ziekenhuistaxi 
 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 
contactadressen: 
- Ina Slokker  tel. 412560 
- Joop Hubert   tel. 419389 
- A. Mul sr.   tel. 410636 
 

kerktelefoon 
 
contactpersonen: 
- L. Rigtering (Geref.) tel. 410874 
- J. Braaksma (Herv.) tel. 411398 
kopij volgend kerkblad 
 
Het volgende nummer van ‘Onderweg’  zal omstreeks 16 februari 2004

verschijnen.  

Kopij voor dit nummer dient uiterlijk vrijdag 6 februari voor 13.00 uur
ingeleverd te zijn bij Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp,

of via email bij Wil van Rheenen (s.c.vanrheenen@freeler.nl) 

Activiteitenperiode: 18 februari t/m 9 maart 2004 
gezamenlijke berichten
Onderweg 

 



 
 

algemene berichten 

 
Protestantse gemeente 
van Weesp en Driemond 

(in wording) 
 
Pastoraal centrum 
Nieuwstraat 3, tel. 452935.  
Open op maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 13.00 uur. 
 
Centrale kerkenraad 
Voorzitter: J.H.F. de Vries, 
Utrechtseweg 54, tel. 450041 
 
College van Beheer 
Voorzitter: M. Weststrate, 
S. de Vliegerlaan 15  1381 EE  
Weesp, tel. 411080 
Secretaris: Th.G.E. Pickhard, 
M. Dotingalaan 170, 1381 GG 
Weesp, tel. 410072 
Penningmeester: P. van Gilst, 
Drapeniersstraat 3  1383 CM  
Weesp, tel. 410385. 
Bankrekeningnr. 15.70.26.183 
t.n.v. College van Beheer SoW 
Weesp 
 
Consistorie 
Voorzitter: Ds. W.J. Lamfers,  
C.J. van Houtenlaan 6, 
1381 CP Weesp, tel. 411629 
e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
 
College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB  Weesp. 
Voorzitter: G. de Bruin 
Barnevelderstraat 3, 1109 BX  
Driemond, tel. 480130 
Secretaresse: mw. A. Westland-
van Oostveen, Mr. P.J. Troelstra-
laan 17 1381 CR  Weesp, tel. 
418860 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. 
SoW Diaconie, Weesp 
 
ZWO-commissie  
Postbus 317 1380 AH  Weesp 
Voorzitter: J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 
1382 LL  Weesp, tel. 410050 
 
Jeugd- en jongerenwerk: 
Kerksite 
contactpersonen: Han Op ’t Land,  
Wevershoek 12  1383 CP  
Weesp, tel. 418669 
Jan Sas, Moerwei 7  1383 GC  
Weesp, tel. 418439 
 

 

Meditatie          door ds. R. de Vos 
 
Bij wijze van meditatie dit keer een tekst die ik onlangs kreeg van een cliënt 
van mij. Ik heb de tekst diverse malen gelezen en ik werd er iedere keer 
opnieuw heel erg door geraakt. Vandaar dat ik hem u niet wil onthouden. 
 

Soms verkeert iemand in duisternis, 
een iemand, een mens. 
Alom duisternis, een mens met een naam, 
een naam gegeven, een betekenis, 
een betekenis soms o zo ver weggeraakt. 
 
Een betekenis die verstopt is door prikkeldraad, 
dorens, die willen zeggen: ik wil mens zijn. 
Mens zijn onder de mensen, horen bij andere mensen, 
doch dan wordt de mens verdrietig en bang en zegt: 
Ga, ik kan niet laten zien, en mens pakt dorens en prikkeldraad.  
Mens bouwt een muur. 
 
Maar een mens alleen, zo heel alleen,  
blijft zoeken en toch roepen: nee, ik kan alleen! 
Mens blijft steeds zoeken de wegen te gaan. 
Die wegen, ze brengen duisternis, donkerte. 
Mens is alleen. 
 
Mens zijn is samen gaan, de weg. 
Mens zijn is zoeken, samen de wegen die Hij zegt: 
Ga maar, Ik ga mee, je bent niet alleen. 
De arm om je heen, een kind dat zegt: ik mis je, 
een vogel die voor je zingt, 
een mens is er om samen de weg te gaan. 
 
Samen de weg te gaan, samen een toekomst te bouwen 
met mensen voor wie die ene mens waarde heeft. 
De toekomst, een mens met een verleden, een verleden 
met een lach en een traan. De toekomst is een weg te gaan, 
samen een pad met dorens en prikkeldraad, 
maar ook bezaaid met kleine bloempjes, 
bloempjes die mogengeplukt, soms in de knop,  
soms in de vorm van een uitgestoken hand,  
een kind dat zegt: waar is ze, een lied. 
De bloemen, soms mogen ze geplukt, langs een weg, lang en donker.  
Toch zijn er mensen met wie een mens bloemen mag plukken. 

 
 
 
Ds. Robert H. de Vos 
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rondom de vieringen 
 

zondag 1 februari 
4e zondag van Epifanie 
 

Kerkcentrum Hogewey, 10.00 uur 
Elders in dit blad leest u een eerste aankondiging van 
de serie ontmoetingsavonden die in de komende 
periode worden gehouden. Deze zondag is daarop een 
goede voorbereiding. Want de ontmoetings-avonden 
hebben de viering van het avondmaal als onderwerp. 
Meer in het  bijzonder onze avondmaals-beleving. In 
alle drie de kerkgebouwen zal deze zondag het 
avondmaal worden gevierd. De wijze waarop dat 
gebeurt, zal ongetwijfeld verschillend zijn. Ik denk 
bijvoorbeeld dat we in Hogewey het tafelgebed zullen 
zingen. Maar zeker ook in onze avondmaalsbeléving is 
onderscheid. Daarover gaat het op de komende 
ontmoetingsavonden en deze avondmaalszondag is 
een eerste begin van ons geloofsgesprek rond brood 
en beker. 
Op het leesrooster staat Lukas 4 : 21-30. Daar lezen 
we de reacties van de toehoorders die in de synagoge 
van Nazareth getuige zijn van het eerste publieke 
optreden van Jezus. (ds. D. Pruiksma) 
 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In deze voor mij bijzondere dienst zullen we horen van 
Jezus’ eerste optreden in de synagoge van zijn eigen 
vaderstad, Nazareth (Lucas 4: 14-30). Bijzonder, 
omdat ik samen met u en jullie voor het eerst het Heilig 
Avondmaal mag vieren als predikant. Laten we hopen 
dat het een mooie viering wordt, waarbij er niet 
dezelfde taferelen plaatsvinden als waar Jezus mee te 
maken kreeg aan het einde van de evangelielezing! 
(vs.29) 
In deze lezing klinken ook dezelfde woorden als bij de 
eerste zondag van Epifanie: ‘De Geest des Heren is op 
Mij (..), om te verkondigen het aangename jaar des 
Heren’ (vs.18-19), woorden uit de profeet Jesaja. 
Steeds opnieuw, en vaak ook ongewenst zoals ooit in 
Nazareth, klinken Gods bevrijdende woorden. Het gaat 
nu gebeuren! Deze woorden van hoop mogen 
meeklinken in de gedachtenis aan Jezus’ verzoenende 
optreden, die wij aansluitend op de preek met brood en 
wijn zullen vieren. 
De lezing uit het Oude Testament gaat over de roeping 
van de profeet Jeremia. Jeremia, niet altijd even 
terecht als ‘klaagprofeet’ aangeduid, was onzeker over 
zijn nieuwe rol als ‘profeet voor de volkeren’ (Jeremia 
1:5), ‘Ach, Here HERE, zie ik kan niet spreken, want ik 
ben jong’ (vs.6). Woorden hebben om te spreken, daar 
heb je soms veel wijsheid en levenservaring voor 
nodig. Een herkenbare situatie, dat zult u begrijpen. 
(ds. S. Dijkhuizen) 
 

zondag 8 februari 
5e zondag van Epifanie 
 

Kerkcentrum Hogewey, 10.00 uur 
Zondag Septuagesima, oftewel de zeventigste zondag 
voor Pasen. We kunnen dit eigenlijk al het eind van de 

voorbereidingstijd voor Pasen noemen. Het wordt 
allemaal wat ingetogener. In de Lutherse traditie 
vervalt vanaf deze zondag het psalmwoord en het 
Halleluja na de epistellezing. 
De introïtuspslam voor deze zondag is: psalm 18. We 
lezen uit Jesaja 6: 1-8, het verhaal over de roeping van 
Jesaja in een indrukwekkend visioen. We zingen 
daarbij gezang 24, een melodie van Luther en op tekst 
van Ad den Besten. Vervolgens lezen we verder uit 
Lucas, ditmaal hoofdstuk 5: 1-11, het bekende verhaal 
over de wonderbare visvangst. Als lied van de zondag 
zal gezang 168 opklinken. (ds. R. de Vos) 
 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 8 februari horen wij aan de hand van Lukas 5 : 1-
11 hoe Jezus mensen vangt. In deze dienst klinkt ook 
een van de geloofsbelijdenissen, die op 
groothuisbezoeken in het najaar onderwerp van goede 
gesprekken was. Wij zingen naast Psalm 131 gezang 
65, een lied van vertrouwen dat wij nog nooit hebben 
gezongen, en gezang 287. (ds. W.J. Lamfers) 
 

zondag 15 februari 
6e zondag van Epifanie 
 

Kerkcentrum Hogewey, 10.00 uur 
Deze zondag vieren we in kerkcentrum Hogewey een 
zangdienst samen met het kerkkoor. Op het moment 
dat deze regels voor het kerkblad moeten worden 
ingeleverd, staat de liedkeuze nog niet vast. Maar met 
genoegen laten we de voorstellen daarover in eerste 
instantie weer over aan dirigent Frits Heil. Lucas 6 : 
17-26 wordt ons ter overweging voor-gelegd. Het is de 
Lucaanse versie van de zaligsprekingen. Woorden die 
bij Matheus een uitgebreidere bergrede inleiden, 
worden bij Lucas ‘in de vlakte’ gesproken.  
Na afloop van deze kerkdienst spoedt iedere Weesper 
protestant zich haastelijk naar het ‘eigen’ kerkgebouw. 
Want op deze zondag worden in de drie 
kerkgebouwen tegelijkertijd drie gemeenteberaden 
gehouden. In een artikel van de voorzitter van de 
kerkenraad, Johan de Vries en onder de berichten uit 
de gemeente leest u daarover meer. (ds. D. Pruiksma) 
 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 15 februari vraagt Lukas 6: 20-26 onze aandacht. 
Dit gedeelte heeft heel wat weg van het begin van de 
Bergrede (Mattheüs :1-12), maar de stof wordt hier op 
een geheel eigen wijze verwerkt met behulp van twee 
gedeelten, die elkaars spiegelbeeld vormen. Jeremia 
17 : 5-11 is de bijbehorende lezing uit het Oude 
Testament. Dat is ook een zaligspreking, zoals met 
name uit vers 7 en 8 blijkt, woorden die Psalm 1 in 
gedachten roepen. Wij zingen Psalm 41 en de 
gezangen 326 en 458. Na de dienst spoeden wij ons 
naar de koffie; aansluitend beraden wij ons als 
gemeente op de aanbevelingen, die een commissie 
heeft gedaan met het oog op het toekomstig gebruik 
van (kerk)gebouwen. Daarover is een rapport 
verschenen waarover U elders in dit blad meer kunt 
lezen. (ds. W.J. Lamfers) 
 

Onderweg 



Protestantse gemeente van Weesp en Driemond 
 
In het vorige nummer van Onderweg schreef Jan Roest namens de samenwerkingscommissie dat we dit voorjaar 
de beslissing hopen te kunnen nemen over de gebouwen. De centrale kerkenraad ontving onlangs het eindrapport 
van de gebouwencommissie van het college van beheer. Dit rapport dient de informatie te verschaffen op basis 
waarvan de kerkenraden deze beslissing hopen te kunnen nemen.  
 
In het eindrapport doet de gebouwencommissie 
verslag van het onderzoek dat zij heeft gedaan in het 
kader van de opdracht die de commissie ontving na 
de bezinningsdag van de drie kerkenraden op 19 
januari 2002. Die opdracht hield de vraag in te 
komen met een inventarisatie in hoeverre de 
bestaande gebouwen aan de wensen voldoen, welke 
aanpassingen eventueel nodig zijn en informatie aan 
te reiken over de mogelijkheden kerkcentrum 
Hogeweij af te stoten en welke andere 
bestemmingen mogelijk zijn voor de Grote Kerk. Op 
voostel van de samenwerkingscommissie heeft de 
gebouwencommissie de Maarten Lutherkerk niet in 
haar onderzoek betrokken. In het rapport komt de 
gebouwencommissie op grond van haar onderzoek 
tot het advies kerkcentrum Hogeweij te verkopen en 
de Grote Kerk/Waagpleingebouw open te houden. 
Dit advies houdt tevens in dat de Grote Kerk zal 
worden voorzien van een verbeterde klimaat-
beheersing en een aantal noodzakelijke 
aanpassingen zal ondergaan. Het Waagpleingebouw 
zal ingrijpend worden gerenoveerd. 

Het eindrapport zal deze maand eerst in de 
afzonderlijke kerkenraden worden besproken. 
Op zondag 15 februari a.s. is er in elke kerk na 
afloop van de eredienst een gemeenteberaad, waarin 
alle gemeenteleden hun mening over het eindrapport 
kunnen geven. Het eindrapport is voor 
belangstellenden verkrijgbaar in de kerk op de 
zondagen 1 en 8 februari na afloop van de dienst en 
daarna kunt u een exemplaar van het eindrapport 
verkrijgen bij de scriba van de centrale kerkenraad, 
mw. M. Mak, Casparuslaan 112, tel. 432588. 
Na het overleg met de gemeenteleden zal het 
eindrapport nader worden besproken in de 
vergadering van de sow-kerkenraad op 19 februari 
as. In deze vergadering kunnen we na het horen van 
de gemeenten onze meningen uitwisselen en 
onderzoeken langs welke weg we tot een beslissing 
kunnen komen. 
 
Johan de Vries, 
Voorzitter centrale kerkenraad 
 

 
 
vanuit het pastoraal centrum 
 
Adres : Nieuwstraat 3 
Telefoon : 45 29 35 
Email : ojec@xs4all.nl  
Open : Maandag tot en met donderdag 
  van 9.00 tot 13.00 uur 
 

 
Terugblik Groothuisbezoeken najaar 2003 
In het najaar van 2003 werd door de ouderlingen 
pastoraat een serie groothuisbezoeken 
georganiseerd. U kon kiezen uit 4 data en zich 
opgeven bij het pastoraal centrum en dat hebben 
velen gedaan. Zo kwamen zeven groepen mensen 
bij elkaar in verschillende huiskamers verspreid over 
de stad.  
We maakten kennis met elkaar en verdiepten ons in 
de vier geloofsbelijdenissen die we ter voorbereiding 
hadden ontvangen. We keken naar de eeuwen oude 
woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis en 
naar credo´s uit de vorige eeuw. De één zag zijn 
geloof precies verwoord in de oude woorden en had 
daar houvast aan, een ander ervoer meer ruimte 
voor zijn geloof in de moderne belijdenissen. We 
dachten na over wat we zelf geloven, komt dat 
overeen, of heeft ieder mens zo zijn eigen belijdenis? 
Zo deelden we ons geloof en onze twijfels. Graag 
zouden we de verschillende credo´s gebruiken in de 
eredienst. 

We kunnen terugkijken op goede avonden, waarin 
we in alle openheid het geloofsgesprek met elkaar 
hebben gevoerd. Tot slot een bedankje voor 
diegenen die hun huis openstelden voor dit stukje 
gemeentewerk.   
 
Godsdienstige opvoeding (herinnering) 
In het begin van dit seizoen werd reeds een kring 
over godsdienstige opvoeding aangekondigd in 
Onderweg. In samenwerking met het Regionaal 
Dienstencentrum Noord-Holland van de Protestantse 
Kerk in Nederland, willen we vanuit het Pastoraal 
Centrum ouders en opvoeders graag uitnodigen voor 
deze kring. De kring zal gehouden worden op 
donderdag 12, 19 en 26 februari om 20.00 uur in 
kerkcentrum Hogewey. 
Op de eerste avond staat de geloofsbeleving van de 
opvoeder zelf centraal. We buigen ons over vragen 
als wat kom je tegen bij opvoeden met geloof, wat 
gaat je makkelijk af, waar heb je moeite mee, 
waarom geloof e.d. De deelnemers gaan met elkaar 
in gesprek en ervaringen worden uitgewisseld. 
De daarop volgende avonden worden ingevuld naar 
de wensen van de deelnemers. Hierbij kan gedacht 
worden aan bidden met kinderen/jongeren, verhalen 
vertellen, hoe hen “erbij te houden”, kinder- en 
jeugdcultuur, geloofsontwikkeling, kinderen/jongeren 
en verdriet e.d. 

Onderweg 



 
Bij voldoende aanmeldingen kan de kring gesplitst 
worden in een groep voor jonge kinderen en in een 
groep voor tieners. We zien uw opgave via het 
Pastoraal Centrum graag tegemoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontmoetingsavonden rond brood en beker 
Het consistorie van ouderlingen en predikanten nodigt 
u uit om het voortgaande geloofsgesprek te vervolgen 
tijdens de komende ontmoetingsavonden. Ieder 
seizoen worden twee series bijeenkomsten 
georganiseerd. De groothuisbezoeken vormen 
(ondanks hun naam) gesprekken in kleinere kring. 
Voor de bijna traditionele ontmoetingsavonden komen 
we vervolgens in grotere groepen bij elkaar. 
 
Noteert u om te beginnen alvast de data:  
- maandag 23 februari in het jeugdgebouw; 
- woensdag 3 maart in kerkcentrum Hogewey; 
- donderdag 11 maart in kerkcentrum Hogewey. 
 
Het onderwerp van gesprek zal zijn; onze 
avondmaalsbelevenis. Ter inleiding zullen een aantal 
liturgische vormen voor de avondmaalsviering aan u 
worden voorgelegd. In de kleinere groepen gaat het 
gesprek vervolgens over de manier waarop wij het 
avondmaal beleven. Dat wil zeggen: niet de vorm 
maar de inhoud. 
 
Op zondag 1 februari zal in alle drie de kerkgebouwen 
het avondmaal worden gevierd. Beschouwt u dat ook 
als een opmaat naar de ontmoetingsavonden. In het 
komende kerkblad zal een achtergrondartikel 
verschijnen bij het 
onderwerp van deze 
avonden. In de tweede 
helft van februari zal na 
afloop van de 
kerkdiensten een folder 
worden uitgereikt met 
nog meer informatie. Let 
op het logo van brood en 
beker! 
 

Gevraagd: collectanten m/v 
 
ZOA-Vluchtelingenzorg is een christelijke organisatie 
voor internationale vluchtelingenhulp. De week van 
D.V. 28 maart tot en met 3 april 2004 is de 
collecteweek van ZOA-Vluchtelingenzorg. 

Kinderen over het geloof 
vertellen. Tja, maar hoe?  

Vereiste: 
• Een warm hart voor mensen in nood Daar is vast al wel een 

computerspelletje voor! • Anderhalf uur vrije tijd 
 
Opbrengsten: 
• Je helpt je naaste overleven. 
 
Opgave bij: 
Nel van Nigtevecht 
0294-412947 
 
rondreis Roemenië 
 

De SOW-gemeente Bussum organiseert in 
samenwerking met DrieTour Reizen in Driebergen 
van 27 mei t/m 4 juni 2004 een geheel verzorgde 
vlieg/busreis naar Roemenië, met onder meer een 
bezoek aan Boekarest, Brasov, de Karpaten, 
verschillende kloosters, de Donaudelta en de Zwarte 
Zee. Op Pinksterzondag (30 mei) is er een uitvoerige 
ontmoeting met Anghelus, de partnergemeente van 
SoW-Bussum. 
De prijs voor deze bijzondere reis bedraagt EUR 885 
per persoon, all in (behoudens fooien, toeslag 
eenpersoonskamer en – indien niet al uit andere 
hoofde afgesloten – een reisverzekering en een 
annuleringsverzekering). Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. 
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u nadere informatie, 
neem dan s.v.p. contact op met een van de volgende 
leden van de Werkgroep Anghelus/Roemenië: ds. 
P.H. van Gilst (tel. 6915149) of P. Kuijper (tel. 
6915494 of e-mail: p.kuijper@hetnet.nl).  
 
 
kleding aktie 
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S) 

 kleding dient bruikbaar, heel en schoon te zijn. 
 verpakking in plastic tassen of zakken 
 elke verpakkingseenheid merken met (W) voor 

echte winterkleding en de zomer-kleding met een 
(S) voor Summer 

 schoeisel altijd met (W) merken 
 

Aanleveradressen: 
Fam. Nagel, Pr. Beatrixln. 39, tel. 414316 
Fam. Vogel, ’s Gravelandsew. 43, tel. 412119 
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593 
 

Is bezorgen een probleem dan kunnen we de met (W) 
of (S) gemerkte zakken bij u op komen halen. 
 

We rekenen op uw medewerking! 
 
J.F. Roth 

Onderweg 



 
 

berichten Lutherse gemeente 

 

 
 
Evangelisch-Lutherse 
gemeente 
 
Predikant 
Ds. R.H. de Vos 
Burg. Bletzstraat 4 
1109 AL Amsterdam Zuidoost 
tel 41 36 02 
E-mail: robert.de.vos@freeler.nl 
 
Beste opbeltijd tussen 8.30 en 9.30 
uur, behalve op vrijdag 
 
Kerkgebouw 
Maarten Lutherkerk, 
Nieuwstad 36, tel. 414528 
 
Kerkenraad 
Secretaris: mevr. M.A. Woudsma-
Blaauw, Julianastraat 2b, 
1382 XX  Weesp, tel. 412018 
 
Kerkrentmeester 
L. Hansma 
Pr. Irenelaan 3, 1381 NA Weesp 
tel: 414336 
 
Postbank: 151049 
Rabobank: 15.70.99.636 
t.n.v. evangelisch-lutherse 
gemeente 
 
Verhuur kerk en lokaal 
Mw. M.A. Woudsma-Blaauw, 
Julianastraat 2b, 1382 XX  
Weesp, tel: 412018 
 

 
 

van de predikant 
 

Op tweede kerstdag begon onze vakantie in Portugal en die is wat 
merkwaardig verlopen. Zowel Petra als ik hebben de eerste week met 
zware griep in bed doorgebracht. Buiten was het prachtig weer, maar we 
hebben er weinig van meegekregen. De tweede week ging het wat beter en 
hebben we elke dag tripjes met de huurauto kunnen maken, zodat we toch 
nog iets van de omgeving hebben kunnen bekijken. Zo’n week gedwongen 
rust heeft voor mij in ieder geval opgeleverd dat ik de tijd en de ruimte had 
om eens over een heleboel zaken na te denken en op een rijtje te zetten. Ik 
ben tot de conclusie gekomen, dat er teveel werk is en dat het te veel 
versnipperd is. 
 

Dit alles heeft er toe geleid dat ik in de ELG- kerkenraadsvergadering van 
15 januari aangekondig heb dat ik vanaf 15 april 2004 mijn werkzaamheden 
als (Evangelisch-Luthers) predikant van de Protestantse Gemeente Weesp 
en Driemond in wording zal beëindigen. Ik heb dit ook in de dienst van 25 
januari aan de gemeente medegedeeld. 
 

Het stoppen heeft een aantal redenen. Ten eerste gaat mijn werk in het 
Verpleeghuis Hogewey veranderen. Op 16 maart zullen 60 bewoners van 
ons verhuizen naar het verzorgingshuis De Bolder in Huizen en ik verhuis 
met hen mee. Dat betekent dat ik er een aantal uren bij krijg om in Huizen 
mijn werk als geestelijk verzorger te kunnen uitoefenen. Dit betekent 
concreet dus meer werktijd op deze plek. 
 

Ten tweede heb ik bij mijzelf ontdekt dat het werken in het verpleeghuis als 
geestelijk verzorger duidelijk mijn hart heeft. Ik geniet er van, doe het met 
heel veel plezier. 
 

Ten derde heb ik geconstateerd dat het gemeentepredikant zijn erg leuk en 
veelzijdig is, maar soms ook heel veeleisend. De afgelopen vier jaar heb ik 
met veel plezier en inzet mijn werk gedaan. Er is door ons allen de 
afgelopen jaren heel veel werk verzet en ik heb daar mijn steentje aan 
bijgedragen.  
 

Ten vierde begon de versnippering in mijn werkzaamheden (ELG Weesp, 
Elg Naarden/ Bussum en Hogewey) ook zijn tol te eisen, zowel lichamelijk 
als geestelijk.  
 

Ik kies er nu voor om mij geheel en al bezig te houden met het werken als 
geestelijk verzorger. Dat betekent: minder vergaderingen in de avonduren, 
waardoor ik ook wat meer tijd zal krijgen voor het gezin. 
 

Nogmaals: ik heb de afgelopen vier jaar met heel veel plezier gewerkt in uw 
midden, veel geleerd, veel contacten gelegd en ik zal u allen ook zeker 
missen. Omdat wij nog in Driemond blijven wonen voorlopig, zal ik lid blijven 
van de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond. Dus helemaal weg 
ben ik niet. 
 

Tot 15 april ben ik nog in uw midden en werk ik gewoon door. Daarom wijs 
ik u ook nog op het Gemeenteberaad, wat na afloop van de dienst op 15 
februari zal plaatsvinden. Dan wordt er gesproken over het Eindrapport van 
de Werkgroep Gebouwen van het College van Beheer. Elders in dit blad 
kunt u hierover iets lezen in het stukje van Johan de Vries. Ik ga die ochtend 
voor in Naarderheem, maar ik kom zo snel mogelijk naar de Maarten 
Lutherkerk. Totdat ik er ben zal Jan Woudsma de honneurs waarnemen. Hij 
is bij de totstandkoming van het eindrapport betrokken geweest als lid van 
de werkgroep. 
 
 
 
 
 

Onderweg 



 
Van het ziekenfront is te melden dat mevr. A. Stoeltie 
nog steeds in Gooi-Noord verblijft, nu in het 
Transitorium, een soort tussenstation tussen 
ziekenhuis en revalidatiecentrum. 
Mijn ouders hebben ook te maken gehad met de 
griep, zodanig zelfs dat mijn vader met 
longontsteking is opgenomen geweest in het 
Ziekenhuis Waterland in Purmerend. Intussen is hij 
weer thuis, maar allebei hebben ze een jasje 
uitgedaan, zoals we dat dan noemen, en moeten 
kalm aan doen. 
Verder kwakkelt mevr. C. Woudsma-de Koning al 
tijden met haar gezondheid. Wat er precies aan 
schort is nog niet helder. 
Allen wens ik vanaf deze plaats heel veel sterkte en 
Gods kracht toe in deze moeilijke periode. 
 
Ik eindig met een andere tekst die ik kreeg van een 
cliënt van mij (zie ook meditatie) 
 

Wees goed voor al het leven, 
het heeft een eigen recht. 
De Heer gaf het Zijn zegen, 
Hij is er aan gehecht. 
 
Wees goed voor deze aarde, 
het dier, de boom, de plant, 
want alles heeft Zijn waarde, 
is schepping van Gods hand. 
 
Wees goed voor al het leven. 
Gods hart klopt er in mee, 
Hij heeft Zijn Geest gegeven, 
een berg, een zee.  
 
Wees goed voor deze aarde. 
Zij is Gods eigendom. 
God houdt zo van de aarde, 
de meren, de zon. 

 
Een hartelijke groet aan u allen! 
Uw ds. Robert H. de Vos. 
 
collectes 
 
Zondag 30 november 

1e collecte € 96,99 
2e collecte € 61,36 

 
Zondag 14 december 

1e collecte € 93,95 
2e collecte  € 44,30 

 
Zondag 21 december 

1e collecte  € 79,75 
2e collecte  € 46,61 

 
Zondag 28 december 

1e collecte € 103,64 
2e collecte € 81,54 

 

Lieve mensen, 
 
Graag wil ik iedereen reuze bedanken voor alle 
belangstelling die ik tot op heden in het ziekenhuis 
heb ontvangen. De hoeveelheid kaarten en de 
bezoeken doen mij enorm veel goed. Jullie moeten 
weten dat zoveel belangstelling je enorm helpt bij 
een gedwongen verblijf op bed. 
 
Met vriendelijke groeten vanuit Gooi Noord, 
Annie Stoeltie 
 
 
studiedag 
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 
 
De jaarlijkse studiedag van de NLVB wordt gehouden 
op zaterdag 7 februari a.s. op de vertrouwde locatie 
in de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de 
Hamburgerstraat te Utrecht. Vanaf 9.30 uur is 
iedereen welkom en staat de koffie/thee klaar.  Na de 
opening en kennismaking verzorgt gastspreekster 
mw. dr.  Sabine Hiebsch uit Amsterdam, o.a. 
kerkhistorica en luthers synodelid, een inleiding die 
als titel heeft: ‘Luther's visie op vrouwen: enkele 
kanttekeningen'. 
Dat klinkt heel spannend. Luther stond natuurlijk in 
de middeleeuwse kerkelijke traditie, waarin zelfs niet 
gedacht werd aan "vrouwen in het ambt'.  Wel weten 
we dat hij in het "wereldse" leven van alledag 
respectvol met zijn vrouw, dochters en vrouwen in 
het algemeen omging: Catharina was zijn 
zaakwaarneemster en onder haar bezielende leiding 
werd er in huize Luther meer gedaan dan alleen het 
voeren van een efficiënte huishouding. In de 
opgetekende tafelgesprekken valt hier wel het een en 
ander over te weten te komen.  Maar we laten ons 
graag verrassen door mw. dr. Hiebsch! 
Er is uiteraard na de inleiding volop gelegenheid voor 
gesprek en het stellen van vragen. 
Na de (meegebrachte) lunch (voor kooffie/thee/melk 
wordt gezorgd) zullen we in verschillende 
werkgroepen, waarin voor elk wat wils te doen is, het 
thema van de ochtend creatief verwerken.  Zo is er 
o.a. een werkgroep ‘Sacrale dans', een zanggroep, 
een (tafel)gespreksgroep en een groep liturgisch 
bloemschikken. En - ook een goede en waardevolle 
traditie - sluiten we de dag samen af met een viering, 
waar elementen vanuit de werkgroepen ingebracht 
kunnen worden.  Zo rond de klok van 16.00 uur kan 
ieder weer geïnspireerd huiswaarts keren. 
De kosten voor deze studiedag bedragen € 10,00 die 
je bij aankomst kunt betalen. Opgaven graag vóór 20 
januari 2004 bij Coby Aartsen - Kraaypoel, 
Rietbergstraat 4, 7201 GJ Zutphen of maandag, 
woensdag en donderdag bij het synodesecretariaat 
in Utrecht, telefoon 030-8801435 of email 
c.aarsten@sowkerken.nl Na aanmelding ontvang je 
een bevestiging van je opgave en een meer 
gedetailleerd programma. 

 

Onderweg 



 
 

berichten Gereformeerde Kerk 

 
 
 

Gereformeerde Kerk 
 
Predikant 
Ds. D. Pruiksma 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86 
1381 GN Weesp, tel. 412537 
e-mail: d.pruiksma@freeler.nl 
 
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 
9.30 uur en 13.00 - 13.30 uur. 
 
Kerkgebouw 
Kerkcentrum Hogewey, 
Waarschapsstraat 3, 
tel. 414491 
 
Kosterij: A. Bleijerveen 
(weekcoördinator) 
Waardijnstraat 42, tel. 417486 
 
P. van Gilst 
(weekendcoördinator) 
Drapeniersstraat 3, tel. 410385 
 
Kerkenraad 
Voorzitter: J.H.F. de Vries, 
Utrechtseweg 54, tel. 450041 
Scribaat: Postbus 5053 
1380 GB  Weesp 
 
Commisie van Beheer 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp. 
Voorzitter: A.M. Jochemsen, 
C.J. van Houtenlaan 2, tel. 
457790 
 
Penningmeester: P. van Gilst, 
Drapeniersstraat 3, tel. 410385. 
Giro 333141 t.n.v. Geref. Kerk 
Weesp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van de predikant 
 
Uit de gemeente 
 

In ziekenhuis Gooi Noord werd opnieuw mijn vrouw opgenomen. Ook deze 
keer zal de opname zeker een maand duren. We hoeven niet te verbergen 
dat het een moeilijke en heel verdrietige periode voor ons gezin is. In de 
komende maand zullen onderzoeken worden gedaan om misschien op het 
spoor te komen van de oorzaken van de ziekte. Al met al is het einde 
voorlopig nog niet in zicht. Vanuit de kerkelijke kring is er heel veel 
medeleven. Dat helpt. 
 

Op 29 januari vergadert de gereformeerde kerkenraad. Dat gebeurt niet zo 
vaak meer. Veruit de meeste kerkenraadsvergaderingen zijn immers 
gezamenlijke vergaderingen geworden met de hervormde en de lutherse 
kerkenraden. Maar nu is er dan ook iets bijzonders aan de hand. 
Zoals u weet is er een rapport verschenen dat onder auspiciën van het 
college van kerkrentmeesters is tot stand gekomen. Het is het lang 
verwachte rapport over de kerkgebouwen. Het rapport zelf is maar zes 
bladzijden dik. Maar de stapel papier die aan dit rapport ten grondslag ligt is 
indrukwekkend.  
 

Op 29 januari zal de gereformeerde kerkenraad zich over dit rapport en de 
bijlagen buigen en daarover waarschijnlijk tot conclusies komen. De lutherse 
kerkenraad heeft dat inmiddels gedaan en ook de hervormde kerkenraad 
bespreekt dit rapport in eigen kring. Daarna is het de beurt aan u! 
In drie afzonderlijke gemeenteberaden zullen op zondag 15 februari de drie 
kerkenraden hun mening over het gebouwenrapport voorleggen aan de drie 
afzonderlijke gemeenten. Aan u als gereformeerd kerklid wordt gevraagd of 
u de conclusies van de gereformeerde kerkenraad deelt die in die 
vergadering van 29 januari waarschijnlijk zullen kunnen worden vastgesteld. 
Op donderdag 19 februari zal een gezamenlijke kerkenraadsvergadering 
worden gehouden. Dan worden de drie afzonderlijke kerkenraads-
vergaderingen en de drie gehouden gemeenteberaden samengevoegd. En 
de vraag is uiteraard of dan een gezamenlijk standpunt kan worden 
geformuleerd. U leest over dit alles meer in het artikel van de voorzitter van 
de kerkenraad, Johan de Vries. Komt allen, denk en praat mee! 
 

Op maandag 2 februari vergadert het college van priesters en predikanten. 
Hoewel, sinds de Laurentiusparochie helaas weer zonder priester is, blijft 
slechts een overleg van predikanten over. Nu hebben de SoW-dominees 
zeer regelmatig overleg met elkaar. Maar ook de relaties met de afd. Weesp 
van de NPB moeten onderhouden blijven. Vandaar. Overigens bleek in de 
oecumenische viering van 18 januari dat de samenwerking van protestant 
en rooms-katholiek in Weesp velen na aan het hart ligt. 
 

Op dinsdag 5 februari komen de predikanten weer samen met hun 
begeleidster, ds. Nelleke Boonstra van het Landelijk Dienstencentrum in 
Utrecht. Bij alle veranderingen die het SoW-proces al met zich meebrengt, 
voegen zich steeds weer andere. Het blijft al met al spannend. 
 

Op maandag 16 februari om 20.00 uur vervolgen wij in kerkcentrum 
Hogewey het gesprek over het boek van ds Lamfers “Om een leefbare 
ruimte”. De inhoud van dit boek, zeker het tot nu toe besproken deel ervan, 
is in de ogen van velen zeer controversieel. Dat bleef niet onder stoelen of 
banken. Deze keer is de migratieproblematiek aan de orde. 
 
Ds Pruiksma afwezig 
 

Van zaterdag 7 tot en met dinsdag 10 februari is ds Pruiksma afwezig in 
verband met een vergadering in Heppenheim (D.). Andere predikanten 
vervangen zo nodig. 
 
 

Onderweg 



 
Tot slot 
 

Ten teken dat het koorgebed is afgelopen, sta ik altijd 
als eerste op van de plek waar ik kniel. Vervolgens 
zijn er een paar kosterswerkzaamheden te doen. De 
boel moet immers netjes worden achtergelaten. 
Wanneer dan bijna iedereen het koor heeft verlaten, 
kom ik terug op mijn plekje om mijn eigen papieren 
op te rapen. 
Op dinsdag 13 januari lag er opeens een extra 
papiertje, neergelegd door ik weet niet wie. 
Ongetwijfeld bedoeld als bemoediging in verdrietige 
dagen. De tekst wil ik u niet onthouden: 
 

Moge de Heer u voorspoed geven 
En u in bescherming nemen. 
Moge de Heer u welwillend aanzien 
En zich over u ontfermen. 
Moge de Heer over u waken 
En u geluk en vrede schenken. 

 
Kostbare momenten. Teken van licht. 
 
Ds. D. Pruiksma 
 
Koffiedrinken na de dienst 
 

1 februari fam. Hoefman Drosthagenstraat 11 
 

8 februari Mevr. Nederlof, Buitenveer 29a 
 

15 februari mevr. Hensens, Diepenbroickpark 36 
 

Beste mensen, 
 
Hartelijk dank voor al de genoten belangstelling rond 
mijn bevestiging en intrede in de Gereformeerde 
Kerk van Oude Pekela op 7 september jl. Ik heb het 
hier erg naar mijn zin. Vlak voor de kerst ben ik 
verhuisd van mijn tijdelijk onderkomen in 
vakantieboerderij ‘Oase’ naar mijn eigen stek, vlak 
achter de RK-kerk en op 5 minuten loopafstand van 
de Gereformeerde Kerk. De Hervormde Kerk ligt op 5 
minuten fietsen van huis. Een goede plek dus. Een 
grote groep gemeenteleden heeft zich ingespannen 
met hamer en kwast, stofzuiger en dweil, om 
verhuizing voor de kerst mogelijk te maken. Wat een 
mooie mensen hier! Dit jaar staat in het teken van 
predikant leren worden in Oude Pekela en van 
federatiebesprekingen met de Hervormde Gemeente. 
Voor mij wordt dit dus een spannend jaar met grote 
uitdagingen. 
Hieronder geef ik mijn nieuwe adres weer. Het oude 
mag u gevoeglijk vergeten. Hartelijke groet en Gods 
zegen toegewenst voor het nieuwe jaar. 
 
Conny van den Berg 
Heresstraat 9, 9665 NV  Oude Pekela 
telefoon: 0597  61 48 58 bgg 06 46 065 389 
 
(Van de redactie: een uitgebreid verslag van de bevestiging en 
intrede van Conny van den Berg uit de Groninger Kerkbode vindt u 
op de informatietafel in Kerkcentrum Hogeweij) 
 

 

Informatief: landelijke informatiedagen Durf over je Grens 
 

Wil je er een jaar tussenuit, maar wel iets zinvols doen? Meer weten over een Diaconaal Jaar in Nederland of 
buitenland? Kom dan naar één van de informatiedagen van Durf over je grens. Deze informatiedagen zijn bedoeld 
voor jongeren tussen 17 en 30 jaar. De teams van Durf over je Grens en Missie & Jongeren staan voor je klaar met 
gerichte informatie en advies. 
 

Wat kan een Diaconaal Jaar voor jou betekenen? Een 
Diaconaal Jaar duurt tien maanden. Je woont en werkt dan 
op een hulpverleningsproject in Nederland, een Europees 
land of de VS. Je werkt met en voor kinderen, bejaarden, 
gehandicapten, daklozen of asielzoekers. Daarnaast volg je 
een trainings- en vormingsprogramma met de andere 
deelnemers aan een Diaconaal Jaar. Je kunt een Diaconaal 
Jaar doen als je tussen de 17 en 30 jaar bent. Tijdens een 
Diaconaal Jaar doe je veel ervaringen op, zowel in je werk 
als tijdens het vormings- en trainingsprogramma.  
 
Een Diaconaal Jaar heeft de volgende leerdoelen: 
Werken aan zelfkennis, persoonlijke vorming en 
ontwikkeling. Je leert zelfstandig te zijn, initiatief te nemen en 
verantwoordelijkheid te dragen.  
 
Wat betekent geloven (hier en nu) voor jou en voor anderen. 
Je volgt een Diaconaal Jaar bij organisaties met een 
christelijke identiteit. In het trainings- en vormingsprogramma 
komen dan ook geloofs- en levensvragen aan de orde. Wie 
is God voor jou? Welke rol speelt geloven in jou leven? Of in 
dat van de bewoners van het project? 
 
Werkervaring opdoen. Je kunt bij heel veel verschillende 
projecten en instellingen een Diaconaal Jaar doen. Deze 
diversiteit biedt je de mogelijkheid om je te oriënteren op een 
vervolgopleiding. En als je al een beroepsopleiding hebt 
gedaan, kun je zo werkervaring opdoen in o.a. werken met 
verstandelijk of lichamelijk gehandicapten, activiteiten voor 
jongeren opzetten, etc. 

Leren werken en leven in groepen. Je woont meestal met 
meerdere deelnemers op een project. Zo leer je samen te 
werken, verantwoordelijkheid te nemen èn te delen.  
 
Wat zijn je toekomstperspectieven en opties. Je kunt een 
Diaconaal Jaar prima doen na je middelbare school. Het 
geeft je de kans om allerlei ervaringen op te doen en na te 
denken over je vervolgstudie. 
 
Je engagement, bijdrage aan een rechtvaardiger 
samenleving. Je krijgt een andere kant van de samenleving 
te zien tijdens een Diaconaal Jaar. Daardoor word je stil 
gezet bij de vraag welke rol en verantwoordelijkheid je daarin 
wilt en kunt nemen.  
 
Inzicht en communicatie in verschillende culturele 
omgevingen. Je kunt een Diaconaal Jaar in het buitenland 
doen. Dan leef je een tijd in een ander land, met een andere 
cultuur. Een unieke kans dus om een jaar te leven en werken 
in een land dat jou het meeste aanspreekt! 
 
 
De informatiedagen worden gehouden op: 7 februari, 6 maart 
en 3 april, van 11.00-15.30 uur, in Guesthouse, het Landelijk 
Dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken, Joseph 
Haydnlaan 2a, Utrecht. Meld je aan per e-mail: 
durfoverjegrens@sowkerken.nl en zet erbij op welke datum 
je naar een infodag wilt komen. Kijk voor meer informatie ook 
op www.durfoverjegrens.nl. 

Onderweg 



 
 

berichten Hervormde gemeente 

 

 
 
Hervormde gemeente 
 
Predikanten: 
Wijk noord 
Ds. J.S. Dijkhuizen 
Amstellandlaan 52, 
1382 CG Weesp, tel. 457994 
e-mail: 
stefandijkhuizen@yahoo.com 
Beste opbeltijden: 9.00-10.00 uur, 
en rond 18.45 uur (behalve dinsdag 
en woensdag). 
 

Wijk zuid 
Ds. W.J. Lamfers,  
C.J. van Houtenlaan 6, 
1381 CP Weesp, tel. 411629 
e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 uur 
en rond 18.45 uur. 
 
Kerkgebouw: 
Grote- of Laurenskerk 
Koster: de heer S. Stavast 
Kerkstraat 21, tel. 482243 of 
06-10666227 
 
Kerkenraad 
Praeses: mevrouw I.F.J. van de Pol 
Provincialeweg 6  Driemond 
tel. 419026, e-mail: 
inekevandepol@hotmail.com 
 
Scriba: vacature 
postadres: Wevershoek 12 
1383 CP  Weesp 
 
 
Kerkenraadscommissie 
Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via 
ouderling R.M.J. Groenendaal, 
tel. 413795 
Scriba: P.J.A. Zevering, 
M. Dotingalaan 44, 
1381 GC Weesp, tel. 417788 
 
 
Kerkvoogdij 
Postbus 5059, 1380 GB Weesp 
Postbank: 237500 
ABN-AMRO: 48.49.42.085 
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde 
Gemeente Weesp 
 

wijk noord 
 
Van de predikant  
 

De maand januari zit er alweer bijna op, het tweede deel van het 
seizoenswerk is volop bezig. Temidden van alle activiteiten in de 
gemeente probeer ik mijn plekje te vinden en uit te zoeken op welke 
manier ik het (ontluikende) predikantschap in Weesp gestalte ga geven. 
Misschien is het wel aardig om eens wat – voor mij – bijzondere 
gebeurtenissen weer te geven van deze periode van kennismaking en 
rolverkenning. 
 

Wijk Noord krijgt steeds meer een gezicht voor mij; na een aantal 
bezoeken en evenzo verplichte fietsrondjes, en de kennismakingsavonden 
met de wijk wordt duidelijker wie en wat de mensen zijn in dit deel van de 
gemeente. De vaak bijzondere en hartverwarmende contacten werken 
daar zeker aan mee. Ook mijn directe collega’s Dick, Jetty, Robert en Wim 
en allerlei andere betrokkenen bij de kerk zorgen op verschillende 
manieren ervoor dat ik heel prettig ‘ingewerkt’ wordt, waar ik hen erg 
dankbaar voor ben. 
 

Daarnaast begint het kringwerk, de basiscatechese en de kerksite-
ervaringen in deze maand. Op de verschillende vergaderingen probeer ik 
ook aanwezig te zijn om zoveel mogelijk de sfeer op te snuiven en 
mensen te leren kennen. Verder probeer ik ook de vleugels naar buiten te 
slaan en gebruik te maken van alle kennis en hulpmiddelen die er er 
elders te krijgen zijn. Ik heb inmiddels het Regionaal Diensten Centrum in 
Zaandam bezocht om informatie te krijgen over het Jeugdwerk en 
catechesemateriaal. Ik ben ontzettend enthousiast daar vandaan gekomen 
en hoop dit om te kunnen zetten in de gemeente. Afgelopen 9 januari was 
ik aanwezig op de halfjaarlijkse studiedag van Op Goed Gerucht, een 
groep (jonge en jong voelende) predikanten die samen op zoek willen naar 
een nieuwe en eigentijds verstaan van het predikantsambt. Ik heb daar 
veel generatiegenoten ontmoet, en ook daar kwam ik enthousiast en 
geïnspireerd van terug. Binnen Op Goed Gerucht stellen de predikanten 
zich tot taak om niet mee te gaan in het voortdurende getreur 
(‘gejerimeer’) om de leegloop in de kerken. Men wil bewust en met beide 
benen in de moderne maatschappij het bevrijdende dat de secularisatie 
(ook) met zich meebracht, gebruiken om toch het Woord te blijven 
verkondigen. Ik citeer: ‘Voor velen een tijd van nieuwe kansen en 
mogelijkheden. De tijd is rijp voor een vernieuwde, onbevangen onmoeting 
met de Levende’ (Pamflettheologie, p.17). Acceptatie van de 
hedendaagse, uitdagende plaats voor kerk en geloof, in een volop 
geseculariseerde samenleving, en voorbij de ideologieën van de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw, dat is de plek waar wij nu staan en 
vanuit verder moeten. 
 

Op de morgen dat ik dit schrijf heb ik net bezoek gehad van de 
vertegenwoordiger van de classis, Karel Jungheim. Van hem, tot slot, heb 
eveneens over allerlei boeiende en uitdagende zaken gehoord die binnen 
de kerk leven en gaande zijn. Op allerlei gebied, in het diakonaat, in het 
jeugdwerk, in het pastoraat en ga zo maar door. De kerk is springlevend, 
maar soms verbergt zij haar eigen schatten. En ik mag in die kerk aan het 
werk, spoorzoekend, maar op zeer Goed Gerucht. Wij weten ons geplaatst 
‘tussen het Woord en de woorden: de samenhang en samenklank van wat 
aan verlangen en verwachting uit de Schrift opwelt en de concrete 
verlangens, verwachtingen en teleurstellingen van de gemeente rondom 
het Woord’ (p.10). 
 

Een hartelijke groet, 
ds. Stefan Dijkhuizen. 
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wijk zuid 
 
Uit onze gemeente 
 

Met wie wij meeleven 
Hoewel hier geen namen van zieken worden 
genoemd, zijn er helaas mensen in onze gemeente, 
die met ernstige ziekten te kampen hebben en tijden 
van grote onzekerheid en spanning doormaken. 
'Heer, ontferm U!' Wat kunnen wij meer en beter 
zeggen?  
 

Op 2 februari zijn onze trouwe gemeenteleden Ida en 
Bert Westland (Troelstralaan 17) 25 jaar getrouwd. 
Aan Ida heeft de diakonie het nodige te danken (ik 
zeg nu niet meer, omdat zij nog als zodanig actief is). 
Aan Bert, die al jaren de ledenadministratie verzorgt 
na jaren de kerkvoogdij te hebben gediend en ons zo 
veel geld te hebben bespaard, hebben wij zoveel te 
danken, dat ik het niet eens allemaal op kan noemen. 
U weet ook vast wel wat zulke stille werkers wel niet 
allemaal klaarspelen. Wij feliciteren deze mensen 
van harte en wensen hen met de jongens een fijne 
dag toe. 
 

Voor het werk in Roemenië mocht ik een gift van 
vijftig euro in ontvangst nemen. Hartelijk dank! 
 
Varia 
 

Op 13 februari ontmoeten wij elkaar op Oversingel in 
een dienst, waarin Lukas 8:22-25 aan de orde komt. 
Op 16 februari spreken wij vanaf 20 uur in 
kerkcentrum Hogeweij in een grote kring voor de 
tweede keer over Op zoek naar een leefbare ruimte. 
De hoofdstukken 4, 5 en 6 staan centraal.  
Op 17 februari januari ontmoeten wij elkaar om 15.45 
uur in het HOC op de kring rond de volksverhalen 
van Tolstoj. Na twee verhalen over schoenmakers 
gaat het dan over twee verhalen over grijsaards. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
bedankje voor schoonmaken van de kerk 
 
Zoals u binnenkort zult kunnen zien is de Grote Kerk 
weer blinkend schoon van binnen. Dit is op vrijdag 16 
januari door een grote groep gemeenteleden 
gerealiseerd. De stoelen zijn met de extra stoelen, 
die op een zolder stonden opgeslagen vervangen, 
daar waar dat nodig was. 
We zijn met elkaar aan het boenen en dweilen en 
stoffen geweest dat het een lust was. Resultaat, een 
schone kerk. Geweldig. We zijn er met elkaar hard 
tegenaan gegaan. De heer C.van Alphen, heeft ons 
de schoonmaakspullen ter beschikking gesteld. Ook 
hiervoor onze dank.  
Ik, Wijnand van Bodegraven, ben onder de indruk 
wat er toch zo spontaan tot stand kan komen. Ik wil 
dan ook iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
hulp.  
 
Wijnand van Bodegraven 

uit de kerkvoogdij 
 
Enkele wetenswaardigheden uit de vergadering van 
12 januari: 
 
Schoonmaak Grote Kerk 
Wanneer u dit bericht leest, ligt het al weer een eind 
achter ons, maar vrijdag 16 januari is de grote kerk 
schoon gemaakt. Wijnand van Bodegraven heeft een 
grote groep vrijwilligers bereid gevonden om “met 
bezemen de kerk te keren”. De vrijwilligers hebben 
de vloer geschrobd, stof verwijdert en de rieten 
zittingen van alle stoelen zijn nat gemaakt met water. 
En er is nog veel meer schoongemaakt. Al met al 
een grote klus. Dank aan alle vrijwilligers voor hun 
inzet! 
 
Preekstoel 
De hulpverlening heeft aangeboden om de 
preekstoel op te knappen. De kerkvoogdij heeft 
daartoe allereerst advies ingewonnen bij 
Monumentenzorg om na te vragen waarmee de 
preekstoel weer mooi is te maken. Monumentenzorg 
heeft geadviseerd om de preekstoel allereerst stofvrij 
te maken en daarna in de was te zetten. Dit project 
staat binnenkort te gebeuren. Ook zal de trap van de 
preekstoel opgeknapt worden, want die is nu erg 
kaal. Henno Hennipman zal ons daarin adviseren. 
We stellen speciale eisen aan de aan te brengen lak, 
om te voorkomen dat de trap te glad wordt na het 
opbrengen van een laklaag. Dit ter voorkoming van 
uitglijden van voorgangers. Dank aan de 
hulpverlening voor het opknappen van de preekstoel! 
 
Offerblokken 
Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat de 
offerblokken in de kerk behoorlijk gehavend zijn. Een 
gemeentelid zal de bestaande blokken vakkundig 
restaureren en een extra blok maken. We stellen het 
zeer op prijs dat we steun krijgen van gemeenteleden 
om zulk soort projecten te kunnen voeren. Bedankt! 
 
Namens de kerkvoogdij, 
Marien Weststrate 
 
 
 
 
 
Langs deze weg wil ik u allen hartelijk bedanken voor 
de belangstelling d.m.v. bezoeken, kaarten, bloemen 
etc. tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn 
thuiskomst. 
 
Ook dominee Lamfers wil ik hartelijk bedanken voor 
zijn bezoeken thuis en in het ziekenhuis. 
 
Het heeft mij heel goed gedaan zoveel steun en 
kracht te mogen ontvangen. 
Heel hartelijk dank. 
 
Ineke van Tongeren 
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collectes 
 
Zondag 30 november, Grote kerk 

1ste collecte € 58,16 
2de collecte € 63,15 
Bevestiging Ds. Dijkhuizen € 616,98 
Project kindernevendienst € 42,76 

  
Zondag 7 december grote kerk 

1ste collecte  € 184,63 
2de collecte  € 128,80 
project kindernevendienst  € 81,26 

 
Zondag 14 december grote kerk 

1ste collecte  € 75,72 
2de collecte  € 118,95 
project kindernevendienst  € 75,86 

 
Zondag 21 december grote kerk 

1ste collecte  € 143,66 
2de collecte  € 119,57 
project kindernevendienst  € 110,35 

 
Ontvangen voor de oogstdienst 

Mevr. v. V  € 20,00 
N.N.  € 10,00 

 
Kerstnachtdienst € 637,24 
 
1ste kerstdag 

1ste collecte € 348,74 
2de collecte € 492,15 
Project kindernevendienst € 351,80 
  waarvan gift H.V.D. € 70,00 
  N.N. € 50,00 

 
1ste kerstdag avond 

1ste  € 70,70 
2de  € 41,97 

 
4 januari jeugdgebouw 

1ste collecte € 57,33 
2de collecte € 44,19 

 
11 januari jeugdgebouw 

1ste collecte € 60,61 
2de collecte € 52,00 

 
Ontvagen € 5,00 van NN via mevr. Br. en eveneens € 
5,00 van mevr. B. ook via mw. Br. 
Ontvangen € 5,00 van de heer N via mw. U. 
 
Hartelijk dank!! 
A. Wiereyn-Quak, HVD Noord 
 
 
Bloemendienst 
Ontvangen via mevr. O. van de heer L.€ 10,00. Via 
mevr. B. van NN € 10,00 en via mevr. V. van fam. V.L. 
ook € 10,00. 
 
Nogmaals heel hartelijk dank. 
W. Oostenga-Kors 

 
 
in memoriam:   ‘Tante’Jo van der Elst 
 

Uit: De Reddingboot, uitgave van het KNRM 
 
Zij was voor ons een voorbeeld en gaf ons de kracht, 
Om het leven te aanvaarden zoals het is. 
Zij was klein met wensen. 
Zo zag zij het goede in andere mensen. 
Zij was groot te geven, zo was haar hele leven 
 

 
Op 11 juni jongstleden is mevrouw J. van der Elst 
overleden. Mede door haar betrokkenheid bij de 
KNRM werd mevrouw Van der Elst binnen de 
Redding Maatschappij ‘Tante’Jo genoemd. Mevrouw 
Van der Elst mocht 92 jaar worden. 
Tijdens haar leven schonk zij de KNRM zeven 
(verbouwingen van) boothuizen, waarvan zij er zes 
ook zelf heeft kunnen openen. De KNRM verliest in 
haar een lieve en markante vrouw, bij wie de 
christelijke levensvisie en het dienen van haar 
medemens hoog in het vaandel stond. In de 
naamgeving van de boothuizen is de inspiratiebron 
van mevrouw Van der Elst overduidelijk tot uiting 
gekomen. 
• Boothuis Ouddorp: Evert Van der Elst; 
• Boothuis Stellendam-binnen: Bewaren en 

vertrouwen, Jo en Evert van der Elst; 
• Boothuis Stellendam-buiten: Bouwen en bewaren 
• Boothuis Marken: Nu geloven wordt 

aanschouwen, Evert en Jo van der Elst; 
• Boothuis Terschelling Paal 8- Verwacht een 

wonder; 
• Boothuis Den Oever: Denk eerst aan de ander en 

dan aan jezelf, Evert en Jo van der Elst; 
• Voor het boothuis van Elburg is nog geen naam 

bepaald. 
 
De KNRM is erfgenaam en Tante Jo heeft de wens te 
kennen gegeven dat van haar nalatenschap nog een 
boothuis gebouwd moet worden. 
Tante Jo is op 16 juni begraven. Namens de KNRM 
was een grote delegatie op de begrafenis aanwezig 
als symbool van het wederzijdse respect en de 
ontstane vrienschappen. 
Onze gedachten gaan uit naar de familie Van der Elst, 
die dit grote verlies moet dragen en verwerken. 
 

 
 
werkgroep oud papier 
 
Ophalen vrijdagochtend 13 februari op de 
afgesproken adressen. Attentie papier klaarzetten 
voor 9.00 uur. 
 
Ophalen zaterdagochtend 14 februari geheel Weesp. 
Attentie papier klaar zetten voor 9.00 uur. 
 
C. Drayer 

informatief 
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gezamenlijke berichten 

 
kerstinloop 2003 wederom een groot succes 
 

De interkerkelijke werkgroep, bestaande uit de 
Protestantse Gemeente, de R.K.- Kerk en de Ned. 
Protestanten Bond, kan terug zien op een zeer 
geslaagde dag waaraan meer dan 100 personen 
deelnamen. Hiervan namen 62 personen aan de 
maaltijd deel. Drie verschillende nationaliteiten 
mochten wij welkom heten. 
Deze keer hadden diverse mensen iets klaar gemaakt 
voor deze maaltijd en zo droegen vele leden hun 
steentje bij. Wij kregen vele cakes, koeken, pannen 
soep en salades. Ook ontvingen wij 12 flessen wijn 
ten geschenke en de stichting Woningbouw schonk 
25 kerstbroden. Wij hadden, om in bijbelse termen te 
spreken, een overvloed aan " melk en honing".  
Een Iraanse vluchteling had een heerlijk gerecht uit 
zijn land gemaakt waarvan ik de naam vergeten ben. 
Het was een product in druivenblad en gevuld met rijst 
en vlees en heerlijke kruiden en werd door de maker 
zelf opgediend. Er werden spelletjes gespeeld 
gezongen onder leiding van organist Jan Breyer en 
men kon een diaserie over oud Weesp zien. Iedereen 
had een gezellige Kerstrniddag. 
Wij willen alle mensen die hun medewerking hebben 
verleend van harte bedanken. Moe maar voldaan 
gingen de 14 vrijwilligers naar huis, samen het 
Kerstfeest gevierd en wij besloten vast in stilte dat wij 
het D.V. volgend jaar weer gaan organiseren. En dan 
natuurlijk ook weer met uw fantastische hulp. 
 
Namens de gehele groep, 
Cor Draijer 
 
Vereniging Hulpverlening 
 

Hier enige berichten van onze vereniging. De 
Kerstmarkt heeft het heel mooie bedrag van € 320,14 
opgebracht. Creatieve dames heel hartelijk bedankt 
voor jullie enorme inzet met dit fijne resultaat. Van de 
opbrengst gaat o.a. een bedrag van € 75 naar het 
projekt van Dinda Schippers: een weeshuis in Ghana 
 
Onze avond van 2 februari wordt in tegenstelling tot 
eerdere berichten een creatieve avond. (de notaris 
komt op 1 maart). Wat we op 2 februari gaan creëren 
is nog een verrassing maar is vast en zeker de moeite 
waard. Allen hartelijk welkom om 19.45 in het 
Jeugdgebouw. 
 
Verkoop Kerkstoelen 
Omdat er nog veel interieurstoelen van de Grote Kerk 
op een zolder opgeslagen waren hebben we als 
hulpverlening besloten om de beschadigde stoelen in 
de kerk met deze stoelen te vervangen. Die min of 
meer beschadigde kerkstoelen zijn nu voor 
gemeenteleden te koop. Maar op is op. Heeft U 
interesse bel dan voor meer informatie naar Mw. 
A.van Asselt  tel. 412162. 
 

Namens het bestuur 
Tini van Bodegraven. 

Vrienden van de Grote Kerk 
 

Het is ons opgevallen  dat een zeer markant gebouw 
in Weesp (de Grote Kerk aan de Nieuwstraat) zich in 
een stijgende belangstelling mag verheugen, ondanks 
een zekere terugval in activiteiten, eenvoudig 
veroorzaakt door een tekort aan vrijwilligers. 
 

Het bestuur van de stichting “Vrienden van de Grote 
Kerk” zou deze belangstelling graag verder willen 
stimuleren en de kerk vaker voor het grote publiek 
willen openstellen door meer rondom en in het 
gebouw te organiseren. 
 

Echter één van de problemen is, het ontbreekt ons 
aan actieve enthousiaste mensen die een deel van dit 
werk op zich zouden willen nemen. Er moeten zich 
verborgen krachten schuil houden die samen met ons 
zich willen inzetten voor o.a. activiteiten hulp bij 
concerten en andere bijeenkomsten. 
 

Kortom: wij zoeken dames en heren die zich 
aangesproken voelen. Ook voor bestuursfuncties 
zoeken wij nieuwe mensen. Het huidige aantal 
donateurs is te gering  om een verdere stevige basis 
te leggen onder de doelstellingen van de Stichting, wij 
zijn dus op zoek naar nieuwe donateurs en zoals  
gemeld mensen die bij activiteiten  ons willen helpen. 
 

De instandhouding van het gebouw gaat ons  allemaal 
aan, de Stichting wil zich graag inzetten om het 
gebouw een centrale plaatst te geven in de 
samenleving,  en mee helpen de noodzakelijke 
restauraties en onderhoud te bekostigen. U bent al 
donateur voor het minimale bedrag van  15.00 Euro 
per jaar. 
 

Graag uw reacties aan ons secretariaat, telefoon 
418271 of 410455 
 
Stichting Vrienden van de Grote Kerk. 
 
nieuws van Amnesty International 
 
Op zaterdag 13 december 2003 
konden wij aan een vertegen-
woordigster van de stichting 
Rigoberta Menchu (in Guatemala) 
uw kerstwensen overhandigen, die 
u na de dienst op 7 december hebt 
ondertekend. Zij vroeg ons u 
namens de mensen van de stichting 
uit heel haar hart te bedanken, dat u 
aan hen en aan hun strijd voor rechtvaardigheid hebt 
gedacht. Wij kregen hun banknummer en hebben uw 
giften (165 euro) en wat wij nog hadden van andere 
akties samen met een bedrag van 500 euro aan hen 
kunnen overmaken. Het geld is inmiddels 
aangekomen. Alle gevers nogmaals hartelijk bedankt! 
 

Namens het kontaktadres voor Amnesty International 
in Weesp: Koos Borsje, Roskamstraat 5, 1381 AL 
Weesp, tel: 0294-413932 
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werkgroep oud papier Grote of Laurenskerk 
 
Ik droomde laatst over oud papier doch daar behoeft u 
niet ongerust over te zijn. Ik droomde en zag het 
enquèteformulier van de Protestantse Gemeente 
Weesp en Driemond in wording. Ik las in mijn slaap de 
vraag: Ik wil/wij willen graag medewerking verlenen 
aan kerkelijke activiteiten zoals....In mijn droom zag ik 
bijna iedereen invullen "De werkgroep Oud Papier 
Grote of Laurenskerk”. Vele nieuwe vrijwilligers en ik 
ging de wijken beter indelen of zelfs uitbreiden en de 
omzet steeg naar 500.000 kg. Ik schreeuwde het uit 
van enthousiasme en riep dat ik het formulier moest 
invullen. Toen maakte mijn vrouw mij wakker en zei: 
‘Je zit toch al bij het oude papier’, en toen schrok ik 
wakker en dacht zouden dromen toch bedrog zijn. 
Maar nu serieus. Het afgelopen jaar hebben wij 
365.000 kg papier opgehaald hetgeen 27.000 kg 
minder is. Maar toch weer een opbrengst van € 
15.731,00 voor het onderhoud van het oudste 
monument van onze stad; onze eigen Grote of 
Laurenskerk 
Toch zijn wij dringend verlegen om nieuwe vrijwilligers 
zowel voor de vrijdag als voor de zaterdag. U kunt dus 
kiezen doch slechts 1 keer per maand voor uw eigen 
kerkgebouw hetgeen voor u toch geen probleem 
behoeft te zijn. Wij beginnen om 8.30 uur en gaan 
meestal door tot 13.00 uur. Wij zijn met 45 vrijwilligers 
waarvan slechts 4 vrouwen. Is dat niet merkwaardig in 
deze moderne tijd? Wij doen niet aan discriminatie en 
willen er graag vrouwen bij hebben.  Dames waar 
blijven jullie?  Ook mannen blijven welkom!!!  Wilt u 
het een keertje proberen, ook dat kan. Ook 
invalkrachten kunnen wij gebruiken. Dus nogmaals 
een dringend beroep op u om te komen. Ook 
bestuurders, voorgangers en vrouwen hiervan. Gordt 
u aan en kom. U kunt ook als echtpaar komen dan 
mist u elkaar niet. 
Voor informatie en aanmelding kunt u mij bellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cor Draijer 
 
vrijwilligers gezocht voor vakantiewerk 
 
Het VakantieBureau van de Interkerkelijke Stichting 
Diaconaal Vakantiewerk (ISDV) organiseert 
vakantieweken voor ouderen en voor mensen met 
een handicap of een zwakke gezondheid.Ieder jaar 
zijn er honderden vrijwilligers nodig om de 
vakantieweken mogelijk te maken. Voor de 
vakantieweken in 2004 is nog behoefte aan 
verpleegkundigen en verzorgenden.Wilt u hier aan 
meewerken of kent u iemand die in aanmerking komt 
voor deze vakantie, kijk dan op de website 
www.hetvakantiebureau.nl. U kunt ook bellen met Ria 
Hertog, telefoon 0318-486610. In de kerk liggen de 
gidsen over de vakantieweken en het vrijwilligerswerk 
ter inzage. 
 
Namens de SOW diaconie, 
Nel van Nigtevecht 
 

oproep 
 
Een paar weken geleden maakte ik kennis met René 
Myn Kong. René is 28 jaar, sinds zijn tienerjaren blind 
en afkomstig uit Kameroen. Hij woont sinds twee jaar 
in Weesp, in het huis voor blinden en slechtzienden 
van Visio aan de Herensingel 288. Hij is afgelopen 
september aan de VU begonnen met een studie 
Theologie en wil in 4 jaar deze opleiding afmaken. 
Ik was onder de indruk van zijn motivatie en niet in de 
laatste plaats om zijn levensverhaal en zijn situatie als 
blinde. Ik mocht zijn braillebijbel even bekijken, die 
alleen al een hele boekenkast beslaat! Het omzetten 
van allerlei boeken en studiemateriaal in braille is een 
complexe, dure en tijdrovende bezigheid, maar 
ondanks dat kan René redelijke uit de voeten als 
student Theologie. 
Hij heeft mij gevraagd hem af en toe te helpen met 
zijn tentamens, en daarnaast zou hij het heel erg fijn 
vinden als er iemand in de gemeente hem af en toe 
een stukje wilde voorlezen uit studiemateriaal dat 
(nog) niet omgezet is in braille. Daarom heeft hij aan 
mij gevraagd om daar iemand voor te zoeken in de 
gemeente, waar hij inmiddels een aantal keren naar 
de kerkdiensten is geweest. 
Is dit iets voor u of jou? René is er in ieder geval mee 
geholpen! Bel mij even, of direct met René zelf: 
418710, per mail: myn_kong21@zonnet.nl 
 
Alvast bedankt, Stefan Dijkhuizen, 457994 
 
Matinée Concerten 
in de Maarten Luther Kerk te Weesp 
 

Ook dit jaar worden er 6 
concerten georganiseerd in de 
Maarten Luther Kerk. Wij zijn er 
weer in geslaagd een 
gevarieerd programma samen 
te stellen een keur aan goede 
musici. Naast orgelmuziek 
komen er in elk concert ook 
andere instrumenten of 
vocalisten aan bod. 

Schrijft u de volgende data alvast op uw kalender: 22 
februari, 4 april, 16 mei, 19 september, 24 oktober en 
28 november.  
 

De concerten kosten € 5,00 inclusief programma-
boekje en koffie of thee in de pauze. Kinderen tot 12 
jaar mogen gratis komen luisteren.  
 

U kunt ons steunen door donateur te worden. Stort 
€12,50 op nummer 34 31 71 600 (Rabobank) t.n.v. 
Stichting Strumphlerorgel Concerten. Meer mag 
natuurlijk ook. Als donateur krijgt u 2 
toegangskaarten. Stuurt u daarvoor een briefje met 
uw naam, adres en woonplaats naar: 
 
Stichting Strumphlerorgel Concerten 
Charlotte Kortbeek 
Achtergracht 138, 1381 BS Weesp 
 
 

Onderweg 



 
 
 
 
 
Taizé-reis 2004 
 

De ontmoetingen in Taizé worden 
gehouden rond de broedergemeenschap. 
Met de broeders komen alle deelnemers 
’s ochtends, ’s middags en ’s avonds samen 
voor het gemeenschappelijk gebed. “ Naar 

Taizé komen betekent te gast zijn bij een gemeenschap 
die vanaf het begin een tweevoudig streven heeft 
gekend: het verdiepen van leven in gemeenschap met God 
door persoonlijk gebed en de schoonheid van 
gemeenschappelijk gebed en verantwoordelijkheid nemen 
om een kiem van vrede en vertrouwen in de 
mensenfamilie te leggen.” 
 

De ontmoetingen duren één week, van zondagmiddag tot 
de daaropvolgende zondag na de eucharistieviering.  
 

Een van de belangrijkste uitdagingen waarvoor de 
broedergemeenschap zich gesteld ziet, is de vraag: “Hoe 
kunnen we het geloof doorgeven aan jongeren vandaag?”  
Daarom hechten de broeders er groot belang aan dat het 
specifieke karakter van de ontmoetingen in Taizé 
bewaard blijft: een plaats voor jongeren die 
laagdrempelig is, waar jongeren ruimte ervaren om na te 
denken en uit te wisselen over het wezenlijke van het 
geloof. 
 

Een week helemaal uit je dagelijkse leven van school en 
werken. Ook in 2004 hopen we weer met een groep 
jongeren deel te nemen aan de internationale 
ontmoetingen op de heuvel in het Franse Bourgondië. En 
net als de afgelopen reis, toen met 20 personen, hopen 
we weer met eigen auto’s af te reizen. 
 

Vertrek  : zondag 2 mei 6.00 uur 
Terug  : zondag 9 mei ca. 22.00 uur 
Kosten  : ca. € 110,00 (eigen bijdrage) 
Leeftijd  : groep van 15 en 16 jaar 
  : groep van 17 t/m 29 jaar 
 

Taizé dat is o.a.: 
- stilstaan, bijtanken, nieuwe kracht opdoen 
- op weg gaan 
- de bronnen van het geloof ontdekken 
- jongeren uit de hele wereld ontmoeten 
- in gesprek gaan met de broeders 
- gebedsvieringen met de broedergemeenschap 
- je vragen, hoop en verwachting delen 
- verzoening uitdragen 
- ontspanning 
 
Als je interesse hebt zet de datum alvast in je agenda. 
We houden je op de hoogte. Heb je vragen of wil je je 
opgeven: 
 

Jan Sas, tel. 418439 
Kinderclub “De Regenboog 

“Het nieuwe jaar is weer begonnen, dus u raad het al, 
aktie! 
De overheerlijke stroopwafels en rookworsten komen er 
weer aan. Dit jaar gaan we geld inzamelen voor 
Quatamala. Woord en Daad heeft daar een projekt. Dat 
is voor een ziekenhuis dat medische zorg geeft aan 
volwassenen en vooral kinderen. Ze komen helemaal 
vanuit de bergen lopen naar het ziekenhuisje voor de 
medische zorg en krijgen voorlichting over hygiëne en 
verblijven daar ongeveer 4 dagen. 
Wilt u ook steunen, bestel dan de heerlijke stroopwafels 
en/of rookworsten. 3 rookworsten voor € 5,00 of € 1,80 
per stuk. 
U kunt bestellen bij Elly van Beek tel. 416975 en dan 
worden ze bij u thuis gebracht. 
 
Doet u ook mee? 
De leidsters 
 
 
 

 
Heb je al op 

www.kerksite.nl 
gekeken? 

Onderweg 




