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zondag 19 september  
1e zondag van de herfst 
 
Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 38 
10.00 uur geen dienst 
 
Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3 
10.00 uur geen dienst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur geen dienst  
 
19.00 uur Kandidaat J. Mulder, Nijkerkerveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte kerk 
 
R.K. Laurentius, Herengracht 16 
10.30 uur Ds. W.J. Lamfers en 

Mevrouw H. Kuypers 
  Oecumenische dienst 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte extern project Raad van Kerken 
 
 

zondag 26 september 
2e zondag van de herfst 
 
Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 38 
10.00 uur Ds. J.S. Dijkhuizen 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte vredeswerk 
 
Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte vredeswerk 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte vredeswerk 
 
 
kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

17 september R.K. viering 
 
24 september Ds. D. Pruiksma 
 
  1 oktober R.K. viering 

zondag 3 oktober 
Israëlzondag 
3e zondag van de herfst 
 
Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 38 
10.00 uur Dr. W. Balke, Hilversum 
  Gereformeerde Bond 
  Voorb. Heilig Avondmaal 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte kerk en Israël 
 
Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma  
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte kerk en Israël 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 3 
10.00 uur Ds. W.J. Lamfers 
 
1e collecte eigen kerkenwerk 
2e collecte kerk en Israël 
 
Kerksite en Kerksite plus 
 
 
 
 

 
Vanaf dinsdag 5 oktober 

 

Elke dinsdag koorgebed 
 

Een moment van verstilling 
 

 
 
 
 
 
 
 

19.30 uur 
in het koor van de 

Laurenskerk 
aan de Nieuwstraat. 

Zij-ingang: Kerkstraat 
 
 
 
 

 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis Hogewey 
 

18 september R.K. viering 
 
26 september Ds. W.J. Lamfers 
 
  3 oktober Mevrouw Ds. P. Kerssies 

erediensten 

Onderweg 



gezamenlijke berichten 

 

kerktaxi 
 
 
Gereformeerde kerk 
Contactpersoon W.H. Remeijn 
Casparuslaan 216, tel.411588 
 
zondag 19 september   
rit A/B Mw. M. Mak  432588  
 
zondag 26 september 
rit A Hr. L. Hansma  414336 
rit B Hr. G. v.d. Zande 414840 
 
zondag 3 oktober 
rit A Hr. C. Roetman  412439 
rit B Hr. S. Biesheuvel 417859  
 
 
 
Hervormde kerk 
Zij,die naar de Grote of Laurenskerk 
gebracht willen worden, liefst zaterdag 
of zondag uiterlijk 9.00 uur bellen naar: 
 
zondag 19 september 
Hr. F. Lijnsvelt   410455  
 
zondag 26 september 
Hr. A. Mul sr.   410636 
 
zondag 3 oktober 
Hr. C. Bruijne   263576  
 
 

Activiteitenagenda 
 
Zondag 19 september 
Zondagmiddagconcert  14.30 uur  
  Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 
 
Donderdag 23 september 
PCOB  14.15 uur 
  J&V- gebouw, Waagplein 
 onderwerp: diaserie over Finland, sprekers: Toos en Ger Brouwer 
 
Gesprekskring 20+ (eerste keer van het seizoen) 20.00 uur 
 Locatie volgt nog 
 
Vrijdag 24 september 
Kerksite-Ervaringen (1)  20.00 uur 
  Bios-gebouw, Middenstraat 131 
 
Maandag 27 september 2004 
Eerste bijeenkomst nieuw beleids- en werkplan Jeugdwerk met Irene 
Keesman-Versnel van het PDC-Noord Holland 20.00 uur 
  Bios-gebouw, Middenstraat 131 
 
Vrijdag 1 oktober 
Kerksite-Ervaringen (2)  20.00 uur 
  Bios-gebouw, Middenstraat 131 
 
Maandag 4 oktober 
Verenigingsavond Hulpverlening 19.45 uur 
  J&V-gebouw, Waagplein 
 
Vrijdag 8 oktober 
Kerksite-Ervaringen (afsluitende bijeenkomst) 20.00 uur 
  Bios-gebouw, Middenstraat 131 

 

Iedere dinsdagochtend koffie-uurtje om 9.30 uur in het 
H.O.C. gebouw. Van harte welkom!  

 

 
 
 
 

ziekenhuistaxi 
 

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. Mul  410636 
Mw. Hubert  419389 
Mw. Gaasterland  413406 
Mw. Van Oostveen  431532 
kerktelefoon 
 

contactpersonen 
 

L. Rigtering (Geref.) 410874 
J. Braaksma (Herv.) 411398 
 

 

Onderweg op internet: http://home.hccnet.nl/g.rebel 
 

Kerksite op internet: http://www.kerksite.nl 
kopij volgend kerkblad 
 
Het volgende nummer van Onderweg zal omstreeks 4 oktober

verschijnen.  

Kopij voor dit nummer dient uiterlijk 24 september voor 13.00 uur
ingeleverd te zijn bij Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp,

of via email bij Wil van Rheenen (s.c.vanrheenen@freeler.nl). 

Activiteitenperiode: 6 oktober t/m 26 oktober 
bejaardensoos ‘Ouderenvreugd’ 
 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw aan 
het Waagplein vanaf 14.00 uur. 
 

Onderweg 



 
 
 

algemene berichten 

Protestantse gemeente 
van Weesp en Driemond 

(in wording) 
 

Pastoraal centrum 
Nieuwstraat 3, tel. 452935, 
e-mail: ojec@xs4all.nl 
Open op maandag, dinsdag en 
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur 
 

Centrale kerkenraad 
Voorzitter: I.F.J. van de Pol 
Provincialeweg 6, Driemond 
tel. 419026, e-mail: 
inekevandepol@hotmail.com 
 

College van Beheer 
Voorzitter: M. Weststrate, 
S. de Vliegerlaan 15  1381 EE  
Weesp, tel. 411080 
Secretaris: Th.G.E. Pickhard, 
M. Dotingalaan 170, 1381 GG 
Weesp, tel. 410072 
Penningmeester: P. van Gilst, 
Drapeniersstraat 3  1383 CM  
Weesp, tel. 410385. 
Bankrek.nrs. t.n.v. C.v.B. SoW: 
Kerkbalans: 15.70.39.757 
Overige betalingen: 15.70.26.183 
 

Consistorie 
Voorzitter: Ds. W.J. Lamfers,  
C.J. van Houtenlaan 6, 
1381 CP Weesp, tel. 411629 
e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090 1380 GB Weesp 
Voorzitter: G. de Bruin 
Barnevelderstraat 3, 1109 BX  
Driemond, tel. 480130 
Secretaresse: mw. A. Westland-
van Oostveen, Mr. P.J. Troelstra-
laan 17 1381 CR  Weesp, tel. 
418860 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. 
SoW Diaconie, Weesp 
 

ZWO-commissie  
Postbus 5090 1380 GB Weesp 
Voorzitter: J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 
1382 LL  Weesp, tel. 410050 
 

Jeugd- en jongerenwerk: 
Kerksite 
contactpersonen: Han Op ’t Land,  
Wevershoek 12  1383 CP  
Weesp, tel. 418669 
Jan Sas, Moerwei 7  1383 GC  
Weesp, tel. 418439 
 

 

gemeenteberaad over de gebouwen zondag 10 oktober 
 
In de vorige Onderweg stond een stukje van de samenwerkingscommissie over 
de ophanden zijnde beslissing over de gebouwen. Nu hebben we als drie 
geloofsgemeenschappen drie kerkgebouwen ter beschikking: de Grote of 
Laurenskerk, Kerkcentrum Hogeweij en de Maarten Luther Kerk. Binnenkort 
gaan we een federatie aan en het is de bedoeling dat we binnen niet al te lange 
tijd op alle zondagen in één kerkgebouw gezamenlijk de eredienst gaan vieren. 
 

Duidelijk is dat de Maarten Luther Kerk daarvoor te klein is. In het eerste advies 
van de Werkgroep Gebouwen / het College van Kerkrentmeesters dat in de 
afgelopen winter besproken is, stond dat de Grote of Laurenskerk daarvoor het 
meest in aanmerking komt. De consequentie is dat Kerkcentrum Hogeweij dan 
niet langer als kerkgebouw door de ene Protestantse Gemeente Weesp en 
Driemond (i.w.) gebruikt gaat worden. Naar aanleiding van dit advies heeft de 
gereformeerde kerkenraad een aantal nadere vragen gesteld. De Werkgroep 
Gebouwen is daarmee aan de slag gegaan en heeft eind juli in een brief een 
aanvullend advies gegeven. Dat aangevulde advies over de gebouwen is door 
de samenwerkings-commissie besproken op dinsdag 24 augustus j.l. en 
vervolgens heeft de samenwerkingscommissie dat advies vergezeld van enkele 
beleidsvragen doorgestuurd aan het moderamen van de grote kerkenraad en 
aan de drie kerkenraden afzonderlijk. Op 13 september vergadert het 
moderamen van de grote kerkenraad en in de derde week van september 
vergaderen de drie kerkenraden afzonderlijk over dit aangevulde advies. 
 

Dat aangevulde advies gaat over drie zaken: 
 De Maarten Luther Kerk. Er wordt een uitspraak gevraagd of de Protestantse 

Gemeente Weesp en Driemond (i.w.) – dus de Evangelisch Lutherse Gemeente, 
de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente die binnenkort gezamenlijk 
in alles als één gemeente verder gaan en op één plaats zondags de eredienst 
gaan vieren – de Maarten Luther Kerk dan nog wel nodig heeft. Uitgesproken is 
dat die ene Protestantse Gemeente Kerkcentrum Hogeweij feitelijk niet meer 
nodig heeft. Geldt dat ook voor de Maarten Luther Kerk en wat betekent dat 
dan? 
 Is het mogelijk bij het vernieuwde Gemeentecentrum - dus het gerenoveerde 

Jeugd - en verenigingsgebouw aan het Waagplein plus de fietsenstalling - ook 
het HOC te betrekken? En is het mogelijk in dat opgeknapte complex alle 
activiteiten van de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond (i.w.) te laten 
plaatsvinden, inclusief het Pastoraal Diaconaal Centrum? En is het mogelijk het 
Pastoraal Diaconaal Centrum aan de winkelstraatkant te vestigen? 
 Als besloten wordt alle erediensten te gaan vieren in de Grote of 

Laurenskerk, dan wordt dat gebouw de nieuwe kerk voor iedereen, dus zowel 
voor de van origine hervormden, gereformeerden en luthersen. Hoe wordt dat 
gebouw dan ingericht? Wordt het gebouw zo vernieuwd wat betreft de inrichting, 
liturgisch centrum en aankleding, dat het voor iedereen een nieuwe kerk wordt?  
 

Over die drie vragen gaat het aangevulde advies. De kerkenraden praten erover 
in de derde week van september. Daarna bereidt iedere kerkenraad een 
gemeenteberaad voor voor de eigen gemeente. Dat wordt voor alle drie de 
geloofsgemeenschappen gehouden op dezelfde zondag, na de eredienst en wel 
op zondag 10 oktober. 
 

Van te voren - na de kerkenraadsvergaderingen - wordt u de nodige informatie 
aangereikt zodat u van te voren weet waarover gepraat gaat worden. We hopen 
dat veel mensen hun stem laten horen en dat we in eenstemmigheid de juiste 
beslissingen zullen nemen. 
 

In de vorige Onderweg stond dat de Evangelisch Lutherse Gemeente al op 
zondag 26 september een gemeenteberaad houdt. Dat gaat niet door. Ook in de 
Maarten Luther Kerk is er voor de lutherse gemeenteleden een beraad op 
zondag 10 oktober. 
 
Ineke van de Pol, voorzitter gezamenlijke kerkenraad 
Jan Roest, secretaris samenwerkingscommissie 

Onderweg 



 

rondom de vieringen 
 

zondag 19 september 
1e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de oecumenische gebedsdienst, die wij op 19 
september, de eerste zondag van de herfst, vanaf 
10.30 uur in de H. Laurentiuskerk aan de Herengracht 
vieren, lezen wij 1 Korinthe 1: 4-9 en Mattheüs 22:34-
40, zingen wij fraaie liederen en wensen wij elkaar de 
vrede van Christus toe, omdat wij Hem zozeer nodig 
hebben. Daarom willen wij tevens in Zijn Geest aan 
de hand van de geboden dankbaar als wij zijn voor 
Gods genadegaven leven tot eer van de Eeuwige, 
geprezen zij zijn naam. (Ds. W.J. Lamfers) 
 

zondag 26 september 
2e zondag van de herfst 
 
Maarten Lutherkerk, 10.00 uur 
Het verhaal van de overleden rijke man die naar het 
dodenrijk moet gaan, en de arme Lazarus, die na zijn 
dood in de schoot van Abraham mag verblijven wordt 
op deze zondag gelezen (Lucas 16: 19-31). Eigenlijk 
horen we alleen de rijke man aan het woord, als hij 
om genade smeekt bij Abraham. Een merkwaardig 
verhaal, in een gedeelte waarin Jezus oproept tot het 
maken van keuzes en het gebruikmaken van je 
talenten als mens. Psalm van deze zondag is Psalm 
78, waarin wordt gezongen van Gods goede daden, 
die we niet alleen voor onszelf moeten reserveren, 
maar ook weer door moeten geven, aan alle 
geslachten die nog na ons komen. (Ds. S. Dijkhuizen) 
 
Kerkcentrum Hogeweij, 10.00 uur 
Deze zondagmorgen genieten we weer van de 
medewerking van het kerkkoor aan de dienst. Dirigent 
Frits Heil heeft opnieuw een aantal interessante 
suggesties gedaan waarbij ook een paar bijdragen 
zijn uit de pas verschenen bundel met liederen uit 
Iona. Het betekent dat we deze zondag weer volop 
kunnen zingen. En zingen is dubbel geloven. Het 
evangelie van Lukas wordt deze dag geopend bij 
hoofdstuk 16, de geschiedenis van de rijke man en de 
arme Lazarus.  
Na afloop van deze dienst wordt informatie uitgedeeld 
ter voorbereiding op het gemeenteberaad van 10 
oktober. Op 21 september vergadert de 
gereformeerde kerkenraad over het aanvullende 
gebouwenrapport. Die aanvulling is er niet weinig 
gekomen omdat onze kerkenraad nogal wat vragen 
had te stellen bij het gebouwenrapport dat eerder 
verscheen. Nu is het aan ons om te zeggen of onze 
vragen een bevredigend antwoord hebben ontvangen. 
In de uitgereikte informatie leest u het oordeel van de 
kerkenraad. U hebt dan nog ruim tijd om uw eigen 
oordeel te vormen. Zie ook het artikel van Jan Roest 
en Ineke van de Pol op pagina 5. (Ds. D. Pruiksma) 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Na de dienst, die wij op 26 september in de Grote 

kerk vieren, gaat u gezellig samen koffiedrinken, maar 
ga ik naar verpleeghuis Hogewey om daar een dienst 
te vieren. In deze dienst staat 1 Koningen 18:1-19 
centraal. Onder een dictator zijn er gelukkig altijd weer 
mensen, die met de moed van het geloof dwars tegen 
de druk in vanuit de waarheid durven te leven, 
mensen durven te verstoppen in hoop op betere tijden 
en mensen die niet kunnen verzwijgen wat God te 
zeggen heeft over dit alles. Dat het daarbij tot 
confrontaties komt moge duidelijk zijn. Maar in de 
verhouding tussen kerk en staat neemt de kerk waar 
nodig nu eenmaal nooit een blad voor de mond, opdat 
recht en gerechtigheid het laatste woord hebben en 
men uit Gods geboden kan leven in plaats van 
volgens decreten. Wij zingen Psalm 86 en de 
gezangen 11, 99 en 284. (Ds. W.J. Lamfers) 
 

zondag 3 oktober 
Israëlzondag 
3e zondag van de herfst 
 
Kerkcentrum Hogeweij, 10.00 uur 
Deze eerste zondag van oktober is traditiegetrouw de 
Israëlzondag in de Protestantse kerk van Nederland. 
We bezinnen ons op de onopgeefbare verbondenheid 
van kerk en Israël, waarvan onze kerkorde rept. Een 
bijzonder accent krijgt deze Israëlzondag door de 
eerste bijeenkomst ‘Weesp zingt’ die ’s  middags in de 
Grote kerk wordt gehouden. Uit de schat van liederen 
van kerk en Israël zingen we over Jeruzalem. (Ds. D. 
Pruiksma) 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de dienst op 3 oktober, de derde zondag van de 
herfst, Israëlzondag, in de Laurenskerk staat 1 
Koningen 19:1-19 centraal en gaat het dus weer over 
die moedige profeet Elia, die voor niets en niemand 
bang is, maar ook wel eens de moed verliest omdat 
het allemaal te zeer tegen zit. Juist  dan ontmoet hij 
God, hoewel die ontmoeting allesbehalve 
vanzelfsprekend plaatsvindt. Maar is dat niet het 
kenmerk van de echte ontmoeting, van het spreken 
van hart tot hart? In die ontmoeting ervaart Elia de 
geborgenheid bij God, zoals het volk Israël tijdens het 
verblijf in de naar de hemel geopende loofhut tijdens 
het Loofhuttenfeest Gods bescherming ervaart en wij 
tijdens een doop Gods aanwezigheid ervaren. In deze 
dienst wordt Raymond Bok gedoopt, opdat hij in zijn 
leven zal ervaren dat er handen zullen zijn die je 
dragen en Gods armen waarin je veilig bent. Wij 
zingen Psalm 84 en de gezangen 11, 280, 325 en 479 
en kunnen op die dag genieten van het fraaie 
orgelspel van Suzanna Veerman. Wij bidden ook 
tijdens deze dienst een smeekgebed, een roepen 
'voor wat hier en nu in de gemeente en de wereld aan 
de orde is: wij zitten toch plaatsvervangend voor heel 
de lijdende schepping, met onze vragen, angsten, 
eenzaamheid, verdriet en onmacht; dát moet eruit', 
aldus de liturg en patroloog Theo Vrijlandt, die destijds 
in Utrecht en Praag theologie studeerde en daarna 
predikant was maar helaas te vroeg van ons is 
heengegaan. (Ds. W.J. Lamfers) 

Onderweg 



 
onder de loep: de PCOB 

 
De PCOB (Protestants 
Christelijke Ouderen 
Bond) afdeling Weesp 
en Driemond wil zich 

graag aan u voorstellen. Misschien bent u er al lid van 
of heeft u er alleen van gehoord dan toch lijkt het mij 
goed eens wat meer hierover te vertellen.  
 
De PCOB is een landelijke bond met ca. 92.000 leden 
verspreid over 360 afdelingen waarvan 
Weesp/Driemond er één is. De PCOB wil zich 
manifesteren als een identiteitsgebonden organisatie. 
Christelijke waarden kenmerken de inbreng van de 
leden. De Bond is zowel plaatselijk, provinciaal als 
landelijk actief in belangenbehartiging voor 50 
plussers. De PCOB wil de levensbeschouwelijke 
identiteit nadrukkelijk een plaats geven wat u ook 
terugvindt in ons logo. 
 
De PCOB afd. Weesp / Driemond telt ruim 250 leden. 
Onze afdeling wil graag advies en ondersteuning 
verlenen aan onze leden over maatschappelijke 
onderwerpen zoals: zorg, welzijn, huisvesting, 
veiligheid,  verkeer en vervoer. 
 
Uiteraard doen we dat in Weesp, net als de landelijke 
Bond, niet op eigen houtje maar bundelen de krachten 
door gezamenlijk op te treden voor maatschappelijke 
zaken met behoud van de eigen identiteit. Daartoe 
hebben we een goed contact met de andere bonden 
in Weesp en hebben we zitting in de seniorenraad die 
de gemeente gevraagd of ongevraagd advies kan 
geven voor wat betreft het ouderenbeleid. 
 
Ik heb van een oude tegeltjesspreuk wel eens de zin 
gebruikt “Ouder worden is een gunst, Ouder zijn een 
grote kunst”. Over dat eerste zullen we het gauw eens 
zijn, maar vindt u ook niet dat er in ons land en 
daarbuiten ontzettend snel en veel verandert? Denk 
maar eens aan het verkeer en vervoer, de zorg en wat 
daar omheen hangt om nog maar te zwijgen over al 
die verschillende pinautomaten om aan je geld te 
komen of een kaartje voor de trein. Enerzijds 
verbeteringen, maar tegelijkertijd brengen zij veel 
verwarring en verkilling in ons leefpatroon. Dankbaar 
mogen, ja moeten we zijn voor de betere 
leefomstandigheden van onze generatie. Genieten 
mag! Prediker en Spreuken zijn er soms lyrisch over 
maar het mag ons niet blind maken voor de andere 
kant van de medaille. “Omzien naar elkaar” blijft een 
opgave. Dat is ook de drijfveer van onze PCOB.  
Opkomen voor de belangen van 50 plussers. Of het 
effect heeft weet je nooit maar voorbeelden zijn zeker 
te noemen. Wij van onze kant zullen trachten op 
gemeentelijk niveau alles zo goed mogelijk te volgen 
en zo nodig de vinger op de zwakke plek te leggen. 
Daarom is het zo belangrijk lid te zijn van een Bond 
die opkomt voor uw belangen en die uw taal spreekt. 

Helaas leeft binnen ons huidige kabinet de gedachte 
van solidariteit in eigen kring waarbij de eigen 
verantwoordelijkheid centraal staat. Maar moet de 
overheid niet meer een schild zijn voor de zwakken 
aldus mevr. Hannie van Leeuwen, adviseur van de 
PCOB en lid van de CDA fractie in de Eerste Kamer 
van de Staten Generaal. 
 
De PCOB afd. Weesp / Driemond organiseert 
maandelijks bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten, 
het geven van informatie, ontspanning en educatie. 
De eerste bijeenkomst van dit seizoen is 
donderdagmiddag 23 september in het verenigings-
gebouw aan het Waagplein. We hopen dan de deuren 
weer te openen vanaf 14.00 uur en om nog een beetje 
in de vakantiesfeer te blijven hopen we een rondreis 
te maken door Finland. De PCOB komt elke 4e 
donderdagmiddag van de maand bij elkaar. Voor het 
komend seizoen staan onderwerpen als Ouderen en 
Veiligheid, Ontwikkeling in Seniorenhuisvesting en na 
de Kerstviering hopen we volgend jaar een antwoord 
te krijgen van een iconograaf over: wat zijn Iconen en 
wat zeggen ze mij. In februari krijgen we 
burgemeester Hofkamp te gast.  
 
Voor uitgebreidere informatie wil ik u verwijzen naar 
onze folder en Nieuwsbrief van onze afdeling die u, 
zolang de voorraad strekt, aantreft op de leestafels in 
de verschillende kerken, bij Hebron, Versa (Welzijn en 
cultuur) en de bibliotheek aan de Oudegracht. Voor 
het komend jaar zal de toekomstige WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) hoog op onze 
maatschappelijke agenda staan omdat deze wet, 
zoals het er nu uitziet, voor vele grote gevolgen kan 
hebben die nu via de AWBZ gebruik maken van de 
Zorg. Ook hierover zult u via onze Nieuwsbrief op de 
hoogte gehouden worden die met ons maandelijks 
ledenblad Perspectief verschijnt. Meer informatie kunt 
u aanvragen bij ons secretariaat, tel. 411831. 
 
“Samen in actie” is de slogan voor de ledenwerfactie 
die we de komende tijd willen voeren. Wilt u zich ook 
bij ons aansluiten?  Want samen zijn we sterk! 
 

Dick de Jong (voorz. extern) 
 
Onder de loep is een rubriek waarin activiteiten die 
een relatie hebben met de Protestantse Gemeente 
Weesp en  Driemond (i.w.) onder de aandacht 
gebracht worden. Het idee voor deze rubriek is 
ontstaan op de kennismakingsavond van ds. Stefan 
Dijkhuizen met onze SoW-gemeente. Een keur aan 
bekende en onbekende activiteiten en bezigheden in 
kerkelijk verband passeerde die avond de revue. De 
aandacht voor elke activiteit kon toen slechts kort zijn. 
Als u een activiteit nader belicht wilt zien kunt hiervoor 
contact opnemen met Cathalien Op ’t Land. Tel: 0294-
418669. E-mail: jt.opt.land@hccnet.nl 

Onderweg 



 
Nieuwe diakenen en ouderlingen 
 
Op zondag 12 september zijn vijf gemeenteleden bevestigd als diaken of ouderling. Onderweg ging op pad voor 
een uitgebreid gesprek of een korte nadere kennismaking. 
 

door Mathilde Kroon 
 
Berna van der Heide, de nieuwe jeugdouderling 
 
Berna van der Heide is op 12 september bevestigd als 
jeugdouderling. Onderweg sprak met haar over haar 
liefde voor het jeugdwerk. 
 
Berna van der Heide is 34 jaar en getrouwd met Wim. 
Samen hebben ze twee dochters, Myrthe en Roos. 
Berna is afkomstig 
uit Zeeland. Ze 
studeerde verkeers-
kunde in Tilburg, 
waar ze Wim leerde 
kennen. Vervolgens 
kreeg Berna een 
baan in Bussum en 
Wim in Amsterdam, 
en besloten ze naar 
Weesp te verhuizen. 
Ze begonnen op een 
klein zolderkamertje 
met lekkend dak aan 
de Herensingel en 
wonen nu in het 
centrum, aan de 
Middenstraat.  
 
Berna werkte in 
Bussum en daarna in Hilversum als onder andere 
beleidsmedewerker verkeer en vervoer en 
projectmanager/communicatieadviseur. Op dit 
moment is ze fulltime moeder en doet ze af en toe wat 
klussen in de avonduren. Dit bevalt haar prima, ze 
kan per keer zelf beslissen of ze een opdracht 
aanneemt of niet. 
 
Toen Berna en Wim tien jaar geleden in Weesp 
kwamen wonen, besloten ze een kijkje te nemen in de 
(toen nog gereformeerde) kerk, om te onderzoeken of 
ze zich er thuis zouden voelen. Dat klikte vanaf het 
begin erg goed. Veel mensen spraken hen aan, en via 
een jeugdouderling ontmoetten ze andere twintigers, 
met wie ze nu nog steeds een gezellige eetgroep 
vormen. Berna is vier jaar diaken geweest en heeft 
vroeger ook regelmatig meegewerkt aan 
Kerksiteactiviteiten, zoals vieringen, weekends, 
avonden, spelletjes. Aangezien Berna wat meer tijd 
kreeg toen ze stopte met haar werk, leek het haar 
leuk om weer actiever te worden in het jeugdwerk. Jas 
Sas bleek juist op zoek te zijn naar een opvolger, dus 
Berna kwam als geroepen!  
 
Berna omschrijft zichzelf als een serieus en sociaal 

iemand, en een echte organisator. De functie van 
jeugdouderling is een uitdaging die Berna dan ook 
met beide handen aanneemt. “Ik heb wat met jeugd. 
Ik heb vroeger ook veel met jongeren gewerkt, toen ik 
bij de zeekadetten zat en zeilinstructie gaf. Het boeit 
me hoe ze in het leven staan, met welke dilemma’s ze 
worstelen. Het is zo’n roerige periode. Aan de ene 

kant wil je als jongere 
‘lekker leven’, en aan 
de andere kant moet 
je voortdurend be-
langrijke keuzes 
maken. Ik hoop iets 
voor hen te kunnen 
betekenen, zowel op 
religieus als persoon-
lijk gebied.” Daar-
naast hoopt ze door 
haar actieve rol als 
jeugdouderling ook 
inspiratie en ver-
dieping te krijgen in 
haar geloof.  
 
Haar taken zullen 
voor een groot deel 
bestaan uit het leiden 

van Kerksitevieringen en Kerksite-ervaringen. Bij de 
Kerksitevieringen komen zowel religieuze als 
maatschappelijke thema’s aan bod, zoals pesten, 
vrienden maken, Paasfeest. De werkvormen zijn 
divers: discussie, spel, creatieve werkvormen. De 
Kerksite-ervaringen zijn kortlopende projecten van 
een aantal bijeenkomsten waarbij iets dieper wordt 
ingegaan op een religieus thema. Aan deze projecten 
werkt ook een predikant mee. Zo is het afgelopen jaar 
het thema Joodse cultuur behandeld. In dit kader 
brachten jongeren onder andere een bezoek aan het 
Joods Historisch Museum. 
 
Bovendien vindt Berna het leuk om nú in het 
jeugdwerk te stappen, omdat er samen met Stefan 
Dijkhuizen een heel nieuw beleidsplan met betrekking 
tot het jeugdwerk wordt ontwikkeld. Hiervoor krijgen 
ze hulp vanuit het provinciaal dienstencentrum. Berna 
vindt het uitdagend om hierin mee te denken en vorm 
te geven aan nieuwe invalshoeken. Ze vindt het 
moeilijk om al heel concrete werkvormen te noemen, 
maar ze wil wel graag met de jongeren samenwerken. 
Ze wil graag dat de jongeren een actieve rol krijgen 
toebedeeld. Ze ziet ernaar uit om met de jongeren 
aan de slag te gaan! 

Onderweg 



 
Winnie Hey 
 

Winnie Hey is 57 jaar en woont sinds vier jaar in 
Weesp. Hiervoor heeft ze onder andere in Breukelen 
en Afrika gewoond. Ze heeft vroeger gewerkt als 
verpleegkundige en geniet nu van haar vrije tijd. Ze 
doet “alleen maar leuke dingen”, zoals tuinieren, 
pianospelen en lezen. Ze is een spontaan iemand en 
staat open voor mensen. Winnie is bevestigd als 
diaken. 
 
 
 

 
 

 
 
Manin Konijnenbelt 
 

Manin Konijnenbelt is 37 jaar en is sinds zes jaar 
woonachtig in Weesp. Ze werkt als revalidatiearts bij 
het Revalidatie Centrum in Amsterdam. In haar vrije 
tijd doet ze aan fietsen, wandelen en tuinieren. De 
kerk is voor haar een gemeenschap van mensen die 
in God geloven en dit met elkaar willen beleven. De 
kerk heeft de functie om mensen hierin te 
ondersteunen. Ze vindt het belangrijk om hieraan een 
bijdrage te leveren, omdat de kerk anders niet kan 
bestaan. Manin is bevestigd als pastoraatsouderling. 
Ze is plichtsgetrouw, op mensen gericht en redelijk 
perfectionistisch. 
 

Piet van Lindenberg 
 

Piet van Lindenberg is 55 jaar en woont al zijn hele 
leven aan de ’s Gravelandseweg. Een echte Weesper 

dus. Hij is bedrijfsverzorger, een soort ‘vliegende 
boer’! Dit houdt in dat hij invalt op boerderijen als de 

boer zelf niet in staat is, door omstandigheden, om het 
dagelijks werk te verrichten. Hij heeft gekozen voor 

het diakenschap omdat hij wist dat daar mensen 
nodig waren. Hij vindt het belangrijk om met elkaar 

gemeente te zijn. Piet is een hulpvaardig en spontaan 
iemand en houdt van het Bourgondische leven. 

 

 
 

 
 

Aukje de Rijke 
 

Aukje is 61 jaar en al veertig jaar woonachtig in 
Weesp. Ze heeft jaren als receptioniste bij 

verpleeghuis Hogeweij gewerkt en is nu met 
pensioen. Ze zit in het bestuur van de Stichting 

Buitenlanders, die helpt de integratie van 
buitenlanders te bevorderen. Daarnaast speelt ze 

graag ‘echte smartlappen’ op de piano en maakt ze 
olieverfschilderijen. Ze hoopt iets te kunnen 

betekenen voor de diaconie, en wil onderzoeken wat 
je met bestaande middelen kunt bereiken. Aukje is 

gezellig, positief en opgewekt van aard. 
 

Onderweg 



 
experimenten met kerkdiensten 
 
Tussen de vele poststukken die ik ontvang, vond ik de 
uitnodiging voor de tiende landelijke werkdag 
experimenten met kerkdiensten, op 6 november 2004 
te Apeldoorn. Graag wil ik iedereen uit onze 
gemeente uitnodigen, die mee wil denken en mee wil 
doen aan het steeds weer op zoek gaan naar nieuwe 
en verbeterde vormen van diensten. Juist nu we de 
nadruk de afgelopen tijd zo op de ‘gebouwen’ hebben 
gelegd, kan het zeker geen kwaad om als één, 
hernieuwde gemeente, nu aandacht te besteden aan 
het ‘gebruik’ van die gebouwen, namelijk aan de 
vieringen en diensten die we met elkaar hebben. 
Daarom hieronder informatie over deze landelijke 
werkdag (van de website www.pkn.nl, kijk bij zoeken: 
Experimenten). 
 
 
Hoe het begon 
Het is mei 1985. Op initiatief van enkele 
functionarissen voor jeugd- en jongerenpastoraat 
vindt een werkdag plaats met een symposium, een 
informatiemarkt en talloze workshops, in Apeldoorn. 
Doel is om mensen die plaatselijk bij allerlei liturgische 
ontwikkelingen betrokken zijn, met elkaar in gesprek 
te brengen.  
Er worden talloze experimenten gepresenteerd, 
geslaagde en minder geslaagde. Beide bieden 
‘leerzame lessen’; de 300 deelnemers geven veel 
ervaringen en ideeën door. Sprekers behandelen de 
achtergronden, terwijl de experimentele vieringen aan 
begin en eind van de dag naast bemoediging ook 
impulsen geven.  
Het experiment van de werkdag sloeg aan. Zo zelfs 
dat de dagen groeiden in omvang. Op een gegeven 
moment moest er een wachtlijst worden aangelegd 
omdat het maximum aantal deelnemers van 1200 
werd overschreden! 
 
Experiment en doelgroep 
Op de Experimentendag kan het bijzondere, het nog 
niet ingeburgerde deel van een kerkdienst getoond en 
uitgeprobeerd worden, of een kerkdienst als geheel. 
Maar ook het verbeteren van het bestaande en ver-
trouwde krijgt aandacht. Sleutelwoorden tijdens deze 
dagen zijn verdieping en vernieuwing. 
Bij de plaatselijke kerkdienst zijn veel mensen 
betrokken, als vrijwilliger of beroepsmatig. Daarom is 
het programma ook divers. Op de landelijke 
experimentendag moet iedereen die verdieping en 
vernieuwing kunnen beleven. 
Daarom zijn er tussen de gemeenschappelijke 
opening en afsluiting vier deelprogramma’s: het 
Grotekerkprogramma, voor iedereen die in 
kerkdiensten geïnteresseerd is; het Gangmakers-
programma, voor iedereen die daadwerkelijk actief is 
bij de kerkdiensten: leden van liturgiecommissies, 
leiding van de kindernevendienst, medewerk/sters 
jeugddienst, etc.; een seminar/programma voor 

voorgangers; en tenslotte een programma voor 
kerkmusici.  
 
Woord in beweging – verhalen van toen voor 
mensen van nu 
Het hoofdthema van de dag is natuurlijk het 
Experiment. Dit keer vinden we daarbij een 
uitgangspunt in het Woord dat in de kerkdienst klinkt. 
En zelfs in nieuwe woorden: de nieuwe bijbelvertaling, 
die in oktober van dit jaar officieel aan de kerken 
wordt aangeboden.  
Op de Werkdag willen we in allerlei programma’s dat 
Woord, zoals dat geschreven staat, ver-beeld-en en 
ver-klank-en om te komen tot een aansprekende en 
voor jong en oud(er) herkenbare viering. 
 
 
In de vier verschillende programma’s en seminars die 
er deze dag worden gehouden is er voor iedereen wat 
te vinden; voor jongeren, voor ‘gewone’ 
belangstellende gemeenteleden, maar ook voor onze 
ambstdragers, musici en voorgangers. ‘Een dag om 
ideeën en inspiratie op te doen, om het enthousiasme 
voor kerkdiensten te voeden’. Naast dit programma is 
er ook een markt met ‘informatie, voorbeelden van 
experimentele kerkdiensten in het land, maar ook met 
materiaal dat betrekking heeft op de kerkdienst in het 
algemeen. Gerenommeerde uitgeverijen op het 
gebied van liturgisch materiaal zullen hier staan. Alle 
deelnemers aan deze dag hebben de gelegenheid de 
markt te bezoeken. Kortom: de marktmensen nodigen 
iedereen van harte uit om kennis te maken met hun 
materiaal, dat wellicht nieuwe impulsen geeft om te 
experimenteren met kerkdiensten’. 
 
Het lijkt me geweldig om hier met een groep heen te 
gaan! Mocht jij of u meer informatie willen, kijk dan op 
de bovenstaande website, of neem even contact met 
me op! 
 
Stefan Dijkhuizen 
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berichten Lutherse gemeente 

 

 
 
Evangelisch-Lutherse 
gemeente 
 
Predikant 
vacature 
 
Kerkgebouw 
Maarten Lutherkerk, 
Nieuwstad 36, tel. 414528 
 
Kerkenraad 
Secretaris: mevr. M.A. Woudsma-
Blaauw, Julianastraat 2b, 
1382 XX  Weesp, tel. 412018 
 
Kerkrentmeester 
L. Hansma 
Pr. Irenelaan 3, 1381 NA Weesp 
tel: 414336 
 
Postbank: 151049 
Rabobank: 15.70.99.636 
t.n.v. evangelisch-lutherse 
gemeente 
 
Verhuur kerk en lokaal 
Mw. M.A. Woudsma-Blaauw, 
Julianastraat 2b, 1382 XX  
Weesp, tel: 412018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

van de kerkenraad 
 
Gemeentevergadering 
Omdat de aanvankelijke planning van een gemeenteberaad in alle drie de 
geloofsgemeenschappen over de gebouwen op zondag 26 september toch 
te krap bleek te zijn, is nu besloten dat deze vergadering na de kerkdienst 
van zondag 10 oktober wordt gehouden in de zaal achter de kerk onder het 
genot van een kopje koffie. 
 
Onderstaand verhaal wil ik u niet onthouden: 
In het verhaal één tak, twee tak uit de wereld van de Afrikaanse koningen 
ligt een man op sterven. Hij roept zijn familie bij zich. Hij gaf ieder een korte 
stevige tak. ‘breek de tak’, vroeg hij hen. 
Met enige inspanning braken allen hun tak in tweeën. 
‘Zo gaat het wanneer een ziel alleen maar op zichzelf gericht is. Ze kan 
gemakkelijk gebroken worden?’ 
De oude man gaf al zijn verwanten een nieuwe tak: ’Zo zou ik graag willen 
dat jullie leven nadat ik ben heengegaan. Bundel je takken in bosjes van 
twee of drie. Breek deze bosjes nu in tweeën!’ 
Niemand kon de takken breken omdat er twee of drie bosjes waren. De 
oude man glimlachte. ‘Samen met een andere ziel staan we sterk. In de 
gerichtheid op anderen om ons heen kunnen we niet gebroken worden.’ 
 
Tot slot een gebed: 
God, geef mij de waardigheid om de dingen te accepteren die ik niet kan 
veranderen. En geef mij de moed om de dingen te veranderen die ik kan 
veranderen. En de wijsheid om het verschil te weten. 
 
Hartelijke groet, 
 
Ina Slokker-van Gemert 
 
 
 
 
 
 
 
kleding- en naaimachine actie 
 
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S) 
 
Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn en verpakt in plastic 
tassen of zakken (merken met W voor winterkleding en S voor 
zomerkleding). Schoeisel altijd met W merken, geen andere goederen. 
 
Dokter David Abdulai (huidig ZWO Avondmaalsproject) in Tamale, Ghana 
verstrekt gratis hand- of trapnaaimachines aan (oud) patienten die met 
naaiwerk in hun levensonderhoud kunnen gaan voorzien. De laatste jaren 
werden al tientallen machines naar hem verscheept en we ontvingen 
dankbare brieven van de gebruikers! Lakens en lappen stof en naaigerei 
eveneens zéér welkom. (Zakken merken met “Kliniek David Abdulai”) 
 
Aanleveradressen 
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39 tel. 414316 
Fam. Vogel, ’s-Gravelandseweg 43 tel. 412119 
Fam. Roth, Horn 13 tel. 431593 
 
Onverminderd rekenen we op uw medewerking. 
 

J.F. Roth

 

Onderweg 



 
 

berichten Gereformeerde Kerk 

 
 
 

Gereformeerde Kerk 
 
Predikant 

Ds. D. Pruiksma 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86 
1381 GN Weesp, tel. 412537 
e-mail: d.pruiksma@freeler.nl 
 
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 
9.30 uur en 13.00 - 13.30 uur. 
 
Kerkgebouw 

Kerkcentrum Hogewey, 
Waarschapsstraat 3, 
tel. 414491 
 
Kosterij: A. Bleijerveen 
(weekcoördinator) 
Waardijnstraat 42, tel. 417486 
 
P. van Gilst 
(weekendcoördinator) 
Drapeniersstraat 3, tel. 410385 
 
Kerkenraad 

Voorzitter: J.H.F. de Vries, 
Utrechtseweg 54, tel. 450041 
Scribaat: Postbus 5053 
1380 GB  Weesp 
 
Commisie van Beheer 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp. 
Voorzitter: A.M. Jochemsen, 
C.J. van Houtenlaan 2, tel. 
457790 
 
Penningmeester: P. van Gilst, 
Drapeniersstraat 3, tel. 410385. 
Giro 333141 t.n.v. Geref. Kerk 
Weesp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van de predikant 
 

In memoriam 
Elizabeth Huberdina Maria de Wachter-Karstens 

13 februari 1950 – juli 2004 
 
Het is bijna onvoorstelbaar dat in het ‘In memoriam’ voor Liesbeth de Wachter 
geen exacte overlijdensdatum kan worden vermeld. Nadat we gealarmeerd 
werden door haar vriendin uit Deventer, vond de politie het lichaam van 
Liesbeth in haar flat aan de Ingelandenstraat. Zij moet daar vele weken 
hebben gelegen. In ons midden waren een paar mensen die een oogje in het 
zeil hielden bij Liesbeth. Mensen die zij belde wanneer er iets bijzonders was. 
Vlak voordat iedereen op vakantie ging, op 13 juli, meldde Liesbeth hen dat ze 
ziek was en een kuur van de dokter had gekregen. Niet lang daarna moet ze 
zijn overleden. 
Daarmee komt een einde aan een leven vol eenzaamheid en tegenslagen. 
Maar we vergeten ook niet de tijd die ze met Hans de Wachter getrouwd is 
geweest en om wiens overlijden ze veel verdriet heeft gehad. We vinden 
natuurlijk allemaal dat dit niet had mogen gebeuren. Dat een mens zo in 
eenzaamheid sterft en langere tijd onopgemerkt blijft. Helaas gebeurt het ook 
bij ons. Op maandag 30 augustus hebben we Liesbeth begraven op 
Carspelhof nadat Jan Nieuwhof ons de gastvrijheid had geboden om in zijn 
uitvaartcentrum een dienst te houden. Het was daarbij goed om te merken dat 
ook vanuit de geloofsgemeenschap in Deventer medeleven werd betoond. 
 

Heer, herinner u de namen  
van hen die gestorven zijn.  
En vergeet niet dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud van eenzaamheid. 

 
 

In memoriam 
Hendrik Nagel 

28 december 1915 – 20 augustus 2004 
 
Op de hoge leeftijd van 88 jaar overleed de heer Hendrik Nagel, gedurende 
een lange reeks van jaren de geliefde echtgenoot van Annie Verweij.  
Hendrik Nagel werd in een boerengezin geboren als één van zes zonen. Dat 
moet een bijzonder gezin zijn geweest. Want die zes jongens hebben elkaar 
nooit losgelaten. Het deed bijna aan een schilderij van de vroege Van Gogh 
denken toen mevrouw Nagel het welhaast aartsvaderlijke tafereel schetste 
van de oude vader Nagel die zijn zes zonen rond de tafel roept omdat er 
beslist moet worden over de toekomst van de boerderij. Hendrik en Piet, zo 
werd besloten, zouden het bedrijf overnemen en zo is het gebleven in de jaren 
daarna. Toen kon er getrouwd worden, de beide kinderen werden geboren en 
er kwamen kleinkinderen waar opa helemaal trots op was. 
Maar de jaren gaan natuurlijk niet eindelóós voorbij. De ouderdom komt met 
gebreken. Een mens wordt afhankelijk. Het verleden en het heden lopen soms 
op een merkwaardige manier door elkaar. Er komen zorgen. Mevrouw Nagel 
moest nu veel zorgen en kon dat gelukkig ook. Ze heeft dat mogen doen 
totdat het einde kwam.  
Op 25 augustus hebben we Herman Nagel herdacht in een rouwdienst in de 
aula van Carspelhof. We lazen de tweede brief van Paulus aan de gemeente 
in Korinthe. Gods genade is ons genoeg. 

Onderweg 



 
 

In memoriam 
Woutertje de Lange-Veldhuizen 

21 oktober 1932  - 2 september 2004 
 
Op 2 september is zeer plotseling overleden 
Woutertje (Wouke) Veldhuizen, de echtgenote van 
Theo de Lange, Achterherengracht 28. Na de 
ernstige operatie die meneer De Lange drie jaar 
geleden onderging, was het een wonder dat het 
leven daarna weer verder mocht gaan. En het 
echtpaar De Lange genoot dan ook volop van hun 
nieuwe plek aan de Achterherengracht, na zoveel 
jaren in de Torenstraat gewoond te hebben. Ze 
genoten van de vakanties in Oostenrijk en vooral van 
elkaar en van de kinderen en kleinkinderen. Aan hun 
huwelijk van 48 jaar is heel abrupt een einde 
gekomen. Het verdriet is dan ook groot en het gemis 
zal alleen maar groter worden in de tijd die komt.  
Op maandag 6 september werd in de aula van het 
crematorium in Almere de afscheidsbijeenkomst 
gehouden. Daarin werd psalm 138 gelezen, de psalm 
die meneer De Lange koos als tekst op de rouwkaart.  
 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
O Levensbron, wil bijstand zenden. 

 
 
 
Helaas zijn er deze keer veel meldingen uit de 
ziekenhuizen. In het AMC verblijft de heer Bram 
Vonk. De opname duurt al weer enkele weken en er 
werd gesproken over een periode van revalidatie in 
een verpleeghuis, aansluitend aan de opname in het 
ziekenhuis. Ook al verliest meneer Vonk niet zo snel 
de moed, de problemen worden er niet minder op. 
We denken daarbij zeker ook aan zijn vrouw. 
 
In het ziekenhuis in Utrecht werd Caroline Vink 
opgenomen. Niet bepaald de eerste keer en we 
weten nu al dat het ook niet de laatste keer zal zijn. 
Want toen Caroline naar huis kwam, had ze de 
afspraak voor een volgende opname al weer op zak. 
Maar wanneer we het dan toch hebben over mensen 
die de moed niet verliezen, dan moeten we zeker 
Caroline Vink noemen. Klasse, Caroline! 
 
Op de dag dat de predikanten hun kopij voor dit 
kerkblad moeten inleveren, is de heer Jan Nieuwhof 
in ziekenhuis Gooi Noord opgenomen. Er zal een 
heupoperatie plaats vinden. En ja, een mens heeft 
twee heupen, dus… Je ziet natuurlijk tegen zo’n 
opname op. Dat spreekt vanzelf. Maar wanneer 
daarna de pijn maar verdwijnt, dan heb je daar wel 
wat voor over. We wensen Jan Nieuwhof een heel 
voorspoedige beterschap. 

Ons meeleven is deze dagen ook uitgegaan naar 
Fons Brouwer en Christine Kamp. In een 
indrukwekkende bijeenkomst, bijna geheel met 
‘eigen’ muziek gevuld, hebben we in de aula van 
Carspelhof afscheid genomen van hun dochtertje 
Myrthe. Laat de vrede die alle verstand te boven 
gaat, onze harten en gedachten bewaren in Christus 
Jezus. 
 
Hartelijke gelukwensen zijn er voor Willem en 
Katinka Hilders en hun kinderen. Veel eerder dan 
verwacht mocht Willem, na een heel zware operatie, 
het AMC verlaten om verder thuis aan te sterken. Het 
is goed om te weten dat veel mensen met je 
meeleven wanneer er zulke grote problemen zijn. We 
danken God voor de voorlopige uitkomst. Dat de 
komende tijd een voorspoedig verder herstel zal 
brengen. 
 
Het is in deze rubriek niet gebruikelijk dat we 
‘gewone’ jarigen feliciteren. Maar iedere regel kent 
zijn uitzonderingen. Zeker, wanneer de persoon in 
kwestie voor de plaatselijke gemeente zijn eigen 
gewicht in goud waard is. Van harte gefeliciteerd, Jan 
Roest, met je bijzondere verjaardag! 
 
Bezoekwerk 
Na de zomervakantie heeft uw predikant het werk 
weer opgevat. Niet alles in één keer maar stapje voor 
stapje. Heel concreet betekent dit dat eerst de 
zondagen weer op de rit moeten zijn. U hebt gemerkt 
dat in de afgelopen weken een aantal speciale 
kerkdiensten de aandacht hebben gevraagd. Het 
reguliere bezoekwerk start daarom ietsje later. 
Weliswaar worden nu al die bezoeken gebracht 
waarvoor bijzondere redenen zijn, maar de 
ouderenbezoeken ter gelegenheid van verjaardagen 
moeten nog even wachten.  
Zoals we al eerder schreven, zal op dat terrein het 
nodige veranderen. De predikant zal voortaan alleen 
hen bezoeken die 75 jaar of ouder zijn geworden. 
Daarmee passen we ons aan bij de gewoonten van 
de andere kerkelijke gemeenten waarmee we ons 
verenigen. Maar u begrijpt dat deze verandering ook 
alles te maken heeft met de veranderde agenda van 
de predikant. Nadere informatie volgt. 
 
Startzondag 
Op een stralend mooie dag hebben we 5 september 
jl. de startzondag gehouden. Ik denk dat het niet te 
veel is gezegd wanneer ik schrijf dat alle deelnemers 
bijzonder van deze dag hebben genoten. Dank aan 
onze buurgemeenten voor de gastvrije ontvangst. 
Dank aan alle medewerkenden voor hun 
enthousiaste inzet. Nu begint onze bedevaart pas 
echt. 
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Gevonden 
Bij het opruimen na afloop van de ochtenddienst op de 
startzondag in de Grote kerk, vond ik 25 euro! Hartelijk 
dank! Maar u mag het ook terug hebben. Bel of mail even. 
 
Koorgebed 
Op dinsdag 5 oktober start de nieuwe reeks koorgebeden. 
Zoals gewoonlijk om half acht in het koor van de 
Laurenskerk. Elke week een ogenblik stilte. 
 
Weesp zingt 
Een nieuwe muzikale activiteit in ons midden is ‘Weesp 
zingt!’ Naar het voorbeeld van bijeenkomsten elders, stellen 
Gerben van Santbrink en ondergetekende u voor om ook 
als Weespers op een zondagmiddag samen te zingen. Het 
gaat als volgt: 
Op de donderdag voorafgaande aan de betreffende zondag 
hebben we ’s avonds om acht uur in kerkcentrum Hogewey 
een zingkring. Met iedereen die dat wil, nemen we alvast 
het programma van de komende zondagmiddag door.  
Op de zondagmiddag zelve nodigen we om te beginnen 
iedereen uit die in het koor wil zingen. De koorrepetitie 
begint om half drie in de Grote kerk. Een koorboek is ruim 
van tevoren te bekomen op het PDC. Om vier uur gaan dan 
de deuren van de kerk echt open en voeren we ons 
programma uit met alle aanwezige zanglustigen. 
De eerste zingkring is op donderdag 30 september. De 
eerste aflevering van ‘Weesp zingt’ op zondag 3 oktober. 
Het is dan Israëlzondag. Het thema is deze keer dan ook: 
Weesp zingt van Jeruzalem.  
 
Kring 60-plus 
Op 23 september komt de 60-plus kring bij elkaar. Helaas 
voor de deelnemers niet meer onder leiding van ds Stefan 
Dijkhuizen maar met een bijna-leeftijdgenoot: ds Pruiksma. 
We hebben de rolverdeling van dit seizoen iets aangepast. 
Maar we gaan gewoon door met de bespreking van het 
boekje: Opnieuw geloven. En voor hen die al een zekere 
weg met hun geloof hebben afgelegd, is dat een spannend 
thema. 
 
Tot slot 
Ik schrijf deze regels in een anders verloren uurtje in 
verpleeghuis de Lisidunahof in Leusden. Rond de tafel in de 
eetkamer hebben zich een aantal dames verzameld. Er 
worden druk nagels gelakt want het is weer beauty-middag 
op afdeling Heetveld. In een andere kamer vergadert een 
deel van de staf. Bewoners lopen over de gang. Een 
bedpatient schreeuwt luid. Er wordt koffie rondgedeeld en 
voor mijn computertje wordt snel een plekje gevonden. Plus 
koffie natuurlijk. Stel je voor dat er in onze wereld geen 
plaatsen waren zoals hier. Waar mensen werkelijk zorg 
hebben voor anderen. Er valt hier veel te leren. 
 
Gode bevolen. 
 
Ds. Dick Pruiksma 
 

koffiedrinken na de dienst 
 
19 september fam. Roetman 
  Gemeenschapspolderweg 617 
 
26 september in kerkcentrum Hogewey 
 
  3 oktober mw. Sliggers 
  Begijnepolderweg 69 
 
 
 
Kerk & Israël 
 
Op donderdag 7 oktober a.s., om 20.00 uur, 
wordt in de Betlehemkerk te Hilversum een 
lezing gehouden door de heer S. Haagsma , 
getiteld: Het Vredesproces in Israel en 
Palestina, Recente ontwikkelingen. 
Nog steeds komen Israël en de Palestijnse 
gebieden bijna dagelijks in het nieuws. Een 
muur scheidt de bewoners van beide 
gebieden. Al weer enige tijd geleden hebben 
vooraanstaande burgers uit zowel Israel als de 
Palestijnse gebieden een plan gelanceerd om 
een uitweg te bieden in dit schier onoplosbare 
conflict. 
Joden en Palestijnen die dit plan omarmen zijn 
bereid tot vergaande toezeggingen om elkaars 
rust en veiligheid te garanderen. 
De heer Sjoerd Haagsma is theoloog en 
beleidsmedewerker van Kerk-in-Actie, een 
orgaan van de PKN-kerken. Hij is op de 
hoogte van de historische ontwikkelingen 
sinds de stichting van de staat Israël en reist 
regelmatig naar het Midden-Oosten, waar hij 
contacten heeft met beide groeperingen. 
De werkgroep Kerk & Israël, uitgaande van de 
classis Hilversum, nodigt u gaarne uit voor 
deze lezing. 
 
Namens de werkgroep, 
J.H.Bartelse – tel. 035-6240224. 
 
 
nieuwe bijbelvertaling voorgelezen 
 
Vanaf woensdag 27 oktober is het Nederlands 
taalgebied een compleet nieuwe bijbelvertaling 
rijker. Deze Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zal 
als standaard bijbelvertaling de nodige 
aandacht krijgen in de media. 
De IKON is initiatiefnemer van het project 
voorleesbijbel.nl. Gedurende vijf etmalen lezen 
bekende en onbekende Nederlanders de 
complete bijbel voor. Deze audio-versie van 
de nieuwe vertaling is vanaf eind oktober te 
beluisteren op www.voorleesbijbel.nl. Op deze 
site staat vanaf 27 oktober ook de complete 
bijbeltekst met uitgebreid zoekprogramma. 
 

bron: kerkbulletin 
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berichten Hervormde gemeente 

 

 
 
Hervormde gemeente 
 
Predikanten: 
Wijk noord 
Ds. J.S. Dijkhuizen 
Amstellandlaan 52, 
1382 CG Weesp, tel. 457994 
e-mail: 
stefandijkhuizen@yahoo.com 
Beste opbeltijden: ma, do, en vr  
9-10 uur en 13-14 uur. 
 

Wijk zuid 
Ds. W.J. Lamfers,  
C.J. van Houtenlaan 6, 
1381 CP Weesp, tel. 411629 
e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 uur 
en rond 18.45 uur. 
 
Kerkgebouw: 
Grote- of Laurenskerk 
Koster: de heer S. Stavast 
Kerkstraat 21, tel. 482243 of 
06-10666227 
 
Kerkenraad 
Praeses: mevrouw I.F.J. van de Pol 
Provincialeweg 6  Driemond 
tel. 419026, e-mail: 
inekevandepol@hotmail.com 
 
Scriba: vacature 
postadres: Wevershoek 12 
1383 CP  Weesp 
 
 
Kerkenraadscommissie 
Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via 
ouderling R.M.J. Groenendaal, 
tel. 413795 
Scriba: P.J.A. Zevering, 
M. Dotingalaan 44, 
1381 GC  Weesp, tel. 417788 
 
 
Kerkvoogdij 
Postbus 5059, 1380 GB Weesp 
Postbank: 237500 
ABN-AMRO: 48.49.42.085 
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde 
Gemeente Weesp 
 

wijk noord 
 
Van de predikant 
Op het moment van schrijven zit de melodie van het canon-liedje ‘Blijf niet 
staren’ nog in mijn hoofd en gaat daar (hopelijk) voorlopig niet meer uit. Het doet 
me weer denken aan die prachtige startzondag die we met elkaar konden vieren 
op 5 september j.l. Het ad hoc bij elkaar gekomen jongerenkoor zong toen dat 
mooie liedje: ‘Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, 
zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?’ Zo is het 
eigenlijk precies; het is al begonnen, en in wat Hij ooit begonnen is, gaan wij 
door. Dit komende winterseizoen, waarin zoveel weer staat te gebeuren, het is 
deel van wat al met Hem begonnen is. Mooi, dat we in de stoet verder mogen 
gaan. De startzondag was er een goed voorbeeld van en geeft hoop en 
vertrouwen op meer. Lopen we allemaal mee? 
 
Toch worden mensen soms ook op harde manier tot stilstand gebracht. Christine 
Kamp, onze organiste en Fons Brouwer, haar man, die samen eind september 
hun eerste kindje verwachtten maken een verdrietige periode in hun leven mee. 
Na acht maanden zwangerschap kwam er plotseling een einde aan het leven 
van hun dochtertje Myrthe. Leven dat nog niet geboren was en niet de kans 
heeft gekregen om het licht te zien, maar wel tonen en klanken heeft gehoord. 
Maandag 30 augustus namen Christine en Fons daarom afscheid van haar op 
Carspelhof mèt muziek, die Myrthe tijdens één van de concerten van Christine 
gehoord heeft. Daarna ontmoetten zij de gemeente en andere bekenden in het 
koor van de Grote Kerk. Boven de kaart stond de tekst van Marguerite 
Yourcenar: ‘Il faut chérir quelqu’un pour s’apercevoir qu’il est scandaleux que la 
créature meure...’ (Men moet iemand liefhebben om zich te realiseren dat het 
een schande is dat de mens sterft). Wij willen hen veel sterkte en steun 
toewensen in deze moeilijke tijd. 
 
De familie van den Bosch van de Ingelandenstraat 619 werd opgeschrikt door 
een plotseling opgekomen tumor in de mond van mevrouw van den Bosch. Zij 
werd onmiddellijk doorverwezen en inmiddels is er door een operatie weefsel 
verwijderd. Half september hopen we te horen dat de behandeling geslaagd is. 
Ook hen willen we opdragen in onze gebeden. 
 
Mw. Brons, Julianastraat 2a, is inmiddels geopereerd aan haar heup. Al een 
tijdje ging het lopen niet meer zo makkelijk, maar nu is zij hier aan geholpen in 
het VU-ziekenhuis. Thuisgekomen zal ze wel enige tijd moeten revalideren, en 
hopen we allemaal voor haar dat dit zo voorspoedig mogelijk verloopt.  
 
Op 3 september j.l. was ik weer op een studiedag van Op Goed Gerucht, de 
beweging van overwegend jonge PKN-predikanten, die allemaal een frisse en 
vrijmoedige wind door de kerk willen laten waaien. Het thema was deze keer 
‘Engagement-Nu!’; met als belangrijkste vraag: Op welke manier kun je als 
predikant, maar vooral als kerk de maatschappelijke werkelijkheid en het geloof 
(het goede gerucht) op elkaar betrekken? Naast de boeiende workshops, een 
forum en inspirerende gesprekken, was het voor mij erg goed om weer eens 
zoveel (jonge) collega’s te ontmoeten. Nieuwe contacten, uitwisselen van goede 
ideeën en ervaringen, wederom een goede (studie-)dag! 
 
In de loop van het komende seizoen wil ik (o.a.) gaan starten met (een vorm 
van) preekbespreking en/of voorbereiding. Niet alleen om daar zelf wijzer van te 
worden, maar ook om de gemeenteleden meer te betrekken bij de verkondiging 
op zondagmorgen en een gesprek te laten ontstaan tussen Woord en hoorders, 
tussen spreker en luisteraar. Daar zijn mensen voor nodig, dus het kan goed zijn 
dat binnenkort een beroep wordt gedaan op (vele) luisterende oren... 
 
Ds. Stefan Dijkhuizen 
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wijk zuid 
 
Met wie wij meeleven 
Mevrouw Nagel (Oversingel) ging in vliegende vaart met de 
ambulance naar ziekenhuis Hilversum. Het zag er even 
niet goed uit, maar zij knapt al weer wat op en is weer in 
voor een gezellig praatje. Als je ouder en kwetsbaarder 
wordt en je kinderen zijn je zo tot steun is dat enorm veel 
waard. 
Meteen na thuiskomst hoorde ik ontstellende berichten 
over mensen wier gezondheid zwaar is aangetast of 
mensen die met de dood werden geconfronteerd. In 
sommige gezinnen is er wel heel vaak ellende. In onze 
gebeden noemen we hun namen. 
 
Bij Gerwin en Danielle Bok in Almere werd op 31 juli 
Raymond geboren. Zo kreeg Vincent er een broertje bij. Wij 
wensen de ouders en oma en opa en de enige echte oma, 
die in Theodotion, toe dat zij veel vreugde beleven aan dit 
(klein)kind. 
Sheila Bezoet de Bie en Ramón Bernardt (Kasteleinstraat) 
werden op 25 augustus verblijd met de geboorte van Dion 
Michael Ryan. In die mooie tuin in Driemond zal dat 
mannetje vast met vreugde opgroeien. 
Op 24 september ontvangen Alice Roetman en Hilko 
Giezen in een dienst die begint om 15 uur in de 
Willibrordkerk, die als een stad op de berg (Mattheüs 5:14) 
over Nederhorst den Berg uitkijkt, Gods zegen over hun 
huwelijk. Op de Talmastraat is alles aanwezig voor een 
goed leven samen. Dat wensen wij hen naast een fijne 
trouwdag van ganser harte toe. 
Op Pinksteren deden Raymond Jansen en Margriet 
Cruiming belijdenis. Op 25 september om 11.45 uur 
betreden zij de Laurenskerk opnieuw, nu om daar Gods 
zegen te ontvangen over hun samenzijn voor het leven. Wij 
zullen genieten van een prachtige dienst vol fraaie teksten 
en muziek. Naar dit moment hebben zij intens toegeleefd. 
Wij wensen hen naast een fijne trouwdag een goed leven 
samen toe. 
 
Voor het kerkenwerk ontving ik een gift van vijftien euro. 
Hartelijk dank! 
 
Varia 
Met een voldaan gevoel leg ik na een geslaagde 
startzondag de laatste hand aan de kopij voor het kerkblad. 
Samen gaan we als gemeente ingrijpende beslissingen 
tegemoet. Maar als we samen gemeente kunnen zijn (en 
dat waren we op de startzondag), dan komen we er samen 
vast ook wel uit. 
 
Met enkele mensen voer ik al geruime tijd gesprekken over 
wat geloven inhoudt en voor je kan betekenen. Wie 
belijdenis wil doen neme daarom contact met mij op. Wij 
vinden dan vast wel data voor een goed gesprek over deze 
zaken. 
 
In dit nummer van Onderweg vindt u een bijlage over het 
kringwerk. Geeft u snel op bij het PDC. 
 
Ds. W.J. Lamfers 

HVD 
 
Dinsdag 28 september a.s. van 10.00-12.00 
uur: HVD-afrekenochtend 3e kwartaal voor de 
wijken Noord en Zuid in het HOC. 
 
 
collecte opbrengsten 
 
27 juni 1e € 135,96 
 2e € 138,08 
avond GB 1e  €  72,10 
 2e € 50,90 
4 juli 1e € 169,05 
 2e € 147,33 
11 juli 1e € 160,57 
 2e € 148,28 
avond GB 1e € 42,05 
 2e € 70,04 
18 juli 1e € 169,84 
 2e € 246,19 
25 juli 1e € 237,95 
 2e € 253,60 
avond GB 1e  € 79,60 
 2e € 52,94 
1 aug 1e € 248,23 
 2e € 257,30 
8 aug 1e € 195,39 
 2e € 190,15 
avond GB 1e € 72,15 
 2e € 50,30 
15 aug 1e € 223,42 
 2e € 210,48 
22 aug 1e € 301,60 
 2e € 307,98 
avond GB 1e € 71,20 
 2e € 61,70 
29 aug 1e € 296,34 
 2e € 286,48 
avond GB 1e € 87,20 
 2e € 65,65 
 
zendingsbussen 
Juni  € 48,56 
Juli  € 69,30 
Augustus  € 37,30 
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gezamenlijke berichten 

 
Hebronnieuws  
 

Evangelische boekhandel Hebron 
Nieuwstraat 25 tel. 418614 
 
Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur 
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur 
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur 
 

 
“Een venster in de Hemel”, A.F. Troost 
God laat ons niet alléén aanmodderen. Zo af en 
toe laat Hij iets van zijn grootheid aan ons zien. 
Dat troost, dat verrijkt en dat spoort aan om weer 
verder te gaan. Verder op een weg met Hem. 
A.F. Troost schrijft er over. Over de vreugde van 
het leven. Over het verdriet, maar ook over het 
venster, waardoor wij soms een straaltje van 
Gods zonneschijn mogen opvangen. 
Pocket € 4,52 
 
“Vol vertrouwen verder”, Truus van der Roest 
Truus van der Roest getuigt in dit boekje van de 
realiteit van Gods trouw, zoals zij die als weduwe 
heeft ervaren, en wil ook anderen laten delen in 
de geestelijke winst, die zij putte uit 
bijbelverhalen, waarin weduwen een rol spelen. 
Na het overlijden van haar man, leerde Truus, dat 
haar leven niet waardeloos was geworden. 
De Bijbel was haar daarbij tot grote steun. 
Pocket € 9,03 
 
Tot ziens in Hebron, 
Gerda Hoogeveen 
 
 
werkgroep oud papier 
 
In het vorige nummer deden wij mededeling van 
de veranderingen die er in het ophalen  van oud 
papier met ingang van 1 sept. 2004 gingen plaats 
vinden. 
Wederom moeten wij u een wijziging melden daar 
de organisatie “Schools For Progress” gaat 
stoppen met het ophalen van oud papier, 11 
september was de laatste keer. 
De COPOG en het GAD heeft ons gevraagd de 
betreffende wijk over te nemen hetgeen wij ook 
van harte hebben geaccepteerd. De verdeling 
van de gebieden is thans nog duidelijker 
geworden: 
 

Weesp behalve Aetsveld: 
werkgroep oud papier 

t.b.v. de Grote Kerk aan de Nieuwstraat 
 

Aetsveld: 
muziekvereniging Jubal 

 
Ook voor onze werkgroep zit er muziek in. 
 
Cor Draijer, tel. 411261 
 

zondagmiddagconcert in Maarten Lutherkerk 
 
In de Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 
36-38 in Weesp wordt op 19 
september om 14.30 uur wordt een 
zondagmiddagconcert gegeven in de 
Maarten Luther Kerk. Uitvoerenden 
zijn het Vrouwenkoor Cantiamo o.l.v. 
Miriam Westgeest en de de organist 
Martin Kamminga, voor veel 
muziekliefhebbers bekende namen. 

 
Miriam Westgeest studeerde o.a. koordirectie bij Martin 
Kamminga, zodat een goede samenwerking verzekerd is. 
Voor Martin Kamminga is het Strümphler-orgel in de 
Maarten Luther Kerk, waar hij vele jaren organist was, een 
oude bekende. 
 
Met een gevariëerd programma kan men een prachtig 
concert verwachten. 
 
Toegangsprijs € 5,00, inclusief een consumptie in de 
pauze. Kinderen beneden 12 jaar hebben gratis toegang. 
Het concert wordt georganiseerd door de Stichting 
Strümphlerorgel Concerten 
 
 
schrijfavonden Amnesty Weesp 
verhuizen naar de vrijdagavond 
 
Op vrijdag 1 oktober kunt u bij ons een brief ondertekenen 
die de Turkse autoriteiten aanspoort om slachtoffers van 
huiselijk geweld – voor het merendeel vrouwen – te 
ondersteunen. Gevraagd wordt onder meer, om blijf-van 
m'n lijf-huizen in te stellen en vervolgens om vrouwen in 
staat te stellen hun bescherming langs juridische weg te 
regelen. Slachtoffers die proberen hun gewelddadige 
huwelijk of ouderlijk huis te ontvluchten, zijn compleet 
rechteloos. Zij verliezen hun kinderen, hun 
bestaansmiddelen en zelfs hun paspoort.  
Amnesty Weesp heeft aan de Stuurgroep Huiselijk Geweld 
Noord-Holland gevraagd om de brief ook vanuit hun eigen 
organisatie te versturen. Wij hopen een afgevaardigde te 
kunnen begroeten op 1 oktober.  
 
Wilt u ook meehelpen? Wij staan tussen 19:00 – 20:00 uur 
in de bibliotheek op 1 oktober aanstaande. Meer 
informatie via 0294 419843 en b.spoon@inter.nl.net. 
 
Tijdens de Verenigingenmarkt hebben meer dan 80 
belangstellenden de oproep aan president Oscar Berger 
van Guatemala ondertekend waarmee wij hopen dat 
mensenrechtenorganisaties zonder doodsangst hun goed 
werk kunnen blijven verrichten. Dank aan alle 
belangstellenden, die tevens de oproep voor Jamaïca 
tekenden om politiegeweld tegen homo's en lesbiennes 
aan te kaarten bij de autoriteiten.  
 
Met vriendelijke groet, namens Amnesty Weesp, 
Birgit Spoon.

Onderweg 



 
Roemenië anno 2004 
 
In een groot land als Roemenië kent men (grote) 
regionale verschillen. In het westen en het midden 
van het land heeft men zich altijd op West-Europa 
georiënteerd. Dat is goed te zien aan de Rooms-
katholieke en protestantse kerkgebouwen: Hongaren 
en Duitsers bouwden in Zevenburgen/Transsylvanië 
kathedralen en kerkburchten, terwijl de orthodoxe 
kerkgebouwen veelal klein zijn. Hoewel de 
Siebenbürger Sachsen bijna allemaal naar Duitsland 
zijn vertrokken, zijn er gelukkig naast de vele 
vervallen kerkburchten gelukkig nog goed bewaarde 
kerkburchten: versterkte kerken waarin de mensen 
en het vee zich schuil hielden voor de 
brandschattende Turken en Tataren. Naast de 
kerkburcht in Cristian kan men zelfs in een fraai Duits 
huis overnachten. Gemeenteleden maken de kerk 
schoon, want morgen komen twee gemeenten en 
een koor in de kerk samen. Dan is het feest, want 
komen er veel mensen.  
 
In Zevenburgen zijn altijd minder orthodoxe kloosters 
geweest dan in het noorden (Moldavië) of het zuiden 
(Oltenië en Muntenië) van het land. De kloosters in 
Zevenburgen waren veelal klein, net als veel 
dorpskerken. Pas na 1918 ontstonden in 
Zevenburgen grote orthodoxe kerken, met name in 
de steden. Zelfs onder de communisten bouwden 
gelovigen in enkele dorpen ware kathedralen om te 
laten zien hoe belangrijk het geloof voor hen was (en 
hoe onbelangrijk het regime). 
 
In het zuid-westen van het land, in de Banaat, was 
de invloed vanuit Servië altijd voelbaar, terwijl in het 
zuiden de invloed vanuit het Ottomaanse rijk groot 
was. Dat betekende echter niet dat men in Roemenië 
moskeeën mocht bouwen. Daarvoor was de invloed 
van de orthodoxe volkskerk en de haat tegen de 
onderdrukkers, de Turken, te groot. In de omliggende 
gebieden Servië, Hongarije en Bosnië-Herzegowina 
bouwde men wel moskeeën. Kent men in Servië 
kerken en kloosters met golvende daken, in Oltenië 
eveneens. Tussen de kloosters uit dit deel van 
Roemenië en kloosters in Servië waren nogal eens 
kontakten als het ging om kontakten met monniken in 
Servië, die in aanzien stonden vanwege hun 
vroomheid en inzichten. Boeken van en over deze 
monniken zijn in Roemenië alom te koop. Gelovigen 
en kloosterlingen lezen namelijk graag boeken over 
spiritualiteit. 
 
In het noorden van Roemenië zijn Poolse en 
Russische invloeden merkbaar. Net als in Polen is de 
vroomheid van de mensen in dit gedeelte van het 
land groot. De kerken in Moldavië zijn altijd overvol, 
terwijl dat in het zuiden maar een paar keer per jaar 
het geval is. In Moldavië staan veel kloosters, 
waarheen op feestdagen duizenden pelgrims 
trekken. Zijn de buitenmuren van kerken en kloosters 
in andere delen van het land veelal wit gepleisterd, in 
Moldavië staan enkele kloosters waarvan de 
buitenmuren zijn overdekt met unieke muur-

schilderingen. Ook de vormgeving van het dak van 
veel kerken in Moldavië wijkt af van die in andere 
delen van het land: in Moldavië lijkt het hoge dak van 
menige kerk op het dak van een tent, terwijl de 
kerkdaken elders vlakker zijn. Elders zijn kerkdaken 
niet altijd voorzien van een toren. Bovendien verschilt 
de (weelderige) vormgeving van de kerktorens in 
Moldavië van die in andere delen van Roemenië. 
Naar de fraaie kloosters in Moldavië komen vanouds 
toeristen, die de mooie kloosters in Oltenië helaas 
vaak niet kennen. In Moldavië durven bisschoppen 
dingen over corrupte politici te zeggen (die zelfs hier 
de krant halen), waarover men in het zuiden 
tegenover de hoge heren uit Boekarest maar liever 
zwijgt. In Moldavië is men zelfbewust orthodox, houdt 
men net als in Rusland van kerkdiensten met veel 
pracht en praal. In Moldavië voelt men zich 
beschermd door de vele nonnen en monniken, die 
voor de mensen in hun omgeving bidden en heeft 
menigeen een familielid, dat in het klooster is 
ingetreden. Het aantal kloosters in Moldavië, dat toch 
al niet gering was, is de laatste jaren sterk uitgebreid. 
Het lijkt af en toe wel alsof men in elk dorp een eigen 
klooster wil hebben. Het klooster Pângăraţi wordt 
totaal verbouwd. Wij genieten van het fraaie uitzicht 
over een vallei. 
 
De armoede en de werkloosheid zijn nog steeds 
groot. Nu er meer dan een miljoen Roemenen als 
gastarbeider (tijdelijk) elders werken, omdat er in 
eigen land onvoldoende en veelal slecht betaald 
werk is, en iedereen het heeft over werken in Spanje, 
waar men 28 euro per dag verdient door aardbeien te 
plukken, opdat die voor ons niet al te duur zullen zijn, 
lopen er dorpen leeg en loopt dus ook het 
kerkbezoek terug in Moldavië. Dat is een nieuwe 
ervaring voor de mensen. Men heeft het er duidelijk 
moeilijk mee. 
 
Dat de Moldaviërs van kleuren en versieringen 
houden is niet alleen te zien aan de muur-
schilderingen in kerken en kloosters, maar ook aan 
de tuinen en de huizen in het liefelijke heuvel-
landschap van Moldavië. Nergens in Roemenië vindt 
U zoveel bloemen in tuinen. De gebouwen in een 
fraaie stad als Iaşi, waar kerken en kloosters alom 
aanwezig zijn, zitten vol versieringen, net als de 
kleurrijke klederdracht. De Barok was hier duidelijk 
populair, net als in Polen en Oekraïne. Steden als 
Iasi, Suceava en Piatra Neamt hebben heel wat 
stedenschoon te bieden. Voeg bij dat alles de gulle 
lach van de Moldaviërs, de wijn en de pruimen-
jenever en het aantrekkelijke scenario voor een 
geslaagde vakantie is compleet. Toch is het aantal 
buitenlandse toeristen niet groot, omdat men bijna 
alleen in de grote steden een hotel kan vinden. De 
restaurants zijn leeg, want buiten de deur eten kan 
een Roemeen niet betalen. 
 
 
Ds. W.J. Lamfers 

Onderweg 
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