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2 Onderweg

zondag 15 januari
1e zondag van Epifanie
doop van de Heer

Kerlcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3
10.00 uur Ds J.S. Dijkhuizen

1e collecte kerk
2e collecte oecumene

Jeugd en Verenigingsgebouw
10.00 uur Kerksite en Kerksite plus

19.00 uur Ds P de Jager, Huizen
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

zondag 22 januari
2e zondag van Epifanie
bruiloft van Kanaän

Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3
10.30 uur Ds. D. Pruiksma

oecumenische dienst
viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1e collecte Raad van Kerken
2e collecte extern project Raad van Kerken

Jeugd en Verenigingsgebouw
19.00 uur kandidaat J. Mulder, Nijkerkerveen

Gereformeerde Bond
1e collecte diaconie
2e collecte kerk

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

13 januari Ds. W.J. Lamfers

20 januari R.K. viering

27 januari Ds. D. Pruiksma,
viering Heilig Avondmaal

zondag 29 januari
3e zondag van Epifanie

Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3
10.00 uur Ds. D. Pruiksma

koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte orgelfonds

Koorgebed

Een moment van verstilling

Elke dinsdag 19.30 uur
Tijdelijk in de Maarten Lutherkerk

Nieuwstad 36

kerkdiensten in verpleeghuis Hogewey

15 januari Ds R.H. de Vos

22 januari De heer G. Herderschee

29 januari Ds. D. Pruiksma

erediensten



Onderweg 3

gezamenlijke berichten

ziekenhuistaxi
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Mw. Gaasterland 413406
Mw. Van Oostveen 431532

kerktelefoon
contactpersonen

L. Rigtering (Geref.) 410874
J. Braaksma (Herv.) 411398

kopij volgend kerkblad

Het volgende nummer van Onderweg nr 2 zal omstreeks

30 januari 2006 verschijnen.

Kopij voor dit nummer dient uiterlijk vrijdag 20 januari voor 13.00

uur ingeleverd te zijn bij voorkeur per e-mail naar:

kerkbladonderweg@gmail.com

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar:

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp

Activiteitenperiode: 1 februari t/m 21 februari

bejaardensoos ‘Ouderenvreugd’
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw
aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Iedere dinsdagochtend koffie-uurtje om 9.30 uur in het
H.O.C. gebouw. Van harte welkom!

Onderweg op internet: http://home.hccnet.nl/g.rebel
Kerksite op internet: http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda
vrijdag 13 en zaterdag 14 januari
ophalen oud papier
coördinator: Henk Alberts, tel.nr. 413243
donderdag 26 januari
vergadering Grote Kerkenraad 20.00 uur
Kerkcentrum Hogewey
donderdag 12 januari
Gesprekskring 20+ (info 457994) 20.00 uur
vrijdag 13 januari
Kerksite Ervaringen, eerste bijeenkomst: Time to turn! 19.30 uur
Bios-gebouw
donderdag 19 januari
Platform Jeugdwerk 20.00 uur
Bios-gebouw
zaterdag 21 januari
Actie Kerksite Ervaringen, tweede bijeenkomst 10.00 uur
Bios-gebouw
maandag 23 januari
Start basiscatechese 16.30 uur
Bios-gebouw
dinsdag 24 januari
TWINNING bijeenkomst 20.15
Start basiscatechese 16.30 uur
vrijdag 27 januari
Kerksite Ervaringen, derde bijeenkomst: Time to turn! 19.30 uur
Bios-gebouw

kerktaxi
Gereformeerde kerk
Contactpersoon W.H. Remeijn
Casparuslaan 216, tel.411588

zondag 15 januari
rit A.  Hr. J. Vree 412532
rit B.  Hr. G. Bakker 410896

zondag 22 januari
rit A. Hr. L. Hansma 414336
rit B. Hr. S. Biesheuvel 417859

zondag 29 januari
rit A. Hr. B. Wever 410997
rit B. Hr. G. v.d. Zande 414840

Hervormde kerk
Zij, die naar de Grote of Laurenskerk
gebracht willen worden, liefst zaterdag
of zondag uiterlijk 9.00 uur bellen naar:

zondag 15 januari
Hr. C. Bruijne 263576

zondag 22 januari
Hr. J. Vogel 412119

zondag 29 januari
Hr. P. Nagel 414316
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4 Onderweg

Protestantse gemeente
te Weesp en Driemond

(in wording)
Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25, tel. 483993,
e-mail: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
Centrale kerkenraad
Voorzitter: I.F.J. van de Pol
Provincialeweg 6, Driemond
tel. 419026, e-mail:
inekevandepol@hotmail.com
Scriba
Mw. J. W. Vree - ter Veen, tel.
430219, e-mail: wilvree@xs4all.nl
Postbus 5053, 1380 GB Weesp
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: M. Weststrate
S. de Vliegerlaan 15,
1381 EE Weesp, tel. 411080
Secretaris: H. Nagel, Keverdijk 10,
1381 HL Weesp, tel. 418647,
e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeester: P. van Gilst
Drapeniersstraat 3,
1383 CM Weesp, tel. 410385
Bankrek.nrs. t.n.v. C.v.B. SoW:
Kerkbalans: 15.70.39.757
Overige betalingen: 15.70.26.183
College van Diakenen
Postbus 5090 1380 GB Weesp
Voorzitter: mw. A. Westland-
van Oostveen, Mr. P.J. Troelstra-
laan 17, 1381 CR Weesp, tel.
418860
Secretaris: H. Snoeij
Mr.J.C.Buhrmannlaan 7
1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v.
SoW Diaconie, Weesp
ZWO-commissie
Postbus 5090 1380 GB Weesp
Voorzitter: J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625,
1382 LL  Weesp, tel. 410050
Jeugd- en jongerenwerk:
Kerksite
contactpersonen: Berna van der
Heide, Middenstraat 67, 1381 XB
Weesp, tel: 431930
Han Op ’t Land, Wevershoek 12,
1383 CP Weesp, tel. 418669

dan nog kom ik U tegen meditatie door ds. D. Pruiksma

Samen met een verzorgster kijk ik de eetkamer van de afdeling rond.
Bewoners van het verpleeghuis en familieleden zitten rond feestelijk
gedekte tafels en vullen de kamer tot in de kleinste hoekjes. De jaarlijkse
kerstbrunch wordt gehouden. In de hal staat een onafzienbare
hoeveelheid lekkernijen klaar. Er is zelfs een piano naar binnen gerold
waarop een mevrouw kerstliedjes speelt. De sfeer is feestelijk. We kijken
de kring rond en noemen de namen van wie er niet meer zijn. Weer is
een jaar voorbij. Maar wat is tijd wanneer het besef daarvan verdwenen
is? Dan is er nog slechts heden. Dan nog. Elk moment opnieuw.

Natuurlijk worden ook in het verpleeghuis St. Nicolaas, kerst en de
jaarwisseling gevierd. Sinterklaas komt zelfs hoogstpersoonlijk op
bezoek. Ik zie er verschrikkelijk tegenop. Je gaat toch niet met
dementerenden doen alsof! Maar er wordt een grote kring gevormd en
iedereen helpt iedereen. Een oudere bewoonster draagt prachtig op toon
en zonder haperen een door haar dochter geschreven gedicht voor,
waarin zelfs ‘de benauwde veste’ van Vondel wordt geciteerd. Iedereen
blij. Die mevrouw loopt dag in dag uit over de afdeling rond en zegt niets
anders meer dan: och, och, och. Duizenden keren per dag. Nu horen we
dat ze lerares Nederlands is geweest. Ze krijgt een luid applaus voor haar
voordracht. Ze lacht. Dat moment telt. Nu er geen toekomst en verleden
is. Dan nog is er dit korte moment.

Vanuit de kamer naast die van Binie rolt een luide krachtterm over de
gang. Dat is niet helemaal in kerstsfeer. Maar je zult zo tegen je eigen
onmacht moeten vechten als de buurman. Mooie man. Ruwe bolster type.
Ik kijk om het hoekje van de deur. Hij ligt hopeloos te knoeien met zijn bril
en vindt het prima dat ik het ding op zijn neus zet. Dan kijkt hij me aan en
zegt: “Weet je wat het is, joh? Ze laten je hier maar gewoon liggen. Dan
wil je toch liever dood!” We zijn even stil. Natuurlijk wordt hij niet vergeten.
Maar toch vraag ik voorzichtig of hij inderdaad graag dood wil. Het
antwoord blijft uit. Want hij kijkt door zijn bril naar mijn handen en zegt:
“Allemachtig, jongen, wat heb jij grote poten.” We lachen beiden. Zo
dadelijk zal het weer anders zijn. Dan nog: dit moment telt.

Elk moment telt. Het moment dat Binie in de kerstviering van het huis
“Glo-o-o-o-ooo-ria” zingt na weken te hebben gezwegen. En toen ze in
Weesp genoot van de christmas carols! We zouden leren leven wanneer
we, al was het maar één moment, beseften dat de gave van de muziek
langer beklijft dan ratio en ambitie. Dat moment zou tellen. Het zou het
heden van ons leven kunnen worden.

Een collega van elders vraagt toestemming om een lied van mij te laten
zingen in de kerstnachtdienst. Ik schreef die tekst, geïnspireerd door
psalm 139, in een periode van mijn leven dat mijn geloof op grote hoogte
was. Maar nu begrijp ik des te beter dat ik, los van verleden en toekomst,
schreef over het ‘dan’ dat het heden van elk moment kan zijn. Het
moment waarin wij, ondanks alles, zien en verstaan. Dan nog. Juist dan.
En dat het ‘dan nog’ maar de vraag is wie we ‘juist dan’ ontmoeten. Met
name het slot van het tweede couplet ontroert me nu. Dat ‘dan’ is het
heden van ons leven. Want God, dan kom ik U tegen. Dan nog. Dat
moment telt.

algemene berichten
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Onderweg 5

Ook als mijn weg haast onbegaanbaar is,
volgt Gij mij met uw zegen allerwegen.
Al is mijn leven dorre wildernis,
uw liefde is als frisse lenteregen.
Al vlucht ik voor uw licht in duisternis,
als ik ontwaak, dan nog kom ik U tegen.

Het duister is niet donker meer wanneer
wij in uw lichte morgen binnentreden.
Uw liefde leeft in onze harten. Heer,
Gij zijt de ziel van al onze gebeden.
Doorgrond mij, God, en ken mij meer en meer.
Want in uw licht hervinden wij de vrede.

gebedsbijeenkomst voor vluchtelingenwerk

Tijdens een viering op 15 januari 2006 zal de Raad
van Kerken om Gods zegen vragen voor het werk dat
vanuit de kerken wordt gedaan ten behoeve van
vluchtelingen in Nederland. Ondanks alle inzet vanuit
kerken en andere organisaties wordt de situatie voor
veel asielzoekers en vluchtelingen, illegalen en
vreemdelingen in Nederland slechter.

Het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die op
straat belanden, mannen vrouwen kinderen, om
mensen die onschuldig in detentie worden gezet in
afwachting van hun uitzetting, om mensen die plaats
vonden in een noodopvang, bij particulieren of bij
bekenden uit hun moederland. Velen zien er geen
gat meer in, hetzelfde geldt voor al die vrijwilligers en
beroepskrachten die zich voor hen inspannen.

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt tijdens een
gezamenlijke viering Gods zegen gevraagd over het
werk in het komend jaar. U wordt opgeroepen deze
viering bij te wonen.

De viering wordt gehouden op zondag 15 januari van
14.00-16.00 uur in De Wijkplaats (voormalige
Vredeskerk), Joh. Camphuysstraat 101, Utrecht,
www.wijkplaats.info. Graag van te voren uw komst
aanmelden.

Aanmelding en informatie: www.raadvankerken.nl of
bel met Geesje Werkman (030) 880 17 56 of e-mail:
g.werkman@pkn.nl

bron: www.pkn.nl

informatief

http://www.wijkplaats.info.
http://www.raadvankerken.nl
mailto:g.werkman@pkn.nl
http://www.pkn.nl


6 Onderweg

rondom de vieringen

zondag 15 januari
1e zondag van Epifanie
doop van de Heer

Kerkcentrum Hogewey, 10.00 uur
In deze dienst zal de doop worden bediend aan
Anne-Linde Hooijer, dochter van Annemarie en Peter
van de Kanaaldijk, die op 28 augustus j.l werd
geboren. Haar doopnaam, die ook in de dienst voluit
zal klinken wanneer ze is binnengebracht, is Johanna
Gerlinde. Het zal een mooie dienst worden waarin
het teken van doop aan weer een pasgeboren
mensenkind zal worden gegeven, en dat gaan we
dan ook bezingen, zoals: ‘We vieren dan ook feest
met jou, je bent die vreugde waard, omdat je Gods
verbond van trouw zo tastbaar openbaart.’ (uit
Zingend Geloven 8:68). Samen met de doopouders
bespraken we deze dienst en kozen we voor
bekende en onbekendere liederen. En dat we dopen
op deze zondag is niet vreemd: we luisteren juist
vandaag naar het verhaal over Jezus die door
Johannes gedoopt wordt (Marcus 1:1-11). Zo gaan
ook wij weer op weg met hem die voor ons
ondergegaan en weer opgestaan is, en zal Anne-
Linde vanaf nu ook drager en beeld zijn van dat
liefdesteken van God. (Ds. S. Dijkhuizen)

zondag 22 januari
2e zondag van Epifanie
bruiloft van Kanaän

Kerkcentrum Hogewey, 10.30 uur
Op deze zondag in de internationale bidweek voor de
eenheid van de christenen, komen we als gebruikelijk
samen in een oecumenische dienst onder auspiciën
van de Weesp Raad van kerken. Let u wel even op
het afwijkende aanvangstijdstip van deze oecu-
menische viering. Samen met mevrouw Ria Jansen
van de liturgische werkgroep van de H. Laurentius-
parochie, zal ds. Pruiksma in deze viering voorgaan.
Het nederlands koor van de parochie onder leiding
van Han Siertsema verleent medewerking.
Deze zondag voor de eenheid valt, zoals wel vaker,
samen met de zogenoemde Kana-zondag. Deze
weken lezen we immers die verhalen uit de
evangeliën waarin ons verteld hoe de Heer onder
mensen is verschenen. In het evangelie van
Johannes is het verhaal van die bruiloft op de derde
dag daarvan het voorbeeld. De wijn uit dat verhaal
verwijst niet weinig naar de wijn die wij zullen delen
tijdens de bruiloft van het Lam. Elke keer wanneer wij
nu nog brood en wijn delen, verheugen wij ons al op
het komende feest! Ook in deze viering bent u
welkom om brood en wijn te ontvangen als teken en
zegel van Christus’ aanwezigheid in ons midden.
(Ds. D. Pruiksma)

zondag 29 januari
3e zondag van Epifanie

Kerkcentrum Hogewey, 10.00 uur
Ook deze zondag lezen de verhalen over het
verschijnen van de Heer onder de mensen. Maar nu
slaan we daartoe het evangelie van Markus op, het
korte tweede evangelie dat ons dit liturgische jaar als
hoofdlezing zal dienen. In het eerste hoofdstuk lezen
we over een dagje Kapernaum. Het is sjabbath, dus
je gaat naar de synagoge, je brengt een bezoekje
aan familie en vrienden en gaat al weldoende rond.
Zo hoort het ook. Maar aan het einde van dat eerste
dagje Kapernaum is gebleken wie met gezag tot
mensen spreekt. (Ds. D. Pruiksma)

samen avondmaal vieren

Samen één gemeente vormen, samen kerken in één
kerkgebouw betekent met een grote groep mensen
de Heer loven en danken, dus ook lopend
Avondmaal vieren. Omdat er mensen zijn die graag
aan tafel de maaltijd van de Heer vieren, houden wij
op 26 maart en 25 juni avonddiensten, waarin zittend
Avondmaal wordt gevierd.

Samen met groot en klein blij en dankbaar vieren wie
God in Christus voor ons wil zijn betekent dat
kinderen brood en wijn binnenbrengen, helpen bij het
uitdelen van brood en wijn en net als de wijze
meisjes door middel van een brandende kaars het
licht van Christus in ons midden present stellen.
Omdat wij het Avondmaal vieren in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen,
gebruiken wij bij de viering aloude liturgische vormen
en woorden. Dus klinkt tijdens het tafelgebed het
'heilig, heilig, heilig' (het Sanctus), omdat wij in
verbondenheid met de engelen in de hemel de
liturgie vieren en God eerbiedig loven. Omdat
Christus centraal staat klinken het 'gezegend hij die
komt in de naam van de Heer' (het Benedictus) en
het 'Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt'
(het Agnus Dei). Wij horen de instellingswoorden, die
de apostel Paulus ons heeft overgeleverd. In het
epiclesegebed smeken wij de Geest in ons midden te
zijn en wij bidden het Onze Vader. Omdat wij rond
brood en wijn de vrede van Christus en de
verbondenheid met elkaar als gemeenschap der
heiligen mogen ervaren, wensen wij elkaar voor de
communieviering met een handdruk 'de vrede van
Christus' toe. Opdat zij brood en wijn met de
gemeente kunnen delen, nuttigen de ambtsdragers
eerst brood en wijn. Zo hopen wij als gemeente van
Christus in Weesp intens Gods liefde te mogen
ervaren rond brood en wijn.

Uw predikanten
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vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC) Open : Maandag, dinsdag en donderdag
 ingang: Dirk Marcussteeg  van 9.00 tot 13.00 uur

Telefoon : 48 39 93 Email : pdc@hetnet.nl

TWINNING®

Onder het motto TWINNING® zijn sinds de
startzondag een aantal koppels op weg gegaan. Uit
de hoge hoed werden de namen tevoorschijn
getoverd en aldus werden de koppels gevormd.
Op 24 januari treffen we elkaar om 20.15 uur in
kerkcentrum Hogewey om halverwege de weg die we
samen gaan onze ervaringen uit te wisselen. We
hopen jullie allen te ontmoeten.

bloemen

Iedere zondag hoort u bij de mededelingen aan het
begin van de kerkdienst voor wie de bloemen uit de
kerk bestemd zijn. Tot nu toe werden per zondag drie
namen voorgelezen die uit de samenstellende delen
van onze Protestantse gemeente in wording een
groet van ons allen ontvingen.
Nu we vanaf 1 januari 2006 elke zondag één
kerkdienst hebben, hoort u bij de mededelingen nog
slechts één naam. We zijn per slot van rekening tot
één gemeente aan het groeien en ook dit onderdeel
van ons gemeente-zijn wordt dus tot een eenheid
gesmeed.
De kiene rekenaars onder u zullen zeggen: dan
wordt de spoeling wel dunner. Zij hebben gelijk. Die
zondagse bloemen worden een beetje uitzonderlijker.
Er zijn dan ook tussen bezoekdames en predikanten
nieuwe afspraken op dit terrein gemaakt. Niet zo snel
meer zal het vieren van een verjaardag een reden
zijn om de bloemen uit de kerk te krijgen. Weliswaar
kan het een hele prestatie zijn om bijvoorbeeld de
leeftijd der sterken te bereiken. Maar de
bezoekdames zullen u in dit en dergelijke gevallen
ongetwijfeld met een kleine verrassing weten te
vinden.
De zondagse bloemen gaan voortaan met name naar
die adressen waar we wel heel in bijzonder ons
meeleven willen tonen. Daarvoor doen de
predikanten voorstellen aan Jetty van Kessel op het
PDC die de gang van zaken verder coördineert.
Uiteraard zullen de bezoekdames zich, wanneer zij
dat nodig achten, niet onbetuigd laten. En ook uw
suggesties zijn op het PDC van harte welkom.

we gaan weer restaureren

U heeft in een vorig nummer van Onderweg kunnen
lezen dat we subsidie hebben gekregen om de
pilaren van de Grote Kerk te gaan restaureren.
De volgende werkzaamheden zullen worden uit-
gevoerd. De schilderingen die gevonden zijn gaan
we, voor zover mogelijk, weer tevoorschijn halen. De
voegen van de pilaren zullen worden gerestaureerd
en de stenen, die nu allerlei kleuren en groeven
hebben, op kleur gebracht en de gaten gevuld.
Het is niet zo dat alle stenen dezelfde kleur gaan
krijgen maar dat iedere steen ongeveer zijn eigen
kleur blijft behouden. Met de techniek die men gaat
gebruiken blijven de stenen en voegen goed
zichtbaar en zal dit een fraai geheel worden.
Tegelijkertijd krijgen de voeten van de pilaren een
opknapbeurt.

Deze restauratie wordt mogelijk gemaakt door
subsidie van de overheid, Stichting vrienden van de
Grote Kerk en een anoniem meelevend lid die de
restauratie van één pilaar voor zijn rekening neemt.
Al met al: als college van kerkrentmeesters zijn wij
blij dat er geld is ingezameld om dit soort projecten
uit te kunnen voeren. Iedereen die zijn of haar
medewerking hieraan heeft verleend, onze hartelijke
dank hiervoor.

Er zal heel wat moeten gebeuren om alles weer in
ere te herstellen. Het risico dat er tijdens het
schoonmaken stof vrijkomt is redelijk groot. Om de
orgels tegen deze stof te beschermen worden ze
ingepakt. Dit heeft tot gevolg dat we in deze periode
de kerk niet kunnen gebruiken. Voor de zondagse
eredienst is dat geen probleem, dan gebruiken we
kerkcentrum Hogewey. Rouwdiensten en overige
activiteiten kunnen in deze periode ook niet
plaatsvinden in de Grote kerk.
Op maandag 9 januari gaan we met de restauratie
van start en de verwachting is dat het eind februari
afgerond zal zijn. Het is de bedoeling dat we dan
weer in de Grote Kerk de diensten kunnen houden.
Voorlopig is dit het laatste grote restauratie project, in
de toekomst gaan we ons meer verdiepen in
onderhoud van de kerk.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Kees Lijnsvelt

mailto:pdc@hetnet.nl
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bovenplaatselijke collectes

Over bovenplaatselijke collectes heeft u in Onderweg
al eerder kunnen lezen. Het lijkt ons goed om hier
nog eens op terug te komen en uw geheugen weer
eens op te frissen.
De kerkelijke gemeentes zijn verplicht jaarlijks
financiële bijdragen te leveren om het landelijk werk
van de kerken te steunen. De gemeente in Weesp en
Driemond vraagt dan weer aan u om daarin uw
bijdrage te leveren. De PKN in Nederland verricht
vele taken in (kerkelijk) Nederland. Zij adviseert op
allerlei gebied, ook onze gemeente maakt gebruik
van de kennis en ervaring van de PKN. Recente
voorbeelden zijn het hele fusieproces hier in Weesp
en Driemond en de plannen voor de inrichting van de
Grote Kerk. Daarnaast betaalt de PKN ook een deel
van de predikantstraktementen en ook hiervoor wordt
van u een bijdrage gevraagd. Als u meer wilt weten
wat de landelijke PKN kerk doet, kunt u dit op
Internet vinden: www.PKN.nl.
Wat kunt u in 2006 verwachten? Een viertal
verzoeken dmv een acceptgiro om een bijdrage te
leveren voor het landelijk kerkenwerk en de diensten
die de PKN verleent aan de plaatselijke kerken:
§ Enkele weken voor Pasen de centrale kascollecte
voor predikantstraktementen en pensioenen,
§ In mei/juni de solidariteitskas, bestemd voor
gemeenten in Nederland die geconfronteerd worden
met grote uitgaven of voor speciale doelen,
§ In de zomer het diaconaal quotum, bestemd voor
het landelijke kerkenwerk en
§ Einde jaar, de zg. oudejaarscollecte: het
kerkrentmeesterlijk quotum, eveneens bestemd voor
de landelijke kerkelijke organisatie.
Velen van u krijgen de acceptgiro’s al jaren, anderen
zullen dit jaar voor het eerst worden gevraagd
hieraan mee te doen, hopelijk geeft u te zijner tijd
met een gul hart, ook de landelijke kerk verdient onze
steun. De bijdrage die van u gevraagd wordt kunt
uzelf bepalen, alleen voor solidariteitskas is op de
acceptgiro een bedrag van € 10,00 ingevuld.

De penningmeesters

partir c’est mourir un peu

Bovenstaand Franse spreekwoord zegt dat afscheid
nemen een beetje sterven betekent en misschien is
dat ook zo maar toch is voor mij de tijd gekomen om
te stoppen met het ophalen van oud papier. Vanaf 1
december 1996 heb ik met enthousiasme, soms wel
met een beetje fanatisme, aan deze taak gewerkt. En
niet voor niets als u naar onderstaande gegevens
kijkt:

Opgehaald vanaf 1 december 1996 tot december
2005: hoeveelheid 3.200.000  kg, opbrengst €
133.000,00.

Al zeg ik het zelf: ik vind dit fantastisch. Met
ongeveer 40 vrijwilligers hebben wij bereikt dat het
hierdoor mogelijk is geweest de financiering van het
onderhoud en/of restauratie rond te krijgen. De kern
van de groep vrijwilligers bestaat nog steeds uit
vrijwilligers van het eerste uur. Voor de nieuwe
Protestantse gemeente te Weesp is het van het
grootste belang dat er nieuwe krachten bijkomen
want ook bij ons slaat de vergrijzing toe. Al die jaren
heb ik met plezier in de Werkgroep Oud Papier
gewerkt.
De papieromzet is verdubbeld en mijn ideaal was om
400.000 kg per jaar te halen doch daarin zijn wij niet
geslaagd zij het dat het verschil slechts 4.000 kg
was. Dit wordt een mooie opdracht voor mijn
opvolger.
In de jaren is er veel veranderd, wij kregen eigen
aanhangwagens, verscheen de eerste perswagen en
binnenkort zal er een 2e bijkomen. Zo gaat uw
werkgroep Oud Papier ook met de tijd mee.
Wat mij erg opviel is het feit dat wij maar een paar
vrouwen in “dienst” hebben. Wij willen echter niet van
discriminatie beticht worden door het feit dat er van
de 40 vrijwilligers slechts 2 vrouwen zijn. Overigens
doen deze twee voor geen enkele man onder dus
waar blijven die andere vrouwen. Het aantrekken van
meer vrouwen is ook mooie taak voor mijn opvolger.

Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet en onze
“klanten” voor het neerzetten van hun papier. Ga zo
door want er zit meer in.

Maar wie is nu mijn opvolger? Dit is: Henk Alberts,
Oudegracht 45 Weesp, tel. 413243.
Ik wens Henk veel sterkte, veel enthousiasme, tact
en uithoudingsvermogen.Het is voor het goede doel
t.w. instandhouding van het oudste monument in
Weesp; de Grote Kerk aan de Nieuwstraat.

Gegroet,
Cor Draijer

http://www.PKN.nl.
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Cor Draaijer stopt met oud papier

Zoals u al via de media vernomen hebt stopt Cor
Draaijer met de coördinatie van de werkgroep
oud papier.
Cor, als we negen jaar terug kijken hoeveel
papier er toen per maand werd opgehaald en wat
we nu per maand ophalen is dat gemiddeld per
maand twee tot drie keer zoveel. Niet dat je alles
alleen gesjouwd hebt maar je wist toch de
contacten te leggen om het volume ieder jaar
weer te doen stijgen.
Ook de plek waar de containers geplaatst
moesten worden gaf nog wel eens problemen.
Dat viel vaak niet mee maar je zocht net zolang
tot je weer een plekje gevonden had waar we ze
weer konden plaatsen.
Al die jaren dat je met zoveel inzet bezig bent
geweest is meer dan een compliment waard.
Als je ziet wat we de afgelopen jaren aan de kerk
aan onderhoud en restauratie hebben
uitgevoerd, is dat naast de subsidie regeling van
de overheid betaald door het oud papier
ophalen. Ik denk zomaar aan het schilderen van
de ramen, de klimhaken op de kap van de kerk,
de bestrijding van de bonte knaagkever in de
balken van de kerk en nog de vele onderhouds-
kosten die we de afgelopen jaren gemaakt
hebben.
In september nam je de beslissing om het wat
rustiger aan te gaan doen en moest je voor jezelf
een beslissing maken met welke activiteit je
wilde gaan stoppen. De keuze werd, met veel
pijn in je maag, het oud papier ophalen. Dit werk
koste je veel tijd en ook wel eens wat zorgen; zijn
er wel op zaterdag mensen genoeg, zijn er wel
containers genoeg, wordt het overal wel
opgehaald, wordt ik op zaterdag-middag niet
gebeld met de opmerking “het staat nog voor de
deur”. Want als het niet was opgehaald ging je
alsnog, de verantwoordelijk nam je serieus.
Per 1 januari draag je het stokje over aan Henk
Albers. Goed dat we een opvolger hebben
gevonden, die ook al ervaring heeft met het oud
papier. Zo blijft het oud papier ophalen
gecontinueerd. Met z’n drieen gaan we vrolijk
verder. De algehele coördinatie en de coördinatie
van de vrijdag gaat Henk verzorgen, de zaterdag
gaan Piet en Kees coördineren.

Cor, namens het college van kerkrentmeesters
onze hartelijke dank voor je inzet.
We zullen er voor zorgen dat de opbrengsten
van het oud papier ten goede blijft komen voor
het onderhoud en restauratie van de grote kerk.

Namens het college van kerkrentmeester,
Kees Lijnsvelt

Kerkbalans 2006: een kerk is heel wat waard

Deze maand worden
alle gemeenteleden be-
naderd voor de jaar-
lijkse actie Kerkbalans.
Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente,
waarvan u lid bent. Daarom vragen wij u om een
financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken,
want onze kerk is ons heel wat waard.

§ De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het
Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.
§ De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de
medemens, zoals door het bezoeken van zieken,
ouderen en zwakken in onze samenleving die extra
aandacht nodig hebben.
§ De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door
middel van jeugd- en jongerenwerk
§ De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de
rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een
menswaardig bestaan te bieden.
§ De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar
geheel.
§ De kerkelijke gemeente, die een al dan niet
monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp of
onze stad het beeld bepaalt.

Dit zijn enkele voorbeelden waaruit blijkt dat het heel wat
waard is dat er in onze gemeente of stad een
kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God
dient en zorg heeft voor ons en onze medemens.

Een kerk is heel wat waard is het thema van de actie
Kerkbalans 2006 die tussen 15 en 29 januari 2006
gehouden wordt. Vanuit uw betrokkenheid bij onze
kerkelijke gemeente vragen wij u om een verantwoorde
financiële bijdrage voor een kerk die het waard is om ook
de toekomst kerk te kunnen zijn.

Het college van kerkrentmeesters

werkgroep oud papier

Ophalen vrijdagochtend 13 januari op de afgesproken
adressen. Attentie papier klaarzetten voor 8.30 uur.

Ophalen zaterdagochtend 14 januari geheel Weesp.
Attentie papier klaar zetten voor 8.30 uur.

Henk Alberts
Tel. 413243
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Weesp boekenstad

Het verzamelen en verkopen van oude boeken is een
groot succes. Elk jaar is de opbrengst hoger dan het
voorgaande jaar. Zoals al eerder vermeld in dit blad
was de opbrengst vorig jaar ongeveer € 5.500,00.

Dit jaar zijn er weer boekenmarkten gepland. We
beginnen met een grote boekenmarkt van de
Weesper kerken en boekhandels op 18 maart a.s.
onder dezelfde naam als in 2005: Uitgelezen Weesp.
Naast de verkoop van tweede hands boeken zullen
er ook nu weer allerlei activiteiten rondom de
boekenmarkt worden georganiseerd.

De ervaring leert dat hoe meer boeken en keuze in
boeken des te meer er wordt verkocht. Dus we
kunnen nog wel wat boeken gebruiken. Mocht u nog
wat boeken willen opruimen, bel dan het PDC of mij
en de boeken worden opgehaald. De telefoon-
nummers vindt u in het kader dat hieronder is
afgedrukt. U kunt de boeken ook in de kerk brengen,
er staan een paar kratjes om ze in te doen.

Tot slot: we kunnen voor 18 maart nog wel wat hulp
gebruiken, lijkt het u leuk om mee te helpen met de
organisatie, neem dan contact met ons op.

Marien Weststrate
Gerard van den Bosch

inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657)
of het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze
worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in
de entree van de kerk leggen.

baby- en peuteroppas

Al sinds vele jaren bestaat de mogelijkheid voor
ouders van jonge kinderen om tijdens de reguliere
kerkdiensten de kleintjes naar de oppas te brengen.
Per 1 januari 2006 zijn hierin een aantal zaken
veranderd, waarvan u als gebruiker waarschijnlijk
weinig zult merken, maar toch een goede reden om
ook in het kerkblad hier een keer aandacht aan te
besteden.

Terugloop gebruik
De laatste jaren is het aantal kinderen bij de oppas
terug gelopen. We vragen ons uiteraard af wat hier
de reden van is en of we hierin verandering kunnen
brengen. Iedere week staan één of twee vrijwilligers
klaar om uw kleintje op te vangen. Het is jammer als
daar maar zo weinig gebruik van wordt gemaakt.

Veranderingen per 1 januari 2006
Vanaf 1 januari 2006 is er sprake van één
preekplaats. Dit betekent dat zolang de
aanpassingen van de Grote kerk nog niet zijn
gerealiseerd we of in Hogewey of in de Grote Kerk
kerken. Gevolg is dat er nog maar op één plaats
oppas hoeft te worden georganiseerd. Een goed
moment om de oppasdiensten van beide kerken
samen te voegen en als één groep verder te gaan.
Om ook een beetje aan elkaar te wennen zijn voor de
komende periode telkens gemixte oppaskoppels
gemaakt. Afhankelijk van het aantal kinderen zullen
we daarna bezien of het noodzakelijk is om dit met
twee personen te blijven doen.

In mei 2005 is het beleidsplan voor het Jeugd en
jongerenwerk afgerond. Ook de oppasdienst maakt
hier onderdeel van uit. Tijdens de totstandkoming
van dit beleidsplan hebben we geconstateerd dat we
kinderen zo vroeg mogelijk willen laten ervaren dat
ze welkom zijn. De oppasdienst levert daar een
duidelijke bijdrage aan. In de oppasruimte komt
binnenkort een boek met bijbelse verhalen, -liedjes
en -gedichtjes voor peuters te liggen, zodat het
oppasuurtje ook voor hen wat meer “inhoud” krijgt.

Een laatste verandering betreft de coördinatie.
Michelle de Jong en Weronika Snoey zijn na vele
jaren gestopt met deze taak. Beiden ook langs deze
weg nog hartelijk dank voor al het werk van
afgelopen jaren. Rijna Smidt heeft de taak van
contactpersoon/coördinator van hen overgenomen.

Tenslotte
De medewerkers van de oppas staan er klaar voor
om ook in de nieuwe situatie weer met enthousiasme
en liefde de allerkleinsten uit onze gemeente op te
vangen. Maakt u dus vooral ook gebruik van deze
service!

Mocht u nog suggesties en/of vragen hebben dan
zijn die van harte welkom (berna.heide@hetnet.nl of
0294 431 930).

Berna van der Heide – Eleveld

mailto:berna.heide@hetnet.nl
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bericht uit Ghana

Twee jaar lang hebt u geld via collectes bijeen-
gebracht voor het werk van dr. David, zijn vrouw
Doris en de vrijwilligers in Tamale, Noord-Ghana.

De allerarmsten aan wie dr. David en Doris hun
leven hebben gewijd, hebben een zwaar jaar achter
de rug. Door droogte mislukte oogsten hebben de
prijzen van het basisvoedsel, maïs en rijst, sinds het
begin van het jaar met 100 procent en meer doen
stijgen.

Ook de gestegen prijzen van andere goederen, zoals
benzine, hebben een extra druk gelegd op de
uitgaven voor het werk van dr. David. Gelukkig is hij
een blij en gelovig mens, die, zoals hij zelf zegt, er op
vertrouwt dat de redding nabij is als de nood het

hoogst is. Ook deze keer is dat door uw hulp weer
volledig bewaarheid.

Samen hebt u het prachtige bedrag van € 11.836,62
bijeen gebracht, waarvoor ons bestuur, maar vooral
dr. David, zijn vrouw Doris, en de allerarmsten van
Tamale in Noord-Ghana, u zeer dankbaar zijn.

Door uw inspanningen hebt u velen van hen, vaak
letterlijk, van de ondergang gered. Het bestuur van
de Stichting Basic Care Ghana is u daar zeer
erkentelijk voor.

Jan Rijsdijk
Secretaris Stichting Basic Care Ghana

Adverteren in Onderweg?

Inlichtingen en opgave bij

Wijnand van Bodegraven,

tel. 0294 – 251841

Bezoek ook eens
de website van Kerksite

www.kerksite.nl

http://www.kerksite.nl
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Evangelisch-Lutherse gemeente

Predikant
Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69
1311 JS Almere
telefoon: 036 53 66 920
e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, wo en vr
rond 9 uur en rond 17 uur.

Kerkgebouw
Maarten Lutherkerk,
Nieuwstad 36, tel. 414528

Kerkenraad
Praeses: mw. ds. A. Groeneveld
Secretaris: mw. M.A. Woudsma-
Blaauw, Julianastraat 2b,
1382 XX  Weesp, tel. 412018

Kerkrentmeester
L. Hansma
Pr. Irenelaan 3, 1381 NA Weesp
tel: 414336

Postbank: 151049
Rabobank: 15.70.99.636
t.n.v. evangelisch-lutherse gemeente

Verhuur kerk en lokaal
Mw. M.A. Woudsma-Blaauw,
Julianastraat 2b, 1382 XX
Weesp, tel: 412018

van de predikant

Beste mensen,
Deze kopij schrijf ik nog in het oude jaar 2005. De oliebollen heb ik zojuist
gebakken, de preken voor oudejaarsavond en nieuwjaars(zondag)morgen
zijn klaar en uitgedraaid. We kunnen terugkijken op een heel aantal
mooie en feestelijke diensten.
Zo was er op derde advent het afscheid van Ad Koomans als organist van
de Maarten Luther Kerk. Afscheid nemen is een beetje sterven zoals het
spreekwoord zegt. We zullen hem missen als organist. We wensen hem
en zijn vrouw het allerbeste in hun nieuwe woonplaats Hoorn.
Op de vierde advent het kinderkerstfeest met een heus kerstspel. De
koster wist niet dat er sprekende poppen in zijn stal stonden. Als zij weg
was, werden mutsen verwisseld en hele gesprekken gevoerd! Iedereen
die voor en achter de schermen heeft meegewerkt, hartelijk dank!
De lutherse vrouwenvereniging vierde een mooie advents- en kerstfeest
op de maandag ná vierder advent, met liederen, declamatie, en lekker
kerstbrood.
Een kleine week later de kerstnacht. Het was voor mij lang geleden om
met zoveel mensen ’s nachts de geboorte van Jezus Christus te vieren.
De cantorij die een staaltje zangkunst ten gehore bracht, onder leiding
van collega Pruiksma in een andere hoedanigheid. Laten we eerlijk
wezen: het kerstoratorium van Oosterhuis en Oomen is geen gemakke-
lijke kost!
Op kerstochtend was de laatste reguliere dienst in de Maarten
Lutherkerk, waar we Ad Koomans weer tegen kwamen. We hebben
genoten van de zang van mw. Anne Koerselman. De aanwezigen hebben
ter gelegenheid van de laatste kerkdienst een verjaardagskalender
gekregen met foto’s van het exterieur en interieur van de Maarten Luther
Kerk. De kalender is gemaakt door Marieke Woudsma, dochter van Rie
en Jan Woudsma. De bijbehorende beschrijvingen van wat er allemaal te
zien is, staan op een apart vel. De reacties op dit geschenk zijn zeer
positief. Er is echter een probleem: kun je deze mooie kalender wel
ophangen op de traditionele plaats (het toilet) of moet je er chiquere
plaats voor zoeken? De kerkgangers kwamen er niet uit. Als u ook een
kalender wilt, kunt u contact opnemen met Rie Woudsma. Tegen een
schappelijk prijsje kunt u een exemplaar aanschaffen. Haast u wel, want
de oplage is beperkt. Op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering, 5
januari, zullen we een besluit nemen over het officiële afscheid van de
Maarten Lutherkerk. U wordt er nog over geïnformeerd.

Pastoraat
Met de heer Henk van Ravensteijn (Vorsselmanstraat) gaat het gelukkig
weer een stuk beter. Hij oefent vlijtig met zijn hand om er meer gevoel in
terug te krijgen.
Mevrouw G. Smit-Reijmerink (Kuyperlaan) is al langere tijd ziek, zij ziet
slechts met één oog en is weinig mobiel. Daarbovenop zou zij in
aanmerking komen voor nierdialyse, maar dat wil zij liever niet. Haar
situatie is daardoor zorgelijk.
De heer Jan Bockweg (Buitenveer) heeft een longontsteking. Hem en alle
andere zieken wensen we veel sterkte toe en uitzicht op herstel.
Ik wil u er op wijzen dat u ziekenhuisopname of ziekte thuis zelf door
moeten (laten) geven aan Jetty van Kessel op het Pastoraal Diaconaal
Centrum tel. 483993. Een afspraak is dan snel gemaakt.

Huisavondmaal
U kunt, als u niet meer naar de kerk kunt komen, thuis het heilig
avondmaal ontvangen. De gemeente beschikt hiertoe over een

berichten Lutherse gemeente

mailto:alida.groeneveld@planet.nl
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huisavondmaalstel. U kunt hiertoe een afspraak maken via
Jetty van Kessel op het Pastoraal Diaconaal Centrum tel.
483993, één van de bezoekdames, of met mijzelf. Het
huisavondmaal hoeft niet noodzakelijkerwijs op zondag plaats
te vinden.

Dank
Hartelijk dank voor de kerstkaarten die u ons stuurde met de
goede wensen voor de kerstdagen en 2006.
Op deze plaats wens ik u, mocht ik het niet gedaan hebben op
31 december of 1 januari, veel heil en zegen in het nieuwe jaar
2006.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
Ds. Alida Groeneveld

1819-2005

Rekent u maar na: 186 jaar heeft de Maarten Lutherkerk
onderdak verschaft aan de Lutherse gemeente van Weesp. Het
zal u duidelijk zijn dat de laatste bijeenkomsten in het gebouw
wat weemoedig verliepen.
Zo namen we op 11 december afscheid van onze organist Ad
Koomans, want wat moet een organist zonder orgel? Nu zal Ad
zich wel weten te redden, maar wat gebeurt er met het
historisch monumentale Strümphlerorgel, dat 13 jaar geleden
vakkundig gerestaureerd werd? Er komen nog wel een paar
concerten in 2006, maar daarna? Maar weinig mensen
beseffen dat zo’n orgel van onschatbare waarde is!
Op 18 december werd het sinds vele jaren traditionele
kinderkerstfeest gevierd, compleet met kerstboom, kerstspel en
kerstverhaal, dat sinds mensenheugenis verteld wordt door de
heer Jan Woudsma. Dit alles tot groot genoegen van kinderen,
ouders en grootouders. Het is altijd ontroerend, de kinderen
met hun lichtjes een rondje door de kerk te zien lopen, terwijl
ze het oude liedje zingen van “de kaarsjes, brandend in de
nacht”.
Dan de kerkdienst op de kerstmorgen, geleid door ds. Alida
Groeneveld. Van haar hoeven we gelukkig geen afscheid te
nemen! Bij het verlaten van de kerk ontvingen we als
afscheidscadeau een verjaardags-kalender, waarop diverse
afbeeldingen die ons aan de Maarten Lutherkerk herinneren,
ontworpen en gefotografeerd door Marieke Woudsma.
Na de dienst kijk je nog eens naar de ramen, de mozaïeken, de
lijsten van predikanten sinds 1643 (!) het orgelfront met de
grote engelen en de kleine koning David.
Daarbij komt me een uitspraak van ds. Kok in gedachte, die
misschien wat overdreven lijkt, maar waar hij geheel
achterstond omdat hij zo zeer aan deze kerk gehecht was: “Dit
is het mooiste kerkje van West Europa en misschien wel van
de gehele wereld”!
Ik wilde nog even naar boven gaan om aan het dikke touw te
trekken waarmee je de klok kunt laten luiden, zoals dat
gebeurde bij het bidden van het Onze Vader.
Maar het kon al niet meer, van buiten klonk een hevig gepiep,
veroorzaakt door het sluiten van het hek voor de kerk. Direct
daarna werd de enorme sleutel in het oeroude slot gestoken en
met een knarsend geluid werd de sleutel omgedraaid. Dat deed
de deur dicht!
En zo werd de Maarten Lutherkerk na 186 jaar gesloten.

Dries Bouhuijs

studiedag

Op donderdag 2 februari 2006 organiseren
de Islamitische Universiteit Rotterdam
(IUR), de Beraadsgroep Interreligieuze
Ontmoeting van de Raad van Kerken in
Nederland en de Vrije Universiteit in
Amsterdam een studiedag ‘Jezus en de
Profeet in Islam en Christendom’.
Prof. dr. Bunyamin Duran, hoogleraar
wijsbegeerte IUR, zal spreken over ‘Isa in
de islamitische theologie’. Dr. Ozcan Hidir,
docent aan de IUR, spreekt over ‘Het
profeetschap van Mohammed in de Koran’.
Prof. dr. Cees van der Kooi, hoogleraar
charismatische theologie aan de VU,
spreekt over ‘Jezus als profeet en dienaar’
en prof. dr. Henk Vroom, hoogleraar
godsdienstwijsbegeerte aan de VU, over
‘Jezus en het christelijke beeld van God’.
De dag wordt afgesloten met discussie,
geleid door ds. Cees Bouma, voorzitter van
de Contactgroep Moslims- Christenen van
de Raad van Kerken.

De studiedag wordt gehouden in het
hoofdgebouw van de Vrije Universiteit op
de 16e etage en duurt van 10.00 tot 16.15
uur. De kosten bedragen € 10,- euro, aan
de zaal te voldoen. Aanmelding bij
mevrouw Marije Boer: marijeboer
@hotmail.com of schriftelijk: Mw. M. Boer,
Theologische Faculteit VU, De Boelelaan
1105, 1081 HV Amsterdam.

informatief
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Gereformeerde Kerk

Predikant

Ds. D. Pruiksma
Mr. J.C. Bührmannlaan 86
1381 GN Weesp, tel. 412537
e-mail: d.pruiksma@freeler.nl

Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30
uur en 13.00 - 13.30 uur.

Kerkgebouw

Kerkcentrum Hogewey,
Waarschapsstraat 3,
tel. 414491

Kosterij: A. Bleijerveen
(weekcoördinator)
Waardijnstraat 42, tel. 417486

P. van Gilst (weekendcoördinator)
Drapeniersstraat 3, tel. 410385

Kerkenraad

Voorzitter: ds. D. Pruiksma,
Mr. J.C. Bührmannlaan 86,
tel. 412537
Scribaat: Postbus 5053
1380 GB  Weesp

Commisie van Beheer

Postbus 5053, 1380 GB Weesp.
Voorzitter: A.M. Jochemsen,
C.J. van Houtenlaan 2, tel. 457790

Penningmeester: P. van Gilst,
Drapeniersstraat 3, tel. 410385.
Giro 333141 t.n.v. Geref. Kerk
Weesp

uit de gemeente

Er zijn deze keer heel weinig zaken te vermelden. Gelukkig hoeven we geen
nieuwe opnamen in het ziekenhuis te melden. Althans, niet bij mijn weten. De
agenda is nog leeg. Er is even een korte pauze rond de jaarwisseling. Maar
we weten dat achter de schermen van het kerkelijk bedrijf hard wordt gewerkt
om bijvoorbeeld de fusie van onze drie gemeenten voortgang te laten vinden.
Overigens vindt u onder de berichten van het PDC een aantal zaken die ons
allen aangaan.
Ik wil u graag attent maken op het koorgebed dat op dinsdag 10 januari weer
is begonnen aan de reeks tot aan Pasen. Voor een ogenblik van meditatieve
stilte bent u voorlopig welkom in de Maarten Lutherkerk. Vanwege de
restauratiewerkzaamheden in de Grote kerk wijken we even uit.
Op woensdag 25 januari komt de 60-plus kring weer bij elkaar voor de
voortzetting van ons gesprek over de tien geboden. Deze keer is hoofdstuk 5
uit ons boekje aan de orde.
In Oversingel ontmoeten we elkaar op vrijdag 27 januari rond brood en wijn.
Het is goed dat we in Oversingel steeds opnieuw elkaar mogen ontmoeten in
de vieringen.
Vanaf zondag 29 januari is ondergetekende een aantal dagen afwezig. De
jaarlijkse bestuursvergadering van de International Council of Christians and
Jews wordt dan gehouden in het hoofdkantoor van de organisatie in
Heppenheim, het voormalige woonhuis van Martin Buber.

Tot slot
Op velerlei wijze wensen we elkaar in deze eerste dagen van het nieuwe jaar
het beste voor de maanden die komen. Zelf heb ik niet de moed gehad om
kaarten te versturen. Daarentegen hebben velen van u mij uw goede wensen
laten weten. Hartelijk dank daarvoor. Dat we mensen zullen vinden om samen
te zijn.

D. Pruiksma

Koffiedrinken na de dienst

15 januari fam. Roetman, Gemeenschapspolderweg 617
22 januari kerkcentrum Hogewey
29 januari kerkcentrum Hogewey

Dankbetuiging

Voor alle blijken van medeleven bij het overlijden van mijn vrouw Magda, wil
ik u allen hartelijk bedanken.
U bent mij tot grote steun geweest.

Aalt Kalee

berichten Gereformeerde Kerk

mailto:d.pruiksma@freeler.nl
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Hervormde gemeente

Predikanten:
Wijk noord
Ds. J.S. Dijkhuizen
Amstellandlaan 52,
1382 CG Weesp, tel. 457994
e-mail:
stefandijkhuizen@yahoo.com
Beste opbeltijden: ma, do, en vr
9-10 uur en 13-14 uur.
Wijk zuid
Ds. W.J. Lamfers,
C.J. van Houtenlaan 6,
1381 CP Weesp, tel. 411629
e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 uur
en rond 18.45 uur.

Kerkgebouw:
Grote- of Laurenskerk
Koster: de heer S. Stavast
Kerkstraat 21, tel. 482243 of
06-10666227

Kerkenraad
Praeses: mw. I.F.J. van de Pol
Provincialeweg 6  Driemond
tel. 419026, e-mail:
inekevandepol@hotmail.com

Scriba: vacature
postadres: Wevershoek 12
1383 CP  Weesp

Kerkenraadscommissie
Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via
ouderling R.M.J. Groenendaal,
tel. 413795
Scriba: P.J.A. Zevering,
M. Dotingalaan 44,
1381 GC Weesp, tel. 417788

Kerkvoogdij
Postbus 5059, 1380 GB Weesp
Postbank: 237500
ABN-AMRO: 48.49.42.085
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde
Gemeente Weesp

wijk noord

Van de predikant
Op moment van schrijven klinkt buiten al volop het geknal van te vroeg
afgestoken vuurwerk, maar laat ik het maar als een voorbode zien: Het
nieuwe jaar is weer begonnen, en zeker als u of jij dit leest en als ik terug ben
uit Istanbul, waar ik met Wendy een paar dagen heen ga. Daarom wil ik
allereerst vanaf deze plek iedereen een heel goed jaar toewensen, met alle
kracht en zegen die nodig is om de weg waarop je gaat verder te gaan. Dat
2006 een jaar mag worden voor ons en onze gemeente waarin we veel
mogen merken van Gods liefde voor deze wereld en voor elkaar!

Al een hele tijd in het ziekenhuis heeft gelegen mevrouw Jongenburger uit de
Sinnigvelderstraat. Sinds medio november was zij in Gooi-Noord na een
hersenaanval. Het leek in eerste instantie wat beter te gaan, maar in het
ziekenhuis kreeg zij ook nog eens een longontsteking. Inmiddels is bekend
dat zij niet meer naar haar oude huisje terug zal keren, maar naar een
aanleunwoningcomplex in Soest zal gaan. Dat is jammer, maar misschien wel
de beste oplossing voor nu. Ze wil in ieder geval via deze weg ook iedereen
hartelijk danken voor het meeleven en de kaarten. We hopen dat ze snel weer
de oude mag worden en in een nieuwe plek een goed verblijf zal krijgen.

Ook ik zelf wil eigenlijk van deze mogelijkheid gebruik maken om iedereen
hartelijk te danken voor de vele en vaak prachtige kaarten met wensen die ik
kreeg in de afgelopen feestdagen. Het doet me best wel wat om van zoveel
mensen een wens te ontvangen, en omdat ik niet iedereen persoonlijk kan
bedanken, doe ik het maar even zo. Aan een kaart besteed ik even wat meer
aandacht, want die ging (ondanks de kerstwens) over iets anders. Ik vind het
heel erg fijn als mensen meeleven en meedenken met mijn werk, en stel het
zeer op prijs wanneer mensen heel open en direct iets op te merken of aan te
bevelen hebben. Ik moet namelijk nog veel leren. Maar dan wel graag met
naam erbij... Ik dacht altijd dat de openheid en laagdrempeligheid van mijn
kant overduidelijk zijn. Maar een anonieme kaart vol met onvrede bij de
predikant laten bezorgen heeft niet veel zin en stel ik ook zeker niet op prijs.
Ik schrijf het maar hier, want wie weet levert het zo wel een gesprek op.

In de maand januari staat er weer aardig wat op stapel; het derde blokje van
de Ervaringen (zie ook de achterpagina) komt er aan, waarin we gaan
nadenken over een ‘time to turn’; welke keuzes maak je in je leven, en
waarom? De basiscatechese gaat weer starten (zie ook elders) en het
Platform van het jeugdwerk gaat voor een eerste keer samenkomen.
Tenslotte zal ik ook met Op Goed Gerucht aan het einde van de maand bezig
zijn met weer een interessante studiedag, die deze keer het leiderschap van
predikanten aan de orde stelt. Moeten we de richting op van een
charismatisch leiderschap, als een inspirerend en motiverend figuur aan het
roer zoals in veel evangelicale gemeenschappen al gebeurt, of hebben we
juist andere (nog onontdekte) kwaliteiten en vormen van predikantschap die in
onze PKN past of werkt? Ik kijk weer uit naar de lezingen en workshops op
Hydepark.

Tijdens de kerstperiode wilde ik veel lezen. Ik had mezelf twee doelen
gesteld; de Da Vinci Code (eindelijk kwam het ervan, en is inmiddels ook al
weer uit, want wat is dat een spannende thriller!) en het geprezen boek van
Jan Siebelink, Knielen op een bed violen (moet ik nog aan beginnen, staat in
Istanbul op het programma). Beide zijn boeken waar je zo weer een kring om
zou kunnen starten... maar goed, een ding tegelijk. Al het beste toegewenst
vanuit de Amstellandlaan.

Ds. S. Dijkhuizen

berichten Hervormde gemeente

mailto:stefandijkhuizen@yahoo.com
mailto:wjlamfers@hetnet.nl
mailto:inekevandepol@hotmail.com
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wijk zuid

Met wie wij meeleven
Het stond in het vorige kerkblad zo bescheiden op
papier, dat Carla Buurman na 25 jaar haar
werkzaamheden voor de bloemendienst in Driemond
moet beëindigen. Maar achter die woorden gaat
natuurlijk heel wat schuil. Carla is een van de vele
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bloemendienst

Ontvangen via mevr. B. van fam. NN € 17.00.
Heel hartelijk dank.

W. Oostenga-Kors

het verjaardagsfonds

Zoals u weet is het verjaardagsfonds een oud
begrip binnen de kerk. Hetty Boer heeft dit
fonds 8 jaar leiding gegeven. Zij heeft nu
gemeend hiermee te willen stoppen.
We zijn haar veel dank verschuldigd voor de
voortreffelijke manier waarop zij dit heeft
gedaan. Altijd wist ze op de juiste datum het
inleveren door de contactpersonen en het
uitreiken van de nieuwe adressen te organi-
seren. Hetty, veel dank hiervoor.
Na lang zoeken is er toch opeens weer iemand
gevonden die de leiding van dit fonds wilde
overnemen. Zij is Elly Lijnsvelt, een bekende in
ons midden.
We hopen dat zij ook weer met hetzelfde
plezier dit verjaardagsfonds leiding zal geven.
Elly fijn dat je dit wil doen.
Het adres van Elly is:
  Elly Lijnsvelt
  R. v. Rijnstraat 129
  1382 AR Weesp
  Telefoon: 410810

kleding- en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

• Kleding dient goed bruikbaar, heel en
schoon te zijn en verpakt in plastic tassen
of zakken.

• Elke verpakkingseenheid merken met W
voor winterkleding en S voor zomerkleding.

• Schoeisel altijd met W merken.
• Naaimachines voor Shekhinah Clinic in

Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en
naaigerei zeer welkom. Merken met
"Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel.
414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel.
412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw
medewerking.

J.F. Roth

informatief: golven in geloven

Op zondagavond 29 januari vindt in de Hoofddorpse
Marktpleinkerk een bijzondere thema-avond plaats. Het is
onderdeel van de viering van 150 jaar geloof en vieren in
de polder. De gezamenlijke kerken in de Haarlemmermeer
bereiden daarvoor een programma voor op 29 januari en
23 april.
Op 9 december 1855 werd in de schuur van landbouwer H.
van Dam, middenin de polder, de eerste
godsdienstoefening in Haarlemmermeer gehouden.
Voorwaarde van Van Dam was dat rooms-katholieken en
protestanten de schuur beiden gebruikten. Dat duurde
overigens maar tot september 1856, toen Van Dam
overleed en de schuur weer voor het bedrijf nodig was.

Op verzoek van de Haarlemmermeerse kerken komt
professor Gerben Heitink, emeritus hoogleraar Praktische
Theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
woonachtig in Bennebroek, net aan de overkant van de
Ringvaart van de Haarlemmermeer, spreken over Golven in
geloven: verder na 150 jaar veranderingen in geloven en
kerk.
Gerben Heitink heeft de afgelopen jaren diepgaand studie
gemaakt van de ontwikkelingen in kerk en samenleving van
de laatste eeuw. Vooral bekend werd zijn afscheidsrede in
2003, waarin hij het landschap schilderde van geloof en
kerk aan de ene kant en samenleving en cultuur aan de
andere. Daarin wees hij er vooral op dat sinds 1957, het
jaar waarin hij theologie ging studeren, ongeveer elke 10
jaar een nieuwe generatie aantrad, terwijl een generatie
daarvoor veel langer duurde.
Bij ander gelegenheden trok hij de lijnen door naar de 19e
eeuw. Daarbij signaleert hij vanaf ongeveer 1850 een
verkerkelijking van het geloof, ingezet met ‘het herstel van
de rooms-katholiek hiërarchie’ in 1853. Christelijk
Nederland leefde ‘als in een kas’: veilig beschermd tegen
invloeden van buiten, maar die ontwikkelingen bemerkten
de kerken daardoor pas laat.
Vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw wordt geloven weer
zaak van individuenen. De kerk wordt meer een platform
van geloofsmeningen, zegt men tegenwoordig vaak.

De Hoofddorpse Raad van Kerken zal als gastvrouw
optreden. De avond wordt muzikaal omlijst door
Strijkkwartet B-sharp, bestaande uit Lydian Boschman, Keri
Vink, Tessa van Bussel en Cédie Hooftman. Dit kwartet
enthousiaste meiden startte begin 2004. Zij spelen
(licht)klassieke werken, maar stappen ook nog wel eens
over naar de lichte muziek. Zo kan het zijn dat ze ‘Eine
kleine Nachtmusik’ van Mozart en ‘Yesterday’ van The
Beatles na elkaar spelen. Het doel van het kwartet is
namelijk om zo veel mogelijk plezier te beleven aan het
maken van muziek en zoveel mogelijk mensen daarmee in
aanraking te laten komen.

Deze belangwekkende thema-avond vindt plaats op
zondagavond 29 januari 2006 in de Marktpleinkerk in het
centrum van Hoofddorp, Marktplein 96 (kruising
Hoofdweg/Kruisweg).  Aanvang 19.00 uur. Toegang vrij.

informatief
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Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

“Knielen op een bed violen” Jan Siebelink
“Ik ben altijd bang geweest om het complete verhaal te
vertellen: het geleidelijke, maar onstuitbare afglijden van
een zachtaardig, maar in zijn jeugd een verwond man,
vluchtend in het zwartste calvinisme, en het verdriet dat hij
in zijn naaste omgeving veroorzaakt.
Het is ook het verhaal van een grote liefde.
Een man en een vrouw”de één wil overleven in het
hiernamaals en de ander in het nu”
(uit een brief van de auteur aan zijn uitgever).
Pocket € 19,90

“Als een eenzame mus” Lodewijk Dros en Nico Sjoer
Leven en volgelingen van J.R. Paauwe, de man achter
dominee Poort uit “knielen op een bed violen”.
Met een woord vooraf van Jan Siebelink.
Lezers van Jan Siebelinks bekroonde boek knielen op een
bed violen, komen daarin de volgelingen van ds. Poort
tegen. De echte naam van deze predikant was Jan Pieter
Paauwe. In 1914 werd Paauwe (1872-1956) afgezet als
hervormd predikant.
Daarna was hij jarenlang actief als spraakmakend
voorganger. Hij en zijn volgelingen waren er heilig van
overtuigd, dat zijn boodschap de enige zuivere vertolking
van de Bijbel was.
In “Knielen op een bed violen”beschrijft Jan Siebelink de
invloed van Paauwe en zijn volgelingen op het gezin
waarin hij opgroeide.
Wie was deze ds. Paauwe?
Wie waren zijn volgelingen?
Bestaan ze nog steeds?
Op deze en andere vragen geeft dit boek een antwoord.
Pocket € 14,50

Narnia “Het betoverde land achter de kleerkast” C.S.
Lewis
Narnia: een wonderbaarlijke wereld uit het begin van de
tijd, vol bijzondere schepsels, pratende dieren, en bomen,
de soms zomaar gaan dansen. Die wereld kun je leren
kennen. “De kronieken van Narnia” vertellen je alles over
het prachtige land, dat C.S. Lewis bedacht.
Peter, Susan, Edmund en Lucy gaan uit logeren in het
geheimzinnige grote huis van een oude professor.
Als ze op de eerste dag het huis gaan verkennen, ziet Lucy
in een lege kamer een grote oude kleerkast staan. Ze
verstopt zich daar, maar tot haar schrik ziet ze dat er geen
achterkant in de kast zit.
Ze loopt zomaar het land Narnia binnen.
Gebonden € 16,45

Tot ziens in Hebron,
Gerda Hoogeveen

foto’s en video

Zondag 18 december 2005 was er het
Kinderkerstfeest in de Lutherse Kerk (voor de
laatste keer daar), het was weer erg leuk.
Geïntereseerden kunnen bij mij foto’s en een
video van het Kinderkerstfeest op DVD
bestellen voor € 3,00. De DVD zit in een DVD
doosje met een hoesje op fotopapier.

Er zijn ook foto’s gemaakt op 1e kerstdag in
Kerkcentrum Hogewey, van de Kinderneven-
dienst, het kinderkerstkoor en het kerstspel.
Deze foto's zijn te zien op:
http://album.zoom.nl/user/whilders/Kerst_in_de
_Kerk/

Willem Hilders
willem.hilders@hccnet.nl

intercity bestemming Pasen

Op initiatief van de Raad van Kerken wordt
gewerkt aan een interkerkelijke campagne om
in de Paasweek de kerken “vol” te krijgen door
relaties uit te nodigen die normaal niet naar de
vieringen gaan. Zowel katholieke parochies als
protestante gemeenten doen mee.
Als leidraad wordt een ook voor niet-kerkelijken
toegankelijk boekje gebruikt, “Intercity
bestemming Pasen: een reisgids voor de
goede week”. Het gebruikt de metafoor van
een treinreis: ga met elkaar op reis langs alle
stations van de Goede Week: Palmzondag,
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake
... om tenslotte uit te komen op Station
Paasmorgen.
Het is de bedoeling dat gemeenteleden gaan
nadenken welke vrienden, collega’s, familie,
kennissen of buren zij willen uitnodigen om
mee te gaan naar de lokale kerkdiensten. Het
boekje kan helpen om samen na te denken en
te praten over de betekenis van Pasen.

Uitgebreide informatie rondom project treft u
aan op www.pkn.nl.

Het boekje verschijnt 1 maart, maar is al te
bestellen voor € 5,00 bij brochureverkoop, tel:
(030) 880 17 24, e-mail:
brochureverkoop@pkn.nl

bron: www.pkn.nl

gezamenlijke berichten

informatief

http://album.zoom.nl/user/whilders/Kerst_in_de
mailto:willem.hilders@hccnet.nl
http://www.pkn.nl.
mailto:brochureverkoop@pkn.nl
http://www.pkn.nl
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Basiscatechese 2006

Op maandag 23 januari start de Basiscatechese weer. Inmiddels
alweer voor de derde keer op rij op maandagmiddag van 16.30-
17.15 uur in het Bios-gebouw. Vorig jaar hebben we het over het
kerkgebouw, de kerkdienst en het dopen en het avondmaal gehad.
Na steeds een spelletje om even wakker te worden (Energizers!)
waren we ongeveer drie kwartier bezig met allerlei opdrachten,
verhalen en gesprekjes over deze onderwerpen. Deze keer gaan
we aan de slag met het verhaal van Jezus. Wie was dat nu
eigenlijk, en waarom is hij zo belangrijk voor veel mensen? Als het
goed is hebben alle ouders van kinderen uit groep 7 en 8 in
december een brief gehad met een uitnodiging voor deze
Basiscatechese. Het kan zijn dat er iets mis is gegaan bij het
uitzoeken van de adressen, en daarom kun je ook zonder die brief
je/ jouw kind nog opgeven als je/ je kind mee wilt doen. Dat kan
bij Jetty van Kessel op het PDC. Hopelijk komt er dan weer zo’n
leuke en grote groep als vorig jaar!

Ds. Stefan Dijkhuizen

Sirkelslag

Jaaaaaaaaa, natuurlijk ook dit seizoen weer een Sirkelslag.
Op 11 februari van het vorig jaar hebben we met 15 man
meegeknokt in een spel met als thema: “De Elementen”. We
luisterden naar geluidsfragmenten, beantwoordden pittige vragen,
deden creatieve opdrachten, speelden “hints” en nog veel meer.
Ondanks onze inzet werden we 45e van de 52 groepen. Dat deed
wel even zeer na onze 14e plaats vorig jaar. Maar de gezelligheid
maakte echt alles goed.

We hopen op 3 februari 2006 vanuit het BIOS-gebouw weer mee
te  doen.  Met  diverse  groepen  uit  Noord-Holland  willen  we  de
strijd aangaan. Het thema is ook voor ons ieder jaar weer een
verrassing. En eens moeten we de beker en de taart naar Weesp
halen. En dat moet lukken als jij ook meedoet!

In het kort:
Wanneer? 3 februari 2006
Waar? BIOS-gebouw
Hoe laat? Vanaf 19.00-19.15 uur aanwezig.

Startschot om precies 19.30 uur
Tot? Ca. 22.30 uur

Meer info? http://www.kerksite.nl/sirkelslag.htm
Berna van der Heide – Eleveld
berna.heide@hetnet.nl of 0294 431 930

Kerksite Ervaringen

Time to turn! Daar gaat het deze
keer over; tijd om beslissingen te
nemen, tijd om keuzes te maken;
hoe leef ik, hoe ga ik met mijn
talenten en gaven om? Wat zegt
het geloof daarover? Hebben we
een (andere) opdracht dan? Hoe ga
jij met voedsel en water om, als je
weet dat wij ‘rijken’ ¾ van de hele
voorraad op aarde opmaken?
Samen met Kerkinactie en de
campagne Kies Bewust! gaan we aan
de slag met jouw ideeën en
ervaringen. Het wordt weer een
heel goed blok van drie
bijeenkomsten (zie de agenda
voorin), en je krijgt nog een
uitnodiging. Dit blok wordt
verzorgd door Ina Hotting-Visser,
Mirjam Heijstee en Stefan
Dijkhuizen, maar vooral ook door
jouw inbreng! Het wordt weer spel,
actie en film, en misschien nog wel
meer!
Zeg in ieder geval dit alvast even
tegen alle ouders, buren en familie:
spaar je statiegeldflessen op voor
zaterdag 21 januari! Die flessen
hebben namelijk een bijzonder
doel, dat alles met dit blok te
maken heeft.
Tot de eerste keer (13 januari)!

http://www.kerksite.nl/sirkelslag.htm
mailto:berna.heide@hetnet.nl
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Taizé-reis 2006

Christus is verbonden
met ieder mens, zonder
uitzondering en Hij
verwacht van ieder van
ons een heel eenvoudig
antwoord.
Als je naar Taizé komt,
word je uitgenodigd naar

de bronnen van het evangelie te gaan door gebed,
stilte, bezinning en uitwisseling met anderen.
Iedereen is hier om een zin voor zijn of haar leven
te (her) ontdekken, om nieuwe bezielingte vinden,
als voorbereiding om thuis verantwoordelijkheid
op zich te nemen.

De ontmoetingen duren één week, van
zondagmiddag tot de volgende zondag.
Één van de belangrijkste uitdagingen waarvoor de
broedergemeenschap zich gesteld ziet, is de
vraag: ”Hoe kunnen we het geloof doorgeven aan
jongeren vandaag?”

Daarom hechten de broeders er groot belang aan
dat het specifieke karakter van de ontmoetingen
in Taizé bewaard blijft: een plaats voor jongeren
die laagdrempelig is, waar jongeren ruimte ervaren
om na te denken en uit te wisselen over het
wezenlijke van het geloof.

Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan het
dagprogramma - gebeden, ontmoetingen, stilte-
tijden en maaltijden - waaraan jongeren uit vele
landen meedoen. Een week helemaal uit je
dagelijkse “sleur” van school en werken.

Ook  in  2006  hopen  we  weer  met  een
groep jongeren deel te nemen aan de
internationale ontmoetingen op de
heuvel in het Franse Bourgondië. En net
als  afgelopen  reis,  toen  met  19  (!)
personen, hopen we weer met eigen
auto´s af te reizen.

Vertrek : zondag 30 april 6.00 uur
Terug : zondag 7 mei ca. 22.00 uur
Kosten : ca. € 110,00 (eigen bijdrage)
Leeftijd : groep van 15 en 16 jaar

 (onder voorbehoud)
: groep van 17 en 29 jaar

Taizé… . dat is o.a.:
- stilstaan, bijtanken, nieuwe kracht opdoen
- op weg gaan
- de bronnen van het geloof ontdekken
- jongeren uit de hele wereld ontmoeten
- in gesprek gaan met de broeders
- gebedsvieringen met de broedergemeenschap
- je vragen, hoop en verwachting delen
- verzoening uitdragen
- ontspanning

Als je interesse hebt, zet de data alvast in je
agenda. We houden je op de hoogte.
Heb je vragen of wil je je opgeven:

Jan Sas, tel. 418439
Han Op’t Land, tel 418669

Tenslotte: als je iets van de sfeer wil proeven surf
dan naar:
http://www.kerksite.nl/Taize_%20reis.htm.

http://www.kerksite.nl/Taize_%20reis.htm.

