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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Ds. J.S. Dijkhuizen
Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp
Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com
Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp
Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal
Telefoon: 0294 413 795
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Dhr. M. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Beheer SoW Weesp:
Alleen voor Kerkbalans: 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5098, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,
Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp
Telefoon: 0294 410 050

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131
Website: www.kerksite.nl
Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp
Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl
Dhr. Han Op ’t Land, Wevershoek 12, 1383 CP Weesp
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: jt.opt.land@hccnet.nl

 Colofon

Redactieraad
Mathilde Kroon, Wil van Rheenen, Piet-Hein Schlimme,
Ina Slokker, Jan Woudsma

Opmaak en website
Guido Rebel

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Internet
http://home.hccnet.nl/g.rebel

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@gmail.com. Handgeschreven, getypte of
gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ
Weesp. Sluitingsdatum Onderweg nr 6: vrijdag 21 april, 13.00
uur. Bijdragen voor het favoriete lied sturen aan: Mathilde Kroon,
Sinnigvelderstraat 107, 1382 ER Weesp, telefoon 0294 481 651,
e-mail: kroon.verheij@kpnplanet.nl.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21
Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@ncrvnet.nl

Kerkcentrum Hogewey
Waarschapsstraat 3. Voor verhuur: Dhr. A. Bleijerveen, Waardijnstraat 42, telefoon: 0294 417 486

Maarten Lutherkerk
Nieuwstad 36. Voor verhuur: Mw. M.A. Woudsma-Blaauw, Julianastraat 2b, telefoon 0294 412 018
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 Erediensten

zondag 9 april
6e zondag veertigdagen
Palmpasen

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Ds. D. Pruiksma

jeugdvriendelijke dienst

1e collecte kerk
2e collecte zending

19.00 uur Ds. B.J. van Vreeswijk, Veenendaal
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte zending

donderdag 13 april
Witte donderdag

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
19.30 uur Ds. W.J. Lamfers

viering Heilig Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte avondmaalsproject (Kameroen)

vrijdag 14 april
Goede vrijdag

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
19.30 Ds. J.S. Dijkhuizen

geen collecte

zaterdag 15 april
Paaswake

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
22.00 uur Mw Ds. A. Groeneveld

viering Heilig Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte avondmaalsproject (Kameroen)

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

  7 april R.K. viering
14 april Ds W.J. Lamfers
21 april R.K. viering
28 april Leger des Heils

zondag 16 april
Pasen

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Ds. D. Pruiksma

koffiedrinken voor de dienst
tot 9.50 uur

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

19.00 uur Ds. B. den Butter, Huizen
Gereformeerde Bond

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

zondag 23 april
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Ds. W.J. Lamfers

1e collecte kerk
2e collecte orgelfonds

19.00 uur Ds. G. Lustig, Voorthuizen
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte orgelfonds

10.00 uur Kerksite en Kerksite plus

zondag 30 april
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur Ds. W.J. Lamfers

koffiedrinken na de kerk

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

kerkdiensten in verpleeghuis Hogewey

  9 april Ds R.H. de Vos
15 april Ds. R.H. de Vos (Pasen)
23 april Ds. W.J. Lamfers
30 april de heer G. Herderschee
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 Activiteiten en informatie

Ziekenhuistaxi
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Mw. Gaasterland 413406
Mw. Van Oostveen 431532

Kerktelefoon
contactpersonen

L. Rigtering (Geref.) 410874
J. Braaksma (Herv.) 411398

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Beheer SoW Weesp. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u
thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DA-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Bejaardensoos ‘Ouderenvreugd’
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw
aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Iedere dinsdagochtend koffie-uurtje om 9.30 uur in het
H.O.C. gebouw. Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://home.hccnet.nl/g.rebel

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda
vrijdag 7 en zaterdag 8 april
ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

zondag 9 april
uitvoering ‘The Crucifixion’ 15.00 uur
Grote of Laurenskerk

maandag 24 april
vergadering kleine kerkenraad 20.00 uur
J&V- gebouw

woensdag 26 april
orgelconcert Christine Kamp 20.00 uur
Grote of Laurenskerk

zondag 30 april
koninginnedagconcert 14.30 uur
Maarten Lutherkerk

maandag 10 april
Cursus lutherse sporen in theologie en kerk 20:00 uur
Zaal achter Maarten Luther Kerk

maandag 11 april
Oecumenische vrouwen-gespreksgroep 10.00 - 11.30 uur
Zaal achter de Maarten Luther-kerk

maandag 3 april
Basiscatechese 16.30 - 17.15 uur
Bios-gebouw, Middenstraat 131

donderdag 6 april
Gesprekskring 20+ 20.00 uur
Voor locatie: bel 457994

maandag 10 april
Basiscatechese (laatste keer) 16.30-17.15 uur
Bios-gebouw, Middenstraat 131

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 9 april
rit A  Hr J. Vogel 412119
rit B  Hr P. Nagel 414316

donderdag 13 april
rit A/B  Hr T. Pickard 410072

vrijdag 14 april
rit A/B  Hr B. Wever 410997

zaterdag 15 april
rit A/B  Hr E. Post 416933

zondag 16 april
rit A  Hr F. Lijnsvelt 410455
rit B  Hr P. Kalwij 432263

zondag 23 april
rit A  Hr J. de Vries 450041
rit B  Mw M Stevens 411271

zondag 30 april
rit A  P van Gilst 410385
rit B  W v. Bodegraven 251841

http://home.hccnet.nl/g.rebel
http://www.kerksite.nl
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 Meditatie door kandidaat G.J. Codée

De Heer is waarlijk opgestaan!

Geniet u er ook zo van, van al die prachtige
bloemen die weer overal tevoorschijn komen,
sneeuwklokjes, krokussen en niet te vergeten van
al die lammetjes. Het heeft lang geduurd dit
voorjaar, maar nu is het dan eindelijk lente. Wat
kan je daar naar uitzien, dat het weer wat warmer
wordt, dat de dagen langer worden, dat je er weer
op uit kan. Wat kan je juist door al die koude,
donkere maanden, nu extra genieten van al die
kleine dingen. Je kunt er
juist extra naar verlangen
als het allemaal langer duurt
dan je had gedacht en
gehoopt. In het toeleven
naar de lente is er elk jaar
weer die vreugde vooraf,
heerlijk als het weer bijna
zover is.

We leven nu in een tijd die
uitloopt op het Paasfeest.
Een tijd van stilte, van rust
en van bezinning. In de
weken en dagen voor
Pasen lijkt het erop dat van
dat uitzien, van die vreugde vooraf, veel minder
sprake is. Is het niet veel meer een tijd van
droefheid, een tijd waarin het lijden en sterven van
Jezus onze gedachten bepalen. Toch is het als het
goed is ook een vooruitzien in blijdschap.
Misschien geen blijdschap over het lijden en
sterven van Jezus zelf, al kan juist ook de
noodzaak daarvan, zijn dood zodat wij kunnen
leven, ons blij maken.

Het uitzien naar Pasen is geen goedkoop en
oppervlakkig blij zijn, wat je met Kerst soms veel
meer ervaart. Een zoetig, liefelijk gebeuren. Nee,
het uitzien en toeleven naar Pasen is een toeleven
door de diepste diepte heen. Pas als de ernst van
de dood, van het lijden en sterven ons echt
duidelijk is, en wat kan dat verbijsterend zijn als we
dat van dichtbij meemaken, pas dan kan ook
doordringen wat het betekent dat Jezus de dood
heeft overwonnen. De ernst van de dood is iets wat
soms zo verdrongen wordt uit het gewone leven.
Soms wordt er door alle dingen er om heen, haast
iets moois van gemaakt. Maar de dood is het
meest verschrikkelijke wat een mens kan treffen.
De dood, die het leven vernietigt, heel snel of soms
heel langzaam. De dood kijken we in het gezicht bij
ernstige ziekte, bij vernieling van het leven door

verslaving. Maar we zien het ook in die kleine
dingen die ons leven verkillen, verzuren, die het
leven zo onleefbaar maken.

Wat kun je uitzien naar bevrijding daarvan, als je
de gebrokenheid in je eigen leven ziet, in de wereld
om je heen. Als het kwade soms zo overheersend
is en het leven in de knop, het kwetsbare leven
vermorzelt. Wat komt dan het christelijke Paasfeest

eigenlijk weer dicht uit bij het
joodse Paasfeest, waar het
gaat om de bevrijding. De
bevrijding uit Egypte, uit het
land van slavernij en dood.
Dat verlangen naar die
bevrijding uit de banden van
de dood, die bevrijding uit de
banden van het kwade, het
boze, het liefdeloze, wat ons
leven zo kan beheersen. Wat
kan je blij zijn dat de dood
niet het laatste woord heeft,
maar dat er leven is door
Jezus Christus, de
Opgestane. Dat Hij dat heeft

laten zien, toen Hij stierf, toen Hij de dood inging
voor ons, en daarmee de macht van de dood
overwon. Toen Hij opstond uit de dood en het
zichtbaar werd, dat de dood echt overwonnen is.
Leven door de dood heen, daar draait het om met
Pasen. En is dat niet het vieren waard. Is dat niet
iets waar je diepe vreugde bij kunt ervaren. Dat de
dood niet het laatste woord heeft, ook al lijkt dat er
zo vaak wel op.

Je ziet het in deze tijd om je heen gebeuren,
ineens zie je overal die prachtige bloemen boven
de grond uitkomen. De grond die zo doods en kaal
leek, komt ineens tot leven. Het leven, het was er
al, alleen nog niet zichtbaar. Zo is het ook met
Pasen. Het Leven was er al, maar met Pasen
wordt het echt zichtbaar. Hij leeft. Hij is opgestaan.
De dood heeft niet het laatste woord. En wij mogen
ook leven, door Hem! Wij mogen leven, toekomst
hebben doordat Hij de weg van de dood voor ons
is gegaan. Als we met Hem leven, dan is er leven,
eeuwig leven.

De Heer is waarlijk opgestaan, we mogen het
tegen elkaar zeggen, zoals dat de eeuwen door
gebeurd is. De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja.
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 Rondom de vieringen

zondag 9 april
Palmzondag

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Aan het begin van de Goede Week vieren we
de palmzondag. In de traditie van de kerk kun
je zien hoe ‘dubbelzinnig’ deze dag altijd is
geweest, Er zijn bijvoorbeeld twee
intochtpsalmen. Er is psalm 24 die
triomfantelijk de poorten omhoog laat gaan en
er is psalm 22 die roept: Mijn God, mijn God!
Er is het opgetogen intochtverhaal en er is op
deze zondag mogelijk ook al het complete
lijdensevangelie. Het is het weekeinde van de
passie-uitvoeringen. Kortom, het is de dag van
‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem’.
In Weesp zijn we er aan gewend geraakt dat
vooral het vrolijke karakter van deze dag de
boventoon voert. En zeker nu we deze tweede
zondag van de maand een dienst hebben
waarin in het bijzonder de kinderen een plaats
krijgen, is dat aannemelijk. Ieder jaar immers
spelen we met de kinderen argeloos de intocht
in Jeruzalem na door een vrolijke optocht in
het kerkgebouw te houden met de fraaie
palmpaasstokken die de kinderen hebben
gemaakt. Bovendien hebben we dit jaar het
project met die prachtige regenboog en kijken
we met de kinderen weer in de schatkist die
we op de eerste zondag van de veertig dagen
aan het begin van de regenboog hebben
ontdekt. Want wanneer we het geheim van de
regenboog leren kennen, leren we misschien
ook iets zien van het geheim van het licht.
Deze zondag wordt ook een bijzondere dag
omdat we de doop vieren van Renske
Reekers, dochter van Robert en Bianca
Reekers-Knol en zusje van Jorrit. Renske werd
geboren op 6 januari. De doop is het meest
oecumenische symbool dat we kennen.
Waarin geloofstradities ook mogen verschillen,
de doop in de naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest is een teken van eenheid.
Daarin herkennen we ook respectvol de
rooms-katholieke geloofstraditie waarin Robert
is opgegroeid. En samen met groot en klein
vieren we vol vreugde dat God zijn naam op
mensen legt! (Ds. D. Pruiksma)

donderdag 13 april
Witte donderdag

Grote of Laurenskerk, 19.30 uur
Op Witte Donderdag gedenken wij rond brood
en wijn dankbaar het heil dat de Gekruisigde
ons schenkt. Niet Johannes 13:1-15, de
klassieke lezing voor de Witte Donderdag,
maar Marcus 14:1-11, een lezing waarin het
ook over een voetwassing gaat, is daarbij onze
leidraad. (Ds. W.J. Lamfers)

zaterdag 15 april
Paaswake

Grote of Laurenskerk, 22.00 uur
In de stilte van de donkere nacht vieren we de opstanding
van onze Heer Jezus Christus. We waken (een deel van)
de nacht door aan de hand van lezingen uit de oud-
kerkelijke traditie. Het examenkoor van collega Dick
Pruiksma heeft een metamorfose ondergaan en werkt als
cantorij in wording mee. Er is een evangeliemotet, bekende
en iets minder bekende liederen. We gedenken onze doop
en vieren in deze nacht het heilig avondmaal. (Ds. Alida
Groeneveld)

vrijdag 14 april
Goede vrijdag

Grote of Laurenskerk, 19.30 uur
Dit jaar een bijzondere Goede Vrijdag-dienst in onze
gemeente: Gerard van Amstel zal met zijn projectkoor de
door hem geschreven Matteüs-passie in onze Grote Kerk
komen uitvoeren! Piet van Midden en Gerard schreven en
componeerden dit bijzondere stuk. De koraal-melodieën
van Bach komen terug in de gemeentezang, afgewisseld
met zeer eigentijdse liederen en muziek waarin het
lijdensverhaal van Jezus zal klinken. Het is een open deur,
maar toch: dit jaar dus een (vrijwel) geheel andere invulling.
We kijken er naar uit en zijn erg benieuwd! Via Maria van
Betanië, de voorbereidingen voor de Paasmaaltijd,
Getsemane en Golgota worden we meegenomen in de
laatste dagen van Jezus’ leven. Tot aan de graflegging en
de twee Maria’s in de tuin. Ik ben altijd wat terughoudend
met leeftijdscategorieën te noemen, maar ik denk dat deze
uitvoering zeker ook ‘jongeren’ zal aanspreken. Lees ook
de informatie op pagina 19.
‘Wij dromen, visioenen breken door: De mensenzoon, op
onze schuld gespijkerd. Wij zijn een wereld aan zijn liefde
rijker en komen zijn vergeving op het spoor’ (uit: Dromen,
Matteüs-passie).
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zondag 16 april
Eerste Paasdag

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Voor de feestelijke dienst op deze dag van de
Opstanding begint, zingen we onze kelen alvast
open. Want hoe zouden we anders feest vieren dan
zingenderwijs! We doen een paar vooroefeningen en
zingen twee liederen alvorens met de begroeting en
het drempelgebed de dienst begint. De psalm van de
eerste paasdag is de psalm die voor velen van ons
de lievelingspsalm is: al daal ik af in het rijk van de
dood: dan nog kom ik U tegen! De lezing van het
evangelie vinden we in Johannes 20 waar dat
prachtige verhaal staat over Maria die denkt dat het
de tuinman is met wie ze spreekt. Het vertelt ons iets
over de totale nieuwheid van ons bestaan, wanneer
het tot heerlijkheid wordt veranderd in Gods liefde.
Met de kinderen voltooien we het project van de
regenboog. Maar ik hoop stiekem dat de regenboog
nog een tijdje de kerk zal blijven sieren. Waarom niet
tot de laatste dag van Pasen, dus tot Pinksteren?
Voor aanvang van de dienst is er tot tien voor tien
gelegenheid om bij een kopje koffie elkaar goede
paasdagen te wensen. Maar dan nemen we zo
langzamerhand plaats want dan gaan we zingen met
elkaar. Meerstemmig zelfs. Gezegende paasdagen.
(ds. D. Pruiksma)

zondag 23 april

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
In de dienst op 23 april komen en Hooglied 5:2-7 en
1 Johannes 5:1-6 aan de orde en daarmee het
spanningsveld tussen erotiek en dienende liefde, dat
zolang (te lang) een rol gespeeld heeft in het
christendom. Dat de allegorische uitleg zoals Bernard
van Clairvaux en zoveel anderen in de
Middeleeuwen aan het Hooglied gaven dan heeft
afgedaan moge duidelijk zijn. In de Bijbel gaat het
immers steeds om de concrete werkelijkheid, niet om
vaag, zweverig gedoe. Waarom gaat het dan opeens
niet over de concrete werkelijkheid, als het over
erotiek gaat? In het Hooglied doet men niet moeilijk,
als het over het mysterie van de liefde gaat. Na de
dienst spoed ik mij naar de bewoners van Hogewey
om met hen een dienst te vieren. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 30 april

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op 30 april staan wij stil bij Johannes 21:1-23 en 1
Johannes 1:5-7. Zelfs een verrader moet verder
kunnen, zelfs een verrader is bruikbaar in dienst van
de Heer, omdat niet haat of wraakgevoelens, maar
vergeving het laatste woord heeft. Wij zingen dat
prachtige lied gezang 83 en de gezangen 21 en 70.
(Ds. W.J. Lamfers)

 In memoriam

Dirk Pieter Schoonhoven

Op 18 maart overleed 79 jaar oud Dirk Pieter
Schoonhoven. Behalve de laatste maanden van zijn
leven, toen er opvang nodig was in Hogewey,
woonde Schoonhoven op de Utrechtseweg, naast
zijn dochter, zijn schoonzoon en zijn kleinkinderen.
Dat was maar goed ook, want dat hele gezin ving
hem liefdevol op. De laatste jaren werd het leven
steeds moeizamer, dus werd steeds meer hulp
geboden door de buren. Trouwens in zijn hele leven
hebben Schoonhoven en zijn vrouw veel moeite en
leed gekend. Dat trof mij altijd weer als ik op bezoek
was bij deze mensen. Op 23 maart hebben wij
Schoonhoven naast zijn vrouw ter ruste gelegd op
Carspelhof, nadat wij hadden gehoord over de goede
Herder, die het ons blijkens Psalm 23 ook in de dood
aan niets laat ontbreken.

Ds. W.J. Lamfers

Koorgebed
Een moment van verstilling

Tot en met 11 april 2006
elke dinsdag 19.30 uur

in het koor van de Laurenskerk

Koffiedrinken na de dienst
9 april : fam. Hoefman

Drosthagenstraat 11
16 april : voor de dienst: in de kerk

na de dienst: mw. Hubert,
Nolenslaan 20

23 april : mw. Moolhuyzen
Sinnigvelderstraat 545

30 april : in de Laurenskerk
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 Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

Mussen, zwaluwen en andere vogels
Eerder vertelde ik u over de vogeltelling in onze tuin,
over mussen en zwaluwen. Kortgeleden hadden we
een nieuwe vogel in het plantsoen voor ons huis: de
pestvogel. Een mooie vogel met een kuifje en een
mooie tekening van de veren. De vogels komen in
grote getale uit Scandinavië bij extreme kou naar
Nederland. De vogels zijn niet schuw, omdat zij niet
aan mensen gewend zijn. Een neveneffect dat haast
hilarische vormen aannam, was het grote aantal
vogelaars dat naar de pestvogels kwam kijken, met
name in het weekeinde. Belgen met campers,
sluipende Amsterdammers met fotocamera’s en
superverrekijkers. Met mobiele telefoons hielden zij
elkaar op de hoogte in welke straat en in welke boom
twintig pestvogels zaten. Het was zeer vermakelijk
om het geheel te aanschouwen. Omdat wij dagelijks
naar de pestvogels keken en ontdekt hadden dat ze
haast tam zijn, was voor ons het bijzondere er snel
van af. Wij hebben meer genoten van de vogelaars
en hun uitrusting.
En de zwanen?
De zwaan vinden we op de torens van lutherse
kerkgebouwen met name in Nederland. De eerste
afbeelding van Luther met een zwaan komt uit
Duitsland. De legende luidt dat de kerkhervormer
Johannes Hus bij zijn terdoodveroordeling zou
hebben gezegd ‘dat er nu een gans (= Hus in het
Tsjechisch) verbrand wordt, maar dat er een zwaan
zal opstaan’. Deze zwaan wordt in verband gebracht
met Maarten Luther, een eeuw later. Onderzoek
heeft uitgewezen dat Hus deze woorden niet zo
gezegd heeft. Tijdens zijn gevangenschap in
Konstanz schreef hij brieven naar Bohemen:

Eerst hebben ze voor de gans strikken
gespannen door dagvaardingen en banvloeken.
(..) De gans, een mak dier, een tamme vogel,
maar geen hoogvlieger, is er niet in geslaagd hun
strikken te verbreken. Maar andere vogels, die
door Gods genade en hun bouw wel hoog
kunnen vliegen, zullen hun hinderlagen
vernietingen. (..) .. in plaats van de krachteloze
en zwakke gans vele valken en adelaars, die in
gezichtsscherpte de andere vogels overtreffen.
Die vliegen door Gods genade hoog in de lucht
en bemachtigen andere vogels voor Christus.

Het is Luther zelf die de verbinding legt tussen de
brief van Hus, een uitlating van Hus’ leerling
Hieronymus en zichzelf en zo is een legende
geboren. De vraag waarom Luther nu juist de zwaan
gekozen heeft, blijft onbeantwoord.
(Uit: Luther, de lutheranen en de zwaan. J.K.
Schendelaar, 1993)

Pastoraat
Mevrouw Kitty Bockweg (Achtergracht 4) is na een
kort verblijf in het AMC naar huis gekomen. Ze heeft

na ampel beraad ervoor gekozen om thuis te sterven
en niet naar een hospice te verhuizen. Gelukkig is er
voldoende hulp van familie en vrienden om deze
wens mee uit te voeren.

Er zijn ook zieken die niet hier met name genoemd
willen worden. We kennen hun namen en gedenken
hen in onze gebeden.

Lutherse sporen…
In zowel de avond- als de middagcursus lutherse
sporen… zijn we bezig geweest met de liturgie. De
opdracht was om de verschillende onderdelen van de
liturgie op volgorde te leggen. Steeds streden twee
groepen tegen elkaar en het competitie-element
werkt goed. Het is een eye-opener te merken dat iets
wat je (bijna) wekelijks doet, niet vanzelf actief in de
goede volgorde komt. Het gesprek naar aanleiding
hiervan werkt verhelderend. Waarom gaan dingen
zoals ze gaan? Wat is onze beleving erbij?

… op weg naar Pasen
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we halverwege
de veertigdagentijd. De weg naar Pasen wordt
geïntensiveerd in de Goede Week, waarin we op
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en
Paasochtend als gemeente van onze Heer Jezus
Christus samen komen. Dat we met elkaar kunnen
delen in de Paasvreugde wens ik u allen toe.

Vakantie
Van 30 april tot en met 7 mei geniet ik samen met
man en dochters van een voorjaarsvakantie in een
jeugdherberg aan de rand van de Hollandse
Biesbosch in Dordrecht. De collega’s vervangen zo
nodig. Indien u een predikant nodig heeft, kunt u via
Jetty van Kessel op het PDC het contact leggen.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
Ds. Alida Groeneveld
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Ds. D. Pruiksma

Uit de gemeente
In Gooi Noord kreeg mevrouw Dolman het goede
bericht dat ze binnenkort naar huis terug mag.
Weliswaar volgt er dan een periode van

poliklinische therapie.
Maar deze stap is er
alvast. Van harte
gefeliciteerd. Moed en
kracht toegewenst.

In Ede bezochten we
mevrouw Flierman die
in ziekenhuis ‘De
Gelderse Vallei’ is
opgenomen. Mevrouw
Flierman werd ziek toen
ze bij haar vriend in
Heelsum was en moest

met spoed worden opgenomen. De situatie was
zeer ernstig. Heel langzaam herstelt ze zich
maar het leven zal na deze opname niet meer
hetzelfde zijn als voorheen.

Wil Remeijn kwam thuis na een opname in het
OLVG in Amsterdam. Na één, ja zelfs meerdere
ingrepen werd het been compleet stilgelegd om
de heup de nodige rust te gunnen. Niet dat Wil
zo ónrustig was, maar de complicaties bleken
uitvoeriger dan verwacht. Nu is een periode
aangebroken dat ze thuis door man en zeker ook
de kinderen waar mogelijk verwend en verzorgd
zal worden.

De situatie van mijn vrouw Binie gaat gestaag
achteruit. Nieuw probleem is dat Binie bijna niet
meer zelfstandig kan staan. Dus wordt het ook
onmogelijk voor mij en de kinderen om haar te
verzorgen want dat moet nu door minstens twee
verzorgenden tegelijk gebeuren. Het wordt ook
steeds moeilijker om Binie in een gewone auto te
krijgen. Dus wandelen we nu vooral in Leusden.
We kijken veel naar foto’s met voor haar
herkenbare mensen en plekken. Het is wonderlijk
om te merken dat dan de spraak deels terugkeert
en dat het geheugen nog vrijwel intact is. Maar
we weten niet eens meer van elkaar hoeveel
verdriet we om dit alles hebben.

Gooi Noord heeft lange tijd gastvrijheid geboden
aan mevrouw Smit, Ingelandenstraat. Ze wachtte
op een mogelijkheid om elders gehuisvest te
worden want ook met hulp van vriend en familie
is de flat een te grote behuizing. Voorlopig is de
oplossing gevonden in het Henriëtte Roland
Holsthuis in Amsterdam ZO. Maar het is en blijft
natuurlijk de bedoeling om weer naar Weesp
terug te keren.

Nog nadat deze regels worden geschreven, zal
mevrouw Van der Zande, Ravelijn, in Gooi Noord
worden opgenomen. Zij is één van die vrouwen
die eerder via Kerkcontact en nu via de

gezamenlijke bezoekgroep zo veel aandacht

geeft aan anderen, dat we mogen hopen dat ze die
aandacht nu zelf ook niet tekort zal komen. Als alles
meezit, duurt de opname ongeveer een week. Tja,
misschien is ze al weer thuis als u dit leest. Laten we het
hopen.

Geslaagd!
Zaterdag 18 maart jl was een gedenkwaardige dag voor
Gerben van Santbrink en mij. Drie
jaar lang hebben we in Purmerend
de cursus Kerkmuziek van de PKN
gevolgd. Vele koude zaterdag-
ochtenden waren we al vroeg op
weg. Thermoskan koffie onder
hand-bereik. Soms was het afzien.
Vaak was het leuk. Na reeksen
tentamens werd op 18 maart het
praktijkexamen afgenomen.
Gerben slaagde natuurlijk. Hij was de enige die daar van
tevoren aan twijfelde. En Gerben kreeg meteen zijn
diploma uitgereikt. Ook ondergetekende slaagde, maar is
nog zonder diploma. Er rest nog één inhaaltentamen en
dan is de zaak gepiept.
Een paar maanden geleden stelde ik voor om op het
examen een eigen koor mee te nemen. Met op één na
alleen mannelijke cursisten en docenten kun je moeilijk
vierstemmige zettingen zingen. De docenten keken
verbaasd en zeiden: maar komen die mensen dan ook
hier heen? Ik zei: dat denk ik wel. En zo geschiedde.
Twintig Weespers togen naar Purmerend en dienden
samen met een tiental gemeenteleden uit Schermerhorn
mijn collega Els Kiesewetter en mij tot examenkoor.
Hartstikke bedankt. Voor eeuwig. Maar dat wisten jullie
al.

Studieverlof
Na Pasen breekt een periode van studieverlof aan. Over
de inhoud daarvan schreef ik de vorige keer. En in een
later stadium zal ik daarover vast nog wel eens meer
vertellen. En anders zingen we het wel samen. In de
zeven weken studieverlof zal ik niet geheel van de
aardbodem zijn verdwenen. Ik blijf één dag in de week
werken, voornamelijk bezoekwerk via Jetty van Kessel.
Op die manier spaar ik een week studieverlof uit om in
augustus een week naar het Schotse eiland Iona te gaan.
Bovendien blijft het bezoekwerk dan niet zo lang liggen.
En ook over Iona zal misschien nog het nodige volgen.

Tot slot

Ds. Dick Pruiksma

Tekening: Dick Bruna
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Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
Mevrouw Groeneweg (Breedstraat)
kan na een knieoperatie gelukkig
weer zonder pijn lopen. Een hele
verbetering!

Mevrouw van Lunteren (Meidoorn-
laan) kwam hevig ziek in het
ziekenhuis terecht, maar knapte
gelukkig goed op en is weer thuis.

Mevrouw Sanders (De Visserlaan)
moest revalideren na een lichte
attaque, maar gelukkig valt de
schade mee en zal zij binnenkort weer thuis zijn.

Op huisbezoek ontving ik voor het werk in Roemenië
een gift van twintig euro. Hartelijk dank!

Varia
Onder het motto 'geloven in de loop van het leven'
kwamen op zondagmiddag 12 maart 35 mensen bijeen
in kerkcentrum Hogewey. Na een vesperviering en een
groepsgesprek onder het genot van een drankje werd
er samen gezellig gegeten. Daarna werden er fijn
bekende liederen gezongen. Iedereen was het erover
eens dat dit nieuwe initiatief voor herhaling vatbaar is.
Daarom houden wij in november 2006 en maart 2007
weer zo'n middag.

Op Goede Vrijdag, 14 april, ontmoeten wij elkaar op
Oversingel in een dienst waarin wij samen Avondmaal
vieren en Markus 15:22-41 centraal staat.

Ds. W.J. Lamfers

kleding- en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

• Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te
zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

• Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

• Schoeisel altijd met W merken.
• Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale,

Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer
welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth

Ds. S. Dijkhuizen

Van de predikant
Het duurt nog wel een paar
weken voordat het zover is,
maar nu alvast op deze plek
de hartelijke felicitaties voor
de familie Bekkema-Versloot
uit de Sinnigvelderstraat 443.
Zij hopen namelijk op vrijdag
21 april a.s. 40 jaar getrouwd
te zijn! En wat zijn dan een
paar weken op zo’n lange
periode? 40 jaar, in de Bijbel
een mensenleven, een
trektocht van een leven lang. We wensen Jan en
Marry en allen die hen nabij zijn niet alleen een
hele mooie dag toe, maar ook nog veel jaren
samen in geluk en gezondheid. In dankbaarheid
kijken we terug op hun betrokkenheid in onze
gemeente en natuurlijk hopen we op nog vele jaren
aanwezigheid van Jan en Marry.

Toevallig las ik vandaag (27 maart j.l.) in de
Veertigdagenkalender een gebed voor hen die juist
partners moeten missen en loslaten. Soms lopen
wegen heel anders dan wij hopen, soms is het ook
heel moeilijk om te bevatten dat het zo gelopen is.
Met alle verdriet, onbegrip en ook boosheid die
daarbij komt. We denken daarom ook niet alleen
aan hen die feestvieren, maar ook aan allen die om
wat voor reden dan ook niet meer samen (kunnen)
zijn. ‘Houd ons vast wanneer we verdrietig zijn om
de leegte die we voelen, om de machteloosheid, de
pijn en het gemis. Houd ons vast- en maak ons
heel.’ (Veertigdagenkalender 2006)

Hartelijk dank voor alle leuke reacties n.a.v. ons
‘nieuwtje’ in het vorige kerkblad! Het gaat allemaal
heel erg goed en we genieten er zoveel mogelijk
van.

Ds. Stefan Dijkhuizen

Inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch
(410657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum
(483993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten
in de entree van de kerk leggen.



Onderweg 11

 Commissies

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Op 19 maart werd de Heilige Doop bediend aan
Naomi van Beeren. De preek sloot aan bij het
gedeelte uit het doopgebed, waarin wij belijden dat
de almachtige en eeuwige God de verharde farao
met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken heeft,
maar Zijn volk Israël daar droogvoets doorheen
geleid heeft, waardoor de doop wordt aangeduid. Die
Rode Zee was voor Israël en kardinaal omslagpunt.
Toen zij van de oever afdaalde naar de droog
geblazen zeebodem, waren zij nog slaven van farao.
Toen zij aan de andere kant de oever opgingen, was
hun eigenaar verdronken en waren zij een bevrijd
volk, dat Jahweh uit Egypte, uit het slavenvertrek
bevrijd had. Paulus getuigt daarvan in 1 Kor. 10: 1en
2. en zo leert de doop de bevrijding van de slavernij
van de zonde om met hart en ziel in een nieuw en
bevrijd leven de Heere te dienen.

Mevr. Beukhof van de Lange Muiderweg is op advies
een poosje uit haar gezin om tot rust te komen. Er
zijn veel zorgen om de gezondheid van de kinderen
waarvoor weer veel geregeld en bezocht moest
worden. Een stoornis in het evenwicht kan ieder
plotseling overkomen. Gemeenteleden kunnen in
zo’n situatie helpen. In het boek ‘Liefdevol oog en
oor’ staan een paar aanbevelingen voor de
gemeente, waarmee wij de ander kunnen helpen. In
het hoofdstuk ‘Wat moet men niet doen’ staat o.a.:
Niet te snel uitvoerig vragen naar gevoelens; niet
uitvoerig vragen naar het verleden; niet aanmoedigen
om de regelmaat van de dagen te breken en niet
doen alsof men er alles van weet of er van alles aan
kan doen. Wat dan wel: Aandachtig luisteren,
meeleven (kaartje),constructieve acties en voorbede.

Zondagavond 23 april om 19.00 uur mag het een
heel bijzonder moment zijn voor Steven Groenendaal
van de Rijksweg, sinds kort wonende in Amsterdam,
Stephan Swier, K’Muiderweg 51 en Ruben Swier,

K’Muiderweg 53. Zij zullen openbare belijdenis van
het geloof afleggen. Een belangrijk moment in hun
leven alsook in die van de omringende familieleden
én van ons als gemeente. We zijn dankbaar dat
nieuwe, belijdende leden in de kring van de
gemeente mogen worden opgenomen. We hopen en
bidden dat de Heere Zelf het  ja-woord in hun hart en
mond legt en door Zijn Geest mogen zeggen dat
Jezus hun Heere is en dat Hij het is Die hen het eerst
heeft liefgehad, waardoor zij Hem nu mogen
liefhebben. We zullen als gemeente de nieuwe
lidmaten toezingen, zowel bij het binnenkomen in de
dienst als na hun belijdenis. Laat dat tot uitdrukking
brengen hoe we als gemeente geestelijk om de
nieuwe lidmaten staan. In deze dienst gaan voor
onze voormalige bijstand pastoraat ds. Lustig en
onze bijstand pastoraat kandidaat G.J. Codée die op
een zodanige prettige en goede pastorale wijze de
catechese heeft verzorgd.
Behalve de genoemde lidmaten hebben ook twee
catechisanten uit Nigtevecht de belijdeniscatechese
gevolgd, omdat hun gemeente vacant is. Marjet van
Zadelhoff en Cock Verwey van de Kanaaldijk 1
hopen op dezelfde zondag, maar dan ’s morgens, in
Nigtevecht openbare belijdenis te doen te midden
van hun vrienden en vriendinnen en in het midden
van de gemeente. Aan kand. Codée is gevraagd
deze dienst te leiden, waarbij de eigen consulent een
deel van de liturgie verzorgt en de vragen tot de
openbare belijdenis zal stellen alsmede de zegen zal
uitspreken. Onze aanstaande lidmaten zullen des
morgens in Nigtevecht rondom Cock en Marjet staan
en omgekeerd zullen zij dit des avonds hier in Weesp
doen. Draagt u de nieuwe belijdende leden in uw
gebed.

Namens de kerkenraadscommissie,
P.J.A. Zevering

Werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen 7 april ophalen op de afgesproken
adressen.

Zaterdagmorgen 8 april ophalen geheel Weesp
m.u.v. Aetsveld.

Voor beide dagen geldt :gaarne buiten zetten voor
8.30 uur, het liefst in dozen, dat scheelt ons veel
werk.

Met dank voor uw medewerking.

Henk Alberts
Tel. 413243

Dankbetuiging

Beste mensen,

Wellicht wat laat maar ik wil, ook namens mijn man,
iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten en
telefoontjes die wij mochten ontvangen tijdens en na
de ziekenhuisopname van mijn man.

Tevens willen wij ons nieuwe adres doorgeven:
H. van Ravensteyn
Anton Smeerdijkgaarde 37
1241 AV  Kortenhoef.

Bedankt en misschien tot ziens in Kortenhoef,
Henk en Rie van Ravensteyn
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College van kerkrentmeesters

In de vergadering van 20 maart is o.m. onderstaande
aan de orde geweest.

§ Geluidsinstallatie
De afgelopen weken is er onderhoud gepleegd aan
de geluidsinstallatie van de Grote Kerk. Rekening
houdend met de ophanden zijnde nieuwe inrichting,
zijn alleen die onderdelen vervangen, die in een
nieuwe opstelling bruikbaar zullen blijven.
Voor de predikant is er een nieuwe draadloze
microfoon. De tweede microfoon is op een universeel
verstelbaar statief geplaatst,  waardoor deze voor
elke spreker op de juiste hoogte kan worden
ingesteld. Dat zal misschien even wennen zijn, maar
een goed afgestelde microfoon is uiteraard van groot
belang voor een goede verstaanbaarheid. Ook is
deze microfoon middels een “knijper” eenvoudig van
de standaard los te halen, bij voorbeeld voor
vraaggesprekjes. Natuurlijk is en blijft geluid
afhankelijk van uw persoonlijke beleving. De mooie,
voor de Grote Kerk zo karakteristieke galm,
bevordert niet voor een ieder de verstaanbaarheid.
De luidsprekerzuilen zijn volgens het oorspronkelijke
plan teruggeplaatst, uitgericht en vastgezet. Hiermee
wordt een zo gelijk mogelijke geluidsniveau door de
gehele Kerk nagestreefd en de galm op een
natuurlijk en niet storend niveau gehouden.
Probeert u gerust eens uit op welke plaats in de Kerk
het geluid voor u het prettigst klinkt.

§ Kerktelefoon
Verder is de elektronica die de kerktelefoon,
cassetterecorder en ringleiding aanstuurt vervangen.
Hiermee is de geluidskwaliteit van de kerktelefoon en

de cassettebandjes een stuk verbeterd. Bovendien is
voor de ringleiding een nieuwe versterker geplaatst
waardoor ook deze weer optimaal werkt. De
ringleiding is een lus, die in de vloer rond de voorste
rijen stoelen voor de kansel ligt. Binnen deze lus
kunnen gemeente-leden die gebruik maken van een
luisterhulpmiddel (in de T-stand) de dienst volgen.
Mocht u nog klachten hebben, laat het ons even
weten, dan proberen we er alles aan te doen om die
te verhelpen.

§ Boekenmarkt
De opbrengst van de boekenmarkt bedraagt
€ 1750,00. We willen allen, die boeken ter
beschikking hebben gesteld, hiervoor hartelijk
bedanken. Maar wat is een boekenmarkt zonder
vrijwilligers? Boeken de kerk in - en uitsjouwen, de
boeken netjes ordenen, en dan de verkoop op
zaterdag. Alle vrijwilligers hartelijke dank voor jullie
hulp. Zonder jullie inbreng was het niets geworden!

§ Alternatieve ruimte
Het CvK heeft besloten om alternatieve
mogelijkheden voor vergaderen en andere gemeente
activiteiten in kaart te brengen. Als we het
jeugdgebouw gaan verbouwen kunnen we enige tijd
geen gebruik maken van deze locatie. Ook de
verkoop van Hogeweij noopt ons om op zoek te gaan
naar alternatieven. Zodra we hier meer informatie
over hebben, laten we u dat weten.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Marien Weststrate

Informatief: LOVE

De eerste LOVE (Leren, Ontmoeten, Vieren,
Enthousiasmeren)-dag, op 18 maart in de Oude
Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam, is zeker
voor herhaling vatbaar. Er kwamen ongeveer 90
vertegenwoordigers van lutherse gemeenten naar
deze ontmoetingsdag, die in de plaats is gekomen
van de GKV (Generale Kerkelijke Vergadering). De
GKV was een jaarlijkse dag ten tijde van de
Evangelisch-Lutherse Kerk. Het ontstaan van de
Protestantse Kerk in Nederland heeft een nieuwe tijd
doen aanbreken. “We willen als evangelisch-lutherse
gemeenten in de PKN niet achterom zien, maar
vooruit kijken. Deze dag is ook bedoeld om als
vertegenwoordigers van gemeenten te netwerken,
nieuwe contacten op te bouwen.”
Zo zei ds. Ilona Fritz, presidente van de Evangelisch-
Lutherse Synode in de PKN, het in haar
openingswoord. Behalve netwerken konden de
deelnemers zich buigen over de vraag ‘Hoe
overleven wij de vrijheid’. Ds. Fritz moedigde de
deelnemers aan om het begrip vrijheid, dat zo
kenmerkend is voor de lutherse traditie, nieuw te
ontdekken.

Informatief: Youth for Christ

In 2006 bestaat Youth for Christ Nederland 60 jaar
en dat wordt uiteraard gevierd. Bent u ooit, als
medewerker, kernvrijwilliger of op wat voor manier
dan ook, betrokken geweest bij het werk van Youth
for Christ Nederland? Dan bent u van harte welkom
op de reünie van 17 april (maandag Tweede
Paasdag) aanstaande.

Een dag vol ontmoeting, viering, terugblikken en visie
voor de toekomst. Ook voor kinderen en tieners is er
een speciaal programma. Aanmelden kan via de
speciale jubileumwebsite:
www.yfc60jaar.nl. Neem
op deze site een kijkje in
het gastenboek: daar is de
digitale reünie al be-
gonnen.

Via www.yfc60jaar.nl kunt
u ook het bewaar-maga-
zine 'YfC-60' bestellen,
met reportages, discus-
sies, geschiedenis en
interviews.

http://www.yfc60jaar.nl.
http://www.yfc60jaar.nl
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Stand van zaken gebouwenproject

In het najaar van 2005 is bezien of het voorkeur
verdient uit te gaan van deelprojecten, t.w. 'Aan-
/verkoop Gebouwen', 'verbouwing Grote Kerk',
'herinrichting Grote Kerk' en
'renovatie/verbouwing HOC/Verenigingsgebouw'
of van een totaalbenadering en in zee te gaan
met één partij die al deze onderdelen qua
organisatie/regie voor haar rekening neemt.
Eind 2005 heeft de Stuurgroep besloten de 'één-
projectbenadering' te verlaten. De externe partij
die we op het oog hadden om dit totaalproject te
trekken/regisseren boezemde uiteindelijk
onvoldoende vertrouwen in op een
geoptimaliseerd resultaat. Besloten werd uit te
gaan van een aantal deelprojecten onder
aansturing/supervisie van de Stuurgroep:

Project 'Aan- / verkoop Gebouwen'
Besloten is dit project voortvarend aan te
pakken, omdat de verkoopresultaten
maatgevend zijn voor de budgetruimte voor de
overige projectonderdelen.
Uitgangspunt is geen vergaande verplichtingen
aan te gaan voor inzake bouw/herinrichting etc
voordat de lengte van onze polsstok (o.b.v.
verkoopopbrengsten) bekend is.
Inmiddels is een combinatie van 2 makelaars
(met ervaring in kerkverkoop) gevraagd een
openbare inschrijving voor te bereiden inzake
Kerkcentrum Hogewey + kosterswoning,
Maarten Luterkerk en woning Nieuwstad. Op dit
moment wordt daartoe een brochure opgesteld.
Beoogd wordt ergens medio dit jaar de
verkoop/gunning geëffectueerd te hebben.

Project HOC/Verenigingsgebouw
Er heeft een uitvraag plaatsgevonden naar een
aantal architecten om aan te geven hoe zij –
gegeven het opgestelde PvE – dachten de
realisatie van onze ideëen te kunnen

bewerkstelligen. De presentatie voor leden van de
Stuurgroep en leden van de desbetreffende projectgroep
heeft zeer recent plaatsgevonden. Beoordeling/evaluatie
van deze presentaties blijkt moeilijk. Er is inmiddels een
2e presentatie gevraagd. Deze is begin april voorzien. Op
basis daarvan zal de Stuurgroep een keuze maken
inzake de architect ter uitwerking / ondersteuning van
onze bouwplannen.

Project Verbouwing / herinrichting Grote kerk
Het voorstel van de gecombineerde projectgroepen 2 en
3 (Inrichting en Verbouwing Grote Kerk) om met architect
Dolf Floors in zee te gaan, is gelet op de offerte van deze
architect in principe overgenomen door de Stuurgroep.
Over de hoogte van het te betalen architecten
honorarium wordt nog gesproken. Nadat
overeenstemming is bereikt zal deze architect enige tijd
nodig hebben om het voorliggende materiaal tot zich te
nemen en aan te vullen voordat hij de wensen inzake
'herinrichting en/of verbouwing' heeft omgezet in een
voorlopig ontwerp inclusief bijbehorende budget-
calculatie op onderdelen. Op basis daarvan zal de
Stuurgroep in nauw overleg met de kerkenraad tot een
weloverwogen keuze / totaalpakket moeten komen
gegeven de vele wensen die ter tafel liggen. Dat pijnlijke
keuzes nodig zijn is zonneklaar gelet op enerzijds het
grote aantal wensen en anderzijds het beperkte
beschikbare budget.
Uiteraard zult u door de Stuurgroep Gebouwen worden
ingeschakeld bij deze strategische keuze ter
voorbereiding van finale besluitvorming door de
kerkenraad.

Tot zover de actuele stand van zaken inzake het
gebouwenproject.

Namens secretaris van de Stuurgroep Gebouwen,
Aart Jochemsen

Informatief: Discussie- en ontmoetingsavond voor Joden, Christenen en Moslims

In de jaren '70 kwamen turken en marokkanen
naar ons land om er te wonen en te werken. De
afgelopen jaren is hun aantal sterk gegroeid en
laten zij steeds meer van zich horen. Mede
omdat hun geloof en cultuur nogal verschilt van
die van ons, hebben zich een aantal, soms
ernstige, conflicten voorgedaan.

Toch hebben we, ondanks alle verschillen, een
aantal belangrijke dingen gemeenschappelijk.
Als burgers delen we samen de ruimte in dit
land. Bovendien danken we als moslims en als
christenen ons geloof aan het joodse volk en
hebben we dezelfde stamvader:
Avram/Ibrahim/Abraham.

Om elkaar in die laatste hoedanigheid wat beter
te leren kennen wordt op dinsdag 28 maart in
Huizen een ontmoetings- en discussieavond

gehouden. Dit gebeurt rond een thema waar iedereen
over kan meepraten, namelijk: Hoe geven we het geloof
door aan onze kinderen ?

Naar aanleiding van dit thema worden inleidingen
gehouden door  Mw. Annet Betsalel, Ds. Hanneke Borst
en Dhr. Ömür Tas,  drie sprekers die zich vanuit hun werk
dagelijks bezig houden met het doorgeven van normen,
waarden en geloof. Na de inleidingen is er volop
gelegenheid om met elkaar te discussiëren en nader met
elkaar kennis te maken.

De avond wordt gehouden in de aula van het
Huizermaatcollege, Monnickskamp 7 in Huizen. Aanvang
20.00 uur. De toegang is vrij, en de koffie/thee is gratis.

Commissie "Kerk & Israël" vd PKN & Werkgroep "Vrede
voor ons allemaal" te Huizen, inlichtingen: 035-6240224 /
035-5255679.
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 Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
 ingang: Dirk Marcussteeg

Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en donderdag
 van 9.00 tot 13.00 uur

Email : pdc@hetnet.nl

Gemeentemaaltijd

Het is volop lente. Tijd voor een zonnige maaltijd!
Woensdag 26 april as. bent u weer vanaf 17.30 uur
welkom in kerkcentrum Hogewey. Na een drankje gaan
we om 18.00 uur aan tafel voor de maaltijd.
De kosten zijn  € 5,00 per persoon (kinderen € 2,50)
incl. de drankjes. Wanneer u gebruik wilt maken van de
kerktaxi dan kunt u dit erbij vermelden wanneer u zich
opgeeft.

U kunt zich t/m zondag 23 april opgeven bij:
Thea Hortensius tel: 418215
Anga Oosterom tel: 419499
Jetty van Kessel tel: PDC (zie onder)
Margreet Schep tel: 419102
Atie de Vries tel: 450041

Natuurlijk is het voor ons het gemakkelijkste wanneer u
zich aanmeldt bij het PDC, telefoon 483993.

Van de diaconie

Het is u misschien al opgevallen dat beide collectes
tegenwoordig in de dienst worden gehouden. Dit was
in Kerkcentrum Hogewey al heel normaal, maar in de
Grote Kerk werd er alleen twee keer in de dienst
gecollecteerd als er koffie drinken na de dienst is. Om
verwarring onder u te voorkomen willen wij voortaan
beide collectes in de dienst houden.
Wij zijn tot deze keus gekomen omdat het geven van
onze gaven een onderdeel van de dienst is. Als je bij
de uitgang collecteert is in feite de dienst al beëindigd.

Namens de diaconie,
Ida Westland

Fusie ook zichtbaar in Onderweg
De officiële fusiedatum komt dichterbij. In de praktijk
wordt al op veel terreinen het onderscheid Luthers,
Gereformeerd en Hervormd niet meer gemaakt. Vanaf
deze nummer 5 vindt u geen aparte pagina meer voor
de drie verschillende kerkelijke gemeenten.
Het  SoW-proces is nagenoeg afgerond, de fusie is in
de praktijk al een feit. De drie duiven op de voorkant
hebben we vervangen. Deze prachtige tekening heeft
ruim 6 jaargangen symbool gestaan voor het SoW-
proces. Onderweg blijven we, met de gemeente, met
elkaar, naar de toekomst. Een nieuwe voorpagina
bedenken was niet zo eenvoudig. We hebben een
keuze gemaakt, maar uw ideeën blijven welkom.

Cathalien Op ’t land
Eindredacteur

Einde van het koorgebed

Na vijf jaar en een kleine honderdvijftig
koorgebeden, is besloten om met dit wekelijkse
gebed te stoppen. Hoewel de belangstelling nooit
echt groot is geweest, bleef het aantal deelnemers
dit seizoen toch echt aan de lage kant. Er waren
vaak minder dan tien aanwezigen. En toen de Heer
ons zei dat twee of drie ook voldoende was, heeft
Hij vast niet gedacht aan de orde van dienst die
elke week gemaakt moet worden, de afspraken die
onze agenda’s vullen op dinsdagavond om half
acht en de kosten die dit alles met zich meebrengt.
Kortom, we stoppen. Het koorgebed in de Goede
Week zal het laatste gebed zijn in een lange reeks.

Ter wille van de historici nog een kort overzicht.
Zes jaar geleden werd in het toenmalige ministerie
van predikanten gesproken over de vraag hoe de
rol van het gebed in onze gemeente vergroot zou
kunnen worden. We dachten daarbij niet zozeer
aan het gesproken gebed dat wij allen kennen van
handen samen en ogen dicht. We dachten meer
aan een gebedsviering waarin de stilte ons de
mogelijkheid zou bieden om samen Gods
aangezicht te zoeken. Het zou ook een manier
kunnen zijn om de gemeente met een christelijke
manier van meditatie kennis te laten maken. Eén
van de predikanten besteedde een deel van zijn
vakantie op een Toscaanse heuvel aan diepe
overpeinzing en kwam met passende voorstellen
weer hier ter stede. Het kerkbestuur stelde slechts
twee voorwaarden: deze activiteit moest niet
meteen weer uitdoven en de verwarming zou niet
worden gestookt. Zo bidden is ook een vorm van
versterving, nietwaar? Na lichte wijziging van de
voorstellen begon de reeks op die plek die als
enige in de hele stad speciaal hiervoor gebouwd is:
het koor van de Laurenskerk. Geholpen door de
majestueuze akoestiek, hebben we daar vele
goede momenten beleefd. Bijna honderdvijftig keer
is het koorgebed gehouden.

Vanaf dit jaar zijn we als drie gemeenten één en
kerken we ’s zondags in de Laurenskerk. Die
vernieuwing geeft de mogelijkheid om op sommige
zondagavonden bijzondere vieringen in het koor te
houden. Het is de bedoeling dat we voortaan een
paar keer per jaar op zondagavond een
meditatieve viering zullen houden, die sterk op het
koorgebed zal lijken. Maar wie er altijd was, neemt
met een beetje weemoed afscheid.

Ds. D. Pruiksma

mailto:pdc@hetnet.nl
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Bloemendienst

Ontvangen:

Van mw. v.D. via mw. v.S. € 20.00.
Van mw. G. via mw. O. € 10.00.
Van fam. V.L. via mw. V. € 10.00.
Van N.N. via mw. B. € 12.50.
Van mw. G. via mw. J. € 20,00.

Gered gereedschap

Op 18 maart jl. was er gelegenheid om oud of
overtollig gereedschap in te leveren in het Bios
gebouw aan de Middenstraat. Al voor 10.00
uur werd er gewacht tot de deur open ging. Tot
14.00 uur druppelden de mensen, voornamelijk
mannen, binnen om hun spullen af te leveren.
Zo werden de bekende gereedschappen als;
handzagen (27) , hamers (17), beitels (19) en
diverse soorten en maten sleutels (30) binnen
gebracht. Maar ook was er een grote
bankschroef, een schoenenleest een aantal
handboren en twee pijpenbuigers. Het is
eigenlijk te veel om op te noemen!
Namens de stichting Gered Gereedschap en
de Diaconie in Weesp wil ik alle geefsters en
gevers hartelijk danken voor uw bijdrage.

Ina Hotting Visser
Jeugddiaken

Psalmen voor Nu: Concerten

Dit voorjaar verscheen de tweede cd van het
project Psalmen voor Nu. Opnieuw hebben
dichters, musici en vertalers een flink aantal
psalmen volledig bewerkt; een nieuwe
vertaling en een nieuwe, moderne melodie.
Het resultaat mag er weer zijn; een cd vol met
heerlijke en nieuwe songs. Zowel wat
‘bekendere’ psalmen (bijvoorbeeld Ps.150: Alle
eer aan God) als minder bekende staan op
deze tweede cd. Nu is er ook een concerttour
gepland, en eigenlijk wilde ik wel daarheen met
een groep uit onze gemeente. Op
zaterdagavond 13 mei is het afsluitende
concert in Tivoli, Utrecht. Wie gaat er mee?
Graag vóór 8 april reactie, dan kan ik gaan
reserveren. Want op is op. Zie voor meer info:
www.psalmenvoornu.nl of neem even contact
met me op.

Stefan Dijkhuizen

 Informatief

Geen kind in de cel

Met de start van een website en de ondertekening van een
manifest vergroot een achttal maatschappelijke
organisaties - waaronder de Raad van Kerken en
Kerkinactie - hun inspanningen om vreemdelingenkinderen
buiten de gevangenis te houden.

Door zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen, willen
ze druk uitoefenen op minister Donner van Justitie en
minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie
om het bestaande beleid op dit punt aan te passen. Op 21
juni a.s. zullen de deelnemende organisaties de
verzamelde handtekeningen aan de ministers
overhandigen.

Het manifest is op 22 maart 2006 ondertekend door de
directeuren van Amnesty International, Defence for
Children International Nederland, Stichting INLIA,
Kerkinactie, de Raad van Kerken in Nederland, Stichting
Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas
(SAMAH), Unicef Nederland en VluchtelingenWerk
Nederland. Met de ondertekening van het manifest en de
lancering van de website www.geenkindindecel.nl geven de
organisaties een extra impuls aan de handtekeningenactie
die op 15 januari jl. door de Raad van Kerken in Nederland
is gestart.

Vreemdelingenkinderen horen niet thuis in een gevangenis,
zo vinden de betrokken organisaties. Toch worden in
Nederland kinderen steeds vaker en langer samen met hun
ouders of alleen vastgezet in vreemdelingendetentie. Op dit
moment alleen al zitten 52 vreemdelingenkinderen
opgesloten. In veel gevallen worden niet de mogelijkheden
onderzocht van maatregelen die voor kinderen minder
ingrijpend zijn dan detentie. Ouders die in
vreemdelingenbewaring worden gezet, krijgen vaak de
onmogelijke keuze om hun kinderen mee op te laten sluiten
of ze elders onder te
brengen. Voor zo'n
dilemma mag geen enkel
gezin worden geplaatst.

Nederland is partij bij een
aantal internationale
mensenrechtenverdragen
waarin de rechten van
kinderen worden gewaar-
borgd, zoals het VN-
verdrag voor de Rechten
van het Kind. De
ondertekenaars van het
manifest roepen de
ministers Donner en Verdonk op niet langer
vreemdelingenkinderen op te sluiten. Nederland moet zich
gaan houden aan haar internationale verplichtingen en de
belangen van kinderen voorop stellen.

Voor steunbetuiging: http://www.geenkindindecel.nl/

http://www.psalmenvoornu.nl
http://www.geenkindindecel.nl
http://www.geenkindindecel.nl/
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 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Het Paasfeest - bijbelserie voor kinderen
Dit is het verhaal van de kruisiging en opstanding
van Jezus, het verhaal van Pasen. Van deze
boekjes is een serie “Oude Testament” en “Nieuwe
Testament”. Bekende bijbelverhalen opnieuw
verteld met respect voor de bijbel en begrip voor
het kind.
Gebonden: deze boekjes kosten per stuk € 4,95.

Er is ook een paaskleurboek “Jezus leeft” € 5,00.

“Veertig dagen – veertig woorden”, David
Winter
Woorden van Jezus bij de veertig dagen voor
Pasen. Soms lijkt het, alsof de bijbel je overspoelt.
De woorden overstelpen je en het kan je allemaal
te veel worden. Juist in de lijdenstijd, de veertig
dagen tussen Aswoensdag en Pasen. Dit boek
biedt een nogal simpele oplossing: lees minder,
laat op elk van de komende veertig dagen maar
één woord uit de bijbel tot je spreken. Eén woord
van Jezus, soms bekend en belangrijk, soms
ogenschijnlijk alledaags en betekenisloos.
Pocket € 6,80.

Er is ook een dubbel cd “Passie en Pasen”
Nederlandse koren en solisten.
€ 19,50.

Tot ziens in Hebron,
Gerda Hoogeveen

Orgelconcert Grote Kerk Weesp

Op woensdag 26 april geeft Christine Kamp het
eerste orgelconcert in de serie voor dit seizoen in
de Grote Kerk. Op het programma staan diverse
werken waaronder muziek van Zipoli (Axsen orgel)
en Pierné (Bätz orgel). Het concert begint om
20.00 uur en na afloop bent u welkom voor een
hapje en drankje in de kerk. Voor meer informatie
over concerten kunt u kijken op
www.xs4all.nl/~twomusic.

Met vriendelijke groet,
Christine Kamp

‘The Crucifixion’ in Grote of Laurenskerk

Zondagmiddag 9 april a.s. concerteert het
‘Laurenskoor’ te Weesp ‘The Crucifixion’ van John
Stainer in de Grote of Laurenskerk te Weesp.
Kerk open 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur.
Dit concert wordt gegeven in samenwerking met het
Chr.Gem.Koor ‘Rehobôth’ te Amsterdam en het
‘Bankraskerkkoor’ te Amstelveen. Medewerkende
solisten zijn: Bas Kuijlenburg, basbariton en Livio
Gabrielli, tenor.
Voorafgaande aan dit concert zal een kort
voorprogramma zijn waarin ‘O Saviour of the World’
van John Goss, ‘Ave verum corpus’ van W.A. Mozart
en ‘O Worship the Lord’ van Alfred Hollins uitgevoerd
zullen worden.
Het orgel wordt bespeeld door Bob Vuijk, dirigent Chr.
Gem. Koor ‘Rehobôth’. De algehele leiding is in handen
van Frits Heil, dirigent ‘Laurenskoor’ en het
‘Bankraskerkkoor’.
Een tekstboekje van dit concert Engels/Nederlands is
in de kerk aanwezig. Kaarten zijn à € 7,00 bij de
koorleden en aan de kerk en bij de Evangelische
boekwinkel Hebron, Nieuwstad 25 Weesp te verkrijgen.
Tevens wordt dit concert gegeven in Amsterdam op 7
april in kerkelijk centrum ‘De Bron’ te Amsterdam-
Watergraafsmeer kerk open 19.30 uur, aanvang 20.00
uur.

Koninginnedagconcert Maarten Lutherkerk

Op 30 april om 14.30 uur wordt in de Maarten
Lutherkerk, Nieuwstad 38 een bijzonder
koninginnedagconcert door het Ensemble Soluna (zon
- maan), bestaande uit  Sara Jaeggi – zang, Yvonne
Rietbergen – blokfluiten, Agnieszka Oszanca –
barokcello, Sarah Ridy – barokharp en Emi Matsumoto
– orgel.
Liederen en improvisaties uit de bundel ‘Der Fluyten
Lusthof’ van Jacob van Eyck vormen de rode draad in
de Nederlandse muziek uit de
16e tot 18e eeuw. Er zijn
werken te horen van viool-
virtuoos Willem de Fesch, graaf
Unico Wilhelm van Wassenaer,
Jan Pietersz. Sweelinck en
Jacok van Eyck. Hij was
beiaardier van de Dom in
Uttrecht. Daarnaast speelde hij
blokfluit op het Janskerkhof met de Nederlandese
populaire muziek uit die tijd, een soort ‘top-hit-parade’
uit het midden van de 17e eeuw.
Voor dit koninginnedagconcert werden liederen
gekozen over koning(inn)en, prinsen en hun liefde voor
sierlijke en vrolijke dansen.

Toegangsprijs € 5,00 inclusief een consumptie in de
pauze. Kinderen beneden 12 jaar hebben gratis
toegang. Organisatie: Stichting Strümphlerorgel-
concerten.

http://www.xs4all.nl/~twomusic.
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Een passie voor de passie

De Passie… Niet ‘Matthäus Passion’, al ligt bij dat
magistrale werk van J.S. Bach wel de inspiratie voor
deze strofische Passie. Een samenspel van
gemeente en koor. Een berijming en daarin ook een
vertolking van het lijdensverhaal naar Matteüs. De
teksten zijn van Piet van Midden.
De gemeente zingt op melodieën uit Bach’s
bewerking van de passie. De
koren volgen een toonzetting van
Gerard van Amstel. Het is een
uitdaging om nieuwe muziek te
maken naast de mooie
Bachkoralen. Gerard heeft
geprobeerd om hier in dit hele
werk rekening mee te houden.
Bach werkte veel met
getallensymboliek. De passie staat
hier ook vol mee. Oud en nieuw
naast elkaar.
De gemeente opent met de
dromen van vanouds: Geloof,
hoop en liefde, die al met
Abraham zijn meegekomen. En
meteen valt het koor in: ‘Woorden,
woorden… ’  Zo begint Matteus
immers (26, 1)! Vijf maal lees je in
zijn evangelie een zin als ‘Toen
Jezus al deze woorden gesproken
had.’ Vijf maal, naar de indeling
van de boeken van de Tora. Na de
laatste keer gaat hij die woorden
betuigen met zijn leven. Vandaar
deze openingsvraag: ‘Wanneer, in
uw woordenvloed, onderstreept U
die met bloed?’
Ook in de muziek van dit lied
speelt het getal 5 een belangrijke
rol. Het staat geschreven in een
5/8ste maat. Het woord is volgens
het evangelie nu aan een vrouw:
Maria van Betanië. Zij wijst Jezus
aan als Messias, als Gezalfde
door hem te zalven met kostbare
mirreolie. Waarmee meteen de
geur van de begrafenis van Jezus doorkomt. Het
lijden is dan ook onontkoombaar geworden.
In dat kader wordt de paastafel zingend gedekt. Niet
het Avondmaal gevierd, maar de joodse pèsach-
séder: de viering van de vlucht uit Egypte. De
ingrediënten zijn het haastig gebakken lam,
‘gebakken vlucht’, de matses en de bittere kruiden
die aan de bitterheid van Egypte herinneren. En
natuurlijk de wijn. De beker met de dubbele bodem in
het lijdensverhaal: ‘wij klinken op het morgenrood, wij
zingen ons hier uit de dood.’ De muziek verwijst in de
loopjes van de alten en bassen naar de stijl van
Bach.

Dan begint de pèsach-séder. Er wordt gezinspeeld
op de traditionele vraag van een kind ‘Waarom is
deze nacht anders dan andere nachten?’ Die wordt
in de Passie beantwoord door te verwijzen naar het
verraad. Maar niet Judas is de dader bij uitstek, een
judas, maar ‘wie zijn hand met mij in de schotel
indoopt.’ Met andere woorden: de leerlingen zijn

allemaal verraders en verlooche-
naars, zal blijken. De gemeente
bevestigt dat zingend: ‘Wij zouden
’t licht vergeten, wij kennen U, wij
weten: een haan kraait naar ons
erewoord.’
Dan gaat Jezus naar Getsemané
en bidt daar om uitzicht. Hij is zo
bang. De beker waarmee zojuist
nog geklonken is aan tafel, is nu
de gifbeker.
Daarna volgt op de opgang naar
de ondergang de arrestatie door
de Romeinen. Maar over hun
schouders heen kijken de zangers
de omstanders in het hart: ‘Onze
zwaarden, onze dromen zullen
door jouw hart heengaan.’
De gemeente zingt klagend over
Jezus voor zijn rechters: ‘Van
hoogverraad beschuldigd, hier om
uw trouw berecht.’Om straks weer
af te haken en in te stemmen met
de veroordeling. Zo is de schare,
de massa nu eenmaal in het
evangelie en daarbuiten. Meteen
daarop zijn de slavinnen van de
hogepriester met Petrus in de
weer. Ook híj staat voor zijn
rechters! De vergelijking met
Jezus is sprekend. Hoe brengt
Petrus het eraf? ‘Wie is het toch
die hem geslagen heeft? Daar
kraait een haan, het oordeel is
gesproken. Dit zijn de slagen die
je Jezus geeft: met woorden heb
jij nu zijn hart gebroken.’ De

verloochening door Petrus komt als een zweepslag
aan.
Nu is er ruimte voor die ándere vertegenwoordiger
van de Twaalf: Judas. Net als Petrus geeft hij stem
aan de kring van de leerlingen. Petrus zegt Jezus
niet te kennen en Judas doet juist het omgekeerde:
hij kent Jezus maar al te goed! Zoals Jezus hen
beiden kent. In een duet zingen Petrus en Judas vol
berouw Jezus toe: ‘Ik weet dat jij mij kent. Als één het
weet, ben jij het wel en die doorgrondt hoe zwaar
gewond ik ben, hoe diep ik ben verward, jij kent mij
met een bloedend hart, ik ben niet wie ik ben.’ Dan
verhangt Judas zich. Hij is de enige van de Twaalf

Matteüs Passie

Grote Kerk, Weesp
Goede Vrijdag
14 april 2006

Aanvang 19.30 uur
Voorganger

Stefan Dijkhuizen

Koor ‘Projectief’
o.l.v. Gerard van Amstel
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die zich aan zijn woord houdt. In deze Passie komt
Judas er dus beter af dan doorgaans in de kerk. De
leerlingen beloofden immers allemaal: ‘Ook al moet
ik met je sterven, ik laat je nooit in de steek.’
Judas houdt woord en sterft met Jezus. Ook weer
namens de Twaalf. Het eerste slachtoffer van de
Goede Vrijdag is gevallen. Nu wordt Jezus
veroordeeld en de hele gemeente is er zingend bij.
Meer nog: de gemeente, ‘de schare’, stemt met de
veroordeling in: ‘Wij kiezen voor de dwaze waan en
laten nu Barabbas gaan, zeggen tot onze schande:
‘Alles is goed, er kleeft geen bloed aan onze vuile
handen.’
Dan wordt Jezus bespot. De muziek zweept de
toeschouwers op, betrekt hen erin. De ‘schare’, de
massa is immers médeverantwoordelijk. ‘Wees
gegroet, wees gegroet: in dit land van melk en
honing, kraait een haan, kraait jouw haan’ Dan komt
Golgota in zicht: ‘Golgota, jij kleine heuvel, jij vraagt
wie men daar belaagt? Jij draagt wie is God
geklaagd.’
Nu blijken er drie kruisen te staan op deze bergtop in
de tijd. En hij, Jezus, als middelste gekruisigd. Niet
als verbindende schakel tussen hemel en aarde
maar als verbinding tussen mensen die hun kruis
dragen. In het voorspel van dit lied is de ‘vorm van de
berg’ te horen: de melodie gaat van laag naar hoog
en weer terug. Bovendien staat dit stuk in de
toonsoort Fis-mineur, dat als voortekens 3 kruisen
heeft! Het wordt stil als de solist die Jezus vertolkt,
hem stem geeft met de woorden van psalm 22: ‘Mijn
God, mijn God, waarom verlaat U mij? Waarom bent
U zo ver, mijn spoor zo bijster? Merkt U dan niet hoe
ik hier word geteisterd? Waarom blijft U zo stil in
deze razernij?’ Berijmd alsof het om een Geneefs
koraal gaat. In de Passie zingt Jezus psalm 22 uit.
Dat is natuurlijk ook de bedoeling van de evangelist:

dat je niet bij de eerste woorden ‘Eli, Eli… ’ blijft
staan. Als Jezus het hoofd buigt en de geest geeft
zijn alle dromen van de leerlingen, waarmee de
gemeente de Passie opende, voorbij: ‘Wij droomden
ons een weg door onze dood, waarin we op Gods
adem zouden leven, een leven in Gods hand en hart
geschreven, wij droomden van een liefde in het
groot.’ Nu rest slechts nog de heilige plicht Jezus te
begraven: ‘Kom, we dragen je op handen nu je
lichaam ons slechts blijft om je wonden te verbinden,
jou in doeken weer te winden, als een kleinood
ingelijfd.’
Ze leggen Jezus zingend in zijn graf. Het is sabbat,
de rustdag en hij rust op zijn plek totdat… Bij dat
‘totdat’ blijft de Passie staan. Zij het dat de tekst een
stap verder gaat dan Bach’s meesterwerk. Niet ‘Wir
setzen uns mit Tränen nieder’ maar twee Maria’s die
zingend aan het woord komen. Daarmee komen de
vrouwen in het evangelie naar Matteüs opnieuw voor
het voetlicht. In gunstige zin. Als mannen optreden,
wordt het meteen bloed, zweet en tranen. Als
vrouwen op het toneel verschijnen, volgen ze Jezus,
tot bij het kruis. Verder nog: zij stellen zich tegenover
het graf op, als toekomstige getuigen van de
opstanding. Vandaar dat ze in de Passie elkaar
vragenderwijs moed inzingen in een duet:  ‘Is dit ’t
einde van de mensen, zand erover, steen ervoor?
Dood is dood, vervlogen wensen, mensen eeuwig op
dood spoor?
En het koor gaat nog een stapje verder: ‘En ze
slapen en ze dromen totdat Hij hen wakker maakt, in
zijn warme onderkomen hen met licht en liefde raakt’
‘Totdat Hij hen wakker maakt… ’ Zover is het nog
niet. Maar daarom kun je er wel alvast van dromen.
En van zingen natuurlijk.

Piet van Midden & Gerard van Amstel
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 Favoriet lied

Eén echt favoriet lied heb
ik niet. Maar veel van de
Taizé-liederen spreken me
aan, en van deze liederen
vind ik “Mijn ziel verstilt in
rust” – dat we vaak zingen
tijdens het koorgebed –
een heel bijzondere.
Bij het zingen van dit lied
verstilt mijn ziel ook
inderdaad. Met elke
herhaling van de tekst
kom ik meer tot rust, en
voel ik – bijna fysiek – de
vrede van God in mij. Zo
ervaar ik God als heel
dichtbij. God, in mij, die
rust, vrede en liefde is.

Janny van den Bergh zal
in de volgende Onderweg
schrijven over haar
favoriete lied.

Tessa Roseboom

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God,
van Hem alleen mijn heil,
ja bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
keert zicht stil tot Hem.

Stofzuiger gezocht

Wie o wie heeft een stofzuiger over?

Om ons jeugdgebouw aan de Middenstraat (het
BIOS-gebouw) goed schoon te houden zijn we op
zoek naar een nog goed werkende stofzuiger. Mocht
u er eentje over hebben dan houden we ons van
harte aanbevolen.

Graag contact opnemen met Albert van den Bergh
(tel. 417082) of Berna van der Heide (tel. 431930 of
e-mail berna.heide@hetnet.nl).

Informatief: biologisch heel logisch

De Protestantse Kerk in Nederland gaat meewerken
aan een informatiecampagne om de Nederlandse
consument te bewegen meer biologische producten
te kopen. Daartoe ondertekende scriba dr. Bas
Plaisier op 31 maart – samen met tien andere
maatschappelijke organisaties - een zogenoemd
“biologisch convenant”. Volgens Plaisier is de
betrokkenheid van kerken bij dit onderwerp een
goede zaak: “De aarde, met alles wat daarop leeft,
hebben we uit Gods hand ontvangen. Als goede
rentmeesters mogen we daar gebruik van maken.
Duurzame productiemethoden leveren daaraan een
zinvolle bijdrage.” De Protestantse Kerk in Nederland
zal bij haar eigen achterban duurzaam consumeren
onder de aandacht brengen. De uitvoering van de
informatiecampagne binnen de Protestantse Kerk in
Nederland ligt in handen van Kerkinactie.

De Protestantse Kerk in Nederland
www.pkn.nl

mailto:berna.heide@hetnet.nl
http://www.pkn.nl
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 Voor de jeugd

Het leven krijgt weer kleur

Het kinderdienst project met bovenstaande titel
is al een aantal weken aan de gang. Iedere zondag
gaan we met de kinderen met één van de kleuren
van de regenboog aan de slag. We nemen een
gouden doos mee uit de schatkist en daarin vinden
de kinderen de benodigdheden om aan de slag te
gaan.
De kinderen horen in de kinderdienst het verhaal
en maken ook iets om mee terug te nemen voor op
de viertafel.

Maar wat is nu eigenlijk een viertafel?
Een viertafel is eigenlijk een aandachtshoekje
waar je ruimte geeft aan het beleven van vier- en
gedenkdagen door het jaar heen. Het verbeelden
van wat je aanspreekt, wat je raakt en waardoor
je geïnspireerd wilt worden kan je eigen
spiritualiteit nieuwe impulsen geven, maar het
biedt ook nieuwe kansen om geloven met kinderen
te delen.
In bijbels perspectief is vieren meer dan alleen
feest; het is ook het denken aan de keerzijde
daarvan en het opnieuw present stellen van wat
vooraf ging. Dit noemen we gedenken. Daarom is er
op de viertafel naast hoogtepunten, ook ruimte
voor dieptepunten van ons bestaan. Uiteindelijk
gaat het erom hoe we die uitersten met elkaar
verbinden en daaruit leven.
Als voorbereiding op een feest kan de viertafel
stap voor stap opgebouwd worden om samen naar

dat feest toe te leven. Dat komt ook naar voren in
de opbouw van de viertafel. Je begint op de eerste
zondag van de 40-dagentijd en zo tel je van week
tot week tot Pasen. Iedere week wordt er iets
toegevoegd of veranderd totdat de compositie
compleet is.
Ook thuis kan een viertafel worden ingericht, daar
heb je de mogelijkheid om wat daar 'gebeurt' te
betrekken in een thuisviering, bijvoorbeeld
rondom een gezamenlijke maaltijd in het weekend.
De bijbellezingen die voor de kerk op het rooster
staan kunnen ook thuis gelezen worden, eventueel
uit de kinderbijbel.

Zondag 9 april is het Palmpasen.
Op deze zondag mag de Palmpasenstok, die op
school of thuis gemaakt is, mee worden genomen
naar de kerk. Voor de kinderen zonder stok zijn er
groene takken zodat er een mooie optocht kan
worden gemaakt. Ook de kinderen van de oppas
doen mee aan de optocht, dus ook zij mogen hun
zelfgemaakte stok meenemen. (na de optocht gaan
zij niet meer terug en mogen dan bij hun ouders
gaan zitten).
Wij hopen op een grote opkomst en een mooie
optocht.

Namens de leiding van de Kinderdienst,
Carla de Groot

Kinderclub “De Regenboog”

Wanneer we dit schrijven is de lente al begonnen
en dat betekent dat we ook naar het einde van het
seizoen gaan wat betreft de clubmiddagen. Jullie
zijn allemaal trouw geweest en er is veel verteld
en geknutseld.
We zijn nu ons aan het voorbereiden op Pasen. Met
Pasen wordt er ook van een aantal kinderen
afscheid genomen omdat ze na de zomervakantie
naar het voortgezet onderwijs gaan. We willen
hier één naam noemen namelijk van Inge de Groot.
Zij  is  vanaf  haar  3e  jaar  al  op  de  club.  Het  was
altijd gezellig met elkaar en zullen haar gekwebbel
missen.

Zo ook met de andere kinderen die wat korter op
de club geweest zijn. We wensen jullie heel veel
succes op jullie school en Gods zegen daarbij.
Jullie mogen altijd nog eens komen kijken op de
club.
Dit jaar bestaat de kinderclub 20 jaar. Wat een
zegen is het geweest dat we zolang met de
kinderen bezig zijn geweest met het vertellen
over de liefde van God naar deze wereld. Dit
heugelijke feit willen we met de kinderen vieren.

Hartelijke groeten van de juffen van de
Regenboog
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Basiscatechese: een verslagje

In dit voorjaar zijn we met de kinderen uit groep
7 en 8 weer iedere maandagmiddag bij elkaar
gekomen in het Bios-gebouw. In de Basiscatechese
zijn we samen op zoek gegaan naar Jezus, in de
verhalen, in uitspraken, in de beelden en in onze
eigen ervaringen. Hieronder een impressie van de
basiscatechese-kinderen:
Emma Fillerup: Eerst kwamen we binnen en
bestelden iets te drinken. Toen gingen we een
spelletje doen. Daarna gingen we aan de tafel
zitten en kregen we onze mapjes. En keken terug
op de week daarvoor.Toen kregen we een
werkblad. Daar stond een verhaal op. Er werden
drie kinderen aan gewezen die mochten lezen.
Toen we dat gedaan hadden werden we in 3
groepjes verdeeld. Groep 1 dat waren de jongens

en 2 meisjes groepen. Alledrie moesten we een
deel van het verhaal uitbeelden in een foto. Toen
we allemaal klaar waren, gingen we zitten en   de
jongens begonnen met hun deel en Stefan maakte
er een foto van. Toen de twee andere groepjes.
We gingen weer aan tafel zitten en we praatten
nog even over het verhaal hoe je er tegen aan keek
als je het uitgebeeld had. Toen was het al weer
tijd en gingen we weer naar huis.
Op de website van het jongerenwerk
(www.kerksite.nl) zijn de foto’s te vinden die we
maakten bij dit verhaal van de 5 wijze en 5 dwaze
meisjes, een zogenaamde foto-strip.

Ds. Stefan Dijkhuizen

Introductie Jongerenbijbel

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en EO-
Ronduit lanceren op zaterdag 17 juni 2006, op de
EO-Jongerendag, de unieke Jongerenbijbel in De
Nieuwe Bijbelvertaling.

De Jongerenbijbel biedt veel extra informatie,
uitleg, kaarten en plattegronden om jongeren te
helpen de Bijbel beter te begrijpen. Tijdens de
intekenperiode, van 23 maart tot en met 23 juni
2006, is deze uitgave te bestellen met € 8,-
korting voor de speciale prijs van € 39,50.

De uitgave
De Jongerenbijbel bevat alle 66 bijbelboeken in
De Nieuwe Bijbelvertaling. De uitgave biedt veel
extra informatie voor jongeren: vier toelichtende
rubrieken bij bijbelgedeelten, inleidingen en
themapagina's, uitleg van moeilijke woorden, tips
en achtergrondinformatie. Kaarten en
plattegronden bieden extra visuele informatie.
Deze unieke Bijbel krijgt vijf verwisselbare
omslagen, zodat de gebruiker een keuze kan maken
of zelfs een eigen omslag kan ontwerpen. Er is
voldoende bijschrijfruimte en op
www.jongerenbijbel.nl en www.bijbelgenootschap.nl

kunnen tieners nog veel meer ontdekken. De
Jongerenbijbel is dé Bijbel die past bij jongeren in
Nederland en Vlaanderen!

Promotiecampagne
Ruth, Ester, Job en Lucas zijn hét gezicht van de
promotiecampagne van de Jongerenbijbel. Deze
bijbelse figuren zijn in het dagelijks leven
eigentijdse jongeren. Aan de promotiecampagne
werken ook verschillende jongeren- en kerkelijke
organisaties mee. Jongerenwerkers uit deze
organisaties hebben bovendien als auteur
meegewerkt aan de totstandkoming van deze
Bijbel.

Win een reis naar Israël
Ontdek Jeruzalem voor € 39,50! Beter-Uit Reizen
biedt één jongere een rondreis van twee weken
aan naar het land van de Bijbel. Meedingen naar de
gratis reis van Beter-Uit Reizen kan door een of
meerdere Jongerenbijbels te bestellen via de
webshops van NBG of EO. Dit geldt alleen tijdens
de voorintekenperiode.

bron: www.pkn.nl

http://www.kerksite.nl
http://www.jongerenbijbel.nl
http://www.bijbelgenootschap.nl
http://www.pkn.nl

