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e Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31

Kerkcentrum Hogewey

Maarten Lutherkerk

Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21
Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@ncrvnet.nl

Waarschapsstraat 3. Voor verhuur: Dhr. A. Bleijerveen, Waardijnstraat 42, telefoon: 0294 417 486

Nieuwstad 36. VVoor verhuur: Mw. M.A. Woudsma-Blaauw, Julianastraat 2b, telefoon 0294 412 018

Predikanten

Ds. J.S. Dijkhuizen

Amestellandlaan 52, 1382 CG Weesp

Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com

Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma

Mr. J.C. Buhrmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum

Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg

Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl

Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. |.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal
Telefoon: 0294 413 795

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

e Colofon

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Dhr. M. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:

Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6é@chello.nl

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Beheer SoW Weesp:
Alleen voor Kerkbalans: 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5098, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,

Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, Telefoon: 0294 410 050

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131

Website: www.kerksite.nl

Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp
Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl

Dhr. Han Op 't Land, Wevershoek 12, 1383 CP Weesp
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: jt.opt.land@hccnet.nl

Website
www.pknweespdriemond.nl

Redactieraad
Mathilde Kroon, Wil van Rheenen, Ina Slokker, Jan Woudsma

Opmaak
Guido Rebel

Eindredactie

Cathalien Op 't Land
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@gmail.com. Handgeschreven, getypte of
gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ
Weesp.

Bijdragen voor het favoriete lied sturen aan: Mathilde Kroon,
Sinnigvelderstraat 107, 1382 ER Weesp, telefoon 0294 481 651,
e-mail: kroon.verheij@kpnplanet.nl.

Sluitingsdatum Onderweg nr 11: vrijdag 18 augustus, 13.00 uur.
Activiteitenperiode: 30 augustus tot en met 19 september.
Verschijningsdatum: 28 augustus.
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e Erediensten

zondag 6 augustus zondag 20 augustus

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds. D. Pruiksma 10.00 uur ds. W.J. Lamfers

1° collecte diaconie 1° collecte kerk

2° collecte orgelfonds 2° collecte zending

19.00 uur ds. J.J. Tigchelaar, Putten 19.00 uur ds. J.J. Tigchelaar, Putten
Gereformeerde Bond Gereformeerde Bond

1° collecte diaconie 1° collecte kerk

2° collecte orgelfonds 2° collecte zending

zondag 13 augustus zondag 27 augustus

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 Grote of Laurenkerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds. W.J. Lamfers 10.00 uur ds. W.J. Lamfers
viering Heilig Avondmaal

1° collecte kerk

1° collecte kerk 2° collecte diaconie

2° collecte avondmaalsproject
19.00 uur D. v.d. Streek, Voorthuizen

Gereformeerde Bond

1° collecte kerk
2° collecte diaconie

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel kerkdiensten in verpleeghuis Hogewey

4 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus

R.K. viering
Ds. W.J. Lamfers
R.K. viering
Ds. W.J. Lamfers

6 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus

mevr. Ds. A. Groeneveld
geen dienst

mevr. Ds. C.A. Boonstra
de heer G. Herderschee

Bijbel leesrooster

wo 2 augustus
do 3 augustus
vr 4 augustus
za 5 augustus
z0 6 augustus
ma 7 augustus
di 8 augustus
wo 9 augustus
do 10 augustus
vr 11 augustus
za 12 augustus

Job 9:1-24

Job 9:25-10:7
Job 10:8-22
Psalm 78:1-16
Psalm 78:17-31
Psalm 78:32-39
Psalm 78:40-55
Psalm 78:56-72
Marcus 7:1-13
Marcus 7:14-23
Marcus 7:24-30

Onschuldige of goddeloze, beiden vernietigt hij

Ter verantwoording geroepen
Keer u van mij af

Van generatie op generatie
Nooit verzadigd

Ontrouw

De uittocht vergeten
Toekomst na ballingschap
Tradities boven geboden?
Buiten en binnen
Broodkruimels

2 Korintiérs 10:1-11
2 Korintiérs 10:12-18
2 Korintiérs 11:1-15
2 Korintiérs 11:16-33
2 Korintiérs 12:1-13
2 Korintiérs 12:14-21
2 Korintiérs 13:1-13

z0 13 augustus
ma 14 augustus
di 15 augustus

wo 16 augustus
do 17 augustus
vr 18 augustus

za 19 augustus

Daadkrachtig
Grenzeloos geloof
Schijnapostelen
Opschepper?
Kracht in zwakheid
Een derde bezoek

Op de proef gesteld

z0 20 augustus Psalm 55 Vriend of vijand

ma 21 augustus Job 11:1-11 Houd je mond, dwaas

di 22 augustus Job 11:12-20 Geef nou maar toe

wo 23 augustus Job 12:1-15 Wie heeft de wijsheid in pacht?
do 24 augustus Job 12:16-13:12 Zwijg, kwakzalvers

vr 25 augustus Job 13:13-28 Het recht staat aan mijn kant
za 26 augustus Job 14:1-12 De dagen geteld

z0 27 augustus Job 14:13-22 Vervlogen hoop

ma 28 augustus Marcus 7:31-37 Geopend

di 29 augustus Marcus 8:1-9 Alweer genoeg
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e Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen
W.H. Remeijn
A. Mul

zondag 06 augustus
rit A Hr. A. Mul
rit B Hr. P. van Gilst

zondag 13 augustus
rit A Hr. J. de Vries
rit B Hr. G. v.d. Zande

zondag 20 augustus
rit A Hr. J. Vree
rit B Hr. J. van Baars

zondag 27 augustus
rit A Hr. C. Bruyne
rit B Mw. M. Stevens

411588
410636

410636
410385

450041
414840

412532
254190

263576
411271

Onderweg op internet:

http://ww.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

ledere dinsdagochtend koffie-uurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.

Nieuwstraat 25, ingang Dirk
Marcussteeg.

Van harte welkom!

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere

Activiteitenagenda

vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus
ophalen oud papier

papier aan de straat zetten
codrdinator Henk Alberts, tel: 413243

8.30 uur

Nieuws

Vakantie koster

Tijdens de vakantie van Sake Stavast zijn op de volgende data de

betreffende personen in het bezit van de sleutels van de kerk en

ook het aanspreekpunt voor de kerk.

§ Van 4 tot 10 augustus Hr. Nico Bakker, telefoon 0294 410 302.

§ Van 10 augustus tot en met 3 september Wijnand van
Bodegraven, telefoon 0294 241 841.

Website
Kijkt u ook eens op de website van de Protestantse Gemeente te
Weesp en Driemond: www.pknweespdriemond.nl.

Adverteren in Onderweg
Inlichtingen en opgave bij Wijnand van Bodegraven,
tel. 0294 251 841.

A

——
~0

—,,,
——

instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.
contactpersonen Verkoop van collectebonnen
Hr. Mul 410636 Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
Mw. Hubert 419389 volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
M. S:ﬁ%%g‘gen paaaoe € 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
' € 30,00 (20 bonnen van € 1,50)
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerktelefoon Beheer SoW Weesp. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u
contactpersonen .
thuisbezorgd.
mw. C.A. Sliggers 775474 Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
J. Braaksma 411398 terecht bij DA-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.
4 Onderweg
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e Meditatie

door ds. D. Pruiksma

Een nieuwe midrasj

Enkele dagen na de begrafenis van mijn allerliefste
brengt de post een brief. Talloos en troostrijk waren in
die dagen de brieven en kaarten. Maar deze brief is
een bijzondere brief. Nog op de avond van die 18°
mei 2006, de dag dat Binie werd begraven, schrijft
een emerituscollega een brief om zijn ervaringen van
die middag met mij te delen. Diep onder de indruk van
de kracht van de liturgie was hij naar huis
teruggekeerd. Dat is dan ook het thema van zijn brief:
de kracht van de liturgie. Door de drukte was het die
dag tot een gesprek tussen ons beiden niet gekomen.
Dat kwam enkele dagen later per post.

De brief eindigt met twee (meervoud) midrasjiem, een
oude én een nieuwe midrasj. Midrasj is het
bestuderen en verklaren van de Schriften. Zo
omschrijft een woordenlijst in één van mijn boeken dat
Hebreeuwse woord. Een ander boek zegt:
actualiserende vertolking van de Schrift. Door eeuwen
lang de bijbel te bestuderen, is in het joodse leerhuis,
het Beth ha-Midrasj, een schat van verhalen ontstaan
die de diepere betekenis van de Schriften uitleggen.
Een midrasj is zo'n verhaal uit het leerhuis van de
Schrift.

De brief begint met enkele inleidende zinnen waarin
mijn goede collega precies omschrijft hoe de kinderen
en ik ons die avond van de achttiende mei voelden.
“Moe en nog steeds intens verdrietig.” Dan schrijft hij
iets over de dienst die bijna twee uur duurde: “Ik heb
niet één keer steels op mijn horloge gekeken. Een
paar honderd mensen, verbonden in gevoelens,
ontroerd door jullie gedachteniswoorden en gedragen
door de kracht van liturgie en liederen, Latijn en
Engels, taal en teken, Mendelsohn en Bach, Taizé en
Oosterhuis. En dat alles met elkaar in evenwicht
bijeen gehouden door dat prachtige, lichte, gastvrije
kerkgebouw.” En zo was het. We waren bijeen en
werden gedragen door de kracht van de liturgie. “Zelfs
de engelen in de hemel moeten op het puntje van hun
stoel gezeten hebben!”

En dan vertelt hij eerst een oude en vervolgens een
nieuwe midrasj. Een verhaal waaruit veel te leren valt
over de kracht van de liturgie en de draagkracht die
wij daaruit ontvangen. Let wel. Die nieuwe midrasj
gaat niet over Binie maar over de kracht van de
liturgie. Het verhaal vertelt hoe het zou moeten zijn
wanneer wij samenkomen in dat prachtige, lichte en
gastvrije kerkgebouw dat we de Grote of Laurenskerk
noemen. En dus gaat het verhaal ook over al die
keren dat er niets gebeurt en dat wij eigenlijk
beschaamd zouden moeten zwijgen.

Mijn collega schrijft: “Ik moest vanmiddag tijdens de
dienst denken aan de midrasj die vertelt hoe de
engelen er bezwaar tegen maakten dat het geschenk

van de Tora zomaar aan de mensen werd gegeven.
Ze werden op hun nummer gezet doordat de Eeuwige
Mozes opdracht gaf om ze van repliek te dienen.
Mozes wendde zich tot de engelen en zei: Jullie,
engelen, jullie hebben gemakkelijk praten. Jullie
wonen dichtbij God in de hemel. Jullie weten niet uit
ervaring hoe je als mens uit angst naar andere goden
kunt grijpen! En dat daarom het verbod van
afgodendienst aan mensen werd gegeven. Weten
jullie, engelen in de hemel, zo ging Mozes voort, wat
het betekent om als mensen met elkaar opgescheept
te zijn waardoor je elkaar wel eens de hersens zou
willen inslaan? En dat daarom het gebod om niet te
doden aan de mensen is gegeven! Kennen jullie soms
begeerte, zo vroeg Mozes de engelen, waardoor je
zou willen stelen of echtbreken? Zo werkte Mozes alle
Tien Woorden af. Toen begrepen de engelen wat het
is om mens te zijn op aarde en waarom de Eeuwige
de Tora aan mensen heeft gegeven. En zij zwegen
beschaamd toen Mozes was uitgesproken.”

Een prachtig verhaal. Een echte midrasj. Dan volgt tot
slot de nieuwe midrasj die ons vertelt hoezeer wij
mensen de liturgie behoeven. Dat hoge spel van taal
en teken, woord en muziek, God en mensen.

"Vanmiddag, in de dienst, schrijft mijn collega, kon ik
me indenken dat de engelen zich jaloers hebben
afgevraagd of het geschenk van de Liturgie, met alle
schoonheid en draagkracht van dien, bij mensen wel
in vertrouwde handen is. Ik neem aan dat we er van
mogen uitgaan dat de Eeuwige nu Binie zal opdragen
om de engelen op hun nummer te zetten. En net als
Mozes zal ook Binie zich tot de engelen wenden. Ze
zal tegen de engelen zeggen: Jullie, engelen in de
hemel, jullie wonen zo dicht bij God. Wat weten jullie
eigenlijk van leegte en gemis? Kennen jullie de
radeloosheid van het verdriet wanneer stervelingen
hun allerliefsten moeten missen? Begrijpen jullie dan
niet dat God daarom de liturgie aan de mensen heeft
gegeven. Binie zal de engelen vragen: hebben jullie
soms ervaring met woede en wanhoop, ontluistering
en onstilbaar verdriet? Hebben jullie weet van de
barbarij en banaliteit van de wereld waar soms bijna
niet tegenop te zingen valt? Dat daarom de troost en
de kracht van de liturgie door God aan mensen is
gegeven? En wanneer Binie uitgesproken is, zullen de
engelen in de hemel opnieuw beschaamd zwijgen.

v Binie’s ‘chai’ sierde op 18 mei jl.

de orde van dienst. Vele
tientallen jaren droeg ze dit
symbool aan haar halskettinkje.
De twee Hebreeuwse letters
‘chet’ en ‘jot’ vormen het woord
‘chai’. Dat is: leven.
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e Rondom de vieringen

zondag 6 augustus
7° zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

In de orthodoxie van het Oosten wordt op de
zesde augustus het feest van de
Transfiguratie gevierd, de gedachtenis van
de gedaanteverheerlijking. Daarbij wordt
natuurlijk gelezen over de verheerlijking op
de berg waar we zien hoe deze aardse
werkelijkheid tot hemelse heerlijkheid
verhoogd wordt.

In ons deel van de wereld is die datum niet
vastgelegd. Wij vervolgen onze weg door het
Marcusevangelie. Maar we weten juist op
deze dag dat die weg bedoeld is om deze
werkelijkheid te maken tot een woonplaats
voor God. Dat onze aardse werkelijkheid er
vaak anders uitziet, ook dat weten we op
deze dag dat in het park van Hiroshima
herdacht zal worden dat op 6 augustus 1945

daar voor het eerst in de
mensengeschiedenis het atoomwapen werd
ingezet.

Daarbij vergeleken lijkt het alsof in Marcus 7
een uiterst onbelangrijke kwestie aan de
orde is. Het gaat over de vraag of je voor het
eten je handen moet wassen. Niet zoals wij
dat zeggen tegen onze kinderen: voor het
eten en na het plassen: handen wassen!
Nee, het gaat ook hier om een vorm van
rituele reinheid. Het gaat om de vraag wie
voor God kan verschijnen. Wanneer we
daarnaast de lezing uit Deuteronomium 10
horen over de bedoeling van de Tora en
wanneer we (misschien) psalm 15 zingen:
dan is duidelijk wie voor God mogen
verschijnen. En elke keer weer die vraag: en
wij dan?

zondag 13 augustus
8° zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Een aantal achtereenvolgende zondagen staan wij stil bij
verhalen uit het kortste Evangelie, dat van Marcus. Op 13
augustus komt Marcus 7:24-30 aan de orde. Ook toen vond
men afstand tot 'vreemde' mensen blijkbaar heel gewoon. De
ander overbrugt die afstand op verrassende wijze. Dat is
winst. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 20 augustus
9° zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 20 augustus gaat het over Marcus 7:31-37. Wie niet kan
horen kan maar moeilijk communiceren, terwijl communicatie
juist vanaf den beginne een van Gods bedoelingen met ons
leven is. Daarom herschept Jezus deze man, zodat hij weer
optimaal kan meedoen aan het maatschappelijk verkeer.
Eindelijk kunnen spreken en dan moeten zwijgen, wat zal dat
moeilijk zijn geweest. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 27 augustus
10° zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 27 augustus vraagt Marcus 8:1-21 onze aandacht. Om
een teken vragen terwijl het ene na het andere teken voor je
ogen plaatsvindt. Menigeen was ook toen blijkbaar ziende
blind en horende doof. Sommige mensen leren het nooit.
Logisch dat Jezus er moe van wordt. Wij zingen gezang 361.
Na de dienst is er geen koffiedrinken zoals oorspronkelijk de
bedoeling was, omdat de koster nog lekker op vakantie is.
(Ds. W.J. Lamfers)
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e In memoriam

Wilhelmina Johanna — Wil — Remeijn-Smit
23 december 1947 — 13 juli 2006

Voor Wil hoefde het niet meer. Het was goed zo. Wie
haar de laatste dagen van haar leven nog heeft
gezien, begreep waarom het voor haar wel goed zo
was. Dat zij niet meer verder hoefde. Wil was immers
al een langere tijd ziek. Een ziekte die ze met
bewonderenswaardige waardigheid heeft gedragen.
Steeds wanneer ik haar opzocht, in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis of thuis, elke keer opnieuw wist ze
duidelijk en bewust onder woorden te brengen dat ze
diep doordrongen was van het feit dat het verloop
van haar ziekte onomkeerbaar was. Dat ze in de
laatste fase van haar leven was aangekomen. En dat
ze niet bang was. Niet bang om te sterven. Ja,
misschien waren er wel zorgen om wie zouden
achterblijven. Maar de kinderen zijn goed terecht
gekomen, zei ze. Nee, ik ben niet bang.

En de vrolijke en actieve Wil moest steeds meer en
meer loslaten. De dag voor ze stierf, zei ze tegen me:
Er ligt nog een hele stapel zaterdagskranten te

wachten. Maar ach, dat hoeft niet meer. Nee Wil, zei
ik, dat hoeft niet meer. Zelfs van de trouwerij van
zoon Joscha en schoondochter Steffi die vanwege
Wil naar augustus was vervroegd, zelfs daarvan wist
ze dat ze die niet meer zou meemaken. Het is niet
anders, zei ze. En wetende dat het einde van haar
aardse leven heel dichtbij was, hebben we toen
samen God gebeden om een ruime ingang in zijn
eeuwig koninkrijk.

Op woensdag 19 juli hebben we het lichaam van Wil
naar haar laatste rustplaats gebracht op een zo
langzamerhand  zeer  vertrouwd deel van
begraafplaats Carspelhof. In de rouwdienst daaraan
voorafgaand lazen we psalm 121: Van wie komt dan
onze hulp dan alleen van de God die hemel en aarde
heeft geschapen. Hij die Wil én Wim én de kinderen
Remeijn in eeuwigheid zal bewaren.

Ds. D. Pruiksma

e Van de predikanten

Ds. S. Dijkhuizen

Wat eenvoud wel allemaal
niet doen kan... Groot was
echter mijn verbazing, en
ook mijn ontroering, toen
we in de dienst van 9 juli
jongstleden bij de
voorbeden de gelegenheid
kregen om op een post-it
een intentie te schrijven en
die samen met een
f brandende waxine op de

/ A . tafel voor de preekstoel te

b " ‘ zetten. Omgeven door al
LA i dat licht, en de warmte die
er ook letterlijk vanaf kwam, waren daar tientallen,
misschien wel meer dan 100 gebedsintenties
opgeplakt. Door jong en oud, in allerlei verschillende
kleuren en handschriften. Het was een prachtig
gezicht; mensen in beweging, in de kerk, bewogen
om iets, om een persoon of om zorgen door een
bepaalde gebeurtenis. En al die lichtjes, die zo de
gebeden ‘verlichtten'... 1k heb de briefjes nog thuis,
en ik weet eigenlijk niet goed wat ik er mee moet
doen, maar weggooien, dat kan ik niet. Na de dienst

heb ik ze nog eens zitten lezen, en werd ik ontroerd
door wat er allemaal opgeschreven is. Ik hoop dat wij

zo'n biddende gemeenschap mogen blijven, voor
elkaar, voor onszelf en voor de wereld om ons heen.
Fijn dat het zo kon zijn!

Tussen de vele intenties werd ook meerdere malen
de naam van de familie Bakker genoemd, Nico en
Rie uit de Dotingalaan 166. Op zeer hoge leeftijd
overleden in de twee weken voorafgaande aan
bovengenoemde dienst Nico’s beide ouders. Tijdens
een bezoek aan hen luisterde ik naar de verhalen en
de herinneringen, maar vooral ook naar het toch wel
moeizame proces van de laatste maanden. Ondanks
dat, is er ruimte voor dankbaarheid en konden Rie en
Nico op een mooie manier afscheid nemen van
moeder en vader, die kort na elkaar overleden, na
een huwelijk van bijna 68 (!) jaar. Gedenken wij met
hen allen die één of beide van hun ouders pas
verloren en missen moeten.

Op 20 juli jongstleden mocht ik voorgaan in de
prachtige Oude Kerk van Naaldwijk, gelegen aan het
Heilige Geesthofje, bij de huwelijksviering van
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Elsbeth Deurloo en Remco Hulsker. Elsbeth was een
aantal jaren lid van onze gemeente, totdat zij en
Remco vorig jaar verhuisden naar Wateringen. Ook
vanaf hier de felicitaties aan het nieuwe stel, en aan
zus Agaath, die nog wel bij ons in Weesp woont! Het
was zo ongeveer de warmste dag tot nu toe, dus
zelfs in de oude, monumentale kerk droop het zweet
onder mijn toga vandaan, maar het was een mooie
en feestelijke dienst.

Goed nieuws was er voor Ineke van Tongeren uit de
Ingelandenstraat. Zij moest in grote spanning de
resultaten afwachten van het onderzoek naar weefsel
uit haar hals. Gelukkig bleek het niet kwaadaardig te
zijn en dat was een hele opluchting. Helaas blijven er
wel genoeg zorgen over om andere lichamelijke
kwalen.

Tijdens een etentje met de leiding van de Kerksite-
activiteiten namen we begin juli afscheid van Han
Op'’t Land als jeugdouderling. Hoe langer je blijft, hoe
moeilijker het soms wordt om afscheid te nemen...
Toch heeft Han dit besluit genomen, maar dat vinden
wij als ‘jeugdwerkers’ uiteraard ook heel erg jammer.
Han heeft ongelooflijk veel en verschillende dingen
gedaan in het jeugdwerk in de afgelopen 10, 15 jaar.
Zonder zijn inzet had het er niet zo uitgezien als nu,
dat durf ik vanaf hier rustig te beweren. De laatste
jaren heeft Han vooral gewerkt aan het Beleidsplan
voor het jeugdwerk, de Kerksiteplus-vieringen en tal
van andere, meer organisatorische en praktische
zaken. Geweldig, en nogmaals hartelijk dank!

Wanneer deze Onderweg op de deurmat valt, ben ik
met vakantie (t/m 20 augustus). Ook voor Wendy is
nu haar zwangerschapsverlof aangebroken. Het gaat
heel erg goed tot nu toe, en we genieten beiden
volop van de tekenen van leven die schoppend en
wel duidelijk aanwezig zijn! Afgelopen weekend
hebben we samen met onze ouders hard gewerkt om
een kamertje in orde te maken en inmiddels zijn ook
alle spullen ongeveer wel binnen. Nu nog mijn
handigheid van het in elkaar schroeven en
opbouwen... Maar natuurlijk gaan we de komende
weken vooral een beetje rustig toeleven naar dit
nieuwe leven.

In die vakantie zal ik hopelijk weer meedoen aan de
triatlon van Weesp, dus het kan zijn dat u mij in deze
weken vaak tegenkomt op de racefiets, of hollend of
zwemmend. Daar komt de dominee voorbij... Wat het
komende jaar betreft, gaat er nog iets veranderen.
Afgelopen maand heb ik namelijk na 5 jaar afscheid
genomen van het onderwijs. Dat was best moeilijk,
want ik heb op school zo ongelooflijk veel geleerd,
maar vooral ook plezier gehad, en zeker de laatste
jaren. Maar we hebben besloten dat ik ook een deel
van de week thuis zal zijn voor de kleine, en daarom
zal ik tijdens de dagen (dinsdag en woensdag) die ik
voorheen op school werkte, nu thuis zijn en aan de
zorg voor ons kind gaan besteden. De overige dagen
blijf ik gewoon ‘beschikbaar’ voor de gemeente. Allen
een goed vervolg van de zomer gewenst!

Ds. Stefan Dijkhuizen

Ds. D. Pruiksma

Uit de gemeente

Mevrouw Jarings verhuisde enkele weken geleden
vanuit haar woning aan de Kostverlorenstraat naar
de ziekenboeg van Oversingel. Het bleek onmogelijk
om nog langer zelfstandig te wonen. Het is moeilijk
om stukje bij beetje jezelf uit handen te moeten
geven. Er wordt gezocht naar een plek om definitief
naar toe te verhuizen.Vertrouwen we onszelf dan toe
aan de levende God.

De heer Leegwater, Boternesserstraat, merkt de
wisselende gevolgen van de kuur die hij nu moet
ondergaan. Gelukkig neemt de benauwdheid af en is
de moed nog niet verloren. En voor elke dag samen
met vrouw en (klein-)kinderen danken we God de
Heer. We wensen hem toe dat er vele goede dagen
zullen komen.

Meneer Van Overeem, M.Nijhoffstraat, werd bedacht
met de bloemen uit de kerk. Ook op die manier willen
we laten blijken dat we met hem en met zijn vrouw
meeleven nu er bijna onophoudelijk pijn is. Heel veel
sterkte gewenst. Wie de tuin achter het huis heeft
gezien, weet dat die bloemen bij mevrouw Van
Overeem in goede handen zijn.

Terug in het werk hoorden
we dat Siem Smit ook een
moeilijke periode heeft. In
huis kwam hij te vallen en nu
moet met hulp van de
rollator de beweeglijkheid
weer een beetje terug
komen. Zijn partner Annie
Aardema neemt deel aan de
dagopvang die in het
vernieuwde Oversingel
wordt gegeven. Beiden
wensen we kracht en moed.

Lida Gaasterland kwam na een hernieuwde en korte
opname uit het ziekenhuis naar de Kievitshof terug.
We hopen uit het diepst van ons hart met Renze en
Lida dat de operatie en de behandeling, hoe
vervelend de gevolgen nu ook zijn, toch als resultaat
zullen hebben dat ook zij goede dagen samen zullen
beleven.

Ook Jacco Jochemsen lag weer eens in het
ziekenhuis. Hij presteert het keer op keer om daaruit
te ontsnappen net voordat de dominee op bezoek
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komt. Dan snapt de dominee Jacco wel in Weesp.
Het blijft een reeks van heel vervelende dingen,
Jacco, Maar we hopen dat je je nu een lange tijd
ongestoord met je studie en je (vele!)
nevenactiviteiten kunt gaan bemoeien.

Klaas en Elly Vink verhuisden van hun vertrouwde
kerkelijke stek aan de Lageweyselaan naar de
Johannes Vermeerstraat. Die verhuizing is voor ons
als kerkelijke gemeente van meer dan van doorsnee
belang. Het is immers een voorteken van
veranderingen die gaan komen. We wensen Elly en
Klaas een hele goede tijd in hun nieuwe huis.

Het is mogelijk dat ik, door vakantie en persoonlijke
omstandigheden, in dit kerkblad iemand ben
vergeten te noemen. Dat spijt me dan erg. Maar zeg
het me alstublieft. Het kost enige tijd om de draad
weer tot in detail op te vatten. Op aanwijzing van
Jetty van Kessel ben ik deze zomerweken bezig de
achterstand in te halen die in de bezoeken de
afgelopen maanden is ontstaan.

Velen van u zullen binnenkort per post een kaartje
ontvangen waarin onze kinderen en ikzelf u danken
voor het meeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder en vrouw Binie. We

hebben geprobeerd om iedereen een kaartje te
sturen die op welke wijze dan ook van medeleven
heeft blijk gegeven. Ook daarin kan iets mis zijn
gegaan. Laat het ons weten.

Over elkaar schrijven we als predikanten niet zo
gauw. Maar ik verklap u hierbij dat in de maand
augustus de 40-ste verjaardag van één onzer wordt
gevierd. Meer nog: We vieren dat op uitnodiging van
de jarige ook samen!

Afwezigheid

Van vrijdag 11 augustus tot zaterdag 19 augustus
ben ik met onze oudste dochter Nienke een week
naar lona, dat eilandje ver uit de Schotse westkust
waar de zogeheten lonacommunity gasten ontvangt
rond allerlei thema’s. Deze week is het thema:
kerkmuziek. Vandaar. Vervolgens resten er nog twee
weken vakantie tot eind augustus. De collegae
nemen waar.

Tot slot

In het bijzonder voor allen die alleen zijn, voor wie de
nachten lang en het verdriet altijd aanwezig zijn, de
woorden van psalm 62 op de melodie van Taizé:

Ds. D. Pruiksma
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Ja, bij de Heer ver- stilt mijn ziel in vre - de,

keert zich stil tot Hem. Mijn.

Ds. W.J. Lamfers

Varia

Net terug van vakantie uit Roemenié schrijf ik de
kopij voor dit kerkblad. Nog even weinig nieuws uit
Weesp. Wel goed nieuws uit Roemenié, waar
gelukkig minder wateroverlast is dan in de afgelopen
tijd. De herbouw van huizen voor de getroffenen
loopt helaas niet overal naar wens dankzij de
geweldige bureaucratie...

De situatie van bejaarden met een veelal klein
pensioen is vaak moeilijk. Zo ontdekten we mensen
die geen stroom hebben omdat dat te duur is... Stelt
u zich even voor welke apparatuur in uw huis het niet
doet omdat U geen stroom heeft... Al die apparatuur
hebben deze mensen dus niet... Zoonlief isoleert nu
het huis met materialen die werden gekocht en hout
en kolen voor de winter zijn er ook al. Ook anderen
konden nu al hout voor de winter kopen. Hout is nu
immers goedkoper dan in de winter.

Het bejaardenhuis in
Rosiorii de Vede, een
stadje dat net zo groot is
als Weesp, maar lang niet
zo mooi en met veel
werkloosheid, kreeg dankzij
een goede gave uit Weesp
een stofzuiger met allerlei
mogelijk-heden en naast
de nodige wasmiddelen de
nodige spullen op
hygiénisch gebied.

Helaas is het in Roemenié met de stervensbegelei-
ding nog droevig gesteld. Daarvoor ontbreekt de
juiste mentaliteit. Naastenliefde onder alle omstan-
digheden is ook niet zo makkelijk te leren en daarom
een levenslang leerproces. Het bejaardenhuis kent
ook een opvang voor zwervers. Dat nachtasyl is een
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prima initiatief. Je lekker kunnen douchen, een
schone pyama, medische verzorging, het is er
allemaal. Dat heeft een mens nodig, wil je het leven
op straat vol kunnen houden. De echtscheiding, de
werkloosheid, de drank hebben je al ellende genoeg
bezorgd.

In september opent een jeugdhonk haar deuren,
zoals de burgemeester ons vertelde. Een
zomervakantie die drie maanden duurt en geen
enkele kans op een vakantiebaantje, dat alleen al
leidt tot verveling en dus tot vervelende overlast.
Daarnaast is opvang voor jongeren uit kansarme
gezinnen en de mogelijkheid om ergens in alle rust je
huiswerk te maken een goede zaak.

Een middelbare school kreeg de zo vurig verlangde
overheadprojector. De overheid schenkt binnenkort
nieuw schoolmeubilair aan een aantal scholen.
Langzaam maar zeker komt het onderwijs ook qua
uitrusting in beter vaarwater terecht. In oktober gaan
we weer kleding voor de winter kopen met arme
kinderen, krijgt de sportleraar de nodige spullen en
zijn er duizend Kerstboekjes herdrukt om onder arme
mensen te worden verspreid.

In het klooster Govora was te weinig geld om de
nieuwe keuken, de voorraadkamers en de eetzaal
klaar te hebben voor de pelgrims die op 15 augustus
komen. Nu komt alles toch nog goed.

Ds. W.J. Lamfers

Ds. A. Groeneveld

pastoraat

Dhr Co Woudsma (Rembrandt van Rhijnstraat) is
voor onderzoek naar ziekenhuis Gooi-Noord
geweest. Mogelijk dat een oude kwaal toch weer de
kop opgestoken heeft. Op het moment dat ik dit
schrijf (21 juli) is de uitslag nog niet bekend.

Ook de andere zieken wil ik op deze plaats veel
sterkte en uithoudingsvermogen toe wensen.

film

De Lutherfilm was een groot succes. Het geluid was
niet optimaal, maar wel verstaanbaar; in het BIOS-
gebouw was het heel warm en benauwd op 17 juli jl.,
zoals eigenlijk overal. Maar ondanks deze kleine
haperingen was het een leuke avond.

dank

Hartelijk dank voor alle kaarten, vriendelijke
woorden, telefoontjes die ik ontving vanwege mijn
ziekenhuisopname. Ook al was het verblijff in het
ziekenhuis van korte duur en de reden eerder
ongemak dan grote ernst, ik merkte dat zoiets mij
goed doet. Het herstel verloopt overigens prima en
viot. Als u dit leest, ben ik weer helemaal aan het
werk.

vakantie

Van 14 augustus tot en met 3 september hopen wij
van onze vakantie te genieten in Ouddorp op
Goeree-Overflakkee, één van de Zuid-Hollandse ex-
eilanden. We Kkijken uiteraard uit naar geschikt
strandweer, en dat kun je ruim zien: alles tussen zon
en storm. Als dat niet het geval mocht zijn, zijn er
genoeg andere activiteiten in de omgeving.

Zonodig vervangen de collega’s, neemt u daarvoor
contact op met Jetty van Kessel, Pastoraal Diaconaal
Centrum, tel. 483993.

Een ieder die weggaat wens ik nieuwe uitzichten en
een behouden terugkomst. Voor de thuisblijvers veel
sterkte als het erg stil wordt.

Zoals van hoge bomen

Zoals van hoge bomen
op zoek naar lafenis

de wortels naderkomen
tot waar er water is,

z0 zoeken wij de bronnen
van waaruit ons bestaan
in oorsprong is begonnen:
bij U, o God, vandaan.

Wij dorsten naar de woorden
door U gesproken toen

wij mensen zijn geworden
als bomen fris en groen,
gericht op U daarboven,
bestemd van hoofde aan

om hoog uw naam te loven
zolang wij hier bestaan.

Vervul ons diep verlangen
naar U en spreek uw woord
in psalmen en gezangen
tot binnenin ons voort,
opdat als cederbomen

en palmen opgericht

wij nader tot U komen

tot in uw hoge licht.

Hans Mudde

uit: Op de wijze van het lied.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
Ds. Alida Groeneveld
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e Commissies

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Geslaagd. In het vorige kerkblad hebt u tevergeefs
naar deze rubriek gezocht. De reden is dat de
schrijver eind mei, begin juni met vakantie was terwijl
in die periode de kopij ingeleverd moest worden.
Vandaar dat we niet konden delen in de vreugde van
enkele jongeren die geslaagd waren voor hun
examen. Hoewel alle vlaggen met schooltassen al
weer binnengehaald zijn, willen we alsnog vermelden
dat Mariska ter Beek, Lianne Verkerk en Alida de
Haan zijn geslaagd. Alsnog van harte gefeliciteerd.

Vakantie. In deze periode zijn of gaan velen met
vakantie. Voor de jongeren is dat vanzelfsprekend,
maar de ouderen kunnen het zich nog herinneren dat
er zaterdags nog gewerkt werd en er geen vakantie
was. Toen de vakantie zijn intrede deed, vroegen
velen zich af of dat wel mocht. Arbeid is toch een
opdracht van de Heere. Mag een mens vakantie
nemen in het licht van Gods Woord? In de Bijbel is
onze tijd één van de gaven die de Schepper ons ter
beschikking heeft gesteld. In de Bijbel lezen we over
de zevende dag als rustdag, maar ook op diverse
plaatsen worden ‘rustdagen’vermeld om nieuwe
krachten op te doen voor onze taak. Met eerbied
gesproken, ontvangen wij Goddelijke permissie om
van tijd tot tijjd ons werk te onderbreken voor
recreatie, maar ook om ons te laten onderwijzen door
de Heere. Vrije tijd mag geen losbandige tijd zijn.
‘Recreatie’ is afkomstig van een Latijns woord dat
‘herschepping’betekent. Wanneer onze recreatie aan
haar doel beantwoordt, vinden we rust en mogen we
innerlijk vernieuwd weer terugkeren tot ons werk.
Wat een zegen, wanneer we uitgerust en toegerust
mogen terugkeren naar ons gewone leven van elke
dag, hoewel dat voor een ieder verschillend en
afhankelijk is van de werksituatie en van de
persoonlijke gezinsomstandigheden.

Onze zieken. In de afgelopen periode is meuvr.
Tinholt enige keren in het ziekenhuis opgenomen.
Momenteel en kampt zij nog met haar gezondheid en
gaat alles moeizaam. De leeftijd van beiden laat zich
gelden. Datzelfde geldt ook voor het echtpaar Viug.
Dhr. Vliug ondergaat een medicijnenkuur en zal in
augustus vernemen of deze aanslaat. In de spraak
van mevr. Vlug doen zich helaas geen veranderingen
ten goede voor. Dhr. Aart Blaauw heeft (weer) een
onderzoek ondergaan en de uitslag was niet
verontrustend, maar lichamelijk functioneert alles nog
moeizaam en treedt er weinig verbetering op. Wel is
de huisarts er in geslaagd dat hij lichamelijk en
geestelijk wat meer tot rust komt. Dat komt ook het
gezin te goede. Mevr. Groenestein is nu in het
verzorgingshuis in Nunspeet. Haar krachten zijn sterk
afgenomen. Dhr. Groenestein wacht nog op een
plaats in hetzelfde verzorgingshuis en ook hij is sterk
achteruit gegaan. De verpleging doet er alles aan om
hen aan te sterken Voor Nel en Henk Nagel zijn de
zorgen om de gezondheid van hun ouders niet
bepaald afgenomen, al wonen ze nu op afstand.
Naast de vermelde zieken, zijn er ook
gemeenteleden die tobben met lichamelijke en
psychische klachten en niet genoemd worden. We
vermelden dit allemaal, opdat wij in het gebed hun
zorgen bij de Heere brengen. Voor de zieken is het
bemoedigend te weten dat zij omringd zijn door een
biddende gemeente. De levende God heeft middelen
om ons te steunen. Hij geeft de zwakken kracht.
Kracht om in het ziekenhuis te liggen. Kracht om een
teleurstellende uitslag te verwerken. Kracht om uit
Zijn Woord te leven. Gods genade in Christus is
genoeg.

Namens de kerkenraadscommissie,
P.J.A. Zevering

Beste mensen

Hierbij wil ik iedereen, die mij de afgelopen weken
rond mijn “heuprevisie” heeft verwend met een kaart,
e-mail, bloemen, telefoontje, bezoek enz, hartelijk
danken. Dat er zoveel mensen met je meeleven, doet
erg goed. De operatie is geslaagd. De steel in mijn
dijbeen zat inderdaad los. Nu (18 juli), drie weken na
de operatie, gaat het goed. De steel en mijn dijbeen
voelen eindelijk weer aan als een geheel en daar ben
ik erg blij mee. Het is nu een kwestie van revalideren.

Hartelijke groet,
Ria van der Tholen

Dankbetuiging

Heel hartelijk dank voor de kaarten, telefoontjes,
bloemen in het ziekenhuis en thuis.

Er waren 2 mogelijkheden, medicijnen proberen of
weer een hartoperatie. Door een erg lekkende klep
van het hart pompt die het vocht niet meer weg, nu
maar het vertrouwen hebben dat de medicijnen aan
mogen slaan.

Met vriendelijke groet,
Emmy van den Bergh-Verwey
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Kort verslag kerkenraad 26-6-2006

Een belangrijk punt dat deze avond besproken wordt
is het HOC. Dhr. Jochemsen leidt dit in. De architect
voorziet dat het erg moeilijk zal zijn om het HOC te
verbouwen tot een optimaal te gebruiken ruimte. Het
blijft hokkerig, bovendien kan de ruimte boven niet
als publieksruimte gebruikt worden vanwege de
voorschriften van de brandweer. Verder zal het veel
moeite en tijd kosten om de woon/winkelbestemming
in het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen. Ook de
onderhoudskosten  zullen hoog blijven.. De
stuurgroep stelt voor om het HOC te verkopen en
een gebouw van twee verdiepingen op de plaats van
het jeugdgebouw neer te zetten. Volgens de architect
past dit binnen het bestemmingsplan. Als dit advies
wordt opgevolgd is er ook een flinke kostenbesparing
in vergeliking met een verbouwing. Aan de
bestaande visie van een modern inloopcentrum
verandert niets. De ingang moet wel naar het
Waagplein verhuizen, enkele kerkenraads-leden
vinden het wel jammer dat hij niet in de winkelstraat
komt. De kerkenraad stemt in met het voorstel van
de stuurgroep.

Een ander belangrijk punt is het bezinnings-
onderwerp over de avondmaalsviering. Nu er drie
gemeenten zijn er ook drie vormen van
avondmaalstraditie. Wil je de traditie levend houden
moet je met elkaar in gesprek blijven. Hoe gaan we
nu verder. We gaan met elkaar in gesprek naar
aanleiding van twee vragen:

1. Herkennen wij de dubbelheid die geschetst is t.a.v.
het Heilig Avondmaal, te weten schroom en
bevrijding.

2. Het Heilig Avondmaal in verhouding tot andere
maaltijden in de Bijbel. Welk verhaal is voor ons
belangrijk, welk aspect spreekt ons aan?

Conclusie: Er is toch wel een verandering van
schroom naar vieren. Er zijn geen spanningen
opgemerkt door het samenvoegen van drie tradities.
Sommigen willen graag iets meer van de
voorbereiding zien (de week voor een
avondmaalsdienst). Belangrijk werd genoemd:
verbondenheid, vieren en genade.

Wil Vree, scriba

College van kerkrentmeesters

Mobiele ingang

De voormalige hervormde gemeenteleden kenden
(tot aan het moment van de fusie) het fenomeen van
het verjaardagsfonds, de voormalige gereformeerde
en de Lutherse gemeenteleden kenden dat niet. Na
lang wikken en wegen is besloten om het fonds uit te
breiden naar de gehele protestantse gemeente. Dat
betekent dat u allen voortaan bij een verjaardag
benaderd wordt met het verzoek een bijdrage te
geven. Echter, het doel van het fonds verandert.

Via deze actie willen we geld gaan inzamelen voor
speciale projecten binnen onze gemeente. Zo zal het
eerste doel zijn; een mobiele hellingbaan voor de
hoofdingang van de kerk. Het gaat hier om een
makkelijke ingang voor m.n. de gebruikers van een
rolstoel. Als dit doel is gerealiseerd, gaan we op
zoek naar andere doelen dan wel projecten. Heeft u
een idee, laat het ons even weten. Ideeén zijn van
harte welkom.

Familie Vink

Het voormalige Kkostersechtpaar, de heer en
mevrouw Vink, gaan begin augustus hun woning
naast kerkcentrum Hogeweij verlaten. Daarmee komt

een einde aan het kosteren en schoonmaken door de
familie Vink.

Via deze weg willen we hen hartelijk bedanken voor
het vele werk dat zijj voor de gemeente in
kerkcentrum Hogeweij hebben verricht. We wensen
jullie alle goeds toe in de nieuwe woning.

Opbrengst boekenmarkt

Donderdag 13 en 20 juli, tijdens de Weesper
moppendagen is er weer een tweedehands
boekenmarkt in de Grote Kerk geweest. Onder de
bezielende leiding van Gerard van den Bosch zijn
weer honderden boeken door een grote groep
vrijwilligers de kerk in gebracht, uitgestald en
vervolgens verkocht.

De totale opbrengst is € 1600,00! Een prachtig
resultaat. Alle helpers, hartelijke dank voor jullie
bijdrage. Zonder de hulp van onze vrijwilligers zou dit
resultaat niet mogelijk geweest zijn.

Namens de kerkrentmeesters,
Marien Weststrate

Werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen 11 augustus ophalen op de afgesproken adressen. Zaterdagmorgen 12 augustus ophalen geheel
Weesp m.u.v. Aetsveld. Voor beide dagen geldt :gaarne buiten zetten voor 8.30 uur, het liefst in dozen, dat scheelt

ons veel werk.

Met dank voor uw medewerking.
Henk Alberts, tel. 413243
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e Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres :  Nieuwstraat 25 (HOC) 0]
ingang: Dirk Marcussteeg

pen : Maandag, dinsdag en donderdag
van 9.00 tot 13.00 uur

Telefoon : 48 39 93 Email :  pdc@hetnet.nl

De startzondag komt naderbij

Tien september lijkt nog ver weg, maar staat zo voor
de deur. Regeren is vooruitzien. Daarom nu al de
oproep op zoek te gaan naar een mooie doopjurk. U
heeft er vast wel een in de familie.

Op 9 september, Monumentendag, is het thema: feest.
Een aantal doopjurken in de kerk zal het feestelijke
karakter van ons mooie kerkgebouw alleen maar
onderstrepen en ervoor zorgen dat wij op 9 september
en tijdens de startzondag op 10 september allemaal
uitroepen: 'kijk nou eens!" Uw mooie doopjurk kunt u op
5 september tussen 19 en 20 uur bezorgen bij Annelies
Westra, Nieuwstraat 34.

Geen gezellig samenzijn zonder lekker eten. Dat geldt
ook voor een startzondag. Daarom ook een oproep iets
lekkers klaar te maken voor bij de koffie op 10
september. Wie maakt iets lekkers? Laat het mij zo
spoedig mogelijk weten.

Wie helpt op 10 september na de dienst koffie, thee
en drankjes in te schenken en hapjes uit te delen?
Geef u snel bij mij op.

10 September is niet alleen de startzondag, maar
ook de Nationale ziekendag. Daarom hoor ik graag
van u namen van mensen die ziek of eenzaam zijn.
Ook wij denken aan hen op 10 september.

En dat u die datum van 10 september in uw
agenda moet blokkeren om een kunstzinnige
startzondag mee te kunnen maken, dat had u al
begrepen. Meer zeg ik nu nog niet. Dat blijft een
geheimpje tot het volgende nummer van
Onderweg.

Ds. W.J. Lamfers

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collecten tijdens de diensten gedurende de maanden mei en juni 2006 bedroegen:

7 mei Kerk Avonddienst i.v.m. € 49.60
Orgelfonds Oecum.dienst 's morgens €53.00
Kerk GB € 100.65
Orgelfonds GB €77.62
14 mei Diaconie € 340.34
Eredienst en Kerkmuziek € 326.83
Diaconie GB €53.45
Eredienst en Kerkmuziek GB € 44.65
21 mei Kerk € 205.31
Diaconaat €208.18
Kerk GB €57.99
H.A.-project GB €92.31
25 mei Diaconie €124.44
Kerk € 108.00
26 mei Huwelijksdienst €88.29
28 mei Diaconie €251.12
Kerk €252.71
Diaconie GB €46.10
Kerk GB €52.45
Zendingsbussen mei €40.25
4 juni Kerk €311.32
Zending €518.10
Kerk GB €48.15
Zending GB €46.20
11 juni Diaconie €95.77
World Servants (Jeugddienst) € 244.38
Diaconie GB €98.85
Kerk GB €93.15
18 juni Kerk € 243.05
Missionair Werk €281.42
Kerk GB €82.40
Missionair Werk GB €78.35
25 juni Kerk Ochtenddienst € 218.47
H.A.-project €759.84
Kerk Avonddienst €18.10
H.A.-project €42.75
Zendingsbussen juni €22.90

Namens het College van Kerkrentmeesters,
P.van Gilst

Onderweg
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e Informatief

Leven op het platteland

Waar dorpen piepklein zijn is het leven vaak niet
eenvoudig. Steeds meer dorpen in Europa lopen
leeg, omdat het comfort van een stad veel
aantrekkelijker is. Ook in Roemenié, waar de
verschillen tussen stad en platteland groot zijn, lopen
veel dorpen in een razendsnel tempo leeg. In de
komende decennia zullen honderden kleine dorpen
verdwijnen in een land waar nu nog bijna vijftig
procent van de bevolking op het platteland woont en
de andere helft in veelal kleine steden. De jeugd wil
immers niet langer wonen in een dorp met slechte
wegen en slechte verbindingen en in een huis zonder
warm en koud stromend water en dus zonder douche
en toilet. De tijd van water uit de put en een plee in
de tuin is voorbij, net als de tijd van klederdracht en
folklore. De stad lokt, net als werken in het
buitenland.

Steeds meer ouders zien hun kinderen alleen nog
maar tijdens een vakantie, als de kinderen en
kleinkinderen vanuit het buitenland voor een paar
weken naar het ouderlijk huis terugkeren. Steeds
meer Roemenen vestigen zich definitief in een ander
land: in Amerika, in Spanje, maar ook in Tsjechié.
Steeds meer grootouders passen in het buitenland
een aantal maanden op de kleinkinderen. Waar het
leven eeuwenlang een vertrouwd beeld vertoonde
verandert van alles razendsnel.

Dorpen waar geen winkel is, dorpen waar nu al veel
huizen leegstaan omdat de bewoners in het
buitenland werken of overleden zijn en de huizen op
een dorp onverkoopbaar zijn, dorpen waar de school
binnenkort ook dicht gaat hebben geen toekomst. In
Roemenié en Polen niet, in Frankrijk, Engeland en
Duitsland niet en in Nederland ook niet. Europa gaat
er snel anders uitzien nu de bevolking vergrijst en
daalt.

Ook in Roemenié, dat eeuwenlang een
landbouwland was dankzij zeer vruchtbare grond,
heeft de landbouw het moeilijk. Kleine boeren en
particulieren raken hun landbouwproducten, die zij
altijd goed konden verkopen opeens aan de
straatstenen niet meer kwijt. Traditionele markten
verdwijnen in  snel tempo. De prijzen voor
landbouwproducten zijn de laatste jaren zozeer
gedaald dat rendabel landbouw bedrijven steeds

moeilijker wordt. Omdat de boerenbevolking veelal
vergrijsd is zal alleen grootschalige landbouw
overblijven. Veel herders moeten hun bestaan
opgeven omdat de wolprijzen sterk dalen. Hele
bedrijfstakken verdwijnen razendsnel. Dan heb je op
het dorp niets meer te zoeken en ga ook jij in de stad
werken.

Dorpen met alleen maar oude mensen, zonder
huisarts, hoe moet dat verder? Daarvoor ontstaan in
Roemenié regionale huisartsenpraktijken. Nu nog
een goede thuiszorg. Die staat nog in de
kinderschoenen. Zou die er zijn, dan kan men zijn
laatste dagen doorbrengen in een vertrouwde
omgeving, die toch al snel verandert.

Dorpen waar nog maar een handjevol mensen
wonen hebben niet langer een eigen priester. Ook
die moet men met andere dorpen delen. Ook dat
kan, maar het is wel wennen. Vroeger was de kerk
altijd vol, nu zijn er alleen nog maar een paar oude
mensen overgebleven. Dat doet pijn. De vraag is ook
waar het geld om het kerkgebouw te onderhouden
vandaan moet komen. Waar geen historisch
kerkgebouw staat gaan kerken sluiten. Ook dat is
nieuw en hield men tot voor kort niet voor mogelijk in
Roemenié, waar plaatsen waar ooit een kerkgebouw
of klooster stond als min of meer heilige plaatsen
worden gezien.

Dorpen met alleen maar oude mensen. Het kringetje
van vertrouwde gezichten wordt snel kleiner. Mensen
hebben daardoor heel wat te verwerken. Alles gaat
zo snel. Alles is zo anders geworden. Dat doet wat
met mensen. Dat merk je aan mensen, als zij
hierover spreken in een mengeling van verwondering
en verdriet vanwege al die veranderingen.

Steeds meer land komt braak te liggen. Zorg voor
natuurmonumenten en toerisme staan echter nog in
de kinderschoenen. Wat gebeurt er dan met
voormalige  landbouwgrond? Is alles laten
verwilderen acceptabel?

Kortom, Europa staat gezien de vele problemen op
het snel veranderende platteland voor enorme
uitdagingen.

Ds. W.J. Lamfers

Adreswijziging fam. Smidt

Sinds 13 juli wonen wij niet meer op de "Kleine
Weer". Ons nieuwe adres is:

Slotlaan 6

1394 BK Nederhorst den Berg

Ons telefoonnr blijft 431042.

Peter, Rijna, Wouter en Robert Smidt

Bedankt

Kerkbestuur hartelijk dank voor de fruitmand, die wij
mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk. En
ook de bloemen en kaarten van de kerkleden.

Heel hartelijk dank.

Marrie en Ad Meijjer
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De gemeente is online: www.pknweespdriemond.nl en www.kerksite.nl

De website www.pknweespdriemond.nl is online, en de website www.kerksite.nl is vernieuwd! Tot nu toe zijn er al
2870 bezoekers op eerstgenoemde website geregistreerd. Dit kan natuurlijk veel meer worden, dus neem snel een
kijkje op de website! Onderweg sprak de bouwer van de website, Willem Hilders.

door Mathilde Kroon

In de zomer van vorig jaar besloot de kerkenraad dat
het tijd werd dat de protestantse gemeente van Weesp
en Driemond een eigen website zou krijgen. Men vroeg
Willem Hilders om de website te bouwen. "Ik ben al
achttien jaar werkzaam in de IT en heb al vele
websites gebouwd. Dus het was niet zo gek dat ze aan
mij dachten. En ik doe het graag hoor. Ik ben om de
tafel gaan zitten met Janny van den
Bergh en Kees Lijnsvelt. We hebben
eerst geinventariseerd wat er op moest
komen te staan. Vervolgens hebben we
een geraamte opgesteld, waaraan de
informatie gekoppeld wordt. In januari
2006 ben ik begonnen met bouwen.
Sinds een maand is de site online.”

Op de welkomstpagina van de site
www.pknweespdriemond.nl staan
nieuwsberichten en het sitemenu. Hier
vindt men onder andere de laatste
Onderweg, die men kan downloaden,
de tekst van recente preken, actuele
informatie over de gemeente, wat
historie over de gemeente en de kerk
en een preekrooster. Ook staan er
contactgegevens van personen en
instanties binnen de kerk vermeld,
zoals van de predikanten, de diaconie,
de redactie van Onderweg, etc. Op de site staat tevens
de link naar de website voor de jeugd, www.kerksite.nl,
die Willem helemaal heeft vernieuwd. Hier is informatie
te vinden rond de Basiscatechese, Kerksite en Kerksite
+ en de 20+-kring. Bijvoorbeeld bijeenkomsten,
jeugddiensten, kampverslagen, een bezoek aan Taizé.
Ook kunnen de jongeren zich hier vermaken met
allerlei games.

“Nog niet alle onderdelen van het menu zijn ingevuld.
Het kost tijd om alle benodigde informatie te
verzamelen. Toch is het goed om vast te starten met
de site. Een website is immers voortdurend in
beweging. Je bent nooit klaar. Ik zal me voornamelijk
met de techniek bezighouden. We zijn bezig om een
webredactie op te starten. Han Op 't Land heeft te
kennen gegeven graag mee te willen doen. Ook is
Jetty van Kessel vanuit het Pastoraal Centrum erbij
betrokken. Zij is immers de spin in het web, en snel op
de hoogte van actuele zaken binnen de gemeente.”

Het doel van de website is allereerst het aanbieden
van basale informatie. Ook biedt de site de
mogelijkheid om informatie sneller toegankelijk te
maken voor gemeenteleden, bijvoorbeeld via nieuws-
brieven. Denk maar aan bijvoorbeeld overlijdens-
berichten, of activiteiten die in een bepaalde week
plaatsvinden. Daarnaast zouden er ook forum-
discussies kunnen gaan plaatsvinden. Gemeenteleden

kunnen met elkaar in discussie gaan over allerlei
onderwerpen.

“Het idee is om de predikanten de discussie te
laten openen, bijvoorbeeld door een prikkelende
aankondiging vanaf de kansel of in de Onderweg.
De verdere discussie wordt dan op de site gevoerd.
Uiteraard gebeurt dat niet anoniem.
Je moet je registreren op de site.
Ook moet de discussie netjes
gevoerd worden. We gaan de
predikanten benaderen voor dit
forum. Ook gaan we ze vragen om
een kort stukje over zichzelf te
schrijven, dat we bij hun foto’s op de
site kunnen plaatsen.”

“Andere wensen voor de toekomst
zijn onder andere het geluid van
kerkdiensten beschikbaar stellen via
de site. Dit kan dan als vervanging
dienen voor de kerktelefoon. Tevens
kun je hiermee andere mensen
bereiken die nooit in de kerk komen.
Ook kun je een besloten deel maken
op de site waarop je de notulen van
de kerkenraad plaatst. De leden
kunnen die dan zelf van de site
halen. Je hoeft dan geen papieren notulen meer
rond te brengen. Verder zou het erg leuk zijn als
alle clubs en verenigingen van de gemeente
zichzelf zouden presenteren op de site.”

Vertegenwoordigers van clubs en verenigingen
binnen de gemeente worden dan ook van harte
uitgenodigd om een stukje bij Willem in te leveren
met wat informatie en eventueel foto’s. Dat plaatst
hij dan op de site. Zo kunnen ze zichzelf goed
profileren binnen en buiten de gemeente. Ook
kunnen de verschillende verenigingen een eigen
pagina krijgen op de site, waar ze praktische
informatie kunnen plaatsen, zoals roosters en
dergelijke.

Tot slot doet Willem nog een vurige oproep: “We
hebben erg behoefte aan mensen die ons willen
helpen bij het verzamelen en verwerken van de
informatie op de site. Het is een leuke tijd om nu in
te stappen, want alles is nog in opbouw. Er is veel
ruimte voor een eigen inbreng. Als er zich een of
twee mensen zouden melden, dan zouden we al
heel blij zijn.”

Wil je graag deelnemen aan de webredactie? Meld
je dan aan bij Willem Hilders: tel: 0294 432 105 of
e-mail: willem@familiehilders.nl.

Onderweg

15


http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl
http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl
http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl
mailto:willem@familiehilders.nl

e Berichten

Hebronnieuws

Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 — 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 — 17.00 uur
zaterdag van 10.00 — 16.00 uur

Maarten Lutherkerk

“Ik zal er voor je zijn”, Renske de Moes

Soms is er zoveel wat we voelen, en zo weinig wat we
kunnen zeggen... Laat juist op die momenten de teksten in
dit boek voor je spreken. Psalmen, andere bijbelteksten,
gedichten en gedachten, woorden van medeleven en
bemoediging voor een ieder, die door een moeilijke tijd gaat.
“lk zal er zijn” Zo liet God zich al noemen in het Oude
Testament. Een belofte van Gods tegenwoordigheid, die
tijdloos is.

Gebonden € 11,95

“Noachs grote boot”

Open de luikjes en ontdek het zelfl Noach, zijn familie en de
dieren zijn veilig in de boot, als God over de hele aarde een
grote watervioed laat stromen. Dit grote kartonboek met
eenvoudige tekst op rijm en vrolijke kleurenillustraties, leert
kinderen, dat God voor mensen en dieren wil zorgen.
Kijkend en zoekend ontdekken kinderen ook allerlei leuke en
leerzame dingen. Voor kinderen van 3 jaar en ouder.
Gebonden € 11,00.

Tot ziens in Hebron,
Gerda Hoogeveen

Zoals u al eerder in dit blad heeft kunnen lezen
wil de Stichting Behoud Maarten Lutherkerk dit
najaar een bod uitbrengen op de kerk om hem
daarna in eigendom te verkrijgen, te
onderhouden en te beheren en, in de toekomst,
te restaureren.

Uit de binnenkomende giften voor dit doel blijkt
een groot aantal van de gulle gevers lid te zijn
van de Protestantse Gemeente te Weesp en
Driemond. Dat verheugt ons zeer.

Vandaar dat wij ook graag in ons kerkblad nog
eens een keer het banknummer willen
vermelden waarop u uw bijdrage kunt storten.
Welnu het nummer is: 12.19.04.725 t.n.v.
Stichting behoud Maarten Lutherkerk.

Wij danken alle gulle gevers die hun bijdrage al
hebben geleverd en hopen dat velen hen nog
zullen volgen.

Co Woudsma Sr.,
Voorzitter Stichting Behoud Maarten Lutherkerk

Over oud papier gesproken...

Hierbij dan de resultaten van het eerste halfjaar 2006: 205
ton! Voorwaar niet mis! Ik had het tenslotte beloofd
nietwaar? Als oud-papier groep willen wij nog graag even e.a
onder uw aandacht brengen:

Wij kunnen nog steeds mankracht gebruiken, zowel voor de
vrijdag als de zaterdag. Wij zijn PKN toch? De vorige oproep
leverde zegge en schrijve.. één reserve op. Beetje mager hée.
U gelooft het niet, maar naast het sjouwen lachen we tijdens
de arbeid wat af met elkaar!!

Het is voorgekomen dat onze groep gevraagd werd om
spullen op te halen en weg te brengen. Voor alle
duidelijkheid: wij van de oud-papiergroep zijn geen
verhuizers of expediteurs! Als u in die zin hulp nodig hebt
zijn er in Weesp prima bedrijven die u graag verder helpen
(Wim Bos, Expeditie Van Galen)

Binnenkort zal op de agenda van de kabelkrant verschijnen:
de werkgroep oud papier t.b.v. het restauratiefonds van de
Grote of Laurenskerk aan de Nieuwstraat haalt de 2° vrijdag
en zaterdag van de maand (de juiste datum zal worden
vermeld) uw oud papier op in geheel Weesp m.u.v. Aetsveld.
Gaarne buiten zetten voor 9.00 uur. In Aetsveld wordt het
oud papier opgehaald door muziekvereniging Jubal.

Met hartelijke groet, speciaal aan alle verzamelaars, rijders,
sjouwers en koffieverzorg(st)ers - elke maand weer: tot op
de papierbarricaden...

Henk Alberts (0294 413 243)

Verjaardagsfonds

Het eindresultaat over het 2e kwartaal 2006 is €
1109,35. Alle medewerkers heel hartelijk
bedankt!

Hartelijke groet van Elly Lijnsvelt

Bloemendienst

Ontvangen van Mw. v.l. via Mw. D. € 50,00.
Hartelijk dank, B. Verburg-Elgersma.

Ontvangen van NN via mevr. B. 20 euro.
Heel hartelijk bedankt.
W. Oostenga-Kors

Afscheid

Voor iedereen die het nog niet wist maar wel wil
weten...

Na 22 jaar hebben wij met verdriet afscheid
genomen van het "mooiste" plekje van Weesp.
Namelijk Lageweyselaan 44. Helaas moesten wij
deze plek verlaten i.v.m. het samengaan van de
kerken en de verkoop van kerkcentrum
Hogewey.

Klaas en Elly Vink
Joh. Vermeerstraat 14,1382 AT Weesp
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Griffioen. Dit huis van hout en steen, dat lang Onthul ons dan uw Aangezicht,
de stormen heeft doorstaan, uw Naam, die mét ons gaat

Gerda van den Broek waar nog de wolk gebeden hangt en heilig ons hier met uw licht,
van wie zijn voorgegaan, uw voorbedachte raad.
dit huis, dat alle sporen draagt Vervul ons met een nieuw verstaan
van wie maar mensen zijn, van 't Woord, waarin Gij spreekt,
de pijler die het alles schraagt, en reik ons zelf als leeftocht aan
wilt Gij die voor ons zijn? het Brood, dat Gij ons breekt.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
de hemel open gaat, maar blijven zal de kracht
waar Gij ons met uw eng’len troost, die wie hier schuilen verder leidt
waar Gij U vinden laat? tot alles is volbracht!

e Voor de jeugd

Afsluiting kinderdienst

Op zondag 9 juli hebben we de afsluiting van de kinderdienst gehad. Nadat we
hadden verzameld in het Waagpleingebouw, gingen we naar het B10OS-gebouw.
Daar gingen we cakejes versieren en bingo spelen waar prijzen bij waren te
winnen zoals tatoo’ en stickers. Daarna gingen we naar de speeltuin en daar
hadden we een broodje knakworst gegeten, daar hebben we nog even gespeeld
en toen kwamen onze
ouders ons weer
ophalen. Wij vonden
het heel leuk en hopen volgend jaar weer op zoh
gezellig feest.

Groetjes van Debora en Rebecca Kole uit Almere

Meer foto s van de afsluiting van het seizoen zijn te vinden
op de website van de kerk: www.pknweespdriemond.nl
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