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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Ds. J.S. Dijkhuizen
Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp
Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com
Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp
Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal
Telefoon: 0294 413 795
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Dhr. M. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Beheer SoW Weesp:
Alleen voor Kerkbalans: 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5098, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,
Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadminstratie
Voor verhuizing of opzegging:  Postbus 5053, 1380 GB Weesp.

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131
Website: www.kerksite.nl
Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp
Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl
Dhr. Jan Sas, Telefoon: 0294 418 439, e-mail: ja.sas@hetnet.nl

 Colofon

Redactieraad
Mathilde Kroon, Wil van Rheenen, Ina Slokker, Jan Woudsma

Opmaak
Guido Rebel

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@gmail.com. Handgeschreven, getypte of
gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ
Weesp.
Bijdragen voor het favoriete lied sturen aan: Mathilde Kroon,
Sinnigvelderstraat 107, 1382 ER Weesp, telefoon 0294 481 651,
e-mail: kroon.verheij@kpnplanet.nl.
Sluitingsdatum Onderweg nr 15: vrijdag 10 november, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 20 november.
Activiteitenperiode: 22 november tot en met 12 december.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21
Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@ncrvnet.nl
Kerkcentrum Hogewey
Waarschapsstraat 3. Voor verhuur: Dhr. A. Bleijerveen, Waardijnstraat 42, telefoon: 0294 417 486

Maarten Lutherkerk
Nieuwstad 36. Voor verhuur: Mw. M.A. Woudsma-Blaauw, Julianastraat 2b, telefoon 0294 412 018
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 5 november
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. J.S. Dijkhuizen

doopdienst
oogstdienst + koffiedrinken

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

Jeugd en Verenigingsgebouw, Waagplein
19.00 uur ds. H.J. de Bie, huizen

Gereformeerde Bond
voorber. Heilig Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

10.00 uur Kerksite en Kerksite plus

zondag 12 november
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. A. Langerak, Eemnes

Gereformeerde Bond
viering Heilig Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte avondmaalsproject

19.00 uur ds. J.S. Dijkhuizen
jeugddienst, knutselen, koffiedrinken

1e collecte kerk
2e collecte International Child Support

zondag 19 november
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. D. Pruiksma

viering Heilig Avondmaal
m.m.v. Laurenskoor

1e collecte kerk
2e collecte avondmaalsproject

Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3
16.00 uur Ds. D. Pruiksma

afscheidsdienst gebouw Hogewey

Jeugd en Verenigingsgebouw, Waagplein
19.00 uur ds. C.C.J. v.d. Dussen, Harmelen

Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

  3 november R.K. viering
10 november mw. ds. A. Groeneveld
17 november R.K. viering

kerkdiensten in verpleeghuis Hogewey

  5 november ds. R.H. de Vos
12 november de heer G. Herderschee
19 november ds. J. Vree

Koffiedrinken na de dienst

  5 november in de Laurenskerk
12 november mevr. Hubert Nolenslaan 20
19 november fam. Gaasterland  Kievitshof 8

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
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 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 5 november
rit A  Mw. M. Mak 432588
rit B  Hr. P. Kalwij 432263

zondag 12 november
rit A/B  Hr. C. Bruyne 463576

zondag 19 november
rit A  Hr. F. Lijnsvelt 410455
rit B  Hr. E. Post 416933

Ziekenhuistaxi
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen
Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Mw. Gaasterland 413406
Mw. Van Oostveen 431532

Kerktelefoon
contactpersonen

mw. C.A. Sliggers 775474
J. Braaksma 411398

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Beheer SoW Weesp. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u
thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DA-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Bejaardensoos
Ouderenvreugd

Elke dinsdagmiddag bent u van harte
welkom in het Jeugdgebouw aan het
Waagplein vanaf 14.00 uur.

Iedere dinsdagochtend koffie-uurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda
Donderdag 2 november 20.00 uur
gesprekskring 20+ Meester J C Buhrmannlaan 7

Donderdag 2 november 20.00 uur
cursus Jeugdwerk Bios-gebouw, Middenstraat 131

Donderdag 2 november 20:00 uur
consistorievergadering Zaal achter de Maarten Luther Kerk, Nieuwstad 36

Maandag 6 november 19.45 uur
verenigingsavond Hulpverlening J&V-gebouw, Waagplein

Maandag 6 november 13:30-15:30 uur
gesprekskring: Knielen op een bed violen (1e bijeenkomst)
Zaal achter de Maarten Luther Kerk, Nieuwstad 36
Opgave kan nog tot 2 november

Woensdag 8 november 20:00 uur
film: Luther Zaal van de RABO-bank, Prinses Irenelaan
Opgave verplicht tot 2 november.

Vrijdag 10 en zaterdag 11 november vanaf 8.30 uur
ophalen oud papier

Vrijdag 10 november 10.00 uur
bazaar Hulpverlening J&V-gebouw, Waagplein

Maandag 13 november 20:00 uur
gesprekskring: Knielen op een bed violen (2e bijeenkomst)
zaal achter de Maarten Luther Kerk, Nieuwstad 36.

Donderdag 16 november 20.00 uur
cursus Jeugdwerk Bios-gebouw, Middenstraat 131

Vrijdag 17 november 20.00 uur
kerksite Ervaringen, blok 2, eerste avond Bios-gebouw, Middenstraat 131

Maandag 20 november 13:30 uur
gesprekskring: Knielen op een bed violen (2e bijeenkomst)
zaal achter de Maarten Luther Kerk, Nieuwstad 26.

Dinsdag 21 november 10.00 - 11.30 uur
oecumenische gespreksgroep: de Islam.
zaal achter de Maarten Luther-kerk, gespreksleider: ds. Lamfers.

Woensdag 22 november 20.00 – 22.00 uur
filosofiekring: Buber
Kerkcentrum Hogewey, gespreksleider: ds. Lamfers

Maandag 20 november 20.00 uur
Gesprekskring 20+ Sportparklaan 283

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl
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 Meditatie door ds. W.J. Lamfers

Ikonen

In het grote klooster Hurezi, waar zeventig nonnen
wonen en werken, woon ik graag de avonddienst
bij. Niet alleen omdat de liederen en gebeden ook
mij vertrouwd zijn geworden en avonddiensten
daarom zo geliefd zijn bij de Roemenen, maar ook
omdat het licht van de schemering zo mooi op de
ikonen en de muurschilderingen valt. Het is alsof
dat mooie zachte licht vanuit de schilderingen op je
af komt. Als dan ook nog de bekende hymne 'zacht
licht' wordt aangeheven, is alles geïntegreerd tot
een prachtig geheel. Zo ervaar je dat God je in de
lichtkring van zijn bestaan trekt. Wij zijn geborgen
in het licht van de Eeuwige.

Op grond vanuit het licht van de schepping
(Genesis 1:14-19), het Psalmwoord 'in Uw licht
zien wij het licht' (Psalm 36:10) en de bekende
woorden uit het Evangelie 'Ik ben het licht der
wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis
wandelen, maar het licht des levens hebben'
(Johannes 8:12) is licht vanouds belangrijk in de
joods-christelijke traditie. Wij mogen leven in het
licht van God, gedragen op de adem van Zijn stem
leven in het licht van Pasen. God zij dank valt er
vanuit de openbaring licht
over ons bestaan, omdat ons
bestaan vanaf het begin in
het teken staat van het licht
(Genesis 1:14-19). Gelukkig
heeft de duisternis niet het
laatste woord in ons leven,
maar komen het eerste en
het laatste woord van
Godswege, zoals in Gezang
1 zo prachtig wordt
verwoord.

Ook in de liturgie en in het
kerkgebouw speelt licht een
belangrijke rol. Het licht van
de Paaskaars en de lichtval
in een kathedraal zijn er niet
toevallig. Het zijn welbewust
gekozen, wezenlijke
elementen. De lichtval in een
oud kerkgebouw, het licht
dat ons vanuit een schilderij
van Rembrandt of vanuit een
ikoon tegemoet treedt, het is stuk voor stuk
fascinerend, licht dat weldadig aandoet.

Een ikoon moet licht in ons bestaan brengen, ons
aanspreken, de beschouwer diep raken, omdat

men zich met behulp van een ikoon, via een ikoon
in het gebed tot God richt. Een ikoon is het
dakraampje waardoor men verwonderd naar de
sterrenhemel staart, een venster richting de
Eeuwige. Een ikoon gunt ons een blik in de
openbaring, een blik op de Eeuwige geprezen zij
zijn naam en op zijn heilsgeheimen.

Door een gulden kleur te gebruiken kan het licht
vanuit een ikoon oplichten. Troostrijk licht, dat
verwijst de geheimen van de Eeuwige en de
heilsgeschiedenis. Dat hemelse licht zie je
ontstaan, als je nonnen ikonen ziet schilderen in
het vlakbij Hurezi gelegen klooster Bistri a, waar
tachtig nonnen wonen en werken. Dat licht raakt je
als je thuis een op hout geschilderde ikoon aan de
wand hebt hangen, die als blikvanger in 'de mooie
hoek' van de kamer hangt. Bij een op hout
geschilderde ikoon is het licht dat vanuit de ikoon
oplicht belangrijker dan de andere kleuren. Bij de
goedkopere op glas geschilderde ikonen moeten
de kleuren het doen.

Protestanten kennen vanuit hun traditie geen
ikonen, maar de lichtval in een protestants

kerkgebouw vol witte muren is
er niet minder belangrijk om,
getuige de schilderijen van
Saenredam. Niet toevallig
brengen protestanten naast
die witte muren, die ook een
bepaalde spiritualiteit ademen,
de laatste jaren steeds meer
het licht van Pasen (de
Paaskaars) en kleurrijke
materialen in een kerkgebouw
aan.

Licht als het geheim van het
geloofsleven, daar gaat het
ook over op de cursus over
ikonen die in november en
december wordt gehouden.
Lees meer hierover op pagina
15, of kijk achterop de folder
waarin de gespreksgroepen
die in dit seizoen worden
gehouden staan opgesomd,
en geef u tijdig op. Er gaat een

wereld voor u open, een wereld die orthodoxe
medechristenen dagelijks troost en inspiratie biedt,
zoals wij steeds weer in Roemenië kunnen
constateren.
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 Rondom de vieringen

zondag 5 november
7e zondag van de herfst
Oogstdienst

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Naast de dankbaarheid waarmee we na deze dienst
de haast traditionele fruitbakjes willen delen in onze
gemeente, is er vandaag nog een hele goede reden
om dankbaar en blij te zijn. Op deze zondag zal
namelijk de doop worden bediend aan Thijmen
(zoonlief van Annemieke en Henk Jan Buurman),
Andrea (dochter van Jantine en André Galesloot) en
Nikki (dochter van Mirjam en Hans Heijstee). Ook
een hele oogst zou je zo zeggen, al staat hun leven
nog maar aan het begin. Maar wat een feest is het
toch dat ons met het teken van de doop zichtbaar
wordt dat deze pasgeboren kleine mensjes geborgen
zijn in Gods hand, en dat we mogen vieren dat Hij
met ons leven meegaat en ons in alles vast zal
houden. Samen met de ouders hebben we gekozen
voor een paar mooie doopliederen en ook broer en
zusjes zullen een rol hebben in deze bijzondere
dienst. De lezing van vanmorgen komt weer uit de
aartsmoeder en vaderreeks, ditmaal uit Genesis 27,
waarin we horen van het bekende verhaal van
Jakob’s bedrog (en natuurlijk ook van Rebecca),
waardoor hij, en niet de oudste broer Esau, de zegen
van het eerstgeboorterecht van zijn oude vader Isaak
krijgt. Gevolg is wel dat hij, als gezegende zoon,
moet vluchten naar Charan. De ‘hielelichter’ moet
letterlijk zijn benen lichten. (Ds. S. Dijkhuizen)

zondag 12 november
8e zondag van de herfst
Jeugddienst

Grote of Laurenskerk, 19.00 uur
De Jeugddienstcommissie heeft dit najaar een
jeugddienst voorbereid met als thema ‘Vriendschap’.
In deze dienst worden we meegenomen in het
prachtige verhaal van Naomi, Ruth en Boaz op
wegen van vertrouwen en vriendschap. Is
vriendschap alleen maar een illusie? Of laat dit
verhaal ook iets anders zien? Wat zou God toch
willen zeggen door deze bijzondere mensen, die
ieder op een eigen, andere manier voor vragen en
uitdagingen komen te staan... In deze dienst gaan we
daarmee aan de slag. De invulling en de begeleiding
worden verzorgd door de commissie en het
muziekgroepje. Kom jij ook? Let op het tijdstip! (Ds.
S. Dijkhuizen)

zondag 19 november
9e zondag van de herfst

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Deze zondag komen we bij elkaar om, onder
begeleiding ook van het Laurenskoor, in een dienst

van Schrift en Tafel niet alleen de bjbel te openen
maar ook om in brood en wijn de aanwezigheid van
Christus in ons midden te vieren. In de reeks van
lezingen uit het boek Genesis zijn we aangekomen
bij hoofdstuk 32. Dat is de bijzondere geschiedenis
van Jakob bij de rivier de Jabbok waar hij worstelde
… met wie eigenlijk? De traditie geeft op die vraag
verschillende antwoorden. Sommigen zeggen dat
Jacob hier worstelt met zichzelf en zijn verleden. Hoe
kan een mens oprecht en eerlijk de toekomst
tegemoet gaan wanneer er een verleden van leugen
en bedrog moet worden overwonnen? Anderen
zeggen dat het een engel van God is die Jacob hier
tegemoet treedt. In Genesis 33 vinden we als
antwoord dat het op de keeper beschouwd Ezau is,
de bedrogen broeder. Opnieuw een prachtig verhaal
en opnieuw diepgaande vragen. (Ds. D. Pruiksma)

Kerkcentrum Hogewey, 16.00 uur
Het is een merkwaardige gedachte dat ik hierbij de -
naar alle waarschijnlijkheid - laatste kerkdienst moet
aankondigen die in ons kerkcentrum aan de
Waarschapsstraat zal worden gehouden. In een
eenvoudige bijeenkomst zullen we deze zondag
afscheid nemen van een gebouw dat velen dierbaar
is geworden in de betrekkelijk korte tijd dat het de
kerkelijke gemeente ter beschikking heeft gestaan.
Nadat de kerk aan de Hoogstraat tijdens de grote
brand van Weesp in 1968 verloren was gegaan,
moesten plannen voor de toekomst worden gemaakt.
Met het oog op de groei van Weesp, zoals die toen
werd verwacht, werd besloten om de Hoogstraatkerk
op een bescheiden manier te herbouwen en
tegelijkertijd in het toen betrekkelijk nieuwe stadsdeel
Hogewey een kerkcentrum te stichten dat vooral door
zijn vele nevenruimten aan een veelzijdige en
levendige gemeente onderdak kon bieden. De
geldinzamelingsacties reikten tot in Friesland, zo kan
ik uit eigen ervaring meedelen. Help Weesp uit de
brand, zo luidde de slogan. En natuurlijk vooral in
Weesp zelf werden talloze activiteiten ontplooid om
de nodige financiële middelen in te zamelen.
Wanneer je bedenkt dat de brand van Weesp nog
geen veertig jaar geleden plaats vond, dan moet je
constateren dat in die ene generatie heel veel is
veranderd. Maar wat blijft, is dat we dankbaar zijn
voor de inzet en betrokkenheid van heel velen die de
jaren in ons kerkcentrum tot een goede tijd hebben
gemaakt. Want niet alleen kijken we met enige
weemoed terug, vooral ook willen we ons bedenken
dat de toekomst van de kerk in de handen van de
Heer is. En waar anders zou die toekomst beter
geborgen zijn dan bij de Eeuwige zelf?
We zullen deze zondagmiddag nog eenmaal met het
oude team aantreden: Vink, van Santbrink en
Pruiksma plus de nodige kerkenraadsleden. En
ongetwijfeld zullen velen van u ook aanwezig zijn. Na
afloop van de dienst, zo is de bedoeling, is er
gelegenheid om onderling nog wat herinneringen op
te halen. (Ds. D. Pruiksma)



Onderweg 7

Collectedoel jeugddienst

Het goede doel van jeugddienst van 12
november is ICS, International Child Support
in Nederland beter bekend als Internationaal
Christelijk Steunfonds. Dit doel wil dat alle
jongens en meisjes kind kunnen zijn in een
veilige leefomgeving. Speciale aandacht gaat
uit naar kinderen met een handicap, kinderen
getroffen door de effecten van HIV/AIDS,
kinderen in conflictsituaties en kinderen die
zijn misbruikt dan wel uitgebuit. ICS is
werkzaam in Azie en Afrika. ICS verdeeld zijn
hulpverlening in drie onderdelen:
1. Onderwijs
2. Gezondheidsvoorlichting en -zorg
3. Armoedebestrijding door

inkomensgenererende projecten.
Dus kom naar de jeugddienst en steun de
kinderen of stort uw bijdrage op giro 70730,
of bank 70.70.70.406, t.n.v. ICS in Nunspeet.

Bijbel leesrooster

wo 1 november Psalm 34 Redding
do 2 november Genesis 26:1-11 Zo vader, zo zoon
vr 3 november Genesis 26:12-22 Jaloers
za 4 november Genesis 26:23-33 De HEER is met u
zo 5 november Psalm 38 Desondanks (hoop ik op God)
ma 6 november Genesis 26:34-27:17 De list van Rebekka
di 7 november Genesis 27:18-29 Gezegend bedrog
wo 8 november Genesis 27:30-40 De waarheid is hard
do 9 november Genesis 27:41-28:9 Niet hier trouwen
vr 10 november Genesis 28:10-22 Droom zonder bedrog
za 11 november Genesis 29:1-14 Hartelijke ontvangst
zo 12 november Genesis 29:15-30 Bedrogen uitkomen
ma 13 november Genesis 29:31-30:13 Vruchtbare wedstrijd
di 14 november Genesis 30:14-24 Liefdesappels
wo 15 november Genesis 30:25-43 Vindingrijk
do 16 november Genesis 31:1-16 Waarom nog hier blijven?
vr 17 november Genesis 31:17-35 Heimelijk er vandoor
za 18 november Genesis 31:36-32:1 Verwijt en overeenkomst
zo 19 november Genesis 32:2-13 In het nauw
ma 20 november Genesis 32:14-22 Gunstig stemmen
di 21 november Genesis 32:23-33 Pijnlijke worsteling
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 In memoriam

Dirk de Jong
30 december 1933 - 11 oktober 2006

Op woensdag 11 oktober zou Dick de Jong een
fietstochtje gaan maken met tante Riek, sinds lange
tijden al een hele goede vriendin van Mina en Dick.
Genietend van het mooie herfstweer en voorzichtig
weer aan de slag met de knie die hem een paar
maanden lang erg opgespeeld had, gingen zij samen
op pad. Op een bankje vlakbij fort Uitermeer rustten
ze even uit, en ineens zakte Dick weg, tegen de
schouder van Riek aan. Hoe onverwacht en hoe
plotseling ontvalt je dan zo’n lieve pappa en opa.
Iemand die nog zo in het leven stond, en daar ook
een hele nieuwe draai aan had kunnen geven na het
toch nog maar zo kort geleden overlijden van zijn
vrouw Mina. Het verdriet bij de kinderen Pietjan,
Lianne en Rianne, en bij al hun partners en eigen
kinderen, is groot. We zochten naar steun met
elkaar, in de dagen na het overlijden van Dick en in

de dienst in de Grote Kerk. We herdenken in Dick
een warm mens, die in alles wat hij deed, of het nu
thuis was, of vroeger op zijn werk, of meer recent in
de gemeente en in de PCOB, heel erg op de ander
betrokken was. Altijd gericht op de zorg voor de
ander en op het vinden van oplossingen in
problemen en uitdagingen. In alle geschoktheid en
verdriet zijn we daarom toch enorm dankbaar voor dit
alles, en proberen we met de kracht waarmee hijzelf
na de dood van Mina opkrabbelde, verder te leven.
‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor
zichzelf. Wij leven en wij sterven voor God onze
Heer, aan hem behoren wij toe.’ In dat vertrouwen
laten we het leven van Dick de Jong nu los, en
bidden we om kracht en liefde voor alle familie en
andere nabestaanden.

Ds. S. Dijkhuizen

 Van de predikanten

Ds. D. Pruiksma

Varia
Op zondag 5 november
wordt om 19.30 in de
Laurentiuskerk aan de
Herengracht een bijzondere
bijeenkomst gehouden. Aan
het einde van de
bijbeltiendaagse vieren we
onder de titel “Het hoogste
lied” een oecumenisch
zangfestijn rond liederen uit
de bijbel. We zingen
psalmen zoals ze klinken in

de protestantse én in de rooms katholieke traditie, we
zingen lievelingsliederen van bezoekers, rooms en
protestant, luisteren naar Jan Bodisco Massink die
psalmen voordraagt en we kijken (als de techniek
ons niet in de steek laat) naar interviews waarin
gemeenteleden en parochianen ons vertellen over
hun lievelingsliederen. Een afwisselend programma
waarbij u van harte welkom bent.

Diezelfde zondag wordt de reünie gehouden van de
koorreis naar Israëlreis die eerder dit jaar plaats
vond. Zelf zal ik daarbij niet aanwezig zijn. Door het
overlijden van Binie heb ik immers ook de reis niet
meegemaakt. Er waren anderen die mijn plaats
wilden innemen. De plaatsvervangende reisleiding en

zeker ook Gerben van Santbrink die ervoor zorgde
dat de reis alsnog een koorreis werd.

Op donderdag 9 november zijn we weer in Driemond
voor de jaarlijkse snertmaaltijd. Ook hier zijn weer
velen actief. Anders dan de naam doet vermoeden is
de maaltijd nooit snert. Zeker niet het toetsjesbuffet
dat zo lekker en zo slecht voor een mens is.

Vanaf maandag 20 november ben ik weer een week
onderweg. De collegae nemen zo nodig waar.

Tot slot
Op dinsdag 7 november wordt afdeling Heetveld van
verpleeghuis Lisidunahof in Leusden heropend. Mijn
liefste heeft er bijna twee jaar gewoond. Een
grondige verbouwing moet een nieuwe, meer
bewoners-gerichte woonsfeer ondersteunen. Ik heb
me daar als secretaris van de cliëntenraad van het
verpleeghuis met genoegen zijdelings mee bemoeid.
Dus zal ik de heropening ook bijwonen. Maar het
doet wel een beetje pijn. Ruim een week later neem
ik officieel afscheid van de cliëntenraad. Het lijkt alsof
er steeds meer draadjes worden afgehecht. Maar dat
is slechts schijn. Tot het moment dat verdriet
overgaat in weemoed. Ooit?

Ds. D. Pruiksma
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Ds. A. Groeneveld

Beste mensen,

uit de gemeente
Uit de gemeente kan ik op dit moment geen
bijzonderheden over zieken melden, of het moet zijn dat
ziekenhuisopnames of een ernstige situatie thuis mij niet
bekend is.

Via via kreeg ik onderstaand gedicht onder ogen, mooi
genoeg om te delen met velen. Ik weet wel van wie ik het
kreeg, niet wie het schreef.

Ik wens je:

Sterke schouders om te dragen
de zorgen van vandaag en morgen
en om te ondersteunen wie pijnen voelt.

Attente oren om te horen
de roepstem van je hart
en om te herkennen de noden van je buren.

Onvermoeibare voeten om te stappen
je eigen levensweg
en om te bezoeken de mens die jou verwacht.

Stralende ogen om te zien
het schone en mooie in de schepping
en de Heer te ontmoeten in de mens naast je.

Open handen om te ontvangen
wat mensen in vertrouwen je bieden
en om te delen van je eigen overvloed.

Een glimlach op de mond om te relativeren
je grote en kleine problemen
en om aan te moedigen wie stil langs de weg blijft zitten.

Een kloppend hart om te bidden te danken
in de geborgenheid van de Heer,
een hart ruim genoeg voor wie er even schuilen wil.

kerksite ervaringen blok 1
De kop van het kerksite ervaringen seizoen is er af. Het
eerste blok ‘je hebt een naam’ is inmiddels afgerond. Elke
bijeenkomst had meer deelnemers met het hoogtepunt van
22 jongeren! Het is dan een hele kunst om een
groepsgesprek te voeren en naar elkaar te luisteren.
De eerste avond hebben we de betekenis en de herkomst
van onze eigen doopnamen opgezocht en aan elkaar
verteld. De tweede avond bestond uit een quiz waarin aan
de hand van verschillende hints bijbelse personen en de
betekenis van hun naam geraden kon worden. Op verzoek
van de deelnemers werd het een competitie van de meiden
tegen de jongens. Na afloop waren de jongens niet
helemaal tevreden over hun eigen voorstel: ze hadden dik
verloren! En maar klagen dat het aan de partijdige (en
vrouwelijke) jury lag. Op de derde avond stond de doop
centraal, waarbij doopouder Anne-Marie Hooijer aanwezig
was om te vertellen over haar overwegingen om hun

kinderen ten doop te
houden. Een aantal
jongeren had hun eigen
ouders over de doop
geïnterviewd.

weinig, genoeg, genoeg
genoeg…
Een achttal mensen
kwam af op de thema-
avond ‘weinig, genoeg,
genoeg, genoeg’. De concrete aanleiding om
deze avond te organiseren was een brief aan
het ministerie van mw. Map Verhoef. Zij was
eind jaren tachtig, begin jaren negentig de
motor van het Conciliair Proces in Weesp en
zou graag willen nadenken hoe de issues van
toen nu aan de orde gesteld kunnen worden.
Immers, gerechtigheid, vrede en heelheid van
de scheiding hebben niets aan actualiteit
ingeboet. We hebben een aantal ideeën
bedacht, die nog nader uitgewerkt moeten
worden, voordat we ermee in de publiciteit
komen. Wie zich meer wil verdiepen in het
thema ‘kerk & milieu’ en aandacht voor een
evenwichtige verdeling van rijkdom, attendeer
ik graag op een landelijke ontmoetingsdag op
16 november a.s. in het Protestants Landelijk
Dienstencentrum in Utrecht. De aankondiging
vindt u elders in deze Onderweg.

laatste oproep voor de Lutherfilm
Woensdag  8 november is echt de allerlaatste
mogelijkheid om de Lutherfilm te zien. Een
klein aantal mensen heeft zich al opgegeven
voor de vertoning in de zaal van de Rabobank,
een ambiance die geheel anders zal zijn dan
het BIOS-gebouw, in ieder geval aangenamer
van temperatuur.

dank
Onze hartelijke dank voor de condoleances die
wij ontvingen ter gelegenheid van het overlijden
van mijn oma. Het is fijn om te merken dat er
op zo’n moment met ons meegeleefd wordt..

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld
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Ds. S. Dijkhuizen

Van de predikant
Afgelopen 11 oktober werden
we opgeschrikt door het
plotselinge overlijden van Dick
de Jong van de Herengracht
129a. Als ‘jongere’ onder onze
ouderen verliezen we als
gemeente in hem een heel
bijzonder en betrokken mens.
Wij bidden de kinderen en
kleinkinderen alle warmte en

troost toe, en kracht om met dit verlies om te leren
gaan in het leven dat voor ons ligt.

Mevrouw Nieskens van de Waarschapsstraat mocht
weer thuis komen na een verblijf van ene paar weken
in Oversingel, en is nu weer samen met haar man op
hun geliefde stekje. Veel sterkte en een voorspoedig
herstel gewenst!

Op mijn vraag in de vorige Onderweg naar een fiets
kreeg ik veel reacties! Ik zou een fietsenwinkel
kunnen beginnen. Uiteindelijk moest ik er eentje
kiezen, maar ik wil alle anderen die zo snel en attent
reageerden, alsnog bedanken. Als er ooit een
fietsenproject wordt opgezet, dan weet ik jullie weer
te vinden! (en misschien moeten we dat dus maar
eens gaan doen...)  De fiets is inmiddels op de plaats
van bestemming aangekomen.
Verder valt het me op hoe snel het seizoen weer van

start gegaan is en allerlei dingen weer als vanouds of
voor het eerst begonnen zijn. Binnenkort een mooie
doopdienst, daarna een jeugddienst over het
bijbelboek Ruth (zie ook elders in deze Onderweg),
de 20+kring met een aantal nieuwe gezichten waarin
we het thema ‘Geloofsgroei’ belichten vanuit
verschillende tradities, de Kerksite Ervaringen (het
tweede blokje waarin we aan de slag gaan met
Psalmen, sterker nog, we ze zelf gaan schrijven). En
dan is het straks alweer Advent... De eerste
gedachten over de Kerstnachtdienst beginnen ook al
te ontstaan. Daar tussendoor ben ik af en toe op
Hydepark voor de nascholing en staat (natuurlijk) ons
bestaan nog steeds in het teken van het prachtige
nieuwe leven van Luca. Laat ik daar maar mee
besluiten voor deze keer, maar niet voordat ik
iedereen alle goeds in leven, werk en school heb
toegewenst.

Een prachtig gebedje van broeder Roger tenslotte
om stil van te worden (uit een nieuw boekje waarin
100 van zijn gebeden gebundeld zijn):

 ‘God, die van ons houdt, hoe armzalig ons gebed
ook is, wij zoeken U vol vertrouwen. Uw liefde baant
zich een weg door onze aarzelingen en zelfs door
onze twijfels.’

Ds. Stefan Dijkhuizen

Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
Je besteedt eerst veel zorg
aan je gezin. Je zet je
jarenlang (met succes!) in voor
het stedelijk museum in
Weesp, waarbij je voorliefde
vooral uitgaat naar porselein.
Je schrijft eerst een boeiende
geschiedenis van ons stadje
aan de Vecht en verzorgt
andere publicaties op

historisch gebied. En pas dan, als je met pensioen
bent en in de diakonie hebt gezeten, heb je eindelijk
tijd om je promotieonderzoek af te ronden en schrijf
je een dissertatie over hoe men in Weesp met de
arme kant van Nederland omging onder de titel Een
kwestie van goed bestuur.

Wij feliciteren Aukje Zondergeld-Hamer van harte
met het behalen van haar doctorsgraad op 25
oktober en wensen natuurlijk ook Gjalt en de
kinderen, die ten dele paranimfen waren, van harte
geluk met dit heugelijke feit.

Geheel in diakonale stijl wilde Aukje geen cadeau's
voor zichzelf, maar is een geldbedrag voor ons ZWO-
projekt in Kameroen van harte welkom.

Twee doctoren onder één dak aan de Herensingel,
het is een hele geschiedenis. Het onderzoek naar de
historieën is ermee gediend en wij mogen
meegenieten, want de diss. ligt al in de boekwinkel!

Ds. W.J. Lamfers
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 Commissies

Verslag vergadering kerkrentmeesters

Jaarrekening 2005
In de afgelopen vergadering is de jaarrekening 2005
besproken, door het college goedgekeurd en
doorgestuurd naar de kerkenraad. De kerkenraad
dient zich ook nog uit te spreken over deze
jaarrekening. De jaarrekening laat een tekort zien
van ruim € 9.000,00

Verkoop gebouwen
In een vorige uitgave van Onderweg heeft u de stand
van zaken kunnen lezen van het gebouwenproject.
Tevens is er na de kerkdienst op 1 oktober een
nadere toelichting gegeven.
De verkoop van enkele gebouwen komt nu in zicht
en het lijkt ons een goede zaak u op de hoogte te
stellen van de planning. Het betreft de activiteiten
van projectgroep 4: verkoop gebouwen.
De planning ziet er als volgt uit:
§ 30 oktober: start verkoop
§ 27 november: openen biedingen bij de notaris
§ 28 en 29 november: projectgroep en stuurgroep

bereiden advies voor aan de kerkenraad
§ 30 november: kerkenraadsbesluit
§ 1 december: notaris maakt uitslag bekend

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
In de vergadering is gesproken over de al vele
jarenbestaande stichting en haar activiteiten om de
kerk te verhuren voor commerciële activiteiten. De
vergadering is van mening dat de kerk verhuurd moet
kunnen blijven worden voor bepaalde evenementen.
Deze evenementen dienen wel aan te sluiten bij de
primaire functie van het gebouw.

Namens de kerkrentmeesters,
Marien Weststrate

inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk. Een
telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657) of
het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze
worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in
de entree van de kerk leggen.

 Informatief

Verkoopdag met snuffelmarkt
rad van avontuur

en
diverse verlotingen

op vrijdag 10 november
van 10.00 uur tot 22.00 uur

in het Verenigingsgebouw
Waagplein 10 - Weesp

Vereniging “Hulpverlening”

Zie ook pagina 23

kleding- en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

• Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te
zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

• Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

• Schoeisel altijd met W merken.
• Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale,

Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer
welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth

Adverteren in Onderweg ?

Inlichtingen en opgave bij

Wijnand van Bodegraven,

tel. 0294 – 251841
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 Verslag

Wandeling Keverdijkroute 7 oktober 2006

Op zaterdag 7 oktober om 13.00 uur verzamelden een
twintigtal sportieve gemeenteleden zich voor de Grote
Kerk, om de Keverdijkroute te gaan wandelen, onder
leiding van Alida Groeneveld.

Gezien het grote aantal deelnemers werd de route in twee
groepen gelopen. De ene groep liep linksom, de andere
rechtsom. Bij het vertrek zocht iedereen een maatje op,
want naast het wandelen was het ook de bedoeling dat er
gepraat zou worden, en niet alleen over koetjes en kalfjes.
Het thema ter over-weging onderweg was de terugkeer in
het dagelijks leven na de vakantie. Vaak kom je op
vakantie tot rust, en vergeet je stress en eventuele
problemen thuis en op je werk. Maar na de vakantie moet
er ineens weer van alles. De bedoeling was om na te gaan
of je leven gestrest is of dat je ook tijdens je dagelijkse
werkzaamheden nog de rust kunt bewaren die je tijdens je
vakantie hebt ervaren. De kernvraag was: hoe vind je een
goede balans tussen werken en rust? Dit leverde genoeg
stof tot discussie op.

Halverwege kwamen de groepen elkaar tegen, waarbij
Alida zeer pastoraal iedereen op chocolade trakteerde!

Ook hadden de wandelaars onderweg een ontmoeting met
een heuse slang, wat een aantal gemeenteleden
inspireerde tot het maken van bijbelse voorstellingen (zie
foto).

Rond half 4 was iedereen alweer terug bij de Grote Kerk.
Verrassend snel, waarop Alida eerlijk vertelde dat er
slechts 11 kilometer was gelopen, in plaats van de 15, die
er op het programma stonden... Dat viel dus erg mee. Als
afsluiting van deze geslaagde wandeling dronken de
gemeenteleden nog iets in ’t Weesperplein en daarna ging
iedereen weer zijns weegs.

Mathilde Kroon

de start

even pauze

onderweg

de slang en de appel
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 Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
 ingang: Dirk Marcussteeg

Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en donderdag
 van 9.00 tot 13.00 uur

Email : pdc@hetnet.nl

Terugblik op de dienst van 8 oktober 2006

“De vorm van de viering van het Heilig Avondmaal
sprak ons erg aan, geweldig die grote broden, dat
beeldde heel goed het delen uit, vooral het aan elkaar
doorgeven van brood en wijn, van ons mag dat meer
gebeuren. Bedankt voor al uw werk aan deze dienst.”

“Wat een fijne dienst vanochtend. Door de mooie
liedjes en de goede sfeer kwam ik helemaal vrolijk
thuis. Het zingt heel fijn met een koor en ik vond het
ook heel leuk dat er zoveel liedjes uit verschillende
landen kwamen.”

Twee citaten uit e-mailberichten die wij, collega Dick
Pruiksma en ik, ontvingen na mijn oproep om
commentaar, positief en negatief, bij de dienst van 8
oktober jl. We hebben het geweten toen we deze
oproep deden. Mondeling aan de kerkdeur, maar ook
per telefoon en e-mail, en bij ontmoetingen in de
weken erna, in geuren en kleuren heeft u ons verteld
wat u van deze experimentele dienst vond. Hartelijk
dank dat u daarvoor, op wat voor wijze ook, de moeite
hebt genomen.

We hebben ook kritische opmerkingen gekregen. Een
dienst als deze spreekt namelijk niet iedereen aan. Een
aantal mensen is gehecht aan de vorm van kerkdienst
die zij al jaren kennen, en daarvoor werd er op die
zondag te veel overhoop gehaald. Andere liederen,
van over de hele wereld, een inbreuk in de lezing van
het evangelie, en als gemeenteleden onderling met
elkaar in gesprek gaan in plaats van een stevige preek.

Waarom dan toch zo’n dienst? We hebben geprobeerd
door andersoortige muziek van verschillende

continenten de rijkdom van het wereldchristendom
ten gehore te brengen. Deze muziek sluit aan bij de
muziekbeleving van jongeren. Ik was dan ook blij
dat mijn intensieve reclamecampagne op de
kerksite avonden resultaat had! Een eigen inbreng
van gemeenteleden bij wijze van preek hebben we
op die bewuste zondag op de manier van
keuzemogelijkheden en stembriefjes gedaan, maar
zou een volgende keer weer heel anders kunnen.
De wijze van het vieren van het heilig avondmaal
was geënt op de ervaringen die Dick Pruiksma had
opgedaan op Iona.

De Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
kenmerkt zich door pluriformiteit, dat wil zeggen dat
we ons niet op één bepaalde vorm vastleggen,
maar met verschillende wijzen van vieren alle
geledingen en leeftijden willen proberen aan te
spreken. De kerkdienst is de enige plaats waar
jong en oud elkaar rond het geloof ontmoeten,
laten we die gelegenheid dan ook uitbuiten. Het is
de uitdaging aan ons als voorgangers, maar ook
voor de gemeente als geheel die pluriformiteit te
oefenen en daarin samen gemeenschap stichtend
te zijn.

Dan vragen wij ook concreet van u een volgende
keer weer aanwezig te zijn en niet al op voorhand
een vrije zondag te nemen, omdat het allemaal zo
anders gaat. Wij als team van voorgangers
verplichten ons tot nieuwe experimenten met een
weloverwogen karakter.

ds. Alida Groeneveld

Cursus ikonen

'Vensters op de eeuwigheid' worden ze wel
genoemd, omdat ikonen ons een blik gunnen op
Gods heilsgeheimen. Ikonen (een Grieks woord voor
afbeeldingen) zijn afbeeldingen van Christus,
Bijbelse gebeurtenissen, de christelijke feesten,
Maria en het Kind en allerlei heiligen. In Nederland
zie je ze amper en dan vooral als kunstvoorwerp. In
orthodoxe landen als Roemenië hangen kerken en
kloosters vol met ikonen en hangen ze ook
bijmensen thuis, niet als kunstvoorwerp, maar als
een heilige afbeelding die je als middel gebruikt om
je in het gebed beter op God of een heilige te kunnen
concentreren.

Ook in Nederland neemt de belangstelling voor
ikonen toe en zijn er mensen die ikonen schilderen.
Wat gebeurt er met een ikonenschilder? Hoe kan een

ikoon voor ons een beeld van God zijn? Hoe kijken
wij als het ware door een venster de eeuwigheid in?

Op drie avonden krijgen wij aan de hand van de
ikonen, die op deze avonden aanwezig zijn, meer
zicht op wat ikonen ons te zeggen hebben en hoe wij
ikonen een plaats kunnen geven in ons dagelijks
(gebeds)leven. Henk van Loon, een inspirerend
verteller die zelf al jaren ikonen schildert, verzorgt
deze avonden.

Data: 22 november, 29 november
en 6 december, 20.00 uur

Kosten: € 6,00 per persoon
Plaats: Parochiecentrum, Herengracht 17
Aanmelden: Bij Jetty van Kessel op het PDC

mailto:pdc@hetnet.nl
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Oogstdienst 2006

Laatste berichten over de oogstdienst, die dit jaar wordt
gehouden op zondag 5 november om 10.00 uur in de Grote
kerk. Voorganger is ds Stefan Dijkhuizen. De opbrengst van
de tweede collecte is bestemd voor de Oogstdienst, geef dus
met gulle hand!
De fruitbakjes gaan, met een toepasselijke kaart, naar alle
protestantse gemeenteleden van 75 jaar en ouder en naar
alle inwoners van verpleeghuis Hogewey, verzorgingshuis
Oversingel. de aanleunwoningen en de zorg-op-
maatwoningen, en de Wintertuin. Maar als u iemand weet die
niet tot een van deze groepen behoort, maar naar u mening
toch in aanmerking komt voor een attentie, dan kunt u dat
melden vóór 3 november aan een van de volgende dames:

Wil Oostenga tel. 410 635
Bertha Verburg tel. 411 146
Ankie Wiereyn tel. 410 722
Rie Woudsma tel. 412 018

Een belangrijk deel van de bakjes wordt reeds op zaterdag
naar de bestemming gebracht, een ander deel staat zondag
in de kerk en wordt na de dienst bezorgd. U begrijpt dat dan
vele handen licht werk maken, dus... er wordt op u gerekend.

Bezoekdames kunnen desgewenst bakjes met kaarten
ophalen in het Jeugdgebouw op zaterdagmiddag, uitsluitend
tussen 14.30 en 15.30 uur

Namens de Oogstdienstcommissie,
Jan Woudsma

Allerlaatste mogelijkheid in Weesp!

 LUTHER
de film

wanneer: woensdag 8 november a.s.
aanvang: 20:00 uur precies
voor wie: voor wie wil; de filmkeuring zegt 12+
opgave: verplicht i.v.m. consumpties bij

Jetty van Kessel op het PDC
telefoon 0294 483 993
e-mail: pdc@hetnet.nl
uiterlijk 2 november

informatie:  ds. Alida Groeneveld
telefoon 036 536 69 20
e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

locatie: de zaal van de Rabobank,
Prinses Irenelaan

De film bestrijkt een geromantiseerde versie van het leven
van Maarten Luther vanaf het moment dat hij door het
onweer overvallen wordt en de belofte doet in te treden in het
klooster, tot de Rijksdag van Augsburg. Op deze, door keizer
Karel de Vijfde georganiseerde, bijeenkomst wordt de
protestanten gevraagd hun standpunten over het geloof
uiteen te zetten.

Zondagmiddag 60 plussers

Vorige keer, op 12 maart, waren wij met
velen. Wij hebben toen geanimeerd met
elkaar gesproken en lekker met elkaar
gegeten en gezongen. Kortom, het was een
fijne middag. Komen er daarom deze keer
nog meer mensen? Ik ben benieuwd.
Op zondag 26 november ontmoeten wij
elkaar van 16.00 tot 20.00 uur in kerkcentrum
Hogewey (Waarschapsstraat 3). Geef u snel
bij het PDC bij Jetty op voor de
zondagmiddag voor 60 plussers die op 26
november wordt gehouden. Over deze
middag kunt u meer lezen in de folder,
waarin de gespreksgroepen die dit seizoen
worden gehouden staan opgesomd.

Waar gaat het deze keer over? Veel 60
plussers zijn in allerlei opzichten actief in het
vrijwil-ligerswerk. Dat werk doen zij met veel
plezier, soms vele jaren lang. Omdat zoveel
gemeente-leden vrijwilligerswerk doen, komt
op 26 november het onderwerp
'vrijwilligerswerk' aan de orde en daarmee
vragen als: Waarom doen wij zo graag
vrijwilligerswerk? Wat voor voldoening geeft
dat werk u? Wat heeft vrijwilligerswerk doen
te maken met uw visie op geloven en het
leven?

Wij rekenen op een fijne middag onder
leiding van ds. Lamfers met veel mensen.

Ds. W.J. Lamfers

Het hoogste lied

Samen zingen vinden veel mensen heerlijk.
Samen zingen is fijn, kan je diep raken.
Daarom houden wij op 5 november om 19.00
uur in de H. Laurentius aan de Herengracht
het oecumenisch zangfestijn 'het hoogste
lied'. Protestantse en rooms-katholieke
Weespers zingen dan samen bekende
liederen, luisteren naar de schoonheid van
Psalmen en horen waarom mensen door
bepaalde liederen geraakt worden. De
muzikale begeleiding klinkt als een klok en
uw stem klinkt zo mogelijk nog mooier. Na
afloop ontmoeten wij elkaar rond 20.00 uur
gezellig rond de koffie. Kortom, dit gebeuren
mag u niet missen. Wij zien en horen u graag
op deze avond.

De pastores Haen, Lamfers en Pruiksma

mailto:pdc@hetnet.nl
mailto:alida.groeneveld@planet.nl
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Kerk & Milieu: Bezinnings- en ontmoetingsdag

De projectgroep Kerk & Milieu van de Raad van
Kerken in Nederland nodigt iedereen die in de kerk
actief is, of wil worden rond vragen van kerk en
milieu uit. Diverse ontwikkelingen vragen om meer
aandacht voor natuur en milieu in (plaatselijke)
kerken. In de oproep van Accra (2004), waarvoor de
komende periode veel aandacht is vanuit de
Protestantse Kerk in Nederland, wordt dringend
verwezen naar het belang van natuur en milieu in
relatie tot mondiale economische processen. Als
milieunetwerk vanuit de kerken voelen we ons ook
zeer betrokken bij de benadering van de VROM-raad
in haar recente advies ‘Milieu en de kunst van het
goed leven’. In dit advies wordt gepleit om initiatieven
van onderop weer meer ruimte te geven in het
Nederlandse beleid.

Het thema van de dag is: “Duurzaam consumeren in
mondiaal perspectief”. Dit zal worden ingeleid door
prof. G. Spaargaren, bijzonder hoogleraar
Milieubeleid van duurzame leefstijlen en
consumptiepatronen (Wageningen Universiteit) en
actief betrokken bij kerkelijke activiteiten rond
‘nieuwe levensstijl’. In de middag is er gelegenheid
om in werkgroepen ervaringen te delen en inspiratie
op te doen rond drie thema’s: ‘uitwisseling

plaatselijke activiteiten’, ‘klimaatplan en duurzame
consumptie’ en ‘spiritualiteit en liturgie’. Tussen de
middag presenteren verschillende deelnemers aan
het ‘Interkerkelijk Milieunetwerk’ zich met materiaal
en activiteiten. Tevens kunt u genieten van een
ecologisch verantwoorde lunch.

datum: donderdag 16 november 2006
tijd: 10:30-15:30 uur
waar: Protestants Landelijk Dienstencentrum,

J. Haydnlaan 2a, Utrecht
informatie: bij het secretariaat van de Projectgroep

Kerk & Milieu (bij Oikos), telefoon: 030-
2361500, of e-mail:
oikos@stichtingoikos.nl

kosten: geen

Bent u geïnteresseerd en wilt u liever niet alleen
gaan? Vanuit Weesp coördineert Jetty van Kessel op
het Pastoraal Diaconaal Centrum de opgaven. Tot
uiterlijk 6 november kunt u bij haar informeren of er
nog meer mensen gaan. Bij haar kunt u zich ook
opgeven. Het PDC is geopend op maandag, dinsdag
en donderdag van 9.00 – 13.00 uur. Buiten deze
openingstijden kunt u een bericht op het
antwoordapparaat achterlaten.

OPRIT: landelijk evenement voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland.

Al kennisgemaakt met JOP, de nieuwe
jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk? Dat kan
op 25 november. Leer zelf JOP kennen en ontdek
wat JOP voor het jeugdwerk in jouw gemeente kan
betekenen.
JOP is uit op ontmoetingen tussen jongeren en God.
Daarbij gaat het om: Wie ben ik? Wie is de ander?
Wie is God? Wat is de wereld?
Op OPRIT kies je uit 15 verschillende workshops
rond de ander, God en de wereld. Met honderden
collega-vrijwilligers denk je na over ‘wie ben ik als
leider voor jongeren’. Samen met een spetterend
openingsprogramma en veel ruimte om elkaar te
ontmoeten, een prima jeugdwerkdag die je niet mag
missen!
Tijdens OPRIT kun je drie keer uit vijftien
verschillende workshops kiezen, waarin een initiatief

wordt gepresenteerd dat je misschien ook zou
kunnen gebruiken in je eigen gemeente. De meeste
workshops worden gepresenteerd door vrijwilligers
die het initiatief uit eigen praktijk kennen of zelfs zelf
hebben ontwikkeld. Elke workshop wordt
gepresenteerd tegen de achtergrond van een van de
levensdimensies ‘God’, ‘de ander’ of ‘de wereld’.

Wanneer: 25 november aanstaande
Waar: Zeist, conferentieoord Woudschoten
Voor wie: voor jou en al die andere leiders in het
jeugdwerk van de Protestantse Kerk!

Meer info: www.jop.nl, of Stefan Dijkhuizen (0294-
457994, stefandijkhuizen@yahoo.com)

Christenen in Contact

Sinds enkele zondagen kunt u op de lectuurtafel het
blad Christenen in Contact vinden. Deze krant wordt
uitgegeven door de EO en verschijnt één keer per
twee weken.
Het blad bevat vooral kerkelijk nieuws. Er wordt ook
nieuws opgenomen vanuit de PKN. Het moderamen

van de Generale Synode beveelt het blad van harte
aan.
We hopen dat u het blad gaat lezen, het is gratis mee
te nemen.

Wil Vree, scriba

mailto:oikos@stichtingoikos.nl
http://www.jop.nl
mailto:stefandijkhuizen@yahoo.com
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Bouwen aan de dialoog

Graag vertel ik u iets over het werk dat ik, naast de
bezigheden in Weesp, als secretaris generaal van de
ICCJ, de International Council of Christians and Jews
doe. Eenmaal per maand vertoef ik een week in
Heppenheim. U vindt het op de kaart van Duitsland
tussen Frankfurt en Heidelberg. In dat kleine stadje
staat het Martin Buber huis. Hier woonde van 1916
tot hij in 1938 voor de nazi’s vluchtte, de beroemde
joodse godsdienstfilosoof Martin Buber. Hij was
hoogleraar aan de universiteiten van Frankfurt én
Heidelberg en zocht dus een huis ergens tussen
beide steden in. Zodoende. Toen aan het begin van
de jaren tachtig van de vorige eeuw het huis gesloopt
dreigde te worden vanwege nieuwbouw voor de
overheid, behoedde een actiegroep van
Heppenheimer burgers het pand voor de ondergang.
Naarstig werd naar een passende bestemming
gezocht. Die werd gevonden in de internationale raad
van joden en christenen. Nu al meer dan 25 jaar is
het hoofdkwartier van deze organisatie, de ICCJ, in
het Buberhuis gevestigd. Samen met vier dames
stafleden zijn we daar aan het werk.

De ICCJ is het internationale samenwerkingsverband
van meer dan dertig nationale organisaties die zich
bezig houden met het joods-christelijke gesprek en
steeds meer ook met het gesprek met de islam. Het
Nederlandse lid van de ICCJ is het OJEC, het
Overlegorgaan van Joden en Christenen dat een
tijdlang in de Weesper synagoge gehuisvest is
geweest. Zo telt de ICCJ lidorganisaties in Noord- en
Zuid Amerika, Europa, Israël, Australië en Nieuw
Zeeland. Door tal van oorzaken was het
activiteitenniveau van de organisatie terug gelopen.
Wanneer je voor een groot deel afhankelijk bent van
externe geldgevers, kan dat niet te lang duren. Dus
was er behoefte aan iemand die wilde proberen de
vitaliteit en de geloofwaardigheid van de organisatie
terug te brengen. Ik probeer dat graag, onder andere
door personele reorganisatie, organisatorische en
financiële herstructurering en vooral het inbrengen
van nieuwe en inspirerende agendapunten.

Met dat laatste heb ik mij de beide eerste weken in
Heppenheim vooral bezig gehouden. Voortdurend
kritisch begeleid en bevraagd door tientallen, heb ik
getracht aan te geven waarover in de komende drie
jaar de interreligieuze dialoog zou moeten gaan. Ik
kom tot vijf punten. Natuurlijk is er voor een
organisatie als de ICCJ allereerst de religieuze
dialoog van joden en christenen, Hoe staat het
daarmee? Kunnen we een balans opmaken zodat we
ook weten welke brandende punten van gesprek er
zijn overgebleven? Dat is de eerste vraag die we
stellen. Een proces van publicaties en internet
uitwisseling moet leiden tot een grote internationale
conferentie in het jaar 2009.

Natuurlijk zijn er steeds nieuwe problemen. De
situatie in het Midden Oosten bijvoorbeeld legt een
zware hypotheek op de relaties. In Amerika heeft

onlangs de voorzitter van een synode verklaard dat
de joods-christelijke dialoog tot een einde is
gekomen vanwege de oorlog tussen Israël en
Hezbollah die afgelopen zomer in Libanon werd
uitgevochten. Daarmee is een tweede thema
gegeven: de impact van het Israëlisch-Palestijnse
conflict op de relaties tussen joden en christenen.
Wanneer de nu ingediende voorstellen worden
gerealiseerd, dan leidt dit agendapunt in 2008 tot een
conferentie in Israël en de Palestijnse gebieden.

Het is onmogelijk om in het bestek van dit korte
artikel op alle agendapunten voor de dialoog diep in
te gaan. Want hoe nodig is het niet dat we het
gesprek met de Islam intensiveren! En laten we de
ontwikkelingen in Centraal en Oost Europa niet
vergeten. Onze ICCJ agenda zou veranderd kunnen
worden van een post-Holocaust agenda tot een post-
totalitaire agenda. Kunnen we met de ervaringen van
de dialoog helpen mensen tot elkaar te brengen,
bijvoorbeeld in de beide nieuwe lidstaten van de
Europese Unie: Roemenië en Bulgarije? De EU
houdt volgend jaar een conferentie over
antisemitisme in Boekarest. De ICCJ biedt zich aan
mee te werken aan het theologisch deel van deze
gebeurtenis.

Mijn werk bestaat dus vooral uit netwerken. Daar
komt straks zeker fondswerving bij. Het internet en
de e-mail zijn onmisbare hulpmiddelen. Daarnaast
dienen er persoonlijke contacten te worden
onderhouden. Behalve naar Heppenheim reis ik de
laatste maanden van dit jaar ook nog naar Geneve,
Londen en Zürich. In Heppenheim woon ik in het
Buberhuis dat over een gastenkamer beschikt. Mijn
werkkamer is de voormalige woonkamer van de
familie Buber. Na de renovatie van een paar jaar
terug is een moderne keuken ingebouwd waar ik
intensief gebruik van maak. Al was het maar om met
de vier dames stafleden gezellig koffie te drinken.

Ds. D. Pruiksma

Het Martin Buberhuis in Heppenheim
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Blijven investeren in goed onderwijs

Goed onderwijs is een zaak die velen na aan het hart
ligt. Vandaar de discussies in ons land over het
niveau van het onderwijs, temeer daar er veel
gebeurd op scholen omdat veel kinderen op te jonge
leeftijd al veel problemen hebben. De problemen, die
wij in Nederland met name in de grote steden in het
onderwijs kennen, komen ook in Roemenië steeds
meer voor. Was daar tot 1990 sprake van veel
discipline in het onderwijs, nu slaat de onrust toe. Dat
gebeurt met name op middelbare scholen in
Boekarest waarop verwende kinderen zitten van
ouders die plotseling op een veelal dubieuze wijze
rijk geworden zijn en de weelde niet aankunnen.
Maar ook op andere scholen constateren
leerkrachten dat er minder intensief wordt gewerkt en
dat er te weinig wordt gelezen omdat er te veel wordt
gechat en naar televisie en internet wordt gekeken.
Onze visueel ingestelde cultuur heeft de nodige
nadelen voor wie ongedisciplineerd is en niet op een
goede wijze invulling weet te geven aan vrije tijd. De
Franse jurist en socioloog Jacques Ellul schreef er
jaren geleden al profetische woorden over, al was het
wel eens wat zwart-wit wat hij zei.
Het onderwijs in Roemenië was nooit slecht, ook niet
onder de communisten. Veel Roemenen met name in
de steden hebben een bredere algemene
ontwikkeling dan veel Nederlanders. Maar weinig
Roemeense jongeren ronden hun opleiding niet af,
terwijl dit aantal in Nederland onacceptabel hoog ligt.
Veel Roemeense jongeren zijn goed opgeleid, al
bedraagt het aantal hoogopgeleiden maar de helft
van het aantal hoogopgeleiden in Nederland. Een
derde deel van de Roemeense werkende bevolking
werkt in het buitenland . Dat is op zich geen goede
zaak en zegt wat over de niet goed lopende
economie in Roemenië. Maar dat een groot deel van
deze mensen hoogopgeleid is en goed betaalde
banen in het Westen bezet maakt duidelijk dat
Roemenen goede kansen hebben op de
internationale arbeidsmarkt. Opvallend is dat de
ouders van deze mensen in Roemenië ook al goede
banen hadden en hebben en veelal uit de
middenklasse afkomstig zijn.
Een goede toekomst is meestal alleen weggelegd
voor wie veel en goed onderwijs heeft gevolgd.
Daarom investeren wij in Roemenië in kinderen uit
arme gezinnen. Kinderen die een steuntje in de rug
als aanmoediging nodig hebben, willen zij verder
kunnen komen in het leven. Ook dit najaar mochten
kinderen weer zelf goede kleding en goede schoenen
voor de winter uitzoeken. Dertig kinderen liepen
vrolijk rond in diverse winkels en verorberden daarna
gezellig een colaatje en een taartje. Zo had ook de
plaatselijke middenstand een goede dag. Wat ons
opviel was dat veel van deze kinderen ondervoed
waren: te klein voor hun leeftijd en broodmager.
Onder deze kinderen waren er ook een paar die
vorige herfst ook al van kleding en schoeisel waren
voorzien. Ook dit maakt duidelijk dat wij volgend jaar
herfst met dit project moeten doorgaan.

Een school in Ro iorii de Vede had wel een leslokaal
voor een talenpracticum, maar niet het nodige audio-
visuele materiaal. Een cd/dvd-speler en vier
luidsprekers brachten uitkomst. De winkelier leerde ik
dat ter plaatse installeren ook een onderdeel van het
servicepakket in Europa is. Dat leidde tot prima
adviezen, zodat heel wat kinderen van dit materiaal
zullen kunnen profiteren. Vorig jaar had deze school
een overheadprojector gekregen, al eerder enkele
computers. Men kan dus vooruit. Verdere
investeringsplannen voor volgend jaar zijn al
gemaakt.
Het fijne is dat de overheid mede dankzij de nodige
EU-steun veel geld investeert in het onderwijs. Alom
wordt dubbel glas geplaatst in schoolgebouwen en
wordt het verwarmingssysteem waar nodig op orde
gebracht. Waar men nog oud meubilair had komt
nieuw schoolmeubilair. Het onderwijzend personeel
kreeg een fikse loonsverhoging. Dat alles en de
nodige investeringen in de gezondheidszorg maken
duidelijk dat het beter gaat het met de Roemeense
economie. Dat is mede te danken aan het vele geld
dat Roemenen die in het buitenland werken naar huis
sturen.
Dit alles betekent niet dat er geen problemen in het
onderwijs overblijven. Omdat er weinig kinderen
worden geboren en omdat veel dorpen vergrijzen en
snel leeglopen, komen op het veelal arme platteland
veel combinatieklassen voor. Veel dorpsscholen
gaan dicht. Kinderen gaan dan met een schoolbus
elders naar school of moeten een aantal kilometers
door het heuvelland lopen wil men op school komen.
De toestand op veel dorpsscholen is niet adequaat.
Daar gaat de komende tijd dus veel overheidssteun
heen.
Hoewel Roemenië de nodige gymnasten op
topniveau heeft voortgebracht, is het gymnastiek-
onderwijs niet optimaal. Goede gymzalen ontbreken
veelal, net als de nodige toestellen. Daarom werden
voor drie scholen allerlei soorten ballen aangeschaft.
De kwaliteit daarvan is echter minder dan wat men
hier in een sportzaak vindt. Volgend jaar wordt het
materiaal dat kapot is gegaan weer aangevuld, zodat
de leerlingen aan voldoende beweging toekomen en
sportleraren over bruikbare materialen beschikken.
Een veelbelovende leerling, wiens vader was
overleden en wiens moeder weinig verdient in een
textielfabriek, had een computer nodig. Een
plaatselijke computerhandelaar geeft mij altijd korting
en had een goede tweedehands computer staan. Met
een nieuwe all-in-one printer scanner copier was de
set compleet. De jongen en zijn moeder waren
reuzeblij.
Wij blijven ook volgend jaar de nodige kinderen in de
gaten houden en in goed onderwijs investeren.

Ds. W.J.  Lamfers



18 Onderweg

 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Er zijn boekjes van gebeden voor jongeren,
mannen, vrouwen en drukke mensen.
Per stuk € 7,50.

Een leven in vertrouwen.
Broeder Roger van Taizé, Christian Feldmann
Broeder Roger is voor miljoenen mensen van diverse
geloofsovertuigingen een groot spiritueel leider. Hij
stichtte in Taizé een gemeenschap, waar jaarlijks
honderdduizenden jongeren uit alle werelddelen
samenkomen om zich te laten inspireren tot het
bevorderen van vrede, verzoening en vertrouwen.
Broeder Roger werd op 16 augustus 2005 tijdens het
avondgebed doodgestoken.
Deze biografie is geschreven vlak na zijn overlijden.
Pocket € 14,95

50+ uitdagingen en valkuilen voor senioren.
Dick Langhenkel oud legerpredikant
Ouder worden gaat vanzelf. Voor je het weet, ben je
de vijftig gepasseerd of zit je al halverwege de zestig.
Gelukkig oud worden vraagt inspanning en
voorbereiding. Samen oud vraagt stuurmanskracht.
Pocket € 14,90

Tot ziens in Hebron,
Gerda Hoogeveen

Vereniging Hulpverlening

Op de avond van maandag 6 november 2006 gaan
we ons voorbereiden op de Bazaar.
We gaan allen op de creatieve toer en maken allerlei
leuke en bruikbare hebbedingen die we op vrijdag
dan kunnen verkopen.
Daarom vragen wij u hiervoor levensmiddelen mee te
nemen waar we dan alvast wat mee kunnen doen.
Spullen die u voor de Bazaar wilt geven kunnen
woensdag 8 november tussen 13.30 en 14.30 uur
gebracht worden in het Jeugdgebouw Waagplein 10.
Heeft u iets gebakken voor het goede doel dan ook
dit graag om deze tijd brengen.
Vrijdag 10 november worden de medewerksters voor
de ochtend om 9.30 verwacht. Na de officiële
opening gaan de deuren om 10 uur open.
We hopen dat het weer een heel gezellige drukke
dag wordt met een goede opbrengst.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Kinderclub “De Regenboog”

Ga je mee op zoek naar de koning?
Je hoeft niet ver te reizen. Kom naar de kinderclub
dan hoor je er meer over. Als de deur open gaat hoor
je de muziek al. In een bijbel vertelling krijg je alles
over de koning te horen. Nee, niet de koning van
Weesp, Nederland of van Europa, maar de koning
van de wereld, van meer dan de wereld: GOD.
Waar moet je zijn? Op D.V. woensdag 15 november
in het H.O.C. Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn daar
van harte welkom. Elke keer zijn er ongeveer 25
kinderen geweest. Met elkaar hebben we veel
plezier. De twee leeftijdsgroepen hebben elk hun
vaste leidster. Wat doen we nog meer? Knippen,
plakken, kleien en kledderen… ..je maakt de mooiste
dingen! Ook zingen, bidden en puzzelen worden niet
vergeten.
Wil je meer weten over God en de bijbel. Kom dan
vooral naar “de Regenboog”. Vanaf 15 november,
iedere woensdagmiddag van twee uur tot half vier,
m.u.v. de schoolvakanties. Neem gerust je
vriendje(s) of vriendinnetje(s) mee.
In de achter ons liggende jaren hebben we de zegen
van de Heere God ervaren. Daar is gebed voor
nodig. Wilt u ook als gemeente voor het werk dat hier
gedaan wordt, bidden?
We hopen heel veel kinderen te ontmoeten. Jullie
komen toch?
Groetjes en tot ziens op 15 november in het H.O.C.
ingang naast het kruidvat.

De juffen Willy Nagel, Elly van Beek
en Joke Groenendaal
Voor verdere inlichtingen 0294 416 975

werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen 10 november ophalen op de
afgesproken adressen.

Zaterdagmorgen 11 novemember ophalen geheel
Weesp m.u.v. Aetsveld, daar wordt op deze zaterdag
het oud papier opgehaald door muziekvereniging
Jubal.

Voor beide dagen geldt :gaarne buiten zetten voor
8.30 uur, het liefst in dozen, dat scheelt ons veel
werk.

Met dank voor uw medewerking.

Henk Alberts
Tel. 413243
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Verjaardagsfonds

De opbrengst van het 3e kwartaal is: € 1193,85.
Alle medewerkers heel hartelijk bedankt!

Een hartelijke groet van Elly Lijnsvelt

Bloemendienst

Ontvangen van Mw. v. G. via Mw. v. B. € 5.00.
Bedankt.
B. Verburg-Elgersma.

Ontvangen 15 euro van fam. L. via mw. v. O.
Hartelijk dank.
A. Wiereyn-Quak

Van de diaconie

Heeft u nog oud geld in uw bezit, wilt u zo vriendelijk
zijn dit in de kerk in te leveren.

Namens de diaconie,
Ida Westland

 Favoriet lied

Er komen andere tijden

1 Mensen wordt wakker voordat het te laat is.
 Mensen vooruit wrijf je ogen ‘ns uit.
 Zoals het nu gaat zo kan het niet blijven.
 Kom in beweging neem nu een besluit.
 Wil je niet opstaan dan blijf je maar liggen.
 Moet je maar weten wat ervan komt.

2 Zeg niet “Ach ja het zijn donkere tijden”.
 Zeg niet “Nu ja ’t is misschien wel Gods wil”.
 Zeg niet “Altijd was er onrecht en lijden”.
 Nu zijn er andere tijden op til.
 Wil je niet opstaan dan blijf je maar liggen.
 Moet je maar weten wat ervan komt.

3 Hij die er aankomt zal ’t licht weer doen dagen.
 Kom overeind want de nacht is voorbij.
 Weg nu met dat wat geen licht kan verdragen.
 Maak door de puinhoop ’n weg voor Hem vrij.
 Wil je niet opstaan dan blijf je maar liggen.
 Moet je maar weten wat ervan komt.

Dit is één van mijn favoriete liederen. Het wordt vaak in een jeugddienst gezongen. Als het wordt gezongen ben je
meteen van een slaperige zondagmorgen verlost, vind ik. Mijn zondag kan echt niet meer stuk als we dit lied met
zijn allen meezingen in een jeugddienst.

Ik geef de pen nu door aan twee jongeren, namelijk Jetske Kalwij en Clara Herderscheê. Zij willen het graag met
zijn tweetjes doen. En ik dacht, waarom niet.

Albert Hooyer
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 Berichten

Nieuwe basiscursus geloven

De Protestantse Kerk in Nederland en Uitgeverij
Boekencentrum brengen onder de naam 7+1
Basiscursus Geloven een nieuwe missionaire
cursus op de markt. Deze cursus stelt op een
heldere en inspirerende manier de belangrijkste
geloofsthema’s aan de orde.

In de nieuwe cursus spelen bijbelverhalen een
sleutelrol. In haar geheel omvat de cursus 7 + 1
bijeenkomsten, opgezet volgens een oud en
veelbeproefd concept: een gezamenlijke maaltijd,
een inleiding en een groepsgesprek. Deelnemers
kunnen met in cursus kennismaken met geloven,
maar kunnen hun geloof ook vernieuwen,
upgraden of verdiepen.

7+1 is ontwikkeld door de Hengelose predikant
Peter Hendriks, auteur van o.a. Geloof ligt op
straat. Hij en enkele collega’s werken ondertussen
al enkele jaren met deze cursus en zijn steeds
verbaasd over de grote belangstelling voor
deelname.

De cursus bestaat uit een cursusboek
Ontmoetingen met God en een handleiding. Deze
handleiding omvat naast veel praktische informatie
en instructies ook een CD-rom met power-point-
presentaties die tijdens de inleidingen vertoond
kunnen worden. De prijs van het boek is € 12,90,
die van de handleiding € 19,50. Medio september
te verkrijgen in de boekhandel.

Meer informatie over 7+1 Basiscursus Geloven
vindt u op www.pkn.nl/7plus1 of www.7plus1.nl

bron: www.pkn.nl

Studiedag Siebelink's spirituele wereld

Op maandag 6 november 2006 organiseert de
Theologische Universiteit Kampen (ThUK) de
studiedag ‘De spirituele wereld van Jan Siebelink.
Religieuze achtergronden van ‘Knielen op een bed
violen’’. Siebelink’s boek Knielen op een bed violen
heeft in ruime kring aandacht getrokken als een
werk van hoog literair gehalte. Het boek intrigeert
zowel kerkelijk betrokken mensen als onkerkelijken
vanwege de integere beschrijving van een
bijzonder type spiritualiteit. Tijdens deze studiedag
wordt gezocht naar dieper inzicht in theologische
en psychologische achtergronden van deze
spiritualiteit. Er is gelegenheid met de auteur zelf in
gesprek te treden en met elkaar van gedachten te
wisselen over dit spraakmakende boek.
Belangstellenden kunnen voor meer inlichtingen en
opgave terecht bij Hinke Hendriks-Krist via telefoon
(038) 337 16 11 of e-mail hhendriks-
krist@mail.thuk.nl.

bron: www.pkn.nl

Praatgroep ouders homoseksuele kinderen

Het CHJC (Vereniging van christelijke homo's en
lesbiennes) gaat een praatgroep voor ouders oprichten,
omdat er behoefte blijkt te bestaan aan een plek waar
ouders met elkaar kunnen praten over de dingen die zij
tegenkomen als blijkt dat hun kind homo of lesbisch is.

Het CHJC probeert vooral ouders te bereiken die vanuit
hun christelijke overtuiging (soms) worstelen met de
combinatie geloof en homoseksualiteit. Het doel van de
praatgroep is: - ouders een plek bieden om (met elkaar)
te kunnen praten over hun ervaringen; - ouders de
ruimte bieden om tijdens crises (coming out van hun
kind bijvoorbeeld) zich te kunnen uiten; - ouders
informatie geven over homoseksualiteit; - ouders
ondersteunen in het omgaan met hun homoseksuele
kind (thuis, op school, in de kerk enz.). Het is de
bedoeling dat deze "ouderpraatgroep" mettertijd
zelfstandig door zal gaan, waarbij de ouders zelf het
voortouw nemen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op
8 november 2006. Locatie: Paaskerk, Oude
Utrechtseweg 4a, Baarn. Tijd: 19.30 uur inloop (20.00
uur start van de avond). Om deel te nemen of voor
meer informatie, kunt u mailen naar: Carolien van
Dalen: carmo@hetnet.nl of Klaas Hoorn:
k.hoorn1@chello.nl. Bellen kan ook: 06 20 43 15 93

bron: www.pkn.nl

Vrijwilligers gezocht voor standwerk

Regelmatig presenteren de Protestantse Kerk in
Nederland en Kerkinactie zich op evenementen in het
land. Het gaat om presentaties op festivals, markten en
beurzen zoals het Flevofestival, de EO Gezinsdag en
de Zinwebbeurs.

Uitgangspunt voor de presentatie is een goede
afstemming op het betreffende evenement. De ene
keer kan dit een fototentoonstelling zijn, de andere keer
een stand met folders. Over het algemeen zijn het
marktkramen waar de presentatie gehouden wordt.

Het werk op de stands wordt voor een groot deel door
vrijwilligers uitgevoerd. Er is behoefte aan mensen die
een of twee keer per jaar mee willen werken aan een
evenement in hun regio. Geboden wordt
onkostenvergoeding, begeleiding en toerusting.

De coördinatie is in handen van Irene Versnel,
eventmanager van het Protestants Landelijk
Dienstencentrum te Utrecht.
Wie belangstelling heeft om mee te werken, kan
contact met haar opnemen: i.versnel@pkn.nl, (030)
880 18 04.

bron: www.pkn.nl

http://www.pkn.nl/7plus1
http://www.7plus1.nl
http://www.pkn.nl
mailto:krist@mail.thuk.nl
http://www.pkn.nl
mailto:carmo@hetnet.nl
mailto:k.hoorn1@chello.nl
http://www.pkn.nl
mailto:i.versnel@pkn.nl
http://www.pkn.nl
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Verkoopdag met snuffelmarkt
en

rad van avontuur
(de hele dag)

en
diverse verlotingen

voor groot en klein is er iets te doen

op vrijdag 10 november
van 10.00 uur tot 22.00 uur

in het Verenigingsgebouw
Waagplein 10 - Weesp

Vereniging “Hulpverlening”


