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e Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31

Kerkcentrum Hogewey

Maarten Lutherkerk

Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21
Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@ncrvnet.nl

Waarschapsstraat 3. Voor verhuur: Dhr. A. Bleijerveen, Waardijnstraat 42, telefoon: 0294 417 486

Nieuwstad 36. VVoor verhuur: Mw. M.A. Woudsma-Blaauw, Julianastraat 2b, telefoon 0294 412 018

Predikanten

Ds. J.S. Dijkhuizen

Amestellandlaan 52, 1382 CG Weesp

Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com

Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma

Mr. J.C. Buhrmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum

Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg

Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl

Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. |.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal
Telefoon: 0294 413 795

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

e Colofon

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Dhr. M. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:

Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6é@chello.nl

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Beheer SoW Weesp:
Alleen voor Kerkbalans: 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5098, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,

Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadminstratie
Voor verhuizing of opzegging: Postbus 5053, 1380 GB Weesp.

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131

Website: www.kerksite.nl

Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp
Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl

Dhr. Jan Sas, Telefoon: 0294 418 439, e-mail: ja.sas@hetnet.nl

Redactieraad
Mathilde Kroon, Wil van Rheenen, Ina Slokker, Jan Woudsma

Opmaak
Guido Rebel

Eindredactie

Cathalien Op 't Land
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@gmail.com. Handgeschreven, getypte of
gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ
Weesp.

Bijdragen voor het favoriete lied sturen aan: Mathilde Kroon,
Sinnigvelderstraat 107, 1382 ER Weesp, telefoon 0294 481 651,
e-mail: kroon.verheij@kpnplanet.nl.

Sluitingsdatum Onderweg nr 16: vrijdag 1 december, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 11 december.

Activiteitenperiode: 13 december tot en met 9 januari.
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e Erediensten

zondag 26 november
Christus Koning
Eeuwigheidszondag

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw. ds. A. Groeneveld en
ds. W.J. Lamfers
koffiedrinken na de dienst

1° collecte diaconie
2° collecte kerk

Jeugd en Verenigingsgebouw, Waagplein
19.00 uur ds. G. van Goch, Huizen
Gereformeerde Bond

1° collecte diaconie
2° collecte kerk
10.00 uur Kerksite en Kerksite plus

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

24 november ds. R. H. de Vos
1 december R.K. viering
8 december ds. W.J. Lamfers

kerkdiensten in verpleeghuis Hogewey

26 november ds. R.H. de Vos
3 december de heer G. Herderschee
10 december ds. R.H. de Vos

koffiedrinken na de dienst

26 november in de Laurenskerk
3 december fam. Roetman,
Gemeenschapspolderwef 617
10 december  mevr. Moolhuizen
Sinnigvelderstraat 545

zondag 3 december
1° zondag van Advent

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds. D. Pruiksma
1° collecte kerk
2° collecte missionair werk

Jeugd en Verenigingsgebouw, Waagplein
19.00 uur ds. A. Langerak, Eemnes
Gereformeerde Bond

1° collecte kerk
2° collecte missionair werk

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31

Bijbel leesrooster

zondag 10 december
2° zondag van Advent

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw. ds. A. Groeneveld
doopdienst
jeugdvriendelijke dienst

1° collecte kerk
2° collecte verwarming

Jeugd en Verenigingsgebouw, Waagplein
19.00 uur ds. P. de Jager, Huizen
Gereformeerde Bond

1° collecte kerk
2° collecte verwarming

wo 22 nov  Genesis 33:1-17 Oog in oog

do 23 nov  Genesis 33:18-34:18  Liefde onder voorwaarden
vr 24 nov Genesis 34:19-31 Was dit de eer waard?
za25nov  Genesis 35:1-15 Geen vreemde goden

zo 26 nov  Genesis 35:16-28 Twaalf zonen (van Israél)
ma 27 nov  Marcus 11:1-11 Opmerkelijke intocht

di 28 nov Marcus 11:12-25 Vruchteloos gebed?

wo 29 nov  Marcus 11:26-33 Vraag en wedervraag

do 30 nov Marcus 12:1-12 De erfgenaam gedood

vr 1 dec Marcus 12:13-27 Koekje van eigen deeg
za 2 dec Marcus 12:28-34 Het belangrijkste gebod
zo 3 dec Marcus 12:35-44 Een waardevolle les

ma 4 dec Marcus 13:1-13 Dit is het einde niet

di 5 dec Marcus 13:14-23 Letop!

wo 6 dec Marcus 13:24-37 Waakzaamheid

do 7 dec Micha 1:1-7 Tot op het bot gekrenkt
vr 8 dec Micha 1:8-16 Er is geen ontkomen aan
za 9 dec Micha 2:1-5 Van God los

zo 10dec  Micha 2:6-11 Woord en weerwoord

ma 11 dec Micha 2:12-3:4 God is toch met ons?

di 12 dec Micha 3:5-12 Waar het visioen ontbreekt
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e Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen

W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636
zondag 26 november

rit A Hr. A. Jochemsen 457790
rit B Mw. M. Stevens 411271
zondag 03 december

rit A Hr. J. Vogel 412119
rit B Hr. P. van Gilst 410385
zondag 10 december

rit A Hr. J. de Vries 450041
rit B Hr. W.v. Bodegraven 251841

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

ledere dinsdagochtend koffie-uurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Activiteitenagenda
woensdag 22 november — dinsdag 12 december

vrijdag 24 november
Kerksite Ervaringen, blok 2, tweede avond
Bios-gebouw, Middenstraat 131,

19.30 uur

zondag 26 november
Excursie naar het Bijbels Museum Amsterdam (expositie
Rembrandt en de Bijbel) 13.30 uur verzamelen Weesp NS

donderdag 30 november

Vergadering Grote Kerkenraad 20.00 uur
Kerkcentrum Hogewey

vrijdag 1 december

Kerksite Ervaringen, blok 2, derde avond 19.30 uur

Bios-gebouw, Middenstraat 131,

vrijdag 8 en 9 december
Ophalen oud papier
codrdinator Henk Alberts, tel. 413243

vanaf 8.30 uur

zondag 10 december

Adventszang

Grote of Laurenskerk

Laurenskoor Weesp en Bankraskerkkoor Amstelveen

=

14.30 uur

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

Bejaardensoos ‘Ouderenvreugd’

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw
aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

contactpersonen Verkoop van collectebonnen

Hr. Mul 410636 Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de

mw' EUbe:t land ﬁgjgg volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)

Mw' V:ﬁ%%rsi/”een 431530 € 24,00 (20 bonnen van € 1,20)

' € 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van

Kerktelefoon Beheer SoW Weesp. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u

contactpersonen thuisbezorgd

mw. C.A. Sliggers 775474 Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u

J. Braaksma 411398 terecht bij DA-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.
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e Meditatie

door ds. Stefan Dijkhuizen

Leven in verwachting

Hoe het is om letterlijk te leven in verwachting
hebben wij het afgelopen jaar met elkaar mogen
ervaren. lk kan zondermeer zeggen dat het voor
ons de meest bijzondere periode is geweest van
wat we tot dan toe samen mee hadden gemaakt.
Nu Luca ‘echt’ bij ons is, is de verwachting
‘uitgekomen’, ze is zichtbaar en af en toe ook goed
hoorbaar aanwezig. Maar in de periode daarvoor,
in de tijd van de blijde verwachting, moet je het
doen zonder iets te zien en te horen. Natuurlijk was
dat voor Wendy anders dan voor mij, en gebeurde
er van binnen een heleboel in die 9 maanden,
maar toch weet je niet precies wat er je te wachten
staat, hoe je kindje er uit gaat zien en hoe alles zal
ziin. Er hoort ook onzekerheid bij, en soms
ongerustheid. Je Kkijkt vooruit, en je bereidt je
samen voor op die dag waarop er nieuw leven ter
wereld zal komen. Kortom, een mooie tijd, maar
ook een die best spannend is.

Nu het kalenderjaar bijna aan het einde gekomen
is, vind ik het erg mooi dat we in de diensten juist
gaan lezen van teksten van
verwondering en verwach-
ting. Het kerkelijk jaar begint
straks, na de zondag
waarop we alle overledenen
van het afgelopen jaar in
ons midden zullen herdenk-
en. Het antwoord op het
omzien en het herdenken
van hen die we verloren en
missen, is een antwoord van
hoop en verwachting. Het is
letterlijk en figuurlijk de tijd
van een nieuwe toekomst,
Advent, de komst van leven,
van licht daar waar het
donker is.

In dit nieuwe kerkelijke jaar
zullen we in de Adventstijd
en met Kerst lezen uit het
Lucas-evangelie. Lucas zal
ons meenemen langs
mensen die getuigen, zoals
Maria en Zacharias, en langs verhalen van engelen
met een goede boodschap voor deze wereld. Als
geen andere evangelist werkt Lucas zo het thema
‘verwachting’ uit, laat hij zien dat de komst van
Jezus in en door mensen aangekondigd wordt.

Daarmee wordt niet alleen de aandacht gericht op
de (komende) geboorte van het kindeke, maar
vooral ook op wat het met mensen doet. Mensen
zoals u, jij en ik. Mensen die iets aangezegd wordt,
die Gods aanwezigheid ervaren en daaruit kunnen
leven. Als mensen die leven in en van verwachting.

De lezing uit het Oude Testament zal in de
Adventsperiode steeds uit de profeet Jesaja zijn.
We volgen daarin het Luthers leesrooster.
Prachtige teksten over troost en de weg die God
met ons door de woestijn zal gaan (Jesaja 40),
zwaarden die tot ploegscharen  worden
omgesmeed (Jesaja 2), de wildernis die zal jubelen
en bloeien (Jesaja 35) en tenslotte de
aankondiging van de komst van de Redder (Jesaja
62), worden op deze vier Adventszondagen
gelezen. Zij verwoorden in bijbelse visioenen waar
het leven in verwachting op hoopt en naar uitziet;
Gods komst op deze aarde om voor eens en altijd
zijn licht over ons te laten opgaan, en om wat krom
is recht te maken.

Dat is grootse taal, en
daarom ook vaak moeilijk te
verstaan, of moeilijk te
vertalen naar ons eigen,
kleine leventje. Maar het zijn
in de Bijbel vaak de grote
beelden en visioenen die
ons hoop kunnen geven, die
het zicht op de toekomst
open houden. In de komst
van Jezus, waar Lucas juist
weer op een haast tastbare
manier over schrijft, krijgen
die grote beelden hun
uitwerking. Op menselijke
wijze, in betrokkenheid, in
liefde en passie voor deze
wereld. Dat is nu juist het
mooie van Advent en straks

ook Kerst; dat in de
verwachting  waarin  wij
leven, Gods grootheid

doorbreekt in het kleine, in
het voelbare, in een mensenkind zoals wij. Leven
in verwachting is daarom ook je daaraan durven
overgeven, je durven open te stellen voor wat God
met ons voorheeft. Grootse plannen, maar nooit te
ver of te diep.
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e Rondom de vieringen

zondag 26 november
Christus Koning
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen
wij voor God en voor elkaar de hamen van hen die in
het afgelopen jaar overleden zijn. Zij zijn ons
voorgegaan op de weg van Gods licht. Zij hebben ons
de grote woorden van Gods verhaal leren spellen. Hun
familieleden zijn uitgenodigd voor deze dienst. Tijdens
de dienst krijgt wie dat wil gelegenheid om een lichtje
te ontsteken aan de Paaskaars. Juist op deze zondag
zijn gevoelens van verdriet en gemis nadrukkelijk
tastbaar aanwezig. Laten wij daarom behoedzaam met
elkaar omgaan.

Wij lezen Genesis 28:1-17, Genesis 35: 6-8 en Markus
13:24-27. Daarmee besluiten wij zowel de serie over
de aartsvaders en — moeders als het Markus-jaar. Wij
zingen veel in deze dienst om zo boven ons verdriet uit
te zingen en ons het geloof in te zingen. Wij zingen
onder andere gezang 283, waarin de Messias 'de zin
van wat wij zijn' genoemd wordt. In deze dienst, waarin
het dankzij de Zingever van ons leven om de diepe
dingen van het leven gaat, gaan ds. Groeneveld en ds.
Lamfers voor. (Ds. A. Groeneveld)

handen op tot God, Hij beslecht onze zaak. Ook in dit
jaar dat begint. Nu de tijd weer paars is gaan kleuren
van inkeer en bezinning, vervalt het gloria. Maar we
blijiven om ontferming roepen en zingen een Kkyrie
gebed.

De lezingen voor deze eerste zondag van het nieuwe
jaar zijn bekende adventswoorden. Uit Jesaja 40 horen
we de troost die het volk wordt toegezegd wanneer het
in de uitzichtloosheid van de ballingschap in Babel de
moed dreigt te verliezen. En in Lucas 1 lezen we over
de priester Zacharias die bezoek krijgt van een engel
en met stomheid wordt geslagen. De engel van de
stilte heeft ongedacht nieuws: Johannes, dat wil
zeggen: God is genadig.

We zingen natuurlijk de liederen die bij deze zondag
horen. En zoals altijd is er een project voor de
kinderen. Alle kinderen krijgen een uitnodiging om mee
te doen op weg naar kerst. En elders in dit kerkblad
schrijft de leiding van de kinderdienst over het
adventsproject. We zijn nieuwsgierig! Hier verklappen
we alleen dat elke zondag een tweespraak door de
leiding van de kinderdienst ons zal bepalen bij het
thema van die zondag. (Ds. D. Pruiksma)

zondag 3 december
Eerste zondag van advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

De jaarkring van de kerk herneemt zijn loop. Met deze
eerste zondag van advent begint het nieuwe kerkelijke
jaar. Niet alsof er iets veranderd zou zijn in deze
wereld. Het uitzien naar God’'s toekomst blijft de
grondtoon van ons verlangen. Want honger en oorlog,
verdrieten g

emis behouden hun plaats. Maar de blik wordt
nauwkeuriger, gaat zich richten op die Ene in wie wij
het beeld van de toekomst voor ogen hebben: Jezus
Messias. Niet zijn geboorte zullen wij vieren maar de
komst van het licht in een duistere wereld.
Traditiegetrouw steken we met de kinderen in de
komende weken de adventskaarsen aan. Een eerste
kaars voor deze eerste zondag. En we zingen daarbij
een liedje. Dan begint, al even getrouw de traditie, de
advent met het zingen uit psalm 25. Wij heffen hart en

zondag 10 december
Tweede zondag van advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op deze tweede zondag van advent zal de doop
worden bediend aan Anne Luca, dochter van Wendy
Leemker en Stefan Dijkhuizen. Ook deze zondag staat
in het teken van de engel van het geheim, als het gaat
om het project met en voor de kinderen, passend bij de
evangelie-lezing Lucas 1:26-39. De eerste lezing is
Jesaja 2: 2-5 met het prachtige visioen van de
zwaarden die tot ploegijzers omgesmeed worden. Een
aantal jaren geleden bracht ik uit Genéve een metalen
kruisje mee. Het kleine voorwerp is een omgesmolten
kogel uit Sierra Leone, een land dat geteisterd wordt
door oorlog en geweld. De diaconale afdeling van de
Lutherse Wereldfederatie had daar een project
opgezet om dit visioen heel letterlijk in praktijk te
brengen en om de mensen van een inkomen te
voorzien. We hebben een aantal prachtige
adventsliederen uitgekozen. Al met al belooft het een
mooie dienst te worden.

(Ds. A. Groeneveld)
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In memoriam

gemeenteleden die in het
afgelopen jaar van ons heen gingen

26 november
6 december

13 januari

5 februari

10 februari

18 februari

18 maart

21 april

14 mei

14 mei

29 mei

5 juni

14 juni

18 juni

6 juli

31 juli

27 augustus
1 september
24 september
29 september
29 september
11 oktober

8 november
8 november

2005

Magda Eibertha Johanna Kalee-Hamming
Lamberta van der Roest-Bakker

2006

Jan Nicolaas van Proosdij
Magdalena Biesheuvel-Zijp

Arie de Man

Hannesje Detering-Meijer

Dirk Pieter Schoonhoven
Marjan Voskuil-Withaar

Alex van Bruggen

Binie Pruiksma-Koers

Marrijtje Boom-van Kassel
Grietje Heintje van Florestein
Wilhelmina Johanna — Wil — Remijn-Smit
Elisabeth Groot-van den Bosch
Hendrika — Rie — van Rossem
Jan Versluys

Cornelis Dirk Bavinck

Cornelia Catharina de Bruin-Schutte
Nicolaas Dalmulder

Roelie Hennipman-van Dijk
Kitty Bockweg

Dirk de Jong

Cornelis Gerrit Pieter Leegwater
Femmigje Schulp

Heer, herinner U de namen

van hen die gestorven zijn,

en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide

Vaderhuis, hun toebereid.

Gezang 273 vers 1
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In memoriam

Femmigje Schulp
9 juli 1917 — 8 november 2006

In deze vrouw verliezen wij een meelevend
gemeentelid, want als het even kon woonde zij een
kerkdienst bij: jarenlang in de Grote kerk, daarna,
toen zij daar verbleef, op Hogewey en op Oversingel.
Zingen was voor haar uiterst belangrijk en heel veel
liederen kon zij uit haar hoofd.

Alle neven en nichten verliezen met tante Fem de
warme belangstelling van een vrouw die tot haar
verdriet kinderloos was gebleven, maar voor velen
een meelevende tweede moeder, een ware mater
familias was, bij wie je altijd welkom was en die
graag iets voor je maakte of deed. Dat al die neven
en nichten en allerlei andere mensen haar bleven

Ds. W.J. Lamfers

bezoeken, ook toen zij niet langer thuis woonde, was
voor mevrouw Schulp een reden tot grote
dankbaarheid. Zo, omgeven door medemensen die
zij in haar hart droeg en geborgen bij God, leefde zij
bij de gratie van de verwondering. Zo, met vaste
patronen, was het leven goed, hoewel dat leven niet
altijd gemakkelijk was verlopen en mevrouw Schulp
het nodige verdriet had moeten verwerken. Op 13
november hebben wij Femmigje Schulp, na een
rouwdienst in de Grote kerk waarin aan de hand van
Johannes 5:24, Hebreeén 7:25 en Romeinen 14:7-9
de verwachting van het eeuwige leven centraal
stond, begraven op Landscroon.

Cornelis Gerrit Pieter Leegwater
3 december 1936 — 8 november 2006

Wanneer iemand zijn partner verliest, dan is dat één
van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een
mens kan overkomen. Ook wanneer dat gebeurt na
een periode waarin je nog intensief voor je partner
hebt kunnen en mogen zorgen. Tot op het letterlijk
allerlaatste moment toe zorgde mevrouw Leegwater
voor haar man. Want die boom van een kerel, Gerrit
Leegwater, werd stukje bij beetje zwakker en zieker.
De sterke man door wiens aderen jaren lang het
water van de wereldzeeén stroomde, verloor stapje
voor stapje zijn krachten. We blijven vechten,
dominee, zei hij lange tijd en vele keren. Want moed
verloren, al verloren. Maar gaande de weken werd

Ds. D. Pruiksma

duidelijk dat meneer Leegwater steeds meer
achteruit ging. Tot op het moment dat ook Gerrit
Leegwater niet de moed verloor maar wel het
vechten moest opgeven.

Op 14 november hebben we van zijn leven afscheid
genomen in de aula van crematorium Den en Rust in
Bilthoven. We hebben de bekende psalm 23 gelezen.
Zoals een herder waakt over zijn kudde, zo waakt
God over ons. God, mijn God, zal mij behoeden. God
houdt voor mijn heil de wacht.

Moge de herinnering aan Gerrit Leegwater tot zegen
zijn voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en
voor allen die hem zeer zullen missen.

e Van de predikanten

Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven

Tijdens de kunstzinnige wandeltocht door Weesp op
de startzondag kwam U onder andere langs het
atelier van Diewke Tamsma. In de etalages in de
Julianastraat is altijd wel wat moois te zien. Dit jaar is
aan deze veelzijdige kunstenares de Weesper
cultuurprijs toegekend. Ook wij feliciteren haar van
harte met deze onderscheiding en hopen nog lang
van haar werk te mogen genieten.

Op 27 november is het feest bij de familie de Groot-
Oostenga (Moerwei), omdat Margriet en Jan dan 25
jaar zijn getrouwd. Van harte gefeliciteerd! Wij

feliciteren natuurlijk ook de moeder en vader van de
bruid, die zoveel vrijwilligerswerk in ons midden
verrichten, met dit huwelijksjubileum. Margriet en Jan
wensen wij een fijne dag toe samen met jullie
kinderen, met alle kindertjes op school en met alle
mensen die jullie lief en dierbaar zijn.

Nadat Lies van der Linde (Burg. Bletzstraat) een
aantal weken geleden een herseninfarct heeft gehad,
verblijft zij na een opname in het AMC in het
eeuwenoude fraaie huis van de Amsterdamse
diaconie, De Amstelhof (Amstel 51). Zij is weer goed
te spreken, maar heeft helaas een aantal problemen
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die met behulp van revalidatie
mogelijk zullen verbeteren. Het
blijft dus afwachten.

Voorts denk ik aan al die
mensen die met een intens
verdriet werden geconfron-
teerd, omdat de dood zo wreed
toesloeg. Omzien naar elkaar,
elkaar tot troost zijn, elkaar
M geborgenheid bieden is hét

wapen tegen onze ergste
viland, de dood, en het daaruit voortvioeiende
verdriet, dat zo desastreus op een mens inwerkt.
Laten wij in die zin in Gods naam een hechte
gemeenschap zijn.

Op huisbezoek ontving ik voor het werk in Roemenié
giften van vijftig, twintig en tien euro, terwijl de
collecte voor het werk in Roemenié tijdens de WLTO-

dankdienst op 28 oktober 165,44 euro opbracht.
Hartelijk dank!

Varia

Op 8 december ontmoeten wij elkaar in een dienst op
'‘Oversingel' waarin op weg naar het Christusfeest
Lucas 1:26-38 centraal staat.

De serie diensten over de aartsvaders loopt
binnenkort ten einde, omdat het Kind al onze
aandacht vraagt. Over de aartsvaders en over het
Kind kunt u prachtige dingen lezen in het mooiste
meditatieboek dat in het afgelopen decennium in
Nederland en Vlaanderen is verschenen, Stille
omgang. De dichter en intensieve Bijbellezer Willem
Barnard, die zoveel mooie liederen voor het Liedboek
heeft geschreven, schreef ook dit meesterwerk.

Ds. W.J. Lamfers

Ds. D. Pruiksma

Uit de gemeente

De heer Griffioen, Waarschapsstraat, werd
opgenomen in ziekenhuis Gooi Noord. Hoewel hij
‘slechts’ voor een controle daar was, bleek zijn
conditie dusdanig dat opname noodzakelijk was. Na
de operatie van afgelopen zomer, zijn er goede
dagen geweest en er zijn dagen geweest dat de
ongemakken overheersten. Voor hem en voor
mevrouw Griffioen wensen we dat er een periode
mag komen dat de problemen wat meer op de
achtergrond kunnen raken.

Een grote onderhoudsbeurt, noemt Caroline Vink
haar zoveelste reis naar het Utrechts Medisch
Centrum. Gelukkig maar dat zij de moed niet verliest.
Maar opnieuw waren er complicaties. Deze keer
leidden die weliswaar niet tot een opname maar wel
tot een reeks van onderzoeken. Groot onderhoud
dus. Wij wensen haar heel veel sterkte.

Meneer Bodewits was een paar dagen te gast in
Gooi Noord. Hij onderging een aantal onderzoeken
die zijn gezichtsvermogen weer wat zouden moeten
verbeteren. De resultaten zijn nog niet bekend op het
moment dat we deze regels schrijven. Meneer
Bodewits moet nog even geduld hebben voor dat de
uitslag van het onderzoek bekend is en dus bekend
wordt of verdere behandeling echt zinvol is.

Christmas Carols

Aan een spannende periode is een eind gekomen.
De organisatiecommissie van de Christmas Carols
moest zich afvragen of de Christmas Carols dit jaar
wel doorgang zouden kunnen vinden. Door Martin
Kamminga is het definitieve groene licht gegeven.
Het heeft een beetje extra moeite gekost dit jaar om
de nodige tenoren te vinden. Maar met medewerking
van de koorleden die hun zingende kennissenkring

eens hebben rondgekeken, is
het gelukt. Op maandag 20
november is de eerste
repetitie. Zondag 17
december, de derde zondag
van advent, is het dan weer
zover. Dan worden om half
acht 's avonds in de Grote
kerk de carols weer
gezongen.

Zestig-plus kring :

Woensdag 29 november ontmoeten we elkaar om
twee uur weer in de kring van zestig-plussers. We
gaan ervan uit dat de bijeenkomst voor het laatst in
kerkcentrum Hogewey zal worden gehouden. We
bespreken de laatste hoofdstukken van ons boekje
over de tien geboden. Dan maken we afspraken over
het vervolg van deze kring. Wanneer de
gespreksleider de sfeer juist schat, is het de wens
van de deelnemers om verder te gaan.

Na de geloofsbelijdenis en de tien geboden, zouden
toch de beden van het Onze Vader aan de orde
moeten komen. Dan zouden we de drie klassieke
thema’s van de kerkelijke catechese hebben gehad.
Kijkt u maar in de Heidelberger Catechismus.

Ik vond intussen een boekje: Gebed met open ogen.
Het gaat over het gebed dat Jezus ons leerde. En de
schrijver is dezelfde als de auteur van ons eerdere
materiaal. De deelnemers beslissen op woensdag 29
november.

ICCJ

Dit kerkblad valt bij u in de brievenbus in de week dat
ondergetekende in het buitenland is. Daarbij gaat het
om de novemberweek in Heppenheim die, hoewel
laat in de maand, toch gewoon op de derde maandag
van de maand begint. In december zal het vanwege
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de feestdagen allemaal wat anders gaan. Dan zal ik
van woensdag 6 tot en met dinsdag 12 december
elders verblijven.

Tot slot

Voor veel mensen breekt een moeilijke periode aan.
In dit kerkblad staat weer de lange lijst met namen
van hen die in het voorbije kerkjaar zijn overleden.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden

die namen in het gebed genoemd. Dan volgt die o zo
gezellige decembermaand. Met wie weet hoeveel
persoonlijke gedenkdagen extra naast de algemene
feestdagen. Laten we aan elkaar denken in ons
gemis. Laten we elkaar vasthouden in het verdriet.
Dat we niet nalaten schoorvoetend verder te gaan.

Ds. D. Pruiksma

Ds. A. Groeneveld

Beste mensen,

Uit de gemeente

Een aantal gemeenteleden wordt geplaagd door
ziekte en ongemak, maar wil niet altijd met name
genoemd worden in Onderweg. Deze wens
respecteren we hier. Zij weten ook dat ik graag op de
hoogte blijf om in de beslotenheid van de huiskamer
een persoonlijk gesprek te voeren.

Voor allen die het zwaar hebben in deze donkere
dagen dit gebed:

Wachten op God

Heer, onze God,

mensen die op U wachten stelt Gij niet teleur.

Gij komt hen tegemoet in Jezus uit Nazareth,

een mens om van te houden,

een woord om op te bouwen,

om ons aan vast te houden als het levende teken
van uw mensenliefde,

beminnelijk en betrouwbaar in goede en kwade
dagen,

overal en altijd. Amen

(uit: Luthers Dagboek 2006-2007)

Terugblik op de Lutherfilm
Het was weer warm, nu in de zaal bij de Rabo-bank,
omdat ruim 40 mensen aanwezig waren voor de

verfiimde biografie van Maarten Luther op 8
november jl. ‘Indrukwekkend’, ‘mooi verfiimd’,
‘prachtige beelden’, ‘schitterend hoe Peter Ustinov de
rol van Prins Frederik van Saksen speelde’. Zo wat
geluiden die ik bij het vertrek hoorde. Een film
opnemen in het cursusprogramma is zeker voor
herhaling vatbaar.

Vooraankondiging: lopen op 3 februari 2007

Samen lopen werkt aanstekelijk, dat blijkt wel, nu er
al verschillende mensen hebben gevraagd wanneer
we weer gaan lopen. Samen met Patrick Kalwij heb
ik zaterdag 3 februari 2007 geprikt. Nu kiezen we
voor een langere route, zo’'n 18 km, langs de Gooise
Lusthoven. Gezien de afstand moet u deze keer
rekenen op een hele dag. Details over vertrektijd enz.
volgen nog. Ten overvioede: u kunt per keer

meelopen. Het geeft niet als u de vorige keer niet
mee kon doen. Weest ook nu van harte welkom!

Weinig genoeg en helaas fout

Onder het kopje ‘weinig genoeg genoeg in
Onderweg nr 14 is een storende fout alle correcties
gepasseerd. In het Conciliair Proces ging het destijds
om gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping. Deze thema’s zijn nog steeds zo actueel
dat ik er rond het begin van de veertigdagentijd op
terug hoop te komen.

Theologisch Seminarium

Zoals u wellicht weet, heb ik naast het halve
predikantsschap in Weesp nog een andere functie. Ik
werk één dag per week als docent symboliek en
lutherana op het Theologisch Seminarium te Doorn.
Eind november geef ik les in de verplichte nascholing
van predikanten. Zo’n nascholingsroute bestaat uit 7
x 3 dagen verdeeld over 14 maanden. Zo'n
driedaagse wordt besteed aan groepswerk en
inhoudelijke verdieping van een bepaald aspect van
het predikantenwerk. Tijdens deze dagen zal ik met
de deelnemers in gesprek gaan over de plaats van
het belijden en de belijdenisgeschriften in hun eigen
werksituatie. De diversiteit die de predikanten
inbrengen, zorgt ervoor dat het in alle opzichten
spannende dagen zijn.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld
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Ds. S. Dijkhuizen

Van de predikant

Op moment van schrijven kijk ik terug op een
bijzondere week waarin allereerst een mooie
en volle doopdienst plaatsvond met liefst drie
dopelingen, ik vervolgens als onbezoldigd en
buitengewoon ambtenaar van de burgelijke LR
stand van de gemeente Middelburg (afgekort: o
BABS, Kklinkt een stuk makkelijker) een
huwelijk mocht voltrekken van twee goede
vrienden van ons en waarin tenslotte ook nog P 4
een jeugddienst was (zie ook verderop in deze U‘Q"‘
Onderweg). Stuk voor stuk inspirerende en =
vreugdevolle gebeurtenissen!

,"\ S-‘q
——

Komende week (en dat is dan vorige week wanneer u en jij dit
lezen) ben ik weer eens op de classis, om daar met de mensen van
Provinciale dienstencentrum en ook JOP, de nieuwe jeugdwerk-
afdeling van het Landeljke dienstencentrum, in gesprek te gaan
over de toekomst van jeugdwerkers en het jongerenwerk in onze
regio. We zullen samen moeten zoeken naar een passende en
goede manier om het jeugdwerk te kunnen blijven volhouden,
ondanks dat de kerk te maken heeft met bezuinigingen en het
verdwijnen van vertrouwde plekken zoals het van Provinciale
dienstencentrum in Zaandam.

Afgelopen zomer is er aan (hopelijk) alle mensen in onze gemeente
van 20-30 jaar een brief gestuurd met daarin alle activiteiten voor
deze leeftijdscategorie. Op deze manier is geprobeerd om
helderheid te geven van wat er allemaal gebeurd in deze gemeente
en ook om contacten te leggen. Op bescheiden manier heeft dat
ook gewerkt; in de Gesprekskring 20+ zijn een aantal nieuwe
mensen verwelkomd, en ook de jeugddienstcommissie heeft een
paar nieuwe gezichten erbij. In deze brief werd ook vermelding
gemaakt van een nieuwe 18+ groep. Deze zou eind november van
start gaan, als een soort ontmoetings- en verdiepingsmogelijkheid
voor jongvolwassenen. Bedoeld voor hen die zich in de vele
veranderingen die het leven waarschijnlijk meebrengt, willen
oriénteren op de betekenis van kerk en geloof in hun eigen leven.
Helaas kan de die groep nu (nog) geen doorgang vinden, maar ik
hoop in het voorjaar hier wel mee te kunnen beginnen. Als er
mensen zijn die alsnog willen reageren of meer informatie willen, ik
zie je telefoontje of mailtje graag tegemoet!

Wendy en ik kijken uit naar 10 december a.s., wanneer onze Luca
gedoopt zal worden. Ds. Alida Groeneveld zal voorgaan in deze
dienst in de Adventsperiode. Het is heel erg bijzonder om nu (weer)
eens zelf aan te kloppen bij een dominee en in gesprek te gaan
over het verlangen om je eigen kindje te laten dopen. Het is ook
mooi om hierdoor samen in gesprek te kunnen raken over je eigen
geloof en hoe je hierin staat als ouders.

Tenslotte nog een mededeling over mijn volgende blok nascholing
op Hydepark. Van 6 t/m 8 december zal ik daar weer zijn, dit keer
om aan de slag te gaan met Liturgiek in bijzondere
omstandigheden (o0.a. doop-, belijdenis-, trouw- en rouwdiensten).
Daarnaast staat de geloofsbiografie centraal. Dat zal vast een
boeiend en ook intensief blok worden... Mocht u of jij in deze
periode een beroep willen doen op een predikant, dan graag een
telefoontje of mailtje naar het PDC, waar Jetty van Kessel u of jij
verder zal helpen.

Voor iedereen wens ik alle goeds, vrede en blijdschap,
Stefan Dijkhuizen

Informatief: fictie bij bijbel

De bundel ‘In de schijnwerpers’ is
vanaf nu  beschikbaar in de
boekhandel. Het gaat om een serie
fictieve verhalen van bijbelse figuren.
Daarmee komt een genre beschikbaar
wat in Nederland nog nauwelijks is
verkend: bijbelse vertellingen in
romanvorm. De meeste verhalen en
romans op dit gebied op de
Nederlandse markt zijn vertaald vanuit
het Engels.

Uitgeverij Protestantse Pers (onderdeel
van Jongbloed Heerenveen) komt met
de bundel, die bestaat uit dertig korte
verhalen van figuranten uit de bijbel;
Sarai legt uit hoe ze het verraad van
haar man in Egypte heeft beleefd;
Michal de vrouw van David wordt
getypeerd als een moordwijf en een
zuurpruim; de moeder van Johannes
en Jakobus vertelt hoe ze het
discipelschap  beleeft van haar
kinderen.

Onder de scribenten zijn veel jonge
theologen die werkzaam zijn binnen de
Protestantse  Kerk in  Nederland.
Daarnaast hebben ook meer publieke
werkers in de kerk en schrijvers van
christelijke literatuur een bijdrage
geleverd: llona Fritz (preses lutherse
synode) schrijft over Sara, Jaap Zijlstra
over Job, Ineke Bakker van de Raad
van Kerken schrijft over Mirjam, Jan-
Gerd Heetderks (preses synode PKN)
behandelt een bezeten man en ook
schrijver/dichter ~Sytze de Vries,
bestuurster Wies Houweling en de
hoogleraar Marcel Barnard behoren tot
de schrijvers. Alida Groeneveld leverde
een bijdrage aan deze bundel over de
herders in de kerstnacht.

‘Een verhaal zegt soms meer dan
duizend analyses’, begint  het
voorwoord. ‘De lezer wordt
meegenomen in de tekst en in de
situatie van dat moment. Hij of zij komt
op verhaal, krijgt gevoel voor
verhoudingen, kan zich inleven op een
originele manier. En het is ook gewoon
leuk om fictie te lezen'.

In de schijnwerpers is uitgebracht door
Protestantse Pers Heerenveen. Het
boek kost 11,95 euro en telt 136
pagina's. Het boek is verkrijgbaar in de
boekhandel.

&S
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e Commissies

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Op 18 november gedenkt het echtpaar Van Dik,
Kostverlorenstraat 907, 1383 DC dat zij 40 jaar
geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij willen hen
met deze gedenkwaardige dag van harte
gelukwensen. Bij een huwelijksjubileum gaat het om
jaren. U mag 40 jaren bij elkaar zijn als man en
vrouw. Dat is een wonder van Gods trouw. Dat
wonder wordt nog groter wanneer we de tijd gaan
tellen in dagen! Dan komen we handen te kort. Elke
dag is een blijk van Gods genade. Elke dag geeft
reden om de Heere te danken en te loven. Dan zijn
er dagen geweest van hoogte en diepte, van voor —
en tegenspoed. Toch is en blijft het belangrijkste dat
we in onze levensdagen de Heere leerden zoeken en
vinden. Bij het tellen van onze dagen gaat het er niet
zozeer om “hoeveel’dagen er zijn geweest, maar
“hoe” onze dagen zijn geweest. Wat kreeg het leven
inhoud en glans wanneer we ondanks alle nood en
schuld leerden zien en leven vanuit het volbrachte
werk van onze Heere Jezus Christus. Dat mag, kan
en moet ons telkens weer op het hart gebonden
worden. Dag na dag en zondag na zondag. We
wensen u toe dat u samen steeds meer en meer uit
deze schat mag putten. De Heere geve u met uw
kinderen en kleinkinderen een gezegende
gedenkdag .

Na de ernstige hersenbloeding begin dit jaar ging het
met mevr. Willemsen langzaam vooruit. Lopen ging
niet zo best, maar fietsen wel en ze hoopte zelfs dat
ze na de medische keuring de auto weer zou mogen
besturen. Maar dat liep anders. Door een ongelukkig
ongevalletje bij huis liep ze een beenwond op. Deze
wond genas maar niet en daar kwam ook nog een
bacterieinfectie bij. Al met al kwam ze vanwege een
open-been wond in het ziekenhuis Gooi-Noord
terecht. In de weken daarop volgden diverse
onderzoeken en we hopen dat ze nu thuis is met de
nodige verzorging en verpleging om verder te
genezen.

Met dhr. Blaauw gaat het nog niet zoals verwacht en
gehoopt. Dat is een hele zorg daar aan de
Lakenkopersweg.

Naast de ons bekende zieken zijn er ook nog de stille
zieken. Lichamelijk, maar ook psychisch kunnen er
de nodige zorgen en moeiten bestaan. Wat is het
leven dan toch moeilijk te verstaan en wij begrijpen
Hem niet. Dat is de bedoeling ook niet altijd. Gods wil
is in de eerste plaats dat wij Zijn genade niet meer
kunnen missen en dat wij de weg tot de Heere Jezus
vinden en gaan. Hij is het die gezegd heeft: ‘Komt
allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust
geven.’ Hij geve u kracht naar kruis.

In vrede is gestorven onze lieve tante Femmigje
Schulp. Het was een vrede waarvan mevr. Schulp
zelf nog kon getuigen met de woorden ‘in dit geloof
kan ik afscheid nemen van mijn aardse leven’. En
deze woorden waren haar uit het hart gegrepen. De
tekst die boven de kaart staat doet ons veel van haar
leven en haar woorden verstaan. Deze tekst luidt:
‘Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin
wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van
God hebben, in de hemelen, niet met handen
gemaakt, een eeuwig huis. (2 Cor. 5:1).

Ze heeft met haar eerste man een kort huwelijk
gehad en met dhr. Boshuizen heeft ze nog enige
gelukkige jaren mogen hebben. Na zijn overlijden
hebben al zijn kinderen haar liefdevol omringd. Wat
heeft ze daarvan genoten. Mevr. Boshuizen-Schulp
heeft de leeftijd van 89 jaar mogen bereiken. De
laatste jaren dat ze in Oversingel woonde waren
moeizaam, maar ze was en bleef een tevreden
gemeentelid. Op maandag 13 november hebben we
haar op de begraafplaats Landscroon ter aarde
besteld.

Namens de kerkenraadscommissie,
P.J.A. Zevering

Kort verslag kerkenraad d.d. 30 oktober 2006

Een groot deel van deze vergadering wordt in beslag
genomen door de presentatie en de bespreking van
het voorlopig ontwerp van het nieuwe
Verenigingsgebouw. Na een aantal kritische vragen
en opmerkingen wordt dit ontwerp aangenomen.

U heeft in een vorig nummer van Onderweg al
kunnen lezen dat het College van Kerkrentmeesters
het verjaardagsfonds integraal wil doorvoeren en de
opbrengst wil bestemmen voor speciale projecten.
De kerkenraad heeft hier nu mee ingestemd.

Het regionaal jeugdwerk Noord-Holland maakt zich
zorgen over de voortgang van het kerkelijk
jeugdwerk, door dat er in de toekomst niet meer

voldoende deskundigen aan het regionaal centrum
verbonden zijn. Het zou daarom graag zien dat er
door gemeenten gezamenlijk een classicaal
jeugdwerker wordt aangesteld. De kerkenraad is het
hier niet mee eens, omdat er geen budget voor is en
omdat er ook geadviseerd kan worden door het
Landelijk Dienstencentrum. Bovendien zou er
projectmatig iemand aangetrokken kunnen worden.

De voorzitter vertelt iets over van de documentaire
die door Frans Bromet wordt gemaakt. Er zijn al
verschillende personen geinterviewd.

Wil Vree, Scriba
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e Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres :  Nieuwstraat 25 (HOC)
ingang: Dirk Marcussteeg
Telefoon 48 39 93

Maandag, dinsdag en donderdag
van 9.00 tot 13.00 uur
pdc@hetnet.nl

Over de jeugddienst van 12 november

Zondagavond 12 november was er weer een jeugddienst,
deze keer met als thema: ‘Vriendschap’. Met het boekje
Ruth stonden we stil bij wat het betekent om vriendschap
met God te sluiten, of wat God van ons verwacht, naar
Hem toe, maar vooral ook naar de mensen om ons heen.
De opkomst had iets groter gekund, maar verder was het
een mooie dienst, waarin op verschillende manieren het
thema verwerkt was. We zongen onder begeleiding van de
muziekgroep veel liederen die met het thema te maken
hadden, we lazen uit het boek Ruth en luisterden met
ondersteuning door een Powerpoint-presentatie naar hoe
God werkt juist door hele gewone mensen. De karakters
van dit verhaal, Naomi, Ruth zelf en Boaz, geven daar
ieder op hun manier een prachtig voorbeeld van. Gods
plan voor ons sluit onze rol niet uit, maar roept juist op om
mee te doen, om dit verhaal ook tot jouw verhaal te maken.
Aan het einde van de dienst werd er een
vriendschapsboekje gemaakt; iedereen in de kerk kon iets
over zichzelf vertellen en opschrijven op een blaadje, die
vervolgens allemaal verzameld werden. Dat leverde een
prachtige verzameling op, van jong tot oud, met daarin
zoveel namen, hobby's, favoriete liederen (van Opwekking
tot en met de Psalmen, maar ook Marco Borsato) en
bijbelverhalen (vaak genoemd: de ark van Noach, de
gelijkenissen van de barmhartige Samaritaan en de
verloren zoon!). Een schitterend vriendschapsboekje dus!
Volgend jaar zijn de jeugddiensten weer in de ochtend. De
eerstvolgende dienst zal zijn op 4 februari a.s., zondag van
het Werelddiaconaat en ook een zondag waarop we
samen de Maaltijd zullen vieren.

De jeugddienstcommissie

Uit het ministerie

Zondagmiddag 60 plussers

Op zondag 26 november ontmoeten wij elkaar van 16.00
tot 20.00 uur in kerkcentrum Hogewey (Waarschapsstraat
3). Over het programma voor deze middag, waarin praten,
zingen en lachen centraal staan, kunt u meer lezen in de
folder, waarin de gespreksgroepen die dit seizoen worden
gehouden staan opgesomd.

Waar gaat het deze keer over? Over hoe u het
vrijwilligerswerk beleeft, want veel 60 plussers zijn in
allerlei opzichten actief in het vrijwilligerswerk. Omdat dat
vrijwilligerswerk niet los staat van ons geloof, komen op 26
november vragen aan de orde als: Waarom doen wij zo
graag vrijwilligerswerk? Wat voor voldoening geeft dat werk
u? Wat heeft vrijwilligerswerk doen te maken met uw visie
op geloven en het leven?

Wij rekenen op een fijne middag met veel mensen.
Ds. W.J. Lamfers

Zoals u ongetwijfeld al weet vormen wij als
predikanten met Jetty van Kessel samen een
‘groepspraktijk’, waarin we als team proberen
de functioneren. Dit brengt onder andere met
zich mee dat er is gekozen voor takenverdeling
en voor een vrije pastorkeuze, waarover u dit
jaar ook een brief hebt ontvangen.

Nu zijn er vele vormen waarop een team kan
functioneren. Wil je enkel aan werkoverleg
doen (lees: agenda’s afstemmen), of kies je
voor een vorm waarin het team werk, persoon
en taken volledig integreert, en evalueer je
steeds hoe je als team functioneert, en hoe er
gezamenlijk beleid kan ontstaan. Daarbij is het
in de kerk ook niet zo gebruikelik om als
predikanten op deze manier samen te werken,
al zien we hiervan om ons heen steeds meer
voorbeelden. In Weesp en Driemond hebben
we als ministerie daar nu een aantal jaren
ervaring mee opgedaan en zijn we al een heel
eind opgeschoten in onze groepspraktijk.

Toch is het van belang steeds te blijven vragen
en te zoeken naar betere afstemming van
beleid en werk, en naar wegen om het team
ook beter te laten (samen)werken. Daarom
hebben we in het ministerie besloten om de
hulp in te roepen van de Werkbegeleiding voor
predikanten. Met Kees Waardenburg hebben
we om tafel gezeten om onze werksituatie eens
wat beter te bekijken en samen te zoeken naar
een model van teamwork dat bij deze
gemeente en ons als predikanten past. Hieruit
kwam naar voren dat we in de komende tijd
gestructureerder overleg gaan voeren en dat
ook hopen te bereiken door beurtelings een
voorzitter en secretaris aan te wijzen.

Op deze en andere manieren willen we steeds
meer gestalte geven van het team dat wij
samen vormen. Daar hoort ook bij dat via het
kerkblad een duidelijker profilering van het
ministerie zal worden gezocht. Dit verbetert de
onderlinge communicatie en maakt het
ministerie meer present. Mocht u hierover
vragen hebben, schroomt u dan niet contact op
te nemen. Dat kan de komende tijd via
voorzitter Alida Groeneveld of secretaris Stefan
Dijkhuizen.

Onderweg
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Gemeentemaaltijd Casparus College

Vorige week zondag hebben we afscheid genomen van
kerkcentrum Hogewey, maar de gemeentemaaltijden
gaan gewoon door! Ze worden tijdelijk in het Casparus
College gehouden. Tijdelijk, totdat ons nieuwe
gemeentecentrum aan het Waagplein klaar is.

Enkele leerlingen van het Casparus College zullen ons
helpen bij de voorbereidingen, de ontvangst en het
serveren van de maaltijd en de drankjes.

Wanneer: Woensdag 13 december 2006

Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met een drankje,
om 18.00 uur gaan we aan tafel
Plaats: Casparus College, Talmastraat 40

Kosten: € 5,00 per persoon (kinderen € 2,50)

Uiteraard kunt u ook nu gebruik maken van de kerktaxi.
U kunt zich t/m zondag 10 december opgeven bij:
Thea Hortensius tel: 0294 418 215

Anga Oosterom tel: 0294 419 499

Jetty van Kessel tel: 0294 770 092

Margreet Schep tel: 0294 419 102

Atie de Vries tel: 0294 450 041

Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich
aanmeldt bij het PDC, telefoon 0294 483 993.

Graag tot ziens!

Verhuisd

Eind oktober hebben we na 19 jaar de
Barnevelderstraat in Driemond verlaten en zijn
verhuisd naar Assen. Een nieuwe fase, een
nieuwe uitdaging. Het zal wel even wennen zijn
van het westen naar het noord-oosten van het
land.

We hebben hier een goede tijd gehad en zullen
de vertrouwde gezichten in Driemond en Weesp
zeker missen.

Ons nieuwe adres wordt m.i.v, januari 2007:
Aletta Jacobsweg 1 9408 EA Assen.

Alle goeds toegewenst...

Greetje en Bert de Bruin

Van de diaconie: vrijwilligers gezocht

Van de diaconie

U heeft vast wel gehoord dat ons oude muntgeld, zoals
guldens, kwartjes dubbeltjes en stuivers, nu echt hun
waarde gaan verliezen op 31 december 2006. Tot die tijd
is het mogelijk om het oude geld via het postkantoor in te
wisselen.

Zoekt u nog eens goed in alle kasten en laden en gooi
uw losse muntjes in de collecte zak in de kerk zodat wij
van veel kleine beetjes misschien nog een mooi bedrag
kunnen maken. Al het geld zal gedeeld worden met het
college van kerkrentmeesters zodat wij er allen een
voordeel van hebben.

Alvast vriendelijk dank namens uw kerk!

Ida Westland E‘ I

~
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L

werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen 8 december ophalen op de afgesproken
adressen.

Zaterdagmorgen 9 december ophalen geheel Weesp
m.u.v. Aetsveld, daar wordt op deze zaterdag het oud
papier opgehaald door muziekvereniging Jubal.

Voor beide dagen geldt: gaarne buiten zetten voor 8.30
uur, het liefst in dozen, dat scheelt ons veel werk.

Met dank voor uw medewerking,
Henk Alberts, telefoon 0294 413 243

Voor de vakantieweken die dit jaar nog op het
programma staan, is het VakantieBureau
dringend op zoek naar vrijwilligers. Het gaat
vooral om zorgvrijwilligers, zoals verpleeg-
kundigen, verzorgenden niveau 2, 3, 4 en 5,
nachtvrijwilligers, en rekreatiemedewerkers. Kunt
en wilt u iets voor ons betekenen? Neem dan zo
snel mogelijk contact op met het VakantieBureau.

De vrijwilligers zijn nodig in verschillende weken
en op verschillende locaties. In De Werelt in
Lunteren gaat het om de Kerstweek (23 tot 30
december) en de volgende functies: gang-
unitverantwoordelijken,  verpleegkundigen en
verzorgenden, niveau 3, 4 en 5, vrijwilligers voor
de nachtzorg en recreatiemedewerkers.

In het F.D. Roosevelthuis in Doorn betreft het de
volgende weken:

§ 25 november tot 2 december

§ 2tot 9 december

§ 9tot 16 december

§ 30 december tot 6 januari

Voor al deze weken zoeken we gangunit-
verantwoordelijken, verpleegkundigen, verzor-
genden niveau 2 (2 tot 9 en 9 tot 16 december),
ook voor de nacht.

Als u zelf mee wilt werken of als u mensen kent
die mee kunnen en willen werken, dan kunt u
contact opnemen met Wim van der Tas en Ria
Hertog van het VakantieBureau, via 0318 48 66
10 of via info@hetvakantiebureau.nl.

Op de website www.hetvakantiebureau.nl is meer
informatie te vinden over de vakantieweken van
het VakantieBureau.
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e Berichten

Hebronnieuws

Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 — 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 — 17.00 uur
zaterdag van 10.00 — 16.00 uur

Kerstinloop 2006: wij hebben uw hulp nodig!

Een land waar je de weg niet kent, Carel ter
Linden

De schrijver van dit boekje heeft jarenlang leiding
gegeven aan gespreksgroepen voor mensen, die
hun partner verloren hebben. In hun verhalen trof
hem telkens weer hoe dubbel eenzaam mensen
in zo'n situatie kunnen worden, omdat de naaste
omgeving hun verdriet niet goed aanvoelt en
begrijpt.

Dit boekje wil helpen de rouwenden in ons
midden beter te begrijpen en tot steun te zijn.
Pocket € 10,20

Flap-uit bijbel, 6 bijbelverhalen in 3D

Vrolijke bewegende plaatjes brengen zes
bekende bijbelverhalen tot leven. Op elke
bladzijde is een nieuw avontuur te beleven. Een
feest om te bekijken en om voor te lezen.
Gebonden € 9,95

Uitvouwbijbel op rijm, 5 grote uitvouw platen
Op een speelse manier maken de kinderen
kennis met de bekende bijbelverhalen over
Noach, Jona, David, Daniél en Jezus. De grote
uitvouw platen en de tekst op rijm maken de
uitvouwbijbel voor kinderen erg aantrekkelijk.
Gebonden € 9,95

Mijn eigen kinderbijbel

Deze frisse kinderbijbel laat jonge lezers op een
toegankelijke manier kennismaken met de
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De
tekst is eenvoudig en Dblijft dichtbij de
oorspronkelijke  bijbelverhalen. De heldere
illustraties zijn duidelijk, ook voor jonge kinderen.
Gebonden € 23,50

Tot ziens in Hebron,
Gerda Hoogeveen

Ook dit jaar proberen wij op 1e Kerstdag 2006 weer een
ontmoetingspunt te zijn voor mensen die eens iets anders
willen, die zich alleen of samen eenzaam voelen. Mensen
die mensen willen ontmoeten, met elkaar praten, een
spelletje doen en samen een hapje eten.

Dit keer houden wij de Kerstinloop in de Wintertuin waar
de drempel letterlijk en figuurlijk laag is. Deze ruimte is
ons door het Algemeen Maatschappelijk Werk Versa ter
beschikking gesteld, hetgeen wij zeer op prijs stellen.
Maar ook dit jaar willen wij een beroep op u doen, u heeft
ons nog hooit teleurgesteld: het zal dit jaar ook weer
lukken.

De kosten van de maaltijd zijn reeds gedekt en nu vragen
wij u een bijdrage in de vorm van cakes, kerstkransen,
appeltaarten, boterkoeken, zelf gebakken of uit de winkel.
Een fles lekkere wijn gaat er ook altijd in. Hebt u een
eigen specialiteit? Mag ook.

Onze werkgroep staat in de startblokken maar mede door
Uw hulp. Laat u even weten waarop wij kunnen rekenen?
Geeft u dit tijdig door, zodat wij onze planning kunnen
maken. Weet u overigens dat wij meestal tussen de 80
en 90 mensen welkom kunnen heten op deze
Kerstinloop. Ach het is eigenlijk gewoon omzien naar
elkaar. Ja doet u mee?

Belt u even naar ondergetekende die graag noteert
waarvoor u gaat zorgen. U mag ook een mailtje sturen.
Wel zo gemakkelijk...

Met vriendelijke groet,
Namens de Interkerkelijke Werkgroep Kerstinloop 2006,

Cor Draijer
Telefoon: 0294 411 261
Email: c.draijer@planet.nl
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Vereniging Hulpverlening

Vrijdag 10 november j.I. was weer een heel fijne en
gezellige Bazaar dag. Alles verliep naar wens en we
kilken met een goed gevoel hier op terug, temeer
omdat we een heel goede opbrengst van € 5.500,00
hebben gehaald.

Daarom willen we allen die op een of andere wijze
ons hebben geholpen of meewerkte heel hartelijk
bedanken!! Mede daardoor bereikten wij dit
geweldige resultaat.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Actie schoenmaatjes

Zoals ook vorig jaar kunt u weer meedoen met het
vullen van een schoenendoos voor kinderen die
weinig of niets hebben. Alle informatie vindt u in het
inlegvel bij dit kerkblad.

Wilt u meer weten, bel dan gerust. Wij helpen graag
als het nodig is.

Bedankt vast door alle medewerkenden, én ook door
de kinderen!

Cor de Bruijn

Adventszang

Op zondag 10 december a.s. om 14.30 uur houdt het
Laurenskoor, samen met het Bankraskoor uit
Amstelveen, een Adventszang. Deze wordt
gehouden in de Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat
31, te Weesp. De algehele leiding is in handen van
Frits Heil.

Doorgaans is er een traditionele Volkskerstzang
maar omdat we wat vroeger in december zijn,
brengen we u een mooi Adventsrepertoire ten
gehore. Lutsen de Vries zal ons hierbij op het orgel
begeleiden. De Adventszang wordt afgewisseld door
zang, declamatie en een orgelsolo van Frits Heil.

Wij nodigen u hierbij van harte uit en hopen met
elkaar op een fijne Adventszang.

Deuren open om 14.00uur, aanvang 14.30 uur. De
toegang is gratis.

Wim Post

Dankbetuiging

Tweemaal verhuizen in een paar maanden is mij
overkomen. Eerst in Weesp plotseling uit je huis van
de Kostverlorenstraat 721 naar "Oversingel". En
daarna van "Oversingel" naar het verpleeghuis
"Gooizicht" in Hilversum. Alles in twee maanden dat
is zeer, zeer moeilijk voor mij geweest en is het nog.
Maar wat een meeleven en vriendschap heb ik
ondervonden. Bezoek, brieven, kaarten, telefoontjes,
bloemen en planten. Op mijn verjaardag kreeg ik van
de kerk een schitterend mooi bloemstuk.

Hier is het goed en mooi, maar ik mis Weesp, want ik
ben er geboren en heb er altijd gewoond. Men moet
nu altijd met eigen of openbaar vervoer hier komen
en dat kost tijd voor iedereen. Maar wie er ook komt
het is altijd een verrassing voor mij.

Hilversum is mooi, maar Weesp is onvergetelijk en
als het mag blijf ik lid van de kerk in Weesp.

Met hartelijke dank en groeten aan u allen.

Heleen Jarings-van Breevoort.

Bloemendienst

Ontvangen van mevr. G. via mevr. O. 10 euro.

Hartelijk dank,
W. Oostenga-Kors

Ontvangen 5 euro van mevr. v. B. via mevr. v, O.
Ontvangen 10 euro van fam. N. via mevr. W.

Als dank voor fruitbakje oogstdienst:

Ontvangen 15 euro van mevr. L. via mevr. V. O.
Ontvangen 10 euro van NN via mevr. H.
Ontvangen 5 euro van mevr. d.G. via mevr. v. G.

Hartelijk dank,
A. Wiereyn-Quak

kleding- en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te
zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

Schoeisel altijd met W merken.

Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale,
Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer
welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen

Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth
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e Voor de jeugd

Project Engelenzang

Ook dit jaar beginnen wij op de eerste
adventszondag (3 december) aan een project voor
de kinderen. Deze advent- en kerstperiode zal
bevolkt worden door engelen.

Engelen die op bezoek komen in de bijbelverhalen
en engelen in je alledaagse leven. Met kerst zal de
kerk vol zijn met engelen. Engelen zijn de
boodschappers van God; bemiddelaars tussen God
en mensen, tussen hemel en deze wereld. Engelen
komen helpen namens God en trekken zich daarna
weer terug.

Geloven in de werkelijkheid van het bestaan van
engelen is voor veel gelovigen een moeilijk punt.
Engelen worden vaak geassocieerd met een
mythisch bewustzijn dat ver achter ons ligt. Hoe
we er ook tegen aan kijken, ze zijn er nog altijd,
de engelen. In ieder geval komen ze elk jaar terug
in de verhalen rond de geboorte van Jezus. Als
deelgenoten van Gods geheim zijn ze in die
verhalen onmisbaar in de voorbereiding op de
komst van de Messias. En misschien doen wij
onszelf wel tekort als we ons niet door een engel
laten meenemen op de weg daar naartoe...

In de zondagen van advent ontmoeten we elke
week een engel die ons wat te vertellen heeft. Met
kerst zal de kerk vol zijn met engelenzang.

Namens de leiding van de kinderdienst,
Carla de Groot

Jongerendienst in Weesp

Kinderkerstfeest

Elk jaar werd op de zondag voor kerst het
kinderkerstfeest gehouden in de Lutherse kerk.
De leiding van de kinderdienst vindt dat we, met
het sluiten van de Maarten Luther kerk, deze
traditie toch in ere moeten houden. Daarom zal dit
jaar het kinderkerstfeest worden gehouden in het
koor van de Grote of Laurenskerk. Dus schrijf het
vast in de agenda: Zondag 24 december om 16.30
uur.

Namens de leiding van de kinderdienst,
Carla de Groot

Ben jij op zoek naar spiritualiteit....?

Dan ben jij bij ons aan het juiste adres. Wij zijn
“Revelation”, dat betekent: openbaring, oftewel
bekendmaken. Revelation is een dienst, door
jongeren opgezet vanuit de evangelische gemeente
in Weesp, toegangelijk voor iedereen die gelooft
of niet, een aanvulling op de bestaande
kerkdiensten. We hopen natuurlijk dat er veel
jongeren zullen komen die ook hun (al of niet
gelovige) vrienden gaan meenemen.

Het is een avond gevuld met vernieuwende muziek,
gespeeld door een band, een begrijpelijk Woord en
bijkletsen onder het genot van een bakje koffie of
thee. Revelation is een ideaal event voor jong en
oud! Wij willen uitleggen, laten zien en laten
beleven wat Revelation inhoudt.

Dus.... ben jij op zoek naar God, of wil jij Hem
persoonlijk beter leren kennen, kom dan ook! Elke
eerste zondag van de maand om 19.30 uur in de
Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 36 te Weesp.
Neem gerust je vrienden/familie mee.

Be there op zondagavond 3 december! Thema:
“God, machtig of onmachtig?”
Het team van Revelation

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wyke van Nigtevecht-Feenstra 0294 777 795 of
G.H. van Emmerick 0294 430 790.
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