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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Ds. J.S. Dijkhuizen
Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp
Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com
Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp
Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal
Telefoon: 0294 413 795
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,
Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadminstratie
Voor verhuizing of opzegging:  Postbus 5053, 1380 GB Weesp.
E-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp
Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl
Dhr. Jan Sas, Telefoon: 0294 418 439, e-mail: ja.sas@zonnet.nl

 Colofon

Redactieraad
Mathilde Kroon, Wil van Rheenen, Ina Slokker, Jan Woudsma

Opmaak
Guido Rebel

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@gmail.com. Handgeschreven, getypte of
gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ
Weesp.
Bijdragen voor het favoriete lied sturen aan: Mathilde Kroon,
Sinnigvelderstraat 107, 1382 ER Weesp, telefoon 0294 481 651,
e-mail: kroon.verheij@kpnplanet.nl.

Sluitingsdatum Onderweg nr 8: vrijdag 1 juni, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 11 juni.
Activiteitenperiode: 13 juni tot en met 3 juli.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21
Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@ncrvnet.nl
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Onderweg 3

 Erediensten

donderdag 17 mei
Hemelvaartsdag

Koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. W.J. Lamfers

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

zondag 20 mei
Exaudi, wezenzondag

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. W.J. Lamfers

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

19.00 uur kandidaat T.T.J. Pleizier, Amersfoort
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

zondag 27 mei
Pinksteren

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. J.S. Dijkhuizen

koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte zending

19.00 uur dienst Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte zending

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

18 mei R.K. viering

25 mei ds. R.H. de Vos

  1 juni R.K. viering

  8 juni ds. D. Pruiksma

zondag 3 juni
Trinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. D. Pruiksma

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

10.00 uur kerksite en kerksite plus

19.00 uur ds. T. Lekkerkerker, Ede
Gereformeerde Bond

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

zondag 10 juni
1e zondag na Tinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. D. Pruiksma

openbare belijdenis en doop
m.m.v. het Laurenskoor

1e collecte kerk
2e collecte orgelfonds

19.00 uur ds. J. Harteman, Hilversum
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte orgelfonds

kerkdiensten in verpleeghuis Hogeweij

20 mei ds. R.H. de Vos

27 mei hr. G. Herderschee

  3 juni geen opgave

10 juni mw. ds. C.A. Boonstra
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 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 20 mei
rit A  Hr J. Vree 412532
rit B  Hr  E. Post 416933

zondag 27 mei
rit A  Hr C. Bruyne 263576
rit B  Hr S. Biesheuvel 417859

zondag 03 juni
rit A  Hr J. de Vries 450041
rit B  Hr. P. Nagel 414316

zondag 10 juni
rit A  Hr. F. Lijnsvelt 410455
rit B  Hr. P. Kalwij 432263

Ziekenhuistaxi
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen
Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Mw. Gaasterland 413406
Mw. Van Oostveen 431532

Kerktelefoon
contactpersonen

mw. C.A. Sliggers 775474
J. Braaksma 411398

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Bejaardensoos ‘Ouderenvreugd’
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw
aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Iedere dinsdagochtend koffie-uurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda

donderdag 24 mei
Gesprekskring 20+ (laatste keer!) 20:00 uur
Heemraadweg 622

donderdag 31 mei
vergadering grote kerkenraad 20.00 uur
Rabo bank

maandag 4 juni
Gelovend zingen, zingend geloven 14:00 - 16:00 uur
Koor Grote of Laurenskerk

vrijdag 8 en zaterdag 9 juni
ophalen oud papier, coördinator Henk Alberts tel. 413243
het papier graag klaarzetten voor 8.30 uur

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl


Onderweg 5

 Meditatie door ds. W.J. Lamfers.

De wereld in met de blijde boodschap!

Meteen vanaf Pinksteren wordt
duidelijk wat de gemeente van
Christus zal blijven typeren.

Ten eerste je niet voor het
Evangelie schamen, maar dat aan
wie het maar horen wil
verkondigen (Romeinen 1:16).
Niet zwijgen over wat je beweegt
om met God door het leven te
gaan, maar de vreugde van het
geloof in Pasen uitdragen. De
kerk is niet bepaald bescheiden.
Zij heeft een woord voor de
wereld, omdat alleen het
Evangelie Gods kracht om ons te
redden bevat. Doordat men in het
Evangelie iets vindt wat men
nergens anders vindt is het
Evangelie uniek. Zijn wij nog wel
overtuigd van de uniciteit van de
blijde boodschap? Alle
godsdiensten zijn niet gelijk. Er is een wezenlijk
verschil tussen de God van Israël en andere
goden, omdat het niet in alle godsdiensten om
bevrijding en liefde draait. Onderwerping maakt
een onzeker, wantrouwig mens van je, want
onderdanigheid roept frustraties op in plaats van
zelfvertrouwen. Wie in genade aangenomen is leeft
juist bij de gratie van (zelf)vertrouwen, heel open,
frank en vrij.

Dat God mensen redt, dat Gods bevrijdend
handelen een mens van de nodige complexen
afhelpt door ons geborgenheid te bieden, is
meteen al de Pinksterboodschap van Petrus
(Handelingen 2:14-40). Die blijde boodschap, die
Paulus overneemt, spreekt mensen aan, omdat zij
ervaren dat Gods genade helend werkt, van
gespleten mensen een geheel maakt. Daarom zal
Paulus zich niet voor het Evangelie schamen, maar
het enthousiast en gedreven aan de man brengen.
Daartoe gaat hij strategisch te werk. Hij kiest heel
marktgericht steden uit waar veel mensen uit
allerlei plaatsen komen, bij voorkeur havenplaatsen
(Efeze, Korinthe, Troas) of grote steden (Athene en
Rome), zodat het Evangelie zich via mond op
mond reclame kan verspreiden. Missionair bezig
zijn gaat niet zonder strategische marketing.

Ten tweede, de gemeente is missionair ingesteld:
geen besloten club, geen atomaire maatschappij
waarin men langs elkaar heen leeft, alsof men niets

met een ander te maken heeft, nee de
gemeente van Christus is een warme
open gemeenschap (Handelingen
2:41-47; 4:32-37), die lokaal, maar
weldra ook mondiaal actief is om kilte
en tweedeling uit het leven te
verdrijven. In de gemeente betrekt
men mensen op elkaar, zijn
betrokkenheid, vreugde en
gemeenschap sleutelwoorden,
waardoor er voor bekrompenheid
geen ruimte meer is. Omdat het niet
om gevestigde belangen of om
eigenbelang gaat, durft men in
tegenstelling tot een gevestigde partij
of een gesloten groep over grenzen
heen te kijken. Daarom trekt men de
wereld in, van Jeruzalem naar Rome.
Men kruipt na een aanvankelijke
terughoudendheid niet in z'n schulp,
maar is zelfbewust. Dat zelfbewustzijn

ontbreekt ons vandaag de dag vaak, temeer daar
met volharding betrokken zijn bij alles wat er
gebeurt rond Woord en sacrament nogal eens
ontbreekt. Waar men niet gevoed wordt en waar
twijfel toeslaat raakt zelfbewustzijn ondermijnd.
Dan ontbreekt de uitstraling, die er destijds alom
was. Vandaar dat van de gemeente in Jeruzalem
aantrekkingskracht uitgaat.

Ten derde, de gemeente staat wervend en
dienstbaar in de wereld. Kerk en samenleving zijn
hecht op elkaar betrokken. Zending en
werelddiaconaat gaan hand in hand. Diaconaal
omzien naar medemensen die onze steun nodig
hebben is vanaf het begin een kerntaak van het
gemeente-zijn. In Jeruzalem is men op plaatselijk
vlak diaconaal actief, maar vanaf Antiochië
(Handelingen 11:27-30) is men ook
bovenplaatselijk diaconaal actief. Zo geeft men het
mededogen, dat zo typerend was voor Jezus,
handen en voeten. Liefde en naastenliefde gaan
daarbij hand in hand, zodat persoonlijke belangen
nooit centraal kunnen staan, omdat wij van de
Thora juist hebben geleerd dat de ander ons
uitgangspunt is, niet ons ego(ïsme).

Rond een blijde boodschap krijgt de vreugde alle
ruimte. Waarom is die vreugde zo snel verdwenen
uit de gemeente van Christus? Is dat geen
essentieel gemis? Te veel ernst kan geen goede
zaak zijn.
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 Rondom de vieringen

donderdag 17 mei
Hemelvaartsdag

Koor Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op 17 mei, Hemelvaartsdag, is menigeen met
vakantie, maar vieren wij een dienst waarin Lucas
24:46-53 en Handelingen 1:1-12 centraal staan. Wij
zingen samen prachtige liederen: de gezangen 101,
231, 233 en 234. Door een van die fraaie
waterkastelen in Westfalen te bezoeken, waar de
familie van de dichteres van gezang 231 vandaan
komt, en ook het naast het slot Raesfelt gelegen
liefelijke kerkje te bewonderen, gaat zo'n lied nog
meer voor je leven. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 20 mei
Exaudi

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op 20 mei, de zevende zondag van Pasen, de
zondag die naar Psalm 27:7vv. zondag 'Exaudi' heet,
lezen wij over het zendingswerk van Paulus
Handelingen 20:16vv. en 28-36 en over de diepste
bedoelingen van Jezus' werkzaamheden Johannes
17:1-4 en 14-21. Wij zingen de mooiste Psalm uit het
Psalter, Psalm 27, en de gezangen 234, 235 en 250.
(Ds. W.J. Lamfers)

zondag 27 mei
Pinksteren

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Na zeven weken (zeven maal zeven dagen plus één)
zijn we eindelijk bij de 50e Paasdag aangekomen:
Pinksteren! Opnieuw is het een feest van bevrijding,
al is dat nu met een wereldwijde bedoeling: We
vieren dat de Geest ‘vrij’ de wereld in gaat en
mensen overal wil aanraken en aansteken om de
Opgestane Heer te verkondigen en na te volgen. De
Trooster waar Jezus voor zijn dood al over sprak,
breekt met zijn aansporende liefde nu echt door in de
harten van alle mensen en zet aan tot nieuwe,
onbekende en ongedachte wegen. Het zal dus om
geestdrift moeten gaan, en om het kunnen verstaan
van Gods aanwezigheid en elkaar; daar zullen we
samen voor bidden, stil bij zijn en over zingen met
bekende en minder bekende Pinksterliederen.
Natuurlijk klinkt het verhaal uit Handelingen 2 en is er
in de kinderdienst de afsluiting van hun project in
deze weken na Pasen. De wereldwijde beweging zal
voor ons deze keer extra merkbaar zijn door de
inbreng van de ZWO-commissie, die een aandeel
heeft in de voorbereidingen. We kijken uit naar deze
feestelijke viering, om straks in vuur en vlam verder
te kunnen gaan! (Ds. S. Dijkhuizen)

zondag 3 juni
Trinitatis

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
De eerste zondag na Pinksteren is vanouds gewijd
aan de Drie-eenheid. Zondag Trinitatis heet deze dag
dan ook met zo’n mooie ouderwetse kerknaam. Het
is alsof de kerk nog één keer een samenvatting wil
geven van alle feesten die in de afgelopen maanden
zijn gevierd voordat de zomer begint. Over Vader,
Zoon en Geest gaat het dus. Maar niet over een
dogma. Opnieuw staat een verhaal centraal. Want
wanneer de Drie-eenheid ons niet op verhaal zou
brengen, dan zou het bij een dogma blijven. Bij
traditie staat deze dag het verhaal van Nicodemus uit
Johannes 3 op het liturgische menu. Het gaat over
wie door water en door Geest van boven af geboren
worden. (Ds. D. Pruiksma)

zondag 10 juni
1e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Vanaf vandaag beginnen we de zondagen te tellen.
Heel gewoon. Eerste zondag na Trinitatis, tweede
zondag na Trinitatis etc. Hoewel, het Dienstboek van
onze kerk houdt daarmee al vrij gauw op om ietwat
anders gewoon door te tellen: eerste zondag van de
zomer enzovoort. Voor even zijn de feesten van de
kerk een beetje uit het zicht. We beginnen aan de
feestloze helft van het kerkelijk jaar.
Maar wie meent dat er dan geen feesten kunnen
worden gevierd, vergist zich. Want juist vandaag is
het is één en al feest in onze kerk. We vieren de
doop van Betty Blankenzee. Daarmee willen we
Betty en alle mensen om haar heen van harte geluk
wensen. Het is heel bijzonder wanneer mensen, door
het leven geleerd, de wens te kennen geven gedoopt
te willen worden. En we verheugen ons daarom met
Betty op deze grote dag. Zoals gewoonlijk zal aan de
bediening van de doop aan een volwassene de
openbare geloofsbelijdenis vooraf gaan. Hoe zou het
anders kunnen dan dat Betty Blankenzee volmondig
‘ja’ zegt op de vraag of zij gelooft. Om het feest
compleet te maken, zingt het Laurenskoor onder
leiding van Frits Heil deze zondag met ons mee. (Ds.
D. Pruiksma)

Koffiedrinken na de dienst

20 mei Mw. Sliggers, Keulsevaartstraat 147
27 mei In de Laurenskerk
3 juni Mw. van Kessel, Korendragershof 13
10 juni Mw. Hensens, Diepenbroickpark 36
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 Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

beste mensen,

uit de gemeente
Maar liefst zeven Weespers
werden bedacht met een
koninklijke onderscheiding op
27 april jl. Op deze plaats
noem ik Rie Woudsma-
Blaauw (Julianastraat) voor
haar onophoudelijke inzet
voor kerk en samenleving.
Rie, en alle andere

gedecoreerden, dank voor het gedane werk en
gefeliciteerd met het lintje.

Iedere donderdagavond krijg ik per e-mail een
tussenstand van de fietstocht van Gerard van den
Bosch (Aquamarin) en zijn fietsmaat Pim, van Weesp
naar Santiago de Compostella (Noord-Spanje) over
de kilometers, pech onderweg, over hoe ver het is en
hoe koud (of warm). Het doel is op 3 mei bereikt en
op 8 mei hoopt hij terug te vliegen naar Nederland.
Hij is dan ook ruim op tijd voor de gedenkdag van
hun huwelijk, 40 jaar geleden op 23 mei samen met
zijn Annie. Van harte gefeliciteerd met deze jubileum.

Dhr Bouhuijs (Kuyperlaan) was een week na zijn
operatie weer thuis en het gaat naar omstandigheden
redelijk met hem. Nu maar hopen dat de operatie het
gewenste resultaat zal hebben.

Na afloop van de dienst van 29 april is Jan Roest
uitgewuifd. Zoals hij al zelf eerder in het kerkblad
geschreven heeft, heeft hij in Culemborg een nieuwe
woning gevonden in een woongroep, met een goede
mix van gemeenschap en privacy. In haar dankwoord
benadrukte voorzitter van de kerkenraad Ineke van
de Pol zijn onvermoeibare inzet voor de
totstandkoming van de Protestantse Gemeente. Jan
zal het werk rond de herinrichting van de
Laurenskerk nog afmaken. Als dank kreeg hij een
bos bloemen; namens de kerkenraad overhandigde
zij hem eveneens de paaskaars 2006.

uit beeld
De komende weken zult u mij minder in de
kerkdiensten zien dan u van mij gewend bent. Een
aantal preekbeurten elders, Haarlem, Utrecht, en een
familiefeestje zijn daar de verklaring voor. Nu ook het
kringwerk, op de toegift op 4 juni a.s. na, afgelopen
is, lijk ik meer uit beeld. Daarentegen is er meer tijd
voor bezoekwerk. Wilt u bezoek hebben, of weet u
iemand aan wie een bezoekje welbesteed is, neem
dan contact op Jetty van Kessel op het Pastoraal
Diaconaal Centrum, geopend maandag, dinsdag en
donderdag van 9.00 – 13.00 uur.

team
Collega Stefan Dijkhuizen schrijft elders in dit
nummer over ons verblijf ‘op de heide’. De heide was
er niet rond het Maristenklooster in Lievelde

(Achterhoek), wel een mooi coulissenlandschap. We
hadden het er goed.

tot slot
Een prachtig lied uit Iona, op onze weg naar
Pinksteren. In het Hebreeuws is het woord voor
Geest ‘ruach’ vrouwelijk. Genesis 1 en Psalm 139
zijn bijbelgedeelten waar er sprake is van de Geest in
vrouwelijke beelden, zoals zij gebruikt zijn in dit lied.

2 Zij zweeft boven zee,
zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats
onder de hemelboog;
zij rust in de schoot,
wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt,
verborgen voor ons oog.

3 Zij danst in het vuur,
schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los,
taal en getuigenis,
bekeert, inspireert
al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen,
vurig als zij is.

4 Want zij is de Geest,
één met God in wezen,
gift van de Verlosser
aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij,
toegang tot de Schriften,
vogel uit de hemel,
witte vredesduif.

uit Tussentijds & Hoop voor alle volken
tekst John Bell

vertaling Joke Ribbers

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld
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Ds. D. Pruiksma

Uit de gemeente

Mevrouw De Gooijer, Tooropstraat, werd een paar
weken geleden in ziekenhuis Gooi Noord opgenomen.
De gezondheid liet de voorbije tijd al enigszins te
wensen over maar een val betekende
ziekenhuisopname. Gelukkig werden we door de
pastorale dienst van het ziekenhuis op de hoogte
gebracht. Ook al zal haar familie haar ook nu zeker
niet vergeten, een mens alleen is ook maar alleen.

Op de eerste Pinksterdag, zondag 27 mei, vieren
meneer en mevrouw Stam, Zomerstraat in Driemond,
hun gouden huwelijksjubileum. Zeker na de afgelopen
jaren waarin sprake was van ziekte maar ook herstel,
mag deze feestdag volop gevierd worden.
Dankbaarheid is er in het hart aan God die leven geeft
en leven doet. Van harte gefeliciteerd. We wensen u
en de uwen een prachtig feest.

Zoals ik vorige keer al schreef, ben ik sinds kort ook op
de hoogte van andere huwelijksjubilea. Mijn schroom
om zonder medeweten van betrokkenen daarover in
het kerkblad te schrijven, is te groot. Mijn goede
wensen daarentegen zijn er niet minder om.

De landelijke lintjesregen ter gelegenheid van
Koninginnedag betekende dit jaar voor Weesp een
stevig buitje. Onder de gedecoreerden waren dit jaar
heel veel kerkelijk zeer betrokken mensen. Veel van
hun namen zult u ongetwijfeld elders in dit kerkblad
tegen komen. Op deze pagina mag een hartelijke
gelukwens aan Tamme Westra niet ontbreken. Zijn

onderscheiding is een
welverdiende erkenning voor
een jarenlange inzet ten
dienste van heel velen.

Op woensdag 16 mei komt
de 60-plus kring bij elkaar.
We hopen deze keer op iets
meer ruimte dan vorige
maand. Ook al is het
natuurlijk uiterst gezellig om
in het pastoraal centrum zo’n
grote kring te vormen. We
gaan er van uit dat onze
bijeenkomst nu in het jeugdgebouw zal plaats vinden.
Aan de orde is hoofdstuk 5 van het boekje:
Ontmoetingen met God.

Op maandag 21 mei begint de week die ik in
Heppenheim zal doorbrengen. Niet echt de derde
week van de maand deze keer. Maar dat heeft met de
feestdagen te maken. Het werk voor de Internationale
Raad van Joden en Christenen gaat gestaag verder.

Graag wil ik u tot slot attent maken op een bijeenkomst
die plaats gaat vinden helemaal aan het einde van de
activiteitenperiode van dit kerkblad. Op maandag 4 juni
ontvangen collega Alida Groeneveld en ik u graag om
14.00 uur in het koor van de Laurenskerk om met
elkaar te proeven van muziek. Deze bijeenkomst mag
wat ons betreft naar meer smaken!

Ds. D. Pruiksma

Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven

Ineke Lans (Zonnehof) komt na een aantal weken in
het ziekenhuis te hebben gelegen gelukkig weer thuis.
Het herstel zal echter nog geruime tijd rust vergen.

Zeven mensen ontvingen een koninklijke
onderscheiding, omdat zij al vele jaren vrijwilligerswerk
verrichten ten dienste van kerk en samenleving. Maar
liefst vijf van hen zijn lid van onze gemeente. Ik ben
trots op U! Wat een actieve gemeente! Wat zouden wij
zijn zonder zoveel vrijwilligers, die zich enthousiast
voor allerlei goede doelen inzetten? Opnieuw werd

duidelijk dat de samenleving de
kerk hard nodig heeft, omdat de
kerk er is voor medemens en
samenleving.

Op huisbezoek ontving ik voor
het kerkenwerk giften van
vijfentwintig en dertig euro en
voor het werk in Roemenië
giften van twintig en vijfentwintig
euro. Hartelijk dank!

Ds. W.J. Lamfers

Ds. S. Dijkhuizen

Op het moment van schrijven zit ik met mijn hoofd nog
bijna helemaal in Taizé; slechts een paar dagen
geleden zaten we daar nog met een hele groep
jongeren en iets oudere chauffeurs uit Weesp en
omstreken. We hebben een prachtige week gehad.
Nieuwe liederen zitten in m’n hoofd, en zullen zeker
een plekje krijgen in de komende diensten. Hieronder
geef ik er eentje alvast mee om eens over na te
denken. Voor mij was het deze maal weer heel
bijzonder; in de onderlinge contacten, de ontmoetingen
met de jongeren, de ervaringen die gedeeld werden,
en natuurlijk de prachtige gebeden en liederen. Samen

met Jankina Ligtvoet heb ik de
hele week een groep 15/ 16-
jarigen begeleid in hun
gespreksgroepje, en dat was
eveneens zeer waardevol. De
Weesper-jongeren (en
ouderen) waren vaak samen te
vinden, of het nu in de kerk, bij
Oyak (het ‘cafe’-gedeelte),
tijdens hun werk in het eten-
uitdelen, in de stiltetuin of
tijdens het eten was. Bijzonder
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om zo ook weer mee te maken wat een weekje Taizé
met jongeren kan doen, en hoe je op deze plaats tot
goede ontmoetingen komt die thuis maar moeilijk
lukken. Voor de meesten is er zeker een heleboel dat
weer mee naar huis genomen werd, en de eerste
aanmeldingen voor volgend jaar zijn ook alweer
binnen! Ook kon ik met een aantal jongeren heerlijk en
openhartig praten over hun ervaringen in onze kerk en
hoe zij hun eigen rol en betrokkenheid daarin zien.
Hoe waardevol is zo’n contact! Zelf heb ik ook nog de
kans gezien om weer eens even een boek in te zien
dat ik van de stapel op mijn buro mee had genomen;
‘En de wind steekt op!’ (van Henk de Roest), een
aanstekelijk en positief geschreven boek over
gemeente-opbouw en verandering in een tijd van
secularisering en marginalisering van de kerken. Daar
zitten zeker goede ideeën in die ik meeneem naar
zowel de kerkdiensten als het andere gemeentewerk.

Deze en komende maand zullen de meeste
jongerenactiviteiten afgerond gaan worden voor dit
seizoen. Met de 20+ kring komen we nog één keer
samen, in een ontspannen ontmoeting waarbij we een
hele mooie film gaan kijken (As it is in heaven, een
Zweedse film uit 2004).

Iets van de hemel is ook doorgebroken bij Evelien en
Jeffrey Gijzen, Gemeenschapspolderweg 111. Op 23
april j.l. is bij hen namelijk een eerste kindje geboren,
dochter Romy Esther. Nog maar net verhuisd en toen
was de kleine daar al... We zijn dankbaar en blij voor
hen en hopen dat alles heel erg goed mag blijven
gaan. Uit eigen ervaring mag ik nu ook een beetje
meespreken! Het wordt inderdaad alleen maar leuker
en leuker, en we wensen Jeffrey en Evelien dat
natuurlijk ook toe. Jullie kindje mag zich bij ons welkom
weten en veilig geborgen in Gods hand, omringt door
mensen die jullie lief zijn. Alle goeds!

Van 2 tot en met 9 juni zijn we een weekje met
vakantie. Opnieuw is de bestemming Bourgondië, nu
niet Taizé, maar een prachtig omgebouwde
watermolen vlakbij natuurpark de Morvannes. Hier
zullen we met de hele familie, inclusief twee zwangere
zussen, waarvan eentje ook nog trouwt eind deze
maand, met onze ouders hun 35-jarig huwelijk vieren.
Reden genoeg tot een feestje!

Tot slot het lied dat we afgelopen week talloze malen
zongen in Taizé. De tekst is van bisschop Ambrosius
van Milaan, die leefde van 339 tot 397 en veel invloed
heeft gehad op kerkvader Augustinus. Onder andere
Gezang 253 in het liedboek, dat in de komende weken
vast in vele kerken gezongen zal worden, is ook van
zijn hand. Het lied uit Taizé spreekt mij erg aan, omdat
het benadrukt dat God op ‘helende’ ontmoeting uit is
met ons. Het vertrouwen daarin, ookal is dat maar
klein en fragiel, geeft een stuk ontspanning en rust, en
‘omkapselt’ al ons zoeken, onze twijfels en onze
vragen. God zocht en vond ons nog voordat wij naar
Hem op zoek gingen.

Il Signore ti ristora. Dio non allontana.

Il Signore viene-ad in contrarti. Viene-ad in
contrarti. Il Signore…

(De Heer herstelt je en geeft je nieuwe kracht. God
zal je niet verstoten.

De Heer komt om je te ontmoeten.)

Alle goeds vanuit de Amstellandlaan, en een vurig en
aanstekelijk Pinksteren gewenst!

Ds. Stefan Dijkhuizen

 Commissies

Van de diaconie: nieuws uit Zambia
De afgelopen tijd hebben we besteed aan het vinden
van een geschikt Zambiaans bedrijf dat de bouw van
de speeltuin voor zijn rekening wil nemen. En gelukkig
zijn we geslaagd: 'Zama Zoom Zoom' heeft in het
verleden prachtige en stevige klimtoestellen gebouwd
voor diverse (internationale) scholen hier in Lusaka.
Het duurde enkele weken (tja, African timing) voordat
we voldoende inlichtingen hadden om tot een besluit te
komen, en de diaconie van Weesp te laten weten hoe
het er nu voorstaat:
Het project valt veel duurder uit dan we hadden
ingeschat (zoals het er nu naar uitziet, gaat het precies
lukken, omdat we andere donorgelden erbijleggen),
maar dit komt de kwaliteit en duurzaamheid van het
speeltoestel zeker ten goede.
Om aantasting door mieren (die vreten hier zelfs
huizen aan) en zware regens (door de kracht van het
water wordt veel verwoest in de regentijd) te
voorkomen, zal het hele onderstel uit beton en staal
opgetrokken worden en dat maakt het nogal prijzig.
Maar goed, ons is verzekerd dat het klimtoestel (met

schommels, een glijbaan, klimnetten, loopbruggen,
een huisje, een wip, een evenwichtsbalk en
verschillende soorten trappen, voor kinderen van alle
leeftijden) in de toekomst weinig onderhoud zal
vergen, en dat het de komende decennia een stevige
en veilige speelplek voor de kinderen zal zijn. En
vooral dat laatste was doorslaggevend voor onze
keuze voor Zama Zoom Zoom.
Over twee weken kan met de bouw begonnen worden,
en de bouw zelf zal ongeveer drie weken in beslag
nemen.
Hopelijk bent u ook nog steeds enthousiast over dit
project, en heeft u nu helderheid over wat er met uw
bijdrage gaat gebeuren. Natuurlijk houden we u met
foto's op de hoogte van de voortgang van het
bouwproject.

In dankbaarheid, en met een hartelijke groet aan alle
leden van de diaconie,

Henk en Deborah van den Bosch-Heij
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kerkenraadsvergadering

In tegenstelling tot de vergaderingen
van de laatste maanden was er deze
keer een korte agenda en konden we
de vergadering vroeg beëindigen.
Behalve over een aantal zakelijke
punten  spraken we op verzoek van de
liturgiecommissie over de diensten in
de veertigdagentijd en de dienst van
Pasen van dit jaar. Ook werden de
avonddiensten, die tot nu toe
gehouden zijn, geëvalueerd. Het
project met de kinderen uit de
kinderdienst werd als zeer positief
ervaren, vooral de reis met de
fotograaf. Er werd gesproken over de
gezongen gebeden, sommige mensen
hebben hier moeite mee; het blijkt ook
dat deze vaak slecht te verstaan
waren. De diensten in de Stille week
werden gezien als een goed
samenhangend geheel. Wel werd er
opgemerkt dat er mensen zijn die op
Goede Vrijdag liever een “gewone
dienst” hebben. De avonddiensten,
met name de avondmaalsvieringen
aan tafel, vindt men zinvol, ook al
komen er maar 20 tot 25 mensen.

Wil Vree,
scriba

Werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen 8 juni ophalen op de
afgesproken adressen.
Zaterdagmorgen 9 juni ophalen geheel
Weesp m.u.v. Aetsveld, daar wordt op
deze zaterdag het oud papier
opgehaald door muziekvereniging
Jubal.
Voor beide dagen geldt :gaarne buiten
zetten voor 8.30 uur, het liefst in
dozen, dat scheelt ons veel werk.

Met dank voor uw medewerking,
Henk Alberts, tel. 413243

Verantwoording collecten

De opbrengsten van de collecten tijdens de diensten gedurende de
maanden maart en april 2007 bedroegen:
4-Mar Diaconie  € 253,60

Orgelfonds  € 219,63
Diaconie GB  € 50,90
Orgelfonds GB  € 41,00

11-Mar Kerk  € 224,50
Missionair Werk  € 228,05
Kerk GB  € 49,80
Missionair Werk GB  € 40,40

18-Mar Kerk  € 199,03
Avondmaalsproject  € 331,50
Kerk GB  € 58,64
Avondmaalsproject GB  € 75,96

25-Mar Kerk  € 254,14
Catechese/geloofsopvoeding € 228,70
Kerk zangdienst  € 29,80
Catechese/geloofsopvoeding zangdienst  € 29,10
Zendingsbussen maart  € 31,95

1-Apr Kerk  € 306,06
Zending  € 400,55
Kerk GB  € 55,50
Zending GB  € 47,40

5-Apr Kerk Witte Donderdag  € 86,05
Avondmaalsproject  € 154,75

7-Apr Kerk Stille Zaterdag  € 75,80
Avondmaalsproject  € 96,70

8-Apr Diaconie Pasen  € 535,42
Kerk  € 486,25
Diaconie GB  € 41,00
Kerk GB  € 39,50
Project Kinderdienst en ZWO-cie 40-dagentijd € 1134,34
Deeldoosjes actie "Zoek de balans" € 86,96

15-Apr Kerk  € 172,08
Orgelfonds  € 175,30
Kerk GB  € 61,40
Orgelfonds GB  € 48,95

22-Apr Kerk  € 262,18
Educatie  € 247,91
Kerk GB  € 62,45
Educatie GB  € 48,95

29-Apr Diaconie  € 226,32
Eredienst en Kerkmuziek  € 216,62

Namens het College van Kerkrentmeesters,
P.van Gilst
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 Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
 ingang: Dirk Marcussteeg

Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en donderdag
 van 9.00 tot 13.00 uur

Email : pdc@hetnet.nl

Van het ministerie

Zelden zal één auto zo’n hoge Weesper dominee-
dichtheid hebben gehad als afgelopen 23 april, toen
we als ministerie (alle predikanten en Jetty van
Kessel) vertrokken naar huize Loreto te Lievelde, in
de prachtige Achterhoek. In dit klooster, waar nog
steeds een Maristen-gemeenschap is, zouden wij als
team, twee dagen lang aan de slag gaan. Met op de
agenda een heleboel punten om te bespreken, maar
wel allemaal geconcentreerd op het komende
seizoen van 2007/ 2008. Zo lieten we Weesp en
Driemond voor twee dagen even herderloos... een
korte impressie.

Na aankomst in huize Loreto waren we al snel ‘thuis’;
de gastvrijheid, de ruimte, de rust, de tuin, het
gebouw zelf en de gebedsdiensten, hier konden we
met elkaar op een goede en geinspireerde manier
aan het werk! De aftrap van deze twee dagen (of was
die al in de autorit gegeven?) kon plaatsvinden; in
een eerste ronde spraken we met elkaar over onze
diepste drijfveren en onze motivatie voor het werk,
maar ook over datgene wat ons wel eens belemmert
in de gemeente. Op deze manier kreeg dit
‘uitgebreide werkoverleg’ een persoonlijke insteek.

Als tweede onderdeel, stond er een zogenaamde
Emmaüswandeling op het programma; in twee- of
drietallen gingen we op weg, en spraken met elkaar
over de vraag wat onze bijdrage kon zijn aan het
‘goede doel’, oftewel, het werk in de gemeente en
dan met name in het komende seizoen. Lopende
door de geweldig mooie omgeving kostte het niet
veel moeite om met elkaar tot hele goede
gesprekken te komen, waarin je nu eens echt de tijd
had om wat verder te komen dan bij een drukke en
overvolle vergadering. We spraken over nieuwe
ideeën, over verbindingen in ons werk en over een

duidelijkere presentie van het ministerie in de
gemeente.

In de avond deelden we met elkaar wat ons
bezighoudt als het eens niet over kerk en theologie
gaat. Ook dit onderdeel bleek van grote waarde in
het samen als team optrekken en in het elkaar beter
verstaan.

Op de tweede dag werden de lijnen doorgetrokken;
het vizier werd nu gericht op het komende seizoen. In
de ochtend spraken we over de verschillende
werkvelden; velden die we gemeenschappelijk
hebben (kerkdiensten, pastoraat en kringwerk), en
velden waar onze eigen ‘specialismen’ liggen
(jeugdwerk, diaconaat, bestuur en beleid, en het
PDC). Waar ligt onze kerntaak en hoe maken we die
zichtbaar in het nieuwe seizoen? Komen er
veranderingen, gaan dingen anders? Al pratende
stelden we een ruw werkplan op. O.a. ging het over
een verbreding van ons aanbod in de kerkdiensten
en de rol van muziek daarin, over nieuw kringwerk en
over het PDC in het nieuwe Waagpleingebouw. ’s
Middags keken we naar onze verschillende taken in
de gemeente; de verdeling van functies in o.a. het
ministerie, het moderamen en de kerkenraad, het
consistorie.

We kijken terug op twee zeer waardevolle dagen.
Waarschijnlijk spraken we niet eerder zo intens en
constructief met elkaar, en konden we zoveel nieuwe
ideeën opperen en bespreken, en werkafspraken
maken. Al met al hebben we zodoende een hele
goede basis kunnen leggen voor het werk in het
komende seizoen, waar we door deze twee dagen
met nog meer vreugde en verwachting naar uit zien!

Ds. Stefan Dijkhuizen

Nieuws van de bezoekgroep

Is er nieuws dan? Eigenlijk niet, we gaan gewoon
door! Dit bleek wel toen we door Ds. Lamfers en de
pastoraatouderlingen werden uitgenodigd  om op 12
april bij elkaar te komen om wat ervaringen uit te
wisselen. Er zijn n.l. bezoeksters die al tientallen
jaren op pad gaan met een bloemetje bij
verjaardagen, huwelijksjubilea of daar waar gewoon
wat aandacht nodig is, vroeger namens de H.V.D. de
Lutherse bezoekgroep of voor Kerkcontact. Nu
werken we als één grote groep samen in onze PKN
van Weesp en Driemond, verdeeld in vijf wijken met
een wijkhoofd. Heel jammer is het dat mw. Wil
Oostenga haar werk als wijkhoofd en bezoekster niet
meer kan doen, het spijt haar erg en ons ook! Wil,

heel hartelijk bedankt, wij, en alle mensen die je hebt
bezocht zullen je missen! We zijn naarstig op zoek
naar een opvolgster, dus wie wil er met ons
meedoen?

Het enige nieuws uit onze groep is dat we op
bovengenoemde avond met elkaar hebben besloten
dat we “Kerkcontact” gaan heten, dit zegt precies wat
we willen: contact met u maken namens de kerk!

De wijkhoofden van Kerkcontact,
mw. Bertha Verburg
mw. Ankie Wiereyn
mw. Annie van der Zande
mw. Pitty  Wijma

mailto:pdc@hetnet.nl
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 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Luisterbijbel - cd
Verhalen uit de kijkbijbel voorgelezen. Met 18 nieuwe
bijbelliedjes. € 19,50

3 cd’s - luisterboek
50 verhalen uit het Oude- en Nieuwe Testament. Bob
Hartman. Voor kinderen. €14,95

DVD
Peter Spiers – De ark van Noach en dieren uit de bijbel,
verteld door Bob van der Houwen. € 10,00

De nieuwe bijbelvertaling op cd-rom
Deze cd-rom is bedoeld als hulpmiddel bij het opzoeken
van teksten, het vergelijken van teksten en het maken van
liturgieën. € 34,95

4 cd - luisterboek
De bijbel voor onderweg
Het is opvallend, dat teksten die zolang geleden
geschreven zijn, zoveel te maken hebben met de realiteit
van vandaag. Jeroen van Inkel (over Prediker) € 16,95

Tot ziens in Hebron,
Gerda Hoogeveen

Bijdrage Onderweg

Het is al weer het achtste jaar dat Onderweg, kerkblad van
de nu inmiddels gevormde Protestandse Gemeente te
Weesp en Driemond, uitkomt.

Bij dit blad wordt de acceptgiro bezorgd waarmee u uw
jaarlijkse bijdrage kunt voldoen.

Om uw bijdrage te bepalen is bij de acceptgiro een leidraad
gevoegd. Zo zijn de kosten ten opzichte van vorig jaar
aanzienlijk gestegen. Het papier is bijvoorbeeld duurder
geworden, evenals de inkt en andere materiële zaken.

Ik hoop op een ruimhartige financiële bijdrage, zodat
kerkblad Onderweg ook in het komende jaar weer een
succes mag worden en een bindend element blijft vormen
in onze gemeente.

Alle medewerkers aan dit blad (het zijn er velen) wil ik bij
deze gelegenheid tevens heel veel dankzeggen voor hun
inzet. Zij hebben Onderweg mede tot een succes gemaakt.

Coördinator Onderweg,
Wijnand van Bodegraven

Orgelconcert Grote Kerk Weesp

Op woensdag 30 mei zal Christine Kamp,
organiste van de Grote Kerk in Weesp, een
concert geven op zowel het Axsen- als het Bätz
orgel. Op het programma staan o.a. werken
van Johann Sebastian Bach en Louis Vierne.
Het concert begint om 20.00 uur. Na afloop
bent u van harte welkom voor een hapje en
drankje in de kerk.
Meer informatie over diverse concerten vindt u
op www.xs4all.nl/~twomusic.

Christine Kamp

Gelovend zingen, zingend geloven

De kerkvader Augustinus heeft ooit gezegd dat
zingen dubbel bidden is. Dat kan ook vandaag
onze ervaring zijn. Zingend kun je dichter bij de
kern komen dan door te praten of te redeneren.
Bij het (mee)zingen van een lied kan het je
overkomen dat je als het ware boven jezelf uit
zingt. Je voelt je opgetild, gedragen door het
lied. Dat de muziek daarbij een beslissende rol
speelt, zal duidelijk zijn. Juist de muziek doet
een mens ervaren dat er in het geloof zo veel
meer is dan woorden alleen.

In bekende en minder bekende kerkliederen
klinken dergelijke geloofservaringen door. Dat
kan variëren van liederen van Johan de Heer,
Taizé, Iona, en verschillende dichters uit de
traditie van het Liedboek voor de Kerken, zoals
Gerhard Tersteegen en Willem Barnard.

Wij bieden een middag aan waarop wij ons
samen willen verdiepen in de teksten en de
muziek, en vooral ook veel zingen.

Datum:  Maandag 4 juni 2007
Tijd: 14:00-16:00 uur
Plaats:  Koor van de Grote of Laurenskerk
Opgave:  Via Jetty van Kessel, Pastoraal

Diaconaal Centrum, geopend
maandag, dinsdag en donderdag
van 9-13 uur, tel. 483993, uiterlijk
31 mei

Dick Pruiksma & Alida Groeneveld

Bloemendienst

Ontvangen van Mw. v. D. via Mw. v. S. € 15,00
en van fam. v. L. via Mw. V. € 10,00.

Hartelijk dank, B. Verburg-Elgersma.

http://www.xs4all.nl/~twomusic.
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Bedankt

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken
voor de vele blijken van belangstelling tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

De vele brieven ,kaarten telefoontjes, bezoekjes en
bloemen hebben ons goed gedaan en geven moed
en vertrouwen voor de toekomst.

Nogmaals onze hartelijke dank.
Thom en Janny Kerkheide

Bedankt

Lieve mensen,

Met dit bericht wil ik iedereen die 27 april 2007, de
dag van de uitreiking van mijn Koninklijke
onderscheiding, een heel bijzondere dag voor mij
heeft gemaakt, heel hartelijk bedanken, ook namens
Jan, de kinderen en de kleinkinderen.

De bloemen, de cadeautjes, de kaarten en de
attenties, het werd een onvergetelijke dag, het was
fantastisch, een dag met een gouden randje.

Hartelijke groeten en tot ziens,
Rie Woudsma

Inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar het Pastoraal Diaconaal
Centrum (483993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in
de entree van de kerk leggen.

Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Tommy en woon sinds
donderdag 3 mei bij mijn
nieuwe baasje. Ik ga de
opleiding doen voor hulphond.
In de loop van de tijd zal ik dan
mijn baasje gaan helpen met
spullen oprapen, dingen uit de
(koel) kast pakken, assisteren
bij aan en uitkleden, de was in
en uit de machine doen, helpen bij de boodschappen
en wie weet nog vele andere dingen. Op dit moment
kan ik nog helemaal niets en moet dus nog veel, heel
veel leren.
Ik zal in de loop van de tijd altijd bij mijn baasje zijn.
Om de dingen te leren die nodig zijn zal ik goed
moeten opletten en moeten leren dat mijn baas het
belangrijkste is in mijn omgeving.
Vooral het eerste jaar zal dit moeilijk zijn. Daarom
vraag ik iedereen het volgende:  Als je mij ziet, tegen
komt of ik ben bij je op bezoek... wil je me dan
alsjeblieft niet aanhalen en geen aandacht geven. Dit
leidt mij af en maakt mijn opleiding des te moeilijker.
Als iedereen wil meewerken beloof ik een
fantastische hulphond te worden. Ik zal niet alles in
een keer leren dus verwacht niet direct een
voorbeeldige hond want ik ben nu nog erg jong en
onbezonnen.
Door mijn verleden die mij absoluut geen opvoeding
mee heeft gegeven zal de eerste tijd vooral gericht
zijn mij de simpele basis regels te leren.
Ik beloof mijn uiterste best te doen en ga samen met
mijn baasje het avontuur tegemoet die voor beide
helemaal nieuw zal zijn.

Wie weet tot snel,
Tommy en Caroline

 Favoriet lied

Psalm 103 is mij zeer dierbaar. Wanneer ik deze
psalm zing of lees, ontdek ik steeds weer de grote
weldaden van God.

Ik noem er enkele. Hij doet gerechtigheid, Hij is
barmhartig en genadig. Hij wist onze schuld uit en is
groot in goedertierenheid. Hij is een liefdevolle vader.
Bij mij komt dan het beeld op van de vader van de
verloren zoon. De vader bij wie je altijd weer mag
terugkeren. Dat bemoedigt mij geweldig in mijn
geloofsleven en geeft mij de zekerheid dat God zijn
schepping nooit los zal laten en dat er toekomst voor
ons is.

Daarom stem ik van harte in met de oproep van de
psalmist: Zegen mijn ziel zijn grote naam.

Ik geef de pen door aan Jos Moolhuizen.

Gerda Verhoeff


