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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Ds. J.S. Dijkhuizen
Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp
Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com
Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp
Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal
Telefoon: 0294 413 795
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,
Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadminstratie
Voor verhuizing of opzegging:  Postbus 5053, 1380 GB Weesp.
E-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp
Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl
Dhr. Jan Sas, Telefoon: 0294 418 439, e-mail: ja.sas@zonnet.nl

 Colofon

Redactieraad
Mathilde Kroon, Wil van Rheenen, Ina Slokker, Jan Woudsma

Opmaak
Guido Rebel

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@gmail.com. Handgeschreven, getypte of
gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ
Weesp.
Bijdragen voor het favoriete lied sturen aan: Mathilde Kroon,
Sinnigvelderstraat 107, 1382 ER Weesp, telefoon 0294 481 651,
e-mail: kroon.verheij@kpnplanet.nl.

Sluitingsdatum Onderweg nr 10: vrijdag 13 juli, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 23 juli.
Activiteitenperiode: 25 juli tot en met 14 augustus.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21
Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@ncrvnet.nl
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 8 juli
5e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. W.J. Lamers

1e collecte kerk
2e collecte orgelfonds

19.00 uur kandidaat G.H. Kruijmer,
Lage Vuursche
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte orgelfonds

zondag 15 juli
6e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw. ds. A. Groeneveld

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

19.00 uur ds. J. Vroegindeweij, Bilthoven
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

zondag 22 juli
7e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw. ds. A. Groeneveld

viering Heilig Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte avondmaalsproject

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

  6 juli R.K. viering
13 juli ds. A. Groeneveld
20 juli R.K. viering

kerkdiensten in verpleeghuis Hogeweij

  8 juli ds. R.H. de Vos
15 juli ds. S. Dijkhuizen
22 juli geen opgave

 Bijbel leesrooster

wo 4 juli Lucas 9:43b-50 De kleinste is groot
do 5 juli Lucas 9:51-62 Volledige toewijding
vr 6 juli Lucas 10:1-16 Twee aan twee op pad
za 7 juli Lucas 10:17-24 God zij de eer
zo 8 juli Job 36:1-14 Laat je vermanen
ma 9 juli Job 36:15-33 God is zoveel groter dan jou
di 10 juli Job 37:1-13 Niet te bevatten
wo 11 juli Job 37:14-24 Heb oog voor Gods wonderen
do 12 juli Jakobus 1:1-18 Beproeving en standvastigheid
vr 13 juli Jakobus 1:19-27 Horen én doen
za 14 juli Jakobus 2:1-13 Uiterlijke schijn bedriegt
zo 15 juli Jakobus 2:14-26 Geen geloof zonder daden
ma 16 juli Jakobus 3:1-12 Dubbele tong
di 17 juli Jakobus 3:13-18 Ken uzelf
wo 18 juli Lucas 10:25-37 Voor wie ben ik de naaste?
do 19 juli Lucas 10:38-42 Marta en Maria
vr 20 juli Job 38:1-15 Verpletterende vragen
za 21 juli Job 38:16-27 Onwetend
zo 22 juli Job 38:28-41 (=38:28-39:3) Ik kan wat jij niet kunt
ma 23 juli Job 39:1-12 (=39:4-15) Alomtegenwoordig
di 24 juli Job 39:13-30 (=39:16-33) Wonderbaarlijk instinct



4 Onderweg

 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 8 juli
rit A/B  Hr. A. Mul 410636

zondag 15 juli
rit A/B  Hr. B. Wever 410997

zondag 22 juli
rit A/B  Hr C. Roetman 412439

Ziekenhuistaxi
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Mw. Gaasterland 413406
Mw. Van Oostveen 431532

Kerktelefoon
contactpersonen

mw. C.A. Sliggers 775474
J. Braaksma 411398

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Bejaardensoos ‘Ouderenvreugd’
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw
aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Iedere dinsdagochtend koffie-uurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda

Vrijdag 13 en zaterdag 14 juli
Vrijdagmorgen 13 juli maart ophalen op de afgesproken adressen.
Zaterdagmorgen 14 juli ophalen geheel Weesp m.u.v. Aetsveld,
daar wordt op deze zaterdag het oud papier opgehaald door
muziekvereniging Jubal.
Voor beide dagen geldt :gaarne buiten zetten voor 8.30 uur, het
liefst in dozen, dat scheelt ons veel werk.

Henk Alberts
Tel. 413243

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl


Onderweg 5

 Meditatie door ds. D. Pruiksma

De chai-boom

Twee bomen plantte God in het
midden van de hof van Eden: de
levensboom en de boom van de
kennis van goed en kwaad. Van
de eerste horen we in de bijbel
weinig. Over de tweede des te
meer. Het verhaal van het begin
vertelt immers hoe de mens van
de vruchten van de verboden
boom at, kennis kreeg van goed
en kwaad en daarom verdreven
werd uit het paradijs. Om een
leven te leven van zweet en
tranen dat eindigt met de dood.
Terwijl het eetverbod nota bene
niet gold voor de boom des
levens. Van alle bomen in de hof
mocht immers gegeten worden.
Dus ook van de boom van het
leven! Maar het verhaal vertelt
niet voor niets over hoe de mensen kiezen en
leven. Het verhaal houdt ons een spiegel voor over
hoe het was en is. En het verhaal vertelt tegelijk
het verhaal van ons verlangen. Want de
levensboom staat nog steeds in het paradijs.
Onaangeraakt. Hij wacht tot wij onze dwaaltocht
tussen goed en kwaad hebben volbracht. “Wie
oren heeft, moet horen wat de Geest tot de
gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van
de levensboom die in Gods paradijs staat”.
(Openbaringen 2: 7)

Met die twee verwijzingen uit Genesis en
Openbaringen, uit het begin en het einde, is de
symboliek gegeven die met de levensboom
verbonden is. Niet alleen in Jodendom en
christendom. Ook in andere religies speelt de
boom als symbool van verbondenheid van hemel
en aarde een rol. Stevig geworteld in de aarde,
strekt een boom zijn takken uit naar de hemel. De
boom is het symbool van ieder die wél gehoorzaam
is aan de weg van God. Die mens is als een boom,
geplant aan frisse stromen. De Joodse mystiek
tekent een boom en op die boom staan de
eigenschappen die van de Eeuwige uitgaan. In hun
onderlinge verbindingen wijzen ze de weg terug
naar God. Het is de weg van de barmhartigheid en
de gerechtigheid, de weg van de vrede en de
vreugde, de weg van de liefde en de kennis van
God. Dat allemaal zou je misschien niet bedenken

wanneer je boven de deur van
bijvoorbeeld een boerderij, in het
bovenlicht, een boom ziet
afgebeeld. Het is de levensboom.
Ets ha-chaim. Genesis 2.

Al in een vrij vroeg stadium waren
de kinderen en ik het erover eens
dat het grafmonument voor vrouw
en moeder Binie een boom zou
moeten zijn. Alles wat hierboven
kort vermeld staat, zal daarbij wel
een rol hebben gespeeld. Maar
veel meer dan weloverwogen,
zijn de belangrijkste keuzes die
een mens maakt waarschijnlijk
intuïtief van aard. Een boom, een
levensboom dus. En dat die
boom gevormd zou moeten
worden door de chai, het teken
van leven dat Binie vele jaren om

haar hals droeg, dat was ook duidelijk. Want die
twee Hebreeuwse letters, die samen het woord
chai vormen, betekenen: leven. Een levensboom
dus. Of zoals de kinderen zeggen: een chai-boom.
Via het internet komen we terecht bij een
beeldhouwster in Maastricht. Er staat al een
grafmonument van haar op Carspelhof. Dat wekt
vertrouwen.

Dan begint de emotioneel zware taak om het graf
van de allerliefste vorm te geven. Meerdere keren
zitten de kinderen en ik bij elkaar. De
beeldhouwster komt twee keer op bezoek en vat al
onze ideeën samen in een kunstzinnig ontwerp.
Wanneer het model in was gereed is, reizen we
naar Maastricht. Het is opmerkelijk, ontroerend en
verheugend tegelijk, hoe we gevieren, na alle jaren
van zorg en verdriet, ook nu elkaar woordenloos
begrijpen. We zijn het eens met elkaar op een
manier die voorbij reikt aan overwegingen en
argumenten. Op een primair niveau weten we
samen en onmiddellijk: Dit is het. Een uniek beeld
voor een uniek mens. Zo staat er tussen de vele
bomen in de hof die Carspelhof wordt genoemd
een beeld van de levensboom in een kleine tuin
van Eden. Een teken van leven om de liefste te
gedenken. Het is een beeld. De levensboom zelf
staat nog in het paradijs. Onaangeraakt. Hij wacht
tot wij horen wat de Geest zegt. Het kan elke dag
gebeuren.
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 Rondom de vieringen

zondag 8 juli
5e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Uit Lukas 10:1-20, de lezing op zondag 8 juli, wordt
weer eens duidelijk dat het christendom van het
begin af aan met opzet een zaak van een stelletje
armoedzaaiers is geweest. Geen pracht en praal,
maar diakonaal, eenvoudig leven, er zijn voor
anderen, in dienst van het Koninkrijk leven bij het
brood dat de Heer ons geeft, want dat is genoeg.
Overdaad schaadt. Dat hebben we intussen wel
ontdekt. Wij zingen twee prachtige Psalmen, de
Psalmen 28 en 66, en de gezangen 308, 321, 330 en
474.  (Ds. W.J.  Lamfers)

zondag 15 juli
6e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op deze zondag horen we het bekende
evangeliegedeelte over de barmhartige Samaritaan
(Lucas 10: 21-37) Het is en blijft één van mijn
favoriete verhalen. Hoe vaak is er, onder verwijzing
naar de barmhartige Samaritaan, tot naastenliefde
verplicht? Deuteronomium 30:9-14 laat op een
ontspannen wijze zien hoe we met geboden kunnen
omgaan. De liederen moet ik nu ik dit schrijf (25 juni)
nog uitzoeken, maar het zal zeker een mooie
combinatie van nieuwe en bekende liederen zijn!
(ds. A. Groeneveld)

zondag 22 juli
7e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Het lijkt erop dat ik patent heb op vrouwenzondagen
in de zomer. Vorig jaar zomer de dochter van Jairus
en de bloedvloeiende vrouw (Marcus 5), deze zomer
lezen we uit Lucas 10: 38-42 over het
vrouwenhuishouden van Martha en Maria. De eerste
lezing komt uit Deuteronomium 30: 15-20. Martha en
Maria worden vaak tegen elkaar uitgespeeld. Martha,
in verband gebracht met diakonia, legt het af
tegenover haar zuster Maria die zich aan de voeten
van Jezus zet, leerling van Jezus wordt. De
technische term voor leerling-worden. Is het op deze
zondag waarop we de maaltijd van de Heer vieren
mooi om te ontdekken hoe we zowel Martha als
Maria recht kunnen doen?
(ds. A. Groeneveld)

Koffiedrinken na de dienst

8 juli mevrouw Moolhuyzen
Sinnigvelderstraat 545

15 juli fam. Stevens
Meeuwenveld 2

22 juli mevrouw Hubert
Nolenslaan 20

kleding- en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

• Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te
zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

• Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

• Schoeisel altijd met W merken.
• Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale,

Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer
welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth



Onderweg 7

 In memoriam

Ger Goedhart
17 februari 1916 – 6 juni 2007

Mevrouw Ger Goedhart nam in de kring van haar familie een bijzondere plaats in. Als tante Ger was ze betrokken
bij de kinderen van haar beide zusters. En die betrokkenheid was rond haar sterven voelbaar. Mevrouw Van
Spengen-Goedhart verliest in haar zus Ger de laatste van de drie zusters met wie zij in het gezin Goedhart
gevieren is opgegroeid.
Nadat haar oorspronkelijke bedoeling om als juf voor de klas te staan in de crisisjaren niet realiseerbaar bleek,
werd juffrouw Goedhart een zeer gewaardeerde kracht op het kantoor van diverse firma’s. Een aantal jaren was ze
op en neer naar Nigtevecht gefietst als kwekeling met acte. Dat betekende dat je weliswaar een opleiding had
maar je was eigenlijk niets. Want er was geen werk voor je. Kennelijk paste dat toch niet bij mevrouw Goedhart.
Want zij was wel degelijk iemand. En zij was zeker iemand die haar tijd op een zinvolle manier wilde besteden.
Juffrouw Goedhart, zoals ze werd genoemd, was trouw en punctueel.
Eerst woonde Ger Goedhart na de vroege dood van haar vader nog bij haar moeder en zuster. Na de dood van
moeder bleven de beide zusters samen. Tot tante Ger later alleen kwam te staan. Zo gaat dat sóms wanneer je
ouder wordt. Zo gaat het váák wanneer je zo oud wordt als zij geworden is. Dan komen de moeilijke jaren. Jaren
waarin het isolement groter wordt want de wereld kleiner. De doofheid, de ouderdom, het verpleeghuis Hogewey
waar ze nog een korte tijd met liefde is verzorgd. Het zijn de dingen van het leven.
Heel haar leven hebben we opgedragen aan de God van het leven. Na de afscheidsdienst in de aula van
uitvaartcentrum Nieuwhof, hebben we tante Ger in het familiegraf op de oude begraafplaats Landscroon begraven.
Daarbij begeleidde ons de bekende psalm 23: De Heer is mijn herder.

Ds. D. Pruiksma

Aaltje Reinders
13 juli 1926 – 8 juni 2007

Op vrijdag 8 juni 2007 is in het AMC te Amsterdam overleden mevrouw Aaltje (Alie) Zijlstra-Reinders,
Achterherengracht 26 te Weesp. Sinds 1990 was zij weduwe van Anne Zijlstra. Samen met haar man en haar zoon
Jan is zij in 1955 uit Haulerwijk (Friesland) naar Weesp gekomen vanwege het werk van haar man. Kort daarna,
zoon Jan was nog klein, werd duidelijk dat zij reuma had. Deze invaliderende ziekte is haar leven steeds meer
gaan bepalen. Ze heeft een zwaar leven gehad, door de omstandigheden als oudste van een gezin van 12
kinderen, haar ziekte en de zwaarmoedigheid waarmee zij het leven tegemoet trad.
De dienst in de aula van de algemene begraafplaats Carspelhof op 13 juni voorafgaand naar de teraardebestelling
stond in het teken van Psalm 139:

‘Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.’

Deze psalm is vlak voor mevrouw Zijlstra overleed, gelezen door één van haar zusters. Ze heeft er troost uitgeput.
Ook uit de andere liederen, Psalm 27 en 42 en ‘Welke vriend is onze Jezus’ spreekt een vertrouwen op de levende
God.
Begeleid door vier zusters Reinders is mevrouw Zijlstra-Reinders naar haar laatste rustplaats op Carspelhof
gebracht.
Moge de levende God zoon Jan en zijn partner Ali, en de familie Reinders troosten.

Ds. A. Groeneveld
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 Van de predikanten

Ds. S. Dijkhuizen

Uit de gemeente
Op 2 juli aanstaande is het feest bij mijn
‘achterburen’ in de Kikkenstraat 9. Op deze dag zijn
Harm en Hetty Boer-Gort namelijk 25 jaar getrouwd.
Of ze deze mijlpaal ook echt op deze maandag gaan
vieren weet ik (nog) niet, maar het zal vast zeker
gebeuren. We willen hen in ieder geval vanaf deze
plaats van harte feliciteren en een mooie dag
toewensen, een dag die vol is van goede
herinneringen, feest met familie en anderen naasten,
en bovenalles Gods zegen en alle goeds over de
hopelijk vele jaren die jullie nog samen mogen
krijgen. We kijken in ieder geval op zo’n dag ook met
dank terug wat jullie in de afgelopen tijd, samen of
alleen, ook voor onze gemeente betekend hebben en
nog steeds betekenen in o.a. de kinderdienst en de
diaconie.
Op deze plaats denken we ook aan andere
echtparen en families die een jubileum te vieren
hebben in deze tijd. Sommige van hen willen niet met
name genoemd worden in Onderweg, toch denken
we aan hen in dankbaarheid. Ook zijn er veel
mensen die juist met dit soort vernoemingen
geconfronteerd worden met hun eigen verlies, in
leven of aan de dood. We willen in het bijzonder hen
gedenken, voor wie wat eens een feestelijke datum
was, en tal van mooie herinneringen opriep, dat nu
alleen maar pijn doet, en het gemis of de verwijdering
zo extra voelbaar wordt.
In het Weespernieuws van eind juni stond een lange
lijst met allemaal ‘geslaagden’. Op die lijst stonden tal
van jongeren uit onze gemeente. Natuurlijk zijn er
ook op andere scholen buiten Weesp, jongeren uit
onze gemeente geslaagd. Wat goed! Van een aantal
weet ik dat het haast wel te verwachten was dat ze
zouden slagen, voor anderen lag dat weer anders. In
ieder geval allemaal gefeliciteerd! Ik ben benieuwd
wat voor wegen er allemaal ingeslagen gaan worden
aan nieuwe studies, nieuwe scholen en misschien
ook wel nieuwe woonplaatsen. Voor degene die dan
niet geslaagd zijn, is het dan zuur om alle anderen te
zien vertrekken en verder te gaan. Ik hoop dat jullie

of via een herkansing of via een
nieuwe poging volgend jaar ook
op de plek komen waar je graag
naar toe wilt. In ieder geval is het
nu tijd voor een lange
zomervakantie, al zal er door
menigeen wel extra veel gewerkt
gaan worden in een vakantiebaan
of iets dergelijks. Succes!

Op Goed Gerucht
Zoals bekend ben ik betrokken bij de predikanten-
beweging Op Goed Gerucht. Op de laatste
studiedag, waar collega Alida een prikkelende en
voluit protestantse bijdrage aan leverde, stond de
vraag centraal of wij als protestanten met onze grote
nadruk op het verbale, op het Woord, geen andere of
betere vormen nodig hebben om te ‘overleven’ als
kerk. Als we namelijk herkenbare vormen als
dagelijkse lofprijzing of een aantal dagen retraite in
ieder jaar zouden kunnen vieren, dan wordt ons
geloof misschien ook wel gemakkelijker
overdraagbaar en duidelijker voor de omgeving.
Zitten mensen nog wel te wachten op lange preken in
een taal die buiten de kerkmuren niet meer
gesproken wordt? Zijn we niet veel gevoeliger
geworden voor eenvoudige rituelen (denk bv. aan de
vele stille tochten)? Gevaar is weer dat je met allerlei
rituelen en vormen het geloof teveel ‘vastlegt’, en dat
de koppeling aan de inhoud verdwijnt. Maar het is
wel een goede vraag; waar staan we eigenlijk nog
voor, en hoe zijn we herkenbaar in deze tijd, waarin
we meer en meer naar de zijkant van het toneel lijken
te verdwijnen? Doen we dat geruisloos, of wellicht
met veel gerucht, maar op een wat bescheidener
manier dan voorheen? Op Goed Gerucht biedt mij in
ieder geval een inspirerend plek en collega’s
waarmee het goed is om over dit soort vragen na te
denken.

Zomertijd
In de komende weken liggen de meeste kerkenwerk-
activiteiten stil. Voor mij een tijd waarin ik altijd die
dingen probeer te doen die door het jaar wat blijven
liggen. Ik denk aan studie, de stapel tijdschriften en
artikelen nog eens goed doorlopen, en natuurlijk
alvast de voorbereidingen voor het jeugd- en
kringwerk van komend seizoen. Op een of andere
manier heb ik daar altijd veel zin in, om zo in een wat
rustiger tijd hier je ‘helemaal’ op te kunnen storten, al
zijn de zomerweken altijd weer net zo snel om als die
door het jaar heen... Verder zal ik ‘gewoon’ doorgaan
met het bezoekwerk, ook daar is nu wat meer ruimte
voor. Bij deze wil ik daarom nog eens benadrukken
dat als u of jij iemand weet die wel een bezoek kan
gebruiken, of zelf wel eens een afspraak zou willen
maken, neem dan contact op met het PDC. Jetty van
Kessel zal dan indien mogelijk, zo snel mogelijk een
afspraak maken.
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Uit de pastorie
Straks, aan het einde van de zomer, is Luca alweer
een jaartje oud. Het is ook al een hele dame
geworden, en de ontwikkelingen volgen zich nu (en
steeds weer) in een razend tempo; ze kan nu
bijvoorbeeld vooruit kruipen, dus moeten we de
huiskamer maar eens goed doorlopen en haar nog
beter in de gaten houden voordat ze weer onder een
of andere kast of stoel gekropen is. Maar wat leuk
allemaal en verschrikkelijk mooi om mee te maken!
Daar kunnen de af en toe wat kortere nachten niets
aan afdoen. Wendy begint in juli aan haar laatste jaar

van de huisartsenopleiding, dit zal ze doen in een
praktijk in Purmerend. Verder hopen we op een
mooie zomer hier in Nederland, zodat we met z’n
drietjes lekker veel op pad kunnen. En anders is er
nog een vakantieperiode in september, als we
anderhalve week een huisje gehuurd hebben in, u
raadt het al, Frankrijk. Alle goeds vanaf de
Amstellandlaan!

Ds. Stefan Dijkhuizen

Ds. A. Groeneveld

beste mensen,

levensparels - 2
Naar aanleiding van mijn
berichtje over de levensparels in
de vorige Onderweg (nr. 8)
kreeg ik een vraag naar de prijs
ervan en waar deze armbandjes
te bestellen zijn. De levensparel-
armband kost € 7,00 per stuk en
is te bestellen via www.jop.nl.

Voor wie geen beschikking heeft over internet, u kunt
ook bellen met de jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland (JOP): 030-8801438.
Daar wordt u verder geholpen. Overigens is het een
misverstand te denken dat deze armbandjes alleen
voor jongeren bestemd en bedoeld zijn.

uit de gemeente
Meeleven gebeurt ook zonder dat op deze plaats
mensen met naam en toenaam genoemd worden.
Laten we elkaar in deze zomerperiode, waarin het
soms wat stiller is, niet vergeten.

Wilt u bezoek hebben, of weet u iemand aan wie een
bezoekje welbesteed is, neem dan contact op Jetty
van Kessel op het Pastoraal Diaconaal Centrum; het
centrum is geopend maandag, dinsdag en
donderdag van 9.00 – 13.00 uur.

Onze kinderen krijgen 5 juli vakantie, maar het duurt
nog een paar weken voor wij daadwerkelijk Almere

tijdelijk verruilen voor een andere plek. Tot die tijd
kunt u mij nog gewoon in Weesp tegen komen.

tot slot
groet ik u allen met dit zegenlied:

GEZEGEND BEN JIJ

Gezegend bent jij die nu gaat
om Gods goede tijding te leven:
elk mens is een kostbaar geheim,
met licht uit den hoge omgeven.

Gezonden ga jij nu van hier
als tolk van Gods trouw aan de aarde:
elk mens wordt gekend en gezien
en is van onschatbare waarde.

De Geest geeft jou moed voor je weg,
onmisbare steun bij gevaren,
een fluistering; ‘Ik zal er zijn’,
die Naam blijft God jou openbaren.

uit: Gert Jan de Bruin, Op de vleugels van een lied.
Skandalon, 2007.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,

ds. Alida Groeneveld

http://www.jop.nl.
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Ds. D. Pruiksma

Uit de gemeente
Na enig speurwerk vonden we
mevrouw De Gooijer in
verpleeghuis Theodotion in
Laren. Ze was daarheen
verhuisd vanuit het ziekenhuis
Blaricum voor verder herstel.
Het is nog steeds de bedoeling
dat mevrouw De Gooijer weer
terugkeert naar haar huis in de
Jan Tooropstraat. We hopen

met haar dat die thuiskomst niet meer lang op zich zal
laten wachten.

Afgelopen zondag moest mevrouw Bodewits tijdens
de dienst de kerk verlaten omdat ze onwel werd. We
maakten het allemaal mee en daarom voor iedereen
ook de mededeling dat het achteraf, naar het zich nu
laat aanzien, gelukkig meevalt. Er was deskundige
hulp aanwezig. De aanwezige arts kon zelfs blijven
zitten.

Vakantie
Ik blader door de agenda, op zoek naar feiten die
onder het opschrift “varia” vermeldenswaardig zouden
kunnen zijn. En vind er geen! De vakantie komt er
dus aan. In de week dat dit kerkblad verschijnt, zal ik
naar de andere kant van de wereld reizen om in
Sydney de jaarlijkse conferentie van de Internationale
Raad van Joden en Christenen bij te wonen.
Vervolgens begint een periode van drie weken
zomervakantie. Vanaf maandag 6 augustus zal het
gewone ritme, - drie weken Weesp, één week
Heppenheim, - weer beginnen.

ICCJ
Een lieve vriendin vraagt bij de koffie na de kerkdienst
of ik me niet erg eenzaam voel in Heppenheim.
Gelukkig kan ik haar gerust stellen. Natuurlijk, in de
afgelopen winter is er wel eens een moment geweest
dat ik wat verloren door een druilerig stadje liep. Maar
meestal gaat het prima. Met de stafleden in het Martin
Buber Huis in Heppenheim is een plezierige
werkrelatie ontstaan en via het internet zijn er de
dagelijkse contacten wereldwijd. Na iedere week in
Heppenheim schrijf ik voor het bestuur van de
International Council of Christians and Jews een kort
verslag over mijn werkzaamheden. Dat zou voor dit
kerkblad wat teveel van het goede zijn. Maar in het
kort komen mijn werkzaamheden op twee dingen
neer. Om te beginnen moet de organisatie als
zodanig bestuurd worden. Er moeten nieuwe statuten
komen, de jaarvergadering in Sydney moet worden
voorbereid en dat soort dingen. En naast het
bestuurlijke werk is er de inhoudelijke kant van de
zaak. De ICCJ heeft een aantal projecten. Stap voor
stap moeten die worden opgestart. Daarbij gaat het
om forum discussies op het Internet, kleine
conferenties van deskundigen over verschillende
thema’s, de grote jaarlijkse conferentie en andere
zaken. Volgend jaar bijvoorbeeld zal de grote

jaarlijkse conferentie in Jeruzalem plaatsvinden. Het
zal dan gaan over de gevolgen die het conflict in het
Midden Oosten wereldwijd heeft op de joods-
christelijke dialoog. Op www.iccj.org zal binnenkort
een derde e-bulletin verschijnen. U kunt op de hoogte
blijven als u dat wilt. Samen met het boeiende werk in
de gemeente in Weesp is het werk voor de ICCJ een
uitdaging om te doen.

Tot slot
Men heeft mij gevraagd om de conferentie van Joden
en Christenen in Sydney te laten zingen. De keuze is
gevallen op een lied dat door gelovigen van beide
religies kan worden gezongen en waarvan de tekst
een ieder al bekend is. De tekst van het lied is het
woordje: AMEN. Eén van de vele grondwoorden die
de kerk van de synagoge heeft geleerd. In vraag en
antwoord 129 van de catechismus leren we dat
‘amen’ betekent: het is waar en zeker. Want het is
veel zekerder dat God mijn gebed verhoort dan dat ik
in mijn hart gevoel dat ik die verhoring van Hem
begeer. Het bekende lied zegt zelfs: nog vóór we
Hem iets vragen, voorkomt Hij ons gebed. Innige
devotie. Zo ben je dus (ook) protestants. Ik zal
proberen honderdvijftig Joden en Christenen dat
woordje te laten zingen. Driestemmig natuurlijk. Want
bij onze lieve Heer is het nooit koekoekséénzang.

D. Pruiksma

Ds. W.J. Lamfers

Ds. W.J. Lamfers is op
vakantie.

http://www.iccj.org
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 Commissies

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

In de dienst van zondag 17 juni hebben we afscheid
genomen van kand. G.J. Codée. Twee jaar heeft hij
hier het bijstand pastoraat verzorgd. In zijn
afscheidswoord vertelde hij dat hij de catechisaties
met veel genoegen gaf. In de afgelopen twee jaar gaf
hij catechisatie aan twee leeftijdgroepjes plus een
groepje belijdeniscatechisanten. Hiervoor trok hij
altijd de nodige voorbereidingstijd uit. Uit de trouwe
opkomst mogen we afleiden dat de jeugd de
catechisatie positief heeft ervaren. Voor de ouderen
waren er de ouderen-ochtenden waarin hij de
meditatie verzorgde met aansluitend het gesprek.
Deze vorm van pastoraat was een goede
gelegenheid om met de ouderen in contact te komen
en omgekeerd de ouderen met hem, maar ook met
elkaar. De dames die dit telkens verzorgden
verdienen alle lof. Het ziekenbezoek heeft hij
veelvuldig en trouw gedaan. Vermeldenswaard is het
feit dat de bezoeken niet altijd in rekening werden
gebracht. Al met al mogen we zeggen dat de twee
jaar een goede en gezegende tijd is geweest. Wij
danken hem dan ook voor de wijze waarop hij het
bijstand pastoraat heeft vervuld en wensen hem en
zijn vrouw Gods zegen toe en doen dat dan met de
woorden die wij hem die zondag toezongen: “De
HEER, ’t zij ge in of uit moogt gaan, en waar ge u
heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.“

Volgens kerkelijke regel wordt een huwelijk twee
weken tevoren in de kerkdienst afgekondigd en
daarbij wordt dan de voorbede voor het bruidspaar
gedaan. Zo geschiedde het met de aankondiging van
het huwelijk van Jaco ter Beek en Jantine de Vries.
Met het oog op de aanwezigheid van het paar bij de
voorbede, werd aangekondigd dat de voorbede de
volgende zondag in het midden van de gemeente zal
worden gedaan. Het gaat immers om iets bijzonders,

dat dan ook in volle ernst opgedragen wordt. En het
huwelijk van twee mensen zijn dingen die ons hart
hebben en waarvoor we eigenlijk niet genoeg kunnen
bidden. Ds. v.d. Wal waarschuwt in zijn boek ‘God
hoort !’tegen het klakkeloos hanteren van de
voorbede. Hij schrijft: ‘De harten moeten zich ook
keren tot Hem, die de Bron is van alle goed en de
Gever die wij moeten kennen en zoeken.’ De
afkondiging en voorbede voor het huwelijk van Jaco
en Jantine werd die volgende zondag met de
predikant uitgebreid doorgesproken, maar helaas, tot
aller ontzetting deed de voorganger wel de
afkondiging, maar vergat hij de voorbede. Na de
dienst heeft deze het bruidspaar nog in de auto
kunnen spreken en voor dat verzuim zijn excuses
aangeboden. Het bruidspaar heeft een mooie
huwelijksdag gehad en wij weten dat in dit jonge
gezin de huwelijksbijbel een centrale plaats zal
hebben. Jaco en Jantine, Gods zegen toegewenst.

In de maanden mei en juni doen veel jongeren
examen. Het is voor hen een spannende tijd en het
wachten op het verlossende telefoontje of uitslag kan
behoorlijk aan je knagen, ook al weet je nagenoeg
zeker dat je er goed voorstaat. En dan kan eindelijk
na het lang verwachte telefoontje de feestvreugde
losbreken. Eindelijk, eindelijk, daar heb je lang voor
gezwoegd en naar toe geleefd. Een dergelijke
vreugde heeft Henno Groenendaal van de Rijksweg
ondervonden toen hem meegedeeld werd dat hij
geslaagd is voor zijn MBO. Gefeliciteerd. Dankbaar
mag je zijn voor de door God geschonken gaven.
Allen die bevorderd zijn eveneens gefeliciteerd.

Namens de kerkenraadscommissie GB,
P.J.A. Zevering
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Voortgang vernieuwing Gemeentecentrum en herinrichting Grote of Laurenskerk

Zoals u misschien in de krant hebt gelezen, is de
sloopvergunning voor het Jeugdgebouw en de
bouwvergunning voor het nieuw te bouwen
Gemeentecentrum inmiddels aangevraagd. Hopelijk
hebben we die eind augustus binnen. Intussen is de
architect druk bezig alles uit te werken, wordt er
overlegd met de mensen die direct bij de inrichting
van het Gemeentecentrum betrokken zijn –
bijvoorbeeld over de gewenste keukeninrichting – en
wordt besloten hoe de procedure van aanbesteding
zal zijn.
Ook is er overleg met de huidige gebruikers van het
Jeugdgebouw. Vanaf november kunnen er geen
activiteiten meer plaatsvinden. We zullen ons een
tijdje moeten behelpen.

De Grote of Laurenskerk is een rijksmonument en
dat betekent dat er voor veel aspecten van de
gewenste herinrichting overleg met de afdeling
Monumentenzorg van de gemeente Weesp en van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg moet
plaatsvinden. Dat kost veel tijd, temeer daar de
betreffende dame en heren een volle agenda blijken
te hebben en het weken kost hen voor een
bespreking om de tafel te krijgen.

Door de sloop van het Jeugdgebouw is het
noodzakelijk de huidige toiletten en pantry in de kerk
tijdig aangepakt te hebben. Ook daar blijkt een
monumentenvergunning voor nodig te zijn. Gelukkig
hebben de burgerlijke gemeente Weesp en de
kerkelijke gemeente hierin een gezamenlijk belang.
De marktkooplieden maken op dinsdag altijd gebruik
van de toiletten van het Jeugdgebouw en de
wethouder was al bezorgd dat die mogelijkheid zou
vervallen. Hij heeft nu een extra reden mee te
werken aan het met spoed verstrekken van een
monumenten- en bouwvergunning voor de
bestaande toiletten en pantry.
Eind juni vindt nog een extra overleg plaats met de
Rijksdienst en de Gemeente Weesp over het nieuwe
verwarmingssysteem. Daarna kunnen we hopelijk de
monumentenvergunning voor alle andere
aanpassingen in de Grote of Laurenskerk aanvragen.
Zo’n procedure kost een half jaar! We hoopten de
herinrichting in 2007 te kunnen laten plaatsvinden,
maar door al dit vergunningengedoe zal dat niet
lukken. Het duurt dus langer dan we gedacht
hadden.

Marien Weststrate

Inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657)
of het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze
worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in
de entree van de kerk leggen.

Adverteren in Onderweg ?

Inlichtingen en opgave bij

Wijnand van Bodegraven,

tel. 0294 251 841

 Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
 ingang: Dirk Marcussteeg

Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en donderdag
 van 9.00 tot 13.00 uur

Email : pdc@hetnet.nl

Wegens vakantie is het pastoraal diaconaal centrum
gesloten van maandag 16 juli t/m maandag 6
augustus.
U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij ds.
W.J. Lamfers (411629) en ds. J.S. Dijkhuizen
(457994). Ds. A. Groeneveld (036 5366920) is t/m 27
juli beschikbaar.
Dinsdag 7 augustus hoop ik u weer telefonisch te
woord te staan of te ontvangen met een kop koffie.

Jetty van Kessel

mailto:pdc@hetnet.nl
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 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

‘Mijn wereld Bijbel’
‘Mijn wereld Bijbel’ is de nieuwe bijbelvertaling,
waaraan speciale katernen zijn toegevoegd, zowel
voor- als achterin. Daarin vind je leuke informatie en
handige zoektips. Lezen in de bijbel geeft, net als
geloven, een steuntje in de rug. De bijbel zet je aan
het denken en maakt dat je in gesprek raakt met
anderen, met God. Daarom is de bijbel een boek
voor het leven!
Gebonden: € 32,50.

‘Psalmen voor nu’
‘Liefde, brood en slaap’, CD, € 17,50

‘Kijk, de Bijbel’, DVD
Tekenfilmreeks met 10 verhalen uit het Nieuwe
Testament, met de illustraties van Kees de Kort uit
de kijkbijbel. € 12.95

Er zijn drie boekjes uit de top tien tips:
Voor jonge ouders
Voor een gezellig huis
Voor een romantisch huwelijk:
per stuk € 5,95

Tot ziens in Hebron,
Gerda Hoogeveen

Bloemendienst

Ontvangen € 10,00 van mevrouw P. via mevrouw O.
Hartelijk dank!

A. Wiereyn-Quak

Ontvangen € 10,00 via mevrouw v.d. B. van
mevrouw W. Hartelijk dank.

Annie v.d. Zande

 Favoriet lied

Het kan bijna niet anders of het moet een
pelgrimslied zijn. Er zijn er vele, bijvoorbeeld de
psalmen 120 tot en met 134. Mijn keuze is lied 441
met een prachtige melodie. Het lied bestaat uit twaalf
coupletten en elk couplet is de moeite waard om te
lezen of te zingen. Alle twaalf in Onderweg is teveel
van het goede, ik moet een keuze maken. Ik kies dan
voor het achtste en het tiende. Het geeft goed weer
hoe ik de tocht beleefd heb, in het achtste lees je dat
de Vader ons bijstaat en bemoedigt en in het tiende
couplet hoe we elkaar tot steun zijn.

8.  Komt laat ons voortgaan, kindren!
De Vader staat ons bij,
Zou soms de last ons hindren,
Hij gaat aan onze zij.
Ja, Hij bemoedigt ons
En zendt in de verschrikking
Zijn zon tot een verkwikking:
Hij maakt het goed met ons!

10. Wordt een die zwak is, moede,
een sterker grijp’ zijn hand,
De broeder steun’ de broeder,
Zo blijft de liefd’ in stand.
Sluit vaster u aaneen!
Weest voor een elk de minste,
maar ook weer graag de meeste
in liefdesdienst alleen!

Ik geef de pen door aan Wil van Gilst.

Gerard van den Bosch

Voor de jeugd: Kerksiteweekend
15 en 16 september

Noteer het in je agenda!
Jullie krijgen nog een
persoonlijke uitnodiging.

Jan Sas

Bedankt

Een woord, een hand, een gebaar doen zo goed.
Daarvoor wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten,
brieven, bloemen en bezoekjes tijdens mij
afwezigheid en thuis.

Riek de Jong


