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Leuke babykleding en kraamcadeautjes

L A N N E K E
www.lanneke.nl

Dinsdag op de markt in Weesp,
woensdag in Uithoorn

en donderdag in Bussum

Utrechtseweg 88, Weesp
Tel. 0294­411530 / 412464

Voor onderhoud en nieuwbouw van
ELEKTRA­, GAS­,

WATERinstallaties, SANITAIR,
DAKBEDEKKING,     LOOD­ en

ZINKWERKEN

Melding van overlijden: 0294 – 41 24 09
Dag en nacht bereikbaar

Utrechtseweg 110 B     1381 GT Weesp
(Gelegen op het terein van de

algemene begraafplaats Carspelhof)

Plaza De Haven

Amstellandlaan 106a
tel. 0294­414247 fax. 0294­412087

Automobielbedrijf  HENK GRIFFIOEN
Reparatie en onderhoud alle merken.
Levering nieuwe en gebruikte auto’s.
A.P.K. II keurings station
Zuiderzeelaan 90  Weesp.  Tel. 0294 ­ 414028Bloemendalerweg 56 1382 KC Weesp

SHARE Damesmode

Nieuwstraat 15  Tel:0294­417755
Damesmode voor jong en oud van maat 36
t/m 52. De merken: Schmeinck Setlerlaine,
Me and Mrs Jones, Nice.Menke en Share.

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
8e jaargang, nummer 11, 13 augustus 2007

Meditatie 5 Rondom de vieringen 7 Roemenië 12 Exodus 14 Startzondag 19

http://www.lanneke.nl


2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Ds. J.S. Dijkhuizen
Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp
Telefoon: 0294 457 994, e­mail: stefandijkhuizen@yahoo.com
Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00­10.00 en 13.00­14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, e­mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, e­mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp
Telefoon: 0294 412 537, e­mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 ­ 9.30 en 13.00 ­ 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, e­mail: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e­mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree­ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e­mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal
Telefoon: 0294 413 795
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e­mail: zevering.pja@filternet.nl

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e­mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e­mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e­mail: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e­mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Mw. A. Westland­van Oostveen,
Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadminstratie
Voor verhuizing of opzegging:  Postbus 5053, 1380 GB Weesp.
E­mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd­ en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp
Telefoon: 0294 431 930, e­mail: berna.heide@hetnet.nl
Dhr. Jan Sas, Telefoon: 0294 418 439, e­mail: ja.sas@zonnet.nl

 Colofon

Redactieraad
Mathilde Kroon, Wil van Rheenen, Ina Slokker, Jan Woudsma

Opmaak
Guido Rebel

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land
Telefoon: 0294 418 669, e­mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e­mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e­mail versturen naar
kerkbladonderweg@gmail.com. Handgeschreven, getypte of
gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ
Weesp.
Bijdragen voor het favoriete lied sturen aan: Mathilde Kroon,
Sinnigvelderstraat 107, 1382 ER Weesp, telefoon 0294 481 651,
e­mail: kroon.verheij@kpnplanet.nl.

Sluitingsdatum Onderweg nr 12: vrijdag 24 augustus, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 3 september.
Activiteitenperiode: 5 tot en met 25 september.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21
Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e­mail: sstavast@ncrvnet.nl

Onderweg 19

STARTZONDAG

9 SEPTEMBER 2007
Thema: De kerk, daar zit muziek in!

Op zondag 9 september a.s. beginnen we het nieuwe, kerkelijke seizoen met de
startzondag. Ook dit jaar met een keur aan activiteiten. We sluiten aan bij het landelijk
thema van de Protestantse Kerk in Nederland.

Een overzicht van het nog onvolledige programma:

Kerkdienst, waarin voorgaan de predikanten Groeneveld, Lamfers en Pruiksma
Medewerking van de Laurenscantorij
Ingebruikneming van de nieuwe vleugel
Verkiezing van het favoriete Weesper kerklied

Tijdens de koffie een
markt van mogelijkheden. De Wereldwinkel en Passage meldden zich al aan.
Fototentoonstelling over: De kerk, daar zit muziek in!

Daarna een kerkmuziekspel of het zingen van de
Top 12 van het protestantse kerklied. Intussen
Activiteiten voor de kinderen
… . en tot slot misschien zelfs een gezamenlijke lunch

Wanneer u namens uw vereniging of kerkelijke
activiteit deel wilt nemen aan de markt van
mogelijkheden, meldt u aan op:
f2hdpruiksma@hetnet.nl

Foto’s voor de fototentoonstelling rond het thema
van deze startzondag op A4 formaat voor 2
september inleveren bij Annelies Westra,
Nieuwstraat 34, onder vermelding van naam, adres,
tel. nummer en plaats van opname, eventueel naam
van de kerk.

Voor tal van activiteiten zijn nog medewerkenden
nodig. Sommigen gingen u al spontaan voor en
zegden hun medewerking toe. Volg het goede
voorbeeld en mail naar: f2hdpruiksma@hetnet.nl.
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 Berichten

ZATERDAG 8 SEPT. 2007
MONUMENTENDAG

Ook dit jaar wordt er in ons land een monumentendag
georganiseerd waaraan ook de Protestantse
Gemeente Weesp en Driemond deelneemt.
Op zo’n dag staan de monumenten centraal, en vooral
het oudste monument van Weesp ­t.w. de Grote of
Laurenskerk­ speelt daar een belangrijk rol in.
Om 10.00 uur worden de kerkklokken geluid en
nodigen U uit een bezoek te brengen aan ons gebouw.
Wat is daar te doen?
  Tentoonstelling van werken van de bekende

Weesper schilderes Anneke Labordus.
Zij heeft reeds vaak haar werken geëxposeerd doch
het blijft altijd interessant haar werken nader te
bekijken.
  Kennismaking met Galesloot Patchwork

Collectief. Deze groep werd in jan.1995 door Annie
Galesloot opgericht en haar gehele familie wordt als
lid beschouwd. Zij hebben dan ook passieve en
actieve leden. Doelstellingen: In groepsverband
wandkleden maken en zo uiting geven aan cultuur en
folkore. U kunt de prestaties van deze groep bekijken
en daarover met de familie Galesloot van gedachten
wisselen.Momenteel wordt er gewerkt aan nieuw
wandkleed met als onderwerp “Spreekwoorden en
Gezegden”
  Ook de Stichting Beiaardkring is deze dag

aanwezig. Als U zin hebt, kunt U met deze
kring de toren beklimmen en met de beiaardier
kennis maken. Dan kunt U zien hoe het daarboven
toegaat en tevens genieten van het mooie uitzicht op
Weesp. Attentie: voor kleine kinderen is deze
beklimming gevaarlijk.
  U kunt deze kerk eens uitvoerig bezoeken

waarbij enige gidsen bereid zijn U nadere
bijzonderheden te vertellen.

Ten slotte: De kerk is open vanaf 10.00 tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom

Cor Draijer
Tel. 411261

Protestantse Vrouwen op Weg
(Voorheen: Hulpverlening)

Na enige maanden vakantie beginnen we op
maandag 3 september 2007 weer aan een nieuw
verenigings­seizoen.
We hopen met elkaar weer goede en gezellige
avonden, en een geslaagde Bazaar te hebben.
We beginnen de eerste avond zoals we gewoon zijn:
met een broodmaaltijd die om 17.30 begint.
U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom

U kunt zich voor de broodmaaltijd opgeven bij Geertje
Verhoef, tel. 416665, maar graag vóór 25 augustus.

Voor het avond programma hebben wij Kathleen
Hagen uitgenodigd en zij zal ons vertellen over haar
werk bij "Livingstone". Een heel interessant
onderwerp en we hopen dan ook op veel
belangstelling.
Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur in het
verenigings gebouw Waagplein 10.

Dan is er nog een mededeling van het bestuur:
vanwege onze naamsverandering moet er een
wijziging in de statuten plaatsvinden.
Hiermee moeten alle leden het eens zijn.
Daarom ligt er een concept van de statuten
gedurende 5 dagen, van 28 augustus tot en met
1 september, ter inzage in de Evangelische
boekhandel Hebron (tijdens de openings uren).
Ook op de avond van 3 september kan het concept
nog ingezien worden. Daarom begint deze avond om
19.30 uur .

Tot ziens op 3 september.

Namens het bestuur
Tini van Bodegraven

Non­stop klassieke christelijke muziek op Musicareligiosa.nl

Een radiozender met non­stop klassieke christelijke
muziek van hoge kwaliteit, vocaal en instrumentaal,
en vooral: géén geklets tussendoor? Liefhebbers
konden daar tot nu toe alleen maar van dromen.
IKON en omroepcollega Zendtijd voor Kerken (ZvK)
realiseren deze droom met Webradio Musica
Religiosa.
De nieuwe radiozender is sinds 20 juli voor iedereen
toegankelijk via www.musicareligiosa.nl.
Webradiostation Musica Religiosa is genoemd naar
het gelijknamige IKON­radioprogramma op de

zondagavond. Via het station zijn voortaan 24 uur per
dag tracks te horen van internationale top­cd’s maar
ook van goede Nederlandse kerkmuziek, vocaal én
instrumentaal. Ook orgelliefhebbers komen aan hun
trekken. Van elke geselecteerde cd zijn een aantal
tracks te horen. De luisteraars kunnen via de website
op een eenvoudige manier de bijbehorende
achtergrondinformatie vinden en desgewenst de cd
bestellen. Bij de programmering wordt rekening
gehouden met de tijd van het kerkelijk jaar en met
wat er speelt in de kerkmuziek.

bron: www.pkn.nl

Onderweg 3

 Erediensten

zondag 19 augustus
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. D. Pruiksma

1e collecte kerk
2e collecte zending

zondag 26 augustus
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
9.00 uur ds. H.J. de Bie, Huizen

Gereformeerde Bond
startzondag

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

11.00 uur Ds. W.J. Lamfers
koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

zondag 2 september
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. W.J. Lamfers

1e collecte kerk
2e collecte werelddiaconaat

19.00 uur ds. C. van Andel, Amsterdam
Gereformeerde Bond
voorber. Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte werelddiaconaat

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

17 augustus  R.K. viering

24 augustus  ds. W.J. Lamfers

31 augustus  ds. D. Pruiksma

kerkdiensten in verpleeghuis Hogeweij

19 augustus  mevr. Ds. C.A. Boonstra

26 augustus  ds. R.H. de Vos

2 september  hr. G. Herderschee

 Bijbel leesrooster
wo  15 augustus  Lucas 12:49­59 Crisis en duidelijkheid
do  16 augustus  Lucas 13:1­9 Een laatste kans tot inkeer
vr  17 augustus  Lucas 13:10­21 Verlossend geloof werkt door
za  18 augustus  Psalm 82 Kies partij en doe recht
zo  19 augustus  1 Korintiërs 15:1­11 Dankzij Gods genade
ma  20 augustus  1 Korintiërs 15:12­19 Ook de doden zullen opstaan
di  21 augustus  1 Korintiërs 15:20­28 De dood overwonnen
wo  22 augustus  1 Korintiërs 15:29­34 Kom tot bezinning
do  23 augustus  1 Korintiërs 15:35­49 God kent ons hemelse lichaam
vr  24 augustus  1 Korintiërs 15:50­58 Onvergankelijk in een oogwenk
za  25 augustus  Lucas 13:22­30 De eersten en de laatsten
zo  26 augustus  Lucas 13:31­35 Het lot van Jeruzalem
ma  27 augustus  Lucas 14:1­6 Wie zwijgt …
di  28 augustus  Lucas 14:7­14 Kiezen voor de minste
wo  29 augustus  Lucas 14:15­24 Geen tijd voor de gastheer
do  30 augustus  Galaten 1:1­5 Genade zij u en vrede
vr  31 augustus  Galaten 1:6­12 Er is maar één evangelie
za  1 september  Galaten 1:13­24 Paulus’ eigen weg
zo  2 september  Galaten 2:1­10 Afstemming met de broeders
ma  3 september  Galaten 2:11­14 Meningsverschil
di  4 september  Galaten 2:15­21 Rechtvaardigheid en de wet

http://www.musicareligiosa.nl.
http://www.pkn.nl
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 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 19 augustus
rit A/B  Hr. J. van Baars 254190

zondag 26 augustus
rit A/B  Hr. J. Vree          412532

zondag 2 september
rit A      Hr. C. Bruyne 263576
rit B  Hr. P. Nagel           414316

Ziekenhuistaxi
Voor  vervoer  naar  ziekenhuis  of  andere
instelling,  daar  waar  andere  vervoers­
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Mw. Van Oostveen 431532

Kerktelefoon
contactpersonen

mw. C.A. Sliggers 775474
J. Braaksma 411398

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen:  €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIO­drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Bejaardensoos ‘Ouderenvreugd’
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw
aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Iedere dinsdagochtend koffie­uurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteiten agenda

Maandag 3 september
Verenigingsavond Protestantse Vrouwen op Weg
(voorheen: hulpverlening) J&V­gebouw, Waagplein 19.30 uur

Koffiedrinken na de dienst

19 augustus fam. Bogerd, ,sGravelandseweg 19a
26 augustus in de Laurenskerk
2 september fam. Hoefman, Drosthagenstraat 11

Ik deel u op deze manier mede dat ik van 30 juli t/m 29 augustus
op vakantie ben.

Wijnand van Bodegraven (0294­251841 of 0610658575) neemt in
deze periode de kosterstaken waar.

Met vriendelijke groet,

Sake Stavast

Onderweg 17

 Favoriet lied

Veel liederen zijn voor mij favoriete liederen, maar
het blijkt dan nog moeilijk te zijn om er één uit te
zoeken.
Maar bij gezang 432 ontroert het mij als ik zing dat ik
aan Gods hand veilig mag gaan, wat er ook gebeurt.
Dat geeft moed en kracht om verder te gaan.

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren

Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Wil van Gilst

Dit was de laatste aflevering van het ‘favoriete lied’.
De redactie van Onderweg bedankt alle
gemeenteleden die een bijdrage hebben geleverd
aan deze rubriek.

 Bedankt!

 Voor de jeugd

Kerksite en Kerksite/plus

Op zondag 2 september zijn alle ouders die kinderen
bij  kerksite  (plus)  hebben  na  de  ochtenddienst  van
harte welkom in het BIOS­gebouw.
Onder het genot van een kopje koffie/thee willen we
u  informeren  over  de  geplande  activiteiten  voor  de
kerksite (12 tot 15 jaar) en kerksite plus (15 jaar en
ouder) voor het komende seizoen.

Tot dan,

Albert Hooijer, Sabrina Hilgeman
en Berna van der Heide

Voor alle kaarten en bloemen die wij
ontvingen voor ons 25 jarig huwelijk,
willen wij u bedanken

Harm en Hetty Boer

Voor de jeugd: Kerksiteweekend
15 en 16 september

Noteer het in je agenda!
Jullie krijgen nog een
persoonlijke uitnodiging.

Jan Sas

Graag wil ik langs deze weg allen bedanken, die mijn doopdag,
10 juni 2007, tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Het koor en de kinderen, dat was voor mij een grote verrassing.

Ook dat gemeenteleden mij, aan het eind van de dienst, hun
gelukwensen kwamen brengen, heeft mij diep getroffen.

Nogmaals hartelijk dank voor alles.

B. Blankenzee

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl
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inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657)
of het Pastoraal Diaconaal Centrum  (483993) en ze
worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in
de entree van de kerk leggen.

Adverteren in Onderweg ?

Inlichtingen en opgave bij

Wijnand van Bodegraven,

tel. 0294 – 251841

Kleding­ en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

  Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te
zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

  Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

  Schoeisel altijd met W merken.
  Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale,

Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer
welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth

 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

NOACH en zijn grote boot
Een plakboek met 20 losse plaatjes met
magneetstrip
Gebonden € 14,95.

Bijna – elke – dagboek, Rolf Robbe
Een dagboek, speciaal bedoeld voor twintigers.
Pocket € 14,90

Deze maand is de “Maand van het spannende boek.”
Daarom bij aankoop van de pocket “Zwijgplicht”
van Clay Jacobsen, à € 19,95.

gratis
het boek “Stormdreiging” van Rene Cutteridge

Tot ziens in Hebron,

                        Gerda Hoogeveen

Sluis­ en bruggenfeesten

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus is er weer het
jaarlijkse sluis – en bruggenfeest.

Het is inmiddels een goede traditie geworden om een
tweedehands boekenmarkt en een koffieterras te
organiseren in de Grote Kerk.

Ook dit jaar zijn we weer van de partij. We hopen met
een groot aantal vrijwilligers dit te kunnen realiseren.

U bent van harte uitgenodigd om ons te bezoeken.

Namens de kerkrentmeesters, Marien Weststrate

Onderweg 5

 Meditatie door ds.W.J. Lamfers

Op zoek naar inhoud en betekenis.

Prediker kijkt terug op zijn leven. Het is
ogenschijnlijk een succesvol leven, want hij heeft
heel wat tot stand gebracht: huizen gebouwd,
fraaie tuinen aangelegd, kortom geld genoeg.
En toch geeft hem dit alles geen voldoening.
Omdat hij heeft ontdekt dat geld alleen niet
gelukkig maakt, probeert hij wat goed is voor een
mens te onderscheiden van wat niet goed is,
probeert hij verder te kijken dan de materie, zoekt
hij meer dan materieel gewin.
Dat valt hem niet licht: hij wordt er sceptisch van.
Teleurgesteld reageert hij op alle gebakken lucht
die hij om zich heen ziet.
Wat stelt het in feite allemaal voor?

Wat is wijsheid? Wat is goed voor een mens? Hoe
moet je je leven inrichten, wil het een goed leven
zijn? Steeds weer zijn mensen op zoek naar het
antwoord op die vraag. De mensen die bij
Johannes de Doper komen, de rijke jongeman die
bij Jezus komt, zij kennen allemaal dat onvoldane
gevoel dat Prediker ook over zich heeft. Zij zijn
allemaal op zoek, op zoek naar wijsheid, in feite op
zoek naar God.

Ook in onze dagen zijn mensen ­ geconfronteerd
met allerlei ingewikkelde maatschappelijke
problemen ­ op zoek naar wat goed is voor mensen
en voor de samenleving. In dat verband duikt het
oude woord 'levenkunst' weer op, de kunst
verstaan van je leven voor anderen en jezelf iets
goed te maken. Net als Prediker laten ook die
mensen een heleboel zaken de revue passeren om
daar conclusies aan te verbinden.

De eerste conclusie is dat het leven zonder
bepaalde waarden die het leven zin en samenhang
geven onherroepelijk leeg wordt. Leegte, nihilisme
leidt tot onrust en geweld in de samenleving. Alleen
ethisch besef en discipline kunnen die ellende
indammen. Zonder bezinning op ethiek en zonder
discipline komen we er niet. Dat is een conclusie die
de nodige dissidenten ook trekken. Opmerkelijk.

De tweede conclusie is dat wij geregeld de tijd
moeten nemen om ons te bezinnen op de vraag
waarmee we nu eigenlijk bezig zijn, en of dat wel
goed is voor mens en samenleving. Bonhoeffer stelt
dat ook nadrukkelijk aan de orde. Prediker zit in die
fase van bezinning. Zijn conclusie is dat alles waar
'te' voor staat niet goed is, dat de gulden
middenweg verkieslijker is. Die conclusie trekt
Aristoteles ook in zijn Nikomachische ethiek en hij is
niet de enige.

Verder trekt Prediker een derde conclusie, die men
vandaag de dag minder trekt: wil het goed met ons
gaan, dan hebben wij God in ons leven nodig.
Zonder God en zijn gebod lukt het niet om tot een
ethiek te komen die het leven inhoud geeft. Ook bij
Prediker valt het woord God niet vaak. Hij gaat als
goede Jood uit respect voor God aarzelend en
voorzichtig met dat kostbare woord om, net als de
dissidenten Bonhoeffer, Havel en Ple u.
Joep Dohmen komt in zijn zoektocht naar
levenskunst in zijn boek Tegen de onverschilligheid
Pleidooi voor een moderne levenskunst niet zover.
Daardoor is het tweede deel van zijn boek wat vlak.

Met God en zijn gebod als katalysatoren krijgt het
leven meer diepgang. Prediker komt pas na de
nodige aarzelingen zover. Hij kan als puntje bij
paaltje komt toch niet zonder God. Daarom blijft
zijn boek actueel voor de zoektocht door het leven,
voor die zoektocht naar ethiek en levenskunst waar
het in de opvoeding tenslotte om draait, wil het
samenleven goed verlopen en wil het leven meer
zijn dan (vul maar in).

Opmerkelijk is dat de kerk in onze samenleving een
van de weinige plaatsen is waar aandacht is voor
deze vragen. Verder speelt deze vraagstelling zich
vooral op academisch niveau af, terwijl het een
vraagstelling is die de hele samenleving betreft en
dus ook in de politiek aan de orde zou moeten
komen. De kerk als plaats van bezinning op
wezenlijke vragen. Laten wij zuinig zijn op die
vrijplaats, dat leerhuis, waar God en zijn gebod wel
op tafel komen.
Laten wij beginnen met Prediker te (her)lezen.

Ds. W.J.  Lamfers.
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Adverteren in Onderweg ?

Inlichtingen en opgave bij
Wijnand van Bodegraven,

tel. 0294 251 841

Wereldwinkel Weesp
Nieuwstraat 27
1381 BB Weesp

Telefoon 0294 417508

Rijnkade 9, 1382 GS Weesp
Tel   0294­412412
Fax  0294­415118
E­mail  hagengroep@hetnet.nl
Web  www.hagengroep.nl

Van Elten Van de Griend
Netwerk Notarissen

C.J. van Houtenlaan 14
Postbus 6

1380 AA Weesp
tel: 0294­413131

Waddencoaching.nl
Niet tevreden in uw werk of privé?

Persoonlijke begeleiding geeft u opnieuw:

Zicht op ruimte
epke@waddencoaching.nl
tel. 483 515 / 06 4655 0519

ZELF VERHUIZEN ???

DeDOZENWINKEL.NL

Verkoop & Verhuur
van verhuismaterialen voor
de “doe het zelf” verhuizer

Nu ook verhuislift met machinist
Werk hoogte 27 meter (8e etage)

www.deDOZENWINKEL.NL
WEESP tel. 0294 – 43 00 10

Onderweg 15

Telefoon 0294 412 298

mailto:hagengroep@hetnet.nl
http://www.hagengroep.nl
mailto:epke@waddencoaching.nl
http://www.deDOZENWINKEL.NL
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Interkerkelijke gespreksdagen voor
alleengaanden

Alleengaanden vormen een steeds groter wordende
groep mensen in kerk en samenleving.

Leven zonder partner gaat niet altijd vanzelf. Het is
niet verwonderlijk dat mensen die “alleen” leven
elkaar opzoeken, elkaar ontmoeten, ervaringen met
elkaar delen en zich bezinnen op de positie van
alleengaanden in kerk en samenleving.

Wij als interkerkelijke werkgroep Noord­Holland
weten uit eigen ervaring hoe belangrijk deze
ontmoetingen kunnen zijn.
Daarom organiseren wij ontmoetingsdagen voor
mannen en vrouwen die ongehuwd zijn, van wie de
partner is overleden of van wie de relatie is beëindigd
door een scheiding.
Mensen die het alleenzijn ervaren met ups en downs,
met belemmeringen en mogelijkheden.

De ontmoetingsdagen vinden plaats op drie bij elkaar
horende zaterdagen.

Plaats  : Koog­Zaandijk, “De Ontmoeting”, Parklaan 1
Data  : de zaterdagen  3, 17 en 24 november 2007
Leeftijd  : circa 35 – 65 jaar
Kosten  : € 42,­­ (inclusief lunch) voor drie dagen

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met Nellie Flentge, tel. (0251)651611 en
Wim Deetman, tel. (033) 2535327.

Exodus zoekt enthousiaste vrijwilligers

In het Ouders, Kinderen en Detentieproject (OKD)
maken vrijwilligers het mogelijk dat kinderen van
gedetineerde ouders minstens 1 keer per maand extra
tijd doorbrengen met hun gedetineerde vader of
moeder. Dit project is door Stichting Kinderpostzegels
genomineerd voor hun jaarlijkse prijs.

Steeds meer gevangenissen willen het OKD
aanbieden, waardoor er veel vrijwilligers nodig zijn.
Als vrijwilliger haal je de kinderen thuis op, rijdt ze
naar de gevangenis, waar de kinderen tijdens een
speciaal bezoekuur kunnen spelen en knuffelen met
papa of mama, en sluit je na het bezoek de middag
op een gezellige manier af.

Wat kun je van Exodus verwachten?
1.  Ondersteuning, begeleiding en

deskundigheidsbevordering.
2.  WA en ongevallen verzekering.
3.  De mogelijkheid zinvol werk te doen waar de

gedetineerde, het kind én de samenleving baat
bij heeft.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd of wil je er meer van weten?
Neem contact op met Winie Hanekamp, landelijk
coördinator OKD bij Exodus, Tel.  (071) 516 19 60 of
w.hanekamp@stichtingexodus.nl

Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex­
gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase
van hun straf. Het uitgangspunt van Exodus is dat
iedereen nieuwe kansen verdient. Exodus bestaat uit
het landelijk samenwerkingsverband Stichting
Exodus Nederland, 10 over het land verspreide
Exodushuizen en een omvangrijk vrijwilligersnetwerk.
Vrijwilligers van Exodus zijn (ex­)gedetineerden
zowel binnen als buiten de bajes tot steun, alsook
hun familieleden.

Website: www.stichtingexodus.nl

Vredesweek in teken van vredesmissies
‘Vechten voor Vrede’ is het motto voor de landelijke
Vredesweek (15 – 23 september) die dit jaar voor de
40ste keer plaats vindt. Voor IKV Pax Christi, het
nieuwe samenwerkingsverband van het
oecumenische IKV en het katholieke Pax Christi, is
dit tevens het eerste grote moment om de intensieve
samenwerking te presenteren naar de samenleving.

Op zaterdag 15 september is er in de Janskerk te
Utrecht een feestelijke én inhoudelijke manifestatie
‘Vechten voor vrede’ georganiseerd met bijdragen
van prominente Nederlanders uit kerk en
samenleving. Dagvoorzitter is Jacobine Geel. Aan
bod komen vragen over de uitzending naar Uruzgan,
de noodzaak voor vredesmissies in Darfur en de
Democratische Republiek Congo. Naast discussies
met betrokken militairen en politici, zijn er ook
luchtiger programmaonderdelen. Samen
vredesliederen instuderen en naar gedichten
luisteren van dichters uit conflictgebieden is mogelijk
in diverse deelsessies.

Dat vechten voor vrede niet altijd met het geweer
gebeurt, tonen de dichters aan. Zij vechten met hun
pen voor vrede in landen als Cuba, Irak of Soedan.
Vaak spelen zij, samen met leden van
maatschappelijke organisaties en oppositiepartijleden,
een essentiële rol in de ontwikkeling van democratie,
vrede en gerechtigheid in hun land.

De Vredesweek markeert veertig jaar vredeswerk in
parochies en gemeenten en roept organisaties en
individuen op met initiatieven te komen die aansluiten
op het motto “Vechten voor vrede”.

Hierboven staat een kleine greep uit de activiteiten.
Voor een compleet overzicht van wat, wanneer en
waar, kan je terecht op de website:

http://www.paxchristi.nl/ en zoek daar naar:

12.07.2007 Vredesweek in teken van vredesmissies.
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 Rondom de vieringen

zondag 19 augustus
9e zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
We treffen het deze zondag niet echt. Want we slaan
het evangelie op bij een moeilijke tekst.
In Lucas 12 : 49­56 lezen we over verdeeldheid
tussen de mensen en over vuur dat op de aarde
brandt. Denk maar niet, zegt Jezus, dat ik gekomen
ben om vrede op aarde te brengen. Integendeel.
Tja, dat strookt niet echt met onze beelden van Jezus
als de goede herder en de brenger van vrede.
We zullen dus enige moeite moeten doen om tot het
hart van deze tekst te geraken. Misschien helpt het
om te bedenken dat we de verhalen lezen van het
zogenoemde reisbericht. Sinds Lucas 9: 51 is Jezus
onderweg. Natuurlijk kun je proberen die weg op de
landkaart in te tekenen: van Galilea naar Jeruzalem.
Maar de werkelijke weg die hier gegaan wordt, is de
weg van het zielsverlangen, van hoop en vrees, van
water en vuur, van leven en dood. En op die weg
moeten keuzes worden gemaakt. Laten we proberen
in deze dienst een stukje van die weg te gaan.

Ds. D. Pruiksma

zondag 26 augustus
10e zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 11.00 uur
Op 26 augustus mag U lekker uitslapen, omdat U
pas om 11 uur in de kerk wordt verwacht. Wij lezen
Lucas 13:22­30, Jesaja 30:15­21 en Hebreeën
12:12vv., waar wij worden aangespoord om de juiste
prioriteiten te stellen: God te dienen door niet te
vergeten de nodige aandacht te besteden aan de
heiliging van het leven. Dan gaat het om volharden
(de volharding der heiligen). Niet de moed opgeven!
In wezen zijn dit bemoedigende teksten – God zal
naar U luisteren en U steunen. De toonsoort waarin
deze teksten staan is dan ook heel een andere dan
de hel­en­verdoemenis­teksten die in bijna elk
hoofdstuk van de Koran staan.
Wij zingen als openingslied Psalm 86:1­5.
Als gloria zingen wij Gezang 100:4, 5, 7, 13 en 16.
Na de eerste twee lezingen zingen wij
Psalm 112:1, 2, 3 en 4 en na de derde lezing zingen
we Gezang 99.
Na de verkondiging zingen wij gezang 473:1, 2, 3, 4,
5, 6 en 10, ter inleiding op de gebeden Psalm 70:2
en als slotlied gezang 482: 1, 2, 3, 5, 7en 8

zondag 2 september
11e zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op 2 september lezen wij Lucas 14:1, 7­11.
Ook daar gaat het over de juiste prioriteiten stellen.
Dat betekent ditmaal niet in hoogmoed vervallen,
maar je plaats kennen. Dat wordt niet gezegd om ons
klein en nederig te houden, zoals zo vaak is gedacht
en mensen is ingepeperd, maar opdat wij rekening
houden de ander, die uitnemender is dan onszelf, de
ander die in de Bijbel altijd prioriteit heeft, omdat die
ander een gast van God is in ons leven.
Wij zingen om de samenhang tussen de erediensten
op 26 augustus en 2 september en tussen de
lezingen op die beide zondagen te onderstrepen op
beide zondagen voor een deel dezelfde liederen.
Zodoende zingen wij als openingslied opnieuw
Psalm 86: 1, 2, 4, 5. Na de lezing zingen wij Gez. 70.
Na de verkondiging zingen wij Psalm 113 en als
slotlied Gezang 482: 1, 2, 3, 7 en 8.

Ds. W.J. Lamfers

DE LAURENSCANTORIJ

De Laurenscantorij in brede samenstelling
verleent medewerking aan de dienst op de
startzondag, 9 september om 10.00 uur in de
Grote of Laurenskerk.

De repetities voor deze dienst worden gehouden
op maandag 27 augustus, zaterdag 1 september,
maandag 3 september en zaterdag 8 september.
De leden van de cantorij krijgen tijdig bericht van
de plaats en aanvangstijden van de repetities.
Ook het koorboek zal dan beschikbaar zijn.

Werkgroep Laurenscantorij

Alida Groeneveld
Jan van Kassel
Dick Pruiksma
Gerben van Santbrink
Jeannette van Santbrink
Ria van der Tholen

mailto:w.hanekamp@stichtingexodus.nl
http://www.stichtingexodus.nl
http://www.paxchristi.nl/
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 In memoriam
Jacob Veldhuisen

28 juli 1924  ­ 21 juli 2007
Na een kort ziekbed overleed Jaap Veldhuisen, bijna 83 jaar oud. Het kaarsje was opgebrand.
Dat hij ondanks zijn kortademigheid zo oud zou worden, hij had het nooit durven hopen.
Zijn gezondheid was een aantal jaren geleden achteruit gegaan. Dat veranderde Jaap enorm. Hij kon het maar
moeilijk verwerken, dat zijn gezichtsvermogen stukken minder was geworden, dat hij geen auto meer kon rijden.
Want dat was zijn lust en zijn leven: op de vrachtauto stappen en de boer op gaan. De veehandel was niet alleen
zijn beroep, het boerenbedrijf was een manier van leven die zijn hele leven bepaalde, hem veel voldoening gaf.
Zijn klantenkring betekende veel voor hem. Hij leefde in alles met zijn klanten mee. Maar de kern van zijn leven
vormde zijn gezin: altijd bezorgd om zijn kinderen en kleinkinderen, altijd benieuwd hoe het hun verging. Dat hij
zonder de steun van zijn vrouw nergens was besefte hij diep.
De zondag was voor Jaap Veldhuisen een bijzondere dag, die niet compleet was zonder kerkgang. Soms sleepte
hij zich er heen, maar hij moest en zou naar de kerk. Daar vond hij wat hij nergens anders vond. Daar, op zijn
vaste plaats, was hij kind van God, kind aan huis.
Op 26 juli herdachten wij Jaap Veldhuisen in een dankdienst voor zijn leven met en voor zijn vrouw en kinderen
aan de hand van Psalm 23 en Romeinen 14:7vv. Wij zongen liederen die hem lief waren en brachten hem
vervolgens naar 'Carspelhof'. God zij zijn vrouw nabij, nu het stil wordt in haar leven.

Ds. W.J. Lamfers

Hillechiena Jacoba (Hilda) Bavinck – Meijer
4 december 1918 – 21 juli 2007

Op zaterdag 21 juli 2007 overleed Hillechiena Jacoba (Hilda) Bavinck­Meijer, thuis in haar huis aan de
Utrechtseweg temidden van haar kinderen en kleinkinderen. Ze is 88 jaar geworden. Hilda Bavinck is geboren in
Smeerling, een buurtschap bij Onstwedde (Oost­Groningen). Vlak na de tweede wereldoorlog is zij naar Haarlem
gegaan om daar de opleiding tot verpleegkundige te volgen in het Diaconessenziekenhuis. Van Haarlem kwam zij
als wijkverpleegkundige naar Weesperkarspel. Ze trouwde hier met Toon Bavinck, samen kregen zij vier zonen.
Hilda Bavinck heeft haar eigen karakteristieke plaats ingenomen in de lutherse gemeente Weesp, waar zij via haar
in 2004 overleden man Toon kennis mee maakte. Binnen de vrouwenvereniging was zij een graag gezien lid.
Bezoekers – en iedereen was altijd welkom – werden nog al eens verrast met een gedicht speciaal voor deze
mens uitgeknipt.
De afgelopen zes maanden werden gekenmerkt door ziekte en ziekenhuisopname. De dag voor haar overlijden
kwam zij thuis, omdat geen van de behandelingen het gewenste resultaat hadden.
In de dienst voorafgaand aan de begrafenis hebben we deze bijzondere vrouw herdacht met de woorden over de
liefde (I Korintiers 13) en Johannes 11: 20­27. We zongen onder andere gezang 172 ‘Een mens te zijn op aarde’
en het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’.
Zoon Ton en schoondochter Lenneke herdachten hun moeder en de jongste zoon Chris sprak de absoutetekst
(uitgeleide) uit. Twee van haar kleindochters, Elise en Annelotte Bavinck, bespeelden piano en harp. Ook vierden
we in deze dienst de maaltijd van de Heer. Daarna is zij begraven naast haar man Toon Bavinck op Carspelhof.
Moge de trouwe God de zonen, schoondochters, kleinkinderen en overige familieleden troosten.

Ds. A. Groeneveld

Thomas Johannes Kerkheide
28 juli 1931 – 31 juli 2007

‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.’ Dat zijn woorden van de oude Simeon toen
hij in de tempel de kleine Jezus in zijn handen mocht vasthouden. Hij heeft het heil gezien, dus nu kan hij in vrede
gaan. Met deze uitspraak willen we de heer Thomas Johannes (Tom) Kerkheide uit de Papelaan 137 gedenken en
blijven herinneren. Afgelopen voorjaar bleek dat hij ongeneeslijk ziek was. Na tussen hoop en vrees te zijn heen en
weer geslingerd, samen met Janny en alle familie, was dat een grote schok. Maar vrijwel direct in ons eerste
gesprek haalde meneer Kerkheide bovengenoemde uitspraak aan, en tot het einde toe wist hij zich veilig en
gedragen door de vredevolle aanwezigheid van God en alle naasten om hem heen. Afgelopen 31 juli, een paar
dagen na zijn 76e verjaardag, is hij overleden, met Janny en zijn kinderen Lia en Gert om hem heen. Op zaterdag 4
augustus j.l. herdachten we hem in een dienst van woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis op
Carspelhof. We gedenken in hem een gedreven en bewogen man, die zich zowel thuis, in de kerk als op de
voetbalvereniging en andere plaatsen met hart en ziel inzette. Die strijdbaarheid was er tot het allerlaatste moment,
en op een mooie manier kon hij dat laten samengaan met een flinke dosis humor, maar ook met de nodige emoties
als dat nodig was. We wensen Janny, de kinderen en kleinkinderen met hun verder families, heel veel sterkte toe
in de komende tijd, waarin zij de hechte familieband en de aandacht van onze gemeente hard nodig zullen hebben.

Ds. S. Dijkhuizen
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schoolresultaten ten goede. Een school die vroeger
een slechte naam had vanwege de vele leerlingen uit
achterstandswijken heeft daardoor in een paar jaar tijd
een goede naam opgebouwd. Er moeten echter nog
meer computers komen, wil men een groter aantal
leerlingen meer mogelijkheden kunnen bieden.
Enkele scholen kregen dankzij geld uit Weesp allerlei
soorten ballen en ook trainingspakken voor een elftal.
Dat laatste was helemaal nieuw voor deze leerlingen.
Dolblije gezichten dus, toen wij met een sportleraar de
nodige inkopen hadden gedaan.
Schoolbibliotheken krijgen weer boeken van vadertje
staat. Geen saaie boeken zoals vroeger, maar
kleurige, aantrekkelijke boeken. Ook de
stadsbibliotheek in een provinciestadje als Ro iorii de
Vede beschikt over prima boeken, dankzij een ruimer
budget en dankzij enkele boeken die met geld uit
Weesp zijn aangekocht of dankzij boekeninzamelaar
Gerard van de boekenmarkt uit Weesp afkomstig zijn.
De bedoeling is via deze boeken een
mentaliteitsverandering op gang te brengen. Morgen
moeten we immers wijzer zijn, dus nu moet men goede
boeken kunnen lezen over filosofie, vrijheid,
dissidenten en democratie. Boeken koop je, als er
geen boekwinkel in de buurt is, via internet en worden
keurig netjes per post afgeleverd. En met tien procent
korting! Er verschijnen prachtboeken op de markt in
Roemenië zoals een dissertatie over de visie van de
Duitse filosoof Heidegger op de dood, een verzameling
opstellen over de Tsjechische filosoof Pato ka en
boeken over invloedrijke monniken. Logisch dat er in
Roemenië veel wordt gelezen en hard wordt
gestudeerd.
Dankzij een vernieuwde dorpsschool fleurt het hele
dorp op. Waar kinderen twintig jaar geleden nog met
ernstige gezichten en een saai uniform rondliepen, zie
je nu fleurige kleding en rugtasjes en soms een
moutainbike en een mobieltje. Een betere toekomst
lacht veel van deze kinderen toe.
Burgemeesters, die zich met hart en ziel inzetten voor
hun dorp, weten het verval op het dorp een halt toe te
roepen. Berichten daarover verschijnen in de media en
brengen anderen op goede ideeën. Naar zulke dorpen
keren mensen terug op hun oude dag. In dorpen die
niet te ver van een stad liggen vestigen zich jonge
mensen om heerlijk buiten te wonen en via de PC thuis
of door te pendelen naar hun werk in de stad geld te
verdienen. Dorpen waar het toerisme een rol speelt
maken ook een snelle ontwikkeling door. In veel
dorpen staat de tijd echter al jaren stil…  Achteruitgang
is het gevolg. Het Roemeense platteland ondergaat
snel veranderingen, die het leven van mensen
ingrijpend beïnvloeden. Maar is deze omwenteling niet
in heel Europa op het platteland aan de gang doordat
de samenleving steeds meer verstedelijkt?

Zorg
Onderwijzend personeel en ziekenhuispersoneel is
meer gaan verdienen. Dat laatste komt ook doordat
artsen, die dankzij corruptiepraktijken nooit slecht
verdiend hebben, massaal naar het buitenland
vertrekken, omdat men daar nog meer verdient. Ook
verplegend personeel gaat tijdelijk in het buitenland
werken om een centje bij te verdienen. Dat leidt in
diverse landen in Oost­Europa tot tekorten aan

geschoold personeel in de ziekenhuizen. Er waren
al de nodige nieuwe ambulances, maar er komen
er nog meer. Veel ziekenhuizen ondergaan de
komende drie jaar een facelift, allemaal dankzij
geld uit Brussel en Straatsburg. Meer en betere
medische apparatuur, betere bedden, frissere
kamers, nog meer trauma­helicopters, die trouwens
op veel plaatsen al prima werk doen. Wat je tien
jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden is er
nu.
Nu moet de mentaliteit nog veranderen. Spontaan
meer zorg besteden aan je naaste in een
zorginstelling, kinderen niet slaan of drillen op
school. Die adequate houding aanleren kost helaas
meer tijd... Maar ook dat komt. Hier en daar is al
een begin gemaakt met een humane samenleving.
Eilanden van hoop zijn al ontstaan en breiden zich
uit. Mensen met visie vinden gehoor en brengen
een mentaliteitsverandering op gang, waardoor er
verandering komt in jarenlang dezelfde patronen.
Wie een nieuwe visie heeft heeft het vaak niet
gemakkelijk, omdat nieuwigheden zoals overal
worden gewantrouwd en het oude vertrouwde zo
gewoon lijkt. Normaal blijkt echter anders, beter in
zijn werk te gaan.
Het aantal bejaarden stijgt ook in Roemenië snel
en maakt al meer dan 25 procent van de bevolking
uit. De meeste senioren wonen zelfstandig. Op
dorpen is er echter steeds minder burenhulp,
omdat iedereen onder de vijftig weg is en de
kinderen ver weg wonen. Ook daar ontstaan nu
bejaardenhuizen. Een priester heeft nadat men
enkele jaren geleden een prachtige nieuwe kerk
had gebouwd, omdat het oude kerkje een bouwval
was, nu een bejaardenhuis gebouwd. Voor de
inrichting was echter geen geld meer. Dat kwam nu
uit Weesp. Deze charismatische man bedelt overal
geld bij elkaar en geeft de dorpsbewoners
vertrouwen in de toekomst. Bejaarden hebben een
onderkomen en vrouwen uit het dorp hebben er
werk gevonden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Bejaarden in het bejaardenhuis in Ro iori mochten
zelf kiezen wat ze graag wilden hebben. Zij waren
reuzeblij met een nieuwe nachtpon, een duster,
een blouse, een rok of een broek. Ook de
bejaardenzorg kan nog wel wat beter. Ook hier
draait alles weer om een belangrijke mentaliteits­
verandering. Het moderne gebouw is er vaak al.
Nu nog minder mensen op een kamer en meer
aandacht voor de mensen van de kant van het
personeel. Alsof dat in Nederland overal ideaal is…
In provinciestadjes houdt een maffia van politici, die
al jaren de macht stevig in handen hebben, en
slechte werkgevers alles en allen in een ijzeren
greep. Deze kleine groep mensen die leeft bij de
gratie van vriendjespolitiek gaat het goed. Voor de
meeste mensen veranderde er niets…  In zulke
stadjes en dorpen hoeft men van het stadhuis niets
te verwachten, ziet men geen vooruitgang, mede
omdat visie en bekwaamheid ontbreken. Het
gevolg is geen woningen voor de grote groep
senioren, al jaren slecht onderhouden wegen en
geen behoorlijk zwembad.

Wordt vervolgd
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Roemenië, ANNO DOMINI 2007, door ds.W.J. Lamfers

Welvaart
Dat de oud­communisten niet langer hun zakken
kunnen vullen is alom goed te merken. Omdat de
liberale regering onder een voortvarende president
orde op zaken stelt en er meer belastinggeld
binnenkomt, zie je de economische situatie mede
dankzij hulp van de Europese Unie sinds enkele jaren
snel verbeteren. Overal worden met geld uit Brussel
snelwegen aangelegd. Het aantal auto's is in een paar
jaar schrikbarend toegenomen, omdat auto's in
Roemenië door een goedkoop belastingtarief veel
goedkoper zijn dan hier. Files in de grote steden zijn
het gevolg. Overal worden vliegvelden uitgebreid, want
buitenlandse en binnenlandse vluchten zitten vol. De
treinstellen worden na veertig jaar vervangen door
moderne flitsende snelheidsduivels. De treinen rijden
sneller en zelfs op tijd. Kortom, er wordt alom hard
gewerkt aan een goede infrastructuur. Daar gaat ook
de komende tijd meer geld heen dan naar de lonen van
mensen. Maar men krijgt er dan ook wat voor terug!
Heel veel dorpen hebben eindelijk waterleiding
gekregen, wat het comfort voor de veelal oude
bewoners sterk heeft verhoogd: eindelijk heeft men
stromend water in huis, een wasmachine en een
douche. Waar dat comfort niet is, sterven dorpen uit.
In groten getale verdwijnen dorpen, in een paar jaar
tijd, vooral dorpjes in de bergen, dorpjes die moeilijk
bereikbaar zijn en dorpen waar de landbouw niet
langer rendabel is en geen ander werk is.
Met de landbouw gaat het dit jaar niet goed, want het
heeft in het zuiden en oosten van Roemenië al
maanden niet geregend en het is al vanaf het vroege
voorjaar bloedheet. De ene hittegolf na de andere
teistert het land. De gewassen staan er dientengevolge
armetierig bij. Vee vindt geen gras meer en wordt voor
een habbekrats verkocht voor de slacht. Vruchten zijn
erg vroeg rijp. Groen blad verkleurt nu al tot
herfstkleuren. Iedereen heeft echter voldoende te eten.
Dat probleem bestaat niet meer, al doet de langdurige
droogte ouderen aan de enorme hongersnood in 1947
terugdenken. Dankzij passende maatregelen in de
vorm van medische posten op straat, extra inzet van
ambulances en waarschuwingen in de media om
gedurende een aantal uren per dag niet naar buiten te
gaan vallen er heel wat minder slachtoffers dan vorig
jaar onder bejaarden in Frankrijk. Ook dan weer ziet
men het enorme verschil met een communistische
regering. Die zou niets hebben gedaan, omdat een
mensenleven toen niet in tel was. Vooral bejaarde
hartpatiënten lopen het risico de hitte niet langer te
kunnen verdragen. Daarom moeten politieagenten
boodschappen voor hen doen. Wie airco's verkoopt
doet goede zaken. Flats worden er daardoor niet
fraaier op…  Gezien de vele uren zon is het jammer en
kortzichtig dat we nog zo weinig met zonne­energie
doen, want daarmee zou niet alleen in dit warme land
een wereld te winnen zijn. Er zijn echter enkele
internationals die bij die heilzame omschakeling, die
niet tot milieuvervuiling leidt, geen belang hebben…
Mede dankzij een snel dalende en snel vergrijzende
bevolking is de enorme werkloosheid van enkele jaren

geleden nu zo goed als verdwenen. Er worden nu
zelfs arbeidskrachten uit het buitenland ingevoerd.
In west­Roemenië werken Hongaren. Dat had men
nooit verwacht, want Hongaren en Roemenen, dat
was vele jaren water en vuur. Nu weet men elkaar
echter te vinden. Men verdient in het jarenlang
arme Roemenië nu beter dan in het oosten van
Hongarije en in de Karpatho­Oekraïne. In sommige
textielfabrieken werken al Chinezen en Pakistanen.
Meer dan twee miljoen Roemenen werken in het
Westen: in Spanje en Italië, Slowakije en
Denemarken, Nederland en de Verenigde Staten,
Groot­Brittannië en Ierland, ja waar niet. Al dat geld
dat zij naar huis sturen (meer dan zes miljard euro
per jaar) is goed voor de economische opbloei.
Men bouwt een huis, koopt een wasmachine, een
ijskast, een auto, kinderen kunnen gaan studeren
hebben veelal een mobieltje. Kortom, dit geld geeft
een enorme impuls aan de economie en aan de
waarde van de nationale munt. Families fleuren op,
omdat men zich eindelijk wat meer kan permitteren.
Anderzijds maken moeders zich zorgen: hun kind is
zo ver weg…
Lonen en pensioenen stijgen, nu arbeidskrachten
schaars worden en er genoeg belastinggeld
binnenkomt. Men houdt zich echter lang niet overal
aan de wettelijke regelingen. In provinciestadjes
hebben de bazen met elkaar afspraken gemaakt,
zodat zij zich snel verrijken over de ruggen van de
arbeiders heen. Die krijgen minder dan het wettelijk
minimumloon van 150 euro uitbetaald…  Waar de
afstand tot de grote stad te groot is om te pendelen
blijft men in een provinciestadje hangen en voor
een habbekrats werken, terwijl de bazen vaak al
snel twee of meer huizen op mooie plekjes in het
land hebben... De afstand tussen arm en rijk is
wereldwijd een onmenselijk groot probleem…
Wie op een staatsboerderij heeft gewerkt heeft
ondanks enkele verhogingen nog steeds een slecht
pensioen van minder dan 100 euro. Omdat
haardhout in de zomer goedkoper is, kregen enkele
arme, oude mensen hout voor de winter voor de
kachel.

Onderwijs
De laatste schoolgebouwen krijgen nieuwe
kozijnen en nieuwe ramen, centrale verwarming,
nieuw schoolmeubilair, nieuw sanitair en waar
nodig een nieuw dak. Bovendien krijgen het
exterieur en het interieur een verfbeurt. Allemaal
dankzij geld van de Europese Unie. Duizenden
schoolgebouwen zijn in een land dat bijna tien keer
zo groot is als Nederland grondig aangepakt. Een
verenigd Europa is een goede zaak voor landen die
nog een hele ontwikkeling door moeten maken.
Een school, die twee jaar geleden nog in staat van
verval verkeerde, zag er nu prima uit. Dankbaar
leidde de directrice ons rond. De directeur die niets
voor de school had gedaan was weg; dat scheelde!
De computers, die wij destijds met geld uit Weesp
konden kopen, zijn volop in gebruik. Dat komt de
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 Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

Beste mensen,

In Onderweg nr 10
schreef ik nog over de
ziekenhuisopname van
mw Hilda Bavinck­Meijer
(Utrechtseweg 37). In de
tijd tussen het aanleveren
van de kopij en het
verschijnen van dat
nummer is mevrouw
Bavinck thuis in haar
vertrouwde huis aan de
Utrechtseweg overleden,
met een groot deel van haar familie om haar heen.
Elders in dit nummer vindt u een in memoriam.

Tegen de tijd dat u dit nummer ontvangt, zijn we
weer terug uit Groot­Brittannië, en genieten we
rondom huis en tuin nog van een paar vrije dagen.
Dan ook kunnen we vertellen hoe nat het er nu
precies was. Met enige zorg bekijk ik de Engelse
weersverwachtingen. De eigenaresse van het huisje
waar wij zullen verblijven, verzekerde ons dat we het
in East­Sussex weliswaar niet droog zullen houden,
maar zo erg als elders is het (nog) niet. Maandag 20
augustus begint Debora in groep 7 en Rebecca in
groep 5 , en wij beiden weer met ons werk. Voor mijn
andere werk, bij het seminarium, begin ik het seizoen
met een dag ‘op de heide’. Mijn eerste werkdag in de
gemeente heb ik daarom geruild en is deze keer
dinsdag 21 augustus.

In de zomertijd is het stil in de gemeente.
Kortgeleden was ik in een kerk in Amstelveen en
daar zag en hoorde ik van een leuke gewoonte die
navolging verdient. Verschillende gemeenteleden
sturen van hun vakantieadres een kaart naar de kerk.
De koster hangt de kaarten op een prikbord in de
ontmoetingsruimte en zo kan ook degene die geen
reis ondernam, een reis langs de vakantiegroeten
maken. In mei worden de oude kaarten opgeruimd
om weer plaats te maken voor de nieuwe zending.
De muren van het Pastoraal Diaconaal Centrum
zouden een prima zo’n ‘prikbord­functie’ hebben.

Binnen het ministerie van predikanten heeft een
‘wisseling van de wacht’ plaats gevonden. Op advies
van Kees Waardenburg van de werkbegeleiding van
predikanten, die ons als team begeleidde, hebben we
sinds november 2006 binnen het ministerie een
voorzitter en een secretaris. In de eerste periode was
ik voorzitter, deze functie draag ik nu over aan
collega Stefan Dijkhuizen.

Mocht u tot en met 19 augustus een predikant nodig
hebben, kunt u via Jetty van Kessel op het Pastoraal
Diaconaal Centrum (tel. 483993) vernemen wie u
verder kan helpen.

tot slot
Een gedicht dat aan Nelson Mandela, de eerste
zwarte president van Zuid­Afrika, wordt
toegeschreven:

onze diepste angst
Onze diepste angst
is niet dat wij onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat wij het meeste vrezen.

We vragen onszelf af: wie ben ik wel om mezelf
briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten?
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid
als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is
te openbaren
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,

ds. Alida Groeneveld
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Ds. D. Pruiksma
Uit de gemeente.

Wanneer je pas
gisteren terug bent
gekomen van vakantie,
dan valt er natuurlijk
niet veel te melden uit
de gemeente.
De collega predikanten
hebben, waar nodig,
taken overgenomen. Zo
hoort dat in een goed
team. Vanzelfsprekend.
Maar je mag daarom toch nog wel blij zijn dat we in
Weesp in een team van predikanten zo goed
samenwerken? Kortom: dank aan de collegae.
In de komende tijd proberen we de draad weer op te
pakken. Mocht u ook op vakantie zijn geweest, dan
hoop ik dat u net zo’n fijne tijd hebt gehad als
ondergetekende.

Op de voice­mail hoorden we het bericht dat
mevrouw Tjerkstra voorlopig is opgenomen in
Maarssen. De kinderen hadden al heel lange tijd
zorgen over hun moeder en troffen de nodige
maatregelen. Dochter Doetie heeft nu voor enige
weken een plekje kunnen vrijmaken in het huis waar
zij werkt. In de tijd die komt zullen definitieve
besluiten moeten worden genomen.

Startzondag

Elders in dit kerkblad zult u de (herhaalde) oproep
kunnen lezen om medewerking voor de startzondag.
Voor het eerst heeft de Protestantse kerk in
Nederland dit jaar een thema aangereikt voor de
startzondag die in verschillende gemeenten wordt
gehouden: De kerk, daar zit muziek in. In Weesp
sluiten we graag bij dat thema aan. En om onze
vreugde om het begin van een nieuw werkseizoen in
de kerk te accentueren, gaan alle op die zondag in
Weesp aanwezige predikanten in de kerkdienst voor.

Graag hadden we met u op deze startzondag de
nieuwe inrichting van de Grote of Laurenskerk in
gebruik genomen. Maar de procedures die daarvoor
nodig zijn, nemen heel veel tijd in beslag. Allerlei
instanties bemoeien zich ermee. Logisch, want de
Laurenskerk is een belangrijk historisch monument.
De werkgroep die dit alles onder leiding van Jan
Roest (ja, nog steeds) voorbereidt, heeft zijn uiterste
best gedaan. Maar het is niet gelukt om onze
oorspronkelijke bedoeling te realiseren. Op deze
startzondag zal ‘slechts’ één deel van de nieuwe
inrichting in gebruik worden genomen: de nieuwe
vleugel. Over het instrument en de goede gevers
zullen we u later informeren. Nu is het belangrijk te
weten dat juist de vleugel op juist deze startzondag
met precies dit thema zal worden ingewijd. Het kon
niet mooier.

Na afloop van de kerkdienst, waaraan ook de
Laurenscantorij meewerkt, zijn er tal van activiteiten.
U kunt zich op een markt van mogelijkheden op de
hoogte stellen van allerlei kerkelijk werk. En u kunt
zich natuurlijk aanmelden om mee te doen in het
nieuwe seizoen. Er zal onder leiding van Annelies
Westra een fototentoonstelling zijn rond het thema
van de startzondag. Zie de aankondiging elders. We
spelen met elkaar een kerkmuziekspel, er zijn
activiteiten voor kinderen en jongeren en we zingen
met wie dat wil uit de canon van het Nederlandse
kerklied.
Dat laatste vergt enige toelichting. Het woord canon
kennen we als aanduiding van een meerstemmig lied
waarbij de partijen achtereenvolgens dezelfde
melodie zingen. Maar canon betekent ook: richtlijn,
richtsnoer. Denkt u maar aan de canon van de bijbel:
de lijst van boeken die in de Schrift werden
opgenomen. Of denkt u aan de canon van de
Nederlandse geschiedenis die onlangs werd
vastgesteld: een reeks van thema’s uit onze historie
die iedereen zou moeten kennen.
De canon van het Nederlandse kerklied is dus een
lijst van liederen die door de eeuwen heen de
kerkzang hebben bepaald. Op die lijst staan heel
klassieke maar ook heel nieuwe liederen. We gaan
ernaar kijken, we gaan ervan zingen en we stellen
natuurlijk ook samen de canon van het Weesper
kerklied op.

Kortom, op deze startzondag, zondag 9 september is
er van alles te doen. Doe vooral mee.

ICCJ

De hervatting van werkzaamheden na de vakantie
geldt natuurlijk ook de bezigheden in het Martin
Buberhuis in Heppenheim. De gewone, derde, week
van de maand augustus begint op maandag
20 augustus. Die week zal ik in Duitsland zijn.
In september zal het ritme van de derde week van de
maand even worden onderbroken. Omdat mijn
aanwezigheid gewenst is op een vergadering in
Duitsland op maandag 10 september, plak ik mijn
werkweek in Heppenheim aan die maandag vast.
Dat scheelt tijd van heen en weer reizen.
De extra tijd die voor de Internationale Raad van
Joden en Christenen beschikbaar is, wordt in de
komende periode op 16 en 17 augustus besteed om
een deel van de jongerenconferentie van de ICCJ
mee te maken.

Tot slot

Wanneer de zomervakantie voorbij is, begint een
nieuw werkseizoen in de kerk. Maar ook in de levens
van veel mensen verandert er het nodige. Denk maar
aan de jongeren die naar een nieuwe school gaan.
Of denk aan hun leraren die zich afvragen hoe de
nieuwe klassen zullen zijn. Misschien begint er wel
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een nieuwe fase in je leven omdat je die baan hebt
gekregen die voor jou een enorme uitdaging inhoudt.

Voor anderen verandert er misschien helemaal niets.
Het gemis is onveranderd, ook al verkleurt het
verdriet naar weemoed om wat voorgoed voorbij is.
En wanneer je alle dagen in je bed moet liggen, zie je
dat het plafond van je kamer geen enkele
verandering ondergaat.

De seizoenen op onze levensweg kunnen heel
verschillend zijn. Keren we dan in tot de vrede van de
Heer.

D. Pruiksma

Ds. W.J. Lamfers
Met wie wij meeleven:

Heel wat kinderen beginnen op
een nieuwe school. Heel wat
kinderen gaan van nu af aan naar
kerksite. Een nieuwe fase in je
leven, een heel avontuur. Maak er
iets moois van en maak op
kerksite het nodige mee. Ook daar
is een breed aanbod.

Onder de ouderen zijn nogal wat
mensen die worstelen met het
trieste gegeven dat het kringetje van vertrouwde
gezichten beduidend kleiner is

geworden. Dat kan je nogal eens droevig stemmen.
Anderzijds heeft het mogen putten uit herinneringen
ook iets bijzonders. Herinneringen zijn een verrijking
van je leven. Die koester je.

Op 24 augustus ontmoeten wij elkaar in een dienst
op 'Oversingel' rond Lucas 13:18­21. '

Voor het kerkenwerk ontving ik een gift van twintig
euro en voor het werk in Roemenië ontving ik twee
maal een gift van twintig euro. Hartelijk dank!

Ds. W.J.  Lamfers

Ds. S. Dijkhuizen
Uit de gemeente:
Het vorige kerkblad was nog
maar net ter perse toen het
bericht kwam dat meneer Tom
Kerkheide van de Papelaan 137
niet meer voor verdere
behandeling in aanmerking
kwam. Ik schreef toen nog dat
er misschien nog het een en
ander mogelijk was, maar dat
bleek helaas en heel
onverwacht niet waar. Ondanks het verdriet bleef er
de kracht van het geloof en de liefde van en voor de
mensen om hem heen. In alle rust is meneer
Kerkheide overleden. We denken ook op deze plaats
aan Janny en alle familie, en we bidden om kracht
voor hen.

Jessica en Reinier Boogerd­ Klein (van de Jan Prins
straat 57) hebben al maanden in spanning gezeten om
de oudste broer van Reinier die in het ziekenhuis van
Rotterdam vocht voor zijn leven omdat de
levertransplantatie die hij nodig had, zo lang op zich
liet wachten. Vorige week kreeg ik het bericht dat het
nu dan toch gebeurd was, en dat de eerste uitkomsten
goed lijken te zijn. We denken ook aan hen.

Van de predikant
In deze vakantietijd kom je (althans ik dan) ook weer
eens toe aan een mooi boek (of twee, of drie).

Via het boekenweekgeschenk van Geert Mak, De
brug, dat speelt over de bekendste brug van Istanbul,
naar een ernstig verwrongen maar heel soms best
herkenbare vader­dochter­relatie (in Tirza, van Arnon
Grunberg), ben ik weer terug in Turkije aanbeland, al
is dat nu helemaal in het Noord­oosten, met het boek
Ararat van Frank Westerman. Een zoek­ en klimtocht
naar de berg van Noach (Nüh voor moslims, want
ook de Koran vehaalt van de zondvloed), waar
zoveel politieke, historische, geografische en andere
aspecten aan vastzitten, en dat alles in het
spanningsveld van geloof en wetenschap... Ik krijg nu
al spontaan zin om eens over dit bijzondere verhaal
in Genesis te preken of een kring te houden!
Een andere berg (de ‘Kale berg’ voor kenners, de
Mont Ventoux voor anderen) zal hopelijk beklommen
worden in onze vakantie: die komt er nu echt aan, en
ik ben daarom van maandag 27 augustus t/m 16
september niet in Weesp aanwezig vanwege onze
vakantie. Direct aansluitend heb ik (alweer) mijn op
één na laatste blok van de nascholing (19 t/m 21
september) op Hydepark in Doorn. Dat betekent dat
ik vanaf zondag 23 september weer helemaal terug
ben in de gemeente. Mocht u of jij voor die tijd toch
een predikant nodig hebben, verwijs ik graag naar
het PDC. Ik wens tenslotte een ieder nog een goede
en rustige zomer toe.

Ds. S. Dijkhuizen.

Dankbetuiging

Hierbij wil ik iedereen bedanken die met ons
meeleeft via gedachten, kaarten, briefjes,
telefoon. Het doet ons goed dat zoveel mensen
uit de gemeente aan ons denken.
Op het ogenblik gaat het wat beter met mij.
Door de chemotherapie die ik krijg zijn de
uitzaaiingen wat kleiner geworden en is de
kwaliteit van leven ook wat beter.

Met een hartelijke groet

Lida en Rense Gaasterland.


