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Zondag 13 april: Dienst met als thema ‘Omzien naar elkaar’. Meer info op pagina 12.



2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Ds. J.S. Dijkhuizen
Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp
Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com
Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp
Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal
Telefoon: 0294 413 795
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Voorzitter: Steven de Nie,  Penningmeester: Alex Otten
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,
Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp
Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond
E-mailadres: webredactie@pknweespdriemond.nl

 Colofon

Redactieraad
Mathilde Kroon, Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@gmail.com. Handgeschreven, getypte of
gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ
Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 6: vrijdag 18 april, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 28 april.
Activiteitenperiode: 30 april tot en met 20 mei.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21
Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@kpnplanet.nl
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 13 april
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw.ds. A. Groeneveld

viering Heilig Avondmaal
experimentele dienst

1e collecte kerk
2e collecte ZWO-project, Malawi

19.00 uur ds. W.J. Lamfers
avonddienst met
viering Heilig Avondmaal
aan tafel

1e collecte kerk
2e collecte ZWO-project, Malawi

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

zondag 20 april
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. W.J. Lamfers

m.m.v. het Laurenskoor

1e collecte diaconie
2e collecte eredienst en kerkmuziek

10.00 uur kerksiteviering

19.00 uur ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld
Gereformeerde Bond

1e collecte diaconie
2e collecte eredienst en kerkmuziek

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

zondag 27 april
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. D. Pruiksma

koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte educatie

19.00 uur ds. J. Niesing, Kootwijkerbroek
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte educatie

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

11 april ds. W.J. Lamfers

18 april R.K. viering

25 april ds. A. Groeneveld,
viering Heilig Avondmaal

kerkdiensten in verpleeghuis Hogeweij

13 april hr. G. Herderschee

20 april geen dienst

27 april hr. G. Herderschee



4 Onderweg

 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 13 april
rit A   Hr. F. Lijnsvelt 410455
rit B   Hr. E. Post 416933

zondag 20 april
rit A  Hr. A. Jochemsen 457790
rit B  Mw. M. Stevens 411271

zondag 27 april
rit A  Hr. J. Vogel 412119
rit B  Hr. T. Pickard 410072

Ziekenhuistaxi
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen
Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Mw. Van Oostveen 431532

Kerktelefoon
contactpersonen

mw. C.A. Sliggers 775474
J. Braaksma 411398

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Ouderensoos
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw
aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Iedere dinsdagochtend koffie-uurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda
donderdag 10 april
Basiscatechese 16.15 uur
Grote Kerk

donderdag 10 april
Basiscursus Geloven 18.30 uur
Bios-gebouw

vrijdag 11 april en zaterdag 12 april
ophalen oud papier papier vóór 7.30 uur aan de straat zetten
Coördinator Henk Alberts, tel.nr. 0294 413 243

dinsdag 15 april
oecumenische gesprekskring 10.00 - 11.30 uur
BIOS-gebouw Middenstraat 131

dinsdag 15 april
‘De Vliegeraar’ 20.00 – 22.00 uur
Koor van de Grote of Laurenskerk zie pagina 16

donderdag 17 april
Basiscatechese (laatste keer) 16.15 uur
Bios-gebouw

dinsdag 22 april
‘De Vliegeraar’ 20.00 – 22.00 uur
Koor van de Grote of Laurenskerk zie pagina 16

maandag 28 april
vergadering kleine kerkenraad 20.00 uur
J&V- gebouw, Waagplein

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl


Onderweg 5

 Meditatie door ds. D. Pruiksma

Emmaüs

De twee mannen die wij de “Emmaüsgangers”
noemen, zijn op weg naar huis. Zij zijn afkomstig
uit het dorp Emmaüs. Aan het eind van het verhaal
blijkt dat ze daar een huis hebben waar ze eten en
kennelijk ook slapen. Want het is dan intussen
avond geworden en de nacht zal komen. Emmaüs
was hun vroegere thuis. Daar woonden ze voordat
ze naar Jeruzalem waren gegaan. Voordat het hele
verhaal van hoop en nieuwe toekomst was
begonnen. Nu ligt hun toekomst weer in het
verleden. Ze zijn op de terugweg. En op weg naar
hun verleden halen ze herinne¬ringen op over alles
wat ooit toekomst was. Maar dat is allemaal
verleden tijd geworden. Ze spreken ook letterlijk
verleden tijd. Hoe Jezus een groot profeet wás en
in aanzien stónd bij heel het volk.

De vreemdeling die zich bij hen voegt, merkt dat
meteen. Wat zijn dat voor sombere gesprekken die
jullie voeren, vraagt hij. Alsof hij de enige is die van
niets weet! En een simpele, open vraag is het
begin van een lang gesprek. Wat dan? Wat is er
gebeurd? Die vraag is een uitnodiging: Vertel eens!
Ja, zo zou het moeten zijn onder mensen. Je trekt
een tijd met elkaar op, je bent een tijdje weg-
genoten van elkaar. En met een eenvoudige vraag
stel jij je open tot luisteren. De ander krijgt de
gelegenheid zijn of haar verhaal te vertellen.
Ongestoord, zonder interrupties. Zonder 'ge-ja-
maar'. Je loopt naast elkaar. Je hoeft de ander niet
aan te kijken. Nee, vertel het maar, het verhaal van
je leven. Zoals het was, zoals jij het ervaren hebt.
Met al je hoop en al je diepe teleurstelling die
onontkoombaar deel uitmaken van het lot van de
mensenkinderen. Vertel het maar.

En Hij op zijn beurt begon hen uit te leggen hoe dit
alles moest geschieden. Te beginnen bij Mozes en

de profeten. Bij de verhalen van de uittocht Egypte
en van het manna in de woestijn. Dat er dingen zijn
die nu eenmaal zijn zoals ze zijn. En dat je soms
helemaal niet ziet dat het zo mòet. Integendeel. Je
bent het er helemaal niet mee eens dat het zo
gaat. Maar dat vanaf Mozes en de profeten het
verhaal van de Messias al verteld is geworden.
Wist je dat dan niet? Het verhaal van hoop door
ondergang héén, van redding uit het water, van de
schepping van het licht, van leven uit de dood. Van
Mozes en de profeten begon Hij. Daar komt zijn
verhaal vandaan.

En nog zien ze niets. Pas toen de avond daalde en
toen Hij het brood nam. De enige vreemdeling in
Jeruzalem is de enige die geen vreemdeling in
Jeruzalem is. Hij nam het brood, sprak de
dankzegging uit, brak het en deelde het met hen.
Toen zagen zij Hem die heel die dag naar hen had
omgezien. Samen op weg zijn leidt tot herkenning
bij het breken van het brood. Wanneer de
lofprijzing gezegd wordt: Gezegend zijt Gij, Heer
onze God, koning van de wereld, die het brood uit
de aarde doet voortspruiten. Lofprijzing,
dankzegging, eucharistie.

Eerst klinkt, nog op weg naar Emmaüs, het kyrie,
de klacht over het verleden. Dan volgt de uitleg van
de Schriften, te beginnen bij Mozes en de profeten.
Toen werd de lofprijzing gezegd, het brood
gebroken en de ogen van hun zielen werden
geopend. Dan kan alleen nog maar het gebed
volgen: Heer, blijf bij ons. Want dat zouden we het
liefste willen. Blijf voorgoed, God met uw licht. En
juist dat kan niet. We moeten onze eigen weg door
onze eigen nacht gaan. Maar dat kunnen we nu
ook. Want gaandeweg hebben we ook ons zelf
leren kennen: was ons hart niet brandende in ons?
Toen wij nog op weg waren naar ons verleden,
toen al ging Hij onopgemerkt met ons mee. Toen
al, - we zien het nu -, toen al was ons hart
brandende in ons. Toen we terug gingen naar ons
eigen verleden. Toen al! We dachten terug te
komen voorgoed in Emmaüs, ergens in
Nergenshuizen. Maar toen wij het nog niet eens
zágen, toen al was onze weg een gaan met Hem.

En ze stonden op en keerden terug naar
Jeruzalem. Hun terugkeer is de beslissende stap
vooruit. En de discipelen in Jeruzalem zeiden: De
Heer is waarlijk opgestaan. En zij zeiden: Hij is
waarlijk opgestaan. Want Hij heeft het brood met
ons gebroken.
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 Rondom de vieringen

zondag 13 april
4e zondag van Pasen

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Het ritme van de 2e zondag van de maand is een
dienst die op een andere wijze wordt ingevuld, ook
op deze zondag. De beleidsplancommissie grijpt
deze dienst aan om uw mening te horen over het
pastoraat en diaconaat in onze gemeente. Deze
keer geen nagesprek, maar als onderdeel van de
eredienst. Het thema van de dienst is 'Omzien naar
elkaar'. Wij hebben verschillende bouwstenen
gekozen: drie lezingen: I Koningen 17:10-16, Lucas
15:3-7 en Lucas 19:1-10. Drie kunstenaars uit de
gemeente zijn gevraagd om deze verhalen in een
beeld te vatten. Gezang 239 ‘Kom Schepper God, o
Heilge Geest’ is de muzikale rode draad, die door
deze dienst loopt. Tijdens de meditatieve wandeling
langs kunstwerken in de kerk zal Christine Kamp
variaties op dat koraal spelen.

Er zijn in de loop van de eeuwen veel componisten
geweest die zich hebben laten inspireren door deze
prachtige gregoriaanse melodie. De diverse
variaties op het Veni Creator ('Kom Schepper God)
die u kunt beluisteren op deze zondag zijn van de
hand van Johann Gottfried Walther (1684-1748) en
Maurice Duruflé (1902-1986).

J.G. Walther werd in Erfurt (Duitsland) geboren. Hij
was als organist verbonden aan de Thomaskirche
te Erfurt, later werd hij organist in Weimar. Hij had
nauwe banden met de familie Bach en raakte
bevriend met Johann Sebastian Bach. J.G.
Walther's composities werden zeer gewaardeerd
door zijn tijdgenoten. Hij componeerde veel muziek
voor het orgel en schreef de eerste
muziekencyclopedie die hij in 1732 voltooide. Zijn
Musikalisches Lexicon is een belangrijk naslagwerk
voor de barokke uitvoeringspraktijk.

M. Duruflé werd in
Louvier, een stad vlak bij
Rouen (Frankrijk)
geboren. Hij studeerde
orgel aan het
conservatorium te Parijs
bij Charles Tournemire
en Louis Vierne. M.
Duruflé heeft veel
composities op zijn naam

staan en u hoort deze zondag het thema en een
aantal variaties van zijn compositie Prélude, adagio
et choral varié sur le Veni Creator opus 4 voor orgel
solo. U kunt aan het opusnummer zien dat het een
werk is van een destijds jonge componist en hij
heeft voor deze compositie een eerste prijs
gekregen door de Société Amis de l'Orgue. Hij
heeft een groot deel van zijn leven gewerkt als
organist van de Saint Etienne du Mont in Parijs.

In dit geheel wordt u uitgenodigd al mediterend uw
visie op het pastoraat en diaconaat in onze

gemeente te geven. De dienst wordt besloten met
de viering van het heilig avondmaal. Na afloop van
de dienst is er onder het genot van een kopje koffie
gelegenheid om na te praten. (ds. A. Groeneveld
en Chr. Kamp)

zondag 20 april
5e zondag van Pasen

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op 20 april, zondag 'Cantate', vieren wij een dienst
met het Laurenskoor. Johannes 14:1-14 is een
Evangelielezing vol troost. Psalm 66 is de
openingspsalm. Gezang 225, dat prachtige lied van
de domine-dichter Willem Barnard, die zoveel
mooie liederen voor het Liedboek schreef, mag op
zondag 'Cantate' niet ontbreken. Ook een prachtig
lied van Paul Gerhardt zal klinken: Gezang 426.
Koor en gemeente zingen het Onze Vader (DB,
705-708 nr. 118). Gezang 446 zingen wij als
slotlied. Zo gaan we weer getroost naar huis. (Ds.
W.J. Lamfers)

zondag 27 april
6e zondag van Pasen

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Veertig dagen brengen ons naar het Paasfeest.
Nog eens veertig dagen duurt de tijd tot aan de dag
van de hemelvaart van de Heer. Tel daar tien
dagen bij op en de zeven maal zeven dagen zijn
vol. We tellen de dagen en volgen het spoor.
Vandaag is het de zesde zondag van Pasen. Nog
steeds duurt het Opstandingsfeest. Volgens rooster
wordt deze dag gelezen uit Johannes 16. We zijn in
de afscheidswoorden van Jezus tot zijn discipelen.
Maar we wachten nog even af of we ook voor de
lezingen uit het rooster zullen kiezen. Gerben van
Santbrink bespeelt deze morgen orgel en vleugel.
En gezien onze gezamenlijke geschiedenis is het
leuk om weer eens een dienst samen te doen. (Ds.
D. Pruiksma)
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 In memoriam

Willemina Dingemanse-Brasser
15 oktober 1911 - 10 maart 2008

Dertig jaar geleden overleed haar man, die hoofd van
de school in Driemond was, nog maar 61 jaar oud.
Het verdriet daarover bleef mevrouw Dingemanse
parten spelen. Gelukkig had zij de nodige mensen
om zich heen, waaronder jarenlang mevrouw Van
Oostveen, totdat het kringetje kleiner werd en
mevrouw Dingemanse vereenzaamde in haar flatje
aan de Kuyperlaan. Kerk en school, die altijd zo
belangrijk voor haar waren geweest, raakten steeds
meer buiten beeld. Het allesbehalve prettige
calvinistische geloof van haar jeugdjaren, een visie

vol schuldgevoel en doodsangst, speelde haar een
leven lang helaas lelijk parten.
Haar jeugdjaren in Vlissingen werden steeds
belangrijker voor haar. Er was geen mooiere stad
dan Vlissingen en haar beide zonen konden haar
geen groter genoegen dan met haar naar Vlissingen
te gaan. Begin vorig jaar ging mevrouw Dingemanse
naar 'Hogewey'. Daar keken wij samen het raam uit
en zagen de Scheldestraat in Vlissingen voor ons.
Nu is zij thuis bij haar hemelse Vader. Op 14 maart
werd mevrouw Dingemanse begraven op Carspelhof.

Ds. W.J. Lamfers

Janny Groen-Kloosterman
24 mei 1929 – 23 maart 2008

In de nacht van Pasen is volkomen onverwacht
Janny Groen van de Bastionweg 87 overleden. Ze
was al jaren, eigenlijk al sinds 1985, tobbende met
haar gezondheid, en ze moest werkelijk ontelbare
keren naar het ziekenhuis in de afgelopen tijd, maar
toch was het een schok dat ze er nu ineens niet meer
was. Haar zoon Rob vond haar in haar huis toen ze
op de koffie kwamen op de Paasmorgen. Mevrouw
Groen was al heel wat jaren alleen, nadat haar man
Henk overleed. Dit verlies tekende haar leven enorm,
maar toch wist ze zich te redden. Met heel veel lieve
en behulpzame mensen om haar heen, de familie en
niet te vergeten de betrokken buren van de
Bastionweg. Haar geloof speelde een belangrijke rol
in haar leven; ze heeft daarin heel veel aan haar man
gehad. Ze las nog dikwijls in de Friese bijbel, waar hij
allerlei gedeeltes had onderstreept en aangekruist.

Ondanks alle verdriet en moeite was God ‘toch
dichterbij gekomen’ in die laatste jaren, zo zei ze.
Ook al waren er vaak vragen, en had ze moeite om
de aandacht voor zichzelf te vragen. We herdachten
haar in een dienst in de Grote Kerk, waarin we lazen
uit Deuteronomium 31, waar Mozes het volk
bemoedigt, en zegt: ‘De HEER zelf gaat voor je uit,
hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde
wijken. Wees niet bang en laat je door niets
ontmoedigen.’ We luisterden ook naar de woorden
van Psalm 121, de trouwtekst van Henk en Janny
Groen, woorden die tijdens deze laatste jaren meer
en meer voor haar gingen leven. Na deze dienst
hebben we haar begraven op Carspelhof, in de hoop
en het vertrouwen dat in het licht van de Opstanding
zij veilig bij God geborgen is. We wensen Ton, Wilma
en Rob en hun partners en kinderen veel sterkte.

Ds. S. Dijkhuizen
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 Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

van de predikanten
Als er deze keer op deze plaats geen
namen van zieken genoemd worden, is
dat op uitdrukkelijk verzoek van de
betrokkenen. De kring om hen heen
weet van het verlies aan kracht en
levensmoed. Moge de Eeuwige hen
allen in deze donkere dagen bijstaan.

Je zou haast gaan denken dat er in de
wijde omtrek van Weesp geen bijbel
meer te vinden is. In de wandelgangen
krijg ik nog steeds bijbels overhandigd,
of ik vind een hele stapel op het
Pastoraal Diaconaal Centrum. In de loop

van april zal ik de
hele ‘oogst’ weer
in Almere Binnen
gaan afleveren.
Namens mijn
collega daar en
de gedetineerden
hartelijk dank!

Wie heel snel
leest, kan op
dinsdag 15 april
nog het boek ‘De

Vliegeraar’ gelezen hebben en
aanschuiven bij de kortlopende kring
over dit boek. Details vindt u elders in dit
nummer. Ook als u het boek nog niet
(helemaal) gelezen hebt, bent u van
harte welkom! Neem voor de
verandering eens uw buren mee naar
deze kerkelijke activiteit.

tot slot
Groet ik u hartelijk met één van mijn favoriete paasliederen uit het
Liedboek voor de Kerken:

Gods goedheid is te groot  De sterren hemelhoog
voor het geluk alleen, zijn door dit zaad bereid
zij gaat in alle nood als dienaars tot de oogst
door heel het leven heen. der goedertierenheid.

Zij daalt als vruchtbaar zaad  Het zaad der goedheid Gods,
tot in de groeve af het hoge woord, de Heer,
omdat zij niet verlaat valt in de voor des doods,
wie toeven in het graf. valt in de aarde neer.

Omdat zij niet vergeet Al gij die God bemint
wie godverlaten zijn: en op zijn goedheid wacht,
de wereld hemelsbreed de oogst ruist in de wind
zal goede aarde zijn. als psalmen in de nacht.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld

Ds. D. Pruiksma

Uit de gemeente
Vanuit Wageningen kwam het verdrietige bericht dat
meneer De Lange toch ernstig ziek is. Sinds hij zijn
intrek nam bij zijn nieuwe partner, komen de
berichten over een verslechterende gezondheid met
enige regelmaat tot ons. Nu hebben onderzoeken
aangetoond dat de situatie zeer ernstig is. Wij bidden
voor hem, zijn vriendin, zijn kinderen en klein-
kinderen om moed en kracht voor de dingen die gaan
komen.

Niet iedereen wil met naam en toenaam in ons
kerkblad worden genoemd. Soms is het nog niet
zover omdat de onderzoeken nog gaande zijn. Soms
is je naam al vaak genoemd, maar is het niet zo
nodig om de lastige en maar voortdurende gevolgen
van je operatie in het kerkblad te vermelden. En op
de dag dat ik deze woorden schrijf, komt voor één
onzer een lange reeks van behandelingen tot een

eind. Moge het voorgoed zijn want dat zou pas goed
nieuws wezen! Juist ook vanmorgen was ik op
bezoek bij een ouder iemand uit onze kring waar veel
verdriet is in de familie. Afnemende gezondheid,
afnemende geestelijke vermogens, verdriet en
gemis, het is dicht om ons heen. Maar soms is er ook
maar weinig nodig om een
mens gelukkig te maken. In
die boom zit vaak een
vogeltje, dominee. Je kunt
dat bekkie open en dicht zien
gaan.

Zelf ben ik net terug van
opnieuw een bezoek aan
Israël. De voorbereidingen
voor de conferentie die de
Internationale Raad van
Joden en Christenen deze
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zomer in Jeruzalem houdt, zijn in volle gang. Ik werd
ook door een groep vredesactivisten uitgenodigd om
een tour te maken door geannexeerd Oost
Jeruzalem en langs de muur die daar door Israël is
gebouwd. De situatie is voor heel veel mensen
afschuwelijk aan beide zijden van die muur. Kennelijk
is vrede op dit moment geen optie voor de betrokken
partijen. Eerder die week nam ik in Ein Karem deel
aan een dialoog tussen Joden en christenen over het
christelijke Messiasbegrip. ’s Avonds spraken we
over de (on-)mogelijkheden van gezamenlijk gebed.
De rabbijn die de inleiding hield, begon door met ons
het Taizé-lied “Laudate omnes gentes” te zingen. Dat
zijn kleine momenten van hoop.

Wanneer dit kerkblad verschijnt, is het tweede,
grotere deel van de voorjaarsvakantie begonnen. De

derde week van de maand breng ik zoals gebruikelijk
in Duitsland door.

Maar op woensdag 16 april komt eerst de 60-plus
kring bij elkaar in de huiskamer van het vroegere
HOC, nu PDC dan wel POC genoemd. We vervolgen
ons gesprek over de apostel Paulus.

Tot slot
Laten we bidden om vrede. Voor alle mensen die
wonen en leven ternauwernood op plaatsen die door
vijandschap en angst soms letterlijk in tweeën
worden gescheurd. Dat vrede een optie wordt, ook in
de koele afwegingen van de grote politiek. Dan
kunnen kleine mensen leven.

Ds. D. Pruiksma

Ds. S. Dijkhuizen

In deze weken na Pasen lezen we de prachtige
verhalen van na de opstanding. Steeds weer worden
mensen geraakt, in beweging gezet, en veranderd
van binnenuit. Op zo’n manier blijft het toch een
beetje Pasen. We zijn hoopvol, opnieuw opgericht,
opgetogen. Ik wens dat iedereen toe, ook wanneer er
zoveel is dat je naar beneden trekt, je verdrietig
maakt, of eenzaam doet voelen. Een mooi gebed van
Frère Roger, geschreven voor de dagen van Pasen,
helpt om ons open te stellen voor het onverwachte:

Jezus de Messias,

zoals sommige van uw leerlingen

kunnen ook wij soms moeite hebben

om uw tegenwoordigheid te bevatten

die uit de dood herrezen is.

Maar door de heilige Geest

woont U in ons

en zegt U tot eenieder:

 ‘Volg Mij, ik heb voor jou

de levensweg geopend.’

Grote zorgen zijn er voor mevrouw Wilkes van de
Hugo de Grootlaan; net verhuisd, en met veel
genoegen nu wonend op een nieuwe plek, gebeurt er
zoiets verschrikkelijks met je dochter, Els Schlüter-
Wilkes. We hopen en bidden op voorspoedig herstel,
en wensen mevrouw Wilkes veel steun en kracht.

Ik moet nu ook weer denken aan de laatste
jeugddienst, waarin we met de jongeren (en ouderen
ook hoor!) bezig zijn geweest voor de Voedselbank.
In deze dienst werden er gebedspunten verzameld
uit de gemeente, en ieder keer weer treft het me als
er zo concreet, met naam en toenaam, mensen
worden genoemd om voor te bidden. Op deze plaats
daarom een oproep om vooral namen te blijven

noemen, als er eens een bezoekje wenselijk is (het
mag ook zeker die van jezelf zijn!), als er eens gebed
wordt gevraagd... daar zijn we gemeente voor, zo
geven we gestalte aan Gods bewogenheid voor de
mensen. Voor in de diensten, of voor een bezoekje
via het PDC, geef het door.

Vanuit de pastorie is er deze
keer heel erg bijzonder nieuws.
Vreugdevol nieuws! Als alles
goed gaat, verwachten we in
het vroege najaar een klein
broertje of zusje voor Luca.
Een paar weken geleden
hebben we de eerste
levenstekens gezien op de
echo, en op een of andere
manier is het dan toch
helemaal waar! Blij maar ook
verrast kijken we uit naar wat komen gaat. Haast
onwezenlijk; de komst van Luca was al zo bijzonder
en heeft zoveel veranderd, dat je je eigenlijk niet voor
kan stellen hoe dat met een tweede zal zijn.

Vergeet niet nog even een wandeling door onze kerk
te maken, nu de expositie ‘Opstanding’ er nog is. Tot
en met 13 april zijn op vrijdagen en zaterdagen (11-
16 uur), en op de zondagen na de kerkdienst, de
kunstwerken te bezichtigen en is er altijd iemand
aanwezig voor uitleg en toelichting. Zo blijft het ook
Pasen...

In de week van 27 april tot en met 4 mei ben ik
(weer) met onze jongeren mee naar Taizé, in het
Franse Bourgondië. Opnieuw een grote groep,
opnieuw met jongeren die voor het eerst meegaan. In
deze week dus graag even contact via het PDC of
een van de andere collega’s, indien nodig.

Een hartelijke groet vanaf de Amstellandlaan!
Ds. Stefan Dijkhuizen
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Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
Op 16 april zijn Nel en Piet Zevering (Dotingalaan)
veertig jaar getrouwd. Wij wensen deze meelevende
gemeenteleden van harte geluk met deze
gedenkwaardige dag! Als je onder Gods zegen
jarenlang lief en leed met elkaar hebt mogen delen,
kan je daar alleen maar diep dankbaar voor zijn. Wij
zijn deze twee actieve mensen veel dank
verschuldigd als gemeente. Zonder de jarenlange
trouwe inzet van Piet zou het werk van de
kerkenraadscommissie niet zo goed zijn verlopen. En
Nel is gelukkig ook bij allerlei zaken betrokken. Wij
wensen de familie Zevering samen met hun kinderen
en met hen die hun dierbaar zijn een fijne dag toe.

Na een paar spannende weken kon Els Schluter
(Dotingalaan) eigenlijk onverwacht snel naar huis.
Els heeft alle ellende boven verwachting goed
doorstaan, maar zal het voorlopig wel rustig aan
moeten doen. Het was tenslotte allemaal niet niks
wat er is gebeurd. Wij hopen en bidden dat het
herstel zich goed blijft doorzetten.

Mevrouw Van de Veer verblijft nog steeds in Tergooi
locatie Blaricum. Op de afdeling Transitorium heeft zij
het gelukkig goed naar haar zin met de nodige
leeftijdgenoten.

Op 11 april ontmoeten wij elkaar in een dienst op
'Oversingel' rond de Goede Herder (Johannes 10:1-
16).

Op 17 april is er vanaf 20.00 uur in het koor van de
kerk open huis voor nieuw ingekomenen en
Weespers die met onze gemeente willen
kennismaken. Wij hopen dat dit nieuwe initiatief een
succes wordt. U draagt daar aan bij door tijdig de
folder te verspreiden, die u op Paasmorgen in de
kerk ontving.

Op 19 april zit de kerkenraad 'op de hei'. Een hele
dag vol besprekingen. De beleidsplancommissie
heeft het nodige voor deze dag voorbereid. Natuurlijk
met behulp van wat u hebt ingebracht.

Op 23 april ben ik uw gastheer bij een altijd weer
gezellige en prima verzorgde gemeentemaaltijd.

Voor het werk in Roemenië ontving ik twee maal een
gift van vijftig euro. Hartelijk dank!

Varia
Wie in de dagen voorafgaand aan de boekenmarkt in
de kerk kwam kon zien hoeveel mensen voor hun
kerk overhebben. Temidden van allerlei kunstwerken
is er dagenlang gesorteerd en gesjouwd door
mensen, die ook anderszins trouw hun steentje
bijdragen aan het werk in onze gemeente. Wat een
inzet! Wat indrukwekkend! Geweldig! Tijdens de ook
dit jaar weer geslaagde boekenmarkt was ik opnieuw
onder de indruk van wat er allemaal in en rond de
Grote kerk gebeurt. Het goede, het ware en het
schone kwamen in één ruimte samen. Rond het ware
woord lagen de goede boeken, dit jaar omgeven door

de schoonheid van de kunst.
Dat alles bij elkaar, wat wil een
mens nog meer? Zoals altijd
tijdens de boekenmarkt kocht ik
de nodige boeken in het Duits,
Engels of Frans, die nadat ik ze
gelezen heb naar bibliotheken
in Roemenië gaan. Zo
zwermen boeken uit. Zo wordt
kennis verder verspreid.
Allemaal vanuit de Grote kerk
in Weesp. Zo kan ook een klein stadje een
wereldstad zijn.

April is de maand van de filosofie. Het thema is dit
jaar 'de stad'. De Weesper filosofiekring komt deze
maand niet meer bij elkaar, want wij hadden het
kleine maar fijne boek van Descartes al uit. Als kerk
in de stad gaan wij echter volgend seizoen vrolijk
door met filosoferen. Dan vraagt De Nikomachische
ethiek van stadsmens en wereldburger Aristoteles
onze aandacht. Ook dat is een boek dat tot op de
dag van vandaag doorwerkt in filosofie en theologie.

In en rond onze kerk in de stad kunnen mensen
natuurlijk hun hart ophalen aan het religieus erfgoed,
dat de Grote kerk in rijke mate te bieden heeft.
Religieus erfgoed is dit jaar niet voor niets een
jaarthema. Nederland heeft gelukkig heel wat
indrukwekkend religieus erfgoed. In Weesp betekent
dat opnieuw een jaar lang genieten van een fraai
gebouw, dat dit jaar zelfs meerdere keren vol fraaie
kunstwerken hangt. Dag en nacht genieten van een
fraai carillon en elke dag om 12 uur genieten van het
Angelusklokje. Wat een rijkdom!

Ds. W.J. Lamfers

kleding- en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

• Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te
zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

• Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

• Schoeisel altijd met W merken.
• Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale,

Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer
welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth
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 Commissies

Van de kerkrentmeesters

Kerktaxi
Op het kerkplein, rechts van de kerk, is ruimte
gemaakt voor een drietal kerktaxi’s. Het  is de
bedoeling dat u die ruimte vrijlaat voor diegenen, die
op die zondag taxidienst hebben. Het komt nog wel
eens voor dat niet kerktaxi auto’s gebruik maken van
deze parkeerplaatsen, maar dat is niet de bedoeling.
Wilt u zo vriendelijk zijn deze parkeerplaatsen open
te laten voor de kerktaxi’s.

Parkeerbonnen
Sommige kerkgangers parkeren op zondagochtend
op de stoep voor de Grote Kerk. We willen u erop
wijzen dat u dan een parkeerbon riskeert, want op
die plaatsen mag absoluut niet geparkeerd worden.
Past u dus op waar u uw auto parkeert!

Vrijwilliger gezocht voor het terras
Al vele jaren organiseren we een terras in de kerk
tijdens de sluis- en bruggenfeesten. Jaarlijks levert
het terras ruim 500 euro op. We schenken daar

koffie, thee, limonade en er kunnen koeken gekocht
worden.
Al vele jaren heeft Elly Weststrate de organisatie van
dit terras voor haar rekening genomen. Maar aan
alles komt een eind, ook aan haar bijdrage aan het
terras. We zijn nu op zoek naar een waardige
opvolger van Elly. Wie o wie wil de organisatie van
het terras voor zijn of haar rekening nemen?
Het gaat om een eenmalige gebeurtenis per jaar. De
taak houdt in dat u vrijwilligers regelt voor de
bediening (lijsten met namen van voorgaande jaren
zijn aanwezig), zorgt dat er voldoende voorraad
(koffie, thee, limonade, koeken) is en dat e.e.a.
soepeltjes verloopt.

Wie voelt zich geroepen om een bijdrage te leveren?
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij
ondergetekende.

Namens de kerkrentmeesters,
Marien Weststrate

Opbrengst geldproject kinderdienst

De opbrengst van het geldproject in de deeldoos
voor de ‘Stichting Papoeajeugd naar school’ is
€ 1051,97. Deze bijdrage wordt besteed aan de
bouw en verbouw van 2 basisscholen en 1
kleuterschool. Meer informatie kunt u vinden op de
website: www.dsebv.nl/papoea.

Namens de kinderdienst en de diaconie hartelijk
dank voor uw bijdrage!

Irene de Groot

werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen 11 april maart ophalen op de
afgesproken adressen.

Zaterdagmorgen 12 april ophalen geheel Weesp
m.u.v. Aetsveld, daar wordt op deze zaterdag het
oud papier opgehaald door muziekvereniging Jubal.

Voor beide dagen geldt :gaarne buiten zetten voor
7.30 uur, het liefst in dozen, dat scheelt ons veel
werk.

Met dank voor uw medewerking.

Henk Alberts
Tel. 0294 413 243

inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657)
of het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze
worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in
de entree van de kerk leggen.

http://www.dsebv.nl/papoea.
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Vanuit de beleidsplancommissie: Omzien naar elkaar

13 april wordt een bijzondere zondag. Op 13 april
heeft u andermaal de kans uw bijdrage te leveren
aan het beleidsplan. Thema is deze keer ‘Omzien
naar elkaar’. Op eerdere zondagen hebben we ons
als gemeenteleden gebogen over de vraag wie we
als kerkelijke gemeente zijn en wie we willen zijn. We
willen een veelkleurige en diverse gemeente zijn die
ruimte biedt aan mensen met verschillende
opvattingen en achtergronden. Bovendien willen we
als gemeente open en gastvrij zijn.

Beleid, kunst, liturgie en
Weesper moppen

Op twee zondagen in april en mei zullen we ons
buigen over de vraag hoe we die uitgangspunten
concreter vorm kunnen geven. Op 13 april vragen we
uw mening over pastoraat en diaconaat. Hoe kunnen
we pastoraat en diaconaat zo organiseren dat zo min
mogelijk mensen buiten de boot vallen? ‘Omzien
naar elkaar’, hoe doe je dat eigenlijk? En wat kun je
daarbij als gemeentelid doen en wat moet door de
kerk georganiseerd worden? Om uw mening over
deze onderwerpen te weten te komen, maken we
deze keer gebruik van een vragenformulier.

In mei tenslotte praten we door over de kerkdienst.
De kerkdienst is voor veel kerkmensen van groot
belang. Maar hoe geven we kerkdiensten zo vorm
dat zo veel mogelijk mensen er zo veel mogelijk aan
hebben? Hoe kunnen we de veelkleurigheid van
onze gemeente ook in onze kerkdiensten tot
uitdrukking brengen?

13 april wordt echter niet alleen vanwege het
beleidsplan en het gekozen thema een bijzondere
dienst. In deze dienst zullen beeldende kunst en
muziek een centrale plek innemen. Een aantal
mensen zal op creatieve wijze bijbelverhalen over
‘Omzien naar elkaar’ verbeelden. In de muziek zal
het aloude ‘Kom Schepper God, o heilge geest’ een
centrale plaats krijgen (gez 239). Gez 239 heeft
misschien wel de mooiste melodie uit het liedboek.
Daarnaast heeft het lied een unieke geschiedenis.

Het lied ‘Kom Schepper God’ genoot al in de
middeleeuwen een grote populariteit. Het werd niet
alleen op Pinksteren gezongen, maar ook op andere
kerkelijke hoogtijdagen. Deze middeleeuwse
populariteit blijkt onder andere daaruit dat na de
reformatie het lied weer in allerlei protestantse
liedbundels opduikt.

Ook de bekende reformator Maarten Luther had iets
met het ‘Kom Schepper God’. Om het lied geschikt te
maken voor de gemeente-zang vereenvoudigde hij
de melodie ten opzichte van het middeleeuwse
origineel. Bovendien beklemtoonde hij in de tekst de
eenheid van Geest en Woord. In Luthers bewerking
van het lied vinden we dus zijn voorliefde voor de
bijbel terug (couplet 4).

Zowel de middeleeuwse versie van het ‘Kom
Schepper God’ als de door Luther vereenvoudigde
versie van het origineel zijn in het liedboek terug te
vinden (gez 237 en gez 239). Wie de twee gezangen
vergelijkt, zal zien dat de melodie van 239
vereenvoudigd is ten opzichte van 237 en dat in 239
naast de gaven van de Geest het Woord wordt
bezongen. In de kerkdienst van 13 april wordt
Luthers bewerking van dit lied de muzikale rode
draad, beginnend met het aanroepen van de Geest
en eindigend met een lofzang tot de Drie-eenheid.

‘Omzien naar elkaar’, hoe doe
je dat eigenlijk?

Voor wie beleidsplan, beeldende kunst, muziek,
liturgie, gewoonte en geschiedenis nog geen reden
genoeg zijn om zich te laten verleiden tot een bezoek
aan deze dienst: na afloop is er koffie met Weesper
moppen. Dan horen we ook graag van u wat u van
de dienst vond en of er dingen zijn die we kunnen
verbeteren.

De beleidsplancommissie
Manin Konijnenbelt
Wim Lamfers
Hans Snoeij
Mirjam van Veen
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 Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
 ingang: Dirk Marcussteeg

Telefoon : 0294 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en vrijdag
 van 9.00 tot 13.00 uur

Email : pdc@hetnet.nl

Gemeentemaaltijd

Het is volop lente! Tijd voor ons jaarlijks
zomerbuffet. U bent weer van harte uitgenodigd
om gezellig te komen eten.

Wanneer: Woensdag 23 april 2008
Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met

een drankje, om 18.00 uur gaan
we aan tafel

Plaats: Casparus College, Talmastraat  40
Kosten: € 5,00 per persoon (kinderen € 2,50)

Uiteraard kunt u ook nu gebruik maken van de
kerktaxi. U kunt zich t/m zondag 20 april opgeven
bij:

Betty Hansma tel: 414336
Jetty van Kessel tel: 770092
Anneke Labordus tel: 412611
Anga Oosterom tel: 419499
Margreet Schep tel: 419102
Atie de Vries tel: 450041

Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u
zich aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal
centrum, telefoon 0294 483 993. Wegens
vakantie is het PDC van 7 t/m 14 april gesloten.
U kunt dan één van de andere nummers bellen.

Graag tot ziens!

PDC gesloten wegens vakantie

Wegens vakantie is het Pastoraal Diaconaal
Centrum gesloten van 7 t/m 14 april. Uw
verzoek om bezoek of ziekenhuisopname kunt u
doorgeven aan ds. Groeneveld, ds. Dijkhuizen of
ds. Lamfers.

Bereikbaarheid predikanten in het weekend
(om te bewaren)

Ook tijdens de weekeinden kunnen er situaties zijn
waarin u een predikant nodig heeft. U kunt dan uw eigen
predikant opbellen. Mocht u hem of haar niet thuis treffen,
dan kunt u voortaan ook terecht bij de dominee van
dienst. U draait of kiest daartoe het telefoonnummer van
het Pastoraal Diaconaal Centrum, het PDC, dat tijdens de
weekeinden doorgeschakeld staat naar de telefoon van
de dominee van dienst.

In het weekeinde de
dominee van dienst nodig?

Belt u dan met 0294 483 993!

De dominee van dienst is de predikant die in het
betreffende weekeinde voorgaat in de kerkdienst. Hij of
zij zal dan de eerste opvang verzorgen en zo nodig en
indien mogelijk contact leggen met uw eigen predikant.
De dominee van dienst is alleen beschikbaar voor
noodzakelijke opvang tijdens het weekeinde.

Ook de dominee van dienst doet op zaterdag een
boodschap of iets anders. Het kan zijn, dat u uw bericht
moet inspreken in een voicemail. Wilt u dat doen? Anders
kan de dominee van dienst u niet verder helpen.

Overzicht opbeltijden op doordeweekse dagen:

ds. J.S. Dijkhuizen
0294 457 994
maandag, donderdag, vrijdag
tussen 9.00 – 10.00 en 13.00 – 14.00 uur

ds. A. Groeneveld:
036 536 6920
maandag, woensdag, vrijdag
rond 9.00 en 17.00 uur

ds. W.J. Lamfers
0294 411 629
werkdagen rond 8.30, 13.00 en 19.00 uur

ds. D. Pruiksma
0294 412 537
werkdagen van 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur
niet in de derde week van de maand

openingstijden Pastoraal Diaconaal Centrum
maandag, dinsdag en vrijdag, 9.00 – 13.00 uur
0294-483993

Met vriendelijke groet,
Het team van predikanten

mailto:pdc@hetnet.nl
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 Kringwerk

De vliegeraar

samen in gesprek rond
dit populaire boek

voor wie: iedereen die
door het boek geraakt is

waar:  Koor Grote of Laurenskerk
(ingang Kerkstraat, kleine deur)

wanneer: 15 en 22 april, 20.00 – 22.00 uur

info & opgave: ds. Alida Groeneveld
tel.: 036-5366920
e-mail: pdc@hetnet.nl

 Informatief

Taizéreis zomer 2008

Van 29 juni tot 6 juli organiseren de Taizégroepen
van Hoofddorp en Nieuw-Vennep een jongerenreis
naar Taizé. Daaraan kunnen jongeren van 15 – 30
jaar uit de hele regio tussen Amsterdam, Uithoorn,
Haarlemmermeer en Haarlem deelnemen.

Vertrek op zondag 29 juni, ’s morgens vroeg, met
enkele busjes naar Taizé. ‘Rond vijf uur aankomst in
Taizé. De zondag erop, 6 juli, vindt de terugreis
plaats; de aankomst in Hoofddorp en Nieuw-Vennep
is rond 22.00/23.00 uur. De kosten bedragen zo’n
€ 150,00 – 175,00, inclusief reis, verblijf en
maaltijden. Er komen in Taizé geen kosten bij; alleen
dingen als souvenirs en een paar drankjes.

Meer informatie en opgeven kan bij Rien Wattel,
Taizégroep Hoofddorp, rien.wattel@quicknet.nl, 023
562 5448. Opgeven liefst zo snel mogelijk, in
verband met aanmelden bij Taízé, maar uiterlijk 1
juni.

 Informatief

Klokje klinkt

Nu het Angelusklokje weer op de plaats is waar het
vandaan komt, wordt het toepasselijk geluid bij het
bidden van het Onze Vader in de kerk. Vriendelijk wil
ik opmerken dat het wel aardig geweest zou zijn als
ook in Onderweg vermeld was dat dit luiden voor
Weesp niet nieuw was.

Daarvóór is 50 jaar geluid door een ander Weesper
klokje, het klokje van de Lutherse kerk. Ook dat heeft
een geschiedenis, waarvan ik u graag deelgenoot
maak.

Wie heeft dat klokluiden in Weesp geïntroduceerd?
In de eerste nummers van Onderweg een paar jaar
geleden, heb ik een aantal artikelen over de Lutherse
kerk geschreven. Een ervan had als kop: “Kok voor
klok”.

Toen dominee Kok in 1950 predikant in Weesp werd
had men het een kleine 140 jaar zonder klok gesteld.
Daarvoor was bij de ingebruikname van de kerk in
1819 geen geld geweest. Ook de naoorlogse 50-er
jaren van de vorige eeuw waren niet geschikt om
grote bedragen uit te geven. Maar in 1954 stelde
dominee Kok voor onder het motto “klok in de toren”
een financiële actie te beginnen. De waarde van het
geld was anders dan nu, gedacht werd dat er 600 of
700 gulden nodig zou zijn. Kom daar nu eens om!
Toen was dit echter een groot bedrag.

Toen het geld er was gaf de klokkkengieter, die de
situatie op kwam nemen met een nuchter commen-

taar: “Als we voor dat bedrag een klok van 50 kg in
uw toren hangen zal dat bij het luiden het effect
geven van een fietsbel, hoogstens een íjscobel” (die
had je toen nog). “Maar wilt u een kerkklok, dan moet
u rekenen op 1100 of 1200 gulden”.

Eerst teleurstelling, toen de kreet: “De klok moet er
komen, we gaan door met de actie!”. Toen ook dat in
1956 gelukt was ging dominee Kok wat je noemt ‘uit
zijn dak’. Hij maakte een variatie op een wereldlijk
lied, dat bij sportwedstrijden bruiloften en partijen
gezongen werd: Laat de klok maar luiden en laat de
klok maar slaan, er is geen gemeente in het westen,
die “Weezep”kan verslaan!

Maar ernstig werd hij weer, toe hij aan de
klokkengieter volgens oud gebruik het randschrift
voor de klok mocht opgeven. Het werden deze
woorden van Luther: Ik luid, opdat ook anderen het
horen en naderbij komen. Er zijn eerst wel mensen
bijgekomen, maar nog meer hebben zich verwijderd
zoals in veel kerken gebeurde.

De klok hangt nu doelloos in de toren. Toekomstige
tandartsen zullen hem niet kunnen gebruiken voor
het oproepen van de volgende patiënt. Maar niet in
de verte, maar dichtbij klept nu het Angelusklokje bij
het bidden van het Onze Vader.

Dries Bouhuijs

mailto:pdc@hetnet.nl
mailto:rien.wattel@quicknet.nl
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Ik ben ongeneeslijk ziek...

'De dokter heeft het mij in het ziekenhuis verteld.
Voor mij was het een bevestiging van wat ik al
vermoedde. Ik voelde mij al een tijd niet goed. Vaak
was ik zo moe. Maar dan toch, als je dat slecht-
nieuws-bericht te horen krijgt, dan gaat er heel wat
door je heen.

Mijn man was er ook bij. Die werd helemaal stil. Je
voelt je er als gezonde omstander zo machteloos bij
staan. Wat moet je zeggen om iemand te troosten?
Vaak wordt je door de zieke getroost, snijdt de zieke
wezenlijke zaken in een gesprek aan. Dan weet je
opeens wel de goede woorden te vinden.

'Ik doe de hele dag niets anders dan huilen. Er is
geen redden meer aan. Misschien nog een maand,
twee maanden, wie zal het zeggen?'

Vaak beleef je die laatste tijd samen als heel intens,
als goed, ondanks alle ellende. Maar soms weet je
elkaar niet te benaderen. Dan leef je langs elkaar
heen met elk je eigen manier om het verdriet te
verwerken. Dan vind je elkaar niet in de verwerking
van al dat leed.

'Ik mag in het weekend nog naar huis toe, maar van
mij hoeft het niet meer. Niet dat ik niet graag nog
eens een keer mijn boeltje zou willen zien. Maar ik
ben zo ziek... En dan afscheid moeten nemen van
alles waar je jaren tussen geleefd hebt. Nee hoor,
laat mij maar hier in mijn veilige bedje. Dat bed is
mijn wereldje geworden'. Mensen die gaan sterven
zoeken, net als de dieren, een holletje op: een veilig
plekje om te sterven. Voor de één is dat het
ziekenhuisbed, voor de ander thuis.

Mensen die hun leven op
het eind zien lopen
worden soms in onze
ogen ongeïnteresseerd.
Het hoeft allemaal niet
meer voor hen. Dingen
waar ze zich vroeger
druk om maakten, het
kan hun nu allemaal
niets meer schelen. Zo
nemen zij langzaam

maar zeker afscheid van het leven. Zij doen dat op
een zodanige wijze dat je afscheid kunt nemen, dat
afscheid nemen niet te zwaar valt. Een
onthechtingproces, afsterven aan de wereld, opdat
het afscheid hun niet te zwaar valt.

Er wordt soms heel wat afgepraat in die laatste
weken. Over mooie herinneringen, over koetjes en
kalfjes. Er wordt heel wat gehuild samen. Zo zeg je
dingen tegen elkaar die niet in woorden te vatten zijn.
Een hand die krampachtig wordt vastgehouden,
soms haast fijngeknepen wordt, zegt zoveel.

Veel mensen durven er niet over te beginnen, maar
het is goed als je samen de begrafenis of crematie
kunt regelen, daarover afspraken kunt maken, zodat
je weet wat je straks moet doen, wil alles volgens de

wens van de overledene gebeuren. Zodat je straks
een stuk muziek, een lied of een gedicht hoort, dat
de overledene aansprak, een Bijbeltekst kunt lezen
en overdenken, die veel voor hem of haar betekende.
Je uitvaart regelen is geen gemakkelijke opgave,
maar wel een opgave die voldoening geeft. Doordat
je samen alles doorgesproken en op papier gezet
hebt voorkom je onzekerheid in de dagen na het
sterven, als er toch al zoveel op je afkomt. Als je dan
nog moet beginnen met na te denken over de vraag
hoe alles geregeld moet worden, dan kan je dat
meestal niet. Je kunt op zulke momenten namelijk
helemaal niet denken, je leeft dan in een roes. Heb je
alles vooraf samen geregeld, dan geeft dat degene
die achterblijft in plaats van gevoelens van
onzekerheid van "hoe moet ik dit nu doen?" het
veilige gevoel: zo is het goed. Dat gevoel is voor je
partner en je kinderen heel belangrijk, heel troostrijk.

Tijdens het stervensproces dienen de wensen van de
patiënt bij alles voorop te staan. En dan komen de
vragen waar we een antwoord op zullen moeten
geven:
§ gaan we wel of niet een chemokuur doen, ook al
is de kans op herstel uitgesloten, zodat chemo
hoogstens voor een korte periode levensverlengend
kan werken? Of doen we dat dan maar liever niet,
omdat chemo zo'n uitputtingsslag is en je die tijd die
je nog te leven hebt zo goed mogelijk door wil
komen, dus zonder al te veel pijn en narigheid?
§ gaan we nog opereren of willen we dat liever niet
meer? We zijn al op leeftijd gekomen en hebben
geen zin meer in pijn en gedoe aan ons lichaam. Of
we zien juist wel wat in die operatie? Zo wordt een
mens heen en weer geslingerd…
§ moet de patiënt wel of niet worden
gereanimeerd?

Gezien de vele mogelijkheden op medisch gebied en
gezien de verschillende wensen bij mensen kunnen
we niet meer om die vragen heen. Dus kunnen we
ook niet om de vraag heen: wel of geen euthanasie?
Wie denkt aan deze ingrijpende vragen te ontkomen
speelt struisvogelpolitiek.

Daarom zullen we deze vragen ook in de kerk in alle
openheid aan de orde moeten stellen. Voor die
ruimte om alles met elkaar te bespreken zijn we
gemeenschap der heiligen. Daarvoor zijn we mensen
die geloven in de opgestane Heer en de betekenis
van de dood dus kunnen relativeren, omdat die niet
het einde is.

Niet krampachtig reageren, maar genuanceerd
bespreken. Wikken en wegen, omdat zwart-wit
antwoorden vaak geen echte antwoorden zijn, geen
afdoende antwoorden.

Komt de dood naderbij, dan komt er heel wat op je
af. Om dat alles niet met een grote boog heen lopen
geeft uiteindelijk voldoening.

Ds. W.J. Lamfers
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 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Komt u toch voor uw bijbels, kinderbijbels,
jongerenbijbels en liedboeken naar onze winkel. Ook
voor studieboeken, gedichten, romans, kaarten en
postzegels. We hebben veel keuze en indien niet
voorradig kunt u altijd bij ons bestellen.

Namens de medewerkers van Hebron

Bloemengroet

Ontvangen van mevr. W. via mevr. V.d. B. € 10,00.
Waarvoor hartelijk dank.
Annie van der Zande

Koffiedrinken na de dienst

13 april in de Laurenskerk
20 april fam. Snoeij, Buhrmannlaan 7
27 april in de Laurenskerk

Crucifixion in Weesp

Op zondag 16 maart werd de Crucifixion van John
Stainer uitgevoerd in de Laurenskerk in Weesp door
het Christelijk gemengd koor Rehob th Amsterdam,
het Bankraskerkkoor Amstelveen, de tenor Livio
Gabrielli en de bas Hans de Vries. De
orgelbegeleiding werd verzorgd door Lútsen de Vries
en het geheel stond onder leiding van de dirigenten
Bob Vuijk en Frits Heil.
De uitvoering is succesvol verlopen en in de pers
kregen de koren, de uitvoerende solisten, de organist
en de beide dirigenten een goede recensie.

Herman Schulp,
secretaris Laurenskoor a.i.

Verjaardagsfonds

Beste medewerkers, u heeft met elkaar weer een
mooi bedrag opgehaald, te weten: € 1306,30. Mijn
hartelijke dank voor uw medewerking!

Graag wil ik bij deze een vacature onder de aandacht
brengen, en wel de wijk Papelaan, een niet al te
grote wijk. Indien u geïnteresseerd bent, neem dan
a.u.b. zo spoedig mogelijk contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Elly Lijnsvelt
R. v. Rijnstraat 129
tel. nr.: 410810

 Geloof, hoop en liefde door Mathilde Kroon

Carin Stavast (42) werkt als gegevensbeheerder van
waterlopen en kustwerken (bruggen, stuwen en
dergelijke) bij Waternet.

Wat geloof je?
Ik geloof in God en dat Jezus Christus Zijn Zoon is
en in de Heilige Geest die ons inspireert. De
drieëenheid is de basis van waaruit ik leef.

Waar hoop je op?
Op respect voor elkaar en voor de wereld waarin we
leven. Dat mensen elkaar accepteren en elkaar niet
te gauw gaan beoordelen en veroordelen.

Wat is liefde?
Sowieso is liefde houden van. Liefde is ook warmte,
voor elkaar en voor je omgeving. Ik noemde bij de
vorige vraag het woord ‘respect’. Respect kan ook
niet bestaan zonder liefde.
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 Voor de jeugd

Zondag 13 april: Experimentele dienst

Ook met de kinderen gaan we aan de slag met het thema:
“Omzien naar elkaar”

We gaan een mooi kunstwerk maken, dus doe niet je mooiste kleren aan want er
kan wel wel eens een kloddertje verf rondspatten !

Wij hebben er al zin in en hopen dat jullie met ons mee komen verven !

Tot 13 april, Annemarie en Katinka

Kinderclub de Regenboog

Afgelopen woensdag 26 maart was het alweer de
laatste clubmiddag van het seizoen. Wat is de tijd
snel gegaan en wat kwamen jullie trouw. Geweldig.

Zoals we al jaren doen is de laatste middag een
spelmiddag en dan spelen we bingo, en wat vinden
jullie dat spannend en iedereen gaat met een prijs
naar huis.  Sommige zelfs met een heerlijke taart!
De meeste prijzen krijgen we van winkeliers uit
Weesp. Nogmaals hartelijk dank hiervoor!

De middag voor de Pasen is de opstanding van de
Heere Jezus verteld. Wat een groot wonder is
daar  gebeurd.  Uit  het  graf  opgestaan.  Daar  aan
vooraf heeft Jezus veel geleden en is gestorven
aan  het  kruis  waar  Hij  de  straf  voor  ons  heeft
gedragen. Wat een liefde heeft de Heere Jezus
voor ons mensen, jong en oud. Laten we dat vast
houden in ons leven. Na de vertelling hebben we
quiz gedaan voor de oudste groep. De jongens
tegen de meiden, maar er was maar één jongen:
Bram. Gelukkig kwam Marinka hem helpen. Twee
tegen acht meiden. Tot de laatste vraag bleef het
spannend wie er zouden winnen. Maar dat waren
Bram en Marinka geworden. Knap hoor!!

Het project is inmiddels afgelopen en is het eind
bedrag bekend: € 1800,00 heeft het opgebracht.
Nu kunnen ze 36 koeien of 72 geiten kopen. Het is

een recordbedrag want er is nog nooit zoveel geld
opgehaald als deze keer. Kinderen jullie worden
heel hartelijk bedankt voor wat jullie hebben
gedaan voor de mensen in Bangladesh. Ook zijn er
heel veel mensen uit de gemeente, die hun tijd
besteed hebben om rookworsten en stroopwafels
te verkopen. Daar zijn we ook heel dankbaar voor.
Ook zijn er giften gegeven voor dit doel, waar we
ook blij mee zijn. Nogmaals iedereen heel hartelijk
bedankt.

Ook hebben we afscheid genomen van een jongen
die de club verlaat omdat hij naar het voortgezet
onderwijs gaat,  Het is Bram Roodhart.  We vinden
het jammer dat je er af gaat. Het was altijd
gezellig met jouw verhalen. We wensen jou straks
op de nieuwe school veel succes toe en vergeet
God niet in je verdere leven. Ga verder met Hem,
want  Hij  heeft  je  lief.  Zoals  we  het  lied  geleerd
hebben: Je bent een parel in Gods hand.

We wensen iedereen een fijne tijd toe en jullie
krijgen weer een uitnodiging als D.V. de club weer
begint.

Tot ziens en een fijne vakantie,
Juf Willy, juf Elly en juf Joke


