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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Ds. J.S. Dijkhuizen
Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp
Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com
Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp
Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum (zie ook pag 3).
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal
Telefoon: 0294 413 795
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,
Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp
Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond
E-mailadres: webredactie@pknweespdriemond.nl

 Colofon

Redactieraad
Mathilde Kroon, Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land
Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@gmail.com. Handgeschreven, getypte of
gedrukte tekst naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ
Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 11: vrijdag 22 augustus, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 1 september.
Activiteitenperiode: 3 tot en met 23 september.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21
Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@kpnplanet.nl
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 10 augustus
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds A. Groeneveld

1e collecte diaconie
2e collecte orgelfonds

19.00 uur ds G.J. Mantel, Huizen
Gereformeerde Bond

1e collecte diaconie
2e collecte orgelfonds

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

zondag 17 augustus
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds. W.J. Lamfers

1e collecte kerk
2e collecte zending

19.00 uur ds J.L.W. Koppenol
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte zending

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

zondag 24 augustus
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds D. Pruiksma

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

19.00 uur ds D.M. Elsman, Loenen a/d Vecht
Gereformeerde Bond

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

zondag 31 augustus
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
9.00 uur kandidaat W.M. Dekker, Utrecht

 Gereformeerde Bond
Startzondag

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

11.00 uur ds. W.J. Lamfers
 koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

19.30 uur kerksite+ in biosgebouw

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

08 augustus ds. W.J. Lamers

15 augustus R.K. Viering

22 augustus ds. R.H. de Vos

29 augustus ds D. Pruiksma viering H. Avondmaal

kerkdiensten in verpleeghuis Hogeweij

geen diensten

Vrijwilligers gezocht voor Oversingel.

De diakonie regelt een maal per veertien dagen een
kerkdienst op vrijdagmorgen in Oversingel. Deze
diensten worden erg goed bezocht en er heerst een
goede en intieme sfeer.
Hiervoor hebben wij dringend behoefte aan mensen
die mee willen helpen de kerkgangers van en naar
hun kamers te begeleiden.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:
Aukje de Rijke
Telefoonnummer: 0652431835

Vakantie Pastoraal Diakonaal Centrum

Wegens vakantie is het Pastoraal Diaconaal Centrum
gesloten van maandag 21 juli t/m vrijdag 8 augustus
Ds. Groeneveld, ds. Dijkhuizen en ds. Lamfers zijn
beschikbaar (voor telefoonnummers zie pagina 2).
Vanaf maandag 11 augustus hoop ik u weer te woord
te staan.

Jetty van Kessel
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 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 10 augustus
rit A/B Hr. B. Wever         410997

zondag 17 augustus
rit A/B Hr. P. Nagel         414316

zondag 24 augustus
rit A/B  Hr. A. Mul         410636

zondag 31 augustus
rit A/B  Hr. C. Roetman         412439

Ziekenhuistaxi
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Hr. van Heijningen 777739
   of mobiel: 06 38684334

Kerktelefoon
contactpersonen

mw. C.A. Sliggers 775474
J. Braaksma 411398

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Iedere dinsdagochtend koffie-uurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda
vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus
ophalen oud papier, buitenzetten vóór: 8.30 uur
coördinator H. Alberts, tel.nr. 0294 413243

Opmerking:

Zaterdagmorgen 9 augustus ophalen geheel Weesp m.u.v.
Aetsveld, daar wordt op deze zaterdag het oud papier opgehaald
door muziekvereniging Jubal.
Liefst in dozen klaarzetten, dat scheelt veel werk.

dinsdag 12 augustus
Vergadering startweekend commisie 20.00 uur
Huiskamer HOC

woensdag 20 augustus
Consistorie (onderdeel beleidsplan) 20.00 uur
Huiskamer HOC

maandag 1 september
Verenigingsavond Protestantse vrouwen op weg 19.45 uur
Verenigingsgebouw aan het Waagplein

dinsdag 2 september
Oecumenische gesprekskring 10.00-11.30 uur
BIOS-gebouw Middenstraat 131

dinsdag 2 september
Weesper filosofiekring 20.00-22.00 uur
BIOS-gebouw Middenstraat 131

donderdag 4 september
Consistorie (reguliere vergadering) 20.00 uur
Huiskamer HOC

Inzameling oude boeken
Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657) of het
Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze worden bij u
opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in de entree
van de kerk leggen.

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl
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 Meditatie Ds. Stefan Dijkhuizen

Wederzijds respect

Al op een eerder moment schreef ik op deze plaats
over de ‘groei en bloei’ van ons dochtertje Luca. Ook
nu wil ik dat doen. Waar het hart vol van is... het zou
zondermeer zinloos zijn om te beweren dat er niet
eerder zoiets was dat zoveel indruk maakt, en waar
we als ouders inderdaad vol van zijn. Inmiddels zijn
we in de fase aangekomen dat je ook echt heel
bewust met opvoeden bezig bent. Dat deden we
natuurlijk al langer, maar nu ze begint te praten en
steeds meer dingen snapt, ontstaan er
langzamerhand de eerste gesprekjes en soms zelfs
ook al ‘discussies’ (al is Luca daar meestal kort en
bondig in: ‘Nee, wil niet’ of ‘Zelf doen!’). Steeds weer
is het geweldig om de groeikracht en de
leergierigheid in zo’n jong kind te zien ontwikkelen.
Anderzijds ben je ook voortdurend bezig om zelf te
bepalen hoe je ouder wilt zijn, en wat je dan mee wilt
geven.
Een tijdje terug las ik het boek van Eugen
Drewermann waarin hij een verfrissende en zeker
ook verrassende duiding van de Tien Geboden geeft.
Het vierde gebod, ‘toon eerbied voor uw vader en uw
moeder’, gaat volgens Drewermann niet alleen over
het respect van kinderen voor hun ouders, maar ook
andersom over de eerbied en het respect van ouders
voor hun kinderen. Dat dit gevolgen heeft voor de
manier van opvoeding, zal duidelijk zijn. En natuurlijk
is er in menig ouder-kind-relaties ook veel
misgegaan, en zelfs levenslang beschadigd doordat
het vierde gebod eenzijdig werd uitgelegd. Doordat in
naam van die eerbied kinderen klein werden
gehouden, of zelfs misbruikt. Het gebeurt me
regelmatig dat tijdens het bezoekwerk de relatie met
al dan niet overleden ouders ter sprake komt, en
helaas zitten daar vaak verdrietige geschiedenissen
bij.
Maar hier wil ik even stilstaan juist bij die (in mijn
ogen) verrassende omdraaiing van het gebod: toon
eerbied voor je kinderen. Drewermann zegt dat het
gebod alleen maar kan functioneren als het niet
eenzijdig en asymmetrisch aan kinderen wordt
opgelegd. Liefdevol, wederzijds respect is noodzaak,
een vereiste zelfs. Wat zou dat dan kunnen

betekenen voor de opvoeding? Ik bleef hangen bij de
volgende zinnen in het boek: ‘Eigenlijk behoort ieder
mens, ieder kind aan God. En de ouders zijn alleen
maar de wegbereiders voor een vrijheid die tot rijping
komt in de ruimte van God.’ Die zinnen moest ik een
aantal keren herlezen. Natuurlijk wil je je kind de
goede richting op sturen, begeleiden, maar nooit zul
je die vrijheid van het nieuwe leven mogen inperken.
Moet je loslaten. Kun je alleen maar hopen dat ze
verdergaan op de weg die jij ze bent voorgegaan,
maar meer niet. Uiteraard kent zo’n proces
momenten van grote zorg, van angst ook. Toch moet
een kind zich eens zelf losmaken. Voor mij nog best
een vreemde en ook verre gedachte, als ik zo peuter
Luca zie rondscharrelen. Maar ook zij zal haar
vleugels eens uitslaan. Drewermann gebruikt daarbij
het prachtige beeld van de duiven, die feilloos vanaf
elke plek de weg naar huis weer weten te vinden. Al
geldt dat helaas lang niet voor alle kinderen, met alle
verdriet die daarbij hoort, aan beide kanten in het
gezin.
Misschien mag je deze uitleg van het vierde gebod
nog wel breder trekken. Wederzijds eerbied en
respect ook in onze gemeente, in haar gaan door de
tijden. In haar groeien en bloeien, toch wel, al is dat
anders dan in aantal en omvang. Hoe gaan we om
met wat we meegekregen hebben uit het verleden,
wat ons dierbaar is, maar wat misschien voor
generaties na ons, geheel anders ligt? Wat geven wij
weer door, en wat kunnen we leren van de jongeren,
of van hen buiten de kerk? Welke mate van vrijheid,
dat in en in bijbelse woord, durven wij aan? En waar
zitten onze angsten, omdat we bang zijn iets kwijt te
raken? Kunnen we daar wellicht ook van bevrijd
worden?
Terug naar de ouder en het kind. De dichter Kahlil
Gibran schrijft daar prachtig over in zijn boekje ‘De
Profeet’. Volgens hem komt het erop neer dat we
onze kinderen veel kunnen geven, maar uiteindelijk
zijn ze niet ‘van’ ons, ze worden en zijn zichzelf.
‘Want het leven stroomt niet terug, en blijft niet in het
gisteren.’
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 Rondom de vieringen

zondag 10 augustus
8e zondag van de zomer
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
We vervolgen de lezingen uit het Matteüs-evangelie
en zijn op deze zondag aangekomen bij
hoofdstuk 14. We lezen Matteüs 14:22-33 en
Jona 2: 1-11. Beide lezingen vertellen ons iets over
de stem die roept. Jona roept uit de diepte van de
ingewand van de grote vis. In het evangelie klinkt
Jezus’ stem boven de storm uit. Mooie liederen bij de
lezingen zijn gezang 40 en 56 uit het Liedboek voor
de Kerken. De keuze voor de andere liederen moet
nog gemaakt worden.(ds. A. Groeneveld)

zondag 17 augustus
9e zondag van de zomer
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op deze zondag staat de vraag centraal of Jezus
buitenstaanders kent of dat het juist typerend is voor
de beweging die Hij op gang heeft gebracht dat
iedereen welkom is in de kring van hen die God
loven en Hem nodig hebben voor een goed leven.
Naast Matteüs 15:21-28 lezen wij Jesaja 56:1-8. Wij
beginnen de dienst met het zingen van Psalm 74: 1,
12 en 14 en besluiten de dienst met het zingen van
Psalm 67. Zo vormen Psalmen de lijst va het
schilderij van deze eredienst. Na het kyrië zingen wij
als gloria: Gezang 15 en na de preek Psalm 119: 56,
58 en 59. Verder zingen wij Gezang 365.

Ds. W.J.  Lamfers
zondag 31 augustus
11e zondag van de zomer
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
In deze dienst op vraagt Matteüs 17:14-20 onze
aandacht. De vraag van de leerlingen is onze vraag.
Hun onmacht zijn onze gevoelens van onmacht als
we naast een ziekbed staan.
Wij zingen Psalm 105:1, 2 en 18,
Gezang 409:1, 2, 4 en 5, Gezang 75:1, 2 en 3 en
gezang 427:1, 2, 6, 7 en 8.

Ds. W.J.  Lamfers

Ontvangen gift via kerkcontact.
Van mw. F. via mw. H.€ 100,00
Hartelijk dank hiervoor,

Pitty Wijma.

Bloemendienst
Ontvangen van mevr. N. via mevr. V. O. € 5,00
Ontvangen van fam. G. via mevr. B. € 15,00

Hartelijk dank, A.Wiereijn-Quak

Verantwoording collecten
De opbrengsten van de collecten tijdens de diensten
in mei en juni 2008 bedroegen:

Diaconie  €      39,551-mei
Kerk  €      35,00
Raad van Kerken
Kerk GB  €      79,624-mei
Diaconie GB  €      53,05
Kerk  €     219,73
Zending  €     515,00
Kerk GB  €      47,55

11-mei

Zending GB  €      65,20
Kerk  €     229,38
Diaconie  €     226,69
Kerk GB  €      50,60

18-mei

Diaconie GB  €      41,40
Kerk  €     155,36
Orgelfonds  €     150,47
Kerk  €      19,60
Orgelfonds  €      13,60

25-mei

Zendingsbussen  €      44,00
Diaconie  €     238,35
Kerk  €     225,87
Diaconie GB  €      35,20

1-jun

Kerk GB  €      35,15
Kerk  €     242,84
Youth for Christ/KZN  €     364,59
Birma  €     277,01
Kerk GB  €      46,15

8-jun

Orgelfonds GB  €      34,10
Kerk  €     188,54
ZWO-project Malawi  €     340,50
Kerk GB  €      46,90

15-jun

ZWO-project Malawi GB  €      57,75
Kerk  €     225,02
Werelddiaconaat  €     311,91
Kerk GB  €      54,50

22-jun

Werelddiaconaat GB  €      61,55
Diaconie  €     276,13
Kerk  €     221,94
Diaconie GB  €      50,81
Kerk GB  €      45,93

29-jun

Zendingsbussen  €      52,60

Aan giften werd ontvangen

Rabo 13/5/2008 voor de kerk van mw.I. €   250,00

Rabo 24/7/2008 van ds.Dijkhuizen
(ontvangen tijdens bezoeken) €   595,00
voor kerk €   260,00
jeugdwerk €   165,00
diaconie €   170,00

Namens het College van Kerkrentmeesters

P.van Gilst

Koffiedrinken na de dienst

10 augustus fam. Stevens, Meeuwenveld 2
17 augustus fam. Bogerd, ‘sGravelandseweg 19A

24 augustus Mevr. Brons, Julianastraat 2A

31 augustus in de Laurenskerk



Onderweg 7

 Van de predikanten

Ds. W.J. Lamfers
Met wie wij meeleven
Carel Dammers werd rijdend door het schone Gein
onwel. Daarop onderging hij allerlei onderzoeken in
diverse ziekenhuizen en kreeg hij een pacemaker,
zodat de gang er weer helemaal in zit.
Mevrouw Jongman (Bastionweg) verblijft na een val in
Gooi-Noord (afdeling Transitorium) om daar verder te
herstellen.
Nota bene tijdens haar vakantie
werd mevrouw van Spengen
dermate onwel,  dat  zij  in  Ede in
het ziekenhuis moest worden
opgenomen. Gelukkig is
mevrouw van Spengen dankzij
de goede behandeling en de
goede verzorging weer lekker
thuis in de Wintertuin.
De gezondheid van Dirk Verwey
(Aetsveldseweg) is thuis
gelukkig wat verbeterd. Mevrouw Van Zon-Hardonk
(Oversingel) verblijft ook in Gooi-Noord. Anderen
herstellen thuis gelukkig goed van een operatie.
Sommigen moeten, wanneer je op je oude dag zelf al
zo kwetsbaar bent, de intrieste ervaring opdoen, dat zij
zich zorgen moeten maken over hun ernstig zieke kind.
Moge God wie ziek zijn en degenen die hen liefdevol
begeleiden nabij zijn.

Varia
Op 8 augustus ontmoeten wij elkaar in een dienst op
'Oversingel' rond Matteüs 15:21-28. Het is een fijne
ervaring om daar met zoveel mensen samen een
dienst te vieren.
Elke zondag ziet U dat er weer voortgang is geboekt
met de werkzaamheden in de kerk. Sommige mensen
beleven zoveel gein aan het vinden van allerlei
technische oplossingen, dat zij bijna dag en nacht in de
kerk te vinden zijn om alles in goede banen te leiden
door mee te denken en vooral hun deskundige handen
uit de mouwen te steken. Voor zoveel inzet en
vakmanschap kan men alleen maar grote bewondering
hebben. Als gemeente zijn wij deze mensen diep
dankbaar voor hun onstuitbaar enthousiasme.
Het kringwerk gaat in september weer van start. Ik
hoop U ook daar te zien. Op 2 september start de
filosofiekring, waar wij dit seizoen de Ethica
Nicomachea van Aristoteles lezen, een evenwichtig
werkje waarin ik al druk zit te lezen. Op 2 september
buigen wij ons 's morgens weer over de Koran om te
ontdekken dat er tussen Bijbel en Koran, christendom
en Islam naast overeenkomsten heel wat verschillen
zitten.
Voor het werk in Roemenië, waarvoor al weer de
nodige voorbereidingen zijn getroffen, ontving ik een
gift van twintig euro. Hartelijk dank!
Moge God U allen nabij zijn.

Ds. W.J.  Lamfers

Ds. S. Dijkhuizen
Van de predikant
Een voorrecht om ook dit schrijven, net als de
meditatie voorin dit kerkblad, te openen met de
blijdschap over een kind. Jacob Meesters en
Maritza Cabezas, van het Mater Zwaeneiland 3,
werden op 28 mei jongstleden verblijd met de
geboorte van hun dochtertje Alicia Milagros.
Prachtige namen, waarin niet alleen de afkomst
van mamma Maritza doorklinkt, maar vooral ook de
verwondering voor dit nieuwe leven. Milagros
betekent immers ‘wonder’, al moest mij dat wel
even verteld worden. Jacob en Maritza zijn
ontzettend blij met Alicia, die het ook
wonderbaarlijk goed doet. Inmiddels zijn we bezig
om met elkaar een mooie doopdienst voor te
bereiden. Vanaf deze plek alsnog de felicitaties en
natuurlijk alle goeds dat we dit jonge gezin
toewensen.

Verder zijn het voor mij nu wat rustigere tijden als
het gaat om activiteiten in de gemeente. Een mooie
periode om bezig te gaan met
het komende seizoen, in het
jeugdwerk, kringwerk, maar
ook om wat meer tijd te
besteden aan bezoekwerk.
Mocht u of jij een keer een
gesprek willen, of iemand
weten die daar op zit te
wachten, geef dat door. Dat
kan bij mij zelf, in ieder geval
zolang het PDC nog even
voor vakantie gesloten is (tot
en met 8 augustus).

Op deze plek noemen we -zonder naam- hen die te
maken hebben met rouw en het moeten missen
van een of meerdere geliefden. Ik kom het veel
tegen, en het is voor zoveel mensen ook zo
moeilijk om er over te praten, om wat voor redenen
dan ook. Laten we onze ogen openhouden voor
mensen met verdriet, en als onze mond het ook
niet weet wat te moeten zeggen, dan zijn er altijd
nog een warm hart en open handen.

Vanaf maandag 25 augustus heb ik drie weken
vakantie. Wendy zal in de eerste week daarvan
haar opleiding tot huisarts afronden. Een feestje
waard! Na zo lange studie nu eindelijk de afronding
ervan. Ik ben in ieder geval zeer onder de indruk.
Aansluitend begint ook haar zwanger-schapsverlof
en gaan we nog even met zijn drietjes (al is de
vierde al heel goed zichtbaar!) naar het zuiden. In
de buurt van ons vakantie-adres bevinden zich
berg en abdij, dus ik kan mijn hart (fietsend en
kijkend) ophalen. Hierna begint ook voor mij het
nieuwe seizoen in volle omvang, waar ik met de
‘nieuwe’ kerk en alle komende activiteiten in ieder
geval alweer veel zin in heb. Alle goeds vanaf de
Amstellandlaan!
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Ds. A. Groeneveld

beste mensen,
We hebben een uitstekende vakantie in Zuid-
Engeland gehad. Voor zover de BBC iets van het
weer op het continent liet zien op de TV,
constateerden wij dat het weer in Engeland beslist
beter was dan in Nederland. Geen verregende
vakantie dus, al had het wel zo veel geregend dat
een wandeling van ons huisje naar het dorp langs de
oever van de rivier vanwege overstroming niet
mogelijk was.
Onze kinderen behoeden ons voor een vakantie
geheel in het teken van kathedralen en tuinen en
wijzen ons gelukkig ook op Engelse achtbanen (die
gewoon ‘rechts’ rijden) en schattige, loslopende ezels
en pony’s in de dorpen van de New Forest (met recht
op voorrang). Onderweg kwam ik zelfs nog een
bekende uit Weesp tegen. (zie foto)

Na het zomerreces richt
de blik zich op de tweede
helft van 2008. Ik heb mij
laten vertellen dat de
herinrichting weer een
stap dichter bij de
voltooiing is. Het
startweekend is een heel
eind geregeld. De
plannen voor het
komende seizoen krijgen
meer en meer concreet
vorm. Kortom, alle
ingrediënten om weer te
beginnen, zijn aanwezig.

tot slot
Deze weken heb ik een aantal gastbeurten ‘buiten de
deur’ aangenomen: in mijn oude stagegemeente in
Purmerend en in de buurgemeente Muiden waar
collega Bellwinkel met ziekteverlof is. Daarnaast
hebben we in de kring van het gezin een jubileum.
Dit betekent dat ik een aantal zondagen ‘uit beeld’
ben, maar doordeweeks op de gebruikelijke dagen in
of voor Weesp aan het werk.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,

ds. Alida Groeneveld

Ds. D. Pruiksma

Ds Pruiksma zal drie
weken van huis zijn
vanaf zondag 20 juli.

Daarna zullen de weken, in verband met
werkzaamheden voor de ICCJ, afwisselend in
Weesp en in het buitenland worden
doorgebracht. De collega’s zullen bij toerbeurt
alleen die werkzaamheden overnemen die echt
niet kunnen wachten.

Oproep aan handige & creatieve mensen!

Rond de kerst wordt de laatste jaren in de Advent-
en Kerstperiode met het project voor de kinderen,
regelmatig gebruik gemaakt van een kerstgroep.

Die is wel eens geleend uit de RK kerk, maar de
laatste jaren is de kerstgroep van de Kors
Breijerschool onze kerststal komen opluisteren.

Het idee is al eerder geopperd, maar nu moest het
er toch maar eens van komen:

*We maken onze eigen kerstgroep!*

Wie er iets voor voelt om mee te helpen aan dit
project, is welkom op *donderdag 25 september om
10.00 uur*, bij Annelies Westra, Nieuwstraat 34.

Graag even van tevoren aanmelden:
a.westra@kpnplanet.nl of telefonisch 0294-413447.
(afwezig van 8 t/m 18 september.

Annelies Westra
Projecten Kinderdienst

mailto:a.westra@kpnplanet.nl
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 College van kerkrentmeesters

BHV-ers gezocht
Onze koster, Sake Stavast, is gediplomeerd
BedrijfsHulpVerlener (BHV-er).
Bij een calamiteit (bv  bij een beginnende brand of
ontruiming) weet Sake hoe te handelen. Vanuit het
oogpunt van veilig gebruik van de Grote Kerk of het
Jeugdgebouw is het handig te weten wie er binnen
onze gemeente nog meer gediplomeerd BHV-er is.
Wanneer u gediplomeerd BHV-er bent, wilt u zich
dan opgeven bij Marien Weststrate, telefoon: 411080
of via de e.mail: marien.weststrate@chello.nl
We willen vervolgens een lijst opstellen met BHV-ers
binnen onze gemeente zodat Sake weet op wie hij
eventueel een beroep kan doen bij een calamiteit.
Ook willen we lijsten met de namen van BHV-ers
ophangen  in beide gebouwen.
Wie, o wie, meldt zich aan????

Te koop…
Het zal u niet zijn ontgaan: de Grote Kerk wordt
opnieuw ingericht. Dat betekent dat we nogal wat
meubilair over hebben. We willen de leden van de
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond de
gelegenheid geven om overtollig meubilair te kopen.
Deze zomer zullen de grote meubels worden
verkocht en in het najaar zal er een verkoopdag
worden georganiseerd voor de kleine inventaris.
Te koop zijn:
De stoelen voor € 25 per stuk.
Het doopvont, enkele antieke stoven
Twee zeshoekige tafels met chromen poot,
Drie langwerpige tafels met chromen onderstel,
Op de genoemde artikelen kunt u inschrijven met een
opgave van de door u geboden prijs bij:
- Wijnand van Bodegraven, Tel: 0294251841, of

mobiel 0610658575; e-mail: riethoeve@hetnet.nl, of
- Gerard van den Bosch, Tel: 0294410657 of

mobiel 0618749382; e-mail: g.bosch6@chello.nl
Voor de stoelen hoeft alleen maar te vermelden
hoeveel u er wilt kopen.
Als wij met vakantie zijn, dan kunt u zich tot Kees
Lijnsvelt wenden.
Het meubilair kan in de loop van de zomer worden
afgehaald.
Aarzel niet te lang, want de inventaris zal begin
augustus  landelijk in de verkoop worden gedaan.

Ingang Grote Kerk

Vooruitlopend op de nieuwe inrichting van de Grote
Kerk zullen binnenkort alleen nog de hoofduitgang
(onder de toren) en de zijdeur aan het waagplein
gebruikt gaan worden. De zijdeur aan de  kerkstraat
zal niet langer gebruikt kunnen worden. Wilt u
hiermee rekening houden?  Het zal voor sommigen
van u even wennen zijn, maar we zijn er van
overtuigd dat de nieuwe situatie snel zal wennen.

Namens de kerkrentmeesters,
Marien Weststrate

Sluis- en Bruggenfeest

Het laatste weekend van augustus is er weer het
jaarlijkse Sluis-en Bruggenfeest in Weesp. In de
Grote Kerk is er dan, zoals gebruikelijk, boekenmarkt
vanaf vrijdagmiddag 29 augustus 2 uur en zaterdag
30 augustus vanaf 10 uur. Er zijn niet alleen boeken
in allerlei genres te koop maar ook oude
grammofoonplaten, ansichtkaarten en postzegels.
Daarnaast is er weer het terras waar u koffie, thee en
frisdrank kunt drinken. U bent van harte welkom

Namens de kerkrentmeesters
Gerard van den Bosch

Oproep leden koffiedrinkcommissie

In diverse gemeenteberaden en enquêtes hebben
veel gemeenteleden aangegeven behoefte te hebben
aan koffie drinken na de kerkdienst. Besloten is om
daarvoor een koffiedrinkcommissie op te richten. Ina
Slokker is bereid gevonden om coördinator te zijn.
Behalve de coördinator zijn er mensen nodig die
bereid zijn eens in de zoveel weken koffie te
schenken. Daarvoor hebben we veel mensen nodig,
ook jongeren worden uitgenodigd hieraan mee te
doen. Wie doet mee? Het zou mooi zijn als we
kunnen starten in het startweekend in september.
Dus geef u – vanaf 11 augustus - op bij het PDC,
(tel 483993 of email pdc@hetnet.nl).

Manin Konijnenbelt

Concert Grote Kerk Weesp
Op vrijdag 22 augustus zal Simon Stelling, organist in
Alphen aan de Rijn, een orgelconcert geven in de
Grote Kerk van Weesp.
Op het programma staan o.a. werken van Boëly,
Vivaldi, Mozart, Vierne, Bach en Bédard. Het concert
begint om 20.00 uur en na afloop is iedereen van
harte welkom voor een hapje en drankje in de kerk.

Voor meer informatie over de concerten kunt u kijken
op www.xs4all.nl/~twomusic

Met vriendelijke groet, Christine Kamp

Bedankt…
Onze dank aan U die met ons meeleefde met gebed,
de vele kaarten, met woorden van hoop en
vertrouwen, de bloemen bij thuiskomst in die
moeilijke tijd ook voor mijn man en kinderen.
Het heeft ons gesteund en dankbaar gemaakt.

Een hartelijke groet

Gijs en Bep Gentenaar en kinderen.

mailto:marien.weststrate@chello.nl
mailto:riethoeve@hetnet.nl
mailto:g.bosch6@chello.nl
mailto:pdc@hetnet.nl
http://www.xs4all.nl/~twomusic
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 Geloof, hoop en liefde door Mathilde Kroon

Ans de Groot (53) is Weesper kerkganger sinds 1983. Ze werkt als
coach/begeleidster van verstandelijk gehandicapten.

Wat geloof je?
Ik geloof in God. Een alles omvattende kracht die van mij houdt en die altijd bij mij is.

Waar hoop je op?
Op het hiernamaals. De ontmoeting met alle mensen die mij dierbaar zijn en nu
geborgen zijn in Gods liefde.

Wat is liefde?
Liefde is respect, aandacht, er mogen zijn.

Kleding en naaimachine actie
Via dokter David Abdulai ontvingen wij onderstaande
brief welke in vertaling ongeveer luidt:

Super schoenreparatie,
Postbus 535, Tamale / Ghana

Beste weldoeners,
Een brief om mijn waardering tot uitdrukking te
brengen.
Ik wil graag de ontvangst bevestigen van de
leerbewerkingsmachine die u ons heeft opgestuurd
via dokter David Abdulai van de Shekhinah Clinic.
Namens mijn leerlingen en namens mijzelf, wil ik
graag mijn diepe dank en waardering uitspreken voor
deze geweldige geste. Onze vreugde kan maar
moeilijk in woorden tot uitdrukking worden gebracht,
maar wees verzekerd van onze dagelijkse gebeden.
Wij willen onze grote dank vertalen in de praktijk door
een goed en veelvuldig gebruik te maken van deze
machine.Met groeten,
Uw John Iddi Neindow, Tamale.

En dokter David voegt er aan toe:
Deze man wiens gezicht werd verminkt door een
ontploffing in 1960 begon een schoenreparatie- en
sandalen fabriekje en traint zonder enige kosten
straatkinderen hoe schoenen te lappen en sandalen
te maken.

Eind augustus vertrekt een volgende container naar
Noord Ghana met daarin onder andere:
1 zeilmakermachine, 3 trapnaaimachines in vier grote
kisten, opgevuld met heel veel zomerkleding en
voorts in dozen:

16 handnaaimachines en 8 stuks met elektromotor
en 2 dozen met lappen stof. Alle gevers dank
hiervoor.

We zitten niet stil, intussen alweer 3 machines
ontvangen voor een volgende zending

Met vriendelijke groeten

Jim Roth.

Protestantse Vrouwen op Weg
Op maandag 1 september 2008 hebben we weer onze eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen en
beginnen we gewoontegetrouw met een broodmaaltijd. Hiervoor bent u welkom tussen 17.00 en 17.30 uur, maar
wilt u zich dan wel opgeven bij Geertje Verhoef Tel: 416665. Graag voor 25 augustus

Voor het avond programma hebben we Mw. E. Wolswinkel, redactrice bij het maandblad "Vorsten" uitgenodigd.
Zij zal een lezing met beeldmateriaal houden over  Koningshuizen, en na de pauze een quiz met ons doen. Als u
rond afgelopen Koninginnedag het programma "Royaltykenners" van de EO gevolgd heeft weet u dat is gebleken
dat deze Mw. Wolswinkel de beste Royaltykenner van Nederland bleek te zijn .Dat betekend dus dat we deze
avond een heel bijzondere gast in ons midden hebben die u eigenlijk niet mag missen.
Daarom iedereen heel hartelijk welkom om 19.45 uur in het Jeugdgebouw Waagplein 10.
Namens het bestuur Tini van Bodegraven

kleding- en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

• Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon
te zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

• Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

• Schoeisel altijd met W merken.
• Naaimachines voor Shekhinah Clinic in

Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en
naaigerei zeer welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth
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Brand in de Hoogstraatkerk - 40 jaar geleden Door Mathilde Kroon

Heb je de tentoonstelling over de grote brand van Weesp in het Gemeentemuseum gemist? Geen nood, Onderweg
blikt in dit artikel terug op de brand, die ook de toenmalige Hoogstraatkerk trof en sprak met een direct betrokkene.

Op 3 april 1968 – dit jaar 40 jaar geleden – werd
Weesp opgeschrikt door een brand. Deze brand
heeft een enorme schade aangericht en is de
geschiedenis ingegaan als ‘de grote brand van
Weesp’. Er gingen veel historische gebouwen,
waardevolle kunstwerken en boeken in vlammen op.
Onder andere de voormalige gereformeerde kerk aan
de Hoogstraat ging grotendeels verloren.
Meneer Kamstra woonde al zeven jaar in Weesp en
was meelevend lid van de
gereformeerde kerk, die
destijds gevestigd was aan
de Hoogstraat. “Op 3 april
1968 was ik aan het werk bij
de Spoorwegen in
Amsterdam. Op een gegeven
moment hoorde ik op de
radio dat er een grote brand
was in Weesp. Vanuit
Amsterdam-Oost waren de
dikke rookwolken goed te
zien. Ik belde naar huis en ik
hoorde van mijn vrouw dat de
Hoogstraatkerk ook in brand
stond. Mijn zoon Douwe, die
toen 10 jaar was, had alles
gezien en kwam natuurlijk
met grote verhalen thuis. Ik
ging ’s middags met een
collega mee naar huis om
daar naar de televisie te
kijken. Ik zag de brandweer
in actie en ook veel burgers
waren met emmers water in
de weer om te helpen de
brand te blussen.”
De brand was ’s middags
rond half vier ontstaan,
mogelijk door kortsluiting in
het spuitapparatuur bij de
kunststofproductie van
sanitair in de plastic- en polyesterafdeling van de
firma Geesink, gevestigd vlak naast de
Hoogstraatkerk. Een hevige zuidwestelijke wind was
er de oorzaak van dat er in korte tijd een catastrofale
brand kon ontstaan. Nadat de fabrieksgebouwen en
kantoren van de firma Geesink in een oogwenk in
lichterlaaie stonden, waaiden grote stukken
golfkarton en vonken op het dak van de kerk, waar
het vuur zich snel uitbreidde onder en tussen de leien
dakbedekking. Het mooie kerkgebouw uit 1928
brandde grotendeels af. Het dak, de toren, het orgel,
de meeste ramen, de kerkbanken en een collectie
boeken gingen verloren. De muren bleven
grotendeels gespaard, evenals twee
gebrandschilderde ramen. Ook de kanselbijbel en het
avondmaalszilver konden uit de vlammenzee worden
gered, dankzij de heldhaftige koster Stuivenberg. De
naastgelegen pastorie liep brandschade op,

waardoor de toenmalige predikant Hiensch en zijn
gezin tijdelijk elders werden ondergebracht.
“’s Avonds na mijn werk, het was een uur of elf, ben
ik van het station in Weesp meteen op mijn fiets naar
de kerk gereden. Er stonden heel veel
gemeenteleden te kijken bij de trieste resten van wat
eens ons kerkgebouw was. We waren sprakeloos en
verslagen. Dit was een enorme klap voor de
gemeente. De gevolgen van de brand zouden nog

een lange nasleep hebben.”
“We hadden destijds al goede
contacten met de hervormde
gemeente, die ons gelukkig
meteen onderdak aanbood.
Zo konden we op zondag 7
april al een dienst houden in
de Grote Kerk, op een tijdstip
dat de hervormden geen
dienst hadden. Beide
predikanten, Hiensch en
Herlaar, gingen toen voor. Het
is leuk om te vermelden dat
tijdens de tweede dienst die
wij in de Grote kerk hielden
onze dochter Maaike is
gedoopt, die een week voor
de brand was geboren. Dat
was toch wel heel bijzonder.”

“Onze gemeente telde destijds
1500 leden. De
Hoogstraatkerk had 650
zitplaatsen, en begon wat te
krap te worden. Ook was er
een nieuwe wijk gebouwd in
Weesp, Hogeweij, waar zich
veel jonge gezinnen
vestigden. Het ledenaantal
groeide en er was uitbreiding
nodig. Er waren al plannen
gemaakt voor een tweede

kerkgebouw. Door de brand kwam alles in een
stroomversnelling. Er werden twee besluiten
genomen, namelijk het herbouwen van de
Hoogstraatkerk en het versneld bouwen van een
nieuwe kerk in de wijk Hogeweij.”
Er werden commissies in het leven geroepen om de
nieuwe kerkgebouwen te realiseren. Ook werden er
spontane acties op touw gezet om geld in te zamelen
voor de bouw, zoals het inzamelen van oud papier.
Er bestond een groot saamhorigheidsgevoel onder
de gemeenteleden. De muren van de Hoogstraatkerk
bleken nog in goede staat en konden worden
hergebruikt. De kerk kreeg een nieuw dak, een nieuw
orgel en nieuwe banken. Na twee jaar kon de
Hoogstraatkerk weer  in gebruik worden genomen.
Kerkgebouw Hogeweij volgde enkele jaren later. De
gereformeerde kerk in Weesp was de klap weer te
boven en kon een nieuwe start maken.

Uit het jaarboekje 1984-1985
van de gereformeerde kerk:

De ramen van de Hoogstraatkerk

∆ε Σχηεππ
ινγ
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Jubileum Christine Kamp door Alida Groeneveld

Op 27 juli jl. werd in een feestelijke dienst aandacht besteed aan het 12½ jarig jubileum van Christine Kamp als
organiste van de Protestantse Gemeente. Bij aanvang van de dienst speelde zij Allegro Maestoso en Fuga, het
3e en 4e deel van de 2e orgelsonate van F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847).
Deze sonate speelde Christine Kamp ook tijdens haar eerste dienst op 4 februari 1996.

De dienst werd beëindigd met Fanfare van J. N. Lemmens (1823-1881). Het
geboortejaar van deze componist is het jaar waarin het Bätzorgel gebouwd
is. Tijdens de dienst speelde zij variaties op ‘Jezus zal heersen waar de zon’
(gezang 281) en ‘Aan U behoort o Heer der Heren’ (gezang 479)
In een toespraak aan het einde van de dienst memoreerde Ineke van de Pol,
voorzitter van de
kerkenraad, haar
kundigheid zowel in de
erediensten als tijdens de
talloze concerten die zij
geeft. Namens de
gemeente ontving
Christine Kamp een mooie
bos bloemen.
De foto’s zijn gemaakt
door Maarten Reinders,
een oud-leerling die vanuit
Capelle aan de IJssel naar
Weesp was gekomen om
de dienst bij te wonen.

Vrij naar Goethe Dries Bouhuijs
Bij het jubileum van Christine Kamp hoort natuurlijk ook het prachtige Bätz-orgel in de kerk. Het is een streling voor
het oog vanuit de kerk naar het orgelfront te kijken. Belangrijker dan naar het orgel te kijken is er naar te luisteren.
Bent u bij een excursie wel eens “boven”geweest? Het is indrukwekkend daar die zee van houten en metalen
pijpen te bekijken. En bij de speeltafel zien we dat slechts één persoon die pijpen tot spreken kan brengen.
In de vroeger tijd heeft Weesp een organist gehad die ook door iedereen voor zijn spel geroemd werd. Bovendien
was hij er trots op dat hij dit prachtige instrument mocht bespelen. Hij moet dus een gelukkig mens zijn geweest.
Toch was dit maar ten dele waar. Het zat hem dwars dat hij naar zijn mening veel te weinig betaald kreeg. Maar
daarbij had hij een goed gevoel voor soms wat wrange humor.
Boven de speeltafel staat een spreuk van de beroemde Duitse dichter Goethe, die de organist vermanend
toespreekt. Zijn tekst is als volgt:

Du spielst hier nicht für dich, Vertaald: Je speelt hier niet voor jezelf
Du spielst für die Gemeinde. Je speelt voor de gemeente
Dein Spiel erheb’ ihr Herz Je spel moet hún hart verheffen
Sei einfach, ernst und reine. Wees eenvoudig, ernstig en zuiver

Maar vele jaren hing er bij de speeltafel een klein briefje waarop een parodie op deze spreuk, geschreven door de
organist met deze tekst:

Du spielst hier nur für dich, Je speelt hier alleen voor jezelf
Lass singen die Gemeinde. Laat de gemeente maar zingen
Dein spiel erheb’dein Herz, Je spel moet alleen je eigen hart verheffen
Das Lohn ist doch zum weinen.    (vrij naar Goethe) Maar het loon blijft toch om te huilen

En nu maar hopen dat het loon voor Christine Kamp niet “zum weinen”, om te huilen is… …

 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Bericht van Hebron voor jongeren van 15 - 25 jaar
Jullie willen we uitdagen om een verhaal te schrijven.
Schrijf een verhaal over de toekomst van de kerk.
Hoe denk je bv. dat de kerk er over 10 jaar uit zal
zien. Of hoe je het graag zou willen! Heb je goede

ideeën? Verwerk die in je verhaal. Lever je verhaal in
tijdens het startweekend. De verhalen worden
gebundeld en aangeboden aan de kerkenraad.
De winnaar krijgt een boekenbon van Hebron.
We zijn erg benieuwd naar jullie bijdrage!

En verder…
Zoals u misschien al gehoord heeft is er op zaterdag
6 september 2008 een open dag in de Grote Kerk
i.v.m. het startweekend. Hebron zal ook in de kerk
staan met een boekenstand.
De winkel is dan de hele dag gesloten.

Namens Hebron Gerda Hoogeveen
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 Voor de jeugd
Tijdens het startweekend wordt door Hebron een kleurwedstrijd georganiseerd.
De kleurplaat vind je hieronder. Lever de kleurplaat in tijdens het startweekend in de kerk, aan de Hebron-stand.
Iedereen die de kleurplaat inlevert krijgt een kleine attentie. Je kleurplaat wordt in de winkel tentoongesteld.
We hopen dat we heel veel mooie kleurplaten zullen kunnen ophangen!


