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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, e­mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, e­mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma
Beschikbaar in de oneven weken, nadere informatie kunt u vinden bij
de berichten van de predikanten.
Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp
Telefoon: 0294 412 537, e­mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00 ­ 9.30 en 13.00 ­ 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, e­mail: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, e­mail: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vree­ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e­mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk
Telefoon 0294 414 138, e­mail: info@gendijk.nl
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e­mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e­mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, e­mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, e­mail: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e­mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Mw. I. van den Berg­van Basten
Casparushof 69, 1382 KV Weesp, telefoon 0294 416 762
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp
E­mail: diaconieweesp@hotmail.com

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e­mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd­ en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 410 308, e­mail: a.schulte@chello.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond
E­mail: webredactie@pknweespdriemond.nl

 Colofon

Redactieraad
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land
Telefoon: 0294 418 669, e­mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp
Telefoon 0294 251 841, e­mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e­mail versturen naar
kerbladonderweg@pknweespdriemond.nl. (Let op: e­mail adres is
gewijzigd. Het oude adres kerkbladonderweg@gmail.com blijft
voorlopig ook actief.) Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst
naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 10: vrijdag 24 juli, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 3 augustus.
Activiteitenperiode: 5 augustus tot en met 1 september.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl

Reserveringen Grote of Laurenskerk: Dhr. W. van Bodegraven, 0294 251 841, riethoeve@hetnet.nl
Reserveringen HOC ruimte: Dhr. L. Cornelissen, 0294 411 515, luc.cornelissen@orange.nl
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 12 juli
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds W.J. Lamfers

koffiedrinken na de dienst

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

zondag 19 juli
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds D. Pruiksma

koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte zending

19.00 uur ds J.L.W. Koppenhol, Huizen
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte zending

zondag 26 juli
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds W.J. Lamfers

viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte ZWO­project, Malawi

zondag 2 augustus
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds A.Groeneveld

koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

19.00 uur ds W. Meijer, Voorthuizen
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

10 juli ds W.J. Lamfers

17 juli R.K. viering

24 juli ds W.J. Lamfers

31 juli ds A. Groeneveld

Werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen 10 juli wordt in het centrum van Weesp het
oud papier opgehaald.
Zaterdagmorgen  11  juli  wordt  in  de  rest  van Weesp  het
oud papier opgehaald

Voor  beide  dagen  geldt:  gaarne  buiten  zetten  voor  8.00
uur.

Met dank voor uw medewerking.

Vrijdaggroep:
Arend Bleijerveen Henk Nagel
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469



4 Onderweg

 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 12 juli
rit A/B  Hr P. Nagel 414316

zondag 19 juli
rit A/B  Hr A. Jochemsen 457790

zondag 26 juli
rit A/B  mw M. Stevens 411271

zondag 2 augustus
rit A/B Hr J. Vogel 412119

Ziekenhuistaxi
Voor  vervoer  naar  ziekenhuis  of  andere
instelling,  daar  waar  andere  vervoers­
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636

Mw. Hubert 419389

Hr. van Heiningen 777739
of 06 345 96 380

Kerkradio
contactpersoon

Hr. Piet van Lindenberg 412709

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen:  €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIO­drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Iedere dinsdagochtend koffie­uurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda

vrijdag 10 en zaterdag 11 juli
Ophalen oud papier
graag het papier vóór 8.00 uur aan de straat zetten

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl


Onderweg 5

 Meditatie door ds. A. Groeneveld

Brood, boter en buren

Met  de  bede  ‘geef  ons  heden  ons
dagelijks brood’ begint de tweede helft
van het Onze Vader. Na uw naam, uw
koninkrijk  en  uw  wil,  is  het  driemaal
ons: ons brood, onze schuld en verlos
ons  van  het  kwaad.  De  indeling  is
geen  tegenstelling:  ‘uw’  versus  ‘ons’,
geestelijk  tegenover  aards.  Het  Onze
Vader gaat uit van complete mensen,
dat geldt zowel geestelijk als stoffelijk.
De  bede  om  het  brood  is,  net  als  de
volgende  beden,  een  toespitsing  van  het  kader:
Gods  naam,  het  koninkrijk  en  zijn  wil.  Het  bidden
van  het  Onze  Vader  staat  ten  dienste  van  het
komende rijk van God.

In de bede om ons brood wordt onze afhankelijkheid
van  de  aarde  duidelijk.  Als  schepselen  hebben  wij
het  brood  en  de  andere  aardse  gaven  broodnodig
om  te  leven.  Het  brood  symboliseert  de  aarde  in
haar onmisbaarheid voor ons. Deze bede attendeert
ons ook op onze kwetsbaarheid: kan de aarde ons
morgen ook voeden? De aarde en het groeiproces
blijft  een geheim waarover we geen 100% controle
kunnen  uitoefenen.  Durven  we  erop  te  vertrouwen
dat God de gewassen voor ons doet laten groeien?
Of is dat teveel gevraagd? En, wat is onze bijdrage
om dat groeien ook daadwerkelijk medemogelijk  te
maken?  Of  vernietigen  en  vervuilen  we  juist  dat
waar  we  zo  afhankelijk  van  zijn?  Genade  is  de
derde  dimensie,  het  brood  komt  ons  niet  toe  in  de
zin  van  ‘er  recht  op  hebben’,  maar  is  een  kwestie
van  ontvangen  in  genade. We  bidden,  tot  slot,  om
‘ons brood’ en niet om dat van mij. Aan iedereen als
een  wereldwijde  familie  wordt  brood  gegund.  Het
besef  van  ‘ons  brood’  slaat  eveneens  op  onszelf
terug.  Als  we  dit  uitspreken,  wat  bidden  we  dan?
Wat  doen  we  dan  concreet  aan  de  realisering van
een  andere  samenleving,  wereldwijd,  met  brood
voor  iedereen? Dát zou pas echt de concretisering
van het Gods rijk zijn!

Brood bepaalt ons bij de prioriteiten van God. Brood
is  heil,  brood  smaakt  naar  de  nieuwe  schepping.
Brood is leven als Jezus zichzelf duidt als het brood
dat leven geeft (Johannes 6:48). Het breken van het
brood laat alvast de werkelijkheid van het koninkrijk
zien.  De  Emmaüsgangers  weten  ervan  (Lucas  24:
35),  als  ook  de  eerste  gemeenten  (Handelingen
2:46).  Hoeveel  missen  we  nu  we  nauwelijks  meer
brood  eten,  maar  crackers  of  drinkontbijten
nuttigen? Worden wij bij onze dagelijkse maaltijden
herinnerd aan dit heil?

In  deze  bede  gaat  het  overigens  om
meer  dan  letterlijk  brood  alleen.  Het
zijn  de  basale  levensbehoeften  van
brood,  boter  en  buren,  zoals  Luther
plastisch  zegt.  Het  gaat  over  het
leven, van  ons  en  van  de  ander,  om
het  levensonderhoud  en  de
leefomstandigheden.  Je  hebt  wellicht
brood in overvloed, maar als je buren
je  het  leven  zuur  maken,  is  dat  dan
leven?  Niemand  zal  toch  ontkennen

dat  hij  ook  graag  beleg  op  zijn  brood  wil?  Luther
accentueert de dubbele kant: je bidt om ‘ons brood’
om het te ontvangen en ervan te genieten. Ook bid
je  om  alles  weg  te  nemen  dat  dit  ontvangen  en
genieten  zou  kunnen  belemmeren.  Zo  kan  ik  de
voedselbanken wel plaatsen  in het kader van deze
bede. Het gaat om de herverdeling van het voedsel
èn  tegelijkertijd  klinkt  er  een  protest  tegen  de
instandhouding van deze mensonterende situatie.

‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’,
zo luidt de bede in de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze
formulering herinnert mij aan het manna dat het volk
Israël ontving gedurende de tocht door de woestijn.
Het was  steeds genoeg voor de dag van vandaag.
Tegelijkertijd  werd  er  ook  vertrouwen  gevraagd.
Vertrouw er maar op dat er morgen wéér manna is,
en  nog  voldoende  ook.  Deze  bede  roept  op  tot
bescheidenheid en gepaste zorgeloosheid. Het gaat
om  het  brood  voor  de  dag  van  vandaag,  dat  is
voldoende, morgen zien we wel weer verder. Al die
zorgen  bepalen  ons  slechts  bij  onszelf  en  houden
ons af van Gods belofte van dat rijk dat komt.

Het Onze Vader heeft vaak een plaats als gebed bij
de  maaltijd.  In  ons  gezin  beginnen  we  de  maaltijd
steevast met een lied. ‘Voor alle goede gaven Heer,
zij  u  de  dank  en  eer,  wij  danken  u  voor  dagelijks
brood,  kracht  en  gezondheid,  Heer.  Halleluja,
halleluja, halleluja, amen.’  In ons  lied concentreren
we ons op deze bede van het Onze Vader. We uiten
onze dankbaarheid en onze afhankelijkheid. Wie dat
eenmaal  beseft,  gaat  daarmee  niet  somber  of
zwaarmoedig door het leven, maar geniet met volle
teugen  van  wat  God  geschonken  heeft.  Wie  door
deze  bede  gegrepen  is,  zet  zich  in  alle  vrijheid  in
voor  de  dienst  aan  de  mensen  van  Gods
welbehagen.

Eerder verschenen in Woord & Dienst, 2007 nr 22.
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 Rondom de vieringen

zondag 12 juli
4e zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op zondag 12  juli  lezen wij Romeinen 12:9­21. Ook
Paulus onderstreept als goede Jood het belang van
de Thora, van het leven volgens Gods geboden. Ook
Paulus  kan  zich  geen  goed  leven  zonder  Gods
heilzame  richtlijnen voorstellen,  omdat  alleen via  op
het  humanum  gerichte  waarden  en  normen  het
goede alle ruimte krijgt in de samenleving en mensen
tot hun recht komen. Wij zingen Psalm 119:1, 34 en
62 en gezang 313 (een favoriet lied van Bonhoeffer)
en gezang 481. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 19 juli
5e zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
De  keus  voor  deze  zondag  is  een  beetje  moeilijk.
Niet alleen maar omdat deze regels een paar weken
van  tevoren  worden  geschreven. Er  is  immers  altijd
nog het leesrooster om open te slaan. Dan zie je dat
we  deze  weken  stap  voor  stap  door  het  evangelie
van Marcus  gaan.  En  dat  hoofdstuk  6  deze  zondag
aan  de  beurt  is,  het  verhaal  van  de
broodvermenigvuldiging.  Marcus  6:  30­45.  Prachtig
verhaal. Nog niet eens alleen om die vijf  broden en
twee  vissen.  Maar  ook  vanwege  wat  er  in  deze
geschiedenis  aan  die  maaltijd  met  de  Heer  vooraf
gaat.  En  toch  is  de  keus  een  beetje  moeilijk. Want
deze  zomerperiode  is  ook  een  mooie  tijd  voor  wat
zogenoemde  “vrije”  stof.  Ik  maak  het  mezelf  een
beetje  gemakkelijk.  Ik  stel  de  keuze  nog  even  uit!
(Ds. D. Pruiksma)

zondag 26 juli
6e zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op zondag 26 juli lezen wij verder in de brief aan de
gemeente  in  Rome  en  staat  Romeinen  15:1­13
centraal.  Elkaar  aanvaarden  blijkt  niet  altijd
eenvoudig  te zijn,  zeker niet als mensen van elkaar
verschillen.  In  allerlei  omstandigheden  worstelen
mensen er mee, ook  in Rome. Maar zonder respect
voor  de  ander  en  zonder  elkaar  te  aanvaarden  als
een geschenk uit Gods hand komen we niet ver. Wij
zingen  Psalm  106:1,  2,  21  en  22  en  de  gezangen
423 en 427. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 2 augustus
7e zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
De  lezingen  voor  deze  zondag  zijn,  volgens  het
oecumenisch rooster zoals we dat in onze gemeente
volgen, Deuteronomium 10:12­21 en Marcus 7: 1­23.
De vraag die opkomt uit beide lezingen gaat over het
houden  van  geboden  en  tradities.  Dit  kan  enerzijds
beklemmend  en  star  zijn,  anderzijds  als  een
bescherming  zijn.  Genoeg  stof  om  verder  uit  te
werken.  De  liederen  moet  ik,  op  het  moment  van
schrijven,  nog  uitzoeken.  Ik  zal  ook  de  Weesper
selectie van liederen gekozen op de startzondag van
2007 weer eens raadplegen. (Ds. A. Groeneveld)

Woensdag 1 juli ging de eerste paal van het
nieuwe gemeentecentrum de grond in!

Kleding­ en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

  Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te
zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

  Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

  Schoeisel altijd met W merken.
  Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale,

Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer
welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth
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 In memoriam

Bernard den Hartog
11 juli 1923 – 16 mei 2009

Op  vrijdag,  22  mei  hebben  we  in  de  aula  van  het
crematorium  in  Almere  afscheid  genomen  van  het
leven van Bernard den Hartog. Meneer Den Hartog
werd  85  jaar  oud.  Uit  de  grote  belangstelling  in  de
aula  bleek  dat  Beb  den  Hartog  een  grote  plaats
innam  in  het  leven  van  velen.  Dat  kwam  door  zijn
jarenlange  vrijwilligerswerk  in  Verpleeghuis
Hogewey,  dat  kwam  door  zijn  trouw  aan  mensen,
dat kwam door zijn moedige en opgewekte karakter.
Hoewel  hij  al  vele,  vele  jaren  met  pijn  leefde,
klaagde hij nooit. Hij zei altijd: Nou, ik ben blij dat ik
nooit hoofdpijn heb. Zijn moed  in het verzet  tijdens
de  oorlog  en  zijn  liefde  voor  vrouw,  kinderen  en
kleinkinderen zullen voor mevrouw Den Hartog, voor
Wenny en Harry, voor Hans en Valentina, voor Ron
en Cora en hun kinderen en kleinkinderen dierbare
herinneringen en een bron van veel verhalen blijven.
In  de  aula  lazen  we  psalm  23.  Omdat  wij  geloven
dat Gods wegen betrouwbare wegen zijn die ons bij
Hem veilig doen thuis komen.

Ds. D. Pruiksma

Nicolaas Alexander van der Leeuw
7 november 1924 – 4 juni 2009

Op  donderdag  4  juni  overleed  Nicolaas  Alexander
van der Leeuw. Hij werd 84 jaar oud. Vier maanden
na het overlijden van hun moeder en oma, moesten
de  kinderen  en  kleinkinderen  opnieuw  afscheid
nemen. Nu van hun vader en opa. Want afgelopen
december  kreeg niet alleen zijn vrouw  te horen dat
ze ernstig ziek was. Diezelfde boodschap kreeg ook
meneer  Van  der  Leeuw.  Maar  daar  moest  vooral
niet  te  veel  aandacht  aan  worden  besteed.  De
aandacht moest naar zijn vrouw uitgaan. Ook in het
kerkblad  mocht  zijn  naam  daarom  niet  worden
vermeld. Bovendien, hij wilde nog best even verder
leven.  Ter  wille  van  zijn  kinderen.  Maar  zeker  ook
om  zijn  kleinkinderen  nieuw  verdriet  te  besparen.
Maar  dat  heeft  niet  zo  mogen  zijn.  Daar  staat
tegenover,  als  u  het  mij  toestaat,  dat  Nico  van  der
Leeuw  zijn  allerliefste  Gré  niet  lang  heeft  hoeven
laten wachten.
In  het  koor  van  de  kerk  hebben  we  de  dankdienst
voor  zijn  leven gehouden. We nemen afscheid van
een markant, van een bijzonder mens.

Ds. D. Pruiksma

 Uit het liedboek

2  Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3  Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
  mijn koning en profeet,
  mijn priester die mijn schuld ontbindt,
  mijn weg waarop ik treed;

4  al wat ik doe, al wat ik wil,
  het is te zwak, te koud,
  maar sterk en vurig wordt de ziel
  wanneer zij U aanschouwt.

5  Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
  een zon diep in de nacht,
  roep ik uw nadering reeds uit
  omdat ik U verwacht.

6  O Jezus, hoe vertrouwd en goed
  klinkt mij uw naam in 't oor,
  als ik van alles scheiden moet
  gaat nog die naam mij voor.

7  O naam, eeuwige ademtocht,
  een sterveling ben ik,
  als eens mijn eigen adem stokt
  dan draagt mij uw muziek.
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 Terugblik op De Boodschappenjongens

Zondag 28  juni 2009 werd de kerkdienst geheel verzorgd door
de  christelijke  cabaretgroep  ‘de  boodschappenjongens’.  Met
liedjes  en  sketches  werd  ons  een  spiegel  voorgehouden  over
vooroordelen, afgaan op uiterlijkheden, het leven als superheld.
Dit alles op een  luchtige  toon met een serieuze ondertoon. De
aanwezige  kerkgangers  werden  door  middel  van  passende
liederen  betrokken  in  de  kerkdienst.  Persoonlijk  vond  ik  de
sketch  van  de  brief  het  meest  aansprekend:  hoe  zinnen  zo
gekunsteld kunnen worden geformuleerd dat het niet meer onze
eigen woorden  zijn. Woorden werken dan verhullend  voor wat
we  ècht willen  zeggen.  De  vier  boodschappenjongens  hadden
zichtbaar plezier  in hun optreden en dat werkte aanstekelijk op
de aanwezigen,  jong en oud, uit Weesp en daarbuiten. Onder
de koffie heb  ik  louter  positieve geluiden gehoord:  inspirerend,
leuk, aansprekend, voor herhaling vatbaar.

Alida Groeneveld

Na het zien van een paar sketches en liedjes tijdens
de  JOP­coachdag  (vanuit  het  jeugdwerk  van  de
PKN) in Zwolle (maart 2008) was het voor mij en de
andere  aanwezige  leiding  van  de  kinderdienst,
Kerksite en kinderclub de Regenboog een wens om
de  boodschappenjongens  naar  Weesp  te  laten
komen, die wens is nu uitgekomen!
Wij  zijn  blij  dat  we  onze  ervaringen  met  de
inspirerende “boodschappen” van de boodschappen­
jongens nu met de hele gemeente van  jong tot oud
hebben kunnen delen.
Bij  de  rap Zoek! kreeg  ik  kippenvel, door de drukte
van het hedendaagse leven lijkt het vaak dat je God
niet  meer  zo  goed  kunt  vinden,  maar  als  je  je  toch
even  los  kunt  maken  van  je  drukke  bestaan  en  de
tijd  neemt  om  op  kleine  dingen  te  letten,  dan  zie
Gods hand in heel veel dingen terug.

Dit optreden was één van de laatste, want de boodschappenjongens gaan na 8 jaar stoppen, maar zij geven nog 2
spectaculaire  eindoptredens  in  Zwolle  (25  september)  en  Goes  (16  oktober),  zie  de  website
www.deboodschappenjongens.nl.
Op  de  website  van  onze  gemeente,  www.pknweespdriemond.nl  staat  een  uitgebreide  fotoreportage  van  het
optreden. Onze dank voor allen die zondagochtend vroeg hebben mee geholpen het podium op te bouwen en na
afloop weer af te breken.

Irene de Groot

http://www.deboodschappenjongens.nl.
http://www.pknweespdriemond.nl
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 Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

beste mensen,

uit de gemeente
Mevrouw  van  Gemert­van  Ek
(Tussen  de  Grachten  103)
was,  in haar  revalidatieperiode
in  Theodotion  na  haar
heupoperatie,  korte  tijd
opgenomen  in  het  Tergooi­
ziekenhuis  vanwege  een
hartinfarct.  Het  was  even  heel

spannend, maar nu lijkt het weer de goede kant op te
gaan. Mogelijk komt zij binnenkort terug naar huis.
Dhr.  Henk  Nagelhout  (Oversingel)  was  ruim  tien
dagen  opgenomen  in  het  Tergooiziekenhuis.
Inmiddels  is  hij  weer  thuis,  smaakte  het  eten  hem
weer  goed,  en  had  hij  de  kerkdienst  in  huis  ook  al
weer bij gewoond.
In Gooizicht is Herman Schulp opgenomen, voor een
lange  periode  van  revalidatie.  Dapper  oefent  hij
dagelijks  met  de  therapeut.  Hij  stelt  een  kaartje  op
prijs  :  Verpleeghuis  Gooizicht,  afdeling  Kastanje,
kamer  422,  Paulus  van  Loolaan  21,  1217  SH
Hilversum.
Er is vreugde om kleinkinderen die geboren worden,
kinderen die gaan trouwen. Eveneens zijn er zorgen
om ouders die ernstig ziek zijn. Meeleven in vreugde
en  verdriet  kan  net  het  steuntje  in  de  rug  zijn
waaraan iemand behoefte heeft. Laten we elkaar dan
ook behoedzaam benaderen.
Feest  was  er  in  verschillende  huizen  omdat
scholieren hun middelbareschoolexamen haalden. Ik
kreeg  bericht  van  Jesper  de  Groot,  zag  bij  Gerben
van  den  Broek  een  groot  bord  in  de  tuin.  In  het
Weesper  Nieuws  ontdekte  ik  de  namen  van  Tjado
Morrema  en  Bas  Koolstra.  Misschien  waren  er  nog
wel  meer  examenkandidaten  van  wie  ik  het  helaas
niet  weet.  Allemaal  en  hun  trotse  ouders  van  harte
gefeliciteerd. Al degenen die een herexamen hebben
of een jaar moeten overdoen: zet ‘m op!

Op pagina 9 staat een terugblik op het optreden van
‘De  Boodschappenjongens’.  Een  aantal  mensen
vroeg  mij  welke  muziek  bij  binnenkomst  klonk.  Dat
kan  ik  vertellen,  het  is  namelijk  de  CD  die  ik  op  dit
moment  in de CDspeler van de auto heb zitten. De
titel  luidt:  “Louis  and  the  good  book”,  waarop  Louis
Armstrong  bekende  en  minder  bekende  negro
spirituals zingt.

rond de kerk ­ 1
Op  een  zonnige  vrijdag  ontmoette  ik  bij  de  kerk
iemand  die  duidelijk  zoekend  was.  Hij  bekeek  het
vitrinekastje  voor  de  kerk,  en  kon  klaarblijkelijk  niet
vinden  wat  hij  zocht.  Toen  ik  hem  aansprak,  bleek
het een Amsterdammer  te zijn die wel eens de kerk
van binnen wilde bekijken. Ik ben samen met hem de
kerk  ingegaan.  Hij  was  aangenaam  verrast  om  het

moderne  interieur  te  zien  en  van  alles  over  onze
gemeente te horen.

rond de kerk – 2
Laatst stond ik foto’s te maken van de sloop van het
gemeentecentrum  toen  ik  aan  de  praat  raakte  met
twee buurtbewoners. Ook zij volgen de sloop en de
a.s  herbouw  met  belangstelling  en  zij  zijn
geïnteresseerd  hoe  de  kerkelijke  gemeente  zich
hiermee  gaat  profileren.  Helaas  gaat  het  stel
binnenkort  uit  Weesp  verhuizen  en  zal  er  van
voortzetting  van  dit  toevallige  contact  waarschijnlijk
geen sprake zijn.

Woord & Dienst
De meditatie is deze keer een artikel dat ik al eerder
schreef voor Woord & Dienst. Acht jaar lang maakte
ik  deel  uit  van  de  redactie,  waarvan  de  laatste  drie
jaar  als  voorzitter,  van  dit  opiniërend  blad  voor  de
Protestantse  Kerk,  dat  eens  per  twee  weken
verschijnt.  In  juni  heb  ik  afscheid  genomen.  De
redactie,  allemaal  predikanten,  is  heel  divers  qua
achtergrond  en  ligging, van  gereformeerde  bond  tot
vrijzinnig protestant, dat gaf altijd goede discussies in
een  prettige  sfeer.  Samen  met  de  betaalde
eindredacteur  Kees  Posthumus  (inderdaad  de
verhalenverteller  tijdens  het  open  huis  vorig  jaar
september)  bedachten  we  vaak  een  serie,  waarin
ook de pluriformiteit van de redactie voor het voetlicht
kwam. De meditatie  in deze Onderweg  is  afkomstig
uit een serie over het ‘Onze Vader’.

afwezigheid: vakantie
Als  deze  Onderweg  verschijnt,  geniet  ik  van  mijn
vakantie.  Dit  jaar  zijn  we  in  Zeeuws­Vlaanderen.
Naast  mijn  gewoonte  om  een  steentje  en  een
koelkastmagneetje mee te brengen, ga  ik deze keer
ook op zoek voor een haaientandfossiel uit het Zwin.
Vanaf  27  juli  ben  ik  weer  in  de  gemeente  aan  het
werk. Via het Pastoraal Diaconaal Centrum kunt u in
de tussentijd een predikant bereiken, indien dit nodig
mocht zijn.

tot slot
Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld
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Ds. D. Pruiksma

Uit de gemeente
De heer Huigen werd opgenomen in het
Utrechts  Medisch  Centrum.  De  situatie
liet  zich  ernstig  aanzien.  Langere  tijd
was er een grote mate van onzekerheid
over wat er aan de hand was.  Intussen
is  door  middel  van  een  operatie

ingegrepen. En groeit de hoop dat het herstel nu zal
inzetten.
In  Tergooi,  Blaricum,  was  mevrouw  Dolman
opgenomen.  Een  val  veroorzaakte  gecompliceerde
breuken  en  het  herstel  daarvan  neemt  heel  veel  tijd.
Er  werd  uitgekeken  naar  een  plaats  in  Naarderheem
om  daar  de  revalidatie  te  beginnen.  Maar  dan  moet
het herstel wel zo ver gevorderd zijn dat dat mogelijk
is. Haar en haar man wensen we alle geduld van de
wereld!
Ook  meneer  Admiraal  werd  in  het  ziekenhuis
opgenomen.  Zijn  vorige  verblijf  aldaar  was  nog  niet
eens  zo  lang  geleden.  Maar  deze  opname  had  dan
ook  een  andere  achtergrond.  We  hopen  dat  de
overlast en de pijn nu minder zal worden. En natuurlijk
is er geen betere plek dan thuis!
Onze  hartelijke  gelukwensen  gaan  naar  de  heer  Aalt
Kalee  en  mevrouw  Martha  Zwart  die  op  1  juli  in  het
huwelijk zijn getreden. We zien hen samen regelmatig
op  zondag  in  de  kerk.  Daaruit  bleek  al  lang  dat
mevrouw  zich  thuis  voelt  in  onze  kring.  Van  harte
welkom en gefeliciteerd. Moge u samen veel geluk en
zegen geschonken worden.

Velen gaan in deze weken op vakantie. Zelf zullen we
het  grootste  deel  van  de  maand  augustus  onderweg
zijn. Heb het goed allemaal en kom gezond terug. En
wanneer  u  om  welke  reden  dan  ook  thuis  blijft,  ook
dan een goede zomerperiode toegewenst.

ICCJ
Na week 28 zal alleen nog week 31 in het teken staan
van  de  werkzaamheden  voor  de  Internationale  Raad
van  Christenen  en  Joden.  Daarna  begint,  zoals
gezegd, de zomervakantie.
Na  de  zomer  resteren  nog  vier  maanden  voor  het
werkverband  met  de  Protestantse  gemeente  Weesp
en Driemond. Op half time basis zijn dat er maar twee.
En  onder  aftrek  van  de  najaarsvakantie  is  het  nog
weer minder. Kortom, er resten na de zomer nog maar
luttele  weken.  Die  weken  zullen  uiteraard  vooral
worden  gebruikt  voor  de  afwikkeling  van  de
werkzaamheden.  Het  afscheid  staat  gepland  op  27
december.

Tot slot
In Marcus 6 lees je dat Jezus probeert de menigte een
beetje  te  ontwijken.  Maar  dat  de  mensen  hem  langs
de oever volgen. Dan komt Hij aan  land en ziet hen.
Ze  zijn  als  schapen  zonder  herder.  En  wat  doet  Hij
dan? Hij onderwijst hen langdurig. Zo langdurig dat er
geen brood meer te koop is in de omgeving. Wat zou
Hij daar allemaal hebben gezegd?

Ds. D. Pruiksma

Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
Herman  Schulp  is  vanuit  het  ziekenhuis  naar  het
verpleeghuis 'Gooizicht' in Hilversum gegaan om daar
zo  mogelijk  aan  verdere  verbetering  te  werken.
Gelukkig  is  Herman  een  vechter  met  een  enorme
wilskracht. Het leven is je immers lief. Daar ga je voor!
Op  10  juli  is  het  vanaf  14.30  uur  feest  in  de  Grote
kerk:  dan  wordt  het  huwelijk  ingezegend  van  Hedy
Verhaegen  en  Jitze  Vellenga.  Dochtertje  Imme  heeft
natuurlijk  een  bijzonder  aandeel  in  de  dienst.  Zij
wonen  nu  nog  in  Amsterdam,  maar  gaan  in  Weesp
wonen als het huis  in de nieuwe wijk klaar  is. Ook in
deze dienst doen wij  iets wat steeds vaker gebeurt in
een trouwdienst: wij staan stil bij wie niet meer in ons
midden  zijn.  Dat  doen  we  uitgerekend  in  de  kerk.
Gods kerk is immers vanouds een kerk waar levenden
en  doden  met  elkaar verbonden  één  geheel  vormen.
De  Reformatie  was  daar  huiverig  voor  gezien
mogelijke uitwassen, maar  in de PKN komt er steeds
meer  ruimte  om  wie  van  ons  zijn  heengegaan  te
gedenken.  Dat  is  denk  ik  een  goede  zaak.  Er  zijn
immers mensen die je niet kan vergeten en je daarom
voor  Gods  aangezicht  gedenkt  in  je  gebeden.  Niet
omdat  zij  zo  de  hemel  kunnen verdienen,  wel  omdat
wij  hen  bij  God  geborgen  weten.  De  broer  van  de
bruidegom,  Jerrit,  een  theoloog  die  mij  via  het  werk
van Bonhoeffer  leerde kennen, heeft vanzelfsprekend

ook  een  belangrijk  aandeel  in  deze  dienst,  waarin
fraaie muziek zal klinken. Wij vieren immers feest voor
de Heer rond twee mensen op hun dag.

Op  10  juli  ontmoeten  wij  elkaar  's  ochtends  in  een
dienst op Oversingel, waarin de Psalmen 133 en 134
centraal  staan. Verbondenheid  is een gave van God.
Verbonden  zijn  met  elkaar  is  gebaseerd  op  de
gemeenschap  der  heiligen,  de  'vita  communis'
waarover Bonhoeffer zulke behartenswaardige dingen
zegt  in Gemeinsames Leben (Leven met elkaar), een
fijnzinnig boekje dat  je ook als een kloosterregel  kan
lezen.

Twee  weken  later,  op  24  juli  ontmoeten  wij  elkaar
opnieuw  in  een  dienst  op  Oversingel.  Dan  gaat  het
over Psalm 135 en zingen wij God vrolijk lof.

Op  17  juli  is  het  feest  in  de
Ingelandenstraat,  want  dan  zijn
mevrouw  en  mijnheer  Oldert  50  jaar
getrouwd,  trouwe  gemeenteleden,
stille  werkers  in  onze  gemeente.  Wij
feliciteren  hen  van  harte  en  wensen
hun  samen  met  allen  die  hun  lief  en
dierbaar zijn een fijne dag toe.

Ds. W.J. Lamfers
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 Commissies

Jeugd en Diaconie ­ Nieuw collectedoel Kerksite

Als  de  jongeren  zondags  samen  komen  in  het  Biosgebouw,
wordt  er  net  als  in  de  kerk,  geld  ingezameld  voor  een  goed
doel.

Eind  maart  word  ik  benaderd  door  Albert,  namens  de
kerksiteleiding, met de vraag of  ik  als  jeugddiaken wil helpen
bij het kiezen van een nieuw collectedoel.

Natuurlijk,  alleen  die  schud  ik  niet  zo  uit  mijn  mouw.  Maar...
daar  heb  ik  gelukkig  mijn  collega’s  van  de  diaconie  en  de
ZWO­cie voor.  Ineke bezorgt mij een  lijst met stichtingen  ,die
allemaal  een  link  met  Weesp  hebben.  En  waarvan  mensen
bereid  zijn  om  hun  goede  doelen  te  komen  toelichten.
Zodoende loop ik 15 mei met mijn lijst door de middenstraat en
wordt er die ochtend in het Bios gebouw stevig gediscussieerd
en  overwogen, voor  welke  stichting men  komend  seizoen  wil
gaan.

Aan het eind van de ochtend zijn we er toch uit. Het wordt dit
jaar de Stichting Tuma Tuma. Deze stichting is bekend bij de
diaconie  en  werft  geld  voor  een  waterproject  in  Zuid  Ghana
(zie  plaatje)  in  het  Manya­Krobo  district.  Er  worden
huishoudtanks  en  schooltanks  gebouwd  en  er  is  veel  geld
nodig.  Onze  kerksite  jongeren  zien  water  als  een  belangrijke
basis. En als het regenwater opgevangen wordt in tanks bij de
scholen is dat tijdbesparend voor de schoolkinderen. In plaats
van uren lopen om de watervoorraad aan te vullen kunnen zij
nu  onderwijs  volgen.  Voor  onze  jongeren  blijkt  dit  een
belangrijk motief te zijn om voor deze stichting te kiezen.

We spreken af dat er een nieuwe collectebus gemaakt wordt,
het inzamelen begint vanaf de startzondag en dat de voorzitter
voor een van de eerste kerksitebijeenkomsten uitgenodigd kan
worden.

En er valt vast nog wel een  leuke actie  te bedenken om nog
extra geld in te zamelen.

Succes!

Marieke da Costa, Jeugddiaken

Bezoekt u ook eens
de website

voor het laatste nieuws en foto’s

www.pknweespdriemond.nl

Vanuit de beleidsplancommissie

Op het gemeenteberaad   van 21 juni 2009
hebben  ruim  50  gemeenteleden  het
concept­beleidsplan met elkaar besproken.
Over het algemeen is men positief over het
beleidsplan.  Doelen  zijn  concreet  en
verantwoordelijkheden  worden  duidelijk
beschreven.  Wel  vindt  men  het  een
ambitieus plan, waarbij de vraag opkomt of
het haalbaar is in 4 jaar. Er moet veel werk
worden  verzet.  Daarnaast  is  er  aandacht
gevraagd  voor  het  bewaken  van  de
voortgang  van  het  beleidsplan  en  de
regelmatige  terugkoppeling  naar  de
gemeente.

Van  diverse  gemeenteleden  hebben  we
vragen  en  opmerkingen  gekregen  over
diverse  onderdelen  van  het  beleidsplan
waarvoor  onze  hartelijke  dank.  Alle
opmerkingen  hebben  we  meegenomen  bij
het definitief maken van het beleidsplan of
hebben  we  aan  de  juiste  commissie  cq.
mensen door gegeven.

Het  beleidsplan  is  op  22  juni  op  de
kerkenraad  besproken  en  vastgesteld.
Daarnaast  heeft  de  kerkenraad  een
commissie  ingesteld  om  de voortgang van
het beleidsplan te bewaken. Het definitieve
beleidsplan  zal  op  de  startzondag  in
september  aan  de  gemeente  worden
gepresenteerd.

De  beleidsplancommissie  wil  iedereen
bedanken  die  de  afgelopen  jaren  heeft
meegedacht  om  te  komen  tot  een
beleidsplan.  De  beleidsplancommissie
hoopt  dat  u  ook  in  de  toekomst  uw  stem
laat  horen  op  de  gemeenteberaden,  zodat
het beleidsplan een levend stuk blijft.

Namens de beleidsplancommissie,
  Manin Konijnenbelt
  Wim Lamfers
  Hans Snoeij

Van de Kerkrentmeesters

Op dit moment zijn gesprekken gaande om
het  dienstverband  met  de  koster,  de  heer
Stavast, te doen beëindigen.

Namens de kerkrentmeesters,
Marien Weststrate

http://www.pknweespdriemond.nl
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 Informatief

Evangelisch­lutherse synode

In  januari  2009  zijn  er  verkiezingen  gehouden  voor
de  samenstelling  van  de  evangelische­lutherse
synode. Daartoe zijn de, van oudsher, lutherse leden
van  de  Protestantse  Gemeente  te  Weesp  en
Driemond opgeroepen. Er bestaat op landelijk niveau
een  apart  register  van  lutherse  leden  van  de
Protestantse  Kerk  vanwege  dit  doel:  de
synodeverkiezingen.  Anders  dan  voor  de  Generale
Synode van de Protestantse Kerk wordt de  lutherse
synode rechtstreeks door de leden gekozen.
Een  aantal mensen vroeg  op  de  kerkenraadsdag  in
maart  naar  de  achtergronden  van  de  lutherse
synode.

Ds. Detlef Bohlken  is  in mei 2009 voor een periode
van  vier  jaar  gekozen  tot  president  van  de
evangelisch­lutherse  synode  van  de  Protestantse
Kerk  in Nederland. Hij  is niet helemaal onbekend  in
Weesp: hij deed aan het einde van zijn opleiding zijn
stage  in  de  toen  nog  Evangelisch­Lutherse
Gemeente Weesp. Voorafgaand aan zijn kandidaat­
stelling en de verkiezing verklaarde Bohlken (40) dat
hij  ‘vrijheid,  genade  en  rechtvaardiging’  als
theologische  uitgangspunten  ziet  voor  het  werk van
de  lutherse  synode  in  haar  taak  om  de  lutherse
traditie  levendig  te  houden  en  in  te  brengen  in  de
Protestantse Kerk als geheel. Hij profileerde hij  zich
nadrukkelijk als iemand die het niet alleen kan: ‘Ik wil
dat niet alleen.  Ik wil dat doen met een goed team.’
Naast  de  president  koos  de  nieuwe  synode
bestaande  uit  totaal  zes  predikanten  en  twaalf  niet­
predikanten, nog vier  andere dagelijkse bestuurders
uit  haar  midden.  Vice­president  werd  Susanne
Freytag  (tevens  moderamenlid  van  de  generale

synode  van  de  Protestantse  Kerk),  de  drie  anderen
zijn: Anders van der Meij, Leonie Wagenaar en Reind
Loggen.  Tijdens  de  eerste  synodevergadering  in
nieuwe  samenstelling  inventariseerden  leden  en
plaatsvervangende  leden  hun  talenten  en  werd  een
start  gemaakt  met  de  opzet  van  een  nieuwe
werkwijze.  Eén  en  ander  wordt  later  deze  maand
door  de  synodale  commissie  (dagelijks  bestuur)
uitgewerkt. In het najaar van 2008 besloot de synode
zichzelf  te  halveren  om  als  een  netwerkorganisatie,
om  binnen  de  structuur  van  de  kerkorde,
slagvaardiger haar taken te kunnen uitvoeren.

De  evangelisch­lutherse  synode  heeft  tot  een  van
haar taken binnen de Protestantse Kerk het bewaren
en  aan  de  gehele  kerk  dienstbaar  maken  van  de
lutherse traditie. Daarnaast geeft de lutherse synode
leiding aan het leven en werken van de evangelisch­
lutherse  gemeenten  en  leden  van  de  kerk.  Na  de
vereniging  vijf  jaar  geleden  zijn  gemeenten  vrij  om
lokaal  of  regionaal  te  fuseren,  zoals  in  Weesp  is
gebeurd,  samen  te  werken  of  zelfstandig  te  blijven.
De  lutherse  synode  is  binnen  de  PKN
verantwoordelijk  voor  het  onderhouden  van  de
contacten met de Lutherse Wereldfederatie. De PKN
is  lid  van  de  in  Genève  zetelende  federatie  waar
wereldwijd  bijna  68,5  miljoen  lutheranen  via  hun
kerken aan verbonden zijn.

Ds. Alida Groeneveld

Met dank aan Praxedis Bouwman, www.evangelisch­
luthers.nl.

Verjaardagsfonds

Beste  gevers  en  medewerkers,  allemaal  weer  heel
hartelijk bedankt voor de gulle giften en uw inzet voor
het verjaardagsfonds! Er is weer een prachtig bedrag
opgehaald, te weten € 1575,95.

Graag uw aandacht voor het volgende:

Met  spoed  gevraagd:  drie  medewerkers  voor  de
volgende wijken:
­  de  wijk:  begin  Aetsveld  aan  de  kant  van  de

waardijnstraat
­  de wijk: Hugo de Grootlaan/Aetsveldselaan
­  de wijk: Gein Noord

Indien  u  geïnteresseerd  bent,  wilt  u  dan  spoedig
contact opnemen met onderstaand contactpersoon?

Elly Lijnsvelt ­ van Dusseldorp
Rembrandt van Rijnstraat 129
tel. nr.: 0294 410 810

Inzameling oude boeken
Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657)
of het Pastoraal Diaconaal Centrum  (483993) en ze
worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook meenemen naar de Kerk en in
de  antieke  kist  in  de  hal  aan  de  Kerkstraatzijde
leggen.

Voedselbank

Iedere  donderdag  is  er  de  mogelijkheid  tot  het
inleveren  van  producten  ten  behoeve  van  de
Voedselbank.  Tijdstip  tussen  12.30  en  13.00  uur  in
de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816
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 Boekenschat

Uit de boekenschat van Marjan Nagel:
De zwarte met het witte hart van Arthur Japin

De  eerste  tien  jaar  was  ik  niet  zwart.  Zo  begint  Kwasi
zijn verhaal  in het boek “De Zwarte met het witte hart”
van Arthur Japin, dat voor het eerst verscheen in 1997.
Het  vertelt  het  op  waar  gebeurde  feiten  gebaseerde
verhaal  van  twee  neven,  Kwasi  en  Kwame,  twee
Afrikaanse prinsjes van het Ashanti volk, dat woonde  in
het huidige Ghana. Zij worden door de vader van Kwasi,
een  Ashanti  koning,  in  1837  geschonken  aan  koning
Willem I als onderpand voor een illegale slavenhandel.
Zij zijn dan nog maar tien jaar oud en onafscheidelijk. In
Delft zullen zij een goede opleiding krijgen.
De twee  jongens ondergaan op verschillende wijze hun
aparte  positie  in  Nederland.  Kwasi  probeert  uit  alle
macht  zich  aan  te  passen  en  noemt  zelfs  op  een
gegeven moment  Holland  zijn vaderland, Kwame  heeft
enorme heimwee en probeert zijn Afrikaanse identiteit te
behouden.
Kwasi  wordt  mijningenieur  en  gaat  op  Java  werken.
Daar  komt  hij  om  duistere  redenen  nooit  hogerop.
Kwame  volgt  een  opleiding  in  het  leger  en  gaat  naar
Afrika  terug.  Hij  hoopt  weer  terug  te  kunnen  naar  zijn
geboortestad.  De  ontworteling  heeft  voor  beiden
verregaande gevolgen.
Een indrukwekkende historische roman!

Ik geef de pen door aan Nelly Vogel.

 Pieter en Kathleen in Calang, Indonesië uit de nieuwsbrief april 2009

Verlof
We  hebben  in  februari  een  heerlijke  maand  in
Nederland gehad. Aangekomen in Indonesië merk je
dat  er  iets  veranderd  is.  Calang  voelde  als
thuiskomen. Nederland is heerlijk en ons thuis, maar
Indonesië  is  je  werk  en  thuis  geworden. We voelen
ons lekker omdat je weet wat je in Nederland hebt en
daarom vrij kan leven en werken in Indonesië.
In  het  project  gelijk  aan  de  bak.  Van  de  600  te
repareren afvalwater units (toilet en afvoer water) zijn
er nu ca. 500 klaar. De planning is om eind mei/juni
in alle zeven dorpen het project af  te ronden. Het  is
intensief en leuk. We werken 7 dagen in de week. Ik
moet samen met collega’s aanwezig zijn om alles te
controleren. Het klinkt eenvoudig en eentoning, maar
het is echt uitdagend! Ik vind het top elke dag in het
veld te zijn in de mooie omgeving en erg leuk om de
contractor  en  arbeiders  te  coachen  naar  het
kwalitatieve einddoel van 600 units.
Kathleen  heeft  als  trainingsmanager  436  huis­
houdens  getraind  in  het  onderhoud  van  hun  afval­
water  unit  .  De  training  wordt  gedaan  met  2  à  3
huishoudens  tegelijk.  Het  is  ontzettend  leuk  om
zoveel huishoudens te bezoeken. De familie banden
te zien in een dorp en te leren van de lokale cultuur.
Geen  dag  is  hetzelfde.  De  details  waarmee  ik  te

maken heb interresseren me, maken mij nieuwgierig;
Om niet  te kijken naar wat  jezelf voor de hand vindt
liggen  maar  kijken  wat  logisch  is  voor  degenen  die
het moeten gebruiken.

Toekomst
En  zo  verloopt  de  tijd  en  komt  het  einde  van  dit
project  dichterbij.  Wij  vermoeden  ergens  in  de
tweede helft van juli weer in Nederland te komen en
dan… ? Wij hopen op een nieuw project, maar daar is
voorlopig  nog  geen  zicht  op.  Het  is  lastig  om  twee
beschikbare  functies  te  hebben  voor  een  echtpaar
binnen  een  project.  Dus  gaan  we  ook  buiten  de
organisatie  waar  we  nu  voor  werken  zoeken.  Onze
toekomst  is  onzeker  en  staat  open.  Wij  hebben
allebei het gevoel nog niet klaar te zijn met dit werk.
Onze  oorspronkelijk  doelstelling van  3  tot  5  jaar  op
pad te zijn staat nog steeds en wij zijn pas 1 jaar en 2
maanden onderweg. Tja als  je wat wilt, dan moet  je
er ook wat voorover hebben.

Een groet uit Calang,
Pieter en Kathleen

Voor de volledige nieuwsbrief met fraaie foto’s: zie
prikbord bij uitgang Waagplein.


