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Startzondag, 6 september 2009, ‘voortbouwen op de traditie’
Meer informatie en het programma op pagina 7



2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, email: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, email: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksma
Beschikbaar in de oneven weken, nadere informatie kunt u vinden bij
de berichten van de predikanten.
Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp
Telefoon: 0294 412 537, email: f2hdpruiksma@hetnet.nl
Beste opbeltijd: tussen 9.00  9.30 en 13.00  13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, email: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond
Telefoon: 0294 419 026, email: inekevandepol@hotmail.com
Scriba: Mw. J. W. Vreeter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, email: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk
Telefoon 0294 414 138, email: info@gendijk.nl
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, email: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, email: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, email: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, email: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, email: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Mw. I. van den Bergvan Basten
Casparushof 69, 1382 KV Weesp, telefoon 0294 416 762
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp
Emailadres: diaconieweesp@hotmail.com

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, email: wilvree@xs4all.nl

Jeugd en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 410 308, email: a.schulte@chello.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond
Emailadres: webredactie@pknweespdriemond.nl

 Colofon

Redactieraad
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669, email:
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,
telefoon 0294 251 841, email riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per email versturen naar
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl. (Let op: email adres
is gewijzigd. Het oude adres kerkbladonderweg@gmail.com blijft
voorlopig ook actief.) Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst
naar: Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.
Sluitingsdatum Onderweg nr 12: vrijdag 11 september, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 23 september.
Activiteitenperiode: 24 september tot en met 12 october.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl

Reserveringen Grote of Laurenskerk: Dhr. W. van Bodegraven, 0294 251 841, riethoeve@hetnet.nl
Reserveringen HOC ruimte: Dhr. L. Cornelissen, 0294 411 515, luc.cornelissen@orange.nl
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 6 september
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds W. Lamfers

startzondag
koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte jeugd en jongerenwerk

19.00 uur kandidaat G.J. Codée, A’dam
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte jeugd en jongerenwerk

zondag 13 september
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds D. Pruiksma

koffiedrinken na de dienst

1e collecte diaconie
2e collecte vredeswerk

19.00 uur ds W. van den Hul, Amersfoort
Gereformeerde Bond
voorber. Heilig Avondmaal

1e collecte diaconie
2e collecte vredeswerk

zondag 20 september
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds J.J. Tigchelaar, Putten

Gerformeerde Bond
viering Heilig Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte ZWOproject, Malawi

Roomskatholieke kerk, Herengracht
10.30 uur Pater J. Haen en ds J. Vree

oecumenischedienst/gebedsdienst
koffiedrinken na de dienst

1e collecte raad van kerken
2e collecte extern project raad van kerken

10.00 uur kerksiteviering

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

  4 september  R.K. viering

11 september  de heer G. Herderschee

18 september  R.K. viering

koffiedrinken thuis

13 september fam. Westra, Nieuwstraat 34

20 september fam. Kalwij, de Vennen 40

Werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen  11  september  ophalen  op  de
afgesproken adressen.

Zaterdagmorgen  12  september  ophalen  geheel
Weesp m.u.v. Aetsveld, daar wordt op deze zaterdag
het oud papier  opgehaald door muziekvereniging B
Mol uit 's Graveland.

Voor  beide  dagen  geldt:  gaarne  buiten  zetten  voor
8.30 uur.

Met dank voor uw medewerking.

Vrijdaggroep:
Arend Bleijerveen Henk Nagel
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469



4 Onderweg

 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 6 september
rit A  Hr. B. Wever 410997
rit B  Hr. C. Roetman 412439

zondag 13 september
rit A  Hr. A. Mul 410636
rit B  Hr.S. Biesheuvel 417859

zondag 20 september
rit A  Hr. J. de Vries 450041
rit B  Hr. G. v.d. Zande 414840

Ziekenhuistaxi
Voor  vervoer  naar  ziekenhuis  of  andere
instelling,  daar  waar  andere  vervoers
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636

Mw. Hubert 419389

Hr. van Heiningen 777739
of 06 345 96 380

Kerkradio
contactpersoon

Hr. Piet van Lindenberg 412709

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen:  €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIOdrogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Iedere dinsdagochtend koffieuurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda

donderdag 3 september
Weesper filosofiekring (groep 1) 20.00 – 22.00 uur
BIOSgebouw, Middenstraat 131

zondag 6 september
Startzondag, meer informatie op pagina 7

maandag 7 september
Protestantse Vrouwen op Weg vanaf 18.00 uur
Feestelijke broodmaaltijd en bezoek aan Automatenkabinet
Meer informatie op pagina 18

dinsdag 8 september
Oecumenische gesprekskring over de orthodoxe kerk
BIOSgebouw, Middenstraat 131 10.00 – 11.30 uur

donderdag 10 september
Weesper filosofiekring (groep 2) 20.00 – 22.00 uur
BIOSgebouw (Middenstraat 131)

vrijdag 11 en zaterdag 12 september
Ophalen oud papier
graag het papier vóór 8.00 uur aan de straat zetten

Ouderensoos
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het
Evangelisatiegebouw, Nieuwstad 50 van 14.00 tot 16.00 uur.

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl


Onderweg 5

 Meditatie door ds. D. Pruiksma

Allen en de velen

Je kunt Paulus bepaald niet beschuldigen van een
al  te  optimistische  kijk  op  mens  en  wereld.  Hij
schrijft in Romeinen 5: Door één mens is de zonde
in de wereld gekomen en door de zonde de dood.
Paulus  ziet  de  hele mensheid  gevangen  in  zonde
en  dood.  Want  het  is  bij  die  ene  mens,  bij  die
eerste  Adam,  niet  gebleven.
De  eerste  Adam  staat  model
voor  dé  mens.  We  moeten
Paulus  niet  vragen  hoe  dat
precies  in zijn werk  is gegaan.
Hij  constateert  simpelweg  dat
de  dood  als  een
onontkoombare,  besmettelijke
ziekte  ons  aankleeft.  En  laat
niemand  zeggen  dat  het
kwaad een noodlot  is waar wij
niets  aan  kunnen  doen.  Allen
hebben gezondigd.

Wanneer  Paulus  “allen”  zegt,
denkt  hij  aan  twee  groepen.
Om  te beginnen natuurlijk  aan
het volk  Israël dat op Sinaï de
Tora  heeft  ontvangen.  De
geboden en verboden van God. Het volk Israël dat
de geboden en verboden van God overtreedt. Maar
hij  denkt  ook  aan  allen  die  de  Tora  van  God  niet
hebben ontvangen. De volkeren buiten Israël die –
hoewel ze de Tora niet  kenden – toch  in de dood
gevangen  zijn.  Dat  zijn  de  twee  groepen  waaruit
Paulus’ denkwereld bestaat. Israël én de volkeren,
allen zijn gevangen in de adamskring van de dood.

Dat onderscheidt tussen Israël en de volkeren blijft
in  Paulus’  denken  bestaan.  In  het  ene  heilsplan
van God spelen Israël en de volkeren elk hun eigen
rol.  Want  wat  zou  het  gemakkelijk  zijn  geweest
wanneer  Paulus  tegenover  Adam  simpelweg
Christus  had  gesteld.  De  eerste  Adam  tegenover
de  tweede  Adam,  Jezus  Messias.  Wat  zou  het
eenvoudig  zijn  geweest  wanneer  Paulus  had
gezegd:  zoals  in  Adam  alle  mensen  in  de  dood
gevangen zijn geraakt,  zo worden ook  in Christus
allen tot leven geroepen.

Maar  er  staat  in  Romeinen  5  niet  dat  “allen”  in
Christus worden gered. Er staat dat voor “de velen”
redding  mogelijk  is.  Rabbijn  Paulus  denkt
Hebreeuws.  Hij  doelt  hier  op  een  heel  bepaalde,
zeer omvangrijke groep, genaamd “de velen”. Dat
zijn  de  nietJoden.  Paulus’  grote  ontdekking  is
geweest dat het heil van God geen beperking kent.

Dat  weliswaar  allen  in  Adam  sterven  maar  dat  in
Christus  “de  velen”  leven.  Zelfs  de  velen!  Omdat
door de gehoorzaamheid van de tweede Mens ook
voor  de  volkeren  buiten  Israël,  redding  en  leven
mogelijk is. Daarvoor hoeven ze niet eerst Jood te
worden.  Ze  zijn  gerechtvaardigd  door  het  geloof.

Die zin geldt bij Paulus voor de
nietJoden.

Waar  wij  misschien  helemaal
geen  oog  meer  voor  hebben,
dat  was  voor  Paulus  een
fantastische ontdekking.  In het
heil van God heeft de Eeuwige
twee  partners:  Israël  en  de
volkeren,  het  ene  volk  en  de
velen.  Ze  spelen  elk  in  het
verbond  van  God  hun  eigen
rol.  En  ze  hebben  ook
onderscheiden  routes  naar  de
rechtvaardiging.  En  zoals  het
voor  veel  Joden  in  Paulus’
dagen  ondenkbaar  was  dat
een  heiden  bij  God  thuis  zou
komen,  zonder  eerst  Jood  te

worden,  zo  is  het  voor  veel  christenen  vandaag
ondenkbaar  geworden dat een Jood bij God  thuis
zou  komen  zonder  eerst  Christen  te  worden.  We
hebben  de  zaak  totaal  op  zijn  kop  gezet.  En
intussen is Paulus tot zwijgen gebracht.

Het is een uitdaging om je in de dialoog van Joden
en  Christenen  te  begeven.  Intern  christelijke
oecumene is al een spannende uitdaging vanwege
de enorme theologische en culturele verschillen die
er  in de christenheid bestaan. Maar het eerste en
fundamentele  schisma  in  het  volk  van  God  is  de
breuk  tussen Joden en nietJoden.  In het gesprek
dat  over  die  kloof  heen  is  ontstaan,  heb  ik  van
Paulus geleerd dat ik helemaal thuis mag zijn in de
genade van God. Zoals  ik ben. Maar dat wel  juist
zó. Op mijn eigen plek. Je moet  je plaats kennen.
Want  je  moet  ook  weten  dat  God  nog  andere
plekjes in zijn hart heeft.

O  diepte  van  rijkdom  en  wijsheid  en  kennis  van
God!  Hoe  ondoorgrondelijk  zijn  zijn  oordelen  en
hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Aan hem zij de glorie
tot  in  de  eeuwigheden.  Zo  besluit  Paulus  zijn
overwegingen over Israël en de velen in Romeinen
11.  Met  een  lofprijzing.  Omdat  uit  Hem  en  door
hem en tot hem alle dingen zijn.



6 Onderweg

 Startzondag 2009

Voortbouwen op de traditie

Het  thema voor de startzondag (6 september)
is  (hoe kan het ook anders  in een Calvijnjaar,
waarin  wij  stilstaan  bij  onze  traditie?):
'Voortbouwen op de traditie'.
Het nieuwe seizoen beginnen wij als gemeente
in  een  eeuwenoud,  net  heringericht
kerkgebouw rond een God, die niet aan tijd en
plaats  gebonden  is  en  steeds  weer  anders
door  mensen  is  beleefd.  Wij  staan  in  een
traditie, die er  in elk  tijdperk weer  iets  anders
uitziet,  voortdurend  in  ontwikkeling  is.  Om
dichtbij huis te blijven: drie kerken werden één.
Wij  bouwen  dit  jaar  aan  een  nieuw
gemeentecentrum als belangrijk onderdeel van
ons gemeenteleven.
Wij geven het geloof al eeuwenlang door aan
volgende  generaties  en  beleven  het  geloof
steeds weer met andere accenten. Om te laten
zien dat wij voortbouwen op de traditie vragen
wij u op de startzondag voorwerpen mee naar
de  kerk  te  nemen  uit  de  gereformeerde,
hervormde of lutherse traditie waar u uit stamt
en  die  voorwerpen  (voorzien  van  een  sticker
met uw naam er op) alstublieft vóór de dienst
op  de  tafel  op  het  liturgisch  centrum  een
plaatsje  te  geven.  Ik  weet  het,  zulke
voorwerpen  had  men  vroeger  vaker  in  huis
dan nu, maar u heeft er vast nog wel een paar.
U kunt bij zulke voorwerpen denken aan:
 een houten bordje met een Bijbeltekst er op;
 een trouwbijbel;
 een kleurplaat van de zondagsschool;
 zondagsschoolplaatjes;
 een oud gezangboek;
 VUbusjes of zendingsbusjes;
 een lutherse 'Haube'.

In  de  Schriftlezingen  tijdens  de  startdienst
klinkt  die  voortgaande  traditie  ook  door.  De
lezingen  uit  het  Oude  Testament,  2  Samuël
7:1  t.e.m. 7 en 1 Koningen 6:1, 14, 15, 19 en
20,  zijn  voorbeelden  van  zo'n  voortgaande
traditie,  die  ijkpunten  en  veranderingen  kent.
De  lezing  uit  het  Nieuwe  Testament,  Marcus
8:2730, maakt duidelijk  dat ook Jezus  in een
bepaalde traditie staat en die traditie zich rond
Hem verder ontwikkelt. Eerst dient men God in
een  tent,  de  tabernakel;  later  in  een  tempel;
weer later staat als DE Profeet Jezus centraal,
die  de  tempel  in  drie  dagen  afbreekt;  weer
later  komt  men  samen  in  een  kerk.  Allemaal
rond die ene God.

In  deze  dienst  zingen  wij  liederen  die van  een voortgaande
traditie  getuigen.  Omdat  voortbouwen  op  de  traditie  niet
zonder beleid gaat,  wordt  in deze  dienst aan het begin van
het  nieuwe  seizoen  het  nieuwe  beleidsplan  gepresenteerd,
waar  wij  allemaal  aan  hebben  meegewerkt  in  de  afgelopen
tijd.
Het programma van de startzondag ziet er na de kerkdienst
als volgt uit:
Tot  11.30  uur  drinken  we  samen  gezellig  koffie. Wilt  u  wat
lekkers  bakken  of  meenemen  voor  bij  de  koffie  onder  het
motto ‘wie zoet ís krijgt lekkers’?
Nadat  wij  samen  koffie  hebben  gedronken  en  opnieuw
hebben  beleefd  dat  een  kerk  een  gemeenschap  van
gelovigen  is,  gaan  wij  van  11.30  tot  12.30  uur  op  allerlei
manieren in diverse groepen met de traditie aan de slag:
In  enkele  groepen  gaan  mensen  praten  over  wat  traditie
eigenlijk  is  en  over  wat  wel  en  niet  waardevol  is  aan  de
traditie aan de hand van de discussievragen:
1.  Wat  vindt  u  zo  waardevol  in  de  traditie,  dat  u  dat  zou

willen bewaren (bijvoorbeeld voorwerpen of gewoonten)?
2.  Wat had u liever niet zien verdwijnen?
3.  Wat kan weg?

Er zijn mensen die daartoe voorwerpen uit de gereformeerde,
hervormde of lutherse traditie hebben meegenomen naar de
kerk of mensen die weet hebben van gewoonten die typerend
waren voor die ene traditie en dat aan anderen vertellen: 'zo
ging dat bij ons… '.
Anderen  willen  liever  wat  doen.  Daarom  zijn  er  enkele
werkgroepen voor doeners:
1.  U  kunt  liturgisch  bloemschikken  verzorgd  door  Maartje

Brugman en Annelies Westra.
2.  U kunt meedoen aan het onderdeel ‘Sporen zoeken in de

traditie’:  mensen  maken  samen  iets  moois  van  een
puinhoop,  die  in  de  kerk  ligt.  Een  kerk  is  tenslotte  een
gemeenschap van mensen die samen  iets moois en  iets
goeds van het (kerkelijk) leven proberen te maken.

3.  Met behulp van Orffinstrumenten en een keyboard gaan
mensen fijn samen een mooi stukje muziek maken.

4.  Onder het motto 'Traditie in beeld' gaat u in en om de kerk
fotograferen  wat  volgens  u  traditie  is.  Daartoe  neemt  u
natuurlijk uw camera met bijbehorend USBkabeltje mee.
Heeft u meer camera's in huis, neem dan ook een camera
mee  ten  behoeve van  anderen.  Vanaf  12  uur  kunt  u  de
foto's  met  behulp  van  iemand  die  een  laptop  bedient
printen  en  ophangen  in  de  kerk.  De  ongetwijfeld  fraaie
foto's blijven een week in de kerk hangen. Ook worden er
foto's getoond via de beamer.

Kortom, er is voor elk wat wils op deze dag.
Tijdens  al  deze  programmaonderdelen  is  er  voor  de
kinderen een  leuk programma  in het  koor van de kerk: een
levend ganzenbordspel met Bijbelse opdrachten.
Om 12.30 is de startzondag afgelopen. Dan gaan wij voldaan
naar  huis,  zodat  iedereen  zelf  invulling  kan  geven  aan  een
fijne zondagmiddag.

Ds. W.J. Lamfers (meer informatie op pagina 13 en 16)

Startzondag
6 september 2009

Voortbouwen op de traditie
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 In memoriam

Willem Nagel
19 december 1921 – 29 juli 2009

Na  een  kort  ziekbed  overleed  op  29  juli  87  jaar  oud
Willem Nagel (Het Binnenhof). De heer Nagel was een
trouw gemeentelid, dat tot voor kort de diensten in de
Grote kerk bezocht. Als gemeente samenkomen rond
de  goede  Herder  betekende  veel  voor  hem.  Bij  God
voelde hij zich veilig en geborgen.
Komend  uit  een  hecht  gezin  voelde  mijnheer  Nagel
zich  helemaal  opgenomen  in  de  Weesper
gemeenschap,  ging  hij,  reislustig  als  hij  was,  graag
met een groep mensen uit.
Deze  wellevende  en  bescheiden  man,  die  altijd
belangstelling  zou  tonen  voor  het  wel  en  wee  van
medemensen, vond het  fijn dat de mensen zo  intens

met  hem  meeleefden  en  hem  trouw  opzochten.  Hij
was  zeer  dankbaar  voor  alle  belangstelling  die  men
voor hem had.
Leven  doe  je  samen,  onder  de  zegen van  de  goede
Herder. Leven is: er zijn voor anderen en genieten van
de  aanwezigheid  van  anderen  in  je  leven.  Zo  is  het
leven goed, dankzij de goede God.
Op maandag 3 augustus namen wij  in de Grote kerk
voor Gods aangezicht afscheid van Willem Nagel. Wij
herdachten  hem  aan  de  hand  van  Psalm  23  en
Romeinen  14:79.  Na  de  dankdienst  voor  zijn  leven
vond de begrafenis plaats op 'Carspelhof'.

Ds. W.J. Lamfers

Gerard Tom Bakker
15 december 1940 – 7 augustus 2009

Op 68jarige leeftijd is Gerard Tom Bakker overleden.
Na  een  valpartij  was  hij  in  het  ziekenhuis  terecht
gekomen,  waar  complicaties  elkaar  opgevolgd
hebben.  De  laatste  jaren  van  zijn  leven  zijn  bepaald
door  zijn  ziekte.  In  de  jaren  daarvoor  is  hij  actief
geweest  als  diaken  en  lid  van  de  Commissie  van
Beheer van de  toenmalige Gereformeerde Kerk. Ook
heeft  hij,  met  anderen,  aan  de  wieg  gestaan  van
voorbereidende  gespreken  van  de  fusie  van  drie
gemeenten.  Op  12  augustus  is  er  in  de  Grote  of

Laurenskerk in Weesp een dankdienst voor zijn leven
gehouden. We hebben  in deze dienst  stil  gestaan bij
Jesaja  43:  18  en  Johannes  20:118  en  zongen  we
liederen van  hoop  als  ‘De  steppe  zal  bloeien’  en  ‘Zo
lang wij adem halen’. De familie heeft Gerard Bakker
begeleid  naar  het  crematorium.  Moge  de  Eeuwige
echtgenote  Agaath,  de  kinderen  Laura  en  Gerjan,
Paul en Els, Matthé en Agnes, en kleinkinderen Nora
en Jesse troosten bij dit verlies.

Ds. Alida Groeneveld

Margaretha Elisabeth van KasselBos
27 mei 1909 – 17 augustus 2009

Mevrouw  Van  Kassel  was  verknocht  aan  de  Grote
kerk.  Geen  wonder,  want  haar  vader  was  er  koster
geweest en zij had als kind vaak gespeeld in de hoge
banken. Daar kon je je immers prachtig verstoppen.
Met haar man en zoon Jan woonde zij vele jaren in de
Talmastraat.  Properheid  en  vaste  gewoonten
typeerden  haar  leven.  Toen  het  enkele  jaren  na  het
overlijden  van  haar  man  niet  langer  ging  op  de
Talmastraat, ging zij naar 'Oversingel'. Het contact met
medemensen  deed  haar  goed:  zij  fleurde  op  en  zou
zestien  jaar  tot  volle  tevredenheid  op  'Oversingel'
wonen.  Vele  jaren  werd  zij  in  de  watten  gelegd  door
haar schoondochter, Greet, haar zoon Jan en en haar
kleindochters,  Lida  en  Marjon.  Menige  oma  zou  zich
zulke kleindochters wensen!

In mei werd zij maar liefst honderd jaar. Haar krachten
namen echter steeds verder af en zo ging het kaarsje
langzaam uit.
Mevrouw  Van  Kassel  leefde  vele  jaren  via  de
kerkradio op afstand mee met het wel en wee van de
kerkelijke gemeente. Zij bad veel. Dat gaf haar kracht
en  maakte  haar  overbezorgdheid  om  haar
familieleden wat minder groot.
In  een  dienst  in  de  Grote  kerk,  Gods  huis  en  haar
thuis,  op  24  augustus  herdachten  wij  mevrouw  Van
Kassel  aan  de  hand  van  Psalm  121  en  Romeinen
14:7vv.. Daarna legden wij haar bij haar man te ruste
op 'Landscroon'.

Ds. W.J. Lamfers
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 Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

beste mensen,
Inspirerend,  met  dit
woord  kan  ik  de
kerkdienst  van  gister
en (23 augustus 2009)
omschrijven.  Uit  de
reacties  van  ge
meenteleden  op  de
dienst  waarin  vier

mensen belijdenis van het geloof deden,
heb  ik  soortgelijke  geluiden  gehoord.
Verderop  in  deze  Onderweg  leest  u
meer over en van Monique Biesheuvel,
Herco  Mul,  Martine  van  Rheenen  en
Linda  de  Zeeuw.  Ik  hoop  dat  het
enthousiasme  van  gisteren  nog  lang
nawerkt in de gemeente. De groep gaat
ná  mijn  studieverlof  verder  met  de
voorlopige  werktitel  ‘in  de  verlenging’.
Nu  al  hebben  zich  twee  belang
stellenden  gemeld  om  in  de  loop  van
volgend  jaar  belijdenis  te  doen.  Ik  ben
benieuwd of het ook deze volgende keer
net zo aanstekelijk werkt.

De  heer  Bockweg  (Buitenveer)  was
opgenomen  in  het  ziekenhuis  voor
onderzoek.  De  oorzaak  van  zijn
klachten  is  niet  gevonden,  zijn  gezond
heid blijft zorgelijk.
Mevrouw  Ottende  Graaf  (Achterheren
gracht)  is momenteel opgenomen in het
ziekenhuis.  Het  is  nog  niet  bekend
wanneer zij weer naar huis mag.
Er zijn nog meer  zeer ernstig zieken  in
de gemeente, mensen die weten dat zij
niet meer beter zullen worden. Zij willen
lang niet altijd vermeld worden. Moge zij
genoeg  mensen  om  zich  heen  weten
om hen nabij te zijn.

studieverlof
Tot  en  met  15  november  heb  ik
studieverlof  en  zal  dan  niet  in  de
gemeente  werkzaam  zijn.  Mocht  u  in
deze  periode  een  predikant  nodig
hebben, kunt u via Jetty van Kessel op
het  Pastoraal  Diaconaal  Centrum  met
een collega in contact komen.
Ik zal niet helemaal uit beeld zijn, maar
af en  toe ook een kerkdienst  in Weesp
bijwonen.  Ik  zal  het  verlof  eveneens
gebruiken  om  elders  naar  de  kerk  te
gaan en daar ideeën op te doen.

tot slot
Met  een  hartelijke  groet  van  huis  tot
huis, ds. Alida Groeneveld

Ds. D. Pruiksma is op vakantie

Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
Hoewel daar totaal niet op gerekend was, bleek dat
Piet  Nagel  (Beatrixlaan)  een  ingrijpende  hoofd
operatie zal moeten ondergaan. Wij bidden dat het
resultaat van die operatie zal zijn wat wij van ganser
harte hopen.
Op  5  september  zijn  Cathalien  en  Han  Op  't  Land
(Wevershoek) 25 jaar getrouwd. Dat moet natuurlijk
gevierd worden! Wij feliciteren deze trouwe gemeenteleden van harte
met dit huwelijksjubileum en wensen hen een hele fijne dag toe. De
kinderen  en  andere  familieleden  zullen  de  feestdag  vast  wel  op
originele wijze weten in te vullen. Ook na deze mijlpaal hopen wij nog
vele  jaren  van  jullie  inzet  voor  onze  gemeente  te  mogen  genieten,
want  pastoraat  en  kerkblad  zonder  Cathalien  en  jeugdwerk  en
computerklussen zonder Han, dat kunnen wij ons niet voorstellen.
Voor het werk in Roemenië ontving ik via mevrouw Van Bodegraven
een gift van € 12,50. Hartelijk dank!

Varia
Over de startzondag en zoveel meer heeft de Calvijnkenner  in ons
midden, Mirjam van Veen, ook een stuk voor dit kerkblad geschreven
(zie pagina 16). Uitgerekend zij gaat dan ook voor in de Calvijndienst
op  8  november.  Noteer  al  alvast  in  uw  agenda  alle  data  met
bijzondere activiteiten die in dat stuk staan, want bijna nergens krijgt
het Calvijnjaar zoveel aandacht als in Weesp.
Heel  bijzonder  is  dat  Mirjam van Veen  in  dit  Calvijnjaar  maar  liefst
drie  boeken  heeft  gepubliceerd.  Mirjam,  gefeliciteerd  met  deze
geweldige  prestatie!  Je  weet  het  Calvijnjaar  optimaal  uit  te  buiten.
Mirjams boeken Een nieuwe  tijd, een nieuwe kerk De opkomst van
het  'calvinisme'  in  de  lage  landen  en  Koppig  profeet  en  werelds
geleerde. Een boekje open  over  Johannes Calvijn gaan beide over
Calvijn  en  het  Calvinisme.  Naast  het  Calvinisme  waren  er  echter
meer  stromingen  in  de  noordelijke  Nederlanden.  Over  een  van  die
visies  gaat  het  in  het  derde  boek  dat Mirjam  dit  jaar het  licht  deed
zien, over de dissident Dirck Volkertsz. Coornhert (15221590). Deze
veelzijdige  man  pleitte  net  als  Willem  van  Oranje  voor  religieuze
tolerantie in een tijd waarin scherpslijpers het hoogste woord hadden,
maar gelukkig niet het pleit wonnen.
Terwijl  het  Calvinisme  zich  in  Europa  over  een  veel  breder  gebied
verspreidde  dan  de  Lutherse  kerk,  van  Schotland  tot  Zevenburgen
(midden Roemenië), kwam het alleen in de noordelijke Nederlanden
en  Zevenburgen  tot  een  in  Europa  unieke  vorm  van  religieuze
tolerantie.  Men  was  echter  niet  zo  tolerant  als  sommigen  in  de
Verlichting nastreefden, want in de noordelijke Nederlanden werd de
eens  grote  Roomskatholieke  kerk  een  schuilkerk  en  werden  de
Doopsgezinden  met  argusogen  bekeken.  Dat  tolerant  zijn  ook  voor
de machthebbers geldt komt helaas weinig voor.

U  ziet  aan  de  agenda  (pagina  4)  dat  het  kringwerk  weer  van  start
gaat. Een scala aan activiteiten waaraan u mee kunt doen vindt u in
de  kringwerkfolder  bij  dit  nummer  van  het  kerkblad.  Wie  die  folder
niet heeft vindt een exemplaar in de kerk, het PDC, de bibliotheek of
de Boekenark. Geef u gauw op voor een of meer kringen of andere
activiteiten.

Op 23 september  is er  in de Grote of Laurenskerk een avond over
verslaving, een probleem dat helaas vaak voorkomt. Fijn dat wij een
deskundige, Pieter Bodewitz, in ons midden hebben om ons wegwijs
te maken in deze problematiek.

Ds. W.J. Lamfers
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 Commissies

Vanuit de beleidsplancommissie

Het beleidsplan is klaar! Het plan is vastgesteld door
de  kerkenraad  en  wordt  nu  gedrukt.  De  layout  is
verzorgd  door  Guido  Rebel,  die  ook  het  kerkblad
altijd zo fraai vorm weet te geven.

Het eerste exemplaar van het beleidsplan 20092013
wordt  op  de  startzondag  overhandigd  aan  de
voorzitter  van  de  kerkenraad.  De  kerkenraad  en
allerlei  commissies  starten  het  nieuwe  seizoen  dus
met een prima handleiding.

Ook  voor  u  is  een  exemplaar  van  het  beleidsplan
beschikbaar (1 exemplaar per adres). U kunt ook een
exemplaar  afhalen  bij  het  Pastoraal  Diaconaal
Centrum. Natuurlijk is het beleidsplan ook te lezen op
het  internet,  via  de  website  van  onze  gemeente:
www.pknweespdriemond.nl.

Hiermee heeft de huidige beleidsplancommissie haar
tijdrovende taak volbracht.

In  september  zal  in  de  kerkenraad  een  nieuwe
beleidsplancommissie  worden  benoemd.  Die
commissie  heeft  als  taak  erop  toe  te  zien  dat  de  in
het  beleidsplan  geformuleerde  beslissingen  in
praktijk worden gebracht.

De  beleidsplancommissie  dankt  een  ieder  voor  de
fijne samenwerking.

Manin Konijnenbelt
Wim Lamfers
Hans Snoeij

Stiltecentrum

Met  ingang  van  de  week  na  de  startzondag  is  vier
dagen  per  week  het  stiltecentrum  van  onze  kerk
open.  Het  heeft  enige  tijd  geduurd:  er  moesten
vrijwilligers  worden  gevonden  om  te  openen  en  te
sluiten en op last van de brandweer dienden i.v.m. de
veiligheid  nog  enkele  zaken  te  worden  aangepast.
Maar  nu  is  het  dan  zover.  De  ruimte  achter  de
toreningang  is  hiervoor  nu  ingericht.  Drie
gemeenteleden gaan er voor zorgen dat met ingang
van  7  september  het  stiltecentrum  voor  bezoekers
geopend  is  op  maandag,  woensdag,  donderdag  en
vrijdag van ongeveer 9 tot 16 uur.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Triencko Boerema

Ambtsdragers

De  volgende  ambtsdragers  zijn  aftredend  en  direct
herkiesbaar:

  mevr. G.P. van den BroekKoole (ouderling);
  mevr. A. RuarusHummel (ouderling);
  mevr. J.W. Vreeter Veen (ouderling, scriba);
  dhr. A. Groen (diaken).

Mevr.  I.  van  den  Bergvan  Basten,  diaken  heeft,  in
verband met een studie, voor een jaar ontheffing van
haar ambt gevraagd en gekregen. Mevr. M. van der
TholenHoepel  is  bereid  gevonden  het  ambt  van
diaken te aanvaarden. Het komende jaar zal zij eerst
de  ontstane  vacature  vervullen.  Er  was  nog  een
vacature  voor  jeugdouderling,  deze  zal  mevr.  M.
Biesheuvel  gaan  vervullen.  Omdat  er  niet  meer
kandidaten zijn dan vacatures  de oproep om namen
te  noemen  voor  nieuwe  ambtsdragers  heeft  geen
extra kandidaten opgeleverd   hoeft er niet gekozen
te worden en kunnen alle kandidaten benoemd, dan
wel  herbenoemd  worden.  Indien  geen  wettige
bezwaren worden  ingebracht zal de bevestiging van
de  nieuwe  ambtsdragers,  naar  wij  hopen,  plaats
vinden op zondag 27 september a.s.

Mevr.  I.F.J. van de Pol, preses en de heren G. van
den  Bosch  en  A.M.  Jochemsen,  beide
kerkrentmeesters,  hebben  er  twee  ambtsperioden
opzitten en zijn  formeel aftredend. Voor hen  is voor
een  nieuwe  (beperkte)  periode  dispensatie
aangevraagd  bij  het  breed  moderamen  van  de
classis.  Voor  mevr.  Van  de  Pol  is  deze  dispensatie
aangevraagd omdat er nog geen opvolger voor haar
is  gevonden.  Voor  de  beide  heren  geldt  dat  de
kerkenraad het komende  jaar nog graag gebruik wil
maken van hun expertise bij de bouw van het nieuwe
gemeentecentrum.  We  verwachten  dat  deze
dispensatie verleend zal worden.

Namens de kerkenraad,
Wil Vree, scriba

Voedselbank

Iedere  donderdag  is  er  de  mogelijkheid  tot  het
inleveren  van  producten  ten  behoeve  van  de
Voedselbank.  Tijdstip  tussen  12.30  en  13.00  uur  in
de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

http://www.pknweespdriemond.nl.
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UITNODIGING ‘DANK U BIJEENKOMST’
ZATERDAG 5 SEPTEMBER

Evenals vorig jaar is er weer een ‘dank u bijeenkomst’ voor alle vrijwilligers in onze gemeente.

U  krijgt  een  voorstelling  van  een  uur  aangeboden  door  Charlotte  Glorie  (zie  voor  meer
informatie www.charlotteglorie.nl) en aansluitend is er een hapje en drankje.

Datum:  zaterdag 5 september 2009
Locatie:  Grote of Laurens Kerk

Aanvang:  16:00 uur

Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Wij willen niemand vergeten, wilt u deze uitnodiging dan ook ruimhartig in uw vrijwilligersgroep
onder de aandacht brengen?

Graag tot ziens op 5 september!

Wij zoeken een koster

De Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond zoekt een koster voor de Grote of Laurenskerk.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•  Kerk gereed maken voor gebruik voor o.a. de

zondagse erediensten
•  Kerk schoonmaken en houden
•  Gemeentecentrum gereed maken voor gebruik
•  Gemeentecentrum schoonmaken en houden
•  Agendabeheer en afspraken maken betreffende

verhuur van de gebouwen
•  Uitvoeren van kleine reparaties en bediening van

apparatuur
•  Inkoop koffie, thee etc.

Functieeisen:
•  Minimaal kmbo niveau
•  Gastvrij
•  Flexibel
•  Klantgericht
•  Ervaring met schoonmaak werkzaamheden
•  Communicatief

Ervaring met kosterswerkzaamheden is een pré,
evenals kerkelijke meelevendheid.
Er dient gebruik gemaakt te worden van de
beschikbare dienstwoning.
In bezit zijn van BHV diploma en diploma sociale
hygiëne strekt tot aanbeveling.

Het betreft een aanstelling voor een periode van 1 jaar.
Bij gebleken geschiktheid volgt aanstelling in vaste
dienst.

Het betreft een part time aanstelling van 60% (met
mogelijke uitloop tot 75%), salarisschaal 4.

Informatie kan worden ingewonnen bij de heer G. van
den Bosch, telefoonnummer 0294410657, mobile 06
14952095.

Uw reactie kunt u, samen met uw c.v., binnen 14
dagen na het verschijnen van deze advertentie,
opsturen naar de heer G. van den Bosch, Aquamarin
43, 1382 KL Weesp, e.mail adres: g.bosch6@chello.nl.

http://www.charlotteglorie.nl
mailto:g.bosch6@chello.nl
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Traditie de eeuwen door

In  elk  kerkgebouw  bevinden  zich  de  nodige
voorwerpen,  die  typerend  zijn voor  de  desbetreffende
traditie. Dat betekende dat uit ons kerkgebouw na 1580
heel wat voorwerpen zijn verdwenen, die in de rooms
katholieke  traditie belangrijk waren. Sommige daarvan
(zoals  de  secco's)  kwamen  na  lange  tijd  weer  boven
water, andere (zoals het koorhek) waren zo groot en zo
zwaar, dat zij bleven staan.

Na de Reformatie kwamen er andere voorwerpen in het
kerkgebouw.  Denk  aan  de  kanselbijbel  op  de
preekstoel.  In plaats van de eucharistieviering was de
preek  immers  het  centrale  element  van  de  eredienst
geworden.  Doordat  de  Bijbel  in  de  volkstaal  was
verschenen moest men leren lezen, dus ging men naar
school.  Joden  moesten  al  eeuwenlang  leren  lezen  en
hadden  dus  een  voorsprong  op  christenen.  Ook  thuis
las men dagelijks uit de Bijbel. Daarnaast  las men op
zondagmiddag  de  Catechismus.  De  Reformatie  heeft
dus voor een hele leescultuur gezorgd.

Ook  moest  men  de  geschriften  van  de  Reformatoren
kunnen lezen. Daar was zoveel vraag naar, dat Luthers
geschriften zich alom snel verspreidden en zo als een
ware  propagandamachine  werkten. Wat  in Wittenberg
verscheen  was,  ondanks  slechte  wegen  en
zogenaamde  gebrekkige  communicatiekanalen,  zes
weken  later  al  duizend  kilometer  verder  bekend:  in
Hermannstadt (Sibiu; Roemenië) en Königsberg (Oost
Pruisen).

Omdat de preken in de zeventiende eeuw wel erg lang
gingen  duren,  kwam  aan  menige  preekstoel  een
zandloper  te  hangen.  Dan  wist  de  dominee  waar  hij
zich, op last van de gemeenteraad, aan had te houden:
niet langer dan 45 minuten preken.

In menige kerk kwam rond de preekstoel een dooptuin,
compleet  met  banken  voor  kerkeraadsleden  en
doopouders.  Bovendien  kwamen  er  in  veel
kerkgebouwen borden met daarop de Tien geboden (in
de Grote kerk zitten ze in het koorhek, op de plek waar
vroeger kaarsen of beelden hebben gestaan). Doordat
de  Tien  woorden  bijna  elke  zondag  werden
voorgelezen  kwam  er  meer  aandacht  voor  ethiek.  De
vraag hoe je uit je geloof moest leven werd belangrijker
dan nauwkeurig het ritueel volgen, dus weten wanneer
je een kruis moet slaan en moet knielen. De leer moest
in het dagelijks leven iets uitwerken.

Het sobere en vaak sombere Calvinisme lukte het niet
om alle versieringen weg  te krijgen uit  kerkgebouwen.
Pronkzucht en  liefde voor schoonheid waren  (zeker  in
de zeventiende eeuw) onder de mensen sterker, want:
 het orgel kreeg fraaie luiken en een fraai front.
 de  kansel  in  grote  kerken  als  de  Nieuwe  kerk  in
Amsterdam kreeg mooie sculpturen.
 de fraaie (praal)graven of mooie grafstenen bleven.
 men  vond  zichzelf,  ondanks  de  leer,  niet  zo
onbelangrijk,  dat  men  niet  vereeuwigd  wilde  worden
op een rouwbord.

De  pronkzucht  van  de  gezeten  burgerij  kende
ondanks  puritanisme  ook  toen  weinig  grenzen;
vooral niet binnenskamers.

Bijbelverhalen  werden,  behalve  op  kansels  en
orgels, niet langer op schilderijen in het kerkgebouw
uitgebeeld, maar wel op:
 gevelstenen
 schilderijen en prenten in de huiskamer
 tegeltjes rond de open haard
 zondagsschoolplaatjes  (vanaf  de  negentiende
eeuw).

Het geloof was weliswaar uit het gehoor, maar  iets
kunnen  zien  kon,  zo  vond  men,  ook  geen  kwaad.
Men  kan  tradities  wel  ombuigen  via  een
ingewikkelde  ombuigoperatie,  maar  tradities
uitroeien is niet zo eenvoudig. De roomskatholieke
traditie,  die  op  zien  was  gericht,  leefde  gewoon  in
andere  vormen  voort.  Denk  aan  de  pelikaan  die
haar  jongen voedt, Christus die zijn jongeren voedt
aan  het  Avondmaal.  Deze  uitbeelding  boven  de
consistoriekamer is een verwijzing naar een lied van
de roomskatholieke theoloog, Thomas van Aquino.
Ondanks  de  Hervorming  waren  bepaalde  vormen
hardnekkig.

De  nadruk  op  zien,  liturgische  vormen  en  kleuren
kwam  in  de  twintigste  eeuw  weer  helemaal  terug:
terug  van  weg  geweest.  Er  is  nu  eenmaal  weinig
nieuws onder de zon, zo wist Prediker al.

Ds. W.J. Lamfers

Kleding en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

  Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te
zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

  Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

  Schoeisel altijd met W merken.
  Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale,

Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei
zeer welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth



12 Onderweg

Van de geloofsleerlingen

Zondag 20 augustus deden Martine van Rheenen, Linda de Zeeuw, Herco Mul en Monique Biesheuvel
belijdenis van het geloof in de Grote of Laurenskerk. In Onderweg vertellen zij welk woord belangrijk is in
hun geloof en waarom, en wat hun favoriete lied is.

Naam: Martine van Rheenen
Leeftijd:  25 jaar
Beroep:  Leerkracht basisonderwijs

Welk woord is voor jou belangrijk voor je geloof en waarom?
Liefde is erg belangrijk in mijn geloof. Het gevoel dat er iemand voor je is als je Hem nodig hebt. Dat je op een of
andere manier het antwoord krijgt dat je zoekt.

Wat is je favoriete lied of iets anders waardoor je geïnspireerd of geraakt bent?
Het gedicht dat ik tijdens de dienst van mijn belijdenis heb voorgelezen, heeft mij erg geraakt.

Antwoordt God niet?
Er zijn in 't leven dagen,
dat alles tegenloopt,
dan zit je met je vragen,
waarin je op een antwoord hoopt.
Problemen zijn zo veel,
er komt geen einde aan,
moet dit nu zijn jouw deel,
doel van jouw bestaan?

Je bidt tot God,
Hij zal wel horen,
Hij redt toch uit de nood?
Jouw gebed uit nood geboren,
weergalmt nog in je oren.
Je gaat wachten op een wonder.
Een antwoord van de Heer
telkens weer.

Je wacht en wacht en wacht,
er verandert niets.
Luistert God niet naar je klacht?
Of  zie je niet
dat God op jouw vertrouwen wacht?

Wat verwacht je dan te horen
een oplossing van jouw probleem?
Maar als God het anders wil;
door verdriet en zorgen heen,
je dichter naar Hem toe wil halen,
zodat je leert Hem te vertrouwen,
altijd, ook in de dalen
slechts op Hem te bouwen?

Kun je dan aanvaarden
de weg die jij moet gaan,
kun je dan vertrouwen
dat Hij je niet laat staan,
kun je dan bidden
geef mij moed,
kun je dan zeggen
uw wil is goed?

Dan zal Gods antwoord zijn:
Ik geef jou levensmoed
op jouw gebed,
waar jij je voet ook zet
zal Ik jou beschermen.
Er zal geen macht bestaan,
die jou bij Mij vandaan
zal kunnen trekken.

Ik til je op,
leg mijn armen om je heen,
ook in de moeiten
laat Ik je niet alleen.
Ik heb het beloofd
en houd Mij aan mijn woord,
niets komt er tussen jou en Mij,
eens maak Ik jou van moeiten vrij.

Van links naar rechts: Linda, Martine, Monique en Herco
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Naam: Linda de Zeeuw
Leeftijd:  24 jaar
Beroep:  Technisch rekenaar op de afdeling

Collectieve Pensioenen

Welk  woord  is  voor  jou  belangrijk  voor  je  geloof  en
waarom?
Vertrouwen,  omdat  ik  erop  kan  vertrouwen  dat  God
het  juiste  met  me  voor  heeft.  En  dat  ik  erop  kan
vertrouwen  dat  Hij  en  ik  samen  alles  van  de  dag
aankunnen.

Wat is je favoriete lied
De  Here  is  mijn  Herder  (Psalm  23)  is  mijn  favoriete
psalm.  Aangezien  deze  psalm  erg  bekend  is,  heb  ik
hem hieronder in het Afrikaans opgeschreven.

Die Here is my herder
'n Dawidspsalm

Die  Here  is  my  herder;  daar  is  niks  wat  my
ontbreek nie.
Hy  laat  my  rus  in  groen  weivelde;  na  water  wat
verfris, lei Hy my.
Hy gee my nuwe krag. Hy  lei my op die pad van
geregtigheid tot eer van sy Naam.
Wanneer  ek  loop  in  'n  donker  vallei  (of  deur  die
valley  van  die  dood)  sal  ek  nie  bang  wees  nie,
want U is naby my.
U stok en u staf beskerm en ondersteun my.
U berei  vir my  'n  feesmaal  voor die oë van al my
vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop
te  salf  met  olie  en  my  beker  vol  te  maak  met
seëninge.
U goedheid en trou vergesel my al die dae van my
lewe; en ek sal bly in die huis van die Here so lank
as wat ek lewe.

Naam: Herco Mul
Leeftijd:   27 jaar
Beroep:  Projectleider bij VSH Fittings,

fabrikant en leverancier van
koppelingen en appendages voor
de installatiebranche

Welk  woord  is  voor  jou  belangrijk  voor  je  geloof  en
waarom?
Liefde,  zonder  liefde  in  de  wereld  valt  het  niet  mee
elkaar iets te vergeven.
Respect,  omdat  elk mens  anders  is  geschapen  door
God.
Vertrouwen, door  op God  te vertrouwen kan  ik meer
rust vinden in lastige situaties.

Wat is je favoriete stuk?
Een  favoriet  stuk  heb  ik  niet  echt,  maar  ik  blijf  me
verwonderen over de Bijbel, telkens als je er uit leest
ontdek  je  nieuwe  dingen  die  toch  echt  hedendaags
toepasbaar  zijn.  Maar  ook  andere  boeken  en  ook
liederen hebben vaak dingen die je raken.

Naam: Monique Biesheuvel
Leeftijd:  28
Beroep:  Verpleegkundige op de Geriatrie

en Valkliniek in
Tergooiziekenhuizen Hilversum

Welk  woord  is  voor  jou  belangrijk  voor  je  geloof  en
waarom?
Ik vind het moeilijk om hier maar 1 woord te noemen.
Geloven  is  voor  mij  weten  dat  God  altijd  van  mij
houdt,  uit  zijn  genade  en  dat  ik  er  altijd  op  mag
vertrouwen dat ik gedragen ben in zijn armen.

Wat is je favoriete lied?
Zoals in psalm 68 staat; Dag aan Dag draagt Hij ons.
Al  is  het  soms  moeilijk  om  helemaal  op  God  te
vertrouwen  je  mag  altijd  weer  tegen  God  zeggen  Til
me nu dan maar op!
Het lied van Matthijn Buwalda heeft mij erg geraakt en
geeft veel kracht geeft als het even moeilijker gaat.

Ik kan zelf toch wel beslissen
Wat goed is voor mij
En mocht ik me toch vergissen
Dan stuur ik zelf wel bij
En heeft U een suggestie
Heer voelt U zich dan vrij
Om die met mij te delen
Maar de kans dat ik er iets mee doe is klein

Maar nu ik de strijd niet meer kan winnen
Niet meer opnieuw durf te beginnen
En alles in mij schreeuwt om naar U toe te rennen
God,
Til me nu dan maar op!

Ik kan zelf toch wel bepalen
Wat U met mij wil
Want al ga ik door diepe dalen
U lijkt meestal stil
En mezelf kan ik goed horen
Dat is het verschil
Ik wil best afhankelijk zijn van U
Maar eigenlijk liever niet teveel

Maar nu ik de strijd niet meer kan winnen
Niet meer opnieuw durf te beginnen
En alles in mij schreeuwt om naar U toe te rennen
God,
Til me nu dan maar op!

Want  het  leven  glipt  me  nu  als  los  zand  uit  mijn
handen
En ik heb alle schepen achter mij laten verbranden
Misschien ben  ik wel niet  zo sterk als  ik  zo graag
wil zijn
Maar het gevoel dat U me optilt maakt me bang,
Het maakt me klein

Maar nu ik de strijd niet meer kan winnen
Niet meer opnieuw durf te beginnen
Nu alles in mij schreeuwt om naar U toe te rennen
God,
Til me nu dan maar op!
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Over Luther, Calvijn, traditie en nog veel meer

Dit  jaar  viert  de  Protestantse
Kerk  in Nederland  luisterrijk dat
de  reformator  Johannes  Calvijn
500 jaar geleden werd geboren.
Dat is een mooie aanleiding om
stil  te  staan  bij  onze  tradities.
Op  de  startzondag  willen  wij
met elkaar in gesprek gaan over
wat  aan  ons  is  overgeleverd.
Wat neem je mee en wat ben je
liever kwijt dan rijk?

Luther en Calvijn
De Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond is
ontstaan  uit  een  fusie  van  een  lutherse,  een
hervormde  en  een  gereformeerde  gemeente.  De
lutherse gemeente heeft zijn ontstaan te danken aan
de  kerkhervormer  Maarten  Luther.  Bij  de  hervormde
en  gereformeerde  kerk  ligt  dat  ingewikkelder.  Beide
kerken  wortelen  in  de  Zwitserse  reformatiebeweging
die  tegelijkertijd  met  de  Lutherse  beweging  opgang
deed.  Van  deze  Zwitserse  reformatiebeweging  was
Calvijn een belangrijke voorman.

De  beide  reformatiebewegingen  hadden  veel
gemeenschappelijk.  Zowel  Luther  als  Calvijn  en  de
zijnen  werden  gedreven  door  het  verlangen  terug  te
keren naar de bijbelse kern. De kerk zou volgens hen
moeten worden gezuiverd van menselijke tradities en
gewoontes, zodat men zich weer zou kunnen concen
treren  op  de  Bijbel.  Volgens  de  reformatoren  leerde
de Bijbel dat de gelovige volledig was aangewezen op
Gods  genade.  Aan  zijn  of  haar  eigen  zaligheid  kon
men  niets  toe  of  afdoen.  Zowel  de  Lutherse  als  de
Zwitserse  reformatiebeweging  had  een  speciale
voorkeur voor Paulus'  brief aan de Romeinen. Beide
reformatiebewegingen vonden dat daarin de leer van
de  rechtvaardiging  door  het  geloof  het  sterkste  tot
uiting kwam.

Bij de poging terug te keren naar de bijbelse kern en
de kerk te zuiveren van alles wat van die kern afleidde
ging  de  Zwitserse  reformatiebeweging  radicaler  te
werk  dan  de  Lutherse.  De  Lutherse  handhaafde  wat
niet  in  de  Bijbel  werd  verboden.  De  Zwitsers
begonnen opnieuw en voerden  in hun kerk  in wat  in
de Bijbel geboden was.

Radicaler  ook  dan  de  lutheranen  beklemtoonden  de
Zwitsers  de  gelijkheid van  gelovigen  en  predikanten:
een predikant had volgens hen geen zwaardere stem
in  het  kapittel  dan  leken.  Om  duidelijk  te maken  dat
een  predikant  geen  speciale  positie  had,  zouden
predikanten  –anders  dan  priesters  geen  liturgische
kleding  moeten  dragen.  Een  speciaal  ambtsgewaad
suggereerde een ongelijkheid die er niet behoorde  te
zijn.  Ook  op  andere  manieren  maakten  de  Zwitsers
duidelijk  dat  een  kerk  pas  kerk  werd  dankzij  de

gemeenschap  van  gelovigen.  Zo  verplaatsten  zij  de
avondmaalstafel  van  het  koor  van  de  kerk  naar  het
midden  van  de  gemeente,  omdat  een
avondmaalsviering volgens hen alleen mogelijk was in
het  midden  van  de  gemeente.  Bovendien
propageerden zij de gemeentezang om mensen actief
bij een kerkdienst te betrekken.

Een ander verschil tussen beide bewegingen was een
verschillende visie op de verhouding  tussen oude en
nieuwe  testament.  Volgens  Luther  was  het  oude
testament van een lagere orde dan het nieuwe. Door
de oudtestamentische wet leerde de mens zijn of haar
zonde  kennen.  Daarmee  hield  het  belang  van  het
oude testament echter op. Bij Zwitserse reformatoren
als  Zwingli  en  Calvijn  bestond  deze  rangorde  niet.
Zowel  het  oude  als  het  nieuwe  testament
verkondigden  heilsgeschiedenis.  De  wet
confronteerde  de  mens  met  zijn  of  haar  zonden  en
tekortkomingen  én  opende  de  weg  naar  een  nieuw
leven.  Dankzij  de  wet  kon  de  mens  namelijk  zijn  of
haar  leven heiligen, nadat hij of zij zich had bekeerd.
Dankzij  de  wet  konden  gelovige  weten  hoe  zij
moesten handelen.

De Lage Landen
In  de  Lage  Landen  schoot  met  name  de  Zwitserse
reformatiebeweging  wortel.  Dat  de  lutheranen  hier
amper  voet  aan  de  grond  kregen  had  te maken met
een  bepaalde  visie  op  de  overheid.  Volgens  Luther
was  een  gelovige  altijd  gehoorzaamheid  aan  de
overheid  verschuldigd.  In  de  Lage  Landen  was  de
overheid  in  de  zestiende  eeuw  vastbesloten  de
katholieke  godsdienst  te  handhaven  en  de
protestantse  ketterij  de  kop  in  te  drukken.  Luther
maande  zijn  sympathisanten  in  de  Lage  Landen
daarom  de  overheid  te  gehoorzamen  en  hun  eigen
gemeente  op  te  heffen.  De  sympathisanten  van  de
Zwitserse reformatie kenden daarentegen, met allerlei
mitsen  en maren,  een  recht van verzet.  Dat  gaf  hun
de mogelijkheid zich ook onder een vijandige overheid
te organiseren.

Dat  er  binnen  Nederland  toch  een  lutherse
gemeenschap  ontstond,  was  vooral  te  danken  aan
Duitse kooplieden. Deze lutherse kooplieden eisten in
de  Republiek  het  recht  op  om  op  hun  eigen  manier
hun godsdienst te beleven. De lutherse gemeenschap
bleef echter bescheiden van omvang.

De  Zwitserse  variant  van  de  reformatie  werd  in  de
Republiek  dominant.  Deze  gereformeerde  kerk  werd
de publieke kerk. Deze publieke kerk genoot meestal
de  steun  van  de  overheid  en  had  een  bevoorrechte
positie.  Een  staatskerk  werd  het  echter  nooit:  het
kerklidmaatschap  bleef  vrijwillig.  In  1816  werd  deze
gereformeerde  kerk  officieel  ‘omgedoopt’  tot  de
Nederlandse Hervormde Kerk.
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In  de  negentiende  eeuw  werd  binnen  de
Nederlandse  Hervormde  Kerk  een  streven
naar  reformatie  van  deze  kerk  wakker.  Een
aantal  mensen  meende  dat  de  Hervormde
kerk zich los had gemaakt van haar wortels in
de reformatie. Zij zou te veel ruimte geven aan
allerlei  nieuwlichterij  en  te  hiërarchisch  zijn
geworden. Onder leiding van Abraham Kuyper
ontstonden  de  Gereformeerde  Kerken  in
Nederland.

Startzondag
In  de  protestantse  gemeente  te  Weesp  en
Driemond zijn drie  tradities vertegenwoordigd.
Die  drie  tradities  hebben  elk  hun  sterke  en
zwakke kanten. Wat de een aanspreekt in een
bepaalde  traditie,  kan  de  ander  juist
afschrikken.  Hoe  dus  te  profiteren  van  deze
drie tradities? Wat neem je mee en wat laat je
liever achter? Over die vragen gaan we op de
startzondag met elkaar in gesprek.

…  en nog veel meer
Niet alleen tijdens de startzondag staan we stil
bij wat  traditie ons nog te zeggen heeft. In de
maand  november  staan  Calvijn  en  de
calvinistische  reformatie  op  verschillende
manieren centraal.
  Op  woensdag  11  november  speelt

Ferdinand  Borger  in  de  Grote  kerk  Calvijn.
Meer informatie over het toneelstuk 'Calvijn op
bezoek' is te vinden op de website van de PKN
  Op  woensdagavond  4  november

organiseren  Christine  Kamp  en  Mirjam  van
Veen  in  de  Grote  kerk  een  avond  over  de
psalmen.  Calvijn  was  de  inspirator  van  het
Geneefs  Psalter.  Dit  Geneefs  Psalter  is  een
monument  in  de  taal  en  muziekgeschiedenis
geworden en maakt daarom nog altijd deel uit
van het Liedboek voor de kerken. Tijdens deze
avond belichten Christine Kamp en Mirjam van
Veen muzikale en theologische achtergronden
van een aantal psalmen en zingen wij  samen
als gemeente een aantal psalmen.
  Op 8 november tenslotte is er een speciale

Calvijndienst  in de Grote kerk. Calvijn was de
grondlegger van een geheel eigen vroomheid.
Calvinistische  spiritualiteit  is  een  spiritualiteit
van  de  leegte,  wat  te  zien  is  aan  de  dankzij
hun  witte  muren  'lege'  kerken.  In  deze  dienst
draait  veel  om  die  bijzondere  spiritualiteit  en
om de psalmen. Hopelijk komen de lutheranen
ook  in  grote  getale  naar  deze  kerkdienst.  In
deze  kerkdienst  zingen  wij  namelijk  ook  de
geloofsbelijdenis  van  Calvijns  grote
leermeester: de geloofsbelijdenis van Luther.

Mirjam van Veen

Passage Weesp/Driemond 60 jaar

Passage  Weesp/Driemond  is  een  Christelijke  vrouwen
vereniging  en  bestaat  dit  jaar  al  60  jaar  in
Weesp/Driemond.
Graag  wil  ik  u,  die  nog  niet  lid  bent van  onze vereniging,
ons jaarprogramma laten lezen.
Wij  als  bestuur  hebben  weer  een  goed  en  afwisselend
programma proberen samen te stellen.
Mocht  uw  nieuwsgierigheid  gewekt  zijn  neem  dan  even
contact op met een van de bestuursleden.

  Marja Post  416933
  Riet Bakker  410302
  Joop Hubert  419389

Onze  avonden  beginnen  om  19.45  afwisselend  in  Weesp
de Rabobank zaal of in Driemond het Speeltuingebouwtje.

23 september 2009 7 januari 2010
Rabobank zaal Rabobank zaal
Ds. L.Rassen A. v. Schaik
Vlootpredikant Brandweer

19 oktober 2009 18 februari 2010
Feest 60 jaar bestaan. Speeltuingebouwtje

Dhr. B.Blass
Ballonvaart

29 oktober 2009 29 maart 2010
Rabobank zaal Rabobank zaal
Jaarvergadering Pasen

24 november 2009 27 april 2010
Speeltuingebouwtje Speeltuingebouwtje
Creatief Ambulance.

21 december 2009 mei 2010
Koor van de Grote Kerk Afsluitavond
Kerstfeest

Hartelijke groeten,
Marja Post, voorzitter, telefoon 0294 416 933

Gospel Choir Vision & Band zoekt versterking

Gospelchoir Vision & Band  is opgericht  in 2000 en  is een
christelijke en onafhankelijke Gospelgroep voor mensen  in
de  leeftijd  van  20  tot  ongeveer  50  jaar.  Wij  repeteren  in
Hilversum en de leden komen uit de gehele omgeving.
Wij zijn enthousiast begonnen aan ons nieuwe kerstproject:
The  Gospel  Christmas  Celebration.  Het  is  een  geweldig
stuk waarin ook bekende kerstliederen zijn verwerkt.

Wij zijn nog op zoek naar: 2 sopranen / 2 alten / 2 tenoren /
2  bassen.  Het  combo  kan  ook  nog  versterking  gebruiken
o.a. in de vorm van een pianist, percussionist of drummer.
Heb je zin om ons te komen versterken , neem dan contact
op  met:  Karin  Koolstra,  tel:  0294  411  965,  of  kijk  op
www.gospelchoir.nl.
Wanneer  je  geen  lid  wilt  worden,  bestaat  er  ook  de
mogelijkheid om op projectbasis mee te doen.

Karin Koolstra

http://www.gospelchoir.nl.
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 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Komt  u  toch  voor  uw  bijbels,  kinderbijbels,
jongerenbijbels  en  liedboeken  naar  onze
winkel.
Ook  voor  studieboeken,  gedichten,  romans,
kaarten  en  postzegel. We  hebben veel  keuze
en  indien  niet  voorradig  kunt  u  altijd  bij  ons
bestellen.

Namens de medewerkers van Hebron

Protestantse Vrouwen op Weg

Na  onze  feestavond  van  11  mei  2009,
vanwege ons 80  jarig  jubileum, willen we ook
op  onze  eerste  verenigingsavond  van  het
nieuwe seizoen n.l. op 7 september 2009  iets
feestelijks doen.
We beginnen met een feestelijke broodmaaltijd
die om 18.30 uur begint. Vanaf 18.00 uur bent
u hiervoor van harte welkom in het koor van de
Grote  Kerk.  U  kunt  zich  op  geven  bij  Geertje
Verhoef, tel. 0294 416 665.

Om 19.45 uur begint het avondprogramma. Na
het  officiële  gedeelte  gaan  we  gezellig  met
elkaar  een  bezoek  brengen  aan  het
Automatenkabinet  van  Jelle  Zijlman  in  de
Middenstraat. Dit is zo dicht bij de kerk dat we
denken dat het voor niemand een bezwaar zal
zijn om het lopend te doen. Is dit wel het geval
dan wordt u geholpen.

Iedereen  heel  hartelijk  welkom  op  7
september. Tot ziens.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Ontvangen giften via kerkcontact

Ontvangen van Hr. v. S. via Mw. G. € 5,00.

Hartelijk dank,
Bertha Verburg

Vierhandige orgelbespeling Grote Kerk Weesp

Op Monumentendag, zaterdag 12 september, zullen Martin
Kamminga  en  Christine  Kamp  een  vierhandig  programma
ten  gehore  brengen.  Aanvang  is  13.00  uur  en  op  het
programma  staan  werken  van  Haendel,  Bach  (J.  Chr.  en
J.S. Bach), Mozart en psalmbewerkingen van Sanderman.
Toegang  is  gratis,  wel  wordt  een  vrijwillige  bijdrage
gevraagd voor het orgelfonds van de Grote Kerk.
Voor meer  informatie over diverse concerten kunt u kijken
op www.xs4all.nl/~twomusic.

Christine Kamp

Vierhandig concert in Grote kerk van Weesp

Op  vrijdag  18  september  a.s.  zullen  de  Haarlemse
organiste/pianiste  Gerrie  Meijers  en  Christine  Kamp  een
vierhandig concert geven in de Grote kerk van Weesp.
Aanvang van het concert  is 20.00 uur. Op het programma
zullen diverse werken  staan, o.a. Mendelssohn. Na afloop
bent u van harte welkom voor een hapje en drankje  in de
kerk.
Voor  meer  informatie  over  concerten  kunt  u  kijken  op
www.xs4all.nl/ ~twomusic

Christine Kamp

Alzheimer Cafe Weesp, 3 september 2009

Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg
die  wordt  betaald  uit  de  Algemene  Wet  Bijzondere
Ziektekosten  (AWBZ).  Het  Centrum  Indicatiestelling  Zorg
(CIZ)  onderzoekt  of  u  AWBZzorg  kunt  krijgen,  en  zo  ja,
hoeveel  zorg  en  hoe  lang.  Het  zorgkantoor  regelt
vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Bij het
CIZ  kunt  u  terecht voor verpleging  of  hulp  bij  (langdurige)
ziekte,  handicap  en  ouderdom.  Een  medewerker  van  het
CIZ  geeft  uitleg  welke  criteria  er  worden  gehanteerd  om
een indicatie af te geven.

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

19.00 uur  Welkom met koffie of thee
19.30 uur  Informatieve deel van de avond. Gastspreker:
Indicatiesteller CIZ Centrum Indicatie Zorg, Gooi en
Vechtstreek.
20.00 uur  Pauze. Gelegenheid voor het uitwisselen van
ervaringen en het nemen van een consumptie.
20.30 uur  Vragen stellen aan de deskundige en verdere
discussie.
21.00 – 21.30 uur Informeel samenzijn, contact leggen met
eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten'.

Locatie:  Hotel  Restaurant  ‘Hart  van  Weesp’,  Herengracht
35, Weesp.

http://www.xs4all.nl/~twomusic.
http://www.xs4all.nl/
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 Boekenschat

Uit de boekenschat van Monique Biesheuvel: De uitnodiging van William P. Young.

Is God echt wel zo goed? Ben ik echt wel zo geliefd? In deze roman worden
de twee meest aangevochten waarheden uit de Bijbel op een aangrijpende
manier uitgewerkt.

Mack's  jongste  dochter,  Missy,  is  tijdens  een  vakantie  met  haar  familie
ontvoerd. In een verlaten hut in de wildernis van Oregon is bewijs gevonden
dat ze op brute wijze om het leven is gebracht. De dader is nooit gevonden
en  het  verdriet  en  gemis  worden  door  Mack  en  zijn  gezin  nog  elke  dag
gevoeld. Vier jaar later ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een
opvallend briefje, schijnbaar van God, met de uitnodiging om terug naar de
hut te gaan. Tegen zijn gevoel in gaat hij terug naar de plek des onheils. Hij
komt  daar  aan  op  een  koude,  winterse  middag  en  stapt  zijn  grootste
nachtmerrie  weer  binnen.  Wat  Mack  in  de  hut  vindt,  verandert  zijn  leven
volledig…

De  Uitnodiging  biedt  een  boeiend  verhaal  waarin  je  van  begin  tot  eind
benieuwd  bent  naar  de  afloop. Tegelijkertijd  behandelt  het  grote  thema’s:
waarom mensen lijden en sterven, wie God is, wie we zelf zijn in relatie tot
God  en  elkaar  (Je  kunt  Hem  toch  niet  papa  noemen!),  genade  en
vergeving.  Dat  gebeurt  vanuit  een  verrassend  perspectief  zoals:  hoe  hij
God  ziet,  als  een  oude  blanke  man  of  als  een  zwarte  vrouw,  waarbij  je
soms even met je ogen moet knipperen.

Ik geef de pen door aan Linda de Zeeuw.

 Voor de jeugd

Berichtje van de kinderdienst

Voor  de  zomervakantie,  op  28
juni, hielden wij onze jaarlijkse
afsluiting  van  het  seizoen  van
de  kinderdienst.  Op  de  foto’s
zie je enkele kinderen “spijker
poepen”.  Het  is  de  bedoeling
dat  je de spijker, die met een
touwtje  om  je  middel  zit,  in
een  fles  laat  zakken.  Altijd
weer  leuk  om  te  doen  en  nog
leuker om te kijken.

Er  waren  ook  nog  andere
spelletjes  zoals  zaklopen,
lepelrace,  snoephappen  en
ringgooien. En natuurlijk sloten
we af, zoals  inmiddels  traditie

is  geworden,  met  een  broodje  knakworst.  Al  met
al,  mede  dankzij  het  mooie  weer,  een  goed
geslaagde activiteit.

Nu alle kinderen weer naar school zijn begint ook
het nieuwe seizoen weer. Op zondag 6 september

is  de  startzondag  en  zal  er  ook  na  de dienst  een
kinderactiviteit  zijn.  Hopelijk  zijn  jullie  allemaal
weer van de partij. Wat we gaan doen  is nog niet
bekend maar we zullen weer  iets  leuks voor  jullie
bedenken.

En  nog  even  iets  anders:  nemen  jullie  ook  in  het
nieuwe  seizoen  geld  mee  voor  de  collecte  in  de
kinderdienst? We hebben onze “eigen” collectezak
en  collecteren  voor  een  eigen  doel.  Dit  seizoen
gaat  we  meedoen  met  het  doel  waarvoor  ook  de
kerksitejongeren  in  hun  kerksitebijeenkomsten
collecteren.  Het  geld  dat  ingezameld  wordt  is
bestemd  voor  de  Stichting  Tuma  Tuma.  Deze
stichting werft geld voor een waterproject in Zuid
Ghana.  Er  worden  huishoudtanks  en  schooltanks
gebouwd en er is veel geld nodig. Marieke da Costa
heeft  in  nummer  9  van  Onderweg  er  al  wat  over
geschreven. Doen jullie allemaal mee?

Namens de kinderdienst,
Carla de Groot


