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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, email: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, email: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, email: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. N. M. WinkCarton
Telefoon: : 0294 415 120, email: voorzitter@pknweespdriemond.nl
Scriba: Mw. J. W. Vreeter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, email: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk
Telefoon 0294 414 138, email: info@gendijk.nl
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, email: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, email: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, email: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, email: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, email: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp
Telefoon 0294 419065
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diakonie PKN Weesp en Driemond
Email: diaconie@pknweespdriemond.nl

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, email: wilvree@xs4all.nl

Jeugd en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 410 308, email: a.schulte@chello.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond
Emailadres: webredactie@pknweespdriemond.nl

 Colofon

Redactieraad
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669, email:
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,
telefoon 0294 251 841, email riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per email versturen naar
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.
Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: Ina Slokker,
Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 2: vrijdag 22 januari, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 1 februari.
Activiteitenperiode: 3 februari tot en met 23 februari.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp
Telefoon: 06 100 59 464, email: koster@pknweespdriemond.nl

Reserveringen Grote of Laurenskerk: Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl
Reserveringen HOC ruimte: Dhr. L. Cornelissen, 0294 411 515, luc.cornelissen@orange.nl
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 17 januari
2e zondag van Epifanie
Bruiloft te Kana

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds W.J. Lamfers en

mw Pierrette Sertons
oecumenische dienst
m.m.v. Laurenskoor
koffiedrinken na de dienst

1e collecte raad van kerken(plaatselijk)
2e collecte extern project raad van kerken

(Roemenie)

19.00 uur ds W.J. Lamfers
viering H.A. aan tafel

1e collecte kerk
2e collecte ZWOproject (Sosuakids)

10.00 uur kerksite viering

zondag 24 januari
3e zondag van Epifanie

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds W.J. Lamfers

koffiedrinken na de dienst

1e collecte diaconie
2e collecte oecumene

19.00 uur kandidaat G.J. Codée, Amsterdam
Gereformeerde Bond

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

zondag 31 januari
4e zondag van Epifanie

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds H.J. Bodisco Massink, Weesp

koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte catechese en educatie

19.00 uur ds H.J. De Bie, Huizen
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte catechese en educatie

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

15 januari R.K. dienst

22 januari ds R.H. de Vos

29 januari de heer G. Herderschee

Kleding en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

  Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te
zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

  Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

  Schoeisel altijd met W merken.
  Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale,

Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer
welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth



4 Onderweg

 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 17 januari
rit A  Hr B. Wever 410997
rit B  Hr S. Biesheuvel 417859

zondag 24 januari
rit A  Hr A. Mul 410636
rit B  Hr G. V.d. Zande 414840

zondag 31 januari
rit A  Hr J. De Vries 450041
rit B  Hr J. Van Baars 254190

Ziekenhuistaxi
Voor  vervoer  naar  ziekenhuis  of  andere
instelling,  daar  waar  andere  vervoers
voorzieningen ontoereikend zijn.
contactpersonen
Hr. C.S. de Bruijn 415112
Mw. J. Hubert 419389

Hr. G. van Heiningen 777739
of 06 345 96 380

Mw. M. MakBakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)

Hr. A. Otten 457683

Mw. D. Peek 416805
(niet op woensdagmiddag)

Hr. T. Pickhard 410072

Kerkradio
contactpersoon
Hr. P. van Lindenberg 412709

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen:  €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIOdrogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Iedere dinsdagochtend koffieuurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda
donderdag 14 januari
consistorievergadering 20:00 uur
huiskamer HOC

vrijdag 15 januari
kerksiteervaringen 19:30 uur
BIOSgebouw, Middenstraat 131

dinsdag 19 januari
oecumenische gesprekskring (orthodoxe kerk) 10:00 – 11:30 uur
BIOSgebouw, Middenstraat 131

dinsdag 19 januari
Weesper filosofiekring (groep 1) 20:00 – 22:00 uur
BIOSgebouw, Middenstraat 131

dinsdag 19 januari
‘in de verlenging’ 20:00 uur
Huiskamer HOC

vrijdag 22 januari
kerksiteervaringen 19:30 uur
BIOSgebouw, Middenstraat 131

maandag 25 januari
basiscatechese 16:00 – 17:00 uur
BIOSgebouw, Middenstraat 131

dinsdag 26 januari
Weesper filosofiekring (groep 2) 20:00 – 22:00 uur
BIOSgebouw, Middenstraat 131

donderdag 28 januari
Platform Jeugdwerk 20:00 uur
BIOSgebouw (Middenstraat 131)

maandag 1 februari
‘bespreek het samen’ 14:00 – 15:30 uur
Huiskamer HOC

maandag 1 februari
basiscatechese 16:00 – 17:00 uur
BIOSgebouw, Middenstraat 131

maandag 1 februari
Verenigingsavond Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur
Rabozaal, Pr. Irenelaan 6

Ouderensoos
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het
Evangelisatiegebouw, Nieuwstad 50 van 14.00 tot 16.00 uur.

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl


Onderweg 5

 Meditatie door ds. W.J. Lamfers

Psalmen

Het  Psalter  begint  niet  toevallig  met  Psalm  1,  want
deze  Psalm  bevat  een  programma  voor  heel  het
verdere  boek  der  Psalmen  en  daarmee voor  heel  je
leven.  Hier  wordt  duidelijk  dat  frequent  de  Thora
overpeinzen  niet  zonder  gevolgen  blijft,  maar  inzicht
verschaft  in  wat  wel  en  wat  niet  goed  is  voor  een
mens en welke keuzes je maar beter kunt maken in je
leven.  Die  keuzes  worden  ons  niet  opgedrongen,
maar helder voor ogen gesteld. God dringt zich nooit
op, maar is er wel steeds voor ons.

Wie  de  Thora  kent  is  net  als  de  Heidelberger
Catechismus  niet  optimistisch  over  de  mensheid.
Daarom  staat  de  dichter  waakzaam  en  realistisch  in
het  leven. Wie voor God kiest, mijdt wie Gods beleid
over  ons  bestaan  tegenwerken,  omdat  je  met  dat  je
voor  de  Heer  kiest  voor  recht  en  gerechtigheid  hebt
gekozen,  een  keuze  die  niet  zonder  gevolgen  blijft.
Dat wordt helaas niet altijd begrepen. Uit de waarheid
leven  (Havel)  is  niet  altijd  gemakkelijk,  maar  is  wel
een van de zachte krachten die zeker zullen winnen,
op het eind (H. Roland Holst). Wie de Thora kent kijkt
verder  dan  zijn  neus  lang  is  en  loopt  daarom  nogal
eens  voor  de  muziek  uit  (wat  je  niet  altijd  in  dank
wordt afgenomen) vanuit een dankzij het licht van de
Thora heldere kijk op het leven en de samenleving.

Dichtbij  de  Thora  levend  voelt  de  Psalmdichter  zich
veilig  en  beschermd,  omdat  Hij  weet  dat  God  hem
voor  de  nodige  ellende  behoedt  en  boosdoeners  op
veilige afstand houdt. Op Psalm 1 volgt niet  toevallig
Psalm 2, waarin duidelijk wordt wie je op afstand moet
houden:  machthebbers  die  met  God  niet  veel
ophebben,  omdat  zij  iets  zien  in  machtswellust  en
gebruik van geweld. Machthebbers die zich niet laten
gezeggen  door  God  en  zijn  gebod,  maar
eigenmachtig  wetten  uitvaardigen,  die  altijd  weer
slachtoffers  opleveren.  Dan  voelen  mensen  zich
blijkens Psalm 3 bedreigd en verwachten zij het alleen
van  Gods  zegen.  Maar  omdat  zij  weet  hebben  van
Gods verlossing, staan zij ook dan onvervaard  in het
leven, kennen zij ook onder moeilijke omstandigheden
geen  angst.  Psalm  3  staat  niet  voor  niets  vlak  bij
Psalm 1.

Even verderop, in Psalm 12, wordt duidelijk dat kiezen
voor  recht  en  gerechtigheid  betekent  dat  je  leugens
en schijnheiligheid doorziet en mijdt, dat je niet in alles
gelooft wat wordt beweerd, omdat je vanuit de Thora
hebt geleerd te onderscheiden waar het op aan komt
(vgl. Filippenzen 1:9 en 10). Waar geweld geen ruimte
krijgt, omdat men  in  liefde samenleeft en  fijngevoelig
met  elkaar  omgaat,  heeft  men  oog  voor  wie  in  de
verdrukking  raken.  Steeds  weer  wordt  in  de  Bijbel
duidelijk dat naastenliefde en diaconie geen luxe zijn,
maar een  levenshouding, die op een bewuste keuze
berust,  een  manier  van  leven,  die  voortvloeit  uit  het
geloof in een God die mensen niet laat vallen. Steeds

weer  wordt  in  de  Bijbel  duidelijk  dat  alleen  Gods
woorden  betrouwbaar  zijn,  dus  niet  voor  tweeërlei
uitleg vatbaar.  Alleen  Hij  houdt  zich  aan Zijn Woord.
Daarom houdt Hij ons er aan dichtbij Zijn goede raad
voor een goed  leven te  leven. Over betrouwbaarheid
en betrokkenheid gesproken!

Dichtbij  de  Thora  levend  zie  je  in  dat  de  onderkant
van de samenleving steeds weer in de verdrukking zit
dankzij het inhumane gedrag van de bovenlaag en dat
arme  medemensen  daarom  onze  steun  ten  volle
verdienen. Wie  de  woorden  van  de  Thora  beluistert,
hoort in één moeite door het zuchten van wie arm zijn.
Vanuit  de  Thora  krijg  je  oog  voor  onrechtvaardige
structuren  in  de  samenleving,  met  wat  voor  mooie
woorden  men  die  ook  probeert  goed  te  praten,
verblind als men is voor de harde gevolgen voor wie
sowieso  al  kwetsbaar  zijn.  Wie  de  Thora  kent  weet
wat  medemenselijkheid  is  en  van  wie  men  al
eeuwenlang niets hoeft te verwachten. Rond de Thora
vallen  daarom  de  wezenlijke  beslissingen,  op
persoonlijk  gebied  en  op  maatschappelijk  vlak.
Daarom waagt de Thora het met liefde en begrip, met
aandacht  en  mededogen  én  met  verzet  tegen  wie
daaraan geen ruimte geven.

De  Psalmdichter  weet:  Te  midden  van  des  werelds
schoon  /  het  onverstand  zit  op  de  troon  /  hoog  en
verheven (J.H. Leopold). De leugens van propaganda
en  reclame krijgen daarom  rond de Thora geen voet
aan de grond. Wie gelooft doorziet die leugens steeds
weer. Grootspraak krijgt dan geen speelruimte, omdat
vertrouwen  en  daadwerkelijke  betrokkenheid  alle
ruimte krijgen.

Zoveel inzicht biedt God ons meteen vanaf het begin
van  de  Psalmen  aan.  Met  zoveel  inzicht  ging  de
lijdende knecht door het leven. Met zoveel inzicht ging
de nieuw geboren Heer aan het werk ten behoeve van
medemensen die Zijn hulp nodig hadden. Helemaal in
de  geest  van  de  Psalmen  houdt  Hij  Herodes  en
consorten  met  hun  leugenachtige  praatjes  op  veilige
afstand  en  is  Hij  voortdurend  omgeven  door  arme
mensen. Eenzelfde wedergeboorte, eenzelfde inzicht,
eenzelfde  inzet  vraagt  God  van  wie  er  voor  durven
kiezen de Zoon te volgen.

Psalmen  zingen  is  duidelijk  geen  onschuldig
gebeuren,  maar  partij  kiezen,  weten  wie  en  wat  je
maar beter kunt mijden. Alleen wie oog heeft voor de
slachtoffers,  mag  Gregoriaans  zingen  (Bonhoeffer).
Alleen wie de cultuur van de naastenliefde beoefent,
mag  zich  ook  op  hoog  niveau  cultuur  bezighouden.
Wie  Psalmen  zingt,  ziet  de  wereld  met  Gods  ogen.
Dan  zie  je  zoveel  meer.  Soms  ontstellende  dingen,
maar  ook  oplossingen  die  God  ons  in  zijn  goedheid
aanreikt,  tot  heil  van  mensen  en  tot  heil  van  zijn
wereld.



6 Onderweg

 Rondom de vieringen

zondag 17 januari

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
De oecumenische dienst  van Schrift en Tafel op 17
januari  2010  in  de  Grote  kerk  wordt  geleid  door
Pierrette  Sertons  en  ondergetekende.  Het
Laurenskoor  onder  leiding  van  Frits  Heil  verleent
medewerking aan deze dienst, waarin Johannes 2:1
11 centraal staat en wij collecteren voor het werk  in
Roemenië  onder  schoolkinderen  uit  arme  gezinnen.
Kinderen  optimaal  onderwijs  laten volgen  is  immers
investeren  in hun toekomst en de  toekomst van hun
land.
Het  is  goed  samen  met  onze  roomskatholieke
zusters en broeders een dienst  te mogen vieren, nu
zij  steeds  meer  moeite  hebben  met  de  gang  van
zaken  in  hun  eigen  kerk.  Daarover  hoor  ik  uit  alle
delen van het land zorgelijke berichten, die pijn doen.
(Ds. W.J. Lamfers)

Grote of Laurenskerk, 19.00 uur
De avonddienst op 17 januari, waarin wij zittend aan
tafel  Avondmaal  vieren,  is  een  dienst  rond  Psalm
116.  Daarom  zingen  wij  in  deze  dienst  niet  alleen
deze Psalm en gaat de preek over deze Psalm, maar
luisteren  wij  ook  naar  prachtige  muziek,  die  over
deze  Psalm  is  gecomponeerd  door  Nederlandse
organisten.
Voor de dienst klinken bewerkingen over Psalm 116
van  Jan  Pietersz.  Sweelinck  (15621621)  en  van
Henderick Speuy (15751625).
Na  de  verkondiging  kunt  u  luisteren  naar  een
bewerking  over  Psalm  116  uit  het  Tabulatuurboeck
van Psalmen en Fantasyen van Anthoni van Noordt
(16191675).
'Hamburgs  organistenmaker'  Sweelinck,  die  als
organist, componist en clavecinist heel wat Duitse en
Engelse organisten opleidde, bespeelde het orgel  in
de  Oude  kerk  in  Amsterdam  en  schreef  prachtige
bewerkingen van Psalmen voor  koor en orgel. Voor
koor bewerkte Sweelinck het hele Geneefse Psalter.
Die natuurlijk in het Frans gezongen muziek is helaas
niet  bekend  geworden  in  de  kerk.  Sweelinck  mocht
het  orgel  namelijk  niet  tijdens  diensten  bespelen,
maar alleen buiten kerkdiensten om als stadsorganist
om  het  volk  uit  de  kroeg  te  houden.  Sweelinck
onderging  de  invloed van  Italiaanse  componisten  in
een tijd waarin veel schilders en architecten  in  Italië
het  vak  leerden.  Hij  kende  de  dichter  en
toneelschrijver Joost van den Vondel en vele musici,
waaronder Henderick Speuy. Speuy was vanaf 1595
organist  van  de  Grote  kerk  in  Dordrecht,  dus  ook
tijdens  de  nationale  synode  in  16181619.  Van
Noordt  stamde  uit  een  geslacht  van  bekende
Amsterdamse  musici  en  was  organist  in  de  Nieuwe
kerk. Zijn Tabulatuurboeck verscheen in 1659.
Wij  nodigen  u  van  harte  uit  om  deze  bijzondere
dienst bij te wonen.
(Christine Kamp en ds. W.J. Lamfers)

zondag 24 januari

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
De  dienst  op  24  januari  staat  in  het  teken  van  het
Onze  Vader  (Matteüs  6:  515),  muziek  van
Mendelssohn en een aantal bekende liederen. In het
Mendelssohnjaar  2009  hadden  Christine  Kamp  en
Gerrie Meijers geen gelegenheid om op een zondag
samen  vierhandig  het  orgel  en  de  vleugel  te
bespelen,  zo druk zijn organisten  in orgelsteden als
Haarlem  en  Weesp.  Naast  de  zesde  sonate  op  de
vleugel brengen zij op het orgel een prelude en twee
fuga's  van  Jakob  Ludwig  Felix  Mendelssohn
Bartholdy  (18091847)  ten  gehore.  Die  fuga's
stammen uit dezelfde tijd als ons Bätzorgel.
De opa van Felix, Moses Mendelssohn, was de grote
Joodse filosoof uit Berlijn, die de stamvader is van de
Joodse Verlichting, de Haskalah. De vader van Felix,
een bankier, gaat over tot het protestantisme, omdat
de  doop  het  toegangskaartje  is  tot  de  Duitse
samenleving.  Maar  ook  al  ben  je  keurig  netjes
geassimileerd en heb je erg je best gedaan, je blijft in
de ogen van velen een vreemdeling. De succesvolle
Felix  Mendelssohn  zou  naast  symfonieën,  oratoria,
opera's  en  kamermuziek  veel  protestantse
kerkmuziek  componeren  en  in  1829  de  Matthäus
Passion van J.S. Bach na  lange tijd weer uitvoeren.
Stress  en  hartaanvallen  leidden  tot  de vroege  dood
van  Mendelssohn,  maar  zijn  muziek  blijft  klinken,
behalve  in  de  Nazitijd.  Op  24  januari  klinkt  zijn
muziek ook in de Grote kerk van Weesp. Trouwens,
wie  goed  oplet  heeft  zijn  muziek  in  de  afgelopen
maanden  vaker  in  ons  midden  gehoord.  Ook  de
dienst  op  24  januari  is  een  bijzondere  dienst,  die  u
niet mag missen!
(Christine Kamp en ds. W.J. Lamfers)

Koffiedrinken thuis

17 januari  mevr. Sliggers, Keulsevaartstraat 147
24 januari  fam. Kalwij, De Vennen 40
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 In memoriam

Willem Rijken
6 juli 1939 – 17 december 2009

Op  17  december  2009  is  Willem  Rijken
(Boternesserstraat 17) overleden na een ziekbed van
ruim  een  half  jaar.  Hij  is  70  jaar  geworden.  Zijn
contacten met de voorheen  lutherse gemeente  liepen
vooral  via  zijn vrouw Gerda.  Hij  was  trouw  naar  een

kring van vrienden. Boven de rouwkaart stond: ‘ik heb
een  mooi  leven  gehad,  denk  aan  mij  met  een
glimlach’. De crematie heeft op 22 december jl. plaats
gevonden in Amsterdam. Moge de Eeuwige zijn vrouw
Gerda, dochter en schoonzoon troosten.

Ds. A. Groeneveld

Jacob Anton Baarspul
25 februari 1915 – 24 december 2009

Op  de  dag  voor  kerst  overleed  tamelijk  onverwacht
Jacob  Anton  Baarspul,  echtgenoot  van  Rita  van  ’t
Hoog. Meneer Baarspul werd 94  jaar oud. Het  is niet
alleen zijn hoge leeftijd die het niet gemakkelijk maakt
om in een enkel woord Anton Baarspul te herdenken.
Meer  dan  het  getal  der  jaren  is  het  zijn  omvangrijke
werk  en  inzet  die  maar  moeilijk  in  woorden  zijn  te
vatten.  Generaties  Weespers  hebben  bij  meester
Baarspul  in  de  klas  gezeten.  Zijn  rijzige  gestalte  en
zijn  rustige  optreden  maakten  indruk  en  gaven  hem
overwicht.

Zijn  leven  is  niet  zonder  moeite  en  verdriet  voorbij
gegaan.  Ieder  die  een  kind  in  de  dood  moet  laten
voorgaan,  heeft  daarvan  weet.  En  ook  het  overlijden
van zijn vrouw was een zware klap. Het was goed dat
hij  in  zijn  huwelijk  met  Rita  weer  vaste  grond  vond.
Vanuit  zijn  stoel  aan  het  raam,  Smal  Weesp
overziende,  bleef  hij  zijn  interesse  in  de  mensen  om
hem heen trouw tonen.
Aan dat goede samenzijn is nog onverwacht een eind
gekomen. Moge Jacob Anton Baarspul gebonden zijn
in de bundel van het eeuwige leven.

Ds. D. Pruiksma

 Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

beste mensen,
uit de gemeente
Talloze  mensen  kampen  met  gezondheids
problemen,  waarvoor  ze  onderzoeken  moeten
ondergaan.  Dat  is  niet  altijd  prettig.  Ook  staat  een
aantal gemeenteleden voor de vraag of zij nog langer
in hun vertrouwde huis kunnen blijven wonen, of dat
een  verhuizing  naar  een  plek  waar  meer  zorg  kan
worden gegeven, noodzakelijk  is. Allemaal moeilijke
situaties. Ik noem hier, op uitdrukkelijk verzoek, geen
namen. Mogen we elkaar niet uit het oog verliezen.

Op 3 december 2009  is  in het gezin van Evelien en
Jeffrey  GijzenHeijnen  (Gemeenschapspolderweg
111) een zoon geboren: Levy Sem, een broertje voor
Romy. We wensen hen veel geluk met elkaar.

Op 27 december 2009 beëindigde collega Pruiksma
zijn  werkzaamheden  voor  onze  gemeente  met  een
dienst  die  een  weerspiegeling  was  van  zijn  werk

zame leven: veel muziek. Ik wens hem veel inspiratie
op zijn werkplek toe.

De  vacaturetijd  zal  vanaf  nu  onder  meer  zichtbaar
zijn  in  de  gastpredikanten  die  met  regelmaat  zullen
voorgaan.  Aukje  de  Rijke  en  Lia  Bogerd  hebben  er
flink  wat  werk  aan  gehad  om  het  rooster  rond  te
krijgen, hulde! Het is, zo hoor ik van plaatsen waar ik
zelf  als  gastvoorganger  gevraagd  word,  meestal
verrassend  om  een  nieuw  geluid  te  horen.  Hopelijk
ervaart u dat ook zo!

Een  aantal  gemeenteleden  heeft  hernieuwd  een
predikantskeuze gemaakt. Het is mijn voornemen om
met al deze mensen nader  kennis  te maken. U zult
daarvoor  door  Jetty  van  Kessel  van  het  Pastoraal
Diaconaal  Centrum  benaderd  worden.  Als  u  dat  te
lang vindt duren, wilt u dat dan laten weten? Mocht er
zich  bij  u  een  ernstige  situatie  voordoen  en  stelt  u
bezoek op prijs, wilt u dan zelf (laten) bellen? Het zou
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jammer  zijn als  ik onverhoopt niet op de hoogte  ben.
Een afspraak is zo gemaakt.

kerstnacht
Het  liep even anders  in de kerstnacht.  Ik kan me niet
heugen dat ik zo vaak op een buienradar heb gekeken
als  op  24  december  2009.  Ik  voorzag  dat  ik  wel  in
Weesp zou kunnen komen, maar dat de terugweg met
mogelijke  ijzel  wel  eens  lastig  zou  zijn.  Van  diverse
kanten kreeg ik in de loop van de dag een slaapplaats
aangeboden, nogmaals mijn dank daarvoor. Vanwege
de  voorspelling  van  ijzel,  de  zeer  barre
weersomstandigheden  en  het  weeralarm  van  het
KNMI  en  de  ANWB  besloot  het  Vocaal  Ensemble

Cantare  uit  Huizen  om  5  uur  ’s
middags toch niet te komen. We
hebben, met hulp van Christine
Kamp  en  Dionne  de  Hoop,  het
muzikale gat kunnen vullen met
orgelspel  en  projectie  van
liederen  via  de  beamer.  Dank
daarvoor!  Daarnaast  was  er  bij
velen  de  teleurstelling  dat  het
koor er niet kon zijn.

De  collecteopbrengst  van  deze
dienst was bestemd voor het ZWOproject Sosua kids.
Ik  was  zo  vrijmoedig  geweest  om  te  vragen  of  het
mogelijk  zou zijn dat er  twaalf  kinderen een  jaar  lang
naar school konden gaan. Ik ben daarbij uitgegaan van
€ 75 per kind per jaar. Van de geldtellers kreeg ik door
dat  de  opbrengst  het  mogelijk  maakt  dat  ruim  14
kinderen  een  jaar  lang  onderwijs  kunnen  krijgen.  Alle
gevers hartelijk dank!.

kringwerk
Het eerste blok kerksiteervaringen op 15 en 22 januari
staat  in het  teken van geld en de crisis. Wat wordt er
vanuit de bijbel over geld gezegd. Hoe wordt er  in de
kerk  met  geld  omgegaan?  Wat  heeft  iedereen  te
besteden,  wat  moet  je  ervan  betalen?  Hoe  ontstaan
schulden?  De  jongeren  krijgen  een  eigen  uitnodiging
per email.

Afgelopen  zomer  kwam  een  groepje  van  zes  jonge
mensen  bij  elkaar  voor  een  ‘spoedcursus’    belijdenis
doen.  Deze  groep  gaat  door  onder  de  titel  ‘in  de

verlenging’.  We  zijn  nog  lang  niet  uitgepraat  over
geloofsthema’s. Ook de mogelijkheid om belijdenis
te  doen  of  om  dit  nader  te  onderzoeken  is  vanuit
deze  kring  mogelijk.  De  eerste  belangstellenden
hebben zich al gemeld. Meer informatie bij ds. Alida
Groeneveld  email:  alida.groeneveld@planet.nl  of
telefoon: 0365366920. De eerste bijeenkomst is op
dinsdag  19  januari  om  20:00  uur  in  de  huiskamer
van het HOC.

De  basiscatechese  begint  op  25  januari.  In  zes
bijeenkomsten  houden  we  ons  bezig  met  alle
aspecten van de maaltijd van de Heer die uitlopen
op  de  viering  op  Witte  Donderdag  (1  april).  De
kinderen krijgen een eigen uitnodiging

‘Bespreek het  samen’ doen we  weer op 1  februari
over de teksten van zondag 7 februari: Jesaja 6:18
en  Lucas  5:111.  Graag  een  eigen  bijbel  mee
brengen. We komen bij elkaar in de huiskamer van
het  HOC  van  14:0015:30  uur.  De  groep  is  de
laatste  keer  flink  uitgebreid!  U  bent  van  harte
welkom. Opgave is niet nodig.

De  Thomaskring  gaat  niet  door  vanwege  gebrek
aan  belangstelling.  Ik  had  het  boek  van  Jan
Offringa  als  aanbod  voor  een  kring  opgenomen
omdat  ik  dat  vind  passen  bij  het  zoekprofiel  dat
tijdens  de  gemeenteberaden  naar  voren  is
gekomen.  De  inhoud  sluit  aan  bij  vragen  van
gemeenteleden en gaat op een zorgvuldige manier
in op het geloof en hoe dat vorm kan krijgen als al
het vertrouwde weggevallen  is. Mogelijk bied  ik de
kring  in  het  komende  seizoen  nogmaals  aan.
Mochten  er  praktische  redenen  zijn  geweest
waarom u niet kon meedoen omdat u bijvoorbeeld
op woensdagavond niet kunt, wilt u dat dan aan mij
doorgeven.  Als  u  dat  nu  al  doet,  kan  ik  daar  voor
het nieuwe seizoen rekening mee houden.

tot slot
Hartelijk  dank  voor  de  goede  wensen  die  u  ons
stuurde.  Moge  het  nieuwe  jaar  een  zegenrijk  jaar
worden.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld

Ds. D. Pruiksma

Dankuwel

De  jaarwisseling  20092010  was  het  begin  van  mijn  uitgebreider
werkzaamheden  voor  de  Internationale  Raad van  Christenen  en  Joden  en
daarmee  het  officiële  einde  van  mijn  werk  als  predikant  in  Weesp  en
Driemond. Die verandering werd op zondag 27 december jl. gemarkeerd met
een  bijzondere  dienst  gevolgd  door  een  gezellig  samenzijn.  Voor  al  uw
goede  woorden, voor alle cadeaus,  alle kaarten, brieven en email wil  ik  u
heel hartelijk bedanken. Het was een mooie afscheidszondag. Dank u wel.

Ds. Dick Pruiksma

mailto:alida.groeneveld@planet.nl
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Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
De  meeste  ongelukken  ge
beuren  thuis  en  hebben  nogal
eens nare gevolgen.
Piet  Dalmulder  kwam  onge
lukkig  ten  val,  maar  brak
gelukkig  niets.  Toch  werd  hij
voor  alle  zekerheid  opge
nomen  in  het  ziekenhuis  in
Hilversum.  Dat  een  goede
controlebeurt  nooit  weg  is,
vindt Piet ook.

Mevrouw van Tongeren kwam in 'Oversingel' ten val en
onderging daarop een heupoperatie in GooiNoord. Na
een  operatie  kan  je  je  een  tijdje  zwak  en  misselijk
voelen.  Wij  hopen  dat  mevrouw  van  Tongeren  weer
wat opknapt.

Mevrouw  Lentink  kwam  ook  thuis  ten  val.  Alles  doet
pijn,  maar  er  is  gelukkig  niets  gebroken.  Dan  mag  je
het  thuis uitzieken en  is het  recept:  rustig opknappen.
Schrik op schrik, hoe blijft een mens gezond?

Toen  ik  in ziekenhuis Hilversum bij Piet Dalmulder op
bezoek  was,  trof  ik  daar ook mevrouw Bruinekool. Bij
toeval,  want  indien  familieleden  of  bekenden  ons  niet
op de hoogte stellen van iemands situatie, kunnen wij
als predikant iemand helaas uit het oog verliezen.

Herman  Schulp  is  thuis,  maar  zit  wel  aan  de
beademing.  Dat  is  altijd  weer  vermoeiend.  Gelukkig
zorgt  Janny  goed  voor  hem  en  krijgt  hij  geregeld
bezoek.

Daarnaast zijn er mensen die  in stilte  lijden, omdat  je
op  hoge  leeftijd  nog  moet  meemaken  dat  je  kind  je
ontvalt.  Je staat verbijsterd aan een graf en kan niets
anders  dan  huilen.  Maar  ook  dan  weet  je  dat  God  je
niet in de steek laat.

Of  je  kampt  met  een  steeds  brozer  wordende
gezondheid. Het gaat allemaal zo moeizaam en je
bent zo snel moe. Moge God ook deze mensen tot
steun zijn.

Of  er  gebeuren  dingen  om  je  heen  die  je  hevig
aangrijpen.  Dat  zoiets  mogelijk  is.  Dat  een  mens
zoveel  moet  lijden.  Verbijsterd  en  geslagen  sta  je
er bij, gaat er van alles door je heen.

Moge God al deze mensen opvangen en troosten.
Voor  de  kerk  ontving  ik  giften  van  tien  en
vijfentwintig  euro  en  voor  het  werk  in  Roemenië
giften van twintig en honderd euro. Hartelijk dank!

Varia
Op  de  schoorsteenmantel  staan  een  heleboel
Kerstkaarten  met  goede  wensen.  Hartelijk  dank
daarvoor! Met zoveel beste wensen kan 2010 geen
slecht  jaar  worden.  Moge  God  u  allen  een  goed
jaar  geven,  waar  wij  straks  dankbaar  op
terugkijken,  ook  als  het  jaar  niet  naar  wens
verloopt.

Heel  wat  enthousiaste  mensen  hebben  in  de
Adventtijd  de  affiche  'Mis  Kerst  niet'  opgehangen.
In de aanloop naar de actie kerkbalans vraag  ik u
hetzelfde te doen. De affiches liggen vanaf zondag
17  januari  in  de  kerk.  Ook  deze  keer  bevat  het
mooie  affiche  weer  een  doordenkertje.  'Is  los
komen  van  je  geld  het  nieuwe  Jeruzalem?',  zo
vraagt ds. Hoogenkamp zich helemaal in de lijn van
Handelingen  2  en  4  af.  Een  spannende  vraag,
waarop  verschillende  mensen  in  de  loop  der  tijd
heel creatief antwoord hebben gegeven.

Ds. W.J. Lamfers

Informatief: Uit de nieuwsbrief van Pieter Bakker en Kathleen Hagen

We zijn 5 maanden in Nederland geweest, heerlijk bijkletsen
en aan het werk. We hadden het goed. Maar…  Op 2 januari
zijn we vertrokken voor 2 maanden naar Oeganda.
Oeganda
In  NoordOeganda  heeft  de  bevolking  ongenadig  veel
geleden  onder  de  gewelddadige  acties  van  de  Lord’s
Resistance  Army  (LRA).  Anderhalf  miljoen  mensen  werden
verdreven  van  hun  huizen  en  naar  vluchtelingenkampen
overgebracht.  Enkele  van  die  kampen  ontstonden  rondom
bestaande  dorpen.  De  bevolking  nam  zo  sterk  toe  dat  de
basisvoorzieningen,  zoals  toegang  tot  gezondheidszorg  en
schoon  water,  schaars  werden.  Aan  deze  problemen  heeft
Medair  de  laatste  jaren  rond  Patongo  gewerkt.  Daarnaast
werkte  Medair  ook  in  de  nabijgelegen  regio  Karamoja.  Het
leven  in  Karamoja  is  zwaar  en  wordt  bepaald  door
regelmatige, langdurige perioden van droogte, sporadisch en
vaak  bruut  geweld,  schendingen  van  mensenrechten,  de
bijna  totale  afwezigheid  van  rechtsstructuren,  terugkerende
veeroof en chronische voedselonveiligheid

Het  Oeganda  programma  van  Medair  zal  per  juli  2010
afgerond  worden.  Vooruitlopend  hierop  zal  de  basis  in

Patongo  in  januari  en  februari  gesloten  worden.  Pieter
zal de  logistieke manager ondersteunen  in de afronding
van  dit  project.  Kathleen  zal  de  huidige  personeels
manager  vervangen  wanneer  ze  met  zwangerschaps
verlof  is.  Daarnaast  ondersteunt  Kathleen  de  financiële
manager in administratie.

Wat  er  na  en  in  Oeganda  gaat  gebeuren  dat  is  nog
onbekend.  We  hopen  op  een  long  term  positie  met
Medair ergens in de wereld. Wanneer dit niet mogelijk is
gaan  we  solliciteren,  reizen  of  komen  we  terug  naar
Nederland. Kortom: wat ons te wachten staat, dat weten
we niet. Voorspelbaar, waarschijnlijk niet!

Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren
hand; sla ik dus de ogen naar het onbekende land

(J. Zundel 1870)

De hele nieuwbrief van Pieter Bakker en Kathleen Hagen
is te lezen op het prikbord in de kerk aan de kant van het
Waagplein.
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 Commissies

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

De Kerstdagen liggen weer achter ons en de jaarwisseling
is weer voorbij. Zo glijden we door de tijd heen. 2010 ligt
voor  ons.  We  kunnen  veel  verwachtingen  hebben  en
plannen maken, of we zien  tegen het nieuwe  jaar op als
tegen  een  berg.  De  psalmdichter  van  psalm  39  riep  uit:
“En nu, wat verwacht ik o HEERE, mijn hoop die staat op
U alleen!” Dàt is het éne nodige. Dan zal het gaan.

Op  12  december  is  op  de  leeftijd van  82  jaar  overleden
Gerrit Vlug van de Korte Muiderweg 49. Zijn gezondheid
was  de  laatste  jaren  al  zeer  broos,  maar  hij  droeg  dat
(blij)moedig,  zelfs  in de  laatste week. Ook al  kon hij niet
meer  naar  de  kerk,  zijn  betrokkenheid  tot  de  zondagse
erediensten was en bleef zeer groot. De cassettebandjes
werden enige keren per week afgedraaid en de kerkradio
met  daarvoor  of  daarna  de  TV  met  z’n  geestelijke
programma’s  vulden  bij  hem  de  zondag.  Voor  de
dagelijkse  zorg  kon  hij  rekenen  op  z’n  kinderen  en
kleinkinderen  Jannie,  Jan  en  Stephan  die  naast  hem  en
Ruben en Sanne die boven hem woonden. Uitgebreid kon
hij verhalen van de andere kinderen en kleinkinderen met
de laatste ontwikkelingen en snufjes op agrarisch gebied.
Het  thuis  zijn  in  zijn  vertrouwde  omgeving  met  de
verzorging die hij kreeg, ging volgens hem zo goed, dat hij
er  niet  aan  dacht  en  nodig  vond  om  naar  een
verzorgingshuis te gaan. Hij was gehecht aan dit leven op
de  boerderij,  maar  was  ook  verwachtende    het
toekomende  leven.  Boven  de  kaart  stond  de  trouwtekst:
“Wandelt  in  de  liefde,  zoals  ook  Christus  u  heeft
liefgehad." Een blijmoedig geloof en een vast vertrouwen
had  hij  in  zijn  Heere  en  Heiland  Jezus  Christus.
Anderzijds  had  hij  moeite  met  het  toeeigenen  van  het
geloof. Daarbij schiep, heel opmerkelijk, de twijfel bij hem
geen  afstand.  Nee,  bij  alle  aanvechtingen,  overwon  het
geloof dat hem stap voor stap dichter bracht bij God. Zo
zongen we dan ook tijdens de dienst van Woord en gebed
van die verwachting en dat verlangen die hij heeft gekend:
“Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, en Christus
zal over u lichten!

Namens de kerkenraadscommissie,
P. Zevering

Inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een  telefoontje  naar  Gerard van  den  Bosch  (410657)  of
het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze worden
bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook meenemen naar de Kerk en in de
antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen.

Van de koster

Lieve mensen,
Op  29  november  werd  na  de  kerkdienst
afgekondigd  dat  ik  de  nieuwe  koster  ben
geworden  van  de  Laurenskerk.Terwijl  ik  naar
voren  liep  om  mijn  contract  in  ontvangst  te
nemen  brak  er  een  spontaan  applaus  uit.  Dat
ontroerde mij zeer.  Ik had nog niets gedaan en
toch werd er geklapt.
Inmiddels  heb  ik  de  maand  december  er  op
zitten  en  heb  ik  ontzettend  veel  meegemaakt
(nieuwe  baan,verhuizing,  dochter  uit  huis)  en
geleerd.
Ik  besef  dat  ik  aan  het  begin  van  mijn  nieuwe
loopbaan sta en  ik voel mij  gesteund door heel
veel mensen om mij heen. Bedankt daarvoor. Ik
hoop op een goede samenwerking voor 2010. Ik
heb er zin in.

Ik ben te bereiken op de volgende manier:
Mobiel: 06 100 59 464
Email: koster@pknweespdriemond.nl

Rest  mij  nog  iedereen  de  beste  wensen  te
geven voor 2010.Dit ook namens mijn man.

Agnes Bruin
Kerkstraat 21
1381 XN Weesp

Kerst en saamhorigheid

De  kerstsfeer  waarin  we  ons  toch  allemaal
bewegen  blijft  niet  alleen  beperkt  tot  de  kerk.
Wat is het toch bijzonder om waar te nemen dat
waar  de  diaconie  als  gewoonte  heeft  om  vlak
voor de kerst mensen, die het moeilijk hebben te
ondersteunen met een geldbedrag, dit door het
Weesper  bedrijfsleven  eveneens  wordt  gezien
en  ondersteund.  De  Firma  Pronk  was  bereid
gratis  37  kerstpakketten  beschikbaar  te  stellen,
zodat  deze  kerstpakketten  in  veel  gevallen
aangevuld  met  een  geldbedrag  kon  worden
uitgedeeld.  Wij  hebben  daarvoor  een
dankbericht  op  de  kabelkrant  gezet,  daar  moet
in  de  regel  een  flink  bedrag  voor  worden
betaald. De kabelkrant zag hierbij ook een kans
om mee  te werken en zag af van de geldelijke
vergoeding. Zo kunnen met elkaar extra dingen
worden  gerealiseerd.  Als  diaken  maakt  je  dat
blij.    Je  zou bijna denken was die kerstsfeer er
maar  het  hele  jaar  of  wordt  het  bijzondere  dan
weer gewoon?

Namens de diaconie,
Hans Snoeij



Onderweg 11

College van kerkrentmeesters

Koster
Zoals u ongetwijfeld gehoord of gelezen heeft  is vanaf 1
december Agnes Bruin de nieuwe koster.
Dat betekent dat u vanaf die datum de reserveringen voor
de  Grote  Kerk  via  Agnes  moet  laten  lopen.  Ook  alle
andere  zaken,  bv  sleutel  ophalen,  dienen  via  Agnes  te
lopen. Agnes is bereikbaar via haar mobiele nummer 06
10059464.  Reserveren  kan  ook  via  het  email  adres;
koster@pknweespdriemond.nl. Wanneer  Agnes  eenmaal
een  vast  telefoonnummer  heeft  dan  laten  we  dat  zo
spoedig mogelijk via Onderweg aan u weten.
Met  het  aantreden  van  Agnes  komt  een  einde  aan  het
kosterschap  van  een  aantal  invallers:  Wijnand  van
Bodegraven,  Lex  Been,  Ben  Bloemendaal  en  Han
Slokker.  Heren  bedankt  voor  jullie  assistentie!  Zonder
jullie  hulp  waren  de  kerkdiensten  waarschijnlijk  niet  zo
soepel verlopen.

Korenfestival
Het korenfestival heeft dit jaar een bedrag opgeleverd van
ruim  €  1500.  Allen,  die  die  dag  hebben  geholpen:  dank
voor jullie inzet!
De  wijn  en  de  glazen  hebben  we  weer,  zoals  elk  jaar,
tegen lage prijzen van Mitra in Baarn kunnen kopen. Kees
van Mitra, bedankt voor je steun van dit vrijwilligerswerk.

Namens de kerkrentmeesters,
Marien Weststrate

Informatief: Het lutherse kerklied

De  Stichtingen  ‘Lutherse  werkgroep  voor
Kerkmuziek’  en  ‘Vrienden  van  Hoekelum
houden  samen  een  dag  op  Kasteel  Hoekelum
met als  thema: ‘Het lutherse kerklied binnen de
Protestantse Kerk’

Hans Jansen, kerkmusicus en secretaris van de
Lutherse  werkgroep  voor  Kerkmuziek,  en  Perla
AkerboomRoelofs, predikant in Nijmegen zullen
een  lezing  houden.  Daarnaast  zal  er  door  de
aanwezigen  veel  worden  gezongen.  Deze
bijeenkomst  hangt  samen  met  de
werkzaamheden  in  het  kader  van  het  nieuwe
Liedboek.

Datum:   zaterdag 6 februari 2010
Aanvang:  12:00 – 16:00 uur

Inclusief lunch om 12:30 uur.
Kosten:  € 15,00 per persoon
Opgave:  Uiterlijk 31 januari 2010

Aanmelden per email bij Hans
Seinstra, seinstrahans@hetnet.nl,
Of  per  post  bij  Klaus  Bodlaender,
Bosweg 33, 6721 HM Bennekom

Kerkbalans 2010

Deze maand staan we weer aan het begin van een nieuw
jaar  en  wensen  wij  elkaar  in  alle  opzichten  een
voorspoedig en gelukkig 2010 toe. Wij hopen dan dat veel
van  onze  voornemens  die  we  voor  het  nieuwe  jaar  van
plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden. Ook
het  college  van  kerkrentmeesters  van  de  gemeente
waarvan u lid bent, hoopt dat.
Van 17  t/m 30  januari  2010, worden alle gemeenteleden
benaderd voor de  jaarlijkse bijdrage 2010. Deze bijdrage
is geheel bestemd voor onze gemeente.
Daarom vragen  wij  u  een  financi le  bijdrage  te verlenen
om het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken,
want onze kerk is van blijvende waarde, want:
•  de  kerk  is  de  plaats  waar  je  samenkomt  om  God  te
ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden.
Waar  het  niet  gaat  om  wat  je  bezit  of  wat  je  presteert,
maar om wie  je bent. Een plaats  waar  iedereen  welkom
is. Dat is iets van blijvende waarde.
•  de  kerk  is  vaak  letterlijk  een  baken:  een  markant
herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is
dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een
houvast  in  het  leven.  Een  geestelijk  thuis  en  een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig
hebben.
• de kerk  is ook voor mensen, die geen speciale binding
met  onze  kerkelijke  gemeente  hebben,  een  plek  van
ontmoeting  en  inspiratie.  We  komen  er  samen  voor  de
grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en
voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor!
Als  christenen  en  kerkelijk  meelevenden  willen
wij  dat  alles  behouden  en  kunnen  doorgeven
aan  onze  kinderen  en  kleinkinderen.  Uw
bijdrage  aan  Kerkbalans  2010  is  daarom  hard
nodig,  want  die  maakt  het  mede  mogelijk  dat
onze  kerkelijke  gemeente  haar  unieke  en
onmisbare  functie  kan  blijven  vervullen.  Dat  is
van waarde. Van blijvende waarde!
Vele  vrijwilligers  zijn  de  komende  twee  weken
op pad om de Kerkbalans enveloppe af te geven
bij  onze  gemeenteleden.  Weer  of  geen  weer,
deze  vrijwilligers  werken  hun  wijk  af,  en  na
enkele  dagen  gaan  zij  weer  bij  u  langs  om  uw
antwoordstrook op te halen.
Wij  vragen  u  op  deze  antwoordstrook  aan  te
geven  welk  bedrag  u  voor  dit  jaar  aan  onze
gemeente wilt geven en  in hoeveel  termijnen u
deze bijdrage wenst te betalen.
Leg  de  enveloppe  met  de  antwoordstrook
waarop uw toezegging staat vermeld vast klaar.
Daarmee helpt u de Kerkbalanslopers.

mailto:koster@pknweespdriemond.nl
mailto:seinstrahans@hetnet.nl
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 Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres :  Nieuwstraat 25 (HOC)
  ingang: Dirk Marcussteeg

Telefoon  :  48 39 93

Open :  Maandag, dinsdag en vrijdag
  van 9.00 tot 13.00 uur

Email :  pdc@hetnet.nl

Wisseling van de wacht

Na  bijna  25  jaar  mijn  collega  te  zijn  geweest,  heeft
Dick Pruiksma onze gemeente verlaten. In die tijd is
de  samenwerking  steeds  intensiever  geworden  met
dat onze gemeenten naar elkaar toe groeiden en tot
een  fusie  kwamen.  Dat  die  fusie  er  moest  komen,
daarover  waren  wij  het  eens.  Daar  is  dan  ook  hard
aan  gewerkt  en  alle  betrokkenen  mogen  best  trots
zijn op het resultaat.

Het is fijn dat Dick zijn carrière kan afronden op een
terrein dat hem zijn leven lang al boeit. Aan zijn inzet
voor en betrokkenheid bij  het  Jodendom hebben wij
het  behoud  van  de  Weesper  synagoge  te  danken.
Wij  hopen  dat  Dick  veel  plezier  zal  blijven  beleven
aan het werk voor de ICCJ en dat het hem alleszins
goed  zal  gaan.  Dat  heeft  hij  verdiend  na  al  zijn
enthousiaste  inzet  voor  de  gemeente  in  Weesp,
waaraan  wij  een  blijvende  belangstelling voor Taizé
en zoveel meer te danken hebben.

Alida  Groeneveld  zal  per  1  januari  2010  haar
takenpakkket  uitbreiden.  Wij  hopen  dat  zij  met  veel
plezier  haar  werk  in  ons  midden  zal  voortzetten  en
hebben  al  de  nodige  afspraken  gemaakt  om  er
samen  een  mooi  seizoen  van  te  maken.  Natuurlijk
hopen  wij  dat  de  goede  samenwerking  snel  in  een
groter team gestalte kan krijgen en wij over niet al te
lange  tijd  een  nieuwe  collega  in  ons  midden  zullen
mogen  verwelkomen,  zodat  het  team  van
predikanten  in het belang van onze gemeente  weer
in  alle  diversiteit  op  volle  sterkte  zal  kunnen
functioneren.

Ds. W.J. Lamfers

Taizéreis 2010

Vertrek : zondag 2 mei 6.00 uur
Terug : zondag 9 mei ca. 22.00 uur
Kosten : ca. € 120,00 (eigen bijdrage)
Leeftijd : groep  van  15  en  16  jaar  (onder
voorbehoud) en een groep van 17 tot 29 jaar

Als  je  interesse  hebt,  zet  de  data  alvast  in  je
agenda. We houden je op de hoogte.

Voor vragen of opgave:
  Ds. Alida Groeneveld of
  Jan Sas
  Tel: 418439 / 0651284570
  email: ja.sas@zonnet.nl

Opening gemeentecentrum

De opening van het gemeentecentrum
is gepland op 17 april 2010.

NIEUW: fotomateriaal gezocht
Voor  de  opening  van  het  gemeentecentrum  vragen
wij uw medewerking voor het volgende. Heeft u foto’s
of dia’s van activiteiten die zich  in en rond het oude
gemeentecentrum  hebben  afgespeeld?  Dan
gebruiken  we  deze  graag  voor  een  doorlopende
diavoorstelling op de dag zelf. U kunt de foto’s en/of
dia’s  voorzien  van  uw  naam  inleveren  bij  Alida
Groeneveld  of  op  het  Pastoraal  Diaconaal  Centrum
afgeven. Wilt u uw naam goed vermelden, dan krijgt
u na afloop uw materiaal weer terug.

naamwedstrijd
U  kunt  nog  tot  1  februari  2010  uw  idee  voor  een
naam  voor  het  gemeentecentrum  inleveren  bij  Aart
Jochemsen,  a.jochemsen@wxs.nl  of  per  post:  C.J.
van Houtenlaan 2, 1381 CP  Weesp. Het zou wat ons
betreft een naam moeten zijn die een relatie legt met
de kerk, uitdrukking geeft aan het beoogde open en
gastvrije karakter, lekker  in het gehoor liggen of een
gevoel  van  ‘o  ja,  logisch  … ’  moeten  oproepen.
Kortom,  laat  uw  creativiteit  werken.  Nog  een
praktisch punt: de naam komt op een plaat naast de
deur en daaronder de brievenbus. Er is ruimte op de
plaat  voor  tekst  van  ongeveer  42  cm  breed.  Met
andere woorden de naam kan niet té lang zijn. Als u
behoefte heeft aan méér praktische informatie kunt u
contact opnemen met Aart Jochemsen.

De feestcommissie bestaat uit: Annelies Westra, Wil
Vree,  Aart  Jochemsen,  Katinka  Hilders  en  Alida
Groeneveld.  We  staan  open  voor  uw  ideeën  en
suggesties!

Alida Groeneveld

Voedselbank

Iedere  donderdag  is  er  de  mogelijkheid  tot  het
inleveren  van  producten  ten  behoeve  van  de
Voedselbank.  Tijdstip  tussen  12.30  en  13.00  uur  in
de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 411816

mailto:pdc@hetnet.nl
mailto:ja.sas@zonnet.nl
mailto:a.jochemsen@wxs.nl
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Alles wat adem heeft

Psalmenavond in Amsterdam

Sinds  Calvijn  spelen  de  psalmen  een
grote rol in de protestantse kerkdiensten
in  Nederland.  Maar  er  zijn  nog  talloze
andere  manieren  om  de  psalmen  te
zingen en de eeuwen door zijn die ook
beproefd.  Denk  aan  de  traditie  van  de
synagoge,  de  psalmen  in  de  vroege
kerk,  de  reciterende  manier  van
psalmzingen  in  de  kloosters,  de  chant
van  Engelse  bodem  en  ook  meer
hedendaagse  vormen  als  de  psalmen
van  Huub  Oosterhuis  en  de  'Psalmen
voor nu'.

U  kunt  met  die  rijke  verscheidenheid
aan  manieren  van  psalmzingen  kennis
maken op vrijdag 22  januari 2010  in de
Nassaukerk  te  Amsterdam  (aanvang
20.00  uur).  Het  Vocaal  Theologen
Ensemble  onder  leiding  van  Hanna
Rijken  neemt  u  mee  op  een  rondreis
door  de  wereld van  de  psalmen  en  het
programma zit vol momenten waarop  u
ook  zelf  mag  meezingen.  Roel  Bosch,
kenner  van  de  psalmen,  presenteert
deze avond.

Het  programma  werd  al  eerder    in  het
kader van het Calvijnjaar   neergezet in
monumentale  kerken  in  Middelburg,
Kampen,  Gouda,  Groningen  en
Dordrecht.  De  uitvoering  in  Amsterdam
vormt de finale in deze reeks.

De  toegangsprijs  is  €  10,.  Daarvoor
ontvangt  u  ook  een  uitgebreid
programmaboekje  getiteld  'Alles  wat
adem heeft'. Het bevat verder een korte
inleiding  over  de  psalmen  en  psalmen
die  je  kunt  lezen  op  heel  verschillende
momenten  in  het  leven:  bij  vreugde,
verdriet,  rouw,  trouw,  klacht,  jubel,
verwondering,  twijfel,  geloof,  hoop  en
liefde. Allerlei manieren waarop mensen
kunnen  reageren  op  het  leven,  op  de
vragen  'wie  ben  ik?'  en  'wie  is  God?'
komen in de psalmen en de portretjes in
dit boekje aan bod.

Vrijdag 22 januari 2010, 20.00 uur,
Nassaukerk, De Wittenkade 111,
Amsterdam, toegang: € 10,

Meer informatie bij Klaas Holwerda,
0206844216 of 0203310793 of
kholwerda@hetnet.nl.

Tien jaar Onderweg

een terugblik op het jaar

In 2010 bestaat het kerkblad Onderweg 10 jaar. Dit is voor
de redactie een reden om terug te kijken naar de recente
geschiedenis van onze gemeente. Alida Groeneveld dook in
het archief, las de oude nummers van Onderweg door en
doet aan de hand van gebeurtenissen en anekdotes
verslag. Iedere keer staat één jaar centraal: dit keer het jaar
2000.

Het  eerste  nummer  van  Onderweg  is  een  feit.  Op  de  voorkant
staan  drie  vogels  naar  een  ontwerp  van  mevrouw  Kok
Meulenbroek.  Zij  schrijft:  “De  drie  duiven  symboliseren  de  drie
kerken die samen op weg zijn, dus ‘onderweg’ zijn. De duif vliegt
‘op de zon’ en op enkele herkenningspunten op de aarde, water
bijvoorbeeld.  Ook  is  de  duif  boodschapper.  Het  water  staat
symbool  voor  het  leven(swater).  Zou  het  hoog  stijgen,  over
stromen of verdrogen, dan staat daar eeuwig en onveranderlijk de
zon symbool voor geloof, hoop en liefde.”

Ds.  Ineke  ThurkowWierenga  spreekt  in  haar  meditatie  het
verlangen  vanaf  nu  samen  geschiedenis  te  schrijven.  Dhr.
Bouhuijs (overleden december 2008) is vanaf het eerste nummer
de  geschiedschrijver  van  de  lutherse  kerkgeschiedenis.  Dhr.
Baarspul (overleden december 2009) beschrijft de historie van de
Gereformeerde Kerk te Weesp.

Het  is  de  tijd  dat  collecte  met  ‘k’  geschreven  werd  en  er  op
zondagochtend  vier  kerkdiensten  waren:  in  de  Grote  Kerk,  de
Maarten  Lutherkerk,  Kerkcentrum  Hogeweij  en  in  het  Kerkwijk
gebouw  te  Driemond.  De  giften  werden  vermeld  in  guldens.
Verbeeld ik het mij nu dat de bedragen hoger waren?

Op 2 april 2000 wordt ds. Robert H. de Vos geordineerd en doet
hij  intrede  als  parttime  predikant  van  de  EvangelischLutherse
Gemeente. Hij is voor 40% van de werktijd werkzaam.

De SoW (Samen op Weg) samenwerkingscommissie gaat in 2000
uit van een federatie. Een andere mogelijkheid is er dan ook nog
niet:  op  landelijk  niveau  zijn  de  drie  kerken  nog  niet  gefuseerd.
Dat  gebeurt  op  1  mei  2004.  Pas  als  dat  gebeurd  is,  kan  er  ter
plaatse  ook  een  fusie  tot  stand  komen.  De  eerste  vrucht  is  het
gezamenlijke  kerkblad Onderweg.  De volgende  stap  is  het  SoW
College  van  Beheer  (huidige  College  van  Kerkrentmeesters).  In
voorbereiding  zijn  samenwerkingsovereenkomsten  voor  het
pastoraat, het jeugd en jongerenwerk en de diaconie.

Een aantal zaken is onveranderd: de gemeentemaaltijd, ingesteld
bij  het  afscheid  van  ds.  Marnix  van  der  Sijs  (1998),  is  er  nog
steeds. De veertigdagenkalender met  teksten en gebeden kwam
in  2000  voor  de  tiende  keer  uit  en  is  nog  steeds  een  zinvolle
oecumenische productie. Ook het ZWOproject,  in dit verslagjaar
voor Bangladesh, heeft oude papieren.

En over oud papier gesproken: in een speciaal kader in nummer 8
staat  de  volgende  oproep:  “ook  gereformeerden  kunnen  oude
kranten aan de kant van de weg zetten op zaterdag 10 juni. Ten
behoeve  van  de  restauratie  van  de  Grote  Kerk  wordt  er  oud
papier opgehaald.”

Alida Groeneveld

mailto:kholwerda@hetnet.nl
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Beelden in de kerk

Sinds  de  herinrichting  beschikken  we  als  gemeente
over een moderne AV (Audio Visuele)  installatie. Nu
de  beeldschermen  beschikbaar  zijn  wordt  er
regelmatig gebruik van gemaakt. Voor het tonen van
een  enkele  dia  tijdens  de  preek,  het  uitlichten  van
een  diaconaal  project  of  ter  ondersteuning  van  het
kinderproject.  Een  enkele  keer  is  de  hele  dienst
inclusief  de  liturgie  gepresenteerd.  Ook  hebben  we
door  middel  van  “life”camera  beelden  die  de
gemeente een beter zicht kunnen bieden op wat zich
rondom het liturgisch centrum afspeelt bij de doop en
het kerstverhaal voor de kinderen.

We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen
maar er  is ook een regelmatig geuite klacht over de
zichtbaarheid  van  de  schermen  die  vraagt  om  een
toelichting. Het is inderdaad niet ideaal, we wisten als
AV groep dat we voor een moeilijke opgave stonden.
Ons  mooie  oude  kerkgebouw  leent  zich  nu  niet
bepaald  voor  de  moderne  visuele  hulpmiddelen  en
ook de gewenste opstelling in een halve cirkel maakt
het  moeilijk  om  iedereen  een  goed  zicht  op  de
beeldschermen te geven.

We hebben twee uitdagingen: Het verbeteren van de
beeldscherpte van het centrale scherm en de slechte
zichtbaarheid van de 2 kleine schermen.

Het grote scherm dat van achteren wordt aangelicht
door de projector heeft veel last van de lichtinval door
de  kerkramen,  vooral  op  dagen  dat  de  zon  laag
schijnt is dit storend. Er is, zoals velen gezien zullen
hebben,  met  kerst  getest  met  een  kap  van  zwart
landbouwplastic. Dit zorgt voor minder bleke beelden
en neemt de  invloed van zonlicht weg maar mooi  is
die  kap  natuurlijk  niet.  Nu  de  resultaten  positief  zijn
gaan we werken aan een nettere oplossing.

Omdat we  in een halve cirkel zitten en de zichthoek
van  het  grote  scherm  ongeveer  140  graden  is,  zijn
voor de zitplaatsen die dicht tegen de middenlijn van
de  halve  cirkel  aan  staan  de  2  kleinere  schermen
bijgeplaatst.  Een  probleem  is  dat  aan  de  linkerkant
van  het  liturgisch  centrum  veel  meer  mensen
afhankelijk  zijn  van  het  kleine  scherm  omdat  de
preekstoel  het  zicht  op  het  grote  scherm  wegneemt
een ander probleem is dat de kleine schermen op de
achterste  rijen  slecht  te  zien  zijn  omdat  ze  te  laag
staan.  Het  is  echter  onder  de  huidige
omstandigheden  niet  mogelijk  om  de  schermen
hoger  te  plaatsen  ze  kunnen  dan  niet meer  worden
verplaatst  en  dat  is  een  vereiste.  Alleen  als  wordt
gekozen  voor  een  vaste  opstelling  kunnen  de
schermen  op  een  hogere  vaste  plek  worden
gemonteerd.

Een  papierloze  dienst  zit  er  dus  met  de  huidige
middelen niet in, maar dat is ook niet het doel van de
AV  installatie.  De  installatie  is  in  de  eerste  plaats
aangeschaft  om  de  mogelijkheden  van  visuele
ondersteuning  van  de  eredienst  te  vergroten.  De
meeste  mensen  kunnen  namelijk  gesproken  woord
beter  onthouden  als  deze  van  beelden  worden

voorzien.  U  weet  vast  nog  wel  een  aantal  van  de
beelden  op  te  roepen  die vorig  jaar  in  de  eredienst
zijn  getoond  en  misschien  kunt  u  zich  nu  aan  de
hand  van  de  opgeroepen  beelden  ook  weer
herinneren waar het over ging.

Als teksten worden gepresenteerd zijn ze niet overal
goed  zichtbaar maar  voor  de  beelden  geldt  dat  wat
minder.  Het  blijft  echter  ook  zinvol  om  teksten  te
presenteren  want  daarmee  zijn  een  aantal  andere
voordelen  te  behalen.  Denk  aan  minder
papierverbruik  omdat  minder  liturgieën  nodig  zijn,
meer  flexibiliteit  (op  het  laatste  moment  wijzigingen
aanbrengen).  Notenbalken  bij  ieder  couplet  en  een
groot  scherm  dat  goed  leesbaar  is  voor
slechtzienden. En het is goed om ervaring op te doen
en aan de jongere generaties te laten zien dat ook wij
als gemeente, net als heel veel gemeenten om ons
heen, met de tijd meegaan.

Als  AV  groep  staan  we  open  voor  suggesties  en
ideeën  en  ik  nodig  u  van  harte  uit  om  ons  aan  te
spreken  en  met  ons  over  het  gebruik  van  de
installatie van gedachten te wisselen.

Gerjan Veenhoven

Beleef de spiritualiteit
en de liederen van

de Iona Community

donderdag 14 januari 2010
vanaf 19.45 uur in de

Bethlehemkerk in Hilversum
Meer info: http://www.bethlehemkerk.nl

http://www.bethlehemkerk.nl
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 Informatief

Nieuwsbrief Stichting SOLA “Save Our Lives Anwiankwanta”

Even  een  opfrisser  met  betrekking  tot  onze
Stichting. In 2002 vertrokken wij (AnneMarie Snel
en  Dinda  Schippers)  naar  Ghana  met  de
onzekere opdracht om te helpen in een weeshuis.
Daar  aangekomen,  midden  in  de  bush,  werden
we niet direct met open armen ontvangen omdat
Paulina  (de  moeder  van  het  weeshuis)  niet
begrepen  had  dat  we  echt  zouden  komen. Toen
het  werkelijk  tot  Paulina  doordrong  dat  we  er
waren om haar te ondersteunen toonde zij steeds

meer  haar  waardering  en  voelden  we  onze  ook
echt  gewaardeerd.  Ze  noemde  ons  ‘haar
dochters’ en we waren voor haar zoals ze zelf zei,
‘een  Gods  geschenk’.  Het  was  hard  werken  om
de kinderen in dat veel te kleine huis te verzorgen,
maar  met  vereende  krachten  is  ons  dat  gelukt.
Onze  moeders  zorgden  voor  kleding,  speelgoed
en  geld  en  toen  dat  geld  door  al  die  lieve
sponsoren  bleef  binnenstromen  vroegen  wij
Paulina  wat  haar  grootste  wens  was.  Dat  bleek
een groter  huis met betere voorzieningen  te zijn.
En  zo  ontstond  onze  stichting  in  2003.  Met  als
resultaat  een  prachtig  huis  dat  in  2007  gereed
kwam. Nog niet compleet maar wel bewoonbaar.

In  augustus  2007  werd  het  huis  bewoond  en  in
november  2008  is  het  officieel  door  AnneMarie
geopend.  Pas  een  paar  dagen  daarvoor  was  de
elektriciteit aangesloten en gaf de waterput helder
water.  Wat  een  feest… .  en  op  die  dag  werd
Paulina 50 jaar.
Dat op zich is al bijzonder om te vieren in Ghana.
Wist  u  trouwens  dat  de  verjaardag  van  alle
kinderen  in  het  huis  gevierd  wordt  op  tweede
Kerstdag? De geboortedatum is namelijk meestal
niet bekend.

De  dag  voor  kerst  2008  worden  15  baby’s  en
kleuters  verhuisd  van  Agroyesum  naar
Anwiankwanta. Het huis zit stampvol.

Intussen  hebben  wij  contact  met  Robert  Bulstra
van  Addax  (een  Zwitserse  oliemaatschappij).
Deze  maatschappij  steunt  het  project  financieel
en  heeft  twee  extra  familyunits  gebouwd  op

hetzelfde  terrein.  Een  accommodatie  voor  1215
kinderen  en  een  teamleider  (een  unit  bestaat  uit  4
slaapkamers, een keuken, een woonkamer, toiletten en
douches).  Deze  units  zijn  inmiddels  officieel  geopend.
Wat  wij  vooral  niet  moeten  vergeten  te  melden  is  dat
Stichting  KIO  (Kinderen  in  Ontwikkeling)  inmiddels  de
scholing  van  de  kinderen  voor  zijn  rekening  heeft
genomen (www.kindereninontwikkeling.nl).

Het bestuur van de Stichting in Ghana bestaat uit negen
mensen,  waarin  ondermeer  Robert  Bulstra  participeert.
Hij reist veel en is regelmatig in de gelegenheid om het
project te bezoeken.

In  juli  2008  wordt  er  een  tweeling  geboren  in  het
ziekenhuis.  De moeder  overlijdt  tijdens  de  bevalling en
de  tweeling  wordt  liefdevol  bij  Paulina  in  huis
opgenomen. Hun namen zijn: Goodwin en Goodwill. Bij
één van onze laatste contacten met Paulina hoorden we
dat er weer vier babies bij zijn gekomen. De jongste drie
weken oud.
Intussen  heeft  de  Duitse  Prana  Stiftung
(www.deutschesstiftungszentrum.de)  gemeld  ons  de
komende  drie  jaar  te  willen  ondersteunen.  Zij  doneren
een belangrijk geldbedrag voor levensonderhoud en om
het mogelijk  te maken het weeshuis  de gelegenheid  te
geven om selfsupporting te worden.

Onder  constructie  is  een  website  voor  SOLGH
(www.saveourlivesghana.org).

In 2008 is vanuit Dubai 5 acres grond aangekocht en het
is  de  bedoeling  dat  deze  grond  gebruikt  gaat  worden
voor  landbouw  in  samenwerking  met  KIO  en  het  Louis
Bolk  Instituut  (www.louisbolk.org)  in  Nederland  en  het
Ghanese Ministerie van Landbouw.

En last but not least: er wordt onderzoek gedaan om te
kijken  of  het  haalbaar  is  om  op  vrij  korte  termijn  een
tilapia  visvijver  te  realiseren.  Tilapia  vis  is  een  zeer
geliefde vissoort in WestAfrika en op deze manier willen
we  proberen  of  het  project  binnen  een  aantal  jaren
zichzelf kan bedruipen.

Zoals u kunt lezen groeit ons ‘kleine’ project uit naar iets
groots.  Daar  zijn  wij  reuze  trots  op  en  we  kunnen  u
verzekeren dat uw geld heel goed  terecht  is gekomen.
Dankzij al die lieve mensen die ons project helpen voort
te bestaan. Wat zijn wij dankbaar voor hun steun en hun
vertrouwen in ons.

Natuurlijk houdt het de komende jaren voor ons niet op.
We  zullen  onderhoud  moeten  plegen  en  we  willen  de
opleiding  gaan  betalen  voor  gediplomeerd  personeel,
want dat hebben ze hard nodig. We zullen ze eens wat
extra’s  toe  stoppen  met  kerst  wanneer  al  die  kinderen
hun verjaardag vieren.

Onze  dankbaarheid  gaat  uit  naar  allen  die  dit met  ons
mogelijk hebben gemaakt, want:  HULP HELPT!!!

Dinda Schippers
AnneMarie Snel

http://www.kindereninontwikkeling.nl
http://www.deutsches-stiftungszentrum.de
http://www.saveourlivesghana.org
http://www.louisbolk.org
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 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Komt  u  toch  voor  uw  bijbels,  kinderbijbels,
jongerenbijbels en liedboeken naar onze winkel. Ook
voor  studieboeken,  gedichten,  romans,  kaarten  en
postzegels.  We  hebben  veel  keuze  en  indien  niet
voorradig kunt u altijd bij ons bestellen. Deze maand
grote uitverkoop!

Namens de medewerkers van Hebron

Verjaardagsfonds

Beste gevers en medewerk/sters, allereerst de beste
wensen en een gezegend 2010.
Iedereen wordt weer heel hartelijk bedankt voor alle
gulle giften, en de medewerkers voor hun inzet! Er is
weer  een  mooi  bedrag  opgehaald,  te  weten:
€ 1372,24.
Er is nog slechts één wijk vacant: de wijk Gein Noord
+  de  provincialeweg.  Indien  u  geïnteresseerd  bent,
kunt  u  zich  opgeven  bij  onderstaande  contact
persoon.
En  bij  deze  wil  ik  u  nog  even  laten  weten  welke
aankoop  we  gedaan  hebben  uit  gelden  van  het
verjaardagsfonds  en  nog  afbetaald moet  worden,  te
weten: een verrijdbaar podium voor het antieke orgel,
wat in het koor staat.

Elly Lijnsvelt  van Dusseldorp
Rembrandt van Rijnstraat 129
1382 AR Weesp
Tel. nr.: 0294 410 810

Kerkcontact

Ontvangen  via  Kerkcontact  van  N.N.  via  A.v.d.Z.
€ 50,00. Waarvoor hartelijk dank

Annie van der Zande

Kerkcontact 2009 2010

Aan  het  begin  van  het  nieuwe  jaar  wensen  de
contactdames  u  allen  een  goed  2010.  We  hebben
het  afgelopen  jaar  heel  wat  bloemetjes  gebracht  bij
verjaardagen van de 75 plussers  in onze gemeente,
ook bij  lief en leed hebben we geprobeerd aandacht
te geven, maar niet alles is bij ons bekend.
Ook  bij  huwelijksjubilea  hoort  een  bloemetje,  maar
ook dat lukt niet altijd, wanneer u niet in Weesp bent
getrouwd staat u soms niet op onze lijst!
Geeft  u  alstublieft  aan  ons  door  wanneer  u  een
bezoekje op prijs stelt!

Een groet van ons allen, de wijkhoofden:
Ineke Sliggers Bertha Verburg
Ankie Wiereyn Pitty Wijma
Annie van der Zande

Protestantse Vrouwen op Weg

Op  onze verenigingsavond van  maandag  1  februari
2010 zal Mw. P. Bouwman uit Weesp voor ons een
lezing  houden  over  "Haptonomie".  O.i.z.  een  heel
interessant  onderwerp  dus  dames  allen  van  harte
welkom  om  19.45  uur  in  de  Rabozaal    Irenelaan  6
Weesp.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

 Voor de jeugd

Bedankje van de kinderdienst

In  de  adventstijd  stond  de  waterput  van  ons  project
voorin de kerk. We vroegen u/jullie met ons mee te sparen
voor het project van de stichting Tuma Tuma. Dit project
is uitgekozen door de jongeren van Kerksite en ook in de
kinderdienst wordt er voor dit project gecollecteerd.
Het  totaal bedrag  dat wij  in deze adventstijd bij  elkaar
hebben  gebracht  is  €  903,90.  Wij  vinden  dit  een
fantastisch  resultaat  en  willen  u/jullie  dan  ook  hartelijk
bedanken voor alle giften.
In  de  kinderdienst  en  bij  kerksite  blijven  we  nog  geld
inzamelen  voor  dit  project. Denken  jullie er  aan  om geld
mee te nemen voor de collecte in de kinderdienst?
Nog even wat informatie over het project:

De Stichting Tuma Tuma is actief in Zuid Ghana en zamelt
geld  in  voor  een  waterproject.  Er  wordt  regenwater
opgevangen  in tanks,  regenwater  is schoon en fris water.
Als het regenwater opgevangen wordt in tanks bij scholen
dan is dat tijdbesparend voor de schoolkinderen. In plaats
van uren lopen om de watervoorraad aan te vullen kunnen
ze nu naar school gaan. Het komt ook de gezondheid ten
goede:  als  je  regenwater  opvangt,  filtert,  behandelt  en
opslaat  in  een  gesloten  tank  dan  krijg  je  schoon
drinkwater en zullen ziekten als diarree, cholera en tyfus
worden voorkomen.

Namens de kinderdienst, Carla de Groot
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Kerstengelproject 2009

Tijdens  de  Jeugdplatform  vergadering  in
september brengt Alida het Kerstengelproject
ter sprake. Een idee voor de kerksite jongeren
tijdens de advents periode, waarbij een jongere
vier  maal  een  kleinigheidje  bij  iemand  aan  de
deur  hangt.  De  ontvanger  mag  niet  weten  wie
het gebracht heeft en aan elk presentje komt
een kaartje:  afzender “de kerstengel”. En met
kerst maakt de kerstengel zich bekend.
Leuk  idee,  vinden  wij.  Zodoende  worden  de
spelregels  uitgewerkt  en  wordt  de  diaconie
gevraagd voor financiele ondersteuning.
Begin november is een kerksite bijeenkomst en
leggen we uit: “De eerste keer dat  je  iets aan
de  deur  hangt  is  de  eerste  adventszondag 29
november en daarna elke week tot aan de kerst.
De  kleinigheidjes  zijn;  29  november    een
kaarsje,  6 december    een chocoladelettertje,
13 december  bedenk (maak of koop) zelf een
aardigheidje, 20 december – een kerst aardig
heidje  en  voor  de  kerst  een  (zelfgemaakte)
kerstkaart  met  als  afzender  Kerstengel  en  je
eigen naam”. Iedereen is enthousiast, er wordt
ijverig  ingepakt  en  er  worden  leuke  kaartjes
gemaakt.  Tot  slot  wordt  er  overlegd  voor  wie
men Kerstengel wil zijn; opa’s ,oma’s, zieken en
sommigen  willen  nog  even  nadenken. Omdat  er
gemiddeld  tien  jongeren  bij  een  kerksite
bijeenkomst  komen,  weten  we  dat  het  een
kleinschalig  project  zal  zijn.  Maar  er  blijken
ook  een  paar  Kersiteplussers  mee  te  willen
doen,  prima  en  zo  hebben  we  uiteindelijk  16
Kerstengelen.
De  zondag  voor  kerst  wordt  er  tijdens  de
kerksite  het  laatste  aardigheidje  meegegeven
en  vertellen  de  jongeren  hoe  het  is  om
“stiekem”  iets  aan  de  deur  te  hangen.  De  een
zorgde dat het na kerktijd aan de deur hing en
een  ander  deed  het  bewust  in  het  donker.
Jammer genoeg kunnen mensen het in deze tijd,
ook wat  angstig  vinden  als  er  onverwacht  iets
aan de deur hangt. Maar gelukkig horen we ook
enthousiaste  reacties,  van  ontvangers.  En  nu
zijn  we  benieuwd  hoe  het  is  gegaan,  op  het
moment dat de kerstengel zich bekend maakte.
Als  dank  hebben  we  de  kerstengelen  een
kaartje gestuurd met de tekst zoals hiernaast.

Achter  op  het  vakblad  van  diakenen  staat  een
gedicht. Bij het  laatste deel moest ik direct aan ons
Kerstengel project denken:

“Waar mensen uitzien naar het Kind
En omzien naar elkaar,
daar wordt de vrede af en toe
een heel klein beetje waar.

Daar kan een mens een engel zijn,
Een brenger van wat licht.
De hemel raakt ons even aan
de droom krijgt een gezicht.”

Namens de diaconie bedankt en een fijne Kerst!
Wil, Monique en Marieke

• Tijdens adventsperiode zijn jullie “kerstengel”
•  De  bedoeling  is  dat  je  4x  (elke  week  1x)    een
kleinigheidje bij iemand aan de deur hangt.
• De persoon mag  niet weten wie het gebracht heeft,
aan elk presentje komt een kaartje met als afzender
“de kerstengel”
• Na die 4 weken,rond kerst, maak je  jezelf bekend
door bij de persoon een kerstkaart te brengen en te
vertellen dat jij de kerstengel was.
•  De  adressen  willen  we  samen  met  jullie  uitkiezen
(oma,  opa,  buurvrouw,  eenzame  en  zieken)  De
cadeautjes  hebben  wij  voor  jullie  en  gaan  we
gezamenlijk inpakken.
•  We  vertrouwen  erop  dat  jullie  dit  een  leuk  idee
vinden en hier enthousiast aan mee willen doen. En in
het nieuwe jaar horen wij graag jullie ervaringen!
• Succes!

Groeten van Marieke en Wil


