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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, email: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, email: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg
Telefoon: 0294 48 39 93, email: pdc@hetnet.nl
Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. N. M. WinkCarton
Telefoon: : 0294 415 120, email: voorzitter@pknweespdriemond.nl
Scriba: Mw. J. W. Vreeter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, email: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk
Telefoon 0294 414 138, email: info@gendijk.nl
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, email: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, email: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, email: henknagel@zonnet.nl
Penningmeesters:
Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp
Telefoon: 0294 410 657, email: g.bosch6@chello.nl
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, email: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp
Telefoon 0294 419065
Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diakonie PKN Weesp en Driemond.
Email: diaconie@pknweespdriemond.nl

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, email: wilvree@xs4all.nl

Jeugd en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 410 308, email: a.schulte@chello.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond
Emailadres: webredactie@pknweespdriemond.nl

 Colofon

Redactieraad
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669,
email: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,
telefoon 0294 251 841, email riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per email versturen naar
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: Ina Slokker,
Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 4: vrijdag 5 maart, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 15 maart.
Activiteitenperiode: 17 maart tot en met 6 april.

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp
Telefoon: 0294 430 244 of 06 100 59 464, email: koster@pknweespdriemond.nl

Reserveringen Grote of Laurenskerk: Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl
Reserveringen HOC ruimte: Dhr. L. Cornelissen, 0294 411 515, luc.cornelissen@orange.nl
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 28 februari
2e zondag van de veertigdagentijd
Reminiscere, Gedenk

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds M.Th.van der Sijs, Gouda

koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte eredienst en kerkmuziek

zondag 7 maart
3e zondag van de veertigdagentijd
Oculi, Ogen

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds A. Groeneveld

koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte zending

19.00 uur ds J. den Dikken, Nijkerk
Gereformeerde Bond
voorbereiding Heilig Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte zending

zondag 14 maart
4e zondag van de veertigdagentijd
Laetare, Verheugt u

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds W.J. Lamfers

viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte ZWOproject (Sosuakids, zie pg. 11)

19.00 uur ds J. Den Dikken, Nijkerk
Gereformeerde Bond
viering Heilig Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte ZWOproject (Sosuakids, zie pg. 11)

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

26 februari Hr G. Herderschee
5 maart R.K. viering
12 maart ds R.H. de Vos

Kleding en naaimachine actie
t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

  Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon
te zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.

  Elke verpakkingseenheid merken met W voor
winterkleding en S voor zomerkleding.

  Schoeisel altijd met W merken.
  Naaimachines voor Shekhinah Clinic in

Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en
naaigerei zeer welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth

Koffiedrinken thuis

7 maart  mw. Van Kessel, Korendragershof 13
14 maart  mevr. Brons, Julianastraat 2A
21 maart  mevr. Sliggers, Keulsevaartstraat 147



4 Onderweg

 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 28 februari
rit A  Hr F. Lijnsvelt 410455
rit B  Hr P. Van Gilst 410385

zondag 7 maart
rit A  Hr A. Jochemsen 457790
rit B  Hr W. v Bodegraven  251841

zondag 14 maart
rit A  Hr J.K. Vogel 412119
rit B  Hr. S. Biesheuvel 417859

Ziekenhuistaxi
Voor  vervoer  naar  ziekenhuis  of  andere
instelling,  daar  waar  andere  vervoers
voorzieningen ontoereikend zijn.
contactpersonen
Hr. C.S. de Bruijn 415112

Mw. J. Hubert 419389
Hr. G. van Heiningen 777739

of 06 345 96 380

Mw. M. MakBakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)

Hr. A. Otten 457683

Mw. D. Peek 416805
(niet op woensdagmiddag)

Hr. T. Pickhard 410072

Kerkradio
contactpersoon
Hr. P. van Lindenberg 412709

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen:  €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIOdrogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Iedere dinsdagochtend koffieuurtje
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Activiteitenagenda
donderdag 25 februari
PCOBafdeling Weesp 14:30 uur
De heer K. Terlouw, reizen in woord en beeld, reis door Syrië en
Jordanië, OAZ gebouw, Fijnvandraatlaan Weesp

maandag 1 maart
Basiscatechese 16:00 – 17:00 uur
BIOS gebouw

maandag 1 maart
Verenigingsavond Protestantse Vrouwen op Weg 19:45 uur
Rabozaal, Irenelaan 6

woensdag 3 maart
Bespreek het samen 14:00 – 15:30 uur
Consistoriekamer van de kerk

donderdag 4 maart
Alzheimercafé, 19:30 uur
Hart van Weesp, Herengracht 35, inloop 19.00 uur

zaterdag 6 maart
Als je loopt, heb je tijd om ergens bij stil te staan.
vertrek 10:00 uur bij de Grote of Laurenskerk

maandag 8 maart
Basiscatechese 16:00 – 17:00 uur
BIOS gebouw

vrijdag 12 en zaterdag 13 maart
ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8:00 uur

donderdag 11 maart
Een bijzondere film (zie elders in dit blad) 19:30 – 22:30 uur
In het souterrain van de Rabobank (ingang Irenelaan)

dinsdag 16 maart
Oecumenische gesprekskring over de orthodoxe kerk
BIOS gebouw 10:00 – 11:30 uur

dinsdag 16 maart
Weesper filosofiekring (groep 1) 20:00 – 22:00 uur
BIOS gebouw

dinsdag 16 maart
Kring ‘in de verlenging’ 20:00  21:45 uur
Huiskamer HOC

Ouderensoos
Elke dinsdagmiddag bent u van harte
welkom in het Evangelisatiegebouw,
Nieuwstad 50 van 14.00 tot 16.00 uur.



Onderweg 5

 Meditatie door ds. W.J. Lamfers

De Psalmen

Psalm  6  en  Psalm  7  zijn
liederen  over  verdriet  en
dood,  waarin  mensen  hun
nood  uitschreeuwen.  Zij  zijn
bang, doodsbang, omdat hen
te  veel  is  overkomen.  De
ellende  is  met  geen  pen  te
beschrijven. De dood hield te
wreed  huis  in  hun  leven.
Waar  moet  je  het  dan
zoeken?  Waar  moet  je  heen
met al  je verdriet? Verschrikt
roepen deze mensen, net als
in  Psalm  13:  hoelang  nog?
Het  wordt  mij  allemaal  te
veel.  Zoveel  ellende  kan  ik
niet  aan.  Je  voelt  je  zo
ellendig,  zo  vaak  onbe
grepen, zo eenzaam. Aan het
lijden  onder  al  dat  verdriet
lijkt geen eind te komen.

In  hun  nood  kunnen  deze
mensen  alleen  nog  maar  bij
God  troost  zoeken,  het  alleen  nog  maar van God
verwachten.  Wees  mij  genadig,  zie  naar  mij  om,
want  ik  kwijn  weg.  Ik  heb  het  gevoel  dat  ik  er
onderdoor ga, er niets van mij overblijft, nu verdriet
mijn  leven  bepaalt.  Omdat  er  zo  weinig  mensen
zijn die je begrijpen, val je terug op Gods begrip en
ervaar je, wonderlijk genoeg, troost op grond van je
geloof. Als ik mijn geloof niet gehad, was ik er nooit
doorgekomen.  Temidden  van  alle  ellende  voel  je
Gods goedheid, Gods trouw. Maar niet altijd, want
maar al te vaak heb je het gevoel dat je geen greep
meer  hebt  op  de  situatie.  Je  wordt  geleefd,  door
het  verdriet,  dat  je  dag  en  nacht  bezighoudt.  Om
doodmoe van te worden.

Wat  eist  dat  verdriet  veel  energie! Al  die  nachten
waarin  je de slaap niet kunt vatten, weer doelloos
aan tafel zit. Want het maalt alleen maar in je hoofd
en je kunt de knop niet omdraaien. Hoe je het ook
zou  willen,  die  stroom  van  gedachten  en
herinneringen  kan  je  niet  tot  stilstand  brengen.
Maar anderzijds, zou  je die herinneringen aan wie
je  ontvallen  is  niet  willen  hebben?  Al  die
herinneringen,  ze  zijn  zo  kostbaar,  ze  komen  zo
vaak in je op.

Je  ogen  zijn  dof  geworden
door  al  het  huilen.  Ook  dat
kan  je  niet  stoppen.  Steeds
weer  die  tranen.  Anderzijds
gaat er zoveel  langs  je heen,
omdat  dat  ene  je  alsmaar
bezighoudt.  Je  hoofd  zit  er
helemaal  vol  mee,  er  kan
niets anders meer bij. Steeds
weer  gaat  het  door  je  heen:
bij  U  schuil  ik.  Je  zoekt  een
schuilplaats,  want  je  wil
boven alles even rust. En dan
kom  je  tot  rust,  bij  God;
nergens anders dan alleen bij
Hem die ons het  leven geeft,
ons  begeleidt  door  het  leven
en  aan  wie  wij  ons  toe
vertrouwen als wij sterven. Bij
Hem  weten  wij  onze  doden
veilig en geborgen. Ook voor
hen  is  Hij  een  schuilplaats.
Daarom  noemen  wij  hun

namen voor Zijn aangezicht, in onze gebeden zijn
wie  ons  ontvallen  zijn  steeds  aanwezig,  omdat  je
die  ene  niet  kunt  vergeten.  Zo  ervaar  je  rust
temidden van alle onrust. Zo ervaar  je  troost. Wat
heb je meer nodig dan dat? Want wat is een leven
zonder troost bar en boos! In de Psalmen wordt dat
kwaad niet voor niets zo vaak benoemd. Maar ook
gaat het in de Psalmen niet toevallig zo vaak over
het  bij  God  zoeken  om  getroost  en  gesterkt  te
worden.

Doe mij recht, troost mij en laat mij zo ervaren wat
gerechtigheid  ten  diepste  is:  dat  U  naar  mensen
omziet,  dat  U  mensen  recht  doet,  dat  U  als  een
schild om ons heen staat en mensen behoedt voor
onrecht  en  ellende.  Als  je  dat  ervaart  kan  je,
ondanks al je ellende, toch weer gaan zingen. Dan
tilt het lied je boven de moeilijkheden uit. Psalmen
zingen  en  zo  Gods  nabijheid  ervaren.  God  loven
vanwege zijn gerechtigheid en zo een diepe troost
ervaren, net als in Psalm 116, omdat wij ook in de
diepte geborgen zijn bij Hem, met al ons verdriet.
God  loven,  omdat  Hij  ons  roepen  en  ons  huilen
hoort, mijn smeken om hulp verstaat. Zo is er toch
nog  Iemand  die  ons  begrijpt,  onze  nood verstaat.
Dat doet een mens goed.

Gerrit  van  Honthorst  (15901656),  Koning  David  speelt
de harp (1611), 82x65cm, Centraal Museum, Utrecht



6 Onderweg

 Rondom de vieringen

zondag 7 maart
3e zondag van de veertigdagentijd
zondag Oculi

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
De  3e  zondag  in  de  veertigdagentijd  heeft  van
oudsher de naam ‘Oculi’ (ogen) naar Psalm 25 vers
15.  We  volgen  het  project  met  de  kinderen  en
vervolgen de  lezingen uit Exodus. Het gaat op deze
zondag opnieuw over de roeping van Mozes: Exodus
6:29  en  6:287:7.  Het  evangelie  is  Lucas  13:19
waarin  Jezus  een  gelijkenis  vertelt  over  een  boom
die nog geen vrucht draagt. (Ds. A. Groeneveld)

zondag 14 maart
4e zondag van de veertigdagentijd
zondag Laetare

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
In de dienst op 14 maart, zondag 'Laetare' (verheugt
u!), verhogen wij de vreugde over het komende feest
door  samen  de  maaltijd  te  vieren  waarin  Gods
goedheid  centraal  staat.  Niet  toevallig  heet  de
maaltijd  waarbij  God  zelf  de  gastheer  is  vanouds
'communie', omdat het Latijnse woord 'communio' zo
treffend  uitdrukt  dat  wij  bij  die  maaltijd  de
gemeenschap  met  God  en  met  elkaar  ervaren,  via
brood  en  wijn.  Zichtbaar,  tastbaar  met  God  en  met
elkaar  verbonden  zijn  in  één  gebeuren,  langs  een
heel natuurlijke weg, via de basisproducten brood en
wijn,  wat  is  er  mooier  dan  dat?  Wat  is  typerender
voor Gods liefde dan dat Zijn liefde uitmondt in liefde
voor je naaste? Het is eigenlijk jammer dat het woord
communie na de Reformatie naar de achtergrond  is
verdrongen  zonder  dat  er  een  beter  woord  voor  is
gekomen.  Het  woord  'Gemeinde',  een  vondst  van
Bijbelvertaler Luther, drukt wel de verbondenheid met
elkaar  uit,  maar  niet  dat  die  band  met  name  in  het
Avondmaal is gegrondvest. Wel onderstreepte Luther

altijd  dat  de  verkondiging  van  Gods  Woord  en  de
viering van de sacramenten van Avondmaal en doop
de  basis  vormen  van  de  gemeente,  van  de
gemeenschap  der  heiligen.  Wij  zullen  dat
eeuwenoude woord communie dus opnieuw moeten
gaan  koesteren  om  de  rijkdom  en  de  reikwijdte van
het Avondmaal te kunnen begrijpen.

Tijdens  deze  dienst  zingen  wij  liederen  die  prachtig
de  diepste  bedoelingen  van  de  communie  tot
uitdrukking brengen.

Uit het Oude Testament klinkt Exodus 7:825 en uit
het  Nieuwe  Testament  Lucas  15:1132.  Wanneer
water  in bloed verandert  is de  ramp compleet, want
wat  begin  je  zonder  schoon  drinkwater?  Dan  liggen
epidemieën  op  de  loer. Waar  wijn  in  het  bloed  van
Christus  verandert,  wijn  tot  hartebloed  wordt,  keert
zich  het  leven  daarentegen  ten  goede  en  wordt  de
dood  op  veilige  afstand  gehouden.  Daar  keert  de
verloren  zoon  uit  het  land  van  de  dood  naar  Gods
huis  terug  en  is  hij  veilig  rond  de  maaltijd,  waar  de
goedheid van de Vader overduidelijk blijkt.

Tijdens de dienst, vlak vóór de collecte, en tijdens het
koffiedrinken  zal  mevrouw  Sylvia  Berkley,  de
voorzitster  van  de  Stichting  'Help  Sosuakids  naar
school',  namens  de  ZWOcommissie  het  nodige
vertellen  over  ons  Sosuakidsproject  in  de  Domini
caanse  Republiek  (zie  ook  pagina  11).  Dat  gebeurt
aan de hand van een powerpoint presentatie. Na de
dienst is zij tevens bereid uw vragen over dit project
te  beantwoorden.  In  het  WeesperNieuws  van  27
januari j.l. heeft u al het nodige over haar activiteiten
kunnen lezen. Na de aardbeving in Haïti is dit land zo
ontregelt,  dat  kinderen  uit  Haïti  in  de  Dominicaanse
Republiek terechtkomen en daar op scholen gaan die
ook  vanuit  Weesp  financiële  steun  ontvangen.  Dat
gegeven onderstreept nog eens extra het belang van
hulpverlening  via  ons  Sosuakidsproject.  (Ds.  W.J.
Lamfers)

 In memoriam

Leendert Nicolaas Nederveen
30 september 1923  28 januari 2010

Op  28  januari  2010.  is  overleden  Leendert  Nicolaas
Nederveen  in  de  leeftijd  van  86  jaar.  De  heer
Nederveen  leefde,  vanwege  zijn  gezondheid,  op
afstand  mee  met  onze  gemeente.  Hij  heeft,  samen
met  zijn  van  origine  Poolse  vrouw  en  hun  vier
kinderen,  jarenlang  aan  de  Keverdijk  gewoond.  Zijn
gezin  is  altijd  heel  belangrijk  voor  hem  geweest.  De
tuin rondom het huis was zijn lust en zijn leven. Na de
tweede wereldoorlog kon hij het tuindersvak niet meer

opnemen  en  is  hij  bij  de  Nederlandse  Spoorwegen
gaan  werken.  Gezondheidsproblemen  hebben  de
laatste  jaren  van  zijn  leven  bepaald.  De  begrafenis
heeft  op  3  februari  plaats  gevonden.  In  de  dienst
daaraan  voorafgaand  hebben  we  stil  gestaan  bij  de
beroemde tekst over de liefde: I Korintiërs 13 vers 13.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
meeste daarvan is de liefde. (ds. A. Groeneveld)
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Jenneke EngelsVan Vark
22 november 1943  29 januari 2010

Mevrouw  Engels  heeft  als  directrice  van  'Oversingel'
de  organisatie  krachtig  uitgebouwd.  Doordat
'Oversingel' er onder haar  leiding ook financieel goed
voor kwam te staan kon het huis worden vergroot met
een  etage  er  bovenop.  Mevrouw  Engels  wist  bij  dit
alles het zakelijke goed te combineren met een warme
persoonlijke belangstelling.
Nadat  mevrouw  Engels  'Oversingel'  heeft  verlaten
werd zij al gauw ziek. En dat werd alleen maar erger…
Dit alles terwijl de gezondheid van haar man ook al te
wensen  overliet.  Gelukkig  verstond  mevrouw  Engels
de  levenskunst  intens  te  kunnen  genieten  van
ogenschijnlijk  kleine  dingen.  Muziek  en  de  tuin

betekenden  veel  voor  haar.  Zo  was  het  leven,
ondanks alle tegenspoed, toch nog goed.
Toen zij  doodziek werd  kwam de dood voor haar als
een bevrijding. In de rouwdienst voorafgaande aan de
begrafenis  herdachten  wij  haar  aan  de  hand  van
Lucas  8:2225.  Ondanks  stormen  in  het  leven
veroorzaakt  door  ziekte,  ondanks  de  dreiging van  de
dood  (Gezang  412),  is  er  Eén  bij  wie  je  veilig  bent.
Daarom  is  de  rust  zelve  blijven  in  woelige  baren,
saevis  tranquillus  in  undis,  zoals  de  wapenspreuk
aangeeft, het geheim van een evenwichtig goed leven.
Jenny Engels, die te vroeg van ons heenging, rust op
'Carspelhof'. (ds. W.J. Lamfers)

Rense Gaasterland
24 april 1941  4 februari 2010

Op 4 februari 2010 is overleden Rense Gaasterland in
de leeftijd van 68 jaar, hij woonde op de Kievitshof 8.
Hij  is  lange tijd diaken geweest  in onze gemeente en
in de Gereformeerde Kerk. Na het overlijden van zijn
vrouw  Lida  eind  2007  werd  het  contact  met  de

gemeente door de bezoekdames  in stand gehouden.
De  begrafenis  heeft  in  zeer  besloten  kring  plaats
gevonden. We gedenken hem in dankbaarheid. (ds. A.
Groeneveld)

Elisabeth BouhuijsVis
20 maart 1932  7 februari 2010

Op  7  februari  2010  is  overleden  Elisabeth  Bouhuijs
Vis,  ze  is  77  jaar  geworden.  Els  Bouhuijs  verbleef
sinds  eind  september  2009  in  het  Hospice  Kajan  in
Hilversum  nadat  een  ongeneeslijke  ziekte  bij  haar
vastgesteld  was.  Het  gemis  van  haar  man  Dries,
overleden  in december 2008, was groot, ook al deed
ze haar best om haar  leven opnieuw vorm te geven.

Trouw  is  zij  bezocht  door  gemeenteleden,  waarbij
altijd haar belangstelling uit bleef gaan naar het wel en
wee in Weesp en de gemeente. Op 12 februari is in de
kerk een dankdienst voor haar leven gehouden waarin
het thema God is liefde n.a.v. I Johannes 4 vers 10 en
muziek  centraal  hebben  gestaan.  Daarna  is  zij
begraven op Carspelhof. (ds. A. Groeneveld)

Jacobus Admiraal
22 januari 1921  8 februari 2010

Op 8 februari is overleden Jacobus Admiraal, hij is 89
jaar  geworden  en  woonde  Drosthagenstraat  26.  Na
een periode van ziekte waarin hij zeer trouw door zijn
vrouw is verzorgd, is hij thuis overleden. Het echtpaar
Admiraal  woont  ruim  acht  jaar  in  Weesp  en  heeft
daarvoor  jaren  in  Ruinen  (Drenthe)  gewoond.  Op

vrijdag 12  februari is  in de kerk een dienst gehouden
waarin  we  stil  hebben  gestaan  bij  de  trouw  van  de
Heer die ons gaan en komen bewaren zal, uit Psalm
121.  Daarna  is  hij  begraven  op  Carspelhof.  (ds.  A.
Groeneveld)

Bidden wij om troost en Gods nabijheid voor alle families die rouwen om het verlies in hun kring.

De mensen van voorbij
ze blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

(Hanna Lam)
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 Van de predikanten

Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
Mevrouw  Bruinekool  heeft  het
naar  haar  zin  in  Beth  Sjalom  in
Amsterdam,  maar  verlangt  wel
terug  naar  Weesp.  Een
wereldstad blijft trekken.

Piet  Dalmulder  heeft  het
ziekenhuis  in  Hilversum  verruild
voor  Oversingel,  maar  moest
helaas  al  weer  snel  naar  het
ziekenhuis  terug,  zozeer  kampt
hij met gezondheidsproblemen.

Huib Oostenga ervaart in Naarderheem dat therapie altijd
weer zwaar is en de vermoeidheid je sowieso vaak parten
speelt, zodat  je nog wel eens een uiltje knapt. Huib blijft
echter een doorzetter.

Mevrouw Roetman verblijft nog in Theodotion, maar gaat
goed  vooruit.  Mijnheer  Roetman  maakt  het  thuis  ook
goed. Binnenkort hopen zij weer samen thuis te zijn.

Zelf op leeftijd zijn gekomen en dan je kind verliezen aan
de dood roept veel onrust en vragen bij je op en doet heel
veel  met  je.  Helaas  maken  ook  in  onze  gemeente
mensen  dat  vreselijke  mee,  gaan  zij  door  een  diep  dal.
Maar ook daar wil God er voor ons zijn met zijn troost en
zegen (Psalm 23).
Moge  God  onze  zieken  en  wie  bezorgd  om  hen  heen
staan terzijde staan en wie veel verdriet hebben troosten.

Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van vijftien
euro. Hartelijk dank!

Varia
'Alles wat adem heeft' is een van die aantrekkelijke
en  informatieve uitgaven die de Protestantse Kerk
in Nederland de laatste jaren het licht doet zien. Dit
boekje  gaat  over  hoe  creatief  men  in  kerk  en
synagoge  de  eeuwen  door  met  de  Psalmen  is
omgegaan.  Steeds  weer  worden  mensen  geraakt
door  Psalmen  en  daarom  verschijnen  er  steeds
weer  nieuwe  bewerkingen  van  dichters  en
componisten van  die  aloude  Psalmen.  Dat  zijn  er
veel meer dan u denkt.
Wat  is dat  toch als  je
Psalmen  zingt,  dat
dat  zoveel  met  je
doet?  Dat  mensen
daar  veel  aan  be
leven  blijkt  ook  weer
uit  dit  boekje,  waarin
een  aantal  oude  en
nieuwe  muzikale
vormgevingen van de
Psalmen  is  opge
nomen. Zo blijven die
aloude  Psalmen  Psalmen  van  nu,  oude  en
tegelijkertijd hedendaagse liederen, waarin jong en
oud  iets  van  zijn  gading  vindt.  U  kunt  het  boekje
kopen via: bestellingen@pkn.nl
Een  goede  veertigdagentijd  toegewenst,  tijd  van
bezinning in een verwarrende wereld.

Ds. W.J. Lamfers

Ds. A. Groeneveld

beste mensen,
uit de gemeente
De naam van Caroline Vink  komt
vaker  dan  leuk  is  in  deze
kolommen  voor.  Ze  heeft  begin
februari weer een aantal dagen in
het UMCU doorgebracht en SMS
te  ook  weer  haar  ontslag.  Het  is
even  afwachten  of,  hoe  en
wanneer ze weer voor een vervolg
naar Utrecht terug moet.

Ook  andere,  niet  hier  bij  name  genoemde,
gemeenteleden  hebben  het  moeilijk,  vanwege
gezondheidsproblemen of andere zware omstandigheden
thuis. Voor allen bidden wij de nabijheid van de Eeuwige
God toe.

Feest  op  de  Aetsveldseweg  4a:  echtpaar  Van
HartenHoogendam  is  op  27  februari  25  jaar
getrouwd.  Ook  op  deze  plaats  onze  hartelijke
felicitaties.

Ik  vervolg  mijn  kennismakingsronde  door  de
gemeente. Mijn voornemen om degenen die recent
mij als hun predikant hebben gekozen te bezoeken
verloopt  langzamer  dan  ik  zou  willen.  Dat  komt
vooral  omdat  de  avonden  bezet  zijn  door
vergaderingen en kringen. Het kan dus even duren,
maar ik kom langs!

Mijn oproep om belangstellenden voor de kring met
als werktitel wat geloof  ik eigenlijk? heeft  resultaat
gehad.  Nu  is  het  aan  mij  om  een  en  ander
praktisch  te  regelen  over  data  en  locatie.  U  hoort
nog  van mij  (of  dat  is  inmiddels  al  gebeurd). Wie

mailto:bestellingen@pkn.nl


Onderweg 9

belangstelling  heeft,  is  van  harte  welkom.
Informatie bij ds. Alida Groeneveld, tel. 036 53 66
920 of email: alida.groeneveld@planet.nl.

Bespreek het samen
Let op: andere dag en andere locatie.
Op woensdag 3 maart spreken we samen over de
preek van  7 maart.  De  teksten  zijn  Exodus  6:29
en  6:287:7  en  Lucas  13:19.  De  huiskamer  van
het  HOC  is  bezet  door  de  Regenboog.  Wij
verhuizen  naar  de  consistoriekamer  in  de  kerk.
Graag  de  ingang  aan  de  Kerkstraat  gebruiken.
Iedereen  is  van  harte  welkom,  graag  een  eigen
bijbel  meebrengen.  Informatie  bij  ds.  Alida
Groeneveld  tel.  036  53  66  920  of  email:
alida.groeneveld@planet.nl.

Als  je  loopt  hebt  je  tijd  om  ergens  bij  stil  te
staan
Let op: nieuwe datum: 6 maart 2010.
Het weer zorgde in de afgelopen periode opnieuw
voor  overlast.  Vanwege  de  ijzige  wind  en  een
verwachte  gevoelstemperatuur  van  10  tot  15  C
hebben we de wandeling op 9  januari  jl. afgelast.
Lopen is leuk, maar het is nog leuker als iedereen
ook  gezond  en  zonder  ijskoude  tenen  thuis  kan
komen. De nieuwe datum (ijs en weder dienende)
is zaterdag 6 maart.

Deze  keer  wordt  het  een
gecombineerde  fiets  en
wandeltocht. We vertrekken
om 10.00 uur bij de Grote of
Laurenskerk  in  Weesp.  We
fietsen  vervolgens  naar
Nederhorst  den  Berg.  Daar
maken  we  een  rond
wandeling  van  7  km  langs  de  Vecht  en  de
Spiegelplas  en  uiteraard  fietsen  we  weer  terug
naar Weesp. Wie de voorkeur geeft om met eigen
(auto)vervoer naar Nederhorst den Berg te reizen:
de verwachte vertrektijd is daar 10:30 uur vanaf de
parkeerplaats  tegenover  de  RoomsKatholieke
Kerk. Het gespreksonderwerp hoort u bij aanvang
van de wandeling.

Informatie: Alida Groeneveld tel. 036 53 66 920 of
email:  alida.groeneveld@planet.nl.  Opgave
(graag  met  telefoonnummer  om  contact  op  te
kunnen  nemen  als  de  tocht  onverhoopt  afgelast
moet  worden):  Pastoraal  Diaconaal  Centrum
pdc@hetnet.nl of 0294 483 993.

tot slot
In  de  voorjaarsvakantie  (20–28  februari)  ben  ik
afwezig.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld

 Informatief

Studiedag en boekpresentatie
'De weg van vertrouwen’

Het  nieuwe  boek  van  Jan  Hendriks  ,'Kerkvernieuwing,
gewoon  doen!’,  wordt  gepresenteerd  tijdens  een
studiemiddag met het zelfde thema.

De  hoofdlezing  over  de  weg  van  vertrouwen  in  de
christelijke  traditie  wordt  verzorgd  door  prof.  dr.  Erik
Borgman.  Daarna  gaan  de  organisatieadviseur  Robbert
Masselink  en  de  theoloogopbouwwerker  Menco  van
Koningsveld achtereenvolgens in op methode en inhoud
van het boek.

Zijn  er  op  de  rotonde  van  kerkelijk  Nederland  geen
andere afslagen dan  scepsis, ontkenning of herstel van
oude  posities?  De  bevlogen  ouddocent
gemeenteopbouw  Jan  Hendriks  denkt  van  wel.  In  zijn
nieuwste boek ‘Kerkvernieuwing, gewoon doen!’ pleit hij
voor de weg van vertrouwen: ‘Als de Heer het huis niet
bouwt...’.

Bij  deze  manier  van  gelovig  denken  maakt  Hendriks
gebruik  van  een  praktische methode van vernieuwende
kerkopbouw:  ‘appreciative  inquiry’  oftewel  ‘waarderend
onderzoek’. Hendriks  nodigt ons uit om niet uit  te gaan
van  allerlei  tekorten,  maar  van  de  capaciteiten  en
ambities van mensen in en om de kerk. Hij neemt daarbij
de  woorden  van  Paulus  aan  de  christenen  van
Fillipenzen als uitgangspunt: ‘Schenk aandacht aan alles
wat deugdzaam is en lof verdient’.

Plaats: Campus De Uithof, Boothzaal, Heidelberglaan 3,
Utrecht.  Kosten:  €  15.  Het  boek  is  op  de  studiemiddag
met korting verkrijgbaar. Meer informatie en opgave voor
15 maart: lucecrc@uvt.nl.

Missionair werk van de Protestantse Kerk

Een  musical  brengt  een
heleboel  mensen  in
beweging,  van  binnen  maar
ook  van  buiten  de  kerk.
Naast  zangers  en  spelers,
spelen vele  anderen  een  rol

bij een musical; denk aan mensen voor de techniek, voor
het decor, voor de kleding.
Een  musical  brengt  onvermoede  talenten  aan  het  licht,
brengt  mensen  samen  en  brengt  hen  met  elkaar  in
gesprek, brengt plezier  en betrokkenheid. De wervende
en  uitnodigende  kracht  die  uitgaat  van  een  musical  is
groot!

Daarom  heeft  het  missionair  werk  van  de  Protestantse
Kerk met tekstschrijver Gerard van Midden en componist
Gerard  van  Amstel  de  musical  ‘Met  de  groeten  van
Paulus’  gemaakt.  De  musical  laat  zien  dat  de  woorden
van Paulus ook vandaag nog actueel zijn.
Kijk  op  http://tinyurl.com/ygnpcm2  voor  de  ervaringen
van de Protestantse gemeente Voorburg met de musical.
Een  fotoverslag  hiervan  kunt  u  vinden  op
http://tinyurl.com/yjysboh.

mailto:alida.groeneveld@planet.nl
mailto:alida.groeneveld@planet.nl
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http://tinyurl.com/yjysboh.
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 Commissies

Collecte 14 maart voor ZWOproject "Help Sosuakids naar school"

In de dienst van zondagmorgen 14
maart  is  te  gast  mevr.  Sylvia
Berkley, voorzitter van de stichting
"Help Sosuakids naar  school", ons
nieuwe ZWOproject.
De  in  Weesp  woonachtige  juriste

komt aan de hand van diabeelden vertellen over 200
zwerf en vluchtelingenkinderen  in Sosua, een grote
stad in de Dominicaanse Republiek. Zij zouden zeker
verstoken blijven van onderwijs, ware het niet dat het
christelijk echtpaar Judith en Roberto Torero zich hun
lot  had  aangetrokken.  Zij  stichtten  de  Colegio
Evangelico  Asher.  Een  eenvoudige  school  voor  de
allerarmste kinderen van Sosua.
Tijdens een vakantie  in de Dominicaanse Republiek
kwam  Sylvia  Berkley  in  contact  met  Judith  en
Roberto.  Zij  werd  geraakt  door  hun  effectieve  en
onbaatzuchtige  inzet  voor  deze  kansarme  kinderen.
Om  hun  strijd  tegen  dit  sociale  onrecht  vanuit
Nederland te ondersteunen richtte Sylvia in 2007 de
stichting  "Help Sosuakids naar  school"  op. Een  jaar
geleden  informeerde zij de ZWOcommissie over dit
belangrijke  werk.  In  samenspraak  met  de  Diaconie
besloot de de ZWOcommissie deze Sosuakids twee
jaar te gaan helpen.
Op  deze  bijzondere  school  in  Sosua  zitten  veel
kinderen  van  Haitiaanse  vluchtelingen  die  in  een
sloppenwijk  bij  het  militaire  vliegveld  wonen.  Deze
kinderen kunnen niet bij de burgerlijke stand worden
geregistreerd  en  mogen  daarom  geen  gebruik
maken van het openbaar onderwijs. Hun enige kans
om  niet  al  jong  het  slachtoffer  te  worden  van

criminaliteit en prostitutie  is de school van Judith en
Roberto.
Sylvia  Berkley:  "Bij  mijn  laatste  bezoek  in  oktober
2009  viel  het  me  op  dat  deze  door  de  bittere
armoede zo getraumatiseerde kinderen zich op deze
school  zo  veilig  en  welkom  voelen.  Behalve  goed
onderwijs  door  een  team  van  zeer  betrokken  maar
noodgedwongen  onderbetaalde  leerkrachten  krijgen
ze dagelijks een goede maaltijd. Dankzij de hulp uit
Weesp  en  Driemond  konden  de  salarissen  van  de
onderwijzers  worden  uitgekeerd.  Want  de
economische  heeft  ook  in  de  Dominicaanse
Republiek  toegeslagen.  Daar  komt  nog  bij  de
recente, enorme aardbevingsramp  in buurland Haiti.
De gevolgen van deze catastrofe zijn  inmiddels ook
merkbaar in Sosua. De verwachting is dat door deze
ontwrichtende  ramp  veel  Haitiaanse  vluchtelingen
naar Sosua komen. Judith en Roberto kregen al een
dringende  oproep  om  weeskinderen  uit  Haiti  op  te
vangen. Zij staan voor een geweldig dilemma: het al
onder  druk  staande  reguliere  werk  op  hun  school
moet  doorgang  vinden,  terwijl  nieuwe  sociale  nood
uit  Haiti  zich  aanmeldt.  Momenteel  is  overleg
gaande. Want voor extra hulp is natuurlijk extra geld
nodig."
Misschien kan Sylvia Berkley er op zondag 14 maart
al  iets meer over vertellen.  In elk geval wel over de
Sosuakids,  voor wie we gaan collecteren. Uw gift  is
daar juist nu bijzonder welkom!

Namens de ZWOcommissie,
Jan Overduin, voorzitter

Kerkbalans 2010

De telling van de toegezegde bedragen voor de actie
Kerkbalans 2010 heeft tot op heden (13 februari) een
bedrag opgeleverd van ongeveer € 185.000,00, wat
een  lichte  teruggang  is  in  vergelijk  met  de
toezeggingen van 2009.
Gelukkig  hebben  we  de  afgelopen  jaren  kunnen
constateren  dat  er  achteraf  een  aanzienlijk  bedrag
aan niet  toegezegde bijdragen binnenkomt. Hopelijk
is dat ook in 2010 weer het geval.
Wij  willen  dan  ook  allen,  die  een  bijdrage  hebben
toegezegd of al een bedrag
hebben  overgemaakt,  hartelijk  bedanken.  Tevens
een  woord  van  dank  aan  alle  gemeenteleden  die  –
een groot aantal van u al gedurende vele jaren – hun
medewerking  verleenden  bij  het  bezorgen  en  weer
ophalen van de antwoordenveloppen. Mede door uw
inzet  heeft  de  actie  Kerkbalans  2010  dit  resultaat
opgeleverd.

Het College van Kerkrentmeesters

Adverteren in Onderweg ?

Inlichtingen en opgave bij

Wijnand van Bodegraven,

tel. 0294 – 251841

Bezoekt u ook eens
de website

voor het laatste nieuws en foto’s

www.pknweespdriemond.nl

http://www.pknweespdriemond.nl
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Verantwoording collecten

De  collecteopbrengsten  gedurende  de  maanden
december 2009 en januari 2010 bedroegen:

6dec  Diaconie  € 290,75
Kerk  € 323,75
Diaconie GB  € 50,50
Kerk GB  € 31,45

13dec  Kerk  € 208,75
ZWOproject  € 516,84

20dec  Diaconie  € 128,35
Pastoraat  € 121,15

24dec  Sosuakids  Kerstnachtdienst  € 1.100,74
25dec  Kerk  € 447,34

Kinderen in de Knel € 667,49
Kerk GB  € 40,45
Kinderen in de Knel GB  € 42,15
Project Kinderd. St.Tuma Tuma   € 903,90

27dec  Kerk  € 424,39
Diaconie  € 419,04
Kerk GB  € 42,35
Diaconie GB  € 44,10

31dec  Diaconie  € 38,45
Kerk  € 42,10
Zendingsbussen nov/dec  € 17,05

3jan  Kerk  € 245,55
Orgelfonds  € 221,20
Kerk GB  € 41,40
Orgelfonds GB  € 33,30

10jan  Diaconie  € 165,03
Kerk  € 148,90
Diaconie GB  € 31,45
Kerk GB  € 39,55

17jan  Oecumenische Dienst, 2 collecten   € 561,90
Kerk  € 27,45
ZWOproject  € 67,25

24jan  Diaconie  € 151,63
Oecumene  € 146,67
Haïti, incl.ontvangen giften  € 1.662,62
Diaconie GB  € 53,40
Kerk GB  € 45,10
Haïti GB  € 444,30

31jan  Kerk  € 171,40
Catechese/Educatie  € 154,65
Kerk GB  € 46,45
Catechese/Educatie GB  € 36,25
Zendingsbussen jan  € 23,00

Namens het College van Kerkrentmeesters,
P.van Gilst

Voedselbank
Iedere  donderdag  is  er  de  mogelijkheid  tot  het
inleveren  van  producten  ten  behoeve  van  de
Voedselbank.  Tijdstip  tussen  12.30  en  13.00  uur  in
de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 411816

Opening gemeentecentrum

De opening van het gemeentecentrum
is gepland op 17 april 2010.

Nog steeds fotomateriaal gezocht
De  foto’s  van  het  oude  gemeentecentrum  komen
binnen. U kunt deze nog  tot medio maart  inleveren,
bij mij of op het Pastoraal Diaconaal Centrum. Wilt u
uw naam goed vermelden, dan krijgt u na afloop uw
materiaal weer terug.

naamwedstrijd
De  naamcommissie  is  ‘aan  het  broeden’  om  de
leukste  naam  uit  de  totaal  ruim  60  namen  die  zijn
ingestuurd.

De feestcommissie bestaat uit: Annelies Westra, Wil
Vree,  Aart  Jochemsen,  Katinka  Hilders  en  Alida
Groeneveld.  We  staan  open  voor  uw  ideeën  en
suggesties!

Alida Groeneveld

Werkgroep Oud Papier
Grote Kerk

Ophaaldagen:
•  Vrijdagmorgen 12 maart in het centrum
  van Weesp het oud papier opgehaald.
•  Zaterdagmorgen 13 maart wordt in de

rest van Weesp het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten
zetten voor 8.00 uur. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Vrijdaggroep:
Arend Bleijerveen Henk Nagel
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469
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 Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres :  Nieuwstraat 25 (HOC)
  ingang: Dirk Marcussteeg

Telefoon  :  48 39 93

Open :  Maandag, dinsdag en vrijdag
  van 9.00 tot 13.00 uur

Email :  pdc@hetnet.nl

Een indrukwekkende film

Op  donderdag  11  maart  kunt  u  in  de  zaal  van  de
Rabobank opnieuw ademloos genieten van een film
over  spiritualiteit.  De  film  gaat  over  de  beroemde
Russische  ikonenschilder  Andrej  Roebljov  (1360
1430), een monnik uit het beroemde klooster Sergej
Possad,  wiens  ikoon  van  de  Drieëenheid,  waarop
Abram  engelen,  boodschappers  van  God  ontvangt
(vgl.  Genesis  18:115),  wel  het  beroemdst  is.  Deze
ikoon  is  typerend  voor  de  orthodoxe  theologie  en
spiritualiteit, waarin de Triniteit centraal staat.

In de film Andrej Roebljov van de beroemde, helaas
te  vroeg  gestorven  Russische  cineast  Andrej
Tarkovski  (19321986)  zijn  de  woelige  tijden  waarin
Roebljov  leefde  uitgebeeld  vol  lyriek  en  symboliek.
Tarkovski  was  niet  voor  niets  de  zoon  van  een
dichter.  De  tijd  waarin  Roebljow  leefde  was  bar  en
boos.  Tataren  kunnen  elk  ogenblik  je  dorp
binnenvallen  en  alles  verwoesten,  honger  en  pest
bedreigen  je  leven,  ziekten  en  onzekerheid
bedreigen  de  mensen  voortdurend.  Men  kan  zich
alleen maar verbazen dat Roebljov  in zulke woelige
tijden, ondanks het feit dat leven hard is, zulke mooie
ikonen heeft geschilderd.

De  film  geeft  een  goed  beeld  van  wat  Rusland  al
eeuwenlang  is:  een  land  waar  je  alleen  maar  een
leven vol onzekerheid en ontzetting kan leiden. In die
sfeer  vol  dreiging  en  geweld  speelt  het  orthodoxe
geloof met  haar  nadruk  op  liefde  en  barmhartigheid
een  belangrijke  rol.  Het  geloof  is mensen  tot  troost.
Het  orthodoxe  geloof  biedt  ruimte  aan  rituelen  en
schoonheid, die een mens goed doen, even de kans
geven  om  op  adem  te  komen  en  het  harde  leven
weer aan te kunnen.

De ascetische  levenswijze van monniken vormt een
scherp contrast met het structurele geweld, dat alom
heerst en het leven van duizenden mensen verziekt,
niet  alleen  in  de  Middeleeuwen,  maar  net  zo  goed
onder het communisme. Dat is de dubbele bodem in
de films van de dissident Tarkovski. Hij  laat zien dat
er  in Rusland weinig nieuws  is onder de zon, omdat
er,  ondanks  geklets  over  een  revolutie,  weinig
veranderd  is. De Drieëenheid  is vervangen door die
van  Marx,  Lenin  en  Stalin,  maar  het  lijden  van  de
mensen  op  het  platteland  is  nog  net  zo  erg  als
vroeger.  Net  als  onder  de  nieuwe  tsaren,  Lenin,
Stalin  en  Brezjnev,  hebben  kunstenaars  niet  de
vrijheid om naar eigen denkbeelden te werken.

Kortom, onder het socialisme is leven net zo hard als
in  de  Middeleeuwen.  Je  kon  doodgaan  van  de
honger en dat echt niet alleen in Oekraïne. Tot in de
jaren  vijftig  leefden  velen  op  het  platteland  van
boomschors  i.p.v.  brood.  Je  kreeg  onvoldoende

vitaminen  binnen,  omdat  de
genationaliseerde  collectieve
boerderijen  niet  goed  draai
den  en  de  socialistische  eco
nomie  een  puinhoop  was.  Je
kon  zomaar  worden  gearres
teerd  en  verdwijnen  in
Siberië. Een goede medische
behandeling  was  een  illusie.
Tijdens  de  Tweede  Wereld
oorlog stierven twintig miljoen
Russen,  de  helft  ten  gevolge
van het wanbeleid van Stalin,
want  de  deportaties  en  de
concentratiekampen  gingen
gewoon door. En dan hebben we het nog niet eens
over het psychische lijden ten gevolge van willekeur,
terreur, oorlogsgeweld en arrestaties. Dat alles onder
'vadertje'  Stalin.  Dat  Andrei  Tarkovski,  de  oudste
zoon van  de  Russische  dichter  Arseni  Tarkovski,  al
op  jonge  leeftijd  onder  de  indruk  raakte  van  het
geweld  tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  is  in  deze
film uit 1966 ook goed te zien.

Doordat  rituelen  als  enige  zekerheid  het  leven
vormgeven  ervaart  de  orthodoxe  gelovige  ondanks
alles: mijn  tijd  is  in  Gods  hand.  Die  zekerheid  hield
mensen  overeind,  zowel  in  de  Middeleeuwen  als
onder  het  gruwelijke  stalinisme.  Die  zekerheid  wil
Tarkovski aan mensen meegeven. Geen wonder dat
de  communisten  weinig  met  zijn  films  ophadden.
Hoewel  de  film  als  beste  film  aller  tijden  in  het
buitenland werd geprezen, werd deze film in Rusland
zo goed als verboden. Toch zag ik deze film in 1974
in het communistische Roemenië. Er zaten maar drie
mensen  in  de  zaal,  want  met  Russen  hadden  de
Roemenen niet veel op. Een Russische film, dat kon
niets  wezen.  Wie  iets  van  Russische  films  en
literatuur  weet,  weet  beter.  Die  kijkt  ademloos  naar
films  van  Bondartsjoek,  Tarkovski  en  Lungin.  Die
leest  en  herleest  geboeid  verhalen  van  Tolstoj,
Tsjechow (dit jaar is het Tsjechowjaar), Dostojewski,
Ljeskow en Grossman.

Geniet  van  deze  urenlange  film  waarin verleden  en
heden  naar  elkaar  verwijzen.  Een  film  van  een
religieus  en  poëtisch  regisseur,  net  als  Ingmar
Bergman. Centraal thema in heel Tarkovski's werk is
de overlevingsdrang van de onbegrepen en ook door
omstandigheden  eenzame  mens  en  de  ongebroken
wil van de creatieve geest, die  tegen de  tijdgeest  in
volhardt, gevoed door de kracht van een sterk geloof.

Ds. W.J. Lamfers

mailto:pdc@hetnet.nl
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 Informatief

Tien jaar Onderweg

een terugblik op het jaar

In 2010 bestaat het kerkblad Onderweg 10 jaar. Dit is voor de redactie een reden om terug te kijken naar
de recente geschiedenis van onze gemeente. Alida Groeneveld dook in het archief, las de oude
nummers van Onderweg door en doet aan de hand van gebeurtenissen en anekdotes verslag. Iedere
keer staat één jaar centraal: dit keer het jaar 2002.

Eind  2001  was  de  samenwerkingsovereenkomst
kinder  en  jongerenwerk  ondertekend.  In  het  eerste
nummer van de jaargang 2002 lagen de belangrijkste
punten  ter  inzage.  De  vorming  van  een  Platform
kinder  en  jongerenwerk  was  het  voornaamste
nieuwe element waar alle coördinatie en uitwisseling
in het vervolg zal plaats vinden. Op 19  januari 2002
was  er  een  kerkenraadsdag  om  de  laatste  stappen
richting een volledige federatie medio 2003 – zo was
toen  de  planning.  Jan  Roest,  secretaris  van  de
samenwerkingscommissie  doet  in  nr  2  van  dit  jaar
verslag van  de  stappen  tot  nu  toe.  Hij  roept  vragen
op  over  de vorming van  een  nieuwe  gemeenschap:
“We  worden  allemaal  deel  van  een  nieuwe
geloofsgemeenschap.  Voor  iedereen  wordt  veel
anders en iedereen zal iets moeten loslaten van wat
tot nu  toe vertrouwd  is  geweest. Zien we daar  naar
uit  of  zien  we  er  tegen  op?”  De  roep  om  beter
present  te zijn  in de Weesper  samenleving en meer
uitstraling naar buiten  te hebben klonk ook  toen! De
keuze om één gemeente te zijn en het verlangen om
op  één  plaats  de  eredienst  te  vieren  heeft  ook
consequenties voor de gebouwen. Daarover wordt in
2002 nog hard nagedacht. Op 30 juni 2002 is in een
feestelijke  dienst  de  samenwerkingsovereenkomst
voor de diaconie ondertekend.

In  2000  was  al  gesproken  over  het  gebruik van  het
kerkwijkgebouw in Driemond. Op 13 juni 2002 was in
Driemond  een  gemeenteavond  over  het
voorgenomen besluit om per 31 december 2002 het
kerkwijkgebouw  te  sluiten.  Het  gebouw  was  niet
verantwoord  meer  te  exploiteren.  Ook  het  aantal
kerkgangers,  1525  personen  per  kerkdienst,  heeft
meegespeeld  in  het  besluit  De  gemeenschap  in
Driemond  en  het  Gein  zag  de  gevolgen  van  de
voorgenomen  sluiting  als  negatief,  er  zou  een
mogelijkheid  tot  sociaal  contact  wegvallen.  Het
vervoer  naar  de  kerk  in  Weesp  zou  georganiseerd
moeten  worden.  Ook  was  er  een  effect  voor  de
dorpsgemeenschap  van  Driemond  als  geheel,  voor
bv. verenigingen.

Het  studiejaar  2001/2002  kende  Weesp  een
Predikant  in  Opleiding  (PIO),  Erica  Hoebende
Waard. Ze heeft, zo schrijft ze bij haar afscheid, een
leerzame  periode  in  Weesp  gehad.  Ds.  Ineke

ThurkowWierenga  aanvaardde  in  april  2002  een
beroep  naar  Beilen.  Ze  is  bijna  14  jaar  werkzaam
geweest  in Weesp. Op 15 september 2002 heeft  zij
afscheid  genomen  in  een  SoWdienst.  Meteen  is
duidelijk dat er aan een 400 jaar lange traditie dat de
hervormde  gemeente  2  fulltime  predikanten  kende,
een  einde  zal  komen.  Er  is  een vacante  plaats van
50%.  De  profielschets  stond  in  november  2002  in
Onderweg.  De  gemeente  stond  ook  stil  bij  een
jubileum: op 25 augustus 2002 was het 25 jaar dat ds
Wim  Lamfers  werkzaam  was  als  predikant  van  de
Nederlandse  Hervormde  Kerk.  Bij  die  gelegenheid
presenteerde  hij  zijn  boek  ‘Drie  dissidente  denkers
Bonhoeffer,  Havel  en  Ple u  over  vrijheid  en
verantwoordelijkheid’.

Het geloofsgesprek en de ontmoeting zijn en blijven
een  belangrijk  aspect  van  gemeente  zijn.  In  het
voorjaar zijn vier ontmoetingsavonden georganiseerd
rond het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11
32) door de ouderlingen en predikanten. In het najaar
waren er gemeenteavonden over de vraag ‘wat houdt
ons gaande?’ Hoe de ontmoetingen verlopen zijn, is
niet in Onderweg beschreven.

De  digitale  mogelijkheden  worden  ook  in  de
gemeente  geïntroduceerd.  Ds.  Dick  Pruiksma  nam
het  initiatief  tot  een  email  gebedsbrief.  Nu  bestaat
deze vorm volgens mij niet meer. Als er mensen zijn
die weten hoe deze kring gewerkt heeft, hoor  ik het
graag!

Gerard  van  Midden  &  Gerard  van  Amstel  tekenden
voor  de  musical  Jozef  die  in  de  gemeente  is
opgevoerd en tot menig meditatie aanleiding gaf. Dit
project  viel  breed  in  de  smaak,  de  burgerlijke
gemeente  Weesp  kende  hiervoor  zelfs  de
aanmoedigingsprijs toe.

In  2002  werd  de  Grote  Kerk  gerestaureerd,  onder
andere  om  de  bonte  knaagkever  te  bestrijden.  Dit
betekende  dat  de  kerk  enige  tijd  niet  gebruikt  kon
worden  voor  de  eredienst.  Wie  wil  weten  welke
schade  de  bonte  knaagknever  aanricht,  in  de
vitrinekasten in de hal van de kerk aan de Kerkstraat,
zijn blokken eikenhout te zien met de knaaggaten.

Alida Groeneveld
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 Berichten

Hebronnieuws
Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

In  verband  met  de  verhuizing  naar  het  nieuwe
gemeentecentrum  hebben  we  nog  steeds  een
grote  uitverkoop  met  leuke  aanbiedingen  en
schappelijke  prijsjes.  Loopt  u  eens  binnen,  er  is
vast wel iets voor u bij.

Namens het bestuur en medewerkers van Hebron

Protestantse Vrouwen op Weg

Voor  onze  verenigingsavond  van  maandag  1
maart 2010 hebben wij Mw. K.M. van Vastenhoud
uit  Huizen  uitgenodigd.  Zij  komt  ons vertellen  en
ons  laten  zien  alles  over  Lay  Lay  parels.  Vanaf
het ontstaan tot de verwerking naar sieraden. Dit
belooft  een  leuke  avond  te  worden  dus  komt  u
allen.
Welkom  in  de  Rabozaal,  Irenelaan  6,  om  19.45
uur.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Verjaardagsfonds

We  zijn  nog  steeds  op  zoek  naar  een
enthousiaste medewerker/ster voor de wijk: Gein
Noord + Provincialeweg.
Indien  u  geïnteresseerd  bent  wilt  u  dan  spoedig
contact opnemen met:

Trienco Boerema
tel. nr.: 412744
of met:
Elly Lijnsvelt
tel. nr.: 410810

Bloemendienst

Ontvangen € 10,00 van mevr. P. via mevr. O.

Hartelijk dank,
Ankie Wiereyn

Boekenmarkt

Zaterdag 20 maart as. zal er in Weesp weer een tweede
handsboekenmarkt  worden  gehouden  met  als  titel
'Uitgelezen Weesp!". De boekenmarkt begint om 10.00
uur en eindigt om 16.30 uur.

Tweedehands  boeken  zijn  op  de  volgende  locaties  te
koop: Laurentius Kerk, Grote Kerk, Lectori Salutem.
Verder zijn er nieuwe boeken te koop bij: De Boekenark,
De Kleine Prins, Hebron.
Ook de bibliotheek is open.

In  de  Grote  kerk  is  er
vanaf  12.00  tot  13.30
uur  en  bij  voldoende
belangstelling  vanaf
14.00  tot  15.30  uur
een  workshop  egels
maken  voor  kinderen
vanaf ongeveer 8 jaar.
De  egel  wordt  ge
maakt  van  een  oud
boek,  waarvan  alle
bladzijden  worden  ge
vouwen. Zo'n egel is handig om kaarten, potloden, foto's
en pennen in te steken. Op de foto is goed te zien hoe
zo'n  gevouwen  boek  tot  een  egel  wordt  omgetoverd.
Een  metamorfose  van  een  boek,  alle  benodigdheden
liggen  al  klaar.  Er  zijn  alleen  nog  enthousiaste
deelnemers nodig.

Namens de organisatoren van de boekenmarkt,
Marien Weststrate

Alzheimer Cafe Weesp

Wanneer: Donderdag 4 maart 2010
Waar: Hotel Restaurant ‘Hart van Weesp’

Herengracht 35
Tijd: Zaal is open om 19.00 uur

Aanvang 19.30 uur
Thema: Wie leest, staat er niet alleen voor

Regelmatig  verschijnen  er  boeken  over  het  onderwerp
“dementie”.  Informatieve  boeken,  maar  ook  romans  of
biografische  boeken  waarin  ervaringen  van  mensen
worden  weergegeven.  Verschillende  gasten  vertellen
vanavond  in  het  Alzheimer  Café  over  een  van  deze
boeken  die  zij  gelezen  hebben  en  wat  het  met  hen
gedaan heeft om dit te lezen. Is de situatie herkenbaar?
Kun je ervan leren? Geeft het boek steun of troost?

Iedereen is van harte welkom.
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Bericht van de kinderdienst

Sirkelslag
Op vrijdag 29 januari hebben we met de kinderen
uit  groep  7  en  8  meegedaan  aan  Sirkelslag.
Sirkelslag  is  een  themaspel  dat  je  speelt  met  je
eigen  groep,  het  wordt  georganiseerd  door  JOP,
de landelijke jeugdorganisatie van de Protestantse
Kerk in Nederland. Het spel vindt tegelijkertijd in
heel  Nederland  plaats.  Sirkelslag  draait  om  een
thema, dit  jaar  ging  het  over  donder en  bliksem,
en  bestaat  uit  aan  aantal  afzonderlijke  spelen.
Deze  spelen  zijn  een  gevarieerde  mix  van
spelvormen  over  alledaagse  zaken,  en  soms  weer
over  Bijbel  en  geloof.  Deze  spelen  moeten  snel,
goed  en  eerlijk  worden  uitgevoerd.  Hoe  meer
punten  je  verdient  en  hoe  sneller  je  klaar  bent,
des  te  meer  kans  maak  je  op  de  grote
Sirkelslagtrofee.
We  hebben  een  heel  gezellige  avond  gehad  met
veel  inzet  voor  de  opdrachten,  helaas  namen  we
alle  maximale  tijd  en  snel  waren  we  dus  niet.  In
onze  regio  zijn  we  20e  geworden  van  de  30
deelnemers,  toch  een  goede  prestatie.  Het  was
weer  leuk  om  mee  te  doen,  volgend  jaar  zeker
weer!

Veetigdagenproject
Het  thema  van  het  project  voor  de  kinderen  is
wonder boven wonder. Wonder boven wonder  lukt
het  met  Gods  hulp  de  uitzichtloze  situatie  te
doorbreken. Op het moment dat je denkt nu is de
maat vol, nu kan het niet erger worden, wordt het
Pasen.  In  de  kinderdienst  zullen  we  de
bijbelverhalen  over  Mozes  horen.  De  kinderen
krijgen op de eerste zondag van de 40 dagentijd,
21  februari,  een  wandelstok.  Als  Mozes  op  weg
gaat, heeft hij een staf  in zijn hand. De staf van
God helpt mensen op weg. Het is een teken dat je
je weg niet alleen gaat.
Elke  week  komt  er  een  voorwerp  aan  de
wandelstok te hangen. Zo wordt de wandelstok een
verwijzing  naar  alle  verhalen  die  we  in  deze
periode  horen.  Alle  kinderen  in  de  leeftijd  van  4
tot  12  jaar  zijn  van  harte  welkom  om  mee  te
komen doen met ons project, kom je ook?

Project van de stichting Tuma Tuma
In  de  kinderdienst  hebben  we  de  laatste  weken
ook  geld  ingezameld  voor  ons  project.  In  de
veertigdagentijd  vragen  wij  u/jou  weer  met  ons
mee  te  sparen.  De  waterput  zal  weer  voor  in  de
kerk  staan.  Ons  doel  is  om  dit  seizoen  de
€  1500,00  te  halen,  hiervan  kan  een  watertank
voor een school worden gekocht. We zijn al bijna
bij  €   1000,00 en hopen dat u/jij ons daarbij wilt
helpen.
Nog  even  in  het  kort  over  het  project:  De
Stichting  Tuma  Tuma  is  actief  in  Zuid  Ghana  en
zamelt  geld  in  voor  een  waterproject.  Er  wordt
regenwater  opgevangen  in  tanks,  regenwater  is
schoon  en  fris  water.  Als  het  regenwater
opgevangen wordt  in  tanks bij  scholen  dan  is  dat
tijdbesparend  voor  de  schoolkinderen.  In  plaats
van uren lopen om de watervoorraad aan te vullen
kunnen  ze  nu  naar  school  gaan.  Het  komt  ook  de
gezondheid ten goede: als je regenwater opvangt,
filtert, behandelt en opslaat  in een gesloten tank
dan  krijg  je  schoon  drinkwater  en  zullen  ziekten
als  diarree,  cholera  en  tyfus  worden  voorkomen.
Dus  ook  de  kinderen  van  de  Kinderdienst  en  van
Kerksite  vragen  we  om  mee  te  doen  aan  ons
project  en  geld  mee  te  nemen  naar  hun
bijeenkomsten. Denken jullie eraan?
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Basiscatechese en bezoek
aan Joods Historisch Museum
Op  25  januari  zijn we met een zevental  kinderen
uit groep 7 en 8 begonnen met de basiscatechese.
We  komen  op  6  maandagmiddagen  bij  elkaar  om
meer te weten te komen over het avondmaal. Elke
week wordt er een verhaal verteld en doen we ook
iets  actiefs.  We  proberen  er  gezellige
bijeenkomsten  van  te  maken  en  dat  is  in  de
afgelopen weken zeker gelukt.
Zondag  7  februari  brachten  we  met  de  kinderen
van  de  basiscatechese  een bezoek  aan  het Joods
Historisch  Museum  in  Amsterdam.  De  heen  en
terugreis per tram was al erg leuk en het bezoek
aan  het  museum  was  leerzaam  en  geslaagd.  We
werden  eerst  rondgeleid  door  het  museum  en  de
gids  vertelde  ons  over  de  Pesachmaaltijd.  In  het
kindermuseum volgden we een Joodse familie met
hun tradities. In de keuken werd verteld over de
koosjere  keuken  bij  Joden  en  we  mochten  daar
een Challes maken, een gevlochten broodje.

Namens de kinderdienst,
Carla de Groot

Uitstapje Basiscatechese

Hallo allemaal,
Zondag 7 februari zijn we met de basiscatechese
op stap geweest. Eerst hebben we in de kerkdienst
bij  het  avondmaal  geholpen,  samen  een  broodje
gegeten  in  de  consistoriekamer  van  de  kerk  en
toen op reis naar het Joods Historisch Museum in
Amsterdam.  Een  mevrouw  van  het  museum  heeft
ons  een  pesachtafel  laten  zien.  Dat  is  een  tafel
met  joods  eten  voor  Pesach.  De  joden  gedenken
dan de uittocht uit Egypte. In het Kindermuseum
liet zij ons het huis van de familie Hollander zien.
In  de  keuken  hebben  we  een  galle  (een  broodje)
gebakken.  Ook  hebben  we  onze  namen  in  het
Hebreeuws geschreven. Het was erg gezellig. We
hadden  een  leuke  reis  met  de  auto  en  de  tram.
Irene had het supergoed geregeld!

Groetjes van Rebecca Kole

Zomervakantie

Ben je tussen de 7 en 17 jaar en op zoek naar een
leuke,  avontuurlijke  en  onvergetelijke  vakantie
deze  zomer?  Dan  is  SVK  echt  iets  voor  jou.  Je
kunt  kiezen  uit  o.a.  een  Tentenkamp  op  het
landgoed ‘Hoekelum’ (tussen Ede en Bennekom), en
een  zeilkamp  in  Friesland. Bij Wil  Schulte kun  je
een folder krijgen email a.schulte@chello.nl Wees
snel,  want  de  voorraad  is  beperkt.  Voor  meer
informatie zie www.svk.nl

Inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een  telefoontje  naar  Gerard  van  den  Bosch
(410657)  of  het  Pastoraal  Diaconaal  Centrum
(483993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook meenemen naar de Kerk en
in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde
leggen.

mailto:a.schulte@chello.nl
http://www.svk.nl
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