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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. ds. A. Groeneveld 

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 

Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 

Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Pastoraal Diaconaal Centrum 

Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl 

Open op ma, wo, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 

Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten 

Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl) 

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 

E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: 

Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp 

Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl 

Secretaris: 

Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp 

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl 

Penningmeester: 

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 

Telefoon 0294 419 065 

Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Bührmannlaan 7, 1381 GH Weesp 

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diakonie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl 

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

 

 

 

 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Cathalien Op ‟t Land, telefoon: 0294 418 669 

e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: Ina Slokker, 

Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 11: vrijdag 20 augustus, 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 30 augustus. 

Activiteitenperiode: 1 tot en met 21 september. 

Grote of Laurenskerk 

Nieuwstraat 31 

Website: www.pknweespdriemond.nl 

Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp 

Telefoon: 0294 430 244 of 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 

 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

zondag 8 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte ZWO-project (Sosuakids) 
 
19.00 uur ds P.M. Breugem, Barneveld 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte kerk 

2
e
 collecte diaconie 

 
 

zondag 15 augustus 

 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  doopdienst: Rebecca 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte orgelfonds 

 
19.00 uur ds L.W. van der Sluis, Nijkerkerveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte  diaconie 

2
e
 collecte orgelfonds 

 

zondag 22 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds J. Vree 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte kerk 

2
e
 collecte zending 

 
19.00 uur ds J.J. Tigchelaar, Putten 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte kerk 

2
e
 collecte zending 

 
 
 

zondag 29 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte kerk 

2
e
 collecte diaconie 

 
19.00 uur ds L. Schaap, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte kerk 

2
e
 collecte diaconie 

 
 

 
 

● Rondom de vieringen 
 

zondag 8 augustus 
8

e
 zondag van de zomer 

 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de dienst van Schrift en tafel op 8 augustus is het thema 
'tafel'. Dan klinken Lucas 11:5-13 en Lucas 22:14-20. Gods 
goedheid kent geen grenzen. Niemand wordt met lege 
handen weggestuurd, iedereen is als gast welkom aan tafel 
en krijgt net zoveel brood als je nodig hebt. Als introïtus 
zingen wij Psalm 78:1, 2 en 7. Als Gloria zingen wij Psalm 
33: 1, 2, 7 en 8. Voorts klinken gezang 27, gezang 33, 
gezang 242:1, 3, 4 en 5 en gezang 319:1, 4 en 5. (Ds. W.J. 
Lamfers) 
 

zondag 15 augustus 
9

e
 zondag van de zomer 

 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
De reeks diensten bij bijbelse woorden wordt vandaag 
afgesloten met een dienst over het bijbelse woord „stad‟. De 
lezingen zijn Genesis 2:4b-15, Psalm 46 en Openbaring 
21:1-14. Wat begon in een paradijstuin wordt voltooid in de 
stad: het nieuwe Jeruzalem. Op deze zondag zal de Heilige 
Doop worden bediend aan Rebecca, dochter van Iris en Nico 
Bakker-Strieker, Dammerweg 5-B. (ds. Alida Groeneveld) 

zondag 29 augustus 
10

e
 zondag van de zomer 

 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 29 augustus, de laatste in onze serie 
bijzondere diensten, is het thema 'de stad'. 
Een stad is een altijd weer ingewikkelde 
vorm van samenleven. Opdat wij horen wat 
de Bijbel zegt over een stad op menselijke 
maat, lezen wij Jeremia 20:7 en Openbaring 
21:1-14. Wij zingen Psalm 122 en als gloria 
gezang 284. Verder zingen wij gezang 28, 
gezang 265:1, 2, 5, 11, 15 en 18 en gezang 
490:1, 2, 3, 6 en 10 en gezang 114. (Ds. 
W.J. Lamfers) 
 

 

kerkdiensten in 
verzorgingshuis Oversingel 
 
  6 augustus R.K. viering 
13 augustus ds A. Groeneveld 
20 augustus R.K. viering 
27 augustus ds R.H. de Vos 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
A. Mul 410636 
 
zondag 08 augustus 
rit A/B Hr B. Wever 410997 
 
zondag 15 augustus 
rit A/B Hr S. Biesheuvel 417859 
 
zondag 22 augustus 
rit A/B Hr J.K. Vogel 412119 
 
zondag 29 augustus 
rit A  Hr T. Pickhard 410072 
rit B  Hr G.v.d. Zande 414840 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Hr. G. van Heiningen 777739 

 of 06 345 96 380 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Mw. D. Peek  416805 
(niet op woensdagmiddag) 

 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 

betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 

Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 

van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 

Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 

terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 

kopje koffie en een gesprek in 

Het Lichthuis, Waagplein 10, links 

van de Grote of Laurenskerk. Het 

Lichthuis is geopend op werkdagen 

tussen 9.30 en 12.00 uur. 

Onderweg op internet: 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

Kerksite op internet: 

http://www.kerksite.nl 

Activiteitenagenda 
 
Vrijdag 6 augustus 
„bespreek het samen‟, teksten voor zondag 15 augustus 
Het Lichthuis, Waagplein 10 10.00 -11:30 uur 
 
Vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus 
ophalen oud papier, het papier buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
Maandag 30 augustus 
Vergadering Protestantse Vrouwen op Weg 
Het Lichthuis, Waagplein 10 19.45 uur 
 
Dinsdag 31 augustus 
Voorbereidingen startzondag,welkom! 
Het Lichthuis 19:30 uur 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. W.J. Lamfers 

 

Ommekeer 
 
Mensen kunnen in hun leven heftige veranderingen 

doormaken. Zulke crises schudden je enorm door 

elkaar en laten je opeens zien hoe kwetsbaar het 

leven is. De dichter van Psalm 28 kent zo'n situatie 

ook uit eigen ervaring. Ook hij heeft de dreigende 

stilte ervaren waarin hij het gevoel had van God en 

mensen verlaten te zijn, alleen maar op zichzelf 

aangewezen te zijn, moederziel alleen. De dood 

leek wel heel dichtbij te zijn tijdens die alleszins 

benauwende ervaring. Dood en leven kunnen 

soms angstig dicht bij elkaar liggen. Je leven is dan 

één grote crisis. Een beangstigend gebeuren. 

In de nood heeft ook deze man gebeden dat de 

stukken ervan afvlogen. Hij wenste maar één ding: 

te mogen blijven leven. Tijdens een ernstige ziekte 

ga je het leven heel anders zien, dus ook andere 

prioriteiten stellen. Andere zaken worden opeens 

belangrijk voor je, nu het leven in een ander 

perspectief komt te staan. De dichter doorziet de 

leugenachtigheid van het bestaan, het dubbele van 

veel mensen. Dat is een allesbehalve aangename 

ontdekking. Ressentiment komt in hem op. Dan 

wenst hij medemensen nu niet bepaald vriendelijke 

dingen toe. Gedreven door gevoelens van onmacht 

en wraak en door een onzalig zwart-wit-denken 

zou hij bijna net zo mensonvriendelijk worden als 

die andere mensen. Goed en kwaad liggen in het 

leven vlakbij elkaar… Bij dit alles probeert de 

dichter God ook nog voor zijn karretje te spannen. 

Alsof God net zo reageert, de wereld ook in 

standen en vakjes heeft verdeeld… In zijn 

geloofsijver maakt deze man van zijn omgeving 

een verzuilde samenleving, waarbij anderen het 

altijd weer hebben gedaan. Wat zit een mens toch 

raar, weinig vriendelijk in elkaar. Vriendelijkheid 

moeten wij altijd weer leren. Menslievendheid leren 

wij alleen vanuit de Thora, nergens anders. Dat 

maakt het geloof zo uniek. Maar het blijft een 

leerproces, een leven lang, 

net als bij deze man. 

Deze man smeekt in zijn 

nood om hulp en ontdekt dat 

er temidden van alle on-

zekerheid nog maar één 

zekerheid is overgebleven: 

de vaste rots, de vaste 

burcht, God. Daarom richt hij 

zich zo intens tot God, heft 

hij net als de priester zijn 

handen op in het heiligdom 

 

van de tempel. Laat ook ik niet uit het leven worden 

weggerukt! Je ziet het met zoveel mensen 

gebeuren en je bent bang dat het ook jou kan 

overkomen. Wat hangt een mens aan het leven als 

het er op aan komt. Je bent immers met zoveel 

mensen verbonden. Zoveel liefde wil je niet 

opgeven, is je veel waard. Houd mij in leven, wees 

Gij mijn redding! 

Dan vindt er een ommekeer in het leven van de 

Psalmist plaats. De dreiging wijkt, het leven neemt 

een keer ten goede: hij geneest toch nog. Angst en 

machteloze woede slaan om in dankbaarheid, 

omdat God zijn luide smeekgebeden heeft 

gehoord, zijn schreeuw om hulp niet onbeantwoord 

heeft gelaten. Hij bleef op God vertrouwen en werd 

door God geholpen. In de nood heeft deze man 

God als bron van kracht, als schild tegen gevaren 

ervaren. In de nood heeft deze man ervaren dat 

God een mens niet aan zijn lot overlaat, maar dat 

Hij je te hulp komt en bevrijding uit de ellende 

schenkt. Redding als geschenk, hulp als teken van 

Gods trouw. Daarover kan de Psalmist alleen maar 

juichen. Daarom zingt hij een lied dat in majeur 

eindigt, op verhoogde toon. Hij heeft God immers 

als een heilzame kracht ervaren, die er voor ons is, 

ons ten goede.  

Zou God, die er voor deze ene man was, er dan 

niet ook zijn voor heel zijn volk? Kan je wel groot 

genoeg over Gods goedheid denken? Daarom bidt 

deze man of God zijn volk wil laten delen in zijn 

zegen, voor veel meer mensen een goede Herder 

wil zijn, ook hen door de moeilijkheden heen wil 

dragen. 
 

De horizon wordt opeens verruimd. Zouden dan 

ook die andere mensen, waar hij eerst zo op afgaf, 

niet delen in Gods goedheid? Het is maar een 

vraag. Gods zegen kan toch niet beperkt zijn tot 

één volk? Zo bekrompen 

denkt God toch niet? De 

kudde van de goede Herder 

is toch groter dan het blikveld 

van deze zanger, groter dan 

ons beperkte gezichtspunt? 

Na een ommekeer in ons 

leven worden we uitgenodigd 

tot een ommekeer in ons 

denken over te gaan. Het 

kan verkeren rond de God 

van Israël. 



 

6 Onderweg 

● In memoriam 
 

Akke Hols-Zoutsma 
25 november 1921- 29 juni 2010 

 
Na een periode van afnemende gezondheid is op 29 juni 2010 overleden Akke Hols-Zoutsma, op de gezegende 
leeftijd van 88 jaar.  Mw. Hols woonde de laatste jaren van haar leven in Oversingel, daarvoor heeft zij lange tijd in 
Driemond gewoond. Mw. Hols was afkomstig uit Ezumazijl, aan de rand van het Lauwersmeer (Friesland) en door 
het huwelijk met haar 2

e
 man is zij, samen met haar oudste dochter, naar Weesp gekomen. Samen kregen ze nog 

8 kinderen. Ze nam haar eigen plaats in in de gemeente. Met name in het gezin was zij degene die uiting gaf aan 
haar geloof. Op woensdag 7 juli is zij bij haar man begraven na een korte plechtigheid waarin de kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen herinneringen ophaalden aan hun moeder en oma die hun onvoorwaardelijke liefde 
geschonken heeft. We lazen uit Psalm 139 waarin van God gezegd wordt dat Hij ons kent en ons leven leidt. 
 

Ds. A. Groeneveld 
 

 
Anke Josien Overduin-Kieft 

30 september 1945 - 19 juli 2010 
 
Anke en Jan kenden elkaar bijna vijftig jaar. Nadat zij elkaar hadden leren kennen op het gymnasium in Kampen 
waren zij onafscheidelijk. Samen met deze dochter van een kunstenaar, die zich liet inspireren door de IJssel en 
door de schilderijen van Voerman, genoot Jan van deze prachtige rivier door samen het landschap te verkennen 
dat de dichteres Ida Gerhardt zo dierbaar was. Anke vergrootte haar kennis van tekenen en schilderen op de 
academie in Utrecht. Schilderen was haar passie, dus werden ook beelden uit Weesp vastgelegd. Daarvoor kreeg 
zij in 1996 de Weesper cultuurprijs. 
Anke wilde van het leven iets goeds en moois maken op de boot aan de Nijverheidslaan. Daar had zij beelden van 
voor ogen, die zij - gedreven kunstenaar als zij was - vastlegde in haar schilderijen, die zij in haar atelier 
vervaardigde.  
Op de boot werd met vele vrienden lief en leed gedeeld en samen met de kinderen van het goede leven genoten, 
totdat Anke haar heup brak en later borstkanker bleek te hebben. De ziekte woedde snel en hevig voort. Al gauw 
kon Anke weinig meer, werd haar bed haar wereldje. Op vrijdag 23 juli moesten wij na een dienst in de Grote kerk 
haar leven in handen leggen van de oorsprong van alle liefde op 'Landscroon', waar Anke rust naast Suzanne. 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 
 

 

● Van de predikanten 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Op 14 augustus zal ds. Dijkhuizen in 
een dienst, die om 16 uur in de Grote 
kerk begint, het huwelijk inzegenen 
van Carlinka Snoeij en Raymond 
Vonk. Wij wensen Carlinka en 
Raymond een fijne dag toe met allen 
die hun lief en dierbaar zijn en vele 
goede jaren samen. 

De operatie die Ineke Lans (Zonnehof) onderging is 
weliswaar succesvol verlopen, maar complicaties 
daarna betekenen dat zij thuis nog de nodige 
verzorging nodig zal hebben. Geduld daarbij is een 
schone zaak, want dit gaat alles bij elkaar enkele 
maanden duren.  
Het is heel fijn dat Piet Nagel (Beatrixlaan) zoveel 
belangstelling krijgt. Hij geniet van de bezoekjes en de 
uitjes. Zo ben je samen gemeente van Christus, in 
goede en kwade dagen. 
Mevrouw Smit (Ravelijn) verblijft in Eben Haëzer in 
Amsterdam. Zij hoopt vandaaruit naar de Florisberg in 
Muiderberg te kunnen gaan. 

Gerrit Vermeulen verblijft in Naarderheem. Nadat hij uit 
een diepe coma is ontwaakt verloopt de communicatie 
niet bepaald eenvoudig. 
Met dat de familie Roth gaat verhuizen naar 
Voorthuizen gaan wij mensen missen die een heel stuk 
diaconale problematiek uit Ghana op ons bordje 
hebben gelegd. Zulke mensen heb je nodig om als 
gemeente te blijven beseffen dat de wereld groter en 
armer is dan ons eigen wereldje en dat wij als kerk 
voor mensen in nood de nodige verantwoordelijkheid 
dragen. Wij hopen dat de familie Roth in de nieuwe 
woonomgeving diaconaal actief blijft, tot heil van 
medemensen die op onze hulp zijn aangewezen. 
 

Varia 
Door tijdens de vakantie te genieten van de tuin en van 
mooie boeken (Berdjajew) kwam ik weer wat op 
krachten. In overleg met de bedrijfsarts is besloten dat 
ik na half augustus weer 40 uur per week kan gaan 
werken. Nu is het dus nog een kwestie van zorgvuldig 
kracht opbouwen. 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 



 

 Onderweg 7 

 

Ds. A. Groeneveld 

 
beste mensen, 
De laatste week voor het begin van 
de vakantie was heet, erg heet. 
Airco‟s, ventilatoren en veel 
waterkannen trof ik her en der bij 
gemeenteleden thuis aan. De 
activiteiten een versnelling lager dan 
gebruikelijk doen, werkte vaak het 
beste. Het Lichthuis, waar op de 

predikantenkamer na, geen enkel raam open kan, was 
heerlijk koel, dankzij een uitgekiend koel- annex 
verwarmingssysteem. 
 
uit de gemeente  
Ik schrijf deze kopij nog vóór ons vertrek, de 
berichtgeving zal verre van compleet en „bij de tijd‟ 
zijn.  
Mevrouw R. de Groot-Rop (Groeneweg 20) brak haar 
heup en kreeg in het Tergooi ziekenhuis een nieuwe. 
Toen ik haar bezocht, was zij al verhuisd naar het 
Transitorium, waar ze hard oefent om terug naar haar 
eigen huis in Weesp te gaan. 
Als u deze Onderweg leest, ben ik, als het volgens 
plan gaat, weer terug van vakantie. In de tijd waarin 
het qua vergaderingen iets rustiger is, zoek ik u graag 
op. Ik ga mijn eigen gang door de gemeente. Mocht u 
behoefte aan een bezoekje hebben of iemand weten 
die dat op prijs stelt, wilt u dat dan laten weten? Dat 
kan via Weronika Snoeij en Ina Slokker op het 
Pastoraal Diaconaal Centrum in Het Lichthuis tel. 
483993, e-mail pdc@hetnet.nl of rechtstreeks bij mij. 
 
startzondag 5 september 2010 
Het programma voor de startzondag krijgt meer en 
meer vorm. We hebben een programma voor jong en 
oud bedacht. Elders in deze Onderweg staan 
verschillende oproepjes om hulp in menskracht en 
spullen. Mogen wij op u rekenen? 
 
Gedicht: van zaad en oogst 
 

Onaanzienlijk en onzichtbaar, 
niet meer dan een hand vol zaad, 
dat gezaaid op hoop van zegen 
onder ons te gronde gaat –  
wie durft dromen van een zomer 
waar de oogst te velde staat? 
 
God, raak niet voorgoed verzwegen, 
geeft uw Naam aan ons gemis. 
Blijf uw liefde hoopvol zaaien 
in de barre duisternis. 
Ploeg uw woorden in de voren 
van wat nog uw aarde is. 

 
uit: Christiane Berkvens-Stevelinkck & Sytze de Vries, 

Vieren en brevieren. Meinema 2010. 
 
 
met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 

Ds. M.C. Hage 

 
lieve mensen, 
De zomer is in volle gang! En wat 
ligt Weesp er mooi bij, met al die 
bootjes. Het is nieuw voor mij om in 
een plek te wonen, waar in de 
zomer toeristen aanmeren. Ook in 
de kerkdiensten waarin ik deze 
zomer voorga, merk ik dat. Bij de 
uitgang hoor ik verschillende keren: 

“wij zijn hier voor vakantie”, of “wij zijn hier even op 
bezoek”. 
Tijdens het koffiedrinken, na afloop van de dienst op 
18 juli, werd een van de toeristen even onwel. Alles is 
toen zo goed en met zorg opgevangen. Met dank aan 
iedereen die aanwezig was! Ik hoop dat het haar en 
haar man goed gaat. 
 

jeugdwerk 
Het is al weer een tijdje geleden, maar op 2 juli waren 
alle vrijwilligers in het jeugdwerk voor een borrel aan 
de Bührmannlaan uitgenodigd. Het werd een warme, 
broeierige en gezellige avond! In de woonkamer was 
het zweten, maar het balkon bracht een beetje 
verfrissing. Het is goed om elkaar op die manier te 
leren kennen. Niet alleen door en bij vergaderingen, 
maar juist bij dit soort momenten van ontspanning. 
In de zomermaanden zal ik, samen met het platform 
jeugdwerk, bezig zijn met het schrijven van een 
rapport over het jeugdwerk van afgelopen jaar. Het is, 
zeker voor mij als nieuwe predikant, heel goed om te 
zien wat er allemaal gedaan is het afgelopen seizoen. 
Zo maak je ook weer pas op de plaats om te kijken 
naar de toekomst. Het rapport zal tijdens de 
kerkenraadsvergadering op 27 september gepresen-
teerd worden. 
 

mentoraat 
Als beginnend predikant krijg je een mentor 
aangewezen. Zo‟n mentor is ook predikant, en kent 
het beroep dus van binnenuit. Met deze mentor heb je 
maandelijks een gesprek. In juli ben ik daar mee 
begonnen, en deze werkbegeleiding loopt de 
komende anderhalf jaar door. Niet dat dit verder voor 
u van heel ernstig belang is, maar dan weet u een 
beetje waar ik mee bezig ben. Bovendien kan ik dan 
met een gerust hart zeggen: u hebt nu dus niet alleen 
een nieuwe (frisse) predikant, maar ook eentje die 
(minstens) maandelijks even stil staat en reflecteert op 
het werk. En dat kan nooit kwaad. 
 

in de ‘keuken’ van het kerkblad 
Terwijl ik dit schrijf, moet ik weer denken aan een 
maandag waarop ik in Het Lichthuis een vergadering 
had en met eigen ogen heb kunnen zien hoe dit 
kerkblad in elkaar wordt gezet. U hebt geen idee! Een 
lange tafel, met daaraan een twintigtal geanimeerde 
mannen en vrouwen, die al vouwend en sorterend de 
1100(!) bladen aan het klaar maken waren. Uit hun 
bewegingen maakte ik op dat ze dit eerder gedaan 
hadden. Wat een goed-geoliede machine, en wat leuk 
om dat een keer te zien. Ook dit kerkblad is weer door 
hun handen gegaan! 
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Vakantie 
In augustus zijn wij op vakantie. Waarheen, dat 
weten we nog niet. We gooien de tent in de auto, 
en rijden waarheen we willen! Tijdens onze 
vakantie genieten familieleden van ons huis, als 
mooi vakantieoord aan de Vecht.  
 
Tot gauw in het nieuwe seizoen! 
 
Een heel hartelijke groet, 
Ds. Marije Hage 
 
 
 

● Miniatuur: bankje 
 
Van een collega kreeg ik onderstaande foto. Ze 
heeft „m gemaakt op Curaçao bij een bushalte. Ik 
heb haar gevraagd of ik de foto mocht gebruiken 
en dat mocht. 
Je kunt de tekst op verschillende wijzen lezen. 
Bedoelt de maker dat hij of zij met God wil spreken 
in de trant „ik heb wel iets om een boom over op te 
zetten‟ of „we moesten maar eens een goed 
gesprek hebben‟. Wil hij of zij misschien zelfs God 
ter verantwoording roepen? 
Of is het anders, en dan vertel ik erbij dat de tekst 
„we need to talk‟ in blauw is en het woord „God‟ in 
rood. Is God de afzender van dit bericht en roept 
God ons op tot een gesprek? 
Ik weet het niet, en besluit bij deze dat beide 
mogelijkheden wel inspirerend zijn. Zolang we in 
Weesp nog niet een vergelijkbaar bankje hebben, 
zullen we iets anders moeten verzinnen. Gelukkig 
kunt u voor een gesprek ook in Het Lichthuis 
terecht.  
 
Alida Groeneveld 
 

 
 
 

Kopje koffie en een gesprek? 
 

U bent van harte welkom voor een kopje koffie en 

een gesprek in Het Lichthuis, Waagplein 10, links 

van de Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 

geopend op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur. 
 

● Pastoraal Diaconaal Centrum 
 

Adres : Het Lichthuis, Waagplein 10 

Telefoon : 0294 48 39 93 

Email : pdc@hetnet.nl 

Open : Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 

  van 9.30 tot 12.00 uur 

  Op dinsdag is het PDC gesloten, maar 

  kunt u toch terecht in Het Lichthuis voor 

  een kopje koffie van 9.30 tot 12.00 uur. 
 

 

Bespreek het samen 
 

Let op: andere dag en andere tijd! 
 

Op vrijdag 6 augustus bespreken we de teksten van 
zondag 15 augustus: Genesis 2:4b-15, Psalm 46 en 
Openbaring 21:1-14. Dit is de laatste in de reeks 
bijzondere diensten over een bijbels woord. Deze keer: 
de stad. We komen bij elkaar in Het Lichthuis van 10:00-
11:30 uur. Opgeven is niet nodig, graag een eigen bijbel 
meebrengen. Informatie bij ds. Alida Groeneveld tel. 036-
5366920 of e-mail: alida.groeneveld@planet.nl. 
 
 

Sluis-en Bruggenfeest 
 
Veel, zeer veel mensen hebben weer boeken gegeven 
voor de boekenmarkt in de Grote Kerk. Hiervoor hartelijk 
dank. 
Het laatste weekend van augustus is het dan weer zover, 
het jaarlijkse Sluis-en Bruggenfeest in Weesp. In de 
Grote Kerk begint de grote boekenmarkt op 
vrijdagmiddag 27 augustus 14.00 uur en zaterdag 28 
augustus vanaf 10.00 uur. De hele kerk staat vol met 
boeken. Er zijn niet alleen boeken in allerlei genres te 
koop maar ook oude grammofoonplaten en postzegels. 
Daarnaast is er het terras waar u koffie, thee en frisdrank 
kunt drinken, aangevuld met eigen gebakken cake. U 
bent van harte welkom. 
 

Namens de kerkrentmeesters, 
Gerard van den Bosch 

 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via 
“Zending over Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, heel 
en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 

Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ‟s-Gravelandseweg 43, tel. 0294 412 119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 0294 412 403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen. 
 

Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 

Jan Vogel 
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● Startzondag 2010 
 

Startzondag 2010  -  5 september 
 

VOL VAN HOOP 
geven en ontvangen 

 

Het globale programma van de startzondag ziet er als volgt uit (10.00 – 14:30 uur): 
 

• kerkdienst met het thema „vol van hoop‟ 

• groepsfoto op het plein voor de kerk, koffie drinken op het plein met allerhande  lekkernijen 

• knutselen voor de kinderen (voor die kinderen die niet meegaan wandelen of fietsen) 

• keuze uit wandel- of fietstocht langs onbekende plaatsen in Weesp 

• gekostumeerd volleybal 

• Taizé liederen zingen 

• lunch 
 

Om de startzondag 2010 tot een succes te kunnen maken, hebben wij uw hulp nodig. 
 

1. Schoenendozen in verschillende formaten. De dozen kunt u inleveren in Het Lichthuis. Ina Slokker en 
Weronika Snoeij zullen alles graag in ontvangst nemen. U helpt ons nóg meer als u de doos inpakt in effen 
gekleurd papier. Welke kleur maakt niet uit. Nieuwsgierig wat we ermee gaan doen? Kom dan naar de 
kerkdienst! 

2. Inpakken van de schoenendozen doen we samen op dinsdag 31 augustus vanaf 19:30 uur in Het 
Lichthuis. Met veel mensen, jong en oud, zijn we snel klaar! 

3. Als u een bolderwagen heeft, maken wij daar graag op zondag 5 september gebruik van. Wilt u laten 
weten als wij die van u mogen lenen?  

4. stuur uw 5 favoriete Taizé liederen op naar ds. Alida Groeneveld, uiterlijk 1 september. De Weesper top 10 
Taizé liederen gaan we op startzondag zingen. 

5. Sportieve volleyballers en enthousiast publiek. 
6. Bakkers: mensen die iets lekkers voor bij de koffie willen bakken 
7. Daarnaast hebben we op de dag zelf extra handen nodig bij de koffie, de lunch en aanverwante zaken van 

de catering. Wie dat leuk vindt, melde zich. 
 

Namens de voorbereidingsgroep alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
Alida Groeneveld 
 

 

● Berichten 
 

Sluis & bruggenfeest – Gezocht: Koekenbakkers(sters) & Koffieschenkers(sters) 
 

Eind augustus is het weer zover: Weesp staat op z‟n 
kop tijdens het Sluis & Bruggenfeest. In de Grote kerk 
wordt weer een grote boekenmarkt gehouden. 
Natuurlijk is daar ook een gezellig terras, waar mensen 
even op verhaal kunnen komen onder het genot van 
een kopje koffie, thee of iets anders. Helemaal lekker 
als dat kopje koffie vergezeld gaat van een stuk eigen 
gebakken koek. 
 

Wilt u ons helpen iets lekkers te bakken? 
Een cake, boterkoek of appeltaart is van harte welkom. 
Mocht u ons met een ander creatief baksel willen 
verrassen, mag dat natuurlijk ook. Om de 
voorbereidingen soepel te laten verlopen is het fijn om 
van tevoren te weten wie wat bakt. U kunt zich 
opgeven bij Annelies Westra, Nieuwstraat 34, door een 
e-mail te sturen naar a.westra@kpnplanet.nl of een 
kaartje met naam, adres en telefoonnummer in de bus 
te doen. Vanaf 8 augustus ben ik weer thuis van 

vakantie en kunt u ook even bellen: 0294 413 447. De 
baksels kunnen vanaf donderdag 26 augustus worden 
afgeleverd bij Annelies. 
 

Wilt u helpen met bediening en koffieschenken? 
Er worden ook weer mensen gezocht, die een paar uur 
willen helpen met het schenken van koffie etc. Dat 
doen we op vrijdag 27 augustus vanaf 13.00 uur en op 
zaterdag 28 augustus vanaf 10.00 uur. Elke 2 uur is er 
“wisseling van de wacht”. Wanneer u graag wilt helpen 
deze klus met elkaar te klaren, kunt u zich op dezelfde 
manier (zoals hier boven vermeld) aanmelden bij 
Annelies Westra.  
 

Ik reken op uw hulp en medewerking, zodat het  Sluis 
& Bruggenfeest, ook voor de kerk, weer een daverend 
succes zal worden. 
 

 

Annelies Westra-van den Berg 
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● Tien jaar Onderweg 
 
 

 een terugblik op het jaar 
 

In 2010 bestaat het kerkblad Onderweg 10 jaar. Dit is voor de redactie een reden om terug te kijken naar 
de recente geschiedenis van onze gemeente. Alida Groeneveld dook in het archief, las de oude 
nummers van Onderweg door en doet aan de hand van gebeurtenissen en anekdotes verslag. In deze 
laatste aflevering staat het jaar 2009 centraal. 
 

 

Het Kerksiteblad is een vast onderdeel van 
Onderweg geworden. In dit jaar verschenen er 
zeven afleveringen, gevuld met informatie over 
activiteiten en verslagen van uitstapjes naar bv. 
Xmas Proof in Arnhem (nog in 2008) met een 
optreden van Stevie Ann, het kampweekend en de 
resultaten van Sirkelslag. De bingo-avond voor jong 
en iets ouder was een groot succes. 

Twee predikanten vertrokken: op 25 januari nam 
Stefan Dijkhuizen afscheid, vanwege het beroep van 
de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht. Ruim 5 jaar 
was hij aan onze gemeente verbonden. Op 27 
december nam Dick Pruiksma afscheid na ruim 25 
jaar in Weesp te hebben gestaan. Hij werkt nu als 
algemeen secretaris voor de ICCJ: de internationale 
organisatie voor de dialoog tussen christenen en 
joden. De ontstane vacatures zijn in het jaar erop 
ingevuld met de komst van Marije Hage op 30 mei 
2010 en Alida Groeneveld kon per 1 januari 2010 
haar werktijd uitbreiden, van 50% naar 80%. 

Op 8 en 15 februari zond de IKON de kerkdiensten 
vanuit onze kerk uit op radio 5. Van de 
gemeenteleden vergde dit enige aanpassingen: op 
tijd aanwezig zijn èn een korte zangoefening vooraf 
door de regisseur. Het resultaat was goed hoorbaar. 

In het voorjaar vond er een gemeenteberaad plaats 
over de vraag of andere dan huwelijkse relaties van 
man en vrouw een zegen kunnen ontvangen in onze 
gemeente onder de titel „hebben zij uw zegen?‟ Een 
aantal gesprekken in de kerkenraad was hieraan 
vooraf gegaan. De peiling in de gemeente was bijna 
unanieme instemming met het voorgenomen 
kerkenraadsbesluit om deze mogelijkheid te bieden.  
 

De kerk kreeg in 2009 de beschikking over een 
invalidentoilet. Het kerkplein werd opgeknapt in 
samenwerking met de burgerlijke gemeente en er 
kwam een publicatiebord. Vanaf 7 september kon 
eindelijk ook het stiltecentrum in de toren bijna 
dagelijks open, nu aan alle veiligheidseisen was 
voldaan. 
 

De cabaretgroep „de Boodschappenjongens‟ trad op 
als afsluiting van het seizoen 2008-2009. 
Halverwege het jaar was er in samenwerking met de 
protestantse (buur)gemeente Nigtevecht een 
„welkom thuis tour‟ georganiseerd door het 
Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk in 
Nederland. De diaconie stond garant voor een 
goede avond over armoede en armoede-signalering. 
Helaas voorzag dit in een grote behoefte. 

Dit jaar was er opnieuw in samenwerking met de CNV 
Kunstenbond een tentoonstelling, deze keer rond het 
thema „Spirit‟. Velen wisten weer de weg naar de kerk 
te vinden. De loop zat er toch al wel in door de 
zaterdagopenstelling. Talloze vrijwilligers zijn nog 
steeds als suppoost beschikbaar gedurende zes 
maanden per jaar. Altijd goed voor zo‟n 50 à 60 
bezoekers per zaterdag. 

Er werd door de predikanten flink gepubliceerd in 2009: 
ds Wim Lamfers schreef „Stilte en eenvoud over het 
orthodoxe kloosterleven in Roemenië‟. Ds. Alida 
Groeneveld schreef een artikel over het ambt in 
„Luthers gezien, aspecten uit de lutherse theologie‟. Zij 
was ook verantwoordelijk voor een wandelboekje 
waarmee verschillende mensen op stap gaan „zij lopen 
maar worden niet moe‟. Deze uitgave verscheen in het 
kader van het Calvijnjaar.  

Het feit dat het 500 jaar geleden was dat de 
kerkhervormer Johannes Calvijn geboren werd, is ook 
aan Weesp niet voorbijgegaan. Mirjam van Veen, 
gemeentelid en Calvijndeskundige verzorgde een 
kerkdienst en een avond over de Psalmen, samen met 
organiste Christine Kamp. De toneelvoorstelling „Calvijn 
op bezoek‟, waarin Calvijn vertolkt werd door Ferdinand 
Borger, deed eveneens Weesp aan. 

Agnes Bruin werd aan het einde van het jaar benoemd 
als nieuwe koster na het vertrek van Sake Stavast. 
Kerkenraadsvoorzitter Ineke van de Pol nam afscheid 
als kerkenraadslid na een periode van 9 jaar die zij af 
en toe als zeer roerig heeft ervaren. 

De eerste paal van „het nieuwe gemeentecentrum‟ werd 
op 1 juli geslagen. Aan het einde van het jaar wordt 
duidelijk dat de opening gepland staat op 17 april 2010. 
Gemeenteleden worden uitgenodigd om een naam voor 
het nieuwe gebouw te bedenken. Ria Jochemsen-van 
der Leeuw bedacht de winnende naam: „Het Lichthuis‟ 
De naam verwijst naar ons christelijk geloof, het licht 
voor de wereld. Een lichthuis is het bovenste deel van 
een vuurtoren; een baken, een vastpunt. Daarbij 
refereert „het licht in de duisternis‟ ook naar vrolijkheid, 
een goed gevoel. Een „huis‟ als laagdrempelig 
ontmoetingspunt.  

Het is de wens van velen dat deze ontmoetingen in 
2010 en de jaren daarna voortgezet worden. 

Alida Groeneveld 

 

In het volgende nummer van Onderweg het laatste deel uit 
deze serie; u kunt dan lezen hoe een Onderweg gemaakt 
wordt: van kopij tot bij u op de mat. 
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● Berichten 
 

Boekentafel Hebron 
 
Met het openen van Het Lichthuis , is ook de 
boekentafel van Hebron hier gevestigd. U 
kunt hier terecht voor Bijbels, dagboeken, 
evangelische lectuur enz. Ons assortiment is 
verkleind, maar er is nog keus genoeg op 
allerlei gebied. 
 

Komt u eens kijken! U bent van harte 
welkom, en bestellingen kunnen nog steeds 
geplaatst worden. Natuurlijk bent u ook 
welkom voor een praatje en een kopje koffie! 
 

De openingstijden voor de verkoop zijn: 
dinsdag, woensdag en donderdagmorgen 
van 9.30 uur tot 12.00uur. 
 
Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp 
Telefoon: 0294-48 39 93 
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 
Beste medewerkers en alle gulle gevers, 
 
Iedereen wordt weer hartelijk bedankt voor 
de medewerking en alle gulle giften. Er is 
weer een mooi bedrag opgehaald, te weten € 
1429,05. 
 
Voorts zijn er nog 2 wijken vacant: 
- wijk: Gein-Noord 
- wijk: Korte Muiderweg + stationsgebied 
Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich 
opgeven bij onderstaand contact persoon: 
 
Elly Lijnsvelt - van Dusseldorp 
Rembrandt van Rijnstraat 129 
tel. nr.: 0294-410810 
 
 

Kerkkontact 
 
Ontvangen via mevr. O van mevr. P een 
bijdrage van € 10,00. 
 
Ontvangen € 10,00 van nn via mw. R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleding- en naaimachine actie 
 
Er gaat wat veranderen 
Omdat de naaimachines nog maar sporadisch binnenkomen 
(Weesp en omgeving raken zo‟n beetje “leeg”) sturen we 
geen dozen met machines en als opvulling zomerkleding 
meer naar Ghana. In het vervolg gaat alle ingezamelde 
kleding naar bestemmingen in Oost-Europa. Apart houden 
van zomer- en winterkleding is daarom niet meer nodig. 
 

Wij gaan binnenkort verhuizen en derhalve vervalt het 
aanleveradres Horn 13 voor het inleveren van kleding. 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, neemt het van ons over 
en daar zijn we uiteraard erg blij mee. Ook bij Jan Vogel, ‟s-
Gravelandseweg 43, kunt u nog steeds kleding brengen. 
 

We hebben een huis gevonden in Voorthuizen met een heel 
wat kleinere tuin en dat was ook onze bedoeling. We willen 
alle bekenden en onbekenden bedanken voor de goede 
samenwerking gedurende vele jaren. We hebben zo‟n kleine 
tweehonderd naaimachines verscheept naar Shekhinah 
Clinic in Ghana en daarnaast heel veel zomerkleding. 
 

In Voorthuizen zullen we proberen een dergelijke actie van 
de grond te krijgen omdat de vraag naar naaimachines erg 
groot blijft. Grote aantallen meisjes zoeken werk in de steden 
Accra en Kumasi. Ze vinden er meestal geen baantje en 
hangen maar wat rond en komen maar al te vaak in de 
prostitutie terecht. In beide steden zijn nu naaicursussen 
opgestart voor groepjes van 12 meisjes. Wanneer ze de 
opleiding volledig volgen, krijgen ze als beloning een 
naaimachine mee en kunnen daarmee dan genoeg 
verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. 
Bovendien geeft dokter David Abdulai naaimachines mee 
aan zijn patiënten en oud-patienten. Zowaar een grootste 
doelstelling! 
 
Wij willen iedereen hartelijk groeten, het gaat u allen wèl! 
 
Jim en Geertje Roth 
 
 
 

Wij danken u voor de overweldigende belangstelling, mooie 
woorden en vele kaarten die wij hebben mogen ontvangen 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze dochter, 
schoondochter, kleindochter, zus en schoonzus: 
 

Alice 
Giezen-Roetman 

 

Ook de belangstelling bij de begrafenis was en is een grote 
steun en troost, die voor ons een dankbare herinnering zal 
blijven. 
 

Het verdriet en gemis is hierdoor niet minder maar het doet 
goed te weten dat Alice ook voor anderen veel betekend 
heeft. 
 
Uit aller naam  
Hilko Giezen 
 
Weesp, juli 2010 
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Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Beste dames, zoals u allen al per brief heeft vernomen 
beginnen wij ons nieuwe sezoen met een extra 
vergadering op 30 augustus 2010. Wij hopen dan met 
elkaar tot goede en duidelijke besluiten te kunnen komen. 
Als u ideeën of suggesties heeft zijn deze heel welkom. 
Wij beginnen deze avond zoals gebruikelijk om 19.45 uur 
in Het Lichthuis. 
 

Op maandag 6 september 2010 is onze eerste 
verenigingsavond. Deze avond beginnen we met een 
"Broodmaaltijd". Hiervoor bent u van harte welkom vanaf 
17.00 uur. Graag even opgeven als u mee wilt eten bij 
Tini van Bodegraven tel: 251841. 
Het vervolg van deze avond zal verzorgd worden door de 
heer Fritz uit Lansmeer die ons zal vertellen over het 
eiland "Pampus". Wij denken dat u daar allen wel 
geïnteresseerd in bent. Pampus is tenslotte vlakbij. 
 

We hopen dat het een leuke avond wordt. Hartelijk 
welkom om 19.45 uur in Het Lichthuis, Waagplein 10. 
 

Namens het bestuur, 
Tini van bodegraven 
 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 
Donderdag 5 augustus 2010: 
Géén Alzheimer Cafe ivm de vakantieperiode. 
 
Donderdag 2 september 2010: 
Dementie als splijtzwam binnen het gezin. 
 

Dementie in de familie haalt veel overhoop. De 
rollenpatronen en het evenwicht in de familiekring 
veranderen en samen krijg je vaak een hoop verdriet te 
verwerken. Mensen reageren op een eigen manier op 
deze vergaande veranderingen. Soms moeten er 
besluiten genomen worden die nogal ingrijpend zijn. Het 
is belangrijk dat je het als familie met elkaar eens kunt 
worden. Helaas komt het voor dat familieleden 
verschillende standpunten houden en dat ze door de 
dementie als het ware uit elkaar worden gedreven. Ook in 
families die voorheen harmonieus waren, kan dit 
gebeuren. Dit versterkt dan nog eens het verdriet dat er 
toch al is. Uitwisseling van ervaringen op dit gebied kan 
helpen. Vanavond bent u hiertoe in de gelegenheid en 
kunt u ook advies krijgen. Hoe kunt u voorkomen dat 
dementie als splijtstam werkt? 
 

Gastspreker is een psycholoog. 
 

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
19.00 uur, welkom met koffie of thee 
19.30 uur, informatieve deel van de avond 
20.00 uur, pauze 
20.30 uur, vragen stellen en verdere discussie 
21.00 – 21.30 uur, informeel samenzijn, contact leggen 
met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten'. 
 

Locatie: Hotel Restaurant „Hart van Weesp‟, Herengracht 
35, Weesp 
 
 

Werkgroep Oud Papier 
Grote Kerk 
 
 
Ophaaldagen: 
 

• Vrijdagmorgen 13 augustus in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

• Zaterdagmorgen 14 augustus wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 

 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplatenverkoop voor de 
Grote of Laurenskerk. 
 
Een telefoontje naar Gerard van den Bosch 
(0294 410 657) of het Pastoraal Diaconaal 
Centrum (0294 483 993) en ze worden bij u 
opgehaald. 
 
U kunt de boeken of 
grammofoonplaten ook meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist 
in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 

 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via 
“Zending over Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed 
bruikbaar, heel en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 
(zonder batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ‟s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 

 



 

 Onderweg 13 

● Voor de jeugd 

 

Vakantiebijbelweek 
 

Wie de laatste weken goed om zich heen gekeken heeft, heeft ze zien hangen, onderstaande posters, en bij 

het uitkomen van dit kerkblad is het bijna zover: jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te doen!  
 

Wat we nog goed kunnen gebruiken zijn kartonnen doosjes van b.v. cakemeel, koek of afwasblokjes. Ook zijn 

oude overhemden welkom; ze zijn nodig om jullie kleren tegen gemorste verf te beschermen. Deze dingen 

kunnen voor de 16e augustus worden ingeleverd bij Han Op’t Land, Wevershoek 12. Een telefoontje vooraf 

(0294 418 669) is wel handig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


