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e Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Grote of Laurenskerk
Nieuwstraat 31

Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp
Telefoon: 0294 430 244 of 06 100 59 464, e-mail: koster@ pknweespdriemond.nl

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl

Predikanten

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur
Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Mw. ds. M.C. Hage

Mr. J.C. Buhrmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur

Pastoraal Diaconaal Centrum

Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl
Open op ma, wo, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur

Op woensdag 20 oktober en vrijdag 22 oktober is het PDC gesloten
wegens vakantie van Ina Slokker.

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton

Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@ pknweespdriemond.nl
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@ xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@ gendijk.nl

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@ planet.nl)
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mail: webredactie@ pknweespdriemond.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. M.\W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp
Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl
Secretaris:

Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl
Penningmeester:

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp
Telefoon 0294 419065

Secretaris: Mw. |. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diakonie PKN Weesp en Driemond.
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl

e Colofon

Redactieraad
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op 't Land, telefoon: 0294 418 669
e-mail: kerkbladonderweg@ pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@ hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: Ina Slokker,
Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 14: vrijdag 22 oktober, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 1 november.
Activiteitenperiode: 3 tot en met 23 november.
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e Erediensten

e Rondom de vieringen

zondag 17 oktober

20° zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur

1° collecte
2° collecte

10.00 uur

19.00 uur

1° collecte
2° collecte

mw ds A. Groeneveld
koffiedrinken na de dienst

kerk
ZWO Project

Kerksiteviering

ds W van den Hul, Amersfoort
Gereformeerde Bond

kerk
ZWO-project

zondag 24 oktober

21° zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur

1° collecte
2° collecte

19.00 uur

1° collecte
2° collecte

ds W.J. Lamfers
mmv Het Laurenskoor
koffiedrinken na de dienst

diaconie
orgelfonds

ds L. Schaap, Nijkerk
Gereformeerde Bond

diaconie
orgelfonds

zondag 31 oktober

22° zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur

1° collecte
2° collecte

19.00 uur

1° collecte
2° collecte

mw ds M.C. Hage
koffiedrinken na de dienst

kerk
zending

ds D.M. Elsman, Loenen a/d Vecht

Gereformeerde Bond

kerk
zending

Zondag 17 oktober Op deze zondag horen we twee
prachtverhalen: de worsteling van Jakob bij de rivier
de Jabbok (Genesis 32:23-32) en de gelijkenis van
de onrechtvaardige rechter (Lucas 18: 1-8). In beide
verhalen gaat het over volhouden, een gericht-zijn op
de toekomst en de verborgenheid van God. De
keuze voor de liederen heb ik nog niet gemaakt. (Ds.
Alida Groeneveld)

Zondag 24 oktober Aan de dienst op 24 oktober
verleent het Laurenskoor haar medewerking. In deze
dienst staan Jeremia 14:20 en 21 en Lucas 18:9-14
centraal en daarmee vragen rond schuld en
vergeving. De schuldbelijdenis neemt in deze dienst
daarom een vooraanstaande plaats in. Dat komt ook
tot uiting in een aantal liederen. De tollenaar weet via
de tempel God te (her)vinden. Degene die denkt bij
God kind aan hujs te zijn blijkt zich deerlijk te hebben
vergist. Kortom, God je schuld voorleggen is niet
vrijblijvend, getuigt van inzicht en zelfkennis en leidt
tot een diepe vreugde. (Ds. W.J. Lamfers)

Zondag 31 oktober Hoe zou het met de eikeltjes
gaan die we hebben geplant? Dat, en meer gaan we
bekijken op 31 oktober. We lezen het verhaal over
Abraham, die op weg gaat en aankomt bij de eik van
More. Daar bouwt hij een altaar. Daarna lezen we
over Zacheus, die ook een boom vindt. Een
vijgenboom, waar hij in klimt om Jezus langs te
kunnen zien gaan. ledereen welkom, kinderoppas
aanwezig! (Ds. Marije Hage)

Het PDC is gesloten op woensdag 20 en vrijdag
22 oktober.

kerkdiensten

15 oktober
22 oktober
29 oktober

in verzorgingshuis Oversingel

R.K. viering
ds W.J. Lamfers viering H.A.
dhr G. Herderschee

Jeugdwerk

ledere zondagochtend:
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

ledere zondagavond:
kerksiteplus bijeenkomst (vanaf 16 jaar) in het BIOS-
gebouw, aanvang 19.30 uur.

Niet elke zondag:

Kerksiteviering tijdens de kerkdienst voor jongeren
vanaf brugklas t/m 15 jaar in het BIOS-gebouw.
Vermelding onder Erediensten.
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e Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen

W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636
zondag 17 oktober

rit A Mw M. Mak 432588
rit B Hr S. Biesheuvel 417859
zondag 24 oktober

rit A Hr F. Lijnsvelt 410455
rit B Hr G. v.d. Zande 414840
zondag 31 oktober

rit A Hr A. Jochemsen 457790
rit B Hr J. van Baars 254190

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://imww.kerksite.nl

U bent van harte welkom voor een
praatje en een kopje koffie in Het
Lichthuis, Waagplein 10, links van de
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is
geopend op werkdagen tussen 9.30 en
12.00 uur.

Activiteitenagenda

Woensdag 13 oktober
Weesper filosofiekring (groep 2)
Het Lichthuis, Waagplein 10

20.00 — 22.00 uur

Donderdag 14 oktober

Eerste bijeenkomst creatieve groep
Het Lichthuis, Waagplein 10

Zie pagina 11 voor meer informatie

10.00 — 12.00 uur

Maandag 25 oktober
Vergadering kleine kerkenraad
Het Lichthuis, Waagplein 10

20.00 uur

Woensdag 27 oktober
Verenigingsavond Passage (Chr. Vrouwenver.)
Jaarvergadering, Rabo zaal Weesp

19.45 uur

Maandag 1 november
Verenigingsavond Protestantse Vrouwen op Weg
Het Lichthuis, Waagplein 10

19.45 uur

Dinsdag 2 november

‘in de verlenging’ 20:15 uur
Het Lichthuis’, informatie en opgave: ds. Alida Groeneveld

telefoon 036 536 69 20 of e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Donderdag 4 november

Alzheimercafé, inloop 19.00 uur, aanvang

Hart van Weesp, Herengracht 35

Meer info in het volgende nummer van Onderweg

19.30 uur

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis,
Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.

Hr. C.S. de Bruijn 415112
Hr. G. van Heiningen 777739
of 06 345 96 380
Mw. M. Mak-Bakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)
Hr. A. Otten 457683
Hr. T. Pickhard 410072
Kerkradio
contactpersoon
Hr. P. van Lindenberg 412709

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)

€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)

€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.
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e Meditatie

door ds. J. den Dikken, Nunspeet

Wat is je levensanker?

“Welgelukzalig is hij die de God van Jakaob tot zijn hulp heeft”.

Reddingslijnen, hulplijnen, heel belangrijk in je leven.
Je kunt in een situatie komen dat je het zelf niet redt.
Denk aan een argeloze zwemmer in zee, die ineens
in een draaikolk terecht komt of in een sterke
onderstroom. Je drijft af van de kust. Gelukkig ben je
als je ontdekt wordt door de reddingsbrigade die met
man en macht uitrukt om je te helpen. Je zal ze altijd
dankbaar zijn.

In dit verband wordt weleens gewezen op de
vuurtorens in Nederland en andere landen die je
overal langs de kust vindt. Een schipper die 's nachts
langs de kust vaart is aangewezen op deze
lichtbakens. Elke vuurtoren heeft zijn eigen
lichtpatroon. En de schipper kent ze. Hij heeft ze
geleerd. Als hij de lichtstralen ziet, weet hij nu ben ik
bij Terschelling, nu bij Den Helder. Ook in de
vliegwereld zijn er die bakens. Elke piloot kent ze.
Vaste punten om de koers te bepalen in het nachtelijk
duister.

Psalm 146 is één lofzang op God, die begint en
eindigt met “Halleluja”. De God van lIsrael, de God
van de Bijbel. Hij is het Lichtbaken bij uitstek. Hij is
het laatste houvast van de dichter, het echte
levensanker. De enige en echte, betrouwbare
reddingslijn. De enige echte Helper.

Natuurlijk, mensen kunnen helpen, zorgzame handen
aan een ziekbed, liefdevolle handen, een
bemoedigend woord, financiele hulp aan de zwakken
in de samenleving. We moeten er allemaal ons
steentje aan bijdragen. En dan denken we niet alleen
aan de naaste, de medemens vlakbij ons, maar ook
ver weg. Maar uiteindelijk blijft een mens ook maar
een mens. De hulplijnen die hij heeft, zijn maar
betrekkelijk en uiteindelijk niet toereikend voor je
diepste nood. Dat bezingt hij in vers 3: vertrouwt niet
op edelen, op een mensenkind bij wie geen heil is. Hij
is vergankelijk. Hij heeft plannen om tot uitvoering te
brengen, maar vaak komt het er niet van omdat de
levensdraad wordt afgebroken. Mensen kunnen heel
edel zijn, en de beste bedoelingen hebben, maar
uiteindelijk moeten zij het ook van God hebben. En
dat leert ons de loop van de geschiedenis: alle goede
bedoelingen ten spijt, een economische crisis laat
ons zien dat mensen ook maar mensen zijn. En bij
een grote natuurramp is een mens heel klein en
broos en kan nauwelijks iets uitrichten.

De dichter van Psalm 146 heeft een betere
hulplijn, een  betrouwbaar levensanker.
Welgelukzalig is hij die de God van Jakob tot
zijn hulp heeft. In vers 6 bejubelt hij de God van
Jakob. Die de hemel en de aarde gemaakt
heeft, de zee en al wat daarin is. Hij is de
Schepper, alles behoort Hem toe. En Hij draagt
alles door het Woord van zijn kracht. Hij is
trouw. Hij laat je nooit in de steek. Hij wil er altijd
voor je zijn. Mensen willen wel helpen, maar hun
handen zijn te Kkort.
Vergankelijk. Maar God
is machtig. Hij is ook
genadig.

Hij wordt hier genoemd:
de God van Jakob.
Jakob was geen perfekt
mens. Hij heeft heel wat
gebreken en tekorten. Maar hij kan God niet
missen in zijn leven. En God houdt hem vast,
God helpt als zijn leven lijkt te stranden. God is
genadig en barmhartig. En voor Jakob het
levensanker bij uitstek. Op onverwachte
momenten steekt God zijn reddende hand naar
hem uit en geeft Hij beloften voor de toekomst.
Met de God van Jakob kom je nooit bedrogen
uit.

Daarom staat hier: Welgelukzalig is hij die de
God van Jakob tot zijn hulp heeft. Als ik nadenk
over het woord welgelukzalig dan komt er veel
bovendrijven. Het bestaat eigenlijk uit drie
woorden: wel — geluk — zalig. Wel, doet denken
aan vaarwel. Dat wensen we iemand toe die ver
weg gaat, een nieuwe toekomst tegemoet.
Geluk, dat wensen we iemand toe bij een
examen, een jubileum, een verjaardag. En zalig
betekent vol of volkomen. Hier op aarde komen
we eigenlijk niet zover. Dat is iets voor de
toekomst. Hier is gebrokenheid, straks
volkomenheid. Daar leven we in het geloof naar
toe als gemeente van Christus. Intens gelukkig
de mens die deze God tot zijn levensanker mag
hebben. Geen wonder dat deze psalm begint en
eindigt met: Halleluja. Dan mag je nazeggen en
nazingen: Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht.
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e In memoriam

Alida Wilhelmina Dalmulder-Smit
13 december 1935 — 23 september 2010

Na jarenlange ziekte en verblijf in het woonzorgcentrum Oversingel overleed Alie Dalmulder. Ze leed voor haar 70°
aan dementie, waardoor contact met haar moeilijk was. Ze is in het verleden lid geweest van het Laurenskoor, ook
heeft ze praktische hand- en spandiensten in de kerk verricht, zoals de schoonmaak. We hebben op 29 september
in een dienst van Woord en Gebed haar herdacht met de woorden van Psalm 121 en Openbaring 21:1-7 in het
vertrouwen dat Alie Dalmulder kind van God is. Daarna hebben we haar bijgezet in het familiegraf naast haar man
Pieter Dalmulder (overleden 11 mei 2010). Moge God haar vier kinderen, hun partners en de kleinkinderen die om

haar heengaan rouwen, troosten.

Ds. Alida Groeneveld

e Van de predikanten

Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
Wanneer je gezondheid plotseling
ernstig ondermijnd  blijkt te  zijn,
verandert je leven totaal. Verwachtingen
blijken veel minder vanzelfsprekend te
zijn dan je dacht. Wanneer zorgen over
je werk je deel zijn, gebeurt er eveneens
heel veel met een mens. Moge God
_ allen die met de harde realiteit te maken
hebben nabij zijn en tot troost zijn, opdat
er meer in het leven is dan bezorgdheid en verdriet.

Anderen zijn bezig met een ingrijpende behandeling. Een
diep existentieel gebeuren kan ook een heilzame ervaring
zijn, die een helende werking heeft.

Op 22 oktober wordt om 14.15 uur in de Grote kerk het
huwelijk ingezegend van Monique de Groot en Iwan
Fransen (Buhrmannlaan 109). Wij wensen hen en hun
familieleden een fijne dag toe en nog vele goede jaren
samen.

Op 18 oktober zijn Dick en Willy Verweij 25 jaar getrouwd.
Van die dag weet men aan de Kanaaldijk vast wel iets
bijzonders te maken. In de afgelopen 25 jaar is er aan de

Kanaaldijk veel moois tot stand gebracht. Wij hopen
dat jullie zo verder kunnen gaan en wensen jullie een
fijne dag toe met allen die jullie lief zijn.

Varia

In het kader van de BijbellOdaagse vertelt de
bekende  verhalenverteller, ons  gemeentelid
Alexander Bauwens op zaterdag 16 oktober tussen
13-16 uur in een tent voor de Grote Kerk verhalen
over de toekomst. Kinderen kunnen ook een mooie
kleurplaat maken. Het wordt vast weer een leuke
happening. Kom dus ook kijken en meedoen.

Op 22 oktober zien wij elkaar in een dienst op
Oversingel waarin het bidden en daarmee Lucas
18:1-8 centraal staan.

Gezien de vele problemen waarmee de mensen in
dat land worstelen kwamen wij ondanks het mooie
weer niet vrolijk van vakantie uit Roemenié terug.
Over dat alles en wat wij daaraan vanuit Weesp doen
een volgende keer meer. Eerst vragen allerlei
werkzaamheden mijn aandacht.

Ds. W.J. Lamfers

Ds. M.C. Hage

Lieve mensen,

Kampweekend

Het kampweekend is helaas alweer
achter de rug; wat was het leuk! Ik heb
echt genoten. Van een nep-lijk in de
keuken, tot gillende meiden in het bos.
Van borrelnootjes in de vuurkorf tot
bubbelbaden die maar niet gingen
bubbelen. Van woord-moord tot discus-
sies over complottheorieén. Voor wie geen enkel idee heeft
waar ik het over heb: volgend jaar gaan we weer!

Jeugdplatform in de kerkenraad

Afgelopen maandag heeft het jeugdplatform haar jaarrapport
gepresenteerd in de kerkenraad. In plaats van een lange
presentatie over feitjes, had het platform iets anders
bedacht. In drie groepjes werd er geanimeerd gesproken
over: inspiratie, over wat kerk nu eigenlijk is of zou moeten

zijn, over wat kerk zou kunnen zijn voor jongeren, en
over plannen voor de toekomst.

Als één van de belangrijkste dingen kwam naar voren
dat er een grote wens is om elkaar te ontmoeten. Het
zou zonde zijn als oud en jong te veel uit elkaar
drijven!

Parttime

Zo na de zomer lijken de weken voorbij te vliegen! De
twintig uur in de week die ik werk als parttime
predikant zijn soms zo om. Ik heb al gemerkt dat ik
lang niet altijd alles kan doen wat ik zou willen doen.
Zo'n grens is soms lastig, maar het is ook goed. De
vrije dagen in de week houden mij fris. Zo kan ik, in
het werk dat ik doe, er voor de volle 100% zijn.

Met groet!
Ds. Marije Hage
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Ds. A. Groeneveld

beste mensen,

uit de gemeente
Mw E. van Kessel-Jaring is weer
thuis en de eerste berichten waren
% “¥ hoopvol. Ze is inmiddels al weer in
ws # ! de kerk gesignaleerd.

&x “*  Betty Blankenzee is in haar

kel dagelijkse bezigheden afhankelijk

van haar hond Swiep. Helaas is bij deze geleidehond
een vorm van artrose ontdekt, waardoor Swiep niet
meer Betty kan begeleiden door Weesp. We hopen
met Betty dat er snel een oplossing komt.

Een flink aantal werknemers van Abbot, voorheen
Solvay, verkeert in onzekerheid of zij hun baan kwijt
zijn, of niet. Het is een persoonlijk drama dat
ongeveer 500 mensen rechtstreeks treft, maar
uiteraard ook hun gezinnen. Daarnaast is dit verlies
van banen ook voor een kleine stad als Weesp een
grote ramp. Ook in de Tergooiziekenhuizen in
Blaricum en Hilversum vindt een ware ontslaggolf
plaats, daardoor zullen inwoners van Weesp helaas
getroffen worden. Het is onze opdracht om naar allen
die het betreft te blijven omzien.

Herhaald verzoek: wilt u ziekte en ziekenhuisopname
zelf (laten) doorgeven aan het Pastoraal Diaconaal
Centrum of rechtstreeks aan de predikanten. De
ziekenhuizen melden dit i.v.m. de privacy niet.

terugblik — lopen door luthers Amsterdam

Voor de 3° keer liep ik met een groepje
gemeenteleden de wandeling door luthers
Amsterdam. Er zijn altijd weer belangstellenden en
dat is leuk. Zelfs voor rasechte Amsterdammers viel
er weer van alles te ontdekken. De wandeling gaat
om. langs hofjes waar oude dames van
onbesproken gedrag opgevangen werden. Op talloze
plaatsen in de stad werd er door de diaconie
geholpen waar geen helper is.

terugblik — Pepermunten

Voor het 3° jaar is er een bedankmiddag voor alle
vrijwilligers van onze gemeente geweest. Deze keer
tekenden Johan Smedema en Peter Hartman voor
het cabaretprogramma ‘Pepermunten’ met een frisse
kijk op kerk en politiek. Het laatste nummer was
speciaal toegespitst op Weesp. Wie er bij was, heeft
een leuke middag gehad — als ik de stemming goed
gepeild heb. Wie er helaas niet bij kon zijn, volgend
jaar zal er weer iets dergelijks plaats vinden.

afwezig

Van 23 — 31 oktober heb ik een weekje vrij. Als u een
predikant nodig heeft, kunt u contact opnemen met
Ina Slokker en Weronika Snoeij van het Pastoraal
Diaconaal Centrum.

met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld

Afscheid kerkrentmeesters

Bij het college van kerkrentmeesters nemen Aart
Jochemsen, Gerard van den Bosch, Nico Bakker en
ondergetekende deze maand afscheid.

Aart, Gerard en Nico hebben ieder op hun eigen
wijze heel veel werk verzet binnen het college en
voor onze gemeente. Zo was Aart heel actief op het
financiéle terrein. En speelde hij een cruciale rol bij
de verkoop van de kerkgebouwen. Aart liet zich
kenmerken door een haarscherpe analytische kijk op
de dingen en was in staat om lastige financiéle
kwesties duidelijk uit te leggen aan de overige leden
van het college. Bovendien hielp zijn humoristische
instelling hem om in soms lastige situaties het ijs te
breken.

Gerard was eveneens actief op het financiéle terrein,
maar hij combineerde dat met de nodige ervaring op
gebied van personeelszaken. Deze zeldzame
combinatie maakte hem tot een zeer waardevol lid
van het college. Met name deze laatste ervaring was
van onschatbare waarde voor het college om de
nodige lastige personele kwesties op te lossen.
Samen met Piet van Gilst was Gerard een bekwame
schatbewaarder binnen het college.

Nico was een van de technici binnen ons college en
hij was de contactpersoon met de gemeente voor de
gebruikersvergunningen voor de kerkelijke ge-
bouwen. Als technicus was zijn specialiteit om inge-
wikkelde theoretische beschouwingen aan het papier
toe te vertrouwen en dan in de vergadering daar een
gloedvol betoog over te houden. Al na enkele
minuten was dan het merendeel van het college het
spoor al bijster. Maar deze beschouwingen waren
wel zeer waardevol bij de besluitvorming over een
nieuwe verwarming of verlichting. Nico was met
name de onmisbare theoreticus en vulde daardoor
de meer praktisch ingestelde collegeleden van de
technische groep prima aan.

Heren, hartelijke dank voor al de tijd die jullie in het
collegewerk hebben gestoken. Jullie inzet en
betrokkenheid waren enorm en onmisbaar. Namens
de overige leden van het college dank voor alles wat
jullie hebben gedaan.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Marien Weststrate

Inzameling oude boeken en
grammofoonplaten

Boeken- en grammofoonplatenverkoop voor de Grote
of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (0294
410 657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (0294
483 993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken of
grammofoonplaten ook meenemen
naar de Kerk en in de antieke kist
in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen.
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e Commissies

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Op 24 september 2010 is vrij plotseling overleden
mevr. Klooster-Zwiep op de leeftijd van 87 jaar.
Vrijdag 1 oktober hebben wij haar begraven en bij het
graf mocht Ds. Den Dikken de tekst uit Prediker
12:5b memoren: “Want de mens gaat naar zijn
eeuwig huis.” Het is deze tekst die zij al geruime tijd
had opgeschreven ingeval van haar sterven. Deze
tekst legt er bijzondere nadruk op het feit dat de
mens zich voorspoedt naar zijn eeuwige
bestemming. Het begin van dit hoofdstuk wijst er op
dat de grondslag in de jonge jaren gelegd wordt voor
het gehele leven in het gedenken, eren en liefhebben
van God. In de dienst van Woord en gebed werd
verder het leven getekend van mevr. Klooster. Haar
vaste plekje in de gang van Oversingel, haar
beslistheid van spreken wanneer zij het niet eens
was met je en vervolgens duidelijk haar standpunt
naar voren bracht, maar dat niet alleen. Ook getuigde
zij van haar bereidheid om te sterven wetende dat zij
met God verzoend was en van de rijke zegen die zij
aan het Heilig Avondmaal mocht ontvangen. Met
mensen met wie ze vond op gelijke golflengte te
zitten kon ze diepgaand spreken. Ze was altijd
present in de zondagse erediensten, bij alle
kerkelijke activiteiten en de diensten in Oversingel,
want zei ze: ‘een zoekende mus vindt altijd wel een
graantje.” Een groot stuk van haar leven heeft zij
doorgebracht in Drente. In Westerbork, Nw. Balingen
en Tiendeveen ligt het diepe geheim van haar leven.
In de dienst voorafgaande aan de begrafenis lazen
we uit psalm 73 over het raadsel van de voorspoed
van de goddelozen. Ze had een moeizaam leven,
een moeizame jeugd, een zoontje heel jong verloren
en dat heeft haar vanaf haar jonge jaren altijd
achtervolgd. Strijd om het bestaan in een periode van
grote crisis en werkeloosheid, maar klagen was
taboe. Je tobde daarover en verwerkte het zelf, in het
diepste van je ziel en alleen. Zo gaf je aan anderen

geen aanstoot en er was in die tijd en streek ook
geen tijd en oog voor. Dat heeft haar verdere leven
diepgaand gestempeld. De mens moest of wilde
altijd doorgaan, altijd leven. En dan lezen wij in psalm
73 over de vraag van het waarom van de voorspoed
van hen die God niet dienen. De dichter was het niet
eens met God en was opstandig en boos en zelfs
bijna was hij omgekomen met zijn vragen, was hij
a.h.w. uitgegleden. Nood leert niet altijd bidden. Het
is rijk als God in die diepe nood met je meekomt en
je ogen geopend worden en je een Kijk krijgt in Gods
heiligdom en ziet dat jaloersheid tot een verkeerd
einde leidt, dat het geluk van de goddelozen al heel
snel blijkt om te slaan in het tegendeel. Op het
waarom krijgen wij geen antwoord. Mevr. Klooster
wist van loutering en beproefd worden. Dat speelde
en speelt ook in het leven van haar en haar kinderen
en kleinkinderen. Maar we mogen op Jezus zien die
riep aan het kruis ook naar het waarom. Hij moest
ljden om onze zonden en daarom wilde Hij onze
zonden verzoenen, genade bewerken in plaats van
straf. En evenals Asaf mocht zij zien op het leven
met God. “Nochtans nam Hij al onze zonden op zich,
opdat wij voor het gericht van God zouden
vrijgesproken worden. Daarom heeft Hij zijn lichaam
aan het kruis laten nagelen” zegt het
Avondmaalsforumulier. Geweldig als je dat, evenals
mevr. Klooster mag zien. God wil ons hand grijpen
en brengen in de haven van de eeuwige rust van het
eeuwige leven. Rijk ben je als je zo mag leven en
sterven. Opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. Rijk
als we door het geloof Christus mogen zien in het
eeuwige rijk. Dan is het graf de rustplaats voor en tot
de eeuwige rust in de hemel. Dat geeft
Toekomstperspectief.

Namens de kerkenraadscommissie,
P.J.A. Zevering

Kort verslag kerkenraadsvergadering

Op 27 september kwam de kleine kerkenraad voor
het eerst dit seizoen bij elkaar. Een groot deel van de
vergadering werd besteed aan een gesprek over het
jeugdwerk naar aanleiding van een rapport dat door
het platform jongerenwerk was opgesteld. Het
gesprek ging over wat de jongeren bezighoudt. Wat
inspireert ons ouderen als gelovigen? Waarom gaan
we naar de kerk. Wat hebben wij als gemeente de
jongeren te bieden en wat hebben de jongeren ons te
geven. Wat heeft hij/zij te bieden. De conclusie was
dat jong en oud elkaar veel hebben te bieden, maar
we weten te weinig van elkaar. We zullen met elkaar
in gesprek moeten gaan. U zult nog horen hoe dit
gesprek vorm gaat krijgen.

Het college van kerkrentmeesters presenteerde de
jaarrekening van 2009; deze werd vastgesteld door

de kerkenraad. Mocht u deze jaarrekening willen
bekijken dan kunt die per email opvragen bij de
scriba (wilvree@xs4all.nl). Mocht u niet over internet
beschikken dan kunt u een exemplaar halen op het
PDC.

Wil Vree, scriba

Synodevergadering d.d. 16 september 2010

De in mei 2004 ingevoerde kerkorde is geévalueerd
en heeft geleid tot wijzigingsvoorstellen. De classes
mogen hierop commentaar geven voordat definitief
over deze veranderingen in de kerkorde door de
synode kan worden besloten.

Voor meer informatie: wilvree@xs4all
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Verantwoording collecten

Automatische Externe Defibrilator

De collecte-opbrengsten gedurende de maanden
augustus en september 2010 bedroegen:

1l-aug Diaconie € 310,75
Kerk € 264,03
8-aug Kerk € 184,78
ZWO-project € 288,57
Kerk GB € 54,80
Diaconie GB € 45,80
14-aug Sosua Kids/KWF-kankerbestr
Huwelijkscollecte € 298,17
15-aug Diaconie € 327,92
Orgelfonds € 268,27
Diaconie GB € 44,75
Orgelfonds GB € 33,00
22-aug Kerk € 165,52
Zending € 189,58
Kerk GB € 47,65
Zending GB € 44,45
29-aug Kerk
€ 194,40
Diaconie € 181,01
Kerk GB € 39,20
Diaconie GB € 32,40
Zendingsbussen aug € 30,01
5-sep Kerk € 276,90
Jeugd- en Jongerenwerk € 331,29
Kerk GB € 44,65
Jeugd- en Jongerenwerk GB € 38,45
12-sep Pakistan € 963,64
Vredeswerk € 217,22
Pakistan GB € 45,75
Vredeswerk GB € 31,85
19-sep Raad van Kerken (plaatselijk)
Oecum.dienst € 302,25

Raad van Kerken (zr.Georgina) € 520,76

Kerk GB € 45,65
ZWO-project GB € 68,30
26-sep Kerk € 241,95
Orgelfonds € 229,40
Zendingsbussen sept € 4,65

De opbrengst in de schaal voor het orgelfonds tijdens
de Open Monumentendag op zaterdag 11/9/2010
bedroeg € 75,70.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
P. van Gilst

Het college van kerkrentmeesters heeft zich, op
voorstel van een gemeentelid, gebogen over de
vraag of het verstandig is in de kerk (en/of Het
Lichthuis) een AED op te hangen. Zoals u misschien
wel weet is AED de afkorting voor Automatische
Externe Defibrilator en is het een apparaat dat
gebruikt kan worden in geval van een hartstilstand.
De een vindt dat zo’'n apparaat er moet komen,
anderen denken dat het misschien een overbodige
aanschaf is omdat er al veel van dit soort apparatuur
voorhanden is. Bijvoorbeeld vrijwel elke politie- en
brandweerauto is er tegenwoordig al mee uitgerust.
Qua aanschaf en onderhoudskosten is er een
behoorlijk bedrag mee gemoeid. Kortom, we zijn er
nog niet uit. Voorlopig is besloten dat hierover nog
enig deskundigenadvies wordt ingewonnen. ledereen
vindt het wel erg belangrijk dat er tijdens een
kerkdienst of een bijeenkomst in Het Lichthuis zoveel
mogelijk iemand is die een reanimatiecursus heeft
gevolgd. Daarom hebben we het voornemen de
kosteres, de plaatsvervangende kosters en de drie
BHV’ers (Bedrijfshulpverleners) die bereid zijn hun
kennis ook aan te wenden in geval van calamiteiten
tijdens een kerkdienst binnenkort zo’n cursus te laten
volgen. Voor zover dit nog niet het geval is. Om het
aantal opgeleiden zo groot mogelijk te laten zijn
zoeken we hiernaast nog enkele mensen die
regelmatig in de kerk of Het Lichthuis aanwezig zijn
(bijv. als lid of vertegenwoordiger van een bepaalde
groep) om ook deze reanimatiecursus te volgen.
Geef u op bij ondergetekende. Wie het eerst
komt... etc.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Triencko Boerema

Telefoon: 0294412744
E-mail: t.boerema@hetnet.nl

World Vision

Collecteproject voor de jeugd 2010 - 2011
www.worldvision.nl

Kledingactie

t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending

over Grenzen”.

e winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar,
heel en schoon te zijn.

e verpakken in plastic tassen of zakken.

e schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder
batterijen) zijn ook welkom!

Aanleveradressen:

Jan Vogel, 's-Gravelandseweg 43, tel. 412119
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403
t/o Tong Ah

Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen
brengen.

Wij blijven rekenen op uw medewerking.

Jan Vogel
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e Pastoraal Diaconaal Centrum

e Miniatuur

Adres : Het Lichthuis, Waagplein 10

Telefoon 0294 48 39 93

Email :  pdc@hetnet.nl

Open : Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

van 9.00 tot 12.00 uur

Op dinsdag is het PDC gesloten, maar
kunt u toch terecht in Het Lichthuis voor
een kopje koffie van 9.30 tot 12.00 uur.

Op woensdag 20 oktober en vrijdag 22 oktober is het
PDC gesloten.

Kort bericht

Creatieve groep Het Lichthuis

Op donderdag ochtend 14 oktober gaat de creatieve
groep in Het Lichthuis van start. ledereen die van
knutselen, handwerken of creatief bezig zijn houdt en
het leuk vindt om dit met elkaar te doen, is van harte
welkom.

Wat is de bedoeling?

U neemt uw eigen handwerkje of knutselwerkje mee
naar Het Lichthuis om daaraan verder te werken. Wij
zorgen voor de koffie en thee. Door met elkaar creatief
bezig te zijn kunnen we van elkaar ideeén opdoen en
van elkaar leren. Op onze eerste bijeenkomst,
donderdag ochtend 14 oktober, zullen we de plannen
met elkaar nog wat verder uitwerken.

Zo lijkt het ons leuk om af en toe, al naar gelang de
behoefte, een workshop te organiseren rond een
bepaald thema. De volgende ideeén kwamen al ter
sprake: werken met kralen, pop-up kaarten maken,
kerstballen maken van piepschuim en stof, werken met
afvalmateriaal, kleien/boetseren, mozaieken. Maar
misschien heeft u nog wel meer leuke onderwerpen of
wilt u zelf een keer een workshop verzorgen.

We willen eens in de 14 dagen bij elkaar komen op de
donderdag ochtend van 10.00 tot 12.00 uur, te beginnen
op donderdag ochtend 14 oktober.

Opgave van te voren is niet nodig. We zijn nog op zoek
naar mensen die willen helpen bij de coérdinatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Janny van den Bergh
Telefoon: 0294-417082 (17.30-19.00 uur)
E-mail: jannyvandenbergh@hetnet.nl

Tot vermaak van mijn gezinsleden lees ik vaak de
kleine berichtjes in de krant of tijdschriften. Het
gaat mij niet om oude medische apparaten te
kopen, ontwormde pups hoef ik ook niet, en zelfs
oude jaargangen theologische tijdschriften zijn
niet aan mij besteed. Het gaat mij om de kleine
berichties over mensen. Oproepen van een
rechtbank bijvoorbeeld, dat iemand zonder
bekende woon- of verblijfplaats zich moet melden
in verband met het uitspreken van een
echtscheiding. Vandaag viel mijn oog op het
bericht van iemand die vanwege

dronkenschap en  verkwisting

onder curatele is geplaatst. Met

naam, toenaam, geboortedatum

en -plaats wordt iemand vermeld.

Ik probeer mij dan voor te stellen

hoe het zover heeft kunnen

komen. Hoe mis kan het gaan in het leven van
mensen? Zou het te voorkomen zijn geweest? Is
iemand dan moederziel alleen op deze wereld? Is
er niemand die naar hem omziet? Vragen waarop
ik geen antwoord krijg. Toch blijf ik de korte
berichten lezen, misschien om ooit nog eens te
lezen dat de onder curatele stelling is opgeheven,
het zou toch kunnen?

Alida Groeneveld

Oogstdienst 2010

Voedselbank

ledere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren
van producten ten behoeve van de Voedselbank.
Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk,
ingang Waagplein.

Wim Koole, Codrdinator Voedselbank Weesp
Telefoon: 0294 411 816

Dit jaar wordt de oogstdienst gehouden op
zondag 7 november, voorganger is ds. W.J.
Lamfers. Zaterdag voor de dienst worden zo'n
600 fruitbakjes gemaakt door vrijwilligers. Deze
bakjes gaan, vergezeld van een fraaie kaart, als
groet van de Protestantse Gemeente te Weesp en
Driemond, naar alle gemeenteleden van 75 jaar
en ouder, naar alle bewoners van Oversingel, de
aanleun- en de Zorg op maatwoningen, naar de
bewoners van de Wintertuin en van de huisjes in
De Hogeweijk. Het zou echter heel goed kunnen
dat u mensen kent die niet tot deze categorieén
behoren, maar waarvan u vindt dat ze wel in
aanmerking komen voor een fruitgroet (denk aan
zieken of zeer eenzame mensen). Meldt u dit dan
alstublieft aan één van onderstaande adressen:

Ankie Wiereijn, telefoon 410 722
Rie Woudsma, telefoon 412 018
Bertha Verburg, telefoon 411 146

Om deze fruitgroet als traditie in ere te kunnen
houden willen wij de collecte ter bestrijding van de
onkosten van harte bij u aanbevelen.

Wij rekenen weer op ieders gulheid en mede-
werking.

De oogstdienstcommissie
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e Gaan en komen van ambtsdragers (2)

De scriba van de kerkenraad, Wil Vree, maakte in het vorige nummer van Onderweg melding van
komende en gaande ambtsdragers. De redactie van Onderweg was geinteresseerd in de ervaringen en
verwachtingen van deze kerkelijk werkers. Hierbij treft u deel 2 van de antwoorden op onze vragen: Hoe
lang ben je diaken, ouderling of kerkrentmeester geweest? Had je een specifieke taak? Hoe kijk je terug
op deze periode? Heeft het je verrijkt of waar ben je tevreden over?

Aftredend diaken

Hans Snoeij: Ik heb 8 jaar lang de
functie van scriba in de diaconie
gehad. Ik heb het met veel plezier
en toewijding gedaan. De ver-
gaderingen van de diaconie zijn
naast heel zinvol, ook altijd leuk. Dit
stimuleert je om zaken op te willen

- pakken enje voor anderen in te
zetten. In de diaconie kun je heel praktisch werk voor
je medemens doen. Daar krijg je heel veel voor terug.
In alle opzichten verrijkt het je leven. Het omzien naar
elkaar heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Ook
heeft het mijn geloofsleven verrijkt wat mij er weer toe
bracht om mij, na mijn diakenschap, in te willen zetten
voor de kerk als ouderling. Helaas gaat dat niet meer
lukken door mijn ziekte.

Aftredend diaken, die nog taken blijft vervullen

Harm Boer: Ik bekleedde het ambt
van diaken in totaal 12 jaar: 1995-
2003 en 2006-2010. Acht jaar als
penningmeester, en de laatste vier
jaar zorgde ik voor het beoordelen
van de aanvraag giften binnenlands
diaconaat.

Ik kijk met veel plezier terug, voel
me thuis in de diaconie, het is een
goede club mensen, en zie met
plezier uit naar de komende 4 jaar.

Hoe kijk je terug op deze periode? Heeft het je verrijkt
of waar ben je tevreden over? Tevreden is een groot
woord, maar het feit dat de bestede gelden goed
terecht komen, dat je de mensen kunt helpen is
waardevol.

Aftredende kerkrentmeesters

Gerard van den Bosch: Ik heb dit
werk 15 jaar gedaan. Vanaf het
eerste uur was ik penningmeester,
eerst Hervormd en later PKN.
Daarnaast zat ik in de SOW-
commissie ter voorbereiding van de
PKN fusie. Tevens zat ik in de
Stuurgroep, die de verkoop van de
gebouwen, de inrichting van de Grote Kerk en de
bouw van het nieuwe gemeentecentrum stuurde, en
was daar ook weer de penningmeester. In het College
van Kerkrentmeesters was ik ook nog lange tijd
verantwoordelijk voor het personeel, begeleiding,

aannemen en ontslaan. En dan was ik ook nog
voorzitter van de beroepingscommissie, verant-
woordelijk voor het beroepen van Stefan Dijkhuizen.

Ik wil er nog twee werkzaamheden aan toevoegen.
Ten eerste het samenvoegen van drie afzonderlijke
administratie in het fusieproces. Samenwerkend met 2
andere penningmeesters en 2 boekhouders, moest
het 1 administratie worden met 1 jaarverslag en 1
begroting. En dat is uitstekend gelukt, mede dankzij
een zeer goede samenwerking met Piet van Gilst,
mijn "Gereformeerde" collega. Ten tweede ben ik zo'n
tien jaar geleden begonnen met de boekenmarkt, in
het begin enkele honderden boeken met een
opbrengst van een paar honderd gulden tot nu met
meer dan 10.000 boeken en een opbrengst die
dichtbij de 10.000 euro komt.

Ik kijk met zeer veel genoegen terug. Ik heb er
vrienden bij gekregen, veel mensen leren kennen. Ik
denk overigens dat ik wel erg veel tijd aan de kerk heb
besteed, soms leek het wel een dagtaak, 5 dagen per
week.

Ik ben tevreden dat ik het financiéle en administra-
tieve gedeelte van de fusie zonder strubbelingen voor
elkaar heb gekregen. Ook ben ik trots op het
boekenresultaat, mede dankzij vele vrijwilligers.

% Nico Bakker: Even voor mijn
¢ pensionering in 1999 werd mij
de vraag gesteld of ik weer lid
wilde worden van het college
van Kerkvoogden (mijn eerste
periode was van 1979 tot
1990). Het was dan de
bedoeling dat ik mij specifiek
met de technische zaken ging
" bezig houden samen met
EIbert Post. Ik heb even de tijd genomen om hierover
na te denken en heb gemeend hier positief op te
moeten reageren.
Als ik de voorgaande jaren overzie dan is het voor het
hele college een hectische tijd geweest. De uitvoering
van het pakket van eisen, zoals in de Fusie
overeenkomst is opgesteld, was voor de technische
groep een enorme uitdaging. Het voorbereidende
werk, de uitvoering en de begeleiding van de
werkzaamheden was niet altijd even makkelijk... maar
met elkaar is het toch gelukt. Dit is iets waar ik met
veel voldoening en dankbaarheid op terug kijk.
Ik ben nu 71 jaar en dit is voor mij het natuurlijke
moment om te stoppen. De klus is geklaard het is nu
voor de jongere generatie. Tenslotte, ondanks alle
onvermijdelijke aanloopproblemen naar de fusie toe,
zie je dat we een Gemeente zijn geworden met de
nodige dynamiek. Dit is iets waar we dankbaar voor
mogen zijn.
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e Berichten

Boekentafel Hebron

Het Vriendendiner, samen eten in de kerk

Met het openen van Het Lichthuis, is ook de
boekentafel van Hebron hier gevestigd. U kunt hier
terecht voor Bijbels, dagboeken, evangelische lectuur
enz. Ons assortiment is verkleind, maar er is nog
keus genoeg op allerlei gebied.

Komt u eens kijken! U bent van harte welkom, en
bestellingen kunnen nog steeds geplaatst worden.
Natuurlijk bent u ook welkom voor een praatje en een
kopje koffie!

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag,
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot
12.00 uur.

Tot ziens in Het Lichthuis!
Waagplein 10, Weesp
Telefoon: 0294 48 39 93

Verjaardagsfonds

Beste gevers en medewerkers, iedereen wordt weer
heel hartelijk bedankt voor alle gulle giften, en de
medewerkers voor hun inzet! Er is weer een mooi
bedrag opgehaald, te weten € 1266,90.

Er zijn nog steeds 2 wijken vacant:

- wijk Gein-Noord

- wijk Korte Muiderweg (vooraan) / stationsgebied
Indien u geinteresseerd bent gelieve u zich op te
geven bij onderstaand contactpersoon.

Met een vriendelijke groet van
Elly Lijnsvelt van Dusseldorp
Rembrandt van Rijnstraat 129
tel. nr.: 0294-410810

In de kerk met vrienden en vertrouwde mensen
samen genieten van een heerlijk buffet en van de
mooie orgelmuziek van Christine Kamp kan op
zaterdag 20 november a.s. tijdens het
“Vriendendiner” van de Vrienden van de Grote Kerk.
Tijdens deze avond die om 18.00 uur begint zal
Ineke Radecker ons meenemen op een tocht door de
tijd in Weesp. Zij zal daarbij de kerk als sociaal
middelpunt van de Weesper gemeenschap als
uitgangspunt nemen. Dit is de avond om nieuwe
mensen te leren kennen en tegelijkertijd nog meer
gevoel te krijgen bij ons prachtige kerkgebouw.

Inschrijven voor deze hijzondere avond kan door het
bedrag van € 35,00 per deelnemer over te maken op
rekeningnummer: 3431.40.969.
t.n.v. Vrienden van de Grote
Kerk, waarbij u vermeldt hoe-
veel deelnemers het betreft.
Ook bij dit diner is het goed om
deze avond nu alvast in uw
agenda vast te leggen en het
geld over te maken.

Vriendelijke groet,
Steven de Nie
Telefoon: 06 55 30 2910

Kerst-inloop 2010

Lutherdag 2010

In het kader van de internationale Lutherdecade
voert van 2010 tot 2017 een oriéntatieroute langs
Lutherse stekken in Nederland naar de viering van
de Lutherherdenking in Wittenberg op 31 oktober
2017.

De eerste ontmoeting vindt plaats op 30 oktober
2010 in Maastricht waar, naast de kennismaking met
de regio, aandacht zal worden besteed rond de
thema’'s reformatie, onderwijs en vorming, met
daarbij speciale aandacht voor  Philippus
Melanchthon en het thema oecumene.

30 oktober 2010, Lutherse kerk Maastricht,
Hondstraat 14, aanvang 10.30 uur

Voor meer informatie:
Alida Groeneveld
alida.groeneveld@planet.nl

Elk jaar is er een groep mensen in Weesp, die het
prettig vinden om 1° kerstdag met elkaar door te
brengen. Vaak zijn dat ouderen of mensen zonder
familie in de directe omgeving. Al jaren organiseren
de kerken voor hen een “Kerst-inloop”.

Dit jaar wordt de kerst-inloop gehouden in Het
Lichthuis, aansluitend aan de kerkdiensten van de
verschillende kerken op deze 1° kerstdag.

De middag wordt verzorgd met een hapje en een
drankje, een afwisselend programma en als afsluiting
een eenvoudige maar feestelijke maaltijd.

Om dit alles goed te laten verlopen hebben wij
dringend gastvrouwen en/of gastheren nodig.

Wilt u ons komen helpen ???

U kunt zich opgeven bij Annelies Westra,
Nieuwstraat 34, telefoon 0294 413 447, e-mail adres:
a.westra@kpnplanet.nl.

Namens de diaconie alvast bedankt.
Aukje de Rijke

Kerkcontact

Ontvangen van mevr. P. € 10,00 via mevr. T.
Hartelijk dank!

12 Onderweg


mailto:alida.groeneveld@planet.nl
mailto:a.westra@kpnplanet.nl

Kinderclub “de regenboog” bestaat 25 jaar!!!!

Feestprogramma in Het Lichthuis:

Woensdagmiddag D.V. 3 november

voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar

van 14.00 tot 17.00 uur

feestelijke start van het nieuwe seizoen

met goochelaar en buikspreker Matthijs Vlaardingerbroek

als afsluiting van deze feestmiddag eten we met elkaar

de toegang is helemaal gratis, dus nodig al je vrienden en vriendinnen uit!
aansluitend van 17.00 tot 18.30 uur

een feestelijke receptie voor ouders en belangstellenden

Zaterdagavond D.V. 6 november

van 19.45 tot 23.00 uur ”

relinie voor iedereen die op de club heeft gezeten

of leiding is geweest in de afgelopen 25 jaar /

gezellige ontmoeting met een hapje, een drankje

foto’s kijken en veel herinneringen ophalen ‘

We zien uit naar jullie komst... geef het ook aan elkaar door! .‘ - ..

&

voor de onkosten is er een fooienpot

Alle foto’s van de afgelopen 25 jaar staan op hyves:
http://kcderegenboog.hyves.nl

meer info over wie we zijn en wat we doen op:
www.pknweespdriemond.nl (klik op organisatie)

Dit winterseizoenis er weer elke woensdagmiddag
club van 14.00 - 15.30 uur (buiten de schoolvakanties)
voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar

Locatie: Het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp

Onderweg 13



