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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, email: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, email: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Mw. ds. M.C. Hage
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp
Telefoon: 0294 752 009, email: marijehage@gmail.com
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum
Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, email: pdc@hetnet.nl
Iedere werkdag open van 9.30 tot 12.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. N. M. WinkCarton
Telefoon: : 0294 415 120, email: voorzitter@pknweespdriemond.nl
Scriba: Mw. J. W. Vreeter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, email: scriba@pknweespdriemond.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk
Telefoon 0294 414 138, email: info@gendijk.nl
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, email: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

Website Redactie PKN Weesp Driemond
Email: webredactie@pknweespdriemond.nl

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. F. Lijnsvelt, C.J. van Houtenlaan 3, 1381 CN Weesp
Telefoon: 0294 410 455, email: frans@lijnsvelt.com
Secretaris:
Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, email: henknagel@zonnet.nl
Penningmeester:
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, email: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp
Telefoon 0294 419065
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diakonie PKN Weesp en Driemond.
Email: diaconie@pknweespdriemond.nl

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, email: wilvree@xs4all.nl

Jeugd en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 410 308, email: a.schulte@chello.nl

 Colofon

Redactieraad
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669
email: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,
telefoon 0294 251 841, email riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per email versturen naar
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: Ina Slokker,
Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 16: vrijdag 3 december, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 13 december.
Activiteitenperiode: 15 december tot en met 11 januari (4 wk).

Grote of Laurenskerk
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp
Telefoon: 06 100 59 464, email: koster@pknweespdriemond.nl
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl

De koster Mw A. Bruin is afwezig van maandag 22 november tot en met dinsdag 30 november,
waarnemer is Ben Bloemendaal (06 100 59 464)
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 28 november
1e zondag van Advent
Ad te, Domine, levavi
Tot U hef ik mijn ziel

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds W.J. Lamfers

gemeenteberaad
koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte missionair werk

19.00 uur ds E.J. de Groot, Eemnes
Gereformeerde Bond
viering Heilig Avondmaal

1e collecte kerk
2e collecte ZWOproject

zondag 5 december
2e zondag van Advent
Populus Sion
Volk van Sion

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds M.C. Hage

koffiedrinken na de dienst

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

19.00 uur ds T.C. de Leeuw, Kockengen
Gereformeerde Bond

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

zondag 12 december
3e zondag van Advent
Gaudete, Verblijdt U

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds A. Groeneveld

viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte ZWOproject, sosuakids

19.30 uur Christmas Carols

Kerkdiensten in Verzorgingshuis Oversingel

26 november  ds R.H. de Vos
  3 december  R.K. viering
10 december  ds W.J. Lamfers

Het Lichthuis  iedere werkdag open!

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een
kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op
maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want
haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag.

Jeugdwerk

Iedere zondagochtend:
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

Iedere zondagavond:
kerksiteplus bijeenkomst (vanaf 16 jaar) in het BIOS
gebouw, aanvang 19.30 uur.

Niet elke zondag:
Kerksiteviering tijdens de kerkdienst voor jongeren
vanaf brugklas t/m 15 jaar in het BIOSgebouw.
Vermelding onder Erediensten.



4 Onderweg

 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 28 november
rit A  Hr Hr A. Mul 410636
rit B  Hr P.van Gilst 410385

zondag  5 december
rit A  Hr J. de Vries 450041
rit B  Hr W.v. Bodegraven  251841

zondag  12 december
rit A  Hr J. Vree 412532
rit B  Hr S. Biesheuvel 417859

Ziekenhuistaxi
Voor  vervoer  naar  ziekenhuis  of  andere
instelling,  daar  waar  andere  vervoers
voorzieningen ontoereikend zijn.
contactpersonen
Hr. C.S. de Bruijn 415112

Hr. G. van Heiningen 777739
of 06 345 96 380

Mw. M. MakBakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)

Hr. A. Otten 457683
Hr. T. Pickhard 410072

Kerkradio
contactpersoon
Hr. P. van Lindenberg 412709

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen:  €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIOdrogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

U bent van harte welkom voor een
praatje en een kopje koffie in Het
Lichthuis, Waagplein 10, links van de
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is
geopend op werkdagen tussen 9.30 en
12.00 uur.

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda

Maandag 22 november
Grote kerkenraad, Het Lichthuis 20.00 uur
Woensdag 24 november
Verenigingsavond (Chr. Vrouwenver) Passage 19.45 uur
Speeltuingebouw Driemond, Creatief
Donderdag 25 november
PCOB afd. Weesp 14.30 uur
DS. T.C. Wielsma: Het kloosterleven, Het Lichthuis
Donderdag 25 november
‘Samen lezen, samen beleven’ 20.00 – 22.00 uur
Rond het boek De grote zaal, Het Lichthuis

Zondag 28 november
Zondagmiddag voor 50plussers, Het Lichthuis 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag 30 november
Gesprekskring ‘in de verlenging’, Het Lichthuis 20.15 – 21.45 uur

Woensdag 1 december
Weesper filosofiekring (groep 2), Het Lichthuis 20.00 – 22.00 uur

Donderdag 2 december
Alzheimercafé, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Hart van Weesp, Herengracht 35
Maandag 6 december
Bespreek ’t samen, teksten voor 3e advent 14.00 – 15.30 uur
Het Lichthuis

Dinsdag 7 december
Weesper filosofiekring (groep 1), Het Lichthuis 20.00 – 22.00 uur

Woensdag 8 december
Belijdeniscatechese, Het Lichthuis 10.00 – 11.30 uur

Woensdag 8 december
Oecumenische gesprekskring, Het Lichthuis 10.00 – 11.30 uur

Woensdag 8 december
Gemeentemaaltijd, Het Lichthuis 17.30 – 20.00 uur

Vrijdag 10 en zaterdag 11 december
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur

Maandag 13 december
Protestantse Vrouwen op Weg
Kerstviering, Het Lichthuis 17.00 uur

Ouderensoos
Elke dinsdagmiddag bent u van harte
welkom in Het Lichthuis, Waagplein
10, van 14.00 tot 16.00 uur.

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl


Onderweg 5

 Meditatie door ds. Alida Groeneveld

Micha: de profeet met de scherpe blik

Het kinderdienstproject  in de advents
tijd gaat over Micha. In deze meditatie
maken  we  kennis  met  deze  profeet.
Micha  behoort  tot  één  van  de  twaalf
zogenaamde  kleine  profeten.  Samen
met de profeten Amos en Hosea wordt
Micha  gezien  als  de  profeet  van  de
gerechtigheid. Zijn naam betekent ‘wie
is als de Heer?’

wie is Micha?

Van  de  profeet  Micha  wordt  gezegd
dat  hij  rond  het  jaar  750700  voor  de
gebruikelijke  jaartelling  in  Jeruzalem
werkzaam was, toen Israël ingenomen
was  door  Assyrië  en  Juda  en
Jeruzalem  bedreigd  werden.  De
koningen  in deze periode waren Jotam, Achaz en
Hizkia.

Micha  was  afkomstig  uit Moreset,  zo’n  40  km  ten
zuidwesten  van  Jeruzalem.  Daarover  zingen  we
een  lied  op  1e  advent.  Hij  kwam  dus  van  het
platteland, waar hij zeer populair was. Hij verzette
zich met name tegen de elite die zich aan onrecht
schuldig  maakte.  De  elite  buitte  de  plattelands
bevolking  uit.  Micha  zag  de  ondergang  van
Jeruzalem  als  straf  voor  sociaal  en  godsdienstig
onrecht.  Het  is  opvallend  dat  hij  zich  nauwelijks
verzette tegen de afgodendienst. Mogelijk heeft dat
te  maken  met  een  hervorming  die  in  Jeruzalem
plaats  vond  onder  leiding  van  koning  Hizkia.  Het
was  dan  ook  niet  verwonderlijk  dat  Micha  gehoor
vond bij koning Hizkia.

wat zegt Micha?

Het  taalgebruik  van  Micha  is  levendig  en
ongezouten.  Hij  is  wars  van  allerlei  traditionele
formuleringen.  Hij  zegt  luid,  duidelijk  en  zonder
omhaal  van  woorden  waar  het  in  zijn  ogen  op
staat. De leiders van het volk doen de beloften van

heil,  door  God  gedaan  in  de  woestijn,
teniet  door  hun  kwade  praktijken.  Zijn
tegenstanders menen  juist dat aan het
verbond  garanties  verbonden  zijn:  het
voortbestaan  van  Juda,  de  terugkeer
van  de  ballingen  en  de  onschend
baarheid van Jeruzalem.  In het boekje
Micha,  met  name  hoofdstuk  2  tot  en
met  5,  is  deze  discussie  te  volgen.
Naar  de  belofte  van  het  heil  wordt
steeds verwezen met ‘ja maar… ’.

Is  Micha  dan  een  onheilsprofeet,  een
zwartkijker? Nee, dat niet. Micha brengt
kwalijke  praktijken  aan  het  licht,  zeker
als het om de omgang van mensen met
elkaar  gaat.  Daar  heeft  hij  een  scherp
oog voor – en een scherpe tong. Hij  is
wel een oordeelsprediker, daaraan valt

niet  te  ontkomen.  Micha  protesteert  tegen  het
onrecht.  Hij  ageert  ook  tegen  het  geloof  dat  we
zonder  voorbehoud  in  een  situatie  van  heil  leven
en dat we probleemloos de heerlijke toekomst van
God  tegemoet  gaan.  Met  andere  woorden:  aan
zelfgenoegzaamheid  en  aan  ‘goedkope  genade’
heeft Micha een hekel. Wie zo met genade omgaat
en in het alledaagse leven niet pal staat voor recht
en gerechtigheid, ontloopt het oordeel niet.

Door Micha kunnen we ons ook wat ongemakkelijk
voelen.  Als  kwalijke  zaken  aan  het  licht  komen,
ontkomen wij ook niet aan het oordeel, we kunnen
ons niet altijd onder de slachtoffers scharen, maar
zullen op momenten ook daders zijn.

En  toch,  Micha  houdt  boven  alles  vast  aan  de
trouw van God die ons redt en met genade begroet
als wij helemaal vastgelopen zijn.

bron:  A.S.  van  der  Woude,  Micha  (Serie  De  Prediking  van  het
Oude Testament) 1976.



6 Onderweg

 Rondom de vieringen

Zondag 28 november 2010
1e zondag van advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
In deze reeks Adventdiensten staat de profeet Micha
centraal.  Op  eerste  Advent,  28  november,  lezen  wij
Micha 2 en Matteüs 24:3244. Net als andere profeten
constateert  Micha  schrijnende  vormen  van  on
gerechtigheid  in  de  samenleving  en  ziet  hij  niets  in
gemakkelijk  pratende mensen,  die  daardoor  populair
zijn maar met  hun  praatjes  geen  verbetering van  de
situatie  tot  stand  brengen.  Micha  verwacht  wel  alles
van  de  goede  Herder  die  niet  met  goedkope
oplossingen komt, maar altijd weer recht en gerechtig
heid nastreeft, omdat de schapen Hem zeer ter harte
gaan. Op zondag 'Ad te, domine, levavi' (tot U verhef
ik  mijn  ziel;  Psalm  25:1  in  de  Vulgatavertaling  van
Hieronymus) klinkt vanouds Psalm 25. Wij zingen een
leuk  dansliedje  over  Micha  en  naast  Gezang  63  het
prachtige Adventlied Gezang 126.
Na deze dienst willen wij tijdens een gemeenteberaad
samen praten over de volgende vragen:
1.  Waardoor  vallen  wij  op  als  open  en  gastvrije

gemeente?
2.  Welke  activiteiten  moet  het  nieuwe  gemeente

centrum bieden, willen wij als gemeente nog meer
mensen bereiken?

Daarbij  bedenken  wij  dat  wij  als  gemeentelid  niet
alleen  gastheer  en  gastvrouw  zijn,  maar  op  gelijk
niveau staan met onze gasten, omdat wij net als onze
gasten  allemaal  bij  God  te  gast  zijn,  zeker  aan  de
Tafel van de Heer. (ds. W.J. Lamfers)

Open Doors in Nigtevecht
Op zondagavond 28 november is er een
jongerenpresentatie van Open Doors in Nigtevecht.
De focus ligt op tieners/jongeren vanaf 12 jaar. Verder
is iedere geïnteresseerde – ongeacht leeftijd – van
harte welkom!

Wat kun je verwachten? Open Doors is een
internationale organisatie die zich inzet voor vervolgde
christenen. Je kunt dan denken aan islamitische
landen, maar ook andere landen waar mensen niet
vrij in Jezus mogen geloven. Er komt een spreker die
als vrijwilliger voor Open Doors werkt. Hij zal ons
d.m.v. woord en beeld (film) wat komen vertellen. Ook
zal er een boekentafel van Open Doors aanwezig zijn.

De avond begint om ongeveer 19.00 in het koor van
de kerk. Vooraf kun je iets drinken in de kerkzaal.
Rond 20.30 ronden we af. Dan kun je ook nog iets
blijven drinken.

Protestantse gemeente (PKN)
Dorpsstraat 45 te Nigtevecht.

Meer informatie: ds. Hans Schaap, 0294252109,
schaapherder@solcon.nl

Zondag 5 december 2010
2e zondag van advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Op  5  december  vieren  we  2e  advent.  We  steken
daarom  ook  twee  kaarsen  aan:  het  licht  wordt  al
sterker.  We  lezen  over  visioenen,  en  profeten.  De
kinderen gaan aan de  slag met… .,  dat blijft  nog een
verrassing! En voor de allerkleinsten is er oppas. (ds.
Marije Hage)

Zondag 12 december 2010
3e zondag van advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
De paarse kleur van inkeer en bezinning licht op de 3e

adventszondag  even  op,  vanwege  de  nabijheid  van
het kerstfeest: het paars wordt roze. Op deze zondag
met de naam Gaudete (verblijdt u) vieren we altijd de
maaltijd van de Heer. Laat ons samen vieren en delen
ook  gestalte  krijgen  in  delen  met  wie  het  minder
hebben. De lezingen zijn Micha 6: 18 en Matteus 11:
211. (ds. Alida Groeneveld)

Grote of Laurenskerk, 19:30 uur
Festival of Lessons and Carols
Vanaf  zaterdag  13  november  repeteert  een
projectkoor  onder  leiding  van  Martin  Kamminga
tweemaal  per  week  voor  de  Christmas  Carols.  Dit
‘festival of Lessons and Carols’ is inmiddels een vaste
traditie  in Weesp  geworden.  Een  aantal  lezingen  uit
oude  en  nieuwe  testament  wordt  afgewisseld  met
bekende en minder bekende carols. Een greep uit het
repertoire: Once  in royal David’s City, O  little  town of
Bethlehem,  A  babe  is  born,  the  Sussex  Carol  en O
come,  all  ye  faithful.  Christine  Kamp  bespeelt,  zoals
altijd, het orgel. (ds. Alida Groeneveld)

Vierhandig concert
in de Grote kerk van Weesp

Op vrijdag 17 december a.s. zullen
de Haarlemse organiste/pianiste
Gerrie Meijers en Christine Kamp een
vierhandig concert geven in de Grote
Kerk van Weesp. Gerrie en Christine
vormen al jaren een vierhandig orgel
en pianoduo en geven samen regelmatig concerten.

Aanvang van het concert is 20.00 uur. Op het
programma staan o.a. werken van W.A. Mozart (Grote
Fantasie in fmoll).

Na afloop is men welkom voor een hapje en drankje in
de kerk. Voor meer informatie over diverse concerten
kan men kijken op www.xs4all.nl/~twomusic

mailto:schaapherder@solcon.nl
http://www.xs4all.nl/~twomusic
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 Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

beste mensen,

uit de gemeente
Mw. De VriesKnerf (Wintertuin
14)  verblijft  nog  steeds  op  het
Transitorium,  de  verpleeghuis
afdeling  van  Naarderheem  in
het  Tergooiziekenhuis,  locatie
Blaricum.  Haar  knie  is
inmiddels  geopereerd  en  ze  is
nu  druk  bezig  met  revalideren

en weer op de been komen.

In  hetzelfde  ziekenhuis,  maar  op  een  andere
afdeling,  is  mw.  SchoonenBaart  (Waarschapsstraat
72) opgenomen. Bij haar is een zeldzame variant van
een  hersentumor  geconstateerd.  Ze  zal  binnenkort
een  ingreep  in  het  VU  ziekenhuis  ondergaan,  om
daarna  te  horen  wat  de  eventuele  behandel
mogelijkheden zijn.

Mw. van AmstelSmit  (Waarschapsstraat 128) wacht
eveneens  op  een  uitslag  van  een  medisch  onder
zoek,  waarvan  de  gevolgen  ook  ingrijpend  kunnen
zijn.

Familie  BockwegMoolhuizen  (Buitenveer  46)  is
vanwege  gezondheidsproblemen  aan  huis  ge
kluisterd.  Vanaf  zijn  stoel  zwaait  dhr  Bockweg  naar
iedere voorbijganger. Zwaait u ook eens terug?

Herhaald verzoek: wilt u ziekte en ziekenhuisopname
zelf  (laten)  doorgeven  aan  het  Pastoraal  Diaconaal
Centrum  of  rechtstreeks  aan  de  predikanten.  De
ziekenhuizen melden dit i.v.m. de privacy niet.

jubileum
Woensdag  3  november  vierde  Kinderclub  de
Regenboog de 25e verjaardag. Toen ik mijn neus om
de  hoek  van  de  grote  zaal  in  Het  Lichthuis  stak,
waren ‘de juffies’ druk bezig met het versieren van de
zaal.  Ze  hadden  er  erg  veel  zin  in.  Dat  verklaart
waarschijnlijk  ook het  succes van deze  langlopende
activiteit! Ook op deze plaats van harte gefeliciteerd
met het  jubileum, hopelijk  gaan  jullie nog vele  jaren
door.

‘wat een hoop mensen’
Na  afloop  van  de  kerkdienst  op  de  startzondag,  5
september, is een groepsfoto gemaakt op de trappen
en  het  plein  van  de  toreningang.  Met  een  knipoog
naar het  thema ‘vol van hoop’  waren het ‘een hoop
mensen’.  De  foto  is  inmiddels  afgedrukt  en  zo
bewerkt dat ook de mensen  die  in de  schaduw van
de  toren  staan herkend kunnen  worden. Het geheel
is van een  lijst voorzien en opgehangen. U kunt het

resultaat bekijken  in de ruimte waar de PDC dames
zitten, en ook in de grote zaal van Het Lichthuis. Ook
op  deze  plaats  nogmaals  dank  aan  de  ad  hoc
fotograaf  Wim  Vree  die  ook  voor  de  verdere
afhandeling (afdrukken en lijsten) tekende.

snert
Voor  de  16e  keer  was  er  in  Driemond  de
snertmaaltijd.  De  naam  zegt  niets  over  de  erwten
soep die ook deze keer weer uitstekend was. Ik weet
nu  dat  er  snertmeisjes  bestaan!  De  dames  hadden
het  allemaal  weer  pico  bello  georganiseerd.  Het
toetjesbuffet  is  veel  geroemd,  en  terecht:  wat  een
lekkernijen.

bazaar
Voor  de  1e  keer  in  Het  Lichthuis  werd  op  12
november  jl.  de  bazaar  van  de  Vrouwen  op  Weg
gehouden. Toen ik ’s ochtends bij de opening kwam
kijken, zat de stemming er goed in. Er is hiervoor ook
weer veel werk verzet.

voor advent
De orden van dienst voor de adventszondag worden
in  de  liturgiecommissie  voorbereid.  In  het  gesprek
‘sneuvelen’  liederen  omdat  er  zoveel  keuze  is.
Onderstaand lied is daar een voorbeeld van. Ik geef
de  tekst  door  als  inspiratie  voor  de  komende
adventsperiode.

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Tekst: Bill Walace
bewerking: Willem van der Zee

uit: Tussentijds lied 80

met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld
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Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
De heer Baart (Van Houtenlaan)
verblijft  voor  revalidatie  in
'Vreugdehof'  in  Amsterdam,  het
huis  waarover  verpleeghuisarts
en  filosoof  Bert  Keizer  het
nodige  heeft  geschreven.  Van
veel functioneel beton heeft men
daar  een  kleurig  huis  weten  te
maken  waar  het  dankzij  leuke
initiatieven goed toeven is.

Reijer Holtmanns  is op dit moment met bestralingen
bezig, wat altijd weer veel van je energie vergt. Piet
Nagel blijft  stabiel en Hans Snoeij merkt  dat dingen
best vermoeiend kunnen zijn. Zo beleeft men een tijd
die je ook als 'tijd van genade' kan ervaren, wanneer
je samen goede momenten hebt.
Je  wordt  oud  en  je  kan  niet meer,  want  je  bent  op.
Dan komt de dood als een vriend. Zo wacht mevrouw
Zijp  in  'Oversingel'  vol  vertrouwen  op  het  einde,
wetend Wie op haar wacht.

Voor het kerkenwerk ontving ik giften van € 25,00 en
€ 10,00, voor de bloemendienst een gift van € 25,00
en voor het werk  in Roemenië een gift van € 25,00,
twee giften van € 20,00 alsmede giften van € 30,00,
€ 40,00 en € 100,00. Hartelijk dank!

Varia
Op  8  december  zien  wij  elkaar  bij  een  gemeente
maaltijd.  Eigenlijk  zou  je  in  de  tijd voorafgaand  aan
een  feest  moeten  vasten,  maar  of  wij,  eigenwijze
protestanten, dat bij een gemeentemaaltijd doen…  ik
weet  het  niet  zo  net.  Natuurlijk  zingen  wij  bij  die
heerlijke maaltijd Adventliederen.
Op  10  december  vieren  wij  in  'Oversingel'  een
Adventdienst  waarin  Micha  6:18  en  Mattheüs  3:13
centraal  staan  en  daarmee  de  vraag:  hoe  zal  ik  U
ontvangen?

Ds. W.J. Lamfers

Ds. M.C. Hage

Lieve mensen,

Jeugdwerk
Het eerste blok ervaringen voor
de  1215  jarigen  is  geweest.
Mooie  avonden,  met  een  leuke
groep!  We  hebben  onder
andere  geluisterd  naar  elkaars
meegebrachte  muziek,  wat  ik
zelf de mooiste avond vond, en

veel waxinelichtjes gebrand.
Het  tweede  blok  is  al  van  start  gegaan  op  19
november.  We  duiken  op  vragen  als:  wat  is  de
voedselbank, wat  is  leven onder de armoede grens,
bestaat  er  armoede  in  Nederland,  … en  in  Weesp?
Op  26  november  maken  we  een  uitstapje  naar
Amsterdam om te kijken bij de Regenbooggroep, die
steun  en  aandacht  biedt  aan  kwetsbare  mensen  in
Amsterdam. Verslag volgt natuurlijk.
En op 3 december sluiten we het blok af, dan vieren
we met alle jongeren sinterklaas!

Advent
December  staat  voor  de  deur.  De  dagen  worden
korter. Buiten wordt het donker. Maar in de kerk zwelt
het  licht  juist  aan.  De  adventsvieringen  gaan  van
start.  Van  ’één  kaarsje  staat  te  branden’  tot  en met
kerst:  vijf  weken  waarin  het  Licht  steeds  sterker
wordt!

Bij advent moet ik altijd denken aan een gedicht dat
ik lang geleden een keer las op een kerstkaart. Het is

geschreven  door  Hans  Andreus,  die  ook  wel  de
‘dichter van het licht’ wordt genoemd. Misschien kent
u hem wel.

Andreus zelf is al enkele jaren geleden overleden. Hij
stierf in 1977 na een kort ziektebed aan kanker op 51
jarige leeftijd. Onderstaand gedicht schreef hij in een
van zijn laatste jaren:

Of hoe dat heet

Gelukkig dat
Het licht bestaat

en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet.

(hans andreus, uit: holte van licht)

Met vriendelijke groet,
Ds. Marije Hage
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 Commissies

Werkgroep Oud Papier

Regelmatig  vraagt  de  Oud  Papier  Werkgroep  om
nieuwe vrijwilligers. Ook nu weer is dat het geval. Cor
Bruijne heeft met pijn in het hart moeten besluiten om
met het oud papier ophalen te stoppen. We zijn hem
dankbaar voor alle jaren dat hij het gedaan heeft, hij
is één van de mensen van het eerste uur.
Dat houdt  wel  in dat er  een vervanger moet komen
en het zou fijn zijn als er meer waren, want zo af en
toe  gaat  er  wel  eens  iemand  op  vakantie  en  dan
moet het werk toch gebeuren. Ik doe dus hierbij weer
een  beroep  op  u  zonder  aanzien  des  persoons  om
zich aan  te melden en dat  kan bij de mensen die u
vermeld  ziet  bij  het  kader  over  het  oud  papier  (zie
pagina  13).  Het  werk  gebeurt  allemaal  in  een  heel
gezellige  sfeer  en  vergt  maar  een  paar  uur  in  de
maand en we kennen allemaal het doel, namelijk de

restauratiewerkzaamheden aan en in onze prachtige
monumentale  kerk.  Op  de  vrijdag  halen  we  de
binnenstad  op  met  aanhangwagens  en  op  zaterdag
worden  in  de  meer  naar  buiten  gelegen  wijken  de
papierkliko’s  geleegd  met  perswagens. We  rekenen
op  velen,  want  vele  handen  maakt  licht  werk
(vrouwen zijn overigens ook welkom!).
Een verzoek van de zaterdaggroep: het papier  in de
kliko’s  niet  aanstampen,  want  dan  komt  het  er  niet
uit, en het is geen doen om ze leeg te gaan peuteren,
daar is ook geen tijd voor. Dus: papier gewoon los in
de kliko gooien en hoogstens licht aanduwen.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Henk Nagel

Van de diaconie

Namens  de  diaconie  willen  wij  alle  gemeenteleden
bedanken  voor  de  ongeveer  700  artikelen  die
ingezameld  zijn  voor  de  Voedselbank  op  zondag  3
oktober in onze Laurenskerk.
De  Voedselbank  Gooi  en  Omstreken  liet  ons  weten
dit een zeer mooi  resultaat  te vinden  in een periode
waarin hun magazijn toch wat minder gevuld is.

Er vond nog een zeer succesvolle Voedselbank actie
plaats op 23 oktober op het Maxis  terrein. Daar  zijn
108  volle  kratten  met  boodschappen  ingezameld.
Wat een geweldig resultaat en dat in een tijd waar er
steeds  vaker  een  beroep  wordt  gedaan  op  de
voedselbank.

Wij kregen ook nog een hele goede
tip  door  van  een  van  onze
gemeenteleden:  er  zijn  bij  veel
supermarkten  acties  ‘twee  halen
een  betalen’.  Misschien  is  het  een
idee  om  het  tweede  artikel  te
doneren aan de Voedselbank.
Zoals u misschien (wel of niet) weet
kunt u deze producten inleveren op

donderdag  tussen  12.00  en  13.00  uur  in  de  Grote
Kerk ingang Waagplein.

Wij willen als diaconie van de PKN gemeente samen
met  de  RK  kerk  over  een  half  jaar  weer  een
inzamelingsactie houden voor de voedselbank, maar
dat hoort u vroegtijdig van ons.

Namens de diaconie,
Ingrid van den Berg

Informatief: hetvakantiebureau.nl

Hetvakantiebureau.nl zoekt
verpleegkundigen/ziekenverzorgenden!

Hetvakantiebureau.nl,  dat vakanties  organiseert met
zorg,  heeft  nog  een  paar  vakantieweken  rond  de
Kerst  op  het  programma  staan.  Vanwege  de
feestdagen  en  het  jaargetijde  kenmerken  deze
weken  zich  elk  jaar  weer  door  hun  bijzondere  sfeer
en  uitstraling.  Er  zijn  veel  mensen  die  graag  de
kerstdagen bij ons op vakantie willen, helaas kunnen
wij  niet  aan  alle  verzoeken  voldoen,  omdat  er  te
weinig  verpleegkundigen  en  verzorgenden  mee
werken als vrijwilliger. Daarom zijn we op zoek naar
verpleegkundigen en verzorgenden (ook in opleiding)
die  een  (deel  van  een)  week  willen meewerken  om
de gasten  (en  zichzelf)  een mooie Kerst ervaring  te
geven.  De  weken vinden  plaats  in vakantiehotel  De
Werelt  in  Lunteren  en  in  het  F.D.  Roosevelthuis  in
Doorn.

Voor  informatie  en  aanmelding,  bel  of mail met  Ria
Hertog,  coördinator  zorg,  telefoon:  0318  486  610,
email: rhertog@hetvakantiebureau.nl.

Meer informatie: www.hetvakantiebureau.nl

mailto:rhertog@hetvakantiebureau.nl
http://www.hetvakantiebureau.nl
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ZWO commissie  Collecte op 12 december voor hulp aan Sosuakids

Op zondag 12 december is er weer
een  speciale  collecte  voor  ons
ZWOproject:  "Help  Sosuakids
naar school!"
U  weet  het:  het  gaat  om  hulp  aan
arme  zwerf  en  vluchtelingen

kinderen in de Dominicaanse Republiek. Onderwijs is
de  reddingsboei  die  behoedt  voor  een  leven  in
armoede. Met dat doel richtte de Weesper juriste mr.
Sylvia  Berkley  in  november  2007  de  Stichting  Help
Sosuakids  naar  School  op.  Met  haar  zet  onze
Protestantse  Gemeente  van  Weesp  en  Driemond
zich  twee  jaar  lang  in  om  zoveel  mogelijk  arme  en
kansloze  kinderen  in  de  plaats  Sosua  onderwijs  te
geven.  Motor  van  dit  hoopgevende  project  is  het
Dominicaanse  echtpaar  Judith  en  Roberto  Terrero.
Zij  hebben  in  Sosua  een  schooltje  opgericht,  het
Colegio  Evangelico  Asher,  waar  aan  straatarme
kinderen  les  wordt  gegeven.  Kinderen,  wier  ouders
geen geld hebben voor een verplicht  schooluniform,
schoeisel  en  lesmateriaal.  Dat  wordt  daarom  gratis
door de Stichting aan hen verstrekt.

Door de aardbevingsramp in buurland Haiti zijn er  in
de  afgelopen  maanden  48  nieuwe  vluchtelingen
kinderen  uit  Haiti  bijgekomen  in  het  al  krappe
schooltje.  Onder  hen  ook  kinderen  van  ouders  die
vroeger  spulletjes  kochten  in  Haiti  en  verhandelden
in  de  Dominicaanse  Republiek.  Door  de  chaos  in
Haiti is dat niet meer mogelijk en zitten veel van deze
mensen  zonder  inkomen.  Hun  kinderen  zwerven  op
straat. Daarom heeft Judith een aantal van hen naar

school  gehaald,  zodat  ze  niet  ten  prooi  vallen  aan
criminaliteit  en  prostitutie.  Voor  een  groepje
rondzwervende  weeskinderen  kocht  het  echtpaar
bedden  en  matrassen  en  werd  slaapruimte  in  de
school geschapen. Omdat de nood zo hoog is. Twee
extra leerkrachten zijn aangetrokken voor de nieuwe
schoolkinderen  uit  Haiti,  die  Frans  spreken  en  het
Spaans  van  de  Dominicaanse  Republiek  moeten
leren.  Een  ander  probleem  is  dat  sommige  oudere
kinderen  een  grote  leerachterstand  hebben  en  bij
jongere  kinderen  in  de  klas  zitten.  Dat  vraagt  om

speciale  aandacht  van  de  leerkrachten.  Er  wordt  in
groepen  gewerkt  die  op  bepaalde  uren  les  krijgen,
anders zouden de kleine klassen overvol raken. Men
roeit  met  de  riemen  die  men  heeft.  Maar  de
dagelijkse  (geld)problemen zijn groot. Veel  kinderen
zijn  getraumatiseerd.  Als  een  grote  vrachtauto
langsrijdt en de grond trilt, raken ze vaak in paniek.
Concrete  behoefte  is  er  aan  vijf  naaimachines  die
zowel  op  elektriciteit  (valt  vaak  uit)  als  met  een
trapmechanisme werken. Want Judith wil naailessen
gaan  geven,  zodat  kinderen  leren  hoe  ze  kleren
kunnen  repareren  en  maken  en  leren  stofferen.
Natuurlijk is een flink bedrag nodig voor de aanschaf
van  de  vijf  naaimachines,  naaibenodigdheden  als
stof,  band,  garen  en  scharen.  Sylvia  Berkley  hoopt
dat  de  opbrengst  van  onze  collecte  van  zondag  12
december een eind in de goede richting komt.

Van harte aanbevolen door de ZWOcommisie.

Jan Overduin, voorzitter

Opbrengst collecte Oogstdienst

De  collecte van  de  Oogstdienst  van  7  november  j.l.
heeft €  522,72 opgebracht!  Hierin  zitten  tevens
enkele  giften  verwerkt,  gekregen  tijdens  het  rond
brengen van de  fruitbakjes. Wij  zijn heel blij met dit
resultaat waarmee een deel van de onkosten kunnen
worden gedekt. Allen hartelijk dank voor uw gift.

De oogstdienstcommissie

Het Lichthuis  iedere werkdag open!

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een
kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op
maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want
haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag.



Onderweg 11

 Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres :  Het Lichthuis, Waagplein 10
Telefoon  :  0294 48 39 93
Email :  pdc@hetnet.nl
Open :  Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

  van 9.00 tot 12.00 uur
  Op dinsdag is het PDC gesloten, maar
  kunt u toch terecht in Het Lichthuis voor
  een kopje koffie van 9.30 tot 12.00 uur.

50e Gemeentemaaltijd

Ja, u leest het goed. De gemeentemaaltijd wordt voor de
vijftigste keer georganiseerd! Het kookteam nodigt u uit
voor een kerstmaaltijd in Het Lichthuis. Heel blij zijn we
dat  Ans  de  Groot  ons  team  wil  blijven versterken. Ook
Attie  Wever  helpt  ons  weer  met  alles  klaar  te  zetten.
Dames bedankt!

Wanneer:  Woensdag 8 december 2010
Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met een

drankje, om 18.00 uur gaan we aan tafel.
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10
Kosten:  € 5,00 per persoon (kinderen € 2,50)

U kunt zich t/m vrijdag 3 december opgeven bij:
Betty Hansma tel: 414336
Thea Hortensius tel: 418215
Jetty van Kessel tel: 412537
Anneke Labordus tel: 412611
Atie de Vries tel: 450041

Het  is  voor  ons  het  gemakkelijkste  wanneer  u  zich
aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal Centrum, tel: 0294
483 993. Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi,
vermeldt u dat er dan duidelijk bij.

Graag tot ziens!

Creatieve groep Het Lichthuis

Iedereen die het leuk vindt om met elkaar creatief bezig
te zijn is welkom op de volgende data:
Donderdag  25  november,  donderdag  9  december,  en
donderdag 23 december.
Tijd: 10.00  12.00 uur in de grote zaal van Het Lichthuis.
Activiteit:  iedereen  neemt  zijn  eigen  knutsel,  of
handwerkje mee met de daarvoor benodigde materialen,
maar  als  u  alleen  een  kopje  koffie  wilt  komen  drinken
bent u ook van harte welkom.

Janny van den Bergh

Gezocht: gastdame / gastheer

Wie  wil  er  vanaf  1  januari  2011  gastdame  /
gastheer zijn in Het Lichthuis?

Het  Lichthuis  is  op  dinsdag,
woensdag  en  donderdag  open  van
9:30 tot 12:00 uur. Mensen kunnen er
binnenlopen voor een kopje koffie en
informatie.  Het  zou  mooi  zijn  als  op

alle  werkdagen  er  gastdames  /  gastheren  aan
wezig kunnen zijn.

Indien u belangstelling heeft, kunt u aangeven op
welke dag(en) en hoe vaak (eens per week, eens
per  maand,  of  nog  anders  u  beschikbaar  bent.
Ook  invallers  in geval van ziekte of vakantie zijn
van harte welkom!

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij
Ben  Bloemendaal,  telefoon  0294  419  973  of
email: dbbloemendaal@prettel.nl.

Werkgroep Oud Papier
Grote Kerk

Ophaaldagen:
•  Vrijdagmorgen 10 december in het centrum
  van Weesp het oud papier opgehaald.
•  Zaterdagmorgen 11 december wordt in de

rest van Weesp het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten
zetten voor 8.00 uur. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Vrijdaggroep:
Arend Bleijerveen Henk Nagel
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469

Inzameling oude boeken en
grammofoonplaten

Boeken en grammofoonplatenverkoop voor de
Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (0294
410  657)  of  het  Pastoraal  Diaconaal  Centrum
(0294 483 993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken of grammofoon
platen ook meenemen naar de
Kerk en in de antieke kist in de
hal aan de Kerkstraatzijde leggen.

mailto:pdc@hetnet.nl
mailto:dbbloemendaal@prettel.nl
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 Miniatuur

Alle kleuren van de regenboog

Oktober  is  het  ‘pink
ribbon’  maand:  met
een  roze  lintje  laat  je
zien  dat  je  de  strijd
aanbindt  tegen  borst
kanker.  Een  rood  lintje
staat  voor  de  strijd

tegen  HIV/Aids,  ik  heb  een  Zuid
afrikaanse kralenversie op mijn winterjas
gespeld.  Tijdens  onze  vakantie  in
Engeland  zag  ik  een  grijs  lint  voor
oorlogsveteranen,  vooral  op  auto’s
geplakt. Zo zijn er  linten  in verschillende
kleuren.

Onder u zijn er vast mensen die het liedje
‘tie  a  yellow  ribbon  ‘round  the  old  oak
tree’ (bind een geel lint rond de oude eik)
kennen.  Het  liedje  van  het  gele  lint  is
gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
De  schrijver  hoorde  het  in  de  bus  naar
Miami  (Verenigde  Staten).  Eén  van  zijn
medereizigers was een man die net was
vrijgelaten uit de gevangenis waar hij drie
jaar had vastgezeten wegens fraude. Hij
vertelde  de  chauffeur  dat  hij  indertijd
tegen zijn vrouw had gezegd dat ze maar
niet  op  hem  moest  wachten:  drie  jaar
was lang. Hij had dan ook niets meer van
haar gehoord.
Net voor hij vrijgelaten werd, had hij haar
geschreven dat hij naar huis zou komen.
Hij  schreef  dat  hij  het  zou  begrijpen  als
ze  hem  nooit meer  wilde  zien. Maar  als
ze toch nog van hem zou houden, moest
ze een geel  lint  rond de grote eik  in het
centrum  van  hun  dorp,  White  Oak,
binden. Als hij geen lint zou zien, zou hij
doorrijden en haar vergeten.
Toen  de  man  zijn  verhaal  verteld  had,
was de  bus vlak bij White Oak. De man
durfde niet te kijken toen de bus het dorp
binnenreed en verborg zijn gezicht in zijn
handen.  Alle  passagiers  hadden  zijn
verhaal  gehoord  en  keken  vol  spanning
uit naar de eik. Toen de bus ten slotte de
eik naderde, begonnen de passagiers  te
juichen  en  te  applaudisseren.  De  man
keek  op  en  zag  dat  de  eik  bedekt  was
met wel honderd gele linten. Hij rende de
bus uit en viel onder  luid gejuich van de
passagiers zijn vrouw in de armen.

Bron: Open Deur. Op www.opendeur.nl
is ook de tekst van het lied te vinden
(onder de knop liturgiesuggesties bij het
nr van november 2010)

Alida Groeneveld

 Informatief

Roemenië in de crisis

Een  vorig  artikel  maakte  al  duidelijk  dat  de  economische  crisis
landen als Roemenië hard heeft getroffen. Terwijl in Nederland de
situatie verbetert, dalen de economische cijfers  in Roemenië nog
steeds  en  de  werkloosheidscijfers  en  armoedecijfers  niet…   Hoe
kan je dan mensen helpen?
Onze  studente  is  aan  haar  derde  jaar  begonnen.  Dat  kost
tweeduizend euro per  jaar. Het  is nog de vraag of zij daarna met
haar master verder gaat in het kader van een dagopleiding of aan
het  werk  gaat  en  dan  in  de  avonduren verder  studeert.  Vraag  is
dan wel of zij meteen aan werk komt. Vaak is het in Roemenië (en
Griekenland en Rusland en noem maar op) zo dat, wil je een baan
krijgen, je eerst flink geld moet schuiven. Ik heb haar al gezegd dat
ik aan die corruptiepraktijken niet mee zal doen.
Vanaf volgend jaar gaat ook haar broer studeren. De studiekosten
lopen  dus  alleen  maar  op.  Maar  goed,  hardwerkende  slimme
kinderen verdienen het om geholpen te worden.
Jarenlang  kochten  wij  elk  jaar  kleding  en  schoeisel  voor  arme
kinderen  in Ro iori. Al geruime tijd zagen wij echter dat daar een
luchtje  aan  zat.  Er  zaten  kinderen  bij  doordat  de  leraar  die  hun
bijles  gaf  hen  naar  voren  had  geschoven.  Aan  bijlessen  wordt
immers  flink  verdiend,  dus  probeer  je  als  leraar  ouders  van
kinderen te vriend te houden door er voor te zorgen dat zij kleding
krijgen. Wij  hoeven  de  portemonnee  van  leraren  dacht  ik  niet  te
spekken. Kochten wij spullen voor kinderen uit het kinderhuis, dan
keek  de  leiding  ons  kwaad  aan.  Wij  ontnamen  leidinggevenden
dan  immers  de  mogelijkheid  om  zelf  met  geld  van  de  staat  veel
goedkopere, dus slechte kleding  te kopen en daarbij  tevens dure
kleding  voor  hun  eigen  kinderen  en  voor  henzelf  te  kopen.
Opnieuw  een  voorbeeld  van  corruptie  waarvan  wij  niet  gediend
zijn. Komen  wij  zoiets  tegen,  dan  zijn  wij  vanouds  weg.  Aan  niet
goed lopende projecten werken wij niet mee.
Maar  hoe  kan  je  dan  op  een  efficiënte  manier  arme  kinderen
helpen?  Via  de  kerk.  In  een  klooster,  waar  wij  al  jaren  komen,
vangt  men  tijdens  de  zomervakantie  arme  kinderen  uit  grote
steden op. Deze kinderen maken kennis met het kloosterleven en
met het  leven op het platteland, zij krijgen zangles en catechese,
zij krijgen stevig te eten en gaan met een rugzak vol nieuwe kleren
en  schoolbehoeften  naar  huis  terug.  Schoolgeld  gaat  dan
vanzelfsprekend ook mee. Zo kunnen deze kinderen er weer tegen
en kunnen zij werken aan een goede toekomst. Dat leek ons een
prima manier van structurele efficiënte hulpverlening, hulpverlening
die  onze  steun  verdient.  Vanuit  dit  klooster  helpt  men  ook  op
andere  manieren  arme  mensen.  Diaconie  staat  in  de  orthodoxe
kerk immers hoog in het vaandel dankzij de nieuwe patriarch. Alom
hebben parochies en kloosters projecten opgezet ten behoeve van
arme grote en kleine kinderen van God. Daardoor  is de kerk een
oase temidden van een voor velen hard leven. De kerk zorgt voor
gaarkeukens, voor kinderopvang, voor gratis medische zorg, voor
kinderhuizen,  voor  begeleiding  van  blinde,  dove  of  mentaal
gehandicapte  kinderen.  Kinderen  die  jarenlang  geen  aandacht
kregen van vadertje staat, krijgen wel de nodige aandacht van de
kerk.  Zo  wordt  opnieuw  duidelijk:  diaconie  is  van  alle  tijden  en
plaatsen, God dienen een veelomvattende taak. Daarom gaan wij
vanuit  Weesp  door  met  de  hulpverlening  aan  kinderen  in
Roemenië, opdat zij crisisbestendig blijven.
U weet dat wij al jaren geen kleding meer inzamelen. Er zijn echter
uitzonderingen  op  de  regel.  Daarom  zoeken  wij  dameskleding  in
de maten 40, 42, 44, graag ook een bontmantel.

Ds. W.J. Lamfers

http://www.open-deur.nl
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 Berichten

Boekentafel Hebron

De  boekentafel  van  Hebron  is  gevestigd  in  Het
Lichthuis.  U  kunt  hier  terecht  voor  Bijbels,  dag
boeken, evangelische  lectuur, enz. Er zijn ook weer
dagboekjes en kalenders voor 2011 te verkrijgen.
Komt  u  eens  kijken!  U  bent  van  harte  welkom,  en
bestellingen  kunnen  nog  steeds  geplaatst  worden.
Natuurlijk bent u ook welkom voor een praatje en een
kopje koffie!
De  openingstijden  voor  de  verkoop  zijn:  dinsdag,
woensdag  en  donderdagmorgen  van  9.30  uur  tot
12.00 uur.

Tot ziens in Het Lichthuis!
Waagplein 10, Weesp
Telefoon: 0294 48 39 93

Verjaardagsfonds

Met spoed gezocht:
medewerkers/sters voor het verjaardagsfonds!

Per  1  januari  komt  er  een  wijk  vacant,  te  weten:
begin  Korte  Muiderweg  /  stationsgebied.  En  voorts
zoek  ik  een  medewerker/ster  voor  de  wijk:  Gein
Noord.
Het  vergt  weinig  tijd,  maar  de  opbrengst  is  steeds
groot,  en  er  worden  leuke  en  mooie  dingen  van
gedaan, zoals onder andere de vitrinekasten en het
onderstel  voor  het  orgel  in  het  koor.  Ik  hoop  dat  er
enthousiaste medewerkers/sters zullen reageren.

Met een vriendelijke groet,
Elly Lijnsveltvan Dusseldorp
Rembrandt van Rijnstraat 129
tel. nr.: 0294 410 810

Giften

Bloemendienst
Ontvangen € 50,00 van NN via mevr. K.

Oogstdienst
Ontvangen € 10,00 van mevr. S. via mevr. V. A.
Ontvangen van mevr. S. via mevr. D. € 10,00.

Kerkcontact
Ontvangen van mevr. den H. € 10,00.
Ontvangen van mw. v.d. G. € 10,00 euro.

Ontvangen
Via mevrouw C een gift van 5 euro van de fam. V.

Protestantse Vrouwen op Weg

Drie  dagen  heerste  er  een  enorme  drukte  in  Het
Lichthuis.  De  Vrouwen  op  Weg  organiseerde  hun
Verkoopdag  met  Snuffelmarkt.  Wat  was  er  veel  te
koop en te snuffelen. Wat hadden we weer geweldig
veel hulp. Alle helpers heel hartelijk bedankt hiervoor.
En de opbrengst is prachtig: € 5.511,00.

Onze  "Kerstfeestviering"  is  op  maandagavond  13
december 2010. We hopen een gezellige, sfeervolle
avond  met  elkaar  te  hebben.  Mv.  Henny  Roest
Hottentot zal ons het kerstverhaal vertellen.
Allemaal  van  harte  welkom  om  19.45  uur  in  Het
Lichthuis, Waagplein 10.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Alzheimer Cafe Weesp

Feestdagen en rituelen  2 december 2010

Traditiegetrouw  staat  in  december  het  Alzheimer
Café  in  het  teken  van  de  feestdagen.  Rituelen  en
familietradities spelen in deze tijd een belangrijke rol.
Juist als  je geheugen  je  in de steek  laat, kunnen zij
houvast  en  herkenning  bieden.  Soms  is  het  ook
nodig  tradities  juist aan te passen. We wisselen met
elkaar  van  gedachten  over  wat  deze  dagen
betekenen in je leven, ook in relatie tot de dementie.
Ook  is  iedereen  van  harte  welkom  om  iets  voor  te
dragen  of  te  laten  zien  wat  troost  kan  bieden  in
donkere dagen.
De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

19.00 uur   Welkom met koffie of thee
19.30 uur   Informatieve deel van de avond

Een  gastspreker/deskundige  wordt
geïnterviewd  of  houdt  een  presentatie
over een bepaald onderwerp

20.00 uur   Pauze
Gelegenheid  voor  het  uitwisselen  van
ervaringen  en  het  nemen  van  een
consumptie

20.30 uur   Vragen en verdere discussie
21.00 uur  Informeel samenzijn, contact leggen met

eventueel  aanwezige  hulpverleners  en
'napraten'

Locatie: Hotel Restaurant ‘Hart van Weesp’,
Herengracht 35, Weesp.
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Nieuwsbrief van Pieter en Kathleen, 17 september 2010 Van Harare naar Lausanne

En hoe gaat het  in Zimbabwe? Allright, zoals ze dat
hier  in  Zimbabwe  zeggen.  Het  project  aan  de
waterzuivering  in  Marondera  is  begonnen.  De
contractor  heeft  begin  augustus  het  contract
getekend en is nu op de locatie aan het werk. Het is
motiverend  om  na  maanden  van  voorbereidingen
activiteiten  te  zien.  De  principes  van  project
management zijn bekend  in Zimbabwe, alleen  lopen
veel  bedrijven  tegen  het  feit  aan  dat  veel
gekwalificeerde  personen  door  alle  problemen  het
land hebben verlaten.
Na zeven maanden wonen en werken  in Zimbabwe,
zien  wij  een  toename  in  economische  activiteit  dat
door  (internationale)  economische  en  financiële
cijfers  worden  bevestigd.  Het  volume  aan  werk
neemt toe, het wordt drukker op de wegen, gesloten
restaurants  openen  weer  en  de  treinen  rijden.
Positieve  ontwikkelingen.  De  echte  nood  na  de
Cholera epidemie en hyper  inflatie  is achter  de  rug.
De  rehabilitatie van  essentiële  faciliteiten vordert  en
de focus richt zich meer op de lange termijn m.a.w.
ontwikkelingswerk.
Voor onze organisatie betekent dit dat het moeilijker
is om fondsen voor nieuwe projecten te werven. Het
mandaat  van  onze  organisatie  is  met  name  gericht
op  noodhulp  en  minder  op  ontwikkelingswerk.
Ondanks  deze  vooruitgang  moet  er  ook  gezegd
worden  dat  de  situatie  in  Zimbabwe  fragiel  is.
Gebeurtenissen  op  het  politieke  toneel  kunnen  hier
zo verandering in brengen. Men verwacht dat in 2011
verkiezingen gaan plaats vinden en men is bang dat
dit met de nodige problemen gepaard zal gaan.
Onze  organisatie  heeft  momenteel  voor  twee
projecten  een  aanvraag  voor  fondsen  bij  donoren
liggen. Het eerste project is een tweede fase voor het
optimaliseren  van  de  waterzuivering  in  Marondera
het  tweede  project  is  het  implementeren  van
waterputten in Gokwe North district. De donoren zijn
positief  gestemd  over  deze  projecten,  maar  zolang
het contract niet getekend is ...... afwachten maar!

Ondertussen  is  Pieter  eveneens  bezig  met  het
vinden  van  donoren  voor  de  rehabilitatie  van  de
watervoorzieningen  in  twee  andere  steden.  Leuk
werk.  Donoren  benaderen,  veel  inlezen  over  het
beleid en mandaat van donoren, gesprekken voeren
etc. Zover over de werkzaamheden van Pieter.
Wat  heeft  Kathleen  de  afgelopen  tijd  gedaan?
Genoeg  maar  niet  100%  binnen  haar  baan  als
personeelsmanager.  Nadat  alles  is  opgezet voor  de
HR  department  (beleid,  protocollen,  procedures,
werven  van  personeel  etc.)  werd  het  een  stuk
rustiger,  omdat  de  beoogde  uitbreiding  van  onze
organisatie  in  Zimbabwe  uitbleef.  Mede  door  de
beperkte  invulling  van  Kathleen  haar  functie,  de
beperkte mogelijkheden voor het implementeren van
projecten,  voortdurende  onzekerheid  omtrent  de
werkvergunningen  hebben  wij  nagedacht  over  onze
toekomst. We  kwamen  o.a.  tot  de  conclusie  dat  we
graag  in  dit  werkveld  actief  zijn,  maar  iets  meer
duidelijkheid  willen voor  de  langere  termijn  2/3  jaar.
In  overleg  met  het  landen  management  heeft
Kathleen  gesolliciteerd  op  een  functie  bij  onze
organisatie  op  het  hoofdkantoor  in  Zwitserland,
Lausanne  als  personeelszaken  medewerkster.
Hiervoor  is  zij  aangenomen  en  op  1  oktober  is  ze
begonnen aan deze nieuwe uitdaging. Wij gaan dus
vertrekken  uit  Zimbabwe.  Kathleen  is  bij  het  lezen
van  deze  nieuwsbrief  al  vertrokken.  Ik  maak  het
project  in  Marondera  af  en  vertrek  uiterlijk  eind
November.  Voor  mij  is  er  momenteel  nog  geen
functie beschikbaar op het hoofdkantoor, maar is wel
in de picture als de budgetten en mogelijkheden voor
2011  bekend  zijn.  Ondertussen  kijk  ik  ook  naar
functies buiten onze organisatie en zien we wel hoe
e.e.a. gaat lopen. Kathleen heeft een baan, inkomen
en  voor  de  eerste  drie  maanden  onderdak.  Deze
duidelijkheid hebben we, voor de rest moeten we ons
openstellen  voor  wat  dit  nieuwe  avontuur  ons  gaat
brengen  en  zien  we  in  vol  vertrouwen  de  toekomst
tegemoet.

Voedselbank

Iedere  donderdag  is  er  de  mogelijkheid  tot  het
inleveren  van  producten  ten  behoeve  van  de
Voedselbank.  Tijdstip  tussen  12.30  en  13.00  uur  in
de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Bezoekt u ook eens
de website

voor het laatste nieuws en foto’s

www.pknweespdriemond.nl

Kledingactie
t.b.v. bestemmingen in OostEuropa via “Zending
over Grenzen”.
  winter en zomerkleding, dient goed bruikbaar,

heel en schoon te zijn.
  verpakken in plastic tassen of zakken.
  schoenen etc. en klein kinderspeelgoed (zonder

batterijen) zijn ook welkom!

Aanleveradressen:
Jan Vogel, ’sGravelandseweg 43, tel. 412119
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403
t/o Tong Ah
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen
brengen.

Wij blijven rekenen op uw medewerking.
Jan Vogel

http://www.pknweespdriemond.nl
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 Voor de jeugd

Bericht van de kinderdienst

In  de  advents/kersttijd  gaan  we  in  de
kinderdienst aan de gang met het project “sterren
gaan blinken”. In dit project staat Micha centraal.
Eén van de kleine profeten, die goed om zich heen
kijkt.  Hij  ziet  dingen,  hij  brengt  dingen  aan  het
licht. De slechte plannen van mensen  in de wereld
om hem heen, maar ook de goede toekomst die God
aan  zijn  volk  beloofd  heeft.  Micha  heeft  er  oog
voor;  hij  laat  te  midden  van  de  grote  gebeur
tenissen een ander geluid horen.
Elke  week  luisteren  we  naar  een  verhaal  over
Micha  en  we  gaan  bij  deze  verhalen  ook  weer
dingen  maken.  Ben  je  in  de  leeftijd  van  4  tot  en
met  12  jaar  kom  dan  op  zondagmorgen  naar  de
kerkdienst,  je bent van harte welkom om met ons
mee te doen.

Vanaf  de  zomervakantie  zamelen  we  in  de
kinderdienst  geld  in  voor  ons  nieuwe  doel.  We
hebben  gekozen  voor  WorldVision.  WorldVision
werkt  in  97  landen.  Met  het  ingezamelde  geld

kunnen we via deze organisatie cadeaus uitzoeken
die  dan  worden  gegeven  aan  de  mensen  die  het
nodig  hebben.  Voorbeelden  van  cadeaus  zijn:  een
klamboe voor Oeganda zodat wordt voorkomen dat
kinderen  Malaria  krijgen,  een  zonnebloem  zaden
pakket voor Tanzania of zaden voor de moestuin in
Bangladesh  waarbij  ook  training  wordt  gegeven
zodat de mensen daar zelf kunnen zorgen voor hun
levensonderhoud. Kortom, er is genoeg om voor te
sparen. Denken jullie eraan om geld mee te nemen
naar  de  kinderdienst  zodat  we  snel  een  cadeau
kunnen gaan uitzoeken.

De nieuwe spaarpot, een kado met een strik erom,
staat  in  de  adventstijd  ook  voorin  de  kerk.  We
vragen u met ons mee te sparen voor het project
van de WorldVison. Vast bedankt voor uw gift!

Namens de kinderdienst,
Carla de Groot

Tip van de Sint

Geef een wereldcadeau!

Zo maak je familie, vrienden
én een gezin in een ontwikkelingsland blij.

Ga naar www.wereldcadeaus.nl
de cadeau site van World Vision

http://www.wereldcadeaus.nl
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Actie schoenendoos: Jong en oud kan meedoen! www.actie4kids.org

In samenwerking met de R.K. Parochie aan de Herengracht,doen wij dit
jaar mee met de Schoenendoosactie!Jaarlijks worden duizenden kinderen
door deze actie blij gemaakt, door voor hen een schoenendoos te versieren
en vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed.
Naast de scholen die hieraan meedoen, willen wij proberen om dit jaar ook
vanuit de kerken in Weesp en Muiden, kinderen in Afrika en Oost Europa
te verassen. De dozen gaan naar kinderen die leven in moeilijke
omstandigheden. Bijvoorbeeld weeshuizen, sloppenwijken,
vluchtelingenkampen, etc.

We hopen dat u allemaal mee doet door een schoenendoos te vullen en/of een bijdrage voor de
verzendkosten in de bus te doen.

Zo doet u / je mee:
1.  Versier of beplak een schoenendoos (geen laarzendoos!)
2.  Schrijf op een papier of het voor een jongen of meisje is en in de leeftijd van

24 jaar, 59 jaar of 1014 jaar. Plak dit daarna boven op de doos.
3.  Vul de doos met nieuwe of zo goed als nieuwe artikelen, geen rommel!

Wat kan er in de schoenendoos?
  Schoolspullen:  pennen, kleurpotloden, schriften, kleurboek, gummetje enz.
  Speelgoed: pop, auto, kleine bal, pet, jojo, knuffel, puzzeltje, knikkers,

ballonnen, bellenblaas enz.
  Toiletartikelen:   tandpasta, tandenborstel, kam, spiegeltje, haarspelden,

zeep, shampoo ( goed sluitende fles) .
  Andere dingen: tas, slippers, plastic beker

Wat doe je niet in de doos:
  Geen snoep of ander eten
  Geen oorlogsspeelgoed

De doos niet dichtplakken, maar doe er een (post)elastiek omheen.

De schoenendoos gaat op reis naar een kind in een ver land. Dat kost € 5,00, dit kan in de AKTIEBUS gedaan
worden. Het geld niet in de doos doen, want dat wordt door de kerk in één keer overgemaakt naar de
stichting die de reis verzorgt.

De doos kan elke week ingeleverd worden in de kerken in Muiden en Weesp, tot en met 5 december!

D.m.v. een kop koffie en beschuit met muisjes, was deze samenwerking voor mij een kennismaking met de
actieve en gastvrije RK Parochie aan de Herengracht.

Marieke da Costa
Jeugddiaken

http://www.actie4kids.org
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Leuk dat je er was!!

Wat was het leuk hé op 3 november jl. toen we ons 25 jarig jubileum vierden!
We hebben ontzettend gelachen met Matthijs Vlaardingerbroek en
jullie hebben heerlijk gegeten van de friet, knakworsten en het ijs!
Ook de reünie van 6 november was gezellig, en wat zijn er
veel de boot ingegaan op de vragen van de quiz. Wij als juffen
hebben het zeer gewaardeerd dat jullie zijn geweest.
Het was ook fijn om te horen, hoe het met jullie gegaan is,
nadat jullie de club verlaten hebben. Graag willen wij
iedereen bedanken, die het 25 jarig jubileum van
kinderclub tot een succes hebben gemaakt!!

Ben je nieuwsgierig geworden wat er op de kinderclub
allemaal gedaan wordt, dan ben je altijd welkom!
Op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur gaan we zingen,
bidden, en wordt er een Bijbelverhaal verteld. Daarna gaan
we knutselen. En dat kan van alles zijn, zoals verven, plakken,
zagen en iets maken van brooddeeg en wat er verder te
knutselen valt!!

De kinderclub wordt in het Lichthuis aan het Waagplein
gehouden en jullie mogen ook je broertjes, zusjes,
vriendjes of vriendinnetjes mee nemen.
Iedereen is welkom!!!

Mocht je nog vragen hebben, bel gerust naar Juf Willy, 254388 of juf Elly 416975 of juf Joke 251524.

Tot ziens, de juffen


