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2 Onderweg

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Predikanten
Mw. ds. A. Groeneveld
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere
Telefoon: 036 53 66 920, email: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp
Telefoon: 0294 411 629, email: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Mw. ds. M.C. Hage
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp
Telefoon: 0294 752 009, email: marijehage@gmail.com
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum
Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93,
email: pdc@pknweespdriemond.nl
Iedere werkdag open van 9.30 tot 12.00 uur

Kerkenraad
Voorzitter: Mw. N. M. WinkCarton
Telefoon: : 0294 415 120, email: voorzitter@pknweespdriemond.nl
Scriba: Mw. J. W. Vreeter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Telefoon: 0294 430 219, email: scriba@pknweespdriemond.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk
Telefoon 0294 414 138, email: info@gendijk.nl
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, email: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

Website Redactie PKN Weesp Driemond
Email: webredactie@pknweespdriemond.nl

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Dhr. F. Lijnsvelt, C.J. van Houtenlaan 3, 1381 CN Weesp
Telefoon: 0294 410 455, email: frans@lijnsvelt.com
Secretaris:
Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp
Telefoon: 0294 418 647, email: henknagel@zonnet.nl
Penningmeester:
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp
Telefoon: 0294 410 385, email: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen
Postbus 5090, 1380 GB Weesp
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp
Telefoon 0294 419065
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diakonie PKN Weesp en Driemond.
Email: diaconie@pknweespdriemond.nl

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, email: wilvree@xs4all.nl

Jeugd en Jongerenwerk
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 410 308, email: a.schulte@chello.nl

 Colofon

Redactieraad
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669
email: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,
telefoon 0294 251 841, email riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per email versturen naar
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: Ina Slokker,
Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 1: vrijdag 31 december, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 10 januari 2011.
Activiteitenperiode: 12 januari tot en met 1 februari.

Grote of Laurenskerk
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Website: www.pknweespdriemond.nl
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp
Telefoon: 06 100 59 464, email: koster@pknweespdriemond.nl

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl
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Onderweg 3

 Erediensten

zondag 19 december
4e zondag van Advent, Rorate Coeli
Dauwt hemelen

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds M.C. Hage

koffiedrinken na de dienst

1e collecte diaconie
2e collecte pastoraat

10.00 uur Kerksite in het Biosgebouw

14.30 uur Volkskerstzang

17.00 uur kinderkerstfeest in het
Koor van de Grote of Laurenskerk

19.00 uur Eerw. heer. J. Mulder, Nijkerkerveen
Gereformeerde Bond

1e collecte diaconie
2e collecte pastoraat

vrijdag 24 december
Kerstnachtdienst

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
22.30 uur ds W.J. Lamfers

Collecte Roemenie (onderwijs kinderen)

Voorafgaand aan de Kerstnachtdienst
is er een kerksite treffen
met een maaltijd.

zaterdag 25 december
Kerstmis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds A. Groeneveld

1e collecte kerk
2e collecte diaconie (kinderen in de knel)

19.00 uur ds L.J. Vogelaar, Noorden
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte diaconie (kinderen in de knel)

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

17 december  RK viering
24 december  de heer G. Herderschee, kerstviering
31 december  mw ds A. Groeneveld
  7 januari R K. dienst

zondag 26 december
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds J. Vree

koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

19.00 uur ds M. van der Zwan, Westbroek
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte diaconie

vrijdag 31 december
Oudjaar

Koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
19.00 uur mw ds A. Groeneveld

1e collecte diaconie
2e collecte kerk

zondag 2 januari
epifani, Verschijning van de Heer

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds A. Groeneveld

koffiedrinken na de dienst

1e collecte diaconie
2e collecte orgelfonds

19.00 uur ds J.L.W. Koppenhol, Huizen
Gereformeerde Bond

1e collecte diaconie
2e collecte orgelfonds

zondag 9 januari
1e zondag van Epifanie, Doop van de Heer

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds M.C. Hage

Kerksite: stamstafel gesprek
viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1e collecte kerk
2e collecte ZWO project

19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet
Gereformeerde Bond

1e collecte kerk
2e collecte diaconie



4 Onderweg

 Activiteiten en informatie

Kerktaxi
Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 19 december
rit A  Hr C. Bruyne 263576
rit B  Hr  G.v.d. Zande 414840

zaterdag 25 december
rit A  Mw M. Mak 432588
rit B  Hr J. van Baars 254190

zondag  26 december
rit A/B  Hr F. Lijnsvelt 410455

zondag 2 januari
rit A  Hr A. Jochemsen 457790
rit B  Hr P. Kalwij 432263

zondag 9 januari
rit A  Hr J.Vogel 412119
rit B  Hr E. Post 416933

Ziekenhuistaxi
Voor  vervoer  naar  ziekenhuis  of  andere
instelling,  daar  waar  andere  vervoers
voorzieningen ontoereikend zijn.
contactpersonen
Hr. C.S. de Bruijn 415112

Hr. G. van Heiningen 777739
of 06 345 96 380

Mw. M. MakBakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)

Hr. A. Otten 457683
Hr. T. Pickhard 410072

Kerkradio
contactpersoon
Hr. P. van Lindenberg 412709

Verkoop van collectebonnen
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen:  €  12,00 (20 bonnen van €  0,60)

€  24,00 (20 bonnen van €  1,20)
€  30,00 (20 bonnen van €  1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond.
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd.
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u
terecht bij DIOdrogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

U bent van harte welkom voor een
praatje en een kopje koffie in Het
Lichthuis, Waagplein 10, links van de
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is
geopend op werkdagen tussen 9.30 en
12.00 uur.

Onderweg op internet:
http://www.pknweespdriemond.nl

Kerksite op internet:
http://www.kerksite.nl

Activiteitenagenda
Maandag 20 december
Verenigingsavond (Chr. Vrouwenver) Passage 19:45 uur
Het Lichthuis, Kerstviering

Maandag 3 januari
Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur
Het Lichthuis

Woensdag 5 januari
Verenigingsavond (Chr Vrouwenver) Passage 19:45 uur
Rabobankzaal Weesp, Nieuwjaar, Verbeelding van de Schepping

Donderdag 6 januari
Wegens vakantie Alzheimercafé gesloten

Donderdag 6 januari
Consistorievergadering 20:00 – 22:00 uur
Het Lichthuis

Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8:00 uur

Maandag 10 januari
Moderamen, Het Lichthuis 20:00 uur

Dinsdag 11 januari
gesprekskring ‘in de verlenging’ 20:15 – 21:45 uur
Het Lichthuis

Dinsdag 11 januari
Weesper filosofiekring (groep 1) 20:00 – 22:00 uur
Het Lichthuis

Maandag 17 januari
‘bespreek het samen’, teksten voor 23 januari 14:0015:30 uur
Het Lichthuis

Ouderensoos
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis,
Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.

http://www.pknweespdriemond.nl
http://www.kerksite.nl


Onderweg 5

 Meditatie door ds. Marije Hage

Voor Advent: De Hoop, een nietig klein meisje van niets

Wat mij het liefste is, zegt God, is de hoop.

Het geloof verbaast me niet,

dat is niet verbazingwekkend.

Ik spreek zo duidelijk uit heel mijn schepping!

De zon, de maan, de sterren aan de hemel.

En al het gewemel,

van vissen in rivieren.

In alle dieren.

En in het hart van ieder mens.

De liefde, zegt God, verbaast mij niet,

er is onder de mensen al zo veel verdriet, dat ze

 tenzij ze een hart van steen zouden hebben 

elkaar wel moeten liefhebben.

Hoe zouden ze elkaar niet liefhebben?

Hoe  zouden  ze  zich  niet  het  brood  uit  de  mond
sparen,

het dagelijks brood,

om het aan kinderen te geven

die langs de deuren gaan?

Mijn zoon zelf had ze zo lief.

Maar de hoop, zegt God, die verbaast mij,

die verbaast mij echt,

zij is verbazingwekkend!

Dat mensen zien hoe alles gebeurt

en dan toch hopen dat het morgen beter zal gaan.

Dat is verbazingwekkend

en wel het grootste wonder van genade.

Ik sta er zelf van te kijken.

Mijn  genade  moet  wel  ongelofelijke  kracht  in  zich
bergen.

Haar bron, haar stroom moet wel onuitputtelijk zijn

sinds zij voor de eerste keer stroomde,

zolang zij al stroomt,

door de wereld en in mensen.

Want deze drie deugden, zegt God,

zij zijn zelf

als mensen:

het Geloof is een trouwe echtgenoot,

de Liefde is een moeder,

is een vader, een broer,

of een oudere zus, die als een moeder is.

De Hoop is een nietig klein meisje van niets,

ter  wereld  gekomen  op  kerstmis  van  het  afgelopen
jaar...

Toch:

dit kleine meisje zal heel de wereld doortrekken,

dit kleine meisje van niets.

Zij alleen zal de andere twee dragen

en aan de hand nemen.

En laten zien, soms even,

wat in het leven mogelijk is.

Ja, wat mij het meest verbaast, zegt God, is de hoop,

daar blijf ik bij.

Die hoop, die kleine, nietige hoop,

onsterfelijk is zij.

vrij naar: ‘La petite fille esperance’,
Charles Pequy, geboren 1873 gesneuveld 1914



6 Onderweg

 Rondom de vieringen

zondag 19 december
4e zondag van Advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Het  is  vierde  advent.  Er  mogen  vier  kaarsen
aangestoken  worden,  een  grote  bundel  licht!  Zo
komen we steeds dichter bij kerst. Er begint al wat te
dagen  (in  het  oosten),  en  sterren  gaan  blinken.  De
kinderen kunnen verder knutselen aan hun eigen ster
bij  de  kinderdienst.  Iedereen  welkom!  (ds.  Marije
Hage)

Vrijdag 24 december
Kerstnacht

Grote of Laurenskerk, 22.30 uur
In de Kerstnachtdienst staan wij stil bij hoe kwetsbaar
het  leven  kan  zijn  en  hoe  het  Kerstkind,  net  als
andere  mensen,  in  allerlei  opzichten  aan
kwetsbaarheid  is  blootgesteld.  Wij  luisteren  naar  2
Korinthe  8:9  en  Lucas  2:120,  zingen  bekende
Kerstliederen  en  genieten  van  koorzang  door
Camerata  Fectionata,  een  kamerkoor  uit  onze  'urbs
Fectionata',  ons  stadje  aan  de  Vecht,  dat  onder
leiding staat van plaatsgenoot Fred Smalbrugge. De
collecte is voor hulp aan arme kinderen in Roemenië
die ook een goede opleiding moeten kunnen volgen,
willen  zij  verder  kunnen  komen  in  het  leven  en
daardoor  minder  kwetsbaar  worden  dan  hun
(werkloze) ouders nu zijn. (ds. W.J. Lamfers)

Zaterdag 25 december
1e kerstdag

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
Deze dag  is een  feest  voor  jong en oud. We horen
het  verhaal  uit  Lucas  2:120  met  bijbehorende
prenten. Daarnaast horen we ook nog een keer over
de profeet Micha. We zingen bekende kerstliederen,

zoals:  Komt  allen  te  samen,
Prijst  de  Heer  die  herders
prijzen,  In  een  kleine  stad  in
Juda,  een  nieuwe  tekst  op  ‘Ik
ben  een  engel  van  de  Heer’  en
nog  veel  meer.  (ds.  Alida
Groeneveld)

Zondag 26 december
2e kerstdag

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
In  de  vierde  eeuw  werd  de  viering  van  Christus'
geboorte in de Kerk van het Westen op 25 december
vastgelegd.  In  diezelfde  eeuw  werd  de  gedenkdag
van  diakenmartelaar  Stefanus  op  26  december
geplaatst. We lezen daarom uit Handelingen 67. De
tekst  voor  de  prediking  is  Handelingen  7:  5556.

Stefanus  was  een  der  eersten  die  Jezus  als  Zoon
des  mensen  /  Mensenzoon  in  heerlijkheid  aan
schouwden  en  dan  niet  zittend  aan  de  rechterhand
van God, maar staande, betrokken bij wat er met zijn
getuige  op  aarde  gebeurde.  Wie  tot  zich  door  laat
dringen wat in beide hoofdstukken geschreven staat,
zal  niet  langer  klakkeloos  spreken  over  'joods
christelijke traditie'. (J. Vree)

Vrijdag 31 december
Oudjaar

Grote of Laurenskerk, 19.00 uur
Liturgisch  gesproken  is  de  periode
na  Kerst  nog  de  Kersttijd,  als  één
van  de  twee  kringen  in  het
liturgische  jaar:  Advent,  Kerst  en
Epifanie.  De  tweede  kring  is  de

Paaskring:  Veertigdagentijd,  Pasen  tot  en  met
Pinksteren.  De  thema’s  van  de  kersttijd  gaan  over
verwachting en de komst van Jezus Christus in onze
wereld. De Oudejaarsavond onderhoudt geen relatie
met  deze  thema’s.  Op  deze  avond  gaat  het  meer
over  tijd en eeuwigheid en de bescherming die God
biedt. Psalm 90 en Gezang 398 zullen centraal staan
in  deze  vesperdienst  in  het  koor  van  de  kerk.  (ds.
Alida Groeneveld)

Zondag 2 januari
Epifanie

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur
De Driekoningen zijn er vroeg bij dit jaar! De periode
van  Epifanie  (verschijning)  begint  traditioneel
gesproken met de wijzen uit het oosten op 6 januari.
Deze  datum valt  dit  jaar  op  een  doordeweekse  dag
en  daarom  vieren  we  dit  op  de  eerste  zondag  in
2011. Naast het verhaal uit Matteüs 2:112 en Jesaja
60:16  horen  we  waarschijnlijk  ook  een  gedeelte  uit
een brief van Paulus: I Korintiërs 1:49. De definitieve
liedkeuze  heb  ik  nog  niet  gemaakt.  (ds.  Alida
Groeneveld)

Jeugdwerk

Iedere zondagochtend:
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

Iedere zondagavond:
kerksiteplus bijeenkomst (vanaf 16 jaar) in het BIOS
gebouw, aanvang 19.30 uur.

Niet elke zondag:
Kerksiteviering tijdens de kerkdienst voor jongeren
vanaf brugklas t/m 15 jaar in het BIOSgebouw.
Vermelding onder Erediensten.
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 Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

uit de gemeente
Zowel  Mw.  De  VriesKnerf  (Wintertuin  14)  als  mw.
SchoonenBaart  (Waarschapsstraat  72)  verblijven  nog
steeds op het Transitorium, de verpleeghuisafdeling van
Naarderheem in het Tergooiziekenhuis, locatie Blaricum.
Mw.  Agaath  Bakkerde  Vries  (Casparuslaan  8)  werd
voor  de  kerk  aangereden  door  een  achteruitrijdende
auto  met  een  bekkenbreuk  tot  gevolg.  Met  de  nodige
inventiviteit beweegt ze zich nu door het huis, de breuk
moet zonder gips helen.
Er  zijn  meer  gemeenteleden  die  iets  onder  de  leden
hebben,  waarvoor  behandeling  noodzakelijk  is.  Niet
iedereen wil dit  in Onderweg vermeld hebben. Allen die
in  spanning  leven  hoe  het  proces  verder  zal  gaan,
bevelen wij in de hoede van de Eeuwige.
Herhaald  verzoek:  wilt  u  ziekte  en  ziekenhuisopname
zelf  (laten)  doorgeven  aan  het  Pastoraal  Diaconaal
Centrum  of  rechtstreeks  aan  de  predikanten.  De
ziekenhuizen melden dit i.v.m. de privacy niet.

terugblik: doopreunie
Op 18 november jl. is de 5e doopreunie gehouden. Deze
keer  spraken  we  over  rouwverwerking  met  kinderen.
Een  vijftal  mensen  was  aanwezig  en  we  hebben
openhartig  en  indringend  gesproken.  Het  is  goed  om
dergelijke bijeenkomsten te hebben over zaken die met
geloofsopvoeding  te  maken  hebben,  ook  als  het
onderwerpen  zijn  die  wij  als  ouders  zelf  ook  moeilijk
vinden.  De  volgende  bijeenkomst  is  op  donderdag  7
april. Medio maart wordt het thema bekend gemaakt.

kerststal
We  hebben  als  gemeente  een  heuse  kerststal:  op  de
eerste  adventszondag  is  de  stal  met  de  bewoners  en
gasten gepresenteerd in de kerk. Alle complimenten aan
de maaksters onder leiding van Annelies Westra. De stal
staat  in de adventstijd ‘in de etalage’ van Het Lichthuis,
en  met  kerst  uiteraard  weer  in  de  kerk.  Zo  hebben  we
een mooie blikvanger!

toekomst
Ook  in  Amersfoort  is  sprake  van  een  fusie  van  drie
kerken:  de  hervormde  gemeente,  de  gereformeerde
kerken  en  de  evangelischlutherse  gemeente.  Eind
november  was  er  een  symposium  georganiseerd
vanwege  het  emeritaat  van  de  evangelischlutherse
predikant ter plaatse waarbij de vraag gesteld werd naar
de lutherse traditie en het samengaan van twee tradities
in één gemeente. Bij deze gelegenheid was ik gevraagd
de  situatie  vanuit  een  gefuseerde  gemeente  in  Weesp
en  Driemond  te  belichten.  Mijn  verhaal  is  té  groot  om

hier  op  te  nemen.  Wie  belangstelling
heeft, kan het verhaal bij mij navragen. Bij
de voorbereiding realiseerde ik mij dat het
komend  jaar  vijf  jaar  geleden  is  dat  de
fusiepapieren  ondertekend  zijn.  Het  zou
een  goed  moment  kunnen  zijn  om  de
balans op te maken.

tot slot
Deze  Onderweg  begint  in  tussen  derde  en  vierde
advent  en  loopt  tot  in  het  nieuwe  jaar  2011.  Met
onderstaand  gedicht  wens  ik  u  gezegende
kerstdagen en veel heil & zegen in 2011.

Maria
’n Engel het dit self gebring,
die vreugdeboodskap – en jy het
’n lofsang tot Gods eer gesing,
Maria, nooi* uit Nasaret!
Maar toe Josef van jou wou skei*
en bureagterdog jou pla,
het jy kon dink*, eenmaal sou hy
die hele wêreldskande dra?

Toe jy soms met ’n glimlag langs
jou liggaam stryk…  die stilte instaar…
Wis jy met hoeveel liefde en angs
sou hy sy hellevaart aanvaar?
Die nag daar in die stal – geeneen
om in jou nood by jou te staan –
Het jyj geweet dat hij alléén
Getsémané sou binnegaan?

Toe vorste uit die Ooste kom
om nederig hulde te betoon
wis jy hoe die soldate hom*
tot koning van die volk sou kroon?
En toe hy in jouw arms lê,*
sy mondjie teen jou volle bors,
het jy geweet dat hij sou sê,
toe dit te laat was: Ek het dors!

Toe dit verby was, en jy met
sy vriend Johannes huis toe gaan –
Maria, vrou van smarte, het
jy tóé die boodskap goed verstaan?

* nooi = meisje, jong meisje
* skei = scheiden
* dink = denken
* hom = hem
* lê = lag

Elisabeth Eybers (ZuidAfrika)

Op  haar  17e  schreef  Elisabeth  Eybers  dit  bijzondere
gedicht.  Door  hardop  te  lezen  is  het  Afrikaans  goed  te
begrijpen. Ze legt de verbinding tussen het kind Jezus op
Maria’s  schoot en zijn  latere  leven. Uit  Maria  wordt  een
kind geboren dat een bijzonder leven tegemoet zal gaan,
uiteindelijk  zal  sterven,  aan  het  kruis  en  begraven
worden. Geboorte en dood, Kerstmis en Goede Vrijdag,
gaan  hier  in  elkaar  over.  Zoals  vaker  in  het  leven
geboorte en dood dicht bij elkaar liggen. Jezus’ geboorte
betekent een nieuwe geboorte. Op Kerstmis wordt Pasen
als voorgezegd. Heeft Maria, hebben wij die boodschap
goed verstaan, vraagt Elisabeth Eybers zich af.

met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld
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Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven
Geschokt  vernamen  wij  dat  Gerda  Dalmulder
getroffen is door een herseninfarct. Om te herstellen
van verlammingsverschijnselen is zij in Naarderheem
opgenomen. Ontsteld bedenk je dat in 2002, in 2006,
in  2010,  elke  vier  jaar,  in  dit  gezin  iets  ernstigs  is
gebeurd dat veel verdriet heeft veroorzaakt. Met haar
zoon Arthur hopen wij dat Gerda, die daar alles aan
zal doen, zoveel mogelijk zal herstellen.
En er  zijn mensen die bang zijn,  leven  tussen hoop
en vrees, omdat de ziekte die zich in de kiem in hun
lijf bevindt zomaar op een gewelddadige manier kan
uitbarsten.  En  wat  zal  er  dan  gebeuren?  Zij  vrezen
het  ergste  en  willen  nog  zo  graag  leven,  omdat  zij
nog zoveel mensen om zich heen hebben om voor te
leven.  Met  die  mensen  bidden  wij  mee:  'Heer,
ontferm U!'

Voor het  kerkenwerk ontving  ik
een gift van € 10,00 en het werk
in  Roemenië  een  gift  van
€ 50,00. Hartelijk dank!

Varia
Op  17  december  geven
Christine  Kamp  en  Gerrie
Meijers weer een concert  in de
Grote kerk. Goede wijn behoeft
geen  krans.  Komt  en  geniet
mee.
Op  21  december  ontmoeten  wij  elkaar  op  de
ouderensoos rond een Kerstmeditatie.

Ds. W.J. Lamfers

Ds. M.C. Hage

Lieve mensen,

Sneeuw
De  winter  begon  vroeg  dit  jaar.
In  december  hadden  we
plotseling een witte Sint. En ook
glibberden we die ochtend naar
de kerk.
De  sneeuw  is  lastig  voor  wie
slecht  ter  been  is:  hopelijk  kunt

u de advent goed mee maken via de kerkradio!
Zouden we ook een witte kerst krijgen?

Jeugdwerk
In november en december hebben we met de groep
1215 twee avonden gehad met een diaconaal tintje:
In  december  vieren  we  zoveel  feest,  met  allemaal
eten en cadeautjes. Hoe doe je dat als je weinig geld
hebt? We dachten daarover na op een  informatieve
avond  over  de  voedselbank,  met  uitleg  van  Wim
Koole.

De  tweede  avond  was  het  buiten  ijzig  koud.  Hoe
overleef  je die kou als  je geen  thuis hebt, geen dak
boven je hoofd? Samen keken we naar ‘Stinkend rijk
en dakloos’ (http://www.stinkendrijkendakloos.kro.nl),
en gingen met elkaar in gesprek.
De week daarna vierden we Sint met elkaar. Lekker
chocolademelk drinken! En er werd, door middel van
een dobbelspel, hevig gestreden om cadeautjes. Met
name de spuitsneeuw was erg in trek.

Op naar kerst!
December  vordert,  de  dagen  gaan  snel.  Eind
december  is  er  van  alles  te  doen.  Ik  verheug  me
enorm op de Christmas Carolls, natuurlijk.
Met  de  12+ers  staat  er  een  kerstavondmaaltijd  op
het programma. En voor de  iets  jongere  kinderen  is
er de 19e december Kinderkerstfeest. Welkom!

Een heel hartelijke groet,
Ds. Marije Hage

Nieuwjaarsreceptie

Nog  even  en  er  begint  weer  een  nieuw  jaar.  De
kerkenraad  nodigt  u  van  harte  uit  voor  de
nieuwjaarsreceptie  op zondag  2  januari  2011.
Onder  het  genot  van  een  drankje  en  een  hapje
kunnen  we  elkaar  ontmoeten  en  elkaar  een
gezegend Nieuwjaar toewensen.

Wil Vree, scriba

Kerstviering Gereformeerde Bond

Op  Deo  Volente dinsdag  21  december  wordt  de
kerstviering  van  de  Gereformeerde  Bond  gehouden
in Het Lichthuis. De avond begint om 19.30 uur, een
avond gevuld met het zingen van kerstliederen, een
meditatie  en  een  kerstverhaal.  Kand.  A.N.J.  Scheer
uit Huizen zal de meditatie verzorgen.
U  bent  met  familie  en  kennissen  van  harte  welkom
op deze avond.

A. Taal

http://www.stinkendrijkendakloos.kro.nl
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 Commissies

16 t/m 30 januari 2011: Kerkbalans

We  staan  alweer  aan  het
begin  van  een  nieuw  jaar
en wensen wij elkaar in alle
opzichten  een  voorspoedig

en  gelukkig  2011  toe.  Wij  hopen  dan  dat  veel  van
onze  voornemens  die  we  voor  het  nieuwe  jaar  van
plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.

Ook  het  college  van  kerkrentmeesters  van  de
gemeente waarvan u lid bent, hoopt dat. Van 16 t/m
30  januari,  worden  alle  gemeenteleden  benaderd
voor  de  jaarlijkse  bijdrage  2011.  Deze  bijdrage  is
geheel  bestemd  voor  onze  gemeente.  Daarom
vragen  wij  u  een  financi le  bijdrage  te verlenen  om
het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken,
want onze kerk is van blijvende waarde, immers:

• de kerk is de plaats waar je samenkomt om God te
ontmoeten,  zoals  vele  generaties  vóór  ons  ook  al
deden. Waar het niet gaat om wat  je bezit of wat  je
presteert,  maar  om  wie  je  bent.  Een  plaats  waar
iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.
•  de  kerk  is  vaak  letterlijk  een  baken:  een  markant
herkenningspunt  in  de  stad  of  in  het  dorp.  Als  het
goed  is  dan  is  de  kerkelijke  gemeenschap  ook
daadwerkelijk  een  houvast  in  het  leven.  Een
geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet
voor mensen die dat nodig hebben.
•  de  kerk  is  ook  voor  mensen,  die  geen  speciale
binding  met  onze  kerkelijke  gemeente  hebben,  een
plek  van  ontmoeting  en  inspiratie.  We  komen  er
samen voor  de  grote momenten  in  het  leven,  zoals
doop  en  huwelijk,  en  voor  momenten  van  rouw  en
verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor!
Als  christenen  en  kerkelijk  meelevenden  willen  wij
dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze
kinderen  en  kleinkinderen.  Uw  bijdrage  aan
Kerkbalans  2011  is  daarom  hard  nodig,  want  die
maakt  het  mede  mogelijk  dat  onze  kerkelijke
gemeente  haar  unieke  en  onmisbare  functie  kan
blijven  vervullen.  Dat  is  van  waarde.  Van  blijvende
waarde!

Het Lichthuis  iedere werkdag open!

Iedere werkdag bent u van
harte welkom in Het Lichthuis
van 9.30 tot en met 12.00 uur
voor een kopje koffie en een
praatje. Op dinsdag,
woensdag en donderdag is er

een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is
de medewerker van het PDC uw gastvrouw. Op die
dagen even aanbellen, want haar kantoor is boven.
Zij ontvangt u graag.

1e Kerstdag Kerstinloop 2010

Iedereen  die  het  gezellig  vindt  om
Kerst  te  komen  vieren  in  een
ontspannen  sfeer  is  welkom  in  Het
Lichthuis.
Ook  dit  jaar  staat  er  een  aantal
vrijwilligers  uit  de  Weesper  kerken
klaar  om  u  op  eerste  kerstdag  te
onthalen.  De  kerstinloop  begint
aansluitend aan de kerkdienst, dat zal
ongeveer 11.30 uur zijn. De kerstinloop zal dit jaar in
Het Lichthuis (Waagplein 10) gehouden worden.
Eerst  is  er  koffie,  thee  of  limonade met  iets  lekkers
erbij.  Iets  pittigers  komt  later.  U  kunt  een  spelletje
doen, naar een kerstverhaal luisteren, gewoon lekker
met  elkaar  zitten  praten.  Omdat  het  Kerstfeest  is
zullen wij natuurlijk ook wat kerstliederen zingen. Ook
aan de kerstbingo  is gedacht. Aan het eind van de
middag serveert de organisatie een kerstdiner.

Voor nadere informatie en vervoer kunt u bellen naar
de familie Westra: 0294 413 447.

Openstelling Grote Kerk seizoen 2010

Het  seizoen  waarin  de  Grote  Kerk  op  de  zaterdag
middag voor bezoekers geopend was zit er weer op.
Ook dit jaar was de openstelling een succes. Het lijkt
er  op  dat  steeds  meer  mensen  een  groeiende
belangstelling  hebben  voor  het  bezichtigen  van
mooie  kerken. En  de  Grote  Kerk  in Weesp  is  er  zo
een, blijkt ook uit de reacties. We waren open van 1
mei  t/m 31 oktober op zaterdag van 13:00  tot 16:00
uur.  Dat  werd  bij  toerbeurt  verzorgd  door  15
enthousiaste gemeenteleden. Het gemiddelde aantal
bezoekers  lag  boven  de  60  per  zaterdag,  ondanks
het feit dat er ook een enkele keer maar tussen de 20
en 30 bezoekers binnen kwamen.
Elke  zaterdag  liggen  de  tafels  waar  op  zondag  de
koffie  op  wordt  geschonken  vol  met  tweedehands
boeken.  De  verkoop  hiervan  bracht  ±  €  750,00  op.
We  kijken  met  voldoening  terug  op  de  afgelopen
zomeropenstelling.
Tot  slot  nog  een  oproep:  we  zoeken  nog  enkele
mensen  die  het  leuk  vinden  om  komend  seizoen
(zomer 2011) op de zaterdagmiddag als gastvrouw /
heer  te  fungeren.  Het  is  leuk  werk.  Je  hebt  vaak
aardige  contacten.  Het  is  ook  nog  leerzaam.  Je
verzorgt de openstelling altijd met z’n tweeën. Lijkt je
dit wat, meld je bij ondergetekende.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Triencko Boerema
email t.boerema@hetnet.nl
tel. 0294412744

mailto:t.boerema@hetnet.nl
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Verantwoording collecten

De  collecteopbrengsten  gedurende  de  maanden
oktober en november 2010 bedroegen:

3okt  Diaconie € 254,63
Kerk en Israel € 289,97
Diaconie GB  € 58,50
Kerk en Israel GB  € 62,55

10okt  Kerk  € 159,50
Werelddiaconaat € 251,44
Kerk GB € 49,60
Werelddiaconaat GB € 35,75

17okt  Kerk € 251,70
ZWOproject  € 459,41
Kerk GB  € 34,10
ZWOproject GB  € 37,30

22okt  Diaconie, Huwelijkscollecte  € 135,32
24okt  Diaconie € 210,30

Orgelfonds  € 176,63
Diaconie GB  € 44,80
Orgelfonds GB  € 37,30

31okt  Kerk  € 320,21
Zending  € 406,45
Kerk GB  € 59,80
Zending GB  € 47,62
Zendingsbussen, oktober  € 8,50

7nov  Kerk  € 238,54
Diaconie (Oogstdienst) € 472,72
Kerk GB  € 67,00
Diaconie (Oogstdienst)  GB  € 50,00

14nov  Kerk  € 225,90
Operatie Hoop (Taizé)  € 453,10
Kerk GB  € 42,90
Diaconie GB  € 34,60

21nov  Kerk  € 351,82
Diaconaat  € 337,03
Kerk GB  € 61,75
Diaconaat GB  € 42,25

28nov  Kerk  € 198,39
Missionair Werk  € 231,85
Kerk GB  € 60,85
Missionair Werk GB  € 43,30
ZWOproject GB  € 29,50

Verder werd in deze periode ontvangen:
  via de Rabobank op 18/10/10 een gift van erven

mw.H.KloosterZwiep € 500,00
  via  de  ING  op  26/10/10  een  legaat  uit  de

nalatenschap van mevr.E.Roest  € 2.500,00
  via  de  collecte  op  14/11/10  een  gift  voor Sosua

kids  € 10,00
  via de collecte op 21/11/10 een gift voor Bijstand

Pastoraat  € 20,00
  via  de  collecten  van  21/11  en  28/11/10  voor

Oogstdienst(nagiften)  € 20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters,
P. van Gilst

Kort verslag kerkenraad d.d. 22112010

Het  door  ds.  Lamfers  ingeleverde  werkverslag  werd
uitvoerig besproken.
Op 24  januari 2011 zullen wij kerkvisitatie krijgen. U
moet  dit  zien  als  een  pastoraal  bezoek  van  de
bovenplaatselijke  kerk,  of  te  wel  van  de  gemeenten
in  de  classis  onderling.  Ter  voorbereiding  moet  er
een aantal vragen van de kerkvisitatoren beantwoord
worden.  Hier  werd  in  de  vergadering  aandacht  aan
besteed.  Mocht  u  met  de  kerkvisitatoren  willen
spreken dan is dat mogelijk. U moet zich dan voor 21
januari aanmelden bij ondergetekende.
Zowel de begroting van het College van Diakenen als
van  het  College  van  Kerkrentmeesters  werden
besproken.  Beide  werden  goedgekeurd.  De
begrotingen  liggen  ter  inzage  in  Het  PDC.  Op
aanvraag  kunt  u  ze  per  mail  laten  toezenden
(pdc@pknweespdriemond.nl).  Mocht  u  vragen
hebben,  dan  kunt  u  zich  wenden  tot  de  penning
meester  van  één van  beide  colleges,  respectievelijk
mevr. Sliggers en de heer Van Gilst.
Omdat  de  koffieprijzen  zijn  verhoogd  en  we  graag
Fairtrade koffie (deze prijzen liggen wat hoger) willen
blijven  drinken  heeft  de  kerkenraad  besloten  bij  het
koffiedrinken  na  de  kerkdienst  een  potje  neer  te
zetten waar men vrijwillig een bijdrage in kan doen.

Wil Vree, scriba

Technici gezocht

Zowel  in  de  Grote  Kerk  als  in  Het
Lichthuis  is  een  grote  verschei
denheid  aan  audio  visuele
apparatuur  aanwezig.  Een  groep
vrijwilligers, bijeen in de A/V groep,
zorgt  voor  het  klaarzetten  en
bedienen van met name de schermen en beamer bij
presentaties tijdens de Kerkdiensten.

Voor het uitbreiden van deze groep zijn we op zoek
naar  technici.  Vrijwilligers  die  willen  helpen  bij
bovengenoemde werkzaamheden en/of:

•  belangstelling  hebben  voor  het  bedienen  van
de geluidsapparatuur

•  het onderhouden van de apparatuur
•  mee  willen  denken  over  aanpassing  en

uitbreiding,
worden van harte uitgenodigd contact met ons op te
nemen.

Leeftijd  speelt  geen  rol.  Enige  technische  kennis  is
natuurlijk fijn maar absoluut geen vereiste.

Namens de A/V Groep,
Gerjan Veenhoven
Frits de Hoop (frits.dehoop@hetnet.nl)

mailto:pdc@pknweespdriemond.nl
mailto:frits.dehoop@hetnet.nl
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 Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres :  Het Lichthuis, Waagplein 10
Telefoon  :  0294 48 39 93
Email :  pdc@pknweespdriemond.nl
Open :  Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

  van 9.30 tot 12.00 uur
  Op dinsdag is het PDC gesloten, maar
  kunt u toch terecht in Het Lichthuis voor
  een kopje koffie van 9.30 tot 12.00 uur.

Bespreek ’t samen: praat u ook eens mee?

De  naam  ‘bespreek  ’t  samen’  staat  voor  de  preek
voorbereidingsgroep. Maandagmiddag voorafgaand aan de
zondag waarop  ik voorga, komt deze groep bij elkaar. We
kunnen  nog  wat  meepraters  gebruiken.  Voorkennis  is  niet
nodig. De eerst volgende keer  is maandag 17  januari, we
bespreken  dan  de  teksten  voor  zondag  23  januari:  Jesaja
49:17  en  Matteus  4:1223.  Plaats:  Het  Lichthuis.  Tijd:
14:00  tot  (uiterlijk)  15:30  uur.  Informatie  bij  ds.  Alida
Groeneveld. Opgave is niet nodig, wilt u wel zelf een bijbel
meebrengen?

Ds. Alida Groeneveld

Resultaten gemeenteberaad 28 november

Meer  dan  zestig  mensen  zaten  na  de  dienst  op  28
november geanimeerd te praten over waardoor wij als open
en  gastvrije  gemeente  opvallen  en  welke  activiteiten  Het
Lichthuis  moet  bieden,  willen  wij  als  gemeente  nog  meer
mensen bereiken.
Men was het er  over eens dat er  al veel bereikt/verbeterd
was. Ook deed men een aantal suggesties. Men was het er
alom over eens dat er voor activiteiten meer reclame moet
worden gemaakt via de kabelkrant, plaatselijke en regionale
kranten, de website van onze gemeente en het kantoor van
de  VVV.  Tevens  zou  de  agenda  van  de  week/maand
zichtbaar moeten zijn in de centrale hal van Het Lichthuis.
Die  informatie  zou  ook van  buitenaf  zichtbaar moeten  zijn
bij  Het  Lichthuis,  via  een  beeldscherm  of  mededelingen
kastje. Men zou het beeldscherm in de centrale hal van Het
Lichthuis  ook  moeten  gebruiken  om  impressies  van
activiteiten te geven.
Het  houden  van  tentoonstellingen  in  de  kerk  of  Het
Lichthuis  scoort  ook  hoog.  Daar  moet  dan  wel  eerst  een
kunstcommissie voor komen.
De  resultaten  van  de  gesprekken  in  de  zes  groepen  zijn
besproken  in een vergadering van de beleidsplancontrole
commissie, die dit gemeenteberaad had georganiseerd. De
commissieleden  nemen  nu  contact  op  met  verschillende
colleges om de gedane suggesties nader uit te werken. De
beleidsplancontrolecommissie  is  erg  blij met  het  feit dat  u
zo enthousiast hebt meegedacht en waardevolle suggesties
hebt  gedaan.  Opnieuw  werd  aangetoond  dat  het  houden
van een gemeenteberaad een goede zaak is.

Ds. W.J. Lamfers

 Miniatuur

Gemeenteopbouw

Kortgeleden woonde  ik een studiedag bij over
het laatste boek van Henk de Roest: ‘Een huis
voor de ziel’. Hij vraagt zich in het boek af hoe
de  kerk  (in  alle  denkbare  varianten)  een  huis
voor  de  ziel  kan  zijn.  De  Roest  is  ervan
overtuigd dat eerst een gezamenlijke weg naar
binnen  nodig  is  om  de  weg  naar  buiten  te
maken.  Of  anders  gezegd:  we  kunnen  alleen
doorgeven van wat we zelf ontvangen hebben.
Hebben we God ervaren? Zijn we geraakt door
Christus?  Is de  taal van onze ziel gevoed? In
het  spoor  van  H.  Berkhof  ziet  De  Roest  een
bruggenbouwende  kerk  voor  zich:  de  kerk
dankt  haar  bestaan  aan  de  verbinding  met
Jezus. En ook vanuit het appèl dat de Bijbel èn
dat anderen op ons uitoefenen kunnen nieuwe
verbindingen  ontstaan.  De  toekomst  van  de
kerk  is  daar  waar  nieuwe  bondgenootschap
pen  aangegaan  worden,  waar  ontmoetingen
tussen mensen kunnen plaats vinden. Hoewel
De  Roest  zijn  ogen  niet  sluit  voor  de  realiteit
van  alledag,  is  hij  een  rasoptimist  als  hij  stelt
dat er kernen van geloof en hoop nodig blijven,
daar waar sprake is van Gods aanwezigheid.

‘Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk
voor  binnen  en  buiten.’  Henk  de  Roest,
Meinema,  Zoetermeer,  2010,  350  pagina’s.
ISBN 9789021142128

Alida Groeneveld

Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het
inleveren  van  producten  ten  behoeve  van  de
Voedselbank.  Tijdstip  tussen  12.30  en  13.00
uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Kerststal

Heeft  u  de  kerststal  in  de  'etalage'  van  Het
Lichthuis  zien  staan?  Met  kerst  staat  het
natuurlijk  ook weer  in de kerk. Voor  foto’s zie
www.pknweespdriemond.nl.

mailto:pdc@pknweespdriemond.nl
http://www.pknweespdriemond.nl.
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 Informatief

Alleen kerst vieren

Doordat  het  aantal  alleenstaanden  wereldwijd,  dus  ook  in
ons  land  sterk  toeneemt,  is  het  aantal  mensen  dat  alleen
Kerst viert alleen maar groter geworden. Dat kan je als een
probleem  zien,  maar  dat  hoeft  alleen  Kerst  vieren  niet  te
zijn. Het is maar net hoe je Kerst viert, wat voor  inhoud  je
aan dit feest weet te geven.
Bonhoeffer viert in 1943 in de gevangenis ook alleen Kerst.
En hij gaat daar zeer vindingrijk mee om. Hij constateert dat
een  gevangene  beter  dan  wie  ook  begrijpt  wat  ellende,
verdriet,  eenzaamheid  en  hulpeloosheid  betekenen.  Ook
begrijpt men dan beter wat het betekent dat God zich richt
op  wie  net  als  Jozef  en  Maria  door  mensen  worden
afgewezen,  voor  wie  geen  plaats  is  in  de  herberg  die  wij
(terecht?) samenleving noemen. Het feit dat Christus onze
eenzaamheid  en  ons verdriet  heeft  gedeeld,  kan  ons  juist
tot troost zijn als wij het moeilijk hebben.
Hoewel  hij  al  enkele  maanden  zit  opgesloten,  voelt
Bonhoeffer zich niet eenzaam. Hij ervaart het feit dat hij in
zijn  cel  alleen  Kerst  moet  vieren  dan  ook  niet  als  een
probleem, omdat hij nu eindelijk de tijd heeft om aan allerlei
mensen te denken en voor hen te bidden. Die gelegenheid
heb  je als  je ouder bent ook meer dan als  je moet werken
en je door allerlei besognes in beslag wordt genomen. In de
eenzaamheid  besef  je  de  betekenis  van  Kerst  misschien
wel des te beter, zo stelt Bonhoeffer  in een brief die hij op
17 december 1943 aan zijn ouders schrijft.
In  een  brief  die  hij  op  18  december  1943  aan  zijn vriend
schrijft  stelt Bonhoeffer  dat  je vooral niet  in zelfmedelijden
moet vervallen, maar daarentegen voor de problemen van
medemensen  moet  openstaan.  Belangrijk  is  ook
gedisciplineerd te leven, dus structuur aan te brengen in je
dagelijks  bestaan  door  op  tijd  op  te  staan  en  een  aantal
vaste punten af  te werken. Orde en regelmaat helpen een
mens  verder  dan  op  de  bank  gaan  zitten  piekeren.  Niet
voor niets staat in Prediker dat alles zijn eigen tijd heeft.
Hoe gaat Bonhoeffer verder met Kerst om? Uit het neuriën
van  bekende  (Kerst)liederen  put  hij  troost  en  kracht.  De
troost van de muziek betekent dus ook voor hem veel. Niet
alleen  naar  muziek  luisteren,  maar  tijdens  de  Kerstdagen
een  goed  boek  lezen  ervaart  Bonhoeffer  ook  als  een
waardevolle invulling van zijn vrije tijd. Dan trek je je even in
jezelf  terug  en  vergeet  je  de  dingen  om  je  heen.  Die
weldaad schenkt rust en kracht om verder te gaan.
In  een  brief  die  hij  op  25  december  1943  aan  zijn  ouders
schrijft  beschrijft  hij  dat  het  aansteken  van  kaarsen  hem
veel  heeft  gedaan,  temeer  daar  hij  enkele  Kerstliederen
voor zichzelf heeft geneuried nadat hij het Kerstverhaal had
gelezen.  Een  huisliturgie  kan  veel  voor  een  mens
betekenen,  net  als  oude vertrouwde  woorden  en  klanken.
Juist  dat  bekende  verhaal,  juist  bekende  liederen  kunnen
zoveel  voor  een  mens  betekenen  als  de  omstandigheden
niet bepaald ideaal zijn. Kerst, niet als familiefeest, maar als
feest  voor  alleenstaanden.  Juist  dan  vallen  de  stukjes  op
hun plek Over verdieping en troost gesproken!

Ds. W.J. Lamfers

Kersttheatertour in Hoorn

Op  dinsdagavond  21  december  2010  gaat  er
iets bijzonders gebeuren in de binnenstad van
Hoorn.  De  Raad  van  kerken  HoornZwaag
Blokker  organiseert  een  kerstwandeling,  waar
veel  mensen  uit  Hoorn,  zo  niet  heel  Noord
Holland,  van  jong  tot  oud,  aan  mee  kunnen
doen. De wandeling gebeurt in groepen onder
begeleiding  van  gidsen.  De  wandeling  duurt
ruim  een  uur.  Men  kan  de  route  lopen  vanaf
ongeveer 18.00 tot 20.00 uur. Onderweg wordt
men  verrast  door  zeven  scènes  uit  het
Kerstverhaal,  maar  dan  in  een  modern  jasje
gestoken. Men ontmoet herders, een engelen
koor, een gouden engel, Herodes, drie bizarre
wijzen en misschien ook wel de kerstman.

De scènes worden gespeeld
door  acteurs.  Zij  worden
getraind  door  regisseur
Willem  Poortvliet  uit  Broek
op  Langedijk.  Het  program
ma  wordt  op  een  niet
kerkelijke  plek  afgesloten.
Daar  zal  sandpainter  Gert

van  der  Vijver  het  kerstverhaal  op  een  groot
scherm  presenteren.  Ook  zal  er  gelegenheid
zijn  een  eigen  wens  op  het  wensplein  in  te
leveren. Onder het genot van een aangeboden
drankje kan men ook in gesprek gaan met de
theaterspelers  of  bekenden.  De  muziekband
Twenty  Tens  en  een  koor  verlenen  hun
medewerking  ook.  Voor  deelname  aan  de
wandeling  moet  men  zich  van  tevoren
opgeven  op  www.kersttheatertour.nl  of  bellen
met  0229  238  919.  Kijk  voor  een  preview  op
http://pknhoorn.nl/nieuws.htm#kerstwandeling.
Meer informatie: www.kersttheatertour.nl.

Kledingactie
t.b.v. bestemmingen in OostEuropa via
“Zending over Grenzen”.
  winter en zomerkleding, dient goed

bruikbaar, heel en schoon te zijn.
  verpakken in plastic tassen of zakken.
  schoenen etc. en klein kinderspeelgoed

(zonder batterijen) zijn ook welkom!

Aanleveradressen:
Jan Vogel, ’sGravelandseweg 43, tel. 412119
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403
t/o Tong Ah
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen
brengen.

Wij blijven rekenen op uw medewerking.
Jan Vogel

http://www.kersttheatertour.nl
http://pknhoorn.nl/nieuws.htm#kerstwandeling.
http://www.kersttheatertour.nl.
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In memoriam Willem Barnard (19202010)

Enkele  weken  na  organist  en  componist  Willem
Vogel  overleed,  eveneens  negentig  jaar  oud,
dominee Willem  Barnard  alias  de  dichter  Guillaume
van der Graft. Misschien  is Willem Barnard wel een
van  de  belangrijkste  Nederlandse  theologen van  de
twintigste  eeuw,  omdat  hij  grote  invloed  heeft
uitgeoefend  op  de  vormgeving  van  het  kerkelijk
leven.
Omdat hij de Bijbel als poëzie las, begreep hij dat je
anders  met  Bijbelteksten  om  moet  gaan,  minder
rationeel. Het lezen van de Bijbel moet door  je heen
gaan,  Bijbelteksten  moeten  je  zo  vlees  en  bloed
worden.  Daartoe  moest  de  eredienst  een  andere,
meer klassieke vorm krijgen en moest de gemeente
opnieuw leren zingen.
Door  een  studieverblijf  in  Engeland  leerde  Willem
Barnard  de  rijkdom  van  de  Anglicaanse  liturgie
kennen. Liturgie was dus niet uitsluitend  iets van de
roomskatholieke  of  de  orthodoxe  kerk,  nee,  vanuit
de oudchristelijke traditie kan men lijnen doortrekken
naar  een  eigentijdse  liturgieviering.  Daar  werkte
Barnard  aan,  als  dominee  in  Rozendaal  en
Amsterdam,  als  dichter  in  Oosterbeek  en  Utrecht.
Door deze baanbrekende inzichten heeft hij ons een
schat  van  maar  liefst  zeventig  (Bijbel)liederen
geschonken,  die  vanaf  de  jaren  vijftig  tot  een  sterk
veranderde vorm van eredienst vieren hebben geleid.
Liturgiek  werd  daardoor  weer  een  vak  op  de
protestantse  faculteit  en  dominees  moesten  weer
kunnen  zingen  en  musiceren,  wilden  ze  hun  werk
goed  kunnen  doen..  Dominees  moesten  toegerust
worden  om  eredienstvaardig  te  kunnen  zijn.  Frits
Mehrtens  en  Wim  Kloppenburg  waren  daarbij
belangrijke voorzangers
De liederen van Barnard werden al gauw geliefd. Wie
in  de  registers  achterin  het  Liedboek  kijkt,  ziet  al
gauw  hoe  enorm  veel  liederen  Barnard  heeft
geschreven  om  de  gemeentezang  tot  een  hoger
niveau te verheffen. Zijn bijdrage aan het Liedboek is
van onschatbare waarde. Dat werd niet altijd gezien
en  daar  heeft  deze  gevoelige  man  onder  geleden.
Het  woord  'synode'  kon  hij  niet  meer  horen,  nadat
mensen  die  te  veel  verstand  van  zaken  hadden,
maar  te  weinig verstand van  de  waarde  van  goede
kerkmuziek,  hadden  besloten  dat  er  een  minder
omvangrijk liedboek moest komen dan menig dichter
voor ogen stond. Dat het iets unieks was dat de kerk
over  een  team  van  bekwame  dichters  en
componisten  beschikte  werd  door  velen  niet
ingezien…
Liturgie was zo wezenlijk voor Barnard, dat hij  in de
oude  bisschopsstad  Utrecht  naast  hervormd  oud
katholiek werd, een beetje anglicaans dus. Men kan
immers niet geloven zonder liturgie, want de maatstaf
moet niet zijn wat ik zelf kan geloven, nee, het geloof
der gemeente (Gunning) is de dragende grond.
Het eeuwenoude Breviarium Romanum was Barnard
al  gauw  dierbaar  geworden  als  leidraad  bij  het

Bijbellezen.  Al  brevierend  ontstond  menig  gedicht,
menig  lied,  net  als  bij  woordkunstenaars  als  Guido
Gezelle en  Ida Gerhardt. Vanuit die dagelijkse Stille
omgang ontstonden vele boeken met Bijbeluitleg en
liederen.  Wars  van  de  tijdgeest  ging  Barnard  zijn
eigen  ongekende  gang  door  de  tijd,  soms  tegen  de
tijdgeest in, omdat het om Leven in zinsverband gaat,
leven  in  een  bezield  verband  geïnspireerd  door  dat
eeuwenoude  boek  dat  steeds  weer  hoorders  en
doeners vindt.
Roepend  om  gehoor  te  vinden verzamelde  Barnard
een gemeente om zich heen van mensen die wisten:
wij moeten Gode zingen, want als  wij dat niet doen
als gemeente dansen velen maar al te gauw naar de
pijpen  van  rattenvangers  in  plaats  van  te
ontmaskeren wat in Gods ogen niet goed is voor een
mens.
Net als de theoloog Gerard Rothuizen en die andere
dichter  van  kerkliederen,  J.W.  Schulte  Nordholt,
ontdekte Guillaume van der Graft 'good old England'.
Daarover  schreef  hij  prachtige  stukken  getuige
'Welbehaaglijk  in  Wells'  in  Verzameld  vertoog  en
berijmingen  van  liederen  van  Engelse  componisten
als  de  gezangen  192,  294,  299,  378,  387,  446  en
460. Zo hebben wij aan deze theoloog, deze spreker
over God, veel te danken, veel om nog lang te blijven
zingen.
Zoon  Benno,  die  in  de  NRC  prachtige  stukken  over
dichters  en  schrijvers  heeft  geschreven,  nam  het
stokje  van  vader  over.  Aanvankelijk  sprak  hij  wat
schamper over de man die altijd maar met die Bijbel
bezig  was  en  zoveel  meer  kon,  later  met  meer
waardering voor de dichter en de Bijbel.
Literatuur  en  Bijbel  blijven  de  eeuwen  inspirerend
samengaan. Willem Barnard heeft dat diep begrepen
en dat ons leren begrijpen, via zijn bijbelse liederen.
Daarom zijn wij God dankbaar dat hij ons zo'n dichter
heeft geschonken.

Ds. W.J. Lamfers

Het Lichthuis
Waagplein 10, Weesp

 0294 48 39 93

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster
Telefoon: 06 100 59 464
Email: koster@pknweespdriemond.nl

Het Lichthuis:
De plek om “bij elkaar” te komen.
Fijn om elkaar te spreken.
Goed voor een vergadering, lezing of presentatie.
Audio visuele apparatuur is aanwezig.
Ook voor familiebijeenkomsten en recepties.

mailto:koster@pknweespdriemond.nl
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 Berichten

Boekentafel Hebron

De  boekentafel  van  Hebron  is  gevestigd  in  het
Lichthuis.  U  kunt  hier  terecht  voor  Bijbels,  dag
boeken, evangelische    lectuur enz. Er zijn ook weer
dagboekjes en kalenders voor 2011 te verkrijgen.
Komt  u  eens  kijken!  U  bent  van  harte  welkom,  en
bestellingen  kunnen  nog  steeds  geplaatst  worden.
Natuurlijk bent u ook welkom voor een praatje en een
kopje koffie!
De  openingstijden  voor  de  verkoop  zijn:  dinsdag,
woensdag  en  donderdagmorgen  van  9.30  uur  tot
12.00 uur.

Tot ziens in Het Lichthuis!
Waagplein 10, Weesp, 0294 48 39 93

Verjaardagsfonds

Er is nog één vacature, te weten: de wijk GeinNoord.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich opgeven bij
onderstaand contactpersoon.

Elly Lijnsvelt van Dusseldorp
Rembrandt van Rijnstraat 129
Tel. 0294410810

Vierhandig concert
in de Grote kerk van Weesp

Op vrijdag 17 december a.s. zullen de Haarlemse
organiste/pianiste Gerrie Meijers en Christine Kamp
een vierhandig concert geven in de Grote Kerk van
Weesp. Gerrie en Christine vormen al jaren een
vierhandig orgel en pianoduo en geven samen
regelmatig concerten.

Aanvang van het concert is 20.00 uur. Op het
programma staan o.a. werken van W.A. Mozart
(Grote Fantasie in fmoll).

Na afloop is men welkom voor een hapje en drankje
in de kerk. Voor meer informatie over diverse
concerten kan men kijken op
www.xs4all.nl/~twomusic

Inzameling oude boeken en
grammofoonplaten

Boeken en grammofoonplatenverkoop voor de Grote
of Laurenskerk.
Een  telefoontje  naar  Gerard  van  den  Bosch  (0294
410 657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (0294
483 993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken of
grammofoonplaten ook meenemen
naar de Kerk en in de antieke kist
in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen.

Protestantse Vrouwen op Weg

De  eerste  verenigingsavond  van  het  jaar  2011,
maandag  3  januari,  beginnen  we  weer  gezellig met
het  spelen  van  Bingo. Wilt  u  hiervoor  allemaal  een
prijsje meenemen? Liefst iets wat te gebruiken is.
Ook  willen  we  deze  avond  discussiëren  over  het
onderwerp  "Restauratie  Rouwborden".  Dus als  u  dit
belangrijk vindt mag u deze avond niet missen.
Iedereen  van  harte  welkom  om  19.45  uur  in  Het
Lichthuis, Waagplein 10.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Volkskerstzang

Op  zondag  19  december  2010  vindt  in  de  Grote  of
Laurenskerk in de Nieuwstraat in Weesp de jaarlijkse
volkskerstzang  plaats.  Medewerking  wordt  verleend
door  het  Laurenskoor  onder  leiding  van  de  dirigent
Frits  Heil  die  ook  de  samenzang  begeleidt  op  het
orgel. De kerstzang begint om 15.00 uur. De kerk is
open van af 14.30 uur. De toegang is vrij.

Werkgroep Oud Papier
Grote Kerk

Ophaaldagen:
•  Vrijdagmorgen 7 januari in het centrum
  van Weesp het oud papier opgehaald.
•  Zaterdagmorgen 8 januari wordt in de

rest van Weesp het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten
zetten voor 8.00 uur. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Vrijdaggroep:
Arend Bleijerveen Henk Nagel
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469

Het Lichthuis  iedere werkdag open!

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een
kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op
maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want
haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag.

http://www.xs4all.nl/~twomusic
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 Voor de jeugd

KinderKerstfeest
Zondag 19 december 2010
17.00 uur in de Grote Kerk

Voor alle kinderen:
 die een kerstverhaal willen horen,
  die kerstliedjes willen zingen,
 die een kerstspel willen zien

en je ouders, broers, zussen, opa’s en
oma’s mogen ook mee.
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Leuk dat jullie nog steeds komen!

Leuk dat jullie nog steeds blijven komen naar de kinderclub. We zijn
nu echt begonnen na ons 25 jarig bestaan! De eerste creaties
zijn al ontworpen. Ook zijn we verder gegaan met de vertellingen
van Jozef en Mozes. Het is de bedoeling (als de beamer het
met de laptop doet) om het verder op de dvd van de
de Rooie Draad te bekijken. Maar de kerst komt er ook aan,
waar we ons op voor willen bereiden. De geboorte van de
Heere Jezus is zo wonderbaarlijk mooi, daar moet je van
blijven vertellen!!
Ook zijn we al bezig met het zoeken naar een nieuw project,
waar we onze stroopwafels en rookworsten voor willen
verkopen. U hoort hier nog meer van!!
Als er nog kinderen zijn die toch wel een keertje willen
komen kijken, je bent altijd welkom hoor! We hebben club
op woensdagmiddag van twee tot half vier in het Lichthuis.
 (behalve in de schoolvakantie’s)
Wij wensen een ieder heel fijne kerstdagen  en een
voorspoedig en gezond 2011 toe!

Tot ziens, de juffies

Nieuw! Kinderkoor in de regio!

In  Nigtevecht  gaat  in  januari
2011  een  nieuw  christelijk
kinderkoor  van  start,  onder
leiding van de jonge enthousiaste
dirigent  Sipke  Terlouw  uit
Huizen.  Hij  heeft  al  kinder  en
tienerkoren  in Huizen en Almere
onder  zijn  hoede.  Ook  kinderen

uit de regio zijn van harte welkom! (Weesp is maar
een  paar  kilometer… )  De  naam  van  het  koor:
Jubalkidz!  Deze  naam  is  ontleend  aan  de  bijbelse
figuur  Jubal  die  stamvader  van  alle  muzikanten
wordt genoemd. Alle kinderen vanaf 6 t/m (circa)14
jaar (dus ook tieners die het  leuk vinden!) zijn van
harte welkom om mee te jubele…  eh…  zingen.

We hopen al snel van start te gaan! De bedoeling is
dat  het  koor,  buiten  de  schoolvakantie  om,
wekelijks repeteert op donderdagmiddag van ong.
15.30  t/m  16.30  in  het  kerkgebouw  van  de
Protestantse  Gemeente,  Dorpsstraat  45  te
Nigtevecht. Gelijk uit school staat er dan limonade
met  een  koekje  klaar  en  kunnen  de  repetities
beginnen.  Als  u  uit  Weesp  komt,  is  dat  misschien
wat  snel.  Het  is  geen  bezwaar  als  het  iets  later
wordt,  als  het  maar  uiterlijk  15.45  is.  De  eerste

repetitie  is al op donderdag 13 januari 2011. Af en
toe zal het koor dan optreden in een kerkdienst op
zondagochtend,  in  Nigtevecht  of  mogelijk  een
andere gemeente in de regio (als er kinderen uit die
plaats  meezingen).  Het  repertoire  zal  bestaan  uit
eigentijdse,  vlotte  kinderliedjes  met  een  positieve
christelijke boodschap.

Uiteraard  is  er  wel  een  kostenplaatje  aan
verbonden.  De  dirigent  is  heel  enthousiast,  maar
doet het natuurlijk niet voor niks ;) We hebben de
volgende  contributie  vastgesteld:  €   120  per  heel
jaar  voor  een  eerste  kind  uit  een  gezin.  Voor  het
tweede kind uit hetzelfde gezin wordt het dan 50%
en  voor  het  derde  kind  25%  van  dit  bedrag.  Alle
kinderen  zijn  welkom,  ook  met  weinig  of  geen
kerkelijke betrokkenheid. Als je als ouders je kind
aanmeldt,  word  je  gevraagd  om  soms  aanwezig  te
zijn om de kinderen op te  vangen met  limonade en
de  dirigent  te  ondersteunen  met  aanwezigheid.
Naast zíngende kinderen zijn ook kinderen die een
instrument bespelen van harte welkom!

Voor info en aanmelding:
Hans & Hanneke Schaap
tel. 0294252109, jubalkidz@solcon.nl

mailto:jubalkidz@solcon.nl
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Nieuw! Stamtafel gesprek

Speciaal  voor  de  kerksite  jongeren  start  er  iets  nieuws,  naast  de
kerksite  vieringen  die  elke  maand  in  het  bios  gebouw  worden
gehouden  zullen  er  op  de  andere  zondagen stamtafel  gesprekken
worden gevoerd.

De  stamtafel  is  de  grote  tafel  in  de  hal  van  het  lichthuis.  De
bedoeling is om tijdens de preek, gelijk met de kinderdienst de kerk
uit te gaan en daar te praten over de bijbeltekst van die zondag. En
ook weer gelijk met de kinderen terug naar de kerk te gaan.

We willen kijken of jullie dit leuk vinden en daarom start de proef in
januari  en  bespreken  we  in  april  of  we  hiermee  doorgaan  of  iets
anders gaan doen.

Eerste stamtafel gesprek zal zijn op: zondag 9 januari.

Dus kom allemaal!!!
Monique Biesheuvel

 Verschijningsrooster  Onderweg  2011

nr kopij datum verschijningsdatum activiteitenperiode bijzonderheden
1 311211 100111 120111 t/m 010211
2 210111 310111 020111 t/m 220211
3 110211 210211 230211 t/m 150311
4 040311 140311 160311 t/m 050411
5 250311 040411 060411 t/m 260411
6 150411 260411 270411 t/m 170511
7 060511 160511 180511 t/m 070611
8 270511 060611 080611 t/m 050711 4 weken i.v.m. vakantietijd
9 240611 040711 060711 t/m 020811 4 weken i.v.m. vakantietijd

10 220711 010811 030811 t/m 300811 4 weken i.v.m. vakantietijd
11 190811 290811 310811 t/m 200911
12 090911 190911 210911 t/m 111011
13 300911 101011 121011 t/m 011111
14 211011 311011 021111 t/m 221111
15 111111 211111 231111 t/m 131211
16 021211 121211 141211 t/m 100112 4 weken i.v.m. de feestdagen
1 301211 090112 110112 t/m 300112

Kopij dient uiterlijk vrijdagmiddag 13.00 uur ingeleverd te zijn, bij voorkeur per email:
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst kunt u inleveren bij:
  Ina Slokker
  Dr. S. Wartenalaan 22
  1381 EJ Weesp
  tel. 0294 412 560

Coördinatie bezorging:
  Wijnand van Bodegraven
  Dammerweg 12
  1383 HT Weesp
  tel. 0294 251 841

mailto:kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

