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Erediensten  3 
 

Wakend de nacht door  11 
 

Van aanvang tot zegen  12 
 

In de kijker  13 
 

Wegens vakantie is het Pastoraal Diaconaal Centrum op vrijdag 22 april gesloten. 



 

2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Iedere werkdag open van 9.30 tot 12.00 uur 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl) 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: 
Dhr. F. Lijnsvelt, C.J. van Houtenlaan 3, 1381 CN Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: 
Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp 
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl 
Penningmeester: 
Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diakonie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, Marien 
Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 6: vrijdag 15 april, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: dinsdag 26 april. 
Activiteitenperiode: 27 april tot en met 17 mei. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 10 april 
5e zondag v.d. veertigdagen 
Judica, Doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
10.00 uur Kerksiteviering, BIOS gebouw 
 
zondag 17 april 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
 

Stamtafelgesprek in Het Lichthuis 
voor Kerksite jongeren (evaluatie) 

 

  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte kerk 
2e collecte jeugdwerk 
 
19.00 uur ds A.D. Goijert, Bunschoten 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte kerk 
2e collecte jeugdwerk 
 
donderdag 21 april 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur uur ds W.J. Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
 

1e collecte kerk 
2e collecte ZWO-project (sosuakids) 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
  8 april  ds A. Groeneveld 
15 april  R.K. dienst 
22 april  ds W.J. Lamfers 
 

 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
10 april  hr H. v Meeteren 14.30 uur 
23 april  hr G. Herderschee 14.30 uur 
  (i.v.m Pasen op zaterdag) 
 

 

vrijdag 22 april 
Goede vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur mw ds A. Groeneveld 
 
 
zaterdag 23 april 
Paaswake 
 
Koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
22.00 uur mw ds M.C. Hage 
  viering Heilig Avondmaal 
 

1e collecte kerk 
2e collecte ZWO-project (Sosuakids) 
 
 
zondag 24 april 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken vóór de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds. D.M. Elsman, Loenen a/d Vecht 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst kerksiteviering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten 
 

Niet elke zondag: 
Kerksiteviering tijdens de kerkdienst voor jongeren 
vanaf brugklas t/m 15 jaar in het BIOS-gebouw. 
Vermelding onder Erediensten. 
 

 
Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank, tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote 
Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411816 
 

 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
A. Mul 410636 
 
zondag  10 april 
rit A  Hr A. Mul 410636 
rit B  Hr S. Biesheuvel 417859 
 
zondag 17 april 
rit A  Hr J. de Vries 450041    
rit B  Hr G.v.d. Zande 414840 
  
zondag 24 april 
rit A  Hr C. Bruyne 263576 
rit B  Hr J. van Baars 254190    
 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Hr. G. van Heiningen 777739 
 of 06 345 96 380 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9.30 en 
12.00 uur. 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Activiteitenagenda 
 
Dinsdag 5 april 
In de verlenging, Het Lichthuis 20:15 - 21:45 uur 
 

Donderdag 7 april 
Alzheimercafé, inloop 19.00 uur 19:30 uur 
Hotel Hart van Weesp, Herengracht 35 
De geheugenpoli 
 

Donderdag 7 april 
Doopreünie, Het Lichthuis, zie pagina 11 20:00 - 21:30 uur 
 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8:00 uur 
 

Zaterdag 9 april 
‘als je loopt, heb je tijd om ergens bij stil te staan’ 
(Dashorsterpad 12,5 km) vertrek 9:00 uur bij de kerk 
opgave verplicht! uiterlijk woensdag 6 april, zie ook pagina 11 
 

Zondag 10 april 
Na de kerkdienst: demonstratie hulphond Tommy, zie pagina 15 
 

Maandag 11 april 
Moderamen, Het Lichthuis 20:00 uur 
 

Woensdag 13 april 
Belijdeniscatechese, Het Lichthuis 10:00 - 11:30 uur 
 

Donderdag 14 april 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Berg 10:00 – 12:00 uur 
 

Woensdag 20 april 
Passage, Paasviering 19:45 uur 
Voordracht door de Pepermunten, Het Lichthuis 
 

Dinsdag 26 april  
Vergadering kleine kerkenraad, Het Lichthuis 20:00 uur 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, 
Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur. 
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● Meditatie door ds. W.J. Lamfers 

 
In tijden van lijden 
 
 
Verbijsterd volg je afschuwelijke beelden op de 
televisie. Wat mensen al niet moeten doormaken... 
Daar zijn geen woorden voor. Juist dan grijp je 
naar woorden die het volstrekte tegendeel 
oproepen. Niet om de ernst van de situatie weg te 
poetsen, maar om te beseffen dat nood niet alles 
beheersend aanwezig mag zijn in het leven. Daar 
is het leven te kostbaar voor. 

Wanneer je in de ellende zit, snak je naar 
geborgenheid. Even een adempauze. Even afstand 
kunnen nemen. Juist dan wil je even schuilen om 
weer in balans te kunnen komen. Een Psalm als 
Psalm 91 meldt zich dan aan. Juist dat tegenwicht 
zorgt voor evenwicht. 

Wetend dat er meer is dan dood en verderf gaan 
wij op weg naar Golgotha en Pasen. De dood is 
dan niet weg, maar wordt wel heilzaam 
gerelativeerd. Het doodsgevaar is niet geweken, 
maar wel heilzaam begrensd door de Levende. Zo 
kan je de dood aan, zelfs je eigen sterfelijkheid 
nuchter onder ogen zien. Gewapend met het 
pantser van het geloof (Efeze 6:10-19) blijf je nood 
en dood recht in het gezicht zien, kijk je niet 
geschrokken weg. 

'Sein zum Tode' (Heidegger), weten dat wij 
vergankelijk zijn, is geen troost, maar slechts een 
nuchtere constatering dat de dood nu eenmaal bij 
het leven hoort. Weinig nieuws dus. Eerder een 
aanvechting. De metafoor van Gods be-
schermende arendsvleugels heeft daarentegen 
meer zeggingskracht, verwoordt onze zoektocht 
naar troost. 

Goed Arabisch klinken ook hier hyperbolen, 
overdreven uitspraken, want het onheil treft niet 
alleen anderen. Het treft ook ons, vroeg of laat; 
helaas. Japan is ver weg en dichtbij. Dreiging alom. 
Maar de Redder leeft, Hij beschermt. Goedheid, 
niet nood en dood heeft het laatste woord waar de 
vaste burcht ons beschermt. Lijden roept vragen 
op. Antwoorden zijn dan zeldzaam. Maar ook van 
een antwoord is hier sprake. Omdat ellende en 
nabijheid samengaan, even de ellende doen 
vergeten. Nabijheid, aandacht als het geheim van 
het goede leven. 

 

 

 

Maar God kan zo ver weg zijn en je verdriet zo 
groot. Dan kan je niet aan deze woorden reiken. 
Dan zou je boven je macht grijpen. Dat is alleen 
maar dodelijk vermoeiend. 

Je kunt de troost van Psalm 91 ook naast je neer 
leggen. Maar als er nou niets over toevlucht zou 
klinken, hoe zou het leven dan zijn? Kwaliteit van 
leven roept uiteindelijk om God. Stamelend, 
zuchtend, met vallen en opstaan. Jezus valt niet 
voor niets onder het kruis. Maar Hij staat ook weer 
op, opdat niet de Godverlatenheid het laatste 
woord heeft, maar woorden van troost, van 
bescherming kunnen klinken. Zo kunnen wij de 
angst te boven komen, dankzij die Ene, die onze 
angst ook heeft doorleefd. 

Wat God met de afschuwelijke omvang van 
rampen als in Japan en Haïti te maken heeft, weet 
ik niet. Daarover iets zeggen is slechts speculatie. 
Zinnige antwoorden zijn zeldzaam. Wat God met 
ons te maken wil hebben, klinkt ook in dit lied door. 
Opdat wij niet ten onder gaan, maar bij Hem 
kunnen schuilen tegen de woeste, vernietigende 
elementen, die het leven aantasten. 

Vanuit die schuilhoek bestrijden wij de dood. Niet 
op eigen kracht, maar gedragen door de Vogel die 
boven de grote vloed zweeft: de Pelikaan die haar 
jongen voedt. Ook in tijden van lijden. 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 10 april 
Zondag Judica (doe mij recht) 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze 5e zondag in de veertigdagentijd met de 
naam Judica (doe mij recht) naar psalm 43 horen we 
het visioen van Ezechiel (37:1-14) over het dal vol 
beenderen en de opwekking van Lazarus (Johannes 
11: 1-4 en 17-44). De schilder Vincent van Gogh 
heeft hierover een prachtig schilderij gemaakt in zijn 
periode van opname in een psychiatrisch ziekenhuis 
in Frankrijk. Wie in de gelegenheid is om het doek in 
het echt in het Van Goghmuseum in Amsterdam te 
bekijken, moet dat zeker een keer doen. Op deze 
zondag zal het schilderij via de schermen 
geprojecteerd worden. Met de kinderen kijken we 
verder in de woestijn: kan de woestijn opbloeien? 
(ds. Alida Groeneveld) 
 
donderdag 21 april 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur 
Op Witte Donderdag begint het Triduum, een serie 
dagen waarin wij met de Heer Zijn lijden en heil 
meevieren. Ingetogen vieringen typeren deze dagen 
om in de Paasnacht uit te breken in gejubel. 
Op Witte Donderdag klinkt het verhaal van de 
instelling van het Pascha (Exodus 12:1-11) en van de 
voetwassing (Johannes 13:1-17). Met de Heer en zijn 
discipelen vieren wij Avondmaal. (ds. W.J. Lamfers) 
 
vrijdag 22 april 
Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur 
Deze avond gedenken we het lijden en sterven van 
onze Heer Jezus Christus. Het Kamerkoor Camerata 
Fectionata zal aan de dienst meewerken. Normaal is 

Fred Smalbrugge de dirigent, maar vanwege ziekte 
neemt Martin Kamminga voor deze keer het 
dirigeerstokje over. We horen het Johannes-
evangelie hoofdstuk 18 en 19 gesproken en 
gezongen. Het koor zingt een aantal koralen uit de 
Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. (ds. 
Alida Groeneveld) 
 
zaterdag 23 april 
Paaswake 
 
Grote of Laurenskerk, 22.00 uur 
Pasen in de paasnacht, dat is pril Pasen. Midden in 
de nacht wordt het licht binnengedragen van een 
nieuwe Paaskaars. Eén vlammetje dat aanstekelijk 
werkt totdat overal in het koor van de kerk, waar we 
de Paasnacht vieren, vlammetjes zijn. We delen het 
heilig avondmaal met elkaar en lezen teksten uit 
Genesis, Galaten en Matteüs. Teksten over licht, 
doop, en nieuw leven. Het is nog pril, maar wel echt 
Pasen. (ds. Marije Hage) 
 
zondag 24 april 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op Pasen drinken wij samen koffie voorafgaand aan 
een dienst waarin de kinderen het feest van deze 
hoogtijdag meevieren onder het motto 'het leven 
begint in de tuin'. Rembrandt en Ida Gerhardt nemen 
ons daarbij mee, de tuin van Josef van Arimatea in. 
Deze keer horen wij niet het Paasevangelie, maar 
kijken wij met de kinderen naar een verbeelding van 
die vreugdevolle boodschap. Trompettist Ferdinand 
Beuse begeleidt ons bij het zingen van fraaie 
liederen. Gesterkt door de troost van Pasen gaan wij 
het leven in, met alle mooie en harde kanten, wetend 
dat niemand voor zichzelf leeft, maar wij met de 
Levende mogen leven. (ds. W.J. Lamfers) 

 
 

 

● In memoriam 
 

Alida van Zon-Hardonk 
15 juni 1915 – 14 maart 2011 

 
Voortgekomen uit een groot gezin, zou belangstelling 
voor haar zusters mevrouw Van Zon haar leven lang 
typeren. Toen het kringetje van het eens grote gezin 
op hoge leeftijd gekomen kleiner werd, was dat niet 
gemakkelijk te verwerken. De kring van de familie en 
haar liefde voor Weesp kwamen altijd ter sprake. Over 
haar zwakke gezondheid stapte zij daarentegen gauw 
heen: klagen heeft toch geen zin. Daar heb je jezelf 
alleen maar mee. Gewoon doorgaan en soms stevig 
doorzetten is veel beter voor een mens. 
In Oversingel zong zij naar hartelust mee in de 
kerkdiensten. Voor velen betekenen vertrouwde 
liederen immers heel veel. Dankbaar genoot zij van de 

aandacht die haar kinderen en kleinkinderen haar 
gaven. 
Maar helaas raakte deze eens sterke vrouw steeds 
meer aan haar kamer gebonden. Het wereldje werd 
daardoor klein, maar de levenslust bleef. Haar 
Godsvertrouwen en sterke levenswil hielden haar 
wonderwel overeind. 
Op 18 maart droegen wij mevrouw Van Zon ten grave 
op 'Carspelhof'' begeleid door woorden uit Psalm 23 
en Romeinen 14:7 en 8. De dankbaarheid voor een 
lang leven overheerste bij de aanwezigen. Zo had ook 
mevrouw van Zon zelf altijd tegen het leven 
aangekeken. 
 

Ds. W.J. Lamfers 



 

 Onderweg 7 

● Van de predikanten 
 
Ds. M.C. Hage 
 
Lieve mensen, 
 
Op weg naar Pasen 
Wat zie ik er naar uit om hier in Weesp het feest van 
Pasen te vieren. Zelf vind ik de diensten in de stille 
(of goede) week altijd erg mooi en ontroerend. Witte 
donderdag, goede vrijdag en paasnacht: het is een 
soort driedaagse tocht, zowel vreemd als vertrouwd, 
van stilte en duisternis op weg naar licht en nieuw 
leven, het feest van de Paasmorgen.  
 

Voor de jeugd van 16-36 jaar is er de mogelijkheid 
om na de Paasnachtviering door te gaan, de nacht 
in, al wakend op weg naar de morgen. Meer 
informatie daarover staat in de flyer, zie pagina 11. 
 

Jeugdwerk 
De basiscatechese is drie 
weken geleden van start 
gegaan. Per week be-
spreken we een interes-
sante, aparte, en belang-
rijke hoofdfiguur uit een 
verhaal in de bijbel. Zo zijn 
we Jesaja, Mozes en David 
al tegengekomen, en die 
hebben we op een grote 
tijdslijn geplakt in het BIOS. 

Op 10 april hopen we naar Amsterdam te gaan voor 
een uitje naar het Bijbels museum. 
 

Van 1 april t/m 15 april start een nieuw blok kerksite-
ervaringen voor de 12-15 jarigen. We bespreken 
thema’s die te maken hebben met de 40dagentijd, 
en gaan ook zelf aan de slag met acties, o.a. ‘Zip 
your lip’. Verslag volgt! 
 

Tot slot: De kerksite+-ers hadden 11 maart een 
succesvolle bingo-avond georganiseerd. De deel-
nemers zijn goed in de watten gelegd en de avond 
liep gesmeerd. Voor herhaling vatbaar zou ik 
zeggen! 
 
Parttime 
Omdat ik als parttimer hier in Weesp werk, zijn er 
dagen waarop ik niet werk en dus ook mijn email 
niet lees. D.w.z. op dinsdag en op vrijdag bekijk ik 
mijn mail niet, en dat is wellicht handig voor u om te 
weten, zodat u niet onnodig op een antwoord zit te 
wachten. Dit even ter kennisgeving en bevordering 
van de logistiek. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage 
 
 
 
 
 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Gerda Dalmulder wordt goed 
verzorgd in Koetshuys Erica in 
Hilversum, al is het allemaal wel 
even wennen. 
 

Robbie van Houwelingen verblijft 
in Gooi-Noord. Vandaar zal zij 
naar Naarderheem gaan, waar 
haar zuster Tinie ook verblijft. 
 

Piet Nagel geniet van al het 
bezoek dat hij krijgt. Fijn dat 

mensen zo trouw om elkaar heen staan. 
 

Mevrouw Nederlof knapt goed op in Theodotion en 
krijgt gelukkig veel bezoek. 
 

Andere gemeenteleden zijn ziek zonder daar 
ruchtbaarheid aan te willen geven. Alom zijn mensen 
bezig met kanker bestrijden, een spannend gevecht dat 
veel van je zelf en je omgeving vergt. God zij onze 
zieken nabij, geve hun rust, troost en vertrouwen. 
 

Op huisbezoek ontving ik voor het werk in Roemenië 
een gift van twintig euro en twee maal een gift van 
vijftig euro. Hartelijk dank! 
 
Varia 
Op 13 april wordt de Grote kerk weer wat kerken, zeker 
in de Middeleeuwen, vaker zijn geweest: theaters. In 
kerken werden eeuwenlang Kerstspelen of 
Passiespelen opgevoerd of werd een Bijbels verhaal 
uitgebeeld. Dit alles om de Bijbel dichter bij de mensen 
te brengen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
probeerden de dichters Martinus Nijhoff en Willem 
Barnard deze traditie nieuw leven in te blazen. Dat 
lukte met hun lekespelen helaas maar korte tijd. 
Theater is echter van alle tijden. Daarom trekt theater 
steeds weer toeschouwers die geboeid kijken naar wat 
zich voor hun ogen afspeelt. Het verhaal van de 
opwekking van Lazarus, een voorafbeelding van 
Pasen, is een indringend verhaal vol emoties en 
theatrale effecten. Dat wordt vast een mooi stuk. 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 

Bedankt 
Voor uw medeleven tijdens mijn korte verblijf in Tergooi 
ziekenhuis, vijf dagen voor een knie operatie in januari. 
De vele persoonlijke goede wensen voor beterschap, 
telefoontjes, bloemen, kaarten die ik mocht ontvangen 
via mijn echtgenote en kinderen hebben mij goed 
gedaan. 
Het was een stukje gemeente zijn, het omzien naar de 
medemens in de kerk. Zo voelde het. Heel hartelijk 
dank daar voor. 
PS. Met mijn knie gaat het nu de goede kant op. 
Binnenkort hoop ik weer te kunnen fietsen. 
 

Groeten, Gijs Gentenaar 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
Een verdrietig bericht voor Jan 
Nieuwhof en zijn gezin (Prinses 
Beatrixlaan 26): er is bij hem kanker 
geconstateerd met uitzaaiingen. 
Helaas is er geen behandeling 
mogelijk. Dit bericht kwam als een 
donderslag en de ontzetting en het 
ongeloof is groot. Na een periode 
van ziekenhuisopname in verband 

met verschillende onderzoeken, is hij, als deze Onderweg 
uitkomt, weer thuis. 
 

Mw. van Lunteren-Griffioen (Herfststraat 7) is opgenomen 
geweest in Gooizicht (Hilversum) voor revalidatie na een 
gebroken heup. Inmiddels is zij weer thuis. Mw. Roetman-
Brouwer (Gemeenschapspolderweg 617) heeft een kleine 
hartinfarct gehad en is inmiddels ook weer thuis.  
 

In tegenstelling tot het bericht in Onderweg nr 4 verblijft 
mw. G. De Vries-Knerf nog steeds op het Transitorium in 
het Tergooi ziekenhuis in Blaricum. Het adres in 
Hilversum is van familie; haar woning in de Wintertuin is 
opgezegd en zij wacht op een plaats in een verpleeghuis 
in de buurt.  
 

Naast deze met name genoemde gemeenteleden zijn er 
meer zieken. We bidden voor hen en hun familieleden om 
Gods nabijheid. 
 

Herhaald verzoek: wilt u opname in een ziekenhuis of 
verpleeghuis of situaties van ernstige ziekte thuis door 
(laten) geven? 
 
bezinningsdag 
De Lutherse synode in de Protestantse Kerk in Nederland 
hield op 19 maart jl. een bezinningsdag voor lutherse 
gemeenten en protestantse gemeenten waarin een 
lutherse gemeente gefuseerd is. Er was gevraagd om 
kort, in 100 woorden, weer te geven hoe de gemeente de 
lutherse traditie uitdraagt. Nu is dat voor een protestantse 
gemeente iets anders. Ik heb het volgende gezegd:  
 
 
Namens de Protestantse Gemeente te Weesp en 
Driemond breng ik de hartelijke groeten over.  
 
Wij zijn een fusie van hervormd, gereformeerd en luthers, 
sinds vijf jaar. We zijn een nieuwe gemeente waarin de 
oude tradities, gereformeerd en luthers, herkenbaar 
present zijn. We zijn blijvend geïnspireerd om – met nieuw 
elan – het evangelie te verkondigen en de sacramenten te 
delen. Dát is onze opdracht: voor en door jong en oud, 
inwoner van Weesp en daarbuiten, ongeacht kerkelijke 
achtergrond. We vieren onze diensten in woord, 
sacrament, muziek. We ontmoeten elkaar aan maaltijden, 
en we wandelen naar stad en land. Wie door onze glazen 
deur binnenkomt, leze het motto: door het geloof alleen. 
 
 
 

poetsen 
Er is op 25 maart jl. met een flinke ploeg 
vrijwilligers weer gepoetst en geschrobd in de 
kerk. Alles ziet er weer spic en span uit, bovenal 
is het altijd reuze gezellig als er met veel 
mensen veel werk wordt verzet. De maaltijd na 
afloop liet zich dan ook goed smaken! 
 
Tot slot 
 
De Paastuin 
 
In de Paastuin bloeien bloemen  
in een taal die zich verstaat 
met de kleuren van de liefde 
en het licht in vol ornaat. 
 
In de Paastuin van de schepping 
zingt het wie de tuinman is: 
lelie in en kroon van dorens, 
roos in woeste wildernis! 
 
Als een parel glanst het zilver 
van het kruidje-roer-me-niet, 
schoongewassen door haar tranen 
als gedoopt in haar verdriet, 
 
want zij heeft haar naam vernomen 
van haar vriend, de ereprijs. 
Alle tranen zal hij drogen, 
sleutelbloem van ’t paradijs. 
Een viooltje blijft maar spelen 
dat het altijd lente was. 
Opgefleurd en uitgetogen 
zingt het door het groene gras, 
 
fluit het kruid in klaren tonen: 
Leve hoog de ereprijs! 
Hij, het zaad, de vrucht van liefde, 
ridderspoor naar ’t paradijs. 
 
In de Paastuin bloeit het hooglied 
van verlangen, bloemtapijt 
dat zijn kleur bewaart en doorbloeit 
hemelsbreed en aardewijd. 
 
 

Uit: Vieren en brevieren. 
Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de 

Vries 
 
 
 
 
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
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● Pastoraal Diaconaal Centrum 
 
Adres : Het Lichthuis, Waagplein 10 
Telefoon : 0294 48 39 93 
Email : pdc@pknweespdriemond.nl 
Open : Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 
  van 9.00 tot 12.00 uur 
  Op dinsdag is het PDC gesloten, maar 
  kunt u toch terecht in Het Lichthuis voor 
  een kopje koffie van 9.00 tot 12.00 uur. 
 

Wegens vakantie is het Pastoraal Diaconaal 
Centrum op vrijdag 22 april gesloten. 

 
 
 

Doopreünie 
 
Op 7 april is er de 6e doopreünie voor 
ouders van kinderen die vanaf 2000 tot 
nu hun kind(eren) hebben laten dopen. 
Het thema is “Dopen…. en dan?” Jullie 
hebben jullie kind(eren) ten doop 
gehouden? Hoe kijk je terug op de voorbereiding, de 
doopdienst? Zijn er tips op het gebied van 
geloofsopvoeding die je graag met andere ouders zou 
willen delen? Op welke manier kan de kerkelijke 
gemeente een rol spelen? Wat verwachten jullie van 
de kerk op dit gebied? 
Als er een voorwerp (kaars, kaart, doopjurk) of een 
tekst (lied, Bijbeltekst) of iets dergelijks is dat voor jullie 
belangrijk is, is het een goed idee om dit mee te 
nemen. 
Het Lichthuis, Waagplein 10, 20:00 tot 21:30 uur, 
Informatie en opgave: ds. Alida Groeneveld e-mail: 
alida.groeneveld@planet.nl  
 
 
Als je loopt heb je tijd  
ergens bij stil te staan 
 
zaterdag 9 april en zaterdag 28 mei 
 
De eerste wandeling in 2011 is de Dashorster-
wandeling, een klompenpad door de Gelderse Vallei 
van 12,5 km. Ik heb de route proef gelopen in de 
voorjaarsvakantie en het is een mooie tocht, veelal 
over onverharde paden, langs een beek, door het bos 
en letterlijk op de grens van Utrecht en Gelderland. 
Goed schoeisel met profiel is een vereiste! Er is geen 
eetgelegenheid onderweg: neemt u zelf iets te eten en 
te drinken mee? We gaan met de auto naar 
Woudenberg. Vertrek om 9:00 uur bij de Grote of 
Laurenskerk. 
 

Opgave (verplicht i.v.m. vervoer) uiterlijk woensdag 6 
april bij het Pastoraal Diaconaal Centrum e-mail: 
pdc@hetnet.nl of telefoon 483993. 
Informatie: ds. Alida Groeneveld tel 036-5366920 of 
e-mail: alida.groeneveld@planet.nl  
 
Alvast in de agenda noteren: de 2e wandeling van het 
seizoen is op zaterdag 28 mei. 
 

● Berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Grote Kerk 
voor jongeren van 16 tot 36 jaar 

 
Van stille zaterdag 23 april 22.00uur 

tot de volgende ochtend 
paaszondag ochtenddienst 10.00 uur. 

 
De nacht begint met de paaswake door ds. Marije 
Hage om 22.00 uur met de gehele gemeente. 
Hierna blijven de jongeren in de kerk om de nacht 
van stille zaterdag tot de Paas ochtend wakker te 
blijven, en stil te staan bij wat Jezus voor ons 
gedaan heeft. Elke hele uur zal er een korte viering 
zijn. 
Natuurlijk is er ook genoeg tijd om een film te 
kijken, spelletjes te doen, samen te praten of even 
stil te zijn. De nacht wordt afgesloten met de 
paasochtend dienst. Voor het ontbijt wordt gezorgd. 
Wel zelf warme kleding en bijbel (NBV) meenemen. 
Opgeven of informatie bij Monique, per email 
mobiesheuvel@hotmail.com of tel. 06 104 231 53. 
 
 
Alzheimer Cafe Weesp 
 

De geheugenpoli - 7 april 2011. 
Gastspreker: Jeanette Lindeboom, medewerker 
geheugenpoli/Symfora 
 

Wanneer je vergeetachtig wordt, roept dit bij de 
familie/mantelzorger vaak vragen op. De huisarts 
kan de cliënt voor nadere diagnostiek doorver-
wijzen naar de geheugenpoli. Op één dag vinden 
hier verschillende onderzoeken plaats door een 
team van specialisten. Wat onderzoeken ze en met 
welk doel? Een medewerker van de geheugenpoli 
licht toe hoe er gewerkt wordt en gaat in op uw 
vragen. 
 

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
19.00 uur Welkom met koffie of thee 
19.30 uur Informatieve deel van de avond  
20.00 uur Pauze, gelegenheid voor het 

uitwisselen van ervaringen 
20.30 uur Vragen stellen aan de 

deskundige, discussie 
21.00 – 21.30 uur Informeel samenzijn 
 

Locatie: Hotel Restaurant Hart van Weesp, 
Herengracht 35, Weesp. 
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● Van aanvang tot zegen een serie over liturgie 
 
Waarom doen we in de kerkdienst wat we doen. Kan het ook anders? Vroeger ging het wellicht anders. 
Wat zijn de achtergronden en de keuzes die gemaakt zijn? Op verzoek is deze serie over de liturgie. 
Bijna 10 jaar geleden schreef ds. Pruiksma een serie liturgische notities. Het leek ons goed om opnieuw 
aandacht aan de liturgie te besteden. 
 
Deze keer: de kinderen en jongeren, de schriftlezingen en de preek.  
 

namens de liturgiecommissie, Alida Groeneveld 
 

 
Kinderen en jongeren  
In een kort gesprek met de kinderen of een verhaal 
voor de kinderen wordt een begin gemaakt met wat de 
kinderen in hun eigen ruimte gaan doen. De lezingen 
zijn – meestal – dezelfde. In de kinderdienst (de 
kinderen in de basisschoolleeftijd) wordt een 
Bijbelverhaal gelezen, dan kan aan de hand van een 
kind dat de geschiedenis meemaakt. Het kan ook 
gebeuren dat de thematiek in een hedendaags jasje 
wordt gegoten. Verder vindt er een verwerking plaats, 
vaak in de vorm van een knutselwerkje. In de 
kinderdienst wordt een jaar lang geld ingezameld voor 
een bepaald doel.  
Voor de jongeren tot 16 jaar is er eens per maand een 
eigen kerksiteviering gelijktijdig met de kerkdienst. Op 
de overige zondagen is er vanaf januari 2011 een 
zogenaamd stamtafelgesprek over de lezing(en) in de 
kerk aan de grote stamtafel in Het Lichthuis. De 
jongeren van 16 jaar en ouder hebben iedere 
zondagavond hun eigen bijkomst. 
 
De schrift gesproken en gezongen en gemusiceerd 
In de regel volgen we het oecumenisch leesrooster met 
twee lezingen, uit oude en nieuwe testament. Dit 
rooster kent een Matteüs, Marcus en Lucas jaar, 
waarin voornamelijk uit het desbetreffende evangelie 
gelezen worden. Rond Pasen en Pinksteren horen we 
veelal uit het Johannesevangelie. Het rooster is geen 
keurslijf, het biedt vele keuze mogelijkheden en het 
behoedt voor het berijden van stokpaardjes. Met drie 
predikanten op één preekplaats is het handig om een 
basisafspraak te hebben. Bij bijzondere diensten rond 
een bepaald thema en jeugddiensten wordt evenzo 
gemakkelijk een andere keuze dan het rooster 
gemaakt. 
 
De lezingen worden afgewisseld met liederen en 
muziek. Dat is niet alleen ‘handig’ voor de variatie. 
Vooral ook omdat in de liederen en de muziek 
eveneens het Woord van God tot klinken komt. Het lied 
op onze lippen kan ons boven onszelf doen uitstijgen, 
je kunt soms iets beter zingen dan zeggen. De 
liedkeuze is niet altijd eenvoudig: mooie teksten op 
moeilijk zingbare melodieën kunnen het gemeente 
knap lastig maken. Maar ook het omgekeerde: draken 
van teksten op meeslepende muziek kunnen tot het 
vaste repertoire van de gemeente gaan behoren. Het is 
zoeken naar een mooie mix van passend bij de 
teksten, bij de plaats in de kerkdienst, bekend en nog 
aan te leren. De bronnen waaruit we kunnen putten zijn 
groot! 
 

Over de muziek komt aan het einde van deze serie 
Christine Kamp aan het woord. 
 
prediking 
Alles in de eredienst is gericht op de ontmoeting 
tussen God en mens. In alles wat er in de kerkdienst 
gedaan, gezegd en gezongen wordt, gebeurt de 
prediking van het Woord van God. Dus niet alleen in 
de preek, de toespraak van 10-15 minuten, 
ongeveer halverwege de dienst. De preek is uitleg 
en verkondiging en overweging. Prof Sonny Hof, die 
het vak homiletiek (preekkunde) gaf, spoorde ons 
aan om in ieder geval uit te leggen wat er staat. 
Gebrek aan inspiratie, of de aansprekende beginzin 
kan het maakproces dan behoorlijk belemmeren. 
Een predikant is ook een schriftuitlegger. 
 
God wil zijn gemeente ontmoeten, in alle facetten 
van het leven. De bijbel laat zien hoe ooit mensen in 
hun leven God hebben ontmoet en daarvan verslag 
hebben gedaan. Het is een kunst om te laten zien 
hoe de godsontmoeting van toen ook tot een 
godsontmoeting in het hier en nu kan worden. God 
spreekt mensen aan, tot op de dag van vandaag.  
 
 
 
 
Werkgroep Oud Papier 
Grote Kerk 
 
 
 
Ophaaldagen: 
 

• Vrijdagmorgen 8 april in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

• Zaterdagmorgen 9 april wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
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● In de kijker 
 
Kerkcontact door Cathalien Op 't Land 
 
Wat is kerkcontact? 
Kerkcontact is de naam voor een hele groep dames, 
ook wel 'bezoekdames' genoemd. Zoals de naam doet 
vermoeden, zij onderhouden contact namens de kerk. 
Vanaf uw 75e verjaardag komt één van deze dames elk 
jaar een bezoekje brengen rond uw verjaardag (mét 
bloemetje) namens de kerk. 
In de tweede helft van december krijgt de bakker 
opdracht om zo'n 300 kerstbroodjes voor de kerk te 
bakken. Als u 75 jaar of ouder bent, kunt u namens de 
kerk via de dames van Kerkcontact één van deze 
kerstbroodjes tegemoet zien. De 75-plusser die ik in de 
kerk er naar vroeg bevestigde dat! 
Heeft u een 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum te 
vieren? Als de dames het te weten komen, dan komt 
één van de dames van Kerkcontact u namens de kerk 
feliciteren, en dat doet zij niet met lege handen. Niet 
alle jubilea zijn bekend bij de administratie van de kerk, 
moet ik er bij zetten van de dames. Dus als er bij uw 
jubileum niemand is geweest heeft het aan informatie 
ontbroken. 
Zijn de bloemen in de kerk voor u bestemd? De 
bloemen worden bij u thuis bezorgd, u raadt het al: door 
één van de dames van Kerkcontact. Vanuit het 
Pastoraal Diaconaal Centrum (PDC) wordt aan de 
wijkhoofden op vrijdag doorgegeven voor wie de 
bloemen die zondag zullen zijn. Het wijkhoofd in wiens 
wijk het adres valt mailt naar de betreffende 
bezoekdame en de bloemen worden de zondag daarop 
na de dienst bezorgd! 
Voor 'lief en leed' hebben de bezoekdames ook 
aandacht, als ze het weten. Een bezoekje na het 
overlijden van een dierbare, na de geboorte van een 
kindje, bij ziekenhuisopname of opname in het 
verpleeg- of verzorgingshuis. Ook als dat buiten Weesp 
is lukt het soms om er heen te gaan. Ook hierbij zijn de 
dames afhankelijk van informatie die hen of het PDC ter 
ore komt. 
 

En dan nog de oogstdienst, de dames van 
kerkcontact helpen de oogstdienstcommissie bij het 
samenstellen van alle fruitbakjes. En dat zijn er heel 
veel! 
 
De organisatie 
De groep bestaat in totaal uit ongeveer 45 dames. 
Er zijn 5 wijkhoofden aangesteld, die ieder een 
aantal dames in hun groep hebben. Bert Westland 
levert in januari van elk nieuw jaar een lijst aan met 
gemeenteleden die in dat jaar 75 jaar worden en die 
de 75 al gepasseerd zijn. De adressen worden via 
de wijkhoofden onder de dames verdeeld. De rest 
regelen de dames zelfstandig. Eenmaal in de drie 
maanden roept elk wijkhoofd haar groep bij elkaar. 
Dan kan men de bonnetjes inleveren van dat wat 
men namens de kerk aangeboden heeft. 
 
Wijkhoofden zijn: 
Ineke Sliggers 
Bertha Verburg 
Ankie Wiereyn 
Pitty Wijma 
Annie Van der Zande 
 
 
 
 

Mocht u interesse hebben zich aan te sluiten bij de 
groep dames van kerkcontact? Van harte welkom! 
Wij zijn nog op zoek zijn naar dames die ons willen 
helpen. O.a. voor omgeving Oversingel en voor 
Leeuwenveld. Maar ook als u in een andere wijk 
woont horen we graag van u. 
 
Namens kerkcontact, 
Ineke Sliggers 
Telefoon: 0294-77547 
E-mail: c.a.sliggers@hertzinger.net 
 

 

 
Boekenmarkt 
 
De opbrengst van de boekenmarkt van 18 en 19 maart  
jl. was ruim € 3600,00, een prachtig resultaat. Op 
vrijdag was het regenachtig, maar dan komen de 
handelaren en die laten zich niet afschrikken door een 
buitje. Zaterdag was het mooi zonnig weer, met als 
resultaat zeer veel kopers. Alle gevers dank voor de 
boeken en grammofoonplaten en alle vrijwilligers dank 
voor hun inzet. 
We gaan nu weer sparen voor de volgende 
boekenmarkt eind augustus. U bent weer van harte 
uitgenodigd om boeken, grammofoonplaten en vooral 
ook CD's in te leveren. 
 
Gerard van den Bosch 
 
 

Bedankje 
 
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de 
kaarten, bloemen, bezoek en telefoon tijdens m’n 
verblijf in de Beukenhof. 
 

Joke Hooijer-Dros 
 

 

Dank van een gevallen vrouw 
 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
vele kaarten, bloemen en telefoontjes. 
Het heeft mij heel erg geholpen door de pijnlijke tijd 
heen te komen. Wat zijn er nog veel aardige 
mensen! 
 

Veel liefs van Jos Moolhuizen 
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● Informatief 
 
Het echte leven 
 
Het thema van de maand van de filosofie (april) is dit 
jaar: het echte leven. Filosofen hebben heel wat 
zinnige, maar ook onzinnige dingen over het leven 
gezegd. Dat laatste vaak zonder het alledaagse 
leven van velen te raken; gelukkig maar. Op grond 
van gevoelens van onbehagen vonden enkele 
filosofen als bijvoorbeeld Schopenhauer en Cioran 
het leven maar niets. 
Is het ware leven 'volgens de natuur leven', zoals 
Stoïcijnen zoals Seneca beweerden? Milieubewuste 
mensen, zoals de filosoof Ton Lemaire, zouden het 
direct met hem eens zijn. Maar zij hebben het dan 
wel veel meer over de waarde van het landschap dan 
de Stoïcijnen. Die dachten vooral aan met de loop 
der dingen meegroeien, desnoods je schikken in je 
lot. Fatalisme en gelatenheid liggen dan op de loer, 
bij Seneca, Heidegger en Cioran. Daarvan wordt een 
mens niet gelukkiger. De natuur als een waarde op 
zich of als van waarde voor toeristen ontdekte men 
pas in de achttiende eeuw. Tot die tijd is de natuur 
vooral grond die voedsel voortbrengt en bos dat 
brandhout oplevert. Belangrijk, maar niets iets om 
intens van te genieten. Niet toevallig zei Voltaire in 
die zo roerige achttiende eeuw, dat het ware leven 
ondenkbaar is zonder in de tuin werken. Veel 
houders van een volkstuin, zoals leden van 
'Kweeklust', zullen dat direct kunnen beamen. 
Of is het ware leven dat een mens boven zichzelf uit 
probeert te stijgen door zich te ontplooien, zoals de in 
heftige contrasten denkende Nietzsche beweerde? 
Met zijn denken hielden wij ons dit jaar op de 
Weesper filosofiekring bezig. Permanente educatie 
vinden wij vandaag de dag belangrijk en levert 
menigeen veel genot op. Maar als het alleen om 
mensen met hersens draait, hoe zit het dan met het 
leven van demente mensen? Dement worden is een 
risico dat wij allemaal kunnen lopen. Is dat leven 
opeens waarde-loos? Wie dat beweert overschrijdt al 
gauw een grens, neemt verstrekkende beslissingen 
voor anderen. 
Of is het ware leven genieten van de broodnodige 
rust na een leven van werken? De upper ten van 
Romeinen zag dat al zo, door het 'otium' (rust) na het 
'negotium' (handel) te verheerlijken. Maar voor 
hoeveel mensen is die welverdiende rust weggelegd, 
want wat kan er niet met je gezondheid misgaan bij 

het ouder worden? Dan is het Zwitserlevengevoel 
een eind weg! Beteuterd heb je het nakijken. Of 
hadden we te veel verwacht van de pensioenjaren? 
Uitstel kan ook hier wel eens afstel betekenen. Tijdig 
intens van het goede leven genieten, is dus geboden. 
Volgens het Oude Testament is het ware leven niet 
compleet zonder te leven uit Gods geboden. Immers, 
pas als je rekening houdt met je naaste en onder een 
boom kunt schuilen is het leven niet alleen voor jezelf 
goed. Heel praktisch gedacht dus. En niet vanuit 
jezelf gedacht. Niet voor niets onderstreept de Joods-
Franse denker Levinas, met wiens boeiende denken 
wij ons het komende seizoen op de Weesper 
filosofiekring gaan bezighouden, het belang van het 
inclusief denken. Indien je alles ziet door de ogen 
van de ander, de ander als uitgangspunt neemt, zie 
je zoveel meer! Leven is anderen leven gunnen, zou 
de grote Albert Schweitzer zeggen. Leven is met 
Gods ogen, dus vol mededogen, naar het leven 
kijken. Dan leidt filosofie niet tot egoïsme, zoals bij 
Heidegger, Sartre en Cioran, maar tot omzien naar 
elkaar, barmhartig zijn en tot de tijd nemen voor de 
ander, opdat zoveel mogelijk mensen deelhebben 
aan het ware leven, niet alleen dat jij het goed hebt. 
Zelfs de meest filosofische schrijver in de Bijbel, 
Prediker, kan daarmee uit de voeten, omdat die 
levenshouding meer oplevert dan een uiteindelijk 
dodelijk cynisme. 
Aan dit alles moet men denk ik nog twee waarden 
toevoegen. Waarden die beide, niet toevallig, 
voortkomen uit de traditie van de kerk: (kerk)muziek 
en het boek. De liturgie vieren heeft heel veel mooie 
muziek opgeleverd. Niet voor niets zijn filosofen als 
Schopenhauer, Nietzsche en Cioran gegrepen, 
ontroerd door muziek. Geen dag zonder Bach! De 
zoon van een priester Erasmus voegde daar het 
boek aan toe als waardevol ingrediënt voor het 
goede leven. Een dag zonder boek is een verloren 
dag, een leven zonder boeken leeg. Het leven haalt 
het stadium van het echte, het ware leven niet 
zonder Gods geboden, zonder lieve mensen om je 
heen, zonder de vreugde over de natuur, zonder de 
nodige rust, zonder mooie muziek en zonder een 
goed boek. 
 
Ds. W.J. Lamfers 

 
 
Het Lichthuis – iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 
kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 
maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC 
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want 
haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 

 
Kring Spiritualiteit 
 

Op dinsdag 12 april beginnen we met een nieuw 
boekje: Pelgrimage, een zoektocht naar een 
spirituele manier van leven. Van Henri Nouwen. 
Op onze maandelijkse bijeenkomsten bespreken we 
een deel van dit boekje, zingen liederen uit Taizé, 
Iona en andere bundels, we bidden met elkaar, 
drinken thee of koffie en eten een koekje. 
Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom. 
Opgave en informatie: Katinka Hilders, tel: 432105 
 



 

 Onderweg 13 

● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, 
waaronder ook de Herziene Statenvertaling, 
kinderbijbels, dagboeken, evangelische 
lectuur enz. De Doornse Catechismus is nu 
ook te verkrijgen. 
Komt u eens kijken, u bent van harte welkom, 
en bestellingen kunnen nog steeds geplaatst 
worden.  
Natuurlijk kunt u ook gewoon binnenlopen 
voor een praatje en een kopje koffie! 
De openingstijden voor de verkoop zijn: 
dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 
9.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Tot ziens in het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp 
telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
Kerkcontact 
 
Ontvangen € 10,00 van NN via mevr. W. 
Hartelijk dank! 
Ankie Wiereyn 
 
 

Schoonmaak Grote Kerk 
 
Ook dit jaar zijn er weer flink wat armen uit de 
mouwen gestoken om ons mooie gebouw een 
grote schoonmaakbeurt te geven. 
Woensdag 23 maart hebben 9 man/vrouw al 
het houtwerk in de was gezet. Behalve de 
preekstoel, want die was al gedaan. Dat is 
een klus die al jarenlang gedaan wordt door 
een enthousiaste vrijwilliger. 
Vrijdagmorgen 25 maart kwamen 35 
enthousiaste mensen om 9.00 uur naar de 
kerk om daar als een witte tornado doorheen 
te gaan. Je weet niet wat je meemaakt wat 
een power. Om 13.00 was de klus geklaard 
en blonk de kerk ons tegemoet. 
Ik wil bij deze iedereen heel hartelijk 
bedanken, het was weer fantastisch. Ook de 
dames van de catering heel hartelijk bedankt. 
Dit was mijn tweede keer dat ik de schoon-
maak meemaak en ik neem de organisatie 
over van Wijnand van Bodegraven. 
Wijnand kon zich niet meer herinneren hoe 
lang hij de organisatie had gedaan maar we 
praten over jaren. 
Wijnand ook jij heel hartelijk bedankt en ik 
hoop dat het volgend jaar weer net zo goed 
loopt. 
 
 
Agnes Bruin 
 

Wij nodigen u uit voor de theaterproductie 
 

Lazarus? 
 

Deze voorstelling gaat over de verschillende facetten van het 
dakloos zijn. Gespeeld door o.a. ex-daklozen en gebaseerd 
op ware gebeurtenissen. 

 
Uit de recensie van Ferdinand Borger, radiomaker NCRV: 
 “De voorstelling begint. En dan gebeurt er 
 iets moois. Ik kijk naar krachtige mensen, 
 die boven zichzelf uitspelen. Ik kijk naar 
 mensen die een strijd voeren tegen regels 
 en bureaucratie. Ik kijk naar mensen die 
 strijden tegen zichzelf en tegen het beeld 
 dat anderen van hen hebben. Ik kijk naar 
 mensen die prachtig kunnen zingen. Maar 
 vooral kijk ik naar mensen die mij in het 
 hart raken. 
 

Woensdag 13 april 2011 
Grote Kerk Weesp 

Zaal open: 19.30 uur, Aanvang voorstelling: 20.00 uur 
Toegang: vrije gift na afloop 

Info: lazarus.weesp@gmail.com 
 

www.wresinskicultuur.nl 
 

 www.pknweespdriemond.nl www.wmwparochies.nl 
 
 
 
Hulphond Tommy 
 

Demonstratie op zondag 10 april 2011, 
aansluitend aan de kerkdienst 

 

Velen zullen mij wel kennen want 
ik laat in de kerk wel eens van me 
horen. Ik ben Tommy! De 
hulphond van Caroline Vink. Mijn 
baas krijgt veel vragen over mijn 
werk. Men is dan benieuwd wat ik 
zoal doe. Nou, ik kan u vertellen 
dat is best veel. Ik neem veel 
werk uit handen en bespaar bij 
mijn baas veel energie en pijn.  

 

Ik vind het dan ook een eer dat ik alle mensen die wel eens in 
de kerk zitten (en mij dus wel eens horen) mag uitnodigen 
voor een demonstratie op 10 april. We laten live zien hoe we 
als een team samenwerken en waarom het zo belangrijk is 
dat u mij geen aandacht geeft. 
Daarnaast worden er beelden 
getoond hoe ik thuis aan het werk 
ben. Ik hoop dat u allen de kans 
aangrijpt om alles wat ik voor mijn 
baas doe eens te zien en te horen 
wat een hulphond nu eigenlijk 
doet. Ik hoop u te zien tijdens 
deze bijzondere bijeenkomst. 
 

Vriendelijke groeten van Tommy 
 

 


