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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl) 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, C.J. van Houtenlaan 3, 1381 CN Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp 
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 9: vrijdag 24 juni, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 4 juli. 
Activiteitenperiode: 6 juli tot en met 2 augustus (4 weken). 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 12 juni 
Pinksteren 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte zending 
 
19.00 uur ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte kerk 
2e collecte zending 
 
 
zondag 19 juni 
Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds. A. Groeneveld 
  jeugddienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte Stichting Opkikker + 
  oude mobiele telefoons inleveren 
 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
1e collecte kerk 
2e collecte diaconie 
 
 
zondag 26 juni 
2e zondag van de zomer 
 
Koor v/d Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte ZWO Project (sosuakids) 
 
10.00 uur kerksiteviering 
 
19.00 uur ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte kerk 
2e collecte ZWO Project (sosuakids) 
 
 
 

zondag 3 juli 
3e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  laatste stamtafelgesprek 
  voor de zomervakantie 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds. M. Van der Zwan, Westbroek 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

10 juni ds A. Groeneveld 
17 juni R.K. dienst 
24 juni ds W.J. Lamfers viering H.A. 
  1 juli R.K. dienst 
 

 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 

12 juni de heer G. Herderschee      14.30 uur 
26 juni de heer H. van Meeteren 14.30 uur 
 

 
Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis van 
9.30 tot en met 12.00 uur voor 
een kopje koffie en een praatje. 
Op dinsdag, woensdag en  
donderdag is er een gastvrouw 
aanwezig. Op maandag en vrijdag is de medewerker 
van het PDC uw gastvrouw. Op die dagen even aan-
bellen, want haar kantoor is boven. Zij ontvangt u 
graag. 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst kerksiteviering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Niet elke zondag: 
Kerksiteviering tijdens de kerkdienst voor jongeren 
vanaf brugklas t/m 15 jaar in het BIOS-gebouw. 
Vermelding onder Erediensten. 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
A. Mul 410636 
 
zondag  12 juni 
rit A  Hr A. Mul 410636 
rit B  Hr. G. v.d. Zande 414840 
 
zondag 19 juni 
rit A  Hr J. de Vries 450041 
rit B  J.van Baars 254190 
 
zondag 26 juni 
rit A  Hr J. Vree 412532 
rit B  Hr P. Kalwij 432263 
 
zondag 3 juli 
rit A Hr C. Bruyne 263576 
rit B mw M. Stevens 411271 
 

Activiteitenagenda 
 
Donderdag 9 juni en 23 juni 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Berg 10:00 – 12:00 uur 
 
Vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 
Ophalen oud papier, het papier graag buitenzetten vóór 8:00 uur’ 
 
Maandag 27 juni 
Vergadering kleine kerkenraad, Het Lichthuis 20:00 uur 
 
Maandag 27 juni 
Bespreek ’t samen, Het Lichthuis 14:00 - 15:30 uur 
Meer informatie op pagina 9 
 
Vrijdag 8 juli 
Kerksite en Kerksite+ feest 
Kijk op pagina 7 voor meer informatie 
 
 
 
 
 

 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

U bent van harte welkom voor een praatje en een kopje koffie in 
Het Lichthuis, Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9:30 en 12:00 
uur. 
 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Hr. G. van Heiningen 777739 
 of 06 345 96 380 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 
 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14:00 tot 16:00 uur. 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. W.J. Lamfers 
 
Vrouwen voor het voetlicht 
 
 
Zouden de vrouwen haar gebruikelijke taken niet 
hebben vervuld, wie was er dan naar het graf 
gegaan op de Paasmorgen? Vrouwen brengen 
nieuw elan tot stand. De mannen volgen aarzelend. 
Toch wordt over mannen veel meer in de Bijbel 
verteld dan over vrouwen. Het is maar de vraag of 
dat terecht is. Vrouwen spelen immers vanaf het 
begin een belangrijke rol in het gemeenteleven. 

Dorkas weet wat diaconie is (Handelingen 9:36). 
Diakonaal handelen typeert het kerkelijk leven 
vanaf het begin. Niet toevallig wordt daar tot twee 
keer toe nadrukkelijk op gewezen (Handelingen 
2:41-47 en 4:32-37). Diakonaat is een onmisbaar 
onderdeel van het gemeente zijn, net als 
diakonessen. 

Lydia brengt het gebod van de gastvrijheid in 
praktijk en huisvest zodoende apostelen 
(Handelingen 16:14, 15 en 40). Opnieuw valt een 
vrouw op door schijnbaar 'gewoon' werk te doen. 

Vrouwen zijn betrokken bij het stichten van 
gemeenten (Handelingen 17:4). De kerk is vanaf 
het begin niet uitsluitend een mannenzaak. Dat 
werd de kerk pas later. Vrouwen zijn profetes 
(Handelingen 21:8 en 9). Vrouwen dienen een 
gemeente (Romeinen 16:1-4). Opnieuw dus een 
vrouwelijke diaken. De niet altijd vrouwvriendelijke 
Paulus spreekt niet voor niets met respect over 
diakones Febe en beschouwt Prisca en Aquila als 
zijn medearbeidsters. Dan zullen zij geen 
onbelangrijk werk hebben verricht in het kader van 
gemeenteopbouw! Priscilla en Aquila worden niet 
voor niets meerdere keren in de Bijbel genoemd 
(Handelingen 18:2, 18 en 26). Hetzelfde geldt voor 
Prisca en Aquila (1 Korinthe 16:19 en 2 Timotheüs 
4:19), die een huisgemeente in stand houden. 
Paulus had trouwens meer medewerksters, want 
Euodia en Syntyche worden ook als zodanig 
vermeld (Filippenzen 4:2 en 3). Vrouwen zijn dus 
onmisbaar in het zendingswerk en het kerkenwerk. 
Er wordt in die tijd dus geen onderscheid gemaakt 
 

 

 

 

 

 

tussen mannen die ambtsdrager zijn en vrouwen. 
Beide vervullen zij belangrijke ambten. Dat blijft zo 
totdat mannen de macht naar zich toetrekken en 
men vergeet hoeveel waardering Jezus had voor 
vrouwen, vaak tegen het gevoel van mannen in. 

Merkwaardig dat vrouwen in de loop der tijd niet 
meer de eer wordt bewezen die haar op grond van 
al het kerkenwerk dat zij verrichten toekomt. 
Merkwaardig dat ook de kerkgeschiedenis een 
mannenverhaal wordt en de kerk al gauw een 
patriarchale structuur krijgt, terwijl vrouwen met 
Pasen de basis leggen voor de kerkgeschiedenis 
en vrouwen het gemeenteleven vaak draaiende 
houden. Meestal door schijnbaar 'gewone' taken te 
verrichten. Maar ja, wat is 'gewoon'? 

Gelukkig hebben vrouwen zich er, ondanks de 
overheersing door mannen in kerk en maatschap-
pij, niet van laten weerhouden God trouw te blijven 
dienen. Ook al kregen en krijgen zij daarvoor niet 
altijd de waardering die zij verdienen, zij gaan door 
met haar 'gewone' werk in dienst van de Heer. 
Doordat vrouwen vanaf het begin bij het 
kerkenwerk zijn betrokken, houden zij al twee-
duizend jaar een instituut in stand dat voor heel 
veel mensen belangrijk is. Vrouwen geven vaak het 
geloof door. De geloofstraditie is ondenkbaar 
zonder al die vrouwen, die - vaak anoniem - veel 
belangrijk werk verrichten, ook al lijkt dat 'gewoon' 
werk.  

Maar zonder de nonnen die in een Roemeens 
klooster de bloemen uit Holland verzorgen, gasten 
ontvangen en voor veel medemensen bidden en 
zonder vrouwen die in Weesp het kerkblad 
vouwen, mensen bezoeken en o zoveel meer doen 
zou de kerk het niet redden.  

Jezus brengt niet voor niets vrouwen voor het 
voetlicht, tegen een hele traditie in. Hij weet wat 
Hij, heel bewust, doet. Zoals vrouwen heel goed 
weten wat zij doen, wanneer zij het geloof 
doorgeven en de kerk dienen. 

 

 

 

 

 

 
 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 12 juni 
Pinksteren 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op het Pinksterfeest staan lezingen uit Handelingen 
4:32-37, Galaten 5:22 en Efeze 5:8b en 9 centraal. De 
Geest brengt actie teweeg. Gods Geest maakt een 
ander mens van je. Meteen al vanaf het Pinksterfeest 
is dat in Jeruzalem te zien. Een onstuitbare beweging 
die al eeuwenlang velen weet te boeien en velen tot 
veel inzet en betrokkenheid beweegt komt op gang. 
Zonder de werking van de Geest zou Europa er 
anders uit zien. Wij beseffen vaak niet wat wij aan het 
christendom te danken hebben, omdat men vaak 
uitsluitend oog heeft voor de negatieve aspecten van 
het christendom. Maar dat is maar een deel van het 
verhaal en niet het belangrijkste deel. Waar de Geest 
waait gebeurt iets bijzonders. Op Pinksteren gaan wij 
er heerlijk over zingen en preken. (Ds. W.J. Lamfers) 
 
 
zondag 19 juni 
Trinitatis, Jeugddienst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op pagina 19 in deze Onderweg leest u een 
aankondiging van de jeugddienst. Het wordt een 
dienst waarin we uw medewerking zeker nodig 
hebben! Zeg nu zelf: over geloof of hoop of liefde 
heeft iedereen wel gedachten. We zingen bekende en 
iets minder bekende liederen. Met het zanggroepje dat 
ons in de muziek voorgaat, zal het allemaal lukken. 
Ook hebben we uw medewerking nodig voor het 
collectedoel. We willen op deze zondag oude mobiele 
telefoons inzamelen, deze zijn namelijk geld waard. 

Stichting Opkikker wil dit jaar 60.000 oude mobieltjes 
inzamelen. Voor elk mobieltje krijgt Stichting Opkikker 
€ 3,50. Dus speur de kasten af, en duik in laatjes voor 
verloren gewaande telefoons. Hartelijk welkom! (ds. 
Alida Groeneveld) 
 
 
zondag 24 juni 
2e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de Avondmaalsdienst op 26 juni staat Matteüs 
10:34-42 centraal. Daarmee gaat het over prioriteiten 
stellen. Keuzes maken is niet altijd gemakkelijk, kan 
soms zelfs pijnlijk zijn. Daar draait Jezus niet omheen. 
Maar zoals altijd bij de Heer geniet het kleine de 
hoogste prioriteit. Wij zingen Psalm 133 en Psalm 
89:1, 6 en 7, Gezang 99 en gezang 484. (Ds. W.J. 
Lamfers) 
 
 
zondag 3 juli 
3e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Volgens het oecumenisch leesrooster zijn we op de 3e 
zondag van de zomer aangekomen, maar de 
zomervakantie laat nog even op zich wachten! Lazen 
we tussen Pasen en Pinksteren voornamelijk uit het 
evangelie naar Johannes, nu zijn we weer terug bij het 
Matteüs-evangelie in dit Matteüsjaar. De lezingen zijn 
in ieder geval: Zacharia 9:9-12 en Matteüs 11:16-30. 
Mogelijk voeg ik er een lezing uit de Brieven aan toe. 
(ds. Alida Groeneveld) 

 
 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending over 
Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 

Jan Vogel 
 
 
 

 
 

 
Zit jij bij de kerksite of kerksite+? 

Zat je bij kerksite of kerksite+? 
Was je leiding? 

Of zit je nog steeds bij kerksite 
en kom je nooit meer? 

 
Dan is dit feest voor jou!! 

 
Waar: Biosgebouw 

Wanneer: Vrijdag 8 juli 2011 
Tijd: v.a. 20.00 uur 

 
Onder het genot van een hapje en een drankje 

kan je elkaar ontmoeten. Toegang: € 5,00. 
Drank = gratis. En er is natuurlijk muziek! 

 
 

 



 

 Onderweg 7 

● In memoriam 
 

Cornelis Vissers  
10 januari 1927 - 11 mei 2011 

 
Na een ziekte, die enkele maanden hevig woedde, overleed Cornelis Vissers thuis bij zijn vrouw aan de 
Kostverlorenstraat. Mijnheer Vissers was een innemende, wijze, rustige en creatieve man, die samen met zijn 
vrouw genoot van het leven, dat niet altijd goed voor hen was geweest. De (klein)kinderen betekenden heel veel 
voor hen. De begrafenis op maandag 16 mei vond dan ook plaats in de familiekring. Collega Groeneveld was zo 
vriendelijk de begrafenis te leiden. Zij herdacht de overledene aan de hand van de Zaligsprekingen (Matteüs 5:1-
12), want streven naar vrede, recht en gerechtigheid alsmede een diep Godsvertrouwen typeerden deze man. We 
luisterden naar het slotkoor uit de Matthaüs Passion en het mooie lied van Huub Oosterhuis ‘De steppe zal 
bloeien’. 
Mijnheer Vissers las De zondeval van het christendom van Heering, was lid van Kerk en Vrede en las veel over 
geschiedenis en theologie. Hij bewerkte puimstenen tot fraaie beelden en maakte schilderijen van koper, die ook in 
de Grote kerk waren te zien. Hij was kerkenraadslid en een trouw kerkganger. Moge God zijn vrouw nabij zijn, nu 
het na zoveel jaren samen stil wordt. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 
 

Jan Douwe Nieuwhof 
15 oktober 1949 - 12 mei 2011 

 
Nog geen twee maanden nadat hij te horen had gekregen dat hij door de ziekte kanker getroffen was, overleed Jan 
Douwe Nieuwhof, in het bijzijn van zijn vrouw en drie dochters. Hij heeft zijn ziekbed moedig gedragen. Het 
huwelijk van zijn dochter op 21 april jl. heeft hij bewust en met grote vreugde mee kunnen maken. Hij leefde voor 
zijn werk als begrafenisondernemer, waarin hij mensen op verdrietige momenten in hun leven terzijde stond. Toen 
hij zelf ziek werd en de eindigheid van zijn eigen leven onder ogen moest zien, waardeerde hij alle meeleven zeer. 
In de herdenkingsdienst hebben we stil gestaan bij de trouwtekst van Jan en zijn vrouw Gerkje: I Korintiers 13:13. 
Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Daarna hebben we hem 
begraven op Carspelhof. Moge God zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen troosten in hun verdriet.  
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 

Aart Mul 
7 juni 1930 - 27 mei 2011 

 
Op 27 mei jl is Aart Mul plotseling overleden. Een dag eerder was hij getroffen door een hersenbloeding. Hij is naar 
het Tergooiziekenhuis in Blaricum overgebracht waar hij in het bijzijn van zijn vrouw, twee zonen en een aantal 
kleinkinderen is overleden zonder nog bij kennis te zijn geweest. De heer Mul is 80 jaar geworden. Hij was boer, 
maar meer nog heeft hij talloze activiteiten buiten zijn bedrijf ondernomen. Zo was hij in de kerk actief: eerst als 
ouderling, later als diaken en voorzitter van diaconie. Dit alles met de motivatie dat anderen in de samenleving het 
beter zouden krijgen. Aart Mul was een hartelijke en gemoedelijke man. Hij zal zeer gemist worden door zijn vrouw, 
hun vier zonen, schoondochters en kleinkinderen. In een dienst op 1 juni hebben we afscheid van hem genomen, 
waarin we stil hebben gestaan bij de trouwtekst ‘De Here zegene en behoede u’ (Numeri 6:24). Daarna is hij 
begraven op Carspelhof. Moge God hen die rouwen om zijn heengaan, troosten in hun verdriet. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

huwelijk 
Op 17 juni 2011 hopen Ilse Verstraeten 
en Jacco Jochemsen (Van Nijenrodeweg 
724, 1082 JE Amsterdam) in het huwelijk 
te treden. Zij willen een zegen over hun 
huwelijk vragen; deze kerkdienst vindt 
plaats in de Grote of Laurenskerk in 
Weesp, vanwege de band met onze 
gemeente. De voorbereiding op de dienst 

is al een aantal maanden aan de gang en het belooft een 
feestelijk geheel te worden! De dienst begint om 15:00 uur. 
 
reis 
Ter voorbereiding op de rubriek ‘bij de diensten’ vond ik 
deze woorden van de kerkvader Augustinus (354-430):  
 

  De mens maakt grote reizen om zich te verbazen,  
  over de hoogte van de bergen,  
  over de geweldige golven van de zee,  
  over de lange loop van de rivieren,  
  over de uitgestrektheid van de oceaan,  
  over de eeuwige kringloop van de sterren,  
  maar aan zichzelf gaat de mens  
  zonder verbazing voorbij. 
 
medewerking gevraagd voor een wedstrijd 
We kunnen als gemeente meedoen met een wedstrijd. In 
‘Woord & Dienst’, opiniërend magazine voor protestants 
Nederland (ik was acht jaar lid en later voorzitter van de 
redactie) is een wedstrijd uitgeschreven onder het motto ‘de 
vele gezichten van de kerk’. Vorig jaar startzondag heeft 
Wim Vree ons voor de toren op de foto gezet. De foto hangt 
in het Toplicht (de PDC kamer in Het Lichthuis) en in de kerk 
(bij de ingang aan het Waagplein) Eén van de voorwaarden 
om mee te doen is dat de geportretteerden (wij allemaal 
dus) op de hoogte zijn en in stemmen met publicatie van de 
foto op de website www.gezichtenvandekerk.nl en als we in 
de prijzen vallen in het blad (en ter geruststelling: het is een 
keurig blad!) Ik zou graag onze foto willen insturen. Mocht er 
iemand zijn die onoverkomelijke bezwaren heeft, wilt u dat 
dan uiterlijk 14 juni aangeven? Als ik dan niets gehoord heb, 
stuur ik de foto op. O ja, de prijs: een stapel exemplaren van 
‘Woord & Dienst’ met de foto’s. 
 
bespreek ’t samen 
De naam ‘bespreek ’t samen’ staat voor de preek-
voorbereidingsgroep. Maandagmiddag voorafgaand aan de 
zondag waarop ik voorga, komt deze groep bij elkaar. 
Voorkennis is niet nodig. De eerst volgende keer is 27 juni. 
We lezen dan de teksten voor zondag 3 juli: Zacharia 9:9-12 
en Matteüs 11:16-30. Plaats: Het Lichthuis. Tijd: 14:00 – 
(uiterlijk) 15:30 uur. Informatie bij ds. Alida Groeneveld. 
Opgave is niet nodig, wilt u wel zelf een bijbel meebrengen? 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 
 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Op 8 juni wordt om 16:00 
uur in de Grote kerk het 
huwelijk ingezegend van 
Herbert ter Beek en 
Cornelie van Rinsum. Na 
een fijne voorbereiding 
wordt het een mooie 
dienst. Helaas voor ons 

gaan deze trouwe kerkgangers in 
Amsterdam wonen. Ook daar zijn zij 
kerkelijk al helemaal thuis. Wij wensen hun 
een fijne trouwdag toe en vele goede jaren 
samen. Dat gaat vast wel lukken. 
Intussen worden heel wat mensen 
geconfronteerd met verval van krachten. 
Daar wen je nooit aan. Mogen deze 
mensen zich ondanks alles gedragen weten 
door de Heer. 
Voor het werk in Roemenië ontving ik een 
gift van € 10,00. Hartelijk dank! 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 
Het Lichthuis 
Iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in 
Het Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur 
voor een kopje koffie en een praatje. Op 
dinsdag, woensdag en donderdag is er een 
gastvrouw aanwezig. Op maandag en 
vrijdag is de medewerker van het PDC uw 
gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, 
want haar kantoor is boven. Zij ontvangt u 
graag. 
 

 
All you need is LOVE 
 

Na de zomer is op 11 september 
startzondag voor het nieuwe seizoen. 
 

Het thema is LIEFDE. Een fijn onderwerp, 
waarover iedereen wel kan meepraten. 
Niet voor niets het meest besproken en 
bezongen thema in liedjes en gedichten! 
 

September is nog ver weg, maar tijd vliegt. 
Daarom: geef u/geef je nu al op om mee te 
praten en te denken over de 
voorbereidingen voor de startzondag bij 
Marije Hage, per email 
marije.hage@pknweespdriemond.nl. 
We komen dan een keer of 2 a 3 bij elkaar 
en maken we er een interessant 
programma van! 
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Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
 

Team compleet 
Vanaf 6 juni is het predikantenteam 
weer compleet. En dat is fijn. Ds. 
Lamfers is weer terug uit Engeland, 
en ook mijn vakantieweek zit er 
weer op. We begonnen de week 
mooi met een vergadering, zo. Gelijk 
weer in het zadel. 

 

Langzaam gaan we richting komkommertijd. De meeste 
activiteiten en kringen ronden af, maar er zitten nog wel 
enkele leuke dingen aan te komen. Zo is de kerksite 
bijvoorbeeld druk bezig met het voorbereiden van een 
groot feest op 8 juli! De uitnodiging bevindt zich op 
pagina 7 van deze Onderweg. 
 
Werkverslag 
Op de kerkenraad van 23 mei zijn de jaarlijkse 
werkverslagen van de predikanten besproken. Enkele 
citaten wil ik met u delen, dan krijgt u een beeld van mijn 
ervaringen tot nu toe: 
 

Een jaar geleden kwam ik naar Weesp. Vanaf het begin 
voelde ik een klik, en die is er nog steeds. Die misschien 
zelfs wel groter geworden!  
 

Wat kun je na een jaar zeggen? Nou, veel natuurlijk. 
Maar niet alles. Het kennismaken is eigenlijk nog in volle 
gang, en mijn ideeën over wat goed is voor de 
gemeente en voor het jeugdwerk zijn nog in 
ontwikkeling. 
 

Weesp is een vitale gemeente. Er is veel gebeurd 
(fusie, vertrek van predikanten) en er gebeurt nog 
steeds veel. De gemeente is volop in 
ontwikkeling.  
 

Aan die ontwikkeling werk ik mee, als nieuwe 
predikant. Ik denk dat het in deze tijd belangrijk is 
om als gemeente missionair te zijn. En dan 
bedoel ik niet de ander te pas of te onpas 
bekeren. Ik bedoel eerder: op zoek te gaan naar 
de kern van waaruit je kerk wilt zijn. En vandaar 
uit naar buiten treden, én laagdrempelig zijn. 
 

Het komende jaar wil ik daarom in gesprek blijven 
met al die mensen die in de gemeente als 
vrijwilliger werken. U mag met recht trots zijn op 
uw gemeente! 
 

En daarnaast wil ik op zoek blijven naar gezichten 
aan de rand. Jonge mensen die een drempel 
ervaren, om wat voor reden dan ook. Waar liggen 
hun vragen? Waar zijn zij mee bezig? 
 

Op 16 mei hebben we met een aantal 30-50 
jarigen daar al een goede avond over gehad. Voor 
de zomer zal nog een tweede avond plaatsvinden.  
 

Om kort te gaan: ik ga met plezier een tweede 
jaar in, en hoop op nog meer avonturen samen 
met u. 
 
Een vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage 
 

 
 
Oproep: Kunst in de Kerk 
 
Al eerder werd u er attent op gemaakt: In het weekend 
van 9 t/m 11 september wordt er een tentoonstelling 
georganiseerd in de Grote Kerk. Wat kunnen we daar 
zien? “Kunst” van onze gemeenteleden! 
 

Bent u creatief en hebt u een hobby in de creatieve 
sfeer, schroom dat niet en meld u aan! Het kan van alles 
zijn. Weef- en borduurwerk, schilderijen of aquarellen, 
beeldhouwwerk, keramiek, houtbewerken, sieraden, 
fotografie, kantklossen of viltwerk, enz. enz.. 
 

U kunt zich aanmelden bij Marien Weststrate via de mail 
(marienweststrate@chello.nl) of door de boekenlegger 
(die uitgedeeld werd in de kerk) of een kaartje ingevuld 
met uw naam, adres en telefoonnummer in de 
brievenbus te stoppen bij Het Lichthuis. Graag ook 
vermelden over wat voor soort werk het gaat. 
 

Het is belangrijk voor ons om te weten wie, wat en 
hoeveel er beschikbaar is. Uiterlijk 20 juni moet uw 
aanmelding binnen zijn. Zo snel mogelijk daarna nemen 
wij contact met u op. 
 
Namens de werkgroep, 
Marien Weststrate 
 
 

Langs 77 Grote Kerken 
 
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente van Drachten heeft restauratie- en 
verbouwplannen van de Grote Kerk aldaar 
goedgekeurd, mits de financiën toereikend zijn. 
Om geld in te zamelen is er een activiteiten-
commissie in het leven geroepen. Deze 
commissie heeft een talentenactie op touw gezet. 
Een aantal mensen heeft een bepaald bedrag 
gekregen, met de bedoeling dit bedrag te 
verdriedubbelen. Eén van die mensen is Aukje de 
Bildt, zij is kerkelijk werker in de gemeente van 
Drachten. Zij heeft het plan opgevat om een 
sponsorwandeltocht te gaan lopen langs 77 Grote 
Kerken in Nederland. Zij heeft daarbij een 
tweeledig doel voor ogen: de 77 Grote Kerken in 
beeld te brengen en geld in te zamelen voor de 
restauratie van de Grote Kerk te Drachten. Wie 
Trouw leest, heeft hierover kunnen lezen. Op 15 
juni hoopt zij, met nog vier anderen, Weesp aan te 
doen. Zij willen dan in ieder geval onze kerk graag 
bekijken. Mocht u deze wandeltocht willen 
sponseren, of wilt u meer informatie, dan kunt u 
bij mij terecht. 
 
Wil Vree 
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● Commissies 
 
Verslag kerkenraad d.d. 23 mei 
 
In deze vergadering werd aandacht be-
steed aan de werkverslagen en -plannen 
van ds. Groeneveld en ds. Hage. Het was 
een prettig gesprek. Er was veel 
waardering voor het werk dat beide 
predikanten met enthousiasme ver-
richt(t)en. Het aantal werkuren binnen de 
perken te houden blijft moeilijk. Er is 
besloten de uitvoering van het pastoraat 
door de predikanten te wijzigen. Zodra dit 
besluit met de PDC medewerkers is 
besproken, kunt u daarover in Onderweg 
meer lezen. 
 

De jaarrekening 2010 van de kerk is 
besproken. Helaas is het tekort over dit jaar 
hoger dan begroot. Dit komt omdat aan de 
ene kant de inkomsten zijn tegengevallen, 
o.a. door terugloop van vaste vrijwillige 
bijdrage en de lage rente. Aan de andere 
kant zijn bepaalde lasten ook hoger, o.a. 
door hogere energiekosten dan verwacht. 
Mocht u de jaarrekening willen bekijken, 
dan kunt u die per mail opvragen bij het 
PDC. Mocht u niet over internet beschikken 
dan kunt u ook een exemplaar afhalen. Als 
u vragen heeft kunt u bij onze penning-
meester, de heer Van Gilst, terecht. 
 

Een punt dat zorgen baart, is het vinden 
van voldoende nieuwe ambtsdragers. Er 
zijn nieuwe diakenen, ouderlingen en 
kerkrentmeesters nodig. Er zijn al veel 
personen gevraagd, maar tot nu toe met te 
weinig resultaat. In de dienst van 22 mei is 
er een oproep gedaan om personen voor te 
dragen, die u geschikt acht voor het ambt. 
Graag wil ik u daar nog eens aan 
herinneren. 
 

Verheugend is dat Ditty Koole zich bereid 
heeft verklaard om notulist van de 
kerkenraad te worden. 
 

Tot slot wil ik u nog meedelen dat er een 
feedbackcommissie is benoemd, bestaan-
de uit de dames Rie Woudsma-Blaauw, 
Jetty Verhoeven-Renkema en de heer 
Herco Mul. Deze commissie heeft tot taak 
kerkenraadsleden te attenderen op zaken 
die men van gemeenteleden hoort over de 
gang van zaken binnen onze gemeente en 
zo een bijdrage leveren aan het goed 
functioneren van de gemeente. 
 
 
Wil Vree 
Scriba 
 
 
 
 

● Berichten 
 
Sluis & Bruggenfeest 
 

Gezocht: 
Koekenbakkers(sters)  &  Koffieschenkers(sters) 

 
Eind augustus is het weer zover: Weesp staat op z’n kop 
tijdens het Sluis & Bruggenfeest. In de Grote kerk wordt weer 
een grote boekenmarkt gehouden. Natuurlijk is daar ook een 
gezellig terras, waar mensen even op verhaal kunnen komen 
onder het genot van een kopje koffie, thee of iets anders. 
Helemaal lekker als dat kopje koffie vergezeld gaat van een 
stuk eigen gebakken koek. 
 
Wilt u ons helpen iets lekkers te bakken? 
Een cake, boterkoek, appeltaart of wat dan ook, is van harte 
welkom. Mocht u ons met een ander creatief baksel willen 
verrassen, mag dat natuurlijk ook. 
Om de voorbereidingen soepel te laten verlopen is het fijn om 
van tevoren te weten wie wat bakt. U kunt zich opgeven bij 
Annelies Westra, Nieuwstraat 34, door een e-mail te sturen 
naar a.westra@kpnplanet.nl of een kaartje met naam, adres 
en telefoonnummer in de bus te doen. Vanaf 20 juni ben ik 
weer thuis van vakantie en kunt u ook even bellen: 0294 413 
447 of 06 2850 45 80. 
De baksels kunnen vanaf donderdag 25 augustus worden 
afgeleverd bij Annelies. 
 
Wilt u helpen met bediening en koffieschenken? 
Er worden ook weer mensen gezocht, die een paar uur willen 
helpen met het schenken van koffie etc. Dat doen we op 
vrijdag 26 augustus vanaf 13.00 uur en op zaterdag 27 
augustus vanaf 10.00 uur. Elke 2 uur wordt “gewisseld van de 
wacht”. 
Wanneer u graag wilt helpen deze klus met elkaar te klaren, 
kunt u zich op dezelfde manier (zoals hier boven vermeld) 
aanmelden bij Annelies Westra.  
 
Ik reken op uw hulp en medewerking, zodat het Sluis & 
Bruggenfeest, ook voor de kerk, weer een daverend succes zal 
worden. 
 
Annelies Westra-van den Berg 
 
 
 
De koster is op vakantie 
 
Ik ben op vakantie van vrijdagavond 17 juni t/m woensdag 6 
juli, en word tijdens die periode waargenomen door 
verschillende hulpkosters. 
 

Heeft u om wat voor reden een koster nodig dan kunt u 
gewoon het kostersnummer bellen en dan krijgt u 
desbetreffende koster aan de lijn. Het nummer van de 
kosterstelefoon is 06 100 59 464. 
 
Agnes Bruin 
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● Van aanvang tot zegen (slot) een serie over liturgie 
 
Waarom doen we in de kerkdienst wat we doen. Kan het ook anders? Vroeger ging het wellicht anders. Wat zijn de 
achtergronden en de keuzes die gemaakt zijn? Op verzoek is deze serie over de liturgie. Bijna 10 jaar geleden 
schreef ds. Pruiksma een serie liturgische notities. Het leek ons goed om opnieuw aandacht aan de liturgie te 
besteden. 
 

In deze laatste bijdrage aandacht voor de zending en een korte uitleg over de liturgische kleuren en het kerkelijk 
jaar. 
 

namens de liturgiecommissie: Alida Groeneveld 
 

 
zending en zegen 
Tot besluit kan de zending kort en bondig zijn: alles is 
immers al gezegd. Zending en zegen kan, zeker na 
een avondmaalsviering, in het teken staan van 
lofzegging. Zoals in de lutherse traditie: ‘Gaat heen in 
de vrede des Heren, God zij lof en dank’. De zending 
wordt bekrachtigd door de zegen, waarop de 
gemeente het amen zingt. 
 
liturgische kleuren 
De basis voor kleur in de kerk is de kleur van de 
doop: de witte gewaden waarmee vroeger de 
dopelingen bekleed werden. Het liturgisch jaar kent 
een aantal kleuren. In de perioden van voorbereiding 
op een feest, zoals Kerstmis of Pasen, is de kleur 
paars, staand voor inkeer, boete en nadenken. 
Midden in de paarse tijden licht het feest alvast op en 
kleurt het paars roze: op zondag Gaudete (Verblijdt 
u, de 3e zondag van Advent) en zondag Laetare 
(Verheugt u, de 4e zondag in de veertigdagentijd). De 
week voor Pasen heeft een eigen orde: Witte 
Donderdag heeft wit als kleur. Goede Vrijdag is paars 
of rood, Paasnacht is weer wit. De feestdagen en 
een aantal zondagen daarna hebben de kleur wit. 
Voor Pasen en de periode daarna geldt dat tot aan 
Pinksteren wit de kleur is. Na Kerst is dit afhankelijk 
van de Paasdatum hoeveel zondagen tussen Kerst 
en Pasen zijn. Pinksteren heeft rood als kleur: de 
kleur van het Pinkstervuur. Daarom is ook bij 
bevestiging van ambtdragers, predikanten en feesten 
van de kerk de kleur rood. Zondag Trinitatis, de 
zondag na Pinksteren is de afsluiting van de grote 
feesten en heeft als kleur wit. Vanaf deze zondag tot 
aan de adventsperiode is de kleur groen, staand voor 

de hoop, de verwachting van het Koninkrijk van God. 
Als er de doop wordt bediend, in rouwdiensten, en op 
Eeuwigheidszondag, de zondag waarop we de 
overledenen gedenken, is de kleur wit. Ook bij een 
trouwviering overheerst de kleur van het feest: wit.  
 
kerkelijk jaar 
Het kerkelijk jaar heeft een andere orde dan de 
kalender van 1 januari tot en met 31 december. Het 
jaar is een rondgang die begint met advent. Wie 
echter de lezingen van de zogenaamde voleindings-
zondagen vóór advent leest, zal zien dat de 
thematiek van het verwachten doorloopt. De 
kerstdatum ligt vast: 25 december. Daarna is de 
paasdatum bepalend voor het vervolg. De paas-
datum wordt als volgt vastgesteld: de eerste zondag 
na de eerste volle maan na 21 maart. Er is al met al 
een spreiding van een maand. Met een vroege 
Pasen zijn er weinig zondagen tussen Kerst en 
Pasen en veel groene zondagen ná Trinitatis. Bij een 
late Pasen, in 2011 24 april, de laatste mogelijkheid, 
zijn er veel zondagen tussen Kerst en Pasen. Pasen 
wordt voorafgegaan door de veertigdagentijd, een 
periode van zes weken van vasten en inkeer. De 
zondagen tellen daarbij niet mee. De veertigste 
Paasdag is Hemelvaartsdag. Pinksteren is ‘vijftigste’ 
en vieren we zeven weken na Pasen. Daarna is er 
een lange periode zonder feest op de liturgische 
kalender. Het kerkelijk seizoen dat gelijk op loopt met 
een schooljaar heeft daar wel verandering 
ingebracht. In september is er de startzondag en de 
bevestiging van nieuwe ambtsdragers, op hun beurt 
ook weer feestelijke diensten. 
 

 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 

Boeken- en grammofoonplatenverkoop voor de 
Grote of Laurenskerk. 
 

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch 
(0294 410 657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum 
(0294 483 993) en ze worden bij u opgehaald. 
 

U kunt de boeken of grammofoonplaten ook  
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist 
in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 10 juni in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 11 juni wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier 
 opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
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● In de kijker 
 
De Voedselbank door Cathalien Op ’t Land 
 
Stichting Voedselbank Gooi en omstreken zet zich in 
voor huishoudens die niet meer in staat zijn om 
dagelijks het brood op de plank te krijgen. De 
Voedselbank functioneert in de maatschappij als 
schakel tussen overschot en verborgen armoede, zo 
staat op hun website www.voedselbankgooi.nl te 
lezen. De Voedselbank in Weesp is onderdeel van 
deze stichting. 
 
Via het uitdelen van voedselpakketten wil de 
Voedselbank tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo 
krijgen de cliënten actief de kans om aan verbetering 
van hun situatie te werken.  
 
Het is de bedoeling dat men zich via Versa Welzijn 
aanmeldt (te vinden in Gebouw Wonen en Welzijn, 
Van Houten Industriepark 21 1381 MZ Weesp tel 
(0294 41 05 78). Vanuit deze organisatie wordt 
tegelijkertijd begeleiding aangeboden, zodat het ook 
mogelijk is om binnen 3 maanden oplossingen te 
hebben gevonden. Waar dat niet binnen deze termijn 
lukt, wordt de periode van het gebruik maken van de 
pakketten van de Voedselbank verlengd. 
 
Een kerkelijke stichting? 
Nee, de Voedselbank is geen kerkelijke stichting, 
maar onze Protestantse Gemeente is actief 
betrokken, evenals de Laurentius Parochie. Zowel in 
de vorm van vrijwilligers (wel zo'n 90% van de 
vrijwilligers in Weesp is kerkelijk betrokken) als 
sponsoringen door individuele gemeenteleden via de 
inzameling van goederen als financiële sponsoring 
door de diaconieën. 
Waarom is het inzamel- en uitgiftepunt in de Grote 
kerk? Aanvankelijk werd het oude jeugdgebouw 
gebruikt, zodat het gratis kon. Toen dat opnieuw 
gebouwd werd, mocht de Voedselbank vanuit de 
Grote Kerk ook gratis de goederen gaan verzamelen 
en uitgeven. 
 
Naast het inzamelmoment elke donderdag tussen 
12.30 en 13.00 uur (in de Grote Kerk, ingang 
Waagplein), kunnen wij als gemeenteleden 2x per 
jaar op een zondag helpen de voorraden aan te 
vullen door goederen mee naar de kerk te nemen. 
Dat kan op 1e Pinksterdag (zie kader hiernaast, en de 
tekst op de bladzijde hiernaast) en op de laatste 
zondag van september. 
Verder houdt de Voedselbank één maal per jaar bij 
Albert Heijn een inzamelingsaktie en één maal per 
jaar op het Maxis terrein. 
Waardering mag worden uitgesproken voor de 
trouwe sponsors die elke week tussen 12.30 en 
13.00 uur hun bijdragen komen brengen in de Grote 
Kerk. Winkeliers in Weesp leveren ook bijdragen aan 
de Voedselbank. 
 
 
 
 

Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
In aanmerking komen voor de pakketten van de 
Voedselbank kan via: 
 
  Versa Welzijn Weesp/Muiden-Muiderberg 
  Gebouw Wonen en Welzijn 
  Van Houten Industriepark 21 
  1381 MZ Weesp 
  Tel   0294 41 05 78 
  Fax   0294 43 31 73 
  E-mail   weesp@versawelzijn.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzameling op 1e Pinksterdag 
 
 

Wat is er nodig? 
 

Voedingsmiddelen en toiletartikelen zoals: 
  - Waspoeder en zeep 
  - Suiker, pasta’s 
  - Koffie en thee 
  - Tandpasta 
  - Limonade 
  - Groenteconserven 
  - Soep in blik 
 

Graag één of meerdere producten 
meebrengen op 1e Pinksterdag. 

 
Tijdstip: 

 

Tussen 9.30 – 10.00 en 11.30 – 12.00 uur 
 

Inzamelpunten: 
 

H. Laurentiuskerk en de Grote Kerk in Weesp 
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De Voedselbank Gooi en omstreken 
 
Nu de vakantieperiode komt en velen er even tussen 
uit gaan doen wij, de Voedselbank Gooi en 
omstreken, een beroep op u zodat de cliënten van de 
Voedselbank toch hun pakket kunnen krijgen. 
 
Aan deze oproep willen wij, de PKN gemeente te 
Weesp en Driemond en de RK Laurentiusparochie, 
gehoor geven. Wij vragen aan u om lang houdbare 
levensmiddelen en toiletartikelen mee naar de kerk te 
nemen op 1e Pinksterdag. 
Vanaf 9.30 uur tot 10.00 uur en van 11.30 uur tot 
12.00 uur bent u welkom om uw lang houdbare 
levensmiddelen te komen brengen. 
 

      
 
In het volgende stukje willen wij u iets vertellen over 
de werkwijze van de Voedselbank. 
 
De Voedselbank Gooi en omstreken werkt nauw 
samen met hulpverlenings -organisaties, die er zorg 
voor dragen dat huishoudens, die aan de gestelde 
voorwaarden voldoen, ook daadwerkelijk hulp van 
ons krijgen. 
De cliënten krijgen niet alleen een voedselpakket, 
maar worden ook geholpen hun financiële situatie op 
orde te krijgen. 
Doel is om mensen die dat echt nodig hebben te 
helpen definitief uit de problemen te komen. Daarbij 
helpen we hen, voor zover nodig, een tijdje op weg 
met een voedselpakket. 
 
Wie komen er in aanmerking voor een voedselpakket 
via Voedselbank Gooi en omstreken? 
Inwoners van Huizen, Hilversum, Weesp, Soest, 
Baarn en omgeving, die aan de criteria voldoen. Ook 
inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren kunnen 
een beroep op de voedselbank doen. Bel voor een 
voedseluitgiftepunt bij u in de buurt tel: 035 533 8836 
(Intake), of mail intake@voedselbankgooi.nl. Zij zitten 
voor u klaar, voor een vertrouwelijk gesprek onder 
vier ogen, gezellig bij een kop koffie of een glaasje 
fris. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij hen 
in veilige handen. 
 
Onze hulp kan niet plaatsvinden zonder de (ook wel 
financiële) steun van bedrijven, fondsen (de 
sponsors),particulieren, overheden en instanties, 
kerken en scholen. 
 
Laat u inspireren door de Geest van Pinksteren en 
neem artikelen mee op eerste Pinksterdag of maak 
een gift over op 38.37.38.083. 
 
Piet van Lindenberg, diaconie PKN 
Nel Pronk, coördinator RK Laurentiusparochie 

● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, waaronder 
ook de Herziene Statenvertaling, kinderbijbels, 
dagboeken, evangelische lectuur enz. De Doornse 
Catechismus is nu ook te verkrijgen. 
 

Komt u eens kijken, u bent van harte welkom, en 
bestellingen kunnen nog steeds geplaatst worden. 
Natuurlijk kunt u ook gewoon binnenlopen voor een 
praatje en een kopje koffie! 
 

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur. 
 

Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
Pinksterappèl 
 
Beste gemeenteleden van de Grote Kerk in Weesp, 
We zijn blij en dankbaar dat we D.V. dit jaar opnieuw 
met het Pinksterappèl in uw kerkgebouw zijn. Het 
vorig jaar hebben we zo’n fijne dag gehad en we 
hopen dit jaar opnieuw op 2e Pinksterdag (13 juni) 
twee vreugdevolle samenkomsten te hebben tot eer 
van de Heere God. U bent heel hartelijk welkom. 
 

De middagbijeenkomst begint om 15.00 uur. De 
spreker is ds. J. Westerink. Hij zal Pinksteren 
belichten vanuit de persoon Simson. Het muzikaal 
intermezzo wordt dan verzorgd door de familie 
Wakum uit Scheveningen. De avondbijeenkomst 
begint om 19.00 uur. Er zijn twee sprekers t.w. ds. 
A.Th. van Olst en ds. H.H. Klomp. Zij belichten 
Pinksteren vanuit resp. Stefanus en Barnabas. De 
muzikale bijdrage wordt dan verzorgd door het 
Flakkees blokfluit-ensemble. Gert van Mansom 
(orgel) en Teun Nicolai (trompet) begeleiden de 
samenzang. 
 

We hopen u te ontmoeten op 2e Pinksterdag in uw 
eigen kerkgebouw. 
 

Hartelijke groeten aan u allen van de 
Pinksterappèlcommissie: 
Nico, Christine, Leanne, Martin, Dinah, Wouter, Dina, 
Lukas, Bram, Jannemarie en de familie Molenaar. 
 
www.pinksterappel.nl 
 
 
 
Dankbetuiging 
 
Ieder hartelijk bedankt voor de kaarten, bezoekjes 
enz. tijdens mijn revalidatie. 
 
Jo Nederlof 
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● Informatief 
 
Projectgezinnen gezocht 
 
‘‘Wie in mijn naam zo’n kind opneemt, neemt mij op 
en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar Hem die 
mij gezonden heeft’’ 
 
Marcus 9 vers 37 
 
‘Projectgezinnen’ zijn een onderdeel van Orthope-
dagogisch Centrum Trompendaal De afdeling bevindt 
zich in Hilversum. De projectgezinnen zijn speciaal 
geselecteerde gezinnen die een (zeer) jong kind 
opvangen, dat als gevolg van een problematische 
situatie, (tijdelijk) niet meer bij zijn ouders kan blijven. 
Het gaat om kinderen voor wie een crisisopvang 
noodzakelijk is. 
 

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe 
projectgezinnen voor kinderen in de leeftijd van 2-10 
jaar. 
 

De projectgezinnen zijn een kleinschalige vorm van 
hulpverlening voor jonge kinderen. Binnen een zo 
gewoon mogelijk dagelijks leven in gezinsverband 
krijgen zij de verzorging en opvoeding die zij nodig 
hebben. 
 

De duur van de opvang is altijd zo kort mogelijk. In 
de praktijk betekent dit dat de opvang kan variëren 
van enige maanden tot ruim een jaar. In deze 
periode wordt uitgezocht of het kind terug kan naar 
de ouders of mogelijk op een andere plek, bijv in een 
pleeggezin, kan gaan wonen. 
 

Omdat elk kind onlosmakelijk is verbonden met zijn 
ouders, wordt er veel waarde aan gehecht om de 
ouders in staat te stellen hun kind te zien. De 
frequentie van deze contacten worden zoveel 
mogelijk aangepast aan de wensen van ouder en 
kind, met een maximum van 1 maal per week. 
 

Tijdens het verblijf van het kind kunt u rekenen op 
professionele begeleiding vanuit onze instelling. 
Er wordt een vergoeding verstrekt die ook in de 
pleegzorg gebruikelijk is. 
 

Wij willen benadrukken dat het, gezien de aard van 
onze hulpverlening binnen deze gezinnen, altijd om 
een tijdelijke plaatsing gaat. Indien u geïnteresseerd 
bent willen u over dit boeiende werk graag meer 
vertellen. Wij werken vanuit het protocol ‘werving en 
selectie projectgezinnen’. 
 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij 
mevr. A.Brügemann, (tel. 035-
6215250) of mevr. C.M.I.Slob-
Fafié (tel. 06-46404229). 
Een mail sturen kan ook: 
a.brugeman@legerdesheils.nl 
of s.slob@legerdesheils.nl 
 

 
 
 

Provinciale Taizédienst in De Lichtkring 
 
De jaarlijkse Noord-Hollandse 
Taizédienst wordt in 2011 in 
Hoofddorp gehouden, op 
zondagavond 19 juni om 19.00 
uur in kerkcentrum De 
Lichtkring in Hoofddorp-
Toolenburg. 
 

Elk jaar is er rond juni, vóórdat velen naar Taizé 
gaan, een dienst waar alle Noord-Hollandse 
Taizégroepen elkaar treffen. Geprobeerd wordt ook 
een koor en muziekgroep te vormen uit de hele 
provincie. Na Zandvoort, Alkmaar en Haarlem is de 
dienst nu in Hoofddorp. 
 

In De Lichtkring zijn al sinds 1995 elke twee 
maanden Taizédiensten. Ze volgen de Taizévorm, 
met als 'eigen accent' een open Rembrandt-bijbel 
naast de iconen, het lezen van een stuk uit de 
Jaarbrief van Taizé en de vredegroet voor het einde 
van het gebed.  
 

Alle Taizévierders van Noord-Holland en natuurlijk 
alle Hoofddorpers zijn welkom in de Noord-Hollandse 
Taizéviering op zondag 19 juni in De Lichtkring.  
 

De dienst begint om 19.00 uur; vanaf 17.00/30 uur 
kunnen zangers en instrumentalisten oefenen onder 
leiding van zangleidster Annemarie Gerritsen.  
 

De Taizégroep nodigt iedereen uit te komen 
meezingen in het adhoc-koor of een 
muziekinstrument mee te nemen.  
 

Opgeven voor koor of muziek graag op 
taize.in.hoofddorp@gmail.com (géén accent op de e 
van taizé; puntjes tussen de woorden!) Voor soep en 
broodjes wordt gezorgd. De Lichtkring ligt aan 
Lunenburgdreef 70 in Hoofddorp. 
 
 
Tentoonstelling 'Petrus en ik' 
 
Het Bijbels Museum belicht het leven van apostel 
Petrus tijdens de tentoonstelling 'Petrus en ik' 
(zaterdag 2 april 2011 - zondag 6 november 2011). 
 
De verschillende kamers van het museum geven elk 
een andere interpretatie van de persoon en het icoon 
Petrus. Via verschillende kunstvormen, veelzijdige 
activiteiten en via diverse gastconservatoren krijgen 
bezoekers een breed beeld van deze bijbelse figuur. 
Petrus is de eerste in deze cyclus van tentoon-
stellingen in het Bijbels Museum die de bijbel als 
historisch boek toegankelijker moet maken voor een 
breed publiek. 
 
Plaats: Jacob de Witzaal, Bijbels Museum 
Herengracht 366-368, Amsterdam 
Website: www.bijbelsmuseum.nl 
 



 

 Onderweg 15 

● Informatief 
 
Goden van de rode loper 
 
Is onze fascinatie voor sporthelden, popstars 
en filmidolen een nieuw soort godsdienst? 
Vieren we niet de overwinningen, veroordelen 
we niet de misstappen en waken we niet bij de 
dood van deze goden van de rode loper? Over 
deze vervagende grens tussen populaire 
cultuur en religie gaat deze openbare lezing 
van de Protestantse Theologische Universiteit 
(PThU). 
 

De lezing wordt gegeven door dr. Pete Ward, 
docent jeugdpastoraat en theologische 
vorming aan King's College, een 
vooraanstaande universiteit in Londen. Ward is 
begin juni in Nederland als gastdocent van de 
cursus 'Jeugd, geloof en cultuur, academische 
reflecties op jeugdpastoraat' van de PThU (6-
10 juni). 
 

'Gods Behaving Badly' 
Ward publiceerde enkele maanden geleden 
het boek 'Gods Behaving Badly: Media, 
Religion and Celebrity Culture'. Daarin 
beschrijft hij hoe de westerse samenleving 
beroemdheid verheft tot het theologische 
domein en zo een para-religie creëert. Tijdens 
de openbare lezing gaat Ward in op 'Gods 
Behaving Badly'. 
 

Dr. Rein Brouwer, docent praktische theologie 
aan de PThU, komt aansluitend op Wards 
referaat met een reactie. De voertaal tijdens de 
lezing is Engels. 
 

Meer informatie 
Plaats: De Lindenhorst (gebouw Youth for 
Christ), Hoofdstraat 260, Driebergen. Kosten: 
gratis. Opgeven: via website PThU. 
 
 

Pinksterduif knutselen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderhoud aan Joodse Begraafplaatsen 
 
Een werkgroep van leden van nagenoeg alle 
christelijke kerken en gemeenten is sinds 1975 bezig 
met Joodse begraafplaatsen in een eervolle staat van 
onderhoud te brengen. De groep werkt in de periode 
van 11 tot 15 juli 2011 op de joodse begraafplaats in 
Muiderberg. Samen met die van Diemen is deze 
begraafplaats de belangrijkste van de orthodox 
joodse begraafplaatsen in Nederland, die nog in 
functie zijn. Het is een enorm grote begraafplaats van 
wel 42.000 (!) zerken. 
 

Ons is door de Joodse Gemeente van Amsterdam 
gevraagd een veld op te knappen van ongeveer 6000 
grafstenen. 
 

De motivatie is, als christenen, zonder pretentie, een 
klein steentje bij te dragen aan de verbetering in de 
verhouding tussen Joden en christenen. Ook is het 
een daad tegen rassenhaat en grafschendingen. 
 

Door de prettige ontspannen sfeer, het onderwijs 
over de verhouding met het Jodendom, de fijne 
samenwerking en het goede doel, vinden velen het 
een heerlijke vakantieweek. Het werk op de begraaf-
plaats bestaat o.a. uit het weer zwart maken van de 
letters op de grafstenen, en daarbij veel grondwerk, 
nl de aanleg van een afscherming met gaas tegen 
konijnen en het plaatsen van een houten hek. 
 

Het team van ongeveer 60 mensen uit vele kerken 
wordt geholpen door een flink aantal vrijwilligers, die 
één of enkele dagen komen. U bent hartelijk welkom 
op 11 juli of daarna om aan dit werk als vrijwilliger 
mee te doen. 
 
Informatie en opgave: Mevrouw C. Arentze, email: 
c.arentze@orange.nl. Tel 0320 215 015. 
Zie ook: www.boete-verzoening.nl. 
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● Voor de jeugd 
 

Taizé 
 
In de week van  1  t/m 8 mei  jl.  zijn  we als  Weesper  groep weer  naar  Taizé  geweest.  De groep bestond uit  24 mensen,  
waarvan 3 "ouderen" en 21 jongeren waarbij inbegrepen onze dominee Marije Hage. De groep was niet helemaal "Weesps": 
er waren ook 5 jongeren bij uit andere steden die meereden. 
 
Hieronder volgen de indrukken van Marinka Hilders en Han Op ’t Land 
 
 
“Marink!  Je  kan  douchen!”  Dat  was  het  moment.  Het  
moment dat mijn Taizé avontuur begon. Ik moet eerlijk 
bekennen  dat  ik  hier  niet  heel  erg  naar  uit  zag.  Maar  
voor alles is een eerste keer en we zouden het wel zien. 
Met deze gedachte kwam ik  uit  mijn  bed en  maakte ik  
mij klaar voor een geweldige week waar ik toen nog geen 
idee van had. 
 
Inmiddels  lagen  mijn  kussen,  mega  tas  en  gitaar  in  de  
auto  en  stond  ik  samen  met  mijn  zus  en  Linda  te  
wachten op de rest van de groep terwijl het nog donker 
en koud was. Al snel stonden we bij het tankstation met 
wel  20  mensen.  Niet  alleen  uit  Weesp  maar  ook  uit  
Zandvoort, Utrecht en Groningen. Het was zover, we 
gingen echt op weg naar het verre Frankrijk. 
 
Over de reis zelf zal ik niet te veel uitweiden alleen het 
einde  van  de  reis.  ‘s  Middags  toen  we  er  bijna  waren  
maakten we haarspeldbochten en zaten er overal 
hobbels in de weg. We kwamen dichterbij en in de auto 
werd het onrustig. Er werden plaatsen, winkels, koeien 
en hekjes herkend. Ik zelf keek mijn ogen uit. Een 
prachtige omgeving met een blauwe lucht en een 
stralend zonnetje.  
 
Mijn  vrienden  op  school  en  ook  gewoon  mensen  in  mijn  
omgeving  keken  raar  op  toen  ik  vertelde  waar  ik  heen  
ging.  Een  jongeren  klooster.  Wat  moet  je  daar?  Loopt  
iedereen  daar  in  gewaden?  Bid  je  de  hele  dag?  Dat  is  
toch  geen  vakantie!  Deze  vragen  had  ik  natuurlijk  zelf  
ook maar het was totaal anders dan mijn verwachtingen. 
Ja het klopt dat je drie keer per dag naar de kerk gaat. 
Maar  je  doet  nog  veel  meer  en  het  zijn  niet  de  
kerkdiensten die je gewend bent.  
 
’s  Morgens  ging  de  wekker  om  half  8.  Dit  is  inderdaad  
erg vroeg maar als iedereen opstaat kan je toch niet 
blijven  slapen op  je  3  centimeter  dikke matras.  Dan ga  
je  naar  de  kerk.  Ik  heb  de  kerk  als  zo  bijzonder  
beschouwd. Er hangt een sfeer die moeilijk te 
omschrijven  is  maar  een  kerkdienst  absoluut  niet  
verschrikkelijk maakt. Na de kerk rent ongeveer 
iedereen naar het ontbijt. Ik zelf heb een keer 
geholpen met uitdelen. Iedereen zegt in zijn eigen taal 
“eet smakelijk!” en vervolgens “dankjewel”. 
Na het ontbijt moest ik snel terug naar de kerk omdat 
daar de contact persoon was voor mijn gespreksgroepje. 

Ik had een erg leuk gespreksgroepje met Ingeborg en 
nog drie mensen uit Nederland, twee Duits sprekende 
Belgen, een Frans meisje en een Zwitsers meisje. Het 
was  elke  dag  heel  erg  gezellig  en  ook  leuk  om  met  
mensen uit andere culturen te praten en je mening te 
uiten. Dit alles moest natuurlijk wel in het Engels en zo 
af  en  toe  in  het  Duits  omdat  onze  duitsprekende  
jongens een beetje moeite hadden met de Engelse taal. 
 
Iedereen moet werken als je onder de 24 bent. Samen 
met  Suzanne  en  Ingeborg  ging  ik  op  weg  naar  de  
bigwashing-up. Dit hield in dat we grote potten, pannen 
en bakken moesten afwassen waarmee het eten voor de 
middag en de avond mee werd gekookt. De eerste twee 
dagen was dit erg gezellig maar in de loop van de week 
waren er in plaats van drie Fransen, 15 Fransen. Het was 
prachtig  weer  dus  wij  hadden in  de  eerste  twee dagen 
een watergevecht gehouden. Naar mijn ervaring willen 
Fransen alles groter en beter en luider. Ik zal niet 
verder  op  de  details  ingaan  want  dat  zal  u  geen  beter  
beeld geven van het Franse volk. 
En u zou massaal naar Taizé willen gaan om onze 
permanent (dat is een vrijwilliger die voor langere tijd in 
Taizé verblijft) een hart onder de riem willen steken. 
 
En  dan  denk je:  al  zoveel  gedaan,  was  dit  het  dan  voor  
een  dag?  Nee  natuurlijk  niet  want  na  de  avonddienst  
gingen  we  nog  met  zijn  allen  naar  Oyak.  Daar  was  een  
winkeltje  waar  je  van  alles  kan  kopen  van  shampoo  tot  
water en chocola. Iedere avond was het weer reuze 
gezellig en ontmoet je heel veel mensen. Er zijn heel 
veel mensen die gitaar spelen en zingen maar ook werden 
er spelletjes gedaan zoals Ninja en het voetenspel.  
 
Wat Taizé zo speciaal maakt is dat je met iedereen een 
praatje kan maken en iedereen daar ook heel open voor 
staat. Ik heb heel veel mensen ontmoet, maar van de 
helft weet ik hun achternaam niet dus die kan je nooit 
meer vinden op Facebook. Ik vond het heel erg leuk en 
zeker geen verspilling van mijn vakantie. En ondanks het 
schrikbeeld kan ik iedereen aanraden het gewoon een 
keer  te  proberen,  want  je  zal  zien  het  is  de  moeite  
waard. 
 
 
 

Marinka Hilders 
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Jan Sas, Dik Hortensius en ondergetekende 
chauffeerden en zaten in het volwassenen 
programma. We hebben de Bijbelinleiding, gehouden 
door broeder John, gevolgd. 
 

Het thema was: ‘de naam van God.’ Uitgelegd werd 
onder meer, dat namen in de bijbelse tijd niet 
zomaar  namen  waren  om  iemand  te  onderscheiden  
van anderen, maar dat in de naam van iemand vaak 
ook kenmerken van de persoon worden beschreven. 
Door  je  in  de  betekenis  van  Gods  namen  te  
verdiepen, kan je meer over het karakter van God te 
weten komen. 
 

Aan het eind van elke inleiding kreeg je vragen mee 
ter  overdenking  en  om,  als  je  dat  wilde,  in  
gespreksgroepjes te bespreken. Ze waren niet altijd 
even makkelijk.  

Voor  het  eerst  maakten  we  -  naar  aanleiding  van  het  
overlijden van een broeder - in Taizé een uitvaartdienst 
mee. Eenvoudig maar toch indrukwekkend. 
 

Verder hebben we genoten van het goede weer en een paar 
mooie wandelingen in de omgeving gemaakt. De onderlinge 
gesprekken onderweg maar ook met anderen bij het eten of 
‘zo maar’ gebeuren in een sfeer van openheid en zijn voor 
mij zeker een belangrijk stuk van de Taizé-beleving. 
 

Een persoonlijk nootje: in de loop van de donderdag kreeg ik 
een keelontsteking en daarna kon ik (jammer genoeg) niet 
meer zingen; ik vond het heel spijtig want het zingen in 
Taizé heeft mijn hart... Afgezien van het laatste, kijk ik 
met veel plezier op deze week terug. 
 
 

Han Op 't land 
 

 
 

 
 

 
 

  Wat:  
  Jeugddienst 
 
  Waar:  
  Grote Kerk, Nieuwstraat 31 
 
  Wanneer:  
  zondag 19 juni a.s.  
 
  Voorganger: 
  Ds. Alida  Groeneveld 
 
  Hoe laat:  
  10:00 uur   Collectedoel:   Stichting  opkikker  

VOOR DIT DOEL KUN JE OOK JE 
OUDE GSM TELEFOON INLEVEREN. 
MEENEMEN DUS!!!! 

 
 
 


