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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl) 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, C.J. van Houtenlaan 3, 1381 CN Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp 
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 10: vrijdag 22 juli, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 1 augustus. 
Activiteitenperiode: 3 tot en met 30 augustus (4 weken). 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 10 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  afscheid kinderdienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte jeugdwerk 
 
19.00 uur ds. J. Vroegindeweij, Bilthoven 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte kerk 
2e collecte jeugdwerk 
 
 
zondag 17 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte zending 
 
19.00 uur ds M.D. Geuze, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte kerk 
2e collecte zending 
 
 
zondag 24 juli 
  
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
   
1e collecte kerk 
2e collecte ZWO Project (sosuakids) 
 
19.00 uur ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte kerk 
2e collecte diaconie 
 
 
zondag 31 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
  8 juli hr Herderschee 
15 juli R.K. dienst 
22 juli ds W.J. Lamfers  
29 juli ds W.J. Lamfers 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
10 juli de heer H. van Meeteren 14.30 uur 
24 juli de heer G. Herderschee 14.30 uur 
 

 
Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
In verband met vakantie is het Pastoraal Diaconaal 
Centrum van 22 juli t/m 7 augustus geopend op 
woensdag en vrijdag van 9.30 - 12.00 uur. 
 

Ingesproken telefoonberichten worden dagelijks 
afgeluisterd en zonodig beantwoord. 
 

Wel zijn er gastvrouwen aanwezig op dinsdag, 
woensdag en donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur. 
 

 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst kerksiteviering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Niet elke zondag: 
Kerksiteviering tijdens de kerkdienst voor jongeren vanaf 
brugklas t/m 15 jaar in het BIOS-gebouw. Vermelding 
onder Erediensten. 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
A. Mul 410636 
 
zondag  10 juli 
  mw M. Mak 432588 
 
zondag 17 juli 
  hr J.K. Vogel 412119 
 
zondag 24 juli 
  hr A. Jochemsen 457790 
 
zondag 31 juli 
  hr S. Biesheuvel 417859 

Activiteitenagenda 
 
Dinsdag 5 juli 
Ouderensoos, Het Lichthuis 14:00 – 16:00 uur 
 
Donderdag 7 juli 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Berg 10:00 – 12:00 uur 
 
Donderdag 7 juli  
Alzheimercafé, zaal open 19.00 uur, aanvang 19:30 uur 
Verhuizen, of toch maar niet? Zie ook pagina 14 
 
Donderdag 7 juli 
Consistorie pastoraatsouderlingen 20:00 – 22:00 uur 
Het Lichthuis 
 
Vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 
Ophalen oud papier, het papier graag buitenzetten vóór 8:00 uur’ 
 
Vrijdag 8 juli 
Kerksite en Kerksite+ feest, BIOS gebouw 20:00 uur 
Kijk op pagina 15 voor meer informatie 
 
Maandag 18 juli 
Bespreek ’t samen, Het Lichthuis, 14:00 – 15:30 uur 
Zie pagina 9 voor meer informatie 
 
Dinsdag 19 juli 
Ouderensoos, Het Lichthuis 14.00 – 16.00 uur 
 
Donderdag 21 juli 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Berg 10.00 – 12.00 uur 
 
Dinsdag 2 augustus 
Ouderensoos, Het Lichthuis 14.00 – 16.00 uur 
 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

U bent van harte welkom voor een praatje en een kopje koffie in 
Het Lichthuis, Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9:30 en 12:00 
uur. 
 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Hr. G. van Heiningen 777739 
 of 06 345 96 380 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 
 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

In verband met vakantie is het 
Pastoraal Diaconaal Centrum van 
22 juli t/m 7 augustus geopend op 
woensdag en vrijdag van 9.30 tot 
12.00 uur. 
 

Ingesproken telefoonberichten worden 
dagelijks afgeluisterd en zonodig 
beantwoord. 
 

Wel zijn er gastvrouwen aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag-
ochtend van 9.30 tot 12.00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Alida Groeneveld 

 
Cello spelen in Kinshasa: nuttig?! 
 
Bijgaande foto zag ik 
voor het eerst op de 
tentoonstelling van 
World Press Photo in 
de Oude Kerk in 
Amsterdam. Achter een 
knalgroene golfplastic 
omheining speelt een 
mevrouw cello. De stoel 
waarop zij zit, en het 
bloesje dat zij aanheeft, 
is ook felgroen. Het lijkt 
wel een oase van rust 
in de drukke omgeving. 
Mensen lopen langs, de 
weg is niet geasfal-
teerd, of het asfalt is allang geleden verdwenen. De 
vuilnis ligt nog op straat. De omgeving maakt een 
povere indruk. De kleur groen maakt het tot een 
zeer sprekende foto. Het is dan ook jammer dat 
Onderweg in zwart/wit gedrukt wordt. 

De mevrouw op de foto is Joséphine Nsimba 
Mpongo (37 jaar), ze woont in Kinshasa 
(Democratische Republiek Congo). Ze is lid van 
het orkest van de Kimbanguisten, het enige 
symfonieorkest in Centraal Afrika. Het orkest is in 
1994 opgericht. Een kleine groep musici deelde 
een gering aantal instrumenten. Nu zijn er zo’n 200 
amateurmusici beschikbaar voor concerten. De 
celliste verkoopt overdag eieren op de markt van 
Kinshasa en ’s avonds repeteert ze voor het orkest. 

Muziek spreekt tot de verbeelding en raakt de 
emotionele laag van mensen, dat is een 
wereldwijde ervaring. Ook in een niet zo’n chique 
wijk in Kinshasa, Congo wordt muziek gemaakt, en 
vinden mensen het leuk om dat ook samen te 
doen. Muziek tilt je even uit je misère van alledag: 
want van eieren verkopen word je niet bepaald rijk! 
Naast de knalgroene kleur valt mij de onverstoor-
baarheid van de cellospeelster op. Wat er ook 
gebeurt, ze gaat door met oefenen. Haar muzikale 
bijdrage vanavond bij de repetitie zal prima zijn. In 
dezelfde tijd had ze ook de straat kunnen vegen, 
de vuilnis voor haar huis opruimen, allemaal nuttige 
en nodige zaken. Ook muziek maken, cello spelen 
in Kinshasa is nuttig en nodig, maar dan anders 
dan wij denken.  

 

 

Ik kom hierop door een 
citaat van prof Joop 
Boendermaker over 
liturgie: Laten we het 
toch toegeven, echte 
eredienst is principieel 
nutteloos. We zijn 
mesjogge dat we op 
een mooie zondag in 
de kerk gaan zitten. 
Het is nog nuttelozer 
dan bloemen geven op 
een verjaardag, dan 
iemand afhalen op 
Schiphol die best zelf 
zijn koffer kan dragen, 

dan kaarsen op tafel terwijl er 100 watt boven 
hangt (De Eerste Dag vieren, 1999).  

Later verontschuldigt hij zich over zijn felle 
bewoordingen, maar desondanks houdt hij vast. 
Wie het maatschappelijk nut van eredienst wil 
bewijzen, raakt het hart van de liturgie. Liturgie is 
net zo’n kostbare verspilling als de vrouw die Jezus 
zalft (Joh. 12:5) – en herinner het commentaar van 
de omstanders! Tegelijkertijd is het zalven met 
kostbare olie een onmisbaar teken van alle liefde 
en hoop die deze vrouw aan Jezus’ voeten legde. 
Liturgie laat ons een spoor zien van Jezus’ 
nabijheid door de wereld. Dat is vieren, gedenken, 
horen, en muziek bij elkaar. Dat weet je niet 
vanzelf, dat is een kwestie van blijvend oefenen om 
elkaar te bepalen bij Jezus’ visioen van het 
koninkrijk van God. De vraag van het nut ervan 
hoef je dan niet te stellen. Het gaat om levende 
tekenen van hoop en liefde waardoor we geraakt 
kunnen worden, zoals ook de muziek onze diepste 
ziel raakt. 

 

 

 

 

Wie de foto in kleur wil bekijken, kan surfen naar 
www.worldpressphoto.org en doorklikken naar 
winners gallery 2011, voor de 1e prijs in de 
categorie ‘arts and entertainment’ 

 

 
 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 10 juli 
4e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Zondag 10 juli lezen we het verhaal over de zaaier (Matteus 
13). Wat komt er terecht van de zaadjes? Het wordt een 
bijzondere dienst! De kinderen die na de zomer naar de 
middelbare school gaan, vliegen over van de kinderdienst 
naar de kerksite. We besteden aandacht aan deze overstap 
en verwelkomen ook de nieuwe 4-jarigen die oud genoeg 
zijn voor de kinderdienst. Jong en oud welkom! (ds. Marije 
Hage) 
 
 
zondag 17 juli 
5e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Zondag 17 juli is de eerste van de Zeven zomerse 
zondagen, waarop uw team van predikanten stilstaat bij de 
symbolische betekenis van getallen in de Bijbel. Het getal 1 
wijst op de volmaaktheid en de uniciteit van God. 
Deuteronomium 6:4-9 legt ons het 'de Heer is onze God, de 
Heer is één' na aan het hart. Zo God zien heeft verregaande 
consequenties, sluit elk denken in de trant van 'Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer' uit. Men kan tenslotte maar één Heer 
dienen (Mattheüs 6:24). Die bevrijdende dimensie, die 
Bonhoeffer zozeer heeft onderstreept, begint men in 
Arabische landen gelukkig ook te ontdekken. Tussen de 
unieke God van Israël en de ene Allah, aan wie men zich 
slaafs moet onderwerpen, bestaan echter wel wezenlijke 
verschillen, omdat de God van Israël zich in liefde uit, naar 
ons toekomt, ons bezielt om de ander liefdevol tegemoet te 
gaan in plaats van te wantrouwen, zoals de Joodse filosofen 
Spinoza en Levinas zo treffend hebben gezien. Tegenover 
een 'wij-zij' denken, waar de Koran vol mee staat, stelt de 
Bijbel naastenliefde. Wij zingen Psalm 75 en de gezangen 1, 
62, 303 en 429. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 
zondag 24 juli 
6e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de reeks ‘zeven zomerse zondagen’ is dit zondag 2. Aan 
de hand van het getal 2 lezen we het verhaal over de twee 
zonen van één vader die leren elkaars broers te zijn. (Lucas 
15: 11-32). Ook andere broers, zoals Kain en Abel, Jakob en 
Ezau, en zusters Martha en Maria, zullen niet onbesproken 
blijven. We vieren in deze dienst ook de Maaltijd van de 
Heer. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
zondag 31 juli 
7e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
“Al het goede komt in drieën”, wordt wel eens gezegd. We 
lezen uit Genesis 18, waarin Abraham plotseling 3 gasten op 
bezoek krijgt. Iedereen welkom! (ds. Marije Hage) 
 

Zeven	zomerse	zondagen	
	
Deze	 zomer	 kunt	 u	 genieten	 van	 een	 reeks	
bijzondere	 diensten!	 Met	 elkaar	 gaan	 wij	 7	
zondagen	op	rij	op	zoek	naar	de	betekenis	van	
getallen.	
	

1	 17	juli	(ds	Lamfers)	
Het	 getal	 1	 wijst	 op	 de	 volmaaktheid	 en	 de	
uniciteit	 van	 God.	 Deuteronomium	 6:4-9	 legt	
ons	het	'de	Heer	is	onze	God,	de	Heer	is	één'	na	
aan	het	hart.	
	

2	 24	juli	(ds	Groeneveld)	
Aan	de	hand	van	het	getal	2	lezen	we	het	
verhaal	over	de	twee	zonen	van	één	vader	die	
leren	elkaars	broers	te	zijn	Lucas	15:	11-32).	
Ook	andere	broers,	zoals	Kain	en	Abel,	Jakob	en	
Ezau,	en	zusters	Martha	en	Maria,	zullen	niet	
onbesproken	blijven.	
	

3	 31	juli	(ds	Hage)	
“Al	het	goede	komt	in	drieën”,	wordt	wel	eens	
gezegd.	 We	 lezen	 uit	 Genesis	 18,	 waarin	
Abraham	plotseling	3	gasten	op	bezoek	krijgt.	
	

4	 7	augustus	(ds	Lamfers)	
Vier	 mannen	 hebben	 een	 zieke	 vriend.	 Wat	
kunnen	zij	voor	hem	doen	nu	Jezus	in	de	buurt	
is?	In	Marcus	2:1-12	gaat	er	een	wereld	voor	je	
open.	
	

5	 14	augustus	(ds	Lamfers)	
Het	 getal	 5	 gaat	 in	 de	 Bijbel	 vaak	 over	
behoeften.	Wat	 als	 er	 niets	 te	 eten	 is,	 behalve	
een	paar	vissen	en	5	broden?	Johannes	6:1-15	
maakt	ons	wegwijs.	
	

6	 21	augustus	(ds	Lamfers)	
Zes	 is	 het	 getal	 van	 de	 onvolmaaktheid.	 Met	
veel	 geploeg	 en	 geploeter	 hebben	 wij	 in	 zes	
dagen	 (Exodus	 20:8-11)	 vaak	 net	 genoeg	 om	
van	 te	 leven.	 Maar	 als	 Jezus	 langs	 komt	
verandert	 water	 in	 wijn	 en	 het	 leven	 in	 een	
feest.	 Wij	 lezen	 in	 Johannes	 2:1-11	 over	 de	 6	
watervaten.	
	

7	 28	augustus	(ds	Lamfers)	
Zeven	 staat	 voor	 harmonie	 en	 rust.	 Niet	 voor	
niets	 mogen	 wij	 na	 6	 dagen	 werken	 volgens	
Genesis	 2:2	 en	 3	 en	 Exodus	 20:8-11 op	 die	
bijzondere	 7e	 dag	 genieten	 van	 alles	wat	God	
ons	gegeven	heeft.		
	
Beleef	het	mee!	
 



 

 Onderweg 7 

● In memoriam 
 

Alida Titia Nieskens-Schepemaker 
29 juni 1925  -  25 juni 2011 

 
In de avond van 25 juni 2011 is Alie Nieskens overleden in het Tergooi Ziekenhuis in Blaricum. Ze was daar een 
kleine week eerder opgenomen voor een longontsteking. Mw. Nieskens was een geboren Weespse. In Zierikzee, 
waar ze in betrekking was, heeft ze haar man Jan (overleden juli 2009) leren kennen. Daar zijn ook de zes 
kinderen geboren. In de zestiger jaren is het gezin voor werk naar Weesp gekomen. Mw. Nieskens leefde voor 
haar gezin: haar kinderen en kleinkinderen. Haar motto was zorgen voor een ander. Ze heeft daarbij zichzelf 
weggecijferd, ook als het om haar eigen gezondheid ging. Ze woonde lange tijd op Waarschapsstraat 82; na het 
overlijden van haar man Jan is zij verhuisd naar Oversingel waar ze genoot op haar vaste plaats in het restaurant. 
We hebben afscheid van haar genomen in een plechtigheid te Almere, waarin muziek en Psalm 23 ‘de Heer is mijn 
herder’ centraal stonden. Daarna is zij op de begraafplaats te Almere te ruste gelegd. Moge God haar kinderen en 
kleinkinderen nabij zijn in hun verdriet. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 
 
 
● Van de predikanten 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Jeroen van Drie heeft al vier 
lieve schatten in huis en nu 
kwam er op 14 juni nog een 
lieve meid bij. Zij luistert naar de 
mooie namen Rosalie Florence. 
Het geluk op Zonnehof 7 is 
compleet. Van harte 
gefeliciteerd! Geniet er met 
twee oma's en opa in de buurt 

maar heel veel van. Want wat zal deze dame 
verwend worden met zoveel zorgzame gratiën om 
haar heen. En dan straks natuurlijk ook nog met 
Rosalie naar Florence. 
 

Mevrouw Van den Bergh (Hoogstraat) moest 
vanwege hevige pijn in haar been naar het AMC. 
Na een operatie is zij weer thuis. 
 

Mevrouw Van Leeuwen (Hugo de Grootlaan) wordt 
steeds zwakker. Gelukkig is er goede verzorging. 
 

Piet Nagel blijft ons voor verrassingen plaatsen, 
want na elke crisis kwam hij er steeds weer 
bovenop. Onbegrijpelijk, maar heel zwaar voor wie 
hem zo trouw als Jannie verzorgen. 
 

Andere gemeenteleden zijn met vermoeiende 
kuren bezig om kanker te bestrijden. Dat vergt heel 
veel van een mens. Wij bidden om Gods nabijheid 
voor onze zieken en voor hen die bezorgd om hen 
heen staan. 
 

Voor het werk in Roemenië ontving ik giften van 
€ 10,00, € 25,00 en € 100,00. Hartelijk dank! 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
 
Feest 
Voor alle jongeren in de laatste klas 
van de middelbare school was juni 
een spannende maand. Ik hoop, voor 
wie ik nog niet heb kunnen feliciteren, 
dat alle examenstress is beloond met 
een positief bericht! Om het begin van 
de zomer te vieren, kun je 8 juli vanaf 

20.00 uur terecht in het BIOS. Kerksite organiseert dan 
een feest voor alle jongeren vanaf 12 jaar. Dus ook als je 
na de zomer naar de middelbare school gaat, (spannend!) 
ben je van harte welkom! Nota bene: ook voor de 
kerksite-leiding en voor wie betrokken is (of is geweest) bij 
kerksite staan de deuren open! 
 
Belijdenis doen? 
Omdat er afgelopen jaar iemand heeft aangegeven 
belijdenis te willen doen, én omdat ik uit gesprekken merk 
dat deze vraag bij meerdere (jonge) mensen speelt, 
starten we na de zomer met een groepje belijdenis-
catechese. Dit soort avonden zet altijd veel in beweging, 
zowel in het hoofd als in het hart. Belijdeniscatechese is 
daarom ook vooral een zoektocht, waarin je in alle vrijheid 
je eigen geloofvragen kunt onderzoeken. Dat betekent 
dus ook, dat je op voorhand nog niet zeker hoeft te weten 
of je aan het einde van de rit werkelijk belijdenis zult 
doen. 
Meer informatie volgt in het kringwerkboekje, dat na de 
zomer wordt uitgegeven. Opgeven kan ook voor de zomer 
al: marije.hage@pknweespdriemond.nl. 
 
Een vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage 
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Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
dank u wel van De Opkikker 
De dames bij Stichting De 
Opkikker in Almere waren zeer 
verbaasd toen ik met de in-
gezamelde telefoons aan kwam 
zetten. Al met al was het een krat 
vol. Ze dachten even dat ik goed 

had opgeruimd, maar toen ik vertelde dat we in een 
jeugddienst een oproep hadden gedaan en dat veel 
mensen hun kasten hadden nagekeken, begrepen ze 
het. De Opkikker bedankt iedereen voor het mee-
doen! Mocht u alsnog een oude mobiele telefoon 
willen inleveren: in de kerk staat nog een doos. U 
kunt de telefoon ook afgeven in Het Lichthuis. Er was 
wat onduidelijkheid over de opladers. Ook dit 
onderdeel heb ik gewoon kunnen inleveren. De 
Opkikker weet er raad mee. 
 
bespreek ’t samen 
De naam ‘bespreek ’t samen’ staat voor de 
preekvoorbereidingsgroep. Maandagmiddag vooraf-
gaand aan de zondag waarop ik voorga, komt deze 
groep bij elkaar. Voorkennis is niet nodig. De eerst 
volgende keer is 18 juli. We lezen dan de tekst voor 
zondag 24 juli: Lucas 15: 11-32. Plaats: Het 
Lichthuis. Tijd: van 14:00 tot (uiterlijk) 15:30 uur. 
Informatie bij ds. Alida Groeneveld. Opgave is niet 
nodig, wilt u wel zelf een bijbel meebrengen? 
 
prijs 
Op 2 januari jl. gebruikte ik in de dienst een schilderij 
van Emil Nolde – zie onder aan deze pagina. Ik was 
op het idee gekomen door de publicatie ‘De Bijbel 
cultureel’ onder redactie van Marcel Barnard en 
Gerda van de Haar. In de Nacht van de Theologie 
heeft dit boek – terecht – een prijs gekregen voor de 
Theologie Publicatieprijs 2011. 
‘De Doornse catechismus’ uit de kring van Op Goed 
Gerucht, vernieuwingsbeweging van protestantse 

theologen, kreeg een mooie 
opsteker van de jury: ‘Zo 
simpel, dat het een wonder is 
dat het er nog niet was. De 
kern van het christendom in 
slechts 164 gram. Daarmee 
is de Doornse Catechismus 
bij uitstek geschikt om de 
waarde en de urgentie van 
het christendom uit te leggen 
aan, nu ja aan iedereen. (..) 
De redactie heeft het aan-
gedurfd om de oude vorm 
van catechismusvragen als uitgangspunt te nemen. 
De jury is gecharmeerd van de aanpak om steeds 
twee antwoorden te geven, een algemeen en een 
persoonlijk. Toegankelijke theologie, over heden-
daagse vragen vanuit geloof, cultuur en maat-
schappij.’ 
Wie nieuwsgierig is geworden: De Doornse 
Catechismus komt het komende seizoen naar 
Weesp: noteert u alvast 7 maart 2012? 
 
aandacht gevraagd 
Graag vraag ik nogmaals aandacht voor het 
voorbedenboek dat in kerk ligt, op de lezenaar nabij 
de gedachtenistafel (bij de toreningang rechts). U 
kunt daarin zaken schrijven waarvan u vindt dat deze 
in de voorbeden genoemd kunnen worden. Als ik een 
rondje door de kerk maak om gebedsintenties, zijn er 
genoeg suggesties. Op andere zaken kunt u dus 
gerust van het boek gebruik maken!  
 
vakantie 
Vanaf zaterdag 30 juli tot en met zondag 21 augustus 
houd ik vakantie. Er is in deze periode steeds een 
collega beschikbaar voor noodgevallen.  
 
tot slot 
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
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● Pastoraal Diaconaal Centrum 
 
Adres : Het Lichthuis, Waagplein 10 
Telefoon : 0294 48 39 93 
Email : pdc@pknweespdriemond.nl 
Open : Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 
  van 9.30 tot 12.00 uur 
  Op dinsdag is het PDC gesloten, maar 
  kunt u toch terecht in Het Lichthuis voor 
  een kopje koffie van 9.30 tot 12.00 uur. 
 
 

In verband met vakantie is het 
Pastoraal Diaconaal Centrum van 
22 juli t/m 7 augustus geopend op 

woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. 
 

Ingesproken telefoonberichten worden 
dagelijks afgeluisterd en zonodig beantwoord. 

 

Wel zijn er gastvrouwen aanwezig op dinsdag, 
woensdag en donderdagochtend van 9.30 -12.00 uur. 

 
 
Startzondag 2011 
 
De voorbereidingen voor de Startzondag in september 
zijn in volle gang! Het thema is LIEFDE en dat inspireert 
natuurlijk enorm! Er komt een leuk programma, 
waarover later meer. Maar voor nu: 
 

- De voorbereidingsgroep is bezig met het maken van 
een beeldoverzicht (powerpoint) van alle activiteiten en 
commissies van het afgelopen jaar. Dus hebt u een foto 
van een activiteit waar u aan hebt meegedaan? Of bent 
u lid van een commissie? Zet ’t op foto! Alle foto’s 
kunnen, digitaal, naar Gerjan Veenhoven 
(w.jveenhoven@gmail.com).  
 

- Voor de startzondag zelf zijn er nog fotografen nodig 
tijdens het koffiedrinken. Er moeten dan foto’s worden 
genomen van mensen voor het maken van een 
smoelenboek. Vindt u of vind jij het leuk om te 
fotograferen? Geef je/geef uzelf dan op bij Marije Hage 
(marije.hage@pknweespdriemond.nl). 
 
 
 

EXPOSITIE 
 

van Reijer Holtmanns 
in Het Lichthuis 

 

De tweede expositie in Het Lichthuis is sinds zaterdag 
25 juni te zien. Reijer Holtmanns maakt al sinds 2004 
Mandala's en in 2007 is hij ook met Chakra's begonnen. 
Een gedeelte van zijn werk zal nog de maanden juli en 
augustus te zien zijn in Het Lichthuis. 
 

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden 
van Het Lichthuis: dagelijks 9.30 - 12.00 uur. 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
 

● Berichten 
 
Sluis & Bruggenfeest 
 

Gezocht: 
Koekenbakkers(sters) & Koffieschenkers(sters) 
 
Eind augustus is het weer zover: Weesp staat op 
z’n kop tijdens het Sluis & Bruggenfeest. In de 
Grote kerk wordt weer een grote boekenmarkt 
gehouden. Natuurlijk is daar ook een gezellig 
terras, waar mensen even op verhaal kunnen 
komen onder het genot van een kopje koffie, thee 
of iets anders. Helemaal lekker als dat kopje koffie 
vergezeld gaat van een stuk eigen gebakken koek. 
 
Wilt u ons helpen iets lekkers te bakken? 
Een cake, boterkoek, appeltaart of wat dan ook, is 
van harte welkom. Mocht u ons met een ander 
creatief baksel willen verrassen, mag dat natuurlijk 
ook. 
Om de voorbereidingen soepel te laten verlopen is 
het fijn om van tevoren te weten wie wat bakt. U 
kunt zich opgeven bij Annelies Westra, door een e-
mail te sturen (a.westra@kpnplanet.nl) of een 
kaartje met naam, adres en telefoonnummer in de 
bus te doen (Nieuwstraat 34). U kunt ook even 
bellen: 0294 413 447 of 06 2850 45 80. De baksels 
kunnen vanaf donderdag 25 augustus worden 
afgeleverd bij Annelies. 
 
Wilt u helpen met koffieschenken? 
Er worden ook weer mensen gezocht, die een paar 
uur willen helpen met het schenken van koffie etc. 
Dat doen we op vrijdag 26 augustus vanaf 13.00 
uur en op zaterdag 27 augustus vanaf 10.00 uur. 
Elke 2 uur wordt “gewisseld van de wacht”. 
Wanneer u graag wilt helpen deze klus met elkaar 
te klaren, kunt u zich op dezelfde manier (zoals 
hier boven vermeld) aanmelden bij Annelies 
Westra.  
 
Ik reken op uw hulp en medewerking, zodat het 
Sluis & Bruggenfeest, ook voor de kerk, weer een 
daverend succes zal worden. 
 
Annelies Westra-van den Berg 
 
 
De ouderensoos 
 
De ouderensoos is op 21 juni met zomervakantie 
gegaan, maar niet voor lang. We hebben toe-
stemming om in de vakantie inloopmiddagen te 
organiseren. Iedereen die het leuk vindt om een 
kopje koffie of thee te drinken en/of een spelletje te 
doen is welkom op de 1e (5 juli en 2 augustus) en 
3e dinsdagmiddag (19 juli en 16 augustus) van de 
maand van 14.00 tot 16.00 uur in Het Lichthuis, 
Waagplein 10. 
 

Voor inlichtingen: tel nr 0294 412 403 
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● Van aanvang tot zegen: muziek een serie over liturgie 
 
Deze 8e aflevering is een gesprek met Christine Kamp over de muziek. Christine Kamp is sinds 1996 organist van 
de Grote of Laurenskerk. 
 

namens de liturgiecommissie: Alida Groeneveld 
 

 
Op de dag van het gesprek (21 juni 2011) schrijft 
Jean Jacques Suurmond in Trouw: “Kerkmuziek kan 
ons aan het huilen of lachen brengen, zonder dat we 
weten waarom.” Christine Kamp herkent dit: bij 
muziek, ongeacht wat voor muziek, wordt bij mensen 
een emotionele laag geraakt. Het is haast onmogelijk 
om niet door muziek geraakt te worden. 
 

De rol van de muziek 
Muziek geeft een extra dimensie aan een kerkdienst, 
dat geldt voor zowel de liederen als de instrumentale 
muziek. “Ik kan mij geen dienst zonder muziek 
voorstellen. Je mist dan de klank die de ruimte vult. 
Muziek raakt mensen anders en misschien wel meer 
dan alleen de tekst.” Door te zingen neemt de 
gemeente ook deel aan de eredienst. Christine vindt 
het belangrijk dat tekst en muziek kloppen. Gezang 
14 ‘De Heer is mijn Herder’ is daar een mooi 
voorbeeld van. Ook bepaalde diensten in het 
kerkelijk jaar kunnen met de muziek kleur krijgen. ‘O 
kostbaar kruis, o wonder Gods’ (gezang 192) is 
typisch een lied voor Goede Vrijdag en het heeft dan 
een meerwaarde. Verder is het belangrijk dat de 
teksten goed klinken. Door de akoestiek van de 
Grote Kerk komt het voor dat de gemeente er soms 
achter aan hangt. De inzet van professionele musici, 
zoals dit jaar in de Goede Week is gebeurd, vergroot 
de kwaliteit. 
 

Wat maakt een lied tot een goed kerklied? 
Christine grijpt onmiddellijk het liedboek en komt op 
gezang 429 ‘Wie maar de goede God laat zorgen’ als 
voorbeeld. Door de harmonische wendingen (voor de 
fijnproevers: de extra kruizen die ingevoegd worden) 
wint de tekst aan zeggingskracht. Tera de Marez 
Oyens bijvoorbeeld die de muziek voor gezang 488B 
‘Zolang er mensen zijn op aarde’ geschreven heeft, 
is veel lastiger om te zingen. Als we de muziek van 
gezang 488A en 488B vergelijken, steekt 488A er 
met kop en schouders boven uit. Door de variatie in 
ritme, hoog en laag, spreekt deze melodie voor 
Christine meer tot de verbeelding. 
 

Wat zijn je verwachtingen van het nieuwe liedboek? 
Christine is, net als velen met haar, zeer benieuwd 
naar het nieuwe liedboek. Er wordt door musici en 
theologen gewerkt aan de samenstelling van een 
nieuw liedboek, waarin ruimte is voor liederen uit 
Taizé, Iona, Afrika, Latijns-Amerika en uit de rijke 

traditie van het liedboek. Het wordt een grote bron 
om uit te putten. Het is dan ook belangrijk om de 
liederen eigen te maken. Christine erkent dat iedere 
gemeente een eigen repertoire liederen heeft. 
Sommigen liederen, ook uit het liedboek, worden 
nooit gezongen, en andere liederen zijn juist weer 
heel populair! Ze hoopt in ieder geval dat alle 
psalmen in het nieuwe liedboek terecht komen: “dat 
is ons erfgoed”. Ook de oudkerkelijke hymnes 
verdienen een plaats in het nieuwe liedboek. “Je 
hoort als het ware de kloosterlingen nog zingen en 
ook hierin klinkt de geschiedenis mee. We zijn de 
eersten niet.” Een mooi voorbeeld van een 
oudkerkelijke hymne is gezang 239 ‘Kom Schepper 
God, o Heilge Geest’ gebaseerd op het oude ‘Veni 
Creator Spiritus’ dat door Maarten Luther – destijds – 
geactualiseerd is qua muziek en tekst. 
 
De gemeente zingt een nieuw lied?! 
Een lied, wil het een goede bijdrage aan de dienst 
geven, zal mooi gezongen moeten worden. Daarom 
oefent Christine soms vooraf een lied in. De 
toelichting die zij geeft: let op de wending, op het 
tempo en het doorzingen naar de volgende regel, 
heeft dan ook effect. Een enkele keer zingt ze ook 
vanaf het orgel mee. Dat is overigens geen sinecure 
omdat ze zang en begeleiding moet combineren. 
Christine is geen cantor-organist. Een cantorij heeft 
ook de functie van de gemeente meenemen in de 
muziek. Helaas kunnen we ons deze luxe momenteel 
niet permitteren. 
 
Zorgen 
De bezuinigingen op kunst en cultuur raken ook de 
kerkmuziek. Er komen steeds minder conser-
vatoriumstudenten met de afstudeerrichting kerk-
muziek. De plaatsen waar professionele kerkmusici 
werken, worden minder. De Domkerk in Utrecht en 
de Bavo in Haarlem zijn voorbeelden die wel zullen 
blijven, maar voor hoe lang? Inzet van professionals 
vraagt een investering, en dat is niet altijd mogelijk. 
Het gaat er niet alleen om dat de gemeentezang 
begeleid wordt, het is muziek ter ere van God! Of om 
met een citaat van Luther te eindigen: “Ik geef de 
muziek de eerste plaats na de theologie. Dat zie je 
aan het voorbeeld van David en alle profeten, omdat 
zij alles wat zij te zeggen hadden in maat en lied 
overgeleverd hebben.” 

 
 
 

          Vooraankondiging 
 
De jaarlijkse bedankmiddag voor alle 
vrijwilligers in onze gemeente zal zijn op 
zaterdag 3 september a.s.  Noteert u de 
datum alvast in uw agenda? Details volgen later. 
 

 
 

          Openingstijden PDC 
 

In verband met vakantie is het 
Pastoraal Diaconaal Centrum van 22 juli 
t/m 7 augustus geopend op woensdag en vrijdag van 
9.30 tot 12.00 uur (zie ook de info op pagina 10). 
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● Informatief 
 
Manya Krobo Regenwatertank project 
 
Na het succesvolle project, waarbij 15 regenwatertanks zijn gebouwd voor 45 gezinnen in Manya Krobo District, 
zuid oost Ghana door de N.G.O: Life under Water, is deze NGO nu begonnen met het bouwen van grotere 
watertanks van 80.000 liter voor lagere en middelbare scholen in hetzelfde district. 
 
De eerste 5 watertanks zijn net voor het nieuwe 
regenseizoen afgebouwd en geven, zoals ik met eigen 
ogen heb gezien voldoende schoon drinkwater voor 
tenminste 400 leerlingen per tank. Tot voor kort moesten 
deze schoolkinderen ’s morgens vroeg eerst een uur 
lopen om drinkwater te halen voor het gezin. Nu krijgen 
ze veilig drinkwater uit de schooltank. Er zijn nog 3 
schooltanks in aanbouw. Ze worden zeer degelijk 
gebouwd en hebben een garantie van 50 jaar. Vele 
waterpompen en putten gaan kapot of staan droog na 5 
tot 10 jaar. De bestuurders van andere scholen zien nu 
de voordelen van deze regenwatertanks en hebben ook 
een aanvraag ingediend bij Samuel Opata, de directeur 
van deze NGO. 
 
Omdat er nog vele andere noden zijn, zoals de inrichting 
voor een ziekenhuisje en een ambulance voor Manya 
Krobo, heeft Tuma Tuma in overleg met Samuel Opata 
besloten om een revolving Fund op te zetten. Aan de 
ouders van de leerlingen zal een hogere bijdrage 
worden gevraagd, zodat met dit geld weer andere tanks 
gebouwd kunnen worden en misschien ook nog een 
bijdrage geleverd kan worden voor de aankoop van een  
ambulance.  
 
Mede namens de leerlingen van Manya Krobo, willen wij 
alle gulle gevers hartelijk danken voor hun bijdrage. 
 
Met vriendelijke groeten, Wim Klein Poelhuis 
Secretaris Stichting Tuma Tuma 

 
 

 
 

 
 
 
 
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 8 juli in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 9 juli wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier 
 opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten 
voor 8.00 uur. 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplatenverkoop voor de 
Grote of Laurenskerk. 
 

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch 
(0294 410 657) of het Pastoraal Diaconaal 
Centrum (0294 483 993) en ze worden bij u 
opgehaald. 
 

U kunt de boeken of grammofoonplaten ook  
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist 
in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, waaronder 
ook de Herziene Statenvertaling, kinderbijbels, 
dagboeken, evangelische lectuur enz. De Doornse 
Catechismus is nu ook te verkrijgen. 
 

Komt u eens kijken, u bent van harte welkom, en 
bestellingen kunnen nog steeds geplaatst worden. 
Natuurlijk kunt u ook gewoon binnenlopen voor een 
praatje en een kopje koffie! 
 

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur. 
 

Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
 
 
 

Jan Douwe Nieuwhof 
~ Jan ~ 

 
15 oktober 1949                     12 mei 2011 

 
Veel fijne herinneringen 
verzachten onze smart 

voorgoed uit ons midden 
maar voor altijd in ons hart. 

 
 

Het is voor ons echt onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken voor het medeleven na het 
overlijden van Jan. Zoveel brieven, kaarten en 
telefoontjes en gesprekken, woorden en steun. 
 

Tijdens Jan zijn korte ziekte heeft hij zelf nog kunnen 
ervaren hoeveel mensen met hem meeleefden, door 
de vele bezoekjes, de lieve woorden, de steun, 
kaarten en bloemen.  
Dit deed hem erg goed en hij waardeerde het enorm.  
 

Dat hij bijzonder was wisten wij, maar als gezin 
ervaren wij nu, na zijn overlijden, wederom hoeveel 
mensen hem een warm hart toe dragen. Zoveel 
belangstelling tijdens de condoleance, bij de 
herdenkingsdienst en de begrafenis en nu nog 
steeds, dit doet ons heel erg goed.  
 
   Gerkje 
   Brigitte en Roland 
   Jasper, Dennis 
   Elvira en Arnold, ♥ 
   Danielle 
 
Weesp, juni 2011 
 
 

Orgelconcerten in de Grote Kerk 
 
Op vrijdag 22 juli zal de Hongaarse organiste Zsuzsa 
Elekes een orgelconcert geven in de Grote Kerk van 
Weesp. Aanvang van het concert is 20.00 uur. 
 

Op vrijdag 29 juli zal organiste Christine Kamp een 
orgelconcert geven in de Grote Kerk van Weesp. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur. Op het 
programma staat o.a. de Sonate van Paul Richter. 
 

Beide concerten zullen voor het publiek via 
beeldschermen, die opgesteld worden in de kerk, te 
volgen zijn. Zo kan men de verrichtingen zien bij de 
speeltafel van het orgel. Na afloop is men welkom 
voor een drankje in de kerk. 
 
Voor meer informatie over diverse concerten kunt u 
kijken op www.xs4all.nl/~twomusic. 
 
 
 
 
 

Kerkcontact 
 
Ontvangen: van de Hr. en Mw. v.d. M. € 10,00. 
Hartelijk dank! 
 

Pitty Wijma 
 
 
Alzheimer Cafe Weesp 
 

Verhuizen? Of toch maar niet? 
Donderdag 7 juli 2011. Gastspreker: Peter Olthof, 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige Symfora. 
 

Wie te maken krijgt met dementie komt vaak voor 
moeilijke keuzes te staan. Eén daarvan is: verhuizen 
of toch maar niet? Voor mensen met dementie biedt 
een vertrouwde omgeving vaak houvast. In het huis 
waar je lang gewoond hebt, weet je immers 
blindelings de weg. Door alle routines die je hebt 
ontwikkeld, blijf je zelfredzaam, ook al ben je vergeet-
achtig. Dus maar liever niet verhuizen? Er kunnen 
ook argumenten zijn om het juist wel te doen! Een 
nieuwe woning kan beter aangepast zijn aan moge-
lijkheden en beperkingen. We horen graag uw 
ervaringen: hoe beslis je over zo'n moeilijke keuze en 
hoe kijk je er achteraf op terug? 
 

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
19.00 uur Welkom met koffie of thee 
19.30 uur Informatieve deel van de avond  
20.00 uur Pauze, gelegenheid voor het 

uitwisselen van ervaringen 
20.30 uur Vragen stellen aan de 

deskundige, discussie 
21.00 – 21.30 uur Informeel samenzijn 
 

Locatie: Hotel Restaurant Hart van Weesp, 
Herengracht 35, Weesp. 
 



 

 Onderweg 13 

● Voor de jeugd 
 

Bericht van de kinderdienst 
 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Zoals  ieder  jaar  aan  het  eind  van  het  seizoen,  neemt  de  
kinderdienst afscheid van de kinderen die na de zomervakantie 
naar de middelbare school gaan. 
Op zondag 10 juli zullen we in de kerkdienst afscheid nemen en 
gaan de kinderen aansluitend met de jongeren van Kerksite 
mee naar het Bios-gebouw om daar alvast kennis te maken. De 
kinderen die afscheid nemen zijn: Jasper Foppen, Lorinde van 
Harten,  Andrick  Sloot,  Matthijs  van  de Hoeven en  Esmée van  
der Hoeven. Ook Rebecca Koole en Anouck van Drie nemen 
afscheid van de kinderdienst maar kunnen niet aanwezig zijn op 
deze zondag. 
 
Op deze zondag willen we ook de kinderen die net 4 jaar zijn 
geworden, of die het in de komende maanden worden, welkom 
heten  in  de  groep  van  de  kinderdienst.  De  (bijna)  4-jarige  
kinderen  die  wij  welkom  heten  zijn:  Sofieke  van  Drie,  Romy  
Gijzen,  Thomas  Klok,  Lucas  Koks,  Wouter-Jan  Koppenol  en  
Imme Vellenga. Al deze kinderen hebben een uitnodiging 
ontvangen en we hopen ze te kunnen verwelkomen . 
 
Zijn we nog iemand vergeten, laat het ons dan a.u.b. weten. 
 
 
Ook dit jaar willen we weer een gezellige afsluiting houden van 
het seizoen. Zondag 10 juli verzamelen we na de kerkdienst om 
naar het Bios-gebouw te gaan. We gaan weer iets leuks doen en 
natuurlijk  ook  nog  wat  lekkers  eten.  We hopen op  mooi  weer,  
maar  ook bij  regen gaat  het  door.  Om 13.30 uur  kunnen jullie  
weer opgehaald worden bij het Bios-gebouw of in de speeltuin 
bij  het  Achter  ‘t  Vosje,  voor  jullie  ouders  staat  er  dan  een  
kopje koffie of thee klaar. Doe maar niet je mooiste kleren 
aan,  want  we  gaan  bij  mooi  weer  natuurlijk  ook  nog  in  de  
speeltuin spelen. 
 
Wil je meedoen, geef je dan voor 7 juli op bij Carla de Groot: 

 

         06-13050884  of            carla@degrootweesp.nl 
 

Tot ziens op 10 juli! 
 
 
Wij sluiten het seizoen binnenkort af maar dat betekent niet 
dat wij helemaal met vakantie gaan. Tijdens de zomervakantie 
is er gewoon kinderdienst en daar zijn alle kinderen natuurlijk 
ook weer van harte welkom! 
 
 
Groetjes van de leiding van de kinderdienst 
 
 
 
 
 

Tuinplantjes verkoop 
 

 
 
Van de opbrengst van de tuinplantjesverkoop 
hebben  wij  voor  19  boeren  in  Ethiopië  een  
zadenpakket voor een moestuin kunnen kopen. 
Daarom willen wij iedereen bedanken die bij ons 
tuinplantjes heeft gekocht. 
 
Groetjes van de kids van de kinderdienst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zit jij bij de kerksite of kerksite+? 
Zat je bij kerksite of kerksite+? 

Was je leiding? 
Of zit je nog steeds bij kerksite 

en kom je nooit meer? 
 

Dan is dit feest voor jou!! 
 

Waar: BIOS gebouw 
Wanneer: Vrijdag 8 juli 2011 

Tijd: v.a. 20.00 uur 
 

Onder het genot van een hapje en een 
drankje kan je elkaar ontmoeten. 
Toegang: € 5,00. Drank = gratis. 

En er is natuurlijk muziek! 
 

 
 


