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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl) 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, C.J. van Houtenlaan 3, 1381 CN Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp 
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 13: vrijdag 30 september, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 10 oktober. 
Activiteitenperiode: 12 oktober tot en met 1 november. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 25 september 
2e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  bevestiging ambstdragers 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte vredeswerk 
 
19.00 uur ds J. Vroegindeweij, Bilthoven 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte kerk 
2e collecte vredeswerk 
 
10.00 uur kerksiteviering 
 
 
 

zondag 2 oktober 
3e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  Iraëlzondag 

stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk en Israël 
 
19.00 uur ds A.D. Goijert, Bunschoten 
  Gereformeerde Bond 
   
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk en Israël 
 
 
 

zondag 9 oktober 
4e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  m.m.v. het Laurenskoor 

stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk  
2e collecte ZWO-project (Kitale project) 
 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
   
 
1e collecte kerk 
2e collecte ZWO-project (Kitale project) 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
23 september mw ds A. Groeneveld (viering H.A.) 
30 september Dhr G. Herderschee 
  7 oktober R.K. dienst 
 
 
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
25 september Dhr G. Herderschee 
  9 oktober Dhr H. van Meeteren 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
  W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 25 september 
  Hr B. Wever 410997 
 
zondag 2 oktober 
  Hr A. Jochemsen 457790 
 
zondag 9 oktober 
  Hr J. Vree 412532 
 

Activiteitenagenda 
 
Donderdag 22 september 
PCOB, lezing door de heer L.J. Neut 14:30 uur 
over Maeslantkering, Het Lichthuis, Waagplein 10 
 

Maandag 26 september 
Christelijke vrouwen ver. Passage 19:45 uur 
Rabobank zaal, Irenelaan 
‘Is een rijtuig ook een koets?’ door C.J. de Koning 
 

Maandag 26 september 
Bespreek ’t samen (preekvoorbereiding) 14:00 – 15:30 uur 
Het Lichthuis 
 

Maandag 26 september 
Vergadering kleine kerkenraad, Het Lichthuis 20:00 uur 
 

Donderdag 29 september 
Creatieve groep, Het Lichthuis 10:00 – 12:00 uur 
 

Maandag 3 oktober  
In de verlenging, Het Lichthuis 20:15 – 21:45 uur 
 

Maandag 3 oktober 
Verenigingsavond Protestantse vrouwen op weg 19:45 uur 
 

Woensdag 5 oktober 
Gemeentemaaltijd, zie pagina 11 17:30 uur 
 

Donderdag 6 oktober 
Alzheimercafé, zaal open 19.00 uur 19:30 uur 
Het gebroken licht van troost, 3 jarig bestaan, zie pagina 10 
 

Vrijdag 7 en 8 oktober 
Ophalen oud papier, het papier buitenzetten voor  8:00 uur 
 

Maandag 10 oktober 
Bespreek ’t samen (preekvoorbereiding) 14:00 – 15:30 uur 
Het Lichthuis 
 

Dinsdag 11 oktober 
Weesper filosofiekring (groep 1), Het Lichthuis 20:00 – 22:00 uur 
 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, 
Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 
 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 
 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 
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● Meditatie door ds. Alida Groeneveld 

 
Kruistocht op wandelschoenen 
 
De meesten kennen ongetwijfeld 
het boek ‘Kruistocht in spijker-
broek’ uit 1973, of een aantal jaar 
geleden de film met dezelfde titel. 
Daarin komt Dolf uit Amstelveen 
via een tijdmachine in een kinder-
kruistocht van 1212 terecht en 
gaat hij met de kinderen op weg 
naar Jeruzalem.  

Met een knipoog naar de titel 
heeft het VVV Zuid-Limburg een 
boekje ‘Kruistocht op wandel-
schoenen’ uitgegeven. Al wandel-
end loop je lang kruisen en 
kapellen in het glooiende land-
schap. We liepen de wandeling 
op een zaterdag en de bij de 
kapelletjes was het alom be-
drijvigheid. De blaadjes werden 
weggeveegd, een stofdoek werd 
gehanteerd en een keer was een 
groepje mannen bezig met de 
nieuwbouw van een kapel. 

Wegkruisen zijn gedenktekens, 
zo leerden we. Er zijn verschil-
lende soorten: devotiekruisen 
geplaatst op plaatsen waar men 
naar toe kwam om te bidden, bv. 
voor de genezing van ernstig 
zieken. Memoriekruisen als her-
innering aan een bepaalde ge-
beurtenis. Een grenskruis geeft 
de grens van landerijen of ge-
meenten aan. Waar (vroeger) 
recht gesproken werd, werd een 
gerechtskruis geplaatst. Boeren 
plaatsten hagelkruisen om de 
oogst te beschermen tegen nood-
weer en zo zijn er nog veel meer 
‘soorten’ kruisen. Soms kun je 
aan de locatie aflezen om wat 
voor soort kruis het gaat. Een 
kruis op een hoek van een akker 
zal wel een hagelkruis zijn. Een 
kruis bij een boerderij is een 
boerderijkruis, daar geplaatst ter 
bescherming van have en goed. 
Bij een pastorie vind je nog wel 
eens een missiekruis: ter her 
 

innering aan een volkmissie, een 
soms wel zeven dagen duren 
bijeenkomst waar gepreekt en 
gebiecht werd, alles ter ver-
breiding van het katholieke 
geloof. 

Tussen Simpelveld en Huls 
(bergje op) staat een memorie- of 
ongelukskruis. Hier zou vroeger 
een ruiter verongelukt zijn. In het 
Duits staat er ‘Bete für die Armen 
Seele’ (bid voor de arme ziel). 
Iets verderop op dezelfde steile 
weg staat een ongelukskruis dat 
herinnert aan de op 16 augustus 
1907 verongelukte Wilhelmus 
Lipperts. Hij was gewoon kermis-
gasten van Ubachsberg naar 
Simpelveld te brengen. Toen hij 
met een lege kar de helling 
afging, begaven de remmen het. 
Hij sprong van de wagen om ‘m 
tegen te houden, bleef haken, 
viel, waarna hij door zijn kar werd 
overreden. 

 

 

 

 

Rooms-katholieken gebruiken 
vaker de crucifix om de opoffering 
van Jezus te benadrukken, maar 
protestanten verkiezen door-
gaans het lege kruis, om de 
wederopstanding te symbolise-
ren. Maar welke vorm je ook 
gebruikt of je voorkeur heeft, het 
kruis bepaalt ons bij het leven, 
lijden, sterven en opstanding van 
Jezus Christus. Hebben we daar-
voor een voorwerp, een ding 
nodig? De bewoners van een 
nieuwbouwwijk bij Eys vonden 
van wel. Zij misten een devotie-
plekje en creëerden dat zelf, 
compleet met kruis.  

Als het kruis alleen maar een 
voorwerp is, dat naar behoefte 
geplaatst dan wel verwijderd kan 
worden, zeg maar een soort 
versiering, dan is de bedoeling 
verdwenen. Een voorwerp, een 
gebruik of een vast ritueel kan 
behulpzaam zijn bij je geloofs-
leven. Een kruis onderweg of een 
gedeelte uit de Bijbel lezen zijn zo 
maar van die zaken die je 
bepalen bij wat je ook al weer 
gelooft, of niet. En zo werd onze 
tocht langs kruisen een 
pelgrimage in het klein.  

Thuis hebben we ook een kruis, 
circa 2 cm groot, gemaakt van 
een kogelhuls in Liberia. Het 
bepaalt mij dagelijks bij het 
visioen van Jesaja (Jesaja 2:4) 
waarin zwaarden tot ploegijzers 
worden omgesmeed. De oorlog 
en het geweld wordt teniet 
gedaan. Dan zal het een feest 
dag vol vrede en 
vreugde zijn. 

 

 

 

 

 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 25 september 
2e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze zondag bevestigen we twee nieuwe 
ambtsdragers en nemen we afscheid van 
aftredende ambtsdragers. We lezen met elkaar uit 
Matteus 21, 23-32. Wees welkom! (ds. Marijke 
Hage) 
 
 
zondag 2 oktober 
3e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Het evangelie voor deze dag is Matteüs 21: 33-43, 
een gelijkenis over de wijngaard als beeld voor het 
Koninkrijk van God. Traditiegetrouw is de 1e zondag 
in oktober Israelzondag, aansluitend bij de Grote 
Feesten die in deze periode in de synagoge gevierd 
worden. Als derde punt voor deze zondag is de 
bevestiging van Katinka Hilders-van de Wetering tot 
jeugddiaken. Ze is op 25 september verhinderd, 
vandaar. De liedkeuze is nog een verrassing. (ds. 
Alida Groeneveld) 
 
 
zondag 9 oktober 
4e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Aan de dienst op 9 oktober werkt het Laurenskoor 
mee. Wij lezen uit de profetie Jesaja 25:6-9 en in de 
Evangelielezing, Matteüs 22:1-14, staat het 
bruiloftsfeest centraal dat de goede Herder 
compleet met een maaltijd voor ons zal aanrichten. 
Om te laten horen dat de Psalmen de eeuwen door 
steeds opnieuw bewerkt zijn en dus deel uitmaken 
van een levende traditie, zingen wij niet alleen 
Psalm 23 maar ook Gezang 13A. Verder klinken 
naast liederen uit de bundel Tussentijds liederen 
over een bruiloftsfeest als gezang 123, gezang 229 
en gezang 342, dat wij met steun van het koor leren 
zingen. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● In memoriam 
 
 

Trijntje van Leeuwen-van Duikeren 
14 april 1916 - 3 september 2011 

 
Zaterdag 3 september is overleden Trijntje van 
Leeuwen-van Duikeren in de leeftijd van 95 jaar. Ze 
is de weduwe van Gerrit (Gep) van Leeuwen die 
lange tijd kerkvoogd in de hervormde gemeente is 
geweest. Ze woonde Hugo de Grootlaan 2. Ze was 
al geruime tijd ziek en is lange tijd thuis verzorgd. 
Het huwelijk is kinderloos gebleven en nichten en 
neven zagen naar haar om. In de afscheidsplechtig-
heid hebben we het evangelie van de Bruiloft te 
Kana gelezen (Johannes 2), waar het feest door 
kan gaan, en waar we bepaald worden bij de 
maaltijd van Gods koninkrijk. Daarna is zij begraven 
op Carspelhof. Moge God degenen die rouwen om 
haar heen gaan troosten. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 
 
 

Anna Elisabeth van Tongeren-Haspels 
16 juni 1921 - 4 september 2011 

 
Op zondag 4 september overleed Anna Elisabeth 
van Tongeren-Haspels in de leeftijd van 90 jaar. Ze 
woonde de laatste jaren van haar leven in 
Oversingel, waar ze graag de kerkdiensten bezocht. 
Daarvoor heeft ze lange tijd in de Ingelandenstraat 
gewoond. De kinderen typeerden haar als een lieve 
en zorgzame moeder die niet veel op de voorgrond 
trad. In de begrafenisplechtigheid hebben we stil 
gestaan bij Psalm 23: de Heer is mijn herder en 
klonk het lied ‘Tears in heaven’ van Eric Claption. 
Daarna is zij begraven op Carspelhof. Moge de 
Eeuwige God haar dochter Ineke, zoon Bert en 
schoondochter Mariette en de kleinkinderen 
troosten. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
Bij verschillende gemeenteleden 
zijn er zorgen over gezondheid, 
werk, kinderen. Elders is er dank-
baarheid. Laten we naar elkaar 
blijven omzien in vreugde en 
verdriet. 
 

Ook deze keer was de Vakantie-
bijbelweek weer heel bijzonder. Ik 
ontdekte het verteltalent gecombi-

neerd met een levensechte Andreas onder één van de 
gemeenteleden. Mijn vaardigheid in het föhnen van 
schilderwerkjes (dan wordt de verf sneller droog) heb 
ik weer kunnen oefenen. Hulde aan alle medewerkers 
die veel werk hebben verzet! 
 
bespreek ’t samen 
De volgende bijeenkomst is 26 september en gaat 
over de tekst van 2 oktober: Matteus 21:33-43. 
Locatie: Het Lichthuis. Tijd: 14:00 tot uiterlijk 15:30 uur. 
Opgave is niet nodig. Welkom! De daarop volgende 
keer is maandag 10 oktober, dezelfde tijd en plaats.  
 
kerstnacht 
Op mijn oproep om mensen die willen meedenken 
over de kerstnacht heb ik nog geen reactie gehad. 
Daarom herhaal ik ‘m hier nog maar een keer. Ik denk 
aan een brainstormbijeenkomst, dus niet aan veel 
vergaderingen. 
 
 

wegwijzer 
Bezoekers van de website hebben het misschien al 
gezien: er is een wegwijzer opgenomen, in de 
tabbladen bovenin aan de rechterkant. De 
wegwijzer wijst de weg in ‘vragenland’, dat wil 
zeggen u komt daar te weten bij wie u moet zijn 
met vragen over verhuizing, doop, huwelijk, 
overlijden. In de meeste gevallen is overigens het 
Pastoraal Diaconaal Centrum het beste adres. 
Weronika Snoeij of Ina Slokker helpen u graag 
verder. 
 
ontvangen 
Ontvangen tijdens huisbezoek € 20,00 en € 10,00 
voor het nieuwe ZWO project: de orthopedische 
werkplaats in Kenia. 
 
boek 
Op 21 september a.s. hoop ik een symposium bij te 
wonen ter gelegenheid van de boekpresentatie 
over kerksluiting. Ik heb een aantal hoofdstukken 
meegelezen omdat we hiermee in Weesp ook 
ervaring hebben opgedaan. Ik ben benieuwd naar 
het geheel. U hoort er in één van de volgende 
edities van Onderweg meer van. 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 
 

 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 
Met wie wij meeleven 
Onlangs was in Het Lichthuis een tentoonstelling te 
zien met het mooie werk van Reijer Holtmanns 
(Dotingalaan). Tijdens de expositie moest Reijer 
helaas constateren dat hij vanwege een beperkt 
geworden gezichtsvermogen zulk werk niet meer zal 
kunnen maken. Daarnaast ondervindt Reijer helaas 
steeds meer beperkingen. Geconfronteerd worden met 
het feit dat je steeds minder kunt, is zwaar, is moeilijk 
te verwerken, temeer daar je nog zo graag van alles 
wil en niet afhankelijk wil worden van hulp van 
anderen. 
 

Er zijn gemeenteleden die moeten verwerken hoe 
kanker te vroeg een einde maakt aan hun leven. God 
zij onze zieken en hen die om een ziekbed heen staan 
nabij. 
 

Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van 
€ 1000,00 en een gift van € 25,00. Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 

Varia 
Op de startzondag is het winterseizoen begonnen. 
Mooie plannen zijn er genoeg. Geef dus vlug aan 
het PDC door aan welke kring(en) u wilt 
deelnemen. Het overzicht van activiteiten en 
gespreksgroepen biedt veel keus. 
Op de Weesper filosofiekring besteden wij dit 
seizoen aandacht aan Spinoza, een van de drie 
immigranten die net als Descartes en Locke als 
filosoof in Nederland en daarbuiten bekend is 
geworden dankzij de relatieve vrijheid van menings-
uiting en drukpers in de Nederlanden. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Van de predikanten 
 
Ds. M.C. Hage 
 
Lieve mensen, 
 

Kunst in de kerk 
In het weekend van 9 tot 11 
september hing er kunst in de 
kerk, gemaakt door gemeente-
leden. Wat een eer was het 
voor mij om deze tentoon-
stelling te openen! Ik moet 
zeggen, ik was echt onder de 
indruk van het werk. Heel 
bijzonder om te zien. 

 
Klaar voor de start? 
Op zondag 11 september hebben we het begin van 
een heel nieuw seizoen ingeluid met een feestelijke 
dienst. Het was volle bak en een goede sfeer. Er was 
ruimte voor vrolijkheid, we deden met elkaar een 
wave (!), en ruimte voor stil staan en herdenken, 
natuurlijk ook omdat het 11 september was. 
Na de dienst was er taart en ontmoeting. We 
interviewden elkaar voor het smoelenboek 
(Facebook), en lieten onszelf (on)gewillig foto-
graferen. Een mooie afsluiting vormde het volleybal-

toernooi, waar we het mooi nog net droog hielden. 
Daar stonden ook de hapjes klaar, voor volleyballers 
en voor de mensen die met de fotospeurtocht 
uiteindelijk het lieveheersbeestje bij de speeltuin 
hadden kunnen vinden. 
 
Aanbod 
De startzondag vormde de aftrap van het nieuwe 
seizoen, waarin we weer veel mooie dingen met 
elkaar mogen beleven. Kijkt u daar het kringwerk-
boekje op na! 
Voor de jongeren beginnen de kerksite-activiteiten 
weer. Eerst gaan we de 17e  en 18e september met 
z’n allen op kamp! De eerste reeks kerksite-
ervaringen start op 30 september. De 12+-ers krijgen 
daar binnenkort een uitnodiging voor. 
Nieuw voor mij als predikant is dit seizoen de 
belijdeniscatechese en een serie avonden voor 
30+ers. De eerste avond van de 30-50 groep is op 
26 september, en de belijdeniscatechese start 10 
oktober. Voor wie nog aan wil haken, altijd welkom! 
 
Een heel vriendelijke groet, 
ds. Marije Hage 

 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via 
“Zending over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119, 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403, 
t/o Tong Ah. Graag even bellen wanneer u de kleding 
wilt komen brengen. 
 

Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 

Jan Vogel 
 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 7 oktober in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 8 oktober wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 
 
 
  Bezoekt u ook eens  
  de website voor 
  het laatste nieuws  
  en foto’s! 
 
 
  www.pknweespdriemond.nl 
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● Commissies 
 
Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
 
Maandag 5 september was een zeer droevige dag 
voor Evert en Adrie Beukhof en de kinderen. Op die 
dag was Adrie jarig en overleed de moeder van Adrie 
en op die dag was het ook 12½ geleden dat Evert en 
Adrie in het huwelijk traden. En dat alles terwijl het 
gezin zo uiteengeslagen is en zoveel leed te dragen 
en zoveel vragen heeft. We kunnen het antwoord op 
de martelende vraag naar de zin van het leed bij de 
ander slechts benaderen vanuit het hart van het 
Evangelie, vanuit het centrum van de Schrift. 
Allereerst valt op, dat de Bijbel het leed kent. Geen 
boek is zo realistisch, zo levensecht en zo eerlijk in 
het tonen van leed en onrecht en van al wat vreselijk 
is, als dit Boek. Verder blijkt, dat de Bijbel niet alleen 
het leed, maar ook de vraag naar de zin van het leed 
kent. Allerlei mensen in de Bijbel zijn telkens weer fel 
bezig met deze vraag. Menig psalmist klaagt: 
“Waarom, O Heer?” tot God. Tenslotte wijst de Bijbel 
ons op Jezus Christus, Die als geen ander het leed 
heeft gedragen en aan de vraag naar de zin van het 
leed heeft geleden, tot Hij uitriep: “Mijn God, mijn 
God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Het leed van 
pijn en van vragen kan niet meer wezenlijk zijn, als 
God in Zijn liefde ons daarin nabij is, als de 
vervreemding die zich in leed en peinzen voltrekt, is 
opgeheven door Gods nabijheid. Als lijden en dood, 
die zich in alle leed aankondigt is overwonnen in de 
 

Opstanding van Jezus Christus. Zijn opstanding is 
Gods heerlijk antwoord op ons vragen en klagen, is 
onze enige troost in leven en in sterven. Zachtjes 
mogen wij hen in hun verdriet wijzen op Hem die hen 
in hun leed nabij is en die voor hen Troost en Kracht 
tegelijk is. Het feit dat juist het leed waarin men moet 
verkeren, schijnt te strijden met de verzekering van 
Gods liefde brengt een ondragelijke spanning. En 
juist tegen de achtergrond van de wondere 
boodschap over Christus’ Kruis en Opstanding 
verkondigt de Bijbel een léér, een troost die aan de 
mens meer vastheid geeft.  
 
Op voordracht van de  kerkenraadscommissie heeft 
de kerkenraad ingestemd met de benoeming van P. 
Zevering tot ouderling-kerkrentmeester met bij-
zondere opdracht. Deze heeft de benoeming aan-
vaard en indien geen wettige bezwaren worden in-
gediend zal de bevestiging plaatsvinden op D.V. 
zondagavond 9 oktober in de dienst waarin Ds. Den 
Dikken voorgaat. De kerkenraad heeft de ambts-
termijn van Klaas Samplonius met vier jaar verlengd. 
Wij zijn zeer verheugd dat in de ambten is voorzien.  
 
 
Namens de kerkenraadscommissie, 
P.J.A. Zevering 

 
 
...écht wel... 

een geweldige VakantieBijbelWeek gehad! 
 
Een hele week is het 's morgens feest geweest in Het 
Lichthuis: van 29 augustus tot en met 2 september 
hebben elke dag gemiddeld tegen de 30 kinderen van 
de de bassischool en vrijwilligers gevierd dat God te 
vertrouwen is. 
 

We hebben gezongen, gelachen, naar 
verhalen geluisterd, erover gepraat en 
daarna geknutseld. Over de verhalen praten 
is niet altijd zo moeilijk, maar als er wordt 
gevraagd "wat vind jij ervan" wordt het soms 
stil. Maar niet in deze week: de sfeer was 
heel vertrouwd. 
 

Als je wilt weten hoe het er toeging: op onze 
PKN-website kan je de verslagen van elke 

dag vinden mét foto's. Heel bijzonder vond ik ook de 
sfeer van eenheid. De stuurgroep en de vrijwilligers 
vertegenwoordigden de RK parochie, Gereformeerde 
Bonders, Gereformeerd Vrijgemaakt, Evangelisch en 
onze Protestantse Gemeente. Waar Jezus centraal 
staat, blijken de kerkmuren heel laag te kunnen worden. 
 

De conclusie van kinderen en leiding was: volgend jaar 
wéér (....écht wel!). 
 
Han Op ’t Land 

Alzheimer Cafe Weesp 
 

3-jarig bestaan Alzheimer Café Weesp 
met het Theatergezelschap licht van Troost 

 
Op het eiland Texel in het dorp Den Burg wonen 
Maarten en Ali Bok. Maarten is behoorlijk vergeet-
achtig, wat niet makkelijk is voor zijn vrouw Ali. 
Frans, de zoon van Maarten en Ali, is overleden 
en Lena, hun dochter, is getrouwd en heeft 
inmiddels een zoontje. Greet, de weduwe van 
Frans, ook woonachtig op Texel, komt regelmatig 
bij haar schoonouders langs. Op de verjaardag 
van Maarten komt Lena, inmiddels wonend in Den 
Haag, na een lange tijd weer op Texel. Sinds het 
laatste bezoek van lena is er nogal wat veranderd. 
Kan Lena de verandering aan? En hoe gaat ze 
daar mee om? 
 
De agenda van de bijeenkomst is deze avond 
aangepast aan de voorstelling. 
 
19.00 uur  Welkom met koffie of thee 
19.30 uur  Start van de voorstelling 
21.00 – 21.30 uur Informeel samenzijn, 

contacten leggen en 
'napraten' 

Locatie: Hotel Restaurant Hart van 
Weesp, Herengracht 35 
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● Pastoraal Diaconaal Centrum 
 
Adres : Het Lichthuis, Waagplein 10 
Telefoon : 0294 48 39 93 
Email : pdc@pknweespdriemond.nl 
Open : Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 
  van 9.30 tot 12.00 uur 
  Op dinsdag is het PDC gesloten, maar 
  kunt u toch terecht in Het Lichthuis voor 
  een kopje koffie van 9.30 tot 12.00 uur. 
 
 
 

Gemeentemaaltijd 
 
Het winterseizoen is weer van start gegaan. Hoogste tijd 
voor een gezellige maaltijd. Het kookteam nodigt u van 
harte uit om te komen eten in Het Lichthuis. Uw 
gastvrouw is ds Marije Hage. 
 

Wanneer: Woensdag 5 oktober 2011  
Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
 drankje, om 18.00 uur gaan we aan tafel 
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: € 5,00 per persoon (kinderen € 2,50) 
 

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi. U kunt 
zich t/m vrijdag 30 september opgeven bij: 
 

Betty Hansma  tel: 0294 414 336 
Thea Hortensius tel: 0294 418 215 
Jetty van Kessel tel: 0294 412 537 
Anneke Labordus tel: 0294 412 611 
Atie de Vries  tel: 0294 450 041 
 

Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich 
aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal centrum, telefoon: 
0294 483 993. 
 
Graag tot ziens! 
 

De gemeentemaaltijd staat 
ook ‘in de kijker’, op pagina 13! 

 
 
 

Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 
 
 
Op zaterdag 22 oktober 2011 willen wij voor het eerst in 
dit nieuwe seizoen weer gaan wandelen. U kunt zich nu 
al opgeven voor de wandeling als u zich wilt laten 
verrassen. 
 
Voor diegenen onder ons die graag op zeker spelen; in 
de volgende onderweg wordt de route, afstand en tijd 
van aanvang bekend gemaakt. De afstand ligt tussen de 
12 en 18 km. 
Opgeven kan bij het PDC of via onderstaand 
telefoonnummer. 
 
Patrick Kalwij, 0294 432 263 
 
 

Berichten 
 
Boekenmarkt Sluis- en Bruggenfeest 
 
De opbrengst van de boekenmarkt en terras was 
tijdens het Sluis- en Bruggenfeest € 6.730,00, een 
prachtig resultaat, nog nooit was het zoveel. 
Vrijdag was het mooi weer en zaterdag kwamen 
veel mensen tijdens de buien schuilen in de kerk, 
kochten boeken of namen een kopje koffie met een 
stuk cake. Alle gevers dank voor de boeken, 
grammofoonplaten, CD's en DVD's. En ook alle 
vrijwilligers bedankt voor hun inzet, sorteren, 
sjouwen en opruimen. 
 

We gaan nu weer sparen voor de volgende 
boekenmarkt in maart 2012. U wordt weer van 
harte uitgenodigd om boeken, grammofoonplaten, 
CD's en DVD's te geven. 
 
Gerard van den Bosch 
 
 
 
 

 
 

Inzameling op 25 september 
 

Wat is er nodig? 
Voedingsmiddelen en toiletartikelen zoals: 

 
Waspoeder en zeep 

Suiker, pasta’s 
Koffie en thee 

Tandpasta 
Limonade 

Groenteconserven 
Soep in blik 

 
Graag één of meerdere producten meebrengen 

op zondag 25 september 
Tussen half 10 en 10 uur en half 12 en 12 uur 

 
Inzamelpunten: H. Laurentiuskerk 

en de Grote Kerk in Weesp 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 

kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 
maandag en vrijdag is de medewerker van het 

PDC uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, 
want haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
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In de Kijker door: Cathalien Op 't Land 
 
Gemeentemaaltijd 
 
Traditie sinds? 
Sinds ds. Marnix van der Sijs in 1998 afscheid nam. 
Hij was zelf gestart met het uitnodigen van 
gemeenteleden voor een maaltijd bij hem thuis. Hij 
deed dat heel regelmatig. Dat konden er natuurlijk 
niet meer dan zo'n 10 zijn. Bij zijn afscheid kwam het 
idee op om dat met een etentje met de hele 
gemeente te doen. Afgesproken werd dat gemeente-
leden eten mee zouden nemen naar het afscheid en 
zo ontstond de eerste echte gemeentemaaltijd. 
“Vaker doen” was de reactie. Thea Hortensius nam 
het voortouw vanuit de diaconie. Jetty van Kessel en 
Atie de Vries waren er ook toen al bij betrokken. 
Vorig jaar Kerst hadden we een jublieum: de 50e 
gemeentemaaltijd! 
 
 
In breder verband 
Ruim vóór de fusieplannen werden na enige tijd de 
gemeenteleden uit de Hervormde en Lutherse 
gemeente uitgenodigd ook deel te nemen aan deze 
maaltijden. Schoorvoetend, maar al gauw met veel 
animo werd daar gebruik van gemaakt. Ook de 
dominee's uit de andere kerken gingen per toerbeurt 
deelnemen. 
 
 
In het Casparus College 
Toen kerkcentrum Hogewey dicht ging, ontstond er 
een probleem. Het jeugdgebouw aan het Waagplein 
had geen geschikte keuken om voor zo'n grote groep 
een maaltijd klaar te maken. Het idee kwam op om 
het Casparus College te vragen hun keuken en 
ruimte te mogen gebruiken. Echter, zomaar de 
school verhuren, dat was er niet bij! De directeur 
bleek creatief: als er 10 leerlingen per keer mee 
zouden kunnen helpen, dan diende de gemeente-
maaltijd ook een educatief doel. Zo konden de 
gemeentemaaltijden toch doorgaan, totdat Het 
Lichthuis klaar was. De leerlingen brachten extra 
gezelligheid mee. Nu de maaltijden in Het Lichthuis 
worden gehouden, worden de leerlingen door 
sommigen zelfs gemist. 
 
 
 

Hoeveel eters per keer? 
In het Casparus College konden we wel tot 80 gaan. 
In Het Lichthuis stoppen we bij zo'n 60 aan-
meldingen. 
 
Geen reclame nodig? 
In de winter is het wat drukker, maar over animo is 
nog steeds niets te klagen. In totaal nemen door het 
jaar heen zo'n 90 à 100 verschillende gemeenteleden 
deel aan de diverse gemeentemaaltijden. Men nodigt 
elkaar uit om mee te gaan. 
 
Wie kookt er? 
Wij doen dat als ploeg zelf. We zijn er door de jaren 
heen steeds handiger in geworden om voor zo'n 
grote groep te koken. Bijvoorbeeld door een deel al 
thuis te bereiden, en het in Het Lichthuis verder af te 
maken. We doen ook weleens een beroep op 
gemeenteleden die aangeboden hebben te willen 
helpen. 
 
 

 Vier maal per seizoen wordt een 
 gemeentemaaltijd gehouden, 
 meestal in oktober, december, 
 februari en april. Iedereen, die 
 wil deelnemen aan deze 
 gezamenlijke maaltijd, is van 
 harte welkom! 
 

Wie niet op eigen gelegenheid kan komen, kan op-
gehaald en na afloop weer thuis gebracht worden. 
 

Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid om iets te drinken;  
om 18.00 uur gaan we aan tafel. 
 

De datum van de gemeentemaaltijd wordt aan-
gekondigd in Onderweg; daarbij staat dan ook de 
informatie over aanmelding, hoogte van de eigen 
bijdrage, etc. 
 

Ans de Groot, Betty Hansma, 
Thea Hortensius, Jetty van Kessel, 
Anneke Labordus en Atie de Vries 

 

 

 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplatenverkoop voor de Grote 
of Laurenskerk. Een telefoontje naar Gerard van den 
Bosch (0294 410 657) of het Pastoraal Diaconaal 
Centrum (0294 483 993) en ze worden bij u 
opgehaald. 
 

U kunt de boeken of grammofoonplaten ook 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in de 
hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 

 

Beste mensen, 
 
 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken die ons na mijn 
hartinfarct veel steun hebben gegeven. 
We hebben veel bloemen,kaarten en telefoontjes 
gekregen,dat was hartverwarmend. 
Nogmaals dank hiervoor. 
 
 
Jan Bekkema 
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● Informatief 
 
Van Kantelberg Wells 
  
Engeland is vooral natuur en geschiedenis. Dat er op 
veel plaatsen meer natuur dan bebouwing is, doet 
weldadig aan. Rust is je deel in een boeiend, 
verrassend en prachtig land. 
Rond de kathedraal van Salisbury herken je meteen 
de plekken die Constable geschilderd heeft, met de 
kathedraal als middelpunt. Zo worden de schilderijen 
die wij in het museum van Salisbury gezien hebben 
levende werkelijkheid. In Diemen en Amsterdam zijn 
de plekken die Rembrandt geschilderd heeft helaas 
onherkenbaar geworden door asfalt, stenen en 
beton. Over vooruitgang gesproken… 
De overvolle straten in Canterbury tonen voor de 
zoveelste keer dat Kantelberg niet alleen in de dagen 
van Chaucer pelgrims aantrok. De kathedraal is al 
eeuwenlang een pelgrimsoord, hoe grof koning 
Henry VIII, die merkwaardige 'defensor ecclesiae' 
(verdediger van de kerk), daaraan ook een einde 
probeerde te maken door de schrijn van Thomas 
Beckett te ontwijden. Pelgrimages en pelgrimsoorden 
kan men niet zomaar opheffen. Zij kennen hun 'ups 
and downs', maar blijven mensen trekken. Daar 
kunnen totalitaire heersers gelukkig niets aan 
veranderen. In de kathedraal treffen wij andere 
'pelgrims': directieleden van theologische faculteiten 
uit heel 'the Commonwealth', die naar Canterbury zijn 
gekomen voor hun tweejaarlijkse conferentie. Dat de 
Anglicaanse kerk een wereldkerk is, vindt men op dit 
eiland de gewoonste zaak van de wereld. Daaraan 
wordt dan ook vóór de dienst slechts even aandacht 
besteed. 
Middelbare scholieren wonen de eerste ochtend-
dienst bij, in de crypte van de kathedraal. De term 
'opleuken' kent men in dit op tradities gestelde land 
niet: men volgt gewoon de liturgische orde van het 
Book of common prayer uit de zeventiende eeuw. 
Dat levert fraai Engels op, waar je met genoegen 
naar luistert. De scholieren verzorgen de 
Schriftlezingen en zingen, heel mooi, eeuwenoude 
hymnen. Zo wordt je gevormd: via fraaie koormuziek 
en een indrukwekkende liturgie krijg je iets 
essentieels voor het leven mee. Veel koorleden 
blijven zich dan ook hun leven lang bezighouden met 
muziek. Ook zo levert de cultus een wezenlijke 
bijdrage aan de cultuur. Ook zo blijkt dat een cultuur 
zonder cultus een verarming is, omdat wezenlijke 
vormende elementen, zoals gevoel voor taal, historie 
en muziek, tot schade van mensen ontbreken. 
In het schip van de kathedraal bevindt zich ook een 
grafmonument voor Orlando Gibbons, die de 
melodieën voor de gezangen 378 en 438 
componeerde. Na de dienst in de crypte maken wij in 
het koor van de kathedraal de tweede ochtenddienst 
mee. Opnieuw prachtige, eeuwenoude rituelen, 
opgeluisterd met fraaie koormuziek. 'Wonen in Zijn 
huis zolang ik leef' (Psalm 27:2) moet een weldaad 
zijn, een alleen al cultureel genoegen. 

Onze kathedralentocht voert ons naar Chichester, 
waar helaas geen spoor van Bonhoeffer is te 
bekennen, maar gelukkig wel van zijn vriend, 
bisschop Bell. Ook hier wonen de bisschop en leden 
van de clerus in eeuwenoude panden. Slopen doet 
men in Engeland gelukkig vele malen minder dan in 
Nederland. Zo houdt men mooie gerestaureerde 
panden over uit allerlei periodes van de 
geschiedenis, niet slechts een selectie. 
Winchester is een mooi stadje, dat weldadig aandoet. 
Burgemeester, gemeenteraad en politiechef maken 
in vol ornaat een speciale kerkdienst mee, vergezeld 
door eveneens fraai uitgedoste pedels. Een hele 
stoet livreiers trekt aan onze ogen voorbij. 
Vóór de dienst nodigt de 'verger' ons uit om de kelk 
en de pateen naar het altaar te brengen. Wij 
schrijden tijdens de eredienst achter de man met de 
scepter aan. Alles gaat hier even plechtig, geschiedt 
al honderden jaren lang in goede orde. 
Eeuwenoude gebeden klinken tijdens elke dienst 
opnieuw, omlijst door fraaie koormuziek. Dat gebeurt 
vooral tijdens de zo populaire 'Evensong', die in 
menige kathedraal door een groep toeristen wordt 
bijgewoond. Wie geen gevoel heeft voor stijl, heeft 
hier niets te zoeken. Die verzorgde stijl geeft juist 
cachet aan de eredienst. Waar de lezingen niet goed 
verzorgd zijn en de koorzang matig is, zoals wij in 
Wells zullen ervaren, zakt de liturgie als een 
kaartenhuis in elkaar. In de liturgie luistert het 
allemaal erg nauw. Liturgie moet daarom door je 
heen gaan, je vlees en bloed worden. 
Ook in Winchester is elke dag van alles te doen rond 
de kathedraal. Net als in Weesp verkoopt men 
tweedehands boeken: men beschikt over een 
indrukwekkende collectie. Ook in Winchester kan 
men in het naast bijna elke kathedraal gelegen 
kerkcafé heerlijk eten. 
Buiten menige kathedraal kijk je ook je ogen uit, want 
rond een grasmat of in enkele straten rond de kerk 
staan fraaie eeuwenoude herenhuizen; allemaal van 
de kerk. Een kathedraal is in Engeland nog een 
echte kerkfabriek, die voortdurend in bedrijf is, 
compleet met scholen en vele zeer gedreven 
vrijwilligers. Overal vormt de kathedraal het centrum 
van de stad, met rond de kerk schilderachtige smalle 
straatjes, mooie gebouwen en parken. Cultus, cultuur 
en natuur vormen hier een inspirerende eenheid, een 
verstild eiland in een zee van (winkel)straten, soms 
afgeschermd van de drukte door een fraaie poort. In 
menig stadje leiden alle wegen naar de kathedraal, 
waar je hartelijk wordt ontvangen. De Engelse 
hoffelijkheid doet net zo weldadig aan als uitingen 
van de Habsburgse cultuur. Zo beleefd zijn wij in 
Holland niet… 
Ook in Winchester loop je, net als in Salisbury, zo de 
stad uit de natuur in, om uit te komen bij een 
eeuwenoud klooster waarin nu twintig senioren een 
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appartement hebben. Een van de bewoners heet ons 
'welkom in het paradijs'. De bewoners wonen elke ochtend 
een viering bij, maar hebben verder geen verplichtingen. Wie 
dat wil, werkt mee in de tuin. Wie liever gaat fietsen of 
sporten, gaat vooral zijn gang. Tja, zo kan je wel oud worden. 
In Exeter blijkt hoe groot de onkerkelijkheid in Engeland is. In 
het koor zijn tijdens de tweede ochtenddienst vele banken 
leeg. Zou men in het schip van de kathedraal hebben 
gezeten, dan zou de leegte nog opvallender zijn geweest. 
Ook de kerken in Engeland kampen met vergrijzing, hoezeer 
zij zich ook met de sociale problemen bezighouden. En die 
zijn er, vele: alom ziet men winkels met tweedehandse 
spullen die verkocht worden voor een goed doel. Alom is 
tweedehands kleding te koop en alom is er uitverkoop. De 
koopkracht van veel mensen moet dus gering zijn, geringer 
dan in Nederland. De kloof tussen arm en rijk was in 
Engeland altijd al schrijnend groot. 
Op de stadsmuur van Wells, waar bisschop Thomas Ken, de 
dichter van de Gezangen 378 en 387, en Liedboekdichter 
Willem Barnard ook ooit liepen, vertelt een gids enthousiast 
over de geschiedenis van het stadje. Wij voelen ons net zo 
'Welbehaaglijk in Wells' als Willem Barnard. 
Naast de kathedraal is een prachtige tuin. Tuinen worden in 
Engeland gekoesterd: geen grassprietje is te hoog, elke roos 
verzorgd. Enthousiast vertelt men in de tuin over een oude 
bron die weer in gebruik is genomen. Geschiedenis en 
tradities leven hier. Men kent z'n jaartallen, vorsten, schrijvers 
en tuinarchitecten, 'Capability' Brown voorop. 
Niet alleen de kathedralen, maar de kloosterruïnes zijn van 
een grote schoonheid. Engeland is ooit overdekt geweest 
met een groot aantal kloosters. Dat Henry VIII door middel 
van de 'Dissolution' een eind maakte aan het kloosterleven, 
is een onvergeeflijke fout, waardoor vele eens fraaie 
gebouwen helaas in verval zijn geraakt. De klooster-
gebouwen en het vele land dat tot de kloosters behoorde 
kregen toch al rijke vriendjes van de koning voor weinig geld 
in handen. Maar enkelen waren zo kies om bij de verbouwing 
van klooster tot landhuis het kloosterpand te handhaven. 
Waar dat wel gebeurd is, zoals in Lacock Abbey, bleef een 
fraaie kloostergang met mooie sluitstenen bestaan. In andere 
kloosterruïnes vindt men fraaie details of is alleen al de 
ligging van een kloosterruïne een lust voor het oog. 
Ook in kleine plaatsen valt veel te genieten. Hoewel de 
serveerster niet weet wat het dorp te bieden heeft, vinden wij 
het grafmonument voor de historicus Edward Gibbon in de 
dorpskerk van Fletching. Dorpskerken kunnen bijzondere 
grafmonumenten herbergen dankzij de in Engeland alom 
aanwezige adel. 
Voor een predikant gaat de bibliotheek in Wimborne Minster 
open, hoewel de bibliothecaris ziek is. Net als ooit in Weesp 
en Edam moet je een trap op om net als in Zutphen aan de 
kettingen gelegde boeken te kunnen bewonderen. Dat 
werken van Erasmus, de vriend van Thomas More, het in 
Engeland altijd goed hebben gedaan, is ook in deze 
bibliotheek te zien. Onder andere Erasmus heeft de 
Anglicaanse christenheid de mildheid gegeven, die zo 
typerend is voor deze wereldkerk. 
Wie wat bewaart, die heeft wat. Daardoor is Engeland van 
veel moois genieten, mede dankzij een indrukwekkende 
(kerk)geschiedenis. 
 

Ds. W.J. Lamfers 

● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in 
het Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, 
waaronder ook de Herziene Statenvertaling, 
kinderbijbels, dagboeken, evangelische 
lectuur, enz. 
 
De openingstijden voor de verkoop zijn: 
dinsdag, woensdag en donderdagmorgen 
van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Tot ziens in het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp 
Telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
Vierhandig orgelconcert 
 
Op vrijdag 30 september a.s. zullen Gerrie 
Meijers en Christine Kamp een vierhandig 
concert geven in de Grote Kerk van Weesp. 
Gerrie en Christine vormen al jaren een vast 
orgel/pianoduo. Op het programma staan 
o.a. werken van W.A. Mozart (Eine kleine 
Nachtmusik, grote Fantasie in f-moll). 
Het concert begint om 20.00 uur. Na afloop is 
men welkom voor een drankje in de kerk. 
Voor meer informatie over diverse concerten 
kan men kijken op www.xs4all.nl/~twomusic. 
 
 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Maandag 3 oktober is het weer onze 
verenigingsavond. Deze avond komt Mv. 
Marianne Glashouwer van Christenen voor 
Israël het met ons hebben over het 
onderwerp  "Corrie ten Boom - Zwerfster 
voor God". Corrie ten Boom was een heel 
bijzondere vrouw dus het zal zeker een 
interessante avond worden. Ook zullen er 
Israël producten aangeboden worden. 
Iedereen heel hartelijk welkom om 19.45 uur 
in Het Lichthuis, Waagplein 10. 
 
Wij willen ook nog vragen of er soms D.E. 
zegels ergens in een kast liggen waar niets 
mee gedaan wordt. Wij zouden daar heel blij 
mee zijn want in verband met de aanstaande 
bazaar kunnen we deze heel goed ge-
bruiken. 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
 
 

 
 


