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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl) 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, C.J. van Houtenlaan 3, 1381 CN Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp 
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 14: vrijdag 21 oktober, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 31 oktober. 
Activiteitenperiode: 2 tot en met 22 november. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 16 oktober 
zondag werelddiaconaat 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
  stamtafelgesprek 
 
1e collecte kerk 
2e collecte werelddiaconaat 
 
 
zondag 23 oktober 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
  stamtafelgesprek 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
19.00 uur ds G.J. Mantel, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds  
 
 
zondag 30 oktober 
  
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst 
  in het BIOS-gebouw (zie pag 7) 
 
1e collecte kerk  
2e collecte zending 
 
19.00 uur ds H.M. Burggraaf, 
  Nieuwer ter Aa,  
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte kerk 
2e collecte zending 
 
BIOS-gebouw, Middenstraat 
10.00 uur kerksiteviering 
 
 

 
 
 

Bezoekt u ook eens  
de website voor 
het laatste nieuws  
en foto’s 
 
 
www.pknweespdriemond.nl 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
14 oktober ds W.J. Lamfers 
21 oktober R.K. dienst 
28 oktober de heer G. Herderschee 
 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
23 oktober de heer G. Herderschee 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
Jeugdwerk 
 
Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
  W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 16 oktober 
  Mw M.A. Stevens 411271 
 
zondag 23 oktober 
  Hr C. Bruyne 263576 
 
zondag 30 oktober 
  Hr W.v. Bodegraven 251841 

Activiteitenagenda 
 
Maandag 10 oktober 
Bespreek ’t samen (preekvoorbereiding) 14:00 – 15:30 uur 
Het Lichthuis 
 
Woensdag 12 oktober 
Weesper filosofiekring (groep 2) 20.00 – 22.00 uur 
Het Lichthuis 
 
Donderdag 13 oktober en 27 oktober 
Creatieve groep 10.00 – 12.00 uur 
Het Lichthuis 
 
Woensdag 19 oktober 
Christelijke vrouwen ver. Passage 19.45 uur 
Speeltuingebouw in Driemond  
Jaarvergadering met ‘Verzamelingen’ 
 
Zaterdag 22 oktober 
wandeling ‘wie loopt heeft de tijd om ergens bij stil te staan’ 
zie pagina 7 van deze Onderweg 
 
Maandag 24 oktober 
Vergadering kleine kerkenraad 
Het Lichthuis 20.00 uur 
 
Maandag 31 oktober 
Bespreek ’t samen (preekvoorbereiding) 14:00 – 15:30 uur 
Het Lichthuis 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, 
Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 
 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 
 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Marije Hage 

 
Toilet - overdenkingen 
 
Op het toilet van mensen hangt vaak iets. Soms is het een kalender. Soms is het een afbeelding. Van een mooie 
zonsondergang bijvoorbeeld. Altijd fijn om naar te kijken, als je op de wc zit. Soms is het een tegeltje, met een 
stukje wijsheid daarop. 

Bij mijn schoonouders hing lange tijd een bladzijde op de deur van het toilet, gescheurd uit een of ander tijdschrift, 
met daarop de volgende woorden: 

 

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. 
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.  
Het is ons licht, niet onze schaduw die ons het meest 
beangstigd. 
We vragen onszelf af: 
wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, 
fantastisch?  
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?  
Je bent een kind van God.  
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen 
dienst.  
Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken 
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen 
voelen  
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.  
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te 
openbaren.  
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in 
iedereen!  
En als wij ons licht laten stralen, 
geven wij onbewust andere mensen toestemming 
hetzelfde te doen.  
Als wij van onze angsten bevrijd zijn, 
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. 

 

 

Originele engelse tekst: 
 

Our deepest fear is not that we are inadequate. 
Our deepest fear is that we are powerful beyond 
measure. 
It is our light, not our darkness that most frightens 
us. 
We ask ourselves, 
Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, 
fabulous? 
Actually, who are you not to be? 
You are a child of God. 
Your playing small does not serve the world. 
There is nothing enlightened about shrinking 
so that other people won't feel insecure around you. 
We are all meant to shine, as children do. 
We were born to make manifest the glory of God 
that is within us. 
It is not just in some of us; it is in everyone. 
And as we let our own light shine, we unconsciously 
give other people permission to do the same. 
As we are liberated from our own fear, 
our presence automatically liberates others. 
 

(auteur: Marianne Williamson) 
 

 

Ik heb lange tijd niet begrepen wat deze woorden betekenden. Bang voor mijn eigen licht? Bang om te stralen? Ik 
snapte het niet. Ik was toch eerder bang voor mijn eigen schaduwkant? Voor alles wat ik niet kon of niet durfde, 
voor alles wat niet goed was? 

Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik denk dat de woorden kloppen. Hoe vaak zeggen we tegen onszelf dat we 
niks waard zijn? Vult u maar in. En hoe vaak zeggen we tegen onszelf dat we helemaal geweldig zijn? Precies. 
Moeilijk is dat laatste. Veel moeilijker dan het eerste.  

Ik ben briljant, prachtig, talentvol, fantastisch! Is het eng om dat te zeggen? Blijkbaar, want het gaat ons moeilijk af. 
Als we het hardop zouden zeggen, schamen we ons wellicht. Probeer het maar eens. Lastig, niet? We zijn bang 
om daarin te geloven: dat we iets waard zijn. Maar nogmaals: wie ben jij om dat niet te zijn? 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 16 oktober 
5e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
De berichten in de krant gaan met grote regelmaat over 
geld en de Eurocrisis. Ook in de bijbel blijven munten niet 
onbesproken in Matteüs 22:15-22. De lezing uit het Oude 
Testament is Jesaja 45: 1-7. Spannend blijft de vraag van 
wie wij onderdaan zijn: de keizer (of iets anders dat 
vermeende goddelijke allures heeft) of God. Op deze 
zondag voor het werelddiaconaat vieren we ook de 
maaltijd van de Heer. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
zondag 23 oktober 
6e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de dienst op 23 oktober lezen wij uit de Thora 
Deuteronomium 6:4-7 en als Evangelielezing Matteüs 
22:34-40. God liefhebben en je medemens liefhebben 
liggen in elkaars verlengde. Een goede antropologie kan 
daarom niet buiten een creatieve theologie. Wij zingen de 
Psalmen 15, 116: 1, 3 en 8 en 119:1, 2 en 5 en de 
Gezangen 62 en 407. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 
zondag 30 oktober 
7e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze zondag lezen we de gelijkenis van de vijf dwaze 
en de vijf wijze meisjes. Iedereen welkom! Na de dienst 
kunnen we in het BIOS gebouw terecht voor koffie en 
thee. Jongeren bakken en versieren voor die zondag 
cupcakejes die ze voor het goede doel (World Vision) in 
het BIOS verkopen! (ds. Marije Hage) 
 
 
Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 
 
Op zaterdag 22 oktober 2011 willen wij voor 
het eerst in dit nieuwe seizoen weer gaan wandelen. 
De wandeling is een groene wisselwandeling rond 
Breukelen van 14 km. De wandeling begint en 
eindigt bij station Breukelen. 
 

Er zijn twee mogelijkheden; of wij gaan per trein naar 
station Breukelen (reistijd 40 minuten en overstappen in 
Duivendrecht) of wij gaan per auto naar Breukelen (reistijd 
25 minuten) 
In ieder geval willen wij op zaterdag 22 oktober vertrekken 
tussen 9.00 uur en 9.30 uur afhankelijk van het vervoer. 
 

Opgeven kan bij het PDC of via onderstaand 
telefoonnummer: 
 
Patrick Kalwij 
0294 432 263 
 
 

Uitnodiging 
 
Op zondag 30 oktober nodigt de kerksite-jeugd 
u allen uit om in ons BIOS-gebouw na de dienst 
koffie te komen drinken. U wordt dan verwend 
door de jeugd met koffie en eigengebakken 
lekkers. Er is dan geen koffiedrinken in de kerk.  
 
Waar: In ons BIOS-gebouw in de Middenstraat  
Tijd:  Direct na de kerkdienst 
 

Namens de jeugd, 
Wil Schulte 

 
 
 

Oogstdienst 2011 
 
Dit jaar wordt de Oogstdienst gehouden op 
zondag 7 november, voorganger is ds. 
A. Groeneveld. 
Op de zaterdag voor de dienst zullen er zo’n 
500 fruitbakjes gemaakt worden door 
vrijwilligers. Deze bakjes gaan, vergezeld van 
een fraaie kaart, als groet van de Protestantse 
Gemeente te Weesp en Driemond, naar alle 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder en de 
bewoners van De Hogeweijk. Het zou echter 
heel goed kunnen dat u mensen kent die niet tot 
deze categorieën behoren, maar waarvan u 
vindt dat ze wel in aanmerking komen voor een 
fruitgroet (denk aan zieken of zeer eenzame 
mensen). Meldt u dit dan alstublieft aan één van 
onderstaande personen: 
 

  Ankie Wiereijn 410 722 
  Rie Woudsma 412 018 
  Bertha Verburg 411 146 
 

Om deze fruitgroet als traditie in ere te kunnen 
houden willen wij de collecte ter bestrijding van 
de onkosten van harte bij u aanbevelen. 
 
Wij rekenen op ieders gulheid en medewerking. 
 
De oogstdienstcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Onderweg 7 

● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 

 
beste mensen, 
 
pastoraat 
Janny Nieuwhof (Emmastraat) zal 
medio oktober een nieuwe knie 
krijgen. Hopelijk is ze weer snel op 
de been en is de pijn dan ook 
verdwenen. 
Ziekte alom, maar een aantal 

mensen wil met nadruk niet in Onderweg vermeld 
worden. De zorgen zijn er niet minder om! 
 

Dankbaarheid in huize Biesheuvel (Waardijnstraat), 
waar Miep zaterdag 1 oktober jl. een Koninklijke 
onderscheiding kreeg voor het vele vrijwilligerswerk dat 
zij doet: kerk, Rode Kruis en Voedselbank. Gegeven de 
situatie een prestatie van klasse. Gefeliciteerd met het 
lintje! 
 

Op dezelfde dag 1 oktober is er een dochter geboren bij 
Pieter en Kathleen Bakker-Hagen met de namen Aurely 
Maria Renata. Pieter en Kathleen zijn na omzwervingen 
in Indonesie en Zimbabwe nu neergestreken in 
Zwitserland. U herinnert vast de rondzendbrieven. 
 

bespreek ’t samen 
De volgende bijeenkomst is 10 oktober en gaat over de 
tekst van 16 oktober: Jesaja 45: 1-7 en Matteüs 22:15-
22. Locatie: Het Lichthuis. Tijd: 14:00 tot uiterlijk 15:30 
uur. Opgave is niet nodig. Welkom! De daarop volgende 
keer is maandag 31 oktober dezelfde tijd en plaats. 

geen bijbels 
Zoals wellicht bekend heb ik een aantal malen 
bijbels naar de Penitentiaire Inrichting Almere 
Binnen gebracht. Inmiddels zijn daar enkele 
veranderingen: de predikant die er was, Ton de 
Heer, heeft zijn werk in Almere beëindigd; zijn 
opvolger heeft aangegeven dat er voorlopig geen 
behoefte is aan bijbels. Via een aparte stichting 
krijgt hij nu ook de zogenaamde bajesbijbel en 
vrijheidsbijbel. Hij dankt allen die bijbels hebben 
ingezameld hartelijk voor de betrokkenheid. 
 
wandelen: wie loopt heeft tijd om ergens bij 
stil te staan 
Dit najaar wordt er wel gewandeld, maar ik kan er 
niet bij zijn. De trouwe wandelaars weten dat 
Patrick Kalwij en ik samen altijd de datum prikken 
en een route selecteren. Deze keer is de leiding 
geheel in handen van Patrick Kalwij. Meer infor-
matie over de wandeling op pagina 7. 
 
afwezig 
Tijdens de herfstvakantie (in Almere van 22-30 
oktober) ben ik afwezig. De dames van het 
Pastoraal Diaconaal Centrum kunnen u in 
noodgevallen verder helpen. 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 

 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Bianca en Jasper den Hartog zijn erg blij met 
hun zoon Thijs, die over een paar jaar in het 
Gein heerlijk buiten gaat spelen in Gods vrije 
natuur. Vader en moeder, opa's en oma's, 
van harte gelukgewenst! 
 

Op 13 oktober zijn mevrouw en mijnheer van 
den Akker (Aveland) veertig jaar getrouwd. 
De laatste jaren maakte ziekten het leven 

er niet eenvoudiger op, maar er is gelukkig ook veel om 
dankbaar voor te zijn. Hun twee dochters zullen vast wel iets 
bijzonders verzinnen voor zo'n gedenkwaardige dag. Van harte 
gefeliciteerd! 
 

Er zijn nogal wat mensen die dag en nacht pijn lijden. Pijn is 
moeilijk te verdragen, maakt een ander mens van je. God zij 
onze zieken en hen die om hen heen staan nabij. 
 

Op 14 oktober ontmoeten wij in een kerkdienst op Oversingel 
waarin Matteüs 22:15-22 en Romeinen 13:1-7 centraal staan. 
 

Op huisbezoek ontving ik voor het kerkenwerk een gift van 
€ 30,00. Hartelijk dank! 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

 
Kledingactie 
 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via 
“Zending over Grenzen”. 
 
· winter- en zomerkleding, dient goed 

bruikbaar, heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-

speelgoed (zonder batterijen) zijn ook 
welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, 
telefoon 0294 412 119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, 
telefoon 0294 412 403, t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt 
komen brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
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● Van de predikanten 
 
Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
 
Nagenieten 
Wat een fijn weekje zomerweer 
kregen we eind september nog 
eventjes! Zo kunnen we nog 
even nagenieten van de (soms 
wat druilerige) zomermaanden, 
en langzaam op weg gaan naar 
de herfst en de winter. Ook met 

het kerksite-kamp hielden we het (grotendeels) 
gelukkig droog. Op pagina 15 van deze Onderweg 
vindt u een uitgebreider verslag. 
 
Ambtsdragers 
Op 25 september namen we afscheid van 
vertrekkende ambtsdragers en mochten we die 
ochtend (en 2 en 9 oktober) de nieuwe ambtsdragers 
verwelkomen: Han Op ’t Land, Willy Verweij, Piet 
Zevering en Katinka Hilders. Om hen alvast beter te 
leren kennen, verwijs ik u graag naar bladzijde 11. Ik 
zie er naar uit om met deze nieuwe werkers van start 
te gaan dit seizoen! 
 
Kringen 
Op 26 september is de eerste bijeenkomst geweest 
van de 30-50 (jaar) groep. Een hele bijzondere 
avond. Ook de belijdeniscatechese gaat binnenkort 
van start. We gaan met een tiental 20-ers aan de 
slag! 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage 
 

● Berichten 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur 
in de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
 
 

Gezocht: vrijwilligers Voedselbank 
 
Steeds meer mensen doen noodgedwongen een 
beroep op de Voedselbank. Hierdoor raken wij 
sneller door onze voorraden heen. 
 

Na het succes van vorig jaar is de Voedselbank 
voornemens om ook dit jaar weer een voedsel-
inzameling te houden bij zowel de AH als de Lidl in 
de Maxis bij Muiden. Deze inzameling zal 
plaatsvinden op zaterdag 22 oktober 2011. 
 

Om de actie te kunnen laten slagen hebben wij veel 
vrijwilligers nodig. Het kost u maar een paar uurtjes 
en u helpt uw medemens op een geweldige manier. 
 

Wilt u ons helpen? Geef u dan graag voor 17 oktober 
op bij: 
 

Wim Koole 
Tel: 0294-411816 
E-mail: wimkoole@chello.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
● Commissies 
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering d.d. 26 september 2011 
 
We waren erg blij dat er vier nieuwe ambtsdragers 
bevestigd kunnen worden, maar het is nog steeds niet 
gelukt om opvolgers te vinden voor de heren 
C.J. Lijnsvelt en E. Post. De kerkenraad heeft nu 
besloten om bij de classis dispensatie voor deze heren 
te vragen. We blijven zoeken naar opvolgers. Hopelijk 
denkt u als gemeente ook nog steeds mee om nieuwe 
kerkrentmeesters te vinden? 
 

Het bezinningsonderwerp was Hemelvaart. Aanleiding 
was de vraag vanuit het team van predikanten over een 
kerkdienst op deze dag en de bespreking van het 
eredienstrooster 2012. We hebben met elkaar 
gesproken over de achtergronden en beleving van 
Hemelvaart. Het is te betreuren dat de belangstelling 
voor de kerkdienst op Hemelvaartsdag niet heel erg 
groot is. Desondanks wordt wel het belang als kerkelijk 
 

feest gezien. Voor 2012 zal een klein groepje 
bekijken of en hoe deze dienst en dit feest meer 
onder de aandacht gebracht kan worden.  
 
In het kader van de evaluatie van de kerkorde zijn 
in de vergadering van 28 maart j.l. de wijzigingen 
van het eerste gedeelte van de kerkorde 
besproken, nu was het tweede gedeelte aan de 
beurt. Deze keer waren er weinig opmerkingen. De 
opmerkingen en vragen die er waren worden naar 
de classis gestuurd. 
 
Wil Vree, scriba 
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In de Kijker door: Cathalien Op 't Land 
 
Nieuwe ambtsdragers 
 
In de afgelopen weken zijn er vier ambtsdragers bevestigd. In deze editie van Onderweg stellen we twee 
van de vier ambtsdragers aan u voor. Zij zijn geen onbekenden voor u, maar omdat het bijzonder is om 
zo'n ambt op je te nemen, stelden wij ze een paar vragen. 
 

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Katinka 
Hilders, ik ben in 1962 in 
Amsterdam geboren als 
Katinka Femmina van de 
Wetering. In 1981 ben ik in 
Weesp komen wonen. In 
1991 ben ik getrouwd met 
Willem en wij hebben vier 
kinderen gekregen. 
Toen ik in 1981 alleen in 

Weesp kwam wonen kende ik niemand hier. 
Dominee Thijs leidde mij naar BIOS en de leden van 
BIOS hebben mij opgenomen en we hebben tot nog 
toe veel plezier met elkaar.  
 
Je motivatie om naar de kerk te gaan? 
Het geloof, de bijbel en de kerk geven mij 
antwoorden op belangrijke levensvragen zoals 
waarom leef ik, hoe kies ik het goede. Vaak tijdens 
kerkdiensten voel ik me ontroerd door een inzicht, 
een lied, een bijbelvers of de zon die als beeld van 
Gods liefde op mij schijnt. 
Na de kerkdienst vind ik het fijn om andere mensen 
te ontmoeten. De gemeenschap van gemeenteleden 
geeft mij warmte, aandacht, liefde en op mijn beurt 
kan ik met mijn talenten die gemeenschap, die kerk 
dienen. Heel bijzonder vind ik de kinderdienst, waarin 
ik kinderen een verhaal uit de bijbel vertel en soms 
zie je zo’n verhaal aarden en dat is fantastisch.  
 
Hoe kwam je op het idee om jeugddiaken te worden? 
In het jeugdplatform kreeg ik de vraag of ik jeugd-
diaken wilde worden, na wat blozen wilde ik er over 
nadenken. En na er goed over nagedacht te hebben 
kwam ik tot de conclusie dat ik het belangrijk vind dat 
het werk van de jeugddiaken, Marieke da Costa, 
wordt voortgezet. 
 
Heb je een bepaalde missie of drive? 
Ik vind het belangrijk dat onze rijke, geliefde kinderen 
inzien en begrijpen dat niet alle mensen zoveel geluk 
hebben, maar dat zij van hun geluk, hun weelde 
kunnen delen. En dat je met elkaar verschil kunt 
maken en een beetje zon in een moeilijk leven kunt 
laten schijnen. Voor kinderen en voor de jeugd is het 
denk ik belangrijk om duidelijke projecten te kiezen 
zoals Worldvision, het weeshuis in Ghana en dicht bij 
huis de voedselbank en vooral werken aan een 
levenshouding van helpen waar je helpen kan. 
 
 
 
 

Even voorstellen 
Ik ben Han Op 't Land, 
Weesper sinds 6 juni 1981 en 
vanaf 5 september 1984 echt-
genoot van Cathalien. 
Daarnaast trotse vader van 2 
kinderen, Annemarie en Rein. 
Een half jaar geleden is - na 
meer dan 31 jaar - mijn functie 
bij Abbott (voorheen Philips / 
Duphar / Solvay) vervallen en 
ik ben me aan het inwerken in een nieuwe baan voor 
voorlopig 2 dagen per week in de farmaceutische 
kwaliteitszorg. 
 
Je motivatie om naar de kerk te gaan? 
Het is een vaste plaats en tijd in de week om bij God 
stil te staan. Maar ook om met anderen samen te zijn 
met wie je het geloof in God en Jezus deelt. 
 
Hoe kwam je op het idee om ouderling te worden? 
Ik ben eerder ouderling geweest, een aantal 
termijnen, en daarbij stond het jongerenwerk 
centraal. De afgelopen jaren ben ik met een dun 
draadje met het jeugdwerk verbonden gebleven door 
in het Platform Jeugdwerk mee te denken, de 
oppasdienst te regelen, en sinds vorig jaar de 
VakantieBijbelWeek te organiseren. 
Vanaf najaar 2009 volg ik een cursus pastoraat en 
het is goed om er dan ook iets mee te doen. 
Daarnaast merk ik dat het goed voor me is om een 
taak op me te nemen. Het stimuleert me om zelf met 
het geloof bezig te blijven. 
 
Heb je een bepaalde missie of drive? 
Dat vind ik een moeilijke vraag: het klinkt al gauw 
hoogdravend. Maar graag wil ik eraan bijdragen dat 
mensen Gods nabijheid in hun leven ervaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Onderweg nr 14 staan de twee andere nieuwe 
ambtsdragers Willy Verweij en Piet Zevering 
‘in de kijker’. 
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● Informatief 
 
Roemenië herfst 2011 
 
Ondanks de wereldwijde crisis stabiliseert de 
economische en politieke situatie zich in Roemenië 
gelukkig. 'Dingen beginnen eindelijk goed te 
functioneren', zo zei iemand mij terecht. En dat is te 
zien! Op veel plaatsen worden wegen eindelijk 
gerepareerd en verbreed. In het Westen gestolen 
auto's zie je nog maar weinig, nu je een goede Dacia 
kunt kopen. 

De regering laat de moord en brand schreeuwende 
oud-communisten in hun sop gaar koken en zorgt 
voor stabiliteit. De werkloosheid stijgt niet verder, 
maar de verschillen tussen arm en rijk blijven helaas 
schrijnend groot. 

Gelukkig vangt de kerk vele arme mensen op. 
Vijfenveertig arme kinderen en enkele arme oudere, 
werkloze mensen met psychische problemen kregen 
dankzij geld uit Weesp winterkleding. Voor onze 
student ging een laptop mee. Zijn zus kan voor haar 
master weliswaar niet de dagopleiding volgen, maar 
gelukkig wel de avondopleiding. Zo komen mensen 
verder dan zij ooit hebben kunnen denken. In het 
klooster Govora had men ook deze zomer arme 
stadskinderen een aantal weken verzorgd. Met 
nieuwe kleding en schoolspullen gingen zij blij naar 
huis. Zulke initiatieven verdienen onze steun, want ze 
betekenen veel voor mensen, die anders kansloos in 
het leven zouden staan. 

Bij de presentatie in het aartsbisschoppelijk paleis in 
Curtea de Argeş van mijn vijfde boek, Curajul 
credinţei (De moed van het geloof), het eerste boek 
dat in Roemenië over Bonhoeffer verschijnt, waren 
veel mensen aanwezig. Dat een lid van de orthodoxe 
clerus, in mijn geval de aartsbisschop van Argeş en 
Muscel, een voorwoord schrijft voor een boek van 
een protestant, komt zelden voor. 

Dankzij deze presentatie kwamen wij met weer een 
ander soort mensen in aanraking: geniale 
wiskunstenaars, die tot 1989 het Oostblok niet 
uitkwamen, maar nu over de hele wereld hun 
contacten hebben. Indien het Oostblok was blijven 
bestaan, zou hun leven er heel anders hebben 
uitgezien: dan hadden zij zich nooit kunnen 
ontplooien. Hun kinderen werken veelal aan een 
universiteit in Amerika en zijn niet met een 
Roemeense partner getrouwd. De voorzitter van de 
Club van cultuurliefhebbers, die elke maand in 
Curtea de Argeş bijeenkomt, heeft veel boeken 
gepubliceerd, ook in Nederland. Hij kwam net terug 
uit Spanje, waar hij ook een aantal maanden per jaar 
doceert, en doceerde daarvoor een aantal jaren in 
Finland. Met het geld verbonden aan een prijs die hij 
voor zijn wetenschappelijk werk ontving, bouwde hij 
een huis. Op de werkbank maakt of repareert hij 
spullen. Op de PC schrijft hij (vele) artikelen en 
boeken. Uit dankbaarheid dat hij, afkomstig uit een 
eenvoudig gezin op een dorpje, zoveel heeft kunnen 
bereiken, zet dr. Păun zich in voor vele anderen. Hij 

redigeert een cultureel maandblad, waarvoor ik ook 
ga schrijven, doet veel voor de kerk en stimuleert 
allerlei studenten en kunstenaars. Waar hij de tijd en 
energie voor zoveel verschillende activiteiten 
vandaan haalt, Joost mag het weten. 

Op de Club van cultuurliefhebbers presenteerde 
iemand die uit het veraf gelegen Alba Iulia was 
gekomen een boek over een Roemeense dichter uit 
Bessarabië die veel onder de communisten heeft 
geleden. De presentator was zelf voor de 
communisten naar Italië gevlucht, maar na 1989 naar 
zijn vaderland teruggekeerd om met zijn talenten 
land en kerk te dienen. In gesprekken met zulke 
mensen komt altijd veel oud zeer naar boven. Daarin 
ervaar je hoe velen onder de communisten een totaal 
ander leven hebben geleid dan onder normale 
omstandigheden mogelijk zou zijn geweest. Hoeveel 
levens zijn er niet geknakt dankzij een ideologie… 
Verdriet en emoties liggen bij zulke mensen vlak 
onder de oppervlakte en kunnen nu gelukkig geuit 
worden. 

Op de Club van cultuurliefhebbers ontmoette ik een 
veearts-filosoof over wiens werk ik had gelezen. 
Emailcontact vooraf leidde ertoe dat ik nu zijn 
dissertatie ontving en hij mijn boek. Leve de email! 

Wat op de Club van cultuurliefhebbers en tijdens de 
jaarlijkse culturele dagen in Roşiorii de Vede opviel 
is, dat er veel gedichten en boeken worden 
gepubliceerd. De drang om je te uiten is blijkbaar 
groot na jaren onvrijheid. De gedichten zijn helaas 
niet altijd van goede kwaliteit. Liviu Comşia, die ik als 
redacteur van een blad ken waarin ik heb 
gepubliceerd, schreef een mooi boek, waarin fraai tot 
uiting komt wat sterke vrouwen voor hun man 
betekenen. 

De monnik Veniamin Micle, die jarenlang vakkundig 
de wederopbouw van het klooster Bistriţa leidde, 
schrijft in dat klooster het ene na het andere goede 
boek. Hij drukt zijn eigen boeken op dezelfde 
apparatuur als waarop wij het kerkblad en liturgieën 
drukken. Met een stapel boeken in mijn armen 
namen wij afscheid. Wij hadden elkaar jaren niet 
gezien, maar het gesprek ging meteen volop verder 
en wordt nu per email vervolgd. Ook dat is een reden 
tot dankbaarheid. 

Op de Club van cultuurliefhebbers en tijdens de 
jaarlijkse culturele dagen in Roşiorii de Vede 
ontmoetten wij ook een aantal schilders en 
beeldhouwers, die sinds 1989 eindelijk hun werk 
kunnen tentoonstellen en daar volop van genieten. 
Net als Catalanen zijn Roemenen kunstzinnig, 
gebeurt er op cultureel gebied gelukkig steeds meer 
in Roemenië. 

Elke keer neem ik twintig kilo boeken mee voor 
diverse bibliotheken. In de bibliotheek in Roşiorii de 
Verder staan dankzij de gulle Bill Gates nu tien PC's, 

  



 

 Onderweg 11 

 

meer dan in de bibliotheek in Weesp. De 
bibliotheek in Piteşti ontving ook de nodige 
boeken. Die bibliotheek is in een prachtig nieuw 
pand gehuisvest, waar ook geregeld tentoon-
stellingen worden gehouden. 

Tijdens de maaltijd met de aartsbisschop van 
Argeş en Muscel kwam ter sprake dat wij de 
volgende dag het dorp Corbeni wilden bezoeken, 
waar wij een aantal jaren geleden met hem waren 
geweest. Daar wilde ik een oude kerk en een fraai 
schoolgebouw bekijken. De aartsbisschop regelde 
meteen dat wij in een klooster, dat destijds in 
aanbouw was, konden eten. Natuurlijk had ik daar 
ook toegang tot zijn bibliotheek. Daar vond ik een 
mij onbekend boek van een dichter die ik goed 
heb gekend. Een boek over een inmiddels 
overleden aartsbisschop die ik heb gekend werd 
snel gelezen, terwijl wij genoten van het uitzicht 
over het fraaie heuvellandschap. Kortom, opnieuw 
een topdag. 

Het moge duidelijk zijn dat het verblijf in 
Roemenië alleszins boeiend was, dat een land 
met een diaconaal ingestelde kerk een zegen 
is en dat de hulpverlening veel voor mensen 
betekent. 

 

Ds. W.J. Lamfers 

 
 
 
 
 
 
 
Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 
kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag is er een gastvrouw 
aanwezig. Op maandag en vrijdag is de 
medewerker van het PDC uw gastvrouw. Op die 
dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
 
 
 

Afwezigheid koster 
 
Agnes heeft vakantie van14 oktober tot en met 
30 oktober en wordt waargenomen door 
collega hulpkosters. 
Zij zijn te bereiken op het mobiele nummer 
van de koster: 06 100 59 464. 
 
 

● Berichten 
 
Sluis- en Bruggenfeest 
 

Kerken gezamenlijk present bij de opening 
van het Sluis- en Bruggenfeest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditiegetrouw wordt het jaarlijkse Weesper Sluis- en 
Bruggenfeest geopend op de donderdagavond met de 
verenigingenmarkt op de Nieuwstraat. Dit jaar hebben 
gemeenteleden van de Grote Kerk en parochianen van 
de Laurentiuskerk de handen ineengeslagen voor een 
gezamenlijk optreden. 
Er was wat lekkers voor de kinderen, documentatie over 
verschillende onderwerpen en de vakantiebijbelweek 
werd onder de aandacht gebracht. Ook werden middel-
bare scholieren attent gemaakt op de mogelijkheid om 
hun maatschappelijke stage te vervullen bij één van de 
kerken. 
De stroopwafels die verkocht werden door de stichting 
SOLA ten gunste van de wederopbouw van het kinder-
tehuis in Ghana gingen grif van de hand. 
En erg belangrijk was dat er tussen de voorbijgangers 
en de bemanning van de kerkenstands diverse malen 
geanimeerde gesprekken ontstonden over verschillende 
onderwerpen. 
 

We vinden dit een goede manier om ook als kerken 
gezamenlijk van ons te laten zien en horen. 
 

Nel Pronk en Aukje de Rijke 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, 
waaronder ook de Herziene Statenvertaling, 
kinderbijbels, dagboeken, evangelische 
lectuur, enz. 
 
De openingstijden voor de verkoop zijn: 
dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 
9.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp 
Telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
 

 
Verjaardagsfond 
 
Beste medewerkers/sters én alle gulle gevers, 
 

Het 3e kwartaal heeft weer een prachtig bedrag 
opgeleverd, te weten: € 1331,90. En iedereen 
wordt hiervoor weer hartelijk bedankt, en ook 
weer heel veel succes gewenst voor de 
volgende ronde! 
 
Met een hartelijke groet van 
Elly Lijnsvelt - van Dusseldorp 
Rembrandt van Rijnstraat 129 
1382 AR Weesp 
tel. nr.: 0294 410 810 
 
 
Kerkcontact 
 
Ontvangen een gift via kerkcontact: 
€ 10,00 van mevr. G. via mevr. W. 
 
Hartelijk dank! 
Ankie Wiereyn 
 
 
 
 

 
Dankbetuiging 
 
Beste mensen, 
Mijn vrouw en ik bedanken iedereen die ons 
heeft gefeliciteerd via bloemen, kaarten en 
andere attenties met ons 60-jarig huwelijk. 
Nogmaals heel hartelijk dank hiervoor. 
 
Anna en Albert Oosterhoff 
 
 
 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 11 november in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 12 november wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten 
voor 8.00 uur. 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 
Alzheimer Cafe Weesp 
 
Donderdag 3 november 2011 
‘De wondere wereld van dementie’ 
Gastspreker: Jos Cuijter consultant en trainer 
gespecialiseerd in ouderenzorg en dementie 
 

'De wondere wereld van dementie' geeft een geheel nieuwe 
kijk op de werking van hersenen bij dementerende ouderen. 
Duidelijk wordt wat de invloed is van de omgeving op het 
ontstaan van gedrag. Deze vorm van zorg (omgevingszorg) 
vermindert probleemgedrag. Een dementerende gaat zelfs 
beter functioneren en blijkt tot meer in staat dan wij 
dachten! 
 

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
19.00 uur Welkom met koffie of thee 
19.30 uur Informatieve deel van de avond  
20.00 uur Pauze, gelegenheid voor het 

uitwisselen van ervaringen 
20.30 uur Vragen stellen aan de deskundige en 

verdere discussie 
21.00 – 21.30 uur Informeel samenzijn, contact leggen 

met eventueel aanwezige hulp-
verleners en 'napraten' 

 

Locatie: Hotel Restaurant Hart van Weesp, Herengracht 35. 
 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplatenverkoop voor de Grote of 
Laurenskerk. Een telefoontje naar Gerard van den Bosch 
(0294 410 657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (0294 
483 993) en ze worden bij u opgehaald. 
U kunt de boeken of grammofoonplaten ook meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
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● Voor de jeugd 
 

Kerksite Kamp! 
 
Op 17 en 18 september gingen 24 jongeren en leiding op kamp naar Harderhaven. 
Hier een korte impressie van deze twee dagen. 
 
 
Toen  ik  aankwam  rond  17.00  uur  op  de  zaterdag-
middag was de kookploeg al druk bezig met het 
bereiden van een lekkere 3 gangen maaltijd. 
 

 
 

Afgaand op de verhalen was het een leuke dag 
geweest: de leiding had de jongeren (in gala!) op een 
rode loper verwelkomd in het Harderhaven 
scoutinggebouw én er was al gezeild. 
 

En wát een goeie plek was dat scoutinggebouw! 
Uitzicht  op  het  water,  genoeg  ruimte  om  te  
voetballen en zelfs echte bedden om ’s nachts op te 
slapen! Na het eten was er een viering met een 
verhaal van Toon Tellegen, staken we waxinelichtjes 
aan voor mensen die ziek waren, die in onze 
gedachten waren, of die we moeten missen, en ook 
voor wie niet bij het kamp aanwezig konden zijn. 
Daarna werd er naar hartenlust gezongen (‘k heb 
een  tante  in  Marokko,  en  –  bijna  -  alle  hits  van  
kinderen voor kinderen). 
 
 

De dropping werd een nachtelijk avontuur toen 
werkelijk iedereen verdwaalde, inclusief de leiding 
(behalve  Albert  die  in  het  bos  op  ons  zat  te  
wachten). Zo brachten we de overgang van 17 op 18 
september zittend op een fietspad door, totdat 
Gerda en Erwin ons met de auto ophaalden. Thuis 
gekomen was er soep, en brood, en chips en kaas en 
worst. En werd er tot in de late uurtjes weerwolven 
gespeeld. 
 

 
 

Na een korte nacht (wél met uitslapen) waren we 
allemaal weer fris wakker om de fotospeurtocht in 
Harderwijk te volbrengen. Daar ging het eventjes 
regenen, maar dat gaf niks. De winnaars kregen een 
doos vol snoep, die gelukkig werd uitgedeeld. 
 

Dan komt aan alles wat leuk is ook een eind en werd 
er geveegd en gesopt en afgewassen. Nog één 
groepsfoto:  
 
 

 
 

Tot volgend jaar! 
 
 
 
 
 
 
Ds. Marije Hage 
 
 


