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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl) 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp 
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 16: vrijdag 2 december, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 12 december. 
Activiteitenperiode: 14 december 2011 tot en met 10 januari 2012. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 27 november 
1e zondag van Advent 
Ad te, Domine, levavi, Tot U hef ik mijn ziel 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte orgelfonds 
 
19.00 uur ds G.J. Mantel, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte kerk 
2e collecte ZWO-project (kitale, Kenia) 
 
10.00 uur Kerksite viering 
 
 
 
zondag 4 december 
2e zondag van Advent 
Populus Sion, Volk van Sion 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  stamtafel gesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte missionair werk 
 
19.00 uur ds G.J. Codée, De Bilt 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte kerk 
2e collecte missionair werk 
 
 
 
zondag 11 december 
3e zondag van Advent 
Gaudete, Verblijdt U 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  viering Heilig Avondmaal 
  stamtafel gesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk  
2e collecte ZWO-project, (Kitale, Kenia) 
 
19.30 uur Christmas Carols 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
25 november Dhr Herderschee 
  2 december R.K. dienst 
  9 december ds W.J. Lamfers, viering  H.A. 
 
 
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
27 november Dhr G. Herderschee 
11 december Dhr H. van Meeteren 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 
maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC 
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want 
haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 27 november 
Hr A. Jochemsen 457790 
 
zondag  4 december 
Hr. G.v.d. Zande 414840 
 
zondag 11 december 
Hr T. Pickhard 410072 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein10, tenzij anders vermeld 
 
Maandag 21 november 
Bespreek ’t samen (preekvoorbereiding)  14:00-15:30 uur 
 
Donderdag 24 november 
PCOB, lezing door de heer Keizer 14.30 uur 
Drie Eeuwwisselingen in Amsterdam 
 
Donderdag 24 november 
Passage Weesp/Driemond 19.45 uur 
Kreatieve avond, Speeltuingebouw, Driemond 
 
Donderdag 24 november 
Samen lezen, samen beleven, Ds. W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur 
 
Donderdag 24 november en 8 december 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Berg 10.00-12.00 uur 
 
Zondag 27 november 
50+middag 16.30-18.30 uur 
 
Maandag 28 november 
Vergadering Grote kerkenraad 20.00 uur 
 
Woensdag 30 november 
Weesp onder water? 20.00-22.00 uur 
Reinier van den Berg, € 2.00 incl. consumptie 
Bij veel belangstelling: in de Grote Kerk 
 
Donderdag 1 december 
Alzheimercafé, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
Dementie en dreigend isolement, Hotel Hart van Weesp, Herengracht 35 
 
Dinsdag 6 december 
Weesper filosofiekring 1, Dr W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur 
 
Woensdag 7 december 
In de Verlenging, ds Goeneveld 20.15-21.45 uur 
 
Vrijdag 9 en zaterdag 10 december 
Ophalen oud papier,  
graag het papier buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
Maandag 12 december 
Protestantse Vrouwen op Weg, Kerstviering 19.45 uur 
 
Maandag 19 december 
Bespreek ’t samen (preekvoorbereiding) 14:00-15:30 uur 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. J. den Dikken, Nunspeet 

 
Inwoning van Christus 
 
"opdat Christus door het geloof in uw harten woning make".  Efeze 3 : 17. 

 

Wij mensen, jong en oud, zijn gesteld op onze 
privacy. In ons werk en op school mag men best 
zien wie we zijn en hoe we zijn, maar als we thuis 
zijn willen we onszelf zijn. Geen pottenkijkers en de 
mensen hoeven ons niet op de vingers te kijken. Het 
gaat niemand aan wie we zijn, welke vragen en 
welke zorgen we in ons hart meedragen. Jonge 
mensen willen op een bepaalde leeftijd ook op zich 
zelf gaan wonen, voor studie of werk. Geen 
bemoeienis van anderen, zelf je keuzes maken. En 
inwoning van iemand anders, liever niet. De oudere 
generatie weet nog van de oorlog toen de bezetter 
soms een huis vorderde geheel of voor een deel. 
Dat betekende dat je de sleutel van het huis moest 
afgeven. Geen baas meer in eigen huis. Alles delen. 
Dat doe je niet gemakkelijk. 

In het geloofsleven is dat ook  zo. Van huis uit willen 
we liever baas zijn over ons eigen leven. Zelf je 
koers bepalen. Maar Christus wil wonen in ons hart. 
Hij nodigt zichzelf uit. Zie Ik sta aan de deur en Ik 
klop. Vrijmoedig nodigt Hij zich uit. Een groot 
wonder. Hij acht ons niet te min of te onbelangrijk. 
Hij nodigt Zichzelf uit. Hij is de eerste in je leven. Bij 
de Doop stak Hij al zijn reddende hand naar je uit. 
En elke keer weer nodigt Hij zich uit. Hebt u/jij de 
sleutels van je hart al uit handen gegeven? Woont 
Jezus al in je hart? De kinderen zingen wel eens dat 
bekende lied: "Zit je deur nog op slot?" Een vraag 
om over na te denken. Want zonder Jezus is je 
leven arm, zonder toekomst. Maar met Hem ben je 
een gelukkug mens. Want als Jezus in je hart woont 
dan brengt Hij heel veel mee. Zijn liefde, zijn 
genade, eeuwig leven, kracht om staande te blijven 
in de wereld. 

"Wonen" staat er in de tekst. Of woning maken. Dat 
is iets anders dan even langs komen. Dat doen 
mensen wel, ze komen even langs, drinken wat, 
praten wat, en gaan dan weer weg. Sommige 
mensen denken er zo ook over in verhouding met 
God. Hij mag best even langs komen, als ik Hem 
nodig heb, in een periode van ziekte of verdriet, als 
ik het alleen niet kan redden, maar verder: ik red 
mezelf wel. Als de lucht is opgeklaard zetten we 
 

 

 

 

Jezus weer buiten de deur. Nee, woning maken. 
Blijvend iets. Inwoning voor altijd. Dan gaan de 
sleutels van je hart uit handen in Jezus handen. Dat 
kan door het geloof. Door overgave. Maar wat word je 
dan een gelukkig mens, want je mag delen in de 
genade en liefde van Jezus. Wortelen staat er. 
Wortelen in Gods liefde. Dat gaat niet in één dag. Een 
boom groeit langzaam, jaren. Zo is het ook met het 
wortelen in Gods liefde. Hoe sterker en hoe langer de 
band met Christus, hoe meer je Zijn liefde begrijpt, 
hoe groot die is. 

Paulus bidt of Christus  door het geloof ook mag 
woning maken in de harten van de gemeenteleden 
van Efeze. Hij bidt op een vreemde plaats. In de 
gevangenis. Daar zit hij omdat hij het evangelie 
verkondigd heeft. Maar hij is niet werkeloos. Hij bidt 
niet voor zichzelf, maar voor de gemeente, dat 
Christus mag wonen in hun harten. Bidden wij ook 
voor onze kinderen en kleinkinderen die midden in de 
wereld staan, werken , naar school gaan? Of  Jezus in 
hun hart woning mag maken? Dat ze staande mogen 
blijven in de wereld? Dat ze trouw blijven aan de God 
van hun Doop? Liefde rich zich op de ander. 

Een mooi voorbeeld van woning maken in je hart 
vinden we in Lucas 19. Zacheus, de tollenaar, dat 
kleine mannetje. Hij klimt in een vijgenboom om Jezus 
te zien. Maar Jezus ziet hem. Hij roept hem uit de 
boom. Hij wil in zijn huis verblijven. En het wordt een 
radicale omkeer in zijn leven. Het wordt een blijvende 
ontmoeting. Zijn leven verandert radicaal. Eerst; 
hebben , halen, zoveel mogelijk geld en ook nog op 
een oneerlijke manier en dan uitdelen. Genade 
ontvangen. En zijn leven wordt een leven van 
blijdschap. Hij ontvangt Jezus met blijdschap en 
blijdschap tekent ook zijn verdere leven.  Soms 
denken mensen: als ik de sleutels van mijn leven uit 
handen geef wordt het maar een saaie boel en 
somber. Het tegenovergestelde is het geval. Als 
Jezus in je leven woont ben je een gelukkig mens en 
je wil dat anderen ook dat geluk leren kennen. 
Inwoning van Jezus maakt het leven anders, rijker, 
gelukkig, dankbaar en blij. Als je dat ontdekt, dan ga 
je zingen: Kom in mijn hart! 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 27 november 
1e zondag van Advent 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Het kerkelijk jaar begint met de tijd van wachten en 
verwachten: Advent. We verwachten de komst van 
de Heer. In wat voor wereld verwachten wij zijn 
komst? Verwachten we eigenlijk nog wel iets? Dit 
jaar staat het evangelie naar Marcus centraal, rond 
Pasen aangevuld met lezingen van het evangelie 
naar Johannes. Gedurende de adventsperiode lezen 
we uit het boek Rechters. Op pagina 15 kunt u wat 
achtergrondinformatie daarover lezen. De lezingen 
zijn: Rechters 5:1-13 en 31 en Marcus 13:24-37. We 
zingen Psalm 25, gezang 122 en het lied van 
Debora. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
 
zondag 4 december 
2e zondag van Advent 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de dienst op tweede Advent lezen wij uit het Oude 
Testament Rechters 9: 6-21, als Epistellezing 2 
Petrus 3:8-14 en als Evangelielezing Johannes 1:19-
28 omlijst door Adventsliederen. Met behulp van 
Bijbelteksten, liederen en het project van de kinderen 
gaan wij vol vreugde de Koning tegemoet. Zo wordt 
het verschil duidelijk tussen de goede Koning, de 
Heer der heren, en heersers en politici die er niet 
veel van terecht brengen. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 
 
zondag 11 december 
3e zondag van Advent 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 11 december vieren we derde Advent. Het licht 
zwelt aan: drie kaarsjes staan te branden! We lezen 
verhalen over de geboorte van de sterke Simson 
(Rechters 13) en vieren met elkaar het avondmaal. 
Iedereen welkom! (ds. Marije Hage) 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur 
Festival of Lessons and Carols 
Vanaf zaterdag 12 november repeteert een 
projectkoor onder leiding van Martin Kamminga voor 
de Christmas Carols. Dit ‘festival of Lessons and 
Carols’ is inmiddels een vaste traditie in Weesp 
geworden, dit jaar voor de 20e keer! Een aantal 
lezingen uit oude en nieuwe testament wordt 
afgewisseld met bekende en minder bekende carols. 
Een greep uit het repertoire: Once in royal David’s 
City, A child is born in Bethlehem, The cherry tree 
carol, Ding dond merrily on high, the Sussex Carol 
en O come, all ye faithful. Christine Kamp bespeelt, 
zoals altijd, het orgel. (ds. Alida Groeneveld)  
 
 

● Berichten 
 

Christmas Carols 
voor het 20e jaar 

 
Voor de 20e keer is er ook dit jaar weer een Festival 
of Lessons and Carols. De lezingen worden verzorgd 
door de plaatselijke voorgangers, voor de Carols 
zorgt een projectkoor onder leiding van Martin 
Kamminga. Christine Kamp bespeelt het orgel.  
 

Zondag 11 december, aanvang 19:30 uur. 
 
Toegang gratis, aan de uitgang is er een collecte ter 
bestrijding van de onkosten. 
 
Welkom! 
 
 
 

Oproep voor de Kerstnachtdienst 
 
Voor de Kerstnachtdienst hebben we lege glazen 
potjes nodig (waar jam, augurken, olvaritvoeding e.d. 
in gezeten heeft). U kunt deze schoongemaakt en 
zonder deksel inleveren in Het Lichthuis, uiterlijk 19 
december. 
 
Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking. 
 
ds Alida Groeneveld 
 

 
 
 
Volkskerstzang 
 
Op zondag 18 december 2011 vindt in de Grote- of 
Laurenskerk in de Nieuwstraat in Weesp de jaarlijkse 
volkskerstzang plaats. 
Medewerking wordt verleend door het Rehobothkoor 
uit Amsterdam en het Laurenskoor. Frits Heil 
dirigeert de koren en begeleidt de samenzang op het 
orgel. Wolter Willemsen begeleidt de koorzang op de 
concertvleugel. 
 

De kerstzang begint om 14.30 uur. De kerk is open 
vanaf 14.00 uur. De toegang is vrij. 
 
 

Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
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● In memoriam 
 
 

Alberta Christina de Gooijer-van de Plas 
30 mei 1925 – 9 november 2011 

 
Mevrouw de Gooijer was een levenslustige vrouw 
met een eigen mening. Zij zat nooit om een praatje 
verlegen, maar zou nooit over iemand praten. Stien 
was een goede buurvrouw, een lieve vriendin. 
Jarenlange vriendschappen waren het gevolg. Zij 
wist overal iets leuks, iets gezelligs van te maken en 
zou nooit de moed opgeven. Dat had zij van haar 
ouders meegekregen. Familie betekende veel voor 
haar. Haar zuster en twee van haar broers woonden 
jarenlang naast haar. De band met hen was hecht. 
 

Jarenlang was mevrouw de Gooijer geregeld in de 
Grote kerk te vinden, liep zij met het ver-
jaardagsfonds en kerkbalans en bezocht zij mensen 

namens de kerk, want contacten met mensen 
onderhouden, een gesprek gaande houden, dat kon 
zij. 
 

Het geloof was voor haar een mysterie, bidden vooral 
mediteren. Ook daarin maakte zij, pienter als zij was, 
eigen keuzes. 
 

Vier jaar lang vocht zij tegen kanker, tot het niet meer 
ging. 
 

Na haar op 14 november in de aula te hebben 
herdacht aan de hand van Psalm 103:7 (o.b.) en 
Romeinen 14:7v., hebben wij mevrouw de Gooijer 
naast haar man te ruste gelegd op Carspelhof. 

 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 
 
Aanvulling op de lijst van overledenen in het kerkelijk jaar 2010-2011 uit het vorige kerkblad: 
 
 

Willemina Bijlsma-Willemsen 
11 augustus 1922-1 mei 2011 
 
Alberta Christina de Gooijer-van de Plas 
30 mei 1925 - 9 november 2011 

 
 
 
 
● Informatief 
 
Verpleegkundigen gezocht 
 
Hetvakantiebureau.nl, dat vakanties organiseert met 
zorg, heeft nog een paar vakantieweken rond de 
Kerst en Oud&Nieuw op het programma staan. 
Vanwege de feestdagen en het jaargetijde 
kenmerken deze weken zich elk jaar weer door hun 
bijzondere sfeer en uitstraling. 
Er zijn veel mensen die graag de feestdagen bij ons 
op vakantie willen, helaas kunnen wij niet aan alle 
verzoeken voldoen, omdat er te weinig verpleeg-
kundigen en verzorgenden meewerken als vrij-
williger. Daarom zijn we op zoek naar verpleeg-
kundigen en verzorgenden (ook in opleiding) die een 
(deel van een) week willen meewerken om de gasten 
(en zichzelf) een mooie ervaring te geven. De weken 
vinden plaats in vakantiehotel De Werelt in Lunteren 
en in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Voor 
informatie en aanmelding, bel of mail met Ria Hertog, 
coördinator zorg, tel. 0318 486 610, email 
rhertog@hetvakantiebureau.nl. 
 
Meer informatie: www.hetvakantiebureau.nl. 
 

De evangelist Marcus in het “B-jaar” 
 
Vanaf komende Advent verschijnt in veel kerken de 
evangelist Marcus op het leesrooster. Ieder jaar, 
d.w.z. ieder kèrkelijk jaar, wordt uit het evangelie van 
één van de evangelisten gelezen. Het eerste jaar is 
het A-jaar met Mattheüs op het programma, dan het 
B-jaar met Marcus en het C-jaar met Lucas. Er is een 
evangelist méér, Johannes, die wordt gedurende die 
drie jaar als kruidig zout tussen de teksten van zijn 
collega’s door gestrooid. 
Nu Marcus een heel jaar aan de orde komt, is het wel 
zinnig om te zien hoe zijn evangelie in elkaar steekt. 
Wat is zijn specifieke ‘boodschap’. Met die informatie 
kunnen we ons het hele B-jaar verlustigen. Iedereen 
is welkom. 
 
Wanneer: donderdag 1 december, 20.00 uur 
Waar: Gebouw Rehoboth, Kloosterstraat 6, Muiden 
Met: ds. Jeroen Bellwinkel 
 
Meer informatie: j.bellwinkel@versatel.nl; of tel. 
262271. PS: Neem wel een bijbel mee! 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

pastoraat 
Janny Nieuwhof-van ‘t Hoog is 
sinds kort (en tijdelijk) voor mij 
het meest nabije gemeentelid 
vanuit mijn huis gezien. Ze 
woont op 5 minuten fietsen bij 
mij vandaan. Ze verblijft in 
Almere voor revalidatie na een 
knie operatie. Mocht u haar een 
kaartje willen sturen, is dit haar 

adres: Woonzorgcentrum Archipel Poëziestraat 166, 
1321 HT  Almere (kamer 248). Toen ik haar vorige 
week bezocht, was ze erg in haar nopjes met de 
belangstelling uit Weesp.  
 

Op 7 oktober is Lisa Janneke geboren, dochter van 
Arnold en Elvira Lijnsvelt-Nieuwhof, De Kleine Weer 
8). Ze was iets te vroeg en moest daarom nog een 
weekje in het ziekenhuis blijven. Inmiddels is de 
jongedame thuis en doet zij het goed. Onze 
felicitaties aan de ouders en aan de opa en oma’s.  
 

Bij deze herhaal ik het verzoek om ziekte van uzelf of 
van iemand anders door te geven aan de 
medewerkers van het Pastoraal Diaconaal Centrum. 
Anders zijn we niet op de hoogte!  
 

Graag breng ik op deze plaats het voorbedenboek 
nogmaals onder de aandacht. U kunt daarin uw 
gebedsintenties schrijven. Dat kan gaan over iets 
waarover u zich zorgen maakt, maar ook iets 
waarvoor u wilt danken. Maakt u er vooral gebruik 
van! 
 
bespreek ’t samen 
De volgende bijeenkomst is 21 november en gaat 
over de tekst van 27 november (1e advent): Rechters 
5: 1-13 en 31.en Marcus 13:24-37. U bent van harte 
welkom! De keer daarna is op 19 december, we 
praten dan met elkaar over het kerstevangelie: Lucas 
2: 1-20. 
 

decemberkalender 
De Protestantse Kerk heeft een decemberkalender 
uitgegeven. Het idee is een adventskalender, maar 
dan langer, tot het einde van het jaar. Per dag is er 
een tekst en een afbeelding. Het zijn geen luikjes, 
maar een pagina die eenmaal afgescheurd ook als 
kerstkaart verstuurd kan worden. De kalender is zeer 
geschikt om met grotere kinderen over door te 
praten. De kalender kost € 6,00 per stuk. Bij grote 
bestellingen (vanaf 10 exemplaren) wordt de prijs 
lager. U kunt de kalender bestellen via internet: 
www.pkn.nl/webwinkel of telefonisch: 030 880 1337. 
 

 
 
6 november: jongeren en oogstdienst 
Tijdens de oogstdienst op 6 november jl. hebben de 
jongeren van de stamtafel zich ook ingezet voor 
anderen. Ze hebben tasjes ingepakt voor de kinderen 
van de gezinnen die gebruik maken van de 
voedselbank in Weesp. In de tasjes zitten drie 
schoencadeautjes voor tijdens de Sinterklaastijd. Een 
leuk idee dat zeker gewaardeerd zal worden. De 
jongeren kwamen wat later dan gebruikelijk terug in 
de dienst, vandaar dat ik er toen geen aandacht 
meer aan heb kunnen besteden. 
 
tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 

 
Actie Schouderklop en Opsteker 
 
Wie lange tijd van huis is en onder moeilijke 
omstandigheden leeft en werkt, is blij als de post een 
brief of kaart bezorgt. Met die gedachte roept 
Koninklijke PIT Pro Rege iedereen op om een 
bemoedigend briefje of kaart te sturen naar een 
militair op uitzending, en een tweede briefje of kaart 
naar diens partner, gezin of familie. 
 
U kunt hiervoor speciale enveloppen 
gebruiken. In de kerk bij de 
hoofdingang liggen een aantal 
'actie schouderklop'-enveloppen 
voor u klaar. Voor meer info: 
www.pitprorege.nl 
 

 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 10 december in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 11 december wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
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● Van de predikanten 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
De gezondheid van Reijer Holtmanns 
(Dotingalaan) gaat steeds verder 
achteruit. Dingen voor zijn gezin 
verzorgen, wat hij zo graag deed, kan hij 
niet meer. Dodelijk vermoeid ligt hij nu 
op bed. Dat een mens zo kwetsbaar is, 
zo broos wordt… 

 

Mevrouw Hooijer (Dammerweg) werd aan haar knie 
geopereerd. Beide knieën zijn nu gerepareerd. Dat is 
voorlopig wel genoeg. Zij herstelt nu verder in 
'Beukenhof'' in Loosdrecht, want na zo'n operatie loop 
je niet zonmaar rond. 
 

Mevrouw van Leeuwen (Herensingel) werd voor 
hartklachten behandeld in het ziekenhuis, maar is 
gelukkig weer thuis. 
 

Anderen kampen thuis met gezondheidsklachten, 
ondergaan operaties of worstelen in stilte met verdriet. 
Moge de Heer van het leven hen allen nabij zijn. 
 

Thomas Posthuma feliciteren wij met het in ontvangst 
mogen nemen van de Weesper cultuurprijs op 9 
december. Een welverdiende onderscheiding, want in 
de Grote kerk genieten wij al jaren van zijn werk als 
restaurateur van de fraaie secco's. En dan heeft hij nog 
zoveel meer gemaakt! Denk alleen al maar aan de 
fraaie poster voor Van Houten. 
 

Voor het werk in Roemenië ontving ik twee maal een 
gift van € 50,00 en een gift van € 20,00. Hartelijk 
dank! 
 
Varia 
Op 30 november komt hij naar Weesp, de bekende 
weerman Reinier van den Berg. Van 20.00 tot 22.00 
uur spreekt hij in Het Lichthuis over allerlei 
weersinvloeden en de klimaatverandering onder het 
motto 'Weesp onder water?' Natuurlijk zal hij ook de 
nodige beelden tonen. Geef u tijdig op bij het PDC 
(0294 483 993 of pdc@pknweespdriemond.nl). Dan 
weten wij of er veel mensen komen (waarop wij 
natuurlijk hopen). Bij grote belangstelling gaan wij 
namelijk in de Grote kerk zitten. Dit wordt vast een 
kei van een avond voor maar € 2,00 entree. 
 

Op 9 december vieren wij samen Avondmaal in de 
dienst op Oversingel. Lucas 9:10-17 staat daarbij 
centraal. Het Avondmaal is tenslotte een 
wonderbare spijziging, waarbij blijkt dat Gods 
goedheid geen grenzen kent. 
 

Op 11 december genieten wij weer van die prachtige 
Carols waar je maar niet genoeg van kunt krijgen. In 
gedachten ben ik in Winchester cathedral. Fijn dat 
dit ook in Weesp mogelijk is! 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 

 
 

Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
De tijd gaat zo snel: Sinterklaas is 
aangekomen in het land, binnenkort 
weer pakjesavond. Nog even en gaan 
de adventstijd in, op weg naar kerst. De 
dagen worden weer donkerder! 
 

Al weer anderhalf jaar ben ik hier 
predikant. Weesp begint als thuis te voelen, en veel 
dingen krijgen een bestendiger karakter. Als 
jeugdplatform zijn we goed op weg: er gebeurt veel op 
alle fronten in het jeugdwerk. Over de excursies en 
bezigheden kunt u alles lezen op pagina 19. U zult 
wellicht ook zelf hebben genoten van de cupcakes die 
de jongeren hebben verkocht tijdens het gezamenlijke 
koffiedrinken in het BIOS-gebouw! 
 

Op die zondag, terwijl de ruimte tot de nok toe gevuld 
was, voelde ik extra sterk het waardevolle van jong en 
oud samen: dat het mogelijk is om elkaar te inspireren 
en van elkaar te kunnen leren. Als predikant heeft u mij 
aangesteld voor 50%. In die tijd kan ik veel doen, maar 
niet alles. Daarom heeft u niet alleen míj nodig, maar 
heb ik ook ú nodig: om er met elkaar iets leuks van te 
maken. Dat we in elkaar investeren, minder belangrijke 
zaken laten liggen om naar elkaar te luisteren, elkaar 
ruimte te geven, en óók verantwoordelijkheid aan elkaar 
durven geven: dat is mijn wens voor de toekomst. 
 

Hierbij een citaat dat ik al herhaaldelijk heb gebruikt 
als opening bij kringwerk en vergaderingen (omdat 
ik het zo mooi vind!): 
 

Optimisme en hoop 
De woorden optimisme en hoop schoten mij te 
binnen toen ik het prachtige interview zag dat 
Joris Luyendijk hield met de Zuid-Afrikaanse 
bisschop Desmond Tutu. Luyendijk vroeg Tutu 
hoe het toch kwam dat hij altijd zo optimistisch 
was. Wordt hij nooit moe van het voortdurende 
geweld in Afrikaanse landen, de eindeloze en 
uitzichtloze armoede, het plunderen van het 
continent, de desastreuze gevolgen van 
klimaatverandering? 
 

Tutu antwoordde met getuite lippen, glinster-
ende ogen en een aanstekende glimlach: “Beste 
Joris, het is geen optimisme wat je ziet, het is 
hoop. Hoop gebaseerd op mijn geloof. Mijn 
geloof wat me vertrouwen geeft in het goede van 
de mens en de rotsvaste overtuiging dat we 
uiteindelijk de goede weg vinden, welke dat ook 
moge zijn”. 
(Jack van Ham) 

 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage 
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● Commissies 
 
Energiekosten 
 
De kosten stijgen en we moeten de broekriem aanhalen, dat is 
wat we op dit moment om ons heen veel horen. Ook binnen onze 
gemeente zullen we alert moeten zijn. Ruim een jaar geleden 
hebben we de predikanten formatie tijdelijk uitgebreid, waarmee 
we investeren in onze gemeente en de toekomst.  
 

Daarnaast willen we waar mogelijk kosten verlagen. Wij hebben 
naar onze kosten gekeken en zien met name stijgende 
energiekosten en willen hier iets aan doen. Naast een aantal 
andere maatregelen zal op zondag de infraroodverwarming in de 
kerk een kwartier later aangaan en na de dienst eerder uitgaan. 
Dit levert per dienst al snel € 40,00 op. Ook zullen we goed letten 
op open deuren (bij de waagplein ingang is inmiddels een bel 
gemonteerd) en bij koud weer eerder de Kerkstraat ingang 
gebruiken. Verder zullen de diensten van de Gereformeerde 
Bond in de winterperiode evenals afgelopen jaar in Het Lichthuis 
worden gehouden. 
 

We rekenen op uw begrip, zodat we de toekomst ook financieel 
met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Nico de Groot 
 
 

Diaconie 
 
Het financiële reilen en zeilen van de diaconie in 2010 
 
Op deze plaats bent u gewend om informatie te krijgen over de 
projecten die de diaconie ondersteund. Deze keer willen we u 
informeren over het financiële reilen en zeilen van de diaconie. 
Voor de liefhebbers van cijfers is er de jaarrekening die u bij 
ondergetekende kunt krijgen. Voor alle anderen volgen hieronder 
de belangrijkste punten.  
 

Over 2010 hebben we een tekort van € 14.000,-- behaald. 
€ 10.000,-- hiervan was verwacht en begroot conform het in 2007 
ingezette beleid om jaarlijks dit bedrag in te teren op ons 
vermogen en extra uit te geven aan diaconale doelen in binnen- 
en buitenland. 
 

De € 4.000,-- hier bovenop was niet begroot en wordt veroor-
zaakt door een meer dan verwachte terugloop in inkomsten: 
minder rente uit het vermogen(€ 5.730,--) en aanzienlijk lagere 
opbrengsten uit collecten (€ 659,--) gecombineerd met een 
toenemende vraag om ondersteuning van mensen in Weesp die 
in de knel kwamen te zitten bedrag (€ 1.505,--). 
 

Gezien de geconstateerde tendens (minder inkomsten, hogere 
uitgaven aan mensen in de knel) zijn we ook genoodzaakt om 
ons te beraden op de verdeling van het geld over de goede 
doelen. Hieruit is ondertussen voortgevloeid dat conform eerder 
gemaakte afspraken (opbrengst collecte en uitgaven aan 
fruitbakjes moeten ongeveer in evenwicht zijn) en in overleg met 
de organisatie het aantal fruitbakjes zal worden teruggebracht 
om zo weer enig evenwicht te realiseren. 
 

Verder rekenen we er op dat door u goed te informeren over de 
collectes voor de diaconie de collecte-inkomsten in 2011 en 2012 
op peil gehouden kunnen worden en het tekort binnen de perken 
te houden. 
 

Ab Groen en Harm Boer 

Verslag kerkenraadsvergadering 
 
In de vergadering van 24 oktober 2011 
was ds. Hage aanwezig om iets over het 
jeugd- en jongerenwerk te vertellen. Zij 
kon ons positief nieuws over de kerksite-
groepen melden. Zij hebben hun eigen 
vieringen in het BIOS-gebouw en deze 
worden goed bezocht. Vooral de kerksite-
plus is een grote groep. 
 

In oktober is de belijdeniscatechese 
gestart; hieraan nemen 10 jongeren deel. 
Ook de vergaderingen van het jeugd- en 
jongerenplatform vindt ze prettig verlopen. 
 

In het verslag van 26 september j.l. 
meldde ik u dat er bij de classis 
dispensatie zou worden aangevraagd voor 
de heren Lijnsvelt en Post. Dit bericht is 
echter achterhaald. De classis nam 
genoemd verzoek niet meer in 
behandeling. De synode heeft n.l. besloten 
om de maximale ambtstermijn te 
verlengen tot 12 jaar in plaats van 8 jaar. 
Deze regeling is per 1 november j.l. 
ingegaan. De beide heren kunnen dus 
zondermeer nog een termijn aanblijven. 
De kerkenraad besloot om mevr. Sliggers 
ook de mogelijkheid te bieden om van 
deze nieuwe regeling gebruik te maken. 
Inmiddels is gebleken dat mevr. Sliggers 
graag daarvan gebruik wil maken.  
 

Vervolgens werd de jaarrekening 2010 
van de diaconie besproken en vastgesteld. 
Mocht u deze jaarrekening willen bekijken, 
dan kunt u die opvragen bij het PDC. Als u 
vragen heeft over de rekening, dan kunt u 
terecht bij de heer A. Groen, tel.415422. 
 

Tenslotte werd er gesproken over het 
gemeenteberaad van 27 november. In dit 
nummer van Onderweg kunt u er meer 
over lezen, zie pagina 17. 
 
Wil Vree, scriba 
 

Kinderconcert met Film 
The Snowman 

 
Orkest Toonkunst Bussum 

o.l.v. Marion Bluthard 
 

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
Zaterdag 26 november 2011 

aanvang 16.30 uur - toegang € 5,00 
 

Grote Kerk, Nieuwstraat 31, Weesp 
Film met muziek en verteller, introductie van 

instrumenten, na afloop uitproberen van 
instrumenten met De Gooische Muziekschool 

 
Informatie: Christine Kamp 06-28577127 
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● Commissies 
 
Kerk en Stage 
 

“Creatieve fruitschikkers voor het 
samenstellen van fruitbakjes. 
Leerlingen die weten van aan-
pakken en met een sociaal 
karakter”. Dat stond in de maat-
schappelijke stage vacature van de 

oogstdienst commissie. Larissa en Puck van het Casparus 
hebben hier op gereageerd, stonden zaterdag 5 november 
vanaf half acht tussen de fruitbakjes in de kerk en waren 
onze allereerste leerlingen voor de Maatschappelijke 
Stage! Wij hebben hier een klein feestelijk tintje aan 
gegeven, door middel van 
een zak drop, waar de dames 
met “dat hoeft toch niet”, op 
reageerden. 
 

Wenny vertelt: “Je moet er 
nog aan wennen dat een 
maatschappelijke stageplek 
een mogelijkheid is, om mee 
te nemen in de organisatie 
van ons vrijwilligerswerk.” 
Annelies en Wenny waren blij 
met de bijdrage en dik 
tevreden over het initiatief 
van de dames. Larissa en 
Puck bedankt! 
 
Andrea en Marieke 
Contactpersoon Kerk en Stage 
 
 

Kinderdienst 
 

Hallo jongens en meisjes, aanstaande zondag 27 novem-
ber is alweer de eerste zondag van Advent. We gaan in 
de kerk en in de kinderdienst aan de slag met het 
adventsproject ‘Zie je de koning al?’. In de adventstijd 
gaan we op zoek naar de échte koning. We ontmoeten in 
de verhalen uit Rechters figuren die ons doen ver-
moeden hoe de koning eruit kan zien, een doortastende 
vrouw, een dappere held, iemand die (een) vrucht 
draagt, de sterren in de verhalen. We vragen iedere 
zondag als het ware: zie je de koning al? In de fabel van 
Jotam worden al wat kritische vragen gesteld, maar het 
antwoord krijgen we nog niet. Dat zien we pas met 
Kerst. Komen jullie luisteren naar de mooie verhalen en 
meezingen met de mooie adventsliedjes, sommige zullen 
je erg bekend voorkomen! En natuurlijk gaan we ook 
elke zondag iets knutselen. 
Zet ook maar vast het kinderkerstfeest in de agenda: 
zondag  18  december  om  17.00  uur  in  het  koor  van  de  
kerk! 
Wij hebben er al weer veel zin in, en tot ziens in de 
kinderdienst! 
 

De leiding van de kinderdienst 

Verantwoording collecten 
 
De collecte-opbrengsten gedurende de maanden 
september en oktober 2011 bedroegen: 
 
4-Sep Kerk  € 194,70  
 ZWO-project  € 488,45  
 Kerk, GB  € 31,25  
 Diaconie, GB  € 30,70  
11-Sep Diaconie, St.Sola € 753,45  
 Jeugd- en Jongerenwerk € 349,71  
 Diaconie, St.Sola, GB  € 41,55  
 Jeugd- en Jongerenwerk, GB  € 38,05  
18-Sep Oecumenische dienst in RK-kerk 
 Kerk, GB  € 44,30  
 ZWO-project, GB  € 70,49  
25-Sep Kerk   € 231,87  
 Vredeswerk   € 279,56  
 Kerk, GB   € 39,05  
 Vredeswerk,  GB  € 31,75  
 Zendingsbussen september  € 13,80  
2-Oct Diaconie    € 251,00  
 Kerk en Israël   € 282,55  
 Diaconie, GB   € 75,70  
 Kerk en Israël, GB  € 44,50  
9-Oct Kerk   € 260,96  
 ZWO-project   € 365,10  
 Kerk, GB   € 40,15  
 ZWO-project,  GB  € 37,30  
 Giften GB, via collecte  € 45,00  
16-Oct Kerk   € 218,50  
 Werelddiaconaat  € 315,39  
23-Oct Diaconie   € 168,80  
 Orgelfonds   € 166,81  
 Diaconie, GB   € 50,10  
 Orgelfonds, GB  € 33,75  
30-Oct Kerk   € 444,46  
 Zending  € 351,85  
 Kerk, GB  € 59,60  
 Zending, GB  € 46,10  
 Gift GB van fam. B, via collecte € 20,00  
 Zendingsbussen oktober  € 21,40  
 
Verder werd op 14/9/2011 via de Rabobank een 
gift voor de kerk ontvangen in verband met het 
leiden van een begrafenisdienst door ds. 
Groeneveld, € 500,00. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
P. van Gilst, penningmeester 
 
 
 
 
Inzameling oude boeken 
 
Boeken- en grammofoonplatenverkoop voor de 
Grote of Laurenskerk. Een telefoontje naar 
Gerard van den Bosch (0294 410 657) of het 
Pastoraal Diaconaal Centrum (0294 483 993) en 
ze worden bij u opgehaald. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten ook 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
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● Informatief 
 
Hulp Helpt! 
 

Kitale, September 2011 
 

 
Er worden in deze tijd heftige discussies gevoerd 
over hulp aan Afrika. De meningen zijn hierover zeer 
verdeeld, maar zoals altijd zit er ook in deze 
discussie een waarheid in de argumenten voor en 
tegen hulp. 
 

Op hoog politiek niveau kun je zeggen dat hulp 
geleid heeft tot misbruik van fondsen en dat de 
bevolking na vele decennia van hulpverstrekking nog 
steeds niets verder gekomen is. Velen leven nog 
steeds onder erbarmelijke omstandigheden, zonder 
infrastructuur en zonder goed onderwijs en een 
redelijk niveau van medische zorg. 
 

Over die discussie wil ik het hier niet hebben. Ik wil 
kijken naar wat ik om me heen zie in dit kleine dorp 
op het platteland van Kenya, 400 km van de 
hoofdstad Nairobi en 40km van de dichtstbijzijnde 
stad Kitale.  
 

Toen ik hier in 1994 kwam was er geen school, geen 
medische zorg, geen verharde weg en geen 
elektriciteit. De kindersterfte was hoog en vele 
moeders stierven in het kinderbed. 
 

Nu, 16 jaar later zien we het resultaat van jaren van 
inspanning om onderwijs en gezondheidszorg van de 
grond te krijgen en met behulp van donoren en de 
overheid is dat gelukt. We hebben een grote 
verbetering aangebracht in het leven van vele 
gezinnen. Op onze scholen zitten meer dan 1000 
kinderen en in het ziekenhuis zien we meer dan 
35,000 patiënten. 
 

Laten we nog een stapje verder gaan en kijken naar 
specifieke patiënten. Een van onze programma’s is 
het runnen van een Orthopedische Kliniek. Daar 
helpen we al jaren gehandicapte mensen met het 
aanpassen van hulpmiddelen, het ondergaan van 
noodzakelijke operaties en het geven van 
fysiotherapie. Omdat we samenwerken met een 
groot missie kinderziekenhuis in Kijabe bij Nairobi 
helpen we via deze weg ook kinderen met 

aangeboren afwijkingen 
zoals hazenlipjes, open 
ruggetjes en genitale 
afwijkingen. 
 

Vaak kun je met kleine 
ingrepen heel veel 
bereiken en het beste 
voorbeeld is de be-
handeling van klomp-

voetjes. Veel moeders weten nu dat als ze een kindje 
krijgen met vreemde voetjes dat ze naar het 
ziekenhuis moeten komen. Vaak komen ze al in de 
eerste maand. Onze orthopedisch technicus 
onderzoekt de baby’s en zet de kromme voetjes 
meteen in het gips. Afhankelijk van de ernst van de 
afwijking blijven de baby’s een aantal maanden in het 
 

gips waarbij het gips na enkele weken steeds 
vervangen wordt. Zo krijgt dit kindje na een poosje 
weer volledig normale voetjes. 
 

Als we deze zorg niet aan zouden bieden wat 
gebeurt er dan? 
 

Ditzelfde kindje zal pas heel laat leren lopen en zal 
op de buitenkant van de voet, bijna op de enkel, 
gaan lopen. Na een aantal jaren zit het enkelgewricht 
helemaal vastgegroeid en het kind moet scheef lopen 
omdat het aangetaste been veel korter is.  
 

Deze handicap leidt 
er toe dat het kind niet 
naar school kan lopen 
en dus waarschijnlijk 
analfabeet zal blijven. 
Als de handicap over-
duidelijk is komt zo’n 
kind misschien alsnog 
bij een arts terecht 
maar dan kun je met een simpele gips behandeling 
niets meer beginnen. Dan moet er geopereerd 
worden en dat kost veel geld. Misschien wel een heel 
jaarsalaris als de ouders eenvoudige boeren zijn. 
Operaties zijn op zo’n moment ook veel moeilijker uit 
te voeren. Toch helpen we ook dan weer want 
iemand die niet mobiel is heeft bijna geen kansen in 
dit plattelandsleven. We plaatsen deze kinderen 
daarna op speciale scholen waar we ook 
fysiotherapie begeleiding blijven geven. U mag 
beslissen of hulp helpt in dit geval. 
 

Zelf denk ik van wel: Elk kind heeft toch recht op 
medische zorg? Een gehandicapt kind is een enorme 
belasting voor een gezin dat al onder de armoede 
grens leeft. Kinderen die onderwijs genoten hebben 
vormen de bouwstenen voor de toekomst in deze 
landen. 
 

Met goede voorlichting aan zwangere vrouwen en 
een simpele behandeling kan zo heel veel leed 
voorkomen worden. 
 

En dat is maar één voorbeeld van hoe hulp kan 
helpen. 
 

In 2010 hebben we zeker 30 kinderen op deze 
manier hulp kunnen bieden. Daarnaast hebben we 
ongeveer 40 kinderen met andere afwijkingen laten 
opereren.  
 

Op de foto’s op deze pagina zien we de kinderen van 
het tehuis voor gehandicapten: St Lilian Small Home 
in Endebess. Veel van onze patiëntjes wonen daar. 
Veel van hen zijn inmiddels geopereerd. Ze hebben 
allemaal schoenen aan die door onze orthopedisch 
technicus zijn gemaakt. Helpt Hulp? 
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● Informatief 
 
Rechters in advent 
 
Tijdens deze adventsperiode staat het boek 
Rechters (vroeger Richteren) centraal. Dit boek 
past, al zou je het misschien niet op het eerste 
gezicht denken, goed in deze tijd van het 
kerkelijk jaar. Verwachten we in deze tijd niet 
juist de ware Koning? In het boek Rechters is de 
situatie net zo. Wie de tijd neemt om het hele 
boek Rechters te lezen, ontdekt dat er sprake is 
van een refrein: ‘in die tijd was er geen koning in 
Israel. Ieder deed wat goed was in zijn eigen 
ogen.’ Er was een behoefte om een leider, 
verschillende mensen werpen zich op.  
 

Wat willen deze verhalen zeggen? Waarschijn-
lijk dat we moeten inzien dat God de enige is die 
over zijn volk regeren kan. Toch is er leiding 
nodig: er komt uiteindelijk een koning, eerst 
Saul, later David. God heeft zelf deze mensen 
aangewezen nadat is gebleken dat de mens niet 
in staat is zijn leider te kiezen. Helaas zijn ook 
deze koningen mensen en gaan ze de fout in. 
En dan is het wachten op een koning die wel 
goed zal heersen over Gods volk. 
 

Een ‘rechter’ of ‘richter’ is de betiteling van 
leiders die zowel een militaire als een 
bestuurlijke functie konden hebben. Het zijn in 
het boek ‘Rechters’ mannen en vrouwen die in 
de periode tussen de verovering van Kanaän en 
de instelling van het koningschap in 
noodsituaties leiding gaven aan de Israëlieten. 
 

Het boek ‘Rechters’ geeft geen historisch 
verslag, maar is verkondiging in geschiedvorm. 
Het boek wil inspireren wat er nodig is om de 
weg van God te volgen. Het gaat over de God 
van gerechtigheid die zijn afvallige volk telkens 
weer een nieuwe kans geeft. 
 

Op drie opeenvolgende zondagen klinken er 
gedeelten uit Rechters en komen concrete 
rechters tot leven: Debora (hoofdstuk 5), het 
verhaal van de bomen die een koning kiezen 
(hoofdstuk 9) en Simson (hoofdstuk 13). Op de 

4e adventszondag gaat het 
over de aankondiging van 
de geboorte van Jezus aan 
Maria. Debora is in de reeks 
van Gideon en Simson een 
wat onderbelichte figuur. Op 
de 1e adventszondag horen 
we een gedeelte uit haar 
overwinningslied. Ze is 
zowel profetes en rechter, 
en spreekt recht onder de 
Deborapalm. In het hele 
boek is Debora de enige die 
rechtsprekend wordt op-
gevoerd. De andere zijn 
bestuurders, leiders en 
aanvoerders. 
 

Enige tijd geleden zag ik in het Catharijneconvent een 
schilderij van Debora, Jaël en Barak, van de hand van 
Salomon de Bray. Debora is daarop afgebeeld als een 
oude en wijze vrouw, in gebed verzonken. Zij staat er 
temidden van de man de overwinning wel verteld krijgt, 
maar alleen door de hand van de vrouw. Jaël slaat met 
ferme hand de tentpin door de vijand die in haar tent in 
slaap gevallen is. De profetes ziet Jaël als gezegend, 
omdat zij voor zichzelf opkomt en vooral omdat zij, de 
vreemdelinge, partner van God blijkt te zijn. 
 

De componist Georg Frideric Händel schreef een 
oratorium over Debora, dat in 1733 voor het eerst in 
Londen werd opgevoerd. Ook daarin is Debora een 
krachtige persoonlijkheid. 
 

Tot slot een persoonlijke noot: onze oudste dochter heet 
Debora, genoemd naar deze rechter en profeet. Het is 
niet met opzet gearrangeerd dat ik als voorganger 
ingeroosterd ben op deze 1e zondag van advent. Het is 
een uitdaging om deze dame met haar geschiedenis recht 
te doen. 
 
 

 
Alida Groeneveld 

 
 
Kerst-(gemeente)maaltijd! 
 
Ook dit jaar nodigen wij u graag uit voor een 
gezellige maaltijd in de kerstsfeer. 
 
Wanneer: Woensdag 7 december 2011 
 

Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
drankje, om 18.00 uur gaan we aan 
tafel 

 

Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10 
 

Kosten: € 5,00 per persoon 
(kinderen € 2,50) 

 

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi. U kunt 
zich t/m vrijdag 2 december opgeven bij: 
 
Betty Hansma tel: 414336 
Thea Hortensius tel: 418215 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Anneke Labordus tel: 412611 
Atie de Vries tel: 450041 
 
Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich 
aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal centrum, telefoon: 
0294 483 993. Graag tot ziens! 
 

Salomon de Bray 
Jael, Debora en Barak 
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● Berichten 
 
Kerkenraadsdag 2011 
 
De kerk is een hele grote vrijwilligersorganisatie. En 
dat vraagt om veel geregel en veel georganiseer. 
En… vaak ook om vergaderen! Maar soms is het 
goed om de vergaderstukken links te laten liggen, 
en elkaar te ontmoeten. Van aangezicht tot 
aangezicht. Dan ontstaat ook opeens ruimte om het 
met elkaar te hebben over: waarvoor doen we dit 
ook al weer? 
 

Op 5 november kwam de kerkenraad bij elkaar in 
het Lichthuis, om de dag met die vraag te vullen en 
onze dromen over de toekomst uit te wisselen.   
 

Om een beetje ‘in de ontmoeting’ te komen, 
begonnen we met het onderzoeken (met een duur 
woord: de Lectio Divina) van een gedeelte uit het 
Lucas-evangelie. Twee aan twee lazen we Lucas 
10, de verzen 1-12, en ondervroegen onze 
gesprekspartners: wat raakt je, waar heb je een 
vraag over, wat blijft haken? Zo ontsponnen zich 
onalledaagse gesprekken en zagen we onze mede-
kerkenraadsleden eens van een andere kant. 
 

 

 
Na dit opstapje volgde een korte oefening, die zicht 
bracht in elkaars werk. Immers, in de kerkenraad 
zitten diakenen, ouderlingen, kerkrentmeesters en 
predikanten. Maar wat doen die verschillende 
geledingen eigenlijk? Het bleek dat we eigenlijk 
best aardig op de hoogte waren van elkaars 
bezigheden! 
 

Daarna werden we, wederom twee aan twee, 
Weesp ingestuurd met de vraag: wat heeft jou tot 
jouw ambt gebracht? Als Emmaüsgangers 
wisselden we persoonlijke motieven uit. Na al deze 
wandelingen, waarbij ondergetekende het 
betreurde dat ze haar hooggehakte schoenen voor 
deze dag had verkozen, was er soep! Want ook 
kerkenraadsleden hebben honger! 
 

In het middenprogramma werden we aangespoord 
om te dromen. Dromen over de mogelijkheden van 
onze kerk. Misschien ook leuk om eens thuis te 
doen! Het werkt heel verfrissend! Welke dromen 
heeft u voor de kerk? Probeer daarbij geen mitsen 
 

en maren op te laten komen. Droom maar eens zonder 
grenzen. Dan kom je op leuke ideeën!  
 

 
 
Als afsluiting hebben we geprobeerd om bij elke 
droom-zonder-grens een invulling te zoeken, die 
binnen een jaar kan worden toegepast! Zo maak je 
dromen concreet, en kun je met elkaar zoeken naar 
het handen en voeten geven aan de toekomst! 
 

Een kort nagesprek maakte de dag af: woorden als 
‘nuttig’, ‘goed’, ‘inspirerend’ vlogen over de tafel. En tot 
besluit zongen we met elkaar een lied: wat Gij schenkt 
wordt meer naar gelang wij delen. Dat ‘delen’ kan 
materieel zijn (brood, etc) maar, met deze dag in 
gedachten, ook immaterieel: als wij onze dromen 
delen, groeit ons enthousiasme! Wat was het goed om 
elkaar te ontmoeten op een andere manier! Los van 
alles wat er moet worden gedaan en geregeld. 
 

 
 
Wellicht dat we elkaar (iedereen, kerkenraadsleden én 
gemeenteleden) zeker nog eens aan elkaars jasje 
mogen trekken en vragen: wat is jouw droom? 
 
Met een heel hartelijke dank aan de voorbereidings-
commissie, Wil Vree, Pietjan de Jong en Alida 
Groeneveld! 
 
 
Ds. Marije Hage 
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● Berichten 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 
 
De Bazaar van 11-11-11 was heel 
geslaagd! Het was een gezellige drukke 
dag met een mooie opbrengst van € 
4952,70. Daarom willen wij iedereen die 
mee heeft geholpen heel hartelijk 
bedanken. 
Ook de mannelijke vrijwilligers heel veel 
dank want zonder jullie hulp is er geen 
Bazaar mogelijk. 
 
Onze Kerstfeestviering houden we op 
maandag 12 december 2011. Deze avond 
zal Mv. Nelly Vogel het kerstverhaal 
vertellen. We hopen op een goede 
sfeervolle avond met elkaar. Dus iedereen 
van harte welkom om 19.45 uur in Het 
Lichthuis, Waagplein 10. 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
 
 
 
 
Vouw(st)ers gevraagd 
 
We zijn naarstig op zoek naar enkele 
mensen die mee willen helpen om liturgieën  
te vouwen. De dames Verweij en Hooijer 
die dit werk al jaren samen doen willen 
graag wat hulp dan wel vervanging. Zij zijn 
ermee begonnen in een tijd dat er hooguit  
één liturgie in de maand was. Al geruime 
tijd is dat vrijwel wekelijks het geval. Dat 
wordt hen inmiddels wat te veel. Vandaar 
deze oproep. Het is goed als dit werk 
verdeeld zou kunnen worden over meer-
dere mensen. Graag uw medewerking. 
 
Verder roepen we op om u op te geven als 
vouw(st)er van het kerkblad eens per 3 
weken op maandagmorgen. Voorlopig 
uitsluitend als reserve. De groep die de 
bladen vouwt is op dit moment precies 
compleet, maar we hebben nog slechts een 
enkeling waar we een beroep op kunnen 
doen bij verhindering van een van de vaste 
groepsleden. 
 
Voor beide taken kunt u zich opgeven bij 
ondergetekende. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Triencko Boerema 
tel. 0294 412 744 
e-mail t.boerema@hetnet.nl 
 

Gemeenteberaad 
 
Na de dienst op 27 november is er een gemeenteberaad. 
Deze keer willen wij het met u hebben over de publiciteit en 
het functioneren van de kerkenraad. Wij hopen dat u weer net 
zo enthousiast mee wilt doen als vorige keren, want mede 
dankzij uw inbreng Iigt het uitvoeren van het beleidsplan 
behoorlijk op schema. 
In het kerkblad staan geregeld artikelen over wat de diverse 
geledingen van de kerkenraad doen en dus ook over diverse 
kerkenraadsleden. Zo wordt u op allerlei manieren op de 
hoogte gehouden, denken wij. Maar ja, denkt u er net zo over? 
Dat willen wij graag van u horen op 27 november. Daarom zal 
het gemeenteberaad gaan over de volgende vragen: 
 

1A. Vindt u dat de informatie vanuit de verschillende 
geledingen van de kerkenraad is verbeterd? 
1B. Zo nee, in welk opzicht zou de informatie moeten 
verbeteren? 
 

2. Hoe vaak leest u het kerkblad? 
2A. Eén keer per drie weken, direct nadat ik het heb 
ontvangen. 
2B. Direct na verschijning, maar in de loop van drie weken 
lees ik sommige stukken nog een keer. 
 

3. Ik kom vooral aan de nodige informatie: 
3A: via het koffiedrinken. 
3B: via het PDC. 
3C: via de kabelkrant. 
 

4. Waarom denkt u dat het moeilijk is om nieuwe 
ambtsdragers te vinden? 
 

5. Is er volgens u tussen diakenen, ouderlingen en 
kerkrentmeesters een goede samenwerking? 
5A. Zo ja, in welk opzicht wel? 
5B. Zo nee, in welk opzicht niet? 

 
Wij rekenen weer op een boeiend gesprek. 
 
Namens de beleidsplancontrolecommissie, 
  Aukje de Rijke namens de diaconie, 
  Margreet Schep namens het consistorie, 
  Kees Lijnsvelt namens het College van Kerkrentmeesters 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
50-Plus-Middag 
 
Via het kringwerkboekje en via flyers weet u er inmiddels al 
van: op 27 november is er van 16.30 tot 18.30 uur weer een 
zondagmiddag voor 50-plussers in Het Lichthuis. Na een 
hapje, een drankje en een babbeltje eten wij samen brood. Wij 
besluiten de maaltijd met het zingen van liederen die ons 
raken en wij daarom graag zingen. Zo hebben wij weer een 
fijne zondag: een mooie kerkdienst, een boeiend 
gemeenteberaad, een fijne 50-plus-middag. Wat wil een mens 
nog meer? En dat allemaal in en rond de Grote kerk. Tot ziens 
op 27 november! Geef u tijdig op bij de dames op het PDC. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, waaronder 
ook de Herziene Statenvertaling, kinderbijbels, 
dagboeken, evangelische lectuur enz. Er zijn ook 
weer agenda’s en dagboekjes voor 2012 te koop. 
 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur.  
 
Tot ziens in het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
Oogstdienst 
 
Ontvangen € 10,00 van fam. O. via mw. W. 
Hartelijk dank! 
Ankie Wiereyn 
 
 
Kerkcontact 
 
Ontvangen van de fam V. € 5,00 via mw. C. 
Pitty Wijma 
 
 
Kerkcontact 
 
Zoals velen van u weten is Bertha Verburg verhuisd 
naar Purmerend. Zij was hoofd van de bezoekgroep 
Aetsveld, Zuid en een gedeelte van Driemond. 
Dit werk heeft ze heel lang met hart en ziel gedaan. 
Ze is al op verschillende manieren bedankt voor 
allerlei functies. Onze dank komt daar ook nog bij!!! 
Wij zijn erg blij dat Agaath Bakker haar plaats wil 
innemen bij het coördineren van de bezoekdames in 
deze wijken. Agaath heel hartelijk welkom, wij hopen 
op een fijne samenwerking. 
 
Namens kerkcontact, 
  Ineke Sliggers 
  Ankie Wiereyn 
  Pitty Wijma 
  Annie van der Zande 
 
 
Verjaardagsfonds 
 
Met spoed gevraagd een medewerker/ster voor de 
wijk: Oude gracht / Nieuwstad / Achtergracht en 
tussenliggende straten en stegen. 
Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich opgeven bij: 
 
Elly Lijnsvelt - van Dusseldorp 
Rembrandt van Rijnstraat 129 
tel. nr.: 0294 410 810 
 

Dankbetuiging 
 
Lieve mensen, 
Heel hartelijk bedankt voor de vele mooie kaarten 
met goede wensen en bemoedigingen die ik mocht 
ontvangen tijdens mijn verblijf in het VU ziekenhuis, 
daarna in Dennenheuvel en bij mijn thuiskomst. 
 

Het is goed te ervaren dat zo velen met je meeleven 
en aan je denken. 
 
Ineke Brons-van der Stelt 
 
 
Lieve mensen 
 
Na 47 jaar in Weesp te hebben gewoond, ben ik 
verhuisd naar een aanleunwoning in Purmerend. 
Mijn adres is Rietgorsplein 350, 1444 TM Purmerend. 
Telefoonnummer 0299 431 929. 
Het is mij niet mogelijk jullie allen persoonlijk te 
groeten. Daarom doe ik het via Onderweg. 
 
Hartelijke groeten van 
Bertha Verburg-Elgersma 
 
 
100 jaar 
 
D.V. 15 december 2011 hoopt onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Mevrouw 
D.W. Lentink – van Altena de eerbiedwaardige 
leeftijd van 100 jaar te bereiken. Zij zal dan tot de 
eeuwenlingen behoren. 
 

Dankbaar zijn we voor haar lange leven waarin ze 
haar nooit aflatende liefde, bezorgdheid en 
betrokkenheid toont voor ons allen en iedereen om 
haar heen. 
 

Wij hopen dat zij zich gesteund mag blijven voelen 
door de liefde van God en dat wij haar nog een 
poosje in gezondheid in ons midden mogen houden. 
 
Het is moeders wens dat het feest in familiekring 
wordt gevierd. 
 

Namens de familie: 
G. Bruinings – Lentink. 
 

Haar adres is: Tussen de Grachten 15 
1381 DZ Weesp  
 
 
Bedankt 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de leuke 
reacties die ik kreeg na het ontvangen van een 
Koninklijke onderscheiding. Ook bedankt voor de 
kaarten die ik kreeg in verband met mijn ziekte. 
 
Miep Biesheuvel 
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● Voor de jeugd 
 

Koffiedrinken in het BIOS 30 oktober 
 
We zijn zaterdag met een hele groep begonnen om 
cupcakes te bakken! We zijn met zijn allen thuis of 
bij anderen hard aan de slag gegaan en het 
resultaat was erg mooi! We hebben samen 164(!) 
kleurige cupcakes gebakken.  
We hebben er veel plezier aan beleefd, en kunnen 
zeker zeggen dat dit geslaagd is! En… dat dit 
misschien zelfs voor herhaling vatbaar is! We zijn 
ook erg trots op wat we ermee hebben opgehaald, 
namelijk 222,-! Samen met de collecte van die 
zondag zal dat nog meer zijn geworden, denk ik. We 
willen u allemaal natuurlijk bedanken voor uw 
bijdragen, en hopen dat u genoten heeft van onze 
cakejes!  
 

De kerksite-jongeren, 
en Gerjan en Linda (kerksite-leiding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meedoen in Hogeweyk 
 

Op  23  oktober  ben  ik  met  Nora,  
Rebecca en David mee geweest naar 
Hogeweyk. Zij hebben samen  met 
Gerard Herderschee de kerkdienst 
verzorgd, waarin ze ook actief 
meededen. Het was een heel leuke 

ervaring te zien hoe de mensen meededen en 
zongen en zeker voor herhaling vatbaar! 
Hier hoe een van de jongeren het vond: “Mischien 
heeft u wel gehoord dat een paar jongeren naar 
Hogeweyk zijn geweest. We kunnen zeggen dat dat 
zeer geslaagd was! De mensen daar waren erg blij 
dat we kwamen. Zelf vonden we het ook leerzaam en 
leuk om te doen, dus ook dit was erg geslaagd!” 
 

Wil Schulte (jeugdouderling) 

Exodus-excursie 
 
Op donderdagavond 3 november verzamelden zich 
12 jongeren van de kerksite plus om de reis te 
maken naar Amsterdam. Op de Overtoom zouden we 
worden ontvangen in een Exodushuis, een 
opvangplek voor ex-gedetineerden.  
 

 
 
Als mensen na een gevangenisstraf weer in de 
samenleving terechtkomen, is re-integratie vaak 
moeilijk.  De  kans  is  groot  dat  ze  opnieuw  in  het  
criminele circuit belanden. Exodus biedt zorg en 
aandacht, door mensen na hun straf enkele maanden 
te begeleiden in hun re-integratieproces. 
 

Op die donderdagavond waren wij te gast bij een 
van de themagroepen die de ex-gedetineerden 
verplicht zijn bij te wonen. De sfeer was, zeker in 
het begin, onwennig en ook imponerend. Na een half 
uur vroeg een van de ex-gedetineerden: wat hadden 
jullie eigenlijk van te voren verwacht en hoe kijken 
jullie tegen ons aan? Dat was een belangrijke vraag 
en daarna ontstond een goede discussie. 
 

Op de terugreis hebben we nog nagepraat met 
elkaar:  Hoe  was  het  om  daar  te  zijn?  Welke  
vooroordelen hadden we? Welke zijn bevestigd, of 
doorbroken?  Welk  verschil  maakt  het  of  je  
gemotiveerd in het leven staat of juist niet? En hoe 
komt dat dan? En: hoe zouden de mensen daar ons 
bezoek hebben gevonden? 
 

Enkele dagen na onze 
excursie kregen we een 
mailtje van een teamleider 
uit het Exodushuis: “Vertel 
de jongeren maar dat onze 
bewoners alles zijn kwijt-
geraakt, waaronder het 
vertrouwen in mensen. Maar 
dat ze langzamerhand op-
kruipen en deze avond er-
varen hebben als een verrassing dat er jongeren 
zijn  die  de  moeite  nemen  om  hun  aandacht  te  
schenken.” 
 
Ds. Marije Hage 
 

 


