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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp 
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 6: vrijdag 13 april, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 23 april. 
Activiteitenperiode: 25 april tot en met 15 mei. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
donderdag 5 april 
Witte donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur mw ds M.C. Hage 
  viering Heilig Avondmaal 
 

1e collecte kerk 
2e collecte ZWO-project (Kitale project) 
 
vrijdag 6 april 
Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur ds W.J. Lamfers 
 
zaterdag 7 april 
Paaswake 
 
Koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
22.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
 

1e collecte kerk 
2e collecte ZWO Project (Kitale project) 
 
zondag 8 april 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  stamtafel gesprek 
  koffiedrinken vóór de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
zondag 15 april 
2e zondag van Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur  mw ds A. Groeneveld 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte kerk 
2e collecte jeugdwerk 
 
19.00 uur kandidaat J. Mulder, Nijkerkerveen 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte kerk 
2e collecte  Jeugdwerk 
 
10.00 uur kerksiteviering 
 
 

zondag 22 april 
3e zondag van Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  m.m.v. het Laurenskoor 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte eredienst en kerkmuziek 
 
19.00 uur ds D.M. Eisma, Loenen a/d Vecht 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte eredienst en kerkmuziek 
 
 
 
 
Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

  6 april  R.K. dienst 
13 april  ds R.H. de Vos 
20 april  R.K. dienst 
 

 
Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 

  7 april  Mw P. Sertons 
  (paaszaterdag om 14.30 uur) 
22 april  Dhr G. Herderschee 
 

 
Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 
maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC 
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want 
haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
Jeugdwerk 
 
Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
 
zondag 8 april 
Hr P. Kalwij 432263 
 
zondag 15 april 
Hr J. de Vries 450041 
 
zondag 22 april 
Hr E. Post 416933 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein10, tenzij anders vermeld 
 
Donderdag 5 april 
Alzheimercafé, Familierecht 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
Meer informatie op pagina 14 
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
 
Dinsdag 10 april 
Bespreek het samen, o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00-15.30 uur 
 
Donderdag 12 april 
Creatieve groep, o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Vrijdag 13 en zaterdag 14 april 
Ophalen oud papier. Het papier graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
Maandag 16 april 
Bespreek het samen, o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00-15.30 uur 
 
Maandag 16 april 
In de Verlenging, info/opgave ds A. Groeneveld 20.15-21.45 uur 
 
Dinsdag 17 april 
Daar is uit ’s werelds duistre wolken 20.00 uur 
Gemeente-avond over J.G. Bastiaans, in het koor van de kerk 
Zie pagina 10 voor meer informatie. 
 
Maandag 23 april 
Vergadering kleine kerkenraad 20.00 uur 
 
Maandag 23 april 
Passage, onderwerp is nog een verrassing  19.45 uur  
Speeltuingebouw, Driemond 
 
Donderdag 26 april 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. W.J. Lamfers 

 
De weg van de graankorrel 
 
Iedereen zal Jezus naar zich toe trekken 
(Johannes 12:32). God is niet bepaald zuinig, zijn 
liefde grenzeloos groot. Jezus laat ons dat steeds 
weer zien, als Hij er voor mensen is, mensen 
anders behandelt dan men in zijn omgeving 
gewend is, mensen geneest. Maar de meeste 
mensen trekt Hij naar zich toe via het kruis, 
waaraan DE mens verhoogd wordt, zoals Mozes 
eens, lang geleden, in de woestijn de slang 
verhoogde (Johannes 3:14 en 15). De slang wordt 
aan het kruis echter uitgeschakeld, opdat wij via de 
Zoon deelhebben aan het eeuwige leven, het leven 
met de Eeuwige. 

Hoog verheven (Jesaja 52:13). Maar ook hoog in 
aanzien? Op Golgotha niet. Later pas, wanneer 
men de betekenis van het kruis begint te 
doorgronden. Dat kost tijd en de nodige moeite. 
Jezus’ leven is te bijzonder om zomaar één, twee, 
drie te kunnen begrijpen. Als je er al grip op krijgt… 

De graankorrel moet eerst de aarde in, voordat er 
sprake kan zijn van vrucht dragen. Ook het leven 
en sterven van Jezus heeft zo’n incubatietijd nodig. 
Daarom vallen Pasen en Pinksteren niet op één 
dag, maar moet de betekenis van Pasen rijpen, bij 
de discipelen, maar vooral dankzij Paulus. 

De Heer regeert van het kruis. Maar voordat het 
kruis de wereld doorgaat verloopt de nodige tijd. 
Voordat de armen aan het kruis allen omvatten tikt 
de klok door. Maar die uitgestrekte armen maken 
wel duidelijk wat de bedoeling is: dat God ons 
omvat met zijn liefde, omdat Hij ruimhartig is. 

Het kruis maakt verder duidelijk dat God heel veel 
voor ons over heeft. Zo ver als de Mensenzoon 
gaan maar weinig mensen in hun liefde. Steeds 
weer gaat de Zoon een bijzondere weg, een 
opmerkelijke, merkwaardige weg, met ons en 
vooral voor ons. De kruisweg blijft onnavolgbaar, 
pijnlijk, schandalig. En dan is de Gekruisigde er 
voor dezelfde mensen die Hem dit aandoen. 
Onbegrijpelijk, zoveel liefde, zoveel geduld, zoveel 
begrip. 

De graankorrel sterft om veel vrucht te dragen. 
Daar is op Golgotha nog niets van te zien. Eerst 
moet het Pinksteren worden. Eerst moet Paulus de 
grenzen van Israël verleggen en de wereld in 
trekken. De graankorrel sterft, opdat wij leven. God 
 

 

staat nooit ter wille van zichzelf centraal, altijd ten 
dienste van anderen. Egoïsme is Hem wezens-
vreemd, in de hoop dat die nare eigenschap ook 
ons wezensvreemd wordt. 

De weg van de graankorrel is een weg van veel 
geduld. Dat is lastig voor mensen die graag 
meteen resultaat willen zien, alleen maar in termen 
van efficiency denken. Maar hier gebeurt het 
wezenlijke terwijl de boer slaapt, vol vertrouwen 
kan wachten. Het geheim van het geduld, het 
geheim van het vol verwachting kunnen afwachten, 
daar gaat het rond God om. Dat is lastig, maar wel 
veelbelovend.  

We gaan eerst een periode van beproeving door. 
Gelukkig geen veertig dagen. Drie dagen moeten 
wachten is al lang genoeg. Pas dan blijkt hoeveel 
kiemkracht die ene graankorrel bevat, in de tuin 
van Josef van Arimathea. Pas dan blijkt dat het 
kruis niet alleen dood en verderf zaait. Pas dan 
blijkt dat die ene graankorrel niet alleen voor 
zichzelf leven bevat, maar voor o zoveel anderen. 
God deelt zijn goedheid steeds rijkelijk uit. Niks 
geen karig gedoe.  

Vanaf Pasen heeft het leven het laatste woord. Aan 
het kruis is de dood het zwijgen opgelegd. Vanaf 
dat kruis trekt God allen naar zich toe, geeft Hij ons 
deel van leven, nota bene dwars door de dood 
heen. Merkwaardig, die weg die de graankorrel 
gaat. Pasen - een merkwaardig feest. Misschien 
wel juist daarom een groots feest. Feest van het 
licht. Feest van het leven. Dat alles ontvangen wij 
zomaar uit Gods hand. Pure genade, louter 
goedheid. 

 

 

 

 
 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
donderdag 5 april 
Witte donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur 
Op deze donderdag staan we stil bij de laatste maaltijd 
die Jezus met zijn leerlingen deelde. Dat was op het 
joodse Pesachfeest. Samen met de kinderen bekijken 
we wat er tijdens Pesach wordt gegeten. En we vieren 
samen het Avondmaal met elkaar. (ds. Marije Hage) 
 
 

vrijdag 6 april 
Goed vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur 
De dienst op 6 april, Goede Vrijdag, heeft een 
ingetogen karakter, passend bij het karakter van die 
feestdag. Wij zingen prachtige liederen en luisteren in 
het Bastiaans-jaar naar een koraalbewerking van de 
componist Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-
1875), die in Amsterdam en Haarlem organist was en 
fraaie melodieën bedacht, zoals de bekende gezangen 
14, 26, 312, 462 en 465. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 

zaterdag 7 april 
Paaswake 
 
Grote of Laurenskerk, 22.00 uur 
In de stilte van de donkere nacht vieren we de 
opstanding van onze Heer Jezus Christus. We horen 
een aantal lezingen uit de oud-kerkelijke traditie, 
afgewisseld met het lied ‘O God die uit het water in het 
begin de aarde heeft geroepen, de grote toekomst in: 
Heer ontferm u over ons en over onze kinderen’ 
(Tussentijds 100) We gedenken onze doop en vieren 
in deze nacht de maaltijd van de Heer. (ds. Alida 
Groeneveld) 
 
 

zondag 8 april 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Na de nacht komt de ochtend: een nieuwe dag! We 
vieren de Opstanding met elkaar, en lezen het 
Paasevangelie uit Johannes. Het is feest, er zijn 
slingers, en we zullen samen zingen! Extra bijzonder is 
het dat op deze Paasochtend drie mensen belijdenis 
zullen doen van hun geloof. Iedereen welkom! (ds. 
Marije Hage) 
 
Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur 
in de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 

zondag 15 april 
2e zondag van Pasen 
Quasi modo geniti 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze eerste zondag na Pasen klinkt het verhaal 
van Tomas (Johannes 20:19-31). De naam van 
deze zondag is ontleend aan I Petrus 2:2 waar de 
apostel schrijft ‘verlang als pasgeboren zuigelingen 
naar de zuivere melk van het woord, opdat u 
daardoor groeit en uw redding bereikt.’ Tot deze 8e 
paasdag droegen de dopelingen uit de paasnacht 
in de vroege kerk hun witte doopgewaad. (ds. Alida 
Groeneveld) 
 
 
 
zondag 22 april 
3e zondag van Pasen 
Misericordia Domini 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Aan deze dienst werkt het Laurenskoor mee. Alleen 
de lezingen kan ik hier alvast doorgeven: Micha 
4:1-5 en Johannes 21:15-25; de liederen moeten 
nog worden vastgesteld. De naam van de zondag 
is ontleend aan Psalm 89:2 ‘Misericordias Domini in 
aeternum cantabo’. Van de genade van de Heer zal 
ik steeds zingen. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeg het aan allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan; 
 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook gaan of staan. 
 
 
 

 
   Bezoekt u ook eens de website 
   voor het laatste nieuws en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook aanmelden 
   voor de digitale nieuwsbrief. 
 
 
 
 

  www.pknweespdriemond.nl 
 



 

 Onderweg 7 

● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
pastoraat 
Grote schrik bij Annie en Gerard van den 
Bosch toen bij Annie een kwaadaardig 
gezwel in de alvleesklier werd vast-
gesteld. Het is nu wachten op een 
oproep van het AMC om te bekijken of 

het operatief verwijderd kan worden. Laten we ook in deze 
verdrietige situatie met elkaar meeleven. 
 
bespreek ’t samen (preekvoorbereiding) 2x in april! 
Tweemaal deze maand bent u van harte welkom bij de 
preekvoorbereidingsgroep ‘bespreek ’t samen’. Op dinsdag 
(let op de andere dag) 10 april gaat het over de teksten van 
zondag 15 april: Jesaja 26:1-13 en Johannes 20:19-31. Op 
maandag 16 april staan de teksten van zondag 22 april 
centraal: Micha 4:1-5 en Johannes 21:15-25. Opgave is niet 
nodig. 
 
experiment ook nog in april  
Dinsdag–marktdag, dinsdag–koffie drinken in Het Lichthuis. 
Voor veel mensen een vertrouwde invulling van de dinsdag-
ochtend. Als ik dinsdagochtend in Het Lichthuis ben, is het 
een gezellige drukte. Het gebeurt nog al eens dat ik door 
diverse mensen aangesproken wordt met een mededeling 
of een vraag. Na 3x weet ik nog niet zeker of een 
experiment geslaagd is of niet. Daarom ga ik er in april mee 
door. Tot en met dinsdag 24 april wil ik bij wijze van 
experiment op marktdag van 10.00 – 12.00 uur aanwezig 
zijn in Het Lichthuis. Mocht u mij iets willen vragen of mee-
delen, kunt u mij daar treffen. Er is daar ook gelegenheid 
om even onder vier ogen te spreken. De mogelijkheid tot het 
maken van een afspraak blijft gewoon bestaan. 

In deze tijd naar Pasen en de Paastijd geef ik u 
graag een gedicht van Sytze de Vries mee: 
 

Emmaus 
Ons hart vat vlam  
omdat het woord  
ons handzaam meegedeeld  
als brood doorzichtig wordt  
en voluit spreekt  
wanneer het breekt. 
 

De wijn verraadt  
als kloppend bloed  
onder de huid  
de hartstocht van de hemel.  
Eén beker handgemeen  
op hoop van zegen. 
 

Wij vieren nieuwgeschapen tijd  
gezongen eerste licht  
met brood en wijn  
als vensters naar de dag.  
De zonsopang kleurt in het glas  
naar zee die niet meer is  
en alle brokken ons gelaten  
zijn tekst en uitleg van  
wie bij ons was  
en is en blijft. 

 
Uit: Waarom de zon gratis is. 

Gedachten en gedichten rond Pasen. 
 
tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 

 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
De meeste ongelukken gebeuren in huis. 
Maar als het je kind betreft, is het dubbel 
schrikken. Kan jij zien wat er achter je rug 
gebeurt? Theewater kan lelijke brand-
wonden veroorzaken. Gelukkig is 
Geoffrey Mynkong al weer thuis en zullen 
de littekens in de loop der tijd verdwijnen. 
De gezondheid van menig gemeentelid 

gaat steeds verder achteruit. Dat brengt bij medemensen 
heel wat teweeg. Laten wij hen niet vergeten en hen 
gedenken in onze gebeden. 
Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van € 350,00. 
Hartelijk dank! 
 
Varia 
In april, de maand van de filosofie, staat dit jaar het thema 
'de ziel' centraal. Daar mocht je het een tijd niet over 
hebben, ook niet in de kerk, want dat was ouderwets. Maar 
het blijkt dat wij dan een wel erg zielloos bestaan gaan 
leiden, wat schadelijk is voor ons welzijn. Daar moeten de 

nodige zielenknijpers dan weer wat aan doen. 
Met een zielloos materialisme schiet je dus ook 
niet veel mee op. Een bezield bestaan is heel 
wat verkieslijker. Maar zoveel creativiteit is niet 
voor iedereen weggelegd. 
Maar wat is dat, die ziel? Een onsterfelijk 
element, dat blijft voortbestaan, zoals men 
eeuwen dacht? HET aanknopingspunt voor het 
eeuwige leven? Alsof God zo'n verbindend 
element nodig zou hebben. Maar wat is de ziel 
dan? 'De ziel kan niet in het brein begraven 
worden', stelt de bekende verpleeghuisarts, 
filosoof en schrijver Bert Keizer tegenover Dick 
Swaab. Er is meer dan een stelletje niet 
onbelangrijke moleculen, zo weet een ver-
pleeghuisarts die veel stervenden begeleidt. 
Het gesprek over de ziel van ons bestaan gaat 
dus door, niet in de laatste plaats tijdens de 
maand van de filosofie en zeker niet in de 
laatste plaats in de kerk. 'Uw ziel moet gij 
stofferen, maar niet uw aardse stee' (Gezang 
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441:5) zong Tersteegen eeuwen geleden al. Daar 
deden we een tijdje ten onrechte wat meesmuilend 
over. Was dat niet wat erg anti-materialistisch? Maar 
het materialisme alleen heeft ons vooral veel onrust 
gebracht. Een samenleving zonder ziel, daar kom je 
ook niet veel verder mee. Bezieling, tevredenheid, 
dankbaarheid, creativiteit helpen een mens verder. 
Zonder mystiek en ethiek wordt het leven ondraaaglijk 

leeg. Dat zal de kerk dus weer in het gesprek moeten 
brengen. Het gesprek tussen theologie en filosofie is 
geen luxe, maar noodzaak, wil het nihilisme niet in 
allerlei vormen opdoemen en willen mensen zich 
geborgen kunnen weten. Bezield zingen, leven in een 
bezield verband, is daarbij een goede opmaat. 
 
Ds. W.J. Lamfers 

 
 
Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
 
30+groep 
De 30+groep heeft de laatste 
bijeenkomst van het seizoen 
achter de rug. Op 17 april vanaf 
20.30 uur houden we een 
afsluitende borrel op de 
Buhrmannlaan en kijken we 
vooruit naar het nieuwe seizoen. 

Iedereen die eens wil ‘snuffelen’ aan deze groep: pak 
deze laagdrempelige mogelijkheid op die dinsdag 
vooral aan! Voor meer informatie mail: 
marije.hage@pknweespdriemond.nl. 
 
Maaltijd 
Op witte donderdag vieren we Avondmaal. Met de 
basiscatechese zijn we daar de afgelopen 6 keer 
mee bezig geweest: wat betekent het avondmaal, 
wat zijn symbolen, wat gebeurde er bij Jezus’ laatste 
avondmaal? Hier een foto van de laatste bijeenkomst 
waarin de kinderen uitbeelden hoe ‘delen met elkaar’ 
er uit zou kunnen zien: 
 

 
 
 

Pastoralia 
Veel verhalen komen mij ter ore die niet met naam 
en toenaam hier kunnen worden genoemd. Verdriet 
van het uit elkaar moeten gaan speelt helaas bij 
meerdere mensen, de hoge druk die in het werk 
wordt ervaren door jonge mensen, stress en 
eenzaamheid. Wij zijn met onze gedachten bij hen, 
en hopen dat iedereen een plek kan vinden om zijn 
of haar verdriet kwijt te kunnen. Bij God, bij mensen, 
of in de ruimte van je eigen hart. 
 

Geschrokken waren we ook toen het zoontje van de 
familie Mynkong plotseling met brandwonden in 
Beverwijk moest worden opgenomen. Gelukkig is de 
transplantatie-operatie goed gelukt, en helen de 
wonden voorspoedig. Veel sterkte toegewenst! 
 
Belijdenis doen 
De belijdeniscatechisatie is tot een einde gekomen. 
Zo’n mooie groep was het! Drie mensen willen op 
Paasochtend belijdenis doen van hun geloof. Heel 
bijzonder, iedereen welkom! 
 
Vragen en antwoorden 
Met de belijdeniscatechisanten hebben we de 
afgelopen weken veel gesproken over wat geloof nu 
eigenlijk is, en hoe je de weg kunt gaan door het 
leven met alle vragen die je hebt. In dat kader viel 
mijn oog op het volgende gedicht: 
 

Men moet de dingen aan de eigen, stille, 
ongestoorde ontwikkeling over laten, 
die diep van binnen komt 
en die zich door niets laat haasten of versnellen; 
eerst volledig rijpen – en daarna baren… 
 

Rijpen zoals een boom die zijn sapstroom niet 
stuwt 
en die rustig in de lentestormen staat, 
zonder angst, dat er straks geen zomer kan komen. 
 

Die zomer komt toch! 
Maar hij komt alleen bij de geduldigen 
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt 
zo zorgeloos stil en wijds… 
 

Men moet geduld hebben 
tegen de onopgeloste zaken in ons hart 
en proberen de vragen zelf lief te hebben, 
als gesloten kamers, 
en als boeken die in een zeer vreemde taal 
geschreven zijn. 
 

Het komt er op aan alles te leven. 
Als je de vragen leeft, 
dan leef je misschien langzaam maar zeker 
zonder het te merken 
op een goede dag 
het antwoord in. 

 

(naar: ‘Was mich bewegt’ 
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) 

 
Een heel vriendelijke groet! 
Ds. Marije Hage 
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● Berichten 
 
“Daar is uit ’s werelds duistre wolken” gemeente-avond over J.G. Bastiaans 
 
Op dinsdag 17 april om 20.00 uur is er in het koor 
van de kerk een avond over de liederen van de 
componist J.G. Bastiaans. Een groot aantal liederen 
van hem staat in het liedboek en is bijzonder 
geliefd. De melodie bijvoorbeeld van “Daar is uit ’s 
werelds duistre wolken”, van “De Heer is mijn 
Herder” of van “Beveel gerust uw wegen” stamt van 
Bastiaans. 
 

De componist J.G. Bastiaans (1812-1875) speelde 
in de geschiedenis van het protestantse kerklied 
een belangrijke rol. In zijn eeuw koos de Hervormde 
Kerk ervoor naast de vertrouwde psalmen ook 
gezangen te gaan zingen. Aan de totstandkoming 
van de Vervolgbundel op de Evangelische 
Gezangen leverde Bastiaans een grote bijdrage. 
Voor een groot aantal liederen (zo’n 30) schreef 
Bastiaans de melodie.  
 

De tijd waarin Bastiaans leefde en werkte was 
zowel muzikaal als theologisch spannend. 
Bastiaans zelf stond in contact met de grote 
componist Felix Mendelssohn en was een drijvende 
kracht achter de “Bach-revival” in Nederland in de 
negentiende eeuw. Op theologisch erf gebeurde 
eveneens van alles. Grote groepen gelovigen 
bleven trouw aan de oude, vertrouwde protestantse 
traditie; andere groepen twijfelden aan de 
wonderverhalen uit de Bijbel of discussieerden over 
de persoon van Christus. Tegelijkertijd streefden 
mannen van naam en faam naar een revitalisering 
van de kerk en probeerden zij de protestantse 
traditie met nieuwe geestkracht te bezielen. 
 

De liederen gecomponeerd door Bastiaans weer-
spiegelen nog altijd de dynamiek van deze tijd. De 
melodieën zijn sterk, passen uitstekend bij de tekst en 
zijn altijd goed te zingen. Geen wonder dat negen 
liederen van Bastiaans verschillende gezangbundels 
en liedboeken overleefden en terecht kwamen in het 
liedboek voor de kerken. 
 
 

In 2012 wordt het geboortejaar van J.G. Bastiaans op 
verschillende plaatsen en op verschillende manieren 
herdacht. In dit jaar verschijnt een aantal cantates van 
Bastiaans voor het eerst, een project waar Fons 
Brouwer (echtgenoot van Christine Kamp) de 
geestelijk vader van is. Ook in Weesp besteden we 
aandacht aan het geboortejaar van deze componist. 
Er zijn twee kerkdiensten waarin muziek van 
Bastiaans centraal staat (29 april en 4 november) en 
op 17 april is er een gemeente-avond over zijn 
liederen.  
 
 

Op 17 april vertellen Christine Kamp en Mirjam van 
Veen meer over Bastiaans’ bijdrage aan de ontwikkel-
ing van het protestantse kerklied. Uiteraard gaan we 
zijn liederen ook zingen. We maken een keus uit het 
bekende werk van Bastiaans en laten u kennis maken 
met minder bekend werk van zijn hand. 
Deze avond vormt de opmaat voor een kerkdienst 
waarin Bastiaans centraal staat op zondagochtend 29 
april. 
 
 
Christine Kamp & Mirjam van Veen 
 

 

Kledingactie 
 

T.b.v. bestemmingen in Oost-
Europa via “Zending over 
Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, 

dient goed bruikbaar, heel en 
schoon te zijn. 

· verpakken in plastic tassen of 
zakken. 

· schoenen etc. en klein kinder-
speelgoed (zonder batterijen) 
zijn ook welkom! 

 

Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 
43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 
1, tel. 412403 t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de 
kleding wilt komen brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw 
medewerking. 
 

Jan Vogel 
 

Werkgroep Oud 
Papier Grote Kerk 

 
Ophaaldagen: 
Vrijdagmorgen 13 april wordt in 
het centrum van Weesp het oud 
papier opgehaald. 
Zaterdagmorgen 14 april wordt in 
de rest van Weesp het oud 
papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen het papier 
graag buiten zetten voor 8.00 
uur. 
 
 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen, 0294 417 486 
Henk Nagel, 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent, 0294 410 214 
Kees Lijnsvelt, 0294 411 469 
 

5-daagse 
Zomerreis PCOB 

 
Wanneer 

18 juni tot en met 22 juni 
 

Waarheen 
Zuidlaren 

 
Hotel 

Tulip Inn Brinkhotel 
 

Verblijf 
op basis van halfpension 

 
In afwijking van andere jaren is er 
iedere dag een vooraf vastgesteld 

programma. Het belooft een 
mooie reis te worden! 

Graag tijdig opgeven i.v.m. het 
plannen van de reis. 

 
Tot horens over uw opgave. 
Het bestuur van de P.C.O.B. 
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● Commissies 
 
Parkeren rond de kerk 
 

Enkele jaren geleden zijn de betonnen 
paaltjes rond de kerk weggehaald. De 
opzet was en is om er een mooi open 
geheel van te maken wat het aangezicht 

van de kerk ten goede komt. Dit is in samenwerking 
gedaan met de gemeente Weesp. 
 

Helaas moeten we constateren dat er regelmatig 
auto’s op het kerkplein worden geparkeerd. Met name 
bij de uitgang aan de Waagplein zijde staan er veel 
auto’s, zo veel zelfs dat de uitgang soms geblokkeerd 
wordt. Ook op andere plekken op het plein staan 
regelmatig auto’s. Deze auto’s zijn met name van 
personen die in de buurt wonen, maar ook kerk-
gangers maken hier gebruik van. Aan herhaaldelijk 
verzoek om de auto hier niet meer te parkeren wordt 
helaas geen gehoor gegeven. 

De gemeente deelt met ons de mening dat er iets aan 
de huidige situatie gedaan moet worden. De auto’s 
ontsieren het plein, en rijden het plein stuk. 
 

In overleg met de gemeente, hebben we besloten om 
een streng beleid te gaan voeren. Dit houdt in dat er 
vanaf nu meer controle zal zijn op verkeerd parkeren 
en dat er meer bekeuringen uitgedeeld gaan worden, 
ook in de avonduren. Bij hoge uitzondering is er een 
parkeer ontheffingskaart bij de koster op te halen. 
 

Aan de Waagplein zijde zullen er nog aanpassingen 
gemaakt worden voor de kerktaxi. Zodra dat is 
afgerond zal ik u dat mededelen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Kees Lijnsvelt 

 
 
Gemeentemaaltijd! 
 

Lentekriebels? 
Kom dan gezellig genieten 
van ons voorjaarsbuffet. 

 
Wanneer 
Woensdag 18 april 2012 
 
Tijd 
Vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
drankje, om 18.00 uur gaan we aan 
tafel. 
 
Plaats 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: € 5,00 per persoon 
(kinderen € 2,50) 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van 
de kerktaxi. U kunt zich t/m 
donderdag 12 april opgeven bij: 
 
Betty Hansma  tel: 414336 
Thea Hortensius tel: 418215 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Anneke Labordus tel: 412611 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Het is voor ons het gemakkelijkste 
wanneer u zich aanmeldt bij het 
Pastoraal Diaconaal centrum, tel: 
0294 483 993. 
 
Graag tot ziens! 
 
 
 
 
 

Kerk en Stage 
 
Dinsdag 13 maart 2012. “Overleg Maatschap-
pelijke Stage RK, bij Andrea”, staat er in mijn 
agenda. Een afspraak om onze allereerste 
ervaringen met de Maatschappelijke Stage 
binnen de kerk, uit te wisselen met onze 
collega’s Hannie, Wil en Nel, van de Rooms 
Katholieke kerk. 
 

Na een training in Amsterdam en informatieavonden van Kor 
Berghuis, hier in Het Lichthuis, zijn we in het voorjaar van 2011, 
gestart met Kerk en Stage. Contact met de gemeente, Versa 
vrijwilligerscentrale, het Casparus, het Vechtstede, de diaconie, de 
redactie van de PKN website en onze collega’s van de RK ,hebben 
ertoe geleid dat we een aantal stageplekken konden presenteren. 
 

De vacatures varieerden van klussen; zoals fruitbakjes maken voor 
de oogstdienst of kerststukjes maken tijdens het korenfestival, tot het 
opzetten van diaconale projecten. Van de tien vacatures staan er nu 
nog vier op de website, zijn er op een paar geen reacties gekomen en 
zijn een aantal klussen samengevoegd. Het is gebleken dat vooral de 
concrete taken als positief werden ervaren. 
 

Daarnaast zijn we erachter gekomen dat het samenvoegen van een 
aantal taken/klussen, in één week, het toch mogelijk maakt om een 
stage plek tijdens een MaS week aan te bieden. Zo heeft b.v. David 
van de Z. onder begeleiding van Agnes, o.a. geholpen met printen 
van het kerkblad, koffieschenken in Het Lichthuis en sjouwen voor de 
Voedselbank. Een perfecte manier om te zien dat er ook doorde-
weeks, in en rond de kerk, van alles gebeurt. Op het Casparus 
werden we uitgenodigd voor een stagemarkt waar de leerlingen hun 
stageplek presenteerden. 
 

We gaan bij de scholen nog eens navragen waarom er op bepaalde 
klussen niet is gereageerd. En we willen natuurlijk vast de 
maatschappelijke stageweken voor het nieuwe schooljaar weten, 
zodat we straks een leuk takenpakket kunnen aanbieden.  
 

En tot slot willen we ieder bedanken die ervoor gezorgd heeft, dat de 
jongeren het vrijwilligerswerk rondom de kerk konden ervaren! 
 
Namens de contactpersonen Kerk en Stage, Marieke da Costa 
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In de Kijker 
 
Jan Bodisco Massink, nieuwe secretaris College van Kerkrentmeesters 
 
"Je zal er maar voor gevraagd worden..." 
Je zal maar gevraagd worden voor het college van 
Kerkrentmeesters in de functie van secretaris van het 
DB (Dagelijks Bestuur)! Mijn vader was predikant en 
ik herinner me van jongs af aan dat mijn vader soms 
kwesties had met en een enkele keer woest was op 
'die kerkvoogden'. Er is nu eenmaal een onwille-
keurige spanning tussen het geestelijke en het 
stoffelijke. Als predikant sta je af en toe aan de ene 
kant van de meningsvorming. 
 

Even voorstellen 
Na het Gymnasium in Amersfoort ging ik in 1963 
theologie studeren in Utrecht met de bedoeling 
gemeentepredikant te worden. Maar het liep anders. 
Ik kreeg een baan op de PAAZ van ziekenhuis 
Overvecht (1971) en daar ontdekte ik dat ik wel had 
leren preken tot mensen maar niet had leren praten 
met mensen. En dat wilde ik ook graag leren. Ik 
volgde de opleiding tot psychoanalyticus en 
psychotherapeut. En zo heb ik vanaf 1975 tot aan 
mijn pensioen in 2009 als predikant op de afdeling 
psychotherapie gewerkt van een GGZ-intstelling in 
Amsterdam (en niet in de Pastorale Dienst!). Toen ik 
daar kwam heette die instelling 'het Dercksen 
Centrum', 8 jaar later veranderde die naam in RIAGG 
Amsterdam Z/NW en weer later ging het GGZ heten. 
 

Kerkelijk actief in Amsterdam en inmiddels emeritus 
Ik was door de classis Amsterdam beroepen tot 
predikant voor buitengewone werkzaamheden; een 
beroep dat vergelijkbaar was met dat van een 
ziekenhuispredikant. Daardoor voelde ik mij kerkelijk 
geörienteerd op Amsterdam. Aanvankelijk zat ik in de 
Beleidscommissie van het Pastoraal Centrum van de 
Westerkerk, waarvan veel jaren als voorzitter. Later 
werd ik voorzitter van de Begeleidingscommissie van 

het Pastoraal Centrum 'het Huis 
op het Spui' van de Oude 
Lutherse Kerk. Dat ben ik nog 
steeds maar heb aangekondigd 
daar mee te gaan stoppen. 
Sinds 1990 ben ik vice-voorzitter 
van de, landelijke, Interkerkelijke 
Commissie voor het Justitie-
pastoraat. Dat kost veel tijd. 
Naast mijn baan op de GGZ was en ben ik ook nu 
nog betrokken op velerlei zaken op Pastoraal-
theologisch en Pastoraal Psychologisch gebied: 
colleges aan de theologische faculteit, trainings-
weken op Hydepark, kerkelijke commissies, super-
visor, raadgever voor collegapredikanten, publicaties, 
toespraken op studiedagen en last but not least zo'n 
één tot twee keer per maand voorgaan in ere-
diensten op uiteenlopende kansels. Kerkelijk 
gesproken ben ik nu dus ook emeritus. 
 
Wonen in Weesp 
Sinds 1980 wonen we in Weesp. Onze kinderen 
hebben op 'de Terp' gezeten en later in Hilversum op 
de middelbare school. Frida zat een tijd in de 
Gemeenteraad. Samen zitten we in het Bestuur van 
de 'Stichting Vrienden van de Weesper Synagoge'. Ik 
ben geruime tijd lid van de Rotaryclub hier. Naast de 
vriendschappelijkheid en interessante inhoudelijk-
heden doet de Rotary veel op gebied van dienst-
baarheid aan de samenleving (genereren van 
sponsorgelden ten behoeve van goede doelen), wat 
mij vertrouwd is van (wereld)diaconale activiteiten. In 
de loop der jaren zijn we ons erg thuis gaan voelen in 
Weesp en sinds mijn pensioen neem ik als vanzelf 
wat meer afstand tot Amsterdam. En toen kwam die 
vraag! 

 
 

● Informatief 
 
De Meester Bouhuys lezing 2012 wordt op 
woensdag 25 april gehouden door Josha Zwaan, 
auteur van het boek Parnassia. In 1942 wordt de 
Jodenvervolging steeds grimmiger De kleine Rivka 
wordt ondergebracht bij een domineesgezin in 
Zeeland. Wanneer haar vader na de bevrijding op de 
stoep staat, herkent ze hem niet meer en blijft ze in 
Zeeland. Pas later komt er een stroom aan 
onderdrukte gevoelens en herinneringen los, met als 
dramatisch resultaat dat ze afstand neemt van haar 
eigen gezin. Van het boek zijn inmiddels ruim 45.000 
exemplaren verkocht. 
 

De lezing wordt muzikaal omlijst door Rien Wulffraat, 
accordeon en Ron van den Heuvel, viool en zang. 
Beiden zijn leden van de klezmerband Dimechaje. 
 

Woensdag 25 april, Synagoge Weesp, 20.00 uur, 
toegang € 7,50 (inclusief consumptie). Kaarten vanaf 
11 april verkrijgbaar bij de Boekenark. 

Na de Herdenking aan de Ossenmarkt wordt op 4 
mei om 20.45 in de Laurentiuskerk aan de 
Herengracht het Requiem van Rutter uitgevoerd. 
 

De Engelse componist en koordirigent J. Rutter 
schreef zijn Requiem in 1985 ter nagedachtenis aan 
zijn overleden vader. Het bevat, naast delen uit de 
Rooms-Katholieke Requiemmis ook elementen uit de 
Anglicaanse liturgie. In dit Requiem staat niet het 
drama van het einde van het leven, maar de 
overgang naar het licht centraal. 
 

Rutter kiest ook in dit werk voor de intieme sfeer en 
lyrische muziek die zijn werk zo kenmerkt. 
 

Het Requiem zal worden uitgevoerd door De 
Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging Amster-
dam o.l.v. Frank Hameleers, m.m.v. musici uit het 
Promenade Orkest, solist Wiebke Goetjes, sopraan 
en organist Matthias Havinga. Toegang gratis. 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, 
kinderbijbels, dagboeken, evangelische lectuur enz. 
Er is een speciale bijbel voor tieners te koop, de 
tienerbijbel van Willem de Vink. De Doornse 
Cathechismus is ook bij ons te verkrijgen. 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur. 
 

Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 

Kerkcontact 
 
Ontvangen: gift van € 15,00 van mw. G via mw. B. 
Hartelijk dank, Ineke Sliggers 
 
 

Verhuisbericht 
 
Mevrouw van Spengen, Wintertuin is verhuisd naar: 
Hilverzorg, Loosdrechtsebos 9, 1213 RH 
Hilversum. 
 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 
Datum:  Donderdag 5 april 
Thema:  Familierecht 
Gastspreker: Mevr. M. Boersen, notaris bij 

Van Elten Van de Griend in Weesp 
 

Mevr. M. Boersen gaat het één en ander vertellen 
over testamenten, volmachten en het levens-
testament. In het testament kunt u vastleggen wat 
er met uw bezittingen moet gebeuren na uw 
overlijden en wie uw nalatenschap moet beheren. 
Maar ook tijdens uw leven kan er een situatie 
ontstaan, waarin u behoefte heeft aan een persoon 
die uw zaken regelt. U kunt voor zo'n situatie 
iemand een volmacht geven om over uw bank-
rekeningen of andere bezittingen beslissingen te 
nemen. In een levenstestament kunt u gedetailleerd 
beschrijven hoe u wilt dat er in bepaalde situaties 
wordt omgegaan met uw bezittingen. Zelfs kunt u 
vastleggen wat uw wensen zijn met betrekking tot 
medische behandeling en/of het staken van 
medische behandeling in bepaalde situaties. 
 
De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
 
19.00 uur  Welkom met koffie of thee 
19.30 uur  Informatieve deel van de avond 
20.00 uur Pauze 
20.30 uur Vragen stellen, discussie 
21.00 – 21.30 uur Informeel napraten 
Locatie: Hotel Restaurant Hart van 

Weesp, Herengracht 35 
 

Orgelconcert 
 
Op vrijdag 27 april a.s. zal Christine Kamp een 
orgelconcert geven in de Grote Kerk van Weesp. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur. 
Op het programma staan o.a. werken van Johannes 
Gijsbertus Bastiaans die bekend is geworden door een 
aantal liederen uit het Liedboek voor de Kerken (o.a. 
de Heer is mijn herder). 
Na afloop van het concert is men welkom voor een 
drankje in de kerk. Voor meer informatie over diverse 
concerten kunt u kijken op www.xs4all.nl/~twomusic. 
 
Met vriendelijke groet, 
Christine Kamp 
 
 
Alles op haphoogte… 
 
Zaterdag 17 maart hebben wij weer met een groep van 
elf gemeenteleden gewandeld van station Hilversum-
Noord tot aan station Baarn. Ondanks de sombere 
voorspellingen was het een mooie en af en toe 
zonnige dag. Het gespreksonderwerp bestond uit de 
volgende twee vragen:  
1. Doe je vrijwilligerswerk en waarom doe je dit dan? 
2. Hoe beleef je de goede week, is het een week als 
alle andere weken of toch anders en bezoek je één of 
meer diensten in die week? 
 

Op de grens tussen de 
Wester- en Zuiderheide 
was er een koffiestop. 
Daarna liepen wij door 
tot aan het terrein van 
kasteel Groeneveld. Hier 
gaf de lunchstop nog 
een onverwachte wend-
ing. Denk je rustig je 
brood te kunnen eten op 

een bankje, word je belaagd door een loslopende hond 
die het voorzien heeft op je plastic broodzakje met 
inhoud. Dit overkwam Janny Schulp. 
 

De eigenaar van de hond reageerde nogal laconiek. 
“Alles op haphoogte is voor de hond en wat er van 
voren in gaat komt er van achter weer uit”. Gaat u ooit 
wandelen in die omgeving, hoedt u voor de hond maar 
meer nog voor zijn baasje. 
 

Op de terugreis bleek de machinist van onze trein 
onwel en moesten wij met een vertraging van ruim een 
halfuur overstappen op een andere trein die ons naar 
Weesp bracht. 
 

Wilt u geen saaie 
zaterdag, loop dan de 
volgende keer met ons 
mee. 
 
 
Patrick Kalwij 
 



 

 Onderweg 13 

● Voor de jeugd 
 
Basiscatechese uitje naar het Joods Historisch Museum 
 
Op  zondag  25  maart  gingen  de  kinderen  van  de  
basiscatechese  op  excursie  naar  het  Joods  Historisch  
Museum  in  Amsterdam.  Nadat  we  in  de  kerk  onze  
boterhammen hadden verorberd, konden we op weg. We 
haalden de metro met gemak en hadden een mooi plekje: 
 

 
 

In het museum zelf kregen we een rondleiding. We 
leerden dat het museum eigenlijk vroeger een synagoge 
was. We konden in oude boeken zien welke verhalen er 
met  het  Pesachfeest  worden  herdacht.  Hier  staan  we  
boven een vitrine te kijken naar de plaatjes en de 
hebreeuwse letters. 
 

 
 

Daarna mochten we zelf ook aan de slag met het 
hebreeuws! Met wat puzzelen konden we binnen enkele 
minuten onze eigen naam schrijven. 
 

 

In de keuken van het museum leerden we over koosjer 
eten. Hoe melk en vlees worden gescheiden, en hoe je het 
brood maakt dat de avond voor de sabbat wordt 
gebakken. Hier zijn we aan het werk: 
 

 
 

Daarna konden we even uitrusten en bekeken we filmpjes 
over een joodse familie en een pratende matze. 
 

 
 

Daarna  waren  de  broodjes  klaar!  Het  resultaat  werd  in  
rap tempo opgegeten, dus nog even snel een foto: 
 

 
 
We hebben ons goed vermaakt! 
 
Mede namens Carla en Irene, tot volgend jaar!! 
Dominee Marije 

 
 


