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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp 
Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 7: vrijdag 4 mei, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 14 mei. 
Activiteitenperiode: 16 mei tot en met 5 juni. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 29 april 
4e zondag van Pasen 
zondag Jubilate 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.G.K. van Veen 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte kerk 
2e collecte orgelfonds 
 
 
zondag 6 mei 
5e zondag van Pasen 
zondag Cantate 
 
Katholieke Laurentiuskerk, Herengracht 17 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld en  
  diaken hr van Meeteren  
  Oecumenische dienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte Raad van kerken (plaatselijk) 
2e collecte Raad van kerken (extern) 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W. van den Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte kerk 
2e collecte diaconie 
 
 
zondag 13 mei 
6e zondag van Pasen 
zondag Rogate 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
   
1e collecte kerk 
2e collecte ZWO Project (Kitale project) 
 
19.00 uur ds L. Schaap, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte kerk 
2e collecte diaconie 
 
10.00 uur kerksiteviering 
 
 
 
 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
27 april  Dhr G. Herderschee 
  4 mei  RK dienst 
11 mei  Dhr G. Herderschee 
 
 
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
  6 mei  Dhr G. Herderschee 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 
 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 29 april 
Hr F. Lijnsvelt 410455 
 
zondag 6 mei 
Hr J. Vree 412532 
 
zondag 13 mei 
Mw M. Stevens 411271 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein10, tenzij anders vermeld 
 
Dinsdag 24 april 
Voorlichtingsavond VakantieBijbelWeek 20:00 uur 
BIOS gebouw, Middenstraat 131  
 
Donderdag 26 april 
PCOB, inloop 14.00 uur, aanvang 14:30 uur 
Jaarvergadering + de heer G. Herderschee over de WMO 
 
Donderdag 26 april 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10:00-12:00 uur 
 
Donderdag 3 mei 
Alzheimercafé, Euthanasie, gastspreker dhr. Chris Bavinck  
Hart van Weesp, Herengracht 35,  
zaal open 19.00 uur, aanvang 19:30 uur 
 
donderdag 3 mei 
Weesp in oorlogstijd 20:00-22:00 uur 
Leiding: de heer Dick van Zomeren 
Entree: € 2.00 incl één consumptie 
 
Maandag 7 mei 
Protestantse Vrouwen op Weg, Jaarvergadering 
Mw Lia Verheul geeft optreden: De oude zolder 19:45 uur 
 
Dinsdag 8 mei 
In de Verlenging, info/opgave ds A. Groeneveld 20:15-21:45 uur 
 
Donderdag 10 mei 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10:00-12:00 uur 
 
Donderdag 10 mei 
Passage, afsluitavond 19:45 uur 
Sporthal, Driemond 
 
Donderdag 10 mei 
Vergadering consistorie van pastoraatsouderlingen 20:00 uur 
 
Vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 
Ophalen oudpapier. Het papier graag buitenzetten vóór 8:00 uur 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Alida Groeneveld 

 
Maar als jullie bidden (Matteüs 6:6) 
 

Bidden heeft voor alles te 
maken met jezelf, met God, de 
anderen en de wereld. Jezus 
leert zijn volgelingen in Matteüs 
6:9-13 het Onze Vader, een 
gebed ‘waarin alles terugkomt’ 
zoals iemand eens zei. Het is 
een gebed dat ik rond een 

sterfbed nog wel eens wil bidden. De aloude 
woorden blijven, als het heel moeilijk is om met 
iemand te communiceren, en ook als een volgende 
generatie een andere houding ten opzichte van kerk 
en geloof heeft aangenomen.  

Bidden kent verschillende aspecten. Op de vraag wat 
bidden is, bestaat niet één antwoord. 
 

Mediteren 

Bidden begint met stil zijn Stilte is ruimte in de tijd, 
waarin een mens kan opademen. Je komt tot rust en 
doet nieuwe energie op. Je kunt er speciaal voor 
gaan zitten en het kan spontaan gebeuren. 
 

God zoeken 

Behalve jezelf kun je in de stilte ook God zoeken. In 
dat geval zal de stilte zich vullen met eerbied en 
verwachting. Je wordt stil voor de Eeuwige. Daar kun 
je kwijt wat er in je opwelt aan dank en vragen, 
vreugde en nood. Want bidden is inkeren tot jezelf en 
God zoeken. 
 

Vragen 

Wat kunnen we God vragen? Ja, wat niet? Volgens 
het Onze Vader: ons brood voor elke dag, al wat 
nodig is om te bestaan. Behalve materiele dingen 
houdt dat in: kracht, mensen op je pad, zin in het 
leven, inspiratie. Maarten Luther schaarde onder 
deze bede ook goede buren. Wie een moeizame 
relatie met zijn buren heeft, zal dit zeker herkennen. 
Aan de basis van al ons bidden ligt het verlangen 
naar geborgenheid. 
 

Wijs mij de weg 

Staande voor moeilijke keuzen kunnen we God om 
raad vragen: wat moet ik doen? Voor Gods 
aangezicht puzzel je dan als het ware, wat de beste 
keuze is. We bidden om wijsheid en wilskracht om de 
weg die ons gewezen wordt, te volgen. 

 

Vergeving vragen 

Soms moeten we schoon schip maken om met God 
in het reine te komen. Daartoe dient het biechtgebed 
of de schuldbelijdenis. Aan het begin van de 
kerkdienst kan dat gebeuren met de woorden ‘Heer, 
vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in 
vrede leven.’ Schuld wordt vaak verdrongen en blijft 
knagen. Het kan bevrijdend zijn om wat je misschien 
diep hebt weggestopt, openlijk te bekennen. Om te 
ervaren dat God ons met vergeving tegemoet komt. 
 

Voor anderen 

Volgens Dietrich Bonhoeffer is het zaak, je zorgen 
om anderen tot gebeden voor hen te maken. Zo 
vertrouwen we anderen en hun noden aan God toe. 
Dat kan al door voor iemand een kaarsje te branden. 
Welk effect zulk bidden heeft en of het helpt, is voor 
ons verborgen. Maar laat duidelijk zijn: God verhoort 
mede door mensen en hun daden: bid en werk 
 

Klagen en protesteren 

Wie bidt, is eerlijk voor God en mag ook klagen, 
zoals in de psalmen gebeurt. Het helpt om je nood te 
klagen en om je protest niet in te slikken. Daarom 
bidt de kerk altijd ‘kyrieleis’, ‘Heer ontferm U’. 
 

Danken 

Het is goed om te danken. Zo leer je steeds weer je 
te verwonderen over de gewone dingen. Ze zijn niet 
gewoon: de aarde, de zon aan de hemel, de lucht die 
wij ademen, het licht in onze ogen, de mensen die je 
lief zijn. Danken is ‘ja’ zeggen tegen het leven. Een 
kind maakt ooit dit gebed voor het eten: ‘Lieve God, 
dank U voor het eten, dank U voor mijn leven, dank 
U voor alles. 
 

Jubel 

Sommige gebeden, zoals het Onze Vader, het Heer 
ontferm U, zijn zo vertrouwd dat het bidden vanzelf 
lijkt te gaan, zo dat niet ik bid, maar dat het in mij 
bidt. En soms komt de hemel ons zo na dat je er vol 
van bent. Een soort extase, de woorden voorbij. 
Muziek of een lied kunnen maken dat het hart jubelt 
en vrede vindt. 

 
Met dank aan een themanummer van Open Deur over bidden. 

 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 6 mei 
5e zondag van Pasen 
zondag Cantate (zingt) 
 
Rooms-Katholieke Laurentiuskerk, 10.00 uur 
Rond 4 en 5 mei, de dagen van het gedenken van de 
gevallenen sinds de tweede wereldoorlog en het 
vieren van de vrijheid ontmoeten we elkaar in 
oecumenisch verband. Dit jaar is dat op zondag 6 
mei in de Katholieke Laurentiuskerk. De lezingen 
volgens het oecumenische rooster zijn Deuterono-
mium 4:32-40 en Johannes 15:1-8. Voorgangers zijn 
diaken Van Meeteren en ondergetekende. Aanvang 
van de dienst is 10:00 uur. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
 
 
 
 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.pknweespdriemond.nl 
 

 

 

zondag 13 mei 
6e zondag van Pasen 
zondag Rogate (vraagt) 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze 6e zondag van Pasen (of beter nog de 
paastijd) wordt de uitbundige paasvreugde iets 
minder. Na het ‘zingt’ van vorige week klinkt nu het 
‘bidt’ of ’vraagt’. De lezingen voor deze zondag zijn 
Jesaja 45:15-19, I Johannes 4:7-21 en Johannes 
15:9-20. Het zondagslied is lied 87 uit Tussentijds 
dat speciaal door Sytze de Vries bij de eerste 
Johannesbrief gemaakt is. (ds. Alida Groeneveld) 
 

Het oude woord, door Christus als nieuw aan ’t 
licht gebracht, geeft onze blinde dromen een 
uitzicht ongedacht. De luister van zijn liefde, de 
stralen van zijn dag hebben de weg gewezen 
die nog verduisterd lag. 
 
Wij leven van die liefde en ademen haar in. Wij 
zijn elkaars omarming, het scheppende begin 
uit God opnieuw geboren geroepen in het licht. 
Zijn zegenende glimlach heeft ons weer 
opgericht. 
 
De liefde is door Christus als beeld van God 
getoond. Zo kennen wij de Vader aan ’t leven 
van de Zoon. De liefde is het antwoord dat 
ieder verder draagt, waarin God zich laat 
kennen aan al wie naar Hem vraagt. 

 
 
 
 
 
 
 
● In memoriam 
 
 

Antje Klick-Van Nigtevecht 
23 september 1922 - 8 april 2012 

 
 
Een hartelijke, met iedereen meelevende vrouw, die 
een centrale plaats innam in het gezin en de familie. 
Je kon altijd bij haar terecht met je verhaal. Zij 
verstond de levenskunst van kunnen luisteren en met 
je meeleven en stond je met raad en daad bij. Tot op 
hoge leeftijd werd intens genoten van het leven. 
Meeleven met kinderen en kleinkinderen was 
dagelijkse kost. In juli 2011 waren mevrouw en 
mijnheer Klick maar liefst 65 jaar getrouwd. Dat 
heuglijke feit werd dankbaar uitgebreid gevierd. 
De laatste jaren ging de gezondheid van mevrouw 
Klick achteruit, haar krachten namen af. Enige tijd 
geleden verhuisden mevrouw en mijnheer Klick 

daarom naar Oversingel. Daar lag mevrouw Klick 
steeds vaker op bed. Op Paaszondag, 8 april, 
overleed zij, 89 jaar oud. 
Op donderdag 12 april herdachten wij haar in de 
dankdienst voor haar leven, die in de Grote kerk 
werd gehouden, aan de hand van Romeinen 14:7 en 
8. Onder grote belangstelling vond de begrafenis 
plaats op Carspelhof. Velen stonden en staan om 
mijnheer Klick heen. Moge hij de troost vinden om na 
zoveel jaar samen zijn nu alleen verder te gaan. 
 
 
Ds. W.J. Lamfers 

 
 



 

 Onderweg 7 

● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

Beste mensen, 
 
Pastoraat 
An van den Bosch zal binnenkort 
een ingrijpende operatie moeten 
ondergaan om de tumor in haar 
alvleesklier te verwijderen. Het 
duurde even voor de stent die 
geplaatst was om de situatie 

tijdelijk te verlichten en daardoor conditie op te 
bouwen, goed werkte. 
 

Caroline Vink staat eveneens een grote buikoperatie 
te wachten, en dat is niet haar eerste! De operatie 
staat gepland voor 25 april.  
 

Wij bidden om Gods nabijheid in deze spannende 
situaties. 
 

Gedenk deze gemeenteleden en de anderen die hier 
niet bij name genoemd (willen) worden in uw 
gebeden. 
 
Experiment wordt permanent 
Het experiment om op dinsdag-marktdag bij het 
koffiedrinken in Het Lichthuis aanwezig te zijn werkt. 
De ene keer zijn het korte gesprekken, de andere 
keer krijg ik veel korte berichten te horen onder het 
mom van ‘nu ik u toch zie, wil ik even vertellen dat…’ 
Voorlopig ga ik hiermee door. Er is boven gelegen-
heid om even onder vier ogen te spreken. De 
mogelijkheid tot het maken van een afspraak blijft 
ook gewoon bestaan. Nu ben ik nog op zoek naar 
een leuke en aansprekende naam, en dan graag iets 
anders dan ‘spreekuur’. Ik ben benieuwd naar uw 
ideeën. 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
 
Paasweek 
Mooie diensten waren het in 
de Goede Week, die kernweek 
in het christelijk jaar. Ik heb 
genoten van de diensten. Op 
witte donderdag hebben de 
kinderen van de basis-

catechese meegewerkt. Ze hebben echt mee-
geholpen met het avondmaal! Een mooie en 
passende afsluiting van het project over het 
avondmaal. 
 

In de nacht van zaterdag op zondag hebben enkele 
jongeren de nacht wakend doorgebracht. Meer kunt 
u daarover lezen op pagina 18. Zelf heb ik een klein 
uurtje met ze meegewaakt, maar later durfde ik het 
niet te maken. Ik moest een beetje fris blijven voor de 
ochtenddienst! Een mooie zonnige Paasochtend, 
corsages, kinderen met slingers en drie belijdenis-
catechisanten zorgden voor een feestelijke dienst! 
 
Belijdeniscatechese 
Volgend jaar start een nieuw seizoen belijdenis-
catechese. Wellicht heb je dit jaar meegedaan en 
geen belijdenis gedaan, maar wil je graag nog een 
keer meedraaien. Dat kan gewoon!  
 

Ben je nieuw en/of wil je een keer komen kijken: in 
het nieuwe seizoen wordt wederom een reeks van 7 
avonden aangeboden voor wie erover denkt (of nog 
twijfelt) om belijdenis te doen. We komen bij elkaar 
om een centrale thema’s van het christelijk geloof te 
bespreken en om iets van onze eigen geloofs-
beleving met elkaar te delen.  
 

Dit soort avonden zet altijd veel in beweging, zowel in 
het hoofd als in het hart. Dat betekent dus ook, dat je 
op voorhand nog niet zeker hoeft te weten of je aan 
het einde van de rit werkelijk belijdenis zult doen. 
Data, ook de datum voor de kerkdienst, en tijd 
worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. 
 
Taize 
Ook dit jaar gaat er weer een groep jonge mensen 
naar Taize in de meivakantie. We vertrekken op 29 
april en komen 6 mei weer terug. Ik heb er in ieder 
geval al ontzettend veel zin in! We hopen natuurlijk 
op mooi weer, en nemen alle inspirerende verhalen 
weer mee terug naar Weesp om ze te vertellen. 
 
Een heel vriendelijke groet, 
ds. Marije Hage 
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● Van de predikanten 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
Met wie wij meeleven 

Vreugde en verdriet wisselen 
elkaar in de gemeente af. Moge 
God allen nabij zijn. 
 

Naast het heuglijke feit dat dit jaar 
550 jaar geleden de Grote kerk 
werd ingewijd, herdenken wij dat 
450 jaar geleden de beroemde 
Amsterdamse organist en compo-
nist Jan Pieterszoon Sweelinck in 
Deventer werd geboren. Tevens is 

1562 het jaar waarin de oudste klok van de Weesper 
beiaard werd gegoten door Jasper Moor. Elke dag 
weer genieten wij van al dat schoons. 
 

Voor het werk in Roemenië ontving ik giften van 
vijfhonderd, honderdvijftig en vijftig euro. Hartelijk 
dank! 
 
Varia 
In april, de maand van de filosofie, staat dit jaar het 
thema 'de ziel' centraal. Dat is geen toeval. De ziel 
heeft ons immers zoveel te bieden. 'Als de ziele 
luistert' staan wij met Guido Gezelle open voor de 
schoonheid van de natuur, genieten wij intens van al 

dat moois. 'Als de ziele luistert' staan wij anders in de 
tijd, weten wij met Joke Hermsen dat de tijd niet vlug, 
vlug voorbij mag gaan, maar dat dankzij een goede 
balans tussen werk en privé de tijd intens wordt 
beleefd, dus duur heeft. De Franse filosoof Henri 
Bergson legde niet voor niets nadruk op 'durée'. 
Duurzaamheid, intens beleven is zoveel meer waard 
dan achteloos voorbij laten gaan. 'Als de ziele luistert' 
kan de muziek heel lang in ons naklinken, houden wij 
mooie klanken heel lang vast. Muziek als intens 
genot en als troost. 'Als de ziele luistert' staan wij 
open voor God in ons gebed, bidden wij met de 
Psalmen mee, doet het contact met God ons goed. 
 

In allerlei opzichten is bezield leven dus een 
verrijking, die ons wegleidt uit de oppervlakkigheid. 
Een heilzame exodus. Niet voor niets staat de kerk 
daarom op een centrale plaats in dorp of stad. Niet 
voor niets ligt in menige stad in België een begijnhof, 
als plaats van verstilling met een tuin die rust 
uitstraalt. Waar aandacht voor de ziel is, ontstaan 
mooie, inspirerende dingen, die eeuwenlang 
standhouden. 
 
Ds. W.J. Lamfers 

 
 
 
● Commissies 
 
Uit de kerkenraad van 26 maart 2012 
 
Een belangrijk punt van deze vergadering waren de 
doopdiensten van de afgelopen maanden, met name 
die van 15 januari. Hierover waren zowel bij ge-
meenteleden als bij kerkenraadsleden vragen. 
Besloten werd dat de predikanten de kerkenraad van 
te voren informeren als er een doopdienst is en aan 
wie de doop wordt bediend. Immers alleen als de 
kerkenraad op de hoogte is, kan hij verantwoording 
dragen. 
 
Er is besloten dat de beamerschermen permanent in 
de kerk blijven staan. Als er bij rouw- of trouw-
diensten de wens bestaat dat zij verwijderd worden, 
dan is dat mogelijk. 
 
Het vinden van nieuwe ambtsdagers blijft een punt 
van aandacht. De kerkenraad doet nogmaals een 
beroep op u om namen van mensen die u geschikt 
acht als ambtsdrager, door te geven aan de scriba. 
De continuïteit is een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal! 
 
Evenals vorig jaar werd er met Christine Kamp 
gesproken over haar werkzaamheden van het 
afgelopen jaar. 
 
Er is besloten dat we een klussenbord in gebruik  
 

gaan nemen. Een van de prikborden, die bij de 
ingang aan het Waagplein hangen, zal daarvoor 
dienen. Het wordt een bord voor vraag en aanbod. 
Mocht u hulp nodig hebben voor iets, dan kunt u 
daarom vragen. Omgekeerd kunt u ook hulp 
aanbieden. Ook materiële zaken, bijv. meubels, 
kunnen aangeboden of gevraagd worden. Het is niet 
de bedoeling dat daar geld voor gevraagd of 
gegeven wordt. Ook kunnen we geen materialen 
opslaan. Bij het bord komt een bakje met kaartjes en 
punaises te hangen, zodat u uw wens op een kaartje 
kunt schrijven en op het bord prikken. Wilt u daar 
a.u.b. de datum wanneer u het kaartje ophangt 
bijschrijven. Mocht u vragen hebben dan kunt u bij de 
scriba terecht. 
 
Het is de bedoeling dat de “dingendoos” van Katinka 
Hilders en de standaard met kaarten (die voor een 
goed doel te koop worden aangeboden) ook in de 
buurt van het klussenbord worden geplaatst, evenals 
de “feedbackdoos”. De gedachtenistafel, die bij 
binnenkomst rechts van de hoofdingang staat, blijft 
dan gereserveerd voor het kruis, het gedachtenis-
boek en het gebedenboek. 
 
 
Wil Vree, scriba 
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Boekenmarkt 
 
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart is weer 
de bekende boekenmarkt gehouden in de 
Grote Kerk, niet alleen in de Grote Kerk 
maar ook in de Katholieke Kerk werden 
gebruikte boeken te koop aangeboden. 
Weesp was weer even boekenstad. 
Voor de organisatie betekende dat er op 
woensdag al begonnen moest worden om 
alle boeken uit de opslag te halen en naar 
de kerk te brengen. Vele dozen vol met 
boeken moesten worden gesorteerd op 
onderwerpen, en soms op exclusiviteit, een 
klus wat donderdag 22 maart moest 
gebeuren. 
Vrijdag gingen de kerkdeuren open en 
stroomden eerst de handelaren en mensen 
met kennis van boeken de kerk binnen 
gevolgd door vele liefhebbers die voor een 
schappelijke prijs één of meerdere boeken 
konden kopen. 
De opbrengst van twee dagen verkoop is 
erg goed geweest en ook de verkoop van 
koffie thee en koeken heeft een steentje 
bijgedragen aan de totale opbrengst van 
ruim € 4400,00 een bedrag waar we blij 
mee zijn. 
Complimenten natuurlijk voor Gerard van 
den Bosch, maar ook de koffie hoek van 
Annelies Westra heeft leuk bijgedragen. De 
vele sjouwers, sorteerders, mensen aan de 
kassa, toezichthouders, koffie verkopers, 
allemaal heel veel dank voor jullie inzet, en 
we rekenen graag weer op jullie in 
augustus als er tijdens sluis en bruggen 
feesten weer volop boeken verkocht gaan 
worden. 
 
De kerkrentmeesters 
 
Een bijzondere avond 
 
Rond 4 en 5 mei houden wij altijd een 
avond over een thema uit de Tweede 
Wereldoorlog. Wie kan er beter vertellen 
over wat er in Weesp is gebeurd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog dan Dick van 
Zomeren? 
Een aantal jaren geleden heeft hij het boek 
Geschiedenis van de joodse gemeenschap 
in Weesp geschreven. Daarin kwam ook 
het lot van de Weesper Joden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ter sprake. Velen 
hebben onlangs zijn nieuwste boek Weesp 
in oorlogstijd gekocht. Op donderdag 3 mei 
zal Dick van Zomeren ons vanaf 20.00 uur 
in Het Lichthuis het nodige vertellen over 
wat hij tegenkwam tijdens zijn na-
speuringen. Dat belooft wat! 
 
Ds. W.J. Lamfers 

 
‘Zingt een nieuw lied voor God de Heer’ (psalm 98) 
 
Via de feedbackcommissie is er een opmerking gemaakt over het 
zingen van bekende liederen en moeite die de schrijver heeft met 
nieuwe liederen.  
 

Muziek roept altijd veel reacties op. Dat is mooi: muziek weet de 
mens in het hart te raken. Het is ook lastig: smaak en gevoel zijn 
dermate persoonlijk dat het niet altijd mogelijk blijkt met elkaar in 
gesprek te blijven. Wat de één een prachtig lied vindt, vindt de 
ander juist niet. De één, wellicht met een muzikaal talent, zingt 
een wat moeilijker lied zo mee, een ander moet het oefenen, en 
weer een ander heeft zich erbij neergelegd dat hij of zij beter kan 
luisteren. 
 

Een lied is een combinatie van tekst en muziek. In de praktijk 
blijkt een goede melodie met een ‘draak van een tekst’ het langer 
uit te houden, dan omgekeerd. Sommige melodieën, ook in het 
Liedboek voor de Kerken van 1973, zijn niet zingbaar gebleken. 
 

Moeten we alleen bekende liederen zingen? Afgezien van de 
vraag of het ‘moet’, is het ook de vraag wat een bekend lied is. 
Voor de één geldt dat namelijk wel, voor de ander niet. Wat een 
bekend lied is, verschilt van persoon tot persoon, en van 
gemeente tot gemeente. Bij het samengaan van onze drie 
gemeenten tot één gemeente ontdekte ik dat het repertoire van 
de ene gemeente niet samenviel met dat van de andere 
gemeente. Als ik ergens voorga als gastvoorganger, krijg ik wel 
eens te horen dat ‘ik een paar moeilijke liederen had uitgezocht’, 
terwijl de keuze voor mij bekend was. Iedere gemeente heeft een 
eigen selectie van liederen die het graag zingt. Blader voor de 
aardigheid eens door het liedboek en stel uzelf de vraag welk lied 
u kent en mooi vindt, en welk lied u nog nooit gezongen heeft. U 
doet vast een mooie ontdekking. 
 

“Zingt een nieuw lied voor God de Heer,” dichtte de psalmist in 
Psalm 98, en hij had gelijk. Ons geloof blijft ook levend in de vorm 
van liederen. Elke generatie bouwt ook in de muziek verder op 
wat de generaties voor ons hebben nagelaten, en voegt er ook 
weer aan toe. In de praktijk zal blijken welke liederen een lange 
adem hebben, en welke liederen het niet halen. Met de 
aanstaande publicatie van het Nieuwe Liedboek (zie pagina 12 in 
deze Onderweg) wordt er een wereldwijde bron aan muziek 
aangeboord die een mooie bijdrage kan leveren aan onze 
geloofsbeleving. 
 

Praktisch gezien helpt het als een lied voorafgaand aan de dienst 
geoefend wordt. Het is van belang dat er in een dienst niet alleen 
maar moeilijke liederen zijn – al kun je daarin wel eens de plank 
misslaan. Persoonlijk probeer ik erop te letten dat het slotlied een 
melodie is die de hele zondagmiddag in je hoofd blijft hangen – 
maar wie weet vindt niet iedereen dat prettig. 
 

Liederen roepen herkenning op voor mensen die niet vaak in de 
kerk komen. Dat is ontegenzeggelijk waar. Onbekende liederen 
hebben dat niet en zou je wellicht daarom beter kunnen 
vermijden. Ik vraag mij af of daaraan helemaal tegemoet moet 
komen. Je kunt ook als herintreder denken dat er in de tussentijd 
niets in de kerk veranderd is.  
 

Al met al roept muziek veel op en is het niet mogelijk om het 
iedereen naar de zin te maken als het gaat om liedkeuze. 
Aandachtspunt blijft een goede mix van oud en nieuw. Het blijft 
de moeite waard een lied voor de Heer te zingen, ook een nieuw 
lied. 
 

Alida Groeneveld 
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● In de Kijker 
 
Marieke Da Costa 
 
Marieke Da Costa is één van de ambtsdragers die vorig najaar is afgetreden. Na een hele periode actief 
in het jongerenwerk meegedraaid te hebben, is ze de afgelopen 4 jaar jeugddiaken geweest. Een paar 
vragen aan Marieke. 
 
 
Hoe kijk je terug op je periode als ambtsdrager? 
Ik heb de diaconie als een hele prettige groep ervaren, 
waar alle ruimte werd gegeven voor nieuwe ideeën. 
Het was voor mij een leerzame speurtocht om uit te 
zoeken hoe je de functie van jeugddiaken kunt 
vormgeven. Dat heb ik met plezier gedaan. Ik heb mij 
als jeugddiaken vooral gericht op de projecten; het 
uitzoeken van, het contact onderhouden met en alles 
daar omheen. O.a. door een avond over jeugd-
diaconaat ben ik erachter gekomen dat je door 
samenwerking, duidelijkheid voor jong en oud en twee 
jaar een project ondersteunen, je gerichter aan de slag 
kunt gaan met jeugddiaconaat. En vooral: laat de 
jongeren zèlf met ideeën komen en geef ze de ruimte 
om te organiseren. Zodat zij kennis maken met de leef-
wereld van kwetsbare mensen en ervaren hoe het is 
om daadwerkelijk betrokken bij mensen te zijn. 
Daarnaast merkte ik dat het belangrijk is om via de 
website en het kerkblad iedereen op de hoogte te 
houden van de collectedoelen. Dus kopij voor kerkblad 
en website werd ook een taak. 
De deelname aan de beroepingscommissie in deze 
periode heb ik ook als heel waardevol ervaren; de 
wijze van samenwerking en nog steeds heel blij dat 
Marije hier in Weesp een werkplek kreeg. 
Als ambtsdrager heb ik veel minder contact gehad met 
de jongeren dan toen ik in het jeugdwerk zat, daarom 
ben ik wel nog een keer met het jeugdkamp 
meegegaan. Mijn taken als jeugddiaken bestond 
vooral uit vergaderen. Ik kwam erachter dat het 
belangrijk is, om de balans tussen gezin, werk, 
vrijwilligerswerk en ontspanning in de gaten te houden. 
Zodoende heb ik besloten om verder te gaan met een 
klein onderdeel wat onder de diaconie valt. 
 
Wat heeft je gemotiveerd? 
Thema’s als jeugd, omzien naar een ander en 
vrijwilligerswerk blijven mij boeien. Dat was in het 
jeugdwerk, daar kon ik bij de diaconie mee aan de slag 
en nu ook met de Maatschappelijke Stage. 
 
Blijf je nog als vrijwilliger zonder ambt actief? 
Ja, ik blijf contactpersoon 'Kerk en Stage'. Zoals ik 
eerder in het kerkblad heb geschreven: vanaf het 
schooljaar 2011/2012 is de Maatschappelijke Stage 
een verplicht onderdeel voor alle leerlingen die in het 
voortgezet onderwijs instromen. Ik zie dat het 
belangrijk is dat onze kinderen zien en ervaren wat 
vrijwilligerswerk is en voor je kan betekenen. Voor de 
generatie van opa en oma is het vanzelfsprekend dat 
je vrijwilligerswerk doet, voor de jongeren van deze tijd 
ligt dat heel anders. En het tekort aan vrijwilligers is 
overal merkbaar. Of je nu op de voetbalclub komt of bij 
de volkstuinvereniging. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is er mooier voor onze PKN-gemeente om dit 
onontgonnen gebied te laten bewerken door jongeren 
die hun kennis en creativiteit in kunnen brengen 
vanuit nieuwe ideeën en kennis? Bovendien geldt 
andersom het leereffect vanuit de enorme inzet en 
gedrevenheid van de vele vrijwilligers binnen onze 
gemeente met meestal jarenlange ervaring. 
Ik zie dit voor onze PKN-gemeente als kans om een 
heel bescheiden een brug te slaan naar jonge 
vrijwilligers, een groep die anders niet altijd 
gemakkelijk bereikt wordt. Ik heb er fiat voor 
gekregen binnen onze gemeente, blijf het graag 
coördineren en vind het erg leuk dat we dit in 
samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk doen. 
De week van 23 april is er bij het Vechtstede een 
Maatschappelijk Stage week. Er komt een leerling bij 
Agnes weer ervaren dat de kerken niet alleen op 
zondag actief zijn en u kunt in Het Lichthuis koffie 
van een jongere krijgen of zien dat hij in de RK-kerk 
helpt met het verzorgen van de bloemen. Als iemand 
nog een idee voor een klus voor de Maatschappelijke 
Stage heeft, dan kan men op de website van onze 
gemeente (www.pknweespdriemond.nl) een 
vacatureformulier invullen (of via standaard opmaak 
zoals gebruikt bij de PR commissie).  
 
Wil je verder nog wat kwijt? 
Ja, ik zou nog willen zeggen tegen de diverse 
colleges en commissies: laat niet alles door 
ambtsdragers en commissieleden uitvoeren. Maak 
een klussenlijst en hang die op het prikbord in de 
kerk. Ambtsdragers en commissieleden hebben vaak 
al veel te doen. Een mooi voorbeeld vond ik de actie 
van de diaconie rondom de asielzoeker. Op dat 
moment werd bewezen, dat heel wat gemeenteleden, 
die geen ambtsdrager of commissielid zijn, toch een 
steentje willen bijdragen! 
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● Informatief 
 
Nieuw liedboek in 2013 

 
Medio 2013 verschijnt het nieuwe liedboek dat de voorlopige 
titel heeft ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en de kerk.’ Op 
de vergadering van de classis Hilversum van 15 februari jl. 
werden de aanwezigen nader geïnformeerd. Hierbij een 
impressie. 

 
 
De inleiding werd verzorgd door Hanna Rijken, 
kerkmusicus en theologe, en lid van de redactie van 
het Nieuwe Liedboek. Zij vertelde over de 
achtergronden van het nieuwe liedboek en oefende 
met de aanwezigen ene aantal liederen. Het vorige 
‘rode’ liedboek dateert uit 1973. Er komt een nieuw 
liedboek vanuit de volgende overwegingen: 
- Vernieuwing; na 1973 zijn nieuwe liederen 

geschreven, denk aan Zingend Geloven. 
- Verbreding; recht doen aan de pluriformiteit in de 

gemeente. 
- Verandering; niet-strofisch zingen (dat wil zeggen 

niet in coupletten) maar bv. Taizéliederen of een 
canon. 

 

Het boek is opgebouwd in 4 leefkringen: 
- Erediensten op zon- en feestdagen. 
- Overige gemeentevieringen (getijdediensten bv. 

vespers). 
- Pastoraat. 
- Meditatie. 
 

Er zijn de volgende aandachtsvelden: 
- Psalmen; de psalmen die nu in het liedboek 

staan worden geheel overgenomen; als er bij een 
bepaalde psalm ook liederen geschreven zijn, 
komt dit lied er ook bij. Een voorbeeld  is gezang 
14 ‘De Heer is mijn herder’ bij Psalm 23. 

- Een selectie uit de 491 gezangen uit het 
Liedboek voor de Kerken 1973. Daarin is destijds 
een poging gedaan recht te doen aan de 
geschiedenis van het kerklied aan de  hand van 
een historisch overzicht, van oudkerkelijke  
hymnen tot aan 19e eeuw / begin 20e eeuw. Van 
een aantal liederen is een selectie uit de 
coupletten gemaakt; hiermee krijgt het lied een 
tweede kans. 

- Nieuwe Nederlandse liederen van na 1973 
(Zingend geloven enz.). 

- Nieuwe liederen uit het buitenland: allereerst 
Europa Iona, Taizé en de wereldwijde oecumene. 

- Kinder,-, jeugd- en tienerliederen. 
- Liturgica (thuis en kerk). 
- Overige zangvormen (canons e.d.). 
- Gebeden en meditatieve teksten die tussen de 

liederen staan en die thuis en in bijvoorbeeld het 
pastoraat te gebruiken zijn. 

 

Criteria voor opname lied in bundel zijn: theologie, 
muziek, liturgiek en taal. Daarnaast spelen ook 
aspecten als internationale betekenis, historische 
betekenis, kerkmuzikaal repertoire), geliefdheid en 
draagvlak mee. en of er plaat is (letterlijk). 
 

Er is een heel systeem van werkgroepen, redactie en 
supervisoren, inclusief gemeenteleden. Het is de 
bedoeling dat het boek medio 2013 beschikbaar is. 
Het boek gaat € 24,99 per stuk kosten, er komen ook 
digitale uitgaven voor beamergebruik e.d. 
 

Moeten we het liedboek invoeren? Niets moet, maar 
je doet jezelf als gemeente te kort als je hiervan geen 
kennis neemt. Vergelijkbaar met de introductie van 
het liedboek 1973 is het belangrijk om hieraan 
aandacht te besteden. Wat nu uit verschillende 
bundels bij elkaar gesprokkeld wordt, staat in één 
boek. We kunnen delen in en putten uit iets 
gezamenlijks. Het liedboek kan een plaats krijgen in 
persoonlijk leven en pastoraat. De liturgiecommissie 
zal binnenkort met een voorstel komen op welke 
wijze het nieuwe liedboek in de gemeente 
geïntroduceerd zal worden. 
 
Alida Groeneveld 

 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 

kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 

maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC 
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want 

haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
 

 
 VakantieBijbelWeek  
      27 - 31 augustus 
    Jij komt toch ook? 
 
     Kijk op pagina 18 
  voor meer informatie! 
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● Berichten 
 
Gedachtenisboek 
 
Rechts van de toreningang ligt op de altaartafel, 
afkomstig uit de Maarten Lutherkerk, een boek. Het 
boek ligt open bij de datum van die dag. In dit boek 
staan de namen van gemeenteleden die sinds het 
begin van onze Protestantse Gemeente te Weesp en 
Driemond, 14 mei 2006, overleden zijn. Dit boek zal 
zich in de loop van de jaren vullen, en zo zullen ook 
op de nu nog lege pagina’s de namen bijgeschreven 
worden.  
 
Als gemeente van Christus over grenzen van dood 
en leven heen, blijven we verbonden met hen die ons 
zijn voorgegaan op de wegen van Gods licht. Op 
deze wijze kunnen we degenen die ons zijn 
voorgegaan blijvend gedenken.  
 
De tafel met daarop het gedachtenisboek en 
daarnaast het voorbedenboek is hiermee een plaats 
in de kerk waar het gemeenteleven ook vorm krijgt.  
 
 

Onze namen staan geschreven 
in de holte van uw hand  
als een teken dat ons leven  
in U, Heer, is ingeplant.  
Steeds als Gij uw handen opent  
zien uw ogen ons weer aan  
en gedenkt Gij uw belofte:  
een volkomen nieuw bestaan.  
 

Tekst: Hans Mudde 
Te zingen op gezang 273 

 
 
 
 
 
Werkgroep Oud Papier 
Grote Kerk 
 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 11 mei in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 12 mei wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 
Thema:  Euthanasie 
Gastspreker: Chris Bavinck 

Psychiater GGZ Centraal 
 
Dementie, ziekte van Alzheimer en andere vormen 
van dementie, is een ziekte waarvoor geen genezing 
mogelijk is. Uiteindelijk zullen patiënten aan de ziekte 
of aan complicaties overlijden. In Nederland is de 
discussie over euthanasie bij dementie actueel. Een 
definitieve uitslag van deze discussie of een 
standpunt is er nog niet. Wel willen we binnen het 
Alzheimer café Weesp met u de discussie aangaan 
over dit onderwerp. Wij zullen niet kunnen komen tot 
veranderingen van het landelijk standpunt maar 
kunnen wellicht wel antwoorden vinden op vragen die 
bij u leven. 
 
De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
 
19.00 uur  Welkom met koffie of thee 
19.30 uur  Informatieve deel van de avond 
20.00 uur Pauze 
20.30 uur Vragen stellen, discussie 
21.00 – 21.30 uur Informeel napraten 
Locatie: Hotel Restaurant Hart van 

Weesp, Herengracht 35 
Meer informatie: gooi@alzheimer-nederland.nl 

Lia Hagen (0294-239670) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kledingactie 
 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
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● Informatief 
 
Xnoizz Flevo Festival 2012 
 
‘Vertrouwd én verrassend anders’ 
 

Van 16 t/m 19 augustus 2012 
vindt de 35e editie van het 
Xnoizz Flevo Festival plaats.  
Het Xnoizz Flevo Festival is 
het grootste meerdaagse 
christelijke jongerenfestival 
van Europa en wordt 
georganiseerd op recreatie-
terrein Bussloo nabij Apel-

doorn. Het festival biedt jongeren een breed programma met 
muziek, lezingen, debatten en workshops. Faith, Friends & 
Music vormen de hartslag van het festival. Dit jaar organiseert 
het festival een nieuw concept; "vertrouwd en verrassend 
anders" met een verlaagde ticketprijs. Het Xnoizz Flevo 
Festival wordt georganiseerd door Youth for Christ (YfC) in 
samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland (JOP) 
en de Evangelische Omroep (EO).  
 
35 jaar relevant voor jongeren 
In toenemende mate zoeken jongeren contact met elkaar via 
sociale netwerken. In 2012 biedt het Xnoizz Flevo Festival een 
plek waar echte ontmoetingen centraal staan. Precies zoals 
vijfendertig jaar geleden; een festival om samen te genieten 
van muziek, waar je kunt doorpraten na een inhoudelijk debat, 
maar bovenal waar je elkaar en God kunt ontmoeten. 
 
vernieuwd concept 
Een nieuw onderdeel dit jaar is co-creation. Het Xnoizz Flevo 
Festival stelt vanaf dit seizoen ontmoeting door onder andere 
‘co-creation’ centraal. Co-creation betekent dat het festival pas 
af is, als de bezoeker letterlijk heeft meegebouwd. Vanaf 
donderdag 16 augustus 8:00 uur start het festival en kunnen 
bezoekers samen een theater, stand up comedian of 
muziekact instuderen, welke gedurende het festival wordt 
opgevoerd. Ook kunnen ze bijvoorbeeld meebouwen aan de 
laatste decorstukken voor het hoofdpodium of andere 
programmaplekken. Een ander nieuw onderdeel vormt de 
‘Generator stage’. Dit is een open podium, door de bezoekers 
zelf te gebruiken, zodat iedereen zijn of haar creatieve en 
muzikale talenten kan laten zien en horen. 
 
bijzondere festivaldag 
Het weekend wordt afgesloten met een mooie festivaldag; de 
indeling van de zondag is vernieuwd en vertrouwd. Anders dan 
andere jaren kan de bezoeker de hele zondag geinspireerd 
raken, in de ochtend door middel van diverse inhoudelijke 
programma's. Vanaf 15:00 is het festivalterein open voor 
iedereen die de finale afsluiting van het festival vanaf 
mainstage wilt meemaken. 
 
toegangsprijs verlaagd  
Tot slot is de toegangsprijs dit jaar verlaagd. Het Xnoizz Flevo 
Festival wil het festival voor zoveel mogelijk jongeren 
toegankelijk maken. De all-in ticket vanaf 12 jaar en ouder is 
dit jaar €99,00 . 
 
 

Pinksterappèl 
 

 
 
Op D.V. 28 mei hopen we weer het 
Pinksterappèl te houden in de Grote Kerk 
van Weesp. 
 
Wij, als Pinksterappèlcommissie, zijn heel 
dankbaar dat we op dit moment al zoveel 
voor dit Pinksterappèl van 2012 hebben 
kunnen regelen. Het hoofdthema luidt: 
 

Want de Geest spreekt alle talen… 
 
Deelthema’s zijn nu nog niet bekend maar 
wel hebben prof.dr. A. Baars en dr. M.J. 
Kater zich bereid verklaard om over het 
onderwerp te komen spreken. Welke 
spreker op welk tijdstip spreekt, weten we 
op dit moment nog niet. In ieder geval 
hopen Hessel en Coby Visser in beide 
samenkomsten ons te informeren over hun 
(vertaal)werkzaamheden in Botswana. De 
opbrengst van de collectes is dan ook 
bestemd voor een door hen gekozen 
project nl. het Wycliff-audio-Bijbel project. 
Mensen die niet zelf de Bijbel kunnen 
lezen, kunnen door middel van audio-
Bijbels het Woord ‘horen’. 
 
We zijn ook heel blij met het jongerenkoor 
Jong Forza uit Woerden onder leiding van 
dirigent Bert Moll. Zij hopen een muzikale 
bijdrage te leveren zowel in de middag- als 
in de avondsamenkomst. Van harte 
aanbevolen! 
 
Zo’n 200 uitnodigingen zijn de vorige week 
al verzonden. Alle jeugdverenigingen die 
aangesloten zijn bij het LCJ en de 
jeugdverenigingen van de HHK (Hersteld 
Hervormde kerk) hebben een uitnodiging 
ontvangen. Al met al hebben we al heel 
veel mogen doen. Dat is een voorrecht. We 
sluiten af met de bede van Psalm 90 vers 
17: 
 

… en bevestig Gij het werk onzer 
handen over ons, ja, het werk onzer 
handen, bevestig dat. 

 
De commissieleden: 
Nico, Martin, Dinah, Leanne, Wouter, 
Lukas, Bram, Annenel, Sophia, Christine en 
de familie Molenaar 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, 
kinderbijbels, dagboeken, evangelische lectuur 
enz. Er is een speciale bijbel voor tieners te koop; 
de tienerbijbel van Willem de Vink. 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur.  
 
Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon 0294 483 993 
 
 
Verjaardagsfonds 
 
Alle gulle gevers en medewerkers/sters worden 
weer heel hartelijk bedankt! Er is weer een mooi 
bedrag opgehaald, te weten € 1266,65 
 
Met een hartelijke groet van Elly Lijnsvelt 
 
 
Paasboeketten 
 
Paasboeketten voor alle huiskamers van de 
Hogeweyk, van de Protestantse Gemeente 
Weesp en Driemond. 
 
Woensdag 3 april kwamen de dames R. ter Beek, 
A. van Asselt, J. Kerkheiden en F. Oldert met veel 
bloemen en groen naar de Hogeweyk. In de 
Mozartzaal hebben zij ongeveer 25 boeketten 
gemaakt. In alle huiskamers werd een boeket 
gebracht. We hopen dat de bewoners er van 
hebben genoten zo rond de paasdagen. 
Het bloemstuk dat eerste Paasdag in de 
ochtenddienst in de kerk stond ging ook naar de 
Hogeweyk. 
 
Fenna Oldert 
 
 
Crucifixion 
 
Op zondag 1 april werd in een volle Grote Kerk de 
Crucifixion van John Stainer uitgevoerd. De 
meewerkende koren, het Rheobothkoor uit 
Amsterdam, het koor Sursum Corda uit Vreeland 
en het Laurenskoor hebben samen met de 
solisten Jeroen Manders en Livio Gabrieli een bij 
zonder mooie uitvoering van deze compositie 
gegeven. 
Ook de instrumentale begeleiding door Christine 
Kamp was heel goed. De dirigent Frits Heil had de 
algehele leiding. 
 
Herman Schulp 
 

Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Onze verenigingsavond van maandag 7 mei 2012 is de 
jaarvergadering. Na het officiële gedeelte komt Mv. Lia 
Verheul van Winssen uit Westbroek een optreden geven 
over “De Oude Zolder”. Wij rekenen op een heel vrolijke, 
gezellige avond. 
Dus iedereen van harte welkom om 19.45 uur in Het 
Lichthuis, Waagplein 10. 
 
Tevens willen wij hierbij een oproep doen voor D.E. 
zegels. Misschien doet u er niets mee en wij kunnen 
deze heel goed gebruiken voor bazaar prijzen. Bij 
voorbaat dank. 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve mensen, 
 
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de 
vele attentie’s,  bloemen, telefoontjes en kaarten die wij 
mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijksfeest. Het 
is een geweldige dag geweest. 
 
Hartelijk dank, 
Roel en Geertje Verhoef 
 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplatenverkoop voor de Grote of 
Laurenskerk. 
 
Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (0294 410 
657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (0294 483 
993) en ze worden bij u opgehaald. 
 
 
 
U kunt de boeken of 
grammofoonplaten ook meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist 
in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
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● Voor de jeugd 
 
 

Woordzoeker: personen uit de bijbel 
 
 

D  D  I  N  E  B  U  K  A  D  N E Z A R S Ü E H C A Z 

E  H  A  Z  S  A  B  B  A  R  A  B  H  E  E  J  O M I R O N 

H E M N Ä A B R A H A M I  S  O R  A  M V  N  B  O  

A  N  E  P  I  A  G  O L I A T H Z E R A I E E A E 

G  O  S  I  N Ë  K  S  J  L  H  L  U  N I  K  Ä  E  L  B  D  M 

A  C  N  L  M E  L  A  R  O O A U A D A R L E U J I 

R  H  O  A  A  A  R  R  N H  B  T  E  A  T  Ï  O I  O R A S 

N  T  A  T  J  D  B  A  I  J  A  K  O B  S  N N A A M O S 

J  R  C  U  R  A  E  L  M E L I J E Z U S E K T S T 

M O  H  S  I  M E E A S M N A T A N O J I U J I 

A  H  H  A  M H  A  V  J  J  E  A  B  E  S  T  A  B  C  N  J  M 

N A N A C I A A N E  O Z J U D A T R S R U O 

A N P A N I  S  A  E  L  M N O D  A  N A  A  U  E  D  T  

S  N  R  N  B  N D  R  B  I  E  E  A  M N M T T E W A E 

S  A  I  A  N T E E Z E C H I Ë L I H G V L S Ü 

E  S  I  M S  O M S E R S C H A M É É N H U Z S 

 
 

Aäron Eli Jezus Lot Rachel 

Abia Elia Job Manasse Ruben 

Abraham Eva Johannes Marcus Ruth 

Adam Ezechiël Jona Maria Sara 

Amos Goliath Jonatan Mirjam Saul 

Barabbas Hagar Jozua Mozes Sem 

Batseba Hanna Juda Nebukadnezar Simeon 

Benjamin Henoch Judas Nero Simson 

Cham Huz Kaïn Noach Timoteüs 

Dan Izäak Lea Obadja Zacheüs 

Daniël Jakob Levi Pilatus 
  

 
Na het wegstrepen van alle bovenstaande namen, vormen de overgebleven letters een bijbeltekst. 
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● Voor de jeugd 
 

 
 
Op  27  augustus  a.s  is  het  zo  ver:  we  mogen  de  
kinderen van de bassisschool-leeftijd weer 
uitnodigen om hen te vertellen over hoe goed God 
is (het thema: "Steengoed, keigaaf" gaat juist 
daarover) en om met hen te vieren dat God goed 
voor ons is en dat het bij Hem veilig is. 
 

De VakantieBijbelWeek duurt van 27 tot en met 
31 augustus, en is elke dag in Het Lichthuis. Elke 
morgen zijn de kinderen vanaf kwart voor tien 
welkom en het programma begint om 10 uur. Het is 

om 12 uur afgelopen, behalve 
op  vrijdag;  dan  duurt  het  
vanwege een extra feestelijk 
programma tot 13 uur. 
 

Wat doen we op die dagen? 
We zingen liedjes, luisteren 
naar een Bijbelverhaal, 
praten met elkaar terwijl we 
iets lekkers eten en drinken 

en daarna gaan we leuke dingen maken. Op vrijdag 
hebben we een verrassingsprogramma (het gaat 
héél bijzonder worden). 
 

Omdat ieder kind welkom is, zijn we ook op zoek 
naar mensen die ons bij het begeleiden willen 
helpen. Vind je het belangrijk dat kinderen van 
God horen en vind je het leuk om met kinderen om 
te  gaan,  houd  je  van  knutselen  en  kan  je  één  of  
meer ochtenden in die week meedoen dan kan je je 
melden bij onderstaande contact personen. Ook 
als je eerst meer wilt weten ben je van harte 
welkom. 
 

Als  het  je  leuk  lijkt  om mee te  doen:  er  is  op  24  
april  om  20:00  uur  een  voorlichtingsavond  in  het  
BIOS  gebouw,  Middenstraat  131;  er  is  koffie  
vanaf 19:45 (mogelijk bereikt u dit bericht te laat 
in verband met de verschijningsdatum van 
Onderweg, maar laat het u niet in de weg staan om 
te reageren...) 
 

Namens de stuurgroep VBW Weesp 2012 
Han Op ’t Land 
(jt.opt.land@hccnet.nl, 06 44 328 205) 
 

Monique Biesheuvel 
(mobiesheuvel@hotmail.com, 0294 432 788) 

Een terug blik op de paaswake 
 
Zaterdagnacht na de paaswake met de gemeente 
bleef er een groep jongeren achter in de kerk. Zij 
zullen de hele nacht door gaan waken tot het 
ochtendgloren. 
 
Om klokslag middernacht begon de nachtwake met 
het lezen van een bijbeltekst en het zingen van 
Taizé liederen. Een aantal “oudere” jongeren 
gingen  daarna  naar  hun  bedjes  maar  de  echte  
doorzetters gaan een film kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk uur wordt er een korte viering gehouden. Maar 
er  is  ook  creatief  gewerkt  naar  aanleiding  van  de  
tekst: “iedere dag kneden uw handen mijn leven als 
klei". 
 
Om 6 uur werd het tijd voor ochtendgymnastiek 
en dan blijkt dat Nederland in beweging nog best 
vermoeiend kan zijn. 
 

 
 
Het werd de hoogste tijd voor het ontbijt om dan 
netjes op te frissen want de eerste kerkgangers 
kwamen al weer voor de Paasochtenddienst. 
 
Een vermoeiende maar wel inspirerende nacht. 
 
Wie weet tot volgend jaar, 
Monique Biesheuvel 
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● Voor de jeugd 
 

Kinderclub De Regenboog 
 

Dit is alweer de laatste keer 
van dit seizoen dat we u /jou 
het laatste nieuws willen 
laten weten. We hebben  
vlak  voor  Pasen   de  laatste  
middag gehad. We mochten 
de kinderen vertellen over 
het lijden, sterven en het 
opstaan van onze Heere 
Jezus.  God  gaf  Zijn  Zoon,  
Die Hij lief had. Hij gaf Hem 
over  tot  in  de  dood,  maar  
wekte  Hem  op,  zodat  u/jij  
en ik mag leven! Wat een 
eindeloze liefde! 

 
De laatste middag hebben we bingo gespeeld. Wat 
is het elke keer weer spannend om het te doen. De 
vele kinderen (er waren er een heleboel) vinden het 
heel spannend. Groot en klein doen dan ook 
enthousiast mee. Ze gaan dan ook naar huis met één 
en sommige met meerdere prijzen! 
 
Een aantal weken kwamen  op de kinderclub twee 
stagiairs nl: Larissa en Puck. Zij moesten een 
maatschappelijke stage lopen van het Casparus 
college. Ze vonden het zo leuk op de club, dat ze 
speciaal vrij hadden aangevraagd om de 
afsluitmiddag  mee  te  maken.  Nog  iets  leuks  om te  
vertellen. Ze moesten daar van een presentatie  
houden, die door een jury werd beoordeeld. Daar 
mee hebben zij de eerste prijs gewonnen. Nogmaals 
gefeliciteerd!!  
 
Ook hebben we deze middag het eindbedrag bekend 
gemaakt, van de verkoop van de stroop wafels en 
rookworsten. Er is heel veel verkocht en daarom is 
er nu een bedrag bij een gebracht wat nog nooit zo 
hoog is geweest. Wat geweldig dat onze ”kinderen” 
voor de kinderen in Salard dit mochten doen! Mevr. 
Clara Timmer was er die middag om te horen 
hoeveel er was opgehaald. De kinderen kregen 
allemaal een envelop met echt nep geld er in. Deze 
mochten ze open maken en het geld geven aan Clara. 
Toen mocht zij gaan tellen. Het was precies 
€ 2000,00!! Ze was er stil van en heeeeeeel blij!!  
 
 
 

Volgende week gaat ze weer,met een hele groep, 
naar Roemenië en neemt het geld mee, om  kinderen 
daar het te laten zien, wat jullie bij elkaar gespaard 
hebben. Haar man was net terug en had daar 
verteld van de actie van de kinderclub. Dat vonden 
die kinderen zo fijn, dat ze voor elk kind een 
prachtige tekening hadden gemaakt. We hebben 
zelfs Roemeense koekjes kunnen proeven! Ook 
willen wij de mensen bedanken die veel verkocht 
hebben, buiten de kinderclub om!! Wij zijn daar 
heel blij mee. Ook zijn er heel wat giften binnen 
gekomen en er is iemand die het bedrag dan afrond 
op een mooi getal  (vandaar precies € 2.000,00).  Al  
deze mensen willen we hartelijk bedanken! 
 
Er zijn drie kinderen die afscheid hebben genomen 
van de club: Anna Schep, Jordi van der Pol en 
Gerben Jan Hooijer.  Zij  gaan naar het voort gezet 
onderwijs en we willen je nogmaals veel succes toe 
wensen op jullie nieuwe school!  Op de club hebben 
we heel vaak over bidden gehad, wat het betekent 
om met de Heere God te praten.  Altijd kan je dat 
doen, waar je ook bent, in vreugde en in verdriet. 
Hij zorgt voor je en weet je gedragen door  Zijn 
liefde!! 
 
In november willen we weer gaan beginnen met de 
club en dan krijgen jullie allemaal een uitnodiging. 
Dan hopen we jullie allemaal weer te zien! 
 
Maar  eerst  komt  nog  de  
Vakantie Bijbel Week. Deze is 
van 27 tot en met 31 augustus 
en ook in het Lichthuis. Je 
mag  om  9.45  uur  al  komen!  
Neem je vriendje of vrien-
dinnetje mee. Het wordt vast 
weer heel gezellig! 
 
 
Tot ziens en alvast een hele fijne vakantie toe 
gewenst!! 
 
 
Groetjes van de juffen 
Willy, Elly en Joke 
 
 
 

 


