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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie  
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 10: vrijdag 20 juli, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 30 juli. 
Activiteitenperiode: 1 augustus tot en met 28 augustus (4 weken). 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 8 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  afscheid kinderdienst 
  overvliegen kerksite viering 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte jeugdwerk 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur kandidaat J. Mulder, Nijkerkerveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte jeugdwerk 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 15 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte zending 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds H.J. de Bie, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte zending 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 22 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds J. Vree 
  koffiedrinken na de dienst 
   
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur kandidaat P. de Koning, Nieuwegein 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte  kerk 
 
 
zondag 29 juli 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
  6 juli   RK dienst 
13 juli   ds W.J. Lamfers 
20 juli   RK dienst 
27 juli   dhr G. Herderschee 
 

 
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
  8 juli   mw P. Sertons 
22 juli   dhr G. Herderschee 
 

 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 

kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 

maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC 
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want 

haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 
uur. 
 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 8 juli 
Hr B. Wever 410997 
 
zondag 15 juli 
Hr T. Pickhard 410072 
 
zondag 22 juli 
Hr J. de Vries 450041 
 
zondag 29 juli 
Mw M. Stevens 411271 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
donderdag 5 juli 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00 - 12.00 uur 
 
donderdag 5 juli 
Alzheimercafé:  dagbehandeling en reminiscentie 
Gastspreker: Mary Magielsen 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
 
vrijdag 13 en zaterdag 14 juli 
ophalen oud papier, papier graag buitenzetten voor: 8.00 uur 
 
donderdag 19 juli 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00 - 12.00 uur 
 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. W.J. Lamfers 

 
Een plaats onder de zon 
 
In Nederland wordt de natuur volledig beheerst via 
de tekentafel. Alles is aangelegd (tot in het 
belachelijke toe), gecreëerd. Niets spontaans 
meer, elke centimeter is in kaart gebracht. 
Miljoenen worden in het water gegooid om 'natuur' 
aan te leggen. In Roemenië kan de natuur op veel 
plaatsen nog haar eigen gang gaan, met 
verrassende gevolgen. Daardoor leeft de mens bij 
de natuur, bij de seizoenen, in alle afhankelijkheid 
die daarmee gepaard gaat. De natuur is zo 
omvangrijk, dat je er door wordt overweldigd: je 
voelt je heel klein in vergelijking met die enorme 
overweldigende groeikracht van al dat groen. Jouw 
leven stopt eens, maar dat van de natuur gaat 
maar door. Waar de mens niet ingrijpt, niet in 
cultuur brengt, is de natuur al gauw heer en 
meester. In een paar jaar tijd is land dat braak werd 
gelegd door de natuur overwoekerd, zijn er geen 
sporen meer te bekennen van wat er ooit was. 
Doordat de dorpen leeglopen komt er in Roemenië 
steeds meer natuur bij, vooral in heuvelland. 
Zoveel wildgroei is in Nederland onvoorstelbaar, 
maar biedt een fraaie aanblik. 

De mens blijft achter bij de gang der seizoenen en 
de groeikracht van alles. De mens is daarmee 
vergeleken kwetsbaar, klein. Dan valt die kleine 
mens terug op die grote God, als toevlucht, steun 
en toeverlaat. Weet een mens zich niet geborgen 
bij God, dan voelt hij zich een in de natuur 
geworpen raadselachtig wezen. Zin en samenhang 
komen pas in het leven dankzij God of anders niet. 
Daarom verbindt de dichters van de Psalm 8 en 19 
mens, natuur en God met elkaar. Niet alleen mens 
en natuur of mens en God worden met elkaar 
verbonden, maar mens, natuur en God. Startpunt 
is de verwondering die tot een mystieke ver-
bondenheid met de schoonheid van de natuur leidt. 
Die verwondering is, zoals bij de theoloog Miskotte 
blijkt, heel wat anders dan de hedendaagse 
verbondenheid met een natuurmonument. Miskotte 
kan, net als voornoemde Psalmdichters, de 
schoonheid van de natuur niet los zien van God. 
Schoonheid, goedheid en waarheid, natuur en 
Thora reiken elkaar dan de hand. Dan moeten de 
goden zwijgen en wordt de mens stil voor God, de 
schepper die het Al omgeeft. Die stilte doet je  
 

 

 

goed, zet aan tot nadenken over het raadsel van 
het leven en over Gods leiding in je bestaan. Je 
raakt met Miskotte onder de indruk van Gods 
heerlijkheid ten toon gespreid in ons midden. 
Verwondering, stilte, dankbaarheid zijn het gevolg. 
En je vraagt je af wat de plaats van de mens in dat 
grote geheel is. Zeker niet de mens als middelpunt 
of Europa als centrum van de wereld. Maar waar 
vindt de mens dan een plaats onder zon? Is de 
mens wel bescheiden genoeg of blijven wij 
overheersend aanwezig, tot schade van de natuur 
en daarmee tot schade van de mensheid? Hoe 
vullen wij de verantwoordelijkheid van ons mensen 
voor de natuur op de juiste wijze in? Die vraag 
wordt nog te weinig gesteld, maar dringt zich 
steeds meer op gezien de klimaatverandering. Zijn 
wij opnieuw ziende blind en horende doof? Moet 
een nog grotere crisis ons eindelijk wakker 
schudden? 

Wat is de mens? Waar wil de mensheid naartoe? 
Hoe kunnen wij mens naar Gods gelijkenis zijn? Of 
lukt ons dat niet en wat heeft dat voor gevolgen? 

Heersen blijkt dan dienend in het leven staan te 
zijn: in dienst staan van medemensen en de 
natuur, opdat wij zoveel mogelijk terug ontvangen 
aan liefde, goedheid en vruchten. Rentmeester-
schap blijkt maar al te vaak een gevaarlijke en dan 
ook totaal on-bijbelse term te zijn die het kwaad 
niet verhoedt, maar eerder laat voortwoekeren. 
Dienstbaar in het leven staan, waar Bonhoeffer in 
navolging van Jezus zozeer de nadruk op legde, 
helpt ons wel verder. Dan komen vrijheid en 
verantwoordelijkheid heilzaam dichtbij elkaar te 
liggen en krijgt de filosofie van het landschap 
heldere contouren. 

Dat alles gaat niet zonder het respecteren van 
Gods Thora, die tot respect voor mens, dier en 
natuur oproept. Tolstoj en Albert Schweitzer 
hadden dat al begrepen. Wij moeten nog met 
vallen en opstaan leren begrijpen dat de natuur 
meer is dan een gebruiksvoorwerp, dat de 
verwondering, de dankbaarheid en het intens van 
iets genieten verder kijken dan het louter 
functionele gebruik dat is ingegeven door een 
mateloze behoeftebevrediging. De tijd dringt. 

 

 

 
 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 8 juli 
3e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze zondag vliegen de kinderen van de 
kinderdienst over naar de kerksite, én 
verwelkomen we de allerkleinsten die vanaf de 
zomer naar de kinderdienst mogen. Het thema 
van de dienst is ‘hoe ga je op reis’? We lezen 
samen een verhaal over Jezus die zijn 
discipelen op reis stuurt. En we komen het 
antwoord te weten op de vraag: wat is een 
Jacobsschelp? Van jong tot oud welkom! (ds. 
Marije Hage) 
 
 
zondag 15 juli 
4e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de dienst op 15 juli klinken Ezechiël 2:1-7 en 
Marcus 6:1-6. O wee, als je met je kop boven 
het maaiveld uitkomt. Dan is het met je 
populariteit snel gedaan. Ook Jezus moet dat 
ervaren. Triest. Het kruis komt hier al in zicht. 
Goed zijn voor medemensen, het blijft op eieren 
lopen. Wij zingen Psalm 123, Gezang 44, 
Gezang 47, Gezang 170:1, 2 en 6 en Gezang 
173. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 
zondag 29 juli 
6e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 29 juli luisteren wij naar Marcus 6:45-52 en 
Efeze 3:14-21. Opnieuw komt hier de vraag aan 
de orde wie deze merkwaardige snuiter Jezus 
toch wel is. Wat moet je van Hem denken? 
Komt Hij in ons leven rondspoken of brengt Hij 
rust in ons bestaan? Hebben wij Hem wel 
begrepen? Wij zingen Psalm 114, Psalm 105:1, 
2, 3 en 18, Gezang 324, Gezang 467 en 
Gezang 395. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 
 
 
 
Huwelijk 
 

Jasper van Blerkum en Millicent Ullersma 
 
Op 5 juli 2012 treden Jasper en Millicent in het 
huwelijk. De dienst wordt geleid door ds. Marije 
Hage en u bent vanaf 10.00 uur hartelijk welkom 
in de Grote Kerk. Op verzoek van het bruidspaar 
is de dresscode: alle kleuren van de regenboog, 
geen zwart. 
 

● Informatief 
 
‘Doornse Levenskunst’ gepresenteerd 
opvolger van ‘Doornse Catechismus’ 
 
Op vrijdag 8 juni is op de studiedag van predikanten-
platform Op Goed Gerucht het boekje Doornse 
Levenskunst gepresenteerd. 
 

Doornse Levenskunst is de opvolger van het succesvolle 
boekje Doornse Catechismus dat in 2010 uitkwam en 
inmiddels al zeven drukken kent. In 2011 behoorde het tot 
de drie genomineerden voor de titel ‘beste theologische 
boek van 2010’. Het boekje heeft zijn weg ruimschoots 
gevonden naar gesprekskringen en nachtkastjes. 
 
In Doornse Levenskunst proberen zestien predikanten 
van Op Goed Gerucht een christelijke levenskunst te 
schetsen. Levenskunst wordt vaak gezien als een 
filosofische discipline voor moderne mensen die het 

gevoel hebben het leven 
helemaal zelf vorm te moeten 
geven, als was het een 
kunstwerk. Doornse Levenskunst 
toont aan dat de christelijke 
traditie de moderne, 
levenskunstige mens veel 
waardevol materiaal aanreikt. In 
52 korte hoofdstukjes van elk 
500 woorden wordt die rijkdom 
ontsloten aan de hand van 
begrippen als ‘hoop’, ‘twijfel’, 
‘genieten’ en ‘geweldloosheid’. 
 

De verwachting is dat ook deze uitgave zeer geschikt is 
voor bespreking in gesprekskringen, het openen van 
vergaderingen en voor persoonlijke verdieping. 
 
Over het boek 
Titel: Doornse levenskunst. Auteurs: Aarnoud van der 
Deijl, Alida Groeneveld & Stephan de Jong (red.) 
Paperback, 180 pagina’s, € 14,50, ISBN 978 90 435 1523 
8. 
 
 

Aanvullling van ds. Alida Groeneveld 
Bent u nieuwsgierig geworden? In het seizoen 2012/2013  

worden twee avonden over de Doornse Levenskunst 
gehouden op 3 en 10 april 2013. U kunt zich nu al 

opgeven via pdc@pknweespdriemond.nl. 
U kunt dat uiteraard ook later in het jaar doen. 

Let u op de aankondiging in Onderweg. 
 
 
 
Het secretariaat van het Pastoraal Diaconaal Centrum is 
in de week van 2 juli t/m 8 juli alleen geopend op 
woensdag en vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur 
 
In de week van 9 juli t/m 15 juli  is het secretariaat 
gesloten wegens vakantie. 
 
Gastvrouwen zijn wel aanwezig op dinsdag, woensdag en 
donderdag. 
 



 

 Onderweg 7 

● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
Pastoraat 
Op deze plaats heb ik sinds 
maart bericht over de gezond-
heidssituatie van An van den 
Bosch-Zevering. Nu moet ik 
schrijven dat ze overleden is op 
27 juni, thuis, in het bijzijn van 

haar man Gerard. De laatste dagen ging haar situatie 
meer en meer achteruit. We mogen haar nu weten bij 
de Eeuwige God, die licht en liefde is. De 
herdenkingsdienst zal zijn op woensdag 4 juli in de 
Grote Kerk om 11 uur. In de volgende Onderweg zal 
een In Memoriam komen. 
 
Raadsel 
Op dinsdag 5 juni heeft iemand voor mij een bos 
pioenrozen in Het Lichthuis achtergelaten met een 
briefje ‘voor Alida, meenemen s.v.p.’ Er stond geen 
afzender op, ik heb inmiddels al iemand bedankt voor 
de bloemen die van niets wist. Het is voor mij nog 
steeds een raadsel wie dan wel de gever/geefster is. 
Ik hoop dat zij/hij zich nog eens bekend maakt. 
Daarom op deze plaats mijn hartelijke dank. De 
bloemen hebben mooi gestaan! 
 
Huwelijksjubileum 
Op 26 juni jl. waren Henk en Irene de Groot-van der 
Zande 25 jaar getrouwd. Jullie vierden het al eerder 
met de jongens op een zonnig oord (zo zag ik op de 
foto’s op Facebook). Deze felicitaties zijn ná de dag 
zelf. Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige 
jaren samen! 
 
Geboren 
Op 17 juni is Kyano Jayson geboren, zoon van 
Rachel Morson en Jasper Geldrop. Op de foto’s zien 
we een blozende baby en een trotse moeder. Van 
harte gefeliciteerd met dit jonge leven, ook voor de 
evenzo trotse opa Simon Biesheuvel. 
 
Geslaagd of over 
Via Facebook werd ik op de hoogte gebracht van 
eindexamenkandidaten die nu echt de middelbare 
school achter zich kunnen laten. Van harte 
gefeliciteerd en alle goeds voor jullie toekomst. Voor 
degenen die helaas het jaar over moeten doen, 
jammer, zet ‘m op voor het komende jaar. Ook de 
scholieren die over zijn naar het volgende jaar: van 
harte. 
 
Rood 
‘Vandaag is rood’ zong Marco Borsato, maar dat 
sloeg niet op Pinksteren. Wat een leuk gezicht om 
een rode gloed door de kerk te zien met Pinksteren. 
Velen hadden gehoor gegeven aan de oproep een 
rood kledingstuk aan te trekken, of een ander rood 
 

accent aan te brengen. Er was zelfs iemand die tot 
haar eigen verrassing rode schoenen achter in de 
kast gevonden had. Op de website zijn de (rode) 
foto’s te zien die Wim Remeijn gemaakt heeft. 
Hartelijk dank voor alle medewerking! 
 
Lichtflits: aan & uit 
De komende maanden juli en augustus flits ik wat 
onregelmatig in Het Lichthuis op dinsdag. Ik heb een 
instructiedag voor de begeleiding van de PIO 
(predikant in opleiding) die in september komt en een 
studiereunie in Groningen met – inmiddels – 
predikanten die hetzelfde afstudeervak (oecumenica) 
als ik hadden over het boek ‘Marginaal en missionair’ 
van W. Dekker. Deels valt deze periode ook in mijn 
vakantie. Vanaf 4 september hoop ik weer – 
behoudens andere dringende afspraken – present te 
zijn. Mocht u een bericht willen doorgeven en ik ben 
onverhoopt afwezig of even in gesprek, kunt u ook op 
de andere werkdagen bij Ina Slokker of Weronika 
Snoeij van het Pastoraal Diaconaal Centrum terecht. 
 
Afwezig 
De komende weken is mijn agenda leeg: van 7 juli tot 
en met 5 augustus ben ik afwezig. De collega’s 
nemen waar. U kunt rechtstreeks of via het Pastoraal 
Diaconaal Centrum contact opnemen.  
 
Een deel van deze maand brengen we door in 
Normandië (Frankrijk). Na Denemarken en Zuid-
Engeland waar de Noormannen een groot stempel 
op de geschiedenis hebben gedrukt, gaan we kijken 
hoe dat in Normandië is geweest. 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.pknweespdriemond.nl 
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● Van de predikanten 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Twintig jaar geleden was zestig jaar getrouwd 
zijn een hoge uitzondering . Dankzij het feit dat 
wij steeds ouder worden kunnen vandaag de 
dag steeds meer mensen het heugelijke feit 
vieren dat zij 60 jaar lang lief en leed met 
elkaar hebben mogen delen en daardoor innig 
met elkaar verbonden zijn. Deze maand zijn er 
in ons midden twee echtparen die dankbaar 
terugkijken op hun lange samenzijn. Op 17 juli 

gedenken mevrouw en mijnheer Handjes (Marsmanstraat) dat zij 
60 jaar getrouwd zijn en op 24 juli mevrouw en mijnheer De Jonge 
(van Houtenlaan). Van harte gefeliciteerd en geniet van die 
bijzondere dag.  
 

In stilte verwerken mensen dat hun gezondheid verslechtert. Je 
had het zo graag anders gezien, maar ook dit hoort helaas bij het 
ouder worden. Zorgzaam en bezorgd sta je elkaar bij. Moge God 
deze mensen tot steun zijn. 
 

Voor het kerkenwerk ontving ik giften van € 10,00 en € 25,00 en 
voor het werk in  Roemenië drie giften van € 20,00, een gift van 
€ 25,00 en twee giften van € 50,00. Hartelijk dank! 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
Ds. M.C. Hage 
 

Het einde van een seizoen 
Het seizoen loopt ten einde en dat merk je aan 
alle afsluitingen die de komende weken op het 
programma staan. Op 6 juli sluiten we het 
kerksite-seizoen af in het BIOS-gebouw. Er 
wordt druk nagedacht over een invulling van de 
avond! Op 8 juli vliegen vervolgens de kinderen 
van de kinderdienst over naar de kerksite. Een 
feestelijke dienst, met na de dienst een 

programma voor alle kinderen van de kinderdienst én hun ouders. 
Meer informatie volgt hierover op de website. 
 

Op de volgende laatste grote kerkenraads-vergadering van het 
seizoen bespreken we de jaarverslagen van de predikanten. Ook 
op deze manier vindt evaluatie plaats en kunnen we voor de 
zomervakantie nog ingaan op vragen en aandachtspunten voor 
het komende seizoen. 
 

550 
Over het komende seizoen gesproken. Aan het einde van 
augustus kunnen we al weer volop feest vieren. De Grote Kerk 
bestaat dan 550 jaar en er wordt al heel druk overlegd over allerlei 
feestelijkheden! Samen met mijn katholieke collega’s ben ik bezig 
met de samenstelling van een bijzondere Volksviering op 26 
augustus vanaf 10.30 uur. Met medewerking van Alexander 
Bauwens en het Weesper Saxofoonkwartet. Dus komt dat zien! 
Meer informatie volgt uiteraard. 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 
 
 

● Berichten 
 

Het Lichthuis 
Iedere werkdag open! 

 
Iedere werkdag bent u van harte 

welkom in Het Lichthuis van 9.30 tot en 
met 12.00 uur voor een kopje koffie en 

een praatje. 
 

Op dinsdag, woensdag en donderdag 
is er een gastvrouw aanwezig. 
Op maandag en vrijdag is de 
medewerker van het PDC uw 

gastvrouw. Op die dagen even 
aanbellen, want haar kantoor is boven. 

Zij ontvangt u graag. 
 

Het secretariaat van het 
Pastoraal Diaconaal Centrum 

is in de week van 2 juli t/m 8 juli 
alleen geopend op woensdag en 

vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur 
 

In de week van 9 juli t/m 15 juli 
is het secretariaat gesloten 

wegens vakantie. 
Gastvrouwen zijn wel aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 

 
 

 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
 
 
 
 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de 
antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de 
boeken of grammofoonplaten worden 
opgehaald, dan kunt u bellen of mailen 
met Triencko Boerema (0294 412 744, 
t.boerema@hetnet.nl), Ben 
Bloemendaal (0294 419 973, 
bloemendaalb@gmail.com) of het 
Pastoraal Diaconaal Centrum (0294 483 
993). 
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● Commissies 
 
Rouwborden 
 
Al vele jaren hangen er in de kerk rouwborden, die 
ook na de restauratie van de jaren 70 weer zijn 
opgehangen. Zij behoren bij de inventaris van de 
kerk en zijn al heel oud. Over de uitleg van de borden 
later meer in Onderweg. 
 

Bij regelmatige controle van de rouwborden is al 
eerder vastgesteld dat onderhoud/restauratie en 
schoonmaken dringend gewenst is. De ophanging 
laat te wensen over, sommige borden hebben last 
van houtworm, en ook het schilderwerk en vervangen 
van sommige delen is noodzakelijk. 
 

Echter... het echt restaureren van deze borden is erg 
kostbaar. Er zijn offertes opgevraagd bij twee 
verschillende restaurateurs. De kosten per bord 
lopen al snel in de richting van € 30.000,00. Er 
hangen vier borden, dus een optelsom is snel 
gemaakt. 
 

Het College van Kerkrentmeesters is in gesprek 
gegaan met de Firma Vree, het bekende bouwbedrijf, 
en heeft de borden laten inspecteren en een opgave 
gevraagd als de borden zouden worden geconser-
veerd i.p.v. een dure restauratie. Er is een offerte 
binnen gekomen dat de borden kunnen worden 
geconserveerd en daarna weer vele jaren kunnen 
hangen zonder problemen, kosten circa € 28.000,00 
voor de vier borden. 
 

Ook deze behandeling is kostbaar maar in verge-
lijking met de eerdere offerte van restaureren stukken 
goedkoper. 
 

In gesprekken met het bestuur van Vrouwen Op Weg 
hebben zij spontaan aangeboden om de totale 
kosten van deze noodzakelijke conservering voor 
hun rekening te nemen. Een groot gebaar, waar wij 
allemaal blij mee kunnen zijn. Komende winter 
periode zullen de borden dan ook één voor één 
worden gerepareerd. 
 
De Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 

Beeldschermen 
 
Het zal u zeker opgevallen zijn dat de twee grote 
beeldschermen aan beide zijde van de preekstoel 
zijn verhoogd. De techneuten van het College van 
Kerkrentmeesters hebben een systeem uitgedacht 
waardoor het mogelijk is om de schermen te 
verhogen maar indien nodig ook weer te kunnen 
verlagen middels een eenvoudig systeem. 
 

Door de mogelijkheid om de beide beeldschermen op 
de gewenste hoogte te kunnen brengen is het voor 
de kerkbezoekers stukken beter geworden om 
teksten en andere presentaties beter te kunnen 
volgen. 
 

De kosten van deze operatie zijn meer dan € 650,00 
De Vrouwen Op Weg hebben aangeboden om deze 
kosten voor hun rekening te nemen waar het college 
dankbaar gebruik van heeft gemaakt. 
 

Onze dank gaat dan ook uit naar de Vrouwen Op 
Weg die met hun gift dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
De Kerkrentmeesters 
 
 
 
Van de diaconie 
 
Deze keer kom ik eens niet als ‘t u belieft roepen 
maar een vetgedrukt Dank u wel. Hartelijk dank voor 
alle hulp die we kregen bij het inrichten van het huis 
voor een mevrouw die onze hulp dringend nodig had. 
In haar huis staat nu wel alles wat ze nodig heeft. 
Wat geweldig dat u zo massaal gereageerd heeft. 
 

In een van onze collectezakken vonden we een 
envelopje met daarop “diaconie”. Een muntstuk van 
€ 2,00 was de inhoud. Dank u wel. 
 

Een van onze medediakenen kreeg bij een 
thuisbezoek een bedrag van € 20,00 voor de 
diaconie. Prachtig, we zijn er erg blij mee. 
 

Van de voedselbank kregen wij een brief met daarin 
ook al: Dank u wel. We hebben geweldig ons best 
gedaan. Er werden 12 volle kratten met artikelen 
voor de voedselbank opgehaald met daarin 425 
artikelen. Ons werk wordt door de voedselbank erg 
op prijs gesteld, zo vermeldde de brief. 
 

Op de diaconievergadering hoorde ik dat ook bij de 
Katholieke kerk 12 kratten vol werden ingezameld. 
Een mooie aanvulling op hun voorraad dus. Maar 
daar gaat het de laatste tijd heel snel minder worden. 
We begonnen in Weesp met een paar klantjes voor 
de voedselbank en helaas is dat aantal nu al 
gestegen tot 47 mensen die wekelijks een tas eten 
komen halen. Fijn dat u zo mee werkt. 
 
 
Namens de diaconie 
Ineke Sliggers 
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● Berichten 
 
550 jaar Grote- of Laurenskerk 
 

Om een Babylonische spraakverwarring te 
voorkomen even aandacht voor paar 
punten: 
 
1. Op 26 augustus is er een Weesper 
Volksviering. Deze dienst valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Protestantse 
gemeente Weesp  en Driemond en is 
toegankelijk voor alle Weespers. Iedereen 
is immers welkom in de kerk? Zelfs mensen 
die niet gewend zijn daar elke zondag heen 
te gaan. Het is dus een kerkdienst! De 
voorgangers zijn: Marije Hage, Jan 
Divendal en Jan Haen. 

 

2. Het wordt een “staande” dienst. Het enige verschil is dat er 
na de boekenmarkt geen stoelen in de kerk gezet worden, 
zoals we dat gewend zijn. Je mag blijven staan, rondlopen of 
gaan zitten waar je wilt: op de randen van de pilaren, in de 
hoge banken, op de rand van de schragen die zijn blijven 
staan, op een strobaal, op de grond, 
Of... als het lijf het niet meer zo wil als in je jonge jaren, kun je 
gewoon een stoel krijgen! Die stoel wordt ook nog op de plek 
gezet waar je graag wilt zitten, want je hoeft er niet zelf mee te 
sjouwen! 
 

3. Er is een kledingvoorstel gedaan: middeleeuwse kleding. Dat 
betekent niet dat u alleen mag komen in middeleeuwse kleding. 
Het is leuk als u er op één of ander manier aandacht aan 
wilt/kunt schenken, maar verplicht is het zeker niet. Wanneer u 
iets wilt maken, kunt u elke dag in Het Lichthuis of zondags 
tijdens het koffiedrinken, patronen kopen (voor het goede doel) 
à € 1,00 per patroon. Het dragen van “gewone” kleding met 
enkel een hoedje, pet, muts, schouderdoek, boerenkiel en -
zakdoek als stropdas kan al heel leuk staan. Voelt u zich vooral 
niet gedwongen, maar blijf lekker uzelf! Alles is goed en 
iedereen is welkom! 
 

4. De zakken voor de Laurens-lunch zijn te koop bij Pronk 
Juweel, Kaas & Zo, slijterij Overmars, slagerij van Donk en bij 
de bakkers Mühl en Klercq. Verder elke zondag na de dienst 
tijdens het koffiedrinken. Omdat de vakantieperiode voor de 
deur staat en de verschillende mensen vanaf 1 juli met 
vakantie gaan is het raadzaam de zakken tijdig te kopen. 
 

5. Kunst in de Kerk: aan alle basisscholen is gevraagd of zij 
leerlingen een kleurplaat willen laten maken. Ook voor 
leerlingen die liever iets ruimtelijks maken wordt een plek ge-
boden hun kunsten te laten zien. De winnaars worden beloond 
met een mooi cadeau. 
“Jammer dat alleen basisschoolleerlingen iets mogen maken” 
zal een aantal mensen zeggen. Maar… wanneer je iets moois 
wilt maken in het kader van 550 jaar Grote- of Laurenskerk, 
word je van harte uitgenodigd deel te nemen. Een tekening, 
schilderij of een ruimtelijke verbeelding van de kerk of zijn 
naamgever (Laurentius) alles is heel erg welkom. 
Deelname graag melden bij Ineke van de Pol, 
inekevandepol@hotmail.com of 0294 419 027. Op zaterdag 25 
augustus moet alles uiterlijk 18.00 uur ingeleverd zijn in de 
Grote kerk bij Annelies Westra (terras van de boekenmarkt). 
 

Evangelisch-Lutherse Synode 
 
In januari 2013 vinden de verkiezingen 
plaats voor de evangelisch-lutherse synode 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
De leden van de evangelisch-lutherse 
synode worden gekozen uit en door hen 
die zijn opgenomen in het register van 
evangelisch-lutherse leden van de kerk. 
 
Elk evangelisch-luthers lid kan voor 1 
oktober 2012 aan zijn eigen kerkenraad 
schriftelijk bekend maken welke personen 
naar zijn oordeel zijn aan te bevelen om op 
de kandidatenlijst te worden geplaatst. 
Kandidaten zijn nodig voor de lijst van 
predikanten en voor de lijst van niet-
predikanten. Uiteindelijk worden 6 pre-
dikanten en 12 niet-predikanten gekozen. 
De kerkenraad stelt in een openbare 
vergadering de voordracht op van totaal 
maximaal twee leden uit hun gemeente die 
zullen worden voorgedragen aan het 
interim-bestuur als kandidaat voor de 
verkiezingslijsten. 
 
Het interim-bestuur deelt aan de kandi-
daten voor 1 december 2012 mee dat hun 
naam voorkomt op één van de kandidaten-
lijsten. Ze kunnen daartegen bezwaar 
maken. 
 
Voor 1 januari 2013 ontvangen de ge-
registreerde leden uit het evangelisch-
lutherse register van LRP persoonlijk een 
uitnodiging om hun keuze kenbaar te 
maken. Stembiljetten moeten worden 
ingestuurd binnen de termijn van 2 tot en 
met 20 januari 2013. Uiterlijk 1 april 2013 
zal de uiteindelijke uitslag bekend gemaakt 
worden. 
 
Deze verkiezingen zijn van belang omdat 
de evangelisch-lutherse synode binnen de 
Protestantse Kerk zorg draagt voor het 
levend houden van de lutherse traditie. 
 
Ds. Alida Groeneveld maakt deel uit van 
het interim-bestuur. Mocht u vragen 
hebben, kunt u deze ook aan haar stellen.  
Meer informatie is ook na te lezen via de 
website www.pkn.nl à actief in de kerk à 
bestuur à synode à lutherse synode. 
 
Wil Vree, scriba 
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● 550 Jaar Grote of Laurenskerk 
 
De geschiedenis van de Grote of Laurenskerk (deel 2) 
 

Op 26 augustus is het precies 550 jaar geleden dat de Grote of Laurenskerk aan de 
Nieuwstraat in Weesp in gebruik is genomen, na een periode van ruim 30 jaar bouwen. 
550 Jaar is het gebouw al het middelpunt van de stad. In verband met dit jubileumjaar zal 
in de komende uitgaven van kerkblad Onderweg aandacht besteed worden aan de 
geschiedenis van de Grote of Laurenskerk. We citeren uit een brochure opgesteld in 2002 
door het toenmalige college van kerkvoogden en gebaseerd op gegevens verstrekt door 
de heren G. Lindeboom en C. Taanman. 

 
 
De zuilen in de kerk 
Het kerkinterieur wordt in het bijzonder bepaald door de 
rijen zuilen of pilaren. De lichtbeuk wordt gedragen door 
tweemaal zeven vrijstaande zuilen; daarbij nog vier 
halfzuilen (zuilen die niet vrijstaand zijn). Twee halfzuilen 
staan op de hoeken van de aansluiting van het koor en 
de kerkruimte. De beide andere halfzuilen bevinden zich 
links en rechts aan de kerkmuur, waartegen het orgel is 
gebouwd. Deze beide halfzuilen zijn in tegenstelling tot 
de overige (die van zandsteen zijn) in heel fijn 
metselwerk uitgevoerd. De zuilen waren allemaal 
gepleisterd, tot er na de restauratie van de secco's van 
twee zuilen is besloten om bij de restauratie van de 
volgende zuilen de kalklaag weg te laten. 
 
De kerktoren met het carrillon 
De toren, zoals zovele oude torens eigendom van de 
burgerlijke gemeente, is 40 meter hoog. De meeste 
klokken van het carillon zijn in 1671 vervaardigd door de 
beroemde klokkengieter Hemony, die ook een aantal 
Amsterdamse klokken van een beiaard voorzag. Het 
carrillon werd betaald met het geld van een afkoopsom, 
die door de Weesper burgerij was bijeengebracht, om 
een plundering door het leger van Lodewijk XIV te 
voorkomen. Omdat het Franse leger eind 1672 de 
aftocht blies, kwam het geld voor een beter doel 
beschikbaar: een blijvende herinnering aan de rijkdom 
van vrede en vrijheid, het carillon. 
 
Het orgel 
Aan de achterzijde van de toren staat een groot orgel, 
waarvan alleen de gemarmerde houten pilaren, die de 
orgelbalken ondersteunen, zichtbaar zijn vanuit de 
toren. Het huidige orgel, het derde sinds de 16e eeuw, 
dateert van 1823 en werd gebouwd door de gebroeders 
Bätz te Utrecht. Het hoofdwerk heeft 14 registers, het 
rugpositief telt er 11. Geheel volgens de trafitie wordt dit 
orgel niet alleen gebruikt voor de begeleiding van de 
gemeentezang in de zondagse eredienst, maar ook voor 
concerten. 
Van de twee voorgangers van dit orgel heeft het eerste 
voor de reformatie tot 1592 dienst gedaan. In dat jaar 
bouwde Pieter Janszoon de Swart uit Utrecht een nieuw 
orgel, dat tot 1822 de gemeentezang begeleidde, maar 
toen was het dan ook versleten. De kerkmeesters 
namen dus het besluit de gebroeders Bätz, eveneens uit 
Utrecht, op te dragen een nieuw orgel te bouwen. Dit 
geschiedde en het instrument werd geleverd voor het 
 

bedrag van f.19.439.95! Op zondag 12 oktober 
1823 werd het orgel feestelijk in gebruik genomen. 
Er werd een feestrede uitgesproken door de 
oudste leraar van de gemeente. De fungerende 
leden van de Evangelische Lutherse gemeente 
waren uitgenodigd de feestviering bij te wonen. 
Uit de geschiedschrijving: "Des namiddags deden 
de heren Boerse en Brachthuizen onder de 
toevloed van een aanzienlijke menigte, de kracht 
en welluidendheid van het speeltuig horen door het 
uitvoeren van een ouverture, koraal, gevarieerd 
gezang 40, de morgenstond, fluitconcert, bataille, 
sledevaart en finale. En zo eindigde dit feest, tot 
genoegen der Gemeente en van alle aanwezigen, 
bij welke gelegenheid de wenselijkste orde 
geheerst had". 
Boven op het orgelfront staan twee engelen. De 
engel links heeft een palmtak in de hand als 
symbool van de vrede; de andere engel heeft niet 
een krans maar een slang vast, die zichzelf in de 
staart bijt als symbool van de eeuwigheid. 
Het orgel wordt gedragen door zes houten 
gemarmerde pilaren. In de natuurstenen voeten 
staan de namen gebeiteld van de zonen van beide 
predikanten en van vier notabelen in de gemeente 
van 1823 uiteraard. 
Meer informatie over het orgel vindt u op 
http://www.xs4all.nl/~twomusic/orgel/orgel.html. 
 
Het koorhek 
Vóór het koor staat een fraai koperen koorhek. Het 
vertoont veel overeenkomst met het koorhek van 
de Utrechtse Jacobikerk. De maker daarvan was 
Jan van den Eijnde uit Mechelen, zodat algemeen 
wordt aangenomen dat ook hij de meester is van 
het Weesper koorhek, dat vermoedelijk omstreeks 
1525 geplaatst is. 
Het hek werd aangebracht tussen beide 
hoekpilaren van het koor, zodat op elk dezer 
pilaren de helft van een wijkruis verwijderd moest 
worden. Tijdens de restauratie is het koorhek wat 
verder het koor ingezet, zodat de halve wijkruisen 
nu goed zichtbaar zijn. 
In het open gedeelte van het koorhek bevinden 
zich het "Tiengeboden bord" en het "Credobord" uit 
de 17e eeuw. Voor de reformatie hebben op deze 
plaatsen vermoedelijk beelden gestaan. Men 
spreekt van de heiligen Laurentius en Magdalena. 
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● 550 Jaar Grote of Laurenskerk 
 

 

550 jaar Grote- of Laurenskerk 
 

Voor 
ALLE WEESPERS 

 
 
 

26 augustus Middeleeuwse Volksviering en Weesper-Laurens-Lunch 
 

Zondag 26 augustus om 10.00 uur is er een Middeleeuwse Volksviering in de Grote- of 
Laurenskerk. Vanaf 12.30 uur een Weesper-Laurens-Lunch, voor ALLE WEESPERS! 

 
Voor de Weesper-Laurens-Lunch zijn in de voorverkoop zakken te koop 

à € 5,00, die 26 augustus dienen als entreebewijs. 
 
 

Hoe komt u aan zo’n zak (entreebewijs)? 
 

· Vanaf 11 juni t/m 23 augustus te koop bij: 
Bakkers Mühl en Klercq, Kaas & Zo, Pronk Juweel, slagerij van Donk 
en Slijterij Overmars. 

· Verder elke zondag tijdens het koffiedrinken na de dienst. 

· Tijdens de verenigingenmarkt op donderdag 23 augustus 
op de kraam voor de Grote-of Laurenskerk. 

 
 

Gebruik de zak op 26 augustus als betaalmiddel, om uw 
lunch vanaf 12.30 uur in ontvangst te nemen. 
 
 
Voor de drankjes kunt u “Lauries” kopen (5 voor € 5.00). 
Lauries over? Geen probleem! Gebruik ze 14 september  
tijdens het Laurens-Sponsordiner en/of op 29 september 
na de musical/cabaret voorstelling van Kees Posthumus. 

 
 
 

Stuurgroep 550 jaar Grote-of Laurenskerk  
 
 
Meer informatie? Zie pagina 11 van deze Onderweg, of bezoek de website www.vgkweesp.nl 
(kopje historie) of www.pknweespdriemond.nl. 
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● Berichten 
 
Sluis & Bruggenfeest 
 

Gezocht: 
 

Koekenbakkers(sters) 
& 

Koffieschenkers(sters) 
 
Eind augustus is het weer zover: Weesp staat op z’n 
kop tijdens het Sluis & Bruggenfeest. In de Grote 
Kerk wordt weer een grote boekenmarkt gehouden. 
Natuurlijk is daar ook een gezellig terras, waar 
mensen even op verhaal kunnen komen onder het 
genot van een kopje koffie, thee of iets anders. 
Helemaal lekker als dat kopje koffie vergezeld gaat 
van een stuk eigen gebakken koek. 
 
Wilt u ons helpen iets lekkers te bakken? 
Een cake, boterkoek, appeltaart of wat dan ook, is 
van harte welkom. Mocht u ons met een ander 
creatief baksel willen verrassen, mag dat natuurlijk 
ook. 
Om de voorbereidingen soepel te laten verlopen is 
het fijn om van tevoren te weten wie wat bakt. 
 
Wilt u helpen met bediening en koffieschenken? 
Ook zoek ik weer mensen, die een paar uur willen 
helpen met het schenken van koffie etc. Dat doen we 
op vrijdag 24 augustus vanaf 13.00 uur en op 
zaterdag 25 augustus vanaf 10.00 uur. Elke 2 uur 
wordt “gewisseld van de wacht”. Natuurlijk mag er 
ook langer geholpen worden! 
 
Opgeven 
Opgeven kan bij Annelies Westra, door een e-mail te 
sturen naar a.westra@kpnplanet.nl of een kaartje 
met: naam, adres én telefoonnummer in de bus te 
doen op Nieuwstraat 34. U kunt natuurlijk ook even 
bellen: 0294 413 447 of 06 28 50 45 80. 
Graag vóór 17 juli iets van u laten horen, want tussen 
17 juli en 15 augustus ben ik op vakantie. Het rooster 
wil ik graag kunnen maken voor ik vertrek. 
De baksels kunnen vanaf donderdag 23 augustus 
worden afgeleverd bij Annelies. 
 
Ik reken op uw hulp en medewerking, zodat het 
terras tijdens het Sluis & Bruggenfeest, ook voor de 
kerk, weer een daverend succes zal worden. 
 
Annelies Westra-van den Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep vrijwilligers Laurenslunch 
 
Er is veel werk te verzetten om de Laurenslunch op 
26 augustus goed te laten verlopen. 
 

Zowel op 25 als op 26 augustus hebben wij wat extra 
handen nodig en wij zoeken vrijwilligers die zich 2 
uurtjes beschikbaar willen stellen om te helpen met 
de directe voorbereidingen. 
 

In de kerk bij het mededelingenbord bij de uitgang 
aan het Waagplein hangt een inschrijfformulier 
waarop u uw naam kunt invullen en de tijd waarop u 
beschikbaar bent. 
 
Ook kunt u zich aanmelden bij: 
 

Annelies Westra, tel: 413 447 of 06 28 504 580 
Wenny Schippers, tel: 411 530 of 06 21 583 330 
 
 
 
 
 
Alzheimer Cafe Weesp 
 
Donderdag 5 juli 2012: 
"Dagbehandeling en reminiscentie" 
Gastspreker: Mary Magielsen, medewerker 
dagbehandeling Oversingel. 
 
Deze avond willen we u vertellen wat de 
dagbehandeling voor mensen met de ziekte van 
Alzheimer kan betekenen. Daarnaast willen we 
inhoudelijk in gaan op een belangrijk onderdeel wat 
er door de week heen aangeboden wordt in de vorm 
van reminisceren (reminiscentie betekent letterlijk 
'een verschijnsel dat herinneringen oproept aan iets 
overeenkomstigs uit het verleden'). 
Buiten het speciaal aanbieden van de activiteit 
reminiscentie, wordt er gedurende de dag op 
verschillende momenten gereminisceerd. Vanavond 
willen we u daar een stukje in meenemen. 
 
De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:  
 
19.00 uur Welkom met koffie of thee 
19.30 uur  Informatieve deel van de avond 
20.00 uur  Pauze, gelegenheid voor het 

uitwisselen van ervaringen en het 
nemen van een consumptie 

20.30 uur Vragen stellen aan de deskundige 
en verdere discussie 

21.00 - 21.30 uur Informeel samenzijn, contact 
leggen met eventueel aanwezige 
hulpverleners en 'napraten' 

 
Locatie: Restaurant Hart van Weesp 
Herengracht 35, Weesp 
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Roemenië voorjaar 2012 (I) 
 
Nadat in september 2011 mijn boek Curajul credinţei, 
het eerste boek in het Roemeens over de theologie 
van Bonhoeffer, was verschenen, was het nu de tijd 
om in het kader van mijn studieverlof college te 
geven over de theologie van Bonhoeffer en 
honderden studenten een exemplaar van het boek te 
geven. Daarnaast leverden wij in een aantal 
kloosters tientallen exemplaren af.   
Wij reden meer dan drieduizend kilometers door een 
qua natuurschoon prachtig land, dat helaas al 
tientallen jaren slecht wordt bestuurd, dus veel bar 
slechte wegen kent. Dat trekt geen toeristen, dus zijn 
hotels en restaurants zo goed als leeg. Buiten de 
deur eten of op vakantie gaan is voor veel 
Roemenen te duur. 
Omdat al zo lang van vooruitgang geen sprake is, 
verliezen de mensen steeds meer elke hoop op 
verbetering van de situatie: zij hebben geen werk of 
een beroerd pensioen en zien hun  kinderen uit 
arrenmoede naar het buitenland trekken om daar een 
bestaan op te bouwen. Roemenië bruist niet van 
leven, maar overleeft. Velen vegeteren, tijdloos, 
levend bij de seizoenen. Als zij geen tuin zouden 
hebben, waar zij van alles af halen, zouden zij zelfs 
niet meer kunnen overleven... Met behulp van 
eenvoudige middelen overleven kost veel tijd en 
moeite, net als hout zagen voor de winter, en levert 
weinig rendement, dus weinig geld op. De andere 
kant van de  medaille is dat je in zo’n dun bevolkt 
land dichtbij de natuur en de stilte leeft. Dat lijkt 
tijdens een vakantie mooi, maar is voor veel 
Roemenen een saai, hard leven zonder comfort.  
Omdat velen amper geld hebben om rond te komen, 
zijn er veel winkeltjes met uit het buitenland 
aangevoerde tweedehands kleding: nieuwe kleding is 
kwalitatief niet beter, wel duurder. Daardoor zie je 
soms in steden oude vrouwtjes in keurige mantel-
pakjes, die nieuw onbetaalbaar zouden zijn. De 
meeste (oude) mensen lopen echter in afgedragen 
kleren. Omdat veel mensen over weinig koopkracht 
beschikken, lopen alleen de van oorsprong buiten-
landse warenhuizen aan de rand van  steden redelijk. 
In de winkeltjes in steden staat het winkelpersoneel 
vaak duimen te draaien. Maar service of een goed 
advies geven, daar hebben zij vaak ook geen zin in, 
al is er alle tijd voor. Weer een trieste erfenis van 
jaren socialisme die elke vorm van persoonlijk 
initiatief hebben uitgeroeid.  
Plattelandbewoners  proberen op de markt wat 
groenten of bloemen uit eigen tuin te verkopen. 
Sommigen hebben aan het eind van  de dag te 
weinig verkocht om de reis naar huis of een paar 
medicijnen te kunnen betalen. Om die arme mensen 
te helpen koop je iets wat je eigenlijk niet nodig hebt, 
net zoals je in de supermarkt de boodschappen voor 
een oude arme vrouw betaalt, omdat je ziet dat zij 
anders niet rond kan komen. Het leven is in 
Roemenië voor de meeste mensen onbarmhartig. 
 

Velen leggen zich daar gelaten bij neer. Dat doet 
men immers al eeuwen lang. 
Gelukkig doen onze beide slimme, hard werkende 
studenten het goed. Maar of Claudia vakantiewerk 
zal kunnen vinden in Boekarest, is nog maar 
helemaal afwachten, terwijl jongeren in Nederland 
overal aan de slag kunnen. En of er na de studie 
werk zal zijn??? Nog steeds is de werkloosheid veel 
hoger dan de officiële cijfers aangeven. Daarom zie 
je overal in steden mannen maar wat rondhangen. 
Nog steeds moeten mensen zich in een baan 
inkopen.  
De corruptie tiert welig, ook aan faculteiten. Wij 
zagen het onder onze ogen schaamteloos ge-
beuren… Waardeloze diploma' s zijn het trieste 
resultaat. Roemeense politici hebben veel van zulke 
diploma’s op een leeftijd waarbij men zich afvraagt: 
'wanneer hadden zij de tijd om dat allemaal te 
studeren?' Een minister van nota bene onderwijs trad 
pas na veel pressie af, omdat ook hij plagiaat had 
gepleegd. Nu heeft nota bene de premier moeten 
toegeven dat ook hij vele pagina's heeft over-
geschreven. Zijn corrupte promotor, een berucht 
politicus, is ook al geen fraai heerschap en nu 
eindelijk tot gevangenisstraf veroordeeld. Dat kon de 
lafaard niet verdragen… Kortom, het slechte 
voorbeeld van veel Roemeense politici werkt kwalijk 
door in een maatschappij… 
Aan de orthodoxe theologische faculteit in Boekarest  
is qua werksfeer helaas niets veranderd. Autoritaire 
professoren, die de studenten geen ruimte bieden 
om zelfstandig te leren denken en zich zo verder te 
ontwikkelen, en verouderde literatuur en denkwijzen 
beheersen het toneel. Overal merken wij dat 
orthodoxe theologiestudenten weinig van Bonhoeffer 
afweten. Maar daar was ik al van uitgegaan. Daarom 
trok ik in de colleges lijnen door naar hedendaagse 
vragen en problemen in kerk en wereld.  
Het centrum van de drukke miljoenenstad Boekarest 
oogt modern. Maar wie een zijstraat in loopt weet wel 
beter: afgebladderde bouwvallen alom, zoals in 
zoveel steden in Roemenië. Op het drukste station 
van  het land zie je weinig treinen. Veel treinen 
komen met grote vertraging aan, omdat de rails niet 
zijn onderhouden en er alom koper en ijzer wordt 
gestolen. Kinderen groeien op in een derderangs 
maatschappij, zoals helaas in zoveel landen. Wat 
komt er dan van je terecht? 
In de in lieflijk heuvelland gelegen provinciestad 
Curtea de Argeş ontmoeten wij aartsbisschop 
Calinic. In de zojuist verschenen Geschiedenis van 
het aartsbisdom Argeş en Muscel, die ik van hem 
krijg, staat Curajul credinţei ook vermeld, ten teken 
dat rond dit fraaie, eeuwenoude klooster een open, 
oecumenische sfeer heerst. Voor de nonnen in de 
keuken hebben wij wat spullen meegenomen. In de 
eenvoud van een keuken uit 1880 dienen zij God en 
de mensen en beleven daar vreugde aan, zeker als 
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het gesprek gaat over het klooster of de streek waar zij 
vandaan komen. Hun moederklooster, Robaia, is in 
twintig jaar enorm opgebloeid en voorziet allerlei 
gerestaureerde kloosters in de streek van ijverige 
nonnen. 
Het aan een snelweg gelegen en door velen bezochte 
eeuwenoude monnikenklooster Cozia is het eerste 
klooster waar wij de nodige exemplaren van mijn boek 
achterlaten. Vader abt, die wij ook al jaren kennen, is 
verguld. Via de winkel van het klooster kan de kennis 
over Bonhoeffer zich verder verspreiden.  
Ook in Sibiu, waar wij ooit gestudeerd hebben, is de 
sfeer aan de orthodoxe faculteit helaas niet veranderd. 
Aan de faculteit van de Duitstalige lutherse kerk 
studeren zo weinig studenten, dat men zich afvraagt 
hoelang die opleiding nog zal kunnen bestaan. Wel zo 
realistisch, maar wel jammer, want hier is een open 
sfeer en kent men zijn zaakjes.  
In Sibiu bezoeken wij natuurlijk een van de mooiste 
boekhandels in Europa qua interieur dankzij de fraai 
ingerichte kelderruimte met gewelven. De directrice, 
die eens ingenieur was, ken ik al jaren. Jammer dat 
boeken voor veel mensen, dus ook voor studenten, te 
duur zijn. Hier vindt men van alles. Werk  van 
Nederlandse schrijvers als Hersenschimmen van 
Bernlef over dementie en Schaduwkind van Thomése 
over het verliezen van een kind is ook vertaald. Homo 
ludens van Huizinga wordt al veertig jaar goed 
verkocht.  
Wij bezoeken ook weer professor Dur, die mij een 
exemplaar van zijn nieuwste boek geeft in ruil voor de 
nodige boeken voor de faculteitsbibliotheek. Ook aan 
de faculteit voor journalistiek worden rare spelletjes 
gespeeld dankzij onwijze politici. Objectieve bericht-
geving is in Roemeense kranten vaak schaars, net als 
buitenlands nieuws. Al gauw weet je in Roemenië dus 
niet meer op wat voor wereld je leeft. Weken lang geen 
krant lezen is onwezenlijk, maar ook rustgevend. Dat 
maakt opnieuw duidelijk voor welke keuze dit land 
staat waarin oud en nieuw, verleden en heden vlakbij 
elkaar liggen: aan blijven modderen, dus op een 
provinciale weg met je auto achter een kudde schapen 
of een paard en wagen aan sukkelen en met de trein 
nog net zo hard gaan als een stoomtrein honderd jaar 
geleden of eindelijk enigszins meegaan in de vaart der 
volken.  
Door goede wegen aan te leggen zouden toeristen het 
fraaie platteland ontdekken. Er komt steeds meer 
natuur doordat jonge mensen naar de steden trekken 
en de bevolking in Oost-Europa snel afneemt. 
Roemenië heeft dus potentieel goud in handen! Maar 
een zwakke, corrupte overheid weet dat niet te 
benutten door te investeren in een goede 
infrastructuur. Dan komt immers de rest vanzelf. Hier 
en daar zagen wij al goed bereikbare toeristische 
gebieden waar de welvaart zichtbaar toenam. Dat is de 
uit ecologisch oogpunt schone toekomst van een land 
vol natuurschoon met schone energie. Wat wil een 
land nog meer? 
 
Ds. W.J. Lamfers 

● Berichten 
 
Kledingactie 
 
Kledingactie t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa 
via “Zending over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 

(zonder batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
 
Graag even bellen wanneer u de kleding wilt 
komen brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 
 
 
Diner Vrienden van de Grote Kerk 
 
In een vorig nummer van Onderweg heeft u kunnen 
lezen dat het “Vriendendiner” van de Vrienden van 
de Grote Kerk niet in april plaats kon vinden.  
 

Nu kunnen wij u mededelen dat het Vriendendiner 
dit jaar op vrijdag 14 september zal plaatsvinden. 
De datum van 14 september is gekozen i.v.m. het 
550 jarig jubileum van de Grote Kerk eind augustus 
van dit jaar. Ter gelegenheid daarvan zal een groot 
aantal festiviteiten plaats gaan vinden en een diner 
in de Grote Kerk zal er daar één van zijn. 
 

Reserveer 14 september daarom als datum voor 
een speciaal “Vriendendiner” in uw agenda. 
 

In Onderweg kunt u meer informatie vinden over de 
activiteiten die rondom het 550 jarig jubileum van 
de Grote Kerk georganiseerd worden. 
 
Rob Koolstra 
Voorzitter Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
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Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, 
kinderbijbels, dagboeken, evangelische lectuur 
enz. 
Er is een speciale bijbel voor tieners te koop; de 
tienerbijbel van Willem de Vink. 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur.  
 
Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
Kerkcontact 
 
Via mw. S ontvangen van mw. N een gift van € 
100,00 voor de voedselbank. 
Hartelijk dank, Ineke Sliggers 
 
Ontvangen € 20,00 van mw. P. via mw. O. 
Hartelijk dank! Ankie Wiereyn 
 
 
 
Het secretariaat van het Pastoraal Diaconaal 
Centrum is in de week van 2 juli t/m 8 juli alleen 
geopend op woensdag en vrijdagochtend van 
9.00 – 12.00 uur 
 

In de week van 9 juli t/m 15 juli  is het secretariaat 
gesloten wegens vakantie. 
 

Gastvrouwen zijn wel aanwezig op dinsdag, 
woensdag en donderdag. 
 
 
 
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 13 juli in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 14 juli wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 

● Voor de jeugd 
 

 
 
Op  27  augustus  a.s  is  het  zo  ver:  we  mogen  de  
kinderen van de bassisschool-leeftijd weer uitnodigen 
om hen te vertellen over hoe goed God is (het thema: 
"Steengoed, keigaaf" gaat juist daarover) en om met 
hen te vieren dat God goed voor ons is en dat het bij 
Hem veilig is. 
 

De  VakantieBijbelWeek  duurt  van  27  tot  en  met  31  
augustus, en is elke dag in Het Lichthuis. Elke morgen 
zijn de kinderen vanaf kwart voor tien welkom en het 
programma  begint  om  10  uur.  Het  is  om  12  uur  

afgelopen, behalve op vrijdag; 
dan  duurt  het  vanwege  een  
extra feestelijk programma tot 
13 uur. 
 

Wat doen we op die dagen? We 
zingen liedjes, luisteren naar 
een Bijbelverhaal, praten met 
elkaar terwijl we iets lekkers 
eten en drinken en daarna gaan 

we leuke dingen maken. Op vrijdag hebben we een 
verrassingsprogramma (het gaat héél bijzonder 
worden). 
 

Omdat ieder kind welkom is, zijn we ook op zoek naar 
mensen die ons bij het begeleiden willen helpen. Vind 
je het belangrijk dat kinderen van God horen en vind 
je het leuk om met kinderen om te gaan, houd je van 
knutselen en kan je één of meer ochtenden in die 
week meedoen dan kan je je melden bij onderstaande 
contact personen. Ook als je eerst meer wilt weten 
ben je van harte welkom. 
 

Als het je leuk lijkt om mee te doen, op één of meer 
van de ochtenden, dan ben je van harte welkom. Meld 
je telefonisch of per e-mail aan bij Han Op ’t land of 
Monique Biesheuvel. 
 
Namens de stuurgroep VBW Weesp 2012 
 
Han Op ’t Land 
(jt.opt.land@hccnet.nl, 06 44 328 205) 
 

Monique Biesheuvel 
(mobiesheuvel@hotmail.com, 0294 432 788) 
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Bericht van de kinderdienst 
 

Hallo jongens en meisjes, 
 

Zoals ieder jaar aan het eind van het seizoen, 
neemt de kinderdienst afscheid van de kinderen die 
na de zomervakantie naar de middelbare school 
gaan.  
 

Op zondag  8  juli  zullen we in de kerkdienst 
afscheid nemen en gaan de kinderen aansluitend 
met de jongeren van Kerksite mee naar het BIOS-
gebouw om daar alvast kennis te maken. De 
kinderen die afscheid nemen zijn: Matthijs van 
Gilst, Gerben Jan Hooijer, Floor Gijzen, Wouter 
Meijndert, Jochem Buurman en Anna Schep. 
Op deze zondag willen we ook de kinderen die pas 
bij de Kinderdienst zijn gekomen, of die in de 
komende maanden 4 jaar worden, welkom heten in 
de groep van de kinderdienst. De kinderen die we 
welkom willen heten zijn: Sepp Heijsteeg, Alicia 
Meester en Isa den Uyl. Deze kinderen worden 
uitgenodigd en we hopen ze te kunnen verwelkomen. 
Zijn we nog iemand vergeten, laat het ons dan a.u.b. 
weten. 
 

Ook dit jaar willen we weer een gezellige afsluiting 
houden van het seizoen. Zondag 8 juli verzamelen 
we  na  de  kerkdienst  om naar  het  BIOS-gebouw te  
gaan. Zoals elk jaar gaan we weer wat leuks doen. 
Dit keer hebben we bedacht dat we een maaltijd 

gaan maken die we dan samen met jullie ouders en 
eventuele andere broertjes en zusjes willen opeten. 
We verwachten jullie ouders om 13.00 uur bij het 
BIOS-gebouw en hopen dat dan de tafel gedekt 
staat. Doe maar niet je mooiste kleren aan want bij 
het eten klaarmaken kun je wel eens knoeien en 
misschien gaan we bij  mooi weer ook nog wel in de 
speeltuin spelen. 
 

Wil je meedoen, geef je dan uiterlijk 5 juli op  bij  
Irene de Groot: 
 

   0294-480682  of 

  irene.de.groot@hetnet.nl 
 

Geef ook even door hoeveel mensen er mee komen 
eten. 
 

Tot	ziens	op	8	juli!	
 

Wij  sluiten  het  seizoen  binnenkort  af  maar  dat  
betekent niet dat wij helemaal met vakantie gaan. 
Tijdens de zomervakantie is er gewoon kinderdienst 
en daar zijn alle kinderen natuurlijk ook weer van 
harte welkom! 
 

Groetjes van de leiding van de kinderdienst 
 
 
 

● Sudoku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


