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Na 550 jaar: opnieuw een Middeleeuwse Volksviering voor alle Weespers 
in de Grote of Laurenskerk op zondag 26 augustus om 10.30 uur. 

Na afloop van de viering is er een lunch. Zie pagina 8 en 9 voor informatie! 



 

2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 11: vrijdag 17 augustus, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 27 augustus. 
Activiteitenperiode: 29 augustus tot en met 18 september. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 5 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
 
 
zondag 12 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO project (Kitale, Kenia) 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds J. Vroegindeweij, Bilthoven 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
 
zondag 19 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
   
1e collecte zending 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte zending 
2e collecte  kerk 
 
 
 
zondag 26 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.30 uur mw ds M.C. Hage 

en pater J. Haen 
  koffiedrinken na de dienst 
  zie pagina 8 en 9 voor informatie 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
  3 augustus  RK dienst 
10 augustus  mw ds A. Groeneveld 
17 augustus  RK dienst 
24 augustus  dhr G. Herderschee 
 
 

 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
12 augustus  mw H. Kuypers 
26 augustus  dhr G. Herderschee 
 
 

 
Het Lichthuis - iedere werkdag open! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 5 augustus 
Hr J. Vree 412532 
  
zondag 12 augustus 
Hr W. v. Bodegraven 251841 
 
zondag 19 augustus 
mw M. Srevens 411271 
 
zondag 26 augustus 
Hr S. Biesheuvel 417859 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Donderdag 2 augustus 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Maandag 6 augustus 
Bespreek het samen o.l.v. ds A Groeneveld 14.00-15.30 uur 
 
Dinsdag 7 augustus 
Ouderensoos 14.00-16.00 uur 
 
Vrijdag 10 en 11 augustus 
ophalen oud papier, papier graag buitenzetten voor: 8.00 uur 
 
Donderdag 16 augustus 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Dinsdag 21 augustus 
Ouderensoos 14.00-16.00 uur 
 
Maandag 27 augustus 
Bespreek ’t samen (preekvoorbereiding) 
over de teksten voor 2 september 14:00-15:30 uur 
 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
•  Vrijdagmorgen 10 augustus in het centrum 
   van Weesp het oud papier opgehaald. 
•  Zaterdagmorgen 11 augustus wordt in de 
   rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: 
het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Marije Hage 

 
Graceland 
 
Afgelopen woensdag stond ik bij een concert van 
Paul Simon. Zo’n 25 jaar geleden maakte hij een 
legendarische plaat getiteld: Graceland. De muziek 
voor het album werd gedeeltelijk opgenomen in 
Zuid-Afrika, een land dat toen nog in hevige strijd 
was verwikkeld door de Apartheid-kwestie. 

Door samen te werken met diverse locale 
muzikanten doorkruiste Simon de rassen-
scheidingen en dat kwam hem op kritiek te staan 
van beide zijden. Weliswaar overdonderd door alle 
kritiek bleef Simon in zijn project geloven, gedreven 
door een geloof in de blijvende kracht van de 
kunst. En in de overtuiging dat wat ons bindt 
uiteindelijk sterker is dan wat ons scheidt. 

Die kracht van verbinding was voelbaar bij het 
concert en bijzonder om mee te maken. Nu, 25 jaar 
later, stonden ze weer op het podium. Paul Simon 
en de Ladysmith Black Mambazo-groep, de zwarte 
muzikanten die toentertijd hun medewerking 
hadden verleend aan het studio-album. 

Over de titeltrack van het album Graceland is veel 
geschreven. Enerzijds gaat het over een gewone 
reis die Paul Simon aflegt. Een reis naar 
Graceland, het landgoed van Elvis: I’m going to 
Graceland, Graceland in Memphis Tennessee, 
zingt hij in het refrein. Hij ziet de Mississippi Delta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rivier, volgt haar, zingt over zijn zoontje van 9 jaar 
oud die met hem mee op deze reis is. 

Aan de andere kant is het een lied dat over meer 
gaat dan deze gewone reis. Hij gaat ook over alle 
andere mensen die op reis zijn: Poorboys and 
Pilgrims with families, and we are going to 
Graceland. Allemaal op reis. 

Grace betekent in het nederlands ‘genade’. Zo 
wordt ‘Graceland’ in het liedje niet alleen een 
bestemming ergens in Memphis Tennessee. Maar 
een plek waarnaar alle reizenden in het liedje naar 
toe gaan. Verlangend om te worden ontvangen 
daar op die plek. Paul Simon zingt over dingen die 
zijn misgegaan in zijn leven (liefdes, plannen, 
toekomstdromen), en in het leven van de andere 
reizigers. Maar hij eindigt hoopvol: I’ve a reason to 
believe, we all will be received in Graceland (ik heb 
reden om aan te nemen dat we allemaal ontvangen 
zullen worden in Genadeland). 

Zo wordt Graceland een lied dat gaat over 
verlossing. En hoe bijzonder was het om dat lied te 
horen afgelopen woensdag. Te midden van 
duizenden mensen die mee zongen: I’m going to 
Graceland, Graceland. En daar op het podium die 
mensen uit Zuid-Afrika, die zo veel mee hebben 
gemaakt. Die letterlijk en figuurlijk over de grenzen 
heen hebben durven stappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 5 augustus 
7e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de dienst op 5 augustus klinken Marcus 7:1-23 en 
Efeziërs 4:17-25 . Wat gaat er van ons uit? Opnieuw 
zet Jezus ons aan het denken, over hoe wij leven en 
hoe dat anders, beter zou kunnen. Wij zingen Psalm 
15, Gezang 254, Gezang 395, Gezang 62 en Psalm 
19:3, 4 en 5. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 
 
zondag 12 augustus 
8e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze zondag horen we het evangelie uit Marcus 
7:24-30,over het gesprek tussen Jezus en een 
buitenlandse vrouw, over haar dochter en de 
kruimels van de tafel. We zingen onder meer Psalm 
116: 1, 3 en 6, Gezang 424 en Gezang 464, en uit de 
bundel Tussentijds ‘De tafel van samen’ en ‘Zomaar 
een dak’. Op deze zondag vieren we de Maaltijd van 
de Heer. In het kader van het jubileum van de kerk is 
het Laurensbrood te koop. Dit donkerbruine 
Laurensbrood zal op deze dag ook gebruikt worden 
in de avondmaalsviering. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
 
zondag 19 augustus 
9e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 19 augustus luisteren wij naar Marcus 7:31-37en 
Efeziërs 5:15-20. Wie slechthorend is mist veel. Wie 
de geboden niet kan beluisteren komt niet van horen 
tot gehoorzaamheid en kan niet dankbaar de lofzang 
zingen. Jezus opent ons de oren, stelt ons in de 
ruimte, opdat wie oren heeft hoort wat God bedoelt. 
Wij zingen Psalm 146, Gezang 460:1, 2 en 3, 
Gezang 62, Psalm 138 en Psalm 40:1, 2, 3, 4 en 7. 
(ds. W.J. Lamfers) 
 
 
 
 

VakantieBijbelWeek 
 
       27 - 31 augustus 
     Jij komt toch ook? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 

kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 

maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC 
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want 

haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
 
 
 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.pknweespdriemond.nl 
 

 



 

 Onderweg 7 

● 550 jaar Grote of Laurenskerk 
 

 

550 jaar Grote of Laurenskerk 
 

Voor 
ALLE WEESPERS 

 
 
 

26 augustus Middeleeuwse Volksviering en Weesper-Laurens-Lunch 
 

Zondag 26 augustus om 10.30 uur is er een Middeleeuwse Volksviering in de 
Grote of Laurenskerk. Vanaf 12.30 uur een Weesper-Laurens-Lunch, voor ALLE WEESPERS! 

 
Voor de Weesper-Laurens-Lunch zijn in de voorverkoop zakken te koop 

à € 5,00, die 26 augustus dienen als entreebewijs. 
 
 

Hoe komt u aan zo’n zak (entreebewijs)? 
 

· Vanaf 11 juni t/m 23 augustus te koop bij: 
Bakkers Mühl en Klercq, Kaas & Zo, Pronk Juweel, 
slagerij van Donk en Slijterij Overmars. 

· Verder elke zondag tijdens het koffiedrinken na de dienst. 

· Tijdens de verenigingenmarkt op donderdag 23 augustus 
bij de kraam voor de Grote of Laurenskerk. 

 
 

Gebruik de zak op 26 augustus als betaalmiddel, om uw 
lunch vanaf 12.30 uur in ontvangst te nemen. 
 
 
Voor de drankjes kunt u “Lauries” kopen (5 voor € 5.00). 
Lauries over? Geen probleem! Gebruik ze 14 september 
tijdens het Laurens-Sponsordiner en/of op 29 september 
na de musical/cabaret voorstelling van Kees Posthumus. 

 
 

Stuurgroep 550 jaar Grote of Laurenskerk 
 
 
 

Meer informatie? Bezoek de website 
www.vgkweesp.nl (kopje historie) of www.pknweespdriemond.nl. 
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● 550 jaar Grote of Laurenskerk 
 

Zondag 26 augustus 
Het Sluis & Bruggenfeest voorbij? 

 
Welnee! 

 
Op zondag 26 augustus gaan we gezellig verder, om 
te vieren dat 550 jaar geleden de Grote of 
Laurenskerk officieel in gebruik werd genomen. Dat 
doen we met een Middeleeuwse Volksviering voor 
iedereen. 
 

Een bijeenkomst waar echt “Jan en Alleman” welkom 
is en waar op een heel losse manier het in gebruik 
nemen van de kerk in 1462 wordt herdacht. De kerk 
was in de middeleeuwen immers de plek waar alles 
gebeurde? Niet alleen de zondagse vieringen, 
rouwen en trouwen, maar ook de markt, een 
schuilplaats voor slecht weer en een veilig 
onderkomen in tijden van gevaar. Kortom: de kerk 
was er voor iedereen. 
 

Laten we vooral zien, dat de Grote of Laurenskerk 
niet alleen een schitterend monument is, waar we 
onze gasten op wijzen, maar nog steeds een 
kenmerkende plek heeft in onze stad. 
 

Na die viering is er vanaf 12.30 uur een 
“Laurenslunch”, een maaltijd voor alle Weespers op 
het kerkplein en bij slecht weer gewoon binnen.  
 

Een bruine papieren zak als entreebewijs kunt u 
kopen bij Mühl, Klercq, van Donk, Pronk, Kaas & Zo, 
Overmars en Molen De Vriendschap. 
 
Nog geen zak? 
Geen nood! Op 23 augustus, tijdens de vereniging-
enmarkt kunnen zowel zakken voor de lunch als 
drankbonnen (“Lauries”) worden gekocht op de 
kraam voor de kerk. 
 
Nog op vakantie? 
Geen nood! Op 14 september kan een inhaalslag 
gemaakt worden door lekker aan te schuiven bij het 
Sponsordiner in Breughelstijl. U maakt per couvert  
€ 25,00 over naar rek.nr. 343140969 (Vrienden van 
de Grote kerk). Een unieke kans om in een 
Middeleeuwse omgeving, een gezellige Breughel-
avond met familie, vrienden of collega’s te beleven. 
Geheel in de stijl van Laurentius gaat van elk couvert 
van € 25,00 voor een volledige Middeleeuwse 
maaltijd, € 5,00 naar de Voedselbank. 
 
Tot slot op 29 september: Musical/cabaret. Kees 
Posthumus brengt samen met Juul Beerda een 
programma over het leven en werken van de diaken 
Laurentius op de planken. De toegang is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 
 
 
 
 
 

Zondag 26 augustus 
Laurenslunch voor alle Weespers 

 
Lunchzakken en “Lauries” 

 
De lunchzakken (entree) voor de Laurenslunch op 
26 augustus, worden inmiddels verkocht bij: Mühl, 
Klercq, van Donk, Pronk, Kaas & Zo, Overmars, 
Molen “De Vriendschap”, beide kerken en Het 
Lichthuis. 
 

Wanneer er gegeten wordt, moet 
er ook iets te drinken zijn. De 
drankjes bestaan uit bier, wijn of 
druivensap en natuurlijk water. Ze 
zijn tegen betaling van ”Lauries” te 
verkrijgen. Eén “Laurie” kost 
€ 1,00. Ze worden per 5 stuks in 
een pakketje verkocht. “Lauries” 
zijn bruikbaar bij alle activiteiten 
rond het 550 jaar bestaan van de 
Grote of Laurenskerk, dus ook 
tijdens het sponsordiner op 14 
september en de musical / cabaret 
op 29 september. 
 

“Lauries” kunt u van tevoren kopen op zondag 12 en 
19 augustus na de dienst, tijdens het koffiedrinken. 
Ook op dinsdag in Het Lichthuis tussen 10-12 uur. 
Verder te koop: 
- op verenigingenmarkt 23 augustus, bij de kraam 

voor de Grote kerk, 
- op het terras tijdens de boekenmarkt gedurende het 

Sluis & Bruggenfeest 24 en 25 augustus, 
- direct na de viering op 26 augustus. 
 
TIP: Koop van tevoren uw “Lauries”, om een lange rij 
wachtenden voor u op 26 augustus te voorkomen! 
 
 
 
Diner Vrienden van de Grote Kerk 
 
Het Vriendendiner zal dit jaar op vrijdag 14 
september plaatsvinden. De datum van 14 
september is gekozen i.v.m. het 550 jarig jubileum 
van de Grote Kerk eind augustus. Ter gelegenheid 
daarvan zal een groot aantal festiviteiten plaats gaan 
vinden en een diner in de Grote Kerk zal er daar één 
van zijn. 
 

Reserveer 14 september daarom als datum voor een 
speciaal “Vriendendiner” in uw agenda. 
 

 
Rob Koolstra 
Voorzitter Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
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Johanna Maria (Annie) van den Bosch-Zevering 
8 november 1942 – 27 juni 2012 

 
Op 27 juni 2012 is overleden An van den Bosch-Zevering, ze is 69 jaar geworden. Begin maart werd bij haar 
alvleesklierkanker geconstateerd. Aanvankelijk was er hoop, toen bleek dat ze geopereerd kon worden. Toen de 
uitkomst anders was, en genezing niet mogelijk was, heeft ze zich geconcentreerd, samen met haar man Gerard, 
op de kwaliteit van leven, niet vermoedend dat het einde zo dicht bij was. An was onder meer vrijwilliger in 
Oversingel, daar werkte ze met name met mensen die dementie hebben. Ze was ook betrokken bij het 
Alzheimercafé. Ze had hart voor oudere mensen. Ook in de kerkelijke gemeente viel ze op door haar hartelijkheid 
en betrokkenheid. Zo had zij nieuwkomers en gasten in de gemeente snel in het vizier. In de herdenkingsdienst op 
4 juli jl. hebben we stilgestaan bij het slotvers van I Korintiers 13 ‘en de grootste daarvan is de liefde’, de tekst 
waarmee het huwelijk van An en Gerard in 1967 is ingezegend. Ook klonk het lied ‘De Steen’ van Bram 
Vermeulen. Daarna hebben we haar begraven op Carspelhof. Moge de Eeuwige Gerard, zijn kinderen en 
kleinkinderen troosten in hun verdriet. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 

Willem Franciscus Baart 
13 januari 1938 – 29 juni 2012 

 
Een opmerkelijke man, die mede door zijn ziekte een bijzondere plaats innam in de familie en zeker in het hart van 
zijn vrouw, die hem jarenlang met veel inzet heeft verzorgd. 
Af en toe kon hij met de rolstoel naar de kerk komen. Maar ook dat ging steeds moeizamer. 
Pim had al die jaren een enorme vechtlust en daardoor krabbelde hij steeds weer overeind, tot verbazing van 
velen. De laatste tijd ging zijn gezondheid echter hard achteruit, namen zijn krachten af. Een ziekenhuisopname 
mocht niet baten. 
Op vrijdag 6 juli herdachten wij Pim Baart in een dankdienst voor zijn leven, die in de Grote kerk werd gehouden, 
aan de hand van Romeinen 14:7 en 8. Daarna vond de begrafenis plaats op Carspelhof. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 
 

Geertje Hofman-de Bie 
20 mei 1921 – 19 juli 2012 

 
Een hartelijke vrouw die met hart en ziel voor haar grote gezin heeft geleefd. Haar kinderen, die hun ouders zeer 
trouw bezochten, waren haar alles. Eerst woonde de familie Hofman in de Bletzstraat in Driemond. De laatste 
jaren, toen de gezondheid van hen beiden minder werd, op Oversingel. De laatste tijd namen de krachten van 
mevrouw Hofman geleidelijk af. 
Mevrouw en mijnheer Hofman zijn samen heel oud geworden. Zo lang samen kunnen zijn hebben zij als een 
voorrecht ervaren. Nu zal het alleen overblijven voor mijnheer Hofman een des te ingrijpender ervaring zijn. 
Op woensdag 25 juli namen wij afscheid van Geertje Hofman-de Bie in de aula op Carspelhof. Daar herdachten wij 
haar aan de hand van Jesaja 26:1-4 en Romeinen 14:7en 8. Aansluitend hebben wij haar op Carspelhof te ruste 
gelegd. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

Beste mensen 
Dit bericht schrijf ik voor mijn 
vakantie en ruim voor de 
kopijdatum van 20 juli. U zult 
begrijpen dat ik hier geen 
actuele stand van zaken kan 
geven over pastoraat in de 
gemeente. 
 

 
PIO = Predikant In Opleiding 
In de periode 3-21 september 2012 en van 
februari tot en met mei 2013 zal er een PIO 
(Predikant in Opleiding) in onze gemeente 
werkzaam zijn. In de volgende Onderweg zal PIO 
Gertine Blom zich nader aan u voorstellen. Een 
PIO is, zoals de naam al zegt, een predikant in 
opleiding die zich de verschillende werkzaam-
heden van een predikant eigen moet maken. In 
september gaat alle aandacht uit naar pastoraat. 
Zij zal daartoe ook zelfstandig een aantal 
bezoeken afleggen in de gemeente. Over hoe dat 
concreet in z’n werk gaat, wordt u in de volgende 
Onderweg nader geïnformeerd. Voor nu is het 
belangrijk te weten dat het ambtsgeheim ook voor 
de PIO geldt.  
Zoals bekend is, hebben we als predikanten een 
aantal taken verdeeld, dit betekent dat de PIO ook 
bij het werk van ons drieën betrokken zal zijn. 
Naar de opleiding (de Protestantse Theologische 
Universiteit) ben ik het aanspreekpunt en de eind-
verantwoordelijke. Mocht u vragen hebben over 
de PIO, kunt u deze het beste aan mij stellen. Ik 
hoop dat ik deze zo goed mogelijk kan 
beantwoorden. 
 
Bespreek ’t samen 
Op 27 augustus kunt u meepraten over de teksten 
die in dienst van 2 september klinken: Matteus 
7:24-27. U bent welkom in Het Lichthuis van 
14:00 tot uiterlijk 15:30 uur. Aanmelden is niet 
nodig. 
 
Afwezig 
Tot en met 5 augustus 
ben ik nog afwezig. De 
collega’s nemen waar. U 
kunt rechtstreeks of via 
het Pastoraal Diaconaal 
Centrum contact op-
nemen.  
 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 
 

Ds. M.C. Hage 
 

De zomer is dan nu toch echt 
aangebroken! De kinderen van de 
kinderdienst zijn overgevlogen in een 
mooie dienst. Ontroerend elke keer 
weer om ouders en kinderen zo te 
zien op de drempel van een grote 
stap richting volwassenheid. De 
kinderen kregen een mooie jacobs-
schelp kado, het symbool van de 

pelgrims die naar Santiago afreizen. Dat ook hun reis 
goed mag verlopen, met de steun van hun ouders en 
God’s zegen! 
 
Daarna heeft de kinderdienst het seizoen afgesloten met 
een mooie maaltijd in het BIOS. En ze hebben nog 
gesmikkeld van de cakejes van de bruiloft van Jasper en 
Millicent! Bedankt! Ook dat was een bijzondere dienst, 
met veel te zien en te beleven. 
 
De kerksiters die 16 jaar worden vlogen die avond over 
naar de kerksite-plus. Helaas was het dit jaar niet zo 
mooi weer als vorig jaar, dus het waterballonnen 
gevecht viel een beetje ‘in het water’. Wel hebben we 
een mooi uur met stellingen en vragen gedeeld (zoals: 
‘Van wie heb je het meest geleerd?’ en ‘Wanneer was je 
het gelukkigst?’ en ‘Wat wil je over 10 jaar bereikt 
hebben?’). 
 
Ik verheug me op een nieuw seizoen! Maar eerst… 
vakantie. Over reizen gesproken: iedereen een hele, 
hele fijne vakantie en goede reizen en veilig thuiskomen! 
Ik hoop u allen weer fris en fruitig te ontmoeten eind 
augustus, waar we de vakantie afsluiten met de 
vakantiebijbelweek en een nieuw seizoen starten met de 
viering van het 550 jaar Grote Kerk. Tot ziens! 
 
 
Een heel vriendelijke groet, 
ds. Marije Hage 
 
 
 
 

Onze gemeente gaat voor groen! 
 
Met ingang van september wordt er 
naast de beamer nog maar een  
beperkt aantal liturgieën gemaakt. 
Dit besluit is vooral genomen om  
papier te besparen. Er wordt elke  
keer heel wat papier gebruikt, dat  
na eenmalig gebruik weer wordt  
weggegooid. Leuk voor de oud papier- 
opbrengst, maar niet voor het milieu. 
 
We rekenen op uw begrip. 
 
De kerkenraad 
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Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Mensen maken het nodige mee 
dat spanning en verdriet oplevert. 
Moge God hen nabij zijn, zodat zij 
tegen dit alles zijn opgewassen. 
Anderen genieten van een wel-
dadige vakantie die hen goed 
doet. Weer anderen voelen zich 
eenzaam, nu de kinderen weg 
zijn. Dominees en onderwijzend 

personeel bereiden het komende seizoen voor. 
Ziedaar het leven in al zijn variatie. Beleef het vooral 
intens, vol vreugde! 
Voor het werk in Roemenië ontving ik twee giften van 
tien euro, twee giften van twintig euro en giften van 
dertig, vijftig en honderd euro. Hartelijk dank! 
 
Varia 
Dat wij deze maand vieren dat de Grote kerk maar 
liefst 550 jaar een sieraad voor onze stad is, is 
bijzonder. Meer dan vijf eeuwen hebben mensen in 
dit Godshuis hun geloof beleefd, lief en leed met 
elkaar gedeeld en gevierd, op totaal verschillende 
manieren. En die traditie gaat maar door, weet van 
geen ophouden. Dat is het gedenken en een speciale 
kerkdienst waard. 
Gregoriaans en jazz, allerlei soorten muziek hebben 
in dit gebouw geklonken tot Gods eer. Met name 
Psalmen klonken op vele manieren, ten teken dat 
een traditie een levende traditie kan zijn, vol 
afwisseling. 
Dat de eeuwen door Weespers veel geld in hun 
Grote kerk hebben geïnvesteerd, is goed te zien. De 
kerk heeft er nog nooit zo mooi uitgezien als nu. In 
zo’n ruimte God te mogen loven, samen een open en 
aantrekkelijke gemeente te mogen zijn, is een 
voorrecht. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 

● Commissies 
 
Uit de kerkenraad 
 
De drie predikanten hadden een werkverslag 
gemaakt van het afgelopen seizoen, dit werd in de 
vergadering van 25 juni besproken. Ook de plannen 
voor het komende seizoen kwamen aan de orde. De 
bespreking verliep op een prettige manier. N.a.v. de 
plannen is besloten om met ingang van september 
naast het gebruik van de beamer een beperkt aantal 
papieren liturgieën te maken. Deze zijn dan voor de 
mensen die thuis luisteren naar de kerkradio en voor 
hen die de schermen niet goed kunnen lezen. 
 

Vervolgens werden de jaarrekeningen van 2011 van 
het CvK en de diaconie besproken. Met dank voor 
het vele werk dat hiervoor is verzet werden beide 
jaarrekeningen vastgesteld De jaarrekeningen liggen 
ter inzage in het PDC. U kunt ook vragen of u ze per 
mail krijgt toegestuurd. Mocht u vragen hebben; voor 
de jaarrekening van het CvK kunt u zich wenden tot 
de heer Van Gilst, tel. 0294 410 385. Voor vragen 
over de jaarrekening van de diaconie kunt u terecht 
bij de heer Groen, tel. 0294 415 422. 
 

Het vinden van nieuwe ambtsdragers blijft een punt 
van zorg. Er zijn wel een paar mensen bereid 
gevonden, maar nog niet voldoende. 
 

Omdat er in verband met de jubileumviering van de 
kerk in augustus en september al veel activiteiten 
zijn, is besloten om de dank u bijeenkomst voor de 
vrijwilligers uit te stellen tot mei volgend jaar. 
 

Op verzoek van de coördinator voor de stages 
Protestantse Theologische Universiteit krijgt onze 
gemeente een stagiaire. In september komt deze 
stagiaire drie weken. Volgend jaar komt zij van half 
februari tot begin juni. Ds. Groeneveld zal de 
stagiaire begeleiden; Van haar zult u ook meer 
informatie krijgen. 
 

Nog een laatste opmerking: als er over onze 
gemeente wordt gesproken of geschreven wordt 
veelal de term PKN gemeente Weesp gebruikt. Dit is 
onterecht. PKN betekent Protestantse Kerk in 
Nederland. Onze plaatselijke gemeente heet officieel 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Het 
zou fijn zijn als iedereen in het vervolg deze naam 
zou gebruiken. 
 
Wil Vree, scriba 
 
 
Dankbetuiging 
 
Wij willen u allen, die ons ter gelegenheid van ons 
50-jarig huwelijk een kaartje, bloemen, telefoontje 
etc. gestuurd hebben hartelijk danken. 
Het medeleven van zoveel mensen om ons heen is 
hartverwarmend. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Bab en Wim Post 
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De geschiedenis van de Grote of Laurenskerk (deel 3) 
 

Op 26 augustus is het precies 550 jaar geleden dat de Grote of Laurenskerk aan de 
Nieuwstraat in Weesp in gebruik is genomen, na een periode van ruim 30 jaar bouwen. 
550 Jaar is het gebouw al het middelpunt van de stad. In verband met dit jubileumjaar zal 
in de komende uitgaven van kerkblad Onderweg aandacht besteed worden aan de 
geschiedenis van de Grote of Laurenskerk. We citeren uit een brochure opgesteld in 2002 
door het toenmalige college van kerkvoogden en gebaseerd op gegevens verstrekt door 
de heren G. Lindeboom en C. Taanman. 

 
 
Het koor 
Voor de reformatie speelden zich in het koor de 
voomaamste kerkelijke handelingen af. Daarna heeft 
men in de kerk van Weesp nooit meer goed geweten 
wat men met deze niet-reformatorische kerkruimte 
moest aanvangen. Tot midden vorige eeuw was het 
de excercitieplaats van de schutterij. Later werd het 
koor gebruikt ats opslagplaats van allerlei afgedankt 
meubilair, onzichtbaar achter een hoog gordijn, dat in 
1871 werd aangebracht ter "vermijding van de tocht". 
Na de restauratie werd het koor ingericht als 
"trouwkerk", maar het wordt als zodanig nauwelijks 
gebruikt, omdat de bruidsparen de voorkeur geven 
aan "de" kerk. 
Gedurende eeuwen (tot 1830) is in de kerk begraven; 
in het koor werden de stoffelijke overschotten van 
kerkelijke- en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders 
ter aarde besteld. Zo bevindt zich in het koor de 
grafkelder van de familie Yselsteyn, die in de 15e en 
16e eeuw het slot "Ten Bosch" bij Uitermeer 
bewoonde. Nazaten van deze familie waren aan de 
Oranjes geparenteerd. Na de reformatie werden 
predikanten, die te Weesp overleden waren, in het 
koor begraven. Maar ook vinden we er de grafkelder 
van de bekende Weesper patriciersfamifie van 
Hugenoten-afkomst: d'Arrest. 
Opvallend in het koormeubilair is een gestoelte dat 
iets van een preekstoel heeft en ook wel als zodanig 
werd gebruikt. Het deed vroeger dienst bij promoties 
in de "Latijnse" school. Op de plaats, waar deze 
school was gevestigd, staat nu Het Lichthuis. 
Boven op dit gestoelte bevindt zich de klankbord-
bekroning van de oude kansel, die in 1862 werd 
verkocht. Op het gestoelte heeft de koperen 
voorlezerslezenaar een plaats gekregen, die voor de 
restauratie op het doophek voor de kansel in de kerk 
was aangebracht. Hiervoor staat een laat-gotische 
tafel uit 1475. 
In het koor staan nog enkele banken, welke dateren 
uit de tijd dat er vierkante meters kerkvloer gehuurd 
konden worden, waarop door de huurder deze 
"particulieren" zitbanken geplaatst worden. De 
banken moesten verplaatsbaar blijven in verband 
met het begraven in de kerk. 
 
De kansel 
Wij erkennen dat de preekstoel geen zeer waardevol 
element in het kerkgebouw is, als we tenminste letten 
op de antieke of artistieke waarde. Volgens de 
 

voorlopige monumentenlijst is deze kansel uit het 
laatste kwart van de 16e eeuw, maar hij kan niet 
eerder dan in 1863 geplaatst zijn, want in 1862 werd 
de vorige preekstoel, die in 1611 door Marten 
Claesz. was vervaardigd, verkocht. Waarschijnlijk 
was dit meubelstuk niet al te best meer, want reeds 
in 1766 legateerde iemand f.100,-- voor een "nieuwe 
predikstoel". Zoals gezegd, siert nu de bekroning van 
de oude preekstoel de kleine "kansel" in het het koor. 
 
Ander kerkmeubilair 
Achter de preekstoel staat een grote kleerkist, een 
geschenk van een gemeentelid. De oude naam van 
zo'n 17e kleerkist is "Dressoor" (niet te verwarren met 
"dressoir"). 
In de zuid-westhoek van de kerk ziet u een werktuig 
met behulp waarvan tot 1830 werd begraven. Het 
werd gebruikt om de grafzerken te lichten, vandaar 
de naam "zerkenlichter" voor dit instrument, dat van 
1662 is. 
De koperen lichtkronen in de kerk zijn bepaald nog 
niet oud. Zij dateren namelijk van 1926 en zijn 
gegoten naar het model van de kronen die voor het 
bombardement van Rotterdam in de St. Lourenskerk 
aldaar hingen. De 17e eeuwse kaarsenkronen waren 
reeds in 1849 verkocht en vervangen door olie-
lampen, die reeds in 1862 plaats moesten maken 
voor een gasverlichting. 
 
Muur- en pilaarschilderingen 
Na de restauratie zijn enkele muur- en pilaar-
schilderingen voor de dag gekomen, uiteraard uit de 
voorreformatorische tijd van het kerkgebouw. Over 
de wijkruisen naast het koorhek hebben we het al 
gehad. Een fraai exemplaar van het wijkruis is te zien 
op de pilaar naast de kansel. Schuin tegenover de 
preekstoel ziet u beschilderde pilaren. Op de 
middelste komt de afbeelding van een bisschop voor, 
maar welke bisschop werd bedoeld is onbekend. 
Evenzeer tasten wij in het duister omtrent de 
voorstelling van de andere persoon. Sommigen 
houden hem voor St. Laurentius, maar zekerheid 
hierover bestaat niet. Boven de bogen aan de 
bovenzijde van de pilaren zijn ook gekleurde 
ornamenten te zien. 
 
Grafzerken 
In een stad als Weesp was het kerkgebouw 
eeuwenlang - en eigenlijk nu nog - de grootste 
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overdekte publieke ruimte. Iedere inwoner werd na 
zijn of haar dood in dit gebouw of in het kerkhof 
rondom de kerk begraven. De vloer van het gebouw 
bestaat daarom hoofdzakelijk uit grafzerken. 
Vanwege het begraven stonden er vroeger in een 
kerk maar weinig zware banken. Pas nadat in de 
negentiende eeuw de mensen buiten de stad op een 
begraafplaats werden begraven, kon de ruimte vol 
gezet worden met banken. 
 
Nevenruimten 
Behalve de drie ingangsportalen met de voormalige 
kosterswoning (gebouwd in 1634), waar thans de 
garderobe en de toiletruimte zijn ondergebracht, 
heeft de kerk twee nevenruimten, die enige aandacht 
verdienen.  
Bezienswaardig is vooral de ingangspartij tot de 
consistorie- of kerkeraadskamer. Deuren en kamer 

zijn uit de jaren 1755-1756. Boven de deuren de 
bekende afbeelding van de pelikaan, die haar jongen 
met haar bloed voedt. De andere kamer is de 
kerkmeesterskamer; de houten deur in het koor geeft 
toegang tot deze kamer. Beide kamers hebben fraaie 
schoorstenen. 
 
En tenslotte… 
De Weesper Laurenskerk is een monument. Wij zijn 
daar trots op en wij zijn daar dankbaar voor, hoewel 
het ons ook een grote verantwoordelijkheid geeft. 
Maar onze kerk is meer dan een monument, dat 
alleen maar herinnert aan de gelovigen uit vroeger 
eeuwen. Het kerkgebouw is nog steeds het levende 
centrum van de Protestantse gemeente van Weesp 
en Driemond. Zijn geschiedenis is dus niet stil blijven 
staan bij een eeuw of tientallen jaren geleden. De 
geschiedenis wordt ook nu nog geschreven. 

 
 
 
 
● Informatief 
 
Meer dan goud 
 

 
 
In de aanloop naar de Olympische spelen en de 
Paralympics zijn de kerken in Engeland druk bezig 
met voorbereidingen. Zij gaan straks op allerlei 
manieren gastvrijheid bieden aan familie en vrienden 
van de sporters, onder het motto ' More than gold'. 
 

Samen met de sport-zendingsorganisatie 'More than 
gold' gaan Engelse plaatselijke kerken gastvrijheid 
bieden aan familie en vrienden, die als steun 
meekomen met de sporters van de Olypische spelen 
en Paralympics. Zij hebben daarvoor een netwerk 
opgericht van gemeenteleden die 'bed and breakfast' 
aanbieden. Ook helpen zij hun gasten door hen op te 
halen en af te zetten bij de sportshuttles naar de 
stadions. 
 

In verschillende plaatsen richten de kerken 
'hospitality centers' in, waar sportliefhebbers even bij 
kunnen komen, en terecht kunnen voor praktisch 
advies en steun. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk 
om daar de wedstrijden te volgen vanaf grote tv-
schermen.  
 

Het Leger des Heils heeft de uitdaging aangenomen 
om tijdens de spelen aan bezoekers 'Een miljoen 
bekers water' uit te delen, 'als teken van Gods liefde'. 

Ze nodigen de kerken uit om mee te komen helpen 
met een team vrijwilligers. Voorwaarden om mee te 
doen: ouder dan 16 jaar en bereid zijn 'vooral veel te 
glimlachen'. 
 

Al zo'n veertig jaar lang ontplooien sport-
zendingsorganisatie allerlei activiteiten rondom grote 
sportevenementen, in het begin vaak los van elkaar, 
maar steeds meer groeide de behoefte om dat 
samen te doen en de werkzaamheden beter te 
coördineren. En dat niet alleen, zij wilden meer dan 
alleen bijbels uitdelen, ze wilden ook samen als 
kerken praktische steun bieden aan sporters en 
sportliefhebbers: water uitdelen, onderdak verstrek-
ken, zorgen voor vertalers, mee organiseren van 
culturele festiviteiten. 
 

Vanaf 1996 werken christelijke organisaties en 
kerken samen in de sportzendingsorganisatie 'More 
than gold'. Zo waren zij bijvoorbeeld aanwezig bij 
Olympische Spelen, Paralympics, All-African Games 
en Indian Ocean Games. Sponsors en partners van 
'More than gold 2012' zijn bijvoorbeeld de Church of 
England, het Brits Bijbelgenootschap, en het Leger 
des Heils. 
 

Nederlandse sporters kunnen tijdens de Olympische 
en Paralympische Spelen een Nederlandse bijbel 
lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
heeft, op verzoek van het Brits Bijbelgenootschap, 30 
bijbels geleverd voor het Olympisch Dorp in Londen. 
In overleg met Uitgeversgroep Jongbloed heeft het 
NBG gekozen voor de X-tra sterk-editie van De 
Nieuwe Bijbelvertaling. 
 

bron: www.pkn.nl 
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Roemenië voorjaar 2012 (II) 
 
Door fraai heuvellland, waar eens volksduitsers 
woonden, de Siebenbürger Sachsen, rijden wij van 
Hermannstadt/Sibiu naar het nonnenklooster Râmeţi, 
waar ik veertig jaar geleden een begenadigd monnik 
heb gekend, Dometie Manolache, die nu als een 
heilige wordt vereerd. Op het kerkhof bezoeken wij zijn 
graf en halen wij met een non herinneringen op aan 
gezamenlijke kennissen, die helaas niet meer in leven 
zijn. Dat doet een mens goed. 

De mensen in de streek rond het klooster zijn gelukkig 
niet langer straatarm en druk aan het werk op het veld. 
Overal ziet men mensen met vaak eenvoudige 
middelen, die aan het Nederland van de jaren vijftig 
doen denken, ijverig hun eigen stukje grond bewerken. 
Zo houdt men genoeg over om te overleven. Wie meer 
dan vijf hectare heeft, heeft soms een (oude) tractor, 
maar keuterboertjes gebruiken paard en wagen, tot op 
snelwegen toe, of rijden in een wagen bespannen met 
koeien over een weg vol gaten of modder. Op de bok 
zit wel iemand mobiel te bellen, want mobieltjes zie je 
overal. 

Gelukkig zien wij ook overal prima koeien, schapen en 
geiten. De kaasproductie in Roemenië mag er wezen! 
Daarmee wordt steeds meer verdiend. Alleen groot-
schalige landbouw of veeteelt produceert voor de 
wereldmarkt en brengt veel geld op. Roemenië is 
dankzij grootschalige landbouw een belangrijk 
producent van zonnebloemen en mais. Dankzij veel 
vruchtbare grond wordt het weer het land van 
landbouw en veeteelt dat het was totdat de 
communisten alles verwoestten via collectivisatie, een 
van de grootste politieke blunders van de twintigste 
eeuw. Boeren hun grond afnemen leidt slechts tot 
ontwortelde, arme mensen. Daarvan kent Roemenië 
er miljoenen… 

In Gherla bezoeken wij het graf van een vriend, een 
ijverig priester die helaas te jong aan kanker is 
overleden. De kerk die hij zo graag wilde bouwen is 
pas na zijn dood afgebouwd, maar staat leeg door 
gebrek aan grieks-katholieke gelovigen… Ik had hem 
nog zo gewaarschuwd, gezien de ervaringen die wij in 
Nederland hebben met kerken die in de jaren vijftig en 
zestig zijn gebouwd. 

In het monnikenklooster Nicula geeft men sporen van 
het grieks-katholieke verleden bewust aan het verval 
prijs om zo ook op geloofsgebied een Roemeense, 
orthodoxe eenheidsworst te suggereren die nooit heeft 
bestaan. Een kwalijke zaak! Wij staan aan het graf van 
de dichter Ioan Alexandru, een goede kennis, een 
rechtvaardige die helaas te jong is overleden. Met zijn 
gedichten à la Achterberg en Nijhoff bood hij in de 
jaren zeventig en tachtig velen troost. Nu is hij zo goed 
als vergeten. Zo snel draait het leven door.  

Cluj is een mooie, levendige universiteitsstad. Wij zijn 
er in veertig jaar niet geweest en zagen mensen terug 
 

die wij al die tijd niet hadden gezien tijdens een 
prima ontmoeting op de faculteit van de 
reformatorische Hongaren. Men zingt als een 
mooie afsluiting van het college het Bonhoefferlied 
(gezang 398), op een andere melodie, zoals die in 
het Hongaarse liedboek staat. Voor de bibliotheek 
hebben wij tientallen boeken meegenomen. 
Exemplaren die men al heeft worden voor een 
schappelijk prijsje verkocht aan predikanten die 
Nederlands lezen.  

In een antiquariaat haalt men stapels boeken 
overhoop om dat ene filosofieboek te vinden dat ik 
nodig heb en men in de computer zag staan. 
Zoveel hulpvaardigheid is zeldzaam in Roemenië. 
In een Hongaars restaurant, waar wij met enkele 
theologen eten, is de service ook voorbeeldig. 
Vlakbij ligt het conservatorium dat prima musici 
aflevert. 

Wij bezoeken het grote kerkhof dat de stad in 
tweeën deelt. De vele praalgraven wijzen op 
belangrijke families en personen uit een rijk 
verleden. Ook nu laat men via protserige graven 
graag zien hoe belangrijk men wel niet was. Ook 
daarin lijkt Roemenië op Italië. Dat zagen wij ook al 
op de begraafplaats Bellu, het Montparnasse van 
Boekarest. Bij graftombes op dorpskerkhoven 
vraag je je af waarom men dat geld niet in de bouw 
van een huis heeft gestoken. 

De volgende dag gaan wij naar de orthodoxe 
faculteit, waar men in een nieuw gebouw een open 
sfeer weet te scheppen. Hoewel de protestantse en 
de orthodoxe theologische faculteit al tientallen 
jaren aan hetzelfde plein liggen, is er bijna geen 
onderling verkeer … Een gemiste kans! Datzelfde 
geldt voor de grieks-katholieke faculteit, waar wij 
opnieuw leergierige, ijverig vragen stellende 
studenten aantreffen. Terwijl studenten èn 
professoren zoveel van elkaar zouden kunnen 
leren, is de verzuiling helaas nog volop intact, . 

In Roemenië vermorst men veel tijd doordat men 
de stiptheid van de klok en de agenda veelal nog 
niet kent. In Cluj is dat anders. Dat werkt alleszins 
positief door. 

Na alle colleges willen wij het noord-westen van 
Roemenië terugzien. De eens arme streek is 
welvarender geworden doordat velen in het 
buitenland werken en in hun dorp een huis hebben 
gebouwd. Ditmaal niet meer, zoals eeuwenlang, 
van hout. Klederdracht en eeuwenoude gewoon-
ten, die men hier veertig jaar geleden nog volop 
aantrof, zijn door de welvaart verdwenen. Ook het 
kerkbezoek is minder geworden… Ook in 
Maramureş worden geen grote houten poorten en 
houten kerken meer gebouwd, waar men vroeger 
zo trots op was. Deze onevenwichtige, te snelle, 
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niet slim doorgevoerde verandering gaat de streek 
toeristen kosten. Dan heeft men het op Marken 
slimmer aangepakt. 

In Sighet bezoeken wij het huis van de al jaren in de 
Verenigde Staten wonende Joodse schrijver Elie 
Wiesel. Het in de eens beruchte gevangenis 
gevestigde Memorial-museum doet mij aan het 
concentratiekamp Buchenwald denken. Hier ziet men 
hoe de communisten meteen vanaf het begin oorlog 
voerden tegen het eigen volk. En maar praten over 'de 
wil van het volk'… In Sighet werden bisschoppen, 
pastoors, leraren, politici, kortom de culturele elite, 
gruwelijk gemarteld, vermoord. Een op de acht 
Roemenen was in de jaren vijftig politiek gevangene... 
Zo breek je een volk voor vele decennia. Gelukkig 
wordt dat pijnlijke verleden alom kritisch belicht, al is 
de geschiedschrijving in menig opzicht niet optimaal.  

In Zevenburgen is menig kasteel van de eens 
machtige Hongaarse adel na 1989 in een paar jaar tijd 
vernield in plaats van  gerestaureerd. Droevig, dat 
men zo weinig respect voor de veelkleurigheid van de 
geschiedenis weet op te brengen. De geschied-
vervalsing, alsof alles alleen maar Roemeens is 
geweest, gaat 'gewoon' door… 

Via een fraaie bergpas, waar geen enkele voorziening 
voor toeristen is, rijden wij naar Moldavië. Het 
nonnenklooster Durău, dat een conferentieoord heeft, 
ligt vlak onder de berg Ceahlău waar eeuwenlang 
kluizenaars woonden. Vanuit het hotel zien wij een 
nieuw monnikenklooster op deze voor Roemenen 
heilige berg liggen. De alom ruige natuur levert ook 
hier voldoende hout voor de alom aanwezige ketels 
die huizen van centrale verwarming en warm water 
voorzien. Zonnepanelen zorgen voor de stroom. Water 
vangt men in de bergen op. Bronnen zijn er genoeg in 
dit land. Roemenië is qua duurzaamheid en 
zelfverzorging verder dan Nederland, temeer daar 
aardgas voor veel Roemenen te duur wordt. 

In Hunedoara heeft de burgemeester begrepen dat je 
van een eens sterk vervuilde stad een groene stad vol 
bomen en parken moet maken, wil het een stad met 
toekomst zijn: een verademing. Menig provinciestadje 
is al eeuwenlang groen doordat de huizen omgeven 
zijn  door grote tuinen en men alleen onder het 
communisme flats heeft gebouwd. Roemenië is op 
milieugebied en qua groene stroom dan ook verder 
gevorderd dan Nederland, waar men kunstmatig 
'natuur' aanlegt.  

In Târgu Jiu heeft men fabrieken niet voor de 
schamele prijs van oud ijzer verkocht, maar de 
industrie creatief vernieuwt. Daardoor is het een 
welvarende en mooie stad geworden. De kunstwerken 
van Brâncuşi, de oneindige zuil en de verstilde tafel, in 
het park zijn gerestaureerd. Deze stad bruist van 
leven. Van vervuiling is geen sprake meer. 

Het afgelegen nonnenklooster Prislop en het aan de 
weg gelegen klooster Lainici trekken veel bezoekers  
 

en zijn sterk uitgebreid. Dat wil niet zeggen dat er 
geen zorgen zijn in de kloosters: het aantal 
roepingen laat al twintig jaar te wensen over, zo 
krijgen wij te horen van nonnen die wij al vele jaren 
kennen in de kloosters Hurezi en Govora. Het is 
dus ook in de orthodoxe kerk niet alles goud wat er 
blinkt. In het nonnenklooster Bistriţa bezoek ik een 
goede kennis die daar priester is, een ijverige 
monnik die veel geschiedenisboeken schrijft en 
deze zelf uitgeeft. Ondanks een hier en daar al 
bestaand gebrek aan kloosterlingen, functioneren 
veel kloosters goed en trekken zij veel gelovige 
bezoekers. Het zijn eilandjes in een zee van 
armoede en de daarbij behorende ellende. 
Kloosterlingen zijn ijverige bijen, zodat kloosters er 
prima uitzien en zichzelf kunnen bedruipen dankzij 
een tuin, een boomgaard, een wijngaard, een 
visvijver en een bos. 

Onder leiding van oud-communisten hebben 
incapabele politici begin juli in een paar dagen tijd 
de rechtsstaat, de democratie en een onafhanke-
lijke rechtspraak ondermijnd in de hoop zo corrupte 
politici van vervolging te vrijwaren. Dit geboefte met 
dictatoriale trekken, dat aan Berlijn 1933 doet 
denken (communisme en nationaal-socialisme 
lijken immers al twee druppels water op elkaar), 
heeft het land voor vele jaren op achterstand gezet. 
Zolang de invloed van oud-communisten in allerlei 
geledingen van de maatschappij groot blijft, zal 
men dit spelletje steeds weer proberen te spelen, 
opdat corruptie en vriendjespolitiek ten behoeve 
van een kleine bovenlaag kunnen blijven bestaan. 
Gelukkig is er de Europese Unie om zulke kwalijke 
praktijken te corrigeren. 

Mede door voornoemde praktijken gaat het helaas 
op economisch en politiek gebied zo slecht, dat 
veel Roemenen zich afvragen of het ooit nog wat 
zal worden. Bijna de helft van de Roemenen leeft 
onder de armoedegrens. En dat aantal zal de 
komende jaren niet kleiner worden… Mensen in 
nood. Een arme drommel moest een bedbank 
hebben, wilde hij goed kunnen slapen. Ondanks 
een goede opleiding wordt hij, zoals zoveel 
kinderen die in een kinderhuis hebben gezeten, 
een leven lang gediscrimineerd. Hij krijgt dus niet 
de baan waar hij recht op heeft… Oude mensen 
hebben haardhout nodig of medicijnen. In 
september moeten kinderen uit arme gezinnen 
weer kleding voor de winter kunnen kopen. De 
hulpverlening gaat door. Zo werken wij aan 
vernieuwing en aan een leefbaar bestaan in een 
land dat nog een lange weg heeft te gaan, wil het 
deel gaan uitmaken van een voor een deel van de 
bevolking welvarend Europa. 

 
 

 

Ds. W.J. Lamfers 

 



 

16 Onderweg 

● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, 
kinderbijbels, dagboeken, evangelische lectuur 
enz. 
Er is een speciale bijbel voor tieners te koop; de 
tienerbijbel van Willem de Vink. 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur.  
 
Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp 
Telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
Verjaardagsfonds 
 
Alle gulle gevers en ook alle medewerkers/sters 
worden weer heel hartelijk bedankt! Er is weer 
een mooi bedrag opgehaald, te weten € 1366,60. 
 

En bij deze wil ik ook laten weten dat het geld de 
komende tijd zal worden gebruikt voor de 
inrichting van het stiltecentrum en het 'nieuwe' 
sleutelplan: er komen namelijk nieuwe sloten op 
alle deuren (i.v.m. de verzekering). Dus weer 
een nuttige besteding! 
 
Met een hartelijke groet van 
Elly Lijnsvelt - van Dusseldorp 
 
 
 
Bedankt 
 
Verrast was ik met de prachtige bos bloemen die 
wij afgelopen zondag kregen en vooral was mijn 
man heel blij met het medeleven vanuit de kerk, 
toen ik ze 's middags voor hem meenam naar 
Naarderheem, waar hij sinds 14 dagen voor een 
revalidatieprogramma is opgenomen na een 
aanvankelijk verblijf in het Wilhelminaziekenhuis 
in Assen. Ook het bezoek van Ds. Lamfers had 
hem veel goed gedaan vertelde hij mij. 
 

Het gaat alweer wat beter met hem na het 
herseninfarct dat hem gedurende ons verblijf in 
Drenthe trof. Het was natuurlijk heel jammer van 
de vakantie waar we ons al weken opverheugd 
hadden, maar het allemaal veel erger kunnen 
zijn. 
 

Wij hebben nu goede hoop dat Wim over 14 
dagen naar huis kan en dat hij dan verder met 
dagbehandeling kan revalideren. 
 
 
Met hartelijke groet, 
Martine en Wim Bolderheij 
 
 
 

 

● Voor de jeugd 
 

VakantieBijbelWeek 2012 
 
Op 27 augustus a.s is het zo ver: we mogen de kinderen 
van de bassisschool-leeftijd weer uitnodigen om hen te 
vertellen over hoe goed God is (het thema: "Steengoed, 
keigaaf" gaat juist daarover) en om met hen te vieren 
dat God goed voor ons is en dat het bij Hem veilig is. 
 

De VakantieBijbelWeek duurt van 27 tot en met 31 
augustus,  en  is  elke  dag  in  Het  Lichthuis.  Elke  morgen  
zijn de kinderen vanaf kwart voor tien welkom en het 
programma  begint  om  10  uur.  Het  is  om  12  uur  
afgelopen, behalve op vrijdag; dan duurt het vanwege 
een extra feestelijk programma tot 13 uur. 
 

Wat doen we op die dagen? We zingen liedjes, luisteren 
naar een Bijbelverhaal, praten met elkaar terwijl we 
iets lekkers eten en drinken en daarna gaan we leuke 
dingen maken. Op vrijdag hebben we een verrassings-
programma (het gaat héél bijzonder worden). 
 
Namens de stuurgroep VBW Weesp 2012 
Han Op ’t Land 
(jt.opt.land@hccnet.nl, 06 44 328 205) 
 
 
Kleur- kunst- en knutselwedstrijd 
 

          Vanwege het 550 jarig bestaan 
                   van de Grote of Laurenskerk! 
 

1. Een kleurwedstrijd voor alle Weesper 
basisschoolleerlingen, zie pag 19. 

2. Voor meer “handvaardige” kinderen een 
kunst/knutselwedstrijd, met het thema: 
“550 jaar Grote of Laurenskerk”. 

 

Er zijn 3 leeftijdscategorieën waar prijzen te 
verdienen zijn, te weten: 
A. groep 1 t/m 3 
B. groep 4 t/m 6  
C. groep 7 en 8.  
 

Een onafhankelijke en deskundige jury maakt op 26 
augustus tijdens de Laurenslunch de prijzen bekend. 
Met de kleurplaten wordt op 26 augustus de Grote of 
Laurenskerk versierd. 
De kleurplaten en kunst/knutselwerken moeten in-
geleverd  worden  vóór  20  augustus  bij:  Het  Lichthuis,  
Waagplein 10, Weesp. 
 

Ineke van de Pol, voorzitter van de Stuurgroep 550. 
Tel. 0294 419 027, e-mail inekevandepol@hotmail.com 
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550 jaar Grote- of Laurenskerk 
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Naam: ….........………..............………………… Adres: ….............…...........……………...….......... 
 

Basisschool: …………....…..............………….. Groep: ….....…….......… Leeftijd: ....….......jaar 
 

Doe mee aan de wedstrijd! Inleveren vóór 20 augustus bij Het Lichthuis, Waagplein 10. Meer info: pag 18. 
 
 


