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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl. 
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 14: vrijdag 19 oktober, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 29 oktober. 
Activiteitenperiode: 31 oktober tot en met 20 november. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 14 oktober 
zondag Werelddiakonaat 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte werelddiakonaat 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds W.van den Hul, Amersfoort 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte werelddiakonaat 
2e collecte kerk 
 
 
 
zondag 21 oktober 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  m.m.v. keniaans koor 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO-project (Kitale) 
2e collecte kerk 
 
 
 
zondag 28 oktober 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
   
1e collecte zending 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds J.L.W. Koppenhol, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte zending 
2e collecte  kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
12 oktober  ds A. Groeneveld 
19 oktober  RK. Dienst 
26 oktober  Dhr. G. Herderschee 
 
 
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
14 oktober  Mw P. Sertons 
28 oktober  Dhr. G. Herderschee 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 14 oktober 
Hr G. v.d. Zande 414840 
 
zondag 21 oktober 
Mw. M. Stevens 411271 
 
zondag 28 oktober 
Hr T. Pickhard 410072 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
 
Dinsdag 9 oktober 
In de verlenging, o.l.v. ds A. Groeneveld 20.15-21.45 uur 
 
Donderdag 11 oktober 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober 
Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
Woensdag 17 oktober 
Weesper filosofiekring (groep 2) 20.00-22.00 uur 
o.l.v. dr. W.J. Lamfers 
 
Donderdag 18 oktober 
Weesper filosofiekring (groep 1) 20.00-22.00 uur 
o.l.v. dr. W.J. Lamfers 
 
Maandag 22 oktober 
Vergadering kleine kerkenraad  20.00 uur 
 
Donderdag 25 oktober 
Passage, Rabobank-zaal, Weesp 19.45 uur 
Dhr J. Ruarus, over ‘Weesp, vroeger en nu’ 
 
Donderdag 25 oktober 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Donderdag 25 oktober 
PCOB, lezing Dhr J. Broekhuizen, Lisserbroek 
Onderwerp: Sporen van Sinjoren 
Zaal open 14.00 uur, aanvang 14.30 uur 
 
Donderdag 1 november 
Alzheimercafé, inloop 19.00 uur aanvang: 19.30 uur 
Zorgverklaring, gastspreker: Dhr Klaas-Jan Rodenburg 
Hotel ‘Hart van Weesp’, Herengracht 35 
 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Marije Hage 

 
Kauwen 
 
Ik vind gedichten moeilijk. Vaak snap ik ze niet, 
maar toch word ik er naar toe getrokken. Veel 
gedichten zijn raadsels op het eerste gezicht. 
Alleen de sfeer komt over. De geheimzinnige 
taal moet je keer op keer lezen, totdat de 
betekenis langzaam gaat dagen. Voor 
gedichten moet je tijd hebben. Of beter gezegd, 
tijd maken. Je moet ze als het ware herkauwen. 
In je hoofd, in je lichaam. 

Over smaak valt natuurlijk te twisten, maar een 
goed gedicht neemt niet alleen ruimte in in je 
hoofd, maar gééft ook ruimte. Aan een gevoel, 
of een herinnering of een vraag. Soms vind je 
dan woorden voor iets wat je zelf nog niet had 
kunnen zeggen.  

Een van mijn lievelingsgedichten is een gedicht 
van Rainer Maria Rilke (1875-1926). Het heet: 
‘Was mich bewegt’, wat vrij vertaald zoiets 
betekent als: ‘Wat mij beweegt’ of ‘wat mij 
raakt’. Ik schrijf het gedicht hier voor u neer, 
zodat u de komende weken op deze woorden 
kunt kauwen. Rilke spreekt van alle moeilijke 
dingen in het leven: geduld hebben, ook al sta 
je midden in een storm en weet je niet of er ooit 
nog betere tijden zullen komen. Over leven 
alsof tijd niet bestaat. En de vragen zélf die in je 
hart leven lief te hebben, zonder de angst dat 
de vragen geen antwoorden krijgen. Het komt 
er op aan alles te leven. 

 

 

 

 

Men moet de dingen aan de eigen, stille, 

ongestoorde ontwikkeling over laten, 

die diep van binnen komt 

en die zich door niets laat haasten of versnellen; 

eerst volledig rijpen – en daarna baren… 

 

Rijpen zoals een boom die zijn sapstroom niet stuwt 

en die rustig in de lentestormen staat, 

zonder angst, dat er straks geen zomer kan komen. 

 

Die zomer komt toch! 

Maar hij komt alleen bij de geduldigen 

die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt 

zo zorgeloos stil en wijds… 

 

Men moet geduld hebben 

tegen de onopgeloste zaken in ons hart 

en proberen de vragen zelf lief te hebben, 

als gesloten kamers, 

en als boeken die in een zeer vreemde taal 

geschreven zijn. 

 

Het komt er op aan alles te leven. 

Als je de vragen leeft, 

dan leef je misschien langzaam maar zeker 

zonder het te merken 

op een goede dag 

het antwoord in. 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 14 oktober 
4e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op zondag 14 oktober, de zondag van het 
werelddiakonaat, vieren wij dankbaar de maaltijd van 
de Heer, omdat vanaf de tafel van de Heer de armen 
gedenken een eeuwenoud gebruik is. Aandacht voor 
het diakonaat, want de nood in de wereld is groot. De 
Evangelielezing van die zondag  is Marcus 10:17-31. 
Hoe kan  je juist als rijk mens God dienen? Op die 
vraag heeft niet iedereen een antwoord klaar. Ook 
deze vrome Jood niet, die zo hevig met zichzelf in  
de knoop zit. Wij zingen Psalm 119:46, 47 en 49, 
Gezang 21: 1, 3, 6 en 7, Gezang 59, Gezang 486 en 
Gezang 408. (Ds. W.J. Lamfers) 
 
 
zondag 21 oktober 
5e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Zondag 21 oktober is een bijzondere dienst. In de 
viering wordt aandacht gegeven aan het ZWO 
project Kitale. Het Ethiopian Evangelical Church 
Choir zal ons verblijden met hun authentieke 
afrikaanse sound. We lezen met elkaar uit het 
marcus evangelie, mc 10, vers 32-45. Een 
ingewikkelde tekst! (Ds. Marije Hage) 
 
 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
 
 
 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.pknweespdriemond.nl 
 
 

 
 

zondag 28 oktober 
6e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op zondag 28 oktober is het Nationale Bijbelzondag. 
De Nationale Bijbelzondag heeft dit jaar als thema: 
Wijs met de Bijbel. Wees wijs met dat eeuwenoude 
boek. Wees vooral ook wijs met een belangrijk 
onderdeel van de Bijbel, de Psalmen, die eeuwen-
oude liederen die je een leven lang begeleiden. Zing, 
bid, fluister en schreeuw het uit. Daar draait het in de 
Psalmen om. Allerlei gevoelens en belevenissen 
worden in deze liederen geuit. Daarom zijn die 
liederen zo levensecht en herkennen zoveel mensen 
zich er in, zeker op moeilijke momenten in hun leven. 
 

Wij lezen op 28 oktober uit 
de Psalmen: Psalm 
119:89-112. Dat gedeelte 
is een goede samen-
vatting van waar het in de 
Psalmen om draait: de 
liefde voor God die zich uit 
in liefde voor het leven bij 

Gods geboden, Gods richtlijnen voor een goed 
bestaan voor alle mensen. Die goede raad klinkt 
door in de lezing uit de Thora: Exodus 20:1-17. God 
geeft ons zijn tien goede raadgevingen voor een 
evenwichtig leven, omdat Hij veel van mensen houdt, 
omdat Hij niet wil dat ons of een medemens iets 
naars overkomt. Waar bij christenen de liefde voor 
God zich eeuwenlang vooral uitte in het gebed en het 
lied, uitte zich die liefde bij Joden vanaf het begin 
actief en concreet: in het doen van Gods wil, dus in 
gehoorzaamheid en navolging, twee dingen die 
Bonhoeffer daarom ook centraal stelde. De profeet 
Micha zegt immers, net als de Thora en Amos, 
duidelijk dat het gaat om alle mensen recht te doen. 
Dat is wandelen met God, wandelen in  het spoor 
van Gods geboden (Micha 6:8). Zo blijkt weer dat 
geloven vooral doen is.  
 

Alle tijden door zijn de Psalmen weer nieuw. Daarom 
zingen wij op 28 oktober Psalmbewerkingen uit 
verschillende eeuwen: Psalm 149:1, 2 en 3, Psalm 
100, Laudate omnes gentes (Looft alle volken), een 
bewerking van Psalm 117 en Psalm 86:1. Wij zingen 
ook Gezang 169:1, 4 en 6 en zo vlak vóór 
Hervormingsdag (31 oktober) Gezang 401:1 en 4, 
een bewerking door Luther van Psalm 46, maar ook 
van de Psalmen 18:3, 31:4, 71:3, 91:2 en 144:2. 
Steeds weer keert in al die Psalmcitaten als een 
refrein terug dat God een steun en toeverlaat is, een 
vaste rots waarop je kunt bouwen. 
 

Psalmen horend en zingend hopen wij, rond en 
dankzij de Psalmen, een mooie, inspirerende 
Nationale Bijbelzondag te hebben. (Ds. W.J. 
Lamfers) 
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● In memoriam 
 
 

Guurtje de Vries-Knerf 
31 januari 1924  -  26 september 2012 

 
In verpleeghuis Naarderheem is op 26 september jl. overleden mevrouw Guurtje de Vries-Knerf. Ze woonde daar 
al geruime tijd. Haar krachten namen de laatste tijd sterk af. Door gezondheidsproblemen was zij sinds eind 2010 
niet meer thuis (Wintertuin 14) geweest, maar opgenomen in het ziekenhuis en later op het Transitorium in het 
Tergooiziekenhuis Blaricum. Ze was afkomstig uit Zaandam en woonde al lang in Weesp. Door de oude contacten 
van de gereformeerde kerk was er een trouwe kring bezoekers om haar heen ontstaan. Ze is op 1 oktober 2012 in 
de besloten kring van de familie gecremeerd. Moge de Eeuwige hen die om haar rouwen, troosten. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 
 
● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

Beste mensen, 
 
Pastoraat en PIO 
Een aantal gemeenteleden heeft in 
september de PIO (Predikant In 
Opleiding) Gertine Blom op bezoek 
gehad. Hartelijk dank voor uw mede-
werking en gastvrijheid. In deze drie 
weken waarin ze een aantal dagen per 

week ook nog naar het seminarium Hydepark in Doorn was, 
heeft ze niet de lijst die ik haar gegeven heb helemaal 
kunnen afmaken. De kans bestaat dat zij, als zij van februari 
tot en met mei 2013 weer terug is, dan als nog langs komt. 
Het is leerzaam voor haar en mij om dieper in te gaan op 
pastoraat en pastorale bezoeken. Ik kijk dan ook uit naar de 
periode begin volgend jaar waar zij aan meer en 
verschillende activiteiten zal deelnemen. 

Mocht u behoefte hebben aan bezoek of 
weet u iemand die bezoek op prijs stelt, kunt 
u dat (laten) doorgeven aan Ina Slokker en 
Weronika Snoeij, werkzaam op het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (PDC) op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 9-12 
uur. Ook ziekenhuisopname horen we graag, 
vanuit het ziekenhuis wordt niets door-
gegeven. 
 
Herfstvakantie 
Van 20 tot en met 28 oktober ben ik afwezig 
i.v.m. de herfstvakantie.  
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 

 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Op vrijdag 12 oktober is het feest in het 
Gein. Dan treden Nadine Havik en Cornel 
Schoonhoven in het huwelijk. Om 13.00 
uur vragen zij Gods zegen over hun 
samenzijn in de Grote kerk. Wij wensen 
hun een fijne dag en vele goede jaren 
samen. 
Op 24 oktober zijn mevrouw en mijnheer 
Verburg vijftig jaar getrouwd. Dat wordt 

gevierd aan de Kikkenstraat. Van harte gefeliciteerd en een 
fijne dag gewenst! 
 
Varia 
De Weesper filosofiekring gaat deze maand weer van start. 
Voor het eerst in al die jaren niet met een nieuw boek. 
Spinoza heeft zoveel stof te bieden, dat wij ook dit jaar 
geboeid verder lezen in zijn Theologisch-politiek traktaat, ons 
 

verbazend over de vrijheid die men destijds 
al in Nederland kende dankzij allerlei demo-
cratiseringstendensen. Ook daarin was ons 
land uniek in Europa naast de vele schilders, 
musici en filosofen die hier werkzaam waren. 
Zuinig zijn op vrijheid en democratie, juist als 
populisme in is, blijft geboden, want wie niet 
tijdig het nodige onderhoud pleegt aan de 
democratie verspeelt maar al te vaak de 
vrijheid. Dat gebeurt ook wanneer je de 
cultuur rond schilders, beeldhouwers, musici, 
schrijvers, dichters en filosofen niet koestert. 
Wanneer een economische crisis ook nog 
een culturele crisis wordt, bewijs je het 
gouden kalf economie te veel eer. Daarvoor 
zijn wij vanuit de Schrift gewaarschuwd. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Van de predikanten 
 
Ds. M.C. Hage 
 

Inspiratie 
Op de eerste (kleine) kerken-
raadsvergadering van het 
nieuwe seizoen hebben we met 
elkaar gepraat over inspiratie. 
Wat heeft ons geïnspireerd het 
afgelopen seizoen en waar 
raken we door gemotiveerd 
voor het nieuwe jaar? Dat zijn 

geen onbelangrijke vragen! Ik was zo blij om met 
elkaar daarover te praten, want het is altijd mooi 
om van elkaar te horen waar de ander van 
opleeft. Heel veel mooie dingen heb ik die avond 
gehoord: van de 550-jaar-festiviteiten en het 
rondbrengen van de kerstpakketten tot een goed 
pastoraal gesprek. 
Natuurlijk ontkomt ook een dominee niet aan deze 
vraag. Voor mij zijn er heel veel dingen waar ik 
met een heel goed gevoel aan terugdenk van het 
afgelopen jaar. Waar ik zelf het meeste aan 
beleef zijn die momenten waarop ik een gevoel 
van gemeenschap ervaar. Dat kan heel in het 
klein, wanneer ik zie dat mensen er voor elkaar 
zijn in goede én in slechte tijden. Dan krijg ik een 

warm gevoel van binnen, en veel liefde. Ik ervaar zelf 
het gemeenschapsgevoel het sterkst met de viering van 
het avondmaal. Ik vind het altijd indrukwekkend om al 
die mensen naar voren te zien lopen, met open handen. 
Dan weet ik weer dat wij als gemeenschap op weg zijn, 
op weg naar dat wat ons voedt. Ik vind het avondmaal 
om die reden ontroerend, want het is tegelijkertijd uit 
handen geven én ontvangen. Dat we dat samen als 
gemeenschap kunnen en mogen beleven, vind ik een 
groot goed. 
 
En verder… 
De jongeren zijn in het weekend van 22 en 23 
september weer op kamp geweest. Het was super 
gezellig! Het was een dolfijn weekend, met veel vissen, 
dolfijnen, zeeleeuwen, water en fantasie-dieren. Meer 
over het weekend kunt u lezen in het stukje van Nora 
Veenhoven op pagina 19. 
Tot slot: vanaf oktober starten de 30+kring en de 
belijdeniskring weer. Dat worden intensieve avonden 
waar ik me op verheug! 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 

 
 
 

● Informatief 
 
Adventskalender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventskalender Open voor U 
Stevige tafelkalender voor de adventsperiode met 
veel korte meditatieve teksten en prachtige 
afbeeldingen. Elk kalenderblad kan afgescheurd 
worden en als kaart verstuurd. Iedere dag heeft 
een tekst of een vraag om even bij stil te staan op 
weg naar Kerst. 
 
Per stuk € 6,00 te bestellen via www.pkn.nl 
linksboven aan ‘webwinkel’ aanklikken en ver-
volgens zoeken in de categorie folders, 
brochures, boeken. 
 

Landelijke Diaconale Dag 2012 
 
Diakenen, ZWO-ers en diaconale vrijwilligers zijn van 
harte uitgenodigd op de Landelijke Diaconale Dag. Het 
thema van deze dag, op zaterdag 17 november 2012, is 
‘Hart voor diaconaat. Hart voor onze medemens ver weg 
en dichtbij’. Het zal een dag worden waarop mede-
mensen centraal staan en waarop het diaconaat in al z’n 
veelzijdigheid aan de orde zal komen: van diaconaat in 
een veranderde wereld tot betrokkenheid in de 
woonwijk. 
 

Gerda Verburg, oud-minister en Nederlands vertegen-
woordiger bij de wereldvoedselorganisatie, is een van de 
sprekers in de ochtend. Gasten uit India, Amersfoort en 
Ugchelen zullen aan de presentator van de dag, Kees 
Posthumus, uitleggen wat het voor hen betekent om niet 
alleen hart voor je medemens te hebben, maar om dat 
ook in de praktijk te brengen. Dit alles voltrekt zich in 
een afwisselend programma met interviews, filmpjes, 
gasten, workshops en niet te vergeten het cabaret De 
Gemeentereiniging. 
Na een bezoek aan de informatiemarkt kunnen de 
deelnemers ’s middags meedoen aan praktische 
workshops. 
 

Locatie: Beatrixgebouw van de Utrechtse Jaarbeurs. 
Kosten: € 32,50; € 30,00 bij opgave voor 1 november. 
 

Meer informatie en aanmelden:  www.kerkinactie.nl 
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● Commissies 
 
Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
 
We willen weer beginnen met de Bijbelstudiekring. 
Het doel daarvan is dat we met elkaar de Bijbel 
bestuderen om daardoor ons geloof te verdiepen en 
te versterken. Door het onderlinge contact, het 
gesprek ervaar je de geloofsgemeenschap met 

elkaar. Ook word je 
bemoedigd en op-
gebouwd in het 
geloof door de ge-
loofservaring van 
anderen. Èn als 
jezelf de Bijbel aan 
de hand van toe-
lichting en de ge-
spreksvragen door-
zoekt blijft er veel 

in je geheugen hangen. Er zijn veel manieren 
waarop men zich vertrouwd kan maken met de Bijbel 
en het geloof. Daarvan is de kerkgang de meest 
bekende vorm. Nu kan men vele goede dingen 
tijdens een kerkdienst beleven, maar ruimte voor 
gesprek of discussie is er gewoon niet. Toch kan die 
behoefte wel degelijk bestaan. Uit de Bijbel weten 
we dat Jezus niet alleen grote groepen toesprak, 
maar daarnaast gesprekken voerde in de kleinere 
kring van de discipelen. Dat leidde vaak altijd tot een 
verdieping van inzicht. In Hosea zegt God: “Ik wil niet 
dat Mijn volk te gronde gaat door gebrek aan kennis 
van het Woord van God. Want het Woord is de enige 
Waarheid in deze wereld.” Daarom willen we verder 
gaan met het boekje over de gelijkenissen. We zijn 
dan aan het laatste hoofdstuk gekomen over ‘De 
talenten’. Hierin gaat het over de overeenkomsten en 
verschillen in het evangelie van Matteüs en Lucas. 
Het ‘waarom’ dat de ene meer talenten heeft 
ontvangen dan de ander. Onze persoonlijke talenten 
enz. Als startdatum prik ik vooreerst donderdag 11 
oktober bij de fam. Zevering. 
 
In de afgelopen tijd heeft er veel plaatsgevonden. Zo 
is mevr. Groenendaal verhuisd van haar zo 
vertrouwde woning aan het water waar ze zo’n 40 
jaar heeft gewoond naar de ‘aanleunwoningen’. 
Mevr. Willemsen heeft ook haar woning en mooie 
tuin in moeten ruilen voor Oversingel. Ze heeft daar 
wel een prachtige plek. Erika Groenendaal is 
ingetrokken bij de woongemeenschap in Kockengen 
waar ze het best naar haar zin heeft. ’s Zondags 
mogen we haar nog begroeten in de kerkdienst. 
Verder is mevr. Adrie Beukhof in Baarn bij zorg-
instelling Sherpa. Hier verblijft ze de gehele week, 
met uitzondering van het weekend. Overdag gaat ze 
naar de dagopvang, locatie Eemnes, voor werken, 
leren en cursussen volgen. Uitgaande van de 
mogelijkheden werkt men daar samen aan 
persoonlijke ontwikkelingen met als doel de zelf-

standigheid en plezier in het dagelijks leven. Dat 
laatste is heel moeilijk voor zowel haar als voor 
Evert, gezien alle ontwikkelingen in de afgelopen 
jaren. Op 8 oktober ondergaat Adrie een operatie 
aan haar knie, omdat deze volkomen los zit en ze 
daardoor regelmatig viel. Na de operatie moet ze 
opnieuw leren lopen. Het is bijna zeker dat ze ook 
naar een nieuwe instelling moet, waar weet men nog 
niet. Dat geeft een grote onzekerheid voor beiden. 
Het adres waar ze nu verblijft is Sherpa, gebouw 4. 
Zandheuvelweg 4, Diezelaan 27, 3744 NJ Baarn 
(vreemde adressering, maar het moet zo). 
 
Mevr. Van Dijk tobt al lange tijd met haar gezondheid 
en op 11 oktober zal ze een kijkoperatie ondergaan 
aan de hals. We hopen dat ze daarna de weg van 
genezing mag opgaan.  
 
Met Aart Blaauw gaat het heel moeilijk. De 
verzorging is intensiever geworden en Jenny draagt 
daar een grote steen aan bij en kan het tot nog toe 
opbrengen. Ook denken we daarbij aan de kinderen.  
 
Even iets over de zieken in het algemeen. Als we 
over de zieken onder ons spreken, moeten we 
allereerst beseffen dat wij dit veelal doen vanuit ònze 
gezonde toestand. Het gesprek over en met een 
zieke vraagt inleving van de ‘gezonde’. Want bij de 
zieke kunnen dikwijls gevoelens opkomen of leven 
van ergernis en opstandigheid over het uitblijven van 
genezing. Wij moeten erkennen dat wij ook niet in 
staat zijn alle vragen en problemen te doorgronden 
en het ‘waarom’ van de ziekte. Toch mag de 
Boodschap klinken dat God zijn Zoon gegeven heeft 
aan deze wereld in nood, om mensen te redden tot 
het eeuwige leven. In zijn ontferming en liefde 
belooft God Zijn nabijheid in Zijn Zoon Jezus 
Christus en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
waar geen ziekte, verdriet of rouw meer is. 
 
Voor het jaar 2013 heeft de kerkenraad het 
preekrooster met 45 diensten goedgekeurd. Daar 
mogen we heel blij mee zijn. Het schept voor ons 
leden van de gemeente wel een grote verant-
woording om het financieel mogelijk te houden of te 
maken. Bij de beoordeling wordt wel gekeken naar 
de opbrengsten van het voorgaande jaar. Dus we 
doen een beroep om met milde hand te geven. 
Doordat het preekrooster vroeg in ons bezit is kan 
ouderling W.v.Dijk als eerste de voorgangers in de 
nabijheid van Weesp benaderen. 
 
 
 
Namens de kerkenraadscommissie, 
P. Zevering 
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● 550 jaar Grote- of Laurenskerk 
 
Terugblik op “550 jaar Grote- of Laurenskerk” 
 

“Tóch maar vieren dat jubileum” 
was de conclusie in het voorjaar 
van 2012 en in april werden de 
plannen gesmeed. Er werd een 
stuurgroep in het leven geroepen 
met vertegenwoordigers uit de 
VGK,  HKW,  PGWD  en  RK-
gemeente. De stuurgroep nam 
zich voor het gedachtegoed van 
Laurentius te volgen en met de 
verschillende activiteiten geld in 
te zamelen voor De Voedselbank. 
De Voedselbank gebruikt de 

Grote- of Laurenskerk immers wekelijks als uitgifte-
punt. Als streefbedrag werd € 5.500,00 genoemd, het 
tienvoudige van het aantal jaren dat het kerkgebouw 
bestaat. 
 

Het begon 23 mei met de verkoop van het eerste 
Laurensbroodje aan de burgemeester! In de molen 
werd het meel verkocht. Van ieder verkocht broodje 
bij de warme bakkers en van ieder zakje meel ging 
€ 0,25 naar het goede doel. 
 

Vanaf 15 juni werden bruine papieren lunchzakken 
voor de Laurenslunch, als entreekaartjes, verkocht bij 
verschillende winkeliers. 
 

Terwijl de zomer-
vakantie voor vele 
Weespers nog niet 
helemaal afgelopen 
was, vierden we op 
26 augustus met een 
heuse Middeleeuwse 
viering, dat het pre-

cies 550 jaar geleden was dat de Grote- of 
Laurenskerk aan de Nieuwstraat ingewijd werd. Er 
stond geen stoel in de kerk! Gezeten op strobalen en 
velen gehuld in Middeleeuwse kleding volgden we de 
bijzondere viering. Aansluitend genoten we van een 
eenvoudige doch voedzame lunch, die gepresenteerd 
werd in de bruine papieren lunchzakken. 
 

De collecte tijdens de 
viering leverde een ge-
weldig bedrag op en ook de 
drankjes, die voor deze ge-
legenheid betaald werden 
met “Lauries”, zorgden voor 
een mooi startbedrag voor 
De Voedselbank. 
 

Het jaarlijkse “Vrienden-
diner” in april van de 
Vrienden van de Grote Kerk 

werd uitgesteld om het kunnen combineren met de 
activiteiten rond het jubileum. Het werd een 
Middeleeuws Vrienden-sponsor-diner in Breughelstijl! 
 
 
 

Op 14 september werd de kerk helemaal in stijl 
aangekleed. Velen verschenen weer in Middeleeuwse 
kleding en een echte minstreel vermaakte de gasten 
gedurende de maaltijd. Het Casparus College voor 
VMBO zorgde op prima wijze met leerlingen van Zorg 
& Welzijn voor de bediening. 
 

 

In de weken voorafgaande aan het Breughel-sponsor-
diner kon men intekenen op flessen jubileumwijn. Ook 
na het Breughel-sponsor-diner zijn nog verschillende 
flessen verkocht. 
 

Tot slot stond zaterdag 29 september “De musical 
Laurentius” centraal. De collecte aan het eind van de 
voorstelling leverde € 550,00 op!!!  
 

Na afloop werd het laatste 
Laurensbrood aangeboden 
aan de loco-burgemeester 
Frida Dasselaar en de 
voorzitter van de plaat-
selijke Voedselbank, dhr. 
Wim Koole. Op het brood 
prijkte het vorstelijke 
bedrag van € 7500,00! 
 

Alle foto en filmbeelden die gedurende alle activiteiten 
genomen zijn worden verwerkt tot een DVD als 
blijvende herinnering. De opbrengst daarvan gaat 
natuurlijk ook naar De Voedselbank. De zorg voor 
“De schatten van de kerk“, blijkt na 550 jaar nog 
steeds actueel te zijn. Laurentius die bijna 2000 jaar 
geleden werd geboren, had een vooruitziende blik. 
 

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan de organisatie 
van een dergelijk feest, maar door de vele sponsoren, 
die in natura of geld overmaakten, zijn de kosten erg 
laag gebleven en is er een mooi bedrag beschikbaar 
gekomen voor De Voedselbank. 
 
 
 
 

Namens de stuurgroep, 
Annelies Westra-van den Berg 
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● In de Kijker 
 
Aftredende ambtsdragers 
 
Op zondag 30 september namen wij als gemeente afscheid van 4 ambtsdragers. Ds. Alida Groeneveld 
sprak hen toe met onderstaande woorden. 
 
 
Ingrid van den Berg-van Basten (diaken) 

Je bent 8 jaar diaken 
geweest en je ervaart dat als 
een leerzame periode. Je 
verwees naar de cursus die 
door het Landelijk Diensten-
centrum van de kerk in 
Utrecht georganiseerd werd, 
die je hebt gedaan om 
armoede op het spoor te 

komen en hoe je het beste kunt omgaat met 
mensen die in armoede leven. Je bent in de 
diaconie zowel voorzitter als ook secretaris 
geweest, en zeker dat laatste is een behoorlijke 
taak. Je heb je ingezet voor alles wat te maken 
heeft met de organisatie Dorcas, de adoptie-
kinderen en de ‘granny’s’, de oma’s in Oost-
Europa  die door de diaconie gesteund worden. 
Ook ben je betrokken bij het uitreiken van de zgn. 
kerstpakketten en dat blijf je ook doen. Je hebt 
toegezegd bij praktische zaken hand en span 
diensten te blijven verlenen. Als kerkenraadslid was 
je een tijdlang lid van de begeleidingscommissie 
predikanten. 
 
 
Pietjan de Jong (diaken) 
Totaal ben je 5 jaar diaken geweest en je hebt 
aangegeven dat je nu stopt om gezondheids-
redenen. Je bent enthousiast en vasthoudend als 
het gaat om de diaconale zaak. Anderen typeren je 
als een ‘echte diaken’, als het gaat om volharding is 
dat herkenbaar. Een project als de toneel-
voorstelling Lazarus benoem je als een succes, 
waarbij je zowel de samenwerking met de Rooms-
Katholieke Parochie roemde als ook de mogelijk-
heid om als kerk naar buiten te treden. Als 
voorzitter van de diaconie was er ook een extra 
verantwoordelijkheid naar het geheel: het voor-
zittersoverleg, lid van het moderamen en in de 
denktank van de laatste kerkenraadsdag. Je geloof 
is je motivatie, het gaat om aandacht voor de 
medemens die in de verdrukking zit. 
 

Piet van Lindenberg (diaken) 
Nog een diaken neemt afscheid, 
eveneens na 8 jaar. Jij kijkt op 
deze tijd terug als een leerzame 
periode: je noemde de voedsel-
bank als voorbeeld waarbij je nóg 
scherper dan voorheen naar de 
medemens leert kijken. Je hebt op 
de verschillende terreinen, onder 
meer als moderamenlid, gepro-

beerd op zoek te gaan naar de verbindingen tussen 
verschillende groepen en mensen. Jij bent de man die 
bij mensen thuis de kerkradio brengt en je constateert 
keer op keer dat hiermee mensen uit hun isolement 
komen, mensen kunnen betrokken blijven bij deze 
kerkelijke gemeenschap. Ook jij hebt aangegeven dat 
je dit blijft doen, en dat is prettig dat je mensen met 
raad en daad bijstaat, als er iets hapert in de 
uitzending. 
 
 
Margreet Schep-van Gemert (ouderling) 

Tot slot, Margreet Schep, jij 
stopt na een periode van 4 jaar 
als pastoraatsouderling. Je hebt 
je tijd en zorg gegeven in het 
bezoeken van mensen. Het 
vergaderwerk is niet jouw grote 
liefde, maar daarentegen het 
regelen van praktische zaken 
juist  wel.  Zo  was  er  je  

betrokkenheid bij de 50+ middagen die door het 
consistorie van pastoraatsouderlingen georganiseerd 
worden. Ook ben je met grote regelmaat op vrijdag te 
vinden in Oversingel waar je mensen van hun kamer 
naar de kerkdienst haalt en na afloop ook weer thuis 
brengt. Jij gaat hiermee door. 
 
 

Volgende keer in kerkblad Onderweg: 
Jonna Morrema-van Spengen die als 

nieuwe ambtsdrager (diaken) werd 
bevestigd op 30 september 2012. 

 
 
 
 

Onze gemeente gaat voor groen! 
 

Met ingang van september wordt er naast de 
beamer nog maar een beperkt aantal liturgieën 

gemaakt. Dit besluit is vooral genomen om  
papier te besparen.We rekenen op uw begrip. 

 

De kerkenraad 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom 
in Het Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur 

voor een kopje koffie en een praatje. 
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● ZWO-project Kitale 
 
Nieuwe orthopedische werkplaats is klaar 
 

Op zondag 21 oktober staat de dienst 
in het teken van ons ZWO-project in 
Kenia. Bijzondere muzikale mede-
werking verleent het koor van de 
Ethiopian Evangelical Church uit 
Amsterdam, dat religieuze liederen 

zingt in hun taal, het Amaars. Gastspreker is de heer 
Chiel Ribbens, voorzitter van de Stichting Onder-
steuning Kitale-project Kenia. Hij doet hij kort verslag 
van de succesvolle voortgang van het project. 
 

Vanaf oktober vorig jaar hebben wij als gemeente 
gecollecteerd voor het goede medische werk in Kitale, 
toegespitst op de verbouwing en verbetering van de 
sterk verouderde orthopedische werkplaats. We gaan 
dat nog een jaar doen. Intussen zijn uw giften 
uitermate doeltreffend besteed. Zo blijkt uit het goede 
nieuws dat we van dokter Bea Andersen-Schipper, 
directeur van het ziekenhuis, per mail ontvingen. 
 

"Vanaf maart 2012 zijn we bezig geweest met de 
nieuwbouw van de orthopedische werkplaats en de 
ruimte voor fysiotherapie, onderdeel nu van ons 
ziekenhuis. Het gebouw is nu klaar. De nieuwe 
apparatuur wordt dezer dagen geïnstalleerd. We 
kunnen niet wachten om erin aan de slag te gaan en 
dat zal niet lang meer duren. Ook de fysiotherapeut, 
die na vier jaar onlangs zijn opleiding afrondde, staat 
te popelen om aan de slag te gaan. Er zijn al 
wachtlijsten met patiënten. 
De nieuwe werkplaats wordt deels ingericht met de 
apparatuur uit de oude werkplaats. Er komt wel een 
nieuwe harsoven om nog betere kunstledematen te 
kunnen maken. Probleem is dat we nog steeds niet op 
het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Welllicht kan de 
grote generator voor de pas gereed gekomen 
röntgenafdeling uitkomst bieden. 
De oude werkplaats in Kitale zal nog wel een aantal 
dagen per week open zijn voor het onderzoeken van 
de aanhoudende stroom nieuwe patiënten. 
Ineens zijn alle componenten om echt goede zorg te 
kunnen leveren aan de orthopedische patiënten 
aanwezig. Ik kan het zelf nog nauwelijks geloven! 
Dit jaar kregen we bezoek van twee Nederlandse 
orthopeden die ook in Uganda operaties uitvoeren. 
Met hen bekeken we onze opzet en hoe zij ons in de 
toekomst van dienst kunnen zijn. Omdat we nog geen 
operatie-afdeling hebben, laten we orthopedische 
operaties voorlopig uitvoeren in het Kijabe hospitaal, 
dat 350 km van ons vandaan ligt. Er werken daar 
Amerikaanse chirurgen, gespecialiseerd in orthope-
dische en neurologische operaties voor kinderen. 
Eens per maand gaat onze Stephen Sweta met een 
groepje patiënten naar Kijabe voor opname. Dit doen 
we al jaren zo en het werkt goed. Ook omdat we een 
gesubsidieerde prijs voor de operaties betalen. 
De Nederlandse orthopeden toonden veel belang-
stelling voor de gipsbehandeling die Stephen toepast 
bij pasgeboren baby’s met klompvoetjes. Ze willen 
meewerken aan de verbetering van dat programma, 
omdat inmiddels de technieken zijn verbeterd. Via 

email gaan ze ons adviseren voorbij ingewikkelde 
gevallen. 
De meest voorkomende orthopedische problemen 
worden veroorzaakt door polio, klompvoetjes, been-
mergontsteking, niet geheelde fracturen, aangeboren 
afwijkingen aan ledematen en spina bifida (open rug). 
Dit laatste vraagt meestal om snel maar duur operatief 
ingrijpen. Het grote probleem is dat in ons leefgebied 
de meeste mensen hun geld verdienen met een klein 
beetje landbouw. Ze verdienen niet genoeg om mee 
te kunnen betalen aan de dure operaties van hun 
kinderen. Helaas is het aanbod van patiënten ook 
voor ons te groot om iedereen te helpen. 
Een ander probleem is de zorg voor patiënten, als ze 
weer thuis zijn na een operatie. Regelmatig mislukt 
een operatie door de slechte nazorg en hygiënische 
omstandigheden thuis. We hopen dit te verbeteren, 
als we een auto voor ons programma krijgen, waar-
mee we huisbezoeken kunnen doen en een betere 
begeleiding aan de verzorgers kunnen geven.  
Ondanks alle moeilijkheden die we tegenkomen, 
begint het nieuwe orthopedische programma toch 
goed vorm te krijgen. We verwachten dan ook tegen 
het eind van 2012 een kwalitatief nog veel betere zorg 
te kunnen bieden aan orthopedische patiënten. 
Er is vooral behoefte aan financiële middelen om de 
operaties te betalen en de materialen voor Stephen te 
kunnen kopen voor de orthopedische aanpassingen. 
Voor de behandeling van klompvoetjes heeft hij veel 
gips nodig; verder gebruikt hij leer, metaal, gespen, 
klittenband, hars, krukken, 
beugels etc. De operatie 
voor 1 kind kost nu 
€ 250,00. In 2011 hebben 
we 22 patiënten kunnen 
laten opereren. Stephen 
behandelde vorig jaar 724 
patiënten in de werkplaats 
in Kitale. Er wordt door hem 
veel werk verzet. Daarvoor 
is veel geld nodig. We zijn 
dan ook erg blij met de 
steun uit Weesp. Uw hulp 
helpt!" 
 

Aldus de Nederlandse arts Bea Andersen- Schipper 
die met enorme inzet en deskundigheid leiding geeft 
aan dit project.  
 

Op zondag 21 oktober kunt u via de speciale collecte 
weer uw bijdrage geven aan deze belangrijke 
orthopedische zorg. Daarmee helpt u kinderen en 
volwassenen letterlijk op de been. En aan een betere 
toekomst! Na afloop van de dienst is er gelegenheid 
om producten uit Kenia te kopen, zoals sjaals, 
omslagdoeken, tassen. keramiek en houtsnijkunst. 
Neem dus graag voldoende geld mee. De opbrengst 
is voor het goede doel. Van harte aanbevolen. 
 
Namens de ZWO-commissie, 
Jan Overduin 

Stephen Sweta aan het werk 
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● Informatief 
 
Nationale Bijbelzondag 
 
Op zondag 28 oktober is het Nationale Bijbelzondag. 
Dat is geen overbodige luxe, want de aandacht voor 
de Bijbel neemt in ons land helaas steeds meer af, 
terwijl dat in andere landen anders ligt. De Nationale 
Bijbelzondag is een initiatief van het NBG, het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Met deze zondag 
vraagt het NBG aandacht voor de Bijbel en voor het 
werk waarmee deze organisatie zich al meer dan 
tweehonderd jaar bezighoudt: de Bijbel vertalen in 
allerlei talen en de Bijbel verspreiden tegen 
betaalbare prijzen in vele landen. Ik weet hoe men in 
Nederland, Duitsland en Roemenië voortreffelijk werk 
doet. En dat is nog maar een klein onderdeel van het 
totale werk dat Bijbelgenootschappen in allerlei 
landen verrichten. Die Bijbelgenootschappen werken 
intens met elkaar samen, zodat ook in arme landen 
of landen waar weinig christenen wonen de Bijbel 
kan worden verspreid. Bijbelgenootschappen zorgen 
voor goede vertalingen, voor mooie uitgaven voor 
allerlei doelgroepen en waar nodig voor prima 
drukapparatuur die men in menig land niet alleen 
gebruikt om Bijbels te drukken, maar ook allerlei 
andere boeken en tijdschriften die de kerk daar nodig 
heeft om haar werk te kunnen doen.  
 
Dat de Bijbelgenootschappen belangrijk werk 
verrichten vindt men zeker in landen waar de Bijbel 
lange tijd niet verkrijgbaar was, omdat dictators en 
autoritaire regimes doorhebben dat bepaalde 
Bijbelverhalen en Psalmen hun gezag ondermijnen of 
omdat de kerk een lange tijd verboden minderheid 
vormt.  
 
In Nederland is de liefde voor de Bijbel misschien wel 
sterk bekoeld omdat men hier eeuwenlang met de 
Bijbel is overvoerd en daardoor het verrassende van 
Bijbelverhalen is weggevallen. Wij moeten de 
schoonheid en het boeiende van de Bijbelse 
verhalen weer herontdekken. Dat is niet eenvoudig. 
Daarom heeft de Nationale Bijbelzondag dit jaar als 
thema: Wijs met de Bijbel. Wees wijs dat 
eeuwenoude boek, de Bijbel, omdat in die bibliotheek 
vol verschillende boeken zoveel prachtige, 
inspirerende verhalen en liederen zijn te vinden die 
mensen al eeuwenlang boeien. Verhalen die je leven 
vorm geven, verhalen die je raken, verhalen die 
dichters, musici, schilders en beeldhouwers steeds 
weer inspireren.  
 
Wees vooral ook wijs met een belangrijk onderdeel 
van de Bijbel, de Psalmen, die eeuwenoude liederen 
die  je een leven lang begeleiden. Luther heeft een 
aantal Psalmen tot liederen bewerkt die iedereen kon 
meezingen. Calvijn ging verder: hij zorgde er voor dat 
alle 150 Psalmen werden berijmd. Dat wij al die 150 
Psalmen nog steeds in ons Liedboek hebben, is 
uniek. Dat vindt men alleen nog in Hongarije en 
Zevenburgen. Maar wie daar dominee werd had dan 
ook vaak in Nederland gestudeerd, in Franeker, 
 

Harderwijk of Utrecht. Dat was van de zestiende 
eeuw tot 1948 gebruikelijk. Bijbels en liedboeken in 
het Hongaars werden toen vaak in Nederland 
gedrukt, omdat dat onder het juk van de Turken in 
Hongarije niet mogelijk was. Zo tolerant als men 
tegenwoordig beweert waren die immers in 
werkelijkheid niet. De Reformatoren Luther en vooral 
Calvijn, de dichters Marnix van Sint Aldegonde en 
Joost van den Vondel, de componist Jan Pieterszoon 
Sweelinck en de dichter Martinus Nijhoff (1894-
1953), die zoveel Psalmen heeft herdicht voor het 
Liedboek, zij hebben ons allemaal de eeuwen door 
Psalmen leren zingen, zodat Nijhoff kon dichten: 
 
 

De moeder de vrouw 
 
Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 
Ik zag de nieuwe brug, Twee overzijden 
die elkaar vroeger schenen te vermijden, 
worden weer buren. Een minuut of tien 
dat ik daar lag, in  ’t gras, mijn thee gedronken, 
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd –  
laat mij daar midden uit de oneindigheid 
een stem vernemen dat mijn oren klonken. 
 
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. 
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer, 
 
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 
O, dacht ik, dat daar mijn moeder voer. 
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.  

 
 
U krijgt op de Nationale Bijbelzondag in uw kerk een 
mooi boekje over de Psalmen (let op de combinatie 
van tekst en foto!). De kinderen krijgen een mooie 
knutselplaat waar muziek in zit dankzij een 
muziekinstrument dat ook in bijbelse tijden al 
fijnzinnig werd bespeeld. Zo kan iedereen weer op 
een boeiende manier met dat inspirerende boek dat 
'Bijbel' heet aan de slag. 
 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden 
 

Theologische Vorming 
voor Gemeenteleden en 
geïnteresseerden (TVG) 
is bestemd voor iedereen 
die zich wil verdiepen in 
geloven, theologie en 
zingeving. Voor iedereen 
die nieuwsgierig is naar 

de bronnen van het christelijke geloof. Voor iedereen die 
geboeid is door de zoektocht naar inspiratie voor zijn 
eigen persoonlijke leven. En voor iedereen die zich wil 
verdiepen in zijn taak en verantwoordelijkheid voor de 
kerk en de samenleving. Er bestaan géén toelatings-
voorwaarden, wat betreft lidmaatschap van de kerk, 
noch wat betreft het genoten onderwijs. 
 
Opzet van de cursus 
De cursus duurt drie jaar. De cursus vindt plaats 
gedurende het schooljaar en begint meestal in 
september. De cursus bestaat uit minimaal 60 uur per 
jaar en wordt meestal ’s avonds gegeven, maar in 
enkele gevallen ook overdag. 
 
Inhoud van de cursus 
Theologie omvat diverse vakken, elk met hun eigen 
inhoud en methode. Deze verscheidenheid maakt theo-
logie verrassend en boeiend. In de cursus komen jaar-
lijks zes basisvakken aan bod: 
• Oude Testament 
• Nieuwe Testament 
• Kerkgeschiedenis 
• Dogmatiek/geloofsvragen 
• Ethiek 
• Praktische Theologie, bestaande uit de deelvakken 
  Liturgie, Diaconaat en Pastoraat  
 
Van al deze vakken is basisstudiemateriaal beschikbaar. 
Op www.pkn.nl bij het onderwerp TVG onder Cursus-
aanbod staat nadere informatie over de inhoud van deze 
vakken. Daarnaast worden door de meeste TVG-
cursusplaatsen extra vakken aan het programma 
toegevoegd, zoals: spiritualiteit, filosofie, Jodendom, 
gemeenteopbouw, wereldgodsdiensten, niet-westerse 
theologie en feministische theologie. 

Deskundige en betrokken docenten 
De docenten zijn predikanten, kerkelijk werkers en 
docenten, die gespecialiseerd zijn in het vak dat 
zij verzorgen. Zij maken daarbij gebruik van de 
lesmodulen beschikbaar gesteld door het 
Protestants Landelijk Dienstencentrum of van 
eigen lesmaterialen. Aan het einde van de cursus 
beschikt u over een rijk theologisch naslagwerk. 
 
Enthousiaste medecursisten 
U volgt de cursus met een groep enthousiaste 
medecursisten. In de lessen is er ruime 
gelegenheid voor gesprek en ontmoeting. 
 
Certificaat 
Alle cursisten ontvangen aan het einde van de 
cursus een deelnamecertificaat. 
 
Altijd in de buurt 
De cursus wordt op 26 plaatsen in Nederland 
gegeven. Voor de omgeving ´t Gooi is de locatie 
van de cursus in Weesp, in het BIOS-gebouw, 
Middenstraat 131, 1381 XC Weesp. 
 
Duur 
De cursus duurt totaal drie jaar. De cursusbijeen-
komsten vinden plaats op woensdagavond van 
19.30-22.00 uur. Bovendien zal men wekelijks 
enige tijd moeten besteden aan zelfstudie thuis. 
Men kan ook de cursus-uren gedurende een of 
twee jaar volgen, of alleen één of meer units.  
 
Cursuskosten  
De cursuskosten zijn € 200 per jaar. 
 
Cursusleiding  
Cursusleider, aanmelding en informatie: Ds. C.J. 
van Leeuwen-Assink, Hengelolaan 111, 1324 GZ 
Almere, tel. (036) 533 16 09 of 06 21 23 31 76 , e-
mail: bramdod@xs4all.nl. 
Secretariaat: Rosemarije Venema, Wethouder 
Insingerstraat 21, 1107 XA Amsterdam Z.O., tel. 
06 46 04 68 42 , e-mail: rosemarije@yahoo.com. 
 

 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 

koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 

en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 

boven. Zij ontvangt u graag. 
 

 

 
 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur 
in de Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 
Wim Koole 

Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, 
kinderbijbels, dagboeken, evangelische lectuur 
enz. Het boekje “Doornse Levenskunst, mooi, 
goed en waarachtig leven”, is nu ook bij ons te 
koop. Dit boek zal besproken worden op de 
gespreksavonden met ds. Alida Groeneveld. 
Ook zijn er weer dagboekjes en agenda’s te 
koop voor 2013. 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur 
tot 12.00 uur. Komt u gerust eens kijken, u bent 
van harte welkom! 
 
Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
Kerkcontact 
 
Ontvangen € 10,00 van mw. G. via mw. W. 
Hartelijk dank, Ankie Wiereyn 
 
 
 
Oogstdienst 2012 
 
Dit jaar wordt de Oogstdienst gehouden op 
zondag 4 november, voorganger is ds. W.J. 
Lamfers. Zaterdag voor de dienst zullen er zo’n 
500 fruitbakjes gemaakt door vrijwilligers. Deze 
bakjes gaan, vergezeld van een fraaie kaart, als 
groet van de Protestantse Gemeente te Weesp 
en Driemond, naar alle gemeenteleden van 75 
jaar en ouder en de bewoners van De 
Hogeweijk. 
Mocht u nog mensen kennen die niet tot deze 
categorieën behoren, maar waarvan u vindt dat 
ze wel in aanmerking komen voor een fruitgroet 
(denk aan zieken of zeer eenzame mensen) dan 
vernemen wij dat graag. U kunt hen aanmelden 
op één van onderstaande adressen: 
 
Ankie Wiereijn, telefoon  410 722 
Rie Woudsma, telefoon  412 018 
Agaath Bakker telefoon  410 896 
 
Om deze fruitgroet als traditie in ere te kunnen 
houden bevelen wij de collecte van 4 november, 
ter bestrijding van de onkosten, van harte bij u 
aan. Wij rekenen weer op ieders gulheid en 
medewerking. 
 
Namens de oogstdienstcommissie, 
Wenny Schippers 
 
 
 

Superschone kerk 
 
Een paar weken zijn er weer heel wat 
vrijwilligers superhard bezig geweest 
om onze kerk weer superschoon te 
maken. 
Namens allemaal heel hartelijk bedankt 
voor jullie fantastische inzet. We 
kunnen er weer een jaartje tegen. 
 
Behalve hard werken hebben we ook een hoop lol en 
voldoening. Wil je dat ook meemaken? Geef je op bij mij, 
dan schrijf ik je graag bij op de lijst want we kunnen zeker 
een paar mensen erbij gebruiken. 
 
Agnes Bruin 
 
 
 
Verjaardagsfonds 
 
Beste medewerkers/sters en alle gulle gevers, we hebben 
met elkaar weer een mooi bedrag opgehaald, te weten 
€ 1086,05; en iedereen wordt weer heel hartelijk bedankt! 
 
En bij deze heb ik een oproep: Met spoed gevraagd een 
medewerker/ster voor de wijk Aetsveld, te weten: 
Reigersweide / Schans / Bastionweg. Indien u 
geïnteresseerd bent, kunt u reageren op onderstaand 
adres. 
 
Met een hartelijke groet, 
Elly Lijnsvelt - van Dusseldorp 
Rembrandt van Rijnstraat 129 
tel. nr. 410810 
 
 
 
 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen naar 
de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u bellen 
of mailen met Triencko Boerema (0294 412 744, 
t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 419 973, 
bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal Diaconaal 
Centrum (0294 483 993). 
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Werkgroep 
Oud Papier Grote Kerk 
 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 12 oktober in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 13 oktober wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 
 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via 
“Zending over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed 

bruikbaar, heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 

(zonder batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 

kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag is er een gastvrouw 

aanwezig. Op maandag en vrijdag is de 
medewerker van het PDC uw gastvrouw. Op die 

dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 

 

Straatbijbel krijgt eigen app 
 
De Straatbijbel, ook wel bekend als De Torrie van Mattie, 
krijgt een eigen app voor smartphones. Via de app 
kunnen gebruikers alle verhalen beluisteren als mp3, 
verteld door jongeren van de straat. 
 
In de aanloop naar de lancering van het tweede deel van 
de Straatbijbel in oktober, wordt vanaf begin oktober elke 
week een mp3 uit Genesis ‘Hoe die torrie begon’ aan de 
app toegevoegd. Diverse Bekende Nederlanders hebben 
hun stem geleend voor de nieuwe luisterverhalen. Ook 
een aantal jongeren dat meewerkte aan het tweede deel 
van de Straatbijbel, heeft meegeholpen met het 
inspreken. 
 
Verder biedt de app gebruikers een kijkje achter de 
schermen via foto’s en video’s. Ook is er een mogelijkheid 
om de Straatbijbel vanuit de app te bestellen. De 
ingesproken verhalen zijn ook te beluisteren via 
www.straatbijbel.nl, waar ze inmiddels al meer dan 56 
duizend keer zijn aangeklikt. 
 
De Straatbijbel is ontstaan uit een samenwerking tussen 
Youth for Christ, het Nederlands Bijbelgenootschap en 
Ark Mission. Auteur Daniel de Wolf was Youth for Christ-
jongerenwerker in een Rotterdamse achterstandswijk. De 
Wolf geeft nu leiding aan een kleine buurtkerk met veel 
jongeren. Hij schrijft de Straatbijbel onder meer voor 
jongeren uit zijn eigen wijk. 
 
De Straatbijbel app is gratis te downloaden voor iPhone 
en Android. 
 

bron: www.yfc.nl 
 
 
Sudoku 
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● Voor de jeugd 
 

Kersite kamp 2012 
 
Negen uur 's ochtens vertrokken we met 
goede zin naar Harderwijk. Daar aangekomen 
brachten we de spullen naar hun plek en 
begonnen we aan een begin spel, genaamd 
"fruitmand!!!" waarbij we van geluk mochten 
spreken dat er niemand in de hectiek gewond 
is geraakt. Het spel uitleggen dat wordt nogal 
ingewikkeld maar als u heel nieuwgierig bent, 
kunt u het altijd aan een van de jongeren in de 
kerk vragen.  
 

Nadat we ons dus gesetteld hadden en waren 
voorbereidt met een spel, vertrokken we naar 
Harderwijk en mochten wij het dolfinarium 
vereren met een bezoekje!! En na wat 
spetters is het prachtig droog gebleven. 
 

's Avonds na een heerlijke maaltijd was het 
avondspel aan de beurt, de dropping. Een spel 
waar iedereen zin in had en wat de eerste 
keer fout gaat, gaat de tweede keer goed, dit 
jaar  zijn  we  dus  allemaal  goed  gelopen,  en  
heeft onze Albert niet midden in het donkere 
bos op niets zitten wachten. Alles liep op 
rolletjes op de schotse hooglanders na dan, 
die ons allen de stuipen op het lijf jaagden en 
zelfs sommige groepjes tot vertraging 
brachten. 
 

Zondag ochtend na een nachtje keten, uit-
rusten en een mooie chaotische dienst, zijn 
we fanatiek wezen knutselen. Overal ont-
stonden er fantastische zeedieren op papier 
die met de origineelste matriaalen in elkaar 
zijn gezet. Nadat de dieren gepresenteerd 
waren was het zitten klaar en begonnen we 
aan zeskamp. 
 

En toen ook dat beeindigd was, was er nog 
maar een ding over, het leukste onderdeel van 
kerksite kamp genaamd: "Schoonmaken!!!" 
(gelukkig was ik de keukendienst en hoefde ik 
niet de toilleten te doen!). 
 

En tja, aan alles komt een eind dus ook aan dit 
kamp kwam een eind. Zo werd er nog snel even 
een groepsfoto geschoten en vertrokken alle 
autos weer naar huis.  
 
Nora 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


