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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp 
Telefoon 0294 419065 
Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 1: vrijdag 28 december, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 7 januari 2013. 
Activiteitenperiode: 9 tot en met 28 januari 2013. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 16 december 
3e zondag van Advent,  
Gaudete, Verblijdt U 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte ZWO-project 
2e collecte kerk 
 
19.30 uur Christmas Carols 
 
 
zondag 23 december 
4e zondag van Advent 
Rorate Coeli, Dauwt hemelen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
17.00 uur kinderkerstfeest 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds. H.J. de Bie, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
 
maandag 24 december 
Kerstnachtdienst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
22.30 uur mw ds M.C. Hage 
 

collecte  serious request 
 
 
dinsdag 25 december 
Kerstmis 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
 

1e collecte diaconie (kinderen in de knel) 
2e collecte kerk 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie (kinderen in de knel) 
2e collecte  kerk 

zondag 30 december 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds A. Groeneveld 
  stamtafel 
  koffiedrinken na de kerk 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 

maandag 31 december 
Oudjaar 
 
Koor van de Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.00 uur ds W.J. Lamfers 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 

zondag 6 januari 
Driekoningen 
Epifanie, Verschijning van de Heer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
  nieuwjaarsreceptie 
 

1e collecte oecumene 
2e collecte orgelfonds 
 
Het Lichtuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
 
kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
  14 december  ds W.J. Lamfers 
  21 december  R.K. dienst 
  28 december  Dhr Herderschee 
    4 januari  R.K. dienst 
   
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
  23 december  de heer G. Herderschee 
   18.30 uur (Kerst) 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 16 december 
Hr A. Jochemsen 457790 
 
zondag 23 december 
Hr F. Lijnsvelt 410455 
 
dinsdag 25 december 
Mw M. Mak 432588 
Hr P. Kalwij 432263 
 
zondag 30 december 
Hr S. Biesheuvel 417859 
 
zondag 6 januari 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Maandag 17 december  
Bespreek het samen 14.00-15.30 uur 
 
Woensdag 19 december 
Passage, kerst met ds J. Buitenhuis 19.45 uur 
 
Woensdag 19 december 20.00-22.00 uur 
Weesper filosofiekring (groep 2) 
 
Donderdag 20 december 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Donderdag 20 december  
PCOB, kerstviering 14.30 uur 
zaal open 14.00 uur 
 
Donderdag 20 december 20.00-22.00 uur 
Weesper filosofiekring (groep 1) 
 
Donderdag 3 januari 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Donderdag 3 januari 
Alzheimercafé, inloop 19.00 uur aanvang: 19.30 uur 
“Het Herinneringsboek” 
Gastsprekers Marleen Buter en Anette Broens, 
Hotel ‘Hart van Weesp’, Herengracht 35 
 
Zondag 6 januari 
Nieuwjaarsreceptie, Grote of Laurenskerk, na afloop van de dienst 
 
Maandag 7 januari 
Protestantse Vrouwen op Weg. 19.45 uur 
bingoavond 
 
Woensdag 9 januari 
Passage, Nieuwjaar met dhr Bosman, Barneveld 19.45 uur 
over het leven op een shell-tanker 
Rabo-bank zaal Weesp 
 
Woensdag 9 januari 
Vergadering consistorie 20:00-22:00 uur 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 
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● Meditatie door ds. Alida Groeneveld 

 
Jozef 
 
Rond Kerstmis gaat het vaak over het kind Jezus 
en Maria. Geheel terecht, maar er is ook een rol 
voor Jozef. Daarom deze keer Jozef in de 
schijnwerpers. 

Jozef is lang ondergewaardeerd. Alle aandacht 
gaat uit naar moeder en kind: de zoon van God en 
zijn moeder. De vader staat een beetje achteraf, in 
de schaduw, afgebeeld als een oude man met een 
baard en een kaal hoofd. Het heeft een reden om 
Jozef als een oude man af te beelden, op 
middeleeuwse schilderijen bijvoorbeeld, om elke 
verwijzing naar een seksuele verhouding tussen 
hem en Maria te vermijden. 

 
Altaarstuk St Petruskerk Hamburg 
Meister Bertram; oude Jozef geeft kind aan Maria  

Wat is er met Jozef gebeurd? Het beeld dat de 
evangelist Matteüs van Jozef geeft, is toch anders. 
Jozef is een rechtschapen man: hij houdt zich aan 
de wetten van Mozes, maar hij wil ook de eer van 
zijn aanstaande vrouw redden .Dat is zijn dilemma. 
In het hele geboorteverhaal is hij een figurant, 
maar als figurant speelt hij een cruciale rol en moet 
hij een belangrijke beslissing nemen. Hij moet de 
bijzondere – tegennatuurlijk - geboorte erkennen 
en een vreemde loot op zijn stamboom enten. Door 
Jozef is Jezus ‘zoon van David’. Dankzij Jozef 
kunnen wij zingen: ‘Davids zoon, lang verwacht!’ 
(uit ‘Stille nacht, heilige nacht’) 

Er is een parallel tussen het geboorteverhaal van 
Mozes en het geboorteverhaal van Jezus in het 
evangelie naar Matteüs. De Farao van Egypte wil 

alle pasgeboren jongetjes van het volk Israël laten 
ombrengen met als doel dit zich steeds maar 
uitbreidende volk uit te roeien. Door een list van 
zijn moeder Jochebed en zijn  zus Mirjam wordt 
Mozes gered. Matteüs neemt dit bekende verhaal 
over en schetst de bedreiging van het leven van 
Jezus. Als Herodes, koning ten tijde van de 
geboorte van Jezus, gehoord heeft van de 
geboorte van een nieuwe koning, laat hij alle 
pasgeboren jongetjes van Bethlehem ombrengen. 
Deze Herodes krijgt trekken van de Farao uit de tijd 
van Mozes!  

Er is – in de overlevering – een oud verhaal van 
Amram, de vader van Mozes. Van hem werd 
verteld dat hij van zijn vrouw Jochebed wilde 
scheiden omdat de Farao bevolen had alle 
pasgeboren jongens te doden. Een huwelijk zonder 
zonen was in Amrams ogen geen echt huwelijk. 
Maar zie, een engel verschijnt Amram in de droom 
en zegt; ‘neem uw vrouw tot u, de Heer zal 
uitredding geven’.   

Matteüs verbindt dit verhaal in het zijne: Jozef staat 
ook op het punt van zijn aanstaande vrouw te 
scheiden, als hij ontdekt dat zij zwanger is. Hij kan 
daaruit niet anders concluderen dan dat zijn 
vrouw… Maar een engel vertelt hem dat het God 
zelf is van wie zij een kind verwacht. Zo vertelt 
Matteüs hoezeer Jezus een geschenk van God is 
voor zijn volk en voor de gehele wereld. Zo zouden 
we Jozef kunnen eren, de bescheiden mens die 
van zichzelf af wijst en op het juiste moment de 
goede beslissing neemt. 
 

 
Geboorte van Jezus (Lucas 2) Domkerk Roskilde (Denemarken) 
Jozef rechts van de dieren 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 16 december 
3e zondag van Advent 
Gaudete, Verblijdt U 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 16 december vieren wij de derde 
zondag in de Adventtijd. Wij lezen uit het 
Evangelie Matteüs 25:1-13, zingen mooie 
liederen, vieren dankbaar Avondmaal en 
luisteren naar fraaie koraalvoorspelen. 
Net als de meisjes uit de gelijkenis kijken 
wij dankbaar uit naar de dingen die 
komen gaan: naar Gods het Kind dat als 
een Godsgeschenk naar ons toe komt. 
(ds. W.J. Lamfers) 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur 
Festival of Lessons and Carols 
Vanaf zaterdag 17 november repeteert 
een projectkoor onder leiding van Martin 
Kamminga voor de Christmas Carols. Dit 
‘festival of Lessons and Carols’ is 
inmiddels een vaste traditie in Weesp 
geworden. Een aantal lezingen uit oude 
en nieuwe testament wordt afgewisseld 
met bekende en minder bekende carols. 
Een greep uit het repertoire: Once in royal 
David’s City, Wassail Carol, Silent Night, 
Ding dong merrily on high, Dormi Jesu, 
Sussex Carol en O come, all ye faithful. 
Christine Kamp bespeelt, zoals altijd, het 
orgel. (ds. Alida Groeneveld)  
 
 
 

Christmas Carols 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 16 december, 19.30 uur 
Grote of Laurenskerk 

 

 
 

zondag 23 december 
4e zondag van Advent 
Rorate Coeli, Dauwt hemelen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Het thema van het kinderproject is op 
deze zondag ‘zet de deur van je hart 
maar open’ en dat past bij de ontmoeting 
van Maria en Elisabeth (Lucas 1). We 
zingen een aantal mooie adventsliederen: 
gezang 128 Kom tot ons, scheur de 
heemlen, Heer, gezang 131 O zalig, heilig 
Bethlehem en nog veel meer. Hoewel 
kerst dichtbij is, zijn we nog een zondag in 
de adventstijd. (ds. Alida Groeneveld) 

dinsdag 25 december 
Kerstmis 
 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op Kerstochtend zingen wij twee van die 
mooie liederen van Bastiaans en andere 
prachtige Kerstliederen. Nadat ik die 
prachtige melodie van Samuel Sebastian 
Wesley, die in Zingend geloven 8 nr. 78 
wordt benut, vorig jaar in Engeland hoorde, 
zong die melodie dagenlang door mijn hoofd. 
Bovendien zong ik die melodie ook nog eens 
samen met twee Engelsen in de eeuwenoude 
kerk van het havenstadje Rye, een van de 
Cinque Ports die in de Middeleeuwen voor de 

nodige handel zorgden en het land beschermden tegen invallen. 
Sopraan Marieke Koster zingt op Kerst voor ons en met ons 
mee. Het is dus genieten geblazen rond het Kerstevangelie uit 
Lucas 2 en rond de lezingen uit het Psalter: Psalm 72:12 en 13 
en Psalm 113. Zo verwonderen wij ons over dit Kind en die arme 
God. (ds. W.J. Lamfers) 
 
zondag 30 december 
zondag onder het octaaf van Kerst 
 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze zondag heet ‘onder het octaaf van Kerst’. Een octaaf is 
een muzikale term die acht noten omvat. Een christelijk feest 
met joodse wortels duurt acht dagen, een octaaf. Zo kennen we 
het octaaf van Kerst en Pasen. Het is een combinatie van de 
zeven scheppingsdagen opnieuw, plus de achtste dag: de 
vervulling van dat alles in een totaal nieuw perspectief. De 
lezingen zijn Jesaja 61:10-62:3, Galaten 3:23-4:7 en Lucas 
2:22-40. Of alle lezingen zo uitgebreid zullen klinken, heb ik nog 
in beraad. Het is ook de zondag die wat in de schaduw staat van 
Kerst. Laat u desondanks niet weerhouden ook deze dag mee 
te vieren. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 

maandag 31 december 
Oudjaar 
 

Grote of Laurenskerk, 19.00 uur 
Op 31 december luisteren wij naar Psalm 90 en naar fraaie 
koraalvoorspelen van de grote Bach en zingen wij ons vol 
vertrouwen het geloof te binnen door met mooie liederen het 
nieuwe jaar tegemoet te gaan. Wij houden deze dienst niet in 
het koor van de kerk, maar vlak vóór de kansel. Ga daar 
allemaal alstublieft bij elkaar zitten, want alleen daar is het 
lekker warm. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 

zondag 6 januari 
Driekoningen 
Epifanie, Verschijning van de Heer 
 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 6 januari (Driekoningen) luisteren wij naar Jesaja 60:1-6 en 
Matteüs 2:1-12 en zingen wij de rechtvaardige koning toe aan 
de hand van Psalm 72:1, 2, 3 en 4, gezang 255, gezang 124: 1 
en 4, gezang 152 en gezang 483:1 en 4. Het van God ver-
wachten is immers, net als de wijzen, 'kind worden en naar de 
sterren kijken en daarheen langzaam worden opgelicht' (Ed 
Hoornik). (ds. W.J. Lamfers) 
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● In memoriam 
 

Jannie de Ronden-Slokker 
18 juni 1928  -  28 november 2012 

 
'God heb ik lief' uit Psalm 116 betekende voor mevrouw De Ronden vooral: er zijn voor je kinderen en je 
kleinkinderen, zeker op momenten wanneer zij je aandacht extra hard nodig hebben. Tussen oma en kleinkinderen 
ontstond zodoende een hechte band. 
Jarenlang woonde mevrouw De Ronden in het Diepenbroickpark. Maar toen de buurt veranderde en de afstand tot 
de stad te groot werd, verhuisde zij in navolging van andere buurtbewoners naar De Wintertuin, waar zij het al 
gauw naar haar zin had. 
Toen zij eind oktober hoorde dat zij ernstig ziek was, was haar al snel duidelijk dat het niet lang meer kon duren. 
Dankbaar terugkijkend op een goed leven wilde mevrouw de Ronden 'blijmoedig opgaan tot de troon der genade'. 
Omdat de zee altijd veel voor haar betekende, heeft zij met de kinderen en kleinkinderen nog van een fijn weekend 
op Texel genoten. Op 28 november sliep zij in. Op 4 december vond de crematie plaats op 'Den en rust' in 
Bilthoven. De overlijdensannonce was verluchtigd met een foto van de eeuwig ruisende zee. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
Pastoraat 
Verdriet bij familie Kooistra 
(Herensingel 284), bij Piet is 
asbestkanker vastgesteld. 
Hij zal binnenkort beginnen 
aan een behandeling die de 
pijn en verdere onge-

makken wat moet verlichten. 
De heer Jonkvorst (A. van der Leeuwstraat 4) is 
zo ernstig ziek dat intensieve thuiszorg nodig is.  
Mevrouw Haas (Papelaan 131) is met een 
nieuwe heup weer thuis en ze loopt weer ‘als 
een kievit’, zoals ze zelf zegt. 
 
Deze en andere gemeenteleden die hier niet 
met naam en toenaam vermeld willen worden, 
gedenken we in onze gebeden. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 21 december a.s. hopen Gré en Arend 
Bleijerveen-Rabbers (Waardijnstraat 42) vijftig 
jaar getrouwd te zijn. Ook op deze plaats alvast 
van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum.  
 
Kinderkerstfeest 23 december 
Op verzoek vervang ik ds Marije Hage tijdens 
het kinderkerstfeest. Dit feest heeft oude 
wortels: ooit - ik weet niet eens hoe langgeleden 
- is het begonnen in de Maarten Lutherkerk en 
meegenomen in onze protestantse gemeente. 
Het concept is al jaren ongewijzigd en nog 
steeds aansprekend voor gasten en bekenden. 
Het mooiste is natuurlijk een pak sneeuw, zoals 
dat een aantal jaren geleden het geval was, 
maar dat kan de voorbereidingsgroep niet 
organiseren. 
 

Bespreek ’t samen 
Op maandag 17 december komt de preekvoorbereidings-
groep ‘bespreek ’t samen’ bij elkaar. We spreken samen 
over de teksten van zondag 23 december (4e advent): 
Micha 5:1-6 en Lucas 1:39-45. U bent van harte welkom 
een keer mee te praten. De volgende ‘bespreek ’t samen’ 
is in het nieuwe jaar: maandag 21 januari. 
 
Verzoek 
Op verzoek herhaal ik hier het gebed waarmee ik op 25 
november jl. de preek afsloot:  
 

God zal met je meegaan  
als licht in je ogen, een lamp voor je voet. 
als hand op je hoofd en arm op je schouder, 
als baken bij ontij en verte die wenkt. 
Als groet op je lippen en hoop in je hart, 
Als steen die je uitdaagt, en woord dat je weg zoekt. 

 
Tot slot  
Als deze Onderweg uitkomt, zitten we midden in de 
adventstijd, een tijd van verwachten en uitkijken. Ik wens 
u een verwachtingsvolle advent, gezegende kerstdagen, 
en vrede en alle goeds voor 2013.  
 

Het nieuwe jaar zal voor ons persoonlijk als gezin ook 
bijzonder worden. We hebben ons huwelijksjubileum als 
aanleiding genomen om samen met onze dochters naar 
Zambia te gaan. Voor ons na ruim 18 jaar een weerzien, 
voor onze kinderen een kennismaking met zuidelijk Afrika. 
We gaan het ziekenhuis in Nyanje (oost-Zambia) 
bezoeken waar we vijf jaar gewerkt en gewoond hebben 
en ook nog verder rondreizen. Een en ander zal in de 
zomer plaats vinden, maar het is nu al leuk om ons erop 
voor te bereiden. 
 
 
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
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● Van de predikanten 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Menigeen wacht in spanning op 
een uitslag die meer uitsluitsel 
geeft over wat er aan de gezond-
heid mankeert. Anderen maken 
zich zorgen om zieke familieleden. 
God zij deze mensen nabij. Hij 
geve hun de nodige kracht, 
geduld en wijsheid om veel voor 
anderen te kunnen betekenen. 

Roel Verhoef (Wartenalaan) herstelt met complica-
ties van een operatie waarbij hij een hartklep kreeg. 
Voor het kerkenwerk ontving ik een gift van € 25,00, 
voor de bloemendienst eveneens een gift van 
€ 25,00 en voor het werk in Roemenië giften van 
€ 20,00, € 15,00, € 50,00 en € 25,00. Hartelijk dank! 
 
Varia 
Op 13 december zien wij elkaar bij de gemeente-
maaltijd tijdens een drukke maand vol maaltijden. Als 
dat maar goed gaat met al dat vele eten. 
Op 14 december ontmoeten wij elkaar tijdens de 
Kerstdienst in Oversingel rond mooie liederen. 
Op 18 december vieren wij met elkaar op de 
ouderensoos Kerstfeest. Onlangs zag ik de dames 
die al jaren enthousiast leiding geven aan de 
ouderensoos druk bezig in Het Lichthuis. Wat zouden 
wij zijn zonder al die vrijwilligers die jarenlang hun 
beste beentje voor zetten? 
Op 21 december ontmoeten wij elkaar tijdens een 
van de vele concerten die Christine Kamp geeft. 
Haar fraaie concerten zijn altijd weer een feest - een 
aanrader om het eens mee te beleven. 
Voor goede Kerstdagen vol muziek en een jaar vol 
schoonheid en diepgang wensen wij u Gods zegen 
toe. 
Anton van Duinkerken (1903-1968), over wie Michel 
van der Plas de mooie biografie ‘Daarom mijnheer, 
noem ik mij katholiek’ schreef, dichtte: 
 

De herders 
 
Omdat eenvoudigen verstaan 
wat door geen ingewikkeld zoeken 
noch lezen in geleerde boeken 
begrepen wordt of nagegaan, 
 
zijn herders toen in Uwen stal 
geknield en hebben U aanbeden. 
Dit is tweeduizend jaar geleden 
en nog weet elk het overal. 
 
Geen mens heeft ooit hun naam vermeld, 
de rest van hun onschuldig leven 
is door geen wetenschap beschreven, 
wordt slechts aan kinderen verteld. 

 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 

Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
Vanwege oververmoeidheid doe 
ik in december alleen de diensten 
op 9 en 24 december. Met deze 
ruimte in het werk hoop ik een 
beetje bij te komen van de 
afgelopen maanden. 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 
 

 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 

U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 

 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 

Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 

Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
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● Commissies 
 
Kerkbalans 

 
Begin januari 2013 start weer 
de jaarlijkse actie Kerkbalans, 
een kleine groep gemeente-
leden heeft deze actie in 
voorbereiding. Een actie die 
essentieel is voor de geld-
stromen binnen onze gemeente. 

In het plaatje hiernaast is weer-
gegeven hoe het staat met de 
inkomsten binnen de 
Protestantse Gemeente Weesp 
en Driemond: we lopen helaas 
al meerdere jaren uit balans. 

Het aantal gemeenteleden loopt terug, daar ontkomen 
wij ook niet aan. Tot en met 2011 zijn ondanks het terug 
lopende ledental in de voorgaande jaren, de ontvangen 
geldbedragen min of meer gelijk gebleven. Helaas 
moeten wij constateren dat dit voor 2012 niet zo is, 
interen op onze reserves is dan ook onvermijdelijk. 

Hoewel de economische vooruitzichten voor de 
komende jaren er wat minder positief uitzien, gaan wij 
toch een beroep op u doen om als leden van onze 
kerkgemeenschap te proberen de financiën zo gezond 
mogelijk te houden. Het College van Kerkrentmeesters 
streven er naar om met de beschikbare middelen 
(predikanten, koster, organist, PDC en gebouwen) onze 
gemeente op een goed niveau te laten functioneren, 
waarin aandacht voor de jeugd een belangrijke rol is 
weggelegd. 

De komende weken zullen wij via posters folders en 
tijdens kerkdiensten aandacht vragen voor de komende 
actie die wij hopen succesvol te mogen afronden. 

Het College van Kerkrentmeesters zal ook het komende 
jaar weer een beroep doen op de 80 vrijwilligers die de 
enveloppen brengen en ook weer bij u ophalen. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbrengst collecte Oogstdienst 
 
Op 3 november j.l. zijn er weer zo’n 300 fruitbakjes 
gemaakt voor alle 75-plussers en 27 grote bakken voor 
De Hogeweijk en de PG van Oversingel. Alle 
medewerkers willen wij hierbij hartelijk bedanken. 
De collecte van de Oogstdienst van november j.l. heeft  
€ 407,00  opgebracht. Met dit bedrag kan ongeveer de 
helft van de onkosten worden gedekt. Allen hartelijk 
dank voor uw gift. 
 
De oogstdienstcommissie 

Engeltjes voor de kerstboom 
 
Helpt u mee om de kerstboom in de 

kerk vol te hangen met 
witte en zilveren engeltjes? 

 
U mag ze maken van elk gewenst materiaal en op 
wat voor manier dan ook. Maximale lengte is 
20 cm, maar… maak het engeltje niet te klein, want 
dan valt het weg in die grote boom. 

Papieren patroontjes kunt u afhalen bij Annelies 
Westra, Nieuwstraat 34. Daar kunt u uw engeltje 
natuurlijk ook inleveren, anders in de kerk (16 
december) of op dinsdag 18 december in het 
Lichthuis. Engeltjes die na 12 december ingeleverd 
worden in de kerk of in Het Lichthuis, krijgen een 
mooi plekje aan de onderste takken, want de boom 
wordt al opgetuigd als u dit kerkblad leest. 

Hebt u nog vragen? Bel Annelies Westra (0294 413 
447) of Irene de Groot (0294 480 682). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kerkenraadsvergadering 26 november 
 
Na de opening van de vergadering kwam als eerste 
onderwerp het bezinningsonderwerp over de 
persoonlijke avondmaalsbeleving aan de orde. Na 
een korte inleiding gingen we in groepen uiteen om 
over verschillende aspecten van het Avondmaal te 
spreken. Dit gesprek werd voortgezet in de grote 
kring. Het waren goede en open gesprekken. 
Vervolgens werd het eredienstrooster voor 2013 
vastgesteld. 
Hierna werden de begrotingen van het College van 
Kerkrentmeesters en de diaconie besproken. Beide 
begrotingen werden goedgekeurd. De begrotingen 
liggen ter inzage in het PDC. U kunt ook vragen of u 
ze per mail krijgt toegestuurd. Voor vragen over de 
begroting van het CvK kunt u zich wenden tot de 
heer Van Gilst, tel. 0294 410 385. Voor vragen over 
de begroting van de diaconie kunt u terecht bij de 
heer Groen, tel. 0294 415 422. 
Op 6 januari zal er na de kerkdienst weer de 
nieuwjaarsreceptie zijn. Iedereen is van harte 
welkom. 
 
Wil Vree, scriba 
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● Commissies 
 
Verantwoording collecten 
 
De collecte-opbrengsten gedurende de maanden oktober en 
november 2012 bedroegen : 
 
7-okt Kerk en Israel    € 276,45  
 Kerk    € 237,60  
 Kerk en Israel  GB  € 50,90  
 Kerk  GB  € 38,50  
12-okt Huwelijksdienst Roosevelthuis   € 267,34  
14-okt Werelddiaconaat    € 213,17  
 Kerk    € 177,70  
 Werelddiaconaat  GB  € 30,30  
 Kerk  GB  € 44,49  
21-okt ZWO-project    € 643,21  
 Kerk    € 238,45  
28-okt Zending    € 223,55  
 Kerk    € 190,47  
 Zending  GB  € 50,00  
 Kerk  GB  € 52,80  
 Zendingsbussen oktober   € 19,00  
4-nov Diaconie    € 387,00  
 Kerk    € 246,46  
 Diaconie  GB  € 102,60  
 Kerk  GB  € 42,90  
11-nov Stichting "De Hoop" Jeugddienst   € 308,75  
 Kerk    € 221,65  
 Diaconie  GB  € 34,00  
 Kerk  GB  € 48,20  
18-nov ZWO-project    € 367,60  
 Kerk    € 239,20  
 Diaconie  GB  € 52,50  
 Kerk  GB  € 54,45  
25-nov Diaconie    € 420,40  
 Kerk    € 351,73  
 Diaconie  GB  € 45,10  
 Kerk  GB  € 57,70  
 Zendingsbussen november   € 29,00  
 
Verder werden in deze periode de volgende bedragen 
ontvangen: 
- Via collecte op 4/11/2012 voor bloemen kerk: € 5,00. 
- Op 6/11/2012 via de Rabobank uit een nalatenschap (voor 
de kerk): € 500,00. 
- Via ds.Lamfers per Rabobank op 27/11/2012 van diverse 
gemeenteleden giften voor kerk, diaconie en bloemen kerk: 
€ 300,00. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
P. van Gilst, penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindejaarscollecte 
 
De laatste Onderweg van het jaar 2012 ligt 
voor u tesamen met een acceptgirokaart voor 
de gebruikelijke eindejaarscollecte, waarbij wij 
u een (extra) bijdrage vragen voor onze 
plaatselijke activiteiten. De begeleidende tekst 
spreekt voor zich. We hopen dan ook dat u een 
steentje wilt bijdragen om het werk binnen onze 
gemeente te kunnen voortzetten en waarnodig 
uit te breiden. Alvast bedankt. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
Collecte kerstgiften 
 
We willen heel graag de collecte van zondag 
23 december wel heel bijzonder onder uw 
aandacht brengen. Deze collecte is bestemd 
voor de kerstgiften die wij jaarlijks doen. 
De firma Pronk stelt nog jaarlijks een aantal 
kerstpakketten gratis ter beschikking en dat 
geeft ons de ruimte de kerstgiften niet te 
hoeven verhogen. 
Toch zijn er jaarlijks nog zo’n kleine veertig 
mensen die wij bezoeken en waar wij iets 
extra’s brengen zodat ook voor hen met Kerst 
een klein extraatje op tafel kan komen. 
Ook de voedselbank krijgt jaarlijks van ons een 
enveloppe met een kerstkaart en een klein 
geldbedrag voor iets extra. Zoals u waar-
schijnlijk weet groeit het aantal mensen bij de 
voedselbank enorm. Deze maand zitten we al 
op 55 mensen die wekelijks hun voedselpakket 
komen ophalen. Dit zijn ongeveer tien mensen 
meer dan kerst 2011. 
Voor de diaconie zijn dit grote uitgaven. Toch 
willen wij de mensen die hier zo’n behoefte aan 
hebben niet in de kou laten staan en willen wij 
deze acties graag doorzetten. 
Hiervoor vestigen wij daarom nu al uw aan-
dacht op de collecte van 23 december. 
Denkt u aan ons ? 
 
De diaconie wenst alle gemeenteleden hele 
goede Kerstdagen en een fijne jaarwisseling. 
 
Met vriendelijke groet namens de diaconie, 
Ineke Sliggers 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Op zondag 6 januari, na de kerkdienst, 
bent u van harte welkom op de 
nieuwjaarsreceptie, waar u onder 
het genot van een drankje en een 
hapje elkaar een goed jaar kunt  
toewensen! 
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● Informatief 
 
Stichting SOLA 
 
Na de brand in het weeshuis, juni 2011, waarbij het 
hele huis is afgebrand, is er weer zicht op een nieuw 
hoofdgebouw! We zijn nog steeds dankbaar dat er 
geen kinderen omgekomen of gewond zijn geraakt,  
terwijl nota bene alle kinderen lagen te slapen. 
Gelukkig betrof het alleen materiële schade en zijn 
we mede dankzij uw hulp begonnen met de herbouw! 
Het is maar weer duidelijk dat onze slogan ‘HULP 
HELPT’ ons ook dit keer niet in de steek heeft 
gelaten. Dank allen daarvoor mede namens Paulina, 
Isaac en de kinderen! 

 

 

Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd om de 
herbouw te kunnen starten: 

- Begin van het jaar is er veel met elkaar gesproken 
over  de nieuwbouw o.a. over de grootte van het 
huis, indeling, bestemming etc .  Dit heeft heel wat 
voeten in de aarde gehad maar daar zijn we met 
elkaar goed uitgekomen. Dat dit tot een goed plan is 
gekomen heeft SOLA mede te danken aan KVOD 
(Stichting Kans Voor Open Doel) en Robert Bulstra. 
Er moesten veel zakelijke besluiten genomen worden 
en dan is het voor SOLA heel fijn om korte lijnen te 
hebben met de eerder genoemde personen, 
aangezien Gerrit en Tineke Koenders (KVOD) al 
weer ruim twee jaar fysiek aanwezig zijn in het 
weeshuis en Robert er met regelmaat naartoe gaat.  

- Er is besloten om de nieuwbouw in eigen beheer te 
gaan uitvoeren. Dit onder toezicht van Gerrit en 
Isaac. Isaac is nu de rechterhand van Paulina en de 
‘vader’ van de kinderen en doet daarnaast de 
administratie. In eigen beheer bouwen bespaart veel 
geld en je hebt meer zeggenschap omdat je de 
coördinatie in eigen handen hebt. Paulina is op zoek 
gegaan naar een architect en die heeft het plan 
uitgewerkt. Het huis komt op dezelfde plek te staan 
en houdt de oppervlakte van 250 m2. Het 
hoofdgebouw wordt ontvangstruimte, kantoor en 
biedt tevens onderdak aan Paulina, Isaac, personeel 
en boardingschool kinderen. 

- Bovenstaande heeft een aantal maanden in beslag 
genomen. Afgelopen mei hebben wij het bericht 
gekregen dat de eerste stenen waren gebakken en in 
juli is de fundering gestort.  

- Op dit moment staan de muren en wordt er hard 
gewerkt aan de verdere wederopbouw. Zoals de 
plannen nu zijn zal het huis rond maart klaar zijn en 
rest alleen nog de inrichting.  

Naast de bouw van het huis wordt er hard gewerkt 
aan het landbouwproject. De eerste oogst was 
positief en de tweede aanplant is inmiddels gedaan. 
Het is de bedoeling dat er in ieder geval voldoende 
voedsel van eigen grond komt om alle monden in het 
weeshuis te voeden. 

Uiteindelijk moet de opbrengst van het landbouw-
project zodanig zijn dat het een start is naar self-
supporting. 

In oktober jongstleden zijn SOLA, KVOD, KIO 
(Kinderen In Ontwikkeling) en Robert Bulstra bij 
elkaar gekomen om naar de toekomst te kijken en de 
samenwerking op elkaar af te stemmen. Dit ziet er 
positief uit, het is een prachtig project. 

Een onzekere factor is dat de Ghanese regering het 
aantal weeshuizen terug wil brengen zodat er meer 
kinderen opgenomen zullen worden bij familie of 
fosterparents. Wij staan achter dit plan maar hopen 
wel dat ‘ons’ huis blijft bestaan. De komende jaren 
hoeven we ons hier geen zorgen over te maken. Ons 
project voldoet voor dit moment aan de nieuwe eisen 
vanuit de regering. Mochten we hier meer over weten 
dan brengen we u op de hoogte via het blog op onze 
website: www.stichtingsola.org. 

Wij wensen u warme en liefdevolle kerstdagen en 
een voorspoedig 2013! 
 

Medasi! 

Stichting SOLA 
Dinda, Jolien, Anne-Marie, Wenny en Willy 

Stichting SOLA, Save Our Lives Anwiankwanta 
p/a Dammerweg 41, 1394 GN Nederhorst den Berg. 

Bankrek.nr.: 3282.08.973, www.stichtingsola.org  
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● Informatief 
 
Een fraai geschenk 
 

Op huisbezoek mocht ik een bijzonder geschenk 
voor Het Lichthuis in ontvangst nemen: een litho die 
de wereldberoemde Joods-Russische kunstenaar 
Marc Chagall (1887 Vitebsk – 1985 Saint-Paul-de-
Vence) in 1960 heeft vervaardigd. De steendruk 
'Sarah et les anges' (Sara en de (drie) engelen) 
hangt nu in de hal van Het Lichthuis. Meteen als u 
binnenkomt valt uw blik er op. 

Chagall heeft deze litho, geïnspireerd door dat mooie 
verhaal in Genesis 18, gemaakt voor de serie 
'dessins pour la Bible' (bijbelse tekeningen). Deze 
Joodse kunstenaar heeft zich veelvuldig laten 
inspireren door het Oude Testament. Maar in zijn 
tekeningen komen daarnaast ook bijna altijd 
motieven voor uit het chassidische leven in het 'sjtetl' 
(de Joodse wijk) van de Russische stad Vitebsk: een 
rebbe, houten huisjes, die destijds zowel op het 
platteland als in steden veelvuldig voorkwamen, een 
engel, muzikanten. Ook door de lucht vliegende 
mensen zijn in de wondere wereld van het 
Chassidisme niet onmogelijk. Via allerlei dieren (een 
paard, een bokje, een vogel, een haan) laat de 
kunstenaar ons zien dat mens en dier bij elkaar 
horen: niet veel van elkaar verschillen en elkaar niet 
moeten opeten. Verbeelding en werkelijkheid, een 
droomwereld vol folkloristische motieven en het 
gewone leven, scènes uit Bijbel en uit Rusland lopen 
voortdurend door elkaar heen in het werk van 
Chagall, net als op de in Roemenië op glas 
geschilderde ikonen. 

Chagall was een veelzijdig en al op jonge leeftijd 
veelgevraagd kunstenaar, die kleurrijke schilderijen, 
tekeningen, gebrandschilderde ramen en keramiek 
heeft gemaakt. De fraaie ramen in de kathedralen 
van Metz en Reims spreken boekdelen. In het werk 
van Chagall komen veel 'primitieve' motieven voor, 
zoals bij menig oost-europees kunstenaar. 

Na de Russische revolutie gaf hij enthousiast 
schilder- en tekenlessen aan kinderen. Zij moesten 
het leven kleurrijker maken. Maar hij ontdekte al 
gauw dat dat helemaal niet de bedoeling was van 
Lenin (en Stalin). Kunstzinnige vernieuwing werd al 
gauw bestempeld als 'entartete Kunst', omdat het 
sociaal realisme, dat veel overeenkomsten vertoont 
met Nazi-kunstwerken, decennia lang de officiële 
gepropageerde norm werd. Toen ook het anti-
semitisme (voor de zoveelste keer in Rusland) 
opnieuw de kop opstak moest ook Chagall, zoals 
zoveel vooraanstaande inwoners van Rusland, 
noodgedwongen in ballingschap gaan. Hij vestigde 
zich na een kort verblijf in de metropool Berlijn in 
1923 in een andere wereldstad vol kunstenaars en 
Russen, Parijs, waar hij ook al tussen 1910 en 1914 
had gewoond en veel later beroemde kunstenaars, 
dichters en schrijvers had gekend. In Berlijn en Parijs 
ontstonden al gauw werken die hem wereldberoemd 
 

zouden maken. Na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog gaat Chagall terug naar Rusland, maar 
door omstandigheden niet voor lang. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Chagall 
vanaf 1941  in New-York, waar in 1944 zijn muze 
Bella sterft nadat zij 35 jaar samen waren geweest. 
Na de oorlog vestigt de inmiddels wereldberoemde 
kunstenaar zich in 1946 opnieuw in Frankrijk. In een 
museum in Nice kan men veel van het op Bijbelse 
thema’s teruggaande werk van Chagall bewonderen.  
In zijn werk, dat een naïef-intuïtief karakter draagt, 
vallen ook altijd weer meteen de kleuren en de 
kleurstelling op: felle kleuren naast pasteltinten. Ook 
daardoor kent het werk geen tragisch, maar wel een 
vrolijk en speels karakter, dat genegenheid uitstraalt. 
Laat U deze wondere wereld binnenvoeren in 
Weesp, in ons leerhuis, het Lichthuis, en ontdek ook 
daar dat de Bijbel vol poëzie (Willem Barnard) en 
kleurrijke variatie zit. 

 

Ds. W.J. Lamfers 
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● In de Kijker door: Cathalien Op 't Land 
 
Kerst-inloop, al zo'n 30 jaar een traditie 
 
Annelies Westra schreef een oproep in Onderweg voor helpende handen tijdens de 
Kerst-inloop. Reden voor de redactie om wat vragen te stellen over deze traditie. 
 
 
Sinds wanneer wordt de kerstinloop gehouden? 
Al ruim 30 jaar wordt jaarlijks een kerst-inloop 
georganiseerd. Aanvankelijk een Gereformeerd 
initiatief, bij mensen thuis (v.d. Kruk, Westra en 
Jochemsen). Al snel werd het overgenomen door de 
Raad van Kerken en de locaties wisselden daarmee: 
kerkcentrum Hogewey, het Parochiehuis, de Wintertuin 
en sinds we de beschikking hebben over Het Lichthuis 
is de Kerst-inloop daar. Sinds de fusie in 2006 is er 
een samenwerkingsverband met de RK parochie 
"Levend water". De diaconiën van beide geloofs-
gemeenschappen nemen financieel verantwoorde-
lijkheid. 
 
Was jij er vanaf het begin bij betrokken? 
Wij hebben 2 keer ons huis beschikbaar gesteld in die 
begin periode. Later was voornamelijk Tamme als 
voorzitter en later lid van de Raad van Kerken het 
meest en direct betrokken bij de organisatie. Ik kwam 
inlopen en hand- en spandiensten verrichten als dat 
nodig was. 
 
Hoe moet ik me zo’n Kerst-inloop voorstellen? 
We beginnen meestal met koffie/thee en kerstbrood of 
een kerstkrans. Daarna een glaasje met wat hapjes. Er 
worden kerstliederen gezongen en iemand komt daar 
speciaal voor om dat op de piano te begeleiden. Ook 
komt iemand een kerstverhaal vertellen en spelen we 
sinds vorig jaar een kerstspel waar je kadootjes mee 
kunt verdienen, i.p.v. de traditionele BINGO. Ook daar 
komt iemand voor om dat te begeleiden. Dit jaar gaan 
we de activiteiten tussen de gangen van het kerstdiner 
doen. Op die manier is de maaltijd wat gespreid en 
hopen wij eerder klaar te zijn met opruimen en 
schoonmaken. 
 

Wat is je bijdrage als ‘helper’? 
Onze assistenten zijn de gastvrouwen en gast-
heren. Zij onderhouden zich met de gasten en 
verzorgen hen. D.w.z. zij bedienen, ruimen af, doen 
de vaat in de machine, ruimen alles op en zorgen 
dat alles volgens de tijdsplanning verloopt. 
 
Hoeveel mensen komen er doorgaans?  
Over de hele middag genomen komen er ongeveer 
60 mensen. Er zijn mensen die komen even een 
kopje koffie drinken of een borreltje en gaan dan 
weer weg. Er zijn er ook die de hele middag blijven, 
maar tegen etenstijd naar huis gaan. Tijdens het 
diner hadden we vorig jaar ruim 40 gasten. Er 
waren er 2 die via de Voedselbank gekomen waren 
en zij waren er heel erg blij mee. Dit jaar hopen we 
meer gasten via de Voedselbank welkom te kunnen 
heten. 
 
Op zoek naar sponsoren 
We hebben een beperkt budget en zoeken daarom 
sponsoren. Dat is 3 jaar geleden gelukt bij het 
Chinees Restaurant Tong Ah. Vorig jaar hebben de 
dames van de kerk-kook-groep verschillende 
stamppotten gemaakt. Immers oudere mensen eten 
graag stamppot, maar maken dat niet snel klaar 
voor zichzelf. In het verleden werden vaak koude 
saladeschotels besteld en veel kerstbrood gegeten. 
In het parochiehuis is met enige regelmaat een 
heuse maaltijd gekookt door de zoon en 
schoondochter van Ria Janssen, die in de horeca 
werken. Ria was in die tijd een drijvende kracht in 
de organisatie. Dit jaar probeer ik een Indonesische 
maaltijd te organiseren. We zullen zien of het lukt. 
 
 

 
 
Kerst-inloop 2012 
 
 
Weet u het nog? Het stond in het vorige kerkblad: de oproep om helpende  
handen voor de Kerst-inloop. Natuurlijk begrijpen we dat u het druk heeft, 
dat de kinderen komen of uzelf op pad gaat, maar toch … het zou mooi  
zijn als er nog bijvoorbeeld twee personen zouden komen helpen op  
eerste kerstdag tussen 12.00 en 18.00 uur om een groep mensen een  
gezellige kerstdag te bezorgen 
 
Heeft u geaarzeld om u aan te melden, of was u het vergeten? 
Geen probleem, doe het NU: 06 2850 4580. 
 
Annelies Westra-van den Berg 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, kinder-
bijbels, dagboeken, evangelische lectuur enz. Het 
boekje Doornse Levenskunst - Mooi, goed en 
waarachtig leven, is nu ook bij ons te koop. Dit boek 
zal besproken worden op de gespreksavonden met 
ds. Alida Groeneveld op 3 en 10 april 2013. Ook 
hebben we een aantal afgeprijsde boeken in de 
aanbieding! 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur. Komt u gerust eens kijken, u bent van 
harte welkom! 
 

Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Onze verenigingsavond van maandag 7 januari 2013 
is zo als gewoonlijk de bingo avond wat we gezellig 
met elkaar gaan spelen. Wilt u allemaal hiervoor een 
prijsje meenemen? 
Iedereen van harte welkom om 19.45 uur in Het 
Lichthuis, Waagplein 10. 
 

Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
Vacature verjaardagsfonds 
 
De tijd gaat dringen! Per 1 januari komt er een wijk 
vrij in Aetsvelt, en daarom zoek ik dringend een 
medewerker/ster! Wie komt ons team versterken? 
Het vergt weing tijd maar brengt veel op! Indien u 
geïnteresseerd bent, wilt u dan a.u.b. contact 
opnemen met onderstaand contactpersoon. 
 
Met een hartelijke groet, 
Elly Lijnsvelt van Dusseldorp 
tel. nr.: 0294 410 810 
 
 
 
Orgelconcert vrijdag 21 december 
 
Op vrijdag 21 december zal Christine Kamp een 
orgelconcert geven in de Grote Kerk van Weesp. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur. Op het 
programma staat o.a. feestelijke (kerst)muziek van 
diverse componisten. 
Na afloop is het publiek welkom voor een glaasje in 
de kerk. 
Voor meer informatie over diverse concerten kan 
men kijken op www.xs4all.nl/~twomusic. 
 

Alzheimer Café donderdag 3 januari 
 
Het Herinneringenboek 
Gastsprekers: Marleen Buter en Anette Broens, 
sociaal agogen Vivium zorggroep Weesp 
In Hogewey en Oversingel vinden wij een goed 
contact opbouwen met onze bewoners heel 
belangrijk. Zo kunnen we de bewoners beter 
begrijpen, op hun gemak stellen, troosten en advies 
geven als dat nodig is. Wij willen dat bewoners zich 
thuis voelen. Het Herinneringenboek is een 
hulpmiddel waarmee aan de hand van een aantal 
vragen zoveel mogelijk informatie wordt verzameld. 
Dit kan ondersteund worden met foto’s of plaatjes. 
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Op deze 
avond willen wij uitleg geven hoe het Herinneringen-
boek werkt, welk effect het heeft op de bewoner en 
hoe je als mantelzorger zo’n boek kunt maken. 
 
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 
Hotel ‘Hart van Weesp’, Herengracht 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooraankondiging: 18 januari 2013 
Middag Kerkcontact 
 
Op vrijdag 18 januari 2013 is er de jaarlijkse middag 
voor Kerkcontact medewerkers (m/v) in Het Lichthuis 
van 14:00-15:30 uur. We hebben deze keer een 
gastspreker: mw. Kristel Menssink. Zij is 
Regiocoördinator Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg en zal dit type vrijwilligerswerk toelichten Ik heb 
een voorgesprek met haar gehad en ik verwacht dat 
zij veel te vertellen heeft dat voor ieders bezoekwerk 
van belang kan zijn. 
 
Noteert u de datum alvast in uw agenda? Het is voor 
de voorbereiding van belang dat we weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich nu 
al opgeven bij Ina Slokker en/of Weronika Snoeij op 
het Pastoraal Centrum per e-mail pdc@hetnet.nl of 
telefoon 483993.  
 
Ds. Alida Groeneveld 
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● Voor de jeugd 
 
 

KinderKerstfeest 
 

Zondag 23 december 2012 
17.00 uur in de Grote Kerk 

 

 

Voor alle kinderen 
die een kerstverhaal willen horen, 

die kerstliedjes willen zingen, 
die een kerstspel willen zien. 

 
En je ouders, broers, zussen, 

opa’s en oma’s mogen ook mee! 
 

Georganiseerd door 
de Kinderdienst van de Protestantse Kerk Weesp 
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● Informatief 
 
Gratis boek geloofsopvoeding 
 

Youth for Christ publi-
ceert een boek over 
geloofsopvoeding. In Ge-
loof, hoop & tieners 
geven onder meer Corjan 
Matsinger en Edward de 
Kam 27 praktische tips 
hiervoor. Allerlei rele-
vante onderwerpen ko-
men voorbij, zoals social 
media, seks, rituelen in je 

gezin, gebed en sociale gerechtigheid. 

“De aanleiding voor het boek komt niet uit de 
lucht vallen,” zegt Edward de Kam, directeur 
van Youth for Christ. “Verschillende recente 
onderzoeken laten zien dat de ontkerkelijking 
een diep spoor trekt in Nederland. Vooral 
onder jongeren. Met onze programma’s willen 
wij hen helpen ontdekken wie Jezus Christus 
is. Daar zijn kerken en jeugdleiders voor nodig, 
maar vooral ouders. Dit boek is speciaal voor 
hen. Ter inspiratie en om te laten merken dat 
ze de geloofsopvoeding van hun tiener niet 
alleen hoeven doen.” De Kam vertelt in het 
boek zelf openhartig over zijn eigen geloofs-
opvoeding en die van zijn kinderen. Naast hem 
werden nog drie anderen, onder wie Nynke 
Dijkstra-Algra, geïnterviewd over hun 
ervaringen. 

De tips variëren van het houden van kippen tot 
ideeën voor rituelen in je gezin. Ook pijnlijke 
onderwerpen worden niet geschuwd. Wat doe 
je als je kind afknapt op de kerk, of helemaal 
afscheid neemt van het geloof? Het boek is zo 
praktisch dat ouders meteen aan de slag 
kunnen met de tips. En tegelijk is het boek 
inhoudelijk genoeg om ze te inspireren in de 
opvoeding van hun tiener. “Geloof, hoop & 
tieners is het eerste boek over geloofs-
opvoeding dat ik als man op mijn nachtkastje 
heb liggen,” zegt Corjan Matsinger, teamleider 
Kerk bij Youth for Christ. 

Het boek is gratis te bestellen op 
www.geloofhoopentieners.nl. Youth for Christ 
wil echter nog een stap verder gaan, met een 
landelijke trainingstour die dit voorjaar 
plaatsvindt. Daarmee gaat YfC in kerken o.a. 
workshops geven over de thema’s uit het 
boek. 
 

Bron: www.yfc.nl 
 
 
 
 
 
 

● Voor de jeugd 
 

Adventsproject 2012 
 

ZET DE DEUR VAN JE HART MAAR OPEN 
 

Een deur is vaak de scheidslijn tussen 
twee gebieden: de veilige en 
beschuttende omgeving binnen en de 
'boze' omgeving buiten. Jezus zegt: "Ik 
ben de deur. Ik wil je beschutting geven. 
Wil je jouw deur open zetten voor Mij?" 
 

In de weken van advent klopt Jezus telkens op de deur 
van ons hart. Elke week lezen we een verhaal waarin 
deuren een rol spelen. Het project loopt dit jaar tot 
driekoningen, 6 januari 2013. 

 

1e Advent hebben we het gehad over ‘de deur die 
bescherming biedt’. We hebben gelezen over de plagen in 

Egypte en hebben een hart gemaakt. 
 

2e Advent ging over ‘de deur die God zelf sluit’. We 
hebben gelezen over de ark van Noach en hebben 

dierenmaskers gemaakt. 
 

3e Advent, 16 december, gaat over ‘een gesloten deur’. 
We lezen over de gelijkenis van de 10 bruidsmeisjes en 

gaan waxinelichtjes versieren. 
 

4e Advent, 23 december, gaat over ‘open de deur voor 
elkaar’. We lezen over de ontmoeting tussen de 
aanstaande moeders Maria en Elisabeth en gaan 

kerstballen versieren. 
 

1e Kerstdag gaat natuurlijk over ‘de deur van de 
herberg’. We lezen het kerstverhaal en gaan wat lekkers 

met elkaar eten en drinken. 
 

30 december gaat over ‘zet de deur van je hart maar 
open’. We lezen over de goede herder en maken 

een hart van klei. 
 

Driekoningen, 6 januari, gaat over ‘de deur van Gods 
hart’. We lezen over de wijzen die een ster volgen en 

maken onze eigen ster. 
 

In de kerk staat gedurende de gehele periode een groot 
hart met een deur. Achter de deur zit elke week een 

afbeelding over het verhaal. Hopelijk tot dan! 
 

Namens de kinderdienst, 
Annemieke, Annemarie en Mirjam 
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● Voor de jeugd 
 

Kinderclub De Regenboog 
 

Even een kort bericht van de leiding van 
de kinderclub. De eerste middagen van het 
seizoen zitten er al weer op en wat waren 
we verrast met zoveel kinderen! Er zijn 
tot nu toe 25 kinderen geweest op de 
club. Fijn hoor!! 
Als  u  dit  leest  zijn  we  met  de  voor-
bereiding van het komend kerstfeest 
begonnen. De Heere Jezus is op de aarde 

gekomen, als Kindje. Niet als Koning in een paleis, maar 
als een klein eenvoudig Kindje in een stal. 
Zo wilde Hij ook komen, arm nederig en klein, om 
mensen en kinderen rijk  en gelukkig te maken. De 
eerste mensen die kwamen om Hem te aanbidden 
waren de eenvoudige herders, ook zij waren arm. Maar 
toen ze Jezus gezien hadden voelden zij zich heel rijk 
en gelukkig. 

Jezus  was  niet  gekomen  om  geld  of  goud  te  
brengen aan mensen. Maar om hen weer dicht bij 
God te brengen, omdat alle boze dingen hen 
hadden gescheiden van God. 
Daarvoor was de Heere Jezus op aarde gekomen 
en nu mogen wij allemaal bij het Kindje Jezus 
knielen en ons hart aan Hem geven. Dan is de 
weg naar God open voor ons allemaal!  Dat is pas 
écht feest, kerstfeest!! Wij wensen u en jou een 
echt kerstfeest toe! 
Ben je nog niet op de club geweest, kom dan op 
de  woensdagmiddag  van  14.00  tot  15.30  uur  in  
Het Lichthuis (naast de kerk).  En je mag ook je 
vriendje, vriendinnetje buurmeisje/jongen mee-
nemen. Iedereen is welkom!!  
 
Tot ziens, de juffies 

 
 
" " " " " " " " " "    "   "   "   "   " 
 
 

● Verschijningsrooster  Onderweg  2013 
 

nr kopij datum verschijningsdatum activiteitenperiode bijzonderheden 
1 28-12-12 07-01-13 09-01-13 t/m 29-01-13  
2 18-01-13 28-01-13 30-01-13 t/m 19-02-13  
3 08-02-13 18-02-13 20-02-13 t/m 12-03-13  
4 01-03-13 11-03-13 13-03-13 t/m 02-04-13  
5 22-03-13 02-04-13 03-04-13 t/m 23-04-13  
6 12-04-13 22-04-13 24-04-13 t/m 21-05-13 4 weken i.v.m. vakantietijd 
7 10-05-13 20-05-13 22-05-13 t/m 11-06-13  
8 31-05-13 10-06-13 12-06-13 t/m 02-07-13  
9 21-06-13 01-07-13 03-07-13 t/m 30-07-13 4 weken i.v.m. vakantietijd 

10 19-07-13 29-07-13 31-07-13 t/m 27-08-13 4 weken i.v.m. vakantietijd 
11 16-08-13 26-08-13 28-08-13 t/m 17-09-13  
12 06-09-13 16-09-13 18-09-13 t/m 08-10-13  
13 27-09-13 07-10-13 09-10-13 t/m 29-10-13  
14 18-10-13 28-10-13 30-10-13 t/m 19-11-13  
15 08-11-13 18-11-13 20-11-13 t/m 10-12-13  
16 29-11-13 09-12-13 11-12-13 t/m 07-01-13 4 weken i.v.m. de feestdagen 
1 27-12-13 06-01-14 08-01-14 t/m 28-01-14  

 
Kopij dient uiterlijk vrijdagmiddag 13.00 uur ingeleverd te zijn, bij voorkeur per e-mail: 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 
Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst kunt u inleveren bij: 
  Ina Slokker 
  Dr. S. Wartenalaan 22 
  1381 EJ Weesp 
  tel. 0294 412 560 
 

Coördinatie bezorging: 
  Wijnand van Bodegraven 
  Dammerweg 12 
  1383 HT Weesp 
  tel. 0294 251 841 
 

 


