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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: Mw. I. Sliggers, telefoon 0294 775 474. 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Feedback Commissie 
Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413 
677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018 
E-mail: feedbackcommissie@pknweespdriemond.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 2: vrijdag 18 januari, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 28 januari. 
Activiteitenperiode: 30 januari tot en met 19 februari. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 13 januari 
1e zondag van Epifanie, 
Doop van de Heer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO-project (Kitale) 
2e collecte kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds W. van den Hul, Amersfoort 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
Biosgebouw, Middenstraat 
10.00 uur Kerksiteviering 
 
 
zondag 20 januari 
2e zondag van Epifanie, 
Bruiloft te Kana 
 
Rooms Katholieke Kerk, Herengracht 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  Oecumenische dienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte raad van kerken (plaatselijk) 
2e collecte Sosuakids 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 27 januari 
3e zondag van Epifanie 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte  cathechese en educatie 
2e collecte kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds P.G. Oskamp, Waverveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte cathechese en educatie 
2e collecte kerk 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
11 januari  ds J. Vree 
18 januari  R.K. dienst 
25 januari  dhr G. Herderschee 
 
 
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
13 januari  Dhr N. van Bragt 
27 januari  Dhr G. Herderschee 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
 
zondag 13 januari 
mw M.A. Stevens 411271 
 
zondag 20 januari 
Hr T. Pickard 410072 
 
zondag 27 januari 
Hr J. de Vries 450041 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
woensdag 9 januari 
Passage, Nieuwjaar met dhr Bosman, Barneveld 19:45 uur 
over het leven op een shell-tanker, Rabo-bank zaal Weesp 
 
woensdag 9 januari 
Weesper filosofiekring, groep 2 20:00-22:00 uur 
o.l.v. ds W.J. Lamfers 
 
woensdag 9 januari 
vergadering consistorie pastoraatsouderlingen 20:00-22:00 uur. 
 
donderdag 10 januari 
Weesper filosofiekring, groep 1 20:00-22:00 uur 
o.l.v. ds W.J. Lamfers 
 
vrijdag 11 en zaterdag 12 januari 
ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8:00 uur 
 
woensdag 16 januari 
Samen lezen, samen beleven 20:00-22:00 uur 
o.l.v. ds W.J. Lamfers 
 
donderdag 17 januari 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10:00-12:00 uur 
 
maandag 21 januari 
Bespreek het samen 14:00-15:30 uur 
o.l.v. ds A. Groeneveld 
 
maandag 21 januari 
In de verlenging, o.l.v. ds A. Groeneveld 20:15-21:45 uur 
 
woensdag 23 januari 
Samen lezen, samen beleven 20:00-22:00 uur 
o.l.v. ds W.J. Lamfers 
 
donderdag 24 januari 
PCOB, gastspreker Dhr B.C. Scheffers, Stolwijk 
Anekdotes over kerken in Nederland en merkwaardigheden 
over predikanten, kosters en priesters 
zaal open 14.00 uur, aanvang 14:30 uur 
 
maandag 28 januari 
Vergadering kleine kerkenraad 20:00 uur 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. W.J. Lamfers 

 
God is ons nabij 
 
Uit DE tijd vol muziek, de tijd van Advent en Kerst, 
nemen wij als bron van inspiratie voor het hele jaar 
twee liederen mee: de lofzangen van Maria en 
Sacharja. Twee liederen die in de kloosters het 
kader van de getijdendiensten elke dag klinken, 
omdat zij ons zoveel meegeven. De lofzang van 
Sacharja klinkt tijdens de Lauden, het 
ochtendgebed, en het Magnificat tijdens de 
Vespers, de zo populaire avonddienst, die in 
reformatorische kerken een andere inhoud kreeg: 
van een gebedsdienst een leerdienst werd. 

Maria zingt in haar loflied haar verwondering uit 
over het feit dat God heeft omgezien naar 
onbelangrijke mensen. God, niet ergens ver 
verheven, maar dichtbij, tastbaar als bron van 
inspiratie. Waar andere goden op grote afstand van 
mensen verkeren, is het de God van Israël niet te 
min om zich in te laten met in hun bestaan 
bedreigde mensen aan de rand van de 
samenleving. Dat is het grote nieuws van Israël. 

Met het Magnificat (Lucas 1:46-55) beginnen wij de 
dag met twee zaken die op grond van het Oude 
Testament onlosmakelijk bij elkaar horen, geloof en 
politiek. De Utrechtse theoloog Van Ruler noemde 
politiek daarom 'een heilige zaak'. Met dat het in de 
Bijbel over politiek gaat, gaat het niet over 
partijpolitiek, maar over God en Zijn heerschappij. 
Die beloven wat, zo weten wij van profeten die met 
de moed van het geloof protesteerden wanneer 
niet langer gezwegen mocht worden. Ook de arme 
Maria kijkt daarom vol verwachting naar de 
heerschappij van de Messias uit. Dan komt er 
immers een eind aan al het onrecht dat hoger 
geplaatsten je kunnen aandoen, omdat God, heel 
uitzonderlijk, wel oog heeft voor wie altijd weer in 
de verdrukking zitten: arme en onder onrecht 
lijdende mensen die geen kant op kunnen. 

Het lied van Maria is geen origineel lied. Het staat 
net als het Onze Vader vol verwijzingen naar 
teksten uit het Oude Testament en trekt zo 
hoofdlijnen uit de traditie door. Originaliteit is een 
laat verschijnsel in de cultuur en tot voor kort geen 
doel in zichzelf. Uit solidariteit met arme 
medemensen kiest tienermoeder Maria er bewust 
voor aan een bepaalde traditie stem te geven. 

 

 

 

De parallel met het begin van het Onze Vader 
(Matteüs 6:9-13) is opvallend. Alleen waar Gods 
Naam geheiligd wordt, wordt het Koninkrijk 
zichtbaar, hebben ook arme mensen voldoende te 
eten en zijn daden die mensen pijn doen 
uitgesloten. Barmhartigheid staat immers centraal, 
liefdevolle aandacht die mensen goed doet. 
Heiligheid staat dus met beide benen op de grond, 
is niet iets zweverigs, wel iets aparts: een bewuste 
keuze voor een inspirerende wijze van leven. 

Machthebbers die niet in dienst van mensen te 
werk gaan, maar zich als onderdrukkers en 
zakkenvullers ontpoppen moeten wijken waar God 
mensen recht doet, waar respecteren van 
rechtvaardigheid er voor zorgt dat alle mensen en 
niet slechts enkelen deel van leven hebben.  
Gezien het vele onrecht en geweld in de wereld 
klinkt het te mooi om waar te zijn. Maar wie niet 
met God mee droomt van een rechtvaardiger 
samenleving heeft van het geloof weinig begrepen. 
God gaat het immers om het welzijn van mens en 
aarde. Daarom heeft Hij de wereld geschapen. 
Daarom is Hij mens geworden. Daarom gaat het 
Hem om een rechtvaardige verdeling van geld en 
goederen. 

Rond de God van Israël lijden mensen geen 
honger. Maria's kind zal ons dat herhaaldelijk laten 
zien. Honger is onrecht, dagelijks genoeg brood 
een gave Gods. 

In de lofzang van Sacharja (Lucas 1:68-79) klinken 
geluiden uit de profeten en de lofzang van Maria 
door. Opnieuw is er hoop voor wie lijden. Opnieuw 
draait het om barmhartigheid bewijzen en om in 
Gods nabijheid leven, 'ora et labora', bidden, iets 
overhebben voor medemensen en de weg van de 
vrede bewandelen. 

In deze liederen wordt in fundamentele behoeften 
van mensen voorzien: God is ons nabij. Wij hoeven 
geen gebrek te lijden, niet in nood en angst te 
leven, maar mogen vertrouwen op het licht dat 
alleen uit de hemel over ons bestaan schijnt en ons 
voorgaat naar het goede. Dat geloof is de moeite 
waard om je elke dag weer te binnen te zingen, 
aan de hand van deze twee profetische liederen. 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 13 januari 
1e zondag van Epifanie  
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 13 januari klinkt de Kerstboodschap van Paulus 
uit Titus 3:4-7 en vieren wij de maaltijd van de Heer. 
Tijdens deze dienst zingen wij Psalm 100 en de 
gezangen 166:1 en 4, 158, 160, 356 en 258. Ook bij 
Paulus is de theologie goed Joods niet denkbaar 
zonder antropologie, want gaat het om mens-
lievendheid, de nieuwe categorie die het christendom 
in de wereld inbrengt. (Ds. W.J. Lamfers) 
 
 
zondag 20 januari 
2e zondag van Epifanie 
 
Rooms Katholieke Kerk, Herengracht, 10.00 uur 
Op 20 januari vieren wij samen met onze rooms-
katholieke medechristenen een dienst in de kerk die 
de laatste tijd zoveel in het nieuws is geweest, de 
steeds meer in verval rakende kerk aan de 
Herengracht. Het thema van deze dienst is in 
verband met de gebedsweek voor de eenheid: één in 
gebed. Tijdens deze dienst luisteren wij naar 1 
Korinthe 12:4-14 en Johannes 4:1-9, zingen wij 
liederen uit beide tradities en zamelen wij geld in 
voor de Sosuakids in de Dominicaanse republiek en 
voor de plaatselijke raad van kerken. 
Tijdens een oecumenische dienst in de Grote kerk 
zei een rooms-katholieke mevrouw enkele jaren 
geleden tegen mij: 'ik mis een kruis in deze kerk'. Dat 
kan zij, nu er een mooi kruis in het koor hangt, niet 
meer zeggen. Dankzij harde werkers is onze kerk 
nog nooit zo mooi geweest. Leve al die onvermoei-
bare vrijwilligers! (Ds. W.J. Lamfers) 
 
 
 
 
 
 
 
zondag 27 januari 
3e zondag van Epifanie  
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Het oecumenisch leesrooster biedt voor deze dag de 
volgende teksten aan: Jesaja 61:1-9, I Korintiers 
12:12-27 en Lucas 4: 14-21. Dit houdt geen 
verplichting in, maar biedt de mogelijkheid van 
verbondenheid met kerken wereldwijd. Op eerste 
adventszondag (2 december jl.) is een nieuw 
kerkelijk jaar begonnen, en daarmee wisselt ook het 
evangelie. Kerkelijk jaar 2011/2012 lazen we uit 
Marcus (en rond Pasen aangevuld met Johannes), in 
2012/2013 is Lucas onze begeleider. Of de lezing uit 
het Lucas-evangelie ook daadwerkelijk de meeste 
aandacht krijgt, moet ik nog bezien. (Ds. Alida 
Groeneveld) 
 

Aankondiging: 
18 januari 2013 middag Kerkcontact 

 
Op vrijdag 18 januari 2013 is er de jaarlijkse 
middag voor Kerkcontact medewerkers (m/v) 

in Het Lichthuis van 14:00-15:30 uur. 
We hebben deze keer een gastspreker: 

mw. Kristel Menssink. Zij is Regiocoördinator 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg en zal 
dit type vrijwilligerswerk toelichten Ik heb een 
voorgesprek met haar gehad en ik verwacht 
dat zij veel te vertellen heeft dat voor ieders 

bezoekwerk van belang kan zijn. 
 

Het is voor ons belangrijk te weten hoeveel 
mensen er komen. Dit bepaalt namelijk in welke 

ruimte van Het Lichthuis de apparatuur om 
een film te vertonen moet worden klaar gezet. 
Ik wil u vriendelijk en dringend vragen u op te 
geven bij Ina Slokker en/of Weronika Snoeij 

op het Pastoraal Diaconaal Centrum per e-mail 
pdc@pknweespdriemond.nl of telefoon 483993, 

uiterlijk 14 januari 2013. Beter nog: doe het direct! 
 

Ds. Alida Groeneveld 

 
 
Terugblik op de Kerstnachtdienst 
 
De kerstnachtdienst was verrassend: 
twee engelen bij de ingang, met een 
lichtkrans die je al van ver zag als je 
kwam aanlopen, kou en wind trotserend 
om iedereen hartelijk te verwelkomen. 
Het was geweldig! 
De engelen in de kerstboom maakten de entourage 
compleet: prachtig in harmonie. En dan de titel op 
het voorblad van de liturgie met een mooie tekening 
van Annelies. Klasse! De preek van Marije was uit 
het leven gegrepen en bemoedigend. 
In een volle (heerlijk warme!) kerk verplaatste ik me 
in al die mensen die maar éénmaal per jaar in de 
kerk komen en door de voorbereidingsgroep zo 
hartelijk welkom werden geheten. Bij uitstek de kans 
om als gemeente gastvrij te zijn! En dat voelde ook 
zo, want Marije zei: we zijn allemaal te gast. 
Naast de preek en de entourage waren de bekende 
kerstliederen, die door iedereen meegezongen 
konden worden, ook van belang, zo ervaarde ik. 
De kerk was goed voorbereid op veel mensen. Geen 
gesjouw met stoelen op het laatst, wat het gevoel 
kan geven dat we op de laatsten niet gerekend 
hadden. Agnes, de koster, wees als gastvrouw 
mensen de overgebleven plekken. Er was rust én 
voor iedereen een plaats. 
 
Cathalien op’t Land 
 

(wordt vervolgd in Onderweg nr 2) 
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● In memoriam 
 
 

Cornelia Elisabeth Uitterdijk-Batteram 
30 oktober 1926 - 5 december 2012 

 
Op 5 december 2012 is overleden Corrie Uitterdijk op de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw Uitterdijk is ruim veertig jaar 
koster van de Grote Kerk geweest. Ze is zo’n twintig jaar geleden met pensioen gegaan. Ze is op jonge leeftijd 
weduwe geworden van Jakob Cornelis van Nieuwegiessen en bleef alleen achter met een dochtertje. Ze heeft het 
kosterswerk lange tijd samen met haar schoonvader gedaan. Ze is later hertrouwd met Jan Uitterdijk en werd zo 
moeder van een groot gezin, dat inmiddels uitgebreid is met klein- en achterkleinkinderen. Haar gezondheid was 
de laatste jaren kwetsbaar. In de afscheidsdienst zong, op verzoek van de familie, het Laurenskoor onder leiding 
van Frits Heil. In de dienst hebben we stil gestaan bij Psalm 32:8 ‘mijn oog zal op u zijn’ een tekst die haar dierbaar 
was. Aansluitend hebben we haar te ruste gelegd op de begraafplaats Carspelhof. Gedenken we haar en haar 
werk voor de kerk in dankbaarheid. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 

Harm Jonkvorst 
30 april 1934 - 28 december 2012 

 
Op 28 december 2012, de dag waarop hij vijftig jaar getrouwd zou zijn geweest met Wil Jonkvorst-van Loon 
(overleden op 23 januari 2012) is overleden Harm (Harry) Jonkvorst, 78 jaar oud. Hij was afkomstig uit Groningen 
en dat kon je nog wel aan zijn tongval horen. Voor zijn werk, hij werkte bij Van Houten, was hij naar Weesp 
gekomen. Later heeft hij als conciërge bij de woningbouwvereniging gewerkt. Hij was een man van weinig 
woorden. Hij genoot van muziek maken; als het maar even kon speelde hij op zijn elektronische orgel. Hij was 
ernstig ziek en wist dat hij niet meer beter kon worden. Hij verlangde ernaar om naar zijn vrouw, die hij zo miste, te 
gaan. Op 3 januari 2013 hebben we hem na een afscheidsdienst in de kerk, begraven op Carspelhof.  
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 

 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
pastoraat 
Uit mijn pastorale agenda is op 
deze plaats niets te melden. Dit 
betekent niet dat onze ge-
dachten en gebeden bij mensen 
kunnen zijn die verdrietig zijn of 
ziek. Laten we ook buiten de 

openbaarheid van Onderweg om met elkaar 
meeleven. 
 
Bespreek ’t samen 
Op maandag 21 januari komt de preekvoor-
bereidingsgroep ‘bespreek ’t samen’ bij elkaar. We 
spreken samen over de teksten van zondag 27 
januari: Jesaja 61:1-9, I Korintiërs 12:12-27 en Lucas 
4: 14-21. U bent van harte welkom een keer mee te 
praten. De volgende ‘bespreek ’t samen’ is op 
maandag 11 februari. 
 

Kerksite ervaringen blok 3 
Het  3e blok van kerksite ervaringen, een vorm van 
catechese, zal zijn op 18 en 25 januari en 8 februari. 
We gaan de film ‘Intouchables’ bekijken, waarin een 
rijke gehandicapte man en een verzorger uit de 
Parijse achterbuurt een bijzondere band met elkaar 
krijgen. Deze film is de nr 2 best bezochte film in 
2012 (nr 1 was Skyfall, de nieuwste James Bond 
film), en gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De 
jongeren van 12-15 jaar krijgen een uitnodiging, we 
hopen op een goede opkomst! 
 
Tot slot 
Hartelijk dank voor de kerst- en nieuwjaarsgroeten 
die wij mochten ontvangen. Namens mijn man Henk 
en onze dochters Debora en Rebecca wens ik u ook 
het allerbeste voor 2013. 
 
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 

 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Op 27 januari is het feest aan de 
Utrechtseweg, want dan zijn 
mevrouw en mijnheer Hagen 
veertig jaar getrouwd. In die tijd 
heeft men zeker geen huis op 
zand gebouwd, reden dus om 
dankbaar op goede jaren terug te 
kijken. Van harte gefeliciteerd en 
een mooie dag gewenst! 

Menig gemeentelid op leeftijd komt thuis ten val, 
vaak met nare gevolgen. Opeens voel je je onveilig, 
kwetsbaar, omdat alles van het ene op het andere 
moment zo ingrijpend verandert. Mevrouw van 
Lunteren brak door een val haar heup en belandde in 
het ziekenhuis in Hilversum, waar zij goed herstelt. 
Roel Verhoef moest vanwege een hardnekkige 
infectie opnieuw in het AMC worden opgenomen. 
Helaas heeft een operatie de problemen niet 
opgelost. De weg naar herstel zal daardoor lang 
 

gaan duren. Al die tijd zal Roel in het AMC moeten 
blijven. 
Menigeen heeft thuis of in het ziekenhuis met een 
ziekte te kampen die de nodige onrust veroorzaakt. 
God zij deze mensen nabij in hun nood en gebed. 
Voor het  werk in Roemenië ontving ik een gift van 
€ 1.000,00 en een gift van € 50,00. Hartelijk dank! 
 
Varia 
Heeft u zich al opgegeven voor de literatuurkring die 
op 16, 23 en 30 januari bijeenkomt rond het boek dat 
zo indringend over dementie gaat, Hersenschimmen 
van Bernlef? Ook uit dat boek blijkt dat dementie een 
ziekte is waaronder beide partners gebukt gaan. 
Vele Kerst- en Nieuwjaarskaarten sierden ons huis. 
Hartelijk dank! Wij hopen met u op een goed jaar met 
mooie diensten en activiteiten in en rond de Grote 
kerk. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

 
 
Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
Vanwege oververmoeidheid geen 
kopij in deze onderweg. Met de 
ruimte in het werk hoop ik een 
beetje bij te komen van de 
afgelopen maanden. 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 

 

Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
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● Commissies 
 
Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
 
Oud- en Nieuwjaar. In het blad ‘De Waarheidsvriend’ 
stelt de redacteur dat het na alle kerstdrukte en aan 
het begin van het nieuwe jaar goed is om even 
achterom te zien met het oog vooruit en omhoog. Het 
kenmerk van onze tijd is dat we druk zijn (geweest) 
met de keuzen die we moe(st)ten maken en als je 
ouder bent druk met bezoek aan diverse artsen en 
druk binnen de eigen familiekring. We worden geleefd 
door de waan van vandaag en je ontkomt er alleen 
aan als je de regie over je leven bewust neemt en je 
niet laat leiden door wat anderen van je verwachten. 
Je mag je daarbij afvragen: ‘Waartoe zijn wij op 
aarde?’ Het is een levensvraag die voor christenen 
aan de orde moet blijven komen. Prediker maakt ons 
in de Bijbel duidelijk dat veel van onze bezigheden, 
ons ‘zwoegen onder de zon’, gekenmerkt wordt door 
vluchtigheid, lucht en leegte. David zegt daarin: ‘Een 
ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken.’ 
Het huis van de Heere is al de dagen van zijn leven 
van betekenis. Hij weet immers dat Gods vriendelijke 
aangezicht voor oprechten van hart vrolijkheid en licht 
geeft. Dat is beslissend in zijn leven, niet de agenda, 
de prestaties, de levensomstandigheden in een 
voorbije- en komende jaar. Het antwoord op de vraag 
waartoe ik op aarde ben, is om God te dienen en 
daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. 

Velen definiëren geluk als voorspoed in het aardse 
bestaan. De Catechismus stelt in Zondag 1 de vraag: 
‘Wat is uw enige troost / bemoediging in leven en in 
sterven’ en antwoordt dat er maar één troost en 
bemoediging is die het uithoudt in leven en sterven, 
namelijk dat we het ‘eigendom’ zijn geworden van de 
Zaligmaker Jezus Christus’. Een gezegend 2013. 
 
Zieken. Het gaat de laatste tijd moeilijker met dhr. en 
mevr. De Jonge. De leeftijd speelt hierin een grote rol. 
Het gaat niet meer zo gemakkelijk en men is eerder 
vatbaar voor kleine ziekten. Mevr. Willemsen kampt 
telkens weer met tegenslagen. De beenwonden willen 
maar niet genezen. Het duurt en duurt maar en na 
dagen van hoop volgt weer tegenslag. Het volgende 
gedicht verwijst naar Abraham die vanaf de berg Nebo 
het beloofde land mocht zien. 
 

  “kwamen wij op ’s levens wegen 
  Dikwijls steen en doornen tegen, 
  Ginder wenkt de gouden kust! 
  Zie, - van Nebo’s top aanschouwen 
  Wij de lieflijke landouwen 
  Van het zalig oord der rust” 
 

Namens de kerkenraadscommissie, 
P. Zevering 

 

 
Schuldhulpmaatje 
 
Een miljoen Nederlanders vraagt zich af hoe zij 
financieel het einde van de maand halen. Daarnaast 
redden vier van de tien gezinnen het daadwerkelijk 
niet met hun budget. En nog eens een half miljoen 
Nederlanders komt in de problemen, als het financiële 
plaatje opeens verandert door een persoonlijk drama. 
Denk aan echtscheiding, ontslag of ziekte. 
 

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke 
organisaties in Nederland en het platform voor 
Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrij-
willigersproject is hun gezamenlijke antwoord op de 
toenemende schuldenproblematiek. Met hulp van een 
maatje zijn mensen succesvoller bij het oplossen van 
hun financiële problemen. 
 

Al 40 plaatsen zijn actief met SchuldHulpMaatje. Het 
landelijke projectbureau organiseert de training en 
bijscholingen van de maatjes. Ook biedt dit bureau 
ondersteuning bij de opstart van een lokale afdeling en 
waakt over de kwaliteit van de lokale werkgroep. 
 

De vrijwilligers bieden verschillende soorten hulp: 
• Orde brengen in de administratie zodat er overzicht 
  komt; 
• Leren budgetteren; 
• Ondersteuning in een traject van schuldsanering, 
  want het is niet gemakkelijk om dat drie jaar vol te 
  houden; 
• Nazorg na de schuldhulp, om terugval te voorkomen. 
 

De kerken in Weesp, Muiden en Muiderberg pakken 
dit initiatief op. Wij hopen dat er in 2013 schuld-
hulpmaatjes in Weesp en Muiden en Muiderberg actief 
zijn. Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. 
 
Wat wordt van een maatje gevraagd?  
• Het volgen van een professionele driedaagse training 
  over persoonlijkheid, portemonnee en praktijk 
• Jaarlijkse bijscholing en ‘maatjesdag’ 
• Jaarlijkse her-certificatie 
• Het ondersteunen van de hulpvragen circa een 
  dagdeel per week of meer 
• Uitwisseling van kennis en ervaring met collega- 
  maatjes 
 
Bent u zo iemand met een luisterend oor en inlevings-
vermogen? Kunt u praktische hulp bieden door orde te 
scheppen in de administratieve chaos? 
En onderschat u het geven van morele steun niet. Wie 
dat aan iemand kan bieden is goud waard. 
 
Lijkt dit u iets en/of wilt u meer informatie? Neem 
vrijblijvend contact op met Marien Weststrate tel. 0294 
411 080, Anne Haga tel. 06 434 342 32 of Aart Mul tel. 
0294 412 017. 
 

 
Meer informatie over dit project 
kunt u vinden op de website: 
www. schuldhulpmaatje.nl. 
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● Commissies 
 
Besteding Verjaardagsfonds 
 
Wat de opbrengst van het verjaardagsfonds is kunt u elk 
kwartaal in Onderweg lezen. Mevrouw Elly Lijnsvelt, die 
alle werkzaamheden m.b.t. tot het fonds coördineert, 
maakt er telkens melding van. 
De opbrengst is het afgelopen jaar aan verschillende 
zaken besteed. Dat de zonwering er deels van werd 
betaald hebben we al eens meegedeeld. Maar er waren 
meer onderwerpen: 
- De gemeenteleden die elke week het Stiltecentrum 
openen hebben al geruime tijd geleden aangegeven dat 
enkele zitplaatsen en een “sacraal element” in het 
Stiltecentrum ontbreken; 
- Vanuit de tijd dat een commissie zich bezig hield met 
de herinrichting van de Grote Kerk bestaat al de wens 
om aan de witte achtermuur van de kerk, in het koor, 
een kruis te bevestigen. 
- Diverse sloten in binnen- en buitendeuren van de kerk 
waren aan vervanging toe. 
 
De bankjes en een kruis aan de muur aan de 
binnenzijde van de toren completeren inmiddels het 
interieur van het Stiltecentrum. 
Een fraai, verlicht kruis (het zal velen van u al zijn 
opgevallen) prijkt vanaf de Kerst aan de koormuur. 
De vervanging van de sloten is inmiddels (vrijwel) 
uitgevoerd. 
 
Wij danken de gulle gevers hartelijk voor hun 
verjaardagsgiften, waardoor dit alles mogelijk werd. We 
hopen ook in 2013 op uw bijdragen. We gaan daarmee 
weer sparen voor een volgend project.  
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Triencko Boerema 
 
 
Kerkbalans 2013 

 
In de periode 13 tot en met 27 januari 
2013 zal landelijk onder het bekende 
motto “Wat is de Kerk u waard” de actie 
Kerkbalans 2013 worden gehouden. Ook 
de Protestantse gemeente te Weesp en 
Driemond zal daar in 2013 weer aan 
deelnemen. 
 

De Kerkbalans enveloppen worden bij u bezorgd en de 
antwoord-enveloppen weer opgehaald. Helpt u mee 
onze kerkgemeenschap financieel in balans te houden? 
 
 
 

 
Het Lichthuis - iedere werkdag open! 

 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 

koffie en een praatje. 
 

● Berichten 
 

EXPOSITIE 
 

van Map Verhoef 
in Het Lichthuis 

 
De tiende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn 
in de maanden januari en februari 2013. 
 
Mevrouw Verhoef is jaren geleden begonnen met 
schilderen, toen zij na een ziekte rust moest 
houden. Na 1981 is zij met pensioen gegaan en is 
toen meer gaan schilderen en zij heeft ook 
verschillende cursussen gevolgd. Haar interesse 
ligt bij het aquarelleren en haar onderwerpen gaan 
over de natuur. Momenteel tekent mevrouw 
Verhoef veel met grafietstiften. Het resultaat van 
haar werk kunt u bewonderen in Het Lichthuis! 
 
De expositie is te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Het Lichthuis: dagelijks van 
9.30 - 12.00 uur. 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
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● Informatief 
 
Januari – Maand van de Spiritualiteit 
 
Met stilte, het thema van deze maand van de spiritualiteit, is 
iets merkwaardigs aan de hand. Hoe meer herrie wij om ons 
heen hebben, des te meer geeft men uiting aan het 
verlangen naar stilte, echter vaak zonder dat wij er iets aan 
doen om die stilte mogelijk te maken. Allerlei ontvangst-
apparatuur zorgt voor steeds meer herrie in ons bestaan. 
Velen kunnen al niet meer leven zonder een mobiele 
telefoon, een MP3-speler, een iPod en weet ik hoe al dat 
spul heet. Gebrek aan rust en stilte, onrust, begeerte en 
hebzucht, zijn de trieste gevolgen die wij maar al te goed 
kennen en duur moeten worden betaald. 
 

Loop je in Nederland in de 'vrije' natuur, dan hoor je bijna 
altijd geluid van allerlei vervoermiddelen (auto's, treinen, 
vliegtuigen) om je heen. Wie weet dan nog wat de 
meerwaarde van stilte is? Omdat stilte zo’n zeldzaam 
gegeven in ons land is, bestaan er zelfs gidsen waarin 
plekken worden beschreven waar nog (hoelang nog?) stilte 
heerst. 
 

Onze voorouders waren hun leven lang omgeven door stilte 
en vonden dat heel gewoon. Wij zijn daarentegen dag en 
nacht omgeven door herrie; alsof dat gezond is. Velen 
moeten, gewend aan te veel geluiden, merkwaardig genoeg 
tijdens de vakantie wennen aan stilte of verdragen geen stilte 
en hebben altijd de radio aan staan (zonder dat zij er naar 
luisteren). 
 

Stilte vind je in veel landen alom. Urenlang, tientallen 
kilometers lang niemand zien. Alleen maar natuur, rust en 
stilte om je heen. Een verademing, pure ontspanning, 
genieten geblazen. Logisch dat natuurliefhebbers en 
kloosterlingen zo wijs zijn om de stilte op te zoeken. 
 

Niet voor niets vindt de Roemeens-Franse filosoof Emil 
Cioran een lege kerk het mooist, want een weldadige stilte 
vind je in de afgebakende ruimte van een lege kerk, een 
klooster en een begijnhof. De dikke muren houden veel 
overbodige ballast buiten de deur. Stilte, een lied, een gebed 
zijn voedingsbronnen die stof tot nadenken geven. Het zijn 
dus vooral Godgewijde plaatsen die ons de weg naar de 
weldaad van de stilte banen. Of men dat in een tijd van 
secularisatie nog voldoende beseft? Of je nu bij het 
Romaanse kerkje op de heuvel van Michelsberg zit of op het 
terras in het klooster Govora, je kijkt uit over het dorp en de 
vallei en hoort niets. Heuvels, terrasbouw, verspreid  staande 
huizen boeien je blik. Af en toe klinken stemmen op uit de 
diepte; verder is het stil. Intense schoonheid! Kostbare 
ogenblikken. 
 

Groningen en Catalonië met hun mooie romaanse kerken, 
fraaie orgels en heerlijke dorpjes bieden ook zo'n rijkdom 
aan stilte en schoonheid. De eenvoud van de Romaanse 
bouwstijl en het halfduister van het interieur zijn uitstekende 
voorwaarden voor verstilling. Dat alles ondergaan maakt een 
ander mens van je. Herboren verlaat je het kerkgebouw dat 
aantoont dat architectuur vooral beoogt rust te creëren. 
 

'Kerken en kloosters zijn dingen uit een andere tijd', zeggen 
mensen die nog steeds niet doorhebben dat de secularisatie 
onder het mom van overdaad vaak slechts een nihilistische 
leegte te bieden heeft. Zijn kerken en kloosters verschijn-
selen uit een andere tijd of zijn het juist verschijnselen die wij 
broodnodig hebben, zaken die te allen tijde actueel zijn? Van 
een week in een klooster vol stilte, getijden en lezen knap je 
op, net als van wandelen in een streek waar je urenlang 
niemand tegenkomt. Stilte en leegte leiden pas tot een 
leefbare ruimte. Zo ontdek je dat het goede veel is in plaats 
van omgekeerd, zoals ons alom wordt gesuggereerd. 
 

Spiritualiteit kan alleen bloeien waar stilte heerst. Met al onze 
gejaagdheid, onrust en herrie hebben wij God verjaagd uit 
ons bestaan, via een overdaad aan indrukken een God-
vergeten bestaan opgebouwd. Daarmee is het leven er niet 
in alle opzichten mensvriendelijker op geworden, terwijl dat 
juist de bedoeling was. 
 

Wij zoeken naar ethiek en proberen zo het humanum veilig 
te stellen. Op zich een goede zaak. Maar hebben we daartoe 
niet juist stilte voor bezinning nodig, rust en ruimte in plaats 
van druk om te publiceren? Tijd voor teamwork om in stilte 
en in alle rust ergens aan te kunnen werken teneinde 
kwaliteit te waarborgen. Zonder de kans om rustig ergens 
aan te kunnen werken komt er geen evenwichtig betoog tot 
stand, eerder een middelmatig resultaat, dat te snel in elkaar 
is getimmerd. 
 

De tijd hebben om ergens bij stil te staan betekent vooral de 
tijd nemen om tot verdieping te kunnen komen. Stilte biedt de 
mogelijkheid om te genieten van woorden die ontspruiten 
aan de stilte, poëzie. Gedichten vereisen een zorgvuldig 
kunnen luisteren. Daarvoor is stilte nodig of passende 
muziek die de sleutel tot het verstaan van een gedicht 
aanreikt, zoals die ene bepaalde melodie toegang geeft tot 
het verstaan van een Psalm of Gezang, een geheim ontsluit. 
 

Mozes, Elia en Jezus vinden de God die niet te benoemen, 
niet onder woorden te brengen is  dankzij stilte. Het gebed 
welt daarom op uit de stilte, die tot de nodige concentratie 
leidt. 'De stilte zingt U toe' (Psalm 65) getuige het 
Gregoriaans dat uit de stilte opklinkt en via structuur voor de 
nodige concentratie zorgt. Te veel geluid en te veel in-
drukken overstemmen het mysterie, leiden niet tot diepgang, 
maar slechts tot oppervlakkigheid. Stilte is daarom pure 
noodzaak, onmisbaar, een kostbaar geheim dat wij meer 
zouden moeten koesteren in plaats van hevig te verwaar-
lozen. 
 
 

De stilte   -    C.S. Adema van Scheltema 
 

Min de stilte in uw wezen, 
Zoekt de stilte die bezielt. 
Zij die alle stilte vreezen 
Hebben nooit hun hart gelezen 
Hebben nooit geknield. 
Draag uw kleine levenszegen 
Naar het droomenlooze land, 
Lijk de golve’ heur oogst bewegen. 
Tot zij zacht breken tegen 
Het doodstille strand. 
Zie den boom de paden tooien 
Rondom zijnen stillen voet, 
Laat uw ziel zich zoo ontplooien 
En haar bloemen om zich te strooien 
Uit een vroom gemoed. 
Leer u aan de stilte laven 
Waar het leven u geleidt: 
Zij is uwe veilge haven, 
Want zij de groote gave 
Van de eeuwigheid. 
Sluit de stilte in uw gaarde, 
Wees in haar gelukkig kind; 
Al wie ze aan haar schoot vergaarde 
Alle zaligen op aarde 
Hebben haar bemind 

 

 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, kinder-
bijbels, dagboeken, evangelische lectuur enz. Het 
boekje Doornse Levenskunst - Mooi, goed en 
waarachtig leven, is nu ook bij ons te koop. Dit boek 
zal besproken worden op de gespreksavonden met 
ds. Alida Groeneveld op 3 en 10 april. Ook hebben 
we een aantal afgeprijsde boeken in de aanbieding! 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur. Komt u gerust eens kijken, u bent van 
harte welkom! 
 

Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
Kerkcontact 
 
Ontvangen  € 6,00 van hr. v. D. via mw. W. 
Ontvangen € 50,00 van NN via mw. K. 
Hartelijk dank! Ankie Wiereyn 
 
Gift van € 20.00 voor de kerk, van de fam. S. 
Hartelijk dank! Pitty Wijma 
 
 
Verjaardagsfonds 
 
Alle gulle gevers en medewerkers/sters worden weer 
heel hartelijk bedankt; en ik wens eenieder een 
gezegend nieuw jaar toe! 
Er is weer een prachtig bedrag opgehaald, te weten 
€ 1491,55. 
 
En bij deze doe ik nogmaals een dringende oproep 
voor een vacature in Aetsveld: een wijk om en nabij 
de sporthal. Indien u geïnteresseerd bent, graag 
opgeven bij onderstaand contactpersoon. 
 
Met een hartelijke groet, 
Elly Lijnsvelt - van Dusseldorp 
Rembrandt van Rijnstraat 129 
tel. nr.: 0294 410 810 
 
 
Bedankt 
 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij, het 
afgelopen jaar op welke wijze dan ook, ondersteund 
hebben. Als je letterlijk aan de zijlijn in je leven staat, 
geeft dit een enorm verbonden gevoel. Na een zware 
operatie, zie ik al verandering. Nu nog veel tijd 
nemen om verder te herstellen.  Een hartelijke groet  
namens Johan en mij en voor allen een goed 2013 
gewenst. 
 

Liddy Groen 
 

Kerkcontact 2013 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar wensen de 
bezoekdames van kerkcontact u allen een goed 
2013. 
We hebben het afgelopen jaar heel wat bloemetjes 
gebracht bij verjaardagen van de 75 plussers in onze 
gemeente, ook bij lief en leed hebben we geprobeerd 
aandacht te geven, maar niet alles is bij ons bekend. 
Ook bij huwelijksjubilea hoort een bloemetje, (25, 40, 
50 en 60 jarig) maar ook dat lukt niet altijd, wanneer 
u niet in Weesp bent getrouwd staat u soms niet op 
onze lijst! Geeft u alstublieft aan ons door wanneer u 
een bezoekje op prijs stelt! 
Er heeft een wissel plaats gevonden bij de wijk-
hoofden, Annie van der Zande is geen wijkhoofd 
meer, gelukkig blijft zij bezoekster, Mini Selders nam 
haar plaats in, zo zijn we weer compleet! 
 
Een groet van ons allen, de wijkhoofden: 
  Agaath Bakker  Ineke Sliggers  
  Mini Selders  Ankie Wiereyn 
  Pitty Wijma 
 
 
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 11 januari in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 12 januari wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 
 
 
Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 
0294 48 39 93 
 
 
 
 

 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  
E-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele 
apparatuur is aanwezig. 
Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
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● Voor de jeugd 
 

Ook dit jaar hopen we weer met een groep 
jongeren deel te nemen aan de internationale 
ontmoeting in Taizé op die bijzondere heuvel in 
het  Franse  Bourgondië.  We  hopen  ook  dit  jaar  
weer met eigen vervoer de reis te maken. 
 
Taizé is niet zomaar een weekje weg, maar een 
week waarin stilte, bezinning en ontmoeting een 
groot aandeel heeft. 
 
Je bent die week te gast bij de broeders die een 
groot belang hechten aan het specifieke 
karakter van Taizé. Een plaats voor jongeren die 
weliswaar laagdrempelig is, maar waar wel 
verwacht wordt dat je deel neemt aan de daar 
georganiseerde activiteiten. Een week in Taizé 
kan je helpen om je dagelijks leven te zien in het 
licht van het evangelie. Daarbij leer je jongeren 
kennen uit verschillende landen. 
 
Je wordt dan ook uitgenodigd deel te nemen aan 
het programma waaraan jongeren uit vele landen 
meedoen: 3x daags een viering en gespreks-
groepen waarin je met elkaar praat n.a.v. een 
bijbelinleiding door een broeder. De communi-
catie  is  in  het  Engels,  maar  als  je  dat  nog  niet  
goed beheerst is er altijd wel iemand die je wil 
helpen! 
 
Behalve  dat  programma  is  er  ook  tijd  voor  je  
zelf en anderen. Zo kun je gezellig samenzijn (en 
zingen) bij het jongerencafé Oyak. Daarnaast 
wordt  je  gevraagd  je  in  te  zetten  voor  kleine  
klusjes zoals toiletruimtes schoonmaken, eten 
uitdelen e.d. Je verblijft deze week in barakken. 
 
Vertrek: zondag 28 april om 6.00 uur 
Terug: zondag 5 mei ca. 22.00 uur 
Leeftijd: van 15 t/m 29 jaar 
Kosten: voor jongeren ca: € 130,00 
 voor de chauffeurs (30+) ca: € 160,00 
 
Als je mee wil, geef dan vóór 24 maart je naam 
en geboortedatum door aan Linda de Zeeuw. 
Ook  voor  vragen  kun  je  bij  haar  terecht  via  
linda_de_zeeuw@hotmail.com. 
 

Kinderclub ”De Regenboog” 
 
Als dit stukje in het kerkblad staat, dan is het nieuwe 
jaar al begonnen. Graag willen we iedereen een heel 
goed en gezegend nieuw jaar toe wensen. We weten 
niet wat er gebeuren gaat, maar dit mogen we geloven, 
dat onze hemelse Vader er altijd is. En zo mogen en 
kunnen we het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet 
gaan. 
 

Ja, en als het januari is, dan komt er altijd een nieuw 
project waarvoor we stroopwafels en rookworsten 
verkopen. Met zorg kijk je naar alle projecten waar je 
geld  voor  inzamelt.  Het  is  ons  streven  dat  er  zo  min  
mogelijk geld aan de strijkstok blijft hangen! 
 

Nu  heeft  juf  Willy  Nagel  contact  met  Stichting  
Nederlands Sri Lanka. Deze stichting heeft inmiddels 
twee weeshuizen in Sri Lanka. Het eerste huis is 
ontstaan naar aanleiding van de tsunami in 2004. In 
korte tijd was er zo veel geld ingezameld om een 
kindertehuis te kunnen starten. Nadat er een grote 
gift binnen was gekomen is er een tweede huis 
opgericht in januari 2012. In elk huis wonen 24 
kinderen. In beide kindertehuizen wonen weeskinderen 
en zeer arme kinderen, die niet door hun familie 
verzorgd kunnen worden in de leeftijd tussen 3 en 18 
jaar. De huizen bieden goede huisvesting en onderdak. 
De zusters geven liefde, aandacht, bescherming, 
educatie en psychologische en medische zorg aan de 
kinderen. 
 

Het eerste huis , Het Milhous Children Home ligt in de 
plaats Pamunugama in het district Gampaha  en het 
tweede huis, Het Katupota Children Home ligt in 
Katupota in het district Kurunegala. 
 

Op D.V. woensdag 23 januari hopen Ria Milhous en 
Dick Keizer hier meer over te vertellen . Zij hebben 
ook een PowerPoint presentatie. Wij hopen dat er heel 
veel kinderen komen om te kijken en te luisteren hoe 
die kinderen daar leven en wonen. Ook ouders en 
belangstellenden zijn van harte welkom!! Het is in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 15.30 uur. 
 

Graag willen wij dit project ondersteunen en verkopen 
we de stroopwafels en rookworsten: 3 voor € 7,00 en 
één voor € 2.50. Al heel veel jaren doet u mee. 
Geweldig!! Doet u nu ook weer mee? De kinderen gaan 
ook op pad, maar mochten ze niet bij u aan de deur zijn 
geweest, en u wilt toch wat kopen, dan kan u ook altijd 
Elly van Beek opbellen (telefoonnr 0294 416 975) en 
zij brengt het bij u thuis!! Alvast heel hartelijk dank! 
 

Tot ziens, de juffies 
 
 


