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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: Mw. I. Sliggers, telefoon 0294 775 474. 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 4: vrijdag 1 maart, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 11 maart. 
Activiteitenperiode: 13 maart tot en met 2 april. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 24 februari 
2e zondag van de veertigdagentijd 
Reminiscere, Gedenk 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds M. van der Zwan, Westbroek 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
zondag 3 maart 
3e zondag van de veertigdagentijd 
Oculi, Ogen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte zending  
2e collecte kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  Voorber. Heilig Avondmaal 
 

1e collecte zending 
2e collecte kerk 
 
zondag 10 maart 
4e zondag van de veertigdagentijd 
Laetare, Verheugt u 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte  ZWO-project (Kitale), zie pag 14 
2e collecte kerk 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig Avondmaal 
 

1e collecte ZWO project (Kitale), zie pag 14 
2e collecte kerk 
 
Biosgebouw, Middenstraat 
10.00 uur Kerksiteviering 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
22 februari  Dhr G. Herderschee 
  1 maart  R.K. dienst 
  8 maart  Ds. J. Vree 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
24 februari  Dhr G. Herderschee 
10 maart  mw H. Kuijpers 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 
 
 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 24 februari 
Hr J. van Baars 254190 
 
zondag 3 maart 
Hr E. Post 416933 
 
zondag 10 maart 
Hr B. Wever 410997 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Maandag 18 februari 
Basiscatechese, BIOSgebouw 16:30-17:30 uur  
 

Dinsdag 19 februari 
gesprekskring ‘in de verlenging’  20:15-21:45 uur 
 

Donderdag 21 februari 
Passage, gastspreker: Agnes Bruin over de Wereldwinkel 
Speeltuingebouw, Driemond 19.45 uur 
 

Maandag 25 februari 
Bespreek het samen o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00-15.30 uur 
 

Maandag 25 februari 
Vergadering kleine kerkenraad 20.00 uur 
 

Donderdag 28 februari  
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 

Donderdag 28 februari 
PCOB, aanvang 14.00 uur  
De heer H. Griffioen, Utrecht. Spannende reis door Rusland 
 

Maandag 4 maart 
Bespreek het samen o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00-15.30 uur 
 

Maandag 4 maart 
Basiscatechese, BIOSgebouw 16:30-17:30 uur  
 

Maandag 4 maart 
Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur 
Gastspreker mevrouw Letty Corbijn 
 

Maandag 4 maart 
30-50 groep bij Marjolein en Wijnand Veldhuisen 20:30-22:00 uur 
Heemraadweg 607, inloop vanaf 20:15, uur  
Info bij ds. Alida Groeneveld alida.groeneveld@planet.nl 
 

Woensdag 6 maart 
consistorievergadering  20:00 uur 
 

Donderdag 7 maart 
Alzheimer Café Weesp, zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
Mw Marianne Verstijnen. Onderwerp: jong dementerend 
Het Hart van Weesp, Herengracht 35 
 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 
ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 

Maandag 11 maart 
Weesper filosofiekring (groep 1) 20.00-22.00 uur 
 

Woensdag 13 maart 
Weesper filosofiekring (groep 2) 20.00-22.00 uur 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Alida Groeneveld 

 
Er is een tijd... 
 
De tijd lijkt ons door de vingers 
glippen, iedere dag weer. Elk uur 
van de dag is gevuld: met werk, 
met zorg voor gezin, ouders, of 
vrijetijdsbesteding. We hebben 
het zelf druk, of we zien dat 
anderen het druk hebben, en 
geen tijd (over) hebben om – om 
maar een voorbeeld te noemen – 
op bezoek te komen. 

‘Geen tijd hebben is de meest 
fundamentele ervaring van onze 
tijd geworden’ zegt Joke J. 
Hermsen, schrijfster en filosofe. 
Tijd hebben om ‘even te ver-
wijlen’, tijd om ogenschijnlijk niets te doen, maar 
tegelijkertijd ervaringen te verwerken, moet je 
inplannen, anders komt het er niet van. Juist voor 
creativiteit, nieuwe energie en sprankelende ideeën 
zijn verveling en nietsdoen onmisbaar, het is tijd 
om na te denken. 

Nietsdoen kan ook doorschieten, en dan wordt het 
lethargie, een situatie van inactiviteit, waar je niet 
of nauwelijks meer uit komt. Het gaat dus nog meer 
om een balans tussen activiteit en rust. Een 
evenwicht tussen dingen die simpelweg gedaan 
moeten worden en energie kunnen slurpen en 
zaken of activiteiten die juist energie geven. 
Misschien vraagt dat ook van onszelf een toegeven 
aan iets doen zonder een direct doel. Het aan-
durven van leegte en leeg worden, tijdelijk niets 
meer willen. 

Tegenover deze leegte staan de klok, de agenda 
en de kalender. Ook in de kalender kun je de rust 
verrassend genoeg wel terugvinden! Een jaar-
kalender met feesten of gebeurtenissen is vaak ge-
baseerd op terugkerende natuurfenomenen. Een 
feest is een gelegenheid om de tijd even stil te 
laten staan, om daarna met hernieuwde energie 
weer verder te kunnen. In het tijdsbestek van de 
week  is  de  7e dag, de sabbat, de dag van 
ophouden, even stoppen en rust. Daar worden 
twee redenen voor aangevoerd: omdat God op de 
7e dag uitrustte na het scheppingswerk èn omdat 
 

 

 

 

het volk Israel moet blijven denken 
aan hun slaventijd in Egypte. Een 
slaaf werkt 7 dagen per week, 24 
uur per dag, een vrij mens doet dat 
niet meer. 

De schrijver van het boekje 
Prediker schrijft ook over tijd. Het 
is een boekje uit de zogenaamde 
wijsheidsliteratuur. De waardering 
voor het boekje is wisselend: de 
één vindt de Prediker een diep-
gelovig mens, de ander vindt de 
schrijver een chagrijnige scepticus. 
Al met al redenen om opname van 
het boekje in de joodse bijbel 

lange tijd punt van discussie te laten zijn. Met dat 
het boek toegeschreven is aan de wijze koning 
Salomo waren de bezwaren weggenomen. In het 
3e hoofdstuk (Prediker 3: 1-8) schrijft hij – in mijn 
ogen – zeer relativerend: 
 

Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er 
is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te 
verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af 
te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om 
te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om 
weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een 
tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. (Prediker 3:4-6) 
 

Prediker vervolgt dat de mens, ook al ziet hij de tijd 
aan zich voorbij trekken, toch niet alles kan 
begrijpen. De vraag naar de zin van het leven blijft, 
en ook welke rol God daarin speelt. De schrijver 
van Prediker ziet daarin een grote rol voor God. 
God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem 
hebben (Prediker 3:14).  

Prediker geeft verderop in het boekje nog een 
aansporing mee: dus eet je brood met vreugde, 
drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat 
je doet allang met welbehagen aan (Prediker 9:7)  

Dat lijkt mij wel iets om tijd voor te hebben! 

 

 

 

 
 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 24 februari 
2e zondag in de veertigdagentijd 
Reminiscere (gedenk) 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op de tweede zondag in de veertigdagentijd lezen 
we een mooi verhaal uit 1 Samuel 24 (vers 1 t/m 21). 
Iedereen welkom! (ds. Marije Hage) 
 
 
zondag 3 maart 
3e zondag in de veertigdagentijd 
Oculi (ogen) 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
De lezingen voor deze zondag zijn II Samuel 12:16-
25 en Lucas 13:1-9. Het zijn twee gedeelten uit de 
Bijbel die ingrijpend en pittig zijn! Hopelijk biedt de 
muziek een mooi evenwicht. In de liturgiecommissie 
hebben we een mooie selectie gemaakt, waaronder 
Psalm 25 (de naamgever van deze zondag), Psalm 
51 en Gezang 19. We leren ook een nieuw lied, 
alvast uit het nieuwe liedboek dat op 25 mei 2013 zal 
verschijnen. Het slotlied is een Nederlandse tekst op 
een bekende ‘Songs of Praise’ melodie. (ds. Alida 
Groeneveld) 
 
 

 
zondag 10 maart 
4e zondag in de veertigdagentijd 
Laetare (verheugt u) 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze zondag halverwege de veertigdagentijd licht 
de witte feestkleur van Pasen alvast door de paarse 
‘nadenkkleur’ heen. Daarom vieren we op deze 
zondag de Maaltijd van de Heer. Weet dat het de 
Heer zelf is die ons uitnodigt. De lezingen zijn: II 
Samuel 14:1-24 en Lucas 15:11-32. (ds. Alida 
Groeneveld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 

● Berichten 
 

EXPOSITIE 
van Pitty Wijma 
in Het Lichthuis 

 
De elfde expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn in 
de maanden maart en april 2013. 
 
Schilderen is altijd al een hobby van Pitty geweest, 
maar door tijdgebrek kwam er niet veel van. Tot 
enkele jaren geleden Pitty begonnen is met een 
cursus schilderen bij Kunstweb in Amsterdam aan de 
hand van foto's en objecten. 
Op dit moment volgt zij al jaren een cursus 
schilderen in het Fort bij de Kreatieve Groep Weesp. 
Haar schilderijen maakt zij met acrylverf, dat zijn 
mooie kleuren en het mengt makkelijk. 
Het resultaat van haar werk kunt u bewonderen in 
Het Lichthuis! 
 
De expositie is te bezichtigen tijdens de openings-
tijden van Het Lichthuis: dagelijks van 9.30 - 12.00 
uur.  
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
 
 

 
 

 
 



 

 Onderweg 7 

● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
U kunt mogelijk gezien 
hebben dat ik een aantal 
extra gesprekskringen 
draai, zoals de basis-
catechese en de 30-50 
groep. De ouderlingen 
nemen daarom wat 
bezoekwerk van mij over. 
U kunt dus door één van 

de ouderlingen gebeld worden. Mocht u prijs 
stellen op bezoek van een predikant, kunt u nog 
steeds de gebruikelijke route via het Pastoraal 
Centrum nemen. Ina Slokker en Weronika 
Snoeij zullen dan een afspraak inplannen. Het 
kan nu even zijn dat dit langer duurt dat u 
gewend bent. Schroomt u echter niet om te 
bellen, voor noodgevallen maak ik tijd. 
 

Een aantal mensen heb ik in het najaar 2012 
gevraagd of zij bezoek van de PIO Gertine Blom 
zouden willen hebben. Met dat lijstje gaat zij ook 
in deze periode aan het werk. 
 

Laten we elkaar in tijden van zorg en verdriet 
niet uit het oog verliezen. 
 
2x Bespreek ’t samen 
Op maandag 25 februari bespreken we de 
teksten voor zondag 3 maart: II Samuel 12:16-
25 en Lucas 13: 1-9. Op 4 maart buigen we ons 
over de teksten die op zondag 10 maart aan de 
orde zijn: II Samuel 14: 1-24 en Lucas 15:11-32. 
U bent van harte welkom een keer mee te 
praten. De volgende ‘bespreek ’t samen’ is op 
maandag 25 maart. 

Basiscatechese 
Ook dit jaar is er basiscatechese voor kinderen uit groep 7 
en 8 van de basisschool. De betrokkenen hebben een 
uitnodiging gekregen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, 
neem dan even contact op. We staan stil bij belangrijke 
personen uit de Bijbel. Welkom op maandag van 16:30 tot 
17:30 uur in het BIOS. Vanaf 11 februari iedere maandag, 
met uitzondering van de voorjaarsvakantie. De laatste 
bijeenkomst is op 8 april. 
 
Kerksite ervaringen blok 4 
Aan het einde van de looptijd van deze Onderweg, om 
precies te zijn op vrijdag 8 maart, start het 4e en laatste 
blok kerksite ervaringen. De PIO Gertine Blom zal hierbij 
nauw betrokken zijn. In het kader van de stage heeft ze 
een aantal opdrachten gekregen. Eén daarvan is het 
voorbereiden, leiden en nabespreken van een leer-
activiteit in de gemeente. Daar valt dit deel van het 
jeugdwerk ook onder. 
 
Fiets gevraagd: goede oogst 
Op mijn vraag wie een fiets voor de PIO beschikbaar had, 
kreeg ik 3 reacties. Gertine kan de mooiste fiets uitkiezen! 
Hartelijk dank voor uw medewerking. Gertine Blom zal 
zelf met u contact opnemen. 
 
Nascholing 
In verband met een nascholingscursus ben ik op dinsdag 
26 februari de gehele dag in Groningen. Op die dag 
vervalt de Lichtflits. 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 

 
 
 
Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
Vanaf begin februari ga ik 
weer langzaam aan het werk. 
Voorlopig alleen nog de 
zondagse diensten. 
Gisteren een mooie jeugd-
dienst meegemaakt, met veel 
creativiteit en ruimte voor 
ontmoeting. Heel bijzonder en 

wat was het goed om iedereen weer te zien! 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 
 
ps: Kijktip voor een mooi programma ‘Op zoek 
naar God’ (zondag, 22.00 uur, ned 3) 
 
 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen naar 
de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u bellen 
of mailen met Triencko Boerema (0294 412 744, 
t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 419 973, 
bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal Diaconaal 
Centrum (0294 483 993). 
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● Van de predikanten 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Op 7 maart is het feest in 
Leeuwenveld, want dan zijn 
mevrouw en mijnheer Van 
Alphen veertig jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd! Aan de 
Boudgerslaan leven zij in een 
huis vol muziek, waar altijd wel 
wat te beleven valt. Wij wensen 
deze trouwe gemeenteleden een 

fijne dag toe met allen die hun lief en dierbaar zijn 
en van wie zij volop genieten. 
 

Roel Verhoef was eventjes thuis na vanwege 
allerlei complicaties weken in het AMC te hebben 
doorgebracht, maar moest na een paar dagen 
opnieuw in het AMC worden opgenomen, ditmaal 
met een longontsteking. Het lijkt wel alsof er geen 
eind komt aan de reeks van tegenslagen. Wij 
blijven herstel verwachten, al zal dat langzaam 
verlopen na zoveel medicijnen. 
 

Indien alles volgens plan verloopt, hoopt mevrouw 
Van Lunteren eind februari vanuit het ziekenhuis in 
Hilversum naar huis terug te keren. 
 

Anderen ondergaan zware behandelingen tegen 
kanker. Met die volksziekte hebben helaas steeds 
meer mensen te kampen. 
 

Anderen lijden in stilte onder ziekte of een 
ingrijpende verandering in hun leven. God zij hen 
allen nabij. 
 

Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van 
€ 20,00. Hartelijk dank! 

Varia 
Wellicht heeft u de indringende gesprekken gemist die 
wij gedurende drie avonden over dementie hadden 
rond het boek Hersenschimmen van Bernlef. Omdat dit 
prima boek en het boek Schaduwkind van Thomése, 
dat over het verliezen van een kind aan de dood gaat, 
in vele talen en dus ook in het Roemeens zijn vertaald, 
schreef ik over deze twee zo pastorale boeken een 
artikel in het Roemeens, dat inmiddels in de almanak 
over 2012 'Pastorul ortodox' op de website van het 
aartsbisdom Argeş en Muscel staat. Zo ziet u maar 
weer dat het werk in Weesp tot in Roemenië toe 
doorwerkt. 
 

Tijdens mijn studieverlof, dat tot 11 maart duurt, wordt 
er veel gelezen en geschreven. Straks hebben wij daar 
weer een mooi filosofieseizoen aan te danken. Een 
vrucht van het vorige studieverlof verscheen in 
Roemenië in de vorm van een artikel over de vraag of 
de Roemeens-Franse filosoof Emil Cioran nu een 
mysticus is of niet. Dat artikel verscheen op twee 
plaatsen: in Sibiu, de stad waar wij ooit studeerden, in 
het filosofieblad 'Saeculum', dat ooit door de beroemde 
en ook door mij bewonderde Roemeense filosoof en 
dichter Lucian Blaga is opgericht, en in Curtea de 
Argeş in de almanak over 2012 'Pastorul ortodox' op 
de website van het aartsbisdom Argeş en Muscel. Zo 
leveren wij een bijdrage aan een hoger niveau van het 
onderwijs in de theologie en de filosofie in Roemenië 
en aan beter toegeruste pastores. 
 
 
 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 8 maart in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 9 maart wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
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● Commissies 
 
Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
 
Op D.V. 10 maart vieren wij het Heilig Avondmaal. Zoals de 
catechismus al zegt zijn de sacramenten ingesteld tot 
versterking van het geloof. In de week daaraan voor-
afgaand staat de kerkdienst in het teken van de voor-
bereiding. In deze dienst op zondag 3 maart wordt het 
1e deel van het formulier gelezen en daarin wordt gevraagd 
of je de zekere beloften van God gelooft, dat al je zonden, 
alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, 
vergeven zijn. In deze dienst wordt daar verder op 
ingegaan. 
 
De kleinen in het geloof worden niet uitgesloten. Veel 
Avondmaalsmijding ontstaat omdat men het formulier 
verkeerd begrijpt. Het Avondmaal is voor de gelovigen, 
maar dat geloof kan klein en zwak zijn. Maar dat hindert 
God niet om ons in genade aan te nemen. Het formulier 
wijst er o.a. op dat het geloof niet volkomen hoeft te zijn. 
Het kan ook niet volkomen zijn. In de dankbaarheid 
schieten we eveneens tekort. Het formulier wil een onder-
wijzing geven, die op pastorale wijze ons brengt tot een 
juiste viering van het avondmaal. Er blijven vragen, maar 
biddend mogen we vragen dat de Heere door Zijn Woord in 
ons persoonlijk leven en in onze gemeente krachtig wil 
werken. 
 
Namens de Kerkenraadscommissie, 
P. Zevering 
 
 
Vakanties 
 
Via Ds. Groeneveld ontving de diaconie een informatie-
boekje over diaconale vakanties. Dit zijn vakanties die 
gegeven worden voor mensen die niet makkelijik op 
vakantie kunnen gaan. 
 

Er wordt gedacht aan mensen die een beperking hebben, 
hulp nodig hebben of mensen met een financiele beperking. 
Mensen die weinig zorg, enige zorg of veel zorg nodig 
hebben zoals ouderen met een functiebeperking of 
geestelijk beperkten. Dementerenden kunnnen samen met 
hun partner aan het duo-programma deelnemen. 
 

Er worden vakanties aangeboden in de Werelt en Bosgoed 
in Lunteren. Met de boot “Prins Willem Alexander” een 
vaartocht. Het F.D. Roosevelthuis in Doorn, de 
Imminkhoeve in Lemele (Overijssel), Duc du Brabant in 
Diessen, de Heerenhof in Mechelen (Limburg) en 
Dennenheul in Ermelo. 
 

Het is een geel boekje en ik zal het bij de folders in Het 
Lichthuis neerleggen zodat het voor iedereen mogelijk is 
daar naar te kijken. Neemt u s.v.p. het boekje niet mee 
maar vraag even of ze op het PDC van de betreffende 
pagina een kopie willen maken als dat nodig is. 
 
Namens de diaconie, 
Ineke Sliggers 
 
 
 

Paasgroetenaktie 2013 
 
De Paasgroetenaktie voor Nederlandse ge-
detineerden in binnen of buitenland en voor 
mensenrechtenactivisten is ook dit jaar weer 
voorbereid door Kerk in Actie samen met 
Amnesty International. Volgens gevangenis-
pastores worden die groeten erg op prijs 
gesteld door de ontvangers. De ZWO 
commissie hoopt dus dat u net als vorig jaar 
weer ruimhartig mee zult doen. 
 
Er zijn twee thema’s dit jaar: “Herstelde 
relaties” en “Een nieuw begin”. Vasthouden 
van relaties met familie en vrienden tijdens 
gevangenschap, maar vooral terugkeren in de 
maatschappij na een lange detentie is een 
moeilijke opgave voor de mensen zelf en voor 
hun omgeving. Wantrouwen hangt dikwijls nog 
lang in de lucht. Een blijk van medeleven en 
teken dat zij niet helemaal in de vergeethoek 
zitten is een klein steuntje in de rug. Dat 
laatste geldt ook voor de mensenrechten-
activisten, die dikwijls in anonimiteit en be-
hoedzaam moeten opereren vanwege gevaar 
voor eigen leven. 
 
De kaarten zullen op 3 en 10 maart na de 
kerkdienst te koop zijn bij de uitgang. Voor het 
gemak is de prijs van alle kaarten inclusief 
postzegels € 1.50. Een handleiding voor 
invullen en versturen krijgt u erbij. Belangrijk 
om te weten is dat u wel uw naam, maar 
beslist niet uw adres mag geven op de kaarten 
die u verstuurt. 
 
Namens de ZWO commissie, 
M. Mak 
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● Commissies 
 
Uit de kerkenraad d.d. 28 januari 2013 
 
We begonnen de vergadering met een terugblik op de 
Adventsperiode en de Kerstdiensten. Het kinderproject 
werd positief beoordeeld; wel was men van mening dat het 
project beter met Kerst kon worden afgerond. Algemeen 
was de overtuiging dat de Kerstnachtdienst laagdrempelig 
moet zijn, omdat dat voor veel mensen de enige kerk-
dienst is die zij bezoeken. De dienst op eerste Kerstdag 
wordt meer gezien als een gemeentedienst, hoewel veel 
mensen liever ook dan niet teveel onbekende liederen 
zingen. 
 

Omdat er weinig commentaar en/of ideeën binnenkomen 
bij de feedbackcommissie, vinden de leden van deze 
commissie het niet zinvol om nog langer door te gaan. De 
kerkenraad heeft besloten om de commissie op te heffen. 
 
Wil Vree, scriba 
 
 

Evaluatie kerstgiften 
 
Ook dit jaar zijn enkele leden van de diaconie weer met de 
gebruikelijke kerstgiften en kerstpakketten bij ongeveer 
veertig mensen aan de deur geweest. De oorspronkelijke 
telling was 36 en van de firma Pronk ontvingen we dan 
ook weer prachtig gevulde dozen met een heel erg fijne 
inhoud. 
 

Op het laatste moment kreeg ik nog weer enkele adressen 
door waar ook echt aandacht aan besteed moest worden. 
De mensen zijn altijd erg blij met het extra geld wat ze 
krijgen, maar ook dat pakket slaat altijd erg goed aan. De 
mensen zijn vaak zonder werk, hebben geen instantie 
waar zij een kerstpakket van krijgen en dit is voor hen dus 
echt een uitzondering. 
 

Ook alle mensen van de voedselbank hebben dit jaar weer 
een enveloppe gekregen met een kerstkaart en een 
bedrag aan tegoed bonnen van de firma Deen. Zij kunnen 
dan daar hun boodschappen halen en net als een soort 
creditkaart worden deze boodschappen van het tegoed 
afgeschreven. Een stuk eenvoudiger dan alle losse 
bonnen die wij in voorgaande jaren kochten bij de firma 
Deen. 
 

Wij kunnen terugzien op een goede kerstactie en hopen dit 
nog vol te kunnen houden in de komende jaren. Alleen 
jammer dat het nodig is. 
 
Namens de diaconie, 
Ineke Sliggers 
 
 
   Bezoekt u ook eens de website 
   voor het laatste nieuws en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.pknweespdriemond.nl 
 

Kerkbalans 2013 
 
In januari hebben wij uw speciale aandacht 
gevraagd voor de actie Kerkbalans. 
 

Bijna 80 vrijwilligers zijn op pad gegaan om de 
enveloppen te bezorgen en uw antwoordenvelop  
weer op te halen, soms wel 3x iemand bezoeken 
maar… niet zonder resultaat. 
 

De telling van de toegezegde bedragen voor de 
actie Kerkbalans 2013 heeft tot op heden (8 
februari) een bedrag opgeleverd van € 
177.500,00. Dit toegezegde bedrag ligt ongeveer 
2,5% hoger dan vorig jaar. Een mooi resultaat! 
Hartelijk dank hiervoor. 
 

Maar… we zijn er nog niet! Om onze kerk-
gemeenschap financieel in balans te brengen en 
houden is er meer nodig. Mocht u nog geen 
toezegging hebben gedaan dan hopen wij dat u 
uw bijdrage alsnog wilt overmaken. Laten we 
met elkaar proberen om dit jaar het begrootte 
bedrag van € 185.000,00 te gaan halen! 
 

Het College van Kerkrentmeesters wil alle 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Tevens 
een compliment aan het team die de actie heeft 
voorbereid en met beperkte middelen de actie 
Kerkbalans 2013 een fris en vernieuwd uiterlijk 
heeft gegeven. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
Beeldschermen verhoogd 
 
Het zal u zeker opgevallen zijn dat de twee grote 
beeldschermen aan beide zijde van de preek-
stoel zijn verhoogd. 
 

De techneuten van het college van kerkrent-
meesters hebben een systeem uitgedacht 
waardoor het mogelijk is om de schermen te 
verhogen maar indien nodig ook weer te kunnen 
verlagen middels een eenvoudig systeem. 
 

Door de mogelijkheid om de beide beeld-
schermen op de gewenste hoogte te kunnen 
brengen is het voor de kerkbezoekers stukken 
beter geworden om teksten en andere 
presentaties goed te kunnen volgen, 
 

De kosten van deze operatie zijn meer dan 
€ 650,00. De Vrouwen Op Weg hebben aan-
geboden om deze kosten voor hun rekening te 
nemen waar het college dankbaar gebruik van 
heeft gemaakt. Onze dank gaat dan ook uit naar 
de Vrouwen Op Weg die met hun gift dit mogelijk 
hebben gemaakt. 
 
De Kerkrentmeesters 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, kinder-
bijbels, dagboeken, evangelische lectuur enz. Het 
boekje Doornse Levenskunst - Mooi, goed en 
waarachtig leven, is nu ook bij ons te koop. Dit boek 
zal besproken worden op de gespreksavonden met 
ds. Alida Groeneveld op 3 en 10 april 2013. Ook 
hebben we een aantal afgeprijsde boeken in de 
aanbieding! 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur. Komt u gerust eens kijken, u bent van 
harte welkom! 
 

Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
Kerkcontact 
 
Ontvangen via mevr. C. € 50,00 van NN. 
Hartelijk dank, Pitty Wijma 
 
 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Wij willen u allen van harte uitnodigen voor onze 
verenigingsavond van maandag 4 maart 2013. 
Deze avond komt Mv. Letty Corbijn uit Driemond ons 
een boeiend verhaal vertellen over de onbekende 
prinses Marianne, de dochter van Koning Willem 1. 
Best een actueel onderwerp nu onze monarchie zo in 
de belangstelling staat. 
Dus iedereen heel hartelijk welkom om 19.45 uur in 
Het Lichthuis Waagplein 10. 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 

kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 

maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC 
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want 

haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
 
 
 

● Commissies 
 
Rouwborden 
 
Misschien is het u opgevallen dat er af en toe een 
rouwbord is verdwenen en dat er inmiddels ook weer 
een paar terug gehangen zijn. 
 
De rouwborden, 4 stuks in totaal, hangen al eeuwen 
in onze kerk, na de grote restauratie in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw zijn ze zonder 
onderhoud te plegen weer opgehangen, het geld was 
gewoon op. Heden is het dan ook zeer noodzakelijk 
dat er onderhoud aan de borden gepleegd moest 
gaan worden. De houtworm heeft zich meer dan te 
goed gedaan aan de borden maar ook de bevestig-
ingen van de onderlinge delen van de rouwborden 
verkeren in een deplorabele toestand en dit geldt ook 
voor de ophanging van de borden. Onderhoud is dan 
ook zeer noodzakelijk om de staat van de rouw-
borden niet nog verder achter uit te laten gaan. Er is 
contact geweest met twee  restaurateurs waar offerte 
is opgevraagd, zij hebben de borden goed bekeken 
en advies gegeven over hoe en op welke wijze de 
borden te restaureren. De prijs per bord kwam op 
minimaal € 20.000,00 voor restauratie werkzaam-
heden, en daar kwam nog transport e.d. bij. De totale 
restauratie zou mogelijk uitkomen op € 90.000,00. 
Gezien de teruglopende subsidie van de rijks-
overheid en de noodzakelijke vervanging van orgel-
onderdelen vonden wij dit een te grote uitgave. 
 
Bij onze huisaannemer en huisschilder is advies 
gevraagd wat het alternatief was. In overleg met een 
groep deskundigen is vastgesteld dat goed 
conserveren voor de toekomst de juiste en ook 
betaalbare oplossing is om nog lang van deze 
cultuuruiting te genieten. 
 
Inmiddels zijn twee borden geconserveerd, de 
noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, 
de houtworm is bestreden, sommige delen zijn 
vervangen en ontbrekende delen zijn toegevoegd en 
de borden zijn gereinigd en opgefrist. Het resultaat is 
verbluffend en de kosten liggen in verhouding met 
een echte restauratie vele malen lager. Gelukkig 
hebben wij de Vrouwen Op Weg bereid gevonden 
deze kosten op zich te nemen, een groot gebaar 
waar wij als College van Kerkrentmeesters gelukkig 
mee zijn. 
 
In de komende Onderweg en mogelijk daarna zal de 
heer Jasper Vree een uitleg geven over de herkomst 
en de betekenis van de afbeeldingen en symbolen 
van deze eeuwenoude rouwborden. 
 
 
College van kerkrentmeesters 
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● ZWO 
 
Goed nieuws uit Kitale (Kenia) over ons ZWO-project 
 

Dubbel goed nieuws over ons ZWO-
project in Kitale (Kenia). Om te beginnen 
was er eind vorig jaar weer de 
"Goededoelen top 50" van het dagblad 

Trouw onder 347 fondsenwervende organisaties. In 
dit gedegen onderzoek behaalde de Stichting SOK, 
die medische projecten in het district Kitale van Kenia 
ondersteunt, waaronder ook de orthopedische werk-
plaats van ons ZWO-project, de bijzonder eervolle 
veertiende plaats, nog voor grote, professionele 
derdewereldorganisaties als Icco, Oxfam Novib, 
Stichting Vluchteling en Terre des Hommes. Een 
uiterst knappe prestatie, omdat Stichting SOK werkt 
met slechts 6 vrijwilligers, zonder betaalde mede-
werkers. SOK-voorzitter Chiel Ribbens mailde met 
gepaste trots deze voor hem en zijn team zo 
geweldige uitslag. 
 

En er is nog meer 
goed nieuws. Het 
afgelopen jaar bracht 
veel zegen op het 
goede medische werk 
in Kitale. In de SOK 
Nieuwsbrief van de-
cember jl. schrijft 
dokter Bea Andersen-
Schipper: “Vanaf 
maart 2012 zijn we 
bezig geweest met de 
bouw van onze 
nieuwe orthopedische 

werkplaats en de ruimte voor de fysiotherapie. Die 
zijjn nu klaar en ingericht. Het ziet er allemaal 
prachtig uit. We zijn er erg blij mee. Dit alles is tot 
stand gekomen door bijdragen van diverse partijen, 
o.a. van de PKN gemeente in Weesp, waarvoor we 
erg dankbaar zijn. Het project wordt dit jaar nog 
voortgezet met onder meer de aanschaf van een 
harsoven voor verbetering van de productie van 
prothesen, en een auto voor het uit te breiden 
mobiele team. Door al deze belangrijke verbeter-
ingen kunnen we dit jaar medische zorg op een veel 
hoger nivo bieden aan de mensen uit onze regio die 
dat nodig hebben. In dit verband is het mooi om te 
vermelden dat Francis Mukoya, die ons aids-
programma runt, met hulp van SOK als best 
afgestudeerde zijn opleiding in community develop-
ment heeft afgerond en door de universiteit is 
gevraagd om ook zijn masters te doen. Francis werkt 
al negen jaar vol overgave en enthousiasme aan ons 
aidsprogramma. Een mooi voorbeeld van de voor-
uitgang die we, dankzij grote betrokkenheid en hulp 
van elders, op vele fronten boeken." 
 

In de laatste nieuwsbrief vermeldt voorzitter Ribbens: 
"Belangrijk onderdeel van onze steun betreft het 
mogelijk maken van opleidingen voor de stafmede-
werkers. Zo is David Basara, de clinical officer, 
onlangs aan zijn artsenstudie begonnen en kan 
 

hij met steun van SOK zijn grote droom verwezen-
lijken. Inmiddels is Dickens, onze fysiotherapeut, 
klaar met zijn opleiding en gaat hij het orthopedisch 
team versterken, zodat er nog meer gehandicapten 
kunnen worden geholpen. 
 

Essentieel in onze visie op ontwikkelingssamen-
werking is dat alle deelprojecten zo worden opgezet 
dat ze straks door lokale mensen en instellingen 
kunnen worden voortgezet. Daarom is een goede 
opleiding van zo groot belang, ook voor de kwaliteit 
van de medische voorzieningen. Dokter Bea 
Andersen gaat nu, in overleg met SOK, voorwaarden 
vaststellen hoe en op welke termijn deze overdracht 
kan worden gerealiseerd. Want uiteindelijk moeten 
de Kenianen het zelf gaan doen." 
 

Vooralsnog zijn onze giften even nodig als welkom. 
Geef ruimhartig, want met uw bijdrage op zondag-
morgen 10 maart schenkt u mensen daar een nieuwe 
toekomst. 
 
Namens de ZWO-commissie, 
Jan Overduin, voorzitter 
 
 
 
Alzheimer Cafe Weesp 
 
Donderdag 7 maart 2013 
Gastspreker: Marianne Verstijnen, 
consulent Versa Mantelzorgondersteuning 
 
Ook mensen die relatief jong zijn krijgen soms te 
maken met dementie. Het percentage jong demen-
terenden binnen de bevolking van 40 tot 65 jaar loopt 
naar schatting uiteen van 0,1% tot 0,5%. In 
Nederland zou het dan om minstens 15.000 mensen 
gaan. Aangezien het percentage relatief laag is, is er 
over deze ziekte nog niet zoveel bekend en zijn er 
nog weinig ondersteuningsmogelijkheden. De vragen 
voor de betrokkenen zijn des te groter, want het 
betreft immers een groep die nog midden in het leven 
staat. Zowel voor degene die jong dementeert, als 
voor het gezin en de familie is deze ziekte soms 
moeilijk te accepteren en zijn er veel vragen die 
beantwoord moeten worden. 
 
De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
19.00 uur  Welkom met koffie of thee 
19.30 uur  Informatieve deel van de avond 
20.00 uur  Pauze, uitwisselen van ervaringen 
20.30 uur  Vragen stellen aan de deskundige 

en verdere discussie 
v.a. 21.00 uur Informeel samenzijn, contact leggen 

met eventueel aanwezige 
hulpverleners en 'napraten' 

 
Locatie: Restaurant "Hart van Weesp", Herengracht 
35, Weesp. 

De nieuwe orthopedische 
werkplaats annex ruimte voor 
fysiotherapie 
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● Voor de jeugd 
 
Kinderclub “De Regenboog” 
 
Wat  wordt  er  al  veel  verkocht!  Wat  wordt  er  dan  veel  
verkocht? Ja, heel veel stroopwafels en rookworsten 
voor  het  nieuwe  project  van  de  kinderclub  voor  de  
weeskinderen in Sri Lanka. 

Op  23  januari  jl.  kwamen  Ria  Milhous  en  Dick  Keizer  
vertellen over hun project van hun twee weeshuizen. 
Helemaal uit Goes gekomen. Gelukkig waren de wegen 
weer  goed  te  berijden.  We  hebben  dia’s  gezien  van  de  
meisjes  die  daar  wonen,  24  in  elk  huis.  Het  ziet  er  
prachtig uit, maar het blijft geld kosten om dit steeds te 
blijven realiseren. Wanneer de kinderen de lagere 
schoolleeftijd hebben bereikt, gaan ze naar de school in 
het dorp. In de  klassen zitten zowel jongens als meisjes. 
Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk dat de 
meisjes goed onderwijs volgen en Engels leren, dit geeft 
hen later betere kansen op een zelfstandig bestaan. Eén 
meisje dat niet zo goed mee kan komen op school krijgt 
naailes, zodat zij ook later geld kan verdienen, om zo voor 
haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. Op het 
internet kan u nog veel meer lezen over dit project: 
www.stichtingnetherlandssrilanka.nl. Wat wij als leiding 
zo fijn vonden, was dat ouders, oma’s en andere 
belangstellenden deze middag hebben bijgewoond! 

De kinderen hebben intussen hun formulier mee gekregen 
om  in  hun  buurt  en  familie  te  vragen  of  zij  iets  willen  
kopen. Mocht er niemand bij u aan de deur zijn geweest, 
dan mag u altijd Elly van Beek bellen (0294 416 975) en  

zij komt het graag bij u thuis bezorgen. De stroopwafels 
en  rookworsten  zijn  3  stuks  voor  €  7,00  en  €  2,50  per  
stuk. De stroopwafels worden steeds vers gebakken, net 
zoals dat de (slagers) rookworsten steeds vers gemaakt 
worden.  Zo  hebt  u  altijd  verse  waar  in  huis!!!  We  zijn  
dankbaar dat er zoveel verkocht wordt , maar het kan 
altijd meer... 

Mocht u geen stroopwafels/rookworsten willen kopen en 
toch het project willen steunen, dan is een gift ook altijd 
welkom!! 

Op de club vertellen we over David en koning Saul (bij de 
jongste  groep)  en  over  het  leven  van  Abraham  en  Sara  
(bij de oudste groep). Door het vertellen zie je dat God 
zo trouw en liefdevol is. En... wat God belooft, doet Hij 
ook!!! 

Er  zijn  in  de  afgelopen  tijd  al  hele  mooie  werkstukken  
gemaakt.  Ook   wordt  er  aan  de  vogeltjes  gedacht,  door  
middel  van  een  zo  lang  mogelijke  pindaketting  te  rijgen.  
Daarbij  kwamen  al  vogeltjes  bij  zitten.  Ook  hebben  we  
cupcakes versiert, wat de kinderen leuk en lekker vonden. 
(met dank aan Hilde Gooijer) 

Mochten er kinderen zijn, die denken daar wil ik ook eens 
kijken,  je  bent  altijd  welkom  op  woensdagmiddag  van  
14.00-15.30 uur in Het Lichthuis. (woensdag 27 februari 
is er geen club, vanwege de krokusvakantie) 

Tot ziens, de juffies 
 
Project Veertigdagentijd en Pasen 2013 (17 februari – 31 maart) 
 
Op  Palmzondag  vertellen  we  altijd  het  verhaal  van  de  
intocht  van  Jezus  in  Jeruzalem.  ‘Hosanna  voor  de  Zoon  
van David!’ riepen de mensen toen. Dat klinkt mooi, maar 
wat bedoelden ze daar eigenlijk mee? Dat gaan we in de 
verhalen van deze weken in de kinderdienst ontdekken. 
We  horen  wie  koning  David  was.  Hij  was  een  man  die  
liederen zong voor God. Hij was een koning, maar ook een 
herder. Hij kon vrolijk zijn, maar ook heel boos of 
verdrietig. En hij mocht dan een koning zijn, dat 
betekende niet dat hij nooit iets verkeerd deed. Samen 
gaan we nadenken over Jezus als Zoon van David. Lijkt de 
zoon Jezus een beetje op zijn verre voorvader? Waarom 
wel en waarom niet? In de Bijbel – en ook in de wereld van 
nu  –  gebeurt  het  vaak  dat  een  zoon  doorgaat  met  iets  
waar  zijn  vader  mee  begonnen  is.  Geldt  dat  ook  voor  
David en Jezus? 
 

   

In de kerk hangt een poster van een grote palmtak. In de 
bladeren plakken we afbeeldingen van de verhalen die we 
gaan lezen. Zo brengen we steeds meer in beeld wat de 
mensen Jezus toeriepen en toejuichten bij zijn intocht in 
Jeruzalem. 
 

Het  thema  van  het  project  is:  nieuw  leven.  In  alle  
verhalen zien we dat er door verdriet en ellende heen een 
nieuw  begin  wordt  gemaakt,  er  steeds  toch  weer  nieuw  
leven mogelijk. 
 

Naast het luisteren naar de verhalen zullen jullie ook zelf 
aan de slag gaan in de kinderdienst. Wij zullen onder 
andere muziekinstrumentjes, een grot van klei, cupcakes, 
een geweven kleedje en versieringen voor aan een paastak 
maken. Daarnaast gaan we tuinkerszaadjes zaaien en 
paaseitjes uitdelen in de kerk. 
 

 
We hopen jullie elke zondag te mogen ontmoeten. Tot 
dan! 
 
 
 
 

Namens de kinderdienst, 
Anne-Marie, Annemieke en Mirjam 

 
 


