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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: Mw. I. Sliggers, telefoon 0294 775 474. 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 6: vrijdag 12 april, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 22 april. 
Activiteitenperiode: 24 april tot en met 21 mei (4 weken). 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 
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● Erediensten 
 
zondag 7 april 
2e zondag van Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  m.m.v. het Laurenskoor 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte eredienst en educatie 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte eredienst en educatie 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 14 april 
3e zondag van Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO-project (Kitale) 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds. D. van de Streek, Voorthuizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 21 april 
4e zondag van Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds. M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte  jeugdwerk 
2e collecte orgelfonds 
 
19.00 uur ds M. v.d. Zwan, Westbroek 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte jeugdwerk 
2e collecte orgelfonds 
 
Biosgebouw, Middenstraat 
10.00 uur Kerksite 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
  5 april  R.K. dienst 
12 april  ds A. Groeneveld 
19 april  R.K. dienst 
 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
14 april  Dhr H. v Meeteren 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
 
zondag 7 april 
Hr G. v.d. Zande 414840 
 
zondag 14 april 
Mw M.A. Stevens 411271 
 
zondag 21 april 
Hr T. Pickhard 410072 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
woensdag 3 april 
Doornse levenskunst, o.l.v. ds A. Groeneveld 20.00-22.00 uur 
 
donderdag 4 april 
Alzheimercafé, Hart van Weesp, Herengracht 35 19.30 uur 
 
zaterdag 6 april 
‘als je loopt heb je tijd om ergens bij stil te staan’ 
start 9:30 uur Grote Kerk, zie pag 14, opgave bij het PDC 
 
maandag 8 april 
Bespreek het samen, o.l.v. ds A. Groeneveld  14.00-15.30 uur 
 

Protestantse vrouwen op Weg, 19.45 uur 
Spreker: mw Henny van der Wildt, onderwerp: de Utrechtse Vecht 
 
woensdag 10 april 
Doornse levenskunst, o.l.v. ds A. Groeneveld 20.00-22.00 uur 
 
donderdag 11 april 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
vrijdag 12 en zaterdag 13 april 
Ophalen oud papier, papier buitenzetten graag vóór 8.00 uur 
 
maandag 15 april 
In de Verlenging, o.l.v. ds A. Groeneveld 20.15-21.45 uur 
 
maandag 22 april 
Bespreek het samen, o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00-15.30 uur 
 

Passage, Autisme met mw Landman, ‘t Harde 
Speeltuingebouw, Driemond 19.45 uur 
 

Vergadering kleine kerkenraad 20.00 uur 
 
donderdag 25 april 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 

PCOB, aanvang 14.00 uur  
spreker mw R. Brugman- Schouten, Zwijndrecht 
onderwerp: op weg naar Spitsbergen 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 
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● Meditatie door ds. J. den Dikken, Nunspeet 

 
Pasen een steuntje in de rug 
 
"Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt". II Tim. 2 : 8a. 

 

Een duwtje in de rug. Ik denk aan kinderen die 
fietsen met vader of moeder. Als er een sterke 
wind staat, dan vind je het fijn als vader of moeder 
een duwtje geven. Dan kun je het langer 
volhouden. En dat geldt niet alleen voor kinderen. 
Ook volwassen mensen. Het kan wel eens 
tegenzitten. Tegenwind in je leven. Moeilijk om 
daar tegen op te tornen. Om te volharden. Dan heb 
je wel eens behoefte aan een duwtje in de rug. Ook 
in je geloofsleven. Dan kun je ook in een dip zitten. 
Dan heb je even wat steun nodig. Van iemand die 
ouder is en veel levenservaring heeft. Een 
bemoediging. Dat is de tekst die hier boven staat. 
We hebben Pasen mogen vieren, het feest van de 
opstanding van Jezus Christus. Paulus zelf put 
kracht uit Pasen. Hij zit, als hij dit schrijft, in de 
gevangenis. Maar toch, zijn kracht ligt in de 
opgestane Christus. Dat is zijn krachtbron. Zijn 
steun, zijn duwtje in de rug. 

En hij wil dit ook meegeven aan Timotheus. Deze 
jonge voorganger werkt in Efeze. Een bruisende 
stad met allerlei geestelijke stromingen. Timotheus 
heeft het daar best moeilijk mee. Allerlei dwaalleer 
steekt de kop op. Juist daarom gaat Paulus hem 
bemoedigen door middel van deze brief en met 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

name door deze tekst: houd in gedachtenis dat 
Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Als een 
vader bemoedigt hij zijn geestelijke zoon. Kop op 
Timotheus, je mag sterk zijn in de genade van 
Jezus christus. 

En wij? We hebben zo'n bemoediging ook nodig. 
Eén van uitleggers gebruikt hier het beeld van een 
tuinman. Een jonge boom, die geplant wordt, krijgt 
vaak een sterke paal naast zich. Verbonden met 
een stuk leer. Die paal is nodig om het ranke, 
dunne boompje recht te houden in wind en storm. 
Totdat de boom volwassen is geworden en de 
stam sterk genoeg is. En ook de wortels diepgang 
en kracht hebben gekregen. Als je als gelovige 
staande wilt blijven moet je je verbonden weten 
met de machtige Heiland. Eén met Hem kunnen 
we het leven aan en door. Hem is immers alle 
macht gegeven in hemel en op aarde. Door Hem 
kun je het volhouden. Door het geloof kun je het vol 
houden. Geloven is ook: één zijn met en 
verbonden zijn met Christus. Dan denk ik weer aan 
die sterke paal bij dat dunne boompje. Daar zitten 
die leren banden aan. Juist die verbinding is zo 
belangrijk. Je kunt er nog zo'n sterke paal naast 
zetten, maar als er geen verbinding is, dan zal het 
boompje bij de eerste de beste storm omvallen. 
Geloven is één zijn met Christus. Ook met Hem 
opstaan in het nieuwe leven. 

In gedachtenis houden. Dat is niet zo gemakkelijk. 
Je verliest Jezus zo snel uit het oog. Je laat je vaak 
leiden door de omstandigheden. Onheilsfeiten in 
de wereld, onheilsfeiten in je leven. Vragen, 
levensraadsels, waar je niet uitkomt. Houd dan 
toch in gedachten: Jezus leeft. Hij is machtig om 
u/jou te helpen. Hij heeft overwonnen. Dat geeft 
ons een duwtje in de rug. 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 7 april 
2e zondag na Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 7 april vieren wij met het 
Laurenskoor opnieuw de op-
standing van de Heer, ditmaal door 
stil te staan bij de aanwezigheid 
van de Levende in Emmaüs. 
Geboeid luisteren wij dan naar 1 
Korinthe 15:1-11 en Lucas 24: 4-
35. Geroerd zingen wij allerlei 
fraaie liederen, waaronder dat 
prachtig ingetogen gezang 72. Ook 
klinkt het 'Lord, have Mercy, have 
mercy upon us'. O to be in England 
in spring om in zo'n fraaie 
kathedraal een Evensong bij te 
wonen. Op weg naar Zijn toekomst 
van licht en leven is al ons 
vertrouwen gesteld op de 
Levende. (ds. W.J. Lamfers) 
 

zondag 14 april 
3e zondag na Pasen 
Misericordias Domini (de barmhartigheid van de Heer) 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze tweede zondag na Pasen zullen in de kring van de gemeente 
twee kinderen het teken van de doop ontvangen: Alcidie van der Meulen, 
dochter van Alcidie Mommers en Jan Kees van der Meulen, en Lieke 
Haga, dochter van Anne en Monica Haga-Schoonhoven. We vieren op 
deze zondag ook de Maaltijd van de Heer. (ds. Alida Groeneveld). We 
horen vandaag het evangelie naar Lucas 24: 35-48, het slot van het 
verhaal van de Emmausgangers. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 

zondag 21 april 
4e zondag na Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze zondag is de vierde zondag na Pasen. We lezen een stuk uit 
Numeri waarin Mozes het leiderschap overdraagt aan Jozua. Maar 
waarom mocht Mozes toch het Heilige Land niet zelf binnengaan? Deze 
zondag horen we daar meer over. Iedereen welkom! (ds. Marije Hage) 
 

 
 
 
 
● In memoriam 
 

Anna Antonia Elisabeth van Arkel-Goedhart 
1 oktober 1919 - 13 maart 2013 

 
Zij was een gevoelige vrouw, die voor kinderen die haar nodig hadden veel voelde en deed. Op haar oude dag 
leefde zij bij de herinneringen aan mensen die haar ontvallen waren, pijnlijke sterfgevallen die haar intens 
bezighielden. Bovendien werd zij door ziekte gekweld, waardoor zij leed aan het leven. Door dit alles leidde 
mevrouw Van Arkel de laatste jaren een teruggetrokken bestaan aan de Casparuslaan. Gelukkig waren er mensen 
die intens voor haar zorgden. Daarvoor was zij zeer dankbaar. 
Op 19 maart herdachten wij haar aan de hand van Psalm 31:1-3, 10, 11, 15 en 16a en zongen wij liederen die haar 
veel deden. Aansluitend legden wij haar naast haar man te ruste op Carspelhof. Eindelijk rust en vrede, geborgen 
bij God. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 

Anne Margaretha (Margreet) Kok 
21 december 1937 - 18 maart 2013 

 
We gedenken in het licht van Pasen Anna Margaretha (Margreet) Kok. Zij overleed op 18 maart 2013 op de leeftijd 
van 75 jaar. Ze kwam uit een van origine Amsterdamse lutherse familie en voelde zich verbonden met de 
evangelisch-lutherse gemeente in Weesp. Met het verlies van de Maarten Luther kerk had zij het lange tijd moeilijk. 
In het maatschappelijk leven heeft zij veel activiteiten ontplooid: onder andere voor vrouwen in de bijstand en de 
zwemvereniging Triton. Voor haar vrijwilligerswerk is zij koninklijk onderscheiden.  
De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op 25 maart jl in het Crematorium Almere. Daar hebben we stil 
gestaan bij Spreuken 31, het loflied op de sterke vrouw. Een sterke vrouw is Margreet Kok voor haar kinderen 
geweest. Moge God haar kinderen en kleinkinderen troosten. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
Bespreek ’t samen 
Op 8 april leidt Gertine 
Blom de bijeenkomst 
‘bespreek ’t samen’ ter 
voorbereiding op de dienst 
waarin zij zal voorgaan, 28 
april. U bent van harte 

welkom. De daaropvolgende keer is op 22 april. 
Steeds van 14:00 tot uiterlijk 15:30 uur in Het 
Lichthuis. 
 
Kerksite ervaringen blok 4 
Creatief bezig met de Bijbel was het thema van 
het laatste blok Kerksite. Zo schilderden een 
aantal jongeren een schilderij naar de gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-
37), herschreven we een verhaal naar de 
huidige tijd (Matteus 18:21-35). Het werd een 
conrector die een leerling zijn misdragingen 
vergeeft, maar de leerling op zijn beurt roept een 
medeleerling tot de orde om een reclamepen! 
Op de laatste avond speelden we de gelijkenis 
van de verloren zoon na (Lucas 15:11-32). Al 
met al drie geslaagde avonden met een goede 
opkomst! 
 
‘Hoe is God ontstaan?’ 
“Hoe is God ontstaan? Heb je ook werkkleding? 
Kun je in die stoel zitten? (en de vragensteller 
wees naar de preekstoel) Wat is je lievelings-
verhaal uit de Bijbel? Ben je gelovig? En 
hoeveel treden heeft de trap in de toren.” Een 
greep van de vragen die groep 5 van de Jan 
Woudsma school uit Driemond had voorbereid 
voor het bezoek aan de kerk. In het kader van 
hun project ‘bewust omgaan met de medemens’ 
was het plan om verschillende religieuze 
gebouwen in Weesp te bezoeken. De start was 
bij de kerk; op een later tijdstip zou de groep een 
bezoek brengen aan de synagoge en de 
moskee. Het was gezellig om deze (gezond) 
nieuwsgierige groep ‘over de vloer’ te hebben. 
Op alle vragen had ik een antwoord, op één 
vraag na: hoeveel traptreden de toren heeft. Dat 
moet ik op een later tijdstip toch nog maar ‘ns 
gaan uittellen. 
 
Basiscatechese 
Op 25 maart hebben we de reeks basis-
catechese afgesloten. Vier scholieren hebben 
zich zes weken lang verdiept in verschillende 
personen uit de Bijbel, zowel mannen als 
vrouwen. Het was leerzaam, gezellig en 
smakelijk. Er zijn nog plannen voor een 
gezamenlijke maaltijd met de ouders èn een 
uitstapje. Alle agenda’s gelijk gezet zijn, gaat dat 
hopelijk ook nog lukken dit seizoen. 
 

Twee avonden over Doornse Levenskunst: 
3 en 10 april 
Vorig jaar juni is het boekje Doornse Levenskunst 
verschenen, de opvolger van de publicatie  Doornse 
Catechismus. De Doornse Levenskunst geeft puntige en 
moderne antwoorden op oude levensvragen. De 52 
hoofdstukjes bestaan steeds uit twee delen, waarin in het 
eerste het geleefde leven en in het tweede het doordachte 
leven centraal staan, de 
praktijk en de Bijbelse en 
theologische theorie. 
 

Thema’s zijn onder meer 
verzet, ketterij, waakzaam-
heid, mildheid, humor, enzo-
voort. De publicatie is af-
komstig van de beweging van 
moderne theologen ‘Op goed 
gerucht’. 
 

In twee avonden kunt u zowel 
kennismaken met de thema’s 
uit Doornse Levenskunst als 
met elkaar erover in gesprek 
gaan. 
 

Data: woensdag 3 en 10 april 2013 vanaf 20:00 uur in Het 
Lichthuis. Opgave voor de avonden kan bij het PDC: 
pdc@pknweespdriemond.nl. 
 

U dient zelf de Doornse Levenskunst aan te schaffen. Dat 
kan ook via Hebron (in Het Lichthuis) tusen 9:30-12:00 
uur op dinsdag, woensdag en donderdag. 
De gegevens zijn: Doornse Levenskunst, Mooi, goed en 
waarachtig leven. Redactie: Aarnoud van der Deijl, Alida 
Groeneveld en Stephan de Jong. € 14,50 ISBN 
9789043515238 Uitgeverij Kok www.kok.nl. 
 
Startzondag – hulp gevraagd! (herhaalde oproep) 
Op 15 september 2013 houden we onze jaarlijkse 
startzondag. Ik sta op het rooster om voor te gaan in de 
eredienst. Er zijn verkennende contacten met een tweetal 
omliggende gemeenten om te kijken of we iets 
gezamenlijks kunnen doen. Dit laat onverlet dat ik graag 
met een aantal mensen uit Weesp deze zondag wil gaan 
voorbereiden. Het is de bedoeling om voor de zomerstop 
alles in kannen en kruiken te hebben zodat er voor jong 
en iets ouder een inspirerende zondag komt. Op mijn 
vorige oproep heb ik nog geen aanmeldingen gehad, 
alleen afmeldingen van mensen die juist dát weekend niet 
in Weesp zijn. Ook wie ideeën heeft, maar zich niet 
(meer) in staat acht te helpen, kan zich melden, 
bijvoorbeeld bij de Lichtflits op dinsdagochtend in Het 
Lichthuis. Informatie en aanmelden kan bij ds. Alida 
Groeneveld. 
 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet, 
van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
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● Van de predikanten 
 
Ds. W.J. Lamfers 

 
Met wie wij meeleven 
Nadat Roel Verhoef opnieuw in het 
AMC moest worden opgenomen, 
mocht ik hem op 13 maart in 
aanwezigheid van zijn vrouw de ere-
penning van onze gemeente over-
handigen als dank voor alle werk-
zaamheden die hij ten dienste van 

onze gemeente gedurende vele jaren heeft verricht. 
Roel zal jammer genoeg nog lang in het AMC moeten 
vertoeven voor allerlei behandelingen, maar dat verblijf 
gaat wel tot resultaat leiden. Het is heel wat voor 
mensen als je zo lang bezig bent met een 
genezingsproces. 
Joke Hendriks is inmiddels begonnen aan een volgende 
reeks chemokuren. Een spannend gebeuren, dat heel 
veel van je vergt. 
Anderen ervaren dat een langzaam herstel veel van je 
geduld vergt. Moge God onze zieken en hun 
familieleden nabij zijn en kracht geven. 
Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van 
€ 100,00. Hartelijk dank! 
 

Varia 
Van 8 tot en met 21 april zit ik opnieuw gebogen over 
de boeken om, mede ter voorbereiding op de komende 
twee seizoenen van de Weesper filosofiekring, iets 
meer zicht te krijgen op de raadselen van het leven en 
daarmee op ethiek. 
 
Ds. W.J. Lamfers 

Ds. M.C. Hage 
 
Lieve mensen, 
Terwijl ik dit schrijf is de stille week 
nog niet begonnen, maar bij 
uitgave van deze onderweg is 
Pasen al achter de rug. Het is nu 
nog zo koud buiten voor de tijd van 
het jaar dat het bijna te vroeg lijkt 
voor dat feest van opstanding, 

groei en hoop. Ik wens dat het voor onze gemeente 
een goede week is geweest, waarin er ruimte is 
geweest voor stilte, voor bidden, voor waken, voor 
opnieuw beginnen, voor vergeving, én voor feest. 
Want soms moeten we ook ervoor zorgen dat we 
niet vergeten te genieten van het leven! 
 
Vanaf april ben ik weer helemaal aan het werk 
gegaan. Goed nieuws dus! De afgelopen weken heb 
ik rustig kunnen opbouwen. Zo heb ik gelukkig ook 
de kerkenraadsdag mee kunnen maken op 16 
maart. Dat was een hele mooie dag, omdat ik daar 
een gevoel van verbondenheid heb ervaren. Het is 
goed om met elkaar dit soort dagen te doen. Te 
beginnen met een dagopening, het daar met elkaar 
over te hebben, van gedachten te wisselen, met 
elkaar te wandelen en met elkaar te eten. Het zijn 
juist die basale momenten waarin een gevoel van 
gemeenschap kan ontstaan. 
 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 
 

 
PIO  Gertine Blom 
 
Beste mensen, 
In maart heb ik samen met de jonger-
en van de kerksite-ervaringen drie 
avonden nagedacht over verhalen 
van Jezus. We hebben de verhalen 
op drie bijzondere manieren verwerkt. 
Van het verhaal van de Barmhartige 
Samaritaan hebben we prachtige 
schilderijen gemaakt. Van het verhaal 
van de Verloren Zoon hebben we het 
verhaal van de Verloren Dochter 
gemaakt en dat nagespeeld in een 
toneelstuk. En wat we met het verhaal 
van de hardleerse knecht hebben 
gedaan..? Leest u hiernaast zelf 
maar! En kijk daarna nog eens naar 
Matteüs 18 vers 21-35. 

 
Groet van 
de PIO - Gertine 
 
 
 
 
 

De Kerksite-bijbel 
Op een dag liet de conrector een leerling bij zich komen. De leerling 
had namelijk twee dagen gespijbeld, was tien keer te laat gekomen, 
vijf keer de klas uitgestuurd en hij had met zijn mobiel foto’s van een 
leraar gemaakt en op internet gezet. Hij moest nu zoveel uur 
nakomen, dat het de rest van het schooljaar niet eens meer zou 
passen. 
De leerling barstte in tranen uit en smeekte: ‘O meneer, doe dat niet! 
M’n ouders zullen woest zijn. Ik zal voortaan echt goed mijn best doen 
en een modelleerling worden!’ 
De conrector kreeg medelijden en zei: ‘Nou vooruit dan, ik geloof je. Ik 
zal je geen straf geven.’ 
Het was pauze en de leerling liep naar de aula. Daar zag hij een 
andere leerling, aan wie hij een pen had uitgeleend. Hij trok de 
leerling aan zijn tas, duwde hem omver en schreeuwde: ‘Geef me mijn 
pen terug!’ De andere leerling riep: ‘Sorry, ik heb hem nu niet bij me. 
Morgen krijg je hem terug. Mijn vriendin heeft hem per ongeluk 
meegenomen.’ De leerling nam hier geen genoegen mee. Hij trok de 
ander naar de wc’s en sloot hem op. 
Andere leerlingen hadden alles gezien en vertelden het aan de 
conrector. De conrector liet de leerling weer bij zich komen. Hij zei: 
‘Etterbakje! Jij hoefde van mij helemaal niet na te komen omdat je me 
daarom smeekte. Waarom doe je dan zo tegen je medeleerling?’ De 
conrector was woedend en stuurde hem definitief van school. Deze 
keer was er geen weg terug. 
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● Commissies 
 
Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
 
Op 23 februari overleed de heer Nicolaas de Jonge van de Van Houtenlaan en op 25 maart jl. droegen we na de 
afscheidsdienst zijn vrouw, Jo de Jonge-Lankhuizen ten grave. In de dienst stonden we even stil bij het leven dat 
ze beiden mochten hebben. Ze waren ondernemend. Verre reizen maken en het campingleven op de Veluwe was 
hen niet vreemd. Mevr. de Jonge genoot van dit alles en ze kon in het alledaagse leven met humor uit een hoek 
komen die je niet van haar verwachtte. Een bijzonder mens, dat beaamt een ieder die haar kende. Op hoge leeftijd 
toonde ze zich een ware doorzetter. Wind, regen, sneeuw en vorst hielden haar niet gemakkelijk thuis van de 
markt en voor de boodschappen had ze niemand nodig. Niemand hield haar thuis van de zondagse kerkdienst. Ze 
verlangde er naar om van haar Heere en Heiland te horen en daarom lazen we haar psalm 42 waarin het gaat over 
het verlangen van David naar zijn God en naar Zijn huis in Jeruzalem. Daar vinden immers de offers ter verzoening 
plaats. Het zijn de offers in het heiligdom die heen wijzen naar het grote offer van Jezus Christus aan het kruis. 
David is in palm 43 in gesprek met God en zichzelf: “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? 
zegt hij tegen zichzelf, maar dan antwoordt hij daarop met: “Hoop op God, want ik zal Hem weer loven.” Zo had 
David de zekerheid dat hij weer in de tempel te Jeruzalem God mocht offeren tot verzoening van zonde en schuld 
en Hem danken en loven. Dat was het ankerpunt in zijn leven en zo’n ankerpunt mocht mevr. De Jonge ook 
hebben. De dood heeft niet het laatste woord, ook voor haar, maar de hoop en deze is gericht op de dingen, die 
men niet ziet, maar die er wel zijn, maar die nog wachten op hun onthulling, op de voltooiing van het heilshandelen 
van God. 
Als je haar na de kerkdienst met de auto naar huis bracht, de preek aanhaalde en vroeg hoe ze deze had ervaren, 
dan luidde het antwoord steevast: “daar moeten wij het van hebben in ons leven.” 
 
Namens de kerkenraadscommissie: P. Zevering 
 
 
Enquête 
 
Bij de Actie Kerkbalans van dit jaar zat ook een 
enquêteformulier. Een heel aantal gemeenteleden heeft 
de moeite genomen dit formulier in te vullen. Hartelijk 
dank daarvoor! De uitkomsten zijn besproken in de 
kerkenraadsvergadering van 25 maart jl. Waar nodig zal 
er actie ondernomen worden. over sommige ideeën zal 
iets langer en uitgebreider nagedacht moeten worden. 
Han en Cathalien Op ’t Land hebben de enquete 
uitgewerkt en de resultaten – anoniem – in een 
presentatie verwerkt. De presentatie staat online: 
http://www.pknweespdriemond.nl/uitslag_enquete, wie 
belangstelling heeft, kan alles daar na lezen. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
Boekenmarkt 
 
De boekenmarkt en het koffieterras van 22 en 23 
maart hebben ruim € 4900 opgebracht. Een 
fantastisch resultaat! Allen, die aan dit grote succes 
hebben bijgedragen, heel veel dank voor jullie hulp. 
Er is maar weer eens aangetoond dat vele handen 
licht werk maken. Zaterdagmiddag was er een grote 
groep vrijwilligers om de boeken in dozen te doen, de 
dozen naar de auto’s te brengen, de kerk schoon te 
maken en vervolgens de stoelen weer op de plaats te 
zetten. En dat allemaal in krap twee uur. Geweldig. 
We worden er steeds handiger in, al blijven er steeds 
weer verbeterpunten om dit nog beter en sneller te 
doen. 
En nu op naar de volgende boekenmarkt; eind 
augustus tijdens het sluis- en bruggenfeest. 
 
Gerard vd Bosch en Marien Weststrate 

Van de diaconie 
 
Uw diaconie is de laatste weken weer heel erg druk 
geweest met een verhuizing van mensen die dit niet 
konden betalen en waar de diaconie geholpen heeft. 
Deze mensen gingen van een kleine flat naar een 
grotere. Dit op medisch advies. U begrijpt dat er dan 
niets past en alles geregeld moet gaan worden. 
Gelukkig heeft de diaconie hierbij veel hulp gehad. Wij 
hebben echter veel moeten bellen om te vragen wie er 
kon behangen, helpen sjouwen, vloeren leggen etc. U 
begrijpt dat dit aardig wat geregel was en veel tijd aan 
telefoontjes heeft gekost. Wij kregen pas een paar 
dagen van te voren te horen dat er verhuisd moest 
gaan worden dus het was ook nog kort dag om alles 
voor elkaar te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. We 
waren nog volop bezig toen de mensen er al 
woonden. Veel geschuif met meubels dus om eerst de 
ene muur te kunnen behangen en vervolgens weer 
alles naar de andere kant om de andere muur te doen. 
Er is heel hard gewerkt. 
Mijn vraag is nu om mensen te krijgen die met zoiets 
mee willen helpen. Wie heeft bv. een trekhaak en kan 
met een aanhanger rijden. Wie kan er behangen, wie 
kan helpen sjouwen, wie kan gordijnen naaien. 
Ik zou graag een lijst aanleggen met namen, e-mail 
adressen en telefoonnummers van mensen die willen 
helpen met daarbij graag vermeld waarmee u zou 
kunnen helpen. 
Het komt echt niet heel vaak voor maar wanneer 
nodig is het makkelijk een lijst te kunnen raadplegen 
en te bellen of te mailen. Meldt u aan, wij wachten er 
op.  
 

Namens de diaconie, Ineke Sliggers 
e-mail: c.a.sliggers@hertzinger.net 
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● Commissies 
 
Terugblik kerkenraadsdag 
 
Eenmaal per jaar komt de gehele kerkenraad een vrije 
zaterdag bij elkaar. We hebben zo de gelegenheid langer 
met elkaar door te praten wat ons beweegt en voor de 
bespreking van bepaalde thema’s meer tijd te hebben. 
Deze zogenaamde kerkenraadsdag was dit jaar op 16 
maart jl. Hierbij een korte terugblik, zodat u een idee heeft 
wat we gedaan hebben. 
 
We zijn de dag gestart met een onderling gesprek over 
Lucas 8:4-15. De verschillende wijzen waarop het zaad van 
de zaaier terecht komt, zijn verbonden met de diverse 
levensfasen die we allemaal wel bij onszelf herkenden. De 
ochtend hebben we verder besteed aan het motto dat 
boven iedere agenda van de kerkenraad staat:  
 

Het doel van gemeente-zijn is dat we als gemeente en 
gemeenteleden: 
* groeien in de verborgen omgang met God 
* groeien in de onderlinge gemeenschap 
* groeien in de dienst aan de samenleving en de wereld 

 
Na een heuse Emmauswandeling (twee aan twee) waar we 
onderling met iemand konden verder praten over onze 
bezieling als ambtsdrager ging het middagprogramma 
verder met een aantal thema’s voor de toekomst. Op welke 
manier kan het omzien naar elkaar vorm krijgen? Wat is 
daarvoor nodig? Wat is daarvoor beschikbaar aan 
menskracht en geld? Ook de werkwijze van de kerkenraad 
is kritisch doorgelicht. Al met al zijn er genoeg bouwstenen 
aangeleverd voor de ontwikkeling van een nieuw 
beleidsplan. Het huidige beleidsplan loopt eind 2013 af; op 
enige manier zal een begin worden gemaakt met een 
vervolg. De resultaten van de dag zijn meer in detail 
besproken op de kerkenraadsvergadering van 25 maart jl. 
U kunt er van op aan dat u in de toekomst geïnformeerd 
zult blijven. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 

Culinaire terublik op de kerkenraadsdag 
Een andere gewoonte van de kerkenraadsdag 
is dat de ingredienten voor de lunch door 
verschillende mensen wordt verzorgd. De 
scriba Wil Vree verzorgde, geheel passend bij 
de veertigdagentijd, de woestijnsoep. Voor wie 
deze soep ook wil proberen, volgt hier het 
recept.  
 
WOESTIJNSOEP 
Maaltijdsoep voor. 4 personen: 
1 1/2 l bouillon 
150 g ontpitte dadels, in kleine stukjes 
2 winterwortels in kleine stukjes 
1 ui, fijn gesnipperd 
2 stengels bleekselderij, in stukjes 
1 eetlepel olijfolie 
1 theelepel komijn 
1 theelepel paprikapoeder 
2 eetlepels bloem 
1 eetlepel citroensap 
4 eetlepels yoghurt 
 
Fruit de ui, bleekselderij en wortels 5 minuten in 
de olijfolie tot ze glazig zijn. Meng de bloem met 
de kruiden, voeg dit toe aan het groentemengsel 
en bak een paar tellen mee. Voeg de koude 
bouillon toe en breng het geheel aan de kook. 
Laat 10 minuten sudderen op een laag vuur. 
Voeg de dadels en het citroensap toe en laat het 
nogmaals 10 minuten sudderen. Pureer de soep, 
verhit tot het kookpunt en serveer met een 
eetlepel yoghurt per kom. 
 
(recept van Gert Vos uit: Hemelse Spijzen, een 
jaarkrans van recepten en hun diepere betekenis, 
Ten Have/ Lannoo). 
 
 
 
 

 
Nieuw liedboek aanschaffen? 
 
Zelf een nieuw liedboek aanschaffen? De verkoopprijs 
bedraagt € 25,00 per stuk. Bij een collectieve bestelling is 
er korting afhankelijk van het aantal exemplaren dat besteld 
wordt. Tot 30 exemplaren 5%, van 30-100 exemplaren 10% 
en boven de 100 exemplaren 15% korting. 
 

Tot en met zondag 7 april zullen er intekenlijsten in de kerk 
aanwezig zijn. U kunt daarop uw gegevens invullen en ook 
hoeveel exemplaren u wilt aanschaffen. U kunt ook met het 
Pastoraal Centrum contact opnemen onder vermelding van 
naam, adres, telefoonnummer, eventueel e-mailadres en 
hoeveel exemplaren u wilt hebben. Betalen en ophalen 
vindt plaats tijdens de openingstijden van Hebron in Het 
Lichthuis. 
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● Informatief 
 
Rouwborden – deel 2 
 
Rouwborden vertellen een verhaal. Ze bevestigen 
stilzwijgend Jezus’ raad: ‘Vergadert u geen schatten 
op der aerden, daerse de motte ende roest verderft’ 
(Mattheüs 6: 19; Statenvertaling 1637). Dat er lange 
tijd zo weinig diepte in de borden zichtbaar was, werd 
voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat 
de stoffen bekleding achter de wapenborden door 
licht en mot was vergaan. Die zwarte stof is nu weer 
nieuw aangebracht, met duidelijk resultaat. Meer nog 
dan licht en mot had de houtworm huisgehouden, al 
was niet alles van de grond af zichtbaar. Zo waren 
bijvoorbeeld twee kwartierwapens van Barbara 
Schouten van achteren letterlijk uitgevreten; de verf 
aan de voorkant was blijkbaar niet zo lekker, maar de 
kaalhouten achterzijde wel. Roest had hier en daar 
tevens zijn werk gedaan, maar dat was niets 
vergeleken bij de knaagkunst van de houtworm. Met 
injectienaalden is in ieder gaatje gif ingebracht en nu 
maar hopen dat dit krachtiger is dan de middelen 
waarmee eerder al de knagende tand des tijds is 
bestreden en dan vooral bij de zgn. ‘kassen’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rouwborden zijn in feite uit twee delen opgebouwd. 
Het eigenlijke wapen, met daarbij kwartierwapens, 
adelkroon, helm en dergelijke, en de beschermende 
‘kas’ eromheen. We vergelijken het wapen aan de 
Zuidmuur boven de deur naar de keuken (vroegere 
kosterswoning) en de twee aan de Noordzijde. We 
zien dan een rijke opsmuk tegenover sobere lijsten, 
maar bij alle drie is het geheel omgeven door die 
grotere kas. Het eigenlijke wapen werd dadelijk na 
een sterfgeval vervaardigd en bij de begrafenis voor 
de kist uitgedragen. Vervolgens werd dit stuk tijdelijk 
in de buurt van het graf opgehangen. Dan kwamen 
timmerman, houtsnijder, enz. in actie om de be-
schermende kas en de eventuele versierselen te 
vervaardigen (wellicht hadden slimmerds onder hen 
wel onderdelen op voorraad staan; mooi winterwerk). 
Ten slotte werden wapen en toebehoren in de kas 
gemonteerd en werd het geheel opgehangen. 
 

Het rouwbord aan de Zuidmuur vertelt dat er eerder 
herstelwerk aan deze kas heeft plaatsgevonden. Wie 
goed kijkt, ziet dat de beide knoppen aan de 
onderzijde verschillend van vorm zijn. Inspectie van 
dichterbij brengt aan het licht dat ook de beide zuilen 
verschillend zijn, niet alleen van vorm, maar ook van 
houtsoort: rechts lindenhout, links grenen. Dat laatste 
is oud herstelwerk. Nadere informatie was in het 
basement van de linker zuil geborgen. In dat 
vierkante kastje tussen linker zuil en dito knop bleek 
een briefkaart te zitten van de fa. L. Moolhuizen, 
 
Nieuwstraat 62-63. ‘Maga-
zijn van mahonie, noten en 
geschilderde meubelen, 
spiegels, schilderijen, enz., 
enz.’. De winkel van Mool-
huizen liep door tot de 
Oudegracht. Daar, toe-
gankelijk via de deurpartij 
naast de voormalige 
slagerswinkel van Dal-
mulder, was zijn ‘inrichting 
voor het maken, repareer-
en en stoffeeren’. Op de 
blanco zijde van de briefkaart wordt o.m. vermeld: 
‘gerepareerd den 31ste December 1915’. (U kunt een 
foto van de kaart zien in een van beide vitrines bij de 
keuken.) Dat bij de behandeling van 2013 niet voor 
een ingrijpende restauratie, maar voor conservering 
is gekozen, kunt u onder meer zien aan bedoeld 
basement: dat was ooit mooi rechthoekig, maar is in 
de loop van een eeuw door de werking van het hout 
scheluw (verwrongen) getrokken. Natuurlijk kun je 
met dat met nieuw hout geheel herstellen, maar het 
is zo gelaten, evenals het verschil tussen de 
knoppen. Wie hard loopt ziet het niet. 
 
Namens de archiefcommissie, J. Vree 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron is gevestigd in het 
Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, kinder-
bijbels, dagboeken, evangelische lectuur enz. Het 
boekje Doornse Levenskunst - Mooi, goed en 
waarachtig leven, is nu ook bij ons te koop. Dit 
boek zal besproken worden op de gespreks-
avonden met ds. Alida Groeneveld op 3 en 10 
april 2013. Ook hebben we een aantal afgeprijsde 
boeken in de aanbieding! 
De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur. Komt u gerust eens kijken, u bent van 
harte welkom! 
 

Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Voor onze verenigingsavond van maandag 8 april 
a.s. hebben wij uitgenodigd Mw. Henny van der 
Wildt. Zij geeft een dia presentatie over de 
Utrechtse Vecht met haar buitenplaatsen en 
parken. Dit wordt vast weer een heel boeiende en 
interessante avond. 
Iedereen van harte welkom om 19.45 uur in Het 
Lichthuis, Waagplein 10. Vanaf 19.30 uur staat de 
koffie klaar. 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
 

Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 
 

Een rondje om de kerk 
 
 
Op zaterdag 6 april willen wij weer gaan 
wandelen. Om erin te komen beginnen wij dicht 
bij huis. De route die wij gaan lopen begint bij de 
Grote kerk en hij eindigt daar ook. Het is een 
route van 13,5 km die rond Weesp loopt. Wij 
lopen door de Aetsveldsepolder via de Lage 
Klompweg naar Fort Uitermeer. Hier kunnen wij 
eventueel wat gebruiken om daarna onze tocht 
voort  te zetten via de ‘s-Gravelandseweg. 
 

Met wat fysieke inspanning en een klein bedrag  
voor een kop koffie of thee bent u verzekerd van 
een welbestede zaterdag. 
 

Wij verzamelen, op zaterdag 6 april, om 9.30 uur 
bij de Grote Kerk. Aanmelden kan via het PDC 
(telefoon 0294 48 39 93, email 
pdc@pknweespdriemond.nl). 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 

U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u bellen 
of mailen met Triencko Boerema (0294 412 744, 
t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 419 
973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 
 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 12 april in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 13 april wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten 
voor 8.00 uur. 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 
 

Herhaalde oproep: 
 

We zoeken met spoed vrijwilligers die op  
vrijdag- of zaterdagochtend ons willen  

komen helpen, één keer per maand  
(elke 2e vrijdag of zaterdag van de maand) 

Zie ook Onderweg nr 4. 
 

 

 
 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 
 

 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 
 

www.pknweespdriemond.nl 
 

 



 

 Onderweg 13 

● Berichten 
 
Van Weesp naar Alphen aan den Rijn 
 
Na 16 jaar Weesp gaan wij op 6 mei verhuizen naar 
Alphen aan den Rijn. In 1997 kwamen we in Weesp 
wonen vanwege Robs werk bij Solvay Pharmaceuticals 
en toen waren onze zonen Bas en Koen 6 en 3 jaar oud. 
In 16 jaar verandert er veel: Bas en Koen studeren en 
wonen inmiddels in Amsterdam en Utrecht en Rob werkt 
niet meer in Weesp. Na zijn ontslag bij Abbott heeft hij 
een nieuwe baan gevonden als leraar scheikunde aan 
het Coornhert Gymnasium in Gouda. Vandaar dat wij nu 
weer teruggaan naar de plaats van onze jeugd en waar 
onze familie nog steeds woont: Alphen aan den Rijn. 
 

Met veel genoegen en dankbaarheid zullen we ons de 
tijd herinneren die wij in uw gemeente mochten 
doorbrengen, eerst afwisselend in de Grote Kerk en 
Hogeweij, de laatste jaren met z’n allen in de Grote 
Kerk. We gaan de fijne contacten met velen van u zeker 
missen. Toch zal Weesp nog niet volledig van ons af zijn 
want Karin blijft 1-2 dagen per week werken als 
doktersassistente in het gezondheidscentrum. 
 
Het ga u allen goed! 
Rob en Karin Koolstra 
 

Ons nieuwe adres per 6 mei: 
Aristoteleslaan 31, 2408 DS, Alphen aan den Rijn 
 
 
Dank 
 
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de 
overweldigende belangstelling en de liefde die we 
mochten ontvangen vanuit de gemeente tijdens mijn 
ziekte. De gesprekken, de telefoontjes en de vele 
kaartjes, hebben ons diep geraakt. Het is overweldigend 
geweest. Dank u wel. 
Het wachten is nu op verder herstel! Nogmaals heel veel 
dank. 
 
Nettie van Dijk, Bakker en Willem van Dijk 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending over 
Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, heel 

en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
 

Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen. 
 

Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
Jan Vogel 
 

Gemeentemaaltijd 
 
Eindelijk voorjaar? Tijd voor een overheerlijk 
voorjaarsbuffet. 
 

Datum: woensdag 17 april 2013 
Tijd: vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
 drankje; om 18.00 uur gaan we aan tafel 
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: 6 euro per persoon; kinderen 3 euro 
 

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. U kunt zich t/m 
donderdag 11 april opgeven bij: 
 

Betty Hansma  tel: 414336 
Thea Hortensius tel: 418215 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Anneke Labordus tel: 412611 
Atie de Vries  tel: 450041 
 

Het is voor ons het gemakkelijkst, wanneer u zich 
aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal Centrum, tel 
0294 483 993. 
 
Graag tot ziens! 
 
Alzheimer Cafe Weesp 
 
Op 4 april 2013 is er weer een Alzheimer café in 
Weesp. Onderwerp is deze keer het thema "De 
geheugenpil: is ie er al?" Gastspreker is Dr. Jules 
Claus, neuroloog van Tergooiziekenhuizen 
Als je gezondheid je in de steek laat, ga je naar de 
dokter en dan hoop je met medicijnen de draad van 
het leven weer gewoon op te kunnen pakken. Voor 
geheugenstoornissen ligt dat erg ingewikkeld. Er is 
met enkele 'geheugenpillen' al ervaring opgedaan. 
Tijd om de balans op te maken: Wat kunt u ver-
wachten van middelen met exotische namen als 
Exelon, Reminyl en Ebixa? Hoe weeg je voor- en 
nadelen van de behandeling met dergelijke 
middelen goed tegen elkaar af? 
 

Waar? Het Hart van Weesp, Herengracht 35  
Hoe laat?: Inloop om 19.00 uur, start van het 
 programma is om 19.30 uur. 
 
Paasboeketten 
 
Paasboeketten vanuit de Protestantse Gemeente te 
Weesp en Driemond voor de bewoners van 
verpleeghuis De Hogeweyk: Zoals elk jaar kwamen 
de dames, Annie van Asselt, Remmy ter Beek, 
Janny Kerkheide en Fenna Oldert woensdag 27 
maart met veel bloemen en groen de Mozart zaal 
binnen, om daar 25 boeketten te maken, voor elk 
huisje een boeket. 
We hopen dat de bewoners gezellige Paasdagen 
hebben gehad en hebben genoten van de bloemen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Fenna Oldert 
 

 
 


