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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757 
Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: Mw. I. Sliggers, telefoon 0294 775 474. 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 8: vrijdag 31 mei, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 10 juni. 
Activiteitenperiode: 12 juni tot en met 2 juli. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 26 mei 
Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds P.G. Oskamp, Waverveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
 
zondag 2 juni 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw G. Blom, (PIO) 
  m.m.v. het Laurenskoor 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur kandidaat P. de Koning, Utrecht 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
 
zondag 9 juni 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  jeugddienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte St. De Vrolijkheid 
2e collecte orgelfonds 
 
19.00 uur ds G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond 
  Voorber. Heilig Avondmaal 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
  24 mei  Dhr G. Herderschee 
  31 mei  Ds R.H. de Vos 

7 juni  R.K. dienst 
 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 

9 juni  Mw H. Kuijpers 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
 
zondag 26 mei 
Hr E. Post 416933 
 
zondag 2 juni 
Mw M. Mak 432588 
 
zondag 9 juni 
Hr J.van Baars 254190 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
woensdag 22 mei  
Passage, afsluitavond  19.45 uur 
Speeltuingebouw Driemond 
 
donderdag 23 mei 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
donderdag 23 mei 
PCOB, ledenvergadering en 
lezing door de heer C.J. de Koning, Zeist 
Onderwerp: “Is een rijtuig ook een koets” 14.00 uur 
 
maandag 27 mei  
Bespreek het samen o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00-15.30 uur 
 
maandag 27 mei 
Vergadering Grote kerkenraad 20.00 uur 
 
dinsdag 28 mei 
PR commissie  20:00 uur 
 
donderdag 6 juni 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
donderdag 6 juni 
Alzheimercafé, onderwerp: Plots in de war: delier? 
Gastspreker: Dr Maureen Smeets Jansen 19.30 uur 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
 
vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni 
Ophalen oud papier, papier buiten zetten graag vóór 8.00 uur 
 
woensdag 12 juni 
In de Verlenging, o.l.v. ds A. Groeneveld 20.15-21.45 uur 
 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 
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● Meditatie door ds. Alida Groeneveld 

 
‘ik heb een droom’ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tussen Normandië en Bretagne (Frankrijk) ligt 
op een rotsachtig eiland de abdij van Mont 
Saint-Michel. Het eiland ligt 1 km uit de kust en 
was vroeger alleen bij laagwater te bereiken, nu 
is er een dam waarover je lopend naar het 
eiland kunt. 

De abdij is rond het jaar 700 gesticht door 
Aubert die daar in de omgeving kwam om te 
bidden. De legende vertelt dat de aartsengel 
Michael aan hem verschenen is. In een visioen 
zegt de aartsengel aan Aubert op deze plek een 
kerk te bouwen. De engel moest zijn boodschap 
wel tot driemaal toe overbrengen. Daarna zette 
Aubert zich zeer actief in om deze droom te 
realiseren. Hij wordt er bisschop, en als zodanig 
vereeuwigd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebouw is niet altijd een abdij geweest. Er was een 
tijdlang een  gevangenis in gevestigd. Nu is het opnieuw 
een klooster, met een gemeenschap die de dagelijkse 
diensten verzorgt. 

Iemand anders met een – wereldberoemde- droom is 
Martin Luther King (1929-1968). Hij streed geweldloos 
voor de burgerrechten van zwarten in de Verenigde 
Staten.  

In zijn toespraak ‘I have a dream’ zegt hij: Ik heb een 
droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware 
betekenis van haar credo zal naleven: ‘Wij vinden de 
volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen 
gelijk geschapen zijn". (…) Ik heb een droom dat op een 
dag zelfs de staat Mississippi, een staat, die blakert in de 
hitte van onrecht en blakert in de hitte van onderdrukking, 
veranderd zal worden in een oase van vrijheid en 
gerechtigheid. Ik heb een droom dat mijn vier kleine 
kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet 
beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar 
de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag.’ 

 

 

 

 

 

 
 

Voor beide mannen geldt dat hun dromen gepaard gaan 
met grote inspanningen en opofferingen. Het kost iets om 
hun droom te realiseren.  

Wat zijn onze dromen? Gaan die over gezondheid, 
toekomst qua opleiding en werk? Wat kan een mens voor 
zichzelf dromen? Het zijn persoonlijke dromen die ons 
zeer bezig kunnen houden, terecht en voorstelbaar. Hoe 
zit het met de grote dromen, dromen over vrede, 
gerechtigheid. Zijn deze dromen verdampt? Vragen ze te 
veel inspanning? Dat is ongetwijfeld waar en toch 
dromen we van en verlangen we naar een situatie waarin 
pijn en verdriet er niet meer zijn zal, waar vrede en 
gerechtigheid de boventoon voeren. Waar de situatie 
weer goed zal zijn, zoals in het begin, zoals God het ooit 
bedoeld heeft. Daarover schrijft de ziener Johannes in 
het laatste bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 21). Dat lijkt 
mij iets moois voor de komende zomerperiode om onze 
dromen te dromen, te koesteren en waar te maken. 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 26 mei 
zondag Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Zondag trinitatis: Op de zondag na 
pinksteren komen drie lijnen van het 
kerkelijk jaar samen. De lijn van kerst: 
God als een mens onder de mensen. De 
lijn van Pasen: God als een God van 
leven. De lijn van pinksteren: God als 
inspiratie. Allen welkom! (Ds. Marije 
Hage) 
 

 
zondag 2 juni 
1e zondag na Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 2 juni lezen we een stuk van het 
gebed van Salomo, als de nieuwe tempel 
wordt ingewijd (1 Koningen 8, 22 en 37-
43). En we lezen over de centurio, die 
Jezus om genezing voor zijn slaaf vraagt 
(Lucas 7,1-10). Twee keer een gedurfd 
gebed aan God. In deze dienst zingt ook 
het Laurentiuskoor. (PIO Gertine Blom) 
 
 
 

zondag 9 juni 
2e zondag na Trinitatis 
Jeugddienst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Het verhaal van Jakob en Esau staat centraal in deze 
jeugddienst. Toneel, muziek, zang vormen de ingrediënten 
waarmee deze geschiedenis wordt verteld. Zoals u wellicht al 
gehoord of gelezen hebt zijn er veel mensen en materialen 
nodig (zie ook pagina 11). 
Het koor ‘Vivace’ uit 
Diemen, dat vorig jaar 
met Pinksteren ook in ons 
midden was, werkt mee 
aan de dienst. De jonger-
en zijn vanaf vrijdag 7 juni 
tot en met zondag 9 juni 
bezig met de voor-
bereidingen onder leiding 
van Esther en Marc, twee mensen die vaker dergelijke projecten 
in een gemeente doen. Na de opening vormt het theaterstuk de 
hoofdmoot van de dienst; de vaste onderdelen, collecte en 
voorbeden, zullen niet ontbreken. De collecteopbrengst gaat 
naar Stichting De Vrolijkheid (website: www.vrolijkheid.nl). Deze 
stichting verzorgt creatieve activiteiten in asielzoekerscentra, 
onder andere theater. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 

 
 
● In memoriam 
 
 
 

Cornelia Elisabeth Borsch - de Bruin 
24 juli 1921 – 10 mei 2013 

 
 
Mevrouw Borsch was voor alles uit een meelevende moeder voor kinderen, die haar grote gezin met zorg en liefde 
omgaf. Ouder geworden bleef haar zorg vooral uitgaan naar haar zorgenkind, Wim, die zij door dik en dun 
ondersteunde. Gelukkig waren er steeds weer de kinderen die zorg voor haar droegen, dankbaar als zij waren voor 
alles wat thuis aan liefde en goedheid hadden ervaren. Daarop viel mevrouw Borsch, met name in de laatste jaren, 
steeds meer terug. Voor al die hulp en steun was zij dankbaar. Van alle aandacht van kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen genoot zij intens. 
Na vele tientallen jaren op de Singel te hebben gewoond, werd dat bezwaarlijk en heeft mevrouw Borsch vanaf 
eind 2011 in Oversingel gewoond. Een hele verandering. Oude bomen verplanten is wel eens noodzakelijk als 
noodoplossing, maar valt niet mee voor een boom die zo diep geworteld is op die ene plek. 
Op 16 mei herdachten wij Cornelia Elisabeth Borsch-de Bruin voorafgaande aan de crematie aan de hand van 
Romeinen 14:7 en 8 en luisterden wij naar liederen die haar na aan het hart lagen. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 
beste mensen, 
 
geboren 
Via de kring 30-50 jarigen maakte ik kennis 
met Wijnand en Marjolein Veldhuisen 
(Heemraadweg 607). In hun gezin is een 
derde kind geboren: Adrianus Pieter. Veel 
geluk samen! 
 
Jeugddienst op 9 juni a.s. 
Ook in deze Onderweg staat nogmaals de lijst 
van helpende handen en benodigdheden voor 
de jeugddienst op 9 juni. Mocht u alsnog iets 
ter beschikking willen stellen, kunt u contact 
opnemen met Monique Biesheuvel of met ds. 
Alida Groeneveld. We kijken uit naar een 
bijzondere dienst. 
 
Bespreek ’t samen 
Op maandag 27 mei staat ‘bespreek ’t samen’, 
de preekvoorbereidingsgroep, onder leiding 
van Gertine Blom over de teksten van 2 juni 
a.s. Dit is gelijk ook de laatste keer voor de 
zomervakantie. Na de zomerstop gaan de 
bijeenkomsten weer van start. De data komen 
t.z.t. in Onderweg. 
 

Permanente Educatie 
In het kader van de verplichte 
permanente educatie ben ik op dinsdag 
28 mei in Amsterdam voor de 2e dag van 
de cursus update missiologie. Een week 
later, op dinsdag 4 juni, volg ik een 
cursus over de huidige stand van zaken 
in de liturgie. Op deze dagen komt de 
Lichtflits te vervallen. 
 

Predikant in opleiding (PIO) 
Op 2 juni komt er een einde aan de stageperiode van 
Gertine Blom, de predikant in opleiding. Het is leuk om 
iemand fris van de opleiding over de vloer te hebben die 
meekijkt in de keuken van de dominee, die ook – op haar 
eigen manier – allerlei opdrachten uitvoert en die kan 
wijzen op blinde vlekken. Recent sprak ik een collega uit 
Soest waar ook een PIO is. We wisselden ervaringen uit die 
soms verrassend identiek bleken te zijn. Het is goed om 
een komende generatie mee op te leiden, uw medewerking 
is daarbij ook van een niet te onderschatten waarde. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 

 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Ook dit jaar waren er weer gemeenteleden die een 
koninklijke onderscheiding in ontvangst mochten 
nemen als dank voor hun inzet voor kerk en 
samenleving. Corry Alberts en Adri Westland, van 
harte gefeliciteerd! 
 

Zoals u weet, gaat de Paaskaars na een jaar te 
zijn gebruikt naar een gemeentelid als teken van 
medeleven van onze gemeente. Dit jaar konden 

wij Joke en Herman Hendriks blij maken met deze kaars. Joke heeft 
zware behandelingen ondergaan en wacht nu op een operatie. Een 
alleszins spannende tijd dus, waarin het Licht van Pasen des te 
belangrijker is. 
 

Over de verslechterende gezondheid van Roel Verhoef maken wij 
ons grote zorgen. De behandeling in het AMC duurt te lang en levert 
alleen maar negatieve resultaten op. Langdurige behandelingen 
kunnen je ook te veel worden. 'Wordt het nog wel wat?', ga je je dan 
afvragen. Op zo’n ogenblik staan patiënt en familieleden voor 
moeilijke beslissingen. Roel is, omdat herstel helaas niet mogelijk is, 
naar huis gekomen. 
 

Nadat haar gezondheid gedurende enige jaren sterk achteruit is 
gegaan, verhuisde mevrouw Wilkes ernstig verzwakt via het 
ziekenhuis naar Theodotion in Laren. Ook haar situatie is zorgelijk. 
 

'Wat gaat dat worden?' vraag je je ook af wanneer een ziekte zomaar 
opeens diep ingrijpt in je levenspatroon. Je wereld staat op zijn kop. 
Opeens ziet je leven er totaal anders uit. Meestal breekt dan een 
moeilijke tijd aan vol onzekerheid en spanning. Soms ontspring je de 
dans. Dan is de dankbaarheid des te groter. Met mensen die verdriet 
 

treft leven wij mee en bidden wij dat 
God onze zieken en hun bezorgde 
familieleden nabij moge zijn. Met 
mensen die dankbaar mogen zijn 
verheugen wij ons over de goede 
afloop. 
 

Mensen leven gelukkig ook steeds 
mee met de kerk en met arme 
medemensen, dichtbij en ver weg. 
Voor het kerkenwerk ontving ik een 
gift van € 30,00 en voor het werk in 
Roemenië giften van € 100,00, twee 
maal € 20,00 en € 10,00. Hartelijk 
dank! 
 
Varia 
De laptop die wij in Het Lichthuis 
gebruiken om de beamer te bedienen 
bij een lezing of een film is verouderd 
en dus onbruikbaar geworden. Nu 
kunnen we wel meteen een nieuwe 
kopen, maar zoals U weet is het 
verstandiger om op de centjes te 
letten. Misschien heeft iemand nog 
een laptop van een paar jaar oud, die 
toch niet meer gebruikt wordt. Dan 
zijn wij in Het Lichthuis weer voor 
een aantal jaren uit de brand. 
 

Ds. W.J. Lamfers 
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● Van de predikanten 
 
Ds. M.C. Hage 

 
Lieve mensen, 
 
Gemeentemaaltijd 
In april mocht ik te gast zijn bij de 
gemeentemaaltijd. Ik koester deze 
maaltijden. Eten brengt mensen 
samen. Er worden mooie momen-
ten gedeeld en goede gesprekken 

gevoerd. Eten heeft te maken met gastvrijheid. Met 
voor elkaar zorgen. Voor de maaltijd zongen we het 
lied: ‘Zeven was voldoende’. Een lied dat gaat over 
die wonderlijke avond aan de oever van het meer, 
waar er voor de duizenden mensen niets te eten lijkt 
te zijn. Dan komt een jongen. Met vijf broden en twee 
vissen. En Jezus begint deze te delen, en te delen en 
te delen. Er komt geen eind aan. Voor iedereen is er 
te eten. Het getal zeven is dan ook het getal van de 
volheid. Van ‘genoeg’. Zo klinkt in het lied: 
Zeven is voldoende,  
toen en nu.  
Zeven is voldoende  
alle dagen  
van ons leven, dankzij U. 

Altijd als ik samen eet met mensen, als er echt 
gedeeld wordt in eten en in gesprekken, dan voel ik 
dat. 
 
Pastoraat 
Naar de zomer toe wordt het kringenwerk minder en 
nemen de hoeveelheid vergaderingen af. Er komt 
weer ruimte voor pastoraat. Mocht u (leeftijd tot 50 
jaar) een bezoekje wensen, of weet u mensen die 
wel een bezoek kunnen gebruiken, maakt u mij 
daarop attent?  
 
Bezoek aan de weesper synagoge 
Zondagavond 12 mei bezocht de 16+groep van de 
kerksite de weesper synagoge. Het verslag van dat 
bezoek kunt u lezen op pagina 17. 
 
Succes! 
En last but not least: We leven deze weken mee met 
alle jonge mensen die examens doen! Veel succes!!! 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 
 

 
 
PIO Gertine Blom 
 

Lieve mensen, 
 
Zondag 28 april mocht ik voor het 
eerst voorgaan, een heel 
bijzondere ervaring. Hartelijk 
dank voor alle warme reacties! 
Het predikantschap is een vak 
met veel verschillende aspecten 
en ik ben blij dat ik in Weesp de 

mogelijkheid heb om met veel van die kanten kennis 
te maken. Binnenkort zal ik nog een keer voorgaan: 2 
juni. De voorbereidingen daarvoor ben ik alweer aan 
het maken. 
 

Ondertussen ben ik bezig om nog een aantal 
gemeenteleden te ontmoeten en verslagen en 
opdrachten te maken voor mijn opleiding. Deze tijd in 
de gemeente is belangrijk voor mij, om straks goed 
voorbereid te kunnen beginnen met het echte 
predikantschap. Zover is het nog niet, want na deze 
stage ga ik nog een jaar studeren en mijn opleiding 
afronden. Ik ben blij met de tijd die ik hier heb gehad 
en alle ervaringen die ik heb opgedaan. Gelukkig ben 
ik nog niet weg, ik hoop velen van u zondag 2 juni te 
ontmoeten. 
 

Tijdens een bezoek aan een gemeentelid ontving ik 
€ 20,00 voor de diaconie. 
 
Hartelijke groet, 
Gertine 
 

Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
 
Dank u-bijeenkomst 
 
Op 24 mei a.s. wordt weer een dank u-bijeenkomst 
voor onze vrijwilligers gehouden. Alexander Bauwens 
zal dan een optreden verzorgen. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur en vindt plaats in onze kerk. Na 
afloop van de voorstelling is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje 
en een drankje. Alle vrijwilligers in onze gemeente, 
op welk terrein dan ook, zijn van harte welkom.  
 
Wil Vree, scriba 
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Verantwoording collecten 
 
De collecte-opbrengsten gedurende de maanden maart 
en april 2013 bedroegen: 
 
3-mrt Zending    € 272,65  
 Kerk    € 238,19  
 Zending  GB  € 56,60  
 Kerk  GB  € 43,65  
10-mrt ZWO-project   € 259,45  
 Kerk    € 218,55  
 ZWO-project GB  € 78,50  
 Kerk  GB  € 43,60  
17-mrt Diaconaat    € 274,45  
 Kerk    € 277,00  
 Diaconaat  GB  € 44,85  
 Kerk  GB  € 45,80  
24-mrt Jeugdwerk    € 180,92  
 Kerk    € 151,63  
 Jeugdwerk  GB  € 34,20  
 Kerk  GB  € 38,90  
28-mrt ZWO-project Witte Donderdag  € 108,00  
 Kerk    € 59,25  
30-mrt ZWO-project Paaswake  € 63,75  
 Kerk    € 38,12  
31-mrt Diaconie Pasen   € 446,93  
 Kerk    € 384,72  
 Diaconie  GB  € 38,70  
 Kerk  GB  € 41,35  
 Paasproject Kinderdienst  € 883,30  
 Zendingsbussen maart  € 27,35  
7-apr Eredienst en Kerkmuziek  € 178,75  
 Kerk    € 187,27  
 Eredienst en Kerkmuziek   GB  € 33,60  
 Kerk  GB  € 37,80  
14-apr ZWO-project   € 349,75  
 Kerk    € 252,54  
 Diaconie  GB  € 45,75  
 Kerk  GB  € 42,40  
21-apr Jeugdwerk    € 288,55  
 Orgelfonds    € 244,67  
 Jeugdwerk  GB  € 34,70  
 Orgelfonds  GB  € 36,45  
28-apr Diaconie Syrië   € 940,10  
 Kerk    € 204,64  
 Zendingsbussen april  € 14,50  
 
Verder werd in deze periode ontvangen: 
Via Rabobank op 15/4/2013 gift kerk van fam.V. € 75,00  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
P. van Gilst, penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hulp nodig voor Jeugddienst op 9 juni 
 

Herhaalde oproep!! Hulp nodig voor 
Jeugddienst op 9 juni 2013 

 
De jeugddienst op 9 juni a.s. wordt een bijzondere 
onderneming. Begeleid door twee personen gaan 
we een theaterstuk maken over de geschiedenis 
‘Jakob en Esau’.  Daarvoor hebben we hulp vanuit 
de gemeente nodig op het gebied van techniek, 
catering, coulissen, muziek, kleding en andere 
rekwisieten. Wie heeft zin en tijd om de 
jeugddienstcommissie te helpen? Een deel van de 
voorbereidingen start nu al  met het verzamelen of 
maken van verschillende materialen. Rond de 
jeugddienst zelf gaat het om vrijdagavond 7 juni en 
zaterdag 8 juni voorbereiding en zondag 9  juni de 
dienst zelf. Ook een gedeelte van deze tijd zou al 
mooi zijn. U kunt zich opgeven bij Monique 
Biesheuvel mobiesheuvel@hotmail.com, Alida 
Groeneveld alida.groeneveld@planet.nl of het 
pastoraal centrum tel 0294 483 993. Ook voor 
meer informatie kunt u bij bovengenoemde 
personen terecht. 
 
Kleding 
  Trouwkleding man 1x 
  Stoere kleding met hoofddeksel 2x 
  Iets harigs om van Jacob een Esau te maken. 
  Glitter jasje, glitter hoedje  
  Trouwkleding vrouw 2x, waarvan 1x sluier  
  Colbertjasje voor ambtenaar  
  Zwarte broek / zwart shirt lange mouw 
  (nauwsluitend) 
  Witte broek / wit shirt lange mouw 
  Gekleurde petjes: veel 
  Diverse kleding in bijbelse stijl 
 
Toneelbenodigdheden 
  Groot zwart plastic/ doek (als coulissen)  
  2 kamerschermen 
  keukentafel 
  stoelen 
  foto boek 
  Fauteuil stoel 
  Grote spiegel 
  Aankleding voor bruiloft: boog, slingers, ballonnen 
  blikken + balletje 
  bloemen, dozen van chocolade, Ipads, andere 
  luxe artikelen 
  sleutelhanger mercedes/ audi  (of andere luxe 
  wagen) 
 
Menskracht 
  Catering op vrijdagavond 1x 
  Catering op zaterdagochtend 1x 
  Catering op zaterdagmiddag 1x 
  Extra helpende handen 2x 
  Camera man/ vrouw 
  Toneelspelers ( jongeren) 
  Decor bouwers 
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“Kom gerust eens boven zitten” 
 
Wanneer in het College van Kerkrentmeesters het 
orgel en/of de organist ter sprake komen gaat het 
natuurlijk over zaken als de restauratie van het orgel 
of arbeidsvoorwaarden. Dus werd het eens de 
hoogste tijd voor een inhoudelijk gericht interview met 
Christine Kamp, onze organiste, en ik sprak bij haar 
thuis af. Hier volgt de samenvatting van een 
inspirerend gesprek. 
 

Wat maakt ons Bätzorgel zo bijzonder?” 
Het is een uniek instrument, gaaf in z'n soort, 
gebouwd door Jonathan Bätz in 1823. Het pijpwerk is 
nog grotendeels origineel en het diende als voorbeeld 
voor monumentale orgels als in de Dom te Utrecht of 
de Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam. Een muzikaal 
monument, waar we trots op mogen zijn en waarvan 
het een voorrecht is dat ik er op mag spelen. 
 

In de geschiedenis van de (Protestantse) theologie 
zijn er uiteenlopende meningen over de relatie Woord 
en Muziek: van ondergeschiktheid van de muziek 
(Noordmans bijv.) tot nevengeschiktheid. (Karl Barth 
zei eens dat het menselijk woord zó onvolkomen is 
dat de Engelen in de hemel muziek maken om de 
heerlijkheid tot uitdrukking te brengen.) Wat is jouw 
standpunt? 
Ik ben geen theoloog, maar muziek voegt onmisken-
baar toe, roept emoties op zoals het woord dat niet 
kan. Ze brengt schoonheid en pijn in klank. Ik streef 
dan ook geen vlakheid of eentonigheid na, want het 
gaat om Liefde en Genade én om Nood en Lijden. 
Een kerkdienst moet ruimte bieden voor hoogte en 
diepte, vreugde en pijn, kortom alle facetten van het 
leven. Daarom mag kerkmuziek best ook wel eens 
ontwrichten, zoals het gepredikte woord ook wel eens 
dwars kan staan op het vanzelfsprekende. Een 
kerkdienst stemt tot bezinning en de kerkmuziek 
ondersteunt en bevordert dat. 

Wat krijg je zoal te horen? 
Veel complimenten, maar ook 'te moeilijk' of 'te hard'. 
 

Wat is de betekenis van het inleidende en uitleidende 
orgelspel? 
Door organisten wordt daar heel verschillend over 
gedacht. Voor mij begint en eindigt de dienst, 
wanneer ik begin en eindig. Ik bereid me voor en ben 
geconcentreerd. Natuurlijk is het binnenkomen in de 
kerk een moment van elkaar even spreken en is er na 
de zegen trek in een kopje koffie. Dat moet kunnen. 
Maar het binnenkomen is ook voorbereiden op de 
dienst, inkeer. En na afloop zijn er ook die nog even 
willen na-denken, nog even op een rij krijgen/zetten, 
wat ondervonden was. Dat verdient respect en moet 
niet alleen door luidruchtigheid overstemd worden. 
Maar het is moeilijk om voor die tegengestelde 
behoeften een vorm te vinden. Dat zou in een 
doorgaande dialoog, over langere termijn, gevonden 
kunnen worden. 
 

Hoe verhouden zich het orgel en de vleugel? 
Het gaat om de kwaliteit van de kerkmuziek. Sommige 
liederen komen meer tot hun recht onder begeleiding 
van de vleugel. Maar het orgel ondersteunt toch het 
best de gemeentezang; geeft meer diepte en omvang. 
Er zijn er die het orgel wat meer ouderwets vinden en 
de piano eigentijds, maar dat ligt dus wat 
genuanceerder. Mensen, en zeker ook kinderen, 
mogen gerust eens een dienst op het orgel bijwonen 
om te beleven hoe het van daaruit werkt en mij aan 
het werk te zien. 
 
Christine, bedankt voor dit gesprek. 
 
 
Jan Bodisco Massink, secretaris CvK 
 

 
 

    10 moeilijke vragen 
 

2. Andere godsdiensten 
 

En de andere godsdiensten dan? 
Er zijn meer gelovigen dan atheïsten op aarde. Veel 
mensen geloven in een god of een ‘iets’. Dat geloof 
waaiert uit in verschillende godsdiensten. Komen die 
allemaal op hetzelfde neer? Ze hebben veel 
gemeenschappelijk: besef van een ‘hogere macht’, 
heilige geschriften, bepaalde rituelen, gebed, feesten. 
Daarnaast zijn er grote verschillen. Het hindoeïsme 
kent meerder goden, het boeddhisme kent geen god 
of goden. 
Specifiek voor het christendom is het geloof dat God 
mens werd in Jezus Christus. Andere godsdiensten 
zijn daarmee niet afgeschreven. De waarheid is niet 
exclusief bij christenen te vinden. 
 

 
 

God en Allah? 
Allah is de naam voor God bij de moslims, maar ook 
bij Arabische christenen. Het zit ’m dus niet in de 
naam. Interessant wordt het als je in gesprek gaat: 
wie is God, wie is Allah voor jou? Hoe ken je Hem? In 
zulke ontmoetingen groeit verheldering. Er zal 
herkenning zijn, maar ook verschillend worden 
duidelijk. 
 

Islamnota 'Integriteit en respect' 
‘Hoe dicht islam en christendom op bepaalde 
geloofspunten elkaar ook naderen – één God, de 
schepper, het oordeel, de noodzaak van redding, 
engelen en profeten – en hoezeer beide in ethisch 
opzicht ook verwant zijn, voor de kerk blijft Christus de 
ultieme openbaring van God’. (uit: ‘Integriteit en 
Respect’, de islamnota van de Protestantse Kerk) 
 
 

bron: www.pkn.nl 
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Rouwborden – deel 4 
 
Rouwborden vertellen een verhaal. Maar wat er niet 
van deze vier af te lezen valt, is dat ze een tijdlang in 
het Nederlandsch museum voor geschiedenis en kunst 
(een onderdeel van het Amsterdamse Rijksmuseum) 
hebben gelogeerd. In 1896 stonden de toenmalige 
kerkmeesters de borden voor twintig jaar in bruikleen 
af; volgens museumdirecteur B.W.H. van Riemsdijk 
verkeerden de borden toen ‘in vrij ontredderden staat’. 
In juni 1915 kreeg een nieuwe generatie kerkmeesters 

meer oog voor de 
eigen rechten van het 
hun toevertrouwde 
gebouw. Ze zetten de 
klok die nu weer in het 
kleine torentje hangt, 
maar sinds 1869 
weggestopt achter een 
schot achter in het koor 
stond, weer in zicht. 
Diezelfde vergadering 
besloten ze de vier 
borden op te vragen. 
Hoewel de bruikleen-
termijn niet geheel was 

afgelopen, kregen ze de stukken toch terug, waarbij de 
opvolger van Van Riemsdijk berichtte: ‘de oude 
beschadigingen zijn niet hersteld, nieuwe breuken 
hebben niet plaatsgevonden’. Beurtschipper Schulp 
bracht het kostbare bezit voor f 1,50 uit de hoofdstad 
terug. Omdat de kerkmeesters krap bij kas zaten, werd 
6 augustus besloten ‘niet tot restauratie over te gaan’, 
maar de borden ‘wat bij te werken en … op te hangen’. 
De al genoemde fa. Moolhuizen heeft blijkens haar 
rekening ‘3 borden gerepareerd’ voor f 35. De fa. J.C. 
Plaat, ‘huis- en rijtuigschilder’, werkte vervolgens zowel 
de kassen als de eigenlijke wapens (hoeveel en 
hoeverre valt niet na te gaan) bij voor f 37,73 
(materialen en 96 uur arbeidsloon). 
De huidige conservering en herstel van het houtwerk 
werd uitgevoerd door dhr. L. Westland van de fa. 
Albert Vree & Co., die van het schilderwerk door dhr. J. 
Veldhuijsen van de fa. J. Veldhuijsen. De conservering 
stond voorop, vooral het opvullen van de vele gaatjes 
en holten die door de houtworm waren ontstaan, en 
het herstel van beschadigingen die wellicht een gevolg 
waren van vervoer en opslag tijdens de laatste 
restauratie van het kerkgebouw.  
Tot slot de twee borden aan de Noordwand. Vooral de 
linker kas is sober. Op het wapenschild: ‘OBIJT 29 
OCTOBRs. ANNO 1664’, oftewel ‘hij/zij stierf 29 
oktober 1664’. Naar welke man of vrouw dit schild 
verwijst valt op dit moment niet te zeggen. Bij het 
rechterschild is de datering op de kas aangebracht: 
‘Obiit Ao. c1ə1əcLXXX. Die decimo febrũarii.’. Zowel bij 
het eerste als het tweede opschrift een enkele op-
merking. Beide bevatten namelijk tekens die vreemd 
 
 

aandoen. OCTOBRs is een afkorting voor 
‘Octobris’: van oktober. De manier waarop 
MDCLXXX is weergegeven is een siervorm; je ziet 
die omgewende c (het teken is digitaal moeilijk 
weer te geven) ook wel op gebouwen, bijvoorbeeld 
ingehakt en met goud ingevuld boven een deur-
ingang. Het accent op de u (ũ) geeft (in 
handschriften, maar hier wat overbodig) aan dat 
deze ‘u’ niet als een ‘n’ (of wellicht ‘v’) gelezen moet 
worden. 
Van het rechtse bord is bekend wie hier in 
herinnering wordt gebracht. Het is de grootvader 
van Barbara Schouten: Nicolaes Claesz. Dell. In 
het bewaard gebleven zgn. ‘doodschuldenboek’ 
wordt zijn naam bij de sterfdatum 10 februari 1680 
vermeld. Hij is dan nog niet begraven; de kosten – 
17 gulden en 18 stuivers, meer dan bij zijn 
kleindochter – zullen betrekking hebben op door de 
kerkmeesters verhuurde rouwkleden, enz. In het 
eerste en derde kwartier het Dell-wapen. In het 
tweede en vierde kwartier een gouden lelie in zilver, 
vergezeld van drie rode bloemen op steel met elk 
twee blaadjes. Het hartschild is eveneens zilver, 
met daarop een blauwe druiventros op steel met 
twee bladeren. Of deze overige delen van het 
wapen van moederszijde komen, is op dit moment 
onbekend.  
Als het licht goed valt, 
kunt u zien dat onder 
en boven het wapen 
in het zwarte doek 
krammen zitten. 
Waar die voor be-
doeld waren is niet 
zeker. Het best zijn 
de borden aan de 
Noordzij te zien bij 
middag(zon)licht. 
Loop daarom eens 
binnen als in de 
komende maanden 
het kerkgebouw weer 
op zaterdagmiddag 
open is. Het kan ook 
op donderdagmiddag van 12.30 tot 13 uur; u kunt 
dan meteen iets meenemen voor de voedselbank. 
Wellicht is er nog meer te achterhalen over de vier 
borden. Voor dit moment is de berichtgeving echter 
voldoende. Verder speurwerk kan later wel. Eerst 
moet het archief van de Hervormde gemeente 
verder op orde. Als bij de ordening en beschrijving 
van het vele materiaal nog meer aan het licht komt, 
zullen we het meedelen. 
 
 

Namens de archiefcommissie, J. Vree  
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Commentaar bij de tijd: Inhuldiging 
 
Toegegeven. De inhuldiging van koning Willem-
Alexander werkte vooral als een mooi, licht 
ontroerend en samenbindend moment in onze 
samenleving. De vrijheid om te demonstreren werd 
nauwelijks benut. Jongeren vroegen zich ook 
verbijsterd af waarom je dát zou willen. 
In de Nieuwe Kerk waren plaatsen voor ‘geestelijken’ 
gereserveerd, zodat de voorzitter van de imams 
geplaatst werd naast de preses van de Protestantse 
Kerk. De indeling plaatste deze samen met de 
Hersteld Hervormden, Oud-Katholieken, Vrijgemaakt 
Gereformeerden, Rooms-Katholieken en Christelijk 
Gereformeerden en uiteraard ook de rabbijnen in één 
verband. Het zorgde voor boeiende gesprekken. 
Waar koningin Beatrix in haar laatste toespraak de 
persoonlijke toon al had weten te vinden, door 
uitgebreid over prins Claus te spreken, zette koning 
Willem-Alexander dat voort door zijn ‘lieve moeder’ te 
bedanken. Komend vanuit de protestantse traditie 
mis je op zo’n dag de rijke mogelijkheden die een 
kerkdienst biedt. Dank voor de afgelopen 33 jaar 
werd nu beperkt tot warme woorden over prinses 
Beatrix en een bijzonder hartelijk applaus. Als pijler 
onder het koningschap van koning Willem-Alexander 
klonk de constitutionele monarchie, de vertrouwens-
band met het Nederlandse volk en dat wat hem 
aangereikt is binnen zijn familie. ‘Wat de toekomst 
brengen zal, uw liefde zal mij dragen’, sprak koning 
Willem-Alexander tot zijn moeder. Je zou het ons 
koningshuis gunnen dat onze samenleving net iets 
minder geseculariseerd was, zodat er ruimte zou zijn 
om over de roep en de dragende kracht van God te 
spreken.  
Het neemt niet weg dat het, binnen de kaders van 
een geseculariseerde context, een prachtige dag 
was. Een nieuwe koning die uitspreekt dat hij zijn 

leven in dienst wil stellen van de samenleving; dat hij 
zich bewust is van de grenzen van zijn ver-
antwoordelijkheid, maar dat hij de ruimte die hij wel 
heeft overigens voluit wil benutten ten gunste van zijn 
land en de wereld. Een koning die uitspreekt dat hij 
zijn land ziet als deel van een groter geheel en dat hij 
ook de vragen kent waar de schepping als geheel 
ons voor plaatst. Een koning met een krachtige 
vrouw aan zijn zijde en drie dochters die hun eigen 
visie nog aan het ontwikkelen zijn. 
Laten we maar dankbaar zijn voor deze dag in de 
geschiedenis van ons land. Een dag waarop vooral 
verbondenheid in verscheidenheid gevierd en 
ervaren werd. Waarop de koning van ons land 
uitgesproken heeft hoe hij zijn ambt dienend wil 
verstaan. 
 

 
 
1 mei 2013 - ds. Karin van den Broeke, preses van 
de generale synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
 

Bron: www.pkn.nl 

 
 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 

U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 
 
 

 
 
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 

Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 7 juni in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 8 juni wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
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Dauwtrappen met Muiden, Muiderberg en Weesp 
 
Het actieve programma om op Hemelvaartsdag 
vroeg samen te gaan fietsen, lopen, praten en bidden 
heeft een flink aantal gemeenteleden uit de drie 
gemeenten op de been gebracht. Hierbij een aantal 
foto’s van onderweg. 
 
Alida Groeneveld 
 

 
 

 
 
 

Om half acht ’s morgens was het verzamelen voor de 
Grote kerk. Eerlijk gezegd liet ik mijn deelname van 
het weer afhangen. 
Het weer was prima, dus hup op de fiets, 
boterhammetje mee en fietsen maar. Rond half acht 
kwam de groep uit Muiderberg bij de Grote Kerk aan, 
de Weespers sloten aan en via de Lange Muiderweg 
gingen we naar de kerk in Muiden. Dominee Jeroen 
had een wandeling uitgezet via de Schapekade naar 
het IJsselmeer dan via de Noordpolderweg weer 
terug naar de kerk. De schapekade bleek net 
omgeploegd en slecht begaanbaar, maar we lieten 
ons niet tegenhouden en konden toch ons pad 
vinden onderaan de dijk. Het idee was om in gesprek 
te raken met iemand die je niet kende en dan over de 
vraag: wat betekent hemelvaart voor jou? Dat in 
gesprek gaan was het probleem niet, maar het 
gesprek ging over van alles behalve over 
Hemelvaart. 
Even na negenen kwamen we weer in de kerk van 
Muiden, op kousenvoeten gingen we  op de koffie en 
de krentenbollen af. Inmiddels waren er al heel wat 
Weespers, die iets langer in hun bed waren 
gebleven, in de kerk aangekomen. En waarschijnlijk 
ook gemeenteleden uit Muiden en Muiderberg. 
Tijdens de viering hebben we dankzij de overdenking 
van Alida Groeneveld nog volop kunnen stilstaan bij 
Hemelvaart. Om half elf zat ik weer thuis bij de 
familie die langzamerhand uit bed kwam klaar voor 
de koffie. 
Samengevat een heerlijke hemelvaart ochtend, 
lekker gefietst, gewandeld, gepraat en gevierd en dat 
in een prachtige omgeving met mooi voorjaarsweer.  
 
Katinka Hilders 
 

 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 

kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 

maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC 
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want 

haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 

  Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 

www.pknweespdriemond.nl 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron zal ingaande 1 
januari 2014 ophouden te bestaan. Dit in 
verband met het feit dat de winkel van De Bron 
in Bussum is opgeheven. Bij deze winkel 
haalden wij de boeken. 
 

Er is sinds de overgang van de eigen winkel 
naar Het Lichthuis nog nauwelijks sprake van 
enige omzet. Ook wordt er tegenwoordig veel 
per internet gekocht. Wij hebben daarom het 
besluit moeten nemen om te stoppen. 
 

Per 1 juni gaan alle boeken enz. met 50% 
korting van de hand. 
 

Het afhalen van de bestelde liedboeken gaat 
gewoon door zoals eerder vermeld. Er wordt 
bekendgemaakt wanneer de liedboeken binnen 
zijn. Dit zal rond of na 25 mei zijn. De prijs is 
€ 21,25. Graag zoveel mogelijk met gepast geld 
betalen. 
 

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur 
tot 12.00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Tot ziens in het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp 
Telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank 
 
Hartelijk dank voor alle hartelijke reacties, die wij 
ter gelegenheid van onze zestigjarige bruiloft 
mochten ontvangen. Al die bloemen, felicitaties, 
telefoontjes, kaarten, het was hartverwarmend! 
Mede dankzij uw betrokkenheid hebben wij een 
geweldige dag gehad waarop wij dankbaar 
terugkijken. 
 
Jan en Deliaantje van den Bosch-Blijenberg 
 

 
 
 
 
 
 
 

Urker Mannen Ensemble 
 

Olga Zinovieva sopraan 
Elena vyaznikova fluit 

Jan Lenselink piano 
Pieter Jan Leusink dirigent 

 
Urker Mannen Ensemble 
De acht door Pieter Jan Leusink geselecteerde 
zangtalenten bieden ook deze zomer weer ‘muzikaal 
vuurwerk’. Nederland beschikt over prachtige historische 
kerken met een uniek en intiem karakter en tevens 
beschikken over een uitstekende akoestiek. Het Urker 
Mannen Ensemble staat bekend om hun enorme 
zuiverheid en uitdrukkingskrachtmet als gevolg dat ze 
ongeëvenaard zijn in dit genre. Veel traditionele maar ook 
klassieke arrangementen zijn speciaal voor hen 
geschreven en dankzij de interpretaties van dirigent Pieter 
Jan Leusink weet het Urker Mannen Ensemble een groot 
publiek aan zich te binden.  
 
Sopraan Olga Zinovieva & Fluitiste Elena Vyaznikova 
Nieuw dit jaar is de medewerking van de bekende 
dwarsfluitiste Elena Vyaznikova. Zij maakte wereldwijd 
furore op festivals en concerten en zal met haar talent het 
zomerprogramma van een muzikale gouden rand 
voorzien. Prachtige soli uit klassiek en opera worden 
vertolkt door de bekende Russische sopraan Olga 
Zinovieva. De veelzijdige sopraan heeft de harten van de 
Nederlandse muziekliefhebbers weten te openen met 
haar uitzonderlijke stemomvang, timbre en uitstraling. Dit 
programma neemt u mee tijdens een mooie zomeravond 
op een muzikale reis langs: traditioneel genre, 
eeuwenoude klassieke composities, opera maar ook 
swingende spirituals. Dit alles met de onmisbare 
medewerking van pianist Jan Lenselink, hij zal het 
ensemble begeleiden op de concertvleugel en 
improviseren op bekende thema’s. 
 
Concertdatum 
Woensdag 14 augustus, Laurenskerk Weesp, 19.30 uur 
 
Vroegboekkorting 
Gemeenteleden/ leden en donateurs van onze kerk 
ontvangen 50% VROEGBOEKKORTING. U betaalt geen 
€30,-, maar slechts €15,- per kaart. Tevens ontvangt u de 
CD Song to the Moon t.w.v. €15,- geheel gratis. 
 
Bestellen 
www.pieterjanleusink.nl (gebruik actiecode DK77 )  
Of bel: 0900-8191* o.v.v. actiecode DK77 
 
(n.v.t. op reeds gekochte kaarten / *45 cpm / prijzen excl. 
€6,- verzend en administratiekosten per complete 
bestelling) 
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● Voor de jeugd 
 
Bezoek aan de synagoge 
 
Op 12 mei vertrokken wij met een groep kerksite 
plussers naar de synagoge in Weesp. Daar werden 
we hartelijk welkom geheten door de heer Bodisco 
Massink, bestuurslid van de synagoge en lid van 
onze gemeente, en de heren Daniels en Oude 
Engberink, twee voorgangers van de Masorti 
gemeente. Het Masorti jodendom is een richting in 
het jodendom waar de traditionele wetten een 
belangrijke plek innemen. Momenteel is er in 
Nederland één gemeente, waarvan de synagoge dus 
in Weesp staat.  
 

 
 
Wij voelden ons vereerd dat we deze avond 
werden ontvangen en ingeleid in de basis van de 
joodse vieringen in deze synagoge. Zo hoorden we 
over de sjabbatviering, en de duur daarvan (2 
uur!), de vele feesten en het vasten. We kregen te 
horen hoe een voorzang klonk, en we kregen de 
gebedsriemen, de ramshoorn en de gebedsmantel 
te zien: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna werden de Thorarollen gepresenteerd. 
Rollen van waaruit in elke viering wordt gelezen. 
Oud perkament, met de hand beschreven. En ook 
een mini-Thorarol, voor de kinderen:  
 

 
 
Terwijl we daar stonden, werd ik overvallen door 
een besef van geschiedenis. Zo getuigen ook de 
struikelstenen voor de ingang van de synagogen: 
stille markeringen van de wreedheden van de 
tweede wereldoorlog. Dat de sjabbat sinds een 
aantal jaren weer wordt gevierd daar in de 
synagoge is daarom hoopvol, en bijzonder.  
 
De avond vorderde. De jongeren stelden hun 
vragen, en ik was trots op hun nieuwsgierigheid en 
hun plezier in de nieuwe kennis en ervaringen die 
ze  konden  opdoen.  Ook  was  ik  dankbaar  voor  de  
openheid van de twee voorgangers van de Masorti-
gemeente en hun bereidwilligheid om ons te laten 
delen in wat voor hen heilig is. Het was een goede 
avond. 
 
 
 
 
 
Ds Marije Hage 
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● Voor de jeugd 
 
Zoekplaat 
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● Voor de jeugd 
 

 
 

Zondag 9 juni 10:00 
THEATERDIENST 

Jacob en Esau 
Grote Kerk, Nieuwstraat 31 

Voorganger: Ds. Alida Groeneveld 
 

In samenwerking met theatergroep: 
‘Dagelijks brood en meer!’ 

en koor: “Vivace” 
 

Collectedoel: Stichting De Vrolijkheid 
 

 
 

 
Voor de jongeren: meer info volgt per e-mail, facebook, etc. 

 
 
 
 
 


