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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 
Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: Mw. I. Sliggers, telefoon 0294 775 474. 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 9: vrijdag 21 juni, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 1 juli. 
Activiteitenperiode: 3 tot en met 30 juli (4 weken). 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 16 juni 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO-project (Kitale) 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1e collecte ZWO-project (Kitale) 
2e collecte kerk 
 
Biosgebouw, Middenstraat 
10.00 uur Kerksiteviering 
 
 
 
zondag 23 juni 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds W. van den Hul, Amersfoort 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
 
zondag 30 juni 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  afscheid kinderen van de 
  kinderdienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte jeugdwerk 
2e collecte orgelfonds 
 
19.00 uur ds L. Schaap, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte jeugdwerk 
2e collecte orgelfonds 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
 14 juni   geen opgave 
 21 juni   R.K. dienst 
 28 juni   ds A. Groeneveld 
 
 
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
 23 juni   dhr G. Herderschee 
 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje 
koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag 
en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. 
Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is 
boven. Zij ontvangt u graag. 
 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
 
zondag 16 juni  
Hr G. v.d. Zande 414840 
 
zondag 23 juni 
Hr S. Biesheuvel 417859 
 
zondag 30 juni 
Hr A. Jochemsen 457790 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
woensdag 12 juni 
‘in de verlenging’, gespreksgroep  20:15-21:45 uur 
 
dinsdag 18 juni 
Beleidsplancommissie 20:00 uur 
 
donderdag 20 juni 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
maandag 24 juni 
vergadering kleine kerkenraad 20.00 uur 
 
woensdag 3 juli 
Beleidsplancommissie 20:00 uur 
 
donderdag 4 juli 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
donderdag 4 juli 
Alzheimercafé, aanvang 19.30 uur 
Onderwerp: zorgboerderij Marthanne, Weesp 
Hart van Weesp, Herengracht 35, zaal open 19.00 uur 
 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer 15.70.26.183 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. 
Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst 
van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. 
Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u 
terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Marije Hage 

 
Dan be’j pas vrij 
 
Een paar weken geleden ging ik met vrienden naar 
een concert van Daniel Lohues, een drentse 
zanger. Hij is niet heel bekend, maar misschien 
zegt de band ‘Skik’ u iets meer? Ze hebben wel 
wat hitjes gehad. 

In ieder geval, een van de mooiste liedjes op zijn 
nieuwe cd Ericana (ja, ik maak even reclame) is 
‘Dan be’j pas vrij’. Dat is drents voor: Dan ben je 
pas vrij. Daniel vraagt zich hardop af wanneer je 
écht vrij bent. Hij komt met een aantal antwoorden. 
Ik zal de tekst van het liedje hier voor u uittypen. 
Maar eigenlijk zou u natuurlijk gewoon de cd 
moeten kopen om het liedje even te horen: 

 
As de wiezers van de klokke 
Joe niet aangeben wanneer 
A'j t met de tonge afkunnen 
En niet met 'n geweer 
 
A'j weten da 'j 't niet snappen 
En ok niet ongeveer 
A'j in liefde geleuben 
En gien mense is joen heer 
 
Dan be'j pas vrij 
 
A'j in joen donkerste uur 
'n Vrijheidslied verzinnen 
A'j denken in de put 
Alles moet nog mar beginnen 
 
Op de fietse deur de regen 
Zingen over zunne 
As je iene alles gunnen 
Die de alles al hef wunnen 
 
A'j 't van de daken schrauwen 
En je doen dat hiel mooi stille 
A'j denke dit is wel 't leste 
Waor ik zwaor an tille 
 
A'j niet alles wat je denken 
Perse huuven te zeggen 
A'j kwaoigheid en haat 
Rustig naost joe neer kunnen leggen 
 
Dan be'j pas vrij 

Daniel heeft met dit liedje een paar hele goede 
antwoorden op de vraag wanneer je een vrij mens 
bent. De mooiste zin in het liedje vind ik 
persoonlijk:  

 
A'j in joen donkerste uur 
'n Vrijheidslied verzinnen 
 
Ik moest denken aan mensen die de kracht hebben 
om in het donker het licht te kunnen blijven zien. 
Zoals de Zuid-afrikaanse bisschop Desmond Tutu, 
die in een interview naar zijn optimisme werd 
gevraagd, antwoordde: ‘Het is geen optimisme, het 
is hoop. Hoop gebaseerd op mijn geloof. Mijn 
geloof wat me vertrouwen geeft in het goede van 
de mens en de rotsvaste overtuiging dat we 
uiteindelijk de goede weg vinden, welke dat ook 
moge zijn’. Of zoals de theoloog Dietrrich 
Bonhoeffer die in de gevangenis brieven schreef, 
die nu nog steeds worden gelezen en zelfs ons 
inspireren om het licht te blijven zien in onze eigen 
donkere uren. Zo schreef hij: ‘God, richt mijn 
gedachten op U alleen. Bij U is de bron van het 
licht, U zult mij niet vergeten. Bij U vind ik hulp, U 
bent geduldig. Ik begrijp uw wegen niet, maar U 
weet welke weg ik gaan moet. 

Ik denk dat als je een vrijheidslied kunt zingen in je 
donkerste uren, je dat kunt omdat je kunt zingen 
over al die dingen die uiteindelijk niet aantastbaar 
zijn. God, het goede, hoop, liefde, geloof. Het zijn 
‘dingen’ die een ander mens nooit kan afpakken. 
Dan be’j pas vrij. 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 16 juni 
3e zondag na Trinitatis 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze zondag lezen we een intens stuk 
uit het Lucas evangelie: over de vrouw die 
met olie de voeten van Jezus zalft. Ook 
vieren we met elkaar het Heilig Avond-
maal. Iedereen welkom! (ds. Marije Hage) 
 
zondag 23 juni 
1e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Het oecumenisch leesrooster stelt voor 
deze zondag Jesaja 65:1-9 en Lucas 
8:26-39 voor. Ik moet mijn weg in het 
nieuwe liedboek nog vinden, maar u kunt 
ervan op aan dat we mooie bijpassende 
liederen zullen zingen. (ds. Alida 
Groeneveld) 
 
zondag 30 juni 
1e zondag van de zomer 
Afscheid kinderdienst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In deze dienst nemen drie kinderen 
afscheid van de kinderdienst en vliegen zij 
over naar de Kerksite, waar zij liefdevol 
opgevangen zullen worden. De voor-
bereidingen voor deze dienst zijn nog in 
volle gang, dus kom en laat u verrassen! 
(ds. Alida Groeneveld) 
 
 
 
 

HET SECRETARIAAT VAN HET 
PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM 

IS IN DE MAANDEN 
JUNI, JULI EN AUGUSTUS 

BEPERKT OPEN 
 
Wel zijn er gastvrouwen aanwezig voor 
een kopje koffie op dinsdag, woensdag 

en donderdag van 9.30-12.00 uur 
 
 

Koster vakantie 
 

Agnes Bruin is afwezig 
vanaf 15 juni t/m 7 juli. 

 
De hulpkosters zijn in die periode 

alleen te bereiken 
via de kosterstelefoon 

06 100 59 464 
(dus niet via de kostersmail) 

 
 

● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
Pastoraat 
Piet Kooistra (Herensingel 284) voelt zijn 
krachten afnemen. De ziekte heeft hem 
stevig in de greep. Hij heeft veel pijn. Ook op 
deze plaats wensen we hem en zijn vrouw 
Gerda veel kracht toe. 

Er zijn meer mensen die op een operatie wachten, of ernstig 
ziek zijn. Zij willen hier niet genoemd worden, we weten dat hun 
namen bij God bekend zijn. 
 

Permanente Educatie 
In het kader van de verplichte permanente educatie ben ik op 
dinsdag 18 juni afwezig.  
 

Jorwerd 
Jaarlijks komt een aantal studenten van de missioloog prof Bert 
Hoedemaker (Rijksuniversiteit Groningen) bij elkaar rond een 
bepaald missiologisch onderwerp. Geert Mak beschreef in ‘Hoe 
God verdween uit Jorwerd’ (1995) de ontwikkelingen van een 
Fries dorp waar de secularisatie al plaats vond voordat de term 
uitgevonden was. De Protestantse Kerk in Nederland heeft een 
aantal pioniersplekken in het land, bijvoorbeeld in IJburg 
(Amsterdam), maar sinds vorig jaar oktober ook in Jorwerd. 
Daarom reisde ik op een regenachtige donderdag in mei af naar 
Jorwerd. De predikant van Jorwerd, Hinne Wagenaar, behoort 
ook tot de groep oud-studenten. Hij biedt in de kerk van Jorwerd 
een plek van bidden, bezinning en verbinding. Dat gebeurt 
onder meer met een viering plus wandeling, iedere woensdag-
ochtend om 9:30 uur. Het ideaal is om in Jorwerd een klooster 
als leefgemeenschap te starten. Mijn belevenissen bewaar ik 
voor een volgende meditatie. Voor wie nu al nieuwsgierig wordt 
zie de website www.nijkleaster.nl. Folders met meer informatie 
over de activiteiten zijn te vinden in de lectuurkast van Het 
Lichthuis. 
 

Evangelisch-lutherse synode 
Op 31 mei 2013 is de nieuw gekozen evangelisch-lutherse 
synode binnen de Protestantse Kerk geinstalleerd. Hiermee 
komt een einde aan het interim-bestuur dat in de afgelopen 17 
maanden de lutherse zaken behartigd heeft. Zoals u wellicht nog 
weet, was ik lid van het interim-bestuur. Deze taak zit er nu dus 
op. 
De evangelisch-lutherse synode heeft een aantal taken met 
betrekking tot evangelisch-lutherse gemeenten, zoals zaken 
rond het beroepingswerk, visitatie e.d. In Weesp is de keuze 
gemaakt voor een volledige fusie van hervormd, gereformeerd 
en luthers. Elders is dat niet altijd het geval. Het vraagt van de 
synode om met iedere evangelisch-lutherse gemeente na te 
denken wat de beste keuze is voor deze gemeente: fuseren, 
schaalvergroting, of nog anders. Dit laat onverlet dat alle 
evangelisch-lutherse gemeenten deel uit maken van de 
Protestantse Kerk. Verder heeft de evangelisch-lutherse synode 
als taak de lutherse traditie te bewaren, behoren en uit te dragen 
binnen de Protestantse Kerk als geheel.  
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
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● Van de predikanten 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
De operatiedatum half juni komt voor 
Joke Hendriks steeds dichterbij. Wij 
hopen dat al haar inzet dan wordt 
beloond en de spanning na de 
operatie wat kan verminderen. 
 
Anderen kampen met verval van 
krachten. God zij onze zieken nabij. 

 
Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van 
€ 15,00. Hartelijk dank! 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
PiO Gertine Blom 
 

Lieve mensen, 
Dat was een mooi afscheid op zondag 
2 juni! ‘Ga met God en Hij zal met je 
zijn’, dat hebben jullie mij toe-
gezongen en datzelfde wil ik ook 
tegen jullie zeggen. Ik wil iedereen 
met wie ik in gesprek ben geweest 

bedanken voor de openheid en eerlijkheid. Dank voor 
de gastvrijheid waarmee ik in de gemeente ben 
verwelkomd en waardoor ik snel mijn plaats wist te 
vinden. Het was een waardevolle tijd: als ik ooit zelf 
predikant ben zal ik nog vaak aan Weesp terugdenken. 
Nu is het echt voorbij en ga ik me wijden aan het 
laatste deel van mijn studie. 
 
Ik wens iedereen veel geluk en zegen toe. Ga met God 
en Hij zal met je zijn! 
 
Hartelijke groet, 
Gertine Blom 
 

Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
Eind mei vond een van de 
tweejaarlijkse grote kerkenraads-
vergaderingen plaats. Het zijn 
belangrijke momenten van 
delen, uitwisselen en elkaar 
steunen. In de weken daarvoor 
zijn de werkverslagen van de 
predikanten besproken door een 

afgevaardigde commissie, samen met de 
predikanten, een voor een. Dat was een zeer 
aangenaam gesprek. Op de grote kerkenraad werd 
verslag gedaan van deze avonden, en zo ontstond 
een vruchtbare wisselwerking tussen kerkenraad 
en predikanten. Door dit soort gesprekken kun je 
elkaar helpen, nieuwe wegen uitstippelen en koers 
bepalen voor de komende tijd. 
  

Met het oplopen van de temperaturen buiten, 
komen ook de afsluitende activiteiten van het 
seizoen. Zo vliegen de basisschoolkinderen straks 
over naar de kerksite, en de kerksiters naar de 
plussers. Daarnaast zijn we als predikanten en 
kerkenraad hard aan het nadenken over het nieuwe 
seizoen. 
 

Voor mij als predikant zijn deze momenten van 
samenwerking, als in een kerkenraad, heel 
belangrijk. Soms is het predikantschap een een-
zaam beroep, achter je bureau zwoegend op een 
beleidsstuk, emails of een preek. En ook vliegen de 
uren van mijn parttimebaan voorbij in een week. En 
soms kan, in een mooie ontmoeting, ook een 
moment van eeuwigheid zitten.  
 
Een heel vriendelijke groet,  
ds. Marije Hage 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.pknweespdriemond.nl 
 

 
 
 
 

 
 
 

Het Lichthuis - iedere werkdag open! 
 

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het 
Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een 

kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op 

maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC 
uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want 

haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag. 
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● Commissies 
 
Schuldhulpmaatje 
 
Schulden, iedereen heeft er wel eens mee te 
maken. Meestal gaat het om een kleine lening 
die makkelijk terug betaald kan worden. Voor 
sommigen is terugbetalen niet zo makkelijk en 
wordt er telkens meer geld uitgegeven dan dat 
er binnen komt. Gevolgen hiervan kunnen zijn 
dat de schulden zo groot worden dat mensen 
daardoor in de problemen kunnen raken. Vaak 
worden financiële problemen onderschat of 
schaamt men zich ervoor om erover te praten. 
De schulden kunnen hierdoor zo groot worden 
dat schuldsanering de enige oplossing is.  
 
In een schuldsaneringstraject wordt de schuld 
in drie jaar volledig weggewerkt. Het is een 
heftige periode waarin mensen met het 
minimale moeten zien rond te komen. Na de 
schuldsanering staat men er weer alleen voor. 
Om mensen na dit traject te helpen, of beter 
nog voorkomen dat ze erin terecht komen, is 
het project schuldhulpmaatjes gestart. Schuld-
hulpmaatjes helpen op vrijwillige basis mensen 
om het huishoudboekje structureel op orde te 
krijgen en te houden. Schuldhulpmaatje is een 
landelijk project met lokale stichtingen. Begin 
2013 hebben de katholieke parochie Levend 
Water en de protestante gemeentes in Weesp, 
Muiden en Muiderberg de lokale stichting 
opgericht. 
 
Door giften van de gemeente Weesp, Vrouwen 
op weg, het Scanfonds en de eigen diaconieën 
hebben de eerste zes vrijwilligers de opleiding 
tot schuldhulpmaatje afgerond. Op maandag 3 
juni was de officiële start, waarbij wethouder 
Dasselaar van de gemeente Weesp de 
certificaten heeft uitgereikt. Het echte werk kan 
beginnen waarbij de maatjes worden ingezet 
om iedereen die daar behoefte aan heeft te 
helpen hun leven op de rails te krijgen. 
 
Anne Haga, diaken 
e-mail: anne.haga@hotmail.com 
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Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden 
 
Theologische Vorming voor Gemeenteleden (en andere 
geïnteresseerden) is een cursus voor iedereen die meer wil 
weten over de Bijbel, over wat er allemaal over God en 
geloof gezegd is en nog steeds gezegd wordt, over hoe er 
geloofd wordt in andere godsdiensten. Maar ook een cursus 
waar plaats is voor een ieder die naast kennis ook 
verdieping zoekt van het geloof en wil nadenken over de 
plaats van geloof en kerk in een samenleving waar geloof en 
kerk allang niet meer vanzelfsprekend zijn. 
 
Kortom, de theologie kan ons nog meer vertellen. Dat is ook 
de ervaring van veel cursisten. Van hen valt regelmatig te 
horen dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in 
de lessen te horen krijgen. Het verruimt de kijk op dingen die 
allang bekend waren vanwege opvoeding maar het biedt 
ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring! 
 
De cursus die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) duurt drie jaar. Per 
jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 30 weken 
van september tot april bijeenkomsten belegd in Amsterdam. 
De kosten bedragen € 225,- (gespreide betaling is mogelijk). 
Het is ook mogelijk niet de gehele cursus maar een aantal 
lessen te volgen. Voor informatie zie ook www.tvg-
amsterdam.nl. 
 
Meer informatie en/of aanmelding bij de secretaris: Elly 
Scherpenisse-Werkman, tel. 023 56 57265, e-mail: 
elly@scherpenisse.info. Op verzoek kan een uitgebreide 
studiegids worden toegezonden. 
 
 
Het orgel: de koningin der instrumenten! 
 
Za. 29 juni 20.15 uur, Elandstraatkerk Elandstraat 194, Den Haag. 
Za. 6 juli 20.15 uur, Citykerk Het Steiger Hang 18, Rotterdam. 
Dirigent: Cor van der Linden. Organiste: Christine Kamp 
 
In een prachtig Frans programma neemt Symfonieorkest Rijnmond 
u mee naar het orgel, ook wel koningin der instrumenten genoemd. 
Vertrekpunt vormt de Ouverture Raymond van Ambroise Thomas, 
een succesvolle publiekslieveling die het Franse publiek voorzag in 
haar verlangen naar lichte opera. Stijlverandering of verrassende 
instrumentkeuzes waren hem echter vreemd. Over de Symfonie in 
d van César Franck op ons programma merkte Thomas ontsteld 
op, dat “dit toch geen symfonie kon zijn”, want, zo zei hij: “Ik daag 
U uit, noem mij één symfonie van de grote meesters Haydn of 
Beethoven die een Engelse hoorn (althobo) voorschrijft?” De 
begaafde organist Franck bleef echter overtuigd van zijn 
compositie, waarin hij al zijn kennis van het orgel had verwerkt. 
Louis Vierne was assistent-leerling van Franck, en verwierf 
wereldfaam als één van de eerste concertorganisten. Zijn faam 
strekte tot in de VS, waar hij in 1926 onze Pièce Symphonique in 
première liet gaan, welk stuk soliste Christine Kamp na 80 jaar 
vergetelheid weer ontstofte. Ook Jean Langlais maakte wereldwijd 
furore met orgelspel en muziek, zoals zijn Pièce en forme libre. 
 

Entree: 17,50 / 15,00. Reductie voor: jongeren t/m 16 jaar / CJP-
pashouders / 65+ / Rotterdampas-houders. Toegangskaarten voor 
dit concert zijn verkrijgbaar aan de zaal, vooraf via de orkestleden 

of via www.symfonieorkestrijnmond.nl 
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Verslag kerkenraadsvergadering 
 
Na de opening van de vergadering op 27 mei 
stond als eerste punt de werkverslagen van de 
predikanten op de agenda. In tegenstelling tot 
vorige jaren werden de verslagen niet met de 
hele kerkenraad besproken, maar met drie, 
daartoe aangewezen, kerkenraadsleden: mevr. 
Verweij en de heren De Groot en Op ‘t Land. Alle 
kerkenraadsleden hadden de verslagen wel van 
te voren ontvangen en konden bij deze drie 
personen hun vragen, die bij de bespreking met 
de predikanten aan de orde zouden kunnen 
komen, inleveren. Vervolgens werden er 
verslagen van de gesprekken gemaakt en die 
werden nu besproken. Beide partijen hebben 
deze manier van bespreken prettig gevonden. 
Besloten is om het volgend jaar weer op deze 
manier te doen. 
Vervolgens werd de jaarrekening 2012 van onze 
gemeente besproken en goedgekeurd. Deze 
rekening ligt ter inzage in het PDC. U kunt hem 
ook per mail (pdc@pknweespdriemond.nl) 
opvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
zich wenden tot de heer Van Gilst, tel. 0294 410 
385. 
Van de enquêteformulieren die zijn uitgereikt bij 
de actie Kerkbalans zijn er 257 ingevuld. Er zijn 
heel diverse wensen ingeleverd. Van sommige 
wensen is het niet duidelijk wat er precies mee 
moet gebeuren. De personen die deze wensen 
hebben ingeleverd, zullen benaderd worden door 
een kerkenraadslid.  
In september treedt een aantal ambtsdragers af. 
Het baart de kerkenraad zorgen, dat personen 
die gevraagd zijn voor het ambt tot nu toe 
allemaal nee hebben gezegd. Er blijven straks 
nog drie pastoraatsouderlingen over en ook het 
aantal diakenen slinkt. We blijven nog zoeken. 
Als u nog iemand weet die u geschikt acht voor 
het ambt laat het dan weten aan de scriba. 
De gezamenlijke viering met Muiden en 
Muiderberg op Hemelvaartsdag, met voor-
afgaande aan de dienst een fiets- en 
wandeltocht, is als zeer positief ervaren. De 
kerkenraad heeft besloten deze manier van 
vieren op Hemelvaartsdag voort te zetten. 
De startzondag zal dit jaar een ander karakter 
krijgen. Dit keer geen activiteiten na de 
kerkdienst, zoals de gewoonte is, maar in de 
dienst zal een thema worden gepresenteerd, dat 
het hele jaar op verschillende manieren en 
plaatsen aan de orde zal komen. U hoort hier 
later meer over. 
 
Wil Vree, scriba 
 
 
 

Betalingsverkeer 
 
Het betalingsverkeer in Nederland verandert. Binnen 
Europa wordt de manier van betalen gelijkgetrokken. 
Bovendien krijgen consumenten extra bescherming. Deze 
veranderingen worden in het betalingsverkeer onder de 
naam ‘SEPA’ doorgevoerd. Wat betekent dit voor u? 
 

U krijgt een langer rekeningnummer (IBAN). U vindt dit nu 
al op uw bankafschrift of op de site van uw bank. Het 
nummer bestaat uit 18 tekens. Het is uw huidige 
rekeningnummer vooraf gegaan door verschillende letters 
en cijfers. U hoeft hier zelf niets voor te doen: de bank 
verandert uw nummer. Alle SEPA-instellingen binnen 
internetbankieren worden automatisch aangepast door uw 
bank. 
 

De machtigingskaart komt er anders uit te zien. Heeft u de 
kerk gemachtigd dan blijft de machtiging gewoon gelden. 
U hoeft dus niets te doen. Wel zullen we u informeren 
vanaf wanneer wij uw steun volgens de SEPA-regels 
incasseren. De beschrijving op uw rekeningafschrift zal 
iets langer zijn. Bent u het niet eens met een afgeschreven 
bedrag dan heeft u nog steeds de mogelijkheid om de 
afschrijving terug te draaien.  
 

De acceptgiro zal er ook anders uit komen te zien. Vanaf 1 
juli a.s. zullen deze nieuwe acceptgiro’s door ons verspreid 
gaan worden. De huidige acceptgiro vervalt na februari 
2014. 
 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.pknweespdriemond.nl waar een video te zien is over 
SEPA. Mocht u toch nog vragen hebben neem dan gerust 
contact op met onze penningmeester. 
 
P. van Gilst 
 
 
 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending over 
Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, heel en 

schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
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Ten geleide: Onderstaand artikel schreef ik voor Woord & Dienst, opinierend magazine voor Protestants 
Nederland. Het blad gaf in januari 2013 een themanummer over protestantse identiteit uit. De vraag aan mij was te 
schrijven wat lutherse identiteit is, en welke rol de lutheranen in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland 
zouden kunnen spelen. Qua aantallen zijn de lutheranen klein, maar daarmee is de discussie niet afgelopen. In dit 
artikel, dat door het interim-bestuur is overgenomen en in vele kerkbladen inmiddels al geplaatst is, probeer ik aan 
te geven dat de lutheranen de rol van zout op zich zouden kunnen nemen. Dat is een andere rol dan zich 
verschansen op het lutherse erf. Daarmee is niet gezegd dat als de lutheranen ontbreken het ‘een flauwe hap’ 
wordt, maar dat begrijpt u hopelijk wel. 
 

Ds. Alida Groeneveld 
 
 
Luthers zout 
 
In een themanummer over protestantse identiteit kan 
een luthers geluid niet ontbreken. Wat is lutherse 
identiteit? Hoe is de verhouding tot de protestantse 
identiteit en de Protestantse Kerk in Nederland? Wat 
is de betekenis van de fusie van de drie samen-op-
wegkerken tot één kerk, ruim acht jaar later? Zijn er 
voor beide stromingen tips en valkuilen te benoemen 
in de omgang met elkaar?  
 
Alida Groeneveld 
 
 
identiteit 
Wat is lutherse identiteit? Voor de beantwoording van 
deze vraag maakt het uit of je jezelf tot de lutheranen 
rekent, of juist niet. Lutheranen hebben een zelfbeeld 
dat gekenmerkt wordt door onder andere begrippen 
als vrijheid, blijmoedigheid, muzikaliteit en aandacht 
voor liturgie. ‘We hebben geen liturgiecommissie 
nodig, we vieren de liturgie,’ zei ooit een 
gerenommeerd gemeentelid. Hij bedoelde daarmee 
dat we de liturgie niet moeten ‘dood-praten’ en 
uitleggen, maar juist levendig houden door te vieren. 
Niet-lutheranen vullen dit beeld aan met woorden als 
heel kleine gemeenten, aandacht voor de 
kerkhervormer Maarten Luther, een andere 
avondmaalsopvatting, en ‘jullie kennen elkaar 
allemaal’. Vragen zijn er ook:  doen jullie wel mee in 
de Protestantse Kerk? Het bestaan van een eigen 
evangelisch-lutherse synode roept deze vraag op, 
alsook de constatering dat er weinig evangelisch-
lutherse gemeenten zijn die ter plaatse een fusie 
aangaan of al aangegaan zijn met een hervormde 
gemeente en een gereformeerde kerk tot een 
protestantse gemeente. 
 
minderheidskerk 
De Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden was een minderheidskerk, al vanaf de 
16e eeuw waarin lutheranen vanuit Antwerpen naar 
de noordelijke Nederlanden kwamen. Het was de 
kerk van de steden (Amsterdam, Rotterdam, Leiden, 
Den Haag) en aanvankelijk stadjes rond de 
voormalige Zuiderzee, zoals Edam, Enkhuizen, 
Kampen. De kerk breidde zich uit over geheel 
Nederland, met soms geografisch grote gemeenten 
tot gevolg. Waar je ook woonde, je was altijd lid van 
 

een lutherse gemeente, al stond het kerkgebouw ver 
weg. Het gegeven van een minderheidskerk uitte 
zich in schuilkerken. De lutherse kerk in Groningen is 
daar een mooi voorbeeld van. Van buiten is op het 
eerste oog niet te zien dat er een – prachtige – kerk 
staat.  Naast de kerkbouw bepaalde het feit van een 
minderheidskerk ook het klimaat: niet opvallen, wel 
overleven.  
 
Na 2004 
De fusie in 2004 tot de Protestantse Kerk heeft het 
minderheidsaspect in feite opgeheven: eerst een 
kleine kerk, nu deel van een groot geheel. Het 
adagium ‘niet opvallen’ is voor de kleinste 
fusiepartner dan niet aan te bevelen. Wat dan wel? 
De kerkordelijke keuze voor een eigen synode valt 
op, maar laat ik in dit artikel verder buiten 
beschouwing. Ik concentreer mij op een houding van 
trots  op de lutherse zaak en de durf dit ook voor het 
voetlicht brengen. Te denken valt aan de lutherse 
bijdragen aan de beide Dienstboeken, verschenen in 
1998 en 2004. Ook het Nieuwe Liedboek dat op 25 
mei 2013 zal verschijnen, heeft een flinke lutherse 
component. De aandacht voor de liturgie is weliswaar 
in de vijftiger jaren in de vorige eeuw weer opgepakt 
door de lutheranen, maar dat betekent niet dat 
lutheranen een exclusieve aanspraak op liturgie 
kunnen doen gelden. Wie op zondag naar een 
protestantse kerkdienst gaat, zal merken dat de 
aandacht voor een zorgvuldige en muzikale liturgie 
op vele plaatsen gewoon is geworden. 
 
Sola scriptura, sola fide, sola gratia 
De protestantse identiteit valt niet samen met de 
Protestantse Kerk, maar is groter dan de grenzen 
van deze kerk. De protestantse identiteit, waarvan de 
lutherse deel uitmaakt, laat zich typeren door de 
klassieke sola’s van de reformatie: sola scriptura 
(alleen door de Schrift), sola fide (alleen door geloof) 
en  sola gratia (alleen door genade). Het is een kunst 
om dat in 2013 voor het voetlicht te brengen. De 
lutherse benadering laat zien dat sola scriptura niet 
een ‘van-kaft-tot-kaft’ aanpak is, maar juist ruimte 
geeft. Het  Woord van God moet steeds weer tot 
klinken gebracht worden, verkondigd, gelezen, 
gehoord, gezongen, geproefd en gevoeld in de 
sacramenten. Dit betekent dat woord en 
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sacramenten principieel van gelijke waarde zijn. Sola fide 
en sola gratia betekenen gelijktijdig een relativering èn 
een opdracht. Het is de paradox van de gerechtvaardigde 
zondaar, niemands heer en onderdaan en ieders heer en 
onderdaan (Luther in ‘De vrijheid van een christenmens’ 
(1520), van goed willen en kwaad doen, van vrijheid en 
gebondenheid. Anders gezegd: het is mensen aan-
spreken op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen 
daden, zonder de wet voor te schrijven. Dat verklaart 
bijvoorbeeld de blijmoedigheid in het lutherse zelfbeeld.  
 
Tip 1 gemeente en kerk  
Een gemeente van wat voor signatuur dan ook zou zich 
idealiter moeten afvragen waarop ze trots is. Of, als de 
gemeente er niet (meer) zou zijn, wat er dan ter plaatse 
gemist wordt. Als het antwoord luidt dat we ‘onze 
gezelligheid’ missen, zou dat wat mij betreft aanleiding 
zijn om het gesprek over gemeente- en kerk-zijn 
indringend te gaan voeren! De kerk vindt haar 
bestaansrecht in de verkondiging van het evangelie, dat is 
wat er gebeuren moet! De verkondiging van het evangelie 
is tegendraads en aanstootgevend. Deze weerbarstigheid 
hoort principieel bij gemeente-zijn, hoe vermoeiend ook. 
Een gemeente bestaat uit geroepen gelovigen die een 
stem hebben gehoord, een visioen hebben gezien. Op 
basis daarvan ben je in de gemeente aan elkaar gegeven, 
en ook tot elkaar veroordeeld. Gemeente is niet slechts 
het vangnet en de ideale gemeenschap – dat zou een 
valkuil zijn. 
 
Tip 2 overleven? 
De zorg voor de lutherse traditie is van de gehele 
Protestantse Kerk en niet alleen en uitsluitend van een 
synode, gemeenten, enkele enthousiastelingen. Zoek 
bondgenoten, ga het gesprek aan over het geloof, wat je 
bindt en drijft. Ervaring heeft mij geleerd dat er zeker een 
beroep gedaan kan worden op mede verantwoordelijk-
heid. Dat is een ander gesprek dan uitsluitend over 
aantallen in de trant van ‘met de 40 kerkgangers kunnen 
jullie makkelijk bij ons inschuiven’. De kerk, ook de 
Protestantse Kerk, verliest de vanzelfsprekendheid. De 
lutherse traditie biedt wellicht aanknopingspunten voor 
betekenisvol overleven. 
 
Luthers zout 
Een vertrouwd bijbels beeld is het zout. Jezus spreekt zijn 
gehoor in de Bergrede (Matteus 5) erop aan dat zij het 
zout van de aarde zijn. Zout geeft smaak. Wie ooit wel 
eens zout in zelfgebakken brood vergeten is en het 
nietsvermoedend proeft, zal deze (flauwe) smaaksensatie 
niet snel vergeten. De lutherse identiteit heeft dit aspect 
van zout. Wie het vergeet, weet niet wat hij proeft. 
Tegelijkertijd is het een ambivalent beeld: het zout lost op 
in het eindresultaat en is er achteraf niet meer uit te 
peuteren. Leven met deze paradox moet, levend van het 
evangelie, mogelijk zijn. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 

Dit artikel is eerder verschenen in Woord & Dienst 
opiniërend magazine voor protestants Nederland. 

nr 1 / 2013 
 

● Berichten 
 
Voedselbank 
 
Afgelopen 1e Pinksterdag was er op initiatief van 
de diaconie weer gelegenheid om producten 
mee te nemen ten behoeve van de 
Voedselbank. 
De leden van de diaconie kregen een aantal 
malen te horen dat men zijn/haar bood-
schappentas vergeten was. Ook is het voor 
iedereen niet mogelijk om producten op 
donderdagmiddag in de kerk af te leveren. 
Vanaf heden is er een oplossing gecreëerd voor 
diegenen, die op zondag iets mee willen nemen 
voor de Voedselbank. Bij de ingang Kerkstraat 
staan naast de grote houten kist (boekenkist) 
twee kratten. Een krat is gereserveerd voor 
(houdbare) levensmiddelen, terwijl u in het 
andere krat wasmiddelen en/of toiletartikelen 
kunt deponeren. 
Wij van de Voedselbank zijn reuze blij met dit 
initiatief van onze diaconie. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
Orgelconcert in de Grote Kerk 
 
Op vrijdag 14 juni zal Christine Kamp een 
orgelconcert geven in de Grote Kerk van 
Weesp. 
Op het programma staan diverse werken, o.a. 
de Pastorale van J.S. Bach. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur. Na afloop 
is men welkom voor een drankje in de kerk. 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur 
in de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
 
 

Bedankje 
 
Voor de vele mooie kaarten met goede wensen 
en de bloemen die wij ontvingen vanwege ons 
50 jarig huwelijk willen we iedereen heel hartelijk 
bedanken. 
 
Wijnand en Tini van Bodegraven 
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Heren: Opgelet! 
 
Uiteraard mag dit ook door de dames gelezen 
worden, maar de oproep is toch voornamelijk 
aan de heren gericht. 
 
Het Laurenskoor bestaat in 2014.... ZEVENTIG 
JAAR!!! Ter gelegenheid hiervan zal er in mei 
2014 een jubileumconcert plaatsvinden waaraan 
ook de eveneens jubilerende koren Sursum 
Corda uit Vreeland (80 jaar) en Rehoboth uit 
Amsterdam (90 jaar) zullen deelnemen. Op dit 
moment worden de koorstukken uitgezocht en 
er zijn al mooie stukken gevonden van o.a. 
Mendelssohn Bartholdy en Bach. Het belooft 
een mooi programma te worden. 
 
En?? Heren, daar kunt u bij zijn!! Voor dit 
feestconcert zoeken we nl. uitbreiding van de 
mannenstemmen, m.n de bassen, maar ook 
enkele tenoren zijn welkom. 
 
Als u een beetje aardige stem hebt en straks in 
een volle kerk met nog ca. 99 andere 
zangers/zangeressen enkele prachtige koor-
stukken wilt meezingen is dit uw kans. Grijp die 
kans en kom eens langs op de dinsdagavond in 
Het lichthuis, u bent van harte welkom! 
 
Het bestuur Laurenskoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
 
 
 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in 
de hal aan de Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt 
u bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 
412 744, t.boerema@hetnet.nl), Ben 
Bloemendaal (0294 419 973, 
bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 
 

Louis Couperus 
 
Op 10 juni was het 150 jaar geleden dat onze grootste 
Nederlandse schrijver, Louis Couperus (1863-1923), in 
zijn geliefde en door hem tot op het bot ontleedde 's-
Gravenhage werd geboren. Velen lezen zijn boeken en 
korte verhalen niet meer. Zijn Nederlands vindt men te 
moeilijk, te archaïsch. Maar het is zo mooi! 
 

De schrijver kon zich helemaal verplaatsen in de geest 
van zijn tijd, zoals de zichzelf heel wat verbeeldende 
'upper ten' in het Haagse die beleefde. Maar aandacht 
voor de alleszins pijnlijke sociale problematiek van velen 
in die dagen zal men amper vinden bij de dandy die, net 
als Goethe, al wat lelijk was en pijn deed ontvluchtte. 
Couperus beschrijft immers voornamelijk 'the leisure 
class', mensen die genoeg geld bezitten om niet te 
hoeven werken (en zich vaak stierlijk vervelen).  
 

Net als andere schrijvers in zijn tijd beschrijft Couperus 
het leven van hele geslachten in zijn 'Bildungsroman' De 
boeken der kleine zielen. Het gaat in dat boek vaak over 
in wezen kleine mensjes met hun kleinzinnige nukken en 
wensjes. Maar er is één uitzondering onder hen, de 
idealist Addy, die de gespannen situatie tussen zijn tegen 
een scheiding aan hangende ouders leefbaar probeert te 
houden door altijd maar weer vaardig te sussen en te 
bemiddelen. Als hij arts is geworden komt de grootsheid 
van deze gestalte helemaal uit de verf. Een ontroerende 
figuur, die men niet licht vergeet. 
 

Evenals in andere grootse familiekronieken als The 
Forsyte saga van John Galsworthy en Buddenbrooks van 
Thomas Mann, speelt God geen rol van betekenis in de 
boeken van Couperus. In de hogere kringen is de 
secularisatie reeds in de negentiende eeuw een 
vertrouwd, sterk voortgeschreden verschijnsel. De 
negentiende-eeuwer Couperus leeft al in dat god-loze 
klimaat. Couperus, die de antieke wereld grondig kende 
en prachtig heeft beschreven, heeft de God van Israël 
ingeruild voor vele Griekse en Romeinse goden en 
daarmee voor het noodlot en de onheilspellende 'stille 
kracht' die in Indonesië zo’n rol speelt. De Joden geloven 
niet in het noodlot of in andere mysterieuze krachten, die 
invloed zouden kunnen uitoefenen op ons leven. De 
weinig seculiere ruil van Couperus leidt alleen maar tot 
noodlottige situaties, zoals blijkt in boeken als De stille 
kracht, Noodlot en Van oude mensen de dingen die 
voorbijgaan, een mooie schets van wat oude mensen die 
bij herinneringen leven kunnen doormaken. 
 

Couperus is een fijnzinnig psycholoog, die het bestaan 
van een schrijver met al zijn 'ups and downs' prachtig 
analyseert in het ten dele autobiografische Metamorfose, 
maar zich ook in andere mensen en tijden weet te 
verplaatsen. Daardoor weet hij net als schrijvers uit zijn 
dagen als Schnitzler en Tolstoj liefdesperikelen en 
menselijke zorgen groots weer te geven en vraagt hij zich 
constant af wat het leven toch eigenlijk is. Zijn dat niet 
zaken die ons allen bezighouden?  Alleen al daarom grijp 
je steeds weer naar werk van Couperus. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron zal ingaande 1 januari 
2014 ophouden te bestaan. Dit in verband met het 
feit dat de winkel van De Bron in Bussum is 
opgeheven. Bij deze winkel haalden wij de 
boeken. 
 

Er is sinds de overgang van de eigen winkel naar 
Het Lichthuis nog nauwelijks sprake van enige 
omzet. Ook wordt er tegenwoordig veel per 
internet gekocht. Wij hebben daarom het besluit 
moeten nemen om te stoppen. 
 

Per 1 juni gaan alle boeken enz. met 50% korting 
van de hand. 
 

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Tot ziens in het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp 
Telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Voor de jeugd 
 
Vakantiebijbelweek 2013 
 
De vakantiebijbelweek komt steeds dichterbij. Het 
programma is uitgewerkt en we hebben op vrijdag een 
Te Gekke verrassing! 
 

We zien er naar uit om er van 
12 t/m 16 augustus te zijn voor 
alle kinderen uit Weesp, Driemond, 
Muiden en Muiderberg. 
 

Kom met ons meedoen met zingen, 
muziek, en verhalen luisteren met 
een glaasje limo. En terwijl we iets 
lekkers eten praten we erover. 
 

En dan knutselen in je eigen 
versierde Te gekke VBW T-shirt! 

 
We zien jou toch ook? 

Van 12 tot en met 16 augustus, 
in Het Lichthuis 

naast de Grote Kerk in Weesp 
vanaf kwart voor tien 

 

Namens de VBW-stuurgroep, 
Han Op ’t Land 

Te Gek! 
 

 
● Voor de jeugd 
 
Uitnodiging Kerksite kamp 
 
Op zaterdag 21 en zondag 22 september houden wij 
ons jaarlijkse kerksite kampweekeind voor alle 
jongeren van kerksite en kerksite plus (vanaf 12 
jaar). Een leuke gelegenheid om je kerksite 
vrienden beter te leren kennen. 
 
Dit jaar gaan we naar een mooie locatie in Ommen. 
Samen met een aantal plussers zijn we inmiddels 
gestart met het bedenken van een leuk programma, 
en we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk 
jongeren meegaan. 
 
Jullie krijgen nog een uitnodiging, maar je kunt je 
natuurlijk al opgeven bij: 
 
  Albert van den Bergh 
  Tel: 0294 417 082 
  Email: albertvandenbergh@hetnet.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


