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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 
Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: Mw. I. Sliggers, telefoon 0294 775 474. 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 10: vrijdag 19 juli, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 29 juli. 
Activiteitenperiode: 31 juli tot en met 27 augustus. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 7 juli 
3e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie  
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 14 juli 
4e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst 
   
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 21 juli 
5e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 28 juli 
6e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO-project (Kitale) 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur Proponent J. Mulder,  
  Nijkerkerveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
    5 juli  R.K. dienst 
  12 juli  ds W.J. Lamfers 
  19 juli  R.K. dienst 
  26 juli  Dhr G. Herderschee 
 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
  14 juli  Dhr N. van Bragt 
  28 juli  Dhr G. Herderschee 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 
9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 
Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw 
aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis 

uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 
 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
 
zondag 7 juli  
mw M. Stevens 411271 
 
zondag 14 juli 
Hr T. Pickhard 410072 
 
zondag 21 juli 
Hr J. de Vries 450041 
 
zondag 28 juli 
Hr J. Vree 412532 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
donderdag 4 juli 
Alzheimercafé, aanvang 19.30 uur 
Onderwerp: zorgboerderij Marthanne Weesp 
Hart van Weesp, Herengracht 35, zaal open 19.00 uur 
 
vrijdag 12 en zaterdag 13 juli 
ophalen oud papier, graag papier buitenzetten voor 8.00 uur 
 
donderdag 18 juli 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
donderdag 1 augustus 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
 
 

Aanpassing van openstelling van Het Lichthuis 
 

Tot nu toe was Het Lichthuis op alle werkdagen open 
van 9:30 – 12:00 uur. Omdat er op maandag en vrijdag 
geen gastvrouwen zijn blijkt het in de praktijk erg lastig 

om bezoekers adequaat en gastvrij te ontvangen. 
Daarom is de aankondiging aangepast. Er is op  

maandag en vrijdag geen “inloop” meer. Bezoek op  
deze dagen kan alleen na een afspraak. 

 

 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, 
Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

Tijdens de vakantiemaanden is er alleen op 2 juli, 16 juli en 20 
augustus inloop. Vanaf 3 september weer elke week. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 
Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 
thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 
dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op werkdagen tussen 9:30 
en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. W.J. Lamfers 

 
Lijden 
 
Job is zo verstandig, dat hij geen antwoord vindt en 
geeft op de vraag waarom hem al dat vreselijke is 
overkomen. Op de vraag naar het waarom van het 
lijden en naar de eventuele zin van het lijden 
bestaat geen antwoord. Dat hebben de vrienden 
van Job niet door. Zij proberen allerlei theorieën te 
formuleren en zin te geven aan wat geen zin heeft. 
De kerk heeft zich daaraan in de loop der 
geschiedenis ook schuldig gemaakt, bijvoorbeeld 
door het lijden dat een mens ondergaat te 
identificeren met het lijden van Jezus aan het kruis. 
Dan moest een mens dankbaar zijn, dat men 
waardig was bevonden om mee te lijden aan het 
lijden van de Heer. Daarmee doet men aan de 
unieke karakter van het lijden van Christus te kort 
en probeert men weer (tevergeefs) een zin te 
ontdekken in wat zinloos is. Dat zit blijkbaar in ons 
mensen ingebakken: dat we hoe dan ook een zin in 
het kwaad en het lijden proberen te ontdekken. We 
willen koste wat het kost een antwoord vinden op 
de vragen die we stellen tijdens situaties waarin je 
alleen maar sprakeloos wordt, kunt zwijgen, omdat 
hiervoor geen woorden zijn. 

In de Psalmen komt het lijden dat mensen 
ondergaan menigmaal ter sprake, maar ook daar 
blijven vragen onbeantwoord, gaat het vragen over 
in een roepen om ontferming. Het 'Heer, ontferm U' 
is wat maximaal haalbaar is. Daarom klinkt het 
'Kyrië eleison' meteen aan het begin van de 
kerkdienst. Omdat lijden, kwaad en onrecht ons 
hoog zitten. Geen verklaring, maar een schreeuw 
om hulp vanuit een hopeloze situatie. Stellen van 
vragen gaat over in bidden, je aan God 
toevertrouwen, om te midden van alle ellende 
ergens een plekje te vinden waar je kunt schuilen, 
op adem kunt komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God heeft ons vooral geleerd het lijden zoveel 
mogelijk te bestrijden. Jezus doet daarom niet 
anders. Kwaad en lijden zijn niet de wereld uit te 
krijgen, maar kan je wel helpen zoveel mogelijk in 
te dammen door uitgerekend voor hulpeloze 
medemensen een helper te zijn. De anderen 
redden zichzelf wel, maar deze zieke niet. Helpen 
schept een band die het lijden enigszins verlicht en 
van jezelf een ander mens maakt, een mens die 
een bijzondere ervaring heeft opgedaan, die men 
niet licht vergeet. 

Lijden brengt mensen bij elkaar. Zaak is dan wel 
om geen domme dingen te zeggen, zoals de 
zogenaamde vrienden van Job, maar open te 
staan voor de ander, de moed te hebben om met 
die ander de diepte en de leegte in te gaan en te 
doorstaan. 

Lijden ervaren doet pijn. Pijn die je bijblijft, pijn die 
je vormt. Niet omdat je aan het lijden levenslessen 
zou kunnen ontlenen (die altijd weer uitlopen op 
'eigen schuld, dikke bult'), maar omdat het lijden je 
nader tot de ander heeft gebracht. Toenadering, 
verbondenheid die je niet licht vergeet. Zo ervaar je 
ontferming en nabijheid en misschien zelfs troost. 
Lijden is zinloos, maar schenkt je wel een andere 
kijk op het leven, een blik die verruimt. De vragen 
blijven, net als de pijn, naast herinneringen en 
ervaringen. Dat maakt het leven tot een 
ingewikkelde warboel, maar ook tot een boeiend 
bestaan. 

Lijden, niemand ontkomt er aan. Doffe ellende, 
waarin soms de mooiste liederen zijn ontstaan. 
Gedragen door gebed en liederen leven we verder, 
vol vragen, zoekend en tastend naar God, op zoek 
naar troost en geborgenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 7 juli 
3e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 7 juli klinken Jesaja 66:10-14, Lucas 
10:1-20 en Galaten 6:14-18.Gods vrede 
uitdragen blijkt niet zo eenvoudig te zijn, 
want niet iedereen staat voor de 
boodschap van het Koninkrijk open. 
Voorts klinken Psalm 66:1, 3, 5 en 7, 
gezang 258, Tussentijds 73, gezang 
441:5 en 12 en gezang 247. (Ds. W.J. 
Lamfers) 
 
zondag 14 juli 
4e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Een bijzondere zondag: We dopen Zoë 
Carlijn van den Briel. We lezen het 
verhaal van de barmhartige samaritaan. 
Iedereen welkom! Oppas is er voor de 
allerkleinsten. (Ds. Marije Hage) 
 
zondag 21 juli 
5e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 21 juli klinkt Lucas 10:30-42. Kiezen 
blijft moeilijk, hoezeer men ons ook 
probeert wijs te maken dat iedereen 
keuzes kan maken. Wij zingen Psalm 
15, Psalm 148:1, 2 en 6, Psalm 31:1, 4, 
8, 9, 15 en 16, gezang 252 en gezang 
462. (Ds. W.J. Lamfers) 
 
zondag 28 juli 
6e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 28 juli klinkt tijdens de dienst van 
Schrift en Tafel Lucas 11:1-13. Bidden 
en verhoring van onze gebeden, wij 
blijven er mee worstelen. Wij zingen 
Psalm 138, Psalm 103:1, 2 en 9, 
gezang 294:1 en 3, gezang 349, gezang 
356 en gezang 294:1, 2, 4, 5 en 6. (Ds. 
W.J. Lamfers) 
 
 
Bedankje 
 
Bedankt voor de berichtjes bij mijn 60-
jarig jubileum van Vrouwen op Weg op 
13 mei j.l. 
 
Met hartelijke groet van 
Nel van Spengen 
 
 

● Berichten 
 
Be-amen 
 
“Je wilt iets zeggen, maar wat eigenlijk? Je 
hoort degene die voor je staat ook iets zeggen, 
maar wat precies hoor je nu net niet.” Het gaat 
over het delen van brood en wijn tijdens de 
Maaltijd van de Heer. Op verzoek van de 
kerkenraad en de diakenen in het bijzonder 
deze toelichting: Bij het delen van brood en 
wijn wordt ieder persoonlijk aangesproken: ‘het lichaam van 
Christus’ of ‘het brood uit de hemel’, ‘het bloed van Christus’ of 
‘de wijn van het koninkrijk’. Degene die brood of wijn ontvangt, 
kan antwoorden met ‘amen’. Dit kan ook in stilte. Het is beter 
geen ‘dank u wel’ te zeggen tegen degene die u brood of wijn 
aanreikt. Het is Jezus zelf die onze gastheer is, het past hèm te 
danken en zijn gave aan ons te be-amen.  
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
Uitnodiging voor 40 - 55 jarigen 
 
Al ruim een jaar ben ik, Willy, ouderling in de gemeente. Onze 
kinderen zijn de puberteit voorbij, gaan niet zo vaak mee naar de 
kerk en ik merk dat ik het op zondag fijn vind om bij mijn gezin te 
zijn. Hun drukke leven, het vele leren, de andere interesses etc. is 
waar ik graag met hen over praat. 
 

Hoe is dat eigenlijk bij u? Ik besef dat ik weinig mede-gemeente 
leden echt ken. En vraag mij af of dat bij andere gemeenteleden 
in de leeftijd van 40 -55 jarigen ook zo is. 
 

Dat is de reden dat ik bij een lekker hapje eten - door ons zelf 
bereid - en een goed glas wijn een goed gesprek op zou willen 
zetten over een aantal elementen binnen ons geloof. De 
onderwerpen en de vorm wil ik graag met elkaar bepalen op de 
eerste avond in oktober. Heeft u interesse om een aantal keren 
per jaar met mij mee te doen? Geeft u dan nu op via de mail: 
willy.verweij@zonnet.nl. We starten op 4 oktober as om 19.00 
uur. De plaats zal later bekend gemaakt worden en hangt af van 
het aantal mensen dat zich opgeeft. U kunt zich opgeven tot 30 
september a.s. 
 
Groetjes Willy Verweij 
 
 
 
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophalen oud papier: vrijdagmorgen 12 juli in het centrum van 
Weesp, zaterdagmorgen 13 juli in de rest van Weesp. Het papier 
graag buiten zetten voor 8.00 uur. 
 
Vrijdaggroep: 
Arend Bleijerveen Henk Nagel 
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 



 

 Onderweg 7 

● In memoriam 
 
 

Roelof Albertus Verhoef 
20 november 1938 – 13 juni 2013 

 
Op 13 juni 2013 is Roelof Albertus Verhoef overleden op de leeftijd van 74 jaar. Roel heeft in november 2012 een 
nieuwe hartklep gekregen. Na de operatie was er een maandenlange geschiedenis van complicaties, orgaanfalen 
en een ziekenhuisbacterie. Uiteindelijk was er geen kansen op herstel meer, en heeft hij ervoor gekozen om thuis 
te sterven. Zo is ook gebeurd met de trouwe zorg van zijn vrouw Geertje en de kinderen. We hebben in de 
dankdienst voor zijn leven stil gestaan bij Psalm 84. Deze pelgrimspsalm waaraan de trouwtekst van Roel en 
Geertje ontleend was, is gelezen en gezongen, onder andere door het Laurenskoor, waarvan Roel deze zomer 
veertig jaar lid zou zijn geweest. Roel heeft veel werk voor de kerk gedaan: twaalf jaar ouderling, hij was tot vorig 
jaar zomer verantwoordelijk voor het drukwerk rond de erediensten en hij was betrokken bij de verspreiding van 
Onderweg. Aansluitend aan de dienst is hij begraven op Carspelhof. Gedenken wij hem in dankbaarheid. Moge de 
Eeuwige zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen troosten in dit verlies. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 

Ronald Willem Jippe Jansen 
16 november 1943 – 16 juni 2013 

 
Kunst betekende voor Ronald heel veel. Als kunsthandelaar, als expert op het gebied van grafiek werkte hij jaren 
vanuit het Fort aan de Ossenmarkt waar menige klant hem wist te vinden. Door zijn liefde voor de kunst leefde hij 
in een eigen wereldje, waarin hij voor menigeen niet meer te volgen en niet meer bereikbaar was. In Het Lichthuis 
hangt een Chagall, omdat Ronald gek was van de bijzondere blik op Bijbelse verhalen van de Jood Chagall. Die 
blik vol liefde en troost moet in Het Lichthuis doorklinken. 
Tijdens een vakantie in Hongarije, waar hij al zoveel jaar kwam, overleed Ronald. Op 2 juli hebben wij afscheid van 
hem genomen en hem begraven op Carspelhof. Mogen de goede herinneringen aan deze merkwaardige, 
gedreven man zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen tot troost zijn. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 
 

Lena Amelia Hermina Wilkes-Schreiber 
10 februari 1932 – 19 juni 2013 

 
Zij was vooral een heel bezorgde moeder voor haar kinderen, die ook als er geen enkele reden tot bezorgdheid 
was haar bezorgdheid niet van zich af kon zetten, zo groot was haar verantwoordelijkheidsgevoel. Eenzelfde 
bezorgdheid was er richting haar man, die met de nodige gezondheidsproblemen kampte en richting de gang van 
zaken in de kerk. Dat bleek wel, toen zij lid van de kerkenraad was. Na het overlijden van haar man veranderde het 
leven van Lenie Wilkes ingrijpend: zij werd al gauw een oud vrouwtje dat zelf de nodige zorg nodig had, maar die 
zorg maar moeilijk kon ontvangen. Els heeft in de afgelopen jaren heel wat keren de fiets richting moeder gepakt 
na een telefoontje. 
Onmacht, zorgen waren haar deel. Dat alles schept een negatief klimaat van klagen, waar menigeen in de 
omgeving geen raad mee wist. Trouw bezoek van de kinderen deed haar goed. Meer kon je niet. Je voelde je 
machteloos en je had medelijden met iemand die zo achteruit was gegaan, zo was veranderd.  
Bij het afscheid op 27 juni herdachten wij mevrouw Wilkes aan de hand van Matteüs 11:25-30 in de hoop dat zij bij 
God de rust heeft gevonden waarnaar zij zozeer zocht. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
Terugblik op de laatste 
jeugddienst 9 juni 
Wie erbij was, kan het beamen: 
de theaterdienst op 9 juni was 
een bijzondere gelegenheid. De 
jongeren hebben op vrijdag-
avond, zaterdag de gehele dag 

(inclusief de avond) en zondag (met een start om 7 
uur!!) een toneelstuk in elkaar gezet. De begeleiders, 
Marc en Esther, doen zoiets vaker in hun eigen 
gemeente. Jacob en Ezau zijn op een andere manier 
tot leven gekomen. Ik denk dat het verhaal over 
zegen en verzoening u nu zeker bij blijft! Wat een 
talenten hebben we overigens in de gemeente! Voor 
en achter de schermen is er keihard gewerkt; allen 
die een bijdrage hebben geleverd om deze dienst tot 
een succes te maken, hartelijk dank daarvoor. 
Zoals ik ook al op 9 juni vertelde was dit de laatste 
jeugddienst. Monique Biesheuvel, Linda de Zeeuw 
en Ditty Koole, jarenlang drijvende krachten in deze 
commissie hebben hun werk neergelegd. Ook op 
deze plek hartelijk dank voor jullie inzet! 
 

Gefeliciteerd 
Felicitaties voor alle jongeren die geslaagd zijn voor 
hun schoolexamen. Mooi dat deze periode met een 
diploma afgerond kon worden, veel succes op jullie 
vervolgopleidingen. Ook degenen die overgaan naar 
een volgend schooljaar: veel succes! Wie een 
herexamen heeft, of een jaar over moet doen, zet ‘m 
op. 
 

Huwelijksjubilea 
Op 18 juli herdenkt echtpaar Bodewits-Kersten 
(Begijnepolderweg 54, 1383 AZ Weesp) dat zij vijftig 
jaar geleden getrouwd zijn. Proficiat met dit jubileum. 
 

Pastoraat 
Met mw Mos-Dijkstra (Tazelaarlaan 18, 1381 EK 
Weesp) ging het na de heupoperatie aanvankelijk 
voorspoedig, maar door pech belandde ze opnieuw 
in het ziekenhuis. Er wordt gezocht naar een ade-
quate oplossing – en mogelijk is deze al gevonden 
op het moment dat deze Onderweg bij u op de mat 
valt. 
We bidden om Gods nabijheid voor allen die te 
maken hebben met ziekte.  
 

Laatste keer: PIO 
Gertine Blom, predikant in opleiding, heeft op 2 juni 
haar stage in onze gemeente afgesloten. Aansluitend 
heeft ze een eindgesprek gehad met iemand van de 
opleiding. Ze is voor dit onderdeel geslaagd. Ieder-
een die daaraan heeft meegewerkt, hartelijk dank!  
 

Afwezig 
Vanaf 13 juli tot en met 25 augustus, zes weken lang, 
heb ik vakantie. Dit jaar neem ik mijn vakantie in één 
keer op, omdat wij als gezin op reis gaan naar Afrika. 
Om precies te zijn gaan we naar Zambia waar Henk 
en ik samen gewerkt en gewoond hebben van 1989 
tot 1994 (meer over Zambia op pagina 13). Onze 
dochters Debora en Rebecca zijn in Nederland 
geboren, en kennen onze oude stek alleen uit de 
verhalen en van de foto’s. We combineren dit met 
onze 25-jarig huwelijksjubileum, vandaar! Na bezoek 
aan het ziekenhuis trekken we verder naar het 
wildpark waar we destijds regelmatig kwamen, en 
vervolgens naar het buurland Malawi. De collega’s 
nemen waar. U kunt via het Pastoraal Centrum 
contact zoeken, mocht dat nodig zijn. 
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 

 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Op 6 juli zijn Sophie en 
Piet van Lindenberg 
veertig jaar getrouwd. Dat 
heugelijke feit wordt 
feestelijk herdacht aan de 
’s-Gravelandseweg. Wij 
feliciteren deze trouwe 

gemeenteleden, die heel wat werk voor 
onze gemeente verzet hebben en nog 
steeds verzetten, van harte met dit 
gedenkwaardige jubileum. Geniet samen 
met wie jullie na aan het hart liggen van 
een bijzondere en fijne dag. 
 

Op 26 juli is het feest, want dan trouwen 
Antoinette van Alphen en Dennis 
Koppenol. Om 13.15 uur wordt het 
burgerlijk en kerkelijk huwelijk bevestigd 

en ingezegend in de Grote kerk. Wouter-Jan kijkt daar al naar uit. 
Maar hij zeker niet alleen. 
 

Wij zijn blij dat de ingrijpende operatie die Joke Hendriks 
(Waardijnstraat) in Leiden heeft ondergaan goed is verlopen. Joke 
is al weer thuis, waar zij liefderijk verzorgd wordt door Herman, 
maar natuurlijk is zij nog zwak. De weg naar herstel ligt open en 
dat geeft een mens hoop. 
 

De gezondheid van Arie van Schaik (Herfststraat) is helaas zo 
sterk achteruit gegaan, dat wij ons grote zorgen maken. 
 

Velen lijden onder verdriet over het heengaan van een geliefde, 
lijden dat je leven totaal verandert en tekent. God zij onze zieken, 
hen die lijden aan het leven en hen die om een ziekbed heen staan 
nabij met zijn troost en zegen, zijn Woord en sacrament. 
 

Wij ontmoeten elkaar op 12 juli tijdens een dienst in Oversingel 
waarin Lucas 10:25-37 centraal staat. 
 

Ds. W.J. Lamfers 
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● Van de predikanten 
 
Ds. M.C. Hage 
 
Lieve mensen, 
Begin juni heeft de jeugddienstcommissie 
geknald met een super theaterdienst. Wat een 
geweldige ochtend was dat en wat een talent! 
Echt super om te zien en bij te zijn. Jammer dat 
het (voorlopig?) de laatste dienst was 
georganiseerd door de commissie. 
 
Met de kerksiteplussers hebben we een avond 
over godsbeelden gepraat. De plussers hebben 
samen ‘elfjes’ gemaakt, gedichten van 11 
woorden verdeeld over 5 regels. Hier een 
aantal:  
 

God  
Het licht 
maar wel onbegrijpelijk 
ik zie helemaal niets 
Leegte 
 
God  
Is hongerig 
voor de maaltijd 
alle mensen hebben trek 
liefde 
 
God 
niet zichtbaar 
om mij heen 
toch voel ik hem 
hier 
 
God  
heeft lief 
Hij zal troosten 
zoals een moeder doet 
Liefkozend 
 
God  
is liefde 
voor ieder mens 
welke er naar zoekt 
Geloof 
 
God  
is licht 
een heldere waakvlam 
Het geloven in een 
vraagteken 

 
Verder sluit de kerksite het 
seizoen af op vrijdag 28 juni 
met een beachvolleybal 
tournooi. Verslag volgt. We 
hopen op mooi weer J. 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 

 
 

● Berichten 
 

Sluis & Bruggenfeest 
 

Boekenmarkt 
& 

Terras Grote Kerk 
 
Eind augustus is het weer zover: Weesp staat op z’n kop 
tijdens het Sluis & Bruggenfeest. In de Grote kerk wordt 
weer een grote boekenmarkt gehouden. Natuurlijk is daar 
ook een gezellig terras, waar mensen even op verhaal 
kunnen komen onder het genot van een kopje koffie, thee 
of iets anders. Helemaal lekker als dat kopje koffie 
vergezeld gaat van een stuk eigen gebakken koek. 
 

Gezocht: Koekenbakkers(sters) 
Een cake, boterkoek, appeltaart of wat dan ook, is van 
harte welkom. Ook andere creatieve baksels zijn welkom! 
Het is fijn om van tevoren te weten wie wat bakt. Vanaf 3 
t/m 28 augustus ben ik op vakantie, daarom graag in juli 
melden wat uw bijdrage zal zijn. 
 

Stuur een mail: a.westra@kpnplanet.nl of een kaartje: 
Annelies Westra, Nieuwstraat 34, 1381 BC, Weesp. 
Vermeld uw naam, adres, tel. nr. en/of mailadres. 
 

De baksels kunnen donderdag 29 augustus vanaf 14.00 
uur worden afgeleverd bij Annelies, Nieuwstraat 34. 
 

Gezocht: Bediening 
(Koffieschenkers(sters) & afwassers) 
Wie wil een paar uur helpen met het schenken van koffie 
etc. Vanaf vrijdag 30 augustus 12.00 uur en op zaterdag 
31 augustus vanaf 10.00 uur. Elke 3 uur wordt “gewisseld 
van de wacht”. Aanmelden zoals hierboven vermeld. 
 

Voor vragen: 0294 413447 of 00316 2850 4580 
 

Ik reken op uw hulp en medewerking, zodat het  Sluis & 
Bruggenfeest, ook voor de kerk, weer een daverend 
succes zal worden. 
 
Annelies Westra-van den Berg 
 
 
 

Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren 
van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip 
tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang 
Waagplein. 
 
Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
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● Commissies 
 
Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
 
Nog een paar weken en miljoenen Nederlanders 
gaan weer op vakantie. Het werk ligt dan even 
stil; tijd voor rust en genieten. De eerste 
hoofdstukken van het boek Genesis laten zien 
dat werken én rusten een zegen zijn. God 
maakte de hemel en de aarde, en het resultaat 
van Zijn werk was “zeer goed”. Opvallend is dat 
God rustte van Zijn werk, terwijl Hij dat natuurlijk 
helemaal niet nodig had. Hij hoefde niet op 
krachten te komen. In de westerse cultuur staat 
arbeid hoog aangeschreven. Maar er mag ook 
ruimte zijn voor rust, voor het genieten van de 
eenvoudige en gewone dingen van het leven, 
ook als die op zichzelf niet nuttig zijn. Het is 
verrassend te lezen wat Calvijn over genieten 
schrijft. Hij waarschuwt er wel voor om de 
dingen niet alleen op hun nut te beoordelen. 
“Kijk eens naar de bloemen, wat heeft de Heere 
toch zoveel schoonheid aan bloemen gegeven 
en let ook eens op goud en zilver, ivoor en 
marmer. God heeft daaraan een schoonheid 
verleend die ze kostbaarder maakt dan andere 
metalen of gesteenten. “Kortom, heeft Hij er niet 
voor gezorgd dat veel dingen aantrekkelijk voor 
ons zijn, ook afgezien van het gebruik dat we er 
noodzakelijk van maken?” De mens is geen 
“blok hout” zonder zintuigen. Niets weerhoudt de 
mens ervan om van Gods goede gaven, ook die 
van ontspanning te genieten. Daarom een 
goede vakantie en behouden thuiskomst. 
 

Het is al weer enige weken geleden dat we de 
vlaggen in de straten zagen hangen met daarin 
hoog in de top een versleten schooltas. Die 
tassen schreeuwden het als het ware uit; ‘hier in 
huis is een leerling die geslaagd is.’ En de 
meeste mensen weten wel op wie dat van 
toepassing is. De spanning bij menig gelukkige 
leerling heeft na al die weken plaatsgemaakt 
voor dankbaarheid en een heerlijk vrij gevoel, 
ook vanwege de vrije tijd waarvan je nu kunt 
genieten en wellicht grote verwondering dat je 
het toch waar hebt gemaakt. Enige weken 
geleden hebben we in de kerkdienst met en voor 
Arjan Groenendaal uit Nigtevecht de Heere 
kunnen en mogen danken voor het behalen van 
zijn schooldiploma. Immers, je mag niet 
vergeten dat je de kennis hebt ontvangen van 
onze Schepper en Heere. Met de ontvangen 
talenten heeft Arjan mogen werken en woekeren 
en met dat resultaat. Gefeliciteerd Arjan. 
 

Onze zieken. Klaas Samplonius zal op dit 
moment ongeveer aan het eind van het aantal 
bestralingen zijn. Daarna breekt een spannende 
tijd van drie maanden afwachten aan en dan 
zullen de specialisten met de resultaten van het 
definitieve onderzoek komen.  
 

Zoals we gemerkt hebben heeft Wim van Dijk 
een ontzettende rugpijn gehad. We mogen er 

van uitgaan dat ten tijde van het verschijnen van 
Onderweg de medicijnen hun werk hebben gedaan.  
 

Nettie van Dijk heeft nu veel last van hoofdpijn. Sinds ze 
behandeld is bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde, dat 
is het medisch specialisme dat lichamelijk onderzoek 
verricht met behulp van radioactieve stoffen, gaat ze 
langzaam vooruit waarbij we mogen vermelden dat er 
uitzicht is op genezing. Ze is en blijft onder strenge 
controle. 
 

Er zijn in de gemeente en in de kennissen- of familiekring 
(ernstig) zieken. Als je ziek bent of een ernstig bericht 
hebt ontvangen kan je in een totale verwarring verkeren. 
Waarom overkomt mij dit? Wat voor bedoeling heeft mijn 
leven nog? Soms lijkt het of God aan onze nood voorbij 
lijkt te gaan, in plaats van ons te helpen verder te leven. 
Ontzetting, verbijstering en ontreddering overvallen ons. 
We zijn niet in staat Gods bedoelingen te doorgronden. Al 
het houvast dat wij in God vonden, lijkt ons in één keer 
ontnomen. Welgemeende Bijbelteksten die ons 
aangereikt worden zeggen ons in deze situatie niets. In 
het boek Job wordt ruimte gegeven voor ontzetting en 
verbijstering. Blijkbaar mogen we ons verbijsterd voelen. 
Laten we het maar uitspreken voor de Heere dat het 
donker is om ons heen, en dat wij Zijn steun en kracht niet 
ervaren. En tóch mogen wij hopen op Gods tegen-
woordigheid en zijn beloften. Omdat telkens weer blijkt dat 
God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die 
Hem liefhebben. Omdat God een wonder kan doen, als 
het naar Zijn wil is. Omdat God mensen met psychische 
zwakheden liefheeft en hen aanneemt. Omdat ons 
bestaan op deze wereld niet met het eeuwige leven kan 
worden vergeleken. Dat u, zieken en hulpverleners de 
kracht leert kennen van Hem die samen met u onder het 
kruis van het leven gaat staan en u toeroept: ‘Komt 
herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik 
zal u rust geven.’ 
 
Namens de kerkenraadscommissie, 
P.Zevering 
 
 
 
Urker Mannen Ensemble 
 

Concertdatum 
Woensdag 14 augustus, Laurenskerk Weesp, 19.30 uur 
 

Vroegboekkorting 
Gemeenteleden/ leden en donateurs van onze kerk 
ontvangen 50% VROEGBOEKKORTING. U betaalt geen 
€30,-, maar slechts €15,- per kaart. Tevens ontvangt u de 
CD Song to the Moon t.w.v. €15,- geheel gratis. 
 

Bestellen 
www.pieterjanleusink.nl (gebruik actiecode DK77 )  
Of bel: 0900-8191* o.v.v. actiecode DK77 
 

(n.v.t. op reeds gekochte kaarten / *45 cpm / prijzen excl. 
€6,- verzend en administratiekosten per complete 
bestelling) 
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● Informatief door ds. Alida Groeneveld 
 
Over Zambia 
 

Zoals beschreven op pagina 
9, hebben wij van 1989 tot 
1994 in Zambia gewoond, op 
het terrein van een ziekenhuis 
op het platteland in het 
oosten van Zambia. Hierbij 
een impressie. 
 

Het ziekenhuis met 100 bedden heeft een 
verzorgingsgebied van ongeveer de provincie 
Friesland. Het ziekenhuis is eigendom van de 
Gereformeerde Kerk in Zambia. Sinds 1972 hebben 
de Gereformeerde Kerken in Nederland een relatie 
met de Gereformeerde Kerk in Zambia. Het was in 
het kader van deze relatie dat Nederlands personeel: 
technici, artsen en verpleegkundigen voor de 
preventieve gezondheidszorg (consultatiebureau, 
gezondheidsvoorlichting), uitgezonden zijn tussen 
1975 en 1996. Dit alles gebeurde destijds door een 
voorloper van het huidige Kerk in actie. Sinds 1996 
zijn er Afrikaanse artsen werkzaam. 
Samen met een Nederlandse arts en zo’n 50 
Zambiaanse personeelsleden, variërend van ver-
pleegkundigen, OK-personeel, verloskundigen, 
personeel voor de keuken, de administratie en een 
uitgebreide technische dienst was Henk 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het 
ziekenhuis. Dat kon betekenen dat je ’s ochtends 
polikliniek deed, ’s middags opereerde en aan het 
einde van de middag nog een bouwtekening 
doornam. Het personeel woont op het zieken-
huisterrein, en daarvoor moet voldoende woonruimte 
beschikbaar zijn. Henk deed – wat in tropentermen 
heet – eenvoudige operaties: liesbreuken, keizer-
sneden en andere kleine ingrepen. Op 60 km afstand 
ligt het St. Francis ziekenhuis, waar de moeilijke 
patiënten naar verwezen werden, daar was een 
chirurg werkzaam. Een foto van dat ziekenhuis hangt 
in de gang van Tergooi Blaricum. 
 

Toen wij daar woonden, was ik nog geen predikant. 
Ik heb daar mijn studie theologie afgerond met een 

scriptie over de ontwikkelingen van de Gerefor-
meerde Kerk in Zambia nadat deze kerk in 1966 
onafhankelijk was geworden van stichtende kerk de 
Nederduits Gereformeerde Kerk in Oranje Vrijstaat 
(Zuid-Afrika). 
 

Nog wat praktische weetjes: 
- in Zambia is het winter als wij er op bezoek zijn; de 
temperaturen zijn dan aangenaam: midden op de 
dag zo’n 20 tot 25 graden, afhankelijk van de hoogte 
waarop je je bevindt. In de bergen is het altijd iets 
frisser; ’s ochtends en ’s avonds ook! 
- Zambia kent nauwelijks daglengteverschil: het 
wordt tussen half 6 en 6 uur licht en ’s avonds is het 
om 6 uur altijd donker. 
- er is geen tijdsverschil, dus hebben we ook geen 
jetlag. 
- vaccinaties zijn nodig, alsook malariapillen. Uit 
eigen ervaring kan ik vertellen dat malaria geen 
pretje is, zelfs bij secuur slikken is je kans om de 
ziekte op te lopen niet nul. 
 

Communicatie gaat nu snel en digitaal: ik stuur SMS 
berichten naar de ziekenhuisdirecteur en heb via 
Facebook contact met een technicus van het 
ziekenhuis. Veel mensen hebben nu een mobiele 
telefoon. Internet moest in 1989 nog uitgevonden 
worden. TV hadden we niet; door de bergen rond het 
ziekenhuis was ontvangst niet mogelijk. De val van 
de muur in 1989 hebben we via de Wereldomroep 
gevolgd, om een paar weken later in een tijdschrift de 
foto’s ervan te zien. Het blijft een bijzondere ervaring. 
Het ziekenhuis had geen telefoon, áls we wilden 
telefoneren reden we naar Ierse paters (op 18 km 
afstand) die wel telefoon hadden. Met een beetje 
geluk kregen we contact met de telefonist en het 
gewenste gesprek kon tot stand komen. We 
schreven veel brieven; voor het antwoord moesten 
we minstens zes weken wachten. Viermaal per jaar 
stuurden we rondzendbrieven (getypt op een Oost-
Duitse typemachine). Om een indruk van ons leven 
te geven een tweetal fragmenten: 

 
 
‘Nee, mevrouw, er is geen suiker’ 
Dat Zambia een schaarste-economie had, wisten we 
al voor ons vertrek, maar hoe dat precies in de 
praktijk is, leer je pas ter plaatse. Suiker is schaars 
en als het er is, moet je er op tijd bij zijn. Hoe je weet 
dat er suiker is? De rijen voor de winkel, waar je 
anders alleen afwasteiltjes kunt kopen. Drie rijen om 
precies te zijn: één voor vrouwen, één voor 
handelaren en één voor mannen. Uren staan 
mensen in de rij voor maximaal tien kilo suiker om 
daarmee hun thee en phala (maispap die ’s ochtends 
wordt gegeten) zoet te maken. Op onze vragen of ze 
niet zonder suiker kunnen, wordt ontkennend 
geantwoord: ‘Het is zo lekker met zoveel suiker.’ Het 
feit dat je blank bent, zorgt ervoor dat je niet in de rij 
terecht komt. Met wat stafleden was Alida in Sinda  
 

(een dorp op 20 km (een half uur) rijden, waar het 
postkantoor was en een aantal winkels), en ze werd 
direct naar de manager verwezen. In de rij staan is 
geen pretje, maar zo’n voorkeursbehandeling is ook 
gênant, zeker met 300 paar ogen op je gericht. ‘Nee, 
mevrouw, de winkel is nog niet 
officieel open en zoveel suiker 
voor het ziekenhuis kunnen we u 
niet geven.’ Andere spullen koop 
je omdat het er is, niet omdat je 
het direct nodig hebt. Waspoeder 
met 20 kg tegelijk, want wie weet 
is het een tijd niet te koop. Al met 
al een rare manier van bood-
schappen doen. (rondzendbrief 
mei 1989) 
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● Informatief 
 
Nog even ene patiënt nakijken 
De vroedvrouw en ik (Henk) kijken elkaar aan: ‘Ja, 
we nemen haar mee naar het ziekenhuis en dan kan 
zij daar bevallen.’ We waren die middag in een Rural 
Health Centre voor de zogenaamde Doctors Visit, 
een maandelijks bezoek waar de probleemgevallen 
besproken worden. (In een dergelijk centrum zijn 
ervaren verpleegkundigen werkzaam.)We waren 
klaar met de patiënten en liepen naar het onderhoud 
van de gebouwen te kijken, toen ik gevraagd werd 
nog even een patiënte te onderzoeken. Acht 
maanden zwanger, maar nu al hevige weeën. 
Onderzoek leverde op dat het kind snel geboren zou 
worden. We vroegen ons alleen af WAAR? Omdat 
zo’n klein kind erg snel afkoelt, besloten we te 
proberen de moeder in ons ziekenhuis 40 km 
verderop te laten bevallen, daar konden we betere 
zorg geven. De weg is redelijk, maar door de heftige 
regenval van dit jaar zijn veel bruggen beschadigd en 
is de weg wel erg hobbelig. Veel sneller dan snel 
gaat niet. Achter in de auto neemt het gekreun 
geleidelijk toe. Pumani, zucht, wordt er geroepen. In 
de spiegel, die ik voor de gelegenheid zo had gezet 

dat ik de achterbank zag, constateerde ik dat de 
patiënte steeds onrustiger werd. Ik gaf nog meer gas, 
ik ging nog wat harder door de bochten, maar dan 
zegt de vroedvrouw: ‘Doctor, can you stop?´ (dokter, 
kunt u stoppen) Dat moet dan maar. Onze mevrouw 
wordt zonder aarzeling op de achterbak van de 
Toyota Hilux (een auto met open laadruimte, in 
Nederland vaak in gebruik door aannemers) gelegd. 
De medepassagiers lopen snel de bush in, want hier 
hoeven ze niet bij te zijn. Na drie flinke persen wordt 
er een jongetje geboren, inderdaad niet erg groot, 
maar het huilt goed door. We snijden de navelstreng 
met een zakmes door en ruimen de nageboorte en 
het bloed netjes op. De passagiers komen als ze 
enige tijd babygehuil horen, weer uit het struikgewas 
tevoorschijn en met één inzittende extra rijden we, 
iets rustiger, verder. In het ziekenhuis is er grote 
hilariteit, want zoiets gebeurt niet vaak. De student 
die bij ons stage loopt, stelt voor het kind Toyota te 
noemen. Zelf hou ik het op Chinkhomo, het plaatsje 
waar het kind geboren is. (rondzendbrief augustus 
1989) 
 

 
 
 

● Berichten 
 

 
 

Hoe ziet de gemeente er uit in 2020? 
  Dit gaat ook over jouw / uw gemeente, nu en in de toekomst! 
    Wij werken er hard aan: Linda, Katinka, Nico en Alida. 
      Doe(t) jij / u mee? 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
De boekentafel van Hebron zal ingaande 1 januari 
2014 ophouden te bestaan. Dit in verband met het feit 
dat de winkel van De Bron in Bussum is opgeheven. 
Bij deze winkel haalden wij de boeken. 
 

Er is sinds de overgang van de eigen winkel naar Het 
Lichthuis nog nauwelijks sprake van enige omzet. Ook 
wordt er tegenwoordig veel per internet gekocht. Wij 
hebben daarom het besluit moeten nemen om te 
stoppen. 
 

Per 1 juni gaan alle boeken enz. met 50% korting van 
de hand. 
 

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 
12.00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Tot ziens in het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp 
Telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
Alzheimer Cafe Weesp 
 
Gastspreker: Hanneke van Harten 
 

Marten en Hanneke van Harten runnen samen met 
medewerker Mark Bouman Zorgboerderij Marthanne. 
Dit is een boerderij in Weesp waar naast veel dieren 
ook mensen met een zorgvraag aanwezig zijn. Elke 
werkdag biedt de boerderij dagbesteding aan mensen 
die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan 
structuur in de dag, bezigheden, gezelligheid en rust. 
De cliënten mogen, als zij dit willen, meehelpen bij de 
verzorging van de dieren, de tuin of helpen bij andere 
klussen. De dieren die zich op het bedrijf bevinden zijn 
limousinekoeien (zoogkoeien), kalfjes, schapen, 
lammetjes, pony's, geiten, kippen en konijnen. 
 
Waar: 
Het Hart van Weesp, Herengracht 35 Weesp 
 
Wanneer:  
donderdag 4 juli 
 

Hoe laat? 
Inloop: 19.00 uur. De start van het programma: 19.30 
uur. Einde van het programma: 21.30 uur. 
 
 
 

Vakantiebijbelweek 2013 
 

We zien jou toch ook? 
Van 12 tot en met 16 augustus, 
in Het Lichthuis, naast de Grote Kerk 
in Weesp, vanaf kwart voor tien. 
 

   Te Gek! 
 

 

● Voor de jeugd 
 
Afsluiting van de basiscatechese 
 
Op  9  juni  jl.  zijn  we  met  de  kinderen  van  de  
basiscatechese naar het museum Onze lieve heer op 
Solder in Amsterdam geweest. 
 

Op weg naar het museum liepen we door de rosse 
buurt, daar zagen we een gedenkteken voor Majoor 
Bosshardt in de vorm van een bankje. 
 

We kregen in het museum een heel leuke rond-
leiding met veel informatie over de historie van 
Amsterdam, de schuilkerken en de Rooms 
Katholieke kerk in de tweede helft van de 17-de 
eeuw. Toen was heel Amsterdam gereformeerd, in 
1578 kwam er een officieel verbod op de viering van 
de katholieke eredienst. Ruim tweehonderd jaar 
dient de zolderkerk, die gewijd was aan Sint 
Nicolaas,  als Rooms Katholieke kerk voor de oudste 
buurt van de stad. De gereformeerde overheid 
weet van het bestaan van de zolderkerk, maar 
kneep een oogje dicht. Amsterdam hanteerde een 
'gedoogbeleid'  ten  aanzien  van  de  diversiteit  aan  
geloofsrichtingen in de stad. 
 

Na de rondleiding gingen we nog even kijken bij de 
oude kerk, de eerste Sint Nicolaas kerk voordat hij 
in gebruik genomen werd door de protestanten van 
Amsterdam. En daarna nog even naar de “nieuwe” 
Sint Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station. 
  

Toen hadden we genoeg kerken gezien en gingen op 
weg naar ons afsluitende ijsje bij Nelis, want dat 
was volgens de kinderen toch echt het lekkerste 
ijs. 
 
Katinka Hilders 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


