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e Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

Grote of Laurenskerk

Koster: Mw. A. Bruin

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp
Website: www.pknweespdriemond.nl

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl

Predikanten

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur
Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Mw. ds. M.C. Hage

Mr. J.C. Buhrmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93,

e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl

Het Lichthuis is geopend op di, wo, en do tussen 9.30 uur en 12.00
uur. Op ma en vr is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek
aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak.

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton

Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl
Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB
Weesp, tel 0294 450 041, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: vacant, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp.

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl

Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017.

Secretaris: M. van der Tholen-Hoepel, telefoon 0294 417 879.
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond.
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl

PR Commissie

Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl

ZWO Commissie
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl

e Colofon

Redactieraad
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie
Cathalien Op 't Land, telefoon: 0294 418 669
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar:
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 14: vrijdag 18 oktober, 13.00 uur.
Verschijningsdatum: 28 oktober.
Activiteitenperiode: 30 oktober tot en met 19 november.
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e Erediensten

zondag 13 oktober
4° zondag van de herst
zondag werelddiaconaat

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds A. Groeneveld
viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1° collecte werelddiaconaat

2° collecte kerk

19.00 uur ds D.van de Streek, Voorthuizen
Gereformeerde Bond

1° collecte werelddiaconaat

2° collecte kerk

Biosgebouw, Middenstraat 131
10.00 uur Kerksiteviering

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

11 oktober ds A. Groeneveld
18 oktober R.K. dienst
25 oktober dhr G. Herderschee

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

13 oktober mw H. Kuijpers
27 oktober dhr G. Herderschee

zondag 20 oktober

5° zondag van de herst

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur ds W.J. Lamfers
koffiedrinken na de dienst

1° collecte ZWO-project, Bitaj, Albanie
zie ook pagina 13

2° collecte kerk

zondag 27 oktober

6° zondag van de herst

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
10.00 uur mw ds A. Groeneveld
koffiedrinken na de dienst

Gereformeerde Bond

1° collecte zending

2° collecte kerk

19.00 uur ds A.D. Goijert, Nijkerk
1° collecte zending

2° collecte kerk

Welkom in Het Lichthuis!

ledere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van
9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie
en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig.

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig
en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk
na een afspraak.

Jeugdwerk

ledere zondagochtend:
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

ledere zondagochtend:

Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder
Erediensten.

ledere zondagavond:
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur.
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e Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen

W.H. Remeijn 411588

zondag 13 oktober

Hr T. Pickhard 410072

zondag 20 oktober
Hr J. de Vries 450041

zondag 27 oktober

Hr J. Vree 412532

http://www.pknweespdriemond.nl

U kunt u gratis abonneren op de
nieuwsbrief van de website door een
e-mail te sturen naar:
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl

U bent van harte welkom voor een
praatje en een kopje koffie in Het
Lichthuis, Waagplein 10, links van de
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is
geopend op dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur.

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte
welkom in Het Lichthuis, Waagplein
10, van 14.00 tot 16.00 uur.

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen
Hr. C.S. de Bruijn 415112

Mw. M. Mak-Bakker 432588

(alleen op donderdag en vrijdag)

Activiteitenagenda

Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld

maandag 7 oktober
bespreek 't samen 14:00 -15:30 uur
vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober

Ophalen oud papier, het papier graag buitenzetten véor  8.00 uur
woensdag 16 oktober

Filosofiekring 1, o.l.v. Dr W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur
donderdag 17 oktober

Filosofiekring 2, o.l.v. dr W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur
maandag 21 oktober

bespreek 't samen 14:00 -15:30 uur

maandag 21 oktober
belijdeniscatechese, o.l.v. ds Marije Hage
Biosgebouw, Middenstraat 131

20.30 uur

donderdag 24 oktober

Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Berg 10.00-12.00 uur

donderdag 24 oktober

Open Deur kring, Thema: muziek 10.00 uur
Mw v.d. Bergh, Hoogstraat 58

donderdag 24 oktober

PCOB Weesp en Driemond

lezing door de heer H. Griffioen, Utrecht 14.00 uur

onderwerp: een spannende reis door Rusland

maandag 28 oktober

bespreek 't samen 14:00 -15:30 uur

maandag 28 oktober

Passage, jaarvergadering 19.45 uur
Rabobank te Weesp

maandag 28 oktober

vergadering kleine kerkenraad 20.00 uur

Hr. A. Otten 457683
Hr. T. Pickhard 410072
Kerkradio

contactpersoon

Hr. P. van Lindenberg 412709

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)

€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)

€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te
Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u
thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling
dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.
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e Meditatie

door ds. Alida Groeneveld

Lef hebben: Esther

Lef hebben is het jaarthema voor het seizoen 2013/201. Dit
thema zal op verschillende manieren terug komen. In

de week na de startzondag kwam het thema in aantal
huisbezoeken ter sprake. ‘Lef’ leeft, en dat is mooi!

Leven is
het meervoud

van lef

Een Bijbelse persoon met lef is Esther. Het
Bijbelboek Esther vertelt haar geschiedenis. Het
verhaal klinkt sprookjesachtig: het gaat over een
koning en een koningin, maar heeft ook gruwelijke
aspecten. Een nazaat van Amalek beveelt de
vernietiging van het joodse volk. Koningin Esther
staat op.

Het joodse volk is in ballingschap, in het land van
de Meden en de Perzen. De Perzische koning
Ahasveros viert feest en beveelt zijn vrouw,
koningin Wasthi te komen: hij wil met haar
pronken. Moet zij een striptease-show opvoeren?
Zij weigert en als straf wordt ze verbannen van het
hof. De koning verliest liever zijn vrouw dan zijn
gezicht. Een koning zonder koningin kan niet, en
het personeel gaat op zoek naar mooie jonge
meisjes. Zo komt Esther aan het hof. Van haar
oom Mordechai krijgt ze opdracht niet te vertellen
dat ze joods is.

Mordechai is een trotse man. Hij weigert te buigen
voor Haman, de eerste minister. Haman is druk
met zichzelf en hoe hij zich hogerop kan werken.
En hij is een nazaat van Amalek, de doodsvijand
van het volk Israel. Haman is woedend dat
Mordechai de jood niet voor hem wil buigen en
maakt het snode plan alle joden uit te roeien. Hij
presenteert zijn voorstel met de suggestie dat de
joden staatsgevaarlijk zijn. Koning Ahasveros stemt

in, zonder goed de gevolgen te overzien. Haman
werpt het lot (poer in het Perzisch) om de datum uit
te kiezen: 13 Adar. Mordechai hoort hiervan, is
letterlijk in zak en as en vraagt koning Esther dit
plan bij de koning uit zijn hoofd te praten. Esther
vindt dit een moeilijke opdracht: het is niet gewoon
dat een koningin op eigen initiatief naar de koning
gaat. Mordechai dringt er bij Esther op aan met de
woorden ‘beeld je maar niet in dat jij, omdat jij in
het koninklijk paleis woont, als enige van alle
Joden zult ontkomen.’ (Esther 4:13)

Dat doet Esther van gedachten veranderen; ‘.. na
deze voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is
dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal
ik omkomen.’(Esther 4:16) Tot tweemaal toe nodigt
Esther koning Ahasveros en de eerste minister
Haman uit bij haar te eten. Dan vertelt zij dat
Haman van plan is haar en haar gehele volk te
doden en doet zij het verzoek om haar volk te
sparen. De koning begrijpt nu pas dat Haman hem
misleid had. De wet kan niet meer herroepen
worden, het is immers een wet van Meden en
Perzen, maar de joden mogen zich wel verdedigen
op 13 Adar. Haman eindigt gespiest aan een paal
die hij voor Mordechai had laten oprichten. De
joden overleven en dat moet gevierd worden. Zo is
het Poerimfeest ontstaan, genoemd naar het lot
(poer) dat Haman had laten werpen. Tot op de dag
van vandaag wordt het Poerimfeest gevierd. ledere
keer als de naam van Haman klinkt, maken de
kinderen lawaai met fluitjes en ratels.

Koningin Esther staat op, om haar volk te redden.
Wat nu als zij het niet gedaan had? Als ze haar
eigen leven niet op het spel gezet? Als zij niet het
lef had gehad?

Afbeelding uit: kleine beeldbijbel uit oude en
nieuwe testament, kopergravures, oorspronkelijk
uit 1733.
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e Rondom de vieringen

e Berichten

zondag 13 oktober
4° zondag van de herst

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op deze werelddiaconaatszondag vieren we in
verbondenheid met de wereldkerk de Maaltijd van de
Heer. We horen | Koningen 19:1-18 en Lucas 17:11-
19. Ik heb weer een aantal (nieuwe) liederen
uitgezocht, onder andere lied 16b. Het is u wellicht
opgevallen dat een aantal liederen een nummer +
een letter heeft. De nummers 1 — 150 slaan op de
150 psalmen. Nu zijn er ook liederen bij de psalmen
gemaakt. Deze liederen staan bij de desbetreffende
psalm met een letter. Lied 116c is afkomstig uit
Taizé. De tekst is geschreven naar Psalm 16 vers 1
en 11. (ds. Alida Groeneveld)

Inzameling voor de Voedselbank

zondag 20 oktober
5° zondag van de herst

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

In de dienst op zondag 20 oktober wordt het nieuwe
ZWO-project gepresenteerd, een project in een
dorpje in het straatarme Albanié. In deze dienst lezen
wij uit de Thora Genesis 32:23-32 en uit de
Evangelieén Lucas 18:1-8, lezingen waarin een
intense worsteling (om iets gedaan te krijgen)
centraal staat. De aanhouder wint, maar niet altijd
ongeschonden door het gevecht. Hulpverlenen is ook
iets schijnbaar onmogelijks toch gedaan krijgen.
Tijdens deze dienst hoort en ziet u het nodige over
het project. Omdat wij deze dienst al enige tijd
geleden hebben voorbereid zonder te beschikken
over het Nieuwe Liedboek, waarmee we best
gelukkig kunnen zijn, volgen de te zingen liederen
weer met twee aanduidingen: Psalm 121, Gezang 21
(NL 146c), Gezang 15 (NL 103a), Gezang 474 en
Gezang 119 (NL 451). Wij rekenen op een goede
start van dit project. (Ds. W.J. Lamfers)

Op zondag 13 oktober zal er een inzameling zijn
voor de voedselbank tijdens de kerkdienst. Bij de
ingang van de kerk zullen er mensen klaarstaan om
de door u meegebrachte producten in ontvangst te
nemen.

Op dit moment maken in Weesp ca. 40 mensen
gebruik van de voedselbank en, naar verwacht, zal
dit aantal de komende tijd alleen maar toenemen.
Helaas neemt de voorraad van producten in Huizen,
waar de kratten voor de cliénten van Weesp worden
gevuld, sterk af. Het zou dan ook heel fijn zijn als u
wilt helpen deze voorraad aan te vullen.

Om u een idee te geven welke producten vooral
nodig zijn, bij deze wat voorbeelden: blikgroenten,
pasta, rijst, koffie, wasmiddel, tandpasta, blikken
soep, toiletartikelen, thee of zoet broodbeleg. U mag
ook zelf iets bedenken, maar het moeten in ieder
geval houdbare producten zijn.

Doet u mee? De voedselbank en de cliénten zijn u
dankbaar.
He voedselbank

Voedselbank

ledere donderdag is er de mogelijkheid tot het
inleveren van producten ten behoeve van de
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in
de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole, Coordinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

zondag 27 oktober
6° zondag van de herst
Nationale Bijbelzondag

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op deze zondag horen we het verhaal van de
wijngaard van Nabot (I Koningen 21). Of er naast dit
lange verhaal nog een Bijbelgedeelte klinkt, weet ik
nu nog niet. Ook over de liedkeuze moet ik mij nog
buigen. (ds. Alida Groeneveld)

Beter laat dan nooit, maar ik wil langs deze weg
iedereen bedanken die voor de tractaties hebben
gezorgd tijdens het koffiedrinken bij de Startzondag!
Zo werd het koffiedrinken extra gezellig!!

Jos Moolhuizen

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk M

Ophaaldagen:

* Vrijdagmorgen 11 oktober in het centrum
van Weesp het oud papier opgehaald.

» Zaterdagmorgen 12 oktober wordt in de
rest van Weesp het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten
zetten voor 8.00 uur.

Vrijdaggroep:
Henk Nagel
Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:
Reyer v.d. Meent
Tel. 0294 410 214

Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 411 469
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e In memoriam

Arend Bleijerveen
20 december 1935 - 17 september 2013

Op 17 september is Arend Bleijerveen onverwacht overleden. Hij is 77 jaar geworden. Hij was opgenomen in het
AMC voor een operatie waarbij hij nieuwe hartkleppen zou krijgen. Samen met zijn vrouw Gré en zijn kinderen had
hij goede hoop op verlichting van zijn hartklachten. Het is spijtig genoeg anders gelopen. Arend is geboren in
voormalig Nederlands-Indié en heeft daar de tweede wereldoorlog doorgebracht in een Jappenkamp. Hij praatte
niet over deze periode van zijn leven, en ook over het feit dat hij als 10 jarige samen met zijn broer alleen in
Nederland aankwam. Jaren later is hij met Gré terug geweest naar Indonesié. In zijn werkzame leven heeft hij bij
de KLM gewerkt. In de kerk is Arend Bleijerveen lange tijd diaken geweest in de — toen nog — Gereformeerde Kerk
Hogeweij. Hij bekleedde de functie van penningmeester. De laatste jaren was hij onder meer contactpersoon en
penningmeester voor de oud papiergroep op vrijdag. Arend Bleijerveen was een stille betrouwbare kracht die zijn
bijdrage heeft gegeven tot opbouw van de gemeente. In de herdenkingsdienst hebben we hem herdacht met
woorden uit Psalm 139, dat God ons kent en doorgrondt. Daarna hebben we hem op Carspelhof begraven. Moge
de Eeuwige God zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen troosten in die verlies.

Ds. Alida Groeneveld

Hendrikie Elisabeth Noordermeer - de Graaf
28 juni 1941 - 24 september 2013

Op dinsdag 24 september overleed Henny Noordermeer na een intense ziekte die veel van haar krachten vergde,
maar zij voor de buitenwacht zoveel mogelijk verborgen hield. Zij wilde zelf de regie in handen houden, leven en er
optimaal zijn voor wie haar lief en dierbaar waren. Goede buren stonden haar daarin gelukkig bij.

Als een goede moeder en oma was zij er steeds voor haar kinderen en kleinkinderen. Menigeen kende Henny
vanuit haar werkzaamheden voor de Wereldwinkel, die haar hart had. Het geloof betekende veel voor haar, maar
de kerkgang was voor haar te ontroerend, want te veel met herinneringen verbonden.

Op maandag 30 september herdachten wij haar in een bijzondere liturgische dienst in de Grote kerk aan de hand
van de Psalmen 146, 27 en 84 en 1 Korinthe 15:50-58. Daarna volgde de bijzetting in het familiegraf in
Oudenhoorn.

Ds. W.J. Lamfers

e Van de predikanten

Ds. W.J. Lamfers

—
e

fa3

o Met wie wij meeleven Varia

Maurits Dalmulder (Wyandotte- Lykele Zwanenburg, een van de trouwe leden van de
straat) is na een ongelukkige Weesper filosofiekring, schrijft al jaren leuke
val en een geslaagde heup- gedichtjes. Zijn nieuwste bundel, Op de vierkante
operatie aan het oefenen om centimeter, werd op 28 september bij de Boekenark
weer te kunnen fietsen. De ten doop gehouden. Ook deze bundel heeft weer een
aanhouder wint! bijzondere omslag, die de aandacht trekt.

Mevrouw  Propitius  (Talma- Weesp kent steeds meer creatief talent: schrijvers,
straat) herstelt van een dichters, schilders, beeldhouwers, musici, archi-
gevoelige operatie. tecten, toneelspelers, poppenkastspelers en allerlei

andere artiesten. Zoveel cultureel leven is alleen
maar een aanwinst voor een stad rond een fraaie
Grote kerk! Deze historisch gegroeide situatie maakt
ons weer duidelijk dat de cultus het hart van de
cultuur is dat de cultuur bevordert.

Steeds vaker lijden mensen onder agressie op straat,
uitgescholden of zelfs in elkaar geslagen worden.
Een traumatische ervaring die een lange weg naar
herstel vergt voordat je zelfvertrouwen weer terug is.
Wie hiermee te maken heeft gehad wensen wij veel
kracht en Gods nabijheid toe.

Voor het werk in Roemenié ontving ik giften van
€ 100,00 en € 250,00. Hartelijk dank! Ds. W.J. Lamfers

Onderweg 7



e Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld

beste mensen,

Lef hebben: tentoonstelling

In het kader van het jaarthema heb ik
op de startzondag verteld dat we een
tentoonstelling willen houden rond het
thema ‘lef hebben'. ledereen mag iets
inbrengen dat met het thema ‘lef
* hebben’ te maken heeft. Er zijn geen
criteria waaraan het werk moet voldoen. Het moet wel
mogelijk zijn om het werk tentoon te stellen. De
tentoonstelling zal zijn in het weekend 14/15 juni 2014 in de
kerk. Mocht u vragen hebben, neem gerust met mij contact
op!

Pastoraat

Er is een flink aantal gemeenteleden die zorgen om hun
gezondheid hebben. Ik noem hier:

Thea Hortensius (Kievitshof 19, 1383 GH) begint deze
maand aan een reeks bestralingen. Gerard van den Bosch
(Aquamarin 43, 1382 KL) heeft afgelopen week een
operatie i.v.m. hartklachten ondergaan. Hij is inmiddels
weer thuis, over een aantal maanden zal blijken of het
resultaat positief is. Moge onze gebeden hen en hun
naasten begeleiden.

Mocht u prijs stellen op een bezoekje of iemand weten die
een bezoekje zal waarderen, belt u dan met de dames van
het Pastoraal Centrum. Zij kunnen een afspraak inplannen.

Huwelijksjubileum

Op donderdag 26 september 2013 waren
Mieke en Dick Hoefman-Schipper (Casparus-
hof 33, 1382 KV) zestig jaar getrouwd. Op
deze plaats alsnog van harte gefeliciteerd.

3x Bespreek ‘t samen

Op maandag 7 oktober gaat de preekvoor-
bereidingsgroep ‘bespreek 't samen’ van start.
We buigen ons over de teksten die we op 13
oktober zullen horen: | Koningen 19:1-18 en
Lucas 17:11-19. Vaste ‘meepraters’ en
nieuwelingen, allemaal van harte welkom! We
beginnen om 14 uur en houden er uiterlijk
15:30 uur mee op.

Op 21 oktober gaan we aan het werk met de
tekst voor 27 oktober: | Koningen 21.

Maandag 28 oktober spreken we over de
teksten voor 3 november: Il Koningen 4:1-7 en
Lucas 19:1-10 en ook over oogstzondag.

Lichtflits
De eerst volgende Lichtflits is op 5 november.
Ik ben van 10-12 uur aanwezig in het
Lichthuis.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld

Ds. M.C. Hage

Lef hebben en lief hebben

Op 15 september zijn we als gemeente
dit seizoen van start gegaan met een
mooie dienst over het jaarthema Lef
hebben. lk heb de dagen daarna nog
lang nagedacht over dit thema. Het
woordje lef komt van het hebreeuwse
woordje ‘leb’, wat ‘hart’ betekent. Lef
hebben heeft dus te maken met hart
hebben voor iets. Dat is misschien wel
logisch want waar je hart in zit, daar wil je je hard voor
maken. Moedig kun je zijn, en lef kun je tonen, op
momenten dat iemand komt aan iets dat voor jou van
werkelijk belang is. Dus waar zit uw, waar zit mijn, waar zit
ons hart in? Ik zie er erg naar uit om dat dit jaar met u te
ontdekken!

Oecumene

Op 22 september mocht ik voorgaan in een oecumenische
dienst. Dat is altijd bijzonder, want oecumene ligt steeds
minder voor de hand. Het was goed en mooi om in de
roomskatholieke kerk te zijn. Te gast te zijn, samen met
iedereen die daar was. |k hoop dat de contacten in de
toekomst zullen blijven bestaan.

Kerksitekamp

In het weekend van 21 en 22 september zijn
we met de kerksitejeugd op kamp geweest in
Ommen. Het was een super weekend,
waarvan ik de zaterdag heb mee mogen
maken. Het is een hele fijne manier om
ontspannen bezig te zijn, lol te maken en
elkaar weer beter te leren kennen. Als
predikant vind ik het bijzonder om te zien hoe
veel talent en creativiteit er zit in die groep!
Een uitgebreider verslag van het kamp vindt u
op pagina 15.

Een heel vriendelijke groet,
Ds Marije Hage
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e Commissies

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Uit de kerkenraad 23 september

Huwelijksjubileum

Op 14 oktober is het voor het echtpaar Beukhof-van Eck
een bijzondere dag. Door Gods sparende en bewarende
trouw mag het echtpaar gedenken dat het 60 jaar geleden in
het huwelijk trad. Reden tot vreugde en dankbaarheid op de
Pr. Beatrixlaan 41, 1381AG. Vanaf deze plaats willen we het
echtpaar Beukhof van harte gelukwensen met deze blijde
en rijke gedenkdag. In onze felicitaties betrekken we ook
graag hun kinderen en kleinkinderen. Zestig jaar samen
optrekken in voor- en tegenspoed ligt achter u. Wat zou er
over die periode veel te vertellen zijn, en dat kunnen zij.
Toch loopt door al die uiteenlopende gebeurtenissen één
rode draad: de trouw van de Heere die u al die jaren voor
elkaar spaarde en u door moeilijke tijden heen droeg en nog
draagt. Hij heeft u altjd maar weer uitgeholpen en
doorgeholpen. Ook in de tijd van ernstige ziekte.
‘Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in Zijn
wegen wandelt’ zo begint psalm 128 die als belofte van God
in het huwelijksformulier staat. Wat een zegen is het dat Zijn
Woord u in uw leven greep en dat dat Woord ook het
fundament is voor uw toekomstverwachting. We hopen dat
het echtpaar Beukhof een fijne en gezegende dag mag
hebben als zij op 12 oktober in familie- en vriendenkring
bijeen zijn om deze dag te vieren. En wat de toekomst
brengen moge... verwacht de trouwe hulp van Boven. Wij
wensen u Gods nabijheid toe in de avond van uw leven. Hij
omringe u met Zijn goedheid, genade en vertroosting. Hij zij
uw Steun en uw Toeverlaat.

Namens de kerkenraadscommissie P.J.A. Zevering

In deze vergadering was Christine Kamp te
gast. We bespraken haar werkzaamheden van
het afgelopen jaar. Ze vertelde dat ze erg bljj is
met het initiatief om liederen uit het nieuwe
Liedboek te oefenen. Een aantal gemeente-
leden doet hier enthousiast aan mee. Ze hoopt
dat deze activiteit volgend jaar wordt
gecontinueerd.

We zingen al enige tijd uit het nieuwe
Liedboek; De kerkenraad had echter nog niet
officieel besloten om dit te gaan gebruiken. Dit
is alsnog gebeurd. Er werd unaniem ingestemd
met het gebruik van het Liedboek.

Katinka Hilders had een brief geschreven naar
aanleiding van de preek over vergeving die
dominee Lamfers op 28 juli jl. hield. In deze
brief geeft zij aan waarom zij moeite heeft met
de inhoud van deze preek. Ze kan geen
verantwoordelijkheid voor deze preek dragen.
Zij verwoordt reacties die ook door een deel
van de gemeente gegeven zijn. In een goede
sfeer wordt er over de preek gesproken. Het
blijkt dan dat ook meerdere kerkenraadsleden
moeite hebben met verschillende uitspraken in
de preek. De briefschrijfster zegt dat het haar
goed heeft gedaan dat de meditatie over
vergeving in Onderweg een heel andere inhoud
had.

Er werd afscheid genomen van de scriba en de
nieuwe scriba, Atie de Vries, werd welkom
geheten. Het moderamen bestaat nu uit: Nicola
Wink, preses; Atie de Vries, scriba; Marije
Hage, predikant; Anne Haga, diaken en Han
Op 't Land, ouderling. Welke ouderling-
kerkrentmeester in het moderamen komt is nog
niet bekend.

Wil Vree, scriba

Kledingactie

t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending over

Grenzen”.

e winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, heel en
schoon te zijn.

e verpakken in plastic tassen of zakken.

e schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder
batterijen) zijn ook welkom!

Aanleveradressen:

Jan Vogel, 's-Gravelandseweg 43, tel. 412119

Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403

t/o Tong Ah

Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen.

Wij blijven rekenen op uw medewerking.

Jan Vogel

Kamer te huur

Met keukenblok en kleine badkamer.
Te bevragen bij: Mw. M. Verhoef
Blokland 49 1383 AB Weesp
Tel: 0294 414 972

Onderweg




e Van de beleidsplancommissie

e Informatief

Kunnen we taken en activiteiten
beter verdelen?

Als je loopt...

Inzet vrijwilligers

Binnen onze gemeente zijn veel vrijwilligers
actief op verschillende terreinen en bij diverse
activiteiten. Dit werk is een belangrijke pijler
van ons gemeente zijn.

Het is belangrijk dat gemeenteleden het werk
doen dat past bij hun aanleg, interesse en
kwaliteiten. Zo houdt iedereen plezier bij zijn
taak. Met onder meer de vergrijzing zien we dat
het moeilijk is om vrijwilligers te vinden. De
jongere generatie blijkt zich niet te willen
vastleggen voor een vaste periode. Dit betreft
met name Kkerkenraadswerk en specifiek
ambtsdragers met een pastorale en diaconale
taak. Ook ander werk kan de komende jaren
lastig worden als gevolg van een tekort aan
c.q. ouder worden van vrijwilligers.

Vandaar onze vraag: kunnen we taken en
activiteiten beter verdelen? Heeft u concrete
tips? We horen ze graag!

Nico de Groot, Katinka Hilders,
Linda de Zeeuw, Alida Groeneveld
beleidsplan@pknweespdriemond.nl

Zaterdag 21 september verzamelde 12 gemeente leden zich
bij station Weesp. We vertrokken met de trein naar Baarn,
om daar onze wandeling te beginnen. De organisatie had
het jaar thema ‘lef heel serieus genomen door een
wandeling te kiezen die niet was aangegeven, maar be-
schreven. Ga bij de volgende boom (welke boom?) het pad
in en vervolgens het derde pad links. Maar als je met elkaar
loopt te praten mis je er weleens eentje.

Gelukkig had Dik Hortensius een telefoon met gps bij zich,
zodat het uiteindelijk toch een hele mooie wandeling werd
en het aantal kilometers van 16 nauwelijks werd over-
schreden.

De wat verlate koffie bij Groot Kievitsdal smaakte ons
allemaal extra lekker en via een gedeelte van een witte
paaltjes route bereikte we uiteindelijk station Baarn weer.

De volgende wandeling staat voor zaterdag 23 november
gepland. Nadere informatie hier over volgt in Onderweg.

Jolanda Kalwij

Inzameling oude boeken en
grammofoonplaten

Boeken- en grammofoonplaten
verkoop voor de Grote of Laurenskerk.

U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen naar de
Kerk en in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde
leggen. Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u bellen of
mailen met Triencko Boerema (0294 412 744,
t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 419 973,
bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal Diaconaal
Centrum (0294 483 993).
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e ZWO

Zondag 20 oktober: start nieuw ZWO-project

Opbouwwerker en koeien voor Bitaj (Albanie)

Op zondagmorgen 20 oktober staat de
po dienst in het teken van een nieuw, tweejarig
rl'« ZWO-project. De ZWO-commissie heeft - in
// samenwerking met de leiding van het jeugd-
en jongerenwerk - gekozen voor een
zendingsproject in Albanie. De Apeldoornse Stichting
New Day Impact is al enkele jaren actief in dit armste
land van Europa. Vanuit christelijk perspectief wordt daar
met hulp van vrijwilligers gewerkt aan het verbeteren van
de levensomstandigheden van kwetsbare mensen. Zo
wordt in de hoofstad Tirana een christelijk sociaal
centrum gebouwd voor ftraining van vrouwen en
jongeren. De hulp richt zich nu ook op het straatarme
dorp Bitaj. Het harde communisme in de vorige eeuw
heeft de verspreiding van het evangelie geen enkele
kans gegeven. Na de val van het stalinistische schrik-
bewind van president Hoxa ontstaan hier en daar
christelijke gemeenschappen. Zoals in Lushnja, waar in
1993 de evangelische gemeente "De weg van de vrede"
werd opgericht. Predikant is daar de daadkrachtige en
zeer gedreven Albert Dosti. Zijn missie verwoordt hij zo:
"We willen het evangelie delen met andere Albanese
gemeenschappen, in Woord en Daad, ook door het
opzetten en steunen van sociale ontwikkelingsprojecten.
In het naburige dorp Bitaj zag ik veel armoede. Er was in
Bitaj nog nooit een christelijke organisatie geweest om
het Goede Nieuws te brengen aan de mensen die arm
zZijn en ook erg religieus (meestal een ongeorganiseerde
moslim-achtergrond). Met hulp van New Day Impact zijn
we onze christelijke dienst in Bitaj begonnen met het
bouwen van een huis voor een in ernstige problemen
geraakte weduwe. Via onze evangelisatie is dit "huis van
de weduwe" elke zondag en door de week een plaats
van samenkomst geworden voor 70 tot het christelijk
geloof gekomen vrouwen. Bitaj had een schooltje, maar
het gebouwtje was een puinhoop. Met steun van New
Day Impact hebben we gezorgd voor een nieuw
schoolgebouw. Kinderen hebben nu eindelijk toegang tot
behoorlijk onderwijs dat een goede kans biedt op een
betere toekomst. De bijbelse boodschap draagt vrucht.
Steeds meer mensen in Bitaj voelen zich aangetrokken
tot deze prille gemeente."

Daarom kreeg New Day Impact onlangs het dringende
verzoek van dominee Dosti om een gemeente-
opbouwwerker in Bitaj aan te stellen voor 2 of 3 dagen in
de week. Deze missionaire medewerker kan er komen,
voor 200 euro in de maand. Een bescheiden bedrag,
maar niet op te brengen voor deze weinig draagkrachtige
gemeente-in-wording. New Day heeft ons gevraagd te
helpen. Zending gaat om Woord en Daad, benadrukt
dominee Dosti. "Het Evangelie vraagt van ons het Woord
te verspreiden, maar ons ook in te zetten voor de dienst
aan mensen in nood. Bitaj telt veel onder de armoede-
grens levende boerengezinnen. Vandaar dat we, alweer
met geldelijke steun van New Day Impact, een diakonaal
project hebben opgezet met als naam "een koe voor een
familie". Dit koeienproject is een groot succes. Inmiddels
hebben al zeven arme families in Bitaj een koe gekregen.
Heel zorgvuldig selecteren wij deze families. Want de
komst van een koe betekent een grote verandering en

verbetering van de levensomstandigheden van een
gezin: men krijgt ineens tussen de 14 en 20 liter melk per
dag, waarvan kaas, boter en yoghurt gemaakt kan
worden. Het zijn vooral de vrouwen die zich bezighouden
met het bereiden van de zuivelproducten. De mannen
zorgen voor de koe en de stal. De afspraak is dat de koe,
die als een groot geschenk wordt ervaren, pas eigendom
van de familie wordt, als er twee kalfjes zijn geboren en
doorverkocht voor weer een nieuwe koe voor een ander
arm gezin."

Op deze concrete en effectieve manier gaan zending en
diaconaat hand in hand in het Albanese Bitaj. Als
gemeente gaan we dit mooie missionaire werk -
gemeente-opbouwwerker en koeien voor Bitaj - in
Albanie twee jaar steunen. Op zondag 20 oktober starten
we met de eerste collecte in een dienst o.l.v. ds. Lamfers.
Het thema is: "gerechtigheid voor de armen". Te gast zijn
Marianne van Veldhuizen en oud-gemeentelid Astrid van
den Bos, beiden bestuurslid van New Day Impact in
Apeldoorn. Marianne zal ons in woord en beeld
informeren over het zendingswerk in Bitaj. Na afloop van
deze bijzondere dienst kunt u meer informatie krijgen bij
de New Day Impact tafel.

Als ZWO-commissie vragen wij uw ruimhartige
bijdrage(n) voor dit bijzondere missionaire en wereld-
diaconale werk in Albanie. Onze hulp geeft mensen in
Bitaj hoop en geloof. Geloof ook in een betere toekomst!

Jan Overduin, voorzitter

"Dank voor de fantastische bijdrage!"

"Twee jaar geleden, op 4 september 2011, mocht ik
tijdens uw kerkdienst uitleg geven over het orthopedie-
project in Kitale (Kenia) van onze Stichting SOK. Als
streefbedrag voor de ZWO-collecten in de komende twee
jaar werd toen door uw predikant 10.000 euro genoemd.
Hartverwarmend was daarna de reactie van de kerk-
leden, de diaconie, de ZWO-commissie en later ook de
jeugd, om alle zeilen bij te zetten dit streefbedrag ook te
realiseren. Deze brede inzet is ook beloond. Het
eindresultaat is 10.500 euro geworden. Een fantastisch
bedrag waarmee veel materialen voor de nieuwe
orthopedische werkplaats konden worden aangeschaft,
onder meer een nieuwe harsoven. Veel betere protheses
zijn nu beschikbaar voor de gehandicapten die dank zij
uw hulp kunnen deelnemen aan het maatschappelijk
verkeer.

Dokter Bea Andersen-Schipper en haar team, alsook het
SOK-bestuur, zijn u allen zeer dankbaar voor uw
geweldige steun en hulp. Daardoor zijn de levensom-
standigheden voor gehandicapten in deze regio
aanzienlijk verbeterd. U kunt onze projecten via onze
nieuwsbrieven blijven volgen via www.sokitale.nl.

Nogmaals heel veel dank voor uw prachtige bijdrage en
veel succes met uw nieuwe ZWO-project.

Chiel Ribbens, voorzitter SOK
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e Informatief

Roemenié zomer 2013

Nog nooit waren de oogsten zo goed als in dit jaar. Dat
was niet alleen te danken aan het goede weer, maar
ook aan de inzet van enthousiaste jonge boeren die
weten wat een goede bedrijfsvoering waard is.
Bovendien is er de inzet van een prima uit Roemenié
afkomstige Europese commissaris voor landbouw-
zaken in Brussel voor een goede financiéle bege-
leiding van jonge boeren. Verder zijn er op de Roe-
meense televisie goede voorlichtingsprogramma’s
voor veetelers en akkerbouwers. Eindelijk gaat het dus
beter met de landbouw en veeteelt in een zeer
vruchtbaar land, nadat de communisten hun grootste
vijanden, de aan hun grond gehechte boeren, zo lang
en zo hard hebben bestreden, ook na 1989. Het
particulier initiatief heeft het gelukkig gewonnen en niet
alleen op dit gebied.

Wij horen er hier niet veel over, maar in Sofia en
Boekarest vinden voortdurend veel demonstraties
plaats, omdat de jonge generatie af wil van corrupte
politici. Er moet een andere wind gaan waaien. Er
moet een ecologisch verantwoord beleid komen om
een mooi land te sparen. Kortom, er zitten heilzame
veranderingen in de lucht in Bulgarije en Roemenié, al
zal het niet eenvoudig zijn om van de vele incapabele,
corrupte bestuurders af te komen. De Roemeense
pers speelt in dat opzicht een belangrijke rol: men
bericht openlijk met naam en toenaam over door
corruptie behaalde examens en diploma’s en over
steeds meer processen tegen corrupte lieden. Dat
zullen deze onmensen niet leuk vinden, maar het is de
enige manier om verbeteringen tot stand te brengen in
het onderwijs, de gezondheidszorg, de handel, de
wegenbouw en de politiek. Het belangrijkste in dit
geheel is wel dat justitie onder druk van Brussel
eindelijk steeds hogere 'heren' durft aan te pakken die
al lang achter de tralies hadden moeten zitten.
Aanleiding tot de demonstraties in Boekarest is dat
een Canadese firma met milieuvervuilende middelen
en de natuur vernielende dagbouw goud wil gaan
delven in Rosia Montana. Dat de orthodoxe kerk,die
zich traditioneel verre van politiek houdt, zich tien jaar
geleden al tegen dit project heeft uitgesproken en dit
standpunt nu weer herhaald heeft, zit de politici die de
natuur hebben versjachert natuurlijk niet lekker. Hoe
perfide een multinational kan zijn bleek maar weer
eens toen meteen na het begin van de demonstraties
een reclamespotje op de t.wv. verscheen waarin
mijnwerkers om werk smeekten, terwijl dagbouw
amper werkgelegenheid oplevert.

Na 1989 zijn er niet veel Duitsers meer overgebleven
in Roemenié, nadat zij er achthonderd jaar hebben
gewoond. Wat achterbleef waren vele eens mooie,
maar nu veelal vervallen kerkburchten. Veel lutherse
gemeenten bestaan slechts uit enkele mensen en
kunnen dus op eigen kracht geen kerk meer
onderhouden. Met steun van particulieren uit
Duitsland, waaronder de uit Zevenburgen afkomstige
zanger Peter Maffay, en dankzij EU-subsidies wordt nu
een aantal kerkburchten prachtig gerestaureerd.

Fraaie orgels, waarvan vaak niet veel was over-
gebleven, komen weer tot leven dankzij orgelbouwers
uit Zevenburgen, dat zo rijk is aan (helaas vaak
vervallen) cultureel erfgoed. Musici uit Duitsland
zorgen voor een mooie ingebruikname van menig
eeuwenoud kerkgebouw met koormuziek en vooral
veel Bach. Daar klopt een luthers hart sneller van. In
de voormalige pastorie is nu een pension gehuisvest
en in de school, die eeuwenlang het eigendom en de
trots van de kerk was maar onder de communisten te
gronde ging, bevindt zich nu een Heimatmuseum, een
dorpshuis of een jeugdherberg. Zo komen dorpen
weer tot leven en genieten (oude) mensen van hun
herstelde kerkgebouw. Soms spreekt dit alles jonge
mensen zo aan, dat zij vanuit Duitsland naar de streek
van hun voorvaderen terugkeren en heel wat zaken
nieuw leven inblazen. Een boeiende ontwikkeling!

In Rosgiori woonde ik de opening van een tentoon-
stelling met nieuw werk van een beeldhouwer bij. Een
tentoonstelling die onder auspicién van het gemeente-
bestuur werd gehouden dat ook elk jaar culturele
dagen en de uitgave van enkele boeken financieel
ondersteunt. Een groepje mensen, die elkaar veelal
kenden, in een zaaltje. Korte openingstijden, weinig
belangstelling, bijna geen kopers. Wat zijn wij dan
bevoorrecht dat de cultuur in Nederland, ondanks
domme bezuinigingen, zoveel meer ruimte krijgt.

In het kader van de hulpverlening kom je in je
geboortedorp iemand tegen die al tijden slecht ziet,
maar geen geld heeft om naar de oogarts te gaan. Zijn
vrouw kreeg onlangs een nieuwe heup dankzij haar
zuster die in Duitsland werkt. Dubbel focus glazen zijn
voor de meeste Roemenen te duur, maar met twee
brillen (een voor veraf en een voor dichtbij) is het
probleem ook opgelost. Oogarts, patiént en hulp-
verleenster hebben jaren geleden met elkaar gespeeld
en kijken elkaar nu verwonderd aan hoe klein het
wereldje weer is en hoezeer zij zijn veranderd in de
loop der jaren. De oogarts bezoekt binnenkort een
congres in Amsterdam, behandelt arme mensen vaak
gratis en helpt velen voor een redelijke prijs aan een
bril. ledereen tevreden. Dan is het leven goed, ook in
het arme Roemenié waar wij doorgaan met de
hulpverlening, opdat mensen toekomst hebben.

Onze sportleraar werkt nu op twee andere scholen. Elk
jaar weer is het vinden van een baan voor leraren een
carrousel in een corrupt systeem waarin directeuren
nog steeds vaak niet op grond van kennis, maar vooral
op grond van trouw aan de partij die aan de macht is
worden benoemd (en menig lid van het onderwijzend
personeel ook). Het ontbreken van continuiteit doet het
niveau van het onderwijs geen goed. Onze sportleraar
vervolgt zijn studie vol goede moed. Misschien levert
hem dat volgend jaar wel een baan in Boekarest op,
maar dan op een middelbare school. Dat zou mooi
zijn.

Ds. W.J. Lamfers
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e Berichten

e Voor de jeugd

Boekentafel Hebron

In verband met de aangekondigde sluiting van de
boekentafel van Hebron in Het Lichthuis, zijn alle
boeken 50% afgeprijsd.

Komt u gerust eens kijken. De openingstijden voor de
verkoop zijn: dinsdag, woensdag, en donderdagmorgen
van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Tot ziens in Het Lichthuis!
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93

Een historisch kampweekend

Verjaardagsfonds

Alle gulle gevers en medewerkers worden weer heel
hartelijk bedankt! Met elkaar hebben we weer een mooi
bedrag opgehaald, te weten: € 1.180,00

Met een hartelijke groet,
Elly Lijnsvelt - van Dusseldorp

Dubbel bedankt

ledereen die ons een kaartje of bloemetje heeft gestuurd
voor de revalidatie en/of ons diamanten huwelijk, willen
wij langs deze weg graag hartelijk bedanken.

Jan en Tjits Mos

Bedankt voor al het medeleven na mijn ongelukkige val.
De vele kaarten, bloemen en alle bezoekjes, dat was
hartverwarmend.

Dank u wel.
Geertje Verweij

We zijn blij verrast met de vele kaarten en lieve wensen
die we hebben gekregen voor ons 40-jarig huwelijk.

Heel hartelijk dank hiervoor.
Arie en Wil Schulte

Lieve mensen,

De vele reacties rondom het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa, Arie van Schaik, waren ons tot
steun en troost.

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken,
hierbij denken we aan de tijd van zijn ziekte. De vele
kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoekjes, het heeft hem
en ons goed gedaan.

Ook na zijn overlijden, heel veel dank voor de vele
condoleancekaarten, de prachtige bloemen en ook de
vele belangstelling tijdens rouwdienst en op de
begraafplaats.

Al die belangstelling die wij hebben ontvangen geeft ons
de kracht om zonder hem door te gaan.

Hennie van Schaik-de Vries
Kinderen en kleinkinderen

Op 21 september was het weer zover en vertrokken
wij met de Kerksitegroep naar Ommen voor een
fantastisch weekend. Eenmaal aangekomen mochten
de kinderen de bedden klaar maken zodat een deel
van de leiding zich klaar kon maken voor een
historische vossenjacht in het centrum van Ommen.
Nadat alle vossen waren gevonden was het tijd om
terug naar het kamphuis te gaan voor een lekkere
lunch. Daarna was het tijd om te gaan boogschieten.
De een had er meer talent voor dan de ander, maar
hebben allemaal veel plezier gehad. Na het
boogschieten was het alweer etenstijd en werden
onze middeleeuwse bbq's aangemaakt zodat iedereen
het eigen vlees kon bakken. Na het uitbuiken heeft
Marije een dienst gehouden. Maar, natuurlijk is een
kamp geen kamp zonder een spannend, actief,
stijdlustig nachtspel. Het was de bedoeling om
zoveel mogelijk briefjes naar de overkant te
smokkelen. Na enige tijd keerden we vanuit het bos
terug naar het kamphuis om daar nog even de
Weerwolven van Wakkerdam te spelen, een spel
waarbij weerwolven midden in de nacht wakker
worden om onschuldige burgers de volgende ochtend
niet wakker te laten worden. Gelukkig waren er ook
mannen mee op kamp, om een kampvuur te maken.
Hier hebben we nog even nagepraat over een leuke
avond en zijn vervolgens in onze bedstee geklommen
om zondag weer fris en fruitig aan het ontbijt te
verschijnen.

Na een heerlijk ontbijt zijn we in groepen vlaggen
gaan maken. Op deze vlaggen stond een eigen
gemaakt en bedacht logo met de groepsnaam. Deze
vlaggen zijn vervolgens gebruikt tijdens het 4-kamp.
We hebben verschillende spelletjes gedaan,
waaronder ringsteken en koekhappen. Helaas gaat de
tijd erg snel als je het zo leuk hebt en was het tijd
om het kamphuis schoon te maken. Gelukkig hielp
iedereen goed mee en waren we snel klaar. En dan is
het moment aangebroken voor een groepsfoto. Met
veel plezier kijk ik terug op een leuk weekend met
veel leuke en gezellige momenten. Hopelijk tot
volgend jaar!

Groetjes Clara

Onderweg



