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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op di, wo, en do tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Op ma en vr is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek 
aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 
Weesp, tel 0294 450 041, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: vacant, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 
Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: M. van der Tholen-Hoepel, telefoon 0294 417 879. 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 15: vrijdag 8 november, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 18 november. 
Activiteitenperiode: 20 november tot en met 10 december. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 3 november 
7e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  Stamtafel 
  Oogstdienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds  J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  Oogstdienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
 
zondag 10 november 
8e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  Jeugddienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte het nieuwe ZWO project in Albanië 
2e collecte kerk 
 
Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 17 november 
9e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J.Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte het nieuwe ZWO project in Albanië 
2e collecte kerk 
 
Biosgebouw, Middenstraat 
10.00 uur Kerksiteviering 
 
Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds H.M. Burggraaf, Nieuwer ter AA 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
  1 november  R.K. dienst 
  8 november  ds W.J. Lamfers 
15 november  R.K. dienst 
 
 
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
10 november  Dhr H. v. Meeteren 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 
9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 
en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 
Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 
en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 
na een afspraak. 
 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 
 
 
 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
 
zondag 3 november 
Hr J. Vree 412532 
 
zondag 10 november 
Hr J. van Baars 254190 
 
zondag 17 november 
Hr W v Bodegraven 251841 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
maandag 28 oktober 
Bespreek ’t samen 14:00-15:30 uur 
 
maandag 4 november 
Protestantse Vrouwen op Weg 19:45 uur 
Creatief bezig zijn voor de bazaar 
 
In de verlenging, info/opgave: ds A. Groeneveld 20:15-21:45 uur 
 
donderdag 7 november 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10:00-12:00 uur 
 
Alzheimercafé, thema: als je er alleen voor staat 19:30-21:30 uur 
Gastspreker: Marloes Martens, Herengracht 35 
 
vrijdag 8 november 
Bazaar 10:00-22:00 uur 
 
vrijdag 8 en zaterdag 9 november 
Ophalen oud papier, het papier graag buitenzetten vóór 8:00 uur 
 
woensdag 13 november 
Filosofiekring 1, o.l.v. dr W.J. Lamfers 20:00-22:00 uur 
 
donderdag 14 november 
Filosofiekring 2, o.l.v. dr W.J. Lamfers 20:00-22:00 uur 
 
zondag 17 november 
50+ middag, o.l.v. ds W.J. Lamfers 16:15-18:15 uur 
Broodmaaltijd 
 
maandag 18 november 
belijdeniscatechese, o.l.v. ds Marije Hage 20:30 uur 
Biosgebouw, Middenstraat 131 
 
woensdag 20 november 
Passage, creatieve avond 19:45 uur 
Speeltuingebouw, Driemond 
 
donderdag 21 november 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10:00-12:00 uur 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Hr. C.S. de Bruijn 415112 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 
Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 
thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 
dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op dinsdag, woensdag en 
donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Marije Hage 

 
Stoner 
 
Afgelopen week las ik eindelijk Stoner uit, een 
boek dat vorig jaar in Nederland een kleine hype 
beleefde. In 1965 werd het geschreven, maar het 
werd opnieuw ontdekt en heruitgegeven.  

Ik had het boek geleend van mijn broer en het lag 
al wekenlang geduldig op mij te wachten. Het is 
mee geweest op korte tripjes naar het strand, het 
lag hoopvol opengeslagen op mijn handdoek bij 
de zwemplas, en ik heb het meegesleept heen en 
weer naar Italie. Maar ik kon me er niet toe 
zetten. Tot de herfst aanbrak, en dat was fijn. 
Want Stoner is niet echt een zomerboek, vind ik. 
Stoner is een boek voor in de herfst. En zo las ik 
de afgelopen druilerige dagen in één adem deze 
roman uit.  

Waar het verhaal precies over gaat is in principe 
niet heel speciaal. We leren William Stoner 
kennen, een jongen die opgroeit op een boerderij 
en later leraar Engels wordt aan een universiteit 
in Missouri. Hij trouwt, hij krijgt een dochter. Hij 
doet zijn werk. Het is een ‘gewoon’ leven, met 
alle ups en downs, waar we over mogen lezen in 
het boek. En toch fascineerde het verhaal mij 
vanaf de eerste pagina. Waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik denk, omdat ik dit ‘gewone’ nog nooit zo bijzonder 
omschreven heb zien worden. Nog nooit met zoveel 
aandacht en liefde voor de hoofdpersoon. Nog nooit 
met zoveel gevoel voor de stilzwijgende 
onderliggende vragen van het leven. Daarmee is 
Stoner voor mij een boek over zin(geving). Terwijl 
het leven van Stoner zich ontvouwt, dringen de 
vragen over de betekenis van het bestaan zich aan 
de lezer. Hoe komt het dat een leven gaat zoals het 
gaat? En wat is nu echt van waarde?  

Ik vind het boek een verademing, omdat het laat zien 
hoeveel schoonheid en beleving er ligt in het 
‘gewone’ bestaan. In het leven van ieder mens, dat 
vol zit met vragen, verlangens, dromen, twijfels en 
passie. Sommige wensen worden vervuld, andere 
verlangens blijven onvervuld.  

Ook in het leven van Stoner. Zo heeft hij een niet 
heel gelukkig huwelijk en wordt hij uiteindelijk op de 
drempel van zijn pensioen ernstig ziek. Sommige 
mensen vinden het boek daarom een tragisch 
verhaal. Ik vind van niet. Het verhaal vindt zijn 
betekenis in de eenvoud, en misschien zelfs in het 
onvervulde. Stoner heeft het leven ten volle geleefd 
in al zijn ‘gewoonheid’. En dat is meer dan genoeg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 3 november 
7e zondag van de herfst 
Oogstdienst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
We horen op deze zondag II Koningen 4:1-7 en 
Lucas 19:1-10. We danken voor de goede gaven die 
we mochten ontvangen, en waarvan we weer 
uitdelen. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
zondag 10 november 
8e zondag van de herfst 
Jeugddienst 
 
Op 10 november is er een jeugddienst! Jong en oud 
welkom om mee te doen met het thema ‘Laat je 
talent zien’! Er is muziek, genoeg te doen voor de 
allerkleinsten, en medewerking van New Day Impact, 
het nieuwe collectedoel van de ZWO. Komt allen! 
Meer info: zie flyer op pagina 14. (Ds. Marije Hage) 
 
 
zondag 17 november 
9e zondag van de herfst 
 
In de dienst van Schrift en Tafel op zondag 17 
november klinkt als Evangelielezing Lucas 20:27-38 
en zingen wij Psalm 138 en de Gezangen 725, 960, 
452, 367 f en 377:1, 4, 5 en 7. Voor sommigen zijn 
deze liederen nieuw, anderen zullen ze zo mee-
zingen, omdat ze het wel vaker hebben gehoord. In 
de Evangelielezing komt de vraag aan de orde hoe 
het leven na onze dood er zal uitzien. Daarover 
bestaan heel wat ideeën, maar of ze allemaal 
kloppen, is maar de vraag. Jezus is nogal terug-
houdend. Dat is veelbetekenend. (Ds. W.J. Lamfers) 
 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 

Oogstdienst 2013 
 
Dit jaar wordt de Oogstdienst gehouden op zondag 3 
november, voorganger is ds. A. Groeneveld. 
Zaterdag voor de dienst zullen er zo’n 250 fruitbakjes 
gemaakt door vrijwilligers. Deze bakjes gaan, 
vergezeld van een fraaie kaart, als groet van de 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond, naar 
alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder en de 
bewoners van De Hogeweijk.  
Mocht u nog mensen kennen die niet tot deze 
categorieën behoren, maar waarvan u vindt dat ze 
wel in aanmerking komen voor een fruitgroet (denk 
aan zieken of zeer eenzame mensen) dan vernemen 
wij dat graag. U kunt hen aanmelden op één van 
onderstaande adressen: 
 
   Ankie Wiereijn, telefoon 410 722 
   Agaath Bakker, telefoon 410 896 
 
Om deze fruitgroet als traditie in ere te kunnen 
houden bevelen wij de collecte van 3 november, ter 
bestrijding van de onkosten, van harte bij u aan. Wij 
rekenen weer op ieders gulheid en medewerking. 
 
Namens de oogstdienstcommissie, 
Wenny Schippers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 

Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 

 
Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp 

Tel: 0294 411 816 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 
en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 
Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 
 

 



 

 Onderweg 7 

● In memoriam 
 
 

Johanna Nederlof-Vonk 
7 november 1941  -  13 oktober 2013 

 
Na een kort, maar hevig ziekbed overleed na een verblijf in het ziekenhuis op zondag 13 oktober in haar huis aan 
Tussen de Grachten Johanna Nederlof-Vonk. Mevrouw Nederlof was een lieve, zorgzame moeder en oma, die 
haar man trouw steunde bij zijn activiteiten ten dienste van kerk en samenleving, een goede organisatrice die voor 
een sterk thuisfront zorgde. Als trouw gemeentelid was zij vaak in de Grote kerk te vinden en onderhield zij met 
menigeen in de buurt hartelijke contacten. 
Na een dankdienst voor haar leven, waarin Psalm 84 en Romeinen 14:7 en 8 centraal stonden, in de Grote kerk, 
op vrijdag 18 oktober, vond de crematie in de familiekring plaats op 'Den en rust' in Bilthoven. 
 
Ds. W.J. Lamfers 

 
 

● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 
beste mensen, 
 
Over ‘ Lef hebben’ gesproken! 
Het jaarthema ‘lef hebben’ komt regelmatig ter 
sprake op huisbezoek. Mensen verwijzen naar een 
situatie waarin sprake is van lef, van henzelf, of van 
anderen. Mooi om te merken dat het thema ‘rond 
zoemt’ in de gemeente. 
 
Lef hebben: kerksite-ervaringen 
Het eerste blok van drie avonden kerksite-ervaringen 
zit er al weer op: met een groep van 9 jongeren 
hebben we het gehad over het lef dat Esther had om 

bij de koning aan te kaarten 
dat haar volk gevaar liep, door 
de kwade plannen van Haman. 
We hebben een film bekeken, 
en vervolgens een eigen muur-
krant gemaakt met kranten-
knipsels wie voor ons lef heeft. 
Al pratend, knippend en 
plakkend kwamen we ook op 

‘foute lef’. Je moet lef hebben om een inbraak te 
plegen, maar of je daar nu zoveel mee opschiet? Een 
mooi voorbeeld van ‘foute lef’. 
 
Lef hebben: tentoonstelling (herhaald bericht) 
In het kader van het jaarthema heb ik op de 
startzondag verteld dat we een tentoonstelling willen 
houden rond het thema ‘lef hebben’. Iedereen mag 
iets inbrengen dat met het thema ‘lef hebben’ te 
maken heeft. Er zijn geen criteria waaraan het werk 
moet voldoen. Het moet wel mogelijk zijn om het 
werk tentoon te stellen. De tentoonstelling zal zijn in 
het weekend 14/15 juni 2014 in de kerk. Mocht u 
vragen hebben, neem gerust met mij contact op!  
 
Pastoraat 
Bij Tini Dazelle-van Dorp (C.J. van Houtenlaan 19, 
1381 CN) heeft de borstkanker van twee jaar 
geleden zich uitgezaaid. Ze zal aan een vervolg- 
 

traject beginnen, om de vervelende bijeffecten aan te 
pakken. Hopelijk is dan ook de misselijkheid onder 
controle 
 

Mocht u prijs stellen op een bezoekje of iemand 
weten die een bezoekje zal waarderen, belt u dan 
met de dames van het Pastoraal Centrum. Zij kunnen 
een afspraak inplannen. 
 
Bespreek ‘t samen 
Op maandag 28 oktober spreken we over de teksten 
voor 3 november: II Koningen 4:1-7 en Lucas 19:1-10 
en ook over oogstzondag. De volgende keer is op 
maandag 25 november, en dan hebben we het over 
de teksten van 1e advent: Genesis 38 en Matteus 
1:1-17. 
 
In de verlenging 
De gespreksgroep ‘in de verlenging’ start op 4 
november. We werken dit seizoen met het boekje 
‘Doornse Levenskunst’. Degenen die de afgelopen 
jaren meededen, krijgen een herinnering per mail. 
Wie aan wil schuiven, van harte welkom! ‘in de 
verlenging’ is een voortzetting van een groep 
belijdeniscatechese in 2009. We zijn nog steeds niet 
uitgepraat en gaan dus verder. De samenstelling is 
sinds 2009 iets veranderd: we zijn uitgebreid. 
 
Lichtflits  
De eerst volgende Lichtflits is op 5 november. Ik ben 
van 10:00-12:00 uur aanwezig in Het Lichthuis. 
 
Afwezig 
In het kader van de opleiding tot 
interimpredikant ben ik afwezig 
op 18 en 19 november. De 
collega’s nemen zo nodig waar. 
 
Met een hartelijke groet 
van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
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● Van de predikanten 
 
Ds. W.J. Lamfers 

 
Met wie wij meeleven 
Op 15 oktober is Ruben het gezin van 
Bianca, Jasper en Thijs den Hartog 
komen versterken. Van harte gefeliciteerd! 
Mogen ouders en grootouders intens 
genieten van deze nieuwe bewoner van 
het schone Gein. 
 
Op 8 november ontmoeten wij elkaar 
tijdens een kerkdienst op 'Oversingel' rond 
Lucas 19:1-10. 
 

Op 17 november is er van 16.15-18.15 uur een zondagmiddag 
voor 50 plussers. Gezelligheid, zingen van bekende liederen en 
een maaltijd is het juiste recept. 
 
Tijdens huisbezoek ontving ik voor het kerkenwerk een gift van 
€ 40,00, voor de bloemendienst een gift van € 30,00, voor de 
voedselbank een gift van € 50,00 en voor het werk in Roemenië 
giften van € 250,00, € 15,00, € 30,00 en €100,00. Hartelijk dank! 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
Ds. M.C. Hage 
 

Sirkelslag 
Op 4 oktober hebben we met de kinderen 
van groep 7 en 8 Sirkelslag gehouden! 
Het was weer een mooie avond vol 
spelletjes, achtbanen maken, uitdagingen, 
met blinddoeken lopen. Het thema was dit 
jaar ‘liefde’. 
 

Sapjes en meer 
Op zaterdag 5 oktober hebben we in de 
Grote Kerk een fris en fruitige middag 

gehad. Door wat uitloop veranderde het programma, maar het 
was goed om met elkaar bezig te zijn. Ik heb met veel plezier 
smoothies gemaakt en u ontmoet! Ik wil Annelies Westra en Nel 
Pronk ontzettend bedanken voor hun enorme inzet. Ik hoop dat 
we volgend jaar een vervolg hieraan kunnen geven. 
 
Kerksite ervaringen 
Na blok 1 in september over de film en bijbelfiguur Esther 
beginnen we 8 november met een nieuw kerksite ervaringen 
blok. Ook dit keer in het jaarthema van ‘lefhebben’ zullen we het 
gaan hebben over helden in het verzet! Daarnaast brengen we 
een bezoek aan de weesper synagoge en lezen uit het dagboek 
van Anne Frank. Welkom alle 12-15 jarigen om 20.00 uur in het 
BIOS-gebouw. 
 
Jeugddienst 
Op 10 november is er een jeugddienst: ‘Laat je talent zien!’. We 
lezen de gelijkenis van de talenten (Matteus 25, 14-30). De 
opbrengst voor de collecte is voor het nieuwe ZWO project. De 
stichting zal ook zelf in de dienst aanwezig zijn en een bijdrage 
leveren! Een mooie dienst met veel muziek, welkom! 
 
Ds Marije Hage 
 

● Berichten 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Onze verenigingsavond van 4 november 
a.s. is weer de creatieve avond. We zijn 
dan al heel druk bezig voor de bazaar en 
maken leuke dingen voor de verkoop. 
Ook vragen we iedereen om levens-
middelen mee te nemen deze avond 
waarvan we dan mooie levensmiddelen 
manden kunnen samenstellen. 
 

Woensdagmiddag 6 november a.s. van 
13.30 uur tot 14.30 uur kunnen spullen 
voor de bazaar ingeleverd worden in Het 
Lichthuis, Waagplein 10. Ook zijn we heel 
blij als u iets bakt voor bij de koffie op de 
verkoopdag. 
 

Op vrijdag 8 november vragen we de 
dames die ‘s morgens helpen om 9.30 uur 
aanwezig te zijn. En u weet het; door de 
achterdeur naar binnen komen. En zo 
gaan we er met z’n allen weer tegenaan 
en hopen op een heel geslaagde bazaar 
dag. 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
U kunt de boeken of grammofoonplaten 
meenemen naar de Kerk en in de antieke 
kist in de hal aan de Kerkstraatzijde 
leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de 
boeken of grammofoonplaten worden 
opgehaald, dan kunt u bellen met het 
Pastoraal Diaconaal Centrum, 483 993. 
 

 
 

Kamer te huur 
 

Met keukenblok en kleine badkamer. 
Te bevragen bij: Mw. M. Verhoef 

Blokland 49  1383 AB Weesp 
Tel: 0294 414 972 
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● Berichten 
 

EXPOSITIE 
van Marlou Boulton 

in Het Lichthuis 
 
De veertiende expositie in Het Lichthuis zal te zien 
zijn in de maanden november en december 2013. 
 
Marlou heeft in de zeventiger jaren haar diploma 
bezigheidstherapeute en handenarbeid behaald. 
Nadat de kinderen volwassen waren en uit huis 
gegaan zijn, had zij de tijd om zich creatief te gaan 
uitleven en dat heeft Marlou ook gedaan. Zo houdt 
zij zich bezig met linosnede, beeldhouwen, 
schilderen, aquarelleren en krijt-en pentekenen. Een 
greep hiervan zal te zien en te bewonderen zijn in 
Het Lichthuis! 
 
De expositie is te bezichtigen tijdens de openings-
tijden van Het Lichthuis: dinsdag, woensdag en 
donderdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanloop naar de Kerst-inloop 2013 
 
Elk jaar is er een groep mensen in Weesp, die het 
prettig vinden om eerste kerstdag met elkaar door te 
brengen. Vaak zijn dat ouderen of mensen zonder 
familie in de directe omgeving. Ook mensen die geen 
vaste woon- of verblijfplaats hebben of zich financieel 

geen Kerstfeest kunnen per-
mitteren, zijn van harte welkom. 
 
Al jaren organiseren de plaatse-
lijke kerken voor hen een “Kerst-
inloop”. Net als vorig jaar wordt de 
kerst-inloop gehouden in Het 
Lichthuis. Tussen 12.00 en 13.00 
uur heten we iedereen van harte 
welkom. 
 
Gedurende de middag worden 
activiteiten verzorgd. Tijdens een 
uitgebreid kerstdiner luisteren we 
naar een kerstverhaal, we zingen 

wat en spelen het favoriete BINGO spel, waarbij leuke 
prijzen te verdienen zijn. Na een laatste kopje koffie 
gaat iedereen tussen 18.00 en 18.30 uur weer 
huiswaarts. 
 
GEZOCHT: Helpende handen 
- gastvrouwen en/of gastheren voor ontvangst en als 

gesprekspartners. 
- mensen die een Bingo willen verzorgen en 

begeleiden. 
- mensen die helpen met schenken en bedienen van 

de drankjes en het uitserveren van het Kerstbuffet. 
 
Wilt u ons op één van deze terreinen de helpende hand 
bieden? Laat het zo snel mogelijk weten! Graag vóór 
10 november. 
 
Annelies Westra, 
Nieuwstraat 34, Weesp 
telefoon 0294-413447 of 06 28 50 45 80 
e-mail adres: a.westra@kpnplanet.nl 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën 
en de voorbereidingscommissie, 
Annelies Westra-van den Berg 
 
 

Jeugddienst 
 

Zondag 10 november, 10.00 uur 
‘Laat je talent zien!’ 
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● Berichten 
 
Kunnen we de taken 
en activiteiten beter verdelen? 
 
Van de beleidsplancommissie 
 
Inzet vrijwilligers 
Binnen onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief op 
verschillende terreinen en bij diverse activiteiten. Dit 
werk is een belangrijke pijler van ons gemeente zijn. 
 

Het is belangrijk dat gemeenteleden het werk doen 
dat past bij hun aanleg, interesse en kwaliteiten. Zo 
houdt iedereen plezier bij zijn taak. Met onder meer 
de vergrijzing zien we dat het moeilijk is om vrij-
willigers te vinden. De jongere generatie blijkt zich 
niet te willen vastleggen voor een vaste periode. Dit 
betreft met name kerkenraadswerk en specifiek 
ambtsdragers met een pastorale en diaconale taak. 
Ook ander werk kan de komende jaren lastig worden 
als gevolg van een tekort aan c.q. ouder worden van 
vrijwilligers.  
 

Vandaar onze vraag: kunnen we taken en activiteiten 
beter verdelen? Heeft u concrete tips? We horen ze 
graag! 
 
Nico de Groot, Katinka Hilders, 
Linda de Zeeuw, Alida Groeneveld 
beleidsplan@pknweespdriemond.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn kerk 
 
De Protestantse Kerk wil kerk zijn daar waar de 
mensen zijn. Dat is ‘gewoon’ in een kerkgebouw als 
het onze, in Weesp en elders. Er zijn pioniersplekken 
in bijvoorbeeld nieuwbouwwijken als IJburg of Leidse 
Rijn. Een nieuw initiatief is een internetkerk, een 
pioniersplek op internet. 
Op dinsdag 15 oktober is 
‘online’ (via internet) deze 
vorm van kerk van start 
gegaan. Mijnkerk.nl is een 
site waar iedere week een preek van ds. Fred 
Omvlee (van 3 minuten) geplaatst wordt, waar je een 
virtueel kaarsje kunt branden, en voorbede kunt 
aanvragen. De Protestantse Kerk ziet dit als een 
waardevolle aanvulling op het aanbod dat er al is. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op mijnkerk.nl. Op 
mijnkerk.nl/lanceringsdienst-mijn-kerk/ is de zgn. 
lanceringsdienst na te kijken. 
 
 
Kaarten verkoop in de kerk 
 
Sinds een aantal jaren worden zelf gemaakte kaarten 
verkocht in de kerk. De hobby van een gemeentelid 
zorgt samen met de kaartenkoper voor een mooie 
opbrengst voor het goede doel. 
 

De opbrengst van de afgelopen jaren is meer dan 
€ 200,00 euro. Wij hopen dat u vooral mooie kaarten 
blijft sturen, die u natuurlijk in de kerk gekocht heeft. 
De opbrengst gaat naar “New Day Impact”, het 
nieuwe ZWO project in Albanië. Komende weken 
hoort u hier nog veel meer over. 
 

U kunt meer informatie vinden op de website: 
www.newdayimpact.nl. 
 
Katinka Hilders 
 
 
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 8 november in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 9 november wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 
Vrijdaggroep: 
Henk Nagel 
Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
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● Informatief 
 
Het Nieuwe Liedboek 
 
Het nieuwe liedboek is nog mooier dan het liedboek 
dat wij al veertig jaar gebruiken om God te loven en 
ons het geloof te binnen te zingen. Het nieuwe 
liedboek borduurt terecht voort op het liedboek uit 
1973, dat een bron van inspiratie is geweest voor het 
samenstellen van het nieuwe liedboek. Voor 
continuïteit heb ik vijftien jaar geleden reeds gepleit 
in het artikel 'Samen op weg naar een nieuw 
liedboek', dat destijds in 'In de waagschaal' nieuwe 
jaargang 27 nummer 3 is verschenen. Een geslaagd 
proces van vernieuwing gaat immers niet zonder 
continuïteit, want 'continuïteit blijkt steeds weer een 
groot goed te zijn'. Daarom kan een vernieuwd 
liedboek 'beter bestaan uit aanvullingen op het 
bestaande bestand aan liederen dan uit een totaal 
vernieuwd concept'. 
 

Doordat in het nieuwe liedboek meer liturgische 
elementen in de vorm van 'responsoria uit 
verschillende kerkelijke tradities' in de vorm van 
'fraaie gregoriaanse en orthodoxe responsoria' en 
veel meer gebedsteksten zijn opgenomen, is het 
gaan lijken op het voortreffelijke Evangelisches 
Gesangbuch, dat niet alleen een liedboek is, maar 
ook een boek dat via liederen, gebeden, gedichten 
en literaire teksten tot meditatie en gebed uitnodigt 
en aanzet. Zodoende vormt het nieuwe liedboek een 
mooie aanvulling op de twee delen van het 
Dienstboek dat onze kerk rijk is. Dankzij dit 
veelomvattende materiaal kan men 'in stille omgang 
leven', wat 'een belangrijke bijdrage' vormt aan 
'groeien aan je geloof en … groeien van je geloof' en 
daarmee aan groeien aan het leven, zodat het tot 
een veelomvattende diepgang komt. 'Dit alles nodigt 
er toe uit dit liedboek niet alleen tijdens een 
kerkdienst, maar ook daar buiten vaak ter hand te 
nemen'. 'Zingen en bidden in huis en kerk' is wat 'een 
mens nodig heeft om een rijk, geïnspireerd leven te 
kunnen leiden'. 
 
 
 

 
 
 
 

In het nieuwe liedboek staat ons 'heel de reikwijdte 
van het kerklied, van de Oude Kerk tot en met Taizé' 
en Iona ter beschikking. 'Een enorme verrijking!' Een 
gouden greep is dat men bewerkingen van Psalmen 
direct achter de desbetreffende Psalm heeft 
opgenomen. Zo wordt weer eens duidelijk wat voor 

een geweldige bron van inspiratie het Psalter de 
eeuwen door is geweest. Gregoriaans, Genève, 
eigentijdse bewerkingen, het is er allemaal. Wat een 
rijkdom! 
 

Na de Psalmen volgen de Cantica, de liederen. Een 
veelheid aan gezangen uit allerlei tradities. Maar 
liefst  865 in getal! Van sommige liederen is de 
originele Duitse, Engelse of Franse tekst 
opgenomen. Prachtig! Geliefde oude liederen, die 
niet in de bundel van 1973 stonden, vindt men in 
deze bundel weer terug.  
 

Te midden van een keur aan liederen vindt men de 
getijden zoals die vanouds in de kloosters zijn 
gebeden, zeven maal per etmaal, om God intens te 
zoeken en de muren van onrecht, armoede en 
dictatuur te slechten. De liturgie zoals die gevierd 
wordt in de kloosters is immers een bron van 
inspiratie voor de liturgie zoals die gevierd wordt in 
de parochie. Luther heeft het geestelijk leven zoals 
hij dat kende vanuit het klooster in de huiselijke kring 
voortgezet in het Duits en grote delen van de mis 
vertaald in het Duits.  
 

Na de getijden volgen de vaste gezangen voor de 
liturgie, want van een stijve kerk zijn wij in de 
twintigste eeuw, vooral dankzij Gerardus van der 
Leeuw en Willem Barnard, een vierende kerk 
geworden, net als zoveel andere niet-protestantse 
kerken. Een heilzame verandering en een hele 
verrijking van ons geloofsleven! 
 

In de afdeling 'getijden van  het jaar' vindt men 
liederen voor de feesten en het nodige liturgisch 
materiaal voor de diverse tijden van het kerkelijk jaar. 
Daarna volgen de rubrieken 'leven' en 'samen leven'. 
 

Ook bij het samenstellen van deze liedbundel is 
vooral gekeken naar kwaliteit. Alleen zo krijg je een 
verzameling blijvertjes bij elkaar. Geen waan van de 
dag, maar samen zingen wat verantwoord is, het hart 
verheugt en diepgaand inspireert.  
 

Hoe men met weinig woorden veel kan zeggen blijkt 
uit een tafelgebed van Ruth Burgess op pagina 545: 
'Ik eet alleen, God/ Schuif bij me aan,/ je bent 
welkom'. 
 

Een gedicht van Willem Barnard, die zoveel voor de 
ontwikkeling van het kerklied heeft gedaan, besluit 
deze liedbundel. Samen met de twee delen van het 
Dienstboek vormt dit liedboek een rijk bezit waar 
menige kerk jaloers op kan zijn.  
 

Wie elke dag een psalm en een gezang zingt en 
tekst en melodie goed op zich in laat werken door er 
over te mediteren heeft deel aan een rijk kerkelijk 
jaar waarin heel veel valt te genieten. 
 
 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Terugblik: Fris & Fruitig 
 
Zaterdag 5 oktober was er van alles aan de hand. In 
de Grote Kerk werden interactieve workshops ge-
houden. 
 

Alles in het teken van fris & fruitig: een vervolg op de 
fruit-actie van de kerken tijdens het Sluis & Bruggen-
feest. 
 

Zijn we als kerken in de maatschappij voldoende fris 
& fruitig? Ruchtbaarheid is er voldoende gegeven in 
de plaatselijke media en in de kerkbladen, maar je 
houdt als organisatie je hart vast en houdt rekening 
met een tegenvallende opkomst. Schoorvoetend 
kwam een hand vol bezoekers naar de eerste 
workshop, maar na verloop van een half uur was de 
groep al uitgegroeid tot 15 mensen. Het 
was een gezellige, leuke, lekkere (sappen 
en smoothies), maar ook zeer leerzame 
zaterdagmiddag. De Wereld Winkel was 
aanwezig met een aantal leuke producten 
en inspirerende boeken. 
 

We kijken er met veel plezier op terug. 
Onze conclusie: Voor herhaling vatbaar! 
 
Namens de organisatie, 
Nel Pronk en Annelies Westra 
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● Berichten 
 
Boekentafel Hebron 
 
In verband met de aangekondigde sluiting van de 
boekentafel van Hebron in Het Lichthuis, zijn alle 
boeken 50% afgeprijsd. 
 

Komt u gerust eens kijken. De openingstijden voor de 
verkoop zijn: dinsdag, woensdag, en donderdagmorgen 
van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
 

Tot ziens in Het Lichthuis! 
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93 
 
 
Bedankt 
 
Na het overlijden van Arend hebben wij veel reacties 
mogen ontvangen. Wij willen iedereen hiervoor 
bedanken. De belangstelling was hartverwarmend. 
 
Gré Bleijerveen, kinderen en kleinkinderen. 
 
Bedankje 
 
Wij willen iedereen bedanken die ons herdacht hebben 
met ons 45-jarig huwelijk. Na een moeilijke periode van 
de ziekte van Klaas en het overlijden van mijn broer 
Piet, zijn wij de Heere dankbaar die dit mogelijk heeft 
gemaakt om dit heugelijke feit te mogen gedenken. 
Een hartelijke groet! 
 
Klaas en Jeltje Samplonius 
 
Dankbetuiging 
 
Hartelijk dank voor alle felicitaties en attenties ter 
gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. 
 
Mieke en Dick Hoefman 
 
Lieve mensen 
 
Voor uw lieve en hartelijke gelukwensen ter 
gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk willen we u  
heel hartelijk danken. We kunnen terugzien op een heel 
fijne dag! 
 
Hartelijke groeten, Jan en Wil Breijer 
 
Bedankt beste mensen 
 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de 
kaarten, bloemen, telefoontjes, enz die wij mochten 
ontvangen bij ons 60 jarig Huwelijksfeest. 
 
Rie en Cor Roetman. 
 
Wie heeft mijn huisbijbel gevonden. Er zitten talrijke 
leeslintjes in, maar geen naam. 
 
Mieke Hoefman tel. 412084 

● Voor de jeugd 
 
Kinderclub "De Regenboog" 
 

De herfstvakantie is al weer 
voorbij en dan gaat de 
kinderclub weer beginnen. 
Weet je nog, als je er 
geweest bent, welk thema 

van de zomer het was van de 
Vakantie Bijbel Week? TE 

GEK!! Daar willen we op de club 
mee verder gaan, vertellingen uit 

de bijbel die zo mooi "TE GEK" zijn. 
 

Herinner je nog de verhalen? Noach, die een ark 
(boot)  moest  gaan  bouwen  op  het  droge,  Abram  
naar een ver vreemd land, Nicodemus die opnieuw 
geboren moest worden, enne de verlamde man met 
zijn vier vrienden. En niet te vergeten de 
poppenspeler Alexander Bauwens, die vertelde van 
Petrus die wandelde op het water. De rode draad 
was in de vertellingen, dat de Heere God te 
vertrouwen is. In de Bijbel staan nog veel meer 
verhalen geschreven voor ons, dat we de Heere 
Jezus in alles kunnen vertrouwen. Wat een rijke 
boodschap mogen we aan de kinderen doorgeven! 
 

Wilt u voor deze kinderen bidden en ook voor de 
leiding. Er mag gezaaid worden... Een volgende 
spreuk is van toepassing: Wanneer wij werken, 
werken wij, wanneer wij bidden, werkt God! 
 

Natuurlijk doen we nog veel  meer op de club!  We 
zingen, bidden en gezellig kletsen. En niet te 
vergeten heerlijk knutselen! Dat doen we met 
allerlei materialen zoals: hout, papier, verf., 
rubber, karton, glas, enz, enz. 
 

Wanneer begint de club? Op D.V. 13 november is 
de eerste middag. We beginnen om 14.00 uur en 
we stoppen om 15.30 uur. Het is in "Het Lichthuis" 
aan het Waagplein. Zo is er elke week club, alleen 
in de schoolvakantie is er geen club. Iedereen is 
welkom,  ook  als  je  niet  op  de  Vakantie  Bijbel  
Week bent geweest. Je vriendje, vriendinnetje, 
buurmeisje of jongen mag je ook mee nemen!! En 
weet je, het is helemaal gratis! 
 

Mochten er nog vragen zijn, dan mag je altijd 
bellen. Het telefoonnummer van juf Willy Nagel is 
254388,  juf  Elly  v.  Beek  is  416975  en  van  juf  
Joke Groenendaal: 251524.  
 

Tot ziens op de 13de november, 
juf Willy, juf Elly en Juf Joke 

 


