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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op di, wo, en do tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Op ma en vr is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek 
aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 
Weesp, tel 0294 450 041, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Plaatsverv. Voorzitter: Chris Bavinck, penningmeester: Alex Otten, 
secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl,  
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink, Tamme 
Westra 
 

 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 
Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: M. van der Tholen-Hoepel, telefoon 0294 417 879. 
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 
 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 1: vrijdag 27 december, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 6 januari 2014. 
Activiteitenperiode: 8 januari tot en met 28 januari. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 15 december 
3e zondag van Advent 
Gaudete, Verblijdt u 
  
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO-project, Albanië 
2e collecte kerk 
 
19.30 uur Christmas Carols 
 
Biosgebouw, Middenstraat 
10.00 uur kerksiteviering 
 
 

zondag 22 december 
4e zondag van Advent 
Rorate, Coeli, Dauwt hemelen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  koffiedrinken na de dienst 
   
1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
14.30 uur volkskerstzang 
 
Het Koor Grote of Laurenskerk  
17.00 uur kinderkerstfeest 
 
Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds. W.v.d. Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
   
1e collecte diaconie  
2e collecte orgelfonds 
 
 

dinsdag 24 december 
Kerstnachtdienst 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
22.30 uur ds W.J.Lamfers 
 
1e collecte arme studerende jongeren in  
  Roemenie 
2e collecte kerk 
 
 
 
kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
 13 december  ds W.J. Lamfers 
 20 december  R.K. dienst 
 27 december  Dhr G. Herderschee 
  3 januari   R.K. dienst 
 
 

woensdag 25 december 
Kerstmis 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte kinderen in de knel 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte kinderen in de knel 
2e collecte kerk 
 
 

zondag 29 december 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 

dinsdag 31 december 
Oudjaar 
 
Koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31  
19.00 uur ds W.J. Lamfers 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte  kerk 
 
 

zondag 5 januari 
Epifanie, Verschijning van de Heer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  koffiedrinken na de dienst 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds J.L.W. Koppenhol, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 

1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
22 december Dhr G. Herderschee (Kerst, 18.30 uur) 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 

Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 15 december 
Hr A. Jochemsen 457790 
 

zondag 22 december 
Hr F. Lijnsvelt` 410455 
 

woensdag 25 december 
Aetsveld: Hr S. Biesheuvel 417859 
Overige:  Mw M. Stevens 411271 
 

zondag 29 december 
Hr G.v.d. Zande 414840 
 

zondag 5 januari 
Hr T. Pickhard 410072 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
vrijdag 13 en zaterdag 14 december 
ophalen oud papier, papier graag buitenzetten vóór  8.00 uur 
 
vrijdag 13 december 
PCOB, Kerstviering 14.00 uur 
 
maandag 16 december 
bespreek het samen, o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00-15.00 uur 
 
maandag 16 december 
Protestantse Vrouwen op Weg, Kerstviering 19.45 uur 
 
maandag 16 december 
belijdeniscatechese 20.30 uur 
Biosgebouw, Middenstraat 
 
woensdag 18 december,  
filosofiekring 1, o.l.v. dr W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur 
 
donderdag 19 december 
Open Deur kring, Kerst 2013 10.00 uur 
‘Voor de kinderen van deze wereld’ 
mevr. Folkertsma, Zomerstraat 15, Driemond 
 
donderdag 19 december 
creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
donderdag 19 december 
Passage, kerstviering 19.45 uur 
 
donderdag 19 december 
filosofiekring 2, o.l.v. dr. W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur 
 
donderdag 2 januari 
creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
woensdag 8 januari 
samen lezen, samen beleven 20.00-22.00 uur 
o.l.v. ds W.J. Lamfers 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 
Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 
thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 
dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op dinsdag, woensdag en 
donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 
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● Meditatie door ds. W.J. Lamfers 

 
Het Woord 
 
God heeft ons als geheim van het leven van het 
begin af aan de taal gegeven, opdat mensen elkaar 
via communicatie in liefde kunnen bereiken, een 
gemeenschap kunnen stichten, een samenleving 
kunnen opbouwen. Steeds weer klinkt dan ook in 
het Woord het 'zo spreekt de Heer'. Dan valt er iets 
bijzonders te horen, dat wij ter harte moeten 
nemen om iets goeds van het leven te kunnen 
maken. God spreekt ons liefdevol aan, opdat wij in 
ant-woord op Zijn Woord, ver-antwoord-elijk in het 
leven staan, Gods liefde doorgeven aan anderen.  

Met dat het Woord mens is geworden met de 
komst van het Kerstkind klinken er opnieuw 
woorden van liefde en heil, maakt Gods goedheid 
zich opnieuw breed in ons midden, nu niet alleen 
hoorbaar, maar ook zichtbaar. Dat is het mysterie 
waarover Johannes zich verbaast vanaf het begin 
van zijn Evangelie. Het wonder dat God ons zo 
nabij komt. Geen afstandelijke God aan wie wij ons 
moeten onderwerpen, maar een God die ons bij de 
hand neemt, met ons is, op allerlei manieren met 
en tot ons spreekt.  

Johannes kan zich alleen maar verheugen over de 
woorden die God heeft laten klinken. Johannes kan 
zich alleen maar verwonderen over deze principiële 
inzet van God die geheel en al op samen-leven is 
gericht. Zonder taal geen contact. Zonder taal geen 
begrip. Zonder taal geen verbondenheid. Via 
woorden elkaar liefdevol raken, daar gaat het God 
om, omdat het Hem om mensen en hun welzijn 
gaat.  

Zonder de juiste woorden komt er niets tot stand, 
ontstaat er niets goeds. Zonder de juiste woorden 
krijgt het leven geen inhoud. De juiste woorden 
brengen echter licht in het bestaan van mensen, 
creëren een goede sfeer, vreugde, verbondenheid, 
alles wat een mens nodig heeft om het leven als 
goed te kunnen ervaren.  

Wat woorden al niet vermogen! Daarom reikt God 
ons de juiste woorden aan en legt God ons de 
juiste woorden in de mond, opdat miscommunicatie 
zoveel mogelijk wordt uitgesloten. 

Om nog meer licht in ons bestaan aan te brengen, 
om nog meer licht over het goede leven te laten 
schijnen, wordt HET Woord mens met de mensen, 
 

 

een van ons. Dan kunnen wij nooit meer zeggen 
dat God onbegrijpelijk is, dat God ons niet het 
goede voorbeeld heeft gegeven. Het Kerstkind als 
de grote communicator, als Gods vleesgeworden 
goedheid, als het lichtend voorbeeld. 

Maar of wij die getuigen van God ook dankbaar 
ontvangen??? Johannes weet het niet zo net. Of 
liever gezegd, hij weet het wel: het verging de 
profeten niet best. Zij kregen geen gehoor, zij 
werden niet geduld. Er is geen plaats voor hen in 
onze herberg. 

Via het Woord, via het Kind gebeurt er iets 
bijzonders: worden wij kinderen van God, ontstaat 
een hechte band met God. Een andere 
toegangspoort tot God dan deze Ene is er niet. Wij 
hebben dat Woord, dat geklonken heeft en ons is 
voorgeleefd, dus broodnodig, willen wij goede 
woorden spreken, mensen echt diepgaand 
bereiken, vrede stichten in navolging van DE 
Vredevorst. Het Christuskind betekent een nieuwe 
inzet met grote gevolgen waar wij tot op dag van 
vandaag de vruchten van plukken, profijt van 
hebben. Vaak zien wij dat niet eens meer, maar die 
nieuwe inzet van Gods liefde werkt wel door, 
zolang het Woord maar klinkt, wordt gehoord en 
wordt gehoorzaamd.  

Waar Gods Woord wordt veronachtzaamd, waar 
dat Woord achteloos terzijde wordt geschoven 
omdat men het beter denkt te weten dan Gods 
heilzame richtlijnen voor een goed leven, is er 
onvoldoende oog voor het welzijn van mensen, 
wordt zoiets vaags en abstracts als de economie 
belangrijker gevonden. Dan hebben alleen enkelen 
het goed. Rond het Woord van het Kerstkind 
hebben alle mensen het goed. Zo maakt God het 
verschil. Het Kerstkind daagt ons uit daarvoor oog 
te hebben en goede woorden te spreken, woorden 
die ervan getuigen dat God tot ons hart gesproken 
heeft. Zo leven wij elke dag dankzij God een rijk 
gevuld bestaan. Een reden om dankbaar voor te 
zijn! Met woorden van Bonhoeffer: 

'In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag'. (lied 511:7). 

 

 

 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 15 december 
3e zondag van advent 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Zondag 15 december is het derde advent, zondag 
Gaudete. Verheugt u! Wees blij! We vieren dat kerst 
steeds dichterbij komt. Op deze zondag volgen we het 
spoor verder langs vrouwen met lef. Deze week staat 
Ruth centraal. We lezen Ruth 4 (bijna) in zijn geheel, 
afgewisseld met het zingen van de acclamatie 
‘Gaudeamus hodie’ (Laten we vandaag blij zijn!), geheel 
in lijn met de sfeer van derde advent. Ook vieren wij 
deze zondag het Heilig Avondmaal met elkaar. Iedereen 
welkom! (ds. Marije Hage) 
 
 

 
zondag 22 december 
4e zondag van advent 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 ‘Vrouwen met lef’ is het thema van het adventsproject. 
Op de vier adventszondagen staan de vrouwen die in 
de stamboom van Jezus genoemd worden (Matteüs 1) 
centraal. Op deze 4e adventszondag is dat Batseba (II 
Samuël 11) De liederen zijn gekozen uit het nieuwe 
Liedboek (2013), waarin ook de bekende advents-
liederen opgenomen zijn. De ingangspsalm zingen we 
op een andere manier. We zingen de psalm meestal in 
berijmde coupletten. Nu zingen we de onberijmde psalm 
in beurtzang tussen voorzanger en gemeente. In de 
lutherse traditie is deze vorm één van de mogelijk-
heden. Ook in de kloosters wordt op deze manier de 
psalmen gebeden en gezongen. Ervaring heeft mij 
geleerd dat het even oefenen is. De psalmtekst komt op 
een andere manier binnen en dat werpt een ander licht 
op de tekst. Op de 1e adventszondag ging dat zingen 
goed. 
Op deze zondag zal Jamy Samuël Gijzen het teken van 
de doop ontvangen.  Hij is het derde kind in het gezin 
van Jeffrey en Evelien Gijzen-Heijnen (Gemeenschaps-
polderweg 111). Evelien is een goede bekende van de 
jeugd: ze is actief in de kinderdienst, doet de stamtafel 
en is betrokken bij de Kerksite-vieringen.  (ds. Alida 
Groeneveld) 
 
 

 
dinsdag 24 december 
Kerstnacht 
 
Grote of Laurenskerk, 22.30 uur 
Gedurende de vier Adventzondagen hebt U 
boodschappentasjes in elkaar gezet en daarop een 
boodschap geschreven aan de hand van het thema: 'Ik 
hoop dat God met Kerst ...…'. Met Kerst hangen de 
boodschappentasjes in de Kerstboom. In de Kerstnacht-
viering gaat het over de inhoud van een boodschappen-
tas vol, die God ons schenkt met Kerst. U ontvangt in 
de Kerstnacht een boodschappentas met daarin een 
kind, een liturgie en een Kerstkrant. Samen met 
Christine Kamp en de sopraan Aleksandra Anisimowicz 
zingen wij met de engelen tot eer van God dankbaar 
mooie Kerstliederen, geïnspireerd door de Evangelie-
lezing: Johannes 1:1-5, 14-18. (ds. W.J. Lamfers) 
 

woensdag 25 december 
Kerstmis 
 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
De kerstochtenddienst is een gezins-
dienst, waarin we bekende kerst-
liederen zullen zingen, en één nieuwe: 
lied 480 ‘Ik wandel in gedachten’. Het 
lied is afkomstig uit Scandinavië en is 
daar heel populair. Het lied gaat over 
de tegenstelling tussen de hoge 
hemelse komaf van Jezus en de 
nederige plaats tussen de bedelaars 
waar hij geboren wordt. Voor wie het 

lied alvast wil beluisteren: zie deze uitvoering door Mari 
Boine, een Sami (Lap) zangeres tijdens de kerkdienst 
ter gelegenheid van het huwelijk van de Noorse 
kroonprins: http://tinyurl.com/kvc9wzq. 
Wie het leuk vindt om verkleed te komen als een 
personage uit het kerstverhaal, mag dat doen! Groot en 
klein! Ik ben benieuwd hoeveel Maria’s, Jozefs, 
engelen, herders, wijzen en schapen er zullen zijn. 
We horen het geboorteverhaal naar Lucas 2 in een 
versie met de kinderen. Eveneens zal Matteus 1:18-25 
klinken. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
zondag 29 december 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
In de dienst op 29 december staat de Epistellezing 
Galaten 3:23-4:7 centraal en daarmee het nieuwe dat 
het Kerstkind ons heeft gebracht: dat wij via HET Kind 
ook kinderen van God zijn. Wij zingen enkele verzen 
van Psalm 147, lied 412 en lied 966 en de liederen 353 
en 517 en ervaren mede zo dat het leven met God goed 
is. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 
dinsdag 31 december 
Oudjaar 
 
Grote of Laurenskerk, 19.00 uur 
In de Oudejaarsdienst op 31 december staat Psalm 92 
centraal. Leven is God loven, elke dag opnieuw, omdat 
Zijn weldaden elke morgen nieuw zijn (Klaagliederen 
3:23) en Hij ons draagt van dag tot dag. Zo groeien als 
een boom en veel vrucht dragen, zodat het onrecht 
moet wijken. Wij zingen enkele coupletten van Psalm 92 
en lied 863 en de liederen 217 en 517. Samen met 
prachtige koraalvoorspelen wordt het een mooi geheel 
rond de kansel. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 

zondag 5 januari 
Epifanie 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar 2014 horen 
we Jesaja 60:1-6 en het evangelie naar Matteus 2:1-12, 
het altijd weer prachtige verhaal van de wijzen uit het 
oosten. Met recht verhalen waarmee we de verschijning 
(=epifanie) van onze Heer Jezus Christus kunnen 
vieren. (ds. Alida Groeneveld) 
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● In memoriam 
 
 

Nikolaas Roukens 
14 augustus 1932 - 21 november 2013 

 
Nikolaas Roukens overleed 81 jaar oud, na een lange periode van afnemende gezondheid. Via zijn vrouw Tini 
Roukens-Bavinck, overleden in 2004 voelde hij zich verbonden met de lutherse gemeente. Hij heeft jarenlang aan 
de Utrechtseweg gewoond, waar hij zijn werk had in de wasserij van zijn schoonfamilie, en waar hij zijn hobby, de 
groentetuin, kon uitoefenen. In een dienst in de Grote Kerk op 27 november jl. hebben we afscheid van hem 
genomen met woorden uit Psalm 23 en Matteus 11. Daarna hebben we hem begraven in het familiegraf. Moge de 
Eeuwige zijn kinderen Inge, Afke, Henco en Jolanda en kleindochter Demi troosten. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 

Hendrika Moolhuizen-Hooijer 
4 november 1929 - 24 november 2013 

 
Na een lang ziekbed, dat zij omgeven door wie haar lief waren vredig droeg, overleed op zondag 24 november in 
haar huis aan de Hoogstraat Hendrika Moolhuizen-Hooijer. Vele jaren zag u haar in de winkel, maar de laatste 
jaren waren haar krachten ten gevolge van hartklachten zozeer afgenomen, dat zij niet meer op straat kwam. 
Mevrouw Moolhuizen was een lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma, die haar man trouw steunde bij zijn 
activiteiten in de winkel, daar voor velen een luisterend oor was en voor een sterk en hecht thuisfront zorgde. Als 
trouw gemeentelid, dat gehecht was aan de zondagsrust, was zij vaak in de Grote kerk te vinden en onderhield zij 
met menigeen hartelijke contacten. Toen zij ziek werd bleef men haar trouw bezoeken, omdat zij banden voor het 
leven met mensen wist te smeden. 
In de dankdienst voor haar leven in de Grote kerk op maandag 2 december stonden Psalm 39:5-8, Romeinen 
12:17 en 18 en 1 Johannes 4:19-21 centraal. Liefde als de kern van het leven. Aansluitend vond onder grote 
belangstelling de begrafenis plaats op Carspelhof. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 
9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje 
koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw 
aanwezig. 
Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw 
aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis 
uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

 

 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 
uur. 
 

 
Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
 
Pastoraat 
Mocht u prijs stellen op 
een bezoekje of iemand 
weten die een bezoekje 
zal waarderen, belt u dan 
met de dames van het 
Pastoraal Centrum. Zij 

kunnen een afspraak inplannen. 
 
 
Bespreek ‘t samen 
Op maandag 16 december staan de teksten 
van 22 december en 25 december centraal: 
Matteus 1: 1-25, II Samuel 11 en Lucas 2. 

Nieuwjaarsreceptie 
Aansluitend aan de kerkdienst op 5 januari zal er de 
gebruikelijke receptie zijn waar u elkaar veel heil en zegen 
kunt wensen voor het nieuwe jaar. Wij kunnen deze receptie 
niet tot het einde bijwonen. Onze oudste dochter Debora 
speelt in het Jeugdorkest Nederland. Dat orkest geeft die 
middag een concert in Enschede, waar wij bij zullen zijn. 
 
Afwezig 
In het kader van de permanente nascholing ben ik afwezig 
van 6 – 26 januari 2014. De collega’s nemen zo nodig waar. 
 

Ik wens iedereen gezegende kerstdagen en veel heil en 
zegen voor 2014. 
 

Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 

 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Mijnheer De Geus verblijft 
al enige tijd in Naarder-
heem voor revalidatie. Dat 
is hard werken geblazen! 
Mijnheer de Geus laat het 
allemaal maar over zich 
heen gaan en oefent flink. 
Mevrouw Lentink kwam 
lelijk ten val en onderging 

in Hilversum een heupoperatie. Dan ben je 
over de honderd en beland je voor de 
eerste(!) keer in het ziekenhuis… Wie doet je 
dat na? Nu revalideert mevrouw Lentink in 
Gooizicht, ook in Hilversum. Een verpleeg  
 

huis, dat is toch wel heel wat anders dan thuis je eigen gang 
kunnen gaan. Ook dat is wennen. En dan moet je daar ook 
nog je verjaardag vieren. Ook dat gaat lukken. Maar nu eerst 
sporten, ook al vindt onze plaatsgenoot Midas Dekker dat 
terecht maar niks. 
Voor het werk in Roemenië ontving ik giften van twintig en 
vijftig euro. Hartelijk dank! 
 
Varia 
Op 11 december zien wij elkaar bij de gemeentemaaltijd rond 
een lekkere hap en mooie liederen. 
Op 13 december vieren wij op Oversingel samen Kerst, 
gezellig rond de koffie met iets lekkers en samen genietend 
van liederen die ons elk jaar weer raken. 
 

Ds. W.J. Lamfers 

 
Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
 
December 
De maand december is 
altijd een drukke maand 
vol festiviteiten. Met de 
kerksite hebben we de 
maand al ingeluid door 
op 29 november Sinter-
klaas te vieren. Met 

warme chocolademelk met slagroom, peper-
noten en taaitaai werd het heilig avondje 
gevierd. Er waren brillen met snorren, afwas-
borstels met jurkjes en een minikerstboom. 
Het was fijn en hartelijk dank aan de kerksite-
plusmeiden voor alle voorbereidingen! 
Ook in december: de Christmas Carols op 15 
december, en natuurlijk het kinderkerstfeest 
op 22 december! Voorbereidingen zijn in 
 

volle gang en elders in deze Onderweg vindt u meer 
informatie over hoe/wat/waar. Van harte aanbevolen! 
 
Jeugdwerkplatform 
Een aantal jaar geleden is het jeugdwerkplatform in leven 
geroepen. Dit is binnen onze gemeente een overlegorgaan 
waar alle geledingen van het jeugdwerk zitting in hebben, met 
een persoon als afvaardiging. Zo kunnen kinderdienst, 
kerksite, kerksite plus, oppasdienst, regenboog, stamtafel, 
jeugddienstcommissie met elkaar in contact blijven. In het 
nieuwe jaar willen we het platform uitbreiden door ook alle 
leiding van de kerksitevieringen en –stamtafel uit te nodigen. 
De nadruk van de avonden komt minder op vergaderen te 
liggen en meer op uitwisseling en bezinning. Zo willen we 
werken naar een betrokken jeugdteam met ruimte voor 
inspiratie. 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 
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● Commissies 
 
Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
 
De kerk bevindt zich in de Adventstijd. Samen bereiden we 
ons voor op het eerste feest in het kerkelijk jaar, het 
kerstfeest. Sinds vele eeuwen is het in de kerk gewoonte om 
vier Adventszondagen te hebben. Dat is goed, niet omdat het 
op zichzelf bijzondere zondagen zijn die zich van de andere 
zondagen onderscheiden, maar wel omdat die zondagen ons 
voorbereiden op de herdenking van Christus’ geboorte en 
ons plaatsen voor de geweldige boodschap van Jezus 
Christus Gods Zoon, Zijn komst tot een wereld verloren in 
schuld. Dr. Van Ruler schrijft in zijn boek ‘Waarom zou ik 
naar de kerk gaan’ over het kerkelijk jaar en de kerst, dat 
hoewel het heil ons in één persoon, Jezus Christus gegeven 
is en dat wij moeten bedenken dat Hij veel dingen gedaan 
heeft, namelijk dat Hij is geboren, Zich overgegeven heeft in 
de dood, is opgestaan uit het graf en ten hemel is gevaren. 
Dat wil in al zijn onderdelen herdacht en gevierd worden, zo 
schrijft hij. Daarom hebben we een hele reeks nodig en die 
reeks noemen we het kerkelijk jaar. Ieder heilsfeit is als een 
elektrische schok, waardoor ons hart weer helemaal op gang 
wordt gebracht en wij in het kerkelijk jaar tal van steunpunten 
hebben waarop wij kunnen leunen. Met andere woorden: het 
kerkelijk jaar is voor de mens een wat gemakkelijker vorm om 
het heil tot zich te nemen.  
 
Namens de kerkenraadscommissie, P. Zevering 
 
 

Eindejaarscollecte 
 
De laatste Onderweg van het jaar 2013 ligt voor u samen met 
een acceptgirokaart voor de gebruikelijke eindejaarscollecte, 
waarbij wij u een (extra) bijdrage vragen voor onze 
plaatselijke activiteiten. De begeleidende tekst spreekt voor 
zich. We hopen dan ook dat u een steentje wilt bijdragen om 
het werk binnen onze gemeente te kunnen voortzetten en 
waarnodig uit te breiden. Alvast bedankt. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 

 Christmas Carols 
      Zie pagina 16 
 

    Zondag 15 december, 19.30 uur 
    Grote of Laurenskerk 

 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Op zondag 5 januari, na de kerkdienst, 
bent u van harte welkom op de 
nieuwjaarsreceptie, waar u onder 
het genot van een drankje en een 
hapje elkaar een goed jaar kunt  
toewensen! Zie ook pagina 11. 
 
 

In de nacht van 26 op 27 november werd uit 
dit aardse leven weggenomen mevr. 
Hendrika Groenendaal – De Lange, op de 
leeftijd van 89 jaar. Eerder woonde zij op het 
Verlengd Buitenveer, maar de kinderen 
vonden de omgeving niet meer zo veilig en 
de leeftijd kwam met zijn beperkingen en 
daarom betrok ze woning op de dr. De 
Kuyperlaan. Ze heeft een bewogen leven 
geleid. Ze verloor haar man toen ze 40 jaar 
oud was en naast de vijf jonge kinderen 
vroeg de boerderij ook z’n zorg. Ze klaagde 
nooit en toen de laatste maanden haar 
krachten steeds minder werden probeerde ze 
nog zo goed mogelijk te functioneren totdat 
haar gezondheidssituatie ineens snel 
achteruit ging en een 24 uurs verzorging 
hoogst noodzakelijk werd. 
Voor hen die achterblijven, mag het een 
troost zijn dat ze op haar wijze mocht 
getuigen van de liefde Gods in Christus 
Jezus. Als je haar in haar laatste dagen van 
haar leven vroeg hoe ze er geestelijk 
voorstaat, dan antwoordde ze vanuit een 
diep geloof dat ze haar leven in vol 
vertrouwen legt in de Handen van haar 
Heere en Heiland. Bij het naderen van het 
einde van een mensenleven kan er een vorm 
van overgave ontstaan die men onder 
gewone omstandigheden voor onmogelijk 
had gehouden en zoals nu, bij het naad’ren 
van de dood, zei een enkel woord boekdelen. 
De middag voor haar sterven lazen we nog 
een gedeelte van psalm 71 waarin staat: “Op 
U, o HEERE! Betrouw ik; laat mij niet 
beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij 
door Uw gerechtigheid, en bevrijd mij; neig 
Uw oor tot mij en verlos mij.” De toelichting 
bij deze psalm wees erop dat dichter in de 
naam HEERE zijn eerbied, afhankelijkheid 
en verwachting uitspreekt. Op de inhoud van 
de woorden HEERE, eeuwigheid, 
gerechtigheid en het oor neigen van God, 
kon mevr. Groenendaal met een enkel woord 
Gods liefde beamen.  
 
P. Zevering 
 
 
 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

 
 
 

www.pknweespdriemond.nl 
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Verslag kerkenraadsvergadering 25 november 
 
In het eerste deel van de vergadering hebben we onder leiding 
van de leden van de beleidsplancommissie gesproken over 
delen van het concept beleidsplan 2014-2017. In de komende 
periode zal de commissie verder werken aan het beleidsplan. 
In de eerste maanden van 2014 zal het concept beleidsplan 
2014-2017 met de kerkenraadsleden en de gemeenteleden 
besproken worden. 
Het tweede deel van de vergadering was gereserveerd voor 
praktische zaken:  
- de jaarstukken 2012 en de begroting 2014 van de diaconie 
werden vastgesteld. 
- de begroting 2014, opgesteld door het College van 
Kerkrentmeesters, werd vastgesteld. 
- het eredienst- en collecterooster 2014 werd vastgesteld. 
 
Atie de Vries, scriba 
 
N.B.  
De jaarstukken 2012 en de begroting 2014 van de diaconie 
liggen gedurende drie weken ter inzage bij het PDC. U kunt ook 
een exemplaar per email aanvragen. Als u vragen over deze 
stukken heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Groen, 
tel. 415422. 
De begroting 2014, opgesteld door het College van Kerkrent-
meesters, ligt eveneens gedurende drie weken ter inzage bij 
het PDC. Ook hiervan kunt u een exemplaar per email 
opvragen. Met vragen kunt u terecht bij de heer P. van Gilst, 
tel. 410385. 
 
 
Kerstgiften 
 
Kerst is het feest van hoop, maar naast 
liefde, licht en warmte is het ook fijn als je 
met elkaar eten en drinken kunt delen. 
 

Achter veel voordeuren, ook in Weesp, is 
aan het einde van de maand en vooral in 
december de portemonnee leeg. Als kerk 
kunnen we deze problemen niet 
oplossen maar de diaconie wil aan deze 
gezinnen of alleenwonende personen 
een gift geven. De firma Pronk doet daar 
een mooi bruikbaar kerstpakket bij. 
 

Voor deze jaarlijkse actie is veel geld nodig, de collecte van 22 
december is hier voor vastgesteld. De diaconie vraagt u gul te 
geven zodat kerst 2013 voor ons allemaal een mooi feest mag 
zijn. 
 
Namens de diaconie, 
Katinka Hilders 
 
 
 

Het Pastoraal Diaconaal Centrum  
is in de week van Kerst en   
Nieuwjaar beperkt open.  

 
 

● Berichten 
 
Uren, dagen, maanden, jaren.... 
 
Het jaar 2013 zit er al weer bijna op. 
Misschien voor sommigen een jaar met 
pijnlijke herinneringen aan een persoonlijk 
verlies dat geleden werd, terwijl anderen 
misschien juist hele fijne dingen hebben 
meegemaakt waar met plezier aan 
teruggedacht wordt.  
 
Ook in de kerk kunnen we terugkijken op 
fijne momenten die we als gemeente met 
elkaar beleefd hebben, zoals bijv. de 
doopdiensten, het is altijd weer een feest als 
er kinderen gedoopt worden, maar ook bijv. 
de jeugddienst in juni waar een soort 
theaterdienst door de jongeren werd 
uitgevoerd, maar ongetwijfeld heeft u uw 
eigen herinneringen aan mooie momenten 
in de diensten van afgelopen jaar. 
 
Het jaar 2014 ligt voor ons, en wat het ons 
brengen gaat is nog een vraag. Wel bekend 
is dat wij met het nieuwe beleidsplan op 
weg gaan om met elkaar de toekomstdroom 
voor onze kerk gestalte te geven. Een 
uitdaging waar u in 2014 meer van zult 
horen. 
 
Het is zo langzamerhand traditie geworden 
om de eerste zondag in januari een 
nieuwjaarsreceptie te houden en ik wil u 
hiervoor dan ook, namens de kerkenraad, 
van harte uitnodigen. 
 
Aansluitend aan de viering op zondag 5 
januari zal er, na de koffie, gelegenheid zijn 
elkaar een gezegend nieuwjaar toe te 
wensen onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
 
U bent van harte welkom! 
Nicola Wink 
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Als je loopt, 
heb je tijd om ergens bij stil te staan 
 
Zaterdag 23 november was de tweede wandeling 
van dit seizoen. Om diverse redenen was de groep 
niet zo groot dit keer. Met 8 personen, in twee auto,s, 
reden we naar Vreeland. Bij het dorpshuis begint en 
eindigt het “Vredelantsepad”een klompenpad van 11 
kilometer. Het restaurant vlak bij het beginpunt ging 
pas om 12 uur open, dus dan maar zonder koffie van 
start. 
 

De route loopt eerst door het centrum van Vreeland 
en daarna langs de Vecht. Halverwege is daar kaas 
en ijs boerderij “de Willigen”. Enkele van ons zijn 
binnen gaan vragen of er eventueel ook koffie was. 
Dat was er niet, maar als we even geduld hadden 
ging de “kaas boerin” het zetten en konden we vast 
plaats nemen in een ruimte achter de winkel. 
 

Na de koffie en de nodige kaasmaak weetjes, 
vervolgden we onze wandeling, sommige een kaasje 
of potje jam met zich meedragend. Via de koeien-
stallen, bereikten we de weilanden en na diverse 
overstapjes en planken over de slootjes, kwamen we 
bij het Amsterdam-Rijnkanaal uit. Nog een stukje 
langs de dijk en vervolgens weer naar het dorp 
Vreeland. De labrador van de kaasboerderij 
vergezelde ons tot aan de auto’s. Vooral het laatste 
gedeelte liepen we heerlijk in de zon. 
 

Vervolgens weer terug naar Weesp en rond half 2 
waren we weer bij de Grote Kerk. De volgende 
wandeling staat gepland op zaterdag 18 januari 
2014. De route wordt later bekend gemaakt. 
 
Jolanda Kalwij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lef hebben 
 
Lef hebben, dat is het thema waarmee wij het 
seizoen 2013-2014 als kerkgemeenschap gestart 
zijn. Een kleine commissie die de voorbereidingen 
treft voor de komende actie KERKBALANS 2014 
heeft het LEF om ons weer tot u te richten. 
 

Opnieuw hebben wij enige kerk-
leden gevraagd om iets in de 
folder  te schrijven over hun 
gevoel over kerk/gemeente zijn, 
aan het papier toe te vertrouwen. 
Zomaar een aantal willekeurig 
gekozen leden die hun visie en 
mening graag met u willen delen in een paar 
regeltjes. 
 

De financiële situatie is redelijk stabiel, hoewel wij 
opnieuw met verklaarbare tekorten te maken hebben. 
Toch zijn de kerkrentmeesters niet ontevreden over 
de huidige situatie. Met z’n allen kunnen wij wel wat.  
Dat is ook afgelopen jaar weer gebleken. 
 

Zoals gebruikelijk gaat de actie KERKBALANS weer 
van start begin januari 2014. Opnieuw zullen zeker 
80 vrijwilligers de enveloppen bij u bezorgen en het 
LEF HEBBEN de antwoorden weer te komen 
ophalen. In vol vertrouwen dat ieder gemeente lid zijn 
verantwoordelijkheden zal nemen. 
 
De actie KERKBALANS 2014 start op 12 januari. 
 
Het College van Kerkrentmeesters 
 
 

Volkskerstzang 
Laurenskerk Weesp 

 

Zondag 22 december 2013 is er in de Laurenskerk, 
Nieuwstraat 31, Weesp een volkskerstzang. De 
toegang is gratis. 
 

Het Laurenskoor uit Weesp o.l.v Frits Heil, het 
Christelijk Gemengd Koor 'Rehobôth' uit Amsterdam 
o.l.v. Wolter Willemsen en het Christelijk Gemengd 
Streekkoor 'Sursum Corda' uit Vreeland o.l.v. Arthur 
Koopman zullen die middag bekende kerstliederen 
zingen samen met de aanwezige gemeenteleden 
met begeleiding op orgel en piano. 
 

Aan het eind van de dienst wordt er een collecte 
gehouden ter bestrijding van de onkosten, ook is er 
die middag gratis parkeren. 
 

De volkskerstzang begint 
om 14.30 uur. De kerk is 
open om 14.00 uur. 
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Goed nieuws over ons ZWO-project 
 
In Bitaj groeit en bloeit een prille gemeente 
 

Op 20 oktober en 10 november waren we te gast in 
de prachtige kerk in Weesp. Van Ds. Lamfers en Ds. 
Hage kregen we alle ruimte om bekendheid te geven 
aan het werk van onze stichting en vooral aan het 
project dat gekozen is door uw gemeente: het 
ondersteunen van een gemeentewerker in het dorpje 
Bitaj in Albanië. 
 

We wilden graag laten zien hoe er in het Albanese 
dorpje Bitaj een kleine gemeente is ontstaan: een 
hechte groep vrouwen die samen de Bijbel 
bestuderen en bidden. Heel bijzonder, want vier jaar 
geleden mochten we erbij zijn, toen voor het eerst uit 
Gods woord werd verteld. We waren met een groep 
jongeren op een missie in Albanië. Onderdeel 
daarvan was het verven van het nieuwe huis van de 
jonge weduwe Feride. Tijdens het klussen was er 
ruimte om iets te doen met alle dorpelingen die 
waren toegestroomd om de Nederlandse jongeren te 
zien die zo druk bezig waren, terwijl het veertig 
graden was! Een aantal leiders en jongeren vertelde 
toen aan de omstanders het verhaal van de verloren 
Zoon en wat dit verhaal betekent, ook voor de 
mensen in Bitaj! Het eerste zaadje was gepland in 
een dorp waar de Bijbel nog niet eerder was 
geopend. 
 

Daarna pakte de kerk uit het naburige Lushnje dit op 
en kwam er elke week een klein team naar Bitaj voor 
een Bijbelstudie in het huis van Feride. Inmiddels 
komen er wekelijks ruim zeventig vrouwen naar deze 
bijeenkomsten. Zo is een kleine gemeente ontstaan. 
De teams vrijwilligers van New Day Impact zijn in de 
afgelopen jaren elk halfjaar teruggegaan naar Bitaj 
om de mensen te bemoedigen. Er worden pro-
gramma’s uitgevoerd met vrouwen en kinderen. Ook 
wordt geprobeerd de mannen van het dorp bij deze 
activiteiten te betrekken. 
 

Bitaj is blij met de Nederlandse teams en met de 
inspanningen van New Day Impact. Er is een school 
gebouwd, een aantal kansarme families werd 
geholpen met een huis en er ging een koeienproject 
van start. Toch willen we Bitaj graag verder helpen, 
op agrarisch gebied via  koeien voor boerenfamilies 
en vooral ook op geestelijk gebied. Het huis van 
Feride is veel te klein voor de grote groep vrouwen, 
voor mannen is helemaal geen plek. We hebben de 
CGK in Middelburg bereid gevonden om mee te 
helpen met de bouw van een multifunctioneel 
centrum/kerkgebouwtje voor Bitaj. Ook doen mee 
gemeente Matteus 25 uit Apeldoorn en zangeres 
Deborah Olieman met de verkoop van haar cd 
Purpose (www.purposemusicproject.nl). 
 
 
 
 
 
 

Geweldig dat de kerk in Weesp wil 
helpen bij het ondersteunen van 
deze nieuwe gemeente door 
middel van een Albanese ge-
meentewerker. In eerste instantie 
zal Alma Syla deze taak op zich 
nemen: een gedreven vrouw uit de 
kerk van Pastor Berti Dosti in Lushnje. Zij was het die 
in het voortraject wekelijks met de vrouwen in Bitaj 
op weg ging in de Bijbel. Inmiddels heeft Alma een 
band opgebouwd met de vrouwen en wil ze graag 
haar activiteiten uitbouwen met kinder- en 
jongerenwerk. 
 

Op zondag 3 november waren we met een groep 
vrijwilligers en bestuursleden in de kerk in Lushnje. 
Daar werden die morgen zeven vrouwen uit Bitaj 
gedoopt tijdens een bijzondere doopdienst voor de 
bewoners van Bitaj. Geweldig om te mogen mee 
maken dat zaadjes werden geplant en nu de 
vruchten mochten worden geplukt. We dankten God 
voor dit wonder. ’s Middags vertelden de vrouwen op 
een geïmproviseerde bijeenkomst midden in het dorp 
over hun keuze en wat dat voor hen betekent. 
Ontroerend om te zien hoe zij allemaal aan het 
woord wilden komen voor de groep en met zoveel 
passie vertelden over hun keuze. 
 

Stichting New Day Impact bedankt de gemeente in 
Weesp voor de eerste bijdragen voor de gemeente-
opbouwwerker en het koeienproject in Bitaj! We 
komen graag nog eens verslag doen van de 
voortgang van dit mooie werk. Meer informatie is te 
vinden op www.newdayimpact.nl. 
 
Een vriendelijke groet namens het hele team, 
Marianne van Veldhuizen 
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GEZOCHT 

PR DESKUNDIGE 
 
De PR commissie van de protestantse 
gemeente van Weesp en Driemond is met 
spoed op zoek naar iemand met kennis van dan 
wel ervaring met PR werkzaamheden die deze 
commissie op ad hoc basis wil adviseren op het 
gebied van PR. Ook wanneer je iemand kent 
met PR ervaring of kennis, word je gevraagd om 
te reageren. 
 
Het betreft een tijdelijk adviseurschap voor een 
team met leuke collega’s. Reacties kun je sturen 
naar marien.weststrate@chello.nl. 
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Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder batterijen) zijn 

ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 

 
Welkom in Het Lichthuis! 

 
U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van 

de Grote of Laurenskerk. 
 

Het Lichthuis is geopend op 
dinsdag, woensdag en donderdag 

tussen 9:30 en 12:00. 
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Sluiting Boekentafel Hebron 
 
Wat reeds enige tijd geleden werd aangekondigd, 
is per 1 januari 2014 een feit. De boekentafel van 
Hebron gaat sluiten. 
 
Na vele goede jaren te hebben gehad, is de 
verkoop de laatste jaren hard achteruit gegaan. 
33 Jaar geleden is Hebron met veel enthousiasme 
opgezet. Daar is nu een einde aan gekomen. 
Maar toch… het is boven verwachting lang 
geweest. Want zoals Geertje Verhoef zich nog 
herinnert, heeft de toenmalige voorzitter Hinne 
Krolis gezegd: “over 5 jaar zullen we er 
waarschijnlijk niet meer zijn”. Dus we mogen ook 
dankbaar zijn voor deze lange periode! 
 
We willen iedereen bedanken die een positieve 
bijdrage heeft geleverd. Vooral alle vrijwilligers die 
vele uren van hun tijd gegeven hebben! 
 
Wilt u nog een boek aanschaffen met 50% 
korting; tot de kerstdagen kunt u terecht. 
 
Voor de laatste maal, een hartelijke groet 
en Gods zegen toegewenst namens Hebron 
 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Onze Kerstviering is op maandagavond 16 
december 2013. We hopen dat het met een 
liturgie en een kerstverhaal een mooie sfeervolle 
avond wordt. Iedereen van harte welkom om 
19.45 uur in Het Lichthuis Waagplein 10. 
 
In het nieuwe jaar beginnen we op maandag-
avond 6 januari met onze eerste verenigings-
avond van het jaar 2014. Deze avond gaan we 
geheel volgens de traditie gezellig met elkaar 
bingo spelen. Wilt u allen hiervoor een prijsje 
meenemen zodat er moois wat te winnen valt? 
Iedereen ook deze avond van harte welkom om 
19.45 uur in Het Lichthuis, Waagplein 10. En als 
altijd om 19.30 uur staat de koffie klaar. 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
 
Bedankt, 
 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor 
de felicitaties en bloemen ter gelegenheid van ons 
40 jarig huwelijk. 
 
Henny  en  Max Gentenaar 
 
 
 

Christmas Carols Weesp 
 
Ook dit jaar zullen er weer Christmas Carols klinken. Het 
traditionele Festival of Lessons and Carols zal 
plaatsvinden op zondag 15 december 2013 in de Grote 
of Laurenskerk te Weesp. Aanvang 19.30 uur. Toegang 
is vrij. 
 
Het Christmas Carols Koor staat dit jaar onder leiding 
van Miriam Westgeest en het orgel wordt bespeeld door 
Christine Kamp. 
 
Het belooft weer een sfeervolle avond te worden! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Christmas Carols Commissie Weesp 
Robert de Vos 
 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u bellen 
of mailen met Triencko Boerema (0294 412 744, 
t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 419 
973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 
 
 
 
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 13 december in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 14 december wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten 
voor 8.00 uur. 
 
 
Vrijdaggroep: 
Bert Lans  Henk Nagel 
Tel. 0294 414 290 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
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Kinderkerstfeest 2013 

 
Hallo Allemaal, 
Op zondag 22 december vieren we weer met elkaar het 
kinderkerstfeest in de kerk. Zoals elk jaar willen  
we met de kinderen een kerstspel spelen. 
Dit jaar doen we: Een stal in Bethlehem. 
 

Zondagochtend 15 december gaan we na afloop van de kerkdienst, rond 
11.15 uur, met elkaar oefenen. Ook voor de jongere kinderen is  
het dit jaar goed te doen! 
Als je het leuk vindt mag jij natuurlijk meedoen. Je kunt 
jezelf opgeven via de e-mail, mirjamsas@hotmail.com 
 
Tot snel, 
Janny, Wil en Mirjam 
 
P.S. Wie het leuk vindt mag 1ste kerstdag verkleed komen als 
Jozef / Maria / herder / schaap / wijze / os / etc… 
 

 
" " " " " " " " " "    "   "   "   "   " 
 
 

● Verschijningsrooster  Onderweg  2014 
 

nr kopij datum verschijningsdatum activiteitenperiode bijzonderheden 
1 27-12-13 06-01-14 08-01-14 t/m 28-01-14  
2 17-01-14 27-01-14 29-01-14 t/m 18-02-14  
3 07-02-14 17-02-14 19-02-14 t/m 11-03-14  
4 28-02-14 10-03-14 12-03-14 t/m 01-04-14  
5 21-03-14 31-03-14 02-04-14 t/m 22-04-14  
6 11-04-14 22-04-14 23-04-14 t/m 13-05-14  
7 02-05-14 12-05-14 14-05-14 t/m 03-06-14  
8 23-05-14 02-06-14 04-06-14 t/m 01-07-14 4 weken i.v.m. vakantietijd 
9 20-06-14 30-06-14 02-07-14 t/m 29-07-14 4 weken i.v.m. vakantietijd 

10 18-07-14 28-07-14 30-07-14 t/m 26-08-14 4 weken i.v.m. vakantietijd 
11 15-08-14 25-08-14 27-08-14 t/m 16-09-14  
12 05-09-14 15-09-14 17-09-14 t/m 07-10-14  
13 26-09-14 06-10-14 08-10-14 t/m 28-10-14  
14 17-10-14 27-10-14 29-10-14 t/m 18-11-14  
15 07-11-14 17-11-14 19-11-14 t/m 09-12-14  
16 28-11-14 08-12-14 10-12-14 t/m 06-01-15 4 weken ivm de feestdagen 
01 29-12-14 05-01-15 08-01-14 t/m 27-01-15  

 
Kopij dient uiterlijk vrijdagmiddag 13.00 uur ingeleverd te zijn, bij voorkeur per e-mail: 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 
Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst kunt u inleveren bij: 
  Ina Slokker 
  Dr. S. Wartenalaan 22 
  1381 EJ Weesp 
  tel. 0294 412 560 

Coördinatie bezorging: 
  Wijnand van Bodegraven 
  Dammerweg 12 
  1383 HT Weesp 
  tel. 0294 251 841 
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Kinderclub 'de regenboog' 
 

Kinderclub 'de regenboog' is weer 
begonnen! Wát een leuke middagen hebben 
we al gehad, en wát veel kinderen, 
helemaal TE GEK! 
Leuk om iedereen weer te zien en 
natuurlijk ook super leuk dat er weer 
nieuwe gezichten bijgekomen zijn... want 
álle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn 
welkom op onze club! 

 
Na het verhaal van de Ark van Noach gaan de vertellingen bij 
de kleintjes nu over de tweeling Jacob en Ezau. Ook bij de 
oudste kinderen zijn we bezig met verhalen uit het Oude 
Testament van de Bijbel, namelijk over Izaäk, de zoon van 
Abraham en Sara. God had hen deze zoon al héél lang beloofd, 
maar  pas  toen  Sara  al  bijna  100  jaar  oud  was  werd  dit  
jongetje geboren. Wát een wonder!! God doet altijd wat Hij 
heeft beloofd al is het niet steeds zo snel als we zouden 
willen... Hij doet het op Zijn manier; wat is God toch 
bijzonder! 
 
Er is natuurlijk óók al volop geknutseld, paddenstoelen met 
rupsen, komische kippen, een placemat met de regenboog en 
vól dieren. De kleintjes maakten ook een reuze lange sneeuw-
pop met hun naam erop en de oudsten hebben heerlijk met 
behanglijm gekliederd en gekleurde wol.... we zijn benieuwd 
naar het resultaat, het moet eerst nog een weekje drogen...! 
 
We doen natuurlijk nog véél meer op onze club! we zingen, 
bidden en er wordt gezellig gekletst. Ook is er elke week een 
puzzel met prijsjes! 
 
Ben je nog niet geweest maar wél nieuwsgierig geworden?? 
Kom gerust  langs!  Het  is  elke  woensdagmiddag  van  14.00  uur  
tot 15.30 uur (alleen niet in de schoolvakanties) in 'Het 
Lichthuis' aan het Waagplein. Neem ook gerust je vriendje, 
vriendinnetje, buurmeisje of -jongen mee, want er is nog volop 
plaats én het is helemaal gratis! 
 
Op woensdagmiddag 11 december hopen we met elkaar 
kerststukjes te gaan maken en op D.V. 18 december is de 
kerstfeestviering! Na dit bijzondere feest begint de 
kerstvakantie en start de club in het nieuwe jaar weer op 8 
januari. 
 
Tot ziens, 
Juf Elly (416975) 
Juf Joke ( 251524) 
Juf Willy (254388) 

Kinderdienst 
 
Hoi kids van de kinderdienst! 
 
We zijn al 2 weken met ons advents-
project bezig! Misschien ben je in de 
kerk geweest en heb je onze stamboom 
zien  staan.  Ja  je  leest  het  goed,  geen  
kerstboom maar een stamboom?! 
 

Een stamboom laat zien hoe een familie 
in elkaar zit. Wie zijn de opa en oma, 
hoeveel kinderen kregen zij, met wie zijn 
die kinderen getrouwd en welke kinderen 
kregen zij weer… 
 

Wij gaan proberen meer te weten te 
komen over de stamboom van Jezus. Elke 
week lezen we een verhaal over een 
vrouw uit zijn familie. Een vrouw, die iets 
bijzonders durfde te doen. Daarom heet 
het project dit jaar “Vrouwen met lef”.  
In onze stamboom hangen al de 
portretten van Tamar en Rachab en de 
komende weken komen daar nog de 
portretten van Ruth, Batseba en Maria 
bij. 
 

En  weet  je  wat  nou  zo  leuk  is,  jij  hoort  
ook  bij  de  stamboom van  Jezus!  Daarom 
mag je op zondag 15 december een foto 
van jezelf meenemen en deze in de 
stamboom ophangen. Die week gaan we in 
de kinderdienst een fotolijstje ver-
sieren, waar je je eigen familiefoto in 
kan doen. 
 

Zondag 22 december vertellen we het 
verhaal van Batseba en daarna gaan we 
cupcakes versieren……  en opeten! 
 
Tot ziens bij de kinderdienst!!!! 
 
Groetjes, 
 Evelien, 
  Anne-Marie, 
   Janny, 
    Katinka, 
     Mirjam, 
      Willy, 
       Marja 
        en Annemieke 
 

 


