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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op di, wo, en do tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Op ma en vr is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek 
aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 
Weesp, tel 0294 450 041, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: vacant, penningmeester: Alex Otten 
Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl 
Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink 
 

 
 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 
Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: M. van der Tholen-Hoepel, telefoon 0294 417 879. 
Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en 
Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Tel. 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
voor reserveringen: Monique Biesheuvel 
Tel. 0294 432788, e-mail: mobiesheuvel@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Mw. A.B. de Vries (scriba), e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl 
 

 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 3: vrijdag 7 februari, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 17 februari. 
Activiteitenperiode: 19 februari tot en met 11 maart. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.pknweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
zondag 2 februari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte werelddiaconaat 
2e collecte kerk 
 
Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds W.van den Hul, Amersfoort 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte werelddiaconaat 
2e collecte kerk 
 
 
zondag 9 februari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  jeugddienst 
  koffiedrinken na de dienst 
   
1e collecte Stichting de Hoop 
2e collecte kerk 
 
Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds. P.G. Oskamp, Waverveen 
  Gereformeerde Bond 
   
1e collecte diaconie  
2e collecte kerk 
 
 
 
zondag 16 februari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  m.m.v. het Laurenskoor 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO project Bitaj Albanie 
2e collecte kerk 
 
Lichthuis, Waagplein 
19.00 uur Ds. W.v.d. Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
Biosgebouw, Middenstraat 
10.00 uur Kerksiteviering 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
   7 februari  R.K. dienst 
 14 februari  ds A. Groeneveld 
 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 
9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 
en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 
Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 
en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 
na een afspraak. 
 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 2 februari 
Hr W.van Bodegraven 251841 
 
zondag 9 februari 
Aetsveld: Hr G. v.d. Zande 414840 
Overig: Hr J. van Baars 254190 
 
zondag 16 februari 
Hr A. Jochemsen 457790 
 

http://www.pknweespdriemond.nl 
 

U kunt u gratis abonneren op de 
nieuwsbrief van de website door een 
e-mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. 
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en 
Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na 
ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u 
collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-
drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op dinsdag, woensdag en 
donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 

maandag 27 januari 
bespreek het samen 14.00-15.30 uur 
o.l.v. ds A Groeneveld 
 

woensdag 29 januari 
vergadering pastoraatsouderlingen  20:00 uur 
 

woensdag 29 januari 
Weesper literatuurkring 20:00-22.00 uur 
 

donderdag 30 januari 
Opendeur Kring, onderwerp: Ons lichaam 10.00 uur 
Mevrouw Priester, L. Stammerdijk 5, Driemond 
 

donderdag 30 januari 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 

donderdag 30 januari 
vragen rond het levenseinde, entree € 2,00 20.00-22.00 uur 
o.l.v. ds A. Parmetier 
 

maandag 3 februari 
kring rouwverwerking, opgave verplicht 14.00-15.30 uur 
o.l.v. ds A. Groeneveld 
 

maandag 3 februari 
Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur 
Gast: mevrouw Nel Tip 
 

woensdag 5 februari 
In de verlenging, o.l.v. ds A. Groenenveld 20.15-21.45 uur 
 

donderdag 6 februari 
Alzheimercafé, Ontspoorde zorg?? 19.30 uur 
Hotel Hart van Weesp, Herengracht 35 
 

vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 
ophalen oud papier, papier graag buitenzetten vóór  8.00 uur 
 

maandag 10 februari 
bespreek het samen, o.l.v. ds A Groeneveld 14.00-15.30 uur 
 

donderdag 13 februari 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 

maandag 17 februari 
belijdeniscatechese 20.30 uur 
Biosgebouw, Middenstraat 
 

woensdag 19 februari 
Passage, spreker Dhr Bob van Rheenen over natuurgeneeskunde 
Speeltuingebouw Driemond 19.45 uur 
 

woensdag 19 februari  
filosofiekring 1, o.l.v. dr W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur 
 

donderdag 20 februari 
filosofiekring 2, o.l.v. dr. W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Marije Hage 

 
Na de pauze 
 
Een tijd geleden stond er in Trouw een uitgebreid artikel 
over Herman Finkers. 'De dood is een gevoelig jongetje dat 
van dansen houdt', is de titel boven de tekst. Naast het 
artikel een grote foto van Finkers met een Christusbeeld. 
Mijn interesse is gewekt. 'De dood is een gevoelig jongetje' 
blijkt de slotmonoloog van Finkers' laatste voorstelling Na de 
pauze (2007). Op die voorstelling heeft zijn publiek lang 
moeten wachten. In 2000 houdt de cabaretier het namelijk 
voor gezien. De inspiratie is op. 'Ik was niet meer 
nieuwsgierig', bekent Finkers in een later interview. Niet 
lang na deze beslissing wordt chronische leukemie bij hem 
geconstateerd. Zo verwordt zijn sabbatical tot een pauze 
van zeven jaar. Waar zou een mens het over willen hebben, 
vraag ik mij af, na zeven jaar vrijwillige én noodgedwongen 
rust? 
 

Omdat ik – slaaf van de beeldcultuur – het niet kan laten, 
zoek ik voor het lezen op internet een beeldfragment van 
Finkers op. O ja, die Twentse tongval. Ik beland in een 
portret over de cabaretier, gemaakt door de KRO. We 
krijgen zijn broer te zien, die ons het volgende vertelt: 'Waar 
Herman heel erg van houdt, dat is het onbegrijpbare. Kijk, ik 

wil graag een verklaring voor 
iets. Dingen die ik niet snap, 
daar heb ik zoiets van 
“afstand van houden!”, en hij 
heeft zoiets van “he, 
Godzijdank. Iets wat niet te 
snappen is. Leuk. Mooi”. En 
dat is voor hem, voor hem is 
dat voedsel. Hij vindt dat 
prachtig'.  
Het 'onbegrijpbare'..., in het 
woordenboek is het niet te 
vinden, maar ik vind het een 
mooi woord. Het heeft, meer 
dan het correcte 'onbegrijpe-
lijke', dat plastische van 

'grijpbaar' in zich. Alsof je met je armen iets probeert te 
vatten, alsof je de wind probeert te vangen, maar het lukt 
steeds niet. Zo klinkt het woord 'onbegrijpbaar'.  
Zou het inderdaad zo zijn dat je mensen in deze twee 
groepen kunt verdelen? De ene groep representeert dan de 
mens die in aanraking met het 'onbegrijpbare' een vervelend 
soort onrust voelt. Een naar gevoel in de maag krijgt, een 
knoop, een akelige beknelling. De andere groep omvat de 
mens die juist naar het 'onbegrijpbare' toetrekt. Of, beter 
gezegd, die zich er naar toe getrokken voelt: Godzijdank, 
iets wat niet te snappen is!  
 

En hoe heeft Finkers dan zijn liefde voor en zijn lichtvoetige 
omgang met het 'onbegrijpbare' weten te behouden? Is hij 
misschien gewoon een wat naïeve man? Die laatste vraag 
verweeft Finkers ook zelf in zijn voorstelling. Finkers schetst 
een situatie waarin hij wordt geïnterviewd door een 'nogal 
rationeel ingestelde man'. Deze interviewer stelt hem, nadat 
Finkers een liedje over de hemel ten gehore heeft gebracht, 
de volgende vraag: 'Geloof je dit nou allemaal, Herman, wat 
je hier zojuist zong?'. Die vraag doet Finkers terugdenken 
aan vroeger, en is de opmaat naar een monoloog over 
waarheid. Ik schrijf voor het gemak een klein stukje voor u 
uit: 
 

Ik zat, moet u weten, in Almelo op een rooms-katholieke 
jongensschool. En op die rooms-katholieke jongens-
school werden we doodgegooid met dogma's. Het 
dogma van: 1 + 1 = 2. Het dogma van: 'iets is in wezen 

niets anders dan...'. 'Een boom is in wezen niets anders 
dan een zuurstoffabriek'. Die zuurstoffabriek benauwde 
mij en verstikte alle poëzie. Tot op een dag de kapelaan 
in de klas kwam. De kapelaan vertelde ons: 'Er is maar 
één God... en Hij bestaat uit drie personen'. Ik dacht: 
Goddank, eindelijk iemand met wie je fatsoenlijk kunt 
praten. 

 

Wat de kapelaan vertelt, ervaart Finkers als een verhaal met 
Ruimte. Een verhaal waardoor hij weer kan ademen: 'Het 
was alsof mijn dichtgeknepen keel weer open ging. Als de 
boom weer alles is, zoveel dat je het niet kunt bevatten, dan 
is dat een oneindige vrijheid'. Op die manier laten de 
verhalen met Ruimte, zo volg ik Finkers, zien dat de 
werkelijkheid méér is dan de afspraken – zoals  '1 + 1 = 2' – 
die mensen over de werkelijkheid hebben gemaakt. De 
verhalen met Ruimte bieden vrijheid aan tegenstrijdigheden, 
zodat zij naast elkaar kunnen blijven bestaan, en maken 
poëzie mogelijk. 
 

'Tja', zei de nogal rationeel ingestelde interviewer, 'dat 
zijn natuurlijk fantastische sprookjes, maar ze zijn 
natuurlijk niet waar'. 

 

Maar wat is waar? Dat vraagt Finkers zich in de laatste 
minuten van zijn show af. Zo vervolgt hij: 'De werkelijkheid 
verdwijnt, de waarheid blijft. En', voegt hij er aan toe, 'het is 
de Dood die de Waarheid bréngt'. Finkers werkt toe naar 
een wonderlijk einde van zijn voorstelling. Finkers noemt de 
dood 'je trouwste vriend': 'Nooit heeft de Dood iemand 
vergeten of verlaten. Denk daarom niet té onaardig over de 
dood (…) Hij is een gevoelig jongetje, dat houdt van dansen 
en van kunst (…) Ga stijlvol met hem om. Als je losjes met 
hem danst, verandert elke dag in kunst'. Je gelooft bijna niet 
meer dat dit de tekst van een cabaretvoorstelling is. Maar 
het verleggen, of beter gezegd, vervagen van de grenzen 
van wat nou precies wat hoort te zijn, dat is misschien juist 
Finkers' bedoeling. Zijn uitspraak over de dood doet mij 
denken aan 1 Korintiërs 13, vers 12: 'Nu kijken wij nog in 
een wazige spiegel'. In een interview onderstreept Finkers 
dit gevoel: 'Ook als kind heb je heel sterk toch al een besef 
van sterfelijkheid, denk ik, en een sterk besef van het 
wezenloze van alles. Je kijkt  hier rond en je denkt: dit is zo 
raar, zo wezenloos. Alsof overal glas voorzit'. Van het 
Wezenlijke kun je dan hoogstens een vermoeden hebben: 
'Hem vermoeden, dat is het mooiste dat er is (…) Het gaat 
uiteindelijk om het mysterie. Je kunt de Waarheid niet 
beredeneren, je kunt 'm aanvoelen, en het is een geheim'.  
In het vermoeden zit schoonheid. 'Kunst neemt een 
voorschot op de dood, die Waarheid is', zegt Finkers. 
Rituelen, de verhalen van de kapelaan, poëzie en kunst: het 
zijn ruimtescheppers, waarbinnen het mysterie kan gedijen. 
Wanneer je het 'onbegrijpbare' laat meespelen, en losjes 
met de dood danst, juist dan krijgt het leven, juist dan krijgt 
de werkelijkheid – in zoverre dat mogelijk is –  ten volle de 
ruimte. En elke dag verandert dan in kunst. 
 

Finkers is geen naïeve man. Zijn voorstelling is poëtisch, 
religieus en doorspekt met humor. Het is een ode aan het 
leven én het is een ode aan de dood. Maar bovenal geeft 
zijn voorstelling, wat mij  betreft, de ruimte tot een 
hernieuwd ervaren van de aantrekkingskracht van het 
'onbegrijpbare'. Zo klinkt in zijn slotlied: 
 

Dit lied is ook verzonnen en hoor hoe het bestaat 
Ik zing het graag omdat daarmee de hemel opengaat 

 
En die sensatie had ik al een tijdje niet meer geproefd. 
 



 

6 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 2 februari 
Werelddiaconaatszondag 
6e zondag na Epifanie 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze zondag horen we de zaligsprekingen (Matteüs 
5: 1-12) en een gedeelte uit de 1e brief van Paulus aan 
de gemeente te Korinte: I  Korintiërs 1: 18-19 en 22-25. 
Een passend lied is lied 996. Pieter Endedijk schrijft 
daarover in een toelichting: ‘Het lied ‘om eenvoudigen 
van geest’ volgt de Bijbeltekst maar maakt daarvan een 
gebed en zo wordt de zanger anders betrokken bij de 
inhoud. Uiteindelijk bidden wij met de woorden van de 
laatste regel van elke strofe om genezing van het 
kwaad, van bedrog, van blindheid en van onszelf! 
Woord en toon zijn onmiskenbaar van Vlaamse 
oorsprong. Melodieën van Vlaamse componisten 
hebben hun bedding in het gregoriaans. Dat vraagt om 
een soepele manier van zingen, niet al te scherp in het 
ritme, zodat de tekstaccenten die op het eerste gehoor 
een vreemde plaats hebben, toch goed klinken.’  We 
vieren op deze werelddiaconaatszondag de Maaltijd van 
de Heer. (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
zondag 9 februari 
Jeugddienst 
7e zondag na Epifanie 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze zondag vieren we samen met en door 
jongeren. Maar iedereen is sowieso welkom! Het thema 
is Freedom I want, over lef, moed en doorzettings-
vermogen. We bekijken dit thema aan de hand van het 
verhaal van Nelson Mandela, een voorbeeld in 
doorzetten. Oppas voor de allerkleinsten! (ds. Marije 
Hage) 
 
 
zondag 16 februari 
8e zondag na Epifanie 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
De teksten die het Oecumenisch Rooster aanbiedt voor 
deze zondag zijn Deuteronomium 30:15-20 en Matteüs 
5:17-26. Het Laurenskoor werkt mee aan deze dienst. 
(ds. Alida Groeneveld) 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 
en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 
Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 
 
 

 

● Berichten 
 
Alzheimercafé Weesp 
 
Donderdag 6 februari 
Ontspoorde Zorg?? 
Gastspreker: Liesbeth Muller 
(advies en steunpunt Huiselijk Geweld) 
 
Mensen met dementie worden steeds af-
hankelijker van anderen. Maar als de 
persoonlijkheid van de persoon met dementie 
verandert en de belasting voor de omgeving 
steeds groter wordt, kan de zorg door 
overbelasting, onmacht of onkunde ontsporen. 
Soms kan er dan sprake zijn van bewuste ont-
houding van zorg, verwaarlozing of mishandeling. 
Is dit te herkennen en te voorkomen? 
 
Het Café vindt plaats in Hotel Restaurant ‘Hart 
van Weesp’, Herengracht 35 te Weesp. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 
19.30 uur eindigt om 21.30 uur. De toegang en 
koffie is gratis. 
 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed 

bruikbaar, heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 

(zonder batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur 
in de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole,  
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
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● In memoriam 
 
 

Catharina Johanna (Tiny) Dazelle-van Dorp 
23 juli 1942 - 3 januari 2014 

 
In het licht van Pasen gedenken we Tiny Dazelle. Catharina Johanna Dazelle-van Dorp is 71 jaar geworden. 
Oktober vorig jaar bleek dat de kanker die eerst succesvol bestreden was, weer teruggekeerd was. Deze strijd was 
niet meer te winnen. Ze wist zich omringd door liefde en veel liefdevolle mensen om haar heen. Dat heeft haar, 
haar man Alain en hun zonen Guillermo en Luis goed gedaan. In een plechtigheid op 8 januari hebben we afscheid 
van haar genomen. Centraal stonden de strijd tussen David en Goliat waarin Saul tegen David zegt ‘ga dan, en 
moge de Heer je bijstaan ( I Samuel 17:37) en de lofzang op de liefde uit I Korinte 13. Moge God Alain en allen die 
om haar heengaan rouwen, troosten. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 
 
 

Nieklaas Freerk van der Heide 
11 september 1939 – 18 januari 2014 

 
Op zaterdag 18 januari is Niek van der Heide, na een kort ziekbed, toch nog onverwachts overleden. Niek was een 
markante persoonlijkheid, een extraverte levensgenieter met het hart op de tong. Hij zal worden gemist door zijn 
vrouw, kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie. Wij hebben zijn leven gevierd en herdacht op 24 januari in de 
aula van uitvaartcentrum Almere. 
 
Ds Marije Hage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven.  

De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  

in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen,  

in bloemengeuren, in een lied  
dat opklinkt uit verdriet.  

 
De mensen van voorbij  

zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij  

zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen,  

daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij.  

 
(Hanna Lam) 
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● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen 
 
De sluitingsdatum voor deze 
Onderweg valt in de periode dat ik 
studieverlof heb.  
 
Ik groet u met dit gedicht van Ida 
Gerhardt (ook te vinden in het nieuwe 
liedboek ná lied 380). 

 
 
De disgenoten 
 
Het simpele gerei,  
het brood, dat is gesneden,  
de stilte, de gebeden –  
Want de avond is nabij.  
 
Uit tranen en uit pijn  
dit samenzijn verkregen:  
bij sober brood de zegen  
twee in úw naam te zijn. 
 
Waar aan de witte dis  
uw teken wordt beleden  
verschijnt Gij - : ‘u zij vrede’.  
gij Brood – gij Wijn – gij Vis. 
 
 
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Mevrouw Lentink gaat in 'Oversingel' 
wonen. Een prima oplossing waar we 
blij mee zijn. Met haar 102 jaar  is 
mevrouw Lentink natuurlijk meteen de 
oudste bewoonster. Je komt binnen en 
je bent meteen de belangrijkste. Mooier 
kan het niet. 
 
 
 

 

Zorgen om kinderen die ziek zijn kunnen je op je oude 
dag enorm bezighouden. Je hebt ook zoveel tijd om te 
piekeren. God zij deze mensen in hun nood nabij en geve 
de kinderen de gezondheid die zij zo nodig hebben. 
 

Op 14 februari ontmoeten wij elkaar tijdens een kerkdienst 
op Oversingel waarin Deuteronomium 30:15-20 en 
Matteüs 5:17-26 centraal staan. 
 

Voor het kerkenwerk ontving ik giften van tien en vijftien 
euro, voor de diaconie een gift van tien euro en voor het 
werk in Roemenië giften van tien en twintig euro. Hartelijk 
dank! 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Ds. M.C. Hage 
 

Lieve mensen, 
 
Oecumenische dienst 
Op 19 januari mocht ik met 
Pater Jan Haen weer een 
mooie oecumenische dienst 
beleven. Ik blijf het bijzonder 
vinden om zo met elkaar te 
zijn, katholiek en protestant. 
Met elkaar te zingen en te 

bidden, en elkaar een groet van vrede te 
brengen. Heel fijn! 
 
Kerksite ervaringen 
Met het derde blok kerksite ervaringen hebben 
we deze maand een start gemaakt. Het blok 
gaat over vertrouwen. De eerste avond hebben 
we allerlei spellen gedaan die daarmee te 
maken hadden. We hebben geblinddoekt een 
parcours gelopen, met aanwijzingen van 
teamgenoten. We hebben elkaar dingen laten 
proeven met de ogen dicht. En ook je laten 
vallen bleek een goede illustratie van het thema. 
Vaak gaat dat makkelijker als je elkaar al kent! 
Alle jongeren waren supermoedig en het was 
leuk om zo met elkaar bezig te zijn. Deze week 
gaan we naar de klimmuur in Bussum waar we 
een workshop krijgen! 
 
Sirkelslag 
In aanvulling op bovenstaande is er op 7 
februari voor de 12-15 jarigen het bekende 
Sirkelslag. Iedereen weer van harte uitgenodigd 
om savonds naar het BIOS te komen. 
Uitnodiging met specifieke tijd volgt nog! 
 
Jeugddienst 
De voorbereidingen voor de jeugddienst zijn in 
gang gezet. Deze keer is het thema doorzetten! 
We volgen het verhaal van Nelson Mandela, 
recent overleden, een man die zo lang in de 
gevangenis heeft gezeten en er sterker uit is 
gekomen. Met medewerking van de kerksite-
plussers die de dienst (grotendeels) hebben 
bedacht. 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds Marije Hage 
 
 
 

Jeugddienst 
Zondag 9 februari 

10.00 uur – Grote of Laurenskerk 
Thema: doorzetten! 
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● Commissies 
 
ZWO-commissie 
 
Collecte voor het werelddiaconaat op 
2 februari, bouwen aan een beter 
Bestaan in Noord-India 
 

In Ladakh, de noordelijkste provincie 
van India, schijnt de zon 300 dagen per 
jaar. Toch zijn de zomers kort en de 
winters lang. Het kwik kan in de winter 
dalen tot 35 graden onder nul. De 
meeste mensen stoken hun huizen 

warm met hout en kerosine. Dat is duur en bovendien 
slecht voor de gezondheid. De partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, LEDeG,  bouwt samen met de bevolking 
nieuwe, eenvoudige huizen met speciale wanden die 
zonnewarmte opslaan. In drie jaar tijd kunnen 100 
energiezuinige huizen worden gebouwd. Voor de 
gezinnen betekent dit meer comfort voor minder 
stookkosten. Zo is er minder rook in de woonkamer, 
wat veel beter is voor de luchtwegen van de bewoners. 
Elk aangepast huis betekent een reductie van 3,5 ton 
CO2-uitstoot. Kortom, minder luchtvervuiling, minder 
gezondheidsproblemen en meer tijd voor de 
traditionele handenarbeid, waardoor het gezins-
inkomen stijgt. 
Met de opbrengst van de collecte voor het wereld-
diaconaat van zondag 2 februari krijgen honderd arme 
gezinnen in Ladakh een millieuvriendelijk huis. 
Uiteraard betalen de nieuwe bewoners naar draag-
kracht mee aan deze betere huisvesting. Draagt u 
zondag een steentje bij aan een beter bestaan voor 
arme families in Ladakh? Uw bijdrage is hard nodig. 
 
Namens de ZWO-commissie, 
Jan Overduin, voorzitter 
 
 
 
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 7 februari wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 8 februari wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten 
voor 8.00 uur. 
 
 
Vrijdaggroep: 
Bert Lans  Henk Nagel 
Tel. 0294 414 290 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 
 
 

Vragen rond het levenseinde 
 
Het Lichthuis, donderdag 30 januari 
Vragen rond het levenseinde 
20.00 - 22.00 uur 
Entree € 2,00 
 
Rond het einde van je leven zijn er steeds meer 
keuzemogelijkheden. Daarmee komen er steeds 
meer vragen op je bordje te liggen, vragen waar je 
niet omheen kan. Het is goed daar eens samen 
over na te denken, want nog steeds stellen mensen 
het maar steeds uit over het door hen gewenste 
einde van hun leven na te denken, daarover 
beslissingen te nemen en die op papier te zetten. 
Wel een testament opstellen, maar geen levens-
testament opstellen, geen gedachten verwoorden 
over wat men moet doen indien een zwaar lijden je 
deel wordt en niet je uitvaart regelen, kan je je die 
luxe vandaag de dag nog wel permitteren, gezien 
de vele mogelijkheden? 
Samen over mogelijkheden nadenken kan op 30 
januari onder leiding van iemand met een brede 
pastorale ervaring, als pastor bij de IKON en in 
verpleeghuizen. Ds. Annemieke Parmentier heeft 
heel wat mensen begeleid die lijden aan het leven. 
Hoe ga je met diverse vormen van lijden om? 
Welke beslissingen neem je ten aanzien van 
behandelingen? Hoe lang ga je door met 
behandelen als je kanker hebt? Welke beslissingen 
neem je ten aanzien van pijnbestrijding en 
euthanasie? Een arts stelt je die vragen. Je kunt er 
dus niet omheen. Tijdig je op deze vragen bezinnen 
kan dus geen kwaad, want onder druk beslissingen 
moeten nemen is nooit prettig. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464 

E-mail: koster@pknweespdriemond.nl 
 
Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” te komen. 
Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele 
apparatuur is aanwezig. Ook voor familie-
bijeenkomsten en recepties. 
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● In de Kijker 
 
De scriba 
 
Wil Vree heeft in 2013 afscheid genomen als scriba van de kerkenraad. Zij werd opgevolgd door Atie de 
Vries. Op zondag 29 september werd Atie als nieuwe scriba bevestigd. Inmiddels 3 maanden in functie 
vroeg Onderweg haar: 
 
Je bent scriba vanaf 29 september 2013. Hoe zijn de 
eerste drie maanden je bevallen? 
Goed, ook al moet je natuurlijk altijd even wennen, 
als je (opnieuw) aan een taak begint. 
 
Ben je eerder ambtsdrager geweest? 
Begin jaren tachtig ben ik vier jaar pastoraats-
ouderling en vier jaar scriba geweest in de 
Gereformeerde Kerk te Weesp. Daarna ben ik zes 
jaar scriba van de Gereformeerde Classis Hilversum 
geweest; in die periode was ik ouderling met 
bijzondere opdracht. De functie van scriba/secretaris 
past goed bij mij. Ik vind het leuk om een vergadering 
goed voor te bereiden; ervoor te zorgen dat alle 
benodigde informatie aanwezig is, zodat de 
vergadering zo efficiënt en goed mogelijk kan 
verlopen. Vervolgens de vergadering uitwerken, de 
afspraken en besluiten (laten) uitvoeren. Goede 
communicatie is daarbij heel belangrijk. 
 
Kun je iets zeggen over je motivatie? 
Samen vormen we de kerkelijke gemeenschap. Dan 
moeten we ook samen ervoor zorgen, dat het werk 

dat daar nu eenmaal bij hoort, 
ook gedaan wordt. Wanneer 
iedereen een (grote of kleine) 
taak op zich neemt, waar hij/zij 
goed in is en die hij/zij leuk 
vindt, dan valt die taak ook niet 
zo zwaar. Op die manier 
kunnen we bouwen aan onze 
kerkelijke gemeenschap. Door 
de samenwerking leer je elkaar 
beter kennen en ontstaan – 
soms heel onverwacht- goede 
(geloofs)gesprekken. Daarom kan het ook heel 
inspirerend zijn om actief te zijn in de kerk. 
 
Wat zou je willen bereiken? 
Ik zou het fijn vinden wanneer alle mensen, die (als 
vrijwilliger) actief zijn in de kerk, daar ook plezier aan 
beleven. De uitstraling daarvan kan aanstekelijk 
werken voor mensen, die nu nog aan de zijlijn staan, 
maar ook voor mensen buiten de kerk. Daar wil ik me 
voor inzetten.  
 

 
 
 

● Commissies 
 
Gemeentemaaltijd 
 
Hartje winter, een goed moment om gezellig samen 
te eten bij de gemeentemaaltijd! 
 
Datum: woensdag 19 februari 2014 
Tijd: vanaf 17.30 uur ontvangst met een drankje; 

om 18.00 uur gaan we aan tafel. 
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: € 6,00 per persoon; kinderen € 3,00 
 
Wanneer het voor u moeilijk is om zelfstandig naar 
Het Lichthuis te komen, kunt u opgehaald worden; 
s.v.p. bij de opgave vermelden. 
 

U kunt zich t/m donderdag 13 februari opgeven bij: 
Betty Hansma   tel. 414336 
Thea Hortensius  tel. 418215 
Jetty van Kessel  tel. 412537 
Anneke Labordus  tel. 412611 
Atie de Vries   tel. 450041 
 

Het is voor ons het gemakkelijkst, wanneer u zich 
aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal Centrum, tel. 
0294 483 993. 
 
Graag tot ziens! 
 

Van de telgroep 
 
De mensen die wekelijks het collecte geld tellen zijn 
stille werkers waar de gemeente weinig van ziet. 
Toch zijn hier wekelijks meerdere mensen mee 
bezig. 
 

Een van deze mensen heeft aangegeven dat het 
mooi is geweest, daarom wil ik vanaf deze plek dhr. 
Bert van de Zande heel hartelijk danken voor alle 
keren dat hij heeft geteld!  
 

Het is tijd om het stokje door te geven aan een 
ander. Die ander heten wij welkom in ons midden. 
dhr. Jan Buurman komt ons ondersteunen zodat we 
weer voldoende koppels hebben. 
 

Vanaf deze plek wil ik ook alle andere tellers heel 
hartelijk danken voor hun jaren lange trouwe dienst. 
 
Namens de kerk; 
Ida Westland 
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● Commissies 
 
Van de Beleidsplancommissie 
 
De beleidsplancommissie is in mei 2013 begonnen met haar werk en de klus is nu zover om inhoud te 
delen en samen op weg te gaan, de gezamenlijke zoektocht naar God.  
 

Wat hebben we gedaan? Wat betekent dit voor de gemeente, voor u voor jou? Wat merken we van dit 
nieuwe beleidsplan? Dat zijn vragen die we in de komende uitgaven van Onderweg aan de orde willen 
stellen. We willen de gemeenteleden informeren over de inhoud van het concept beleidsplan. We 
hebben het beleidsplan onderverdeeld : Hart, Hoofd en Handen. In dit nummer van Onderweg staat 
‘hoofd’ centraal. 
 

Heeft u vragen of opmerkingen deel het met ons, persoonlijk, via de telefoon of via e-mail. 
Gaan we samen op zoek?! 
 
 
 

 
  Hoofd   “dat ik iets hoor om over na te denken” 
 
 
 

In het onderlinge geloofsgesprek leren we van elkaar 
en wordt ons geloof verdiept. We doen er inspiratie 
op om te leven als christen in deze wereld. Binnen de 
Protestantse Gemeente Weesp en Driemond zijn er 
veel verschillende activiteiten en kringen. Jaarlijks 
wordt er samen met de Rooms-Katholieke parochie 
een boekje uitgegeven waar alle activiteiten 
beschreven zijn. Het activiteitenprogramma valt 
onder verantwoordelijkheid van één van de 
predikanten. Om goed aan te sluiten bij de behoefte 
van de gemeente zullen de activiteiten met een 
breed samengestelde commissie worden ge-
ëvalueerd. Deze evaluatie is de basis voor een nieuw 
seizoen. Talenten en interesses van predikanten en 
andere gemeenteleden zijn daarbij van belang. Zo 
nodig worden mensen van buiten uitgenodigd. Een 
passend financieel beleid bij dit onderdeel is daarom 
ook belangrijk. Het kringenwerk is ook een 
visitekaartje naar buiten. Presentatie qua vorm en 
inhoud is daarom belangrijk, hieraan zal meer 
aandacht worden besteed. 
 
Voor jongeren zijn er verschillende vormen van 
catechese: basiscatechese voor kinderen van de 
basisschoolgroepen 7 en 8; kerksite-ervaringen voor 
jongeren tussen de 12 en 16 jaar en belijdenis-
catechese. Het geringe aantal kinderen is een feit dat 
in de komende jaren nog groter zal worden. 
Catechese aan één kind is niet leuk voor zowel 
catechisant als catecheet. Bekeken zal moeten 
worden of de organisatie daarop aangepast moet 
worden. Te denken valt aan een catechese- 
weekend, basiscatechese op woensdagmiddag na 
schooltijd met een lunch, samenwerken met andere 
gemeenten. Hierbij is het ook van belang dat de 
jongeren worden aangesproken met (voor hun) 
aansprekende communicatiemiddelen. De communi-
catie wordt onder de loep genomen: is deze 
daadwerkelijk uitnodigend. Worden jongeren bereikt, 
onafhankelijk van het feit of zij (of hun ouders) 
regelmatige kerkgangers zijn? Het jeugdwerkplatform 
blijft eigenaar en uitvoerder van het jeugdwerk. 

Vanuit dit platform zal gezocht worden naar 
mogelijkheden om de betrokkenheid van de ouders 
te behouden en te vergroten. Goed lopende 
activiteiten, zoals de, in oecumenisch verband 
aangeboden, vakantiebijbelweek worden gecon-
tinueerd. 
 
Oecumene heeft een toegevoegde waarde voor ons 
persoonlijk geloofsleven en dat van de gemeente als 
geheel. Door oecumenische contacten verbreden we 
onze horizon, en kunnen we elkaar als christenen 
onderling steunen. Er zijn drie oecumenische 
diensten per jaar. De kerken zijn present op de 
verenigingenmarkt tijdens het Sluis & Bruggenfeest, 
naast de eerder genoemde uitgave van het 
kringenwerkboekje en de gezamenlijke vakantie-
bijbelweek. 
Er is regelmatig overleg over diaconale zaken. Het 
Laurentiusoverleg is een voortzetting van de Raad 
van Kerken in Weesp. In dit overleg participeren 
kerkenraadsleden van de RK parochie ‘Levend 
water’ en de Protestantse Gemeente Weesp en 
Driemond. Het overleg vindt tweemaal per jaar 
plaats. Vanuit het overleg komt weinig inspiratie 
richting kerkenraad en gemeenteleden. 
Als doel voor deze beleidsperiode stellen we voor de 
relatie en de samenwerking te handhaven. We zijn 
ons daarbij bewust van de beperkingen waarmee de 
RK parochie te maken heeft. We achten het voor het 
levend houden van de oecumenische gedachte van 
belang dat samenwerking van de beide kerken meer 
inspiratie naar buiten uitstraalt dan nu het geval is. 
Dit moet nader onderzocht en uitgewerkt worden 
door de kerkenraad. 
 
De beleidsplancommissie: 
  Alida Groeneveld 
  Nico de Groot  
  Katinka Hilders 
  Linda de Zeeuw 
 

  beleidsplan@pknweespdriemond.nl 
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● Berichten 
 
Orgelconcert 31 januari 
 
Op vrijdag 31 januari a.s. zal Christine Kamp 
een orgelconcert geven in de Grote Kerk van 
Weesp (Nieuwstraat 31). Aanvang van het 
concert is 20.00 uur. 
 
Op het programma staan o.a. werken van 
August Gottfried Ritter (3e sonate) en Johann 
Sebastian Bach. 
 
Na afloop is men welkom voor een drankje in 
de kerk. Voor informatie over meer concerten 
kan men kijken op www.xs4all.nl/~twomusic. 
 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Voor onze verenigingsavond van maandag 3 
februari 2014 hebben wij Mv. Nel Tip 
uitgenodigd. Mv. Tip geeft een presentatie 
over haar zelfgemaakte “ Hoeden en Tassen”. 
Zij vertelt hierover en zal deze ook showen. De 
hoeden en tassen zijn ook geheel vrijblijvend 
te koop vanaf 20 euro. 
 
Als u dit leest en u denkt dat lijkt me leuk kom 
dan gerust onze avond bezoeken want 
iedereen is van harte welkom. Om 19.45 uur in 
Het Lichthuis Waagplein 10, vanaf 19.30 uur 
staat de koffie klaar. 
 
Contributie 
Hiervoor vragen wij uw aandacht. Als u per 
bank wilt betalen,wat wij erg prettig vinden, 
dan is hiervoor het IBAN nummer NL RABO 
0157082881. 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
 
Kerkcontact 
 
Ontvangen € 100,00 van NN via mevr. K. 
Hartelijk dank! Ankie Wiereyn 
 
Ontvangen € 5,00 en € 50,00 van N.N. via 
mevr. C. Hartelijk dank, Pitty Wijma. 
 
 
 
Open Deur kring 
 
De Open Deur kring komt bijeen op 30 januari 
bij mevr. Priester, Lange Stammerdijk 5, 
Driemond. Het onderwerp is : ons lichaam. 
 
Met vriendelijke groeten, Gerda Verhoeff 

Bedankt 
 
Lieve mensen, alle behandelingen zijn achter de rug en ik 
begin langzaam op te knappen. Ik wil daarom graag 
iedereen bedanken die mij de afgelopen tijd zo 
onvoorstelbaar lief heeft gesteund. Of het nou door een 
kaartje, een belletje, een mailtje of een gesprekje was, het 
was hartverwarmend. Dit is nou waarom wij zo’n warme 
gemeente zijn!! 
 
De avond voor mijn operatie was ik met Nicolaas in het 
stiltecentrum van het ziekenhuis en daar vond ik het 
onderstaande gebed. Het raakte mij erg. Ik hoop dat het 
voor veel mensen, in eenzelfde situatie, een steun kan zijn. 
 
Vriendelijke groet, ook namens Nicolaas, 
Ineke van de Pol 
 
 

Gebed voor een operatie 
 
Blijf bij mij, Heer, allen zijn weggegaan. 
Ik heb gezegd, dat ik niet bang zal wezen. Maar ach, U 
kent mij en U kent mijn vrezen. U ziet mijn onrust, mijn 
verborgen traan. 
 
Blijf bij mij als de vreemde duisternis, 
op klare dag zich om mij heen zal leggen. Als ik niet 
denken kan en niets kan zeggen, wanneer er geen 
bewustzijn in mij is. 
 
Blijf heel dicht bij mij Heer, wanneer ze mij met al hun 
blinkende en scherpe dingen 
en al hun wetenschap zullen omringen. Bestuur gij zelf 
hun handen, sta hen bij. 
 
Help mij trouwe Vader, o maak het goed. Blijf ook bij mij 
als ik weer mag ontwaken. Blijf bij mij Heer, wil mij nu 
rustig maken. Blijf bij mij Heer, geef mij een beetje 
moed. 

 
 
Bovenstaande komt van een patiënt die hoopt ook anderen 
die voor een operatie staan door middel van deze tekst 
vrede en moed te geven. 
 
 
Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen naar de 
Kerk en in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde 
leggen. Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u bellen of 
mailen met Triencko Boerema (0294 412 744, 
t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 419 973, 
bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal Diaconaal 
Centrum (0294 483 993). 
 
 



 

 Onderweg 13 

● Informatief 
 
10e Lutherse Schaakdag met Luther 
 
De 10e Lutherse Schaakdag op Kasteel Hoekelum zal 
worden gehouden op zaterdag 8 maart 2014. Als altijd 
vindt zij plaats in het Koetshuis van Kasteel 
Hoekelum, Edeseweg 124 in Bennekom. Ontvangst 
vanaf 10.00 uur, begin om 10.30 uur, einde in de 
namiddag. 
 

Aan dit tweede lustrum zal bijzondere luister worden 
bijgezet door de aanwezigheid van Internationaal 
Grootmeester en oud-kampioen van Duitsland 
Thomas Luther. In het middagprogramma zullen de 
deelnemers in een simultaanvoorstelling dus kunnen 
strijden tegen een heuse LUTHER. 
 

Thomas Luther is een verre afstammeling van 
Maarten Luther, van wie bekend is, dat hij een groot 
liefhebber was van het prachtige schaakspel. 'Wer auff 
dem Schach wil spielen, der sol die Augen nicht inn 
beutel stecken' luidt een van diens vele beeldrijke 
uitspraken. 
 

In de ochtend worden onderlinge ‘rapid’partijen (geen 
snelschaak) gespeeld. In de middag binden we de 
strijd aan met Luther. Het geheel wordt afgesloten met 
de prijsuitreiking en een gezellige nazit. 
 

De dag staat onder auspiciën van de ‘Vrienden van 
Hoekelum’ en wordt opnieuw geleid door Hans Mudde 
en Klaus Bodlaender. 
 

De deelnemersprijs (inclusief koffie, thee, drankje en 
lunch) bedraagt € 20,00 te voldoen bij aankomst. De 
lunch vindt in het Kasteel plaats. Gezien de te 
verwachten belangstelling en het beperkte aantal 
plaatsen uw opgave liefst zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk 20 februari per e-mail: hansmudde@planet.nl 
(of schriftelijk bij Hans Mudde, Thomas Jeffersonlaan 
48, 2285 BB Rijswijk, tel. 070 3659738 of Klaus 
Bodlaender, Bosweg 33, 6721 HM Bennekom, tel. 
0318 414073). 
 
 
 
 

Sirkelslag YOUNG! 
 
Het grootste, spannendste en meest interactieve spel 
tussen groepen uit heel Nederland komt er weer aan: 
Sirkelslag YOUNG! 
 

Sirkelslag YOUNG wordt heel bijzonder!  Het thema 
dit jaar is liefde en er zijn weer hele gave 
vernieuwende spellen en opdrachten bedacht die 
nooit eerder zijn geweest! 
 

Sirkelslag staat garant voor een geweldige avond. 
Lees de ervaringen van andere groepen in onze 
splinternieuwe brochure, of bekijk de promo op de 
website. 
 

www.sirkelslag.nl/young 
 
 

Recreatiewerk in Zeeland 
 
De kerken van Zoutelande, Bigge-
kerke en Meliskerke organiseren al 
sinds 1964 recreatiewerk voor 
vakantiegangers. Enthousiaste 
jongeren afkomstig uit verschillende 
delen van Nederland geven 
invulling aan een recreatie-
programma in en bij de Boshut, op een eigen terrein in 
Zoutelande aan de Zeeuwse Rivièra. 
 
Voor de recreatieteams van zomer 2014 zijn we op 
zoek naar: 
 
Jongeren(M/V) 

· ben je 18 jaar of ouder, 
· sta je positief tegenover het christelijk geloof, 
· hou je wel van wat inspanning en gezelligheid, 
· ben je 2 weken beschikbaar in de periode van 

12 juli tot 9 augustus 2014, 
 
Dan ben jij degene, die we zoeken! Wij zorgen voor 
onderdak, zakgeld en we vergoeden je reis- en 
verblijfkosten! Voor meer informatie kun je onze 
website bezoeken: www.boshutzoutelande.nl. 
 
 
1000 stemmen zingen Oosterhuis 
 
Op 1 november 2013 werd Huub Oosterhuis 80 jaar, 
en ter gelegenheid daarvan wordt op zondag 16 maart 
2014 een zondagmiddagconcert gehouden. 
 

Koren zingen de Nederlandstalige Missa Solemnis op 
tekst van Huub Oosterhuis en gecomponeerd door 
Tom Löwenthal. Uitgevoerd met groot koor, orkest, 
orgel, piano en slagwerk. Daarna staan liederen van  
Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Bernard Huijbers 
op het programma. Het geheel staat onder leiding van 
Geert Hendrix, docent aan de Muziekacademie van 
Lier en het conservatorium in Antwerpen. Het concert 
begint om 16.00 uur. De foyers zijn al vanaf 13.30 uur 
geopend voor de ontmoetingsmarkt. 
 
Naast enkele liederen zal het hoofdbestanddeel zijn 
de Missa Solemnis, op tekst van Huub Oosterhuis en 
muziek van Thom Lowenthal. De muziek wordt 
gespeeld door het orkest La Passione onder leiding 
van Geert Hendrix. Vooraf zal Huub Oosterhuis een 
inleiding geven op de Missa Solemnis. 
 
Bezoekers kunnen behalve luisteren ook de 
'volkspartijen' meezingen. 
 
Plaats: Muziekgebouw Frits Philips, Jan van 
Lieshoutstraat 3, Eindhoven. Kosten: € 19,50 (incl. 
drankje) via www.muziekgebouweindhoven.nl; of 040 
265 5600. Meer informatie: www.1000stemmen.nl 
 
 

 


