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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op di, wo, en do tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Op ma en vr is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek 
aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: 0294 415 120 
E-mail: voorzitter@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 
Weesp, tel 0294 450 041 
E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: vacant, penningmeester: Alex Otten. Secretaris: Chris 
Bavinck. Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink, 
Tamme Westra. 
E-mail: vrienden@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 
Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: M. van der Tholen-Hoepel, telefoon 0294 417 879. 
Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en Marien Weststrate 
E-mail: PR-commissie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Tel. 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
voor reserveringen: Monique Biesheuvel 
Tel. 0294 432788, e-mail: mobiesheuvel@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Mw. A.B. de Vries (scriba) 
E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 12: vrijdag 5 september, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 15 september. 
Activiteitenperiode: 17 september tot en met 7 oktober. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
Zondag 31 augustus 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte jeugdwerk 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds P.G. Oskamp, Waverveen 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte jeugdwerk 
2e collecte kerk 
 
 
Zondag 7 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds G.H. Kruijmer, Lage Vuursche 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
Zondag 14 september 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  startzondag 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte jeugd en jongerenwerk 
2e collecte kerk 
 
19.00 uur ds A.D. Goijert, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
  startzondag 
  voorber. Heilig Avondmaal 
 
1e collecte jeugd en jongerenwerk 
2e collecte kerk 
 
 

Pastoraal Diaconaal Centrum gesloten 
 

Het secretariaat van het Pastoraal Diaconaal 
Centrum is op woensdag 3 en 10 september en 

op vrijdag 5 en 12 september gesloten. 
 
 
 
 

kerkdiensten in Oversingel 
 
12 september  mw ds A. Groeneveld 
 
 
 
kerkdiensten in De Hogeweyk 
 
14 september  de heer H. van Meeteren  
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 
9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 
en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 
Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 
en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 
na een afspraak. 
 
 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 

 
 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 31 augustus 
rit Aetsveld   Dhr F. Lijnsvelt 410455 
rit overig       Dhr B. Wever 410997 
 
zondag 7 september 
rit Aetsveld  Dhr G. Molenaar 411741 
rit overig      Dhr T. Pickhard 410072 
 
zondag 14 september 
Dhr W. Bodegraven 251841 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
 
Donderdag 28 augustus 
Creatieve groep 10.00-12.00 uur 
o.l.v. Janny v.d. Bergh 
 
Maandag 1 september 
Bespreek het samen 14.00-15.30 uur 
o.l.v. ds A. Groeneveld 
 
Maandag 1 september 
Protestantse Vrouwen op Weg 
Een hapje en drankje 17.15 uur 
Broodmaaltijd om 17.45 uur, bijdrage € 5,00 
Tweede gedeelte wordt verzorgd door de diabetesvereniging 
 
Woensdag 3 september 
Consistorievergadering van Pastoraatsouderlingen 20.00 uur 
 
Donderdag 4 september 
Alzheimercafé, zaal open 19.00 uur 19.30 uur 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
Ontwikkeling in technologie: Domotica 
 
Donderdag 11 september 
Creatieve groep 10.00-12.00 uur 
o.l.v. Janny v.d. Bergh 
 
Vrijdag 12 en zaterdag 13 september 
ophalen oud papier, papier graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 
Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 
thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 
dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op dinsdag, woensdag en 
donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Alida Groeneveld 

 
Als ik Eva zou ontmoeten... 
 
Wat zou er ter sprake komen als ik Eva zou 
ontmoeten? 

Eva als eerste vrouw sta je voor mij voor al die 
vrouwen, die stevig en zelfbewust op onderzoek 
uitgaan en die zorg dragen voor de ander, ‘moeder 
van alle levenden’ (Genesis 3:20). Zo is niet altijd 
over je gedacht. Geschapen uit de rib van je man, 
als tweede geschapen, en daarmee op het tweede 
plan gezet. Hulpje, zo werd je genoemd. In de tuin 
van Eden, in de hof door de Eeuwige zelf gemaakt, 
gaan jullie samen op onderzoek uit. Jij raakt in 
gesprek met de slang, en jij bent, in de 
geschiedenis, degene geworden die verleid is door 
de slang, de appel neemt, Adam ervan geeft en 
toen ging het helemaal mis: de zondeval. Concreet 
in de zware last van zwangerschap, pijnlijke 
bevallingen en de man die over je zal heersen. 

Het verhaal in Genesis begint als Adam alleen is. 
Wij mogen, terwijl God nog bezig is de mens vorm 
te geven, meekijken. De Eeuwige laat zien wat er 
moet gebeuren wil Adam mens kunnen zijn. Het 
gaat hier om de schepping van de mensheid. God 
heeft de mens zo geschapen, dat hij anderen, de 
ander, nodig heeft om compleet te zijn, dat hij pas 
mens is samen met de ander. Adam is hier hard op 
weg mens te worden, mens overeenkomstig Gods 
bedoeling. Hij is op dit moment nog maar een 
fractie, de helft van wat God van plan is. Hij mist 
nog iets essentieels.  

Als wij het hebben over de mens, bedoelen we 
vaak de enkeling, het individu. De Bijbel kent dat 
woord niet, die spreekt een andere taal. In de Bijbel 
is de mens nooit los te denken van de ander. Hij 
leeft en bestaat met en in de medemens. Dat is de 
bedoeling: je bent in Gods ogen pas mens als je 
mede-mens bent. Adam is dus niet zozeer man, als 
wel de mens in-wording.  

Dan formeert de Eeuwige een vrouw, uit de rib, of 
uit de zijde. En zo roept Adam het ook uit als hij uit 
zijn slaap ontwaakt: ‘eindelijk een gelijke aan mij, 
mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, één die zal 
heten: vrouw, één uit een mens gebouwd.’ 
(Genesis 2:23)  Of heel anders gezegd: ‘Yes, deze 
is het!’ Adam is heel enthousiast over deze mens. 
Eindelijk ben je daar, jij, mijn andere ik, mijn 
wederhelft. Ik heb zo naar je verlangd! En zo ben 
jij, Eva, deze ‘zij is het voor mij’ geworden, iemand 
 

 

die op dezelfde ooghoogte staat, woord en 
weerwoord, stem en tegenstem. Dan past het 
woord ‘hulpje’ niet meer. En God zag dat het goed 
was. 

Maar… wat is er gebeurd dat het goede van God 
niet meer goed is? Wat is het toch dat de mens 
zich in de nesten heeft gewerkt? Het is een bitter 
raadsel waarop we het antwoord niet weten. De 
slang is immers ook door God geschapen. Het is 
een slim en goed gebekt dier: ‘Is het waar dat God 
gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de 
tuin mogen eten?’ (Genesis 3:1) Jij, Eva, bent  
 

 

 

iemand die op dezelfde 
ooghoogte staat, woord en 
weerwoord, stem en tegenstem 
 

 

 

verleid door de slang, jij zou niet stevig genoeg in 
je schoenen hebben gestaan om vast te houden 
aan de opdracht van de Eeuwige. Jij Eva, hebt alle 
schuld van deze daad gekregen, je bent verleid, - 
door de slang – en je hébt verleid: Adam. Maar had 
het ook andersom gekund: dat Adam door de slang 
was aangesproken? Had ook Adam Eva kunnen 
verleiden om te eten van de vrucht van die ene 
boom? We weten het niet. 

Adam en Eva, jullie nemen en eten, en dan worden 
jullie de ogen geopend. Jullie zien je naaktheid en 
zijn je vrijmoedigheid en onschuld kwijt. Jullie 
moeten vreemden voor elkaar geworden zijn. En 
ook: jullie zijn vreemden voor God geworden en 
jullie verstoppen je. God roept jullie met de eerste 
vraag in de Bijbel: ‘waar ben je?’ Het goede van de 
mooie tuin is weg: het paradijs verloren.  

Eva, ik vraag het mij af: zou zo het leven eruit zien 
als de mens als god wil zijn: vol vervreemding? 
Wie zichzelf als god ziet, is geen mens meer. Wij 
leven niet meer in de tuin die goed was, dat weet ik 
in ieder geval zeker. 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508  

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

  

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

  

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 
 
 
 
 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 
zondag 31 augustus 
11e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Jezus geneest een zieke jongen. De leerlingen vragen zich 
allemaal af waarom zij dat nou niet kunnen! Een dienst over 
mosterdzaadjes en geloven, voor jong en oud. Iedereen 
welkom! (ds. Marije Hage) 
 
 
zondag 7 september 
12e zondag van de zomer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Uit de Bijbel horen we Ezechiel 33: 7-11 en Matteus 18:15-20. 
Het koor ‘That’s life’ uit Almere onder leiding van Ria Heemskerk 
werkt mee aan de dienst. Ik maakte kennis met het koor tijdens 
een gastbeurt in Almere Buiten dit voorjaar. Ik vond het 

enthousiasme dermate aanstekelijk dat ik 
de groep heb gevraagd om ook keer 
naar Weesp te komen. Het koor zingt 
gospelmuziek, Nederlandstalige luister-
liedjes en ook musical. Uit het grote 
repertoire hebben we een selectie 
gemaakt. Het zal een dienst die zeker op 
muzikaal gebied anders en – naar ik 
hoop – verrassend zal zijn. (ds. Alida 
Groeneveld) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

       Kamer te huur 
 

           Met keukenblok 
                     en kleine badkamer. 

          Te bevragen bij: 
                      Mw. M. Verhoef 

          Blokland 49 
                    1383 AB Weesp 

         Tel: 0294 414 972 
 
 

 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot 
het inleveren van producten ten behoeve 
van de Voedselbank. Tijdstip tussen 
12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, 
ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
 
 
 

 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 
 

 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie 

in Het Lichthuis, Waagplein 10, 
links van de Grote of Laurenskerk. 

 
Het Lichthuis is geopend op 

dinsdag, woensdag  
en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 
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● Van de predikanten 
 
Ds. M.C. Hage 
 

De zomer is weer voorbij. Het 
werk begint weer en ook de 
scholen. Als ik terugdenk aan de 
vakantie dan zie ik hele fijne 
weken, met zon en leuke dingen. 
Maar ook moet ik terugdenken 
aan de vliegtuigramp, en de 
enorme impact daarvan in 
Nederland. Op dat moment was 
ik op vakantie, maar ik vond het 

een fijn idee dat wij de Grote kerk (met allerlei andere 
kerken en plekken in nederland) open hadden gezet 
voor mensen om er te komen en een kaarsje te 
branden. 
 

Mijn eerste dienst na de vakantie was de afsluitdienst 
van de vakantiebijbelweek. En wat een fijne dienst 
was dat! Het enthousiasme van de vrijwilligers van 
de bijbelweek was aanstekelijk. Ook was het heerlijk 
om samen met alle kinderen de liedjes te zingen en 
de verhalen over vissen en opgevist worden weer 
mee te maken. 
 

We zijn hard aan het werk om een mooie startzondag 
te gaan neerzetten. Op 14 september is het zo ver! 
Dan trappen we af en beginnen we het nieuwe 
seizoen met een feestelijke dienst. Ik heb er nu al zin 
in! Meer informatie vindt u hiernaast op pagina 9. In 

de dienst zelf zal het 
nieuwe jaarthema voor 

dit seizoen worden 
onthuld. Na de viering 
kunnen we met elkaar 
genieten van koffie 
en thee en cupcakes. 
Die cupcakes vormen 

onderdeel van een 
Grote Cupcake Wedstrijd. 

Wie wil meedoen bakt 
(minimaal) 10 cupcakes. De cupcakes worden 
uitgestald in de kerk op de startzondagochtend. Hoe 
de wedstrijd precies in zijn werk gaat zal die 
zondagochtend worden geopenbaard. Voor wie mee 
wil doen: geef je op bij Annelies Westra (e-mail 
a.westra@kpnplanet.nl). 
 

Na de startzondag zal het nieuwe seizoen gaan 
beginnen. Ook dit seizoen gaan we weer aan de slag 
met de 30-50 groep en ook de belijdeniscatechese 
zal vanaf oktober weer worden aangeboden. Ik zie er 
naar uit om iedereen weer te zien! 
 
Een heel vriendelijke groet,  
Ds Marije Hage 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. A. Groeneveld 
 

beste mensen, 
De kopij lever ik aan voor 
aanvang van mijn vakantie. Veel 
nieuws heb ik niet te melden. De 
volgende keer kunt u weer 
uitgebreidere berichtgeving 
verwachten. 
 

Ook op deze plaats vestig ik de 
aandacht op een bijzondere 

dienst op 7 september a.s. Het koor ‘That’s life’ uit 
Almere werkt mee aan de dienst. Het koor zingt 
onder andere het lied ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia 
de Breij naast een aantal gospelliederen. 
 
Opleiding tot interim-predikant 
Maandag 15 en dinsdag 16 september ben ik 
afwezig vanwege de opleiding tot interim predikant. 
Mocht u een predikant nodig hebben, kunt u contact 
opnemen met het Pastoraal Centrum. 
 
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Op 28 augustus zijn Anneke en 
Joop Born 50 jaar getrouwd. 
Feest dus aan de Nieuwstraat! In 
al die jaren werden door hard te 
werken vele kilometers gereden, 
maar werd ook intens genoten, bij 
voorbeeld in Oostenrijk. Wij 
feliciteren het bruidspaar van 
harte en wensen hen een fijne 

dag toe met al wie hen lief zijn. 
 

Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van 
€ 15,00 en een gift van € 20,00. Hartelijk dank! 
 
Ds. W.J. Lamfers 
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● Rondom de vieringen 
 

Zondag 14 september is 

    STARTZONDAG!!! 

Om 10.00u is iedereen welkom voor een 
feestelijke dienst waarin…. 
 

…We elkaar na een lange zomer weer kunnen zien! 
…Het nieuwe jaarthema zal worden onthuld! 
…We veel gaan zingen! 
 
 
 
 
 
Daarna…  Is er een cupcake-wedstrijd!!! 
Geef je op bij Annelies (zie mijn stukje bij ‘Van de predikanten’ op pagina 8) 
 

   En een djembeworkshop!  
 

      Of, voor wie iets rustigers wil, een 
      kralenworkshop. 
 

Meer info volgt! 
Komt allen!!! 
 

Voor vragen:dsmarijehage@gmail.com 
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● Berichten 
 
Luther in Weesp 
 
‘Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther’   door   Kees van der Zwaard 
 
 
Maarten krijgt een brief van zijn jeugdvriend Olaf: 
“Als je dit leest, ben ik er niet meer.” In de brief doet 
Olaf een verzoek aan Maarten om tijdens de 
begrafenisplechtigheid te spreken. “Je zult wel 
verbaasd zijn, dat ik je dit vraag, maar jij bent de 
enige, die ik ken, die iets met God heeft. Of hoor je 
niet meer bij die club?”’ 
De herinnering aan zijn verloren vriendschap met 
Olaf brengt Maarten op het punt, dat hij zich moet 
uitspreken: “Waar sta ik?”. En ondertussen speelt het 
draaiorgel - ergens tussen kerk en straat. 
 
In Hier sta ik duikt hoofdpersoon Maarten in de 
spannende, wonderlijke en soms grimmige ge-
dachtenwereld van Maarten Luther. Die confronteert 
hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen 
persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog 
over vriendschap en verraad, God en het geweten, 
de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het 
verlangen naar wat ooit genade werd genoemd. Op 
deze manier heeft Maarten Luther ook vandaag ons 
nog iets te zeggen. 
 
Een aparte rol is weggelegd voor een computer-
gestuurd draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. 
De composities en arrangementen zijn van Hans 
Hasebos. De regie is in handen van Cilia Hogerzeil, 
artistiek leider van Muziektheater Hollands Diep. De 
muzikale monoloog wordt gespeeld door Kees van 
der Zwaard. 
 
Wie was Luther? 
Maarten Luther (1483-1546) was een monnik die de 
Rooms-Katholieke Kerk van zijn tijd wilde hervormen. 
Hij wilde de kerk ontdoen van allerlei ballast, en weer 
terug naar de kern:  het evangelie. Luther was ook 
docent theologie in Wittenberg, hij heeft zich vooral 
met bijbelonderzoek beziggehouden. Hij heeft de 
Bijbel vertaald in de volkstaal, in zijn geval het Duits. 
Mede door de boekdrukkunst worden zijn ideeën snel 
verspreid door heel Europa. De beweging die Luther 
– ongewild – ontketent heeft grote gevolgen. Keizer 
Karel V ziet in dat er grote politieke belangen op het 
 
 

 
 
spel staan: de eenheid van zijn rijk is in gevaar. 
Luther moet zich op de Rijksdag in Worms (1521) 
verdedigen. Hij weigert zijn geschriften te herroepen 
en zou in dat verband hebben gezegd: ‘hier sta ik, ik 
kan niet anders.’ 
 
 

 
Praktische gegevens: 
 
Wanneer: Woensdag 10 september 2014 
Hoe laat: 20:00 uur 
Waar:Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp 
Toegang: Gratis, collecte bij de uitgang 
 

 
Diaconie 
 
Door het teruglopen de laatste jaren van het aantal 
diakenen zoeken we naar oplossingen om de taken 
toch zo goed mogelijk te blijven doen. Voor één van 
die taken, het collecteren, hebben we die oplossing 
gevonden. We hebben een aantal gemeenteleden, 
waaronder oud-diakenen, bereid gevonden om de 
diaconie te helpen collecteren. 
 

Het is de bedoeling dat er vanaf oktober iedere 
zondag gecollecteerd wordt door één diaken en één 
collectant. Het is mogelijk dat u alleen de diaken 
vooraan ziet zitten, maar de collectant zit dan op zijn 
‘eigen’ plekje in de kerk. 
 
Namens de diaconie, Ria van der Tholen 
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● Berichten 
 
Vliegtuigramp MH17 
 
Als koster van onze kerk maak ik heel wat mee. De 
afgelopen jaren zijn er veel indrukwekkende gebeurte-
nissen de revue gepasseerd. Vaak ben ik trots of 
verwonderd en soms ook ontroerd wat ons gebouw met 
mensen doet. Naar mijn overtuiging is onze kerk een 
plek waarin je de nabijheid van God extra sterk kan 
voelen en soms ook kan horen. 
 

Ik heb dat ook heel sterk ervaren op 23 en 24 juli jl. 
 

Op 23 juli was daar het verzoek om van 15.55 uur tot 
16.00 uur de klok te luiden ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de ramp. Frank v.d. Horst “klepperde” 
handmatig de klepel van de grote klok. Voor elk 
slachtoffer 1 slag. Er leek geen einde aan te komen. Het 
klonk zeer indrukwekkend. Daarna viel de 1 minuut stilte 
in. Oorverdovend stil. 
 

Voor 24 juli was er het verzoek vanuit de kerken van 
Amsterdam om ook in de omliggende regio de kerken 
open te stellen om zodoende mensen de gelegenheid te 
geven om in de kerk op eigen manier de vliegtuigramp 
te herdenken. Onze kerk was open van 19.00 uur tot 
21.00 uur en mensen konden in de kerk terecht voor 
bezinning of als er behoefte aan was voor een gesprek 
(wel of niet pastoraal) met 2 aanwezige ouderlingen. 
Tevens was gekozen om mensen de gelegenheid te 
geven om een lichtje aan te steken (net als bij de 
Eeuwigheidszondag) om zodoende de slachtoffers te 
herdenken. Ook lag er een condoleance schrift op de 
tafel om gedachten op te schrijven. Om 20.00 heb ik 
nogmaals de klok geluid ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers. 22 mensen hebben gebruik gemaakt van 
de openstelling. 
 

Zoals ik al schreef, maak ik heel veel mee maar dit hoop 
ik nooit meer mee te maken. 
 

Agnes Bruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPOSITIE 
 

van Nico Rijper 
in Het Lichthuis 

 
 
De achttiende expositie in het Lichthuis zal te zien 
zijn in de maanden augustus, september en 
oktober 2014. 
 

Nico was altijd al 
geboeid door schilder- 
en tekenkunst en 
tekende in zijn jeugd 
veel dieren en een 
tijdje karikaturen. Maar 
10 jaar geleden is Nico 
serieus begonnen met 
schilderen. Hij begon 
met aquarelleren en 
daarna schilderen met 

acrylverf en sinds kort met olieverf. Ook heeft hij 
meerdere cursussen gevolgd om te zien wat je met 
verschillende verfsoorten kunt doen en hoe je een 
schilderij opbouwt. 
 

Nico maakt figuur-
matige patronen, 
landschappen, stads- 
en dorpsgezichten, 
meestal met realis-
tische kleuren, soms 
met scherpere con-
trasten. Ook schildert 
hij graag "in het 
veld", zoals de 
Weesper Plein Air 
dagen. De wissel-
ende weersituaties 
zijn daarbij een extra 
dimensie waarmee je 
rekening moet houden. Verder is Nico lid van een 
schilderclub en van de kunstkring "De Blauwe 
Vecht" in Weesp. 
 

Het resultaat van zijn werk kunt u bewonderen in 
Het Lichthuis en hij stelt uw mening erg op prijs wat 
u vindt van zijn composities! 
 

De expositie is te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Het Lichthuis: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 - 12.00 
uur. 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
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Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841  
Tegen inlevering van deze advertentie 
ontvangt u bij 3 gangen a la carte met 

minimaal twee personen een gratis fles 
huiswijn! Geldig in 2014. 

  

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
alle dagen open 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 
Tel. 035 6564188 
nagel@dutch.nl 

 

   

  verf- en 
  behangspeciaalzaak 
  autolakken 
  zonwering 
  horren 
  kunstschilderartikelen 
   
  Nieuwstraat 28, telefoon 0294 412 298 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

 
 

Kijk op onze 
vernieuwde webwinkel 

voor het leveren van zowel 
rechthoekige als ronde luchtkanalen. 

 

www.degrootluchtkanalen.nl 
 

tel: 0294-413086  
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● Berichten 
 
Boekentip 
 
Karel Eykman, ‘Een knipoog van u zou al 
helpen’ (2013), Uitgeverij Meinema, € 22,50 
ISBN 978 902 114 3446. 
 
“In elke psalm zit minstens één regel die bij me 
blijft haken en daarmee ga ik dan aan de haal. 
Ik maak geen moderne vertaling of bewerking, 
maar probeer met de psalmdichter in gesprek 
te gaan. Een enkele keer ga ik zelfs fel tegen 
hem in – dat mag volgens mij best.”, aldus 
Karel Eykman zelf. Hij heeft bij alle 150 
psalmen, of gedeelten daaruit, een gedicht 
gemaakt. Prikkelend, nadenkend of zoekend. 
Een boek om hardop te lezen, te bladeren, 
voor op het nachtkastje. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via 
“Zending over Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed 

bruikbaar, heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed 

(zonder batterijen) zijn ook welkom! 
 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. Wij blijven rekenen op uw 
medewerking. 
 
Jan Vogel 
 
 
Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 12 september wordt in het 

centrum van Weesp het oud papier 
opgehaald. 

• Zaterdagmorgen 13 september wordt in de 
rest van Weesp het oud papier opgehaald. 

 

Voor beide dagen geldt: het papier graag 
buiten zetten voor 8.00 uur. 
 
Vrijdaggroep: 
Bert Lans  Henk Nagel 
Tel. 0294 414 290 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

Liturgische kleden 
 
Na de korte serie over de kleuren in de kerk vervolg ik de 
reeks met uitleg van de liturgische kleden (antependia) die 
aan de voorzijde van de liturgische tafel hangen. 

De zeven kleden zijn afkomstig uit het in 2006 gesloten 
(gereformeerde) Kerkcentrum Hogeweij. Annelies Westra 
heeft mij het oude tekstboekje gegeven dat in 1989 
verscheen ter gelegenheid van de ingebruikname. Ik heb 
daaruit een korte selectie gemaakt. De foto’s bij deze 
rubriek zijn gemaakt door Wim Remeijn. Wilt u de foto’s in 
kleur zien, raadpleeg daarvoor de website: www.pgwd.nl. 
 

 
 
De grondvorm van elk ontwerp is de cirkel. Het is de cirkel 
van de schepping, schouwtoneel van Gods handelen met 
mensen. Deze scheppingscirkel omvat niet alleen de aarde, 
maar ook de hemel van God daarboven. De eerste vorm 
van de kleden is gevat in de grote cirkel van hemel en 
aarde, van God en mensen samen. Op het groene kleed is 
deze hemel verlicht door de boog in de wolken. 
 
Het groene kleed 
Het groene kleed wordt gebruikt tussen Epifanie en het 
begin van de veertigdagentijd en de periode ná Pinksteren 
tot aan Advent. Dit is het enige kleed van de zeven waarin 
de ‘aardse’ cirkel niet direct herkenbaar is. Door het water 
van de vloed immers is de aarde omspoeld en verloren. Op 
het water gaat de ark, de kist van behoud. Door het water 
heen wordt het godsvolk gered. Daarmee is het verhaal van 
Noach, van de grote vloed het verhaal van een nieuw 
begin. Links op het kleed is de wijnrank afgebeeld. Nadat 
Noach en de zijnen de ark verlieten, plantte hij een 
wijnstok. Helemaal nieuw was de aarde, een nieuwe aarde 
voor de mensen. Als teken van die nieuwe aarde geldt 
sindsdien de wijnstok. De boog die in de wolken hangt staat 
voor de belofte van God dat hij zijn aarde nooit meer aan 
de chaos van het begin zal prijsgeven.  
 
Ds. Alida Groeneveld 
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● Berichten 
 
Kerkcontact 
 
Ontvangen van de heer en mevr. v. B. een gift van 
€ 10,00. Namens Kerkcontact, hartelijk dank. 
Liddy Groen. 
 
 
 
Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Na een mooie zomer gaan we weer beginnen aan 
een nieuw verenigingsseizoen. 
 

Onze eerste avond is maandag 1 september 2014 en 
we starten weer met de gebruikelijke gezellige 
broodmaaltijd. We vragen hiervoor een bijdrage van 
€ 5,00. Iedereen is welkom vanaf 17.15 uur, dan 
staat er een hapje en een drankje voor u klaar in Het 
Lichthuis. Wilt u zich wel opgeven voor deze maaltijd 
bij Nel van Nigtevecht? Telefoon 0294 750 442. 
 

Het tweede gedeelte van deze avond, die om 19.45 
begint, zal worden verzorgd door de Diabetes 
vereniging. We krijgen informatie over deze ziekte en 
over de nieuwste ontwikkelingen. Het wordt vast een 
heel leerzame avond. 
 

Iedereen van harte welkom in Het Lichthuis, 
Waagplein 10. 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 
 
Vacature verjaardagfonds 
  
Wie komt het verjaardagfondsteam versterken? 
Met spoed zoek ik een medewerker/ster voor de wijk 
Sinnigvelderstraat & de Gemeenschapspolderweg. 
Het is een hele klein wijk en vergt dus weinig tijd! 
Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich opgeven bij: 
  
Elly Lijnsvelt - van Dusseldorp 
Rembrandt van Rijnstraat 129 
tel. nr.: 0294 410810 
 
 
 
 
 
 
Beste mensen, 
 
Hiermee willen we iedereen bedanken voor de vele 
blijken van belangstelling, die wij ter gelegenheid van 
ons 50 jarig huwelijk mochten ontvangen. 
 
Riet en Nico Bakker 
 

 
 

Vierhandig orgelconcert + cd presentatie 
 
Op vrijdag 5 september geven Gerrie Meijers 
(Haarlem) en Christine Kamp een vierhandig 
orgelconcert in de Grote Kerk van Weesp. Aanvang 
van het concert is 20.00 uur. 
 

Op het programma staan o.a. werken van W.A. 
Mozart, J.Chr. Bach, F. Mendelssohn en M. 
Moszkowski die ook op onze promotie-cd staan. De 
cd is eerder dit jaar opgenomen op het Bätz orgel in 
de Grote Kerk van Weesp. 
 

Na afloop is men welkom voor een drankje in de kerk 
en is de cd (gesigneerd) verkrijgbaar. 
 

Van harte welkom! 
 
 
Alzheimer Cafe Weesp 
 
Datum: Donderdag 4 september 
Thema: Ontwikkeling in technologie: Domotica? 
Gastspreker: Nicoline Valk - de Rijk 
 
Domotica, ook wel huisautomatisering genoemd of 
alle technieken die het mensen mogelijk maakt zo 
zelfstandig mogelijk te wonen. Het doel van deze 
technologie bij dementie is de beveiliging en 
autonomie bij de persoon met dementie te vergroten 
en de zorg van de omgeving te ontlasten. Hoe ver 
staat het met deze ontwikkeling, wat kun je met 
behulp van techniek regelen en om wat voor 
toepassingsmogelijkheden gaat het dan? 
 
Plaats: Het Hart van Weesp, Herengracht 35, Weesp 
Inloop    vanaf 19.00 uur 
Start programma  19.30 uur 
Pauze    20.00 uur 
Discussie en vragen  20.30 uur 
Informeel samenzijn  21.00 uur 
Einde    21.30 uur 
 
 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 

U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
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● Voor de jeugd 
 
VakantieBijbelWeek 2014 
 
Voor het 5e jaar op rij waren alle kinderen van 4 t/m 
12 jaar welkom in de laatste vakantieweek. Waren 
we in de eerste VBW-week in 2010 gestart met 
gemiddeld 30 kinderen per dag, afgelopen week 
stormden er gemiddeld bijna 70 kinderen per dag 
binnen. En wel vanaf de eerste dag. 
De persoonlijke uitnodigingen voor deze week 
hebben goed gewerkt. Ook vriendjes, vriendinnetjes, 
neefjes en nichtjes werden meegenomen. In totaal 
hebben in deze week 103 verschillende kinderen de 
VakantieBijbelWeek bezocht! 
 

Het thema van deze week was: "vis je mee?" Elk 
kind kreeg, zoals we gewend zijn, een shirt met dit 
thema op de achterkant. Op de lege voorkant konden 
ze met plakkers en stiften hun naam zetten en 
versieringen aanbrengen. Zo werd het toch een heel 
persoonlijk shirt. 
 

Aanvankelijk wat schuchter werden de aangegeven 
liedjes gezongen, maar naarmate de week vorderde 
ging dat steeds uitbundiger en zaten de bijbehorende 
gebaartjes er goed in. Tijdens de afsluitende 
kerkdienst op zondag 17 augustus kon de gemeente 
daarvan meegenieten. 
 
 

 
 
 

Na het zingen volgde een sketch om het verhaal in te 
leiden. Simon, Herco en Marja namen die voor hun 
rekening, en met succes! Daarna het Bijbelverhaal 
door Marja en Han. Thema's waren: "Jezus volgen" 
(ga mee in de vissersboot met Jezus), "Luisteren 
naar wat Hij zegt", "Vergeven worden en vergeven", 
"Doorgeven wat het betekent als Jezus je vriend wil 
zijn". 
 

Op vrijdag was voor het verhaal poppenspeler Carla 
Vis uitgenodigd. De poppenspeler zette ook de 
kinderen in. Hoewel dit keer het verhaal veel langer 
was, bleven de kinderen geboeid. 
 

Na het Bijbelverhaal een gesprekje in de eigen 
leeftijdsgroep naar aanleiding van het verhaal, 
daarna wat eten en drinken en vervolgens aan het 
knutselen. De diverse medewerkers hadden elke dag  
 

weer een leuke knutsel bedacht. Vol trots toonden de 
kinderen aan het einde van de ochtend hun 
zelfgemaakte knutsel (zie ook de foto's op de 
website). 
 
 

 
 
 

Tot slot nog een enkel favoriet lied en dan weer mee 
met vader, moeder, opa of oma. De begeleiding van 
de liedjes werd door diverse vrijwilligers enthousiast 
ondersteund met gitaar, piano, zang en viool. Zelfs 
de kleine Pepijn was onderdeel van het combo met 
zijn eigen ukelele. 
 

Waar zijn we dankbaar voor:  
De grote belangstelling (gemiddeld ongeveer 70 
kinderen per dag) 
Het grote enthousiasme van vrijwilligers, jong en oud.  
De éénheid van geest onder de leiding: afkomstig uit 
behoorlijk verschillende tradities maar eensgezind 
over de betekenis van het volgen van Jezus  
Dat alles zonder ongelukken en narigheid is verlopen 
 

Waar bidden we voor?  
Dat het zaadje van de verhalen over God en Jezus 
een keer zal uitgroeien.  
Om goede ideeën: de groep paste nog net in het 
Lichthuis, maar wat als we volgend jaar méér 
kinderen mogen ontvangen (en dat willen we toch?).  
Om aanvulling van de groep vrijwilligers met mannen 
en vrouwen die nieuwe ideeën en talenten hebben 
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 029 411 530 / 412 464 

 
 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 
 

 

 
 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

PRAKTIJK LEVENSLUST 
Coaching en begeleiding 

 
Een plek om weer op adem te komen 
Ruime ervaring in het begeleiden van echtparen 

En het werken met individuen en groepen. 
Ook begeleiding bij levensproblematieken. 

Alles op basis van Haptonomie en Gestalttherapie 
 

Prinses Beatrixlaan 42 
1381 AJ Weesp 
0294 412 892 

praktijklevenslust@gmail.com 
www.praktijklevenslust.nl 

 

FASHION OUTLET WEESP 
‘DRESS FOR LESS’ 

 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

Actuele Damesmode altijd 20-80% korting 
maten 36 t/m 52 

 

 
 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

( 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


