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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predikanten 
Mw. ds. A. Groeneveld 
Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 
Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 
Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 
C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 
Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 
Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 
Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 
Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 
Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 
Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 
e-mail: pdc@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
Het Lichthuis is geopend op di, wo, en do tussen 9.30 uur en 12.00 
uur. Op ma en vr is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek 
aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 
Telefoon: 0294 415 120 
E-mail: voorzitter@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 
Weesp, tel 0294 450 041 
E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 
Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 
Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 
Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 
Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 
Voorzitter: vacant, penningmeester: Alex Otten. Secretaris: Chris 
Bavinck. Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink, 
Tamme Westra. 
E-mail: vrienden@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 
Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 
Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 
Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 
Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 
Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 
Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 
Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 
Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 
Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp 
Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 
Secretaris: M. van der Tholen-Hoepel, telefoon 0294 417 879. 
Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 
E-mail: diaconie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 
E-mail: PR-commissie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 
Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 
Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 
Tel. 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 
Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 
voor reserveringen: Monique Biesheuvel 
Tel. 0294 432788, e-mail: mobiesheuvel@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 
Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 
Mw. A.B. de Vries (scriba) 
E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 
E-mail: webredactie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 
Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 
Cathalien Op ’t Land, telefoon: 0294 418 669 
kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 
Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  
telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 
Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 
kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 15: vrijdag 7 november, 13.00 uur. 
Verschijningsdatum: 17 november. 
Activiteitenperiode: 19 november tot en met 9 december. 

Grote of Laurenskerk 
Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 
Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
Koster: Mw. A. Bruin 
Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 
Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 
Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 
Zondag 2 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  oogstdienst 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst  
 
1e collecte diaconie 
2e collecte orgelfonds 
 
 
Zondag 9 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  jeugddienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte door jeugdcommissie te bepalen 
2e collecte kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds A.D. Goijert, Nijkerk 
  Gereformeerde Bond 
 
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
 
Zondag 16 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1e collecte ZWO project (Bitaj, Albanie) 
2e collecte kerk 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds P.G. Oskamp, Waverveen 
  Gereformeerde Bond 
   
1e collecte diaconie 
2e collecte kerk 
 
Biosgebouw, Middenstraat 131 
10.00 uur kerksiteviering 
 
 
kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 

14 november ds W.J. Lamfers 
 
 
kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 

9 november mw H. Kuypers 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u 
van 9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een 
kopje koffie en een praatje. Er is dan een 
gastvrouw aanwezig. 
Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw 
aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis 
uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 
 
Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 
jaar. Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de 
kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens 
de kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-
gebouw, of stamtafelgesprek in Het Lichthuis. 
Vermelding onder Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 
uur. 
 

 
 
Van de eindredacteur 
 
Na ruim 14 jaar kerkblad Onderweg 
gemaakt te hebben is het voor 
Guido Rebel en mijzelf tijd om het 
stokje door te geven. 
Vanaf Onderweg nr. 15 zullen  
Thea van der Zande en Dennis Been hun 
schouders er onder zetten. Ina Slokker en Wil van 
Rheenen blijven lid van de redactieraad. 
 
Cathalien Op 't Land 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
 
zondag 2 november 
Dhr J. Vree 412532 
 
zondag 9 november 
rit Aetsveld 
Dhr S. Biesheuvel 417859 
rit overig 
Mw M. Mak 432588 
 
zondag 16 november 
Dhr W. van Bodegraven 251841 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 
 
Maandag 3 november 
Protestantse Vrouwen op Weg 19.45-21.45 uur 
Creatieve avond. Om 19.30 uur staat de koffie klaar. 
 
Maandag 3 november 
Belijdeniscatechisatie 20.30 uur 
Info: ds Marije Hage, in het Bios-gebouw, Middenstraat 131 
 
Donderdag 6 november 
Creatieve groep 10.00-12.00 uur 
o.l.v. Janny v.d. Bergh 
 
Donderdag 6 november 
Alzheimercafé, Herengracht 35 19.30 – 21.30 uur 
Zaal open om 19.00 uur 
De nieuwe regels van de WMO 
 
Vrijdag 7 en zaterdag 8 november 
ophalen oud papier, papier graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
Maandag 10 november 
Bespreek het samen 14.00-15.30 uur 
o.l.v. ds A. Groeneveld 
 
Woensdag 12 november 
Weesper filosofiekring 1 20.00-22.00 uur 
Leiding: dr W.J. Lamfers 
 
Woensdag 12 november 
Vergadering consistorie pastoraatsouderlingen 20:00 uur 
 
Donderdag 13 november 
Weesper filosofiekring 2 20.00-22.00 uur 
Leiding: dr W.J. Lamfers 
 
Maandag 17 november 
30-50 groep 20.30 uur 
Heemraadweg 607 
Info: ds Marije Hage, 0294-752009  
 
Woensdag 19 november 
Film ‘Amour’,  leiding ds W.J. Lamfers 20.00-22.15 uur 
Entree: € 2.00 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 
volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 
   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 
   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 
We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 
betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 
Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 
thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 
dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 
praatje en een kopje koffie in Het 
Lichthuis, Waagplein 10, links van de 
Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 
geopend op dinsdag, woensdag en 
donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. J. den Dikken 
 
Onze unieke Hogepriester 
 
“Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig,onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de 
zondaars en boven de hemelen verheven”. Hebr. 7 : 26. 
 
Heimwee naar vroeger. Toen was alles beter, denk 
je soms. Heimwee naar de gezonde dagen, toen er 
nog geen wolken van zorgen boven je leven 
hingen. Dat kennen we allemaal wel. De mensen 
aan wie de apostel deze brief schrijft hebben ook 
heimwee. Heimwee naar het tastbare en zichtbare. 
Wat is het geval? Ze zijn door Gods genade 
overgegaan van het Joodse geloof naar het 
christelijke geloof. De tempeldienst hebben ze 
vaarwel gezegd en de dienst van het Woord staat 
nu centraal. Ze hebben Jezus Christus leren 
kennen als Heiland en Zaligmaker. Een nieuw 
leven begint. Maar dat leven is voor hen niet zo 
gemakkelijk. Ze worden vervolgd om hun geloof. 
Het nieuwe leven achter Christus aan betekent ook 
zijn kruis dragen. Lijden en beproeving. Ze worden 
opgejaagd van de ene plaats naar de andere om 
hun leven te redden. En dan dreigen ze terug te 
vallen in het vroegere levenspatroon. Ze denken 
weer aan de tempeldienst, de tastbare offers, de 
tastbare en zichtbare hogepriester. Heimwee naar 
het tastbare. 

Maar dan gaat de apostel alle zeilen bijzetten om 
hen te overtuigen dat ze met Jezus veel en veel 
beter af zijn dan de zichtbare en tastbare 
offerdienst en de zichtbare hogepriester. Je hebt 
nu een Hogepriester naar de ordening van 
Melchizedek, betekenis “Mijn Koning is 
rechtvaardig”. Melchizedek ontmoeten we in de 
Bijbel in de tijd van Abraham. Hij is koning van 
Salem, Jeruzalem en dient net als Abraham de 
Allerhoogste God en brengt God ook lof en eer toe. 
En het bijzondere is: hij komt even in het daglicht te 
staan, geen vader of moeder wordt genoemd en hij 
verdwijnt ook weer. Maar hij is Priester en koning 
tegelijk. Daarin is hij een afschaduwing van 
Christus. Zijn optreden wijst heen naar Jezus 
optreden. Jezus komt ook op een bijzondere 
manier op deze wereld. Denk aan de geboorte in 
Bethlehem. Ineens is Hij er, geworden uit een 
vrouw, Maria. En na 33 jaar, na lijden en 
opstanding gaat Hij naar de hemel. Hogepriestrer, 
Koning en Profeet, naar de wijze van Melchizedek. 

Jezus is veel hoger dan alle aardse hogepriesters. 
Die waren zelf ook zondig. Moesten voor zichzelf 
ook een offer brengen.Denk maar aan de Grote 
Verzoendag. Nu ik dit schrijf is het Grote 
Verzoendag in Israel. Op die dag moest de 

Hogepriesters eerst voor zichzelf een offer brengen 
tot reiniging van zijn eigen leven. Dan pas mocht hij 
met het bloed van het offerdier het Heilige der 
Heiligen binnengaan om het bloed der verzoening 
op de ark te sprenkelen. En daar komt nog iets bij: 
hogepriesters uit het oude verbond waren ook 
tijdelijk. Als ze stierven kwam er weer een ander. 
Maar Jezus is uniek. In de tekst staat: heilig, dat 
betekent zonder zonden, onschuldig, heeft nooit 
overtredingen begaan, onbesmet, rein, afge-
scheiden van de zondaars en boven de hemelen 
verheven. Hij leeft voort als Hogepriester in de 
hemel. Het offer van Golgotha was eens en voor 
altijd, maar Hij zet zijn hogepriesterlijk werk voort in 
de hemel. Hij neemt het voor ons op bij de Vader. 
bidt voor ons, Hij zegent ons. Doet een goed 
woord, pleit op Zijn volbrachte werk. Zo’n 
Hogepriester hebben we nodig. De mensen aan 
wie de apostel schrijft, die heimwee hebben naar 
vroeger, naar het tastbare, moeten het horen:  
Jezus is veel meer. Hij steekt in alle opzichten ver 
boven de vroegere hogepriesters uit. 
In vers 22 noemt hij Hem de Borg. Wat is een 
Borg? Iemand die bijvoorbeeld bij een bank garant 
staat voor de schulden die een ander maakt. Een 
bemiddelde vader of oom of bekende wil dat wel 
eens doen als iemand een onderneming wil 
starten. Dan moet je geld lenen.  Dan hoopt de 
borg dat de bank nooit bij hem zal aankloppen om 
geld, want dan is de onderneming op een 
mislukking uitgelopen. Maar Jezus! Maar Jezus 
heeft niets liever dat wij bij Hem aankloppen om 
onze schuld af te betalen. Wij kunnen die schuld 
nooit weg krijgen, af betalen. Een onafzienbare 
berg. Maar Jezus. Hij heeft zijn machtige 
schouders er onder gezet. Hij heeft op Golgotha 
voor ons de schuld betaald. De schuld is weg. De 
zonden verzoend. Door deze unieke Hoge-
priester.De Hebreeën mogen bij Hem komen. Met 
schuld beladen. Wij, groot en klein mogen bij Hem 
komen om onze schuld aan Hem te geven. Wat 
uniek!! Wat een unieke Hogepriester hebben we, 
die met open armen wacht op mensen die het in 
alle opzichten verprust hebben. Afgescheiden van 
zondaars, maar wel begaan met zondaars. 
Bewogen met mensen die het zelf niet redden. Van 
Hem kun je nooit hoog genoeg opgeven. Van Hem 
kun je nooit te veel verwachten. Groter dan de 
Helper is de nood toch niet. 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508  

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

  

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

  

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 
 
 
 
 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● Rondom de vieringen 
 
zondag 2 november 
7e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op zondag 2 november vieren wij de jaarlijkse 
oogstdienst. Wij dragen de vruchten van het land op 
aan de Heer en bezinnen ons op de manier waarop 
wij omgaan met de aarde. Wij lezen uit de 
geschriften: Spreuken 9:1-6 en als epistellezing: 
1 Thessalonicenzen 2:9-13 en zingen Psalm 67, 
Psalm 136:1 en 12, lied 299h, lied 841, lied 225 en 
lied 233. Natuurlijk kunt u een of meer fruitbakjes 
meenemen om bij mensen te brengen die aandacht 
vanuit de kerk op prijs stellen. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 
zondag 9 november 
8e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op 9 november vieren we een jeugddienst! Het 
thema is ontmoeten en we gaan er een gezellige 
viering van maken. Veel zingen en veel muziek! 
Iedereen is welkom om er een fijne ochtend van te 
maken. (ds. Marije Hage) 
 
 
zondag 16 november 
9e zondag van de herfst 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze dienst horen we Matteus 25:31-46, vieren we 
de maaltijd van de Heer, en werkt het vocaal 
ensemble Vivace uit Diemen mee aan de dienst. 
Daarmee wordt het een dienst waarin hart, hoofd en 
handen geraakt en aangesproken worden. Iedereen 
is van harte welkom! (ds. Alida Groeneveld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank 
 
Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 
Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 
 
 
 

Oogstdienst 2014 
 
Dit jaar wordt de Oogstdienst gehouden op zondag 2 
november, voorganger is ds. W.J. Lamfers. 

Zaterdag voor de dienst zullen er zo’n 250 fruitbakjes 
gemaakt door vrijwilligers. Deze bakjes gaan, ver-
gezeld van een kaart, als groet van de Protestantse 
Gemeente te Weesp en Driemond, naar alle 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder, zieken en de 
bewoners van De Hogeweijk. 

Mocht u nog mensen kennen die niet tot deze 
categorieën behoren, maar waarvan u vindt dat ze 
wel in aanmerking komen voor een fruitgroet (denk 
aan eenzame mensen) dan vernemen wij dat graag. 
U kunt hen aanmelden op één van onderstaande 
adressen: 

Ankie Wiereijn telefoon 410 722 
Agaath Bakker telefoon 410 896 

Om deze fruitgroet als traditie in ere te kunnen 
houden bevelen wij de collecte van 2 november, ter 
bestrijding van de onkosten, van harte bij u aan. 
 
Wij rekenen weer op ieders gulheid en medewerking. 
 
Namens de oogstdienstcommissie, 
Wenny Schippers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 
 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● In memoriam 
 
 

Elfriede Wilhelmina Ida Goedhart - Spannuth 
21 september 1920 - 29 september 2014 

 
In het licht van Pasen gedenken we Elfriede Wilhelmina Ida Goedhart-Spannuth. Ze is 94 jaar geworden en 
woonde tot aan haar overlijden in de Wintertuin. Friedel Goedhart-Spannuth was afkomstig uit Duitsland en was al 
voor de tweede wereldoorlog naar Weesp gekomen. Hier heeft ze haar man Pieter Goedhart leren kennen. Ze 
kregen twee dochters, van wie er één jong overleden is. Haar familie typeert haar als iemand die altijd voor 
anderen klaar stond. In de afscheidsdienst klonken de woorden uit Psalm 23 ‘de Heer is mijn herder’. Met Duitse 
muziek en het luthers avondgebed hebben we recht gedaan aan haar oorsprong. Daarna hebben we haar te ruste 
gelegd in het familiegraf. Moge God allen die om haar heengaan rouwen troosten.  
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 

Adrianus Meijer 
31 maart 1931 - 20 oktober 2014 

 
Ad Meijer was een goedlachse bezige bij, die onze gemeente jarenlang trouw heeft gediend als hulpkoster en als 
drukker van kerkbladen en liturgieën. Hard werken op de drukkerij en stevig aanpakken in zijn tuin op Kweeklust 
waren zijn lust en zijn leven. Stoppen met werken als drukker viel hem dan ook niet gemakkelijk. Ad was een 
mensenmens die graag een praatje maakte en van gezelligheid hield. Voor een goede grap en een gulle lach 
zorgde hij wel. Tot op hoge leeftijd kwam hij graag naar de Grote kerk waar hij zijn vaste plaats had van waaraf hij 
alles goed kon overzien. Omgeven door mensen die hij vaak al jaren kende voelde hij zich thuis.  

Vanaf 2005 kampte Ad geregeld met gezondheidsproblemen. Ad werd door zijn vrouw Marrie op zijn wenken 
bediend, totdat het thuis niet langer meer ging en hij in 2012 voor een intensieve verzorging moest verhuizen naar 
De Horstwaarde in Nederhorst den Berg. Ook daar genoot hij van de dingen en lichtte zijn gelaat op als er bezoek 
kwam. In De Horstwaarde overleed hij op hoge leeftijd na een mooi leven.  

Op 24 oktober stonden wij in een dienst in de Grote kerk aan de hand van Job 19:25 en 26 en Romeinen 14:7-9 stil 
bij de weldaden van onze Verlosser en het leven van de overledene. De begrafenis vond aansluitend plaats op 
Carspelhof. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 

ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied  

dat opklinkt uit verdriet.  

 

Hanna Lam 

 



 

 Onderweg 9 

● Van de predikanten 
 
Ds. A. Groeneveld 
 

Pastoraat 
Caroline Vink is, na een pittige 
operatie, weer thuis, waar het letterlijk 
‘alle hens aan dek’ is om thuis te 
kunnen revalideren. Alle zieken, ook 
zij die hier niet genoemd zijn, bidden 
wij veel sterkte toe. 
 
Bespreek ’t samen 
Op maandag 10 november staat in de 

preekvoorbereidingsgroep ‘bespreek ’t samen’ de tekst 
voor 16 november centraal: Matteus 25:31-46. U bent van 
harte welkom om mee te praten. 
 
Wat moeten we doen? – ieders inzet telt! 
Kent u het verhaal van de bruiloft en de wijn? Ja denkt u 
misschien, maar deze bruiloft loopt anders. Een bruids-
paar geeft een feest en vraagt, omdat ze het zelf niet 
kunnen bekostigen, iedere gast een fles wijn mee te 
brengen en deze fles bij de ingang in een groot vat te 
legen. Iedereen vindt het een aardig idee voor deze 
eerlijke vraag. Een van de gasten meent: ‘ik breng een 
fles water mee, in een groot vat wijn zal dit niet opvallen.’ 
Het feest kan beginnen, en het vat wordt aangesproken, 
de gasten krijgen puur water te drinken. De gast was 
kennelijk niet de enige geweest die meende dat zijn 
bijdrage in water er niet toe deed… 
 
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 

Ds. W.J. Lamfers 
 

Met wie wij meeleven 
Harm Boer (Kikkenstraat) 
kwam helaas opnieuw met 
hartklachten in het zieken-
huis terecht, maar is 
gelukkig weer thuis. Wij 
hopen dat daarmee een 
eind gekomen is aan al dat 
heen en weer pendelen 
tussen ziekenhuis en thuis. 

Voorlopig zal mevrouw Lentink (Oversingel) niet 
lekker in het najaarszonnetje kunnen wandelen. 
De dame wordt breekbaar. Door een on-
gelukkige val brak zij haar elleboog. Dat doet 
lelijk pijn en aan de stoel gekluisterd zitten is 
een straf voor haar. Nadat zij haar straf heeft 
uitgezeten, komt zij vast wel weer lekker in  
beweging. 

Gert Schep (Lange Muiderweg) ervoer onver-
wacht dat hij de sluipmoordenaar kanker heeft. 
Een operatie brengt naar wij hopen een 
afdoende oplossing. 

Mevrouw Vogel (’s Gravelandseweg) herstelt 
thuis goed verder. 

God zij al onze zieken nabij en geve herstel. 

 
Ds. W.J. Lamfers 
 

 

Ds. M.C. Hage 
 

Het seizoen is van start gegaan en dat betekent dat alle 
kringen weer zijn gaan lopen. Dit jaar ook weer een 
belijdeniscatechesegroepje, wat ik zelf altijd heel leuk en 
speciaal vind! De eerste 30+avond moest helaas verzet 
worden vanwege een griepje dat mij te pakken kreeg. 
Vervelend, maar we halen de avond zeker in!  

De maand oktober hebben we afgetrapt met het geven van 
een interactieve workshop samen met Jan Haen. Het thema 
was 'er is meer tussen hemel en aarde'. De aankleding was 
heel mooi verzorgd door Annelies Westra en Nel Pronk. Het 
was een bijzondere middag, met een mooi verhaal en daarna 
gingen we goed aan het werk met schilderen, tekenen, of 

een collage maken. Ik was blij met 
de nieuwe gezichten die er waren 
en ik vond het jammer dat niet 
meer mensen dit mee konden 
maken, want het was echt heel 
leuk om te doen! Wie weet bieden 
we het nog een keer aan. 

Op 9 november is een nieuwe 
jeugddienst. Iedereen is weer 
welkom om te komen, mee te 
zingen, mee te beleven! Het zal 
een viering worden met veel 
muziek en veel ziel en warmte. 

Ontmoeten, kom je ook?! 

Ook in deze Onderweg 
kunt u weer genieten van 
een nieuw interview met 
een jong gemeentelid. U 
zult merken dat geen 
enkel interview hetzelfde 
is. Wat een bijzondere 
verhalen! Veel lees-
plezier gewenst en laat uw gedachten ook 
over de vraag gaan aan het einde. 

Tot slot, voor een ieder die te maken heeft 
met ziekte: heel veel kracht en sterkte! Voor 
wie te maken heeft met twijfel: alle rust en 
vrijheid van hart en geest! Voor wie te maken 
heeft met drukte en stress: alle tijd en 
helderheid, acceptatie en kracht tot ont-
moeten! Voor wie te maken heeft met 
eenzaamheid: alle liefde vinden in jezelf en 
opnieuw zoeken naar licht en leven! Je bent 
niet alleen!  
 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage 
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● Informatief 
 
Liturgische kleden 
 
De zeven liturgische kleden (antependia) die aan de 
voorzijde van de liturgische tafel hangen, zijn afkomstig 
uit het in 2006 gesloten (gereformeerde) Kerkcentrum 
Hogeweij. Aan de hand van het oude tekstboekje uit 
1989 heb ik een selectie gemaakt. De foto’s bij deze 
rubriek zijn gemaakt door Wim Remeijn. Wilt u de foto’s 
in kleur zien, raadpleeg daarvoor de website: 
www.pgwd.nl. U kunt natuurlijk ook op zondag een kijkje 
nemen. 

De grondvorm van elk ontwerp is de cirkel. Het is de 
cirkel van de schepping, schouwtoneel van Gods 
handelen met mensen. Deze scheppingscirkel omvat 
niet alleen de aarde, maar ook de hemel van God 
daarboven. De eerste vorm van de kleden is gevat in de 
grote cirkel van hemel en aarde, van God en mensen 
samen.  

Paars is de kleur die ons wijst op de voorbereidingstijd 
van een groot feest. Dit kleed is anders vormgegeven 
dan het paarse kleed in de adventstijd. Over het 
adventskleed kunt u in de volgende Onderweg lezen. 

Wat opvalt is het kruis, dat is waarnaartoe Jezus, en wij 
in zijn kielzog, op weg is in de veertigdagentijd. Op de 
zes zondagen in deze periode vindt catechese plaats 
aan de hand van de evangelielezingen. Midden in de 
veertigdagentijd, zondag Laetare (verheugt u) lezen we 
volgens de oud-kerkelijke traditie over het teken van het 
brood (Johannes 6). Vijf broden en twee vissen werden 
aangedragen. Met het teken van het brood gedenken 
we de maaltijd van de Heer en de maaltijd in het 
koninkrijk.  

Het brood des levens is ook aanwezig in de vorm van 
een korenaar. Dit verwijst naar Johannes 12:24 ‘als een 
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel 
vrucht.’  
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroep Oud Papier 
Grote Kerk 
 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 7 november wordt in het 
 centrum van Weesp het oud papier 
 opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 8 november wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
Vrijdaggroep: 
Bert Lans  Henk Nagel 
Tel. 0294 414 290 Tel. 06 514 147 44 
 
Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hetvakantiebureau.nl 
 
Verpleegkundigen en verzorgenden gezocht 
tijdens Kerst en Oud & Nieuw. 
 
Hetvakantiebureau.nl heeft dit jaar nog een aantal 
diaconale vakantieweken op het programma 
staan. Voor de vakanties met Kerst en Oud & 
Nieuw zijn we dringend op zoek naar verpleeg-
kundigen en verzorgenden. Je kunt in ontspannen 
sfeer alle tijd en aandacht besteden aan onze 
vakantiegasten. Je verblijf- en reiskosten en de 
aansprakelijkheidsverzekering worden door ons 
betaald. 

Er is veel vraag naar vakanties voor deze feest-
dagen, maar we kunnen op dit moment geen 
gasten meer plaatsen omdat we zorgvrijwilligers 
te kort komen. Bel ons daarom voor meer 
informatie en/of aanmelding (0318) 48 66 10 of 
mail  rhertog@hetvakantiebureau.nl met Ria 
Hertog (coördinator zorg). 
 

 
www.hetvakantiebureau.nl 
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● Interview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview 2: Kiezen voor liefde 
 
Wat zijn je eerste associaties bij het woord ‘kerk’? 
Ehm, nou ja, een groot gebouw en veel mensen die 
bij elkaar zijn. 
 
En je eerste associaties bij het woord ‘geloof’? 
Eh. Steun. En toch ook wel die mensen. Ik heb in de 
kerk inmiddels toch wel veel vrienden zitten. Dus die 
horen daar ook bij. 
 
En die twee woorden, kerk en geloof, hebben die iets 
met elkaar te maken? 
Ja, aan de ene kant wel want ik vind het altijd wel fijn 
om naar de kerk te gaan, maar aan de andere kant is 
dat geen verplichting. Je kunt ook geloven zonder 
naar de kerk te gaan, als jij dat fijner zou vinden. Dus 
er zit wel een link in, maar geen verplichte. 
 
Je kunt wel geloven zonder kerk. Hoe ziet dat er uit? 
Nou ja, vroeger ging ik zelf ook weinig naar de kerk. 
En dan dacht ik er zelf wel over na. Soms zoek je 
dan dingen op en zo en je kan dan wel bidden. Ja, 
het is net wat je fijner vindt. Het is dan wat meer op 
jezelf gericht. 
 
Dus jij kent beide ervaringen. Wat is er fijn en niet fijn 
aan geloof zonder kerk en wat is fijn en niet fijn aan 
geloof met kerk? 
Nou, zonder kerk kan je het zelf invullen zoals je het 
wil. In de kerk krijg je wel de preek. Maar het 
voordeel is dat je bewuster ergens over na gaat 
denken. En dat het wat makkelijker wordt verteld dan 
in de bijbel.  
 
Hoe kun je jezelf inspireren dan? 
Ja ik vind dat altijd wel lastig. Toen ik nog niet zo veel 
naar de kerk ging, was ik daar ook niet zo mee bezig. 
Dus ja, dat is lastig, dan zouden dingen uit boeken je 
kunnen inspireren.  
 
 

En ben jij met kerk opgevoed? 
Vroeger moesten we verplicht mee. Daarna besloot 
ik zelf dat ik naar kerksite wou. Toen gingen mijn 
ouders al wat minder.  
 
Jij besloot zelf naar kerksite te gaan? 
Ja, dat mocht ik toen kiezen. Toen was ik 12 of 13. 
Dus ja, als je het daar leuk hebt, met leuke mensen.  
 
Hoe kwam je dan tot dat besluit? Of kende je daar al 
mensen? 
Nee, ik kende eigenlijk niemand. Maar ik zag een 
keer een oproep van een kerksite-treffen avond en 
toen was ik er heen gegaan. Dat was gezellig.  
 
Moedig. 
Ja, ik dacht ik ga er maar heen. 
 
Ik moet denken aan alle keren dat je ergens voor het 
eerst nieuw binnenstapt. Kun je dat nog herinneren? 
Nou, dat is vaag. Ik weet alleen dat iedereen zei: ‘he, 
die is nieuw’. Maar ik werd wel met open armen 
ontvangen. 
 
Kan dat ook wel in een kerk zo zijn? 
Nou, een beetje. Aan de ene kant word je wel 
aangekeken, maar ikzelf had er niet zo’n last van. 
Het naar de kerk gaan begon ook met een 
jeugddienst. En die ging toevallig ook over dat je niet 
zo veel van andere mensen aan moest trekken. En 
toen had ik zoiets van daar wil ik wel vaker heen. 
 
Vind je de kerk veranderd ten opzichte van vroeger? 
Ja, je merkt wel dat er steeds meer mogelijk is. 
Snellere muziek kiezen die we zelf leuk vinden, 
filmpjes van youtube. Ik denk niet dat dat overal zo is 
en vroeger ook niet zo, denk ik. Ik merk nu dat ik de 
kerk leuker vind, het is een fijne plek. 
 
 

Ontmoeting:  Interviews met jongeren over geloof en kerk 
 
Hoe denken jongeren nou eigenlijk over kerk en geloof? Deze vraag wordt mij vaak gesteld. In 
Onderweg zullen er in totaal negen ontroerende en eerlijke interviews met jongeren tussen de 
17 en 30 jaar verschijnen. Ze zijn stuk voor stuk verschillend en bieden een scala aan 
antwoorden over hoe deze jongeren kijken naar de kerk, hoe ze denken over de toekomst en 
wat voor henzelf belangrijk is. Het zijn verhalen over keuzes maken en prioriteiten stellen. Over 
volwassen worden en je eigen weg vinden. Over het belang van liefde, familie en vrienden. Ik 
wens u heel veel leesplezier! Onder elk interview zal een vraag staan om nog eens verder over 
na te denken. 
 

Ds Marije Hage 
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● Interview 
 
En wat maakt het een fijne plek? 
Dat je ergens over na kunt denken en dat je iets 
meekrijgt. En dat het tegelijk wel een leuke plek is 
met een goede sfeer.  
 
Zouden mensen tegenwoordig ook rechtlijnig zijn? 
Nou, dat verschilt denk ik per persoon. Je kan wel 
zeggen: die ouderen die vinden die jeugddienst nooit 
leuk, maar de laatste keren zijn best goed 
ontvangen. Dus die proberen op hun eigen manier 
ook wel mee te komen. Zolang je maar niet te snel 
gaat.  
 
Wat zou voor jou de ideale kerk zijn?  
Ik denk een plek waar iedereen zich welkom voelt. Of 
je nou gelooft of niet. Als je als ongelovige een keer 
naar de kerk wil, dan vind ik dat dat ook moet 
kunnen. Dat moet je juist stimuleren.  En niet raar 
aangekeken worden. Zo krijg je ook nieuwe mensen. 
En ik vind dat iedereen het recht moet hebben om 
kennis te maken met de kerk.  
En ehm, ja, een plek waar mensen zich fijn voelen. 
 
Waarom, als mensen elkaar opzoeken, gaat het ook 
vaak mis? Of vind je dat het ook vaak goed gaat? 
Waarom er altijd mensen zijn die het gevoel hebben 
dat ze niet welkom zijn? 
Nou ik heb het gevoel dat dat wel door opvattingen 
komt en dingen die gezegd worden. Wat voor de een 
heel fijn kan voelen, is dat voor de ander niet.  
 
 
 
 

je kan wel heel hard geloven in iets, 
maar als je geen vrienden, familie of 
liefde kent dan is dat wel heel moeilijk 
 

 
 
 
Kun je dat ondervangen? 
Dat kan niet. Uiteindelijk zit er altijd wel iemand 
tussen die zich niet thuis voelt.  
 
En wanneer voel jij je thuis en wanneer niet? 
Ik denk dat het vooral, even denken, dat het vooral 
ligt hoe de preek is. Ik houd van kort en bondig. En 
als dat niet zo is, spreekt het me minder snel aan. Of 
ik voel me er minder prettig bij. Meestal vind ik de 
liederen wel mooi. Ik houd meer van piano dan van 
orgel. Zolang het maar niet te langzaam gaat. Het 
orgel klinkt vaak zo droevig. Ik heb meer met de 
piano. 
 
Is het lastig om met anderen over geloof te praten? 
Ligt eraan met wie. Ik had een vriendin die ook 
gelovig was, daar kon ik wel goed mee praten. Maar 
als er dan een ander bij kwam zitten, dan kon dat zo 
ineens over zijn. Maar het ligt er ook aan hoe, als die  
 
 

persoon niet gelovig is, die daarmee omgaat. En of 
jouw keuze geaccepteerd wordt. Of die persoon er 
ook voor openstaat waarom jij dan gelooft.  
 
Die gesprekken met die vriendin, heb je die nog 
steeds? 
Ja, af en toe. Zij komt uit een zwaar christelijk nest. 
En ik was wel benieuwd hoe dat dan allemaal zat. Ik 
was ook wel bevooroordeeld.  
 
Waren er hele grote verschillen? 
Nou, dat niet zozeer. Maar vooral, zij ging echt elke 
week naar de kerk. Dat heb ik niet. Als ik een feestje 
heb, dan heb ik niet zoiets van dan ga ik de volgende 
dag fris en fruitig naar de kerk.  
Dat had zij wel, ondanks dat zij ging stappen. Daar 
had ik aan de ene kant ook wel bewondering voor, 
maar ik had ook wel zoiets van ja dat zou ik niet 
willen. Dan voelt het zo als een verplichting. En nu 
kan ik zelf zeggen wanneer ik wil.  
 
Zijn er dingen waarvan je denkt dat hoort wel bij ‘wat 
zou moeten’? 
Nou ehm, ik vond in het begin dat ik ja, dat ik altijd 
naar de kerk zou moeten. Maar dat is niet zo. Dingen 
die moeten, dat klinkt zo slecht. Ik heb niet echt het 
gevoel dat er dingen moeten.  
 
Wie of wat is God? 
O jeetje. (Lacht). Ik denk dat het iemand is die je 
bewust laat leven en die je keuzes laat maken. En 
dan kan je de goede keuze maken of een slechte. 
Maar het is niet zo dat jouw leven door hem bepaald 
wordt, anders zou je ook nooit oorlog kunnen 
hebben. En dat is er helaas wel. 
 
Is het meer een iets of een iemand? 
Nou, ik weet niet. Misschien omdat je in de bijbel 
altijd een plaatje ziet van een man, dan heb ik toch 
wel het gevoel dat het iemand is. Ik moet ook wel 
denken aan een man met lange haren en een baard.  
 
Ja een belangrijk beeld. 
Het is eigenlijk heel gek, want wie zegt dat dat zo is. 
Maar het roept een beeld op van vertrouwd, 
rustgevend en fijn. Het geeft geen slecht gevoel. 
Beschermend.  
 
Wat is het belangrijkste in het leven? 
Liefde. En je familie. Maar dat hoort ook bij liefde en 
ik denk ook dat vriendschappen heel belangrijk zijn. 
En voor mij is geloof ook belangrijk, omdat ik daar 
steun uit haal. Maar je kan wel heel hard geloven in 
iets, maar als je geen vrienden, familie of liefde kent 
dan is dat wel heel moeilijk. 
 
Hoe zit het met God en liefde, geloof en liefde? 
Ik denk dat God ons liefde zou gunnen, anders zou je 
niet de keuze hebben om voor liefde te kunnen 
kiezen. 
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● Interview 
 
Wat is voor liefde kiezen? 
Dat hoeft niet perse een relatie te zijn, maar ook 
vriendschappelijk.  
 
Mooi omschreven. Ik probeer te begrijpen wat je 
bedoeld. 
Je kunt op zich veel dingen missen, maar je kan de 
liefde van mensen niet missen. Want als jij je slecht 
voelt, kunnen zij er voor je zijn. Als je iets nodig hebt.  
 
Een positief beeld. Heb je zulke ervaringen dan? 
Ja. 
 
Dat is fijn! 
Ja.  
Ja, het heeft even geduurd, maar ja! 
 
Superfijn! Ja, voor liefde kiezen, ik vind het mooi 
omschreven. Omdat je ook soms dingen kunt mis-
lopen of niet kunt zien. Hoe zeg ik dat, bijvoorbeeld 
als iemand je lief vindt dat je dat niet kunt aan-
vaarden of aannemen omdat je vindt dat je dat niet 
waard bent. Dat je dat dan misloopt. 
Ja, je moet uiteindelijk ook een deel van jezelf geven 
aan iemand anders. Als je dat niet doet, loop je wel 
bepaalde dingen mis. 
 
En hoe doe je dat? Jezelf overgeven aan iemand 
anders? 
Nou, ik zat op een gegeven moment in de trein. Ik 
dacht: je kan altijd wel iets aantrekken van wat 
mensen denken, maar soms moet je er ook lak aan 
hebben. Dan ga je er gewoon voor. 
 
En hoe vertrouw je je aan God toe? Is dat iets 
anders? 
Door veel gesprekken met anderen, maar ook in de 
kerk. Je dan voor andere dingen kunnen afsluiten en 
naar het verhaal te luisteren. Dat is ook een soort 
van overgeven. 
 
Wat is de belangrijkste vraag die de kerk zich 
vandaag de dag zou moeten stellen? 
Nou ja, hoe zorg je ervoor dat jongeren naar de kerk 
blijven gaan. Hoe hou je het interessant voor hen en 
hoe kun je jongeren prikkelen. Ook om te laten zien 
dat geloof meer is dan op zondag in de kerk zitten en 
dat het niet alleen maar stomme dingen is, maar ook 
een heel fijn iets kan zijn.  
 
En kun je de kerk tips geven daarin? 
Nou ja, ik denk dat de jeugddiensten vooral moeten 
blijven bestaan want dat trekt toch wel vaak extra 
jongeren aan. En een beetje met de tijd meegaan. 
Dat gebeurt nu ook al. Dat er meer moderne liederen 
worden gezongen en eh, met die nieuwe liedbundel. 
Dat het allemaal een beetje meer up-tempo is.  
 
De vaart er in en bij de tijd blijven? 
Ja. En dat je kort en bondig blijft. Tenminste dat vind 
ik zelf altijd erg fijn. Niet te langdradig, want dan 

haakt iedereen snel af en zeker iemand die jong is. 
En ook omdat het op zondagochtend is.  
 
Hoe vier je het leven? 
Vooral door zoveel mogelijk te genieten. Ondanks 
dat je, zoals iedereen, wel een hoop zorgen kan 
hebben en er gebeurt altijd wel iets wat je leven 
ingewikkelder maakt, maar aan de andere kant 
gebeurt er ook altijd wel iets mooi. Leuke feestjes of 
dat je een keer op een terrasje zit dat het mooi weer 
is, of dat de schapen weer buiten lopen (lacht). Ja 
dat kan wel mijn dag goed maken. Als ik op de fiets 
zit en het is mooi weer, ja.  
 
Is de kerk veilig als gemeenschap? 
Ja, ik voel me daar wel veilig. Ja, ik zou niet zo een 
twee drie mijn verhaal voor zo’n hele grote groep 
doen of zo. En ook dat dan meteen half Weesp het 
weet, dat hoeft van mij nou ook weer niet. 
 
Speelt dat ook mee? 
Ja, daar had ik in het begin wel moeite mee. Dat 
iedereen elkaar kent. Maar uiteindelijk is het ook wel 
goed. Het heeft ook wel wat.  
 
Wat maakt geloven moeilijk en wat maakt geloven 
leuk? 
Ik vond het altijd heel moeilijk omdat ik niet zo vaak 
naar de kerk ging, maar ook omdat ik vroeger daar 
nooit echt een plek had. Maar nu vind ik dat wel en 
dat maakt geloven makkelijker. 
 
Dus het hangt samen met ‘ik heb een plek’? 
Ja, en dat is moeilijker in je eentje. Ik zou in mijn 
eentje minder snel naar de kerk gaan dan met z’n 
tweeën, want op de een of andere manier stimuleer 
je elkaar toch. De stap is groter in je eentje. Dan kan 
je er thuis wel over denken, maar dan heb je toch 
minder de rust of je kijkt vaker op je horloge van ‘over 
tien minuten moet ik daar zijn, nou dan denk ik er wel 
een andere keer over na’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vraag 
 
Op welke manieren kiest u voor liefde in uw 
leven? 
 

Reacties kunt u sturen aan: 
dsmarijehage@gmail.com 
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Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841  
Tegen inlevering van deze advertentie 
ontvangt u bij 3 gangen a la carte met 

minimaal twee personen een gratis fles 
huiswijn! Geldig in 2014. 

  

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
alle dagen open 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 
Tel. 035 6564188 
nagel@dutch.nl 

 

   

  verf- en 
  behangspeciaalzaak 
  autolakken 
  zonwering 
  horren 
  kunstschilderartikelen 
   
  Nieuwstraat 28, telefoon 0294 412 298 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
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Kijk op onze 
vernieuwde webwinkel 

voor het leveren van zowel 
rechthoekige als ronde luchtkanalen. 

 

www.degrootluchtkanalen.nl 
 

tel: 0294-413086  
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● Informatief 
 
Er is meer tussen hemel en aarde 
 
Als afsluiting van de presentatie van de gezamenlijke 
kerken van Weesp, tijdens de verenigingenmarkt op 27 
augustus jl. troffen we elkaar zaterdag 4 oktober in 
Grote- of Laurenskerk bij twee workshops. Met een 
handvol deelnemers gingen we aan de slag. 

Ds. Marije Hage nam ons mee in de geschiedenis van 
de mensheid: de eeuwige zoektocht van mensen naar 
het hoe en waarom en de zin van het leven. Via de 
allereerste filosofen Empedocles en Plato, de 4 
elementen: aarde, water, vuur en lucht, de krachten 
“liefde” en “haat”, wetenschap en symbolen als 
wegwijzers. 

Een laagdrempelige en interactieve inleiding met 
voldoende stof tot nadenken. Na goed een half uurtje 
aan de slag o.l.v. pater Jan Haen met verf, papier, doek 
en kwast. Het onderstaande gedicht van Hans Adreus 
kon als inspiratiebron worden gebruikt, maar eigenlijk 
was alles goed. 
 

Of hoe dat heet 
Gelukkig dat het licht bestaat 
En dat het met me doet en praat 
En dat ik er vandaan kom 
Van dat licht 
Of hoe dat heet 

 
De organisatie, 
  Nel Pronk 
  Annelies Westra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzameling voor de Voedselbank 
 
Op zondag 2 november zal er weer een 
inzameling zijn voor de voedselbank tijdens de 
oogstdienst. De gedachte daarachter is dat als wij 
danken voor de overvloed aan oogst die we 
ontvangen hebben, we ook een deel daarvan 
willen delen met de mensen die het minder goed 
hebben. 

Bij de ingang van de kerk zullen er mensen 
klaarstaan om de door u meegebrachte producten 
in ontvangst te nemen.  

Op dit moment maken in Weesp ca. 50 mensen 
gebruik van de voedselbank en, naar verwacht, zal 
dit aantal de komende tijd alleen maar toenemen. 
Helaas neemt de voorraad van producten in 
Huizen, waar de kratten voor de cliënten van 
Weesp worden gevuld, sterk af. Het zou dan ook 
heel fijn zijn als u wilt helpen deze voorraad aan te 
vullen.  

Om u een idee te geven welke producten vooral 
nodig zijn, bij deze wat voorbeelden: blikgroenten, 
pasta, rijst, koffie, wasmiddel, tandpasta, blikken 
soep, toiletartikelen, thee of zoet broodbeleg. U 
mag ook zelf iets bedenken, maar het moeten in 
ieder geval houdbare producten zijn. 

Mocht u vergeten zijn om producten mee naar de 
kerk te nemen? Er staat ook een collectebus klaar. 

Doet u mee? De voedselbank en de cliënten zijn u 
dankbaar. 

 
 
 
 
Nieuw! Protestant App  
 

 Voor bezitters van een smartphone 
of tablet: zoek ‘protestant’ in de 
Appstore of Playstore. Binnen de 
app zoeken op ‘Weesp’. U blijft zo 
eenvoudig op de hoogte van alle 
nieuwsberichten uit onze 
 gemeente! 

 
 

Presentatie meelezen op uw tablet 
 
  Kunt u tijdens de kerkdienst 

de presentatie of liturgie 
moeilijk lezen? Beschikt u 
over een tablet? 
Dan kunt u tijdens de 
kerkdienst de presentatie ook 
meelezen op de tablet! 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 
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● Berichten 
 
Update van de kwartiermakers 
 

De projectgroepen zijn van start! Nu 
alle projectgroepen zijn bemand en 
een eerste bijeenkomst staat gepland 
of reeds heeft plaatsgevonden, is het 
tijd voor de volgende stap richting het 
in praktijk brengen van het beleids-
plan. Waar het beleidsplan ten doel 

had om een langetermijnvisie voor de gemeente te 
verwoorden, hebben wij de aandachtspunten, 
waaraan de hoogste prioriteit was toegekend, eruit 
gelicht. 

Van deze onderwerpen hebben we de kaders en 
afhankelijkheden gespecificeerd om de project-
groepen een eerste houvast te bieden. Daarnaast 
was het onze opdracht om de juiste mensen bij de 
juiste onderwerpen te zoeken en ervoor te zorgen dat 
de projectgroepen van start gaan. 

De volgende stap is aan de projectgroepen; zij zullen 
nadenken over mogelijkheden binnen de gestelde 
kaders, een plan schetsen en eerste praktische 
ideeën uitwerken. Regelmatig zal er een terug-
koppeling plaatsvinden naar de kwartiermakers en de 
kerkenraad en natuurlijk houden we u als gemeente 
ook de hoogte. 

Ter herinnering deze vier aandachtsgebieden en dus 
projectgroepen op een rijtje: 

Vieringen: bijeenkomsten die aansluiten bij de 
behoefte van verschillende geledingen in de 
gemeente. Contact: bpvieringen@pgwd.nl 

30-60 jarigen: Aansluiting krijgen met deze groep 
vormgeven aan hun behoeften. Contact: 
bp3060@pgwd.nl 

Organisatie: Onze gemeente vormen naar een 
slagvaardige en transparante organisatie met ruimte 
voor creativiteit, flexibiliteit en vernieuwing. 

Predikanten: Optimale inzet en samenwerking 
tussen de predikanten. 

Omdat bij de projectgroepen ideeën welkom zijn, zijn 
er voor de vieringen en 30-60 jarigen aparte email 
adressen aangemaakt; maak er gebruik van! 

Het is inspirerend en het geeft energie om te merken 
dat we als gemeente samen deze stappen kunnen 
maken; van beleidsplan naar uitvoering. En dat 
mensen er enthousiast aan willen meewerken. 
Uiteindelijk is ons doel om bij te dragen aan een kerk 
als ontmoetingsplek met God en elkaar. Dat we ons 
er thuisvoelen en we trots kunnen zeggen: “I love my 
church”! 

 

Aart Jochemsen  Atie de Vries 
Monica Haga   Nico de Groot 
 

beleidsplan@pgwd.nl 
 

Bitaj: een plaats van melk en honing 
 
Opbouwwerker Alma over ons ZWO-project in 
Albanie: "Bitaj is een plaats van melk en honing 
geworden!" Geestdrift spatte uit de recente mail 
van Alma Sila, opbouwwerkster van de prille 
christelijke gemeente aldaar. 
 
Enthousiast schrijft ze: 
"Iedereen die Bitaj bezoekt, 
ziet het: de verbazingwek-
kende verandering die ons 
Albanese dorp heeft onder-
gaan. Wie hier komt, kan er 
niet omheen: de gezichten 
van de mensen staan vro-
lijker, kinderen zien er ge-
zonder uit, vrouwen kleden 
zich beter, de huizen zien er 
minder somber uit. Ja, God heeft Bitaj veranderd, 
door zijn liefde, door de dienst van Woord en daad 
van New Day Impact en de giften uit Weesp.  

Elke donderdag komt een grote groep van 62 
vrouwen bijeen om te zingen, te bidden en te lezen in 
de bijbel. Aan deze vrouwen hebben we de vraag 
gesteld: Hebben jullie behoefte aan een grondiger 
bijbelstudie? Waarop Feride, een van de eerste en 

trouwste vrouwen uit de groep, ant-
woordde: "Vraag je nu of de blinde wil 
zien?" Daarop gaven vijftien vrouwen 
zich op voor een intensievere en 
thematische bestudering van de bijbel. 

Ook voor 25 jongeren zijn we een 
bijbelstudie begonnen onder de titel "Wie is de 
Heer?" Drie keer per week doe ik huisbezoeken. De 
problemen van de gezinnen brengen we weer in in 
de groepsgesprekken met sociale werkers en artsen 
die geregeld voorlichting geven over hoe mensen 
hun gezondheid en levensomstandigheden kunnen 
verbeteren. Daaraan heeft ook in belangrijke mate 
ons koeienproject bijgedragen. Via New Day zijn er al 
36 koeien geschonken aan arme gezinnen. Het is 
prachtig om te zien hoe oud en jong samenwerken in 
de zorg voor de koeien, die melk produceren, waar-
van ook boter en kaas wordt gemaakt. Sinds kort zijn 
we gestart met het bijen-project. Twintig gezinnen 
kregen een bijenkorf en onlangs vierden we de 
eerste feestelijke honingoogst. Al deze activiteiten 
heeft Bitaj - om het bijbels te zeggen - tot een plaats 
van melk en honing gemaakt." 

In het op 19 oktober jl. in de zondagdienst vertoonde 
filmpje, speciaal gemaakt voor onze gemeente, sprak 
Alma haar dankbaarheid uit. "Dank jullie wel, zusters 
en broeders in Weesp, dat jullie bijdragen aan Gods 
werk in het arme Bitaj. Elke dag zie ik hoe God deze 
plaats heeft veranderd door Zijn liefde en door jullie 
steun aan het werk van New Day Impact. In Bitaj is 
er nu weer geloof in de toekomst en hoop op een 
beter bestaan." 
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● Informatief 
 
Boekentip: Bijbel in gewone taal 
 
Op 1 oktober jl. is een nieuwe bijbelvertaling ver-
schenen: de Bijbel in gewone taal. Het doel van dit 
project waarmee het Nederlands Bijbelgenootschap in 
2006 gestart is, is een bijbel beschikbaar te maken die 
voor iedereen begrijpelijk is. Voor de vertaling is 
gebruik gemaakt van de oorspronkelijke teksten 
(Hebreeuws en Grieks). De taal van deze ‘Bijbel in 
gewone taal’ is het Nederlands dat iedereen dagelijks 
gebruikt. De meeste woorden zijn bekend, voor 
onbekende begrippen is er een woordenlijst. De zinnen 
zijn kort en helder opgebouwd. 
 

Ik denk dat deze vertaling, zeker voor niet door-
gewinterde lezers, een goed alternatief is. In ieder 
geval is het boek prima bruikbaar in gesprekskringen 
van jong en oud. Vertalen is verraden, en dat zal ook 
voor deze vertaling gelden. Met andere woorden, u zult 
vertrouwde zaken missen, en hopelijk ook verrast 
worden door nieuwe bewoordingen. 
 
Een paar voorbeelden: 
Genesis 1: 1-2 
In het begin maakte God de hemel en de aarde. De 
aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles 
was donker. En er waaide een hevige wind over het 
water. 
 
Lucas 24: 17-18 (een gedeelte uit het verhaal van de 
Emmaüsgangers) 
Jezus vroeg: ‘Waar praten jullie over?’ Verdrietig 
bleven de twee leerlingen staan. Eén van hen heette 
Kleopas. Hij zei tegen Jezus: ‘Jij komt hier zeker niet 
vandaan? Weet je niet wat er in de afgelopen dagen in 
Jeruzalem gebeurd is?’  
 
Johannes 3:16 
Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij 
zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem 
gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. 
 
 

Ds. Arjan Plaisier, scriba van de Generale Synode 
van de Protestantse Kerk schreef in zijn 
‘commentaar bij de tijd’ (www.pkn.nl): “Wonderlijk, 
dat de Bijbel met elke vertaling opnieuw tot spreken 
komt. Wat moet het ooit voor de mensen geweest 
zijn, om de Bijbel in de eigen taal te lezen. Wat 
moet het voor een Fries of een Twent zijn de Bijbel 
in de eigen taal te lezen. En nu dus de Bijbel in de 
gewone taal. Die taal blijkt genoeg in zich te 
hebben om drager te zijn van het grote Boek der 
eeuwen. 

Het is niet de eerste keer dat bij een vertaling gelet 
is op de taal van de gewone man of vrouw en zijn 
of haar taal. Luther ging naar de markt om te horen 
hoe de mensen daar spraken en in die taal klonk 
zijn Bijbelvertaling. We kunnen nog verder terug 
gaan. De Bijbelschrijvers van het Nieuwe 
Testament kozen voor het ‘gewone Grieks’. Er 
heeft altijd iets van de geur van de straat aan de 
Bijbel gezeten. Niet vreemd als je leest waar de 
Bijbel over gaat. Over een God immers die niet op 
afstand is gebleven, maar zo dicht op onze huid is 
gekomen.  (…) Taal met woorden als wrakhout van 
gisteren, misschien niet eens meer helemaal 
verstaanbaar of behapbaar, maar wel taal die het 
hart raakt en een besef van verwondering opwekt. 
Ook die vertaling moet op de plank blijven staan. 
De Bijbel, oud en steeds weer nieuw. En met 
blijdschap begroeten we weer een Bijbel, jong en 
vurig, die we in vele handen wensen. Als een 
zegen. Of in gewone taal: als een boek dat gelukkig 
maakt.” 

Prijs € 28,50 en ISBN 978-90-8912-041-0 
De eerste oplage was al snel uitverkocht. Naar 
verwachting is eind oktober de 2e druk 
beschikbaar. 
 

Ds Alida Groeneveld 
 

 
Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending over 
Grenzen”. 
· winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 

heel en schoon te zijn. 
· verpakken in plastic tassen of zakken. 
· schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 

batterijen) zijn ook welkom! 
 

Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 

Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 

Jan Vogel 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 
en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 
Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 
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● Informatief 
 
 

EXPOSITIE 
 

van Erika Dekker 
in Het Lichthuis 

 
De negentiende expositie in het Lichthuis zal te zien 
zijn in de maanden november en december 2014. 
 
Erika woont sinds 7 jaar in Weesp en is in 2006 
begonnen met schilderen. Als kind was zij altijd al 
bezig met tekenen en kleuren en 8 jaar geleden was 
zij er aan toe om te gaan schilderen. 
Erika kocht gewoon verf en doeken en is begonnen. 
Als autodidact vindt zij het heel spannend om te zien 
wat zij ervan zou kunnen maken. Zij merkt dat zij er 
veel energie van krijgt en dat het schilderen en 
tekenen haar veel voldoening geeft. 
Erika schildert met acryl, dit werkt makkelijk en 
droogt snel. Zij schildert realistisch, figuratief en 
abstract en is gefascineerd door licht en lichtgebruik 
met name bij haar realistische doeken.  
 
Het resultaat van haar werk kunt u bewonderen in 
Het Lichthuis. De expositie is te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van Het Lichthuis: dinsdag, 
woensdag en donderdagmorgen van 9.30 - 12.00 
uur. 
 
Namens de werkgroep, 
Lia Bogerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Maandagavond 3 november 2014 is onze creatieve 
avond. We gaan weer aan de slag om leuke en 
bruikbare spullen te maken voor de aanstaande 
Verkoopdag. Wilt u ook levensmiddelen meenemen 
dan kunnen we weer prachtige manden maken. 

Woensdagmiddag 5 november 2014 tussen 13.30 
uur en 14.30 uur kunnen er spullen gebracht worden 
voor de Verkoopdag in Het Lichthuis, Waagplein 10. 
Ook zijn we blij met gebakken lekkernijen die we voor 
bij de koffie kunnen gebruiken. 

Vrijdag 7 november is het weer zo ver, onze 
Verkoopdag. De dames die in de ochtend helpen 
worden om 9.30 uur via de achterdeur verwacht in 
Het Lichthuis. 

Om 10.00 uur, na de officiële opening, gaat de 
voordeur open en hopen we weer op een gezellige 
en geslaagde Verkoopdag. 

Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 
 

 

Verkoopdag 
Protestantse Vrouwen op Weg 

 

Vrijdag 7 november 
vanaf 10.00 uur 

Het Lichthuis 
 

 
 
Alzheimer Café Weesp 
 
Donderdag 6 november 
Thema: de nieuwe regels van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Gastspreker: Angela van Dril 
 
Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor 
een aantal nieuwe taken op het gebied van zorg en 
welzijn. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) verandert. De gemeente wordt onder andere 
verantwoordelijk voor de dagbesteding en be-
geleiding in de thuissituatie. Ook de regels voor een 
persoonsgebonden budget gaan veranderen. De 
gemeente legt uit wat deze veranderingen inhouden, 
en waar u terecht kunt met uw vragen. 
Hoe laat? De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het 
programma start om 19.30 uur eindigt om 21.30 uur. 
De toegang en koffie is gratis.  
Waar? Het Café vindt plaats in Hotel Restaurant 
‘Hart van Weesp’, Herengracht 35 te Weesp. 
Inlichtingen? Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: Vivium Zorggroep, Lia Hagen, tel. 
(0294) 239670. 
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● Voor de jeugd 
 
Kinderclub ”De Regenboog” 
 
Elke woensdagmiddag vanaf 12 november begint 
weer de club. Houd je van knutselen, zingen, 
luisteren naar verhalen en spelletjes? Dan moet 
je zeker (weer) langs komen. 

Iedere woensdagmiddag (niet in de school-
vakanties) van 14.30 uur tot 16.00 uur is er club 
in Het Lichthuis, Waagplein. Let op: nieuwe 
tijden!! 

Op de eerste middag maken we (opnieuw) kennis 
met elkaar. Hoe je heet, op welke school je zit 
en wat je hobby’s zijn. Als je elkaar vaker ziet, 
leer je elkaar wat beter kennen, doordat je 
vragen stelt. Eigenlijk gebeurt er in de Bijbel het 

zelfde. Sommigen van 
jullie  zijn  op  de  

Vakantie Bijbel Week 
geweest en daar 
hebben we een 
liedje geleerd van: 
Stap  voor  stap.  Dit  

liedje geeft al aan dat je 
stap voor stap de Heere God leert kennen.  Dat 
is het doel van de kinderclub. Hem leren kennen 
door vragen te stellen, wie Hij is en wat Hij voor 
ons wil zijn. 

Omdat het Gods werk moet worden en geen 
mensen werk, vragen we u de komende weken 
voor  ons  te  bidden.  Immers:  bidden  is  de  
machinekamer van de kerk! 

* Bidden dat er veel kinderen mogen komen. 
* Bidden dat er een nieuwe generatie in 
   Nederland zal opgroeien tot eer van God. 
* Bidden voor de leiding dat zij dit werk met 
   veel blijdschap  mogen en blijven doen.  

Als  je  op  de  basisschool  zit  ben  je  van  harte  
welkom!! Je vriendje en of vriendinnetje mag je 
natuurlijk ook mee nemen! Hoe meer kinderen, 
hoe meer vreugde!  

Mochten er nog vragen zijn, bel gerust iemand 
van de leiding. 
 
Graag tot de 12de november, de juffies. 
 
Elly van Beek  telefoon 416975 
Willy Nagel  telefoon 254388 
Joke Groenendaal telefoon 251524 
 

● Berichten 
 
Bloemendienst 
 
Ontvangen € 100,00 van NN via mevr. K. 
Hartelijk dank! Ankie Wiereyn 
 
 
Onderdak gezocht 
 
Ik ben Maurits Spanjer, 20 jaar en ik studeer HBO-
Verpleegkunde aan de Gereformeerde Hogeschool in 
Zwolle. Vanaf 10 november loop ik 10 weken stage in 
een verpleeghuis in Amsterdam. Ik vroeg mij af of er 
gemeenteleden open staan op mij twee of drie dagen 
in de week onderdak te bieden. Het reizen is te doen 
(de ochtenddiensten beginnen 7.30) maar vooral in de 
wintertijd maak ik mij zorgen over vertragingen met de 
trein door sneeuw/ijzel. Ik ben niet op zoek naar een 
kamer in Amsterdam maar een adres waar ik terecht 
kan twee of drie nachten in de week zou erg fijn zijn. 
Hiertegenover staat natuurlijk een vergoeding.  

Zelf bezoek ik een Hervormde Gemeente in 
Apeldoorn, daar kom ik tevens vandaan.  

Ik hoor graag van u! 

Met vriendelijke groeten, 
Maurits Spanjer, m.spanjer@hotmail.com 
 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 
 
 

Thuis 
 
Na ruim twee weken tussen Hilversum en Blaricum te 
zijn vervoerd ben ik dan weer thuis. 

Heel hartelijk dank voor alle lieve wensen, bloemen 
telefoontjes en kaarten die ik van u mocht ontvangen. 

Op IC mocht ik niet bellen maar daarna heeft u me 
goed weten te vinden. 

Nogmaals hartelijk dank. 
Ineke Sliggers 
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 
 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 
 

 

 
 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

PRAKTIJK LEVENSLUST 
Coaching en begeleiding 

 
Een plek om weer op adem te komen 
Ruime ervaring in het begeleiden van echtparen 

En het werken met individuen en groepen. 
Ook begeleiding bij levensproblematieken. 

Alles op basis van Haptonomie en Gestalttherapie 
 

Prinses Beatrixlaan 42 
1381 AJ Weesp 
0294 412 892 

praktijklevenslust@gmail.com 
www.praktijklevenslust.nl 

 

FASHION OUTLET WEESP 
‘DRESS FOR LESS’ 

 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

Actuele Damesmode altijd 20-80% korting 
maten 36 t/m 52 

 

 
 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

( 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


