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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. ds. A. Groeneveld 

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 

Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 

Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 

e-mail: pdc@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Het Lichthuis is geopend op di, wo, en do tussen 9.30 uur en 12.00 

uur. Op ma en vr is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek 

aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 

Telefoon: 0294 415 120 

E-mail: voorzitter@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 

Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: vacant, penningmeester: Alex Otten. Secretaris: Chris 

Bavinck. Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink, 

Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 

Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: M. van der Tholen-Hoepel, telefoon 0294 417 879. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 

Tel. 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

voor reserveringen: Monique Biesheuvel 

Tel. 0294 432788, e-mail: mobiesheuvel@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Website Redactie PKN Weesp Driemond 

E-mail: webredactie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Dennis Been (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450675 

kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 

Sluitingsdatum Onderweg nr 16: vrijdag 28 november, 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 8 december. 

Activiteitenperiode: 10 december tot en met 6 januari. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Zondag 23 november 
Christus Koning/Eeuwigheidszondag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur ds W.J. Lamfers 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst  
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds B. den Butter, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
 

Zondag 30 november 
1

e
 zondag van Advent/Ad te Domine/Levavi 

Tot U hef ik mijn ziel 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds M.C. Hage 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte missionair werk 

2
e
 collecte kerk 

 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  Voorber. Heilig Avondmaal 
 
1

e
 collecte missionair werk 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 7 december 
2

e
 zondag van Advent, Populus Sion 

Volk van Sion 

 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur mw ds A. Groeneveld 
  stamtafelgesprek 
              koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte pastoraat 

2
e
 collecte kerk 

 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
  viering Heilig Avondmaal 
   
1

e
 collecte ZWO-project (Bitaj) 

2
e
 collecte kerk 

 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
28 november  Dhr G. Herderschee 
 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
23 november  Dhr G. Herderschee 
 

 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
 
zondag 23 november 
rit Aetsveld   Dhr G. Molenaar  411741 
rit overig        Mw. Stevens       411271 
 
zondag 30 november 
rit Aetsveld  Dhr J. van Baars 254190 
rit overig      Mw M. Mak 432588 
 
zondag 7 december 
      Dhr A. Jochemsen             457790
  

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

Donderdag 20 november en 4 december 
Creatieve groep, o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Donderdag 20 november 
Opendeur kring 10.00 uur 
Bij mevrouw Folkertsma, Zomerstraat 15, Driemond 
Onderwerp: brood 
 
Zaterdag 22 november 
Als je loopt…heb je de tijd om ergens bij stil te staan 
Leiding: Wil Vree, Nine v Kogelenberg en Patrick Kalwij 
 
Zondag 23 november 
zondagmiddag voor 50 plussers 16.15-18.15 uur 
Leiding: ds W.J. Lamfers 
 
Maandag 24 november 
Vergadering grote kerkenraad 20.00 uur 
 
Woensdag 26 november 
In de Verlenging voor 25+ 20.15-21.45 uur 
o.l.v. Linda de Zeeuw 
 
Woensdag 26 november 
Passage, Creatieve avond 
Speeltuingebouw Driemond 19.45 uur 
  
Donderdag 27 november 
P.C.O.B. Weesp en Driemond 14.00 uur 
Lezing door dhr M. Idema uit Velp 
Onderwerp: Ethiopie 
 
Maandag 1 december 
Bespreek het samen, o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00-15.30 uur 
 
Maandag 1 december 
Belijdeniscatechisatie 20.30 uur 
Info: ds Marije Hage, in het Bios-gebouw, Middenstraat 131 
 
Donderdag 4 december 
Alzheimercafé, Herengracht 35   19.30 – 21.30 uur 
Zaal open om 19.00 uur 
Gastsprekers: Dhr G. Herderschee en Dhr Ton Koot 
 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 

Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 

dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 

praatje en een kopje koffie in Het 

Lichthuis, Waagplein 10, links van de 

Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 

geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 



 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Alida Groeneveld 

 

Onderweg in opdracht van de Heer 

 
Op verzoek plaats ik hier de ingekorte versie van de preek van 28 september jl.  
We lazen toen Genesis 12: 10-13:1. 
 
Ambt heeft te maken met roeping, van 
Christuswege door de gemeente. Het is ten diepste 
een ‘geraakt zijn’, vaak zonder dat je het wilt. 
Roeping is persoonlijk, hier sta ik, ik kan niet meer 
anders. Ik weet me geroepen tot een hogere taak 
dan alleen de zorgen om het dagelijkse bestaan. 
En het gaat verder: wat persoonlijk begint, wordt 
herkend in de roep van de gemeente. Roeping 
strekt zich uit tot het dragen van 
verantwoordelijkheid in de gemeenschap die roept. 
Naast het ambt gaat het ook om je functie en je 
persoon. Deze drie zaken horen bij elkaar, het gaat 
erom als persoon geloofwaardig te zijn, in je functie 
hoogwaardig en in het ambt dienstwaardig. Dit 
geldt alleen voor dominees – denkt u wellicht? Echt 
niet! In onze protestantse kerk hebben we het 
geestelijk leiderschap toebedeeld aan de 
kerkenraad. Alle ambtsdragers samen zijn 
verantwoordelijk voor het geestelijk leiden van de 
gemeente. Als ambtsdragers weet je je geroepen 
door Christus door de gemeente. Je hebt ‘ja’ 
gezegd om op weg te gaan in opdracht van de 
Heer, daarop – op dat jawoord - ben je 
aanspreekbaar. 
 
Abram gaat ook in opdracht van de Eeuwige, maar 
vandaag loopt het niet goed. God heeft hem 
geroepen, uit zijn vanzelfsprekende, natuurlijke 
familieverband. ‘Ga Abram, ga naar het land dat ik 
je zal wijzen, ik zal je tot een groot volk maken, ik 
zal je zegenen en je zult een bron van zegen voor 
anderen zijn.’ Dat is mooi. Dat is nou roeping. Dan 
wordt het minder fraai: er breekt hongersnood uit in 
het land van belofte. De hongersnood drijft Abram 
en Sarai naar Egypte, het land van de dood, 
angstland. Abram en Sarai dalen letterlijk af naar 
Egypte. Het afdalen staat ook voor het afzakken 
van Abrams geloof. Egypte staat voor de wereld 
die beneden het niveau van de ware menselijkheid 
ligt. 
 
Het is Abrams overlevingsstrategie die ten koste 
van Sarai gaat! In Egypte zal zij hoe dan ook 

verdwijnen in de harem van farao, hetzij als 
weduwe van Abram – zoals hij vreest, hetzij als zijn 
zus – zoals Abram haar opdraagt te doen. God 
heeft er geen vrede mee hoe het gaat met Abrams 
initiatief en slaat farao en Egypte met zware 
plagen. Het is hier in het klein wat in de toekomst in 
het groot de Exodus-geschiedenis zal zijn. Farao 
laat Abram bij zich komen en stuurt hem opnieuw 
op pad. Dat ‘onderweg in opdracht van de Heer’ 
‘gaan en vertrouwen’ is zo simpel dus niet. Dat leer 
ik van Abram. Gaan en erop vertrouwen/geloven 
dat de belofte wáár is en aan jou wáár gemaakt zal 
worden, gaat met vallen en opstaan. Abram moet 
het zijn leven lang doen met deze belofte. 
 
Dat ‘onderweg in opdracht van de Heer’ ‘gaan en 
vertrouwen’ is zo simpel dus niet. Dat leer ik als ik 
nadenk over het ambt. Wat begint met roeping, 
wordt aangevochten soms. Je komt in lastige 
situaties terecht, waarin je je stem moet verheffen, 
juist om de menselijkheid hoog te houden, als het 
aan komt op dienstwaardigheid, hoogwaardigheid 
en geloofwaardig zijn. Dat ‘onderweg in opdracht 
van de Heer’ ‘gaan en vertrouwen’ is voor ons 
allemaal voortdurend afwegen en nadenken waar 
het op aan komt - in Gods naam. 
 
‘Gaan en vertrouwen’ kan ook betekenen de 
verantwoordelijkheid voor deze gemeente mede op 
je te nemen, als je daartoe geroepen wordt. Niet 
omdat je een supergelovige bent, - dat hoeft niet 
niet omdat je een volstrekt lege agenda hebt, - we 
hebben het allemaal druk! maar omdat je wilt delen 
in en van de verhalen van deze God die mensen 
roept en trouw blijft aan zijn beloften. 
 
‘Gaan en vertrouwen’ is lastig in de wereld als de 
onze, vol chaos en verwarring. En toch, houd ik 
vast aan de roepstem die ons oproept het leven 
voluit te leven! 
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Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508  

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

   

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

  

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

 
 

 

 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 

zondag 23 november 
Christus Koning/Eeuwigheidszondag 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur  
Op zondag 23 november herdenken wij degenen die 
ons in  het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het  fraai 
zingende koor 'Camerata Fectionata' zal onder 
leiding van Fred Smalbrugge mooie kerkmuziek uit  
de traditie van de kerk der eeuwen ten gehore 
brengen en Christine laat fraaie stukken van Bach, 
Reger en Böhm klinken, opdat wij ook juist in deze 
altijd weer emotionele dienst de troost van de muziek 
ervaren. Wij laten ons als kinderen die weet hebben 
van het licht van Pasen troosten door de 
epistellezing uit 1 Thessalonicenzen 5:4-11 en zijn 
elkaar tot troost tijdens het ontsteken van het licht. 
Tijdens deze dienst zingen wij gedeelten uit de 
liederen 281, 121, 869, 209, 730 en 653. Op de 
omslag van de liturgie vindt U een afbeelding van 
een kunstwerk van de beeldhouwster Käthe Kollwitz 
(1867-1945) die het verlies van haar kind nooit heeft 
kunnen verwerken. (ds. W.J. Lamfers) 
 
 

zondag 30 november 
1

e
 zondag van Advent/Ad te Domine/Levavi 

Tot U hef ik mijn ziel 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur  
Op zondag 30 november vieren we de eerste advent. 
We gaan op weg naar kerst samen met de verder 
kijkers: een project van de kinderdienst waarbij we 
elke week een figuur centraal stellen die verder kijkt! 
Vandaag is dat de deurwachter, die op de uitkijk staat 
dag en nacht om te kijken of de huisbaas al 
terugkomt. We lezen met elkaar uit jesaja en uit het 
marcus evangelie. Iedereen welkom! (ds. M.C. Hage) 
 
 

Zondag 7 december 
2

e
 zondag van Advent, Populus Sion - Volk van Sion 

 
We horen in het kader van het project ‘verderkijkers’ 
op deze zondag over Johannes de Doper, de 
wegbereider die wijst naar de Messias (Johannes 
1:19-28). Uit het Oude Testament horen we Jesaja 
40: 1-11, over troost, roeping en goed leiderschap. 
Afgewisseld met mooie adventsliederen hoop ik dat 
het een mooie viering zal worden. Iedereen is van 
harte welkom! (ds. A. Groeneveld) 
  

   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Liturgische kleden 

 
De zeven liturgische kleden (antependia) die aan de 
voorzijde van de liturgische tafel hangen, zijn 
afkomstig uit het in 2006 gesloten (gereformeerde) 
Kerkcentrum Hogeweij. Aan de hand van het oude 
tekstboekje uit 1989 heb ik een selectie gemaakt. De 
foto’s bij deze rubriek zijn gemaakt door Wim 
Remeijn. Wilt u de foto’s in kleur zien, raadpleeg 
daarvoor de website: www.pgwd.nl U kunt natuurlijk 
ook op zondag een kijkje nemen. 
 
De grondvorm van elk ontwerp is de cirkel. Het is de 
cirkel van de schepping, schouwtoneel van Gods 
handelen met mensen. Deze scheppingscirkel omvat 
niet alleen de aarde, maar ook de hemel van God 
daarboven. De eerste vorm van de kleden is gevat in 
de grote cirkel van hemel en aarde, van God en 
mensen samen.  
 
Paars is de kleur die ons wijst op de 
voorbereidingstijd van een groot feest. Deze keer 
staat het adventskleed centraal.  
Hierop staat een verbeelding van de bekende 
adventstekst uit Jesaja 11:1 ‘Maar uit de stronk van 
Isai schiet een telg op, een scheut van zijn wortels 
komt tot bloei.’ 
 
Uit de scheut komt het zevenvoudig licht van de 
menora. Daarmee is de komst van de Messias 
geworteld in de geschiedenis van het volk Israel. 
Vanaf de woestijntijd tot in de tempel in Jerusalem 
brandde het zevenvoudig licht voor het heilige 
vanwaar uit het leven geheiligd wordt.  
 
Het zevenvoudig licht wordt ook in Jesaja 11 
genoemd en verbonden met de zeven gaven van de 
Geest, zoals die rust op de Messias. De zeven 
vonken van het licht staan voor: wijsheid en 
verstand, inzicht en sterkte, kennis, eerbied en liefde 
voor Gods Naam. Dat zijn de gaven die groeien aan 
en in de Geest van de Messias. Dat alles ontspruit in 
het licht aan de stam van Isai. De eerste bloei is er 
al. De eerste bloei is daar waar de Messiaanse 
Geest waait, waar het licht zevenvoudig vonkt. 
Wachtend, hopend...... 
 
Ds. Alida Groeneveld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgwd.nl/
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De mensen van voorbij 

ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet.  

-Hanna Lam- 

● In memoriam 
         

Willem Meijer  
    15 juni 1947 - 2 november 2014 

 
Wim Meijer leefde ietwat teruggetrokken op zijn boerderij aan de ’s-Gravelandseweg. Wat heb je meer nodig als je 
dichtbij de natuur leeft? Jarenlang runde hij met zijn moeder de boerderij. Na haar trouw te hebben verzorgd 
overleed zij en zorgde hij zelf voor zijn dieren. Hij zat graag goedlachs op zijn bankje, zwaaide naar iedereen die 
langskwam en maakte met menigeen een praatje. Het goede leven werd helaas wreed verstoord toen Wim 
afgelopen zomer te horen kreeg dat hij ernstig ziek was. Hij nam dat slechte bericht kalm op en regelde alles zo, 
dat hij zijn leven op een goede manier kon afsluiten. Een van de verpleegkundigen die hem daarbij begeleidde had 
destijds ook zijn moeder begeleid. Dat gaf beiden een goed gevoel. Vlak voor zijn heengaan ging zijn wens om nog 
eens naar Artis te kunnen gaan in vervulling. Daar had hij naartoe geleefd. Vervolgens kon hij zijn ogen gerust 
sluiten. 
 
Ook rond dit ziekbed zagen wij weer hoe goed de verzorging van terminale patiënten thuis geregeld is en met 
hoeveel liefde en bekwaamheid alles wordt gedaan. Wat dat voor patiënten betekent is niet in woorden te vatten. 
Op 8 november stonden wij op 'Den en Rust' aan de hand van Romeinen 14:7-9 stil bij het leven van Wim Meijer. 
 
Ds. W.J. Lamfers 

 
 

Overledenen 2013 – 2014 

 
 
     2013 

 

24 november  Hendrika Moolhuizen-Hooijer 

5 december  Henderkien Mulder-Witting 

15 december  Johanna Magdalena Bogaard-Kersten 

 

2014 

 

3 januari  Catharina Johanna Dazelle-van Dorp 

18 januari  Nieklaas Freerk van der Heide 

22 januari  Willem Hendrik Kapteijn 

7 maart   Marrigje Ter Beek-Hennipman 

6 april   Elisabeth Martijntje van Unen-Koster 

21 mei   Cornelia Luberta Willemsen-Melissen 

7 juni   Willy Jan Adriaan Schluter 

17 juni   Albert Oosterhoff 

1 juli   Jeltje Antonia van der Heide-van der Wal 

21 augustus  Gepke van den Heuvel-van der Aa 

27augustus  Elysabeth Dalmulder-de Beus 

2 september  Lourens Frans van Vessem 

29 september  Elfrieda Wilhelmina Ida Goedhart-Spannuth 

4 oktober  Anna Maria Gesina Kors-Jorizaar 

20 oktober  Adrianus Meijer  

2 november  Willem Meijer 
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● Van de predikanten 
 

Ds. A. Groeneveld 

 
Beste mensen, 
 
Pastoraat 
Zoals ik in de vorige Onderweg al 
schreef, is Caroline Vink na een 
operatie aan haar schouder weer 
thuis. Het zal nog een lange weg 
zijn om de arm min of meer weer 
te kunnen bewegen. Het was 
mooi om te zien hoe zorgzaam 

hulphond Victor is. Hij heeft zijn baasje tijdens de 
ziekenhuisopname erg gemist. Nu kan hij zich weer 
helemaal op zijn zorgtaak storten, en dat doet hij 
voorzichtig en enthousiast. 
Rene Myn Kong is opgenomen geweest in het 
ziekenhuis vanwege nierstenen. Het is, op het 
moment dat ik dit schrijf, nog niet duidelijk of een 
operatie nodig is om van deze ongewenste en 
pijnlijke elementen af te komen.  
Mw. G. Nieuwhof-Postma heeft, als u dit leest, een 3-
voudige bypass operatie ondergaan.  
Alle zieken bidden wij veel sterkte toe. 
 
Huwelijksjubilea 
Het echtpaar Van der Zande-van der Jagt (Prinses 
Irenelaan 24, 1381 NA) hopen op 2 december a.s. 
vijftig jaar getrouwd te zijn. 
Het echtpaar Bert en Marja van der Heide-Jalving 
(Korte Stammerdijk 6, 1382 BL) hoopt op 11 
december a.s. hun zilveren huwelijksjubileum te 
vieren. Beide paren van harte gefeliciteerd. 
 
Terugblik kerksite ervaringen blok 1 
De kop is er af! Het eerste blok kerksite- ervaringen 
is al weer achter de rug. Rond het thema ‘ontmoeten’ 
hebben we gekeken naar de film ‘Les Choristes’ over 
een jongenskoor in een kindertehuis. De directeur 
regeert met straffe hand, en dat komt de sfeer niet 
ten goede. De surveillant is werkelijk geïnteresseerd 
in de jongens en hij maakt van de klas een koor. De 
laatste avond hebben we bijbelse personen ontmoet. 
We zijn meer over verschillende figuren te weten 
gekomen en hebben aan een persoon van eigen 
keuze een brief geschreven. Dat zijn mooie 
juweeltjes geworden! Voor de volgende ervaringen 
wordt iedereen die in de doelgroep valt weer 
uitgenodigd per e-mail. Meer informatie bij Willy 
Schulte, jeugdouderling willyschulte@hotmail.com  
 
Bespreek ’t samen 
Op maandag 1 december staan in de 
preekvoorbereidingsgroep ‘bespreek ’t samen’ de 
teksten voor 7 december centraal: Jesaja 40:1-11 en 
Johannes 1:19-28. U bent van harte welkom om mee 
te praten. Dit is de laatste keer van dit jaar. Let u 
voor de volgende keer op de aankondiging in 
Onderweg. 
 
 
 

In de verlenging 
De gesprekskring ‘in de verlenging’ zal tijdens mijn 
afwezigheid geleid worden door Linda de Zeeuw, op 
woensdag 26 november a.s. om 20:15 uur in het 
Lichthuis.  
 
Bericht van de oud- PIO (predikant in opleiding) 
Gertine Blom, de PIO in het seizoen 2012/2013, 
heeft eind oktober haar laatste examen gedaan. Met 
dat gesprek over een kerkdienst ben je beroepbaar. 
Er is een gemeente die haar ‘begeerd’ zoals dat zo 
mooi heet. Ze zal dan ook binnenkort in het ambt 
bevestigd worden en intrede doen in de Bethelkerk in 
Utrecht. Via de Mobiliteitspool van de landelijke 
Protestantse Kerk zal zij daar voor 50 % gedurende 2 
jaar werkzaam zijn. De definitieve bevestigingsdatum 
zal ik in de volgende Onderweg vermelden. 
 
Digitale adventskalender of de Adventsapp 
Net als in de veertigdagentijd is er ook in deze 
adventsperiode een app voor je smartphone. Kort 
gezegd is het een adventskalender op je mobiele 
telefoon. Wie belangstelling heeft, kan zich via deze 
link http://www.kerkinactie.nl/actueel/2014/11/meldt-
u-aan-voor-de-gratis-kerk-in-actie-advents-app als 
belangstellende opgeven. Als de app beschikbaar is, 
krijg je een e-mail, waarna je de app kunt 
downloaden. 
 
Kring meditatie van 
start in januari 2015 
Ik vestig de aandacht 
op onderstaande 
kring. Op dit moment 
zijn er nog niet 
voldoende 
aanmeldingen om de 
kring door te laten gaan. Wereldwijd wordt er door 
veel mensen gemediteerd in vele vormen, in 
verbondenheid met verschillende religieuze tradities. 
Een meditatief klimaat kenmerkt zich in het algemeen 
door een sfeer van mildheid, aanvaarding en ruimte 
voor ieders eigenheid. Ruim om bijvoorbeeld 
zoekend en tastend je weg te gaan, zonder alles zo 
vast en zeker te weten. Die ruimte is er ook in de 
christelijke meditatie. Christelijke meditatieve wegen 
wijzen, hoe verschillend soms ook, in een duidelijke 
richting: namelijk naar een verstilde omgang met 
God. Een geestelijk proces kunnen we niet 
oproepen. Meditatiemethodes leren je echter wel om 
je open te stellen. In deze cursus van vier avonden 
zullen we een aantal methoden bespreken en vooral 
ook beoefenen. Het is belangrijk voor het 
gezamenlijke proces om alle vier avonden aanwezig 
te zijn. Minimum aantal deelnemers is 6, maximum 
12. Opgave verplicht, uiterlijk donderdag 8-01-2015. 
Wanneer & waar: 14, 21, 28 januari en 4 februari 
2015: Lichthuis 20:00-21:30 uur. Opgave en 
informatie: ds Alida Groeneveld tel. 036-5366920 of 
stuur een mail naar: alida.groeneveld@planet.nl. 

mailto:alida.groeneveld@planet.nl
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● Van de predikanten 
Landelijk Missionair Festival 
Op 8 november jl. was op het hoofdkantoor van de 
kerk (het landelijk dienstencentrum) in Utrecht het 
Landelijk Missionair Festival. In voorgaande jaren 
was dit Kerk 2012 en Kerk 2013. Ik had van collega’s 
enthousiaste verhalen gehoord, hoogste tijd om zelf 
te gaan. Er kwamen in een keer aan workshops 
talloze vragen aan de orde zoals: Hoe communiceer 
je het geloof? Wat communiceer je dan? Wat 
inspireert jou, waardoor je weer anderen inspireert? 
De context waarin je werkt, maakt dan veel uit.  
 
Is het een stad met veel jongeren, een dorp met een 
sterk vergrijsde bevolking, of alle varianten er tussen 
in? Er was veel aandacht voor de pioniersplekken (ik 
schreef vorig jaar al ‘ns over de pioniersplek in 
Almere Poort) en het gebruik van sociale media. 
Naast al de leerzame aspecten vind ik de ontmoeting 
met nieuwe gezichten en oude bekenden altijd leuk. 
 
Afwezig i.v.m. studie 
In verband met studie ben ik afwezig van 17 
november tot en met 30 november. Ik heb onder 
andere een studiedag in het kader van de opleiding 
tot interim-predikant. Daarvoor moet ik mijn eerste 
opdracht af hebben, en ook presenteren in de 
gemeente waar ik de opdracht gedaan heb.  
 
Tot slot  
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 

Ds. W.J. Lamfers 

Met wie wij meeleven 
Gert Schep (Lange Muiderweg) 
herstelt thuis goed van een 
bloederige operatie. Dus gelukkig 
alleen maar goede berichten.  
Mevrouw van de Bergh 
(Hoogstraat) verblijft in het AMC 
voor onderzoek aan hart en 
nieren. Operatief ingrijpen zal ook 
hier, naar wij hopen, de gewenste 
oplossing brengen.  
Het herstel van Ineke van Tongeren 
(Ingelandenstraat) kost de nodige tijd, maar zij gaat 
gelukkig goed vooruit. 
Anderen merken helaas dat hun partner steeds 
duidelijker vergeetachtig wordt. De onrust en de 
vervreemding die dit alles teweegbrengt levert een 
pijn en een eenzaamheid op waarover je maar met 
weinig mensen kunt spreken. 
Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van 
twintig en een gift van tien euro. Hartelijk dank!  
 
Varia 
Met dat ouderen steeds meer in de politiek en de 
media in een hoek gedrukt worden, omdat men 
mensen te veel door een economische bril bekijkt 
(wat de blik alleen maar vertroebelt), wordt de 
discussie rond het levenseinde steeds heviger. Naast 
het recht op een goed leven, dus niet te worden 
afgeschreven zodra wij economisch niet meer 

interessant zouden zijn, hebben wij het recht om op 
een menswaardige wijze te sterven. Aan dat recht  
wordt op diverse manieren invulling gegeven. In de 
film 'Amour' komt een van die manieren aan bod. Of 
het Uw wijze van afscheid nemen van het leven zou 
zijn, kunt U op 19 november in Het Lichthuis 
beoordelen. 
Wij ontmoeten elkaar op 23 november ’s middags 
rond een gezellige broodmaaltijd waarbij wij liederen 
zingen die ons na aan het hart liggen. Geef U tijdig 
op, zodat de dames voor het nodige lekkers kunnen 
zorgen, want U weet: de belangstelling is steeds 
weer groot.  
Op 26 november ben ik vanaf 19 uur de gast in het 
programma op radio Weesp dat mevrouw Mateman 
verzorgt. De voorbereiding verliep bijzonder prettig.  
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Ds. M.C. Hage 

Lieve mensen, 
De wintertijd is ingegaan, de 
dagen worden korten. Dit 
weekend halen wij de Sint binnen 
en op 28 november doet hij ook 
het BIOSgebouw aan. Daar wordt 
voor de kerksitejongeren een 
sinterklaasavondje gehouden! 
Meer info volgt. 
 

Afgelopen weekend hebben een aantal mensen en 
ondergetekende het landelijke missionaire festival 
bezocht dat werd gehouden in Utrecht. Een groot 
aantal workshops werden aangeboden om nieuwe 
inspiratie over kerk en kerkvernieuwing op te doen en 
ervaringen uit te wisselen. Bij de workshop over 'hoe 
een vergrijsde kerk tot leven kwam' vroeg men: ja en 
hoe hebben jullie dat gedaan? Het antwoord was: 
bidden. Iedereen moest een beetje lachen en het 
was ook niet het hele verhaal, maar daar begon het 
wel. Met het bidden kwam er een nieuwe 
communicatie op gang, alles ging weer stromen, 
 tussen God en mensen en tussen mensen en 
mensen. En de gemeenteleden kregen weer helder 
waar hun hart lag en waarom zij eigenlijk verder kerk 
wilden zijn. 
 
Dat brengt mij bij de jeugddienst van afgelopen 
zondag, waarin we met elkaar hebben gezocht naar 
onze toekomstdromen en hoop voor de kerk. Het 
thema was 'Jong en oud ontmoeten' en we hebben 
naar verhalen van jong en verhalen van oud 
geluisterd. We hebben oude en nieuwe foto's van 
Weesp bekeken. We hebben een oude koffiemolen 
gezien en we hebben uit een hele oude en uit de 
allernieuwste bijbelvertaling gelezen. Wat ik hoop is 
dat u geïnspireerd bent geraakt om uw eigen 
mogelijkheden te onderzoeken voor de kerk. We 
kunnen het samen doen! 
 
Een heel vriendelijke groet, 
ds. Marije Hage 
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● Interview 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Interview 3: Je hebt het pas echt door als je het zelf hebt gevoeld 
Het gaat over kerk en geloof. 
Nou, dan heb je de goeie te pakken (lacht). 
 
O ja? 
Ja, ik ben niet echt wat je zegt heel erg gelovig. 
 
Wat zijn je eerste associaties bij het woord ‘geloof’? 
Nou ja, thuis natuurlijk. Want mijn moeder gelooft wel 
‘normaal’, om het zo maar even te zeggen. En voor 
de rest, ja het merendeel van mijn vriendenkring 
gelooft ook wel. Maar ik heb zelf niet echt het idee 
dat ik geloof.  
 
En als iemand gelooft, wat is dat dan? 
Ik ben in Taize geweest. Daar heb ik ook met 
mensen zitten babbelen en die zeggen dan: ‘Voor mij 
is er echt een God, iemand boven in de hemel en er 
is ook een hel’. Nou ja, om het lullig te zeggen, die 
geloven het hele verhaal.  
Maar er waren ook mensen die zeiden: ‘Volgens mij 
is er helemaal geen God, maar er is wel iets dat je 
dichter bij elkaar brengt’. Er was ook iemand die zei: 
‘Ik geloof niet in God, maar ik vind de bijbel wel een 
boek waar je wijze lessen uit kunt halen, dus daarom 
lees ik het en dan zie ik God gewoon als een 
hoofdrolspeler’.  
En ik heb een beetje van: nou, wat ik er van vind 
weet ik eigenlijk niet echt.  
 
En ben je naar Taize gegaan om dat uit te zoeken? 
Nee, meer als vakantie (lacht). Ik was vier jaar niet 
op vakantie geweest. 
 
Maar je hebt ook met die mensen zitten praten. 
Daar kom je, ja dat klinkt lullig, niet echt onderuit. 
Niet dat ik het erg vond. Het is toch ook wel leuk om 
te doen.  
 
Maar wat vond je er dan wel interessant aan? 
Ik vond het echt niet erg. Ik ga volgend jaar weer. 
Gewoon, zeg maar, het is daar sowieso heel anders 
dan hier. Je kan alles maken eigenlijk. Kijk, als je hier 
mensen tegenkomt in rare kleren dan denk je van: 
‘Nou, gedraag je ff normaal’.  
En daar denk je: ‘Doe lekker je ding’. Ik bedoel als jij 
‘s ochtends wakker wordt en denkt ‘Oh shit, ik heb 
alleen nog maar een knalgroen shirt’, er is daar toch 
niemand die dat erg vindt. En het idee dat iedereen 
zo open en aardig en eerlijk tegen elkaar is, dat vind 
ik wel grappig. 

Waarom kan dat daar wel dan en hier niet? 
Dat weet ik niet. Daar hadden we het daar ook over. 
Misschien omdat je het nog nooit ervaren hebt hier. 
 
Wat bedoel je? 
Nou ja kijk, toen ik daar kwam, had ik de eerste 
dagen mijn spullen in mijn barak onder mijn bed 
geschoven. Ik dacht toch: ‘Straks worden al mijn 
dingen eruit gejat, zeg maar’. En op een gegeven 
moment zie je dat iedereen jou neemt zoals je bent 
en dan doe je dat ook terug. En in mijn ogen, ik heb 
hier nooit echt ervaren dat iemand zei: ‘Je bent goed 
zoals je bent en gedraag je maar lekker zo’.  
 
Hier niet? 
Het klinkt een beetje lomp, maar gewoon: ja. Bij 
kerksite dan wel redelijk. Maar ik bedoel, als jij op 
school komt en je gedraagt je anders dan de rest dan 
is het al snel van: ‘Nou, jij bent een beetje gek’. En 
daar in Taize is het zo van: ‘Je bent lekker wie je 
bent. Doe maar wat je wil en wij nemen je wel zoals 
je bent’. En dat is wel grappig. 
 
Wat is het effect dan als dat niet gebeurt? 
Bijvoorbeeld op school? 
Nou, dan ga je je anders gedragen dan je bent. 
Gewoon om een beetje mee te komen. Als je niet 
weet wat het is om geaccepteerd te worden, ja het 
klinkt allemaal zo zweverig, maar dan doe je dat.  
Dus dat is wel grappig om dat daar eens mee te 
maken. Als ik niet naar Taize was geweest en ik zag 
iemand met gekke kleding dan zou ik nog steeds 
denken: ‘Nou doe eens ff normaal’. Nu ik in Taize ben 
geweest heb ik nog steeds mijn oordelen, want dat 
heeft iedereen in mijn ogen, maar je denkt wel: ‘Je 
kan lekker doen wat je wil, ga je gang maar, ik kijk je 
niet na of zo. Als jij daar tevreden van wordt’.  
Kijk, ik had ook een ochtend waarop ik nog wat 
kleding had die niet echt bij elkaar paste en hier zou 
ik dan denken van: ‘Hoe gaan we dat doen’. En daar 
dacht ik van: ‘Nou, ik trek het aan en we zien het 
wel’.  
 
Maar het is dus blijkbaar makkelijker om dat te doen 
als je het eerst zelf ervaren hebt. 
Ja, zeker, want ik deed het eerst in het begin zelf ook 
niet, maar dan merk je inderdaad dat iedereen 
gewoon elkaar neemt zoals het is. En dan doe je dat 
ook. 
 

Ontmoeting:  Interviews met jongeren over geloof en kerk 
 
Hoe denken jongeren nou eigenlijk over kerk en geloof? Deze vraag wordt mij vaak gesteld. In Onderweg zullen 
er in totaal negen ontroerende en eerlijke interviews met jongeren tussen de 17 en 30 jaar verschijnen. Ze zijn 
stuk voor stuk verschillend en bieden een scala aan antwoorden over hoe deze jongeren kijken naar de kerk, 
hoe ze denken over de toekomst en wat voor henzelf belangrijk is. Het zijn verhalen over keuzes maken en 
prioriteiten stellen. Over volwassen worden en je eigen weg vinden. Over het belang van liefde, familie en 
vrienden. Ik wens u heel veel leesplezier! Onder elk interview zal een vraag staan om nog eens verder over na 
te denken.       
            Ds. Marije Hage 
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Dus dan moeten er mensen zijn die dat eerst doen? 
Ja, die dat eerst jou laten ervaren.  
 
Zo iets van: dit is hoe we het hier doen. 
Ja, precies. Maar ja, dat heb je natuurlijk bijna nooit. 
Maar daar is één groep, en één geloof, op één plek, 
die allemaal hetzelfde doet. Ja, ok ze geloven niet 
allemaal hetzelfde. Maar er is wel iets dat verbindt en 
bij elkaar brengt. 
 
Mag ik nog een vraag stellen: Wat zijn je eerste 
associaties bij het woord ‘kerk’? 
Nou, de Grote Kerk, en gewoon het hele gebeuren er 
om heen. Dat iedereen er ‘s zondags heen gaat en 
dat er een dominee is en je krijgt een verhaaltje te 
horen, je zingt wat en dan ga je weer naar huis. Zo 
een beetje. 
 
En geloof en kerk hebben die iets met elkaar te 
maken? 
Nou ja, ze worden natuurlijk wel altijd met elkaar 
geassocieerd, maar je kunt ook geloven zonder kerk. 
Ik bedoel, als jij elke dag bidt tot God maar je gaat 
niet naar de kerk, waarom zou je dan slechter zijn 
dan andere mensen die er wel heen gaan?  
 
En kerk zonder geloof? 
Ik heb me ook heel erg op mijn gemak gevoeld in de 
kerk in Taize, maar toch geloof ik niet. Je kunt ’s 
avonds en ‘s nachts de kerk nog in om er even te 
zitten en daar ging ik ook heen, want dat vond ik 
gewoon lekker.  
 
Wanneer geloof je nou en wanneer geloof je nou 
niet? 
Ja, nou ja, dat is voor mij ook nog wel onduidelijk. Ik 
denk, en dat denk ik nu zeg maar, dat als je gelooft 
dan heb je iets waarin je gelooft of dan heb je voor 
jezelf een duidelijke definitie. Bijvoorbeeld, één van 
de mensen uit kerksite zei: ‘Ik geloof niet in de bijbel, 
maar ik geloof wel dat elk verhaal een goeie 
levensles bevat’. En een ander zei weer: ‘Ik geloof 
wel in God of dat er iets is, maar de bijbel, dat zal 
vast niet allemaal waar zijn’.  
 
Dat zijn twee heel verschillende invullingen. 
Ja precies. Zo heb ik allemaal verschillende dingen 
gehoord.  
 
Maar de ondergrens is dat ‘geloof, in ieder geval, in 
iets’? 
Ja, dat je dat voor jezelf duidelijk hebt. 
 
Maar heb je zelf iets waarin je gelooft? Waar je op 
vertrouwt of zo?  
Nee, ik denk wel dat als je met elkaar ergens in 
gelooft dat je dan dichter bij elkaar kunt komen, 
omdat je dan hetzelfde deelt. Dat zie je bij de 
kerksitegroep en bij de mensen uit Taize en bij de 
Biosclub. Maar ik heb zelf niet zo van: ik geloof in dit 
of dat. Ik heb geen duidelijke definitie, omdat ik het 
voor mijzelf nog niet weet.  
 
Kun je ook meer tot elkaar komen als je níet een 
gemene deler hebt? 

Ja vast ook wel. 
 
Maar waar zit het verschil dan in? 
Nou, mijn ervaring is bij mensen waarbij iedereen 
gelooft dat er wel makkelijker omgang plaatsvindt 
met elkaar. Of dat je makkelijker iets… ja, ik kan het 
niet echt beschrijven, het is gewoon anders. Bij de 
andere groep heb je minder of geen gezamenlijk iets, 
zeg maar. 
 
Wat is het belangrijkste in het leven? 
Dat je goed voor jezelf zorgt, denk ik. Dat is iets wat 
je alleen maar zelf kan en moet ontdekken. Soms 
merk je pas achteraf als je jezelf daarvoor slecht hebt 
behandeld. Terwijl ik vaak wel goed weet wanneer 
iets op een moment niet goed is.  
 
Heeft het leven zin? 
Ik zou het niet weten. In mijn ogen is het leven wat je 
er zelf van maakt, eigenlijk. Ik ken mensen die zitten 
de hele dag op school te leren en als ze thuiskomen, 
dan gaan ze werken en dan gaan ze weer naar bed. 
Die halen hoge cijfers en die hebben misschien veel 
geld aan het eind van het jaar, maar ja.  
 
Waar ga jij voor dan? 
Nou gewoon, huisje boompje beestje 
bejaardentehuis en dan gaan. De normale loop, zeg 
maar. Ik denk dat de zin van het leven is dat je dat 
een beetje zelf invult. Ja, dat is het eigenlijk. 
 
Heel even ben je er en dan ga je weer.   
Ja, kijk eigenlijk stel je niks voor, maar voor heel veel 
mensen stel je wel wat voor.  
 
Vind jij dat de kerk veranderd is ten opzichte van je 
jeugd? 
Mijn beleving ervan is wel anders geworden. Vroeger 
moest ik mee vanuit mijn opvoeding. Dan zat je er en 
daarna ging je weer naar huis. En nu ja, zo’n 
paaswake of een jeugddienst meedenken ja, dat doe 
ik wel. Ik denk niet dat de kerk veranderd is, maar de 
manier waarop ik er mee omga wel. Ik heb ook nog 
gezegd dat ik nooit naar Taize zou gaan, en toch zat 
ik er een paar weken terug. 
 
En wat zijn dan de redenen dat je wel meedoet met 
dat soort dingen? 
Omdat het wel leuk is. En de mensen waarmee je 
omgaat. En waarom dan niet? 
 
Ja, ik zat even na te denken, omdat je het had over 
die acceptatie van elkaar in Taize. Dat dat best wel 
zeldzaam is en dat je daar gradaties in hebt. In Taize 
is dat misschien heel erg veel en op school veel 
minder en daar zit wat tussen. Zit de kerksite daar 
dan tussen? Kun je daar voor een groot deel zijn wie 
je bent? 
Ja. 
 
Heeft dat met veiligheid te maken? 
Ja, bijna iedereen die kent mij al vanaf mijn geboorte. 
Ja, maar dat hoeft natuurlijk niets te zeggen. 
Ja ok, maar juist omdat je elkaar al zo lang kent. 
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Hoe creëer je dat? Veiligheid? 
Dat gaat je nooit lukken overal, denk ik. In mijn ogen 
kan je alleen iets uitstralen als je het zelf ook ervaren 
hebt. Dan zou je dus iedereen in de wereld veiligheid 
moeten laten ervaren. Ik bedoel, in Nederland is dat 
best makkelijk, in Europa ook, maar in Afrika lukt dat 
je niet. 
 
Ik weet niet of het daar aan ligt. Ik denk dat in 
Nederland het gevoel van veiligheid, en dan bedoel 
ik emotionele veiligheid, niet perse hoger is dan 
ergens anders. In elke groep heb je te maken dat je 
moet kijken: ok, wat is hier gaande en hoe gaan 
mensen met elkaar om? Zoals jij het daarnet ook 
over school had. Maar nu jij die veiligheid hebt 
ervaren, kun je dat dan ook aan iemand anders 
geven? 
Ja (pauze).., je kan het best uitleggen hoe het is. 
Bijvoorbeeld, iets vertellen over Taize aan iemand 
anders. Je snapt het dan in woorden misschien, 
maar ik denk dat je het pas echt door hebt als je het 
zelf hebt gevoeld.  
 
Ja, maar jij hebt het gevoeld. 
Ja, het lukt vast wel, maar ik denk dat het moeilijk is. 
Dan zou je met één iemand heel veel veiligheid 
moeten creëren. Snap je? 
 
Nee. 
Nou als iemand anders dan een probleem heeft, dan 
zou jij hem moeten helpen. En daardoor zou diegene 
zich dan veilig voelen bij jou, en dan zou diegene dat 
weer door kunnen geven. Dus, ik bedoel, dat kan 
wel. Maar als je iemand in een grote groep gooit, 
zoals ik in Taize, dan denk ik dat mensen het wat 
sneller doorhebben. Want ook ik keek de eerste twee 
dagen iedereen gek aan en was alles een beetje 
raar. Totdat ik besefte, ja ik kan hier ook gewoon 
doen wat ik wil doen.  
 
Als ik aan kerk denk, dan zou dat het ook wel moeten 
zijn of zo.  
Een gevoel van veiligheid of …? 
 
Ja, een plek waar je dat aan elkaar kunt geven. Want 
het is zo ongeveer wel het meest relaxte gevoel dat 
er is, toch?  
Als ik in de kerk zit heb ik niet het meest relaxte 
gevoel ooit. Ik weet niet waar dat aan ligt. 
 
Oke. Nu is het niet de meest ideale plek, maar het 
zou toch zoiets kunnen worden? In de meest ideale 
wereld zouden mensen dat daar toch juist aan elkaar 
moeten kunnen bieden? 
Ja dat klopt, maar in een meest ideale wereld zou 
familie ook een groep zijn waar je dat elkaar kan 
bieden en vrienden ook. Nou ja, je hebt vrienden 
waarmee je alles kunt delen, maar je hebt ook 
mensen met wie je wel omgaat maar dat je denkt: 
‘met mijn probleem ga ik echt niet bij jou terecht’. In 
de ideale wereld zou je dat overal moeten hebben.  
 
Wat is de belangrijkste vraag die de kerk zich moet 
stellen nu en in de toekomst? 
Ik denk hoe het met de jeugd moet. Als ik kinderen 

krijg, wil ik denk ik ook wel met ze naar de kerk. 
 
Waarom? 
Nou, ik ben niet gelovig, maar ik moest wel mee naar 
de kerk en daarom heb ik respect voor mensen die 
wel gelovig zijn. 
 
En waarom vind je dat belangrijk dan?  
Ik vind wel dat je dat gewoon mee moet krijgen als 
kind. Ook omdat ik voor mijzelf merk dat ik er heel 
veel aan heb. Ik heb respect voor die dingen. Toen ik 
het bijvoorbeeld op school probeerde uit te leggen 
wat Taize was dan was het van: ‘Oh al die christenen 
bij elkaar en dat is een grote geloofsorgie’ en dat 
soort. Maar dat is ook omdat je het dan zelf nooit 
ervaren hebt en ik denk wel dat het goed is als een 
kind gewoon zo af en toe mee gaat. Bij mij thuis was 
het: je gaat mee naar de kerk, maar je hoeft niet te 
geloven. We nemen je zoals je bent. Er zat geen 
druk op. 
 
Heb je nog tips voor de kerk? 
Nee, het is gewoon heel lastig tegenwoordig om 
jongeren in de kerk te krijgen. Met een poster op de 
muur plakken krijg je ze echt niet. 
 
Nee, en waarom lukt het in Taize wel? 
Omdat de mensen die voor de eerste keer gingen, 
die ik gesproken heb, zeiden: ‘Nou ik ga gewoon een 
keertje mee, en de anderen die meegaan zijn ook 
gewoon gezellig. Dus dat komt wel goed’. En dan 
ben je daar en ervaar je het en dan ga je de 
volgende keer weer.  
Als een goeie vriend van mij elke week naar de kerk 
zou gaan, zou ik er ook vaker zitten. Het gaat dus 
ook om de mensen die er zijn. Ik kan verder geen tip 
geven van: kijk, als je dit doet dan zit de kerk vol met 
jongeren.  
 
Nog een laatste vraag: wie of wat is God? 
Zo, je bewaart het beste voor het laatst. Ik zou het 
niet weten. Ik denk dat God voor iedereen wat 
anders is. Jouw mening over iemand, dat is gewoon 
iets en wat een ander ook zegt, jouw mening blijft 
redelijk hetzelfde. Dat is volgens mij bij God ook zo. 
De mensen die geloven, die hebben hun eigen beeld 
van God en dat is hun God. Ik denk niet dat je kunt 
zeggen: ‘God is dit of God zorgt er voor dat’. Ik denk 
dat dat voor iedereen anders is en dat je het in dat 
opzicht ook een beetje vaag moet laten, zodat 
iedereen het zelf een beetje in kan vullen.  

 

 
 

De vraag 
 
In het interview spreekt de geïnterviewde over 
mensen die het goede voorleven. Heeft u zelf 
ook iemand die u als voorbeeld heeft gehad? 
En hoe zouden wij als kerk dingen kunnen 
voorleven en uitdragen?  
 

Reacties kunt u sturen aan: 
dsmarijehage@gmail.com 
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Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841  
Tegen inlevering van deze advertentie 

ontvangt u bij 3 gangen a la carte met 
minimaal twee personen een gratis fles 

huiswijn! Geldig in 2014. 
  

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
alle dagen open 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 
Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

 

   

  verf- en 

  behangspeciaalzaak 
  autolakken 
  zonwering 

  horren 
  kunstschilderartikelen 
   

  Nieuwstraat 28, telefoon 0294 412 298 
 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 

Telefoon: 06 100 59 464  
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

 
 

Kijk op onze 
vernieuwde webwinkel 

voor het leveren van zowel 
rechthoekige als ronde luchtkanalen. 

 

www.degrootluchtkanalen.nl 
 

tel: 0294-413086 
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Projectgroep Vieringen 

Mogen wij ons even voorstellen:  
V.l.n.r.  Alida Groeneveld, Patrick Kalwij, Marieke da 

Costa, Anke van den Bergh en Irene de Groot. 

 

Wij vormen de projectgroep vieringen en zijn 

begonnen  met het nadenken over de mogelijkheden 

voor vieringen die aansluiten bij de behoeften van de 

verschillende geledingen (van jong naar oud) in onze 

gemeente. 

Hierbij willen wij ook graag luisteren naar uw 

behoeften en ideeën, u kunt hierover met ons in 

contact komen via het e-mailadres  

bpvieringen@pgwd.nl of ons op zondag tijdens de 

koffie na de kerkdienst aanspreken. 

 

Wij horen graag van u! 

 

De projectgroep vieringen, 

Alida Groeneveld, Patrick Kalwij, 

Marieke da Costa, Anke van den 

Bergh en Irene de Groot 

 
 

 

Nieuw! Protestant App  
 

 Voor bezitters van een smartphone 
of tablet: zoek ‘protestant’ in de 
Appstore of Playstore. Binnen de app 
zoeken op ‘Weesp’. U blijft zo 
eenvoudig op de hoogte van alle 
nieuwsberichten uit onze 
 gemeente! 

 

 

Presentatie meelezen op uw tablet 
 
  Kunt u tijdens de kerkdienst de 

presentatie of liturgie moeilijk 
lezen? Beschikt u over een 
tablet? 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst 
de presentatie ook meelezen op 
de tablet! 

 
 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

Als je loopt, heb je tijd om ergens bij stil 
te staan. 
 
Het Liniepad bij Abcoude 10 km 
 
Op zaterdag 22 november 2014 willen wij elkaar 
weer ONTMOETEN om te gaan wandelen. 
 
We vertrekken om 9.30 uur 
vanaf de Grote kerk en gaan 
met auto’s naar station 
Abcoude. Hier begint het 
Liniepad bij Abcoude van 10 km. 
Via fort bij Abcoude lopen wij langs de ene kant van 
het Gein naar het fort bij Nigtevecht en dan via de 
andere kant van het Gein weer terug naar station 
Abcoude.  
 
Als u mee wil lopen wilt u zich dan uiterlijk donderdag 
20 november opgeven bij het PDC 0294 48 39 93 of 
per e-mail: pdc@hetnet.nl dit met het oog op het 
aantal auto’s. 
 
Wil Vree 
Nine van Kogelenberg 
Patrick Kalwij 
 
 
 

Vrijwilligers 
 
Uit de toespraak van Nicola Wink-Carton, voorzitter 
van de kerkenraad: 
Vorige week heeft u mij de namen horen noemen 
van de mensen die bereid zijn nog een termijn 
ambtsdrager te willen blijven en ook van hen die met 
2 extra jaren een volgende termijn willen volmaken. 
Misschien dacht u wel: “ gelukkig, de functies zijn 
toch weer ingevuld; volgend jaar zien we wel weer.” 
Al 5x eerder heb ik hier gestaan en onze waardering 
en oprechte dank uitgesproken voor alle vrijwilligers 
die in en rond deze kerk bezig zijn en zo met elkaar 
een levendige gemeente vormen. Of ik nu de 
mensen van de boekenmarkt noem, de koffieploeg, 
de drukkers en de vouwploeg van kerkblad en 
liturgie, de gastdames van het Lichthuis, de leiding 
van de kinderdienst, de beamer-, redactie- of 
websiteploeg, de mensen van de gemeentemaaltijd, 
de oud papiergroep, en ongetwijfeld heb ik nog 
mensen vergeten, het maakt niet uit: het gaat erom 
dat het geweldig is dat zoveel mensen de handen uit 
de mouwen steken, maar waar blijven toch de 
mensen die ook eens een tijdje een stukje 
bestuurlijke verantwoording op zich willen 
nemen? (…) Gelukkig blijven de mensen die 
vandaag hun functie neerleggen veel van hun 
werkzaamheden gewoon uitvoeren als ‘vrijwilliger’. 
Daar houden wij dus van: zulke gemotiveerde 
gemeenteleden! 
 
 

mailto:bpvieringen@pgwd.nl
mailto:pdc@hetnet.nl
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In aanloop naar de Kerstinloop 2014 

 
Elk jaar is er een groep mensen in Weesp, die het 
prettig vinden om eerste kerstdag met elkaar door te 
brengen. Vaak zijn dat ouderen of mensen zonder 
familie in de directe omgeving.  Ook mensen die 
geen vast woon- of verblijfplaats hebben of zich 
financieel geen Kerstfeest kunnen permitteren, zijn 
van harte welkom. Al jaren organiseren de 
plaatselijke kerken voor hen een “Kerst-inloop”. Net 
als vorig jaar wordt de kerst-inloop gehouden in het 
“Lichthuis”. Tussen 12.00 en 13.00 uur heten we 
iedereen van harte welkom. 

Gedurende de middag worden activiteiten verzorgd. 
Tijdens een uitgebreid kerstdiner luisteren we naar 
een kerstverhaal, we zingen wat en spelen het 
favoriete BINGO spel, waarbij leuke prijzen te 
verdienen zijn. Na een laatste kopje koffie gaat 
iedereen tussen 18.00 en 18.30 uur weer huiswaarts. 

GEZOCHT: 
Helpende handen. 

- gastvrouwen en/of gastheren voor 
ontvangst en als gesprekspartners. 

- mensen die een Bingo verzorgen en 
begeleiden. 

- mensen die helpen met schenken en 
bedienen van de drankjes 

- mensen die het Kerstbuffet uitserveren. 

- Taxidienst voor mensen die gehaald en 
later weer naar huis gebracht moeten 
worden. 

- Mensen die vanaf 18.00 uur willen komen 
helpen met opruimen en 
schoonmaken. 

Wie helpt op één van deze terreinen de 
helpende hand bieden? Laat het zo 
snel mogelijk weten! 
Graag vóór 24 november. 
 
Vele handen maken het werk lichter! 
 
Annelies Westra, 
Nieuwstraat 34, Weesp 

telefoon 0294-413447 of 06 28 50 45 80 
e-mail: a.westra@kpnplanet.nl 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën en 
de voorbereidingscommissie, 

Annelies Westra-van den Berg 

 

Boekentip 
 
Goddeeltjes: Mens, Geest, Jezus, God, Kerk en 
Toekomst 
Bert Dicou (redactie) 
Zes paperbacks, totaal 648 pagina’s, prijs € 22,00, 
ISBN 978 90 211 4357 6 
Uitgeverij Meinema  
 
In 2012 bereikte een internationaal team van 
wetenschappers een belangrijke doorbraak op het 
gebied van de natuurkunde. In een superversneller 
van piepkleine deeltjes vonden ze het bewijs voor het 
bestaan van het Higgs-boson. Men wist wel dát het 
deeltje moest bestaan, maar het bewijs ontbrak lange 
tijd. Omdat bijna niemand precies begreep waar het 
om ging, en wat de relevantie van dit deeltje is, werd 
het in de media al snel ‘goddeeltje’ genoemd. 
 
De Remonstrantse Broederschap besloot, ongeveer 
in die tijd van de ontdekking van het goddeeltje, een 
boekenreeks uit te brengen. ‘Ook theologen zijn op 
zoek naar wat fundamenteel is voor het 
bestaan.’(Bert Dicou, eindredacteur van de serie). Zo 
ontstond een set van zes boekjes die samen 
‘Goddeeltjes’ heten. Geïnspireerd op de 
geloofsbelijdenis van de Remonstrantse 
Broederschap uit 2006 zijn er door verschillende 
schrijvers zes boekjes geschreven over God, Jezus, 
Geest, Kerk, Mens en Toekomst. De boekjes vormen 
een mix van geleerdheid - remonstranten niet 
vreemd - en toegankelijkheid juist ook voor lezers 
zonder al te veel kennis van het christelijk geloof. 
 
Het zijn mooie boekjes, in nachtkastjeformaat (16 x 
11 cm). De teksten zetten je aan tot denken; de 
auteurs zoeken de verbinding tussen de christelijke 
traditie en het leven van elke dag. Een mooie zin uit 
het boekje over ‘Kerk’: ‘We zijn geroepen om kerk te 

zijn in het teken van de hoop. Daar 
draait het om: de kerk is dienstbaar 
aan de komst van het koninkrijk van 
God, aan een wereld die door liefde, 
vrede, barmhartigheid en 
gerechtigheid wordt geregeerd, een 
wereld waar – om een beeld van 
Huub Oosterhuis te gebruiken - brood 
en liefde is, genoeg voor allen.’  
 
Ds Alida Groeneveld 
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Engelen zetten de toon 

De oude liedboeken worden niet meer gebruikt, na 
de in gebruik name van het nieuwe liedboek. 
Het levert mooi materiaal voor het maken van 
kerstversieringen in de vorm van gevouwen 
engeltjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helpt u mee? 
Op zondag 30 november (1

ste
 Advent) maken we 

weer een “knutseltafel” tijdens het koffiedrinken na de 
dienst. Wilt u vast thuis aan de slag? Ga lekker uw 
gang en gebruik daarvoor onderstaande beschrijving. 
 
Aanwijzingen voor het  vouwen van engeltjes van 
bladzijdes uit oude liedboeken (groot of klein). 
 

1. Snij 2 bladzijdes los uit het oude liedboek.  
2. Vouw 1 blz. in de lengte op harmonicawijze 

(breedte ong. 0,5 cm.) en vouw deze daarna 
1x dubbel. 

3. Vouw 1 blz. in de breedte op harmonicawijze 
(breedte ong. 0,5 cm.) en vouw deze daarna 
1x dubbel. 

4. Neem een zilver- of gouddraad en een naald 
met scherpe punt. 

5. Rijg eerst de kraal aan de draad en steek 
daarna door de kleinste blz, op de vouw en 
vervolgens direct ook door de grootste blz. 
op de vouw. 

6. Steek de draad weer terug via de grootste en 
de kleinste blz. op de vouw. 

7. Trek de draad zodanig aan dat de blz. tegen 
elkaar aan komen en er twee even lange 
draden overblijven. 

8. Steek de naald 2x door de kraal en zet de 
kraal stevig tegen de vouw van de blz. aan. 

9. Maak als laatste van de draden een lusje om 
het engeltje op te kunnen hangen. 

10. Vouw de vleugels wijd en vorm de jurk door 
de lange blz. tegen elkaar aan te plakken. 

11. (De vleugels kun je desgewenst aan de rok 
vastplakken, maar dat is niet echt nodig.) 

 
Succes en veel plezier ermee 

 

 

Schoonmaak kerk 

Ook dit jaar zijn we weer in twee ochtenden tijd met 

32 vrijwilligers in onze kerk bezig geweest met de 

grote schoonmaak. Er is weer een berg werk verzet 

en het resultaat mag er zeker zijn. Iedereen weer 

heel hartelijk bedankt en graag tot volgend jaar. 

 

Agnes Bruin 
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Afscheid en welkom 
 
In het vorige nummer van Onderweg heeft u kunnen 
lezen, dat Cathalien Op ’t Land en Guido Rebel 
willen stoppen met hun werk in de redactie van 
Onderweg. Zij hebben dat ruim 14 jaar gedaan. Dat 
zijn heel veel nummers van Onderweg en heel veel 
uren werk! Namens alle gemeenteleden wil ik hen 
daarom ook op deze plaats heel hartelijk bedanken 
voor al het werk, dat ze gedaan hebben! 
 
Tegelijkertijd verwelkomen we Thea van der Zande 
en Dennis Been als nieuwe leden van de redactie. 
Het is fijn dat zij bereid zijn deze taak op zich te 
nemen. Heel veel succes én plezier bij het maken 
van Onderweg! 
 
Atie de Vries, scriba 
 

Gemeentemaaltijd 
Het is al weer bijna december. Korte dagen, lange 
avonden. Gezelligheid met Sint en Piet en natuurlijk 
de gemeentemaaltijd in kerstsfeer.   
 
Datum:  woensdag 10 december 2014  
Tijd:  vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
  drankje 

om 18.00 uur gaan we aan 
  tafel 
Plaats:  Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: 6 euro per persoon; kinderen 3 euro 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. U kunt zich t/m 
donderdag 4 december opgeven bij: 
 
Ans de Groot  tel: 417427 
Betty Hansma  tel: 414336 
Thea Hortensius tel: 418215 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Anneke Labordus tel: 412611 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Het is voor ons het gemakkelijkst, wanneer u zich 
aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal Centrum,  
tel 483993. 
 
Graag tot ziens!   
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

Protestantse Vrouwen op Weg      
  
Onze Kerstviering is dit jaar op maandag 15 
december 2014. We hopen dat het weer een goede 
en sfeervolle avond wordt. Iedereen is van harte 
welkom om 19.45 uur in Het Lichthuis Waagplein 10. 
 
Onze verkoopdag was ook dit jaar weer een groot 
succes. Daarom willen wij langs deze weg de 
winkeliers en bedrijven in Weesp die ons zo 
ruimschoots hebben gesponsord heel hartelijk 
bedanken. Ook willen we iedereen die heeft 
meegewerkt bedanken voor hun inzet. En natuurlijk 
de vele mannen die ons zo geweldig hebben 
geholpen ook heel veel dank, jullie zijn voor ons 
onmisbaar. De prachtige opbrengst was dit jaar 
5749.33 Euro! 
 
Namens het bestuur, 
Tini van Bodegraven 
 

Bedankt!  

 
Alle lieve mensen in de PKN Gemeente van Weesp 
wil ik hartelijk bedanken voor het medeleven en de 
belangstelling die ik heb mogen ontvangen tijdens 
mijn verblijf in een Parijs ziekenhuis en na mijn 
thuiskomst. De vele kaarten, telefoontjes en 
bezoekjes waren hartverwarmend en hebben mij veel 
steun gegeven. Nogmaals heel veel dank, ook 
namens Jan.  
 
Tot ziens, Nelly Vogel. 
 

Lieve mensen 
  
Maandenlang keek ik uit naar de maand november 
om weer mee te helpen met de fruitbakjes opmaken; 
met de Protestantse Vrouwen op Weg creatief bezig 
zijn voor de bazaar en meehelpen op de bazaar, 
maar tot mijn teleurstelling kon het niet. Helaas 
moest ik radiotherapie ondergaan wat ingrijpende 
gevolgen meebracht. Langs deze weg wil ik iedereen 
bedanken voor de kaarten, telefoontjes, bloemen, 
plantjes en bezoekjes, van de oogstdienst het 
fruitbakje en op zondag 2 november een prachtig 
bloemenboeket. Heel hartelijk dank. Ook ds. Lamfers 
wil ik bedanken voor de bezoeken en fijne 
gesprekken thuis en bemoedigende woorden tijdens 
de gemeentemaaltijd. 
 
Hartelijke groeten van Ineke van Tongeren 
 

Kerkcontact 
 
Ontvangen via mw. C. van de fam. V. €5.00. 
Hartelijk dank!  
Pitty Wijma. 
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Adventsproject Kinderdienst: 

“Verderkijkers” 
 
Op de zondagen van advent horen we tijdens de 

kinderdienst over “verderkijkers” . 

“Verderkijkers” zijn mensen die verder kijken dan 

anderen. Door met hen mee te kijken, krijgen we 

steeds meer te zien van kerst.  Elke week hangt er 

voor in de kerk een poster met een nieuwe 

“verderkijker”, waarvan we die week het verhaal 

horen.  

 

 
 

 

Wat heel leuk is, is dat er voor alle kinderen een 

kleurboekje is met kleurplaten van alle posters. 

Tijdens de kinderdienst kunnen we hiermee aan de 

slag. Maar we hebben nog meer leuke activiteiten 

voor jullie bedacht, b.v. het versieren van een kaars 

of een verrekijker maken.   

 

Misschien zijn jullie ouders nieuwsgierig geworden 

wat we allemaal doen tijdens de kinderdienst? 

Daarom mogen zij tijdens de adventsperiode een 

keertje mee naar de kinderdienst! Natuurlijk pas 

als jullie het ook goed vinden! 

 

Tot ziens bij de kinderdienst! 

 

Groetjes, 

Willy, Anne-Marie, Mirjam, Marja, Evelien en 

Annemieke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 

 
 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Het Lichthuis: De plek om “bij elkaar” 
te komen. Fijn om elkaar te spreken. Goed voor een 
vergadering, lezing of presentatie. Audio visuele apparatuur 
is aanwezig. Ook voor familiebijeenkomsten en recepties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending over 
Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 

 
 



 

20 Onderweg 

 
 

Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 

 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 
 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

PRAKTIJK LEVENSLUST 
Coaching en begeleiding 

 

Een plek om weer op adem te komen 
Ruime ervaring in het begeleiden van echtparen 

En het werken met individuen en groepen. 
Ook begeleiding bij levensproblematieken. 

Alles op basis van Haptonomie en Gestalttherapie 
 

Prinses Beatrixlaan 42 
1381 AJ Weesp 
0294 412 892 

praktijklevenslust@gmail.com 

www.praktijklevenslust.nl 

 

FASHION OUTLET WEESP 
‘DRESS FOR LESS’ 

 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

Actuele Damesmode altijd 20-80% korting 

maten 36 t/m 52 
 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


