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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. ds. A. Groeneveld 

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 

Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 

Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 

Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93, 

e-mail: pdc@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Het Lichthuis is geopend op di, wo, en do tussen 9.30 uur en 12.00 

uur. Op ma en vr is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek 

aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 

Telefoon: 0294 415 120 

E-mail: voorzitter@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk 

Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: vacant, penningmeester: Alex Otten. Secretaris: Chris 

Bavinck. Leden: Ineke van de Pol , Jan Bodico Massink,  

Jan Broenink, Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 

Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: M. van der Tholen-Hoepel, telefoon 0294 417 879. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 

Tel. 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

voor reserveringen: Monique Biesheuvel 

Tel. 0294 432788, e-mail: mobiesheuvel@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Dennis Been (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl.  
 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 
 

Sluitingsdatum Onderweg nr 6: vrijdag 10 april, 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 20 april. 

Activiteitenperiode: 22 april tot en met 12 mei 2015. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Donderdag 2 april 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur Mw Ds M.C. Hage 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1

e
 collecte ZWO-project, Kitale  

2
e
 collecte kerk 

 

Vrijdag 3 april 
Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur Ds. W.J. Lamfers 
   
 

Zaterdag 4 april 
paaswake 
 
koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
22.00 uur Mw. Ds A. Groeneveld 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1

e
 collecte ZWO-project, Kitale 

2
e
 collecte kerk 

 
 

Zondag 5 april 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw Ds M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte  diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Ds W. van den Hul, Amersfoort 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte  kerk 

 

Zondag 12 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw Ds A. Groeneveld 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte jeugdwerk 

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Ds W. van den Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte jeugdwerk 

2
e
 collecte kerk 

Zondag 19 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds W.J. Lamfers 
  koffiedrinken na de dienst 

 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte orgelfonds 

 
19.00 uur Ds J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte orgelfonds 

 
10.00 uur Kerksiteviering in het Biosgebouw 

 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
10 april  Dhr J. Vree 
 
24 april  Dhr G. Herderschee 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
4 april (paaszaterdag)              Mw H. Kuypers  
 
19 april                                     Dhr G. Herderschee 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 

 
 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 5 april 
rit A: Hr E. Post 416933  
rit B: Hr J. de Vries                  450041
   
zondag 12 april 
rit A: Hr J. van Baars           254190 
rit B: Hr B. Wever                     410997 
 
zondag 19 april 
rit A/B: Hr J.C. Vree                  412532 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
Donderdag 2 april 
Alzheimercafe, zaal open:19.00 uur, aanvang              19.30 uur 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
Onderwerp: de rol van de huisarts 
Gastspreker: Dr Lesterhuis en Mirjam Wietsma 
 
Vrijdag 10 en zaterdag 11 april 
Ophalen oud papier, papier buiten zetten vóór 8.00 uur 
 
Maandag 13 april 
Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur 
Gast: Dhr F. Eerenberg van Natuur en Natuurbeheer 
 
Maandag 13 april 
Bespreek het samen, info. ds A. Groeneveld, 14.00-15.30 uur 
 
Maandag 13 april 
In de verlenging, o.l.v. ds. A. Groeneveld 20.15-21.45 uur 
                  
Donderdag 2 en 16 april 
Creatieve groep 10.00-12.00 uur 
o.l.v. Janny v.d. Bergh 
 
Maandag 20 april 
30-50 groep,  20.30 uur 
Info: ds Marije Hage, tel: 0294-752009 of 
Marije.hage@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
Heemraadweg 607 
 
Maandag 20 april 
Passage,  19.45 uur 
De Zonnebloem 
Rabobankzaal, Weesp 
 
Donderdag 23 april 
P.C.O.B. Lezing door C.J. Koning, Zeist 
Onderwerp: reiskoetsen, draagstoelen 14.00 uur 
Tevens jaarverslag 
 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 

Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 

dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 

praatje en een kopje koffie in Het 

Lichthuis, Waagplein 10, links van de 

Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 

geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 

mailto:Marije.hage@protestantsegemeenteweespdriemond.nl


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. W.J. Lamfers 

 

Telkens weer gaat het God om ons leven en 
daarmee om een goed leven voor iedereen. 
Daartoe geeft Hij vanaf de schepping mensen aan 
elkaar. Leven is samen-leven. Daartoe geeft Hij 
ons Zijn geboden, opdat mensen met respect 
behandeld worden en zich zodoende veilig en 
geborgen kunnen voelen in plaats van bedreigd. 
Zonder heilzame richtlijnen voor een goed leven, 
zonder dat het leven van mensen aan alle kanten 
wordt beschermd, kan een samenleving niet goed 
functioneren. Wat een 'samenleving' die geen 
respect voor een mensenleven kent en daarom vol 
dreiging en geweld zit concreet betekent, weten wij 
in onze dagen maar al te goed. Je vraagt je af of 
een dergelijke verziekte maatschappij ooit nog 
gezond kan worden…  
Opdat mensen deelhebben aan het goede leven, is 
er in Israël telkens weer aandacht voor levens die 
bedreigd worden door de dood. Bij profeten als Elia 
(1 Koningen 17) en Elisa (2 Koningen 4) en 
natuurlijk, afgezien van vele genezingen, bij de 
Heiland zelf (Johannes 11). Zo laat God ons steeds 
opnieuw zien hoeveel ons leven Hem waard is en 
dat het Hem er om gaat dat wij waarde aan het 
leven hechten en daarom mensen intens verzorgen 
als zij ziek zijn of zichzelf niet meer kunnen redden. 
De werken der barmhartigheid nemen vanouds niet 
voor niets een belangrijke plaats in de kerkelijke 
traditie die de gang van zaken in het Avondland 
zozeer heeft beïnvloed, opdat de dood zoveel 
mogelijk op afstand wordt gehouden.  
Pasen vormt in het streven naar een goed leven 
voor iedereen een hoogtepunt. Na het dieptepunt 
van een gerechtelijke moord op iemand die 
onschuldig is volgt de opstanding van de Levende, 
die Zijn leven voor zijn vrienden heeft gegeven. 
Wat kan een mens nog meer doen? Gods inzet 
voor ons is optimaal en nog onverdiend ook, want 
ook wij staan te midden van de menigte die om Zijn 
dood roept: wij bedreigen in Zijn leven HET leven. 
Alsof Gods gebod het leven te respecteren niet 
bestaat. Zo moeilijk is het blijkbaar om 
ongebreidelde hartstochten te beteugelen, 
doodsdrift en moordzucht binnen de perken te 
houden. Waar verraad een rol speelt, waar mensen 
in de steek worden gelaten, is van respect voor 
een mensenleven geen sprake meer. Daar is 
niemand zijn leven nog zeker, getuige de 
mentaliteit van wantrouwen en verraad onder het 
nationaal-socialisme en het Sowjet-socialisme. Het 
lijdensverhaal is geen verleden tijd, maar helaas 
nog steeds actuele werkelijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desondanks laat God zich niet tegenhouden, door 
wat voor sterke tegenkrachten dan ook. Ondanks 
verraad baant Hij, nota bene dwars door de dood 
heen, voor ons de weg naar het leven. Wat 
onmogelijk lijkt, maakt de Schepper mogelijk, opdat 
wij de dood net zozeer bestrijden als Hij, Hem 
navolgen in Zijn onvoorwaardelijke keuze voor het 
leven. Dat niets en niemand Hem van die keuze 
kan afhouden, zegt meer dan genoeg. 
Met Zijn keuze voor het leven stelt God de vreugde 
centraal. De vreugde van Pasen mag wereldwijd 
over heel het leven uitstralen, minimaal elke 
zondag opnieuw. Met dat wij in de calvinistische 
traditie 'Sjimchat Thora' (vreugde der wet) in het 
tegendeel hebben verkeerd, hebben wij de vreugde 
haar ereplaats ontnomen. Daarmee doe je het 
leven en medemensen tekort. 'Hoe heeft het in 
Gods naam zover kunnen komen?' vraag je je 
verbijsterd af. Over onbegrip richting de Levende 
gesproken… 
De Paasman klopt aan de deur van ons leven en 
vraagt of ook wij Hem binnenlaten, Hem alle ruimte 
geven in ons bestaan, opdat het leven een goed 
leven zal zijn, een rijk gevuld bestaan in plaats van 
een kort, somber moment in een eindeloos heelal. 
Daarmee dringt de Levende meteen door tot de 
kern van de zaak: alleen dankzij God krijgt het 
leven een extra dimensie, een verdieping die langs 
een andere weg niet te vinden is, hoezeer je ook 
zoekt. Onze zoektocht kan niet aan Golgotha en de 
hof van Jozef van Arimathea voorbij gaan, wil die 
zoektocht tot wezenlijke resultaten leiden, die het 
leven van anderen en van onszelf veilig stellen, 
een extra waarde geven, tot onze vreugde. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Onderweg 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 
 

Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508  

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

   

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

  

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 
 

 

 
 

 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 

Telefoon: 06 100 59 464  
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 

donderdag 2 april 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur  
In een intieme viering herdenken we het laatste 
avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen deelden. We 
lezen en leren over het Pesachmaal, de maaltijd die 
Jezus vierde toen, en lezen daarbij uit het 
Exodusverhaal. Ook vieren we samen het Heilig 
Avondmaal. Jong en oud welkom!  
(ds. Marije Hage) 

 

vrijdag 3 april 
Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur  
Aan de dienst op Goede Vrijdag verleent de 
zangeres Aleksandra Anisimowicz haar 
medewerking. Wij zingen na de lezingen gedeelten 
van de liederen 618, 22, 561, 558 en 590.  
(ds. W.J. Lamfers) 

 

zaterdag 4 april 
paaswake 
 
koor Grote of Laurenskerk, 22.00 uur  
In de stilte van de donkere nacht vieren we de 
opstanding van onze Heer Jezus Christus. We horen 
een aantal lezingen uit de oud-kerkelijke traditie, 
afgewisseld met het lied ‘O God die uit het water in 
het begin de aarde heeft geroepen, de grote 
toekomst in: Heer ontferm u over ons en over onze 
kinderen’ (lied 356) We gedenken onze doop en 
vieren in deze nacht de maaltijd van de Heer. 
Gerben van Santbrink bespeelt de piano.  De 
opstelling van de stoelen is iets anders dan u 
gewend bent, maar het aantal is beslist niet 
afgenomen. Alle reden om deze nacht der nachten 
mee te vieren.  
(ds. Alida Groeneveld) 

 

zondag 5 april 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur  
In deze feestelijke dienst vieren we het leven en de 
vrijheid! We lezen het Paasverhaal uit het 
Marcusevangelie: Vreest niet! We zingen met elkaar 
bekende paasliederen en kijken met elkaar nog een 
laatste keer naar Eef en haar opa. Iedereen welkom 
om deze mooie ochtend mee te vieren!  
(ds. Marije Hage) 

 
 
 
 
 
 
 

zondag 12 april 
Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen)  
(2

e
 zondag van Pasen) 

 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
De naam van deze zondag  is ontleend aan I Petrus 
2:2 waar de apostel schrijft ‘verlang als pasgeboren 
zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, 
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.’ Tot 
deze 8

e
 paasdag droegen de dopelingen uit de 

paasnacht in de vroege kerk hun witte doopgewaad. 
De lezingen voor deze zondag zijn: Hooglied 5:2-8, 
en Johannes 20:24-31. 
Bij de lezing uit Hooglied past lied 808. Pieter 
Endedijk schrijft daarover in ‘De Eerste Dag’: 
‘Hoewel de tekst van Huub Oosterhuis bij het gehele 
Hooglied past, zijn enkele fragmenten daarin 
specifiek herkenbaar. In strofe 2 is een deel van de 
lezing van deze zondag terug te vinden: ‘ik zocht 
hem, maar ik vond hem niet, ik riep hem, maar hij 
antwoordde niet’ (Hooglied 5:6). Andere fragmenten 
uit het Hooglied die we in de liedtekst herkennen zijn 
Hooglied 3:1-4 en 8:2-4. Oosterhuis schreef zijn 
vroegere liederen vaak op bestaande melodieën die 
voor velen bekend waren, zodat mensen makkelijk 
konden meezingen.  Voor dit lied koos hij het oud-
Nederlandse kerstlied ‘Ons is geboren een kindekijn’. 
Voor velen van ons zal die  melodie niet meer 
bekend zijn, zodat er geen kerstassociaties 
opkomen. De 4

e
 strofe vraagt bij het zingen enige 

aandacht. De eerste noot 
van de melodie vervalt en 
de tweede wordt in tweeën 
gesplitst, zodat het 
tekstaccent op ‘lief-de’ 
goed klinkt. Onze 
organiste, Christine Kamp, 
zal ons er ongetwijfeld 
goed langs leiden. Ernst 
Barlach, een Duitse 
beeldend kunstenaar uit 
de vorige eeuw maakte 
een mooi beeld van de 
ontmoeting tussen Jezus 
en Thomas. Hij noemde dit 
‘het weerzien’.   
(ds. Alida Groeneveld) 
  

zondag 19 april 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur  
Op 19 april vieren wij op verzoek een dienst met een 
klassieke calvinistische liturgie rond Johannes 21:15-
24, Exodus 20:1-17, en 1 Johannes 1:1-7. Wij zingen 
gedeelten uit de Psalmen 4 en 84 en uit de liederen 
649, 325, 986 en 575. In de vergeving klinkt de 
vreugde van Pasen door.  
(ds. W.J. Lamfers) 
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● In memoriam 
 

JAN BREIJER 
 

*   12 januari 1924                                †  5 maart 2015 
 

Veertig jaar lang was hij, heel betrokken, de organist van de Grote kerk. Hij bespeelde niet alleen het Bätz-orgel, 
maar zorgde ook voor veel van het onderhoud. Organist zijn was voor hem een roeping, muziek zijn lust en zijn 
leven. Op de piano kon hij allerlei soorten muziek te voorschijn toveren: klassiek, populair, jazz. Jan beheerste zijn 
vak, dat hij met veel liefde uitoefende. Begin 1996 nam hij afscheid als organist. Op eigen verzoek, voordat zijn 
techniek, gezien zijn leeftijd, minder zou worden. Hij sprak daar herhaaldelijk heel nuchter met mij over. Nadien 
konden wij als gemeente nog herhaaldelijk een beroep op hem doen.  
Na genoten te hebben van goede jaren, waarin met volle teugen werd gemusiceerd en gefietst, kwam Jan in De 
Hogeweyk wonen. Na een kort ziekbed overleed hij, 91 jaar oud. Op woensdag 11 maart stonden wij in de 
dankdienst voor het leven van Jan Breijer in zijn Grote kerk stil bij Psalm 103:1 en 2 en Romeinen 14: 7 en 8. 
Natuurlijk klonk in die dienst muziek, want zonder de troost van de muziek kon Jan zich het leven niet voorstellen. 
Aansluitend vond de begrafenis plaats op 'Carspelhof'. Moge God zijn vrouw Wil en de familie bijstaan bij het 
verwerken van het verlies van Jan Breijer, de man die wij als gemeente veel dank verschuldigd zijn. 
  
Ds. W.J. Lamfers 
 

 

THOMAS GROENENDAAL 
 

*   29 april 1931                                †  8 maart 2015 
 
Thomas Groenendaal was een man van aanpakken, die altijd druk bezig was. Hij voelde zich niet alleen als 
ondercommandant van de plaatselijke brandweer verantwoordelijk voor de gang van zaken in Driemond. Ook de 
gang van zaken in en rond het kerkwijkgebouw had zijn aandacht. Dat dat moest sluiten deed hem pijn. Zijn vrouw 
en kinderen waren hem alles. Daarvoor werkte hij keihard. Des te schrijnender was het dat hij meer dan twaalf jaar 
niet meer zijn gang kon gaan en in een verpleeghuis op hulp van anderen was aangewezen. Dat Thomas een 
duidelijke plaats innam in de harten van vele Driemonders bleek ook weer door de aanwezigheid van velen tijdens 
de begrafenis in Driemond waar wij Thomas herdachten aan de hand van Romeinen 14: 7 en 8. 
 
Ds. W.J. Lamfers 
 
 
 
 
 
 

De mensen van voorbij 

ze blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied  

dat opklinkt uit verdriet.  

 

Hanna Lam 
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Ds. A. Groeneveld 

 
beste mensen, 
 
pastoraat 
Familie Nieuwhof (Emmastraat 
22, 1381 BJ) heeft slecht nieuws 
te horen gekregen: Ide Nieuwhof 
is ernstig ziek. Er zal met de 
nodige hulp gekeken worden hoe 
het leven zo comfortabel mogelijk 
gemaakt kan worden, voor hem 

en zijn vrouw Jannie. Gedenkt u hen in uw gebeden. 
Ook andere gemeenteleden die hier niet bij name 
genoemd worden, maar om wat voor reden dan ook 
in zwaar weer zitten, gedenken we in onze gebeden. 
Mocht u een intentie voor een voorbede hebben, kunt 
u dat, met of zonder naam, opschrijven in het 
voorbedenboek. U vindt het voorbedenboek rechts 
van de toreningang bij de gedachtenistafel. 
 
Bespreek ’t samen – 13 april 2015 
Op 13 april kunt u tussen 14:00 en uiterlijk 15:30 uur 
meepraten over de tekst van 26 april. Het gaat dan 
over Hooglied en herders: Hooglied 2:8-17 en 
Johannes 10:11-16. De daarop volgende keer is 18 
mei.  
 
 
 
 
 

Goede of Stille Week  
Deze Onderweg ontvangt u in de Goede of Stille 
Week. In deze week van verstilling, bezinning en 
gedenken geef ik u graag deze tekst mee: 
 
In 2006 verscheen een hertaling van de Matteus 
Passion (J.S. Bach) in het Nederlands van Jan Rot. 
Hij vertaalde en herschreef de teksten zo dat het ook 
voor moderne luisteraars te begrijpen is.  In het 
onderstaande fragment geeft Jan Rot heel mooi het 
misverstand, de andere verwachtingen, weer die de 
vrienden van Jezus hadden. Hun verwarring.  
 
Ze zouden voor hem sterven 
maar waarom strijdt hij niet?! 
hun offerschaal aan scherven 
hun koninkrijk failliet. 
Zo’n  Petrus die vertedert, 
maar leeft in schone schijn. 
Pas hij die zich vernedert,  
zal eens de hoogste zijn. 
 
Met een hartelijke groet 
van huis tot huis, 
ds. Alida Groeneveld 
 

Ds. W.J. Lamfers            Ds. M.C. Hage 

 
Met wie wij meeleven 
 
Menigeen worstelt in stilte met 
ernstige gezondheidsklachten en 
ondergaat daarvoor ingrijpende 
behandelingen. Wij hopen en 
bidden dat dit alles tot het 
gewenste resultaat mag leiden. 
Voor het werk in Roemenië 

ontving ik giften van twintig en vijfentwintig euro. 
Hartelijk dank! 

 
Ds. W.J. Lamfers 
 

            
 
 
 

Lieve mensen, 
 
Dit weekend, voor u afgelopen 
weekend, gaat de klok een uur 
vooruit. De zomertijd is 
begonnen! Je merkt het nu al, 
het voorjaar breekt aan. De 
moestuintjes van de Albert Heijn 
komen massaal uit, de vogels 
zingen 's ochtends weer vroeg 
hun lied. Met deze voorjaarstekenen beginnen we 
aan de Goede Week, misschien wel de belangrijkste 
week in het kerkelijk jaar. Op naar Pasen! Ik verheug 
me ieder jaar weer op deze bijzondere tijd en ik hoop 
ook dat u er de tijd voor heeft of maakt om deze 
week rustig te beleven en mee te vieren. 
 
Wat in ieder geval nu al een aantal jaar traditie is, is 
de Paaswake. Ook dit jaar gaan er weer jongeren de 
nacht doorwaken. Ik heb het een keer volledig 
meegedaan, maar ik moet u zeggen: dat was mij te 
zwaar. Dus ik geef het ze te doen! Ieder uur is er een 
korte dienst totdat de zon opkomt.  
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Kerkenraadsdag en etentje jeugdwerk 
Afgelopen weekend vond de kerkenraadsdag plaats. 
Elk jaar is dit een van de leukste dagen om mee te 
maken als lid van de kerkenraad. Waarom? Omdat je 
elkaar leert kennen op een meer informele manier, 
door samen te eten bijvoorbeeld, maar ook omdat je 
een hele dag kunt praten (of een andere werkvorm, 
bijvoorbeeld schilderen) over dingen die er toe doen. 
Mij ontroert elk jaar weer de inzet van mensen en de 
passie om wat te maken van onze kerk. Dus ik zie al 
uit naar volgend jaar! 
Dit informele aspect heeft ons ook geïnspireerd om 
een etentje van het jeugdplatform te organiseren. 
Dus konden we als platform zondagavond in het 
BIOS genieten van Katinka's kip-pesto-pasta. Heel 
erg lekker! Het was een fijne manier om elkaar te 
ontmoeten. Het is af en toe goed om te genieten en 
dingen samen te doen, los van het regelen en 
vergaderen.  
 
Kerksite ervaringen 4 
Het laatste blok kerksite ervaringen gaat over Pasen. 
Wil (Schulte) en ik ontvangen de 12-16 jarigen weer 
3 vrijdagen achter elkaar in het BIOSgebouw. Er is al 
veel moois gebeurd. Zo hebben we 
Veertigdagenacties bedacht. Dat zijn acties waarmee 
je iets goed of leuks voor iemand anders doet. Eén 
jongere ging elke dag een mop vertellen, want zo 
maak je anderen vrolijk. Bijvoorbeeld. De week 
daarna lazen we het paasverhaal, onder gedimd licht 
en met een paar kaarsjes. Het was heel bijzonder. 
Aan het eind maakten de jongeren een tableaux 
vivant die op mij heel veel indruk maakte.  
 

 
Een jongere was het 'kruis', hij had zijn zwarte jas 
achterste voren aangetrokken. Zijn capuchon zat 
over zijn hoofd, die kon je niet zien. Zijn armen waren 
het kruis. Een andere jongere 'hing' aan dat kruis, 
met een bordje dat ze hadden gemaakt 'koning van 
de joden'. Met het licht gedimd zag het er luguber uit 
en we hebben de jongeren complimenten gegeven 
over hoe ze de sfeer hadden gepakt.  
 
Basiscatechese  
Vandaag was de laatste basiscatechese. In 6 weken 
tijd hebben we alle 'basis' van het geloof geprobeerd 
langs te gaan: God, Jezus, Heilige Geest, de kerk, de 
bijbel en de feesten. Vandaag waren we nog in de 
kerk gaan kijken en mochten we het orgel zien. Het 
was een superleuke groep! Nu gaan we nog op uitje 
naar het Catharijne Convent in Utrecht, waarover 
verslag volgt. En we sluiten alles af met een 
spetterende maaltijd in het BIOS, die de kinderen 
voor hun families zelf gaan klaarmaken. Mmmmm! 
 
Taizediensten 
Last but not least, op 12 april wordt een Taizedienst 
georganiseerd! De dienst begint om 16.30uur in het 
koor van de Grote Kerk. Wil je een keer op een 
andere manier je geloof beleven, dan is dit een hele 
mooie en laagdrempelige viering. De liederen zijn 
makkelijk mee te zingen en de viering heeft vooral 
een meditatief karakter. Je kunt tot rust komen. Van 
harte aanbevolen!  
 
Een heel vriendelijke groet, 
ds. Marije Hage 
 

 
 
 
 
● Boekentip 

 
Carel ter Linden ‘Wat doe ik hier in godsnaam?’ Arbeiderspers 2013, 202 pagina’s  
€ 17,50 ISBN 9789029587129 
 
Emerituspredikant Carel ter Linden beschrijft in zijn boek een zoektocht naar zijn geloof. Aanleiding was de vraag 
van een uitgever die aanwezig was bij een viering waar bruid en bruidegom verschillend dachten over het geloof. 
Concreet waren de vragen ‘wat zou u antwoorden als iemand u vroeg wat u zelf gelooft? Denkt u daarover nog 
hetzelfde als vroeger, of denkt u over sommigen dingen nu anders? Wat zou u bij wijze van spreken willen 
doorgeven aan uw kinderen?’  Ter Linden neemt de uitdaging aan en in 12 hoofdstukken gaat hij op deze vragen 
in. Hij is daarin niet altijd even gemakkelijk te volgen. Enige filosofische kennis is behulpzaam als hij spreekt over 
‘het Essentiële’. In andere hoofdstukken spreekt hij zijn waardering voor de Bijbelse verhalen uit en de 
zeggingskracht en relevantie voor hem nu. Hij spreekt de hoop uit dat dit boek een aanleiding kan zijn om als 
gelovige en niet-gelovige met elkaar in gesprek te gaan en werkelijk naar elkaar te luisteren. Dus niet elkaar op 
voorhand be- en veroordelen en ook niet elkaar willen overtuigen van het eigen gelijk. Wellicht ontdekken we 
dichter bij elkaar te staan in onze levensvragen dan we aanvankelijk voor mogelijk hebben gehouden. Als dat 
gebeurt, is dat al winst. 
 
Ds. Alida Groeneveld 
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Welkom in Het Lichthuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje 

koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw 

aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw 

aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis 

uitsluitend mogelijk na een afspraak. 

 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 
 

 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Spiritualiteit in stille omgeving 
 
Is er belangstelling voor een aantal dagen retraite 
in een klooster? 
 
Al in de eerste eeuwen na het begin van de 
jaartelling trokken mensen zich terug om zich in de 
eenzaamheid op hun geloof te richten. Eerst alleen, 
later in gemeenschappen; de vroegste vormen van 
kloosterleven. 
 
Binnen de kerken van de reformatie is deze vorm van 
religieuze bezinning minder onbekend. Toch zijn er 
regelmatig mensen binnen onze kerken die zich 
graag een korte tijd zouden willen terugtrekken om 
met geloofsvragen na te denken of in groep te 
bespreken. Er zijn kloosters die daartoe gelegenheid 
bieden. Soms is wel tweederde van de bezoekers 
van  protestantse huize! 
 
Misschien is er binnen onze gemeente belangstelling 
om aan een paar dagen ‘retraite’ deel te nemen. Zo’n  
retraite bestaat uit een paar dagen deel nemen aan 
het ritme van het kloosterleven. Dat doet men dan 
individueel; eventueel door met een paar kerkleden 
samen te gaan. Een andere mogelijkheid is om als 
(kleine) groep naar een klooster te gaan om in die 
groep een of twee geloofsvragen te bespreken. Dit 
laatste vergt 1) een voorbereiding om een onderwerp 
te bepalen, 2) een gespreksleider en 3) de 
bereidheid om je persoonlijke problemen/vragen 
openlijk op tafel te leggen. Dit laatste natuurlijk in het 
vertrouwen dat alles niet buiten de groep komt.  
 
Data en locatie moeten nog worden vastgelegd. Er 
wordt gedacht aan het najaar van 2015. Ds. Alida 
Groeneveld is bereid om deze retraite in 
groepsverband te leiden.  
 
Mocht iemand interesse hebben dan kan zij/hij zich 
richten tot: Felix Geerling. Tel.0294-267440 of per e-
mail: fgeerling@telfort.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fgeerling@telfort.nl
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Interview 9: Communicatie is superbelangrijk 
 
Wat zijn jouw eerste associaties bij het woord ‘kerk’? 
Het gebouw, en daarna de zondagse dienst.  
 
En je eerste associaties bij het woord ‘geloof’? 
God, Jezus, en ietsje later de Heilige Geest. 
 
En hebben die woorden ‘kerk’ en ‘geloof’ iets met 
elkaar te maken? 
Ja, voor mij is kerk iets om het geloof te beleven en 
om het geloof samen te delen en ook in stand te 
houden. Gewoon ook voor mijzelf, een middel om het 
geloof levend te houden. Om me te verdiepen en er 
meer van te begrijpen. 
 
En wat hebben die twee woorden níet met elkaar te 
maken? 
Kerk is niet geloof. Het is niet hetzelfde. Je kunt ook 
geloven zonder kerk. Ik kan het niet. Maar er zijn er 
genoeg die het wel denken te kunnen. En kerk is 
meer een instituut om het geloof tot leven te brengen, 
zeg maar. 
 
Hoe ziet geloven zonder kerk er uit? 
Ja, dat weet ik dus niet, want ik kan het niet. Maar 
anderen zeggen dat ze dat wel kunnen, prima. 
 
Wat zou jij missen als de kerk zou wegvallen? 
Een stukje verdieping en het stukje gemeenschap-
zijn, dat zou ik echt wel missen. Delen. Verdiepen en 
delen. 
 
Bij kerk was je eerste associatie ‘gebouw’. Aan wat 
voor gebouw denk je dan? 
Nou dat zal per moment verschillend zijn. Dat ligt er 
ook aan waar je bent. Nu ik hier in het Lichthuis zit, 
denk ik bij kerk aan de Grote Kerk. Als ik bij mijn 
ouders zit, dan denk ik aan de kerk van mijn jeugd, 
dus. 
 
Je hebt verschillende manieren van kerk-zijn 
meegemaakt. Welke vond je prettig en wat? 
Nou, wat ik hier heel prettig vond: ik kwam hier 
helemaal nieuw en heb zo een hele vriendengroep 
kunnen opbouwen, direct en indirect door de kerk.  
 
Ging je als kind graag naar de kerk? 
Ja, volgens mij wel. Want ik weet dat ik op 

zondagavond vrijwillig met mijn moeder meeging. 
Ook als ik geen kindernevendienst had. 
 
Twee keer op zondag? 
Ja. Dat hoefde niet. Maar ik vond het ook wel gezellig 
om mee te gaan. Niet dat ik er veel van begreep, 
maar de sfeer was oké.  
 
En hoe ging dat in je puberteit. Heb je een tijd gehad 
dat je niet wilde? 
Nee, ik ben eigenlijk altijd wel geweest. Soms wilde 
ik wel op zondagochtend uitslapen, maar dan was de 
avonddienst een hele goeie vervanging. Het werd 
thuis niet verplicht, maar zeer op prijs gesteld als er 
toch zeker één keer op zondag naar de kerk gegaan 
werd. Dus ja, er zijn vast zondagen die geskipt zijn, 
maar niet structureel voor een langere periode. 
 
En hoe gingen jouw ouders om met het geloof? Zat 
het in je opvoeding verweven? 
Nee, niet heel erg verweven. Op een gegeven 
moment is het bijbel lezen aan tafel ook wel 
verwaterd. Voor de rest, tja, vloeken dat werd niet 
gedaan nee en het zat vooral verweven in de acties 
die gedaan werden. Dat het bijvoorbeeld normaal 
was om iets voor anderen te doen. Dat was het meer 
dan dat er actief over geloof gesproken werd.  
 
Meer het doen? 
Ja. Meer er zijn en iets doen. 
 
Merk je dat je dingen hebt meegenomen van 
vroeger? 
Ja, meer qua liturgie. Je bent iets gewend van 
vroeger, dus merk je het als het anders loopt in een 
andere kerk. Maar dat is meer een liturgie kwestie. 
 
En in je persoonlijke leven? Je had het over ‘er zijn 
en iets doen’. 
Ja nou, ik heb wel het idee dat ik iets meer diepgang 
nodig heb in het geloof dan mijn ouders. Maar ik heb 
wel het idee dat ik dat in de kerk heb kunnen vinden. 
 
En wat is die diepgang dan? 
Dat ik veel meer zoek naar het hoe en waarom van 
bepaalde dingen. Hoe is iets opgeschreven 

Ontmoeting:  Interviews met jongeren over geloof en kerk 
 

Hoe denken jongeren nou eigenlijk over kerk en geloof? Deze vraag wordt mij vaak gesteld. In 
Onderweg zullen er in totaal negen ontroerende en eerlijke interviews met jongeren tussen de 17 en 
30 jaar verschijnen. Ze zijn stuk voor stuk verschillend en bieden een scala aan antwoorden over hoe 
deze jongeren kijken naar de kerk, hoe ze denken over de toekomst en wat voor henzelf belangrijk is. 
Het zijn verhalen over keuzes maken en prioriteiten stellen. Over volwassen worden en je eigen weg 
vinden. Over het belang van liefde, familie en vrienden. Ik wens u heel veel leesplezier! Onder elk 
interview zal een vraag staan om nog eens verder over na te denken. 
 

Ds. Marije Hage 
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in de bijbel? Ik hoor graag verklaringen of uitleg 
daarbij, en hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe kan ik 
de bijbeltekst zien? Maar ook wat wordt er met deze 
tekst bedoeld? En in welke context moet ik de tekst 
lezen?  
 
En heb je enig idee waarom jij dat meer hebt dan je 
ouders? 
Nee. Geen idee. 
 
Wat zou voor jou de ideale kerk zijn? 
Als je puur naar de liturgie zou kijken, eentje waar 
veel opwekking gezongen wordt maar ook waar 
verdieping in zit. Of dat nu in de preek zit of in iets 
anders, een goed gesprek bijvoorbeeld. 
 
Dat stukje verdieping. 
Ja dat stukje verdieping dat wil ik dan ook echt. En 
voor de rest, gewoon vrolijkheid en samenzijn. En 
ook echt samen als kerk dingen aanpakken. 
 
Is dat iets wat er voor jou nu ook al is? 
Ja, een stukje zit er al wel. Dat zit in die gevarieerde 
diensten, en ook wel in die diepgang. Het is een 
beetje zoeken. Om een voorbeeld te geven, mijn 
favoriete bijbeltekst is een psalm en toch heb ik niet 
zoveel met de gezongen psalmen uit het liedboek. 
Geef mij maar psalmen van nu. Ik zit qua zang een 
beetje aan de evangelische kant en qua preek en 
inhoud aan de protestantse kant (lacht). Daarom heb 
ik ook wel eens naar een evangelische kerk gekeken. 
Daar heb ik ook echt wel aan gesnuffeld, maar daar 
mis ik gewoon echt wel de theologische diepgang. 
 
Wanneer voel jij je ergens thuis. Wat is daarvoor 
nodig? 
Bij kerk voel ik me ergens thuis als ik me welkom 
voel en gekend voel. Dat hoeft echt niet door de hele 
kerk. Maar als er een paar zijn die zeggen: ‘hé, jij ook 
hier?’ of ‘hé, ik heb je een poosje gemist’. En thuis is 
gewoon als ik met mijn voeten op tafel kan zitten. Ja. 
Dus daar zit een verschil in. 
 
Dus met andere woorden dat je bij ‘kerk’ in ieder 
geval gezien wordt en dat je bij ‘thuis’ helemaal jezelf 
kunt zijn. En dat helemaal jezelf zijn, is dat in de kerk 
minder nodig of kan dat niet? 
Ja, dat kan wel, maar je moet ook gewoon rekening 
houden met anderen om je heen. En thuis ben ik 
alleen.  
 
Ja snap ik. Kun je in deze kerk jezelf zijn? 
Ja. 
 
En waar ligt dat aan?  
Nou, dat mensen open en gastvrij zijn. Voor mijn  
gevoel is iedereen gewoon welkom hier. 
 
Waarom gaat het in kerk ook wel eens mis? 
En dat bedoel je ‘mis’ in teruglopend ledenaantal of 
bedoel je in de zin dat er ruzie is? 
 
 

Dat het moeilijk is om neuzen één kant op te krijgen.  
Ja, ik heb een kerkscheuring van dichtbij 
meegemaakt (overigens niet mijn eigen kerk), dus ik 
weet dat het op die manier mis kan gaan. Maar dat 
ging om interpretatie van de bijbel. En voor de rest is 
het heel vaak communicatie. Maar dat is niet alleen 
in de kerk, dat is heel vaak oorzaak van ruzie en 
misverstanden. Het is het makkelijk echt met elkaar 
te praten en ook echt naar elkaar te luisteren. Vooral 
dat laatste is belangrijk. Maar dat is niet alleen 
kerkgebonden, maar het hele leven. 
 
En waarom is dat zo lastig dan? 
Weet ik niet. Ik vind het ook lastig soms hoor, om 
echt te luisteren naar wat iemand bedoelt.  
 
Ja, ik zei daarnet ‘alle neuzen dezelfde kant op’, 
maar misschien is dat niet eens waar het om gaat? 
Hoeft niet, denk ik. Je kunt ook verschillende 
gedachten in dezelfde kerk hebben, maar wel één 
kerk zijn. Ik denk dat iedereen sowieso zijn geloof op 
zijn of haar manier beleeft. Als je tien mensen bij 
elkaar hebt denk ik dat je ook tien verschillende 
manieren van geloven hebt.  
 
En die andere kant, van het ‘mis’ en de terugloop? 
Daar zie ik de stilstand van de kerk. In die zin dat de 
diensten, en dan heb ik het weer over liturgie, er nog 
bijna hetzelfde uitzien als 10 of 20 jaar geleden. 
Misschien wel zelfs langer. Er is zoveel in de wereld 
veranderd, en dat is stil blijven staan. En eigenlijk 
denk ik dat we daarin gewoon mee moeten 
veranderen. Alleen een beamerscherm is niet 
voldoende. Dat is een middel. Er moet nog wel meer 
gebeuren denk ik. 
 
Wat is er in de wereld veranderd waar de kerk bij aan 
kan sluiten? Wat is verouderd?  
Ik denk het altijd weer hetzelfde zijn. Als je 
zondagochtend in de dienst komt, dan kun je bijna 
voorspellen hoe de liturgie zal zijn. Terwijl het leven 
buiten de kerk veel minder voorspelbaar is 
geworden. Ik denk dat als je 30 of 40 jaar geleden 
kijkt dat inderdaad het leven veel meer voorspelbaar 
was dan nu.  
 
Oh, dit vind ik wel interessant. 
Ik denk dat je vroeger, maar dan moet je misschien 
wel bijna honderd jaar terug, van jongs af aan een 
bepaalde voorspelbaarheid had. Als je een meisje 
was, dan ging je op een zeker moment trouwen, 
kreeg je kinderen, en ging je die opvoeden. Dat was 
eigenlijk je hele toekomst. Als man zijnde, was het 
bijna vanzelfsprekend dat je het beroep van je vader 
of de zaak overnam. Ook dat patroon van trouwen en 
kinderen. Die structuur is, zeker voor vrouwen, heel 
erg veranderd. Voor mannen is de werkkeuze, de 
vrijheid, ook heel erg gekomen. Voor vrouwen ook, 
maar die blijven ook gewoon werken. Trouwen en 
kinderen krijgen, is helemaal geen zekerheid meer 
en je wisselt lekker van baan. Daarin is het veel meer 
losser geworden. Er zijn veel meer keuzes 
bijgekomen. 
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En die losheid die zie je niet terug in een reguliere 
dienst? 
Nee. 
 
De opbouw van een dienst past niet meer bij de mindset 
van een persoon van nu? 
Ja inderdaad. 
 
Ik speel even advocaat van de duivel. Heb jij dan niet 
behoefte aan houvast of zou je dat niet missen? 
Gewoon die houvast van dat je weet: je komt binnen, 
dan is er het drempelgebed, dan het kyrie, dan het 
gloria, enzovoort. 
Nee. Nee. Als het maar diepgang heeft. En die volgorde, 
daar is voor mij niets heilig aan. Een dienst zonder kyrie, 
ik denk dat ik ‘m niet zal missen. Een dienst zonder 
votum en groet, ik denk als iemand me er op zou wijzen, 
dan zou ik denken: ‘inderdaad, die is niet geweest’. 
Maar voor mij is dat niet heilig.  
 
Echt interessant. Ik denk zeker dat heel veel mensen 
niet precies weten waarom dingen worden gedaan in 
een dienst. 
Ik snap dat de liturgie een bepaalde opbouw heeft en 
dat daar heel goed over nagedacht is. Dat er een 
opbouw in zit naar de preek toe, dat snap ik ook wel. 
Maar dat hoeft voor mij niet per definitie zó, op die 
manier zeg maar. En er hoeft voor mij ook niet per 
definitie een preek te zijn om diepgang te hebben. Dat 
kan ook een goed gesprek zijn of iets anders. Of dat je 
zegt: ‘je krijgt een stuk tekst en daar wordt over 
nagesproken’.  
 
Gaat het om spontaniteit? 
Ook. Maar het kan ook vooropgezet zijn. Het hoeft niet 
iedere week in een vast stramien hetzelfde. En daarin 
heb ik het ook over dat het iedere zondagochtend om 
10.00 uur begint. Ik snap dat als je dat afwisselt dat dat 
heel verwarrend kan zijn. Het is ook makkelijk dat het 
om 10.00u is elke zondag. Maar het hoeft voor mij aan 
de andere kant toch weer niet. Dus daar zit ik heel 
dubbel in.  
 
Heb je het weleens in andere kerken meegemaakt? Dat 
het anders ging of dat die spontaniteit er meer was? 
Ja, maar dat waren wel vaak jeugddiensten.  
 
De taal, die jij ook spreekt omdat je al van kinds af aan 
in de kerk komt, zou je die missen? 
 
Nee. Nee. Als er maar, daar kom ik weer heel flauw, 
genoeg diepgang blijft. 
 
En hoe waarborg je dat dan? 
Weet je, het mag van mij allemaal in de taal van nu. Wat 
ik heel graag hoor is: hoe zit deze tekst in elkaar, wat is 
gebruikelijk in die tijd, hoe zit het met die persoon die dit 
verteld heeft of op heeft laten schrijven. Weet je, dat je 
een stukje achtergrond krijgt en een stukje vertaling 
naar handelen van nu. En dan maakt me niet uit in wat 
voor vorm.  
Zeker dat handelen is voor mij belangrijk, maar als je 
wat achtergrond weet van een tekst dan weet je beter 

hoe je je handelen als ‘goed christen’ aan moet 
passen, of niet. 
 
Vind jij de nieuwe bijbel vertaling goed te lezen? 
Ja, in ieder geval een heel stuk beter dan de 
vorige. Ik ben absoluut niet zo van de vorige is 
beter, nee het is prima. En als er een nieuwere 
vertaling komt prima, dan doe ik het met de nieuwe 
vertaling. Gewoon meegaan met je tijd. 
 
Ik ga een andere vraag stellen. Wie of wat is God? 
Ja, dat is dus de eeuwige zoektocht. God is voor 
mij toch nog wel daarin de goede wijze vader. Nou 
ja, kijk, of het een man- of een vrouwfiguur is, dat 
weet ik niet. Het kan dus ook een goede wijze 
moeder zijn. Maar in ieder geval een liefdevolle 
figuur die het beste voor heeft met iedereen op de 
wereld. 
 
Je zei: de eeuwige zoektocht. Is dat een fijne 
zoektocht? 
Ja, je bent nooit uitgeleerd over hoe God in elkaar 
zit. Ik betwijfel ook of er uberhaupt een goed 
antwoord op de vraag is. Maar juist het erover na 
denken, het er mee bezig zijn, is oke. 
 
En heb je het idee dat je daar verder in komt 
naarmate je ouder wordt? 
Ik merk wel dat ik naarmate ik ouder wordt meer 
twijfel en meer dingen in twijfel trekt. Maar dat is 
meer ook een kwestie van wijzer worden en niet 
meer alles zo klakkeloos aannemen zoals je dat 
als kind doet.  
 
En om wat voor dingen gaat dat dan?  
Nou er zijn wel eens mensen die zeggen dat er 
slechte dingen gebeuren, omdat dat Gods straf is 
of omdat God met alles een bedoeling heeft. Ik 
vind het moeilijk om dat te geloven. Als kind neem 
je zoiets meer aan. Nu denk ik daar veel meer over 
na. Wat het antwoord is weet ik niet, maar ik vorm 
meer mijn eigen mening, mijn eigen gevoel. 
 
Is het ook een kwestie van zoeken naar goeie 
gesprekspartners? 
Ja, maar soms is een goeie gesprekspartner 
iemand die er heel anders over denkt. Omdat je 
dan bewust over dingen zelf na gaat denken. Je 
bent er bewuster mee bezig. En als in zo’n gesprek 
ruimte is voor verschil in denken, dan kun je ook 
prachtige dingen leren. Je hoeft helemaal niet 
hetzelfde te denken om er beide wat van op te 
steken. 
 
Wat is het belangrijkste in het leven? 
Liefde. Liefde geven, liefde ontvangen, liefde 
delen. Ja. En dat past ook helemaal bij God wat mij 
betreft. 
 
Wat heeft God met liefde te maken? 
God geeft liefde. Ik kan me nog een jeugddienst 
herinneren met het thema ‘liefde is….’. Wat ik mooi 
vond was: Liefde is van jezelf houden. Liefde is
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van je naaste houden. Liefde is van God houden. En 
liefde is God die van jou houdt. Dat is voor mij totale 
plaatje. En die geef ik ook wel door aan mensen. En aan 
mensen die niet christelijk zijn, formuleer ik het iets 
anders. 
 
Ja, waarom? 
Dan heeft ie wat meer uitleg nodig. En ik wil voorkomen 
dat mensen zeggen: ‘Oh daar heb je haar weer met 
haar christelijke gedachten’. 
 
Waarom wil je dat voorkomen? 
Ik heb liever dat ze nieuwsgierig zijn en er zelf naar 
vragen, dan dat ik het geloof aan hen opdring. Ik ben 
meer zo van: laat ze maar nieuwsgierig worden naar 
hoe ik naar bepaalde dingen kijk in het leven vanuit mijn 
geloofsachtergrond of gewoon omdat ik ik ben dan dat ik 
iedere keer het geloof ‘opdring’. Dat is niet aan mij.  
 
Heb je die ervaring? 
Ik heb dat bij anderen gezien. 
 
Dat er weerzin ontstond? 
Ja, de een probeerde de ander volledig mee te krijgen 
en de ander had daar geen behoefte aan. Ik vind het 
leuker om vriendschap te hebben, wel of niet gelovig, 
als je maar met respect met elkaar omgaat. Het geloof 
kún je ook niet opdringen, iemand moet daar 
nieuwsgierig naar worden. En dat kan prima door hele 
kleine dingetjes. 
 
Zoals? 
Nou. Als iemand vraagt: ‘Wat heb je in het weekend 
gedaan?’. Dat je dan zegt: ‘Oh, ik ben naar de kerk 
geweest’. En dat je het daar dan ook zo even bij laat. 
Punt. En als de ander daar dan nieuwsgierig naar is, zo 
van: ‘Oh, en hoe was dat dan?’. Kijk, de ander moet de 
deur openen met vragen en dan vertel ik wel. Maar niet 
uit mijzelf zo van: ‘Ja ik ben naar de kerk geweest en 
daar heb ik dit geleerd en dat zou jij eens moeten 
toepassen’. Dat je denkt van: ‘Ho stop!’. 
  
Ja . 
Ik open deurtjes. Maar die ander moet hem wel even 
wat verder openen als ze nieuwsgierig zijn. Want er zijn 
ook heel veel mensen die een aversie tegen de kerk 
hebben en die wil ik niet gelijk tegen me in het harnas 
jagen. Soms laat ik het ook achterwege dat ik naar de 
kerk geweest ben. Leer eerst maar eens mij kennen. 
Soms voel je dat bij mensen aan, of ze wel of geen 
vooroordelen hebben. Leer eerst mij maar kennen, dan 
vertel ik je daarna nog wel eens dat ik ook naar de kerk 
ga.  
 
Wat is de belangrijkste vraag die de kerk zich moet 
stellen voor de toekomst? 
Pas ik nog in deze tijd.  
 
Want anders? 
Dan wordt je een grijze kerk. En grijs in meerdere 
opzichten. Qua leeftijd, en ook vind ik je moet als kerk 
ook wel een beetje kleur bekennen. Je mag best kleur 
hebben in de kerk. Dat het niet allemaal saai wordt. Grijs 

is saai. En niet dat oude mensen saai zijn. Dat is 
wat anders. Maar dat je saai wordt. 
 
Dus nieuwe dingen proberen? 
Ja, zodat je niet allemaal hetzelfde bent en niet 
allemaal hetzelfde wordt. En ik geloof echt wel dat 
er mensen van psalmen houden, en die mensen 
moet je zeker ook ter wille zijn. Maar daar is vast 
een mix in te vinden. 
 
Als ik jou hoor vertellen hoe je mensen tegemoet 
treedt en dat je mensen niet in het harnas wil jagen 
met je eigen achtergrond, hoe doe je dat dan als 
kerk? Hoe straal je iets naar buiten toe, zonder dat 
je mensen in het harnas jaagt? 
Ik denk dat je dat als kerk niet kunt. Dat je dat als 
mens wel kunt. Ik denk dat je als kerk 
laagdrempelig kunt zijn, maar je blijft kerk.  
 
Er blijven vooroordelen als je een uitnodiging stuurt 
met de locatie: het is in de kerk? 
Ja, maar er blijven ook vooroordelen als je zegt: 
we doen het op de groene punt. Want het blijft een 
bijeenkomst van kerk. 
 
En die laagdrempeligheid hoe zou je die meer 
kunnen vormgeven? 
Nou ja, mensen ervaren dat meer in een 
jeugddienst. Dus meer uitleggen wat je doet en 
waarom je dingen doet. Ik merkte bijvoorbeeld in 
mijn allereerste dienst hier in Weesp gaven we 
elkaar een hand om elkaar vrede toe te wensen. Ik 
kende dat gebruik niet, had geen idee wat er 
gebeurde en het was niet uitgelegd! En ik ben dan 
nog iemand die kerkelijk is opgevoed. Dus ik kan 
me voorstellen dat als je niet of nauwelijks in de 
kerk komt, dat dat op veel meer momenten 
meespeelt. Bijvoorbeeld met het Onze Vader kunt 
je ook denken: Wat gebeurt hier? Wat is dit voor 
engs? Dat gemompel in één keer? Nou ja, dat 
soort dingen.  
 
Vervreemdende elementen. 
Ja. Daarin is dat vertellen wat je doet, die 
communicatie, superbelangrijk. Er zal misschien 90 
procent denken: ‘Ja, dat kennen we wel’. Maar net 
voor die 10 procent of 5 procent die geen idee 
heeft is het zo belangrijk. Maar ook wie het 
gedachteloos doet, kan in een keer denken: 
‘Daarom doe ik het, dat betekent het!’. Ja, zo kun 
je net meer die diepgang krijgen. We zingen een 
glorialied. Fijn. Prima. Ik zing dat lied wel. Maar als 
je uitlegt waarom, of hoe of wat. Dan kan het veel 
meer gaan betekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De vraag 
 
Als u het helemaal zelf zou mogen indelen, hoe 
zou de ideale kerkdienst er dan voor u uitzien? 

 
Reacties kunt u sturen aan: 

dsmarijehage@gmail.com 
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Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 
 

 

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
 

dinsdag t/m zondag geopend 

 voor lunch en diner 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 

Telefoon: 06 100 59 464  
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

 
 

Kijk op onze 
vernieuwde webwinkel 

voor het leveren van zowel 
rechthoekige als ronde luchtkanalen. 

 

www.degrootluchtkanalen.nl 
 

tel: 0294-413086 
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● Paaswake 
 

Paaswake 2015 

Waak jij mee?! 
 

Vanaf de avonddienst om 22:00 uur op stille zaterdag tot en met de volgende ochtenddienst  

10 uur voor jongeren vanaf 16 jaar. 

 

 

De nacht begint met de paaswake om 22:00 uur met de gemeente. Hierna blijven de jongeren 

in de kerk om de nacht van stille zaterdag tot paasochtend wakker te blijven, en stil te staan bij 

wat Jezus voor ons gedaan heeft. Elk hele uur zal er een korte viering zijn, met een stukje uit de 

bijbel lezen en een liedje zingen. Natuurlijk is er genoeg tijd om een  film te kijken, spellen te 

spelen, samen te praten of even stil te zijn. De nacht wordt afgesloten met de 

paasochtenddienst door ds Marije Hage. Voor ontbijt wordt gezorgd.  

 

Neem wel voldoende warme kleding mee en de bijbel (NBV). 

Belangrijk: De Paaswake gaat alleen door bij voldoende deelnemers! 

 

Opgeven kan tot en met 1 april bij Suzanne de Groot 

suzannedegroot@hotmail.com 

0630710269 

 
 
 
 
 
 

mailto:suzannedegroot@hotmail.com
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● Uitnodiging 
 

Taizé viering in Weesp! 
 

 

 

Wanneer?   12 april om 16:30 uur 

   Waar?   Het koor van de Grote kerk 

              Wat?   Samen liederen uit Taizé zingen, luisteren en stil zijn. 

            Vragen?     Mail naar taizeweesp@outlook.com   

        of like onze Facebookpagina ‘Taizé in Weesp’  

 

    We zien u/jullie graag op 12 april! 

 

    Marinka Hilders, Pauline en Suzanne de Groot 

 
 
 

● Als je loopt, heb je tijd om ergens bij stil te staan…. 
 
 
Zaterdag 14 maart zijn we met 13 personen wezen wandelen. Dit keer liepen we het Nesserpad een zogenaamd 
klompenpad, een rondje door de weilanden van Eemnes van 10 kilometer. Om goed opgewarmd en wakker van 
start te gaan, hebben we eerst in het centrum van Eemnes bij de bakker koffie gedronken. Daarna begonnen we 
aan een weliswaar koude maar mooie wandeling. Onze meegenomen boterhammen werden halverwege tijdens 
het lopen verorberd, want ergens gaan zitten was met deze frisse wind geen optie. 
Na diverse houten overstapjes en smalle bruggetjes over de sloten kwamen we weer bij de auto’s. Terug in Weesp 
was er nog voldoende tijd over om de boekenmarkt in de Grote Kerk te bezoeken. De volgende wandeling staat 
gepland voor zaterdag 2 mei 2015. De verdere gegevens komen t.z.t. in ‘Onderweg’. 
 
Jolanda Kalwij 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:taizeweesp@outlook.com
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● Informatief 
 

Verslag van de kerkenraadsdag op 21 maart 2015 

 
Het onderwerp van de jaarlijkse 
kerkenraadsdag was deze keer: 
uitwerking van beleidsplan 2014-
2017. Zoals u weet, zijn vorig 
najaar een aantal projectgroepen 
aan het werk gegaan met die 
onderwerpen, die uit het 
beleidsplan als belangrijkste 
aandachtpunten naar voren 
gekomen zijn. Daarom waren de 

projectgroepen ook aanwezig, om de 
kerkenraadsleden te vertellen over hun plannen en 
om de reactie van de kerkenraadsleden daarover te 
horen. 
 
We begonnen met koffie/thee (en iets lekkers; dat 
hoort erbij!). Namens de kerngroep heeft Nico de 
Groot in de introductie ons geheugen opgefrist over 
de kerkenraadsdag van vorig jaar, waarin de inhoud 
van het beleidsplan centraal stond. Daarnaast heeft 
hij ons erop geattendeerd, dat de kerkenraad in de 
komende maanden moet nadenken over de situatie 
na 1 mei 2016, wanneer ds. Lamfers met emeritaat 
is. “Wat vinden we belangrijk en wat is minder 
belangrijk? Wat inspireert je? Houd die vragen 
vandaag in je achterhoofd! Aan het eind van de dag 
komen we erop terug.” 
 
De projectgroep vieringen vatte zijn opdracht als 
volgt samen: leuke dingen bedenken in bestaande 
vieringen (bv. koren uitnodigen), iets extra’s op een 
ander tijdstip (bv. een Taizéviering op 
zondagmiddag; de eerste is al op 12 april!), nieuwe 
ideeën (bv. een kinderpaasfeest; vgl. het 
kinderkerstfeest). Om ons ook aan het denken te 
zetten heeft de projectgroep vieringen ons o.a. twee 
aan twee met elkaar laten praten over wat wij 
persoonlijk belangrijk vinden in een dienst en welke 
ideeën we daarvoor hebben. U kunt zich voorstellen 
dat daarbij zeer uiteenlopende suggesties naar voren 
gekomen zijn. Werk aan de winkel voor de 
projectgroep! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de lunch was de projectgroep organisatie aan de 
beurt. De leden van de projectgroep hebben in de 
afgelopen weken interviews gehouden met 
verscheidene mensen in onze gemeente. Veel 
gehoorde opmerkingen: liever projectmatig werken 
dan langdurige verplichtingen; samen iets doen is 
leuker dan vergaderen/besturen. De ideeën, die uit 
de gesprekken naar voren gekomen zijn, zullen ze 
verwerken in een advies over een betere 
organisatiestructuur. 
 
‘Het gat van de kerk’ , zo worden ze wel genoemd, 
de groep 30-60 jarigen. De projectgroep 30-60 heeft 
als eerste activiteit een borrel (incl. kinderoppas) voor 
25-40 jarigen georganiseerd op zondagmiddag 15 
februari jl. Naast gezellig samen praten hebben de 
aanwezigen gereageerd op stellingen, die op posters 
aan de muur hingen, zoals: “wat ik binnen deze 
gemeente mis, is.....” en “ik voel me wel/niet thuis in 
deze gemeente, omdat ....”  Het was een heel 
geslaagde middag. Nu wordt aan ons gevraagd om 
ook op deze stellingen te reageren. Hier en daar met 
verrassend resultaat! Voor de andere 
leeftijdsgroepen gaat de projectgroep ook nog een 
activiteit organiseren, vergelijkbaar met de borrel 
voor 25-40 jarigen. De projectgroep blijft manieren 
verzinnen om met de groep 30-60 jarigen in contact 
te komen en te blijven.  
 
Tot slot heeft Nico ons gevraagd onze reactie op de 
vragen, die hij ’s ochtends gesteld heeft, op te 
schrijven. Met het oog op de gesprekken in de 
komende maanden over de toekomst is het fijn om 
die informatie nu al te hebben. Rond 16.00 uur 
gingen we naar huis.  Alle aanwezigen hartelijk 
bedankt voor jullie inzet! 
 
De kerngroep 
Monica Haga, Nico de Groot, Aart Jochemsen en 
Atie de Vries   
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● Berichten 
 

Werkgroep ‘Oud Papier’ 
 
Beste Mensen, 
 
Al ruim 18 jaar halen we met een grote groep 
vrijwilligers het oud papier op in Weesp. Graag willen 
wij iedereen bedanken die elke maand weer de 
blauwe container of de dozen met papier buiten zet. 
De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor restauratie 
en onderhoud werkzaamheden aan het 
monumentale gebouw “De Grote- of Laurenskerk”.  
De Grote kerk wordt behalve voor kerkdiensten ook 
voor andere culturele doeleinden gebruikt, zoals 
concerten, boekenmarkten, korenfestival enz. Voor 
het onderhoud van dit historische pand ontvangt de 
Protestantse gemeente  jaarlijks een subsidie van de 
overheid. Door de bezuinigingen bij de overheid 
worden deze subsidies steeds minder en wordt de 
bijdrage van o.a. de opbrengst van Oud Papier 
steeds belangrijker om de werkzaamheden te 
kunnen blijven uitvoeren. 
De ophaalkalender met data van de ophaaldagen 
kunt u vinden op www.gad.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep “Oud Papier”  
 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 10 april wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 11 april wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Bert Lans  Henk Nagel 
Tel. 0294 414 290 Tel. 06 514 147 44 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

 

Bedankt 
 
Voor kerkcontact een gift van € 5 van Mw. A. v.d.K. 
via L. Groen. Hartelijk dank. 
Liddy Groen. 
 

Bloemendienst 
 
Ontvangen € 100,-- van NN via mw. K. 
Hartelijk dank! 
Ankie Wiereyn 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 

 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
  
Thema: De rol van de huisarts. 
Gastspreker: Dr. Lesterhuis (huisarts) en Mirjam 
Wietsma (doktersassistente met aandachtsgebied 
ouderenzorg) 
   

De huisarts is vaak de eerste persoon waar men de 

angst voor beginnende dementie mee bespreekt. 

Kan de huisarts zelf beoordelen of er sprake is van 

dementie, of verwijst hij/zij door naar een specialist? 

In welke mate blijft de huisarts betrokken bij het 

proces als dementie is vastgesteld? Welke medicatie 

kan hij/zij voorschrijven? En wat kan de huisarts 

betekenen voor de mantelzorger? Kortom: wat 

kunnen en mogen we verwachten van de huisarts? 

Wanneer? 
Donderdag 2 april 
Hoe laat? 
De zaal is open vanaf 19.00 uur.  
Het programma start om 19.30 uur eindigt om 21.30 
uur. De toegang en koffie is gratis. 
Waar? 
Het Café vindt plaats in Hotel Restaurant ‘Hart van 
Weesp’, Herengracht 35 te Weesp. Voor 
routebeschrijving, zie www.hartvanweesp.nl. 
Inlichtingen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Vivium Zorggroep, Lia Hagen, tel. ( 0294 ) 239670. 
Organisatie 
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd in 
samenwerking met: 
Alzheimer Nederland, afdeling Gooi e.o., Vivium 
Zorggroep Weesp, Versa Welzijn afdeling 
Mantelzorgondersteuning en de GGzCentraal.  
 

 
 
 

http://www.gad.nl/
http://www.hartvanweesp.nl/


 

 Onderweg 21 

● Berichten 
 

Dankbetuiging 
 
De vele blijken van meeleven na het overlijden van 
onze lieve man, (schoon)vader en opa, Jan Breijer, 
hebben ons goed gedaan! De kaarten, bezoekjes, 
telefoontjes, bloemen en de dankdienst met 
prachtige orgelmuziek hebben ons veel steun 
gegeven. 
 
Hartelijk dank daarvoor. Wil Breijer-Albus en 
(klein)kinderen. 

 

 
 

Gemeentemaaltijd 
 
Ook zo’n zin in een heerlijk voorjaarsbuffet? 
Kom gezellig met ons eten.  
 
Wanneer: Woensdag 22 april 2015  
Tijd:          Vanaf 17.30 uur ontvangst met een 
drankje, 
                   om 18.00 uur gaan we aan tafel 
Plaats:       Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten:      € 6,00 per persoon (kinderen € 3,00) 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi. 
U kunt zich t/m donderdag 16 april opgeven bij: 
 
Betty Hansma  tel: 414336 
Thea Hortensius tel: 418215 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Atie de Vries  tel: 450041 
 
Het is voor ons het gemakkelijkst wanneer u zich 
aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal centrum. 
Tel: 483993.  
  
Graag tot ziens! 

 

Protestantse Vrouwen op Weg 
 
Onze verenigingsavond van maandag 13 april staat 
in het teken van de natuur. 
De heer Fred Eerenberg komt dan met een 
presentatie over Natuur en Natuurbeheer. Dit thema 
past goed in deze tijd van het jaar waarin alles in de 
natuur weer herleeft. 
Iedereen heel hartelijk welkom om 19.45 uur in Het 
Lichthuis Waagplein 10. Om 19.30 uur staat de koffie 
klaar. 
  
Namens het bestuur 
Tini van Bodegraven. 

 
 
 
 
 

Dank u wel ! 
 
Het is zo langzamerhand een traditie: de jaarlijkse 
dank-u-bijeenkomst voor alle vrijwilligers in onze 
Protestantse Gemeente. De kerkenraad wil hiermee 
laten zien, dat de inzet van de vrijwilligers zéér 
gewaardeerd wordt! 
Dit jaar is de dank-u-bijeenkomst op donderdag        
4 juni a.s.; we beginnen om 20.00 uur met 
koffie/thee. Nadere informatie volgt. Noteert u alvast 
deze datum! 
 
Atie de Vries, scriba 
 
 

Opbrengst boekenmarkt en terras 
 
De opbrengst van de boekenmarkt en het terras van 
vrijdag 13 en zaterdag 14 maart bedraagt € 4332 ! 
Vele mensen hebben hun weg weer gevonden naar 
de duizenden boeken in de de Grote Kerk. 
Met heel veel vrijwilligers is bovenstaand resultaat 
behaald: de gevers van de boeken en natuurlijk de 
kopers. Maar wat minstens zo belangrijk is de 
mensen, die geholpen hebben bij het in gereedheid 
brengen van de kerk, de boeken klaar zetten en het 
verkopen. De helpers op het terras, die steeds weer 
voor verse koffie  en veel meer zorgden. En dan op 
zaterdag, eind van de middag, een grote groep 
vrijwilligers die de boeken heeft ingepakt, heeft 
getransporteerd naar de boerderij van Wijnand, de 
kerk schoon heeft gemaakt en de stoelen terug heeft 
gezet, waardoor op zondagochtend niet merkbaar is 
dat er de afgelopen dagen zoveel activiteit in de 
Grote Kerk heeft plaats gevonden. 
 
Nogmaals, alle helpers heel veel dank voor jullie 
hulp. 
 
Gerard van den Bosch en Marien Weststrate 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
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● Informatief 
 

 
 

 
 

Ontmoetingsdag Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 25 april a.s. 
in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam 

“Het Woord in beeld” 
 
Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse 
ontmoetingsdag op zaterdag 25 april a.s.  We zijn dit jaar te gast in de lutherse gemeente Zaandam. Samen met 
een aantal Zaanse vrouwen is de dag voorbereid en hopen we u in deze prachtige en sfeervolle zeemanskerk een 
fijne dag te kunnen bezorgen. Na de aftrap om het jaarthema ‘Het Woord in beeld’ te centreren rond de 
schilderkunst van Marc Chagall – ‘Kleuren van de ziel’- doen we dat op de ontmoetingsdag rond muziek. In het 
middagprogramma maken we een muzikale reis langs liederen in het nieuwe liedboek die een verbinding vormen 
met de  ‘kleuren van het kerkelijk jaar’. Er zal veel worden gezongen! 
En er is voldoende tijd gereserveerd voor de ontmoeting met elkaar, bijpraten op een bankje of wandelend door het 
karakteristieke stadscentrum met de Zaanse huisjes. 
 
Het programma is als volgt: 
 
10.30 – 11.00 uur Aankomst met koffie/thee 
11.00 – 11.30 uur Morgengebed  en herdenking 
11.30 – 12.30 uur Jaarvergadering. De stukken hiervoor kunt u bij het secretariaat  
   opvragen. 
12.30 – 14.00 uur Lunch en gelegenheid voor ontmoeting 
14.00 – 15.45 uur Middagprogramma o.l.v.  ds. Marianne van der Meij-Seinstra, 

predikant in de Lutherse gemeente in Den Haag 
15.45 – 16.00 uur  Afsluiting en wegzending 
 
De lutherse kerk ligt op loopafstand van het NS-station. Bij de kerk is zeer beperkt parkeergelegenheid. 
De kosten van deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,--. De leden ontvangen hiervoor de gebruikelijke brief 
met acceptgirokaart. U kunt zich opgeven bij Erika Hillebrand, erikahillebrand@ziggo.nl of Coby Aartsen, 
c.aartsenkraaypoel@telfort.nl. 
Wellicht ten overvloede: de activiteiten van de NLVB staan open voor iedereen!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw! Protestant App  
 

 Voor bezitters van een smartphone 
of tablet: zoek ‘protestant’ in de 
Appstore of Playstore. Binnen de app 
zoeken op ‘Weesp’. U blijft zo 
eenvoudig op de hoogte van alle 
nieuwsberichten uit onze 
 gemeente! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Presentatie meelezen op uw tablet 
 
  Kunt u tijdens de kerkdienst de 

presentatie of liturgie moeilijk 
lezen? Beschikt u over een 
tablet? 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst 
de presentatie ook meelezen op 
de tablet! 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

 
 
 

mailto:erikahillebrand@ziggo.nl
mailto:c.aartsenkraaypoel@telfort.nl
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● Voor de jeugd 
 

Kinderclub ”De Regenboog” 

Het einde van dit seizoen is al weer in zicht. Er zijn zo ongeveer 60 kinderen op de club geweest, waar 
van sommige elke middag!! Fantastisch!!. 
Jammer is, dat er op de woensdagmiddagen meer dingen zijn, waar de kinderen heen gaan/moeten. Ja 
en dan moet er gekozen worden. M.n. de laatste middagen van de club viel het schoolvoetbal samen. 
We hopen dat jullie sportieve middagen hebben gehad. Op een van de middagen is er verteld over 
Bartimeús, de blindgeborene. We hebben na de vertelling met de kinderen een proefje gedaan, om te 
laten ervaren, hoe het is om blind te zijn. Een glas vullen met water,een tekening maken en lezen uit een 
brailleboek. Het is voor ons zo vanzelf sprekend…… 
Op DV. 8 april (laatste middag)hopen we met de kinderen ons 30 jarig bestaan te vieren. Dankbaar zijn 
we dat er zegen is geweest door al deze jaren heen. Het is heel bijzonder en daar om vermelden we het  
ook, dat juf Willy Nagel al 30 jaar juf is van De Regenboog!! Willy heel hartelijk dank voor je tomeloze 
en trouwe inzet! Want waar waren wij ( de andere juffen) als Willy er niet bij was geweest. Zij is een van 
de oprichters geweest van de club en ze is nog steeds even enthousiast als in het begin. Alle werkstukjes 
bedenkt zij en dat gebeurt tot in de kleinste details toe. Veel tijd en energie heb je hier al in gestoken. 
Heel, heel hartelijk dank voor al het werk dat je gedaan hebt! Ons gebed is ook, dat we komende jaren 
veel kracht, vertrouwen en gezondheid mogen ontvangen van onze Hemelse Vader. We willen met de 
kinderen op deze laatste middag niet alleen de bingo spelen, maar ook wat extra’s doen, dus de middag 
duurt dan wat langer. We verwachten dat we om ongeveer half vijf klaar zijn. 
Het project loopt op dit moment nog steeds. Er kunnen geen rookworsten meer besteld worden, want 
die zijn al op. Op dit moment dat ik dit schrijf, zijn er 75 dozen stroopwafels x 15 pakjes verkocht. 
Geweldig. Het bedrag wordt in het volgende kerkblad vermeld. 
Ons rest nog, u / jullie goede en gezegende paasdagen toe te wensen, 
  De juffies. 
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 

 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 
 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

PRAKTIJK LEVENSLUST 
Coaching en begeleiding 

 

Een plek om weer op adem te komen 
Ruime ervaring in het begeleiden van echtparen 

En het werken met individuen en groepen. 
Ook begeleiding bij levensproblematieken. 

Alles op basis van Haptonomie en Gestalttherapie 
 

Prinses Beatrixlaan 42 
1381 AJ Weesp 
0294 412 892 

praktijklevenslust@gmail.com 

www.praktijklevenslust.nl 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

maten 36 t/m 52 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


