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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. A. Groeneveld 

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere 

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl 

Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur 
 

Ds. W.J. Lamfers 

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp 

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl 

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur 
 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com 

Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur 
 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe, en do van 9.30 – 12.00 uur 

Het Pastoraal Diaconaal Centrum is geopend op maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en 24 uur 

telefonisch te bereiken op nr 0294 - 483993 e-mail: pdc@hetnet.nl 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton 

Telefoon: 0294 415 120 

E-mail: voorzitter@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: vacant, penningmeester: Alex Otten. Secretaris: Chris 

Bavinck. Leden: Ineke van de Pol, Jan Bodisco Massink,  

Jan Broenink, Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl 

Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp 

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 

Tel. 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: katinka@familiehilders.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Dennis Been (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@protestantsegemeenteweespdriemond.nl.  

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp. 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 5: vrijdag 25 maart 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 4 april. 

Activiteitenperiode: 6 april tot en met 26 april 2016. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Zondag 13 maart 
5

e
 zondag van de Veertigdagen 

Judica, Doe mij recht 

 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte binnenlands diaconaat 

2
e
 collecte kerk 

 
Biosgebouw, Middenstraat 
10.00 uur kerksiteviering 
 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. G.J. Mantel, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte binnenlands diaconaat 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 20 maart 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00  uur Mw. Ds. A. Groeneveld 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte jeugdwerk 

2
e
 collecte kerk 

 

Donderdag 24 maart 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur Ds. W.J. Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1

e
 collecte ZWO-project, Romakinderen 

2
e
 collecte kerk 

 

Vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
 
collecte  geen 
 

Zaterdag 26 maart 
Paaswake 
 
Koor van de Grote of Laurenskerk, 
Nieuwstraat 31 
22.00 uur Ds. W.J. Lamfers 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1

e
 collecte ZWO-project, (Roma-kinderen) 

2
e
 collecte kerk 

Zondag 27 maart 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. A. Groeneveld 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Ds. J. den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 3 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. G. Blom, Utrecht 
  kerksite 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte jeugdwerk 

2
e
 collecte kerk 

 
16.30 uur Taizeviering 
 
19.00 uur Ds. W. van den Brink, Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte jeugdwerk 

2
e
 collecte kerk 

 

 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
11 maart onbekend 
 
25 maart Dhr. G. Herderschee 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
13 maart  Dhr. N. van Bragt 
 
26 maart (zaterdag) Dhr. G. Herderschee 

 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
Zondag 13 maart  
rit A: Hr S. Biesheuvel       417859 
rit B: Hr B. Wever              410997 
 
Zondag 20 maart 
rit A: Hr G.v.d. Zande        414840 
rit B: Hr P. v. Lindenberg   412709     
 
Zondag  27 maart 
rit A: Mw M. Mak               432588        
rit B: Hr J. Vree                 412532 
 
Zondag 3 april 
rit A/B: Dhr W.v. Bodegraven   251841  
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

Woensdag 9 maart 
Weesper filosofiekring, groep 1, Levinas 20.00-22.00 uur 
Leiding Dr. W.J. Lamfers 
 
Donderdag 10 maart 
Weesper filosofiekring, groep 2, Levinas 20.00-22.00 uur 
Leiding Dr. W.J.Lamfers 
 
Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 
Ophalen oud papier, graag het papier buitenzetten voor 8.00 uur 
 
Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 
Tweedehands boekenmarkt in de Grote Kerk 
 
Woensdag 16 maart 
Weesper filosofiekring, groep 1, Mill 20.00-22.00 uur 
Leiding Dr. W.J. Lamfers 
 
Donderdag 17 maart 
Weesper filosofiekring, groep 2, Mill 20.00-22.00 uur 
Leiding Dr. W.J. Lamfers 
 
Donderdag 17 maart en 31 maart 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Zaterdag 19 maart 
Als je loopt…. Leiding Nine Kogelenberg, Patrick Kalwij, Wil Vree 
 
Maandag 21 maart 
Passage, Rabobankzaal 19.45 uur 
Rondreis met Everdine Geerlings 
 
Donderdag 24 maart 
PCOB, gastspreker: Dhr. Van Toorn 14.00 uur 
 
Maandag 4 april 
Protestantse Vrouwen op Weg:  Bernadette en Koos 19.45 uur 
Groenendaal geven een presentatie over hun reis naar Canada  
 
Dinsdag 5 april 
Gesprekskring ‘De Verdieping’ voor ong. 25+ 20.00-21.45 uur 
Bij deelnemers thuis, Info: alida.groeneveld@planet.nl 
of tel 036-5366920 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
(alleen op donderdag en vrijdag) 

 

Hr. A. Otten 457683 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 

Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 

dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 

praatje en een kopje koffie in Het 

Lichthuis, Waagplein 10, links van de 

Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 

geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 

mailto:alida.groeneveld@planet.nl


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Marije Hage 

 

IK WIL ALLEEN MAAR WETEN 

 
Vroeger hadden wij thuis de traditie om ieder jaar rond Pasen de film Jesus Christ Superstar te kijken. Zelfs toen 
mijn ouders al lang zo iets hadden van “die hebben we nu wel gezien”, keken mijn broertje en ik hem toch 
helemaal uit. Ik weet, het zal niet ieders smaak zijn, maar deze musical zit als het ware nu in mijn DNA. Of ik dat nu 
wil of niet.  
Ik ben er blij mee. Er zitten ontzettend mooie liedjes in die, ook na 45 jaar, nog steeds aanspreken. Een van de 
ontroerendste scenes vind ik het lied dat Judas zingt helemaal aan het eind van de film. Judas heeft dan al 
zelfmoord gepleegd en verschijnt nog één keer, omgeven door dansers en danseressen, in een helderwit kostuum. 
De dansers om hem heen zijn ook gekleed in witte kostuums. Ik heb dat zelf altijd geïnterpreteerd alsof Judas 
vanuit een soort “after-life” positie nog een keer de vragen die hem dwarszitten stelt aan Jezus. 
 

 
De (gedeeltelijke) tekst is als volgt: 

 
 
JUDAS: 
Every time I look at you I don't understand  
Why you let the things you did get so out of hand.  
You'd have managed better if you'd had it planned.  
Why'd you choose such a backward time in such a 
strange land?  
If you'd come today you could have reached a 
whole nation.  
Israel in 4 BC had no mass communication.  
Don't you get me wrong.  
I only want to know. 
 
CHOIR:  
Jesus Christ, Jesus Christ,  
Who are you? What have you sacrificed?  
Jesus Christ Superstar,  
Do you think you're what they say you are? 
 
 

Vertaling: 
JUDAS: 
Elke keer dat ik naar je kijk begrijp ik maar niet 
Waarom je dingen zo uit de hand hebt laten lopen 
Het was je beter afgegaan als je het van tevoren 
had uitgedacht 
Waarom koos je zo'n achterlijke tijd in zo'n vreemd 
land? 
Als je vandaag de dag was gekomen had je het 
hele land bereikt 
Israël van 4 v.C. kende geen massacommunicatie 
Begrijp me niet verkeerd 
Ik wil alleen maar weten 
KOOR: 
Jezus Christus, Jezus Christus 
Wie ben je? Wat heb je opgeofferd? 
Jezus Christus Superster 
Denk je dat je bent wat ze van je zeggen? 

 

 

Op internet vind ik hier en daar een uitleg van het liedje. Sommigen leggen het liedje uit als een laatste bespotting 
van Jezus. Als je het liedje hoort, kan ik me dat maar moeilijk inbeelden. Nog steeds, na al die keren dat ik de 
musical heb beluisterd, kan de onmacht die doorklinkt in Judas' zijn vragen me raken. Het zijn vragen waar ook 
een verontschuldiging aan vast zit: begrijp me niet verkeerd, ik wil alleen maar weten!  
Ik wil alleen maar weten... Judas begrijpt veel dingen niet. Hoe alles is gegaan die laatste jaren, en waarom Jezus 
zulke vreemde keuzes maakte. Het tolt hem in het hoofd. Wat een onhandige keuzes maakte Jezus. Het omgaan 
met foute mensen, het blijven opzoeken van de openbare ruimte terwijl hij zich allang in veiligheid had moeten 
brengen, en helemaal niets opschrijven of documenteren. Ik kan me keren herinneren dat ik het lied met eenzelfde 
onmacht heb meegezongen. Maar wat ik, nu ik steeds ouder wordt, wél begrijp, is dat het leven en sterven van 
Jezus niet te begrijpen is met alleen het hoofd. Het alleen “weten” is niet genoeg.  
De boodschap die het leven van Jezus in zich droeg, vond zijn weg naar de harten van mensen. Dat had iets met 
liefde te maken. En liefde is... Ja, liefde is moeilijk om over te schrijven. Het is alles. En het is ongrijpbaar. En 
onbegrijpelijk. Misschien hoefde Jezus daarom zélf niets op te schrijven. Liefde leeft vanzelf verder en wordt 
gevonden daar waar het wordt herkend. 
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Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 
 

Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 
 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

   

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

  

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

 
 

 

 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 

Zondag 13 maart 
5

e
 zondag van de Veertigdagen 

Judica, Doe mij recht 
 

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze vijfde zondag in de veertigdagentijd heet 
Judica. Doe mij recht. Een zondag om bij stil te 
staan, want onrecht is er veel in de wereld! Aan het 
einde van de dienst zingen we elkaar de zegen toe. 
Ds. Marije Hage 
 

Zondag 20 maart 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Het project met de kinderen heet ‘stap voor stap’. Op 
deze 6

e
 en laatste zondag beginnen we de dienst 

met de intocht van de kinderen met hun 
palmpasenstokken. De lezingen zijn Jesaja 50:4-7 en 
Lucas 19:29-40. We zingen lied 553 en ‘zwaai, 
zwaai, zwaai’ bij de intocht met de kinderen. Wie 
goed luistert, hoort in de muziek van lied 553 het 
stappen van de ezel waarop Jezus zit. Verder zingen 
we ook 535G, 118, het projectlied 822, , 586, 558 en 
556.  
Ds. Alida Groeneveld 
 

Donderdag 24 maart 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur 
Op 24 april, Witte Donderdag, staan wij in een viering 
van Schrift en Tafel stil bij Exodus 12:1-11, het 
Pesachmaal, en Johannes 13:1-17, het Laatste 
Avondmaal. Wij zingen gedeelten uit Psalm 139 en 
de liederen 273, 395, 569, 389 en verlaten in deze 
Stille Week in stilte Gods huis. 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur 
Op goede vrijdag komen we in stilte naar de viering 
toe waarin we samen lezen over de laatste uren van 
Jezus' leven. Het koor Camerata Fectionata zal haar 
medewerking verlenen aan deze mooie 
avondviering. We eindigen ook in stilte. 
Ds. Marije Hage 
 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 

Zaterdag 26 maart 
Paaswake 
 
Koor van de Grote of Laurenskerk, 22.00 uur 
Tijdens de viering van Schrift en Tafel in het kader 
van de Paaswake klinken de Schriftgedeelten 
Genesis 1:1-5, Exodus 14:19-22, Ezechiël 37:1-5, 
Kolossenzen 3:1-4 en Lucas 24:1-11. Wij zingen 
gedeelten uit Psalm 42 en de liederen 604, 346, 616, 
543 en 430 en verwachten zo een goede Paasviering 
te hebben. 
Ds. W.J. Lamfers 
 

Zondag 27 maart 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Het is Pasen! Op deze paasochtend horen we de 
profeet Jesaja, hoofdstuk 51:9-11 en uit het 
evangelie naar Johannes hoofdstuk 20:1-18. Waar 
de vrienden van Jezus druk op zoek zijn naar de 
betekenis van alle gebeurtenissen, is het Maria van 
Magdala die als eerste de levende Heer ziet. 
Aangevuld met mooie paasliederen belooft het een 
feestelijke dienst te worden.  Let op! De paasnacht is 
een uur korter, want de zomertijd gaat deze nacht in.  
Ds. Alida Groeneveld 
 

Zondag 3 april 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Wat leuk om weer te mogen voorgaan in Weesp! 
Misschien kent u mij nog wel: Gertine Blom, drie jaar 
geleden Predikant in Opleiding (PiO) bij u in de 
gemeente. Inmiddels ben ik al bijna anderhalf jaar 
predikant in Utrecht in de mooie wijk Zuilen en werd 
ik uitgenodigd om nog eens in Weesp voor te gaan. 
Dat doe ik heel graag en ik zie ernaar uit u weer te 
ontmoeten. Zondag 3 april is de zondag na Pasen en 
ook nu verschijnt de opgestane Heer aan zijn 
volgelingen. We lezen het verhaal van de 
Emmaüsgangers uit Lucas 24, over de twee mannen 
die nietsvermoedend onderweg hun doodgewaande 
Heer tegenkomen. Ze herkennen hem niet, totdat Hij 
het brood breekt. Een zondag waarop we nog eens 
stilstaan bij het wonder van Christus’ opstanding en 
de vraag waar wij Hem ontmoeten in ons leven.  
Hartelijke groet en tot 3 april,  
Ds. Gertine Blom. 
 
 

 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● In memoriam 
 
 

MARIA ANTONIA (RIE) WOUDSMA-BLAAUW  
Geboren: 4 september 1932 
Overleden 23 februari 2016 

 
In het licht van Pasen gedenken we Maria Antonia (Rie) Woudsma-Blaauw. Ze overleed op 23 februari 2016 thuis 
na een periode van ziekte, 83 jaar oud. Rie Woudsma was tot aan de fusie van de drie gemeenten tot Protestantse 
Gemeente Weesp & Driemond de drijvende kracht en de spil van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Weesp. 
Talloze jaren heeft ze als kerkenraadslid, en manusje van allen, deze gemeente gediend. Voor dit alles is zij in 
2007 koninklijk onderscheiden.  
 
In de dankdienst voor haar leven hebben we stil gestaan bij het gebod van de liefde uit I Korintiërs 13 en de 
trouwtekst van Jan en Rie, dit jaar 60 jaar geleden: I Korintiërs 16:14 ‘alles wat u doet, moet u met liefde doen’. 
Vanwege mijn vakantie heeft ds. Robert de Vos, vóór mij predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Weesp, deze dienst geleid. In de besloten kring van de familie heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden. 
Gedenken we Rie met dankbaarheid. Moge de vele herinneringen haar kinderen en kleinkinderen troosten.  
 
Ds. Alida Groeneveld 
 
 
 
 

● Taizévieringen in Weesp 
 
Afgelopen jaar zijn we met een klein groepje jeugd begonnen met het 
organiseren van Taizé vieringen in onze gemeente. Na dit jaar, waarin in 
totaal 4 vieringen hebben plaatsgevonden, willen we graag even met u 
terugkijken op afgelopen jaar en vooruitkijken op komend jaar.  
 
De vieringen die wij organiseren zijn gebaseerd op de diensten die gehouden 
worden in Taizé. Taizé is een leefgemeenschap van broeders in Frankrijk, 
waar elk jaar in de meivakantie jongeren naartoe reizen vanuit Weesp. In zo’n 
week is er ruimte voor bijbelintroductie, gespreksgroepjes, mensen 
ontmoeten, stilte en bezinning. De vieringen die wij organiseren zijn dus 
daarop gebaseerd, maar wat houdt dat nu precies in? 
 

Tijdens de Taizé vieringen zingen we een aantal liederen, dit zijn speciale 
liederen uit Taizé. De liederen zijn in allerlei verschillende talen en de kracht van 
deze liederen ligt in de herhaling ervan. Vaak bestaat zo’n lied maar uit een paar 
zinnen die meerdere keren herhaald worden. Tussen het zingen door zijn er een 
aantal gebeden en is er een Bijbellezing.  
 
Ongeveer halverwege de dienst vindt er een stilte plaats. Deze stilte duurt 
ongeveer 7 minuten en is bedoeld voor persoonlijke bezinning en geeft ruimte 
voor gebed en overdenking. Na de stilte gaat de dienst nog verder met een kyrië 
en het zingen van liederen. 

 
Bij alle vier de vieringen in het afgelopen jaar was er sprake van een goede opkomst, iets waar wij als organisatie 
heel blij mee zijn. Bedankt daarvoor! Ook in 2016 hebben wij weer 4 vieringen gepland, waarbij u allen ook weer 
van harte uitgenodigd bent. De data van de vieringen in 2016 zijn als volgt: 
  - 3 april 2016 
  - 5 juni 2016 
  - 2 oktober 2016 
  - 20 november 2016 
Bij de laatste viering in 2015 hebben wij ook een test gedaan met de kerkradio. Dit was erg geslaagd en daardoor 
zullen de vieringen in 2016 ook te volgen zijn via de kerkradio. Wel is het handig om daarbij rekening te houden 
met de stilte in de dienst. Niet dat u denkt dat de kerkradio ermee stopt of dat de dienst afgelopen is, na de 7 
minuten stilte gaat de dienst nog verder. 
Wij kijken uit naar de vieringen in 2016 en hopen u daar ook (weer) een keer te mogen ontvangen! 

 
Pauline de Groot, Suzanne de Groot en Marinka Hilders 
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● Van de predikanten 
 

Ds. A. Groeneveld 

 
Beste mensen, 
 
Pastoraat 
Bij Emmy Molenaar-Cornelissen 
(Wiefferingdreef 5, 1383 CB) is 
longfibrose geconstateerd, dat 
was een hele schrik en 
tegelijkertijd ook een verklaring 
waarom zij zich al een tijdje niet 
goed voelde. Ze heeft al een 

heel aantal onderzoeken achter de rug. Hopelijk zijn 
er voor haar adequate medicijnen waarmee de 
voortgang geremd wordt. Verdrietig genoeg is 
genezing niet mogelijk. 
Bauke Wink (Drapeniersstraat 9/A, 1383 CM) heeft 
de bestralingen afgerond. De gevolgen van zijn 
ziekte zijn dagelijks merkbaar, en dat is zwaar voor 
zijn omgeving en voor hemzelf.  
De gezondheidssituatie van Jan Buurman (Zonnehof 
64, 1109 BJ) is nog steeds met de nodige zorg 
omgeven. Hij is al weer geruime tijd thuis met 24 
uurs zorg. 
Achter een flink aantal voordeuren is sprake van 
ziekte, afnemende krachten en definitief afscheid 
nemen. Veel sterkte voor allen, zieken en 
mantelzorgers, die hiermee te maken hebben. 
Gedenken we hen in onze gebeden. 
 
Mocht u een intentie voor een voorbede hebben, kunt 
u dat, met of zonder naam, opschrijven in het 

voorbedenboek. U vindt het voorbedenboek rechts 
van de toreningang bij de gedachtenistafel. 
 
Cursus christelijke meditatie: 3 extra 
bijeenkomsten 
Bij de afsluiting van de cursus christelijke meditatie 
op 15 februari jl. bleek dat er behoefte is om nog een 
paar keer door te gaan. Er komen nog drie extra 
bijeenkomsten. De deelnemers van de huidige groep 
en die van vorig jaar heb ik een e-mail gestuurd. Wie 
nog niet eerder mee deed, maar dat alsnog wil doen, 
is van harte welkom! Data: 7 maart, 21 maart en 4 
april. Locatie: Het Lichthuis Waagplein 10. Ik vind het 
prettig te weten om hoeveel mensen ik kan rekenen. 
Uw aanmelding ontvang ik graag op mijn mailadres: 
alida.groeneveld@planet.nl   
Bespreek ’t samen: 3 bijeenkomsten 
Op 14 maart bespreken we de teksten voor de dienst 
op 20 maart: Jesaja 50:4-7 en Lucas 19:29-40. Op 
21 maart buigen we ons over de teksten die op 
Paasochtend klinken: Jesaja  51:9-11 en Johannes  
20:1-18. Een week later, op 4 april, bespreken we de 
teksten die we op zondag 3 april horen: Jeremia 
32:36-41 en Lucas 24:35-48. U bent, zonder 
aanmelding, van harte welkom. We beginnen om 
14:00 uur en stoppen uiterlijk om 15:30 uur. Locatie: 
Het Lichthuis. Graag zelf een Bijbel meebrengen. 
 
Met een hartelijke groet van huis tot huis, 
Ds. Alida Groeneveld 

 

Ds. W.J. Lamfers 

 
Met wie wij meeleven 
Dat allerlei mensen met wie je jarenlang hebt opgetrokken opeens ernstig ziek worden en je 
ontvallen, kan je enorm aangrijpen. God zij alle mensen die dit bittere lot treft nabij in hun verdriet. 
Bij verschillende gelegenheden nam men al afscheid van mij met bloemen en planten. Een leuk 
gebaar, dat zeer wordt gewaardeerd! Die flora siert inmiddels ons fraaie huis in Susteren, waar 
Coca en Johan al vertoeven om de verbouwing te begeleiden. 
Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van twintig euro. Hartelijk dank! 
 
Ds. W.J. Lamfers 

Ds. M.C. Hage 

 
Lieve mensen, 
Basiscatechese 
Met de basiscatechese werken we 
iedere week meer toe naar de tijd 
van Pasen. Deze week tekenden 
we dingen die we nodig hadden 
voor een feest (aan de ene kant 
van het blad) en dingen die we 
nodig hadden voor het Avondmaal 

(aan de andere kant).  
“Is het avondmaal nou ook een feest? vroegen we de 
kinderen”. Zij vonden zowel 'ja' als 'nee': “Er is wel 
eten, en daar krijg je energie van. Maar de mensen 
kijken ook wel een beetje droevig altijd”. Hoe is dat 
voor u? 

The passion 
Met een groep jongeren gaan we op witte donderdag 
naar The Passion, een jaarlijks spektakel waarin de 
laatste uren van Jezus leven worden nagespeeld. 
Moderne popliedjes worden gezongen. De woorden 
krijgen een nieuwe betekenis. Dit jaar vindt het plaats 
in Amersfoort, dus dat is goed bereisbaar.  
De stille week 
In de stille week volgen we de laatste dagen van 
Jezus. Altijd bijzonder om het op die manier mee te 
maken. Volgt u ook de donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag? Ze vormen een mooi geheel. Vanaf deze 
bladzijde wens ik u alvast hele goede paasdagen!  
 
Een heel vriendelijke groet, Ds. Marije Hage 

mailto:alida.groeneveld@planet.nl
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● Roemenië voorjaar 2016 
 
Net als in Nederland, ontkomt een belangrijk deel 
(30%!) van de bevolking van Roemenië niet aan een 
schrijnende armoede, die met name kinderen en 
bejaarden hard treft. Daarom blijven wij ook na 17 
april 2016 doorgaan met de hulpverlening aan deze 
mensen. U kunt ons daarbij helpen door als 
afscheidscadeau de nodige financiële middelen te 
schenken waarmee wij ons diaconale werk in 
Roemenië kunnen voortzetten. Dankzij financiële 
hulp uit Weesp kunnen arme kinderen dan ook in de 
komende jaren een goede schoolopleiding volgen en 
studeren, zodat zij het straks beter zullen hebben 
dan hun ouders. Onderwijs is immers DE weg die 
leidt naar een goede toekomst! Hulp om goed 
onderwijs te kunnen volgen is extra belangrijk 
wanneer je bedenkt dat maar liefst 51 procent van de 
kinderen in Roemenië in armoede opgroeit. Dat zijn 
25 procent meer arme kinderen dan in Nederland, 
waar de situatie ook voor velen niet rooskleurig is. 
Dankzij financiële hulp uit Weesp zullen arme 
kinderen ook in de komende jaren goede 
winterkleding en schoenen krijgen. Dankzij financiële 
hulp uit Weesp zullen bejaarden met een slecht 
pensioen (en dat zijn er velen), net als in de 
afgelopen jaren, nieuwe kleding of een bril 
ontvangen. 

Omdat goed onderwijs van levensbelang is, 
zal ik zulk onderwijs blijven bevorderen door de 
komende jaren in allerlei steden colleges te geven 
over zaken die veel Roemenen niet weten, maar 
absoluut moeten kennen. Goed onderwijs en de 
verspreiding van goede boeken openen vergezichten 
voor studenten die verder willen komen en een 
positieve bijdrage willen leveren aan de opbouw van 
hun land. De kerken in Roemenië vervullen in dat 
verband een belangrijke rol. Gelukkig is het aantal 
theologiestudenten en het aantal kerkgangers in 
Roemenië veel groter dan in het hard 
ontkerkelijkende Nederland! 

 

Dankzij de hulpverlening vanuit Weesp gedurende 
vele jaren hebben wij levens grondig zien 
veranderen: van uitzichtloze armoede naar meer 
zelfvertrouwen en maatschappelijk succes. Doordat 
zij konden studeren kregen mensen banen waarvan 
zij alleen maar konden dromen. Hun leven 
veranderde zo ten goede. Dankzij de hulpverlening 
uit Weesp ontstond in het dorp Săucani dankzij een 
actieve priester een bejaardenhuis. Dankzij hulp uit 
Weesp bloeiden in de provincie Vâlcea kloosters op, 
plaatsen waar men velen tot zegen is. Met hulp uit 
Weesp kon op scholen in de provincie Teleorman het 
nodige ten goede veranderen. Dat alles motiveert om 
door te gaan met het geven van hulp aan mensen die 
onze aandacht verdienen, omdat zij zich inzetten om 
vooruit te komen. 

Zodoende verandert een land zienderogen ten 
goede. De vele veranderingen ten goede die in de 
afgelopen vijfentwintig jaar in een destijds straatarm 
land tot stand kwamen zijn opmerkelijk, dus de 
moeite waard om te blijven geloven in een 
menswaardig bestaan voor steeds meer mensen in 
een qua natuurschoon prachtig land, waar landbouw 
en toerisme overduidelijk opbloeien en nog veel 
groeipotentieel hebben. Ook op ecologisch gebied en 
qua alternatieve energie gebeuren er in Roemenië 
opmerkelijke dingen, waardoor dat tweede-wereld-
land een duidelijke voorsprong heeft op het meest 
vervuilde land van Europa, Nederland. 

Gezien dit alles begrijpt U waarom ik juist voor 
dit afscheidscadeau heb gekozen: omdat het om 
mensen gaat die onze aandacht en hulp hard nodig 
hebben, willen zij toekomst hebben en zo eindelijk 
een leefbaar bestaan kunnen leiden dat de moeite 
waard is. Dat hun dat van harte gegund is, vindt U 
vast ook. Daarom hoop ik op 17 april bij mijn afscheid 
van Weesp en Driemond een mooi resultaat te horen 
waarmee veel mensen kunnen worden geholpen. 

  
Ds. W.J. Lamfers 
 

● Bericht van de Diaconie: Adoptie Granny’s 
 
Via 'Dorcas' hebben wij het bericht gekregen dat één 
van de Granny's in Oost-Europa, die financieel 
geadopteerd zijn door de Diaconie, is overleden: 
Myrvete Mane. Haar contactpersoon ter plaatse 
deelde ons mee dat het bemoedigend voor haar was 
in haar laatste levensperiode dat er aan haar gedacht 
werd en meegeleefd. Mede door onze sponsoring 
kreeg zij ondersteuning. 
'Dorcas' meldde ons dat ouderen in Moldavië een 
vergeten groep zijn. 'Dorcas' zoekt ook daar ouderen 
op via partnerorganisaties en vroeg ons of we 
opnieuw een Granny financieel wilden adopteren. Op 
ons bevestigend antwoord kregen wij de gegevens 
van Ludmila Harabari, bijna 80 jaar oud. Een deel 
van haar been is geamputeerd en ze heeft diverse 
lichamelijke klachten. Daardoor is zij beperkt in haar 
mogelijkheden. Zij woont in bij haar dochter en haar 
gezin, die ook arm zijn. De godsdienstige 

achtergrond van Ludmila is orthodox. Ze kan lezen 
en schrijven. Ze heeft vroeger gewerkt als 
melkmeisje. 
Het doel van dit project is het verbeteren van de 
levensomstandigheden van ouderen. Dit gebeurt in 
de vorm van materiële hulp en medische zorg. Ook 
wordt het sociaal isolement van ouderen doorbroken 
door ouderen regelmatig te bezoeken en door 
bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. 
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● Uitvoering Beleidsplan 2014-2017                ● Verslag uit de kerkenraad 
 

Het is alweer even geleden dat u/je iets 
gehoord heeft over de uitvoering van 
het beleidsplan 2014-2017. Dit 
betekent niet dat we stilgezeten 
hebben de afgelopen twee maanden. 
Zoals in januari is gemeld, zijn we 
verder gegaan met een aantal 
actiepunten uit het beleidsplan te 
weten: pastoraat, vorming & toerusting 
en inzet van vrijwilligers. Tevens wordt 

gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen 
van de eerdere projectgroepen.  
We zijn verheugd dat we voor de drie nieuwe 
projectgroepen de bemensing rond hebben. De eerste 
inspirerende afstemmingen hebben inmiddels 
plaatsgevonden. De nieuwe projectgroepen zijn als volgt 
samengesteld: 
 

1. Pastoraat (gericht op vormgeving van onderling 
pastoraat door gemeenteleden) Leden: Alida 
Groeneveld, Marije Hage, Han op ’t Land, 
Agaath Bakker, Cora Sloot en Marjolijn den Uyl 
Bereikbaar via mail: bppastoraat@pgwd.nl 
 

2. Vorming & Toerusting (gericht op aanbod van 
activiteiten, gespreksgroepen en lezingen) 
Leden: Andrea Groenewegen, Marianne Mak, 
Janny van den Bergh, Gerda van den Broek en 
Karin Rebel Bereikbaar via mail: bpvt@pgwd.nl 

 
3. Vrijwilligers (gericht op verkrijgen van inzicht in 

talenten, bekwaamheden, interesses en 
beschikbaarheid) Leden: Carla de Groot , Herco 
Mul, Willem Hilders en Linda de Zeeuw 
Bereikbaar via mail: bpvrijwilligers@pgwd.nl 

 
De projectgroepen zijn nu aan het werk en zij zullen u/je 
via Onderweg op de hoogte houden.  
 
Ook  is een nieuwe commissie gevormd om de 
(bijzondere) vieringen in het jaar te coördineren 
(Commissie Coördinatie Vieringen). Deze commissie 
bestaat uit: Charlotte Kortbeek (voorzitter), Nine van 
Kogelenberg, Lia Bogerd, Irene de Groot en Alida 
Groeneveld en is bereikbaar via mail ccv@pgwd.nl. 
 
Mochten er vragen zijn of gedachten om te delen dan 
zijn de projectgroepen, de commissie coördinatie 
vieringen en de kerngroep beleidsplan 2014-2017 via de 
genoemde mailadressen bereikbaar. 
 
De kerngroep Beleidsplan 2014-2017  
Atie de Vries en Nico de Groot  
(per mail: beleidsplan@pgwd.nl) 
 

 
 
 
 
 
 

Op advies van de projectgroep Organisatie heeft 
de kerkenraad in november vorig jaar besloten om 
met ingang van 1 januari 2016 vier maal per jaar te 
vergaderen. U heeft dat in december in Onderweg 
kunnen lezen. De vergaderingen vinden plaats in 
de maanden februari, mei, september en 
november. 
In de vergadering van 22 februari jl. is het beleid 
m.b.t. de pastorieën aan de orde geweest. De 
Protestantse Gemeente Weesp en Driemond bezit 
op dit moment drie pastorieën. Na het emeritaat 
van ds. Lamfers (april 2016) hebben we nog twee 
predikanten, in totaal 1,3 fte. Gezien het huidige 
aantal leden van onze kerkelijke gemeente is dat 
voldoende. Dat betekent, dat we niet dríe 
pastorieën nodig hebben. Het College van 
Kerkrentmeesters heeft uitgebreid over dit 
onderwerp gesproken en is tot de conclusie 
gekomen dat -gezien de hogere jaarlijkse kosten- 
het huis aan de Van Houtenlaan niet meer als 
pastorie gebruikt zal worden. Om een 
weloverwogen keuze te kunnen maken tussen 
verhuren of verkopen, heeft het College van 
Kerkrentmeesters alle argumenten, die hierbij een 
rol spelen, de revue laten passeren. Het advies 
aan de kerkenraad is om over te gaan tot verkoop 
van de pastorie aan de Van Houtenlaan. Ook de 
kerkenraad heeft uitgebreid over de voor- en 
tegenargumenten van beide keuzemogelijkheden 
gesproken. Na dat uitvoerig beraad heeft de 
kerkenraad in meerderheid ingestemd met het 
advies van het College van Kerkrentmeesters om 
de pastorie aan de Van Houtenlaan te verkopen. 
Op voordracht van het College van 
Kerkrentmeesters heeft de kerkenraad een 
beleggingsstatuut vastgesteld. Daarin zijn de taken 
en verantwoordelijkheden m.b.t. beleggingen 
vastgelegd, alsmede de uitgangspunten voor de 
besluitvorming inzake beleggingen. In de komende 
tijd zal ook door de diaconie gewerkt worden aan 
een beleggingsstatuut. 
Tijdens de vergadering van 26 september 2016 zal 
de visitatie plaatsvinden. Dat is een soort 
huisbezoek vanuit de classis aan de plaatselijke 
kerkelijke gemeente. In de regel gebeurt dat één 
maal per vijf jaar. De visitatoren spreken met de 
predikanten; er is een spreekuur voor 
gemeenteleden en de visitatoren spreken met de 
kerkenraad. Nadere informatie volgt t.z.t.  
Aan het eind van de vergadering hebben we nog 
nagepraat over de kerkenraadsdag van 20 februari 
jl. Het thema was: ‘samenwerken’ Het was een 
leerzame en inspirerende dag. Elders in dit 
nummer van Onderweg vindt u een verslag van die 
dag. 
 
Atie de Vries, scriba 
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Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 
 

 

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
 

dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 
Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 

Telefoon: 06 100 59 464  
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

 
 

Kijk op onze 
vernieuwde webwinkel 

voor het leveren van zowel 
rechthoekige als ronde luchtkanalen. 

 

www.degrootluchtkanalen.nl 
 

tel: 0294-413086 
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●Bach’s Johannes Passion opnieuw in de Grote Kerk  
 
Op 19 maart zal opnieuw de Johannes Passion van 
Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd. De 
prachtige akoestiek in deze kerk samen met de 
opstelling van koor en orkest, waar de luisteraars 
rond de uitvoeren zitten, net als in 2015, staat garant 
voor een intense beleving van Bach’s Passie naar 
het evangelie van Johannes. De Johannes Passion, 
net als zijn andere Passionen en Cantates, is door 
Bach geschreven als onderdeel van de Lutherse 
kerkdienst en de passionen voor de diensten op 
Goede Vrijdag. Bach voerde zijn passionen uit in 
twee diensten. De eerste dienst in de morgen en het 
tweede deel in de middag van Goede Vrijdag. Op 
zaterdag 19 maart zal de Johannes Passion in 
Weesp uiteraard in één keer worden uitgevoerd, met 
een pauze na het eerste uur. Het gehele concert 
duurt twee uur. 
Ondanks dat Bach’s passionen tot zijn grootste 
werken worden gerekend is er wel degelijk een groot 
verschil tussen de Johannes en de Mattheus 
Passion. De Johannes Passion is intiemer van opzet 
en de muziek is feller en opstandiger en de 
verhaallijn is door de kortere aria’s makkelijker te 
volgen dan in de Mattheus Passion, die veel 
beschouwender is. Waar de Mattheus Passion om 2 
koren en 2 orkesten vraagt en een dubbel aantal 
solisten is er voor de Johannes Passion een veel 
kleinere bezetting nodig. Aan het begin van het 
concert is een tekstboekje met uitleg en nederlandse 
vertaling per onderdeel te verkrijgbaar. 
 
De uitvoerenden zijn: 
Govert Valkenburg als Evangelist, Joris van Baar als 
Christus, Rob van Surksum als Pilatus en Mignon 
Primus Sopraan en Karen Sanders Alt 
Koor en orkest net als 2015 en met het 

benefietconcert zijn Het Vocaal ensemble Voices en 
Het Wilhelminaconsort o.l.v. Piet Philipse 
 
19 maart 2015 20:00 uur 
Grote Kerk Weesp (de Grote Kerk is vanaf 19:15 
uur geopend) 
 
Afhankelijk van de weersomstandigheden is de 
kerk verwarmd 
Kaarten incl. consumptie zijn verkrijgbaar in de pauze 
á € 25,- bij: 
Lanneke , Nieuwstraat 29, Weesp 
Weesper Boekhandel, Nieuwstad 12, Weesp 
Primera, Amstellandlaan 12, Weesp 
Grote kerk voor aanvang (19:15 uur) 
 

 
 

 

● Verslag van de kerkenraadsdag  
 
Op zaterdag 20 
februari zijn de 
kerkenraadsleden bij 
elkaar gekomen om in 
een ontspannen sfeer 
met elkaar in gesprek 
te gaan. We 
begonnen de dag met 
een korte meditatie in 
het koor van de kerk. 
Daarna in het 
Lichthuis een kop 
koffie of thee. De heer 
Anne de Graaf leidde 
de ochtend waarvan 

het thema was:  ‘samenwerken’. Als eerste moesten 
we allemaal het puzzelstukje, dat ons was 
toegestuurd bij de uitnodiging, op zijn plaats leggen. 
De complete puzzel was een foto van de toren van 
de kerk. Na de introductie van Anne de Graaf kregen 
we de opdracht om - in twee groepen-  met een pak 
papier een toren van ruim 2 meter hoogte te maken. 
Dit zonder dat wij tips en trucs hadden gekregen. Ik 

kan u vertellen, dat er binnen de gestelde tijd twee 
prachtige torens stonden, maar dat de ene toren op 
een (te) zwak fundament stond en binnen 3 
seconden in elkaar stortte. De andere toren heeft de 
hele dag gestaan als teken van goede 
samenwerking. Ook leerden wij om de juiste 
gesprekstechniek te gebruiken voor het vergaderen, 
zodat iedereen zich gehoord voelt als er moeilijke 
zaken besproken worden. Om 13.00 uur stond er een 
heerlijke broodmaaltijd klaar, zodat we weer nieuwe 
energie voor het middagprogramma hadden.  
‘s Middags bespraken we hoe we het pastoraat gaan 
invullen na het emeritaat van ds. Lamfers. Er zal dan 
veel minder tijd beschikbaar zijn voor bezoekwerk 
door de predikanten.  We hebben met elkaar 
nagedacht over hoe we dat zouden kunnen 
aanpakken, bv. door meer ‘onderling pastoraat’. Wat 
wordt daarmee bedoeld? hoe werkt dat dan? wie 
doet wat? De projectgroep Pastoraat gaat dit in de 
komende tijd verder uitwerken. We sloten de middag 
informeel af met een drankje. 
 
Namens de kerkenraad,Ida Westland 
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● Berichten 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 11 maart wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 12 maart wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

 

Vrijdaggroep: 
Bert Lans  Henk Nagel 
Tel. 0294 414 290 Tel. 06 514 147 44 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

 

Meditatieve vieringen  
 
In het kader van de voorbereiding op Pasen zijn er 
twee meditatieve vieringen in de  H.H.Laurentius en 
Maria Magdalenakerk aan de mr. P.J.Troelstralaan. 
Op woensdagavond 2 en 16 maart aanvang 19.30 
uur, we sluiten of met een kopje koffie of thee. 
Iedereen is van harte welkom.  
 
Namens de voorbereidingsgroep, Nel Pronk 
 

Protestantse Vrouwen op Weg 
Voor onze verenigingsavond van maandag 4 april 
2016 hebben we Bernadette en Koos Groenendaal 
uitgenodigd zij geven dan een presentatie over hun 
reis naar Canada. Dit belooft een heel mooie avond 
te worden. Iedereen van harte welkom om 19.45 uur 
in Het Lichthuis Waagplein 10 
 
Namens het bestuur, Tini van Bodegraven.  
 
 
 

Met spoed gezocht: 
 
Medewerkers/sters voor het verjaardagfonds. 
Er zijn nog 2 vacatures voor de wijken: 
 

 Achterom/Hoogstraat/Ossenmarkt/Oude 
Gracht/ en tussenliggende straten  

 Sinnigvelderstraat en de 
Gemeenschapspolderweg 

 
Als u één van deze wijken op u wilt nemen, of eerst 
wat informatie wil, gelieve dan contact op te nemen 
met: 
 
Elly Lijnsvelt - van Dusseldorp 
tel. nr.: 0294 410810 
email: e.lijns.dussel@hotmail.com 
 

Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 
Zaterdag  19 maart 2016 
Rondwandeling Soesterduinen. 
 
Deze rondwandeling is 12,5 kilometer en loopt rond 
de Soesterduinen en is dus wel af en toe wat 
heuvelachtig. We beginnen en eindigen de wandeling 
bij restaurant de Korte Duinen, zodat we eerst koffie 
kunnen drinken voordat we van start gaan. We 
vertrekken met auto`s vanaf de Grote Kerk om 9.15. 
Zoals gebruikelijk neemt ieder voor onderweg zelf 
wat te eten mee. Als u mee wil lopen wilt u zich dan 
uiterlijk donderdag 17 maart opgeven bij het PDC 
0294 48 39 93, dit in verband met het aantal auto`s. 
 
Vriendelijke groet, 
Nine van Kogelenberg en Patrick Kalwij 
 

 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 

 

mailto:e.lijns.dussel@hotmail.com
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● Kinderclub ‘De Regenboog’ 
 

Wat eet jij vandaag? Ik eet stamppot! Alweer? Ja alweer, met heerlijke rookworst van de kinderclub! Er 
zijn al bijna 300 rookworsten verkocht! De actie voor de vluchtelingen in de kampen loopt heel goed! 
Ook de stroopwafels worden goed verkocht. Juf Elly heeft al ruim 900 pakjes verkocht met haar helpers. 
Alvast heel hartelijk dank aan een ieder die hier aan heeft mee geholpen! Wij, als juffen, zijn nog steeds 
elke middag verrast. Er blijven nieuwe kinderen komen! Geweldig! We hopen dat jullie het ook gezellig 
vinden en blijven komen. Bij de jongste groep gaan de vertellingen over Noach en zijn weer verder 
gegaan met Mozes. Twee mensen die hun vertrouwen op God hadden gesteld! Zo mogen wij ook alles 
in de handen van onze Hemelse Vader leggen. Bij de oudste groep hebben we over de gelijkenissen 
gehad, die de Heere Jezus aan ons verteld heeft. Ook is er een middag geweest, met het onderwerp: 
bidden. Dit met een voorbeeld van je hand.  
 

Start: jouw hand in Gods hand.  
Je duim: God,U bent zó!  
Je wijsvinger: God, dank U wel voor (vul zelf maar in) 
Je middelvinger: God, het spijt me (mag je ook zelf invullen) 
Je ringvinger:  Ik hoor bij jou, ik bid voor jou! (Voor je familie/vrienden)  
En als laatste je pink: Bidden voor jezelf. 

 

Op die middag hebben we ook een bloem uit geknipt en de blaadjes daarvan naar binnen gevouwen. In 
het hart van de bloem kan je iets op schrijven. Leg dit voorzichtig in een bak water en de blaadjes gaat 
vanzelf open…..je hart opent zich voor God!! Hij hoort je bidden altijd! 
Nu gaan we de komende weken ons voor bereiden op Pasen. Er is zoveel te vertellen, wat er met de 
Heere Jezus gebeurd is. Maar in elk verhaal komt de liefde van de Heere Jezus naar voren. Hij houdt van 
ons! 

Goede voorbereiding toegewenst, de juffies.  
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 

 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

 

Inlichtingen en opgave bij 

Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

PRAKTIJK LEVENSLUST 
Coaching en begeleiding 

 

Een plek om weer op adem te komen 
Ruime ervaring in het begeleiden van echtparen 

En het werken met individuen en groepen. 
Ook begeleiding bij levensproblematieken. 

Alles op basis van Haptonomie en Gestalttherapie 
 

Prinses Beatrixlaan 42 
1381 AJ Weesp 
0294 412 892 

praktijklevenslust@gmail.com 

www.praktijklevenslust.nl 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

maten 36 t/m 52 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


