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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen e-mail): woensdag en vrijdag 

Beste opbeltijden: ma, di en do rond 17.00 uur 
 

 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe, en do van 9.30 – 12.00 uur 

Het Pastoraal Diaconaal Centrum is geopend op maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en 24 uur 

telefonisch te bereiken op nr 0294 - 483993 e-mail: pdc@pgwd.nl 
 

 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink,  

Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzitter_cvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretaris_cvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeester_cvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 

Tel. 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: katinka@familiehilders.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Dennis Been (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 15: vrijdag 4 november 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 14 november. 

Activiteitenperiode: 16 november en met 6 december 2016. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Zondag 30 oktober 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma 
  stamtafelgesprek 
  oogstdienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Kandidaat P. de Koning, Heteren 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
 

Zondag 6 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00  uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
  
1

e
 collecte diaconie  

2
e
 collecte kerk 

 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. W. van den Brink,Veenendaal
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk  

 
 

Zondag 13 november 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. Sietske Blok, Arnhem 
  jeugddienst 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte Stichting stop pesten nu 

2
e
 collecte kerk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
28 oktober  Dhr. G. Herderschee 
 
11 november  Ds. J. Vree 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
13 november  Mw. P. Sertons 
 

 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 30 oktober 
rit A  Dhr. E. Post 416933  
rit B  Mw. Stevens 411271   
 
zondag 6 november 
rit A  Dhr. S. Biesheuvel 417859   
rit B  Dhr. J. de Vries 450041 
 
zondag 13 november 
rit A /B Dhr. W. v Bodegraven 251841  
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

Woensdag 26 oktober 
Passage, 
Jaarvergadering met klederdrachten 19.45 uur 
Rabobankzaal 
 

Woensdag 26 oktober 
Pater Haen vertelt over de reis naar China 20.00 uur 
zaal open 19.30 uur, Mr. P.J. Troelstralaan 19 
 

Donderdag 27 oktober 
PCOB, Lezing door Prof. Dr. W. van Dokkum. 14.00 uur 
Onderwerp: hoe veilig en gezond is onze voeding? 
 

Donderdag 28 oktober en 11 november 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 

Woensdag 2 november 
Weesper filosofiekring, Dr. Heidi S.C.A. Muijen 20.00-22.00 uur 
opgeven bij muijen@thymia.nl  
 

Donderdag 3 november 
Koffie en soep 10.30 – 13.30 uur 
graag opgeven voor 1 november bij  
mw .Mak tel 432588 of Mw. Aalpol, tel 411983 
 

Donderdag 3 november 
Orgaandonatie vanuit christelijk-ethisch perspectief 
Fred Toetenel 20.00 uur 
 

Donderdag 3 november 
Alzheimercafé, Hart van Weesp, Herengracht 35 19.30 uur 
Verandering van gedrag. Gast: Mw S. te Boekhorst 
 

Maandag 7 november 
Ver. Protestantse Vrouwen op Weg - creatieve avond 19.45 uur 
 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 november 
Ophalen oud papier, papier graag buitenzetten vóór 8.00 uur  
 

Vrijdag 11 november 
Ver. Protestantse vrouwen op Weg 
Bazaar vanaf 10.00 uur 
 

Zondag 13 november 16.00 – 18.15 uur 
50+middag opgeven bij PDC, tel 483993 
 tot donderdag 10 november 12.00 uur  
 

Maandag 14 november, 30-50 groep, Heemraadweg 607,20.30uur 
contactpers: henk-irenedegroot@hetnet.nl 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Ziekenhuistaxi 
 
Voor vervoer naar ziekenhuis of andere 
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn. 
 

contactpersonen 
 

Mw. M. Mak-Bakker  432588 
 

 
 

Hr. T. Pickhard  410072 

Kerkradio 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 

Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 

dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

U bent van harte welkom voor een 

praatje en een kopje koffie in Het 

Lichthuis, Waagplein 10, links van de 

Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 

geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 

mailto:muijen@thymia.nl
mailto:henk-irenedegroot@hetnet.nl


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. J. den Dikken 

 

Het Goede Nieuws brengen 
 

“Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij”- Handelingen 17: 28a 

Tweede helft september maakten we een reis door 
Griekenland. De derde zendingsreis van Paulus. 
Vooral de plaatsen bezocht waar  Paulus het 
Goede Nieuws mocht brengen van Jezus Christus. 
Op de bekende plaatsen werd  een stukje van 
Bijbel gelezen. Dat raakt je diep. Je bent daar waar 
het gebeurde 2000 jaar geleden. Ik wil u wat 
reisimpressies meegeven, die mij raakten. Het 
begon in Filippi. De eerste plaats in Europa waar 
Paulus het Evangelie bracht. De eerste die tot 
geloof kwam was Lydia. Paulus ging naar de plaats 
waar enige vrouwen op de sabbat samen kwamen 
voor gebed. Hij sprak met hen over Jezus; bracht 
het Goede Nieuws van Kruis en opstanding en het 
wonder gebeurt. Zij komt tot geloof. De Heere 
opent haar hart. Zij wordt gedoopt en allen die in 
haar huis wonen. De vonk slaat over. Op die plaats 
is nu een prachtig doopbekken, in de vorm van een 
kruis en met levend, stromend water van de rivier 
die naar beneden bruist. Zij gingen in het watergraf 
van de Doop en gereinigd door het bloed van 
Jezus Christus aan de andere zijde naar het Licht 
en naar het leven. Velen zijn hen in de loop der 
eeuwen gevolgd op andere plaatsen in Europa. 
Leven door Christus. De vraag die dan naar ons 
toekomt: leven we ook al door Hem?  Want dat 
Goede Nieuws is ook tot ons gekomen. 
De tweede plaats die we aandeden was 
Thessalonici. Een grote havenstad in deze tijd. 
Best welvarend in vergelijking met andere delen in 
Griekenland waar de crisis heeft toegeslagen.    
Paulus mocht daar ook het Goede Nieuws 
brengen. Drie weken heeft hij dat gedaan. En na 
die drie weken is er levende gemeente. Wat een 
wonder dat door Gods goedheid in zo korte tijd de 
boodschap landt. Nee, geen volmaakte gemeente, 
maar wel levend en verlangend naar de komst van 
Jezus. In de verre omtrek wordt het gehoord en 
verteld wat God in die stad heeft gedaan. Mensen 
leven door Christus, hun doen en laten is 
doortrokken van Christus. Onderweg, tijdens hun 
werk, op reis, op de markt vertellen ze van Gods 
grote daden. Om jaloers op te worden! Misschien 
hebben wij al een kerkbank versleten en nog geen 
doorbraak, geen overgave. Bidt dan: Heere God 
open mijn hart en open mijn mond om grote dingen 
van U te spreken en uit te zien naar de komst van 
de volheid van uw Rijk. 
En dan Berea. Tegenwoordig wordt het Veria 
genoemd. Vrij hoog in de bergen. Veel fruit, 
perziken, sinaasappels. Een lieflijke plaats. In de 
winter skigebied.  Middenin in het stadje een 
portret van Paulus met daarbij de tekst uit 
Handelingen 17 :11. Een kritische gemeente. Ze 
laten zich niet zomaar alles aanleunen. Eerst kijken 
naar de bron of het wel klopt wat Paulus zegt. Dat 
mag ook vandaag. Niet alles zomaar aannemen, 

maar onderzoeken of het wel zo in de Bijbel staat.  
Bijbelstudie, stille tijd. Juist in onze gejaagde tijd. 
Zo alleen leef je in Hem en beweeg je je in 
Christus. Dagelijkse voeding. 
Korinthe, de bekende havenstad. Paulus had er 
niet zo veel verwachting van. Zo veel heidendom, 
zoveel afgoden en toch: God bemoedigt hem. Ik 
heb veel volk in deze stad. Predik het Woord, 
breng de blijde boodschap, het goede Nieuws. 
Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Die 
bemoediging had Paulus nodig. Die 
indrukwekkende stad met al die afgoden en zoveel 
aanstootgevende toestanden. Wie durft dan nog 
zijn mond open te doen? Door Gods Geest deed hij 
zijn mond open en het wonder gebeurt: er komt 
een gemeente, levend uit Christus en door 
Christus. Midden in die havenstad ontsteekt God 
Zijn licht, in het duister van het heidendom. 
Misschien denken wij vandaag wel eens: het is 
onbegonnen werk, als ik kijk naar alles wat mensen 
bezighoudt. En toch zegt God: zwijg niet, breng de 
Goede boodschap aan ieder die op je pad komt. 
En als wij zaaien zal God voor de groei zorgen. 
Wat een belofte! 
Athene. Het hoogtepunt van de reis. Het 
Parthenon, de Areopagus, de agora, de markt, 
waar Paulus het Evangelie sprak. Ik was er op mijn 
negentiende. Liftend met een vriend. Toen kon dat 
nog. Toen maakte het veel indruk. Veel over 
gelezen op het gymnasium over het oude 
Griekenland, de afgoden die werden aanbeden.  
Maar wat een moed, lef, van Paulus om daar het 
evangelie, het Goede Nieuws te brengen. Op elke 
plaats in  de stad de imponerende tempels van de 
Griekse goden en godinnen en dan aansluitend bij 
het altaar van de onbekende god. En van die God 
mag hij vertellen. Op de markt en op de 
Areopagus. Hij was niet indrukwekkend en 
imponerend Paulus. Een man zwak van moed, niet 
zo’n spreker. Maar toch..... God zegent het 
gesproken Woord en opent ook daar harten. En in 
dat grote Athene ontstaat een gemeente van 
Christus. Tegen de stroom in. Een wonder van 
God. 
Eén van de mooiste indrukken was dat kleine 
kerkje uit de elfde eeuw, in de diepte, te midden 
van grote hoge winkelpanden, een komen en gaan 
van winkelende mensen. Het staat er ook vandaag 
nog, als getuige van Gods grote daden. Het Woord 
is niet tevergeefs gesproken. En wat wij er van 
kunnen leren? God is niet veranderd. Hij werkt ook 
door het kleine, eenvoudige spreken en breekt 
harten open. Het Goede Nieuws van Jezus 
Christus blijft wereldnieuws. Alleen door Hem leven 
wij echt! 
 
Nunspeet          J. den Dikken 
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Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 
 

Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 
 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

   

 
 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

 
Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 

51 

  

 

 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 

Zondag 30 oktober 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Dit jaar is Hervormingsdag het begin van een jaar 
van herdenken. Volgend jaar zal het op 31 oktober 
500 jaar geleden zijn dat Maarten Luther in 
Wittenberg de hervormingsgezinde beweging in de 
Rooms Katholieke kerk begon. Een hervorming die al 
gauw buiten de rooms katholieke kerk kwam te staan 
en daardoor ook het begin is van een verdere 
scheuring van de kerk. Eerder dan van een viering 
zal er dus van een herdenking van 500 jaar 
Reformatie gesproken worden. 
Bovendien is in de afgelopen tijd steeds duidelijker 
geworden dat wat we delen belangrijker is dan wat 
ons verdeeld houdt. Wanneer op maandag 31 
oktober in het Zweedse Lund Paus Franciscus en de 
Lutherse bisschop van Jeruzalem, Mounib Younan, 
samen bidden, zal die gezamenlijkheid hopelijk het 
komende herdenkingsjaar kleur geven. 
Op deze zondag zullen we natuurlijk aandacht 
schenken aan 499 jaar Hervorming. We doen dat 
onder andere door te kijken en te luisteren naar een 
video met Bisschop Younan. Behalve de Lutherse 
bisschop van Jordanië en het Heilige Land, is hij ook 
de president van de Lutherse Wereldfederatie. Hij 
geeft ons een uitleg over Johannes 15: de wijnstok 
en de ranken. Daarbij legt hij de nadruk op “eenheid 
in verscheidenheid”. Het zou natuurlijk heel goed 
kunnen zijn dat we als brieflezing kiezen voor een 
stevige tekst uit de brieven van Paulus. Eenheid in 
verscheidenheid is ook bij de apostel een belangrijk 
thema. 
Eerlijk gezegd aarzel ik of we “een vaste burcht”, het 
zo genoemde Lutherlied gaan zingen. Na de 
melodierestauratie van 1973 zingen we weer de wijs 
zoals Luther die zelf heeft geschreven. Maar die is 
niet gemakkelijk. En de tekst van Luther is maar al te 
vaak triomfalistisch uitgelegd. Psalm 46, Luthers 
inspiratiebron, is een goed alternatief. We kijken de 
kwestie nog even aan… 
Er is nog een tweede aspect van deze dienst 
waarvoor uitdrukkelijk uw aandacht wordt gevraagd. 
Het is vandaag oogstdienst. In voorbeden en 
dankgebed en in de goede gaven die zijn 
aangedragen om te worden uitgedeeld, danken we 
God voor gewas en arbeid. 

Ds. D. Pruiksma 
 

Zondag 6 november 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Deze zondag lezen we uit Jesaja 1, 18-26 en Lucas 
19, 41-48. De stad Jeruzalem staat centraal. Maar 
ook lezen we over Jezus' verdriet en zijn woede, of 
misschien onmacht, over het lot van deze stad en de 
dingen die er in de tempel gebeuren. Er is 
oppasdienst, kinderdienst en stamtafel. Iedereen 
welkom! 

Ds. Marije Hage 

 

Zondag 13 november 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
 
Jeugddienst 
Thema: ‘Je mag er zijn!’  
Aanvang: 10:00 uur 
Ds. Sietske Blok  
Met medewerking van de jeugddienstcommissie 
 

 
 

 
 
 
 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 
 

 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● In memoriam 
 
 

Metje van Proosdij – Wildschut 
 

1 november 1921 – 29 september 2016 
 
In het licht van Pasen gedenken wij Metje van Proosdij-Wildschut (roepnaam Meta). Zij overleed in de leeftijd van 
94 jaar. De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op 6 oktober, voorganger was ds. Hage. We hebben 
haar met heel veel bloemen en liefde omringd. We lazen psalm 23, waarin we iets teruglazen van de manier 
waarop Meta zich heeft kunnen overgeven aan de gang van haar leven en ook aan de dood. Met 7 kaarsen gaven 
we aandacht aan alle facetten van haar leven. Meisje in de Middenstraat, vrouw van Klaas, moeder, 
schoonmoeder, oma en superoma. De spelletjes, de grapjes, het samen voetbal kijken. Maar ook de moeilijke en 
verdrietige momenten. Voor alles was een plaats. Haar familie en naasten sterkte en Gods nabijheid gewenst in 
het gemis.  
 
Ds. Marije Hage 
 
 
 
 

Jan van den Bosch 
 

23 augustus 1929 – 24 augustus 2016 
 
Jan van den Bosch was een boerenzoon, geboren in Nieuwer-Amstel, vlakbij Ouderkerk. Hij was een harde 
werker. Je kon altijd een beroep op hem doen voor klussen in huis, hij was erg handig. Hij was ook een 
familiemens, met name voor zijn kinderen en 5 broers en zuster. Ook was hij erg royaal, hij vierde zijn feestdagen 
uitbundig met familie en vrienden. De ziekte van Parkinson sloopte hem langzaam, de laatste maanden ging zijn 
gezondheid snel achteruit. Toch bleef hij blijmoedig, klaagde nooit. Zijn vrouw, Deliaantje, zorgde heel goed voor 
hem. Dag en nacht stond ze voor hem klaar. Op woensdag 24 augustus, een dag nadat hij 87 jaar was geworden 
is hij overleden. Op dinsdag 30 augustus is hij na een mooie plechtigheid op Carspelhof begraven.  
 
Ds. Marije Hage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De mensen van voorbij 

ze blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, 

in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
Hanna Lam 
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● Van de predikanten 
 

Ds. M.C. Hage 

 
Lieve mensen, 

 
Herfstvakantie 

Wanneer deze Onderweg uitkomt, zit mijn herfstvakantie er al weer op. Dat de dagen korter 
worden is altijd een fijne gelegenheid om wat meer naar binnen te keren. Wat leeft er in 
onszelf? In mijn vakantie heb ik een paar dagen het klooster opgezocht. De stilte kan heel 
veelzeggend zijn, en ik kan het iedereen aanraden. 

Kerksite ervaringen 
Een nieuwe reeks blokken met ervaringen komen er aan voor de kerksiters van 12-15 jaar. 

Willy Schulte en ik zijn al druk bezig om het eerste blok samen te stellen. De uitnodiging daarvoor zal in de week 
van 17 oktober zijn rondgestuurd. De data zijn 4, 11 en 18 november, vanaf 19.30uur zijn de jongeren welkom in 
het BIOS gebouw. Wij hebben er in ieder geval al weer heel erg veel zin in! 

Huwelijksjubilea 
Op 25 oktober viert de familie Dalmulder (Kantershof 539) hun 40 jarig huwelijksjubileum. En de familie W. van Dijk 
(Kostverlorenstraat) op 18 november hun 50 jarig huwelijk. Wat een jaren, en wat een weelde om dit met elkaar te 
delen!  

Pastoralia 
Wij zijn erg blij dat de operatie van Han op 't Land voorspoedig is verlopen en dat hij zich, nog steeds wel rust in 
acht nemend, heel goed herstelt. Alle gebeden, bloemen en kaartjes zijn erg op prijs gesteld. 
De halsslagader operatie van mevrouw Hoogendoorn (buitenveer 71) is gelukkig goed gegaan! Als het goed is, is 
zij bij uitkomen van deze Onderweg ook weer thuis. Natuurlijk volgt nu een periode van rust en langzaam weer 
vertrouwen in het lichaam krijgen, maar het is fijn dat dit in ieder geval achter de rug is. 
Ook Geertje Verhoef is na een korte periode van revalidatie in het Naarderheem van haar heupoperatie weer thuis. 
Ze is blij dat alles zo goed is gegaan en start met veel goede moed aan het verder aansterken en revalideren 
vanuit thuis. 
Verdrietig nieuws voor Map Verhoef, bij wie deze week longkanker is geconstateerd. Ze is blij met alle lieve 
mensen die haar verzorgen en in de gaten houden. Wij wensen haar veel liefde en troost en kracht, en bidden voor 
haar. 
 
Als team van kerkcontact, ouderlingen en predikant proberen wij zo goed mogelijk een oog en oor voor de 
gemeenteleden te hebben. Als er iets is, trekt u aan de bel? U kunt het PDC op de hoogte stellen via 
pdc@hetnet.nl of 0294-483993. 
 
Een heel vriendelijke groet, Ds. Marije Hage 
 

● Beroepingscommissie        ● Update projectgroep pastoraat 
 
Inmiddels is de advertentie voor de nieuwe predikant 
op twee websites geplaatst. De sluitingsdatum voor 
reacties was 5 oktober. Er zijn 9 reacties binnen 
gekomen. De beroepingscommissie heeft besloten 
om 4 kandidaten uit te nodigen voor een oriënterend 
gesprek. Het eerste gesprek heeft al plaats 
gevonden. De overige gesprekken vinden plaats voor 
eind oktober. Daarna zal de beroepingscommissie 
deze gesprekken evalueren en hopelijk kunnen we 
dan een of meerdere predikanten gaan horen, de 
volgende stap op weg naar een nieuwe predikant. 
 
Namens de beroepingscommissie,  
Marien Weststrate 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gemeenteberaad van 19 juni is al weer even 
geleden. Maar we hebben er als projectgroep 
pastoraat nog eens naar gekeken en hebben daarin 
drie thema’s ontdekt. We willen ze hier kort even 
noemen. 
(1) Heldere communicatie. Daarvoor is een heldere 
organisatie nodig, maar ook dat er lijntjes lopen 
tussen mensen. Het is makkelijker om iemand te 
benaderen, als je diegene al een beetje kent. Dat 
brengt ons op het tweede thema: (2) Er gebeurt al 
heel veel. Weliswaar is niet alles van wat er in en 
rond de protestantse gemeente gebeurt pastoraal 
van opzet. Maar al die activiteiten kunnen wel het 
netwerk versterken. Dat is toch het eerste vangnet, 
waar mensen een beroep op doen. 
Het derde thema heeft te maken met de krimp in 
formatie. Het is van belang om te bedenken (3)waar 
we de professionals (lees: predikanten) voor in willen 
zetten, en wat zij dus ook niet (meer) zullen doen. 
Hierbij kan het verhaal van de blote voeten dokters 
behulpzaam zijn. Maar daarover een volgende keer. 
Ds. Evert van Leersum 

mailto:pdc@hetnet.nl
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● Oogstdienst op 30 oktober 2016         ● Expositie in het Lichthuis 
 
De oorsprong van de oogstdienst is te vinden in het 
Bijbelboek Ruth. Hier mag Ruth aren lezen op het land 
van Boas. Dit omdat Naomi en Ruth het zeer arm 
hadden. In vroeger tijden namen gemeenteleden van 
kerken een stukje van de oogst mee naar de kerk, om 
dit ter beschikking te stellen aan de arme en zieke 
gemeenteleden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de 
huidige vorm van de oogstdienst m.n. fruitbakjes die 
uitgedeeld worden aan 75+-ers en zieken, waar al jaren 
door een groep mensen met veel enthousiasme aan 
gewerkt wordt. 
Om de kosten van de fruitbakjes te dekken wordt de 
opbrengst van de collecte op de zondag van de 
oogstdienst gebruikt.  
Doordat het aantal oudere gemeenteleden relatief 
toeneemt brengt de collecte niet meer voldoende op om 
deze kosten te dekken. Daarnaast zijn er de afgelopen 
jaren ook steeds meer gemeenteleden die er van afzien 
om een fruitbakje te ontvangen, om reden dat ze het al 
zo goed hebben en vinden dat het geld dat hiervoor 
wordt uitgetrokken beter besteed kan worden aan 
mensen die dit harder nodig hebben. Hierbij wordt 
gedacht aan de mensen die gebruik maken van de 
Voedselbank.  
Wij, als diaconie en oogstdienstcommissie, willen de 
gemeenteleden vragen er over na te denken of, en zo 
ja, hoe wij de oogstdienst beter tot zijn recht kunnen 
laten komen. 
Dit jaar wordt de “gewone” oogstdienst gehouden op 
30 oktober en tevens zal er een inzameling van 
goederen voor de Voedselbank gehouden worden. 
Daarbij bevelen wij de collecte van deze dienst ook van 
harte bij u aan om de onkosten van de fruitbakjes te 
kunnen dekken.  
 
De Oogstdienstcommissie en de Diaconie 
 
Om te kunnen reageren op deze oproep kunt u contact 
opnemen met: Aart Mul: tel:412017, email: 
diaconie@pgwd.nl of Wenny Schippers: tel:411530, 
email: wenny@schippersinstallatietechniek.nl 
 
P.S.: Mocht u nog mensen weten die in aanmerking 
komen voor een fruitbakje, dan kunt u deze aanmelden 
bij: Agaath Bakker, tel: 410896,  Ineke Sliggers, tel: 
775474,  Ankie Wiereyn, tel: 410722, Pitty Wijma, tel: 
416141 of Mini Selders, tel: 412585. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Frank Zindler. 

De volgende 
expositie in Het 
Lichthuis zal te 
zien zijn in de 
maanden 
november en 
december 2016. 

Frank Zindler is 
geboren in 
Indonesië. Na de 
oorlog keerde het 
gezin terug naar 
Nederland. Als 
jongeman is hij 
naar Australië 
geëmigreerd waar 
hij zijn studie 
architectuur heeft afgerond. 

Om zijn studie deels te kunnen bekostigen, maakte 
hij inkttekeningen van de Victoriaanse huizen in 
Melbourne. 

Sinds zijn pensionering is hij teruggekeerd naar 
zijn ware passie: de schilderkunst en die van het 
aquarel in het bijzonder. Aanhanger van de 
figuratieve kunst, zoekt hij altijd het poëtische en 
het transparante licht in de aquarel.  

Frank geeft les in aquarelleren bij de Vernissage in 
Bussum. 

Naast schilderen in de vrije natuur, heeft ook het 
stilleven zijn bijzondere belangstelling. 

Met veel succes heeft Frank afgelopen zomer 
geëxposeerd op 2 tentoonstellingen in Frankrijk. 
Meer werk van Frank is te zien op zijn website: 
www.frankzindler.nl 

Het resultaat van zijn werk kunt u bewonderen in 
Het Lichthuis. 

De expositie is te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Het Lichthuis: dinsdag-
,woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.00 
uur 

Namens de werkgroep, 

Lia Bogerd   

 

N.B. De familie Zindler nodigt u uit voor een 
feestelijke opening ter ere van de expositie van 
Frank Zindler, die te zien zal zijn in de maanden 
november en december in het Lichthuis. Dit 
feestje zal gehouden worden op donderdag 
3 november van 15.00 – 17.00 uur in het 
Lichthuis. U bent welkom! 
 

mailto:diaconie@protestantsegemeenteweespdriemond.nl
tel:411530
mailto:wenny@schippersinstallatietechniek.nl
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P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

 
 

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
 

dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 

Telefoon: 06 100 59 464  
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

 
 

Kijk op onze 
vernieuwde webwinkel 

voor het leveren van zowel 
rechthoekige als ronde luchtkanalen. 

 

www.degrootluchtkanalen.nl 
 

tel: 0294-413086 
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● Van de diaconie 

 

Ons motto: 
Mensen tot hun recht laten komen  

Mensen hebben basisrechten, o.a. op onderdak, eten, kleding en veiligheid. Die basisrechten verzilveren is niet 
altijd gemakkelijk, niet voor geboren en getogen Nederlanders, en niet voor nieuwkomers. Onwetendheid zorgt 
ervoor dat inwoners hun rechten niet kennen en voorzieningen niet weten te vinden.  
En bureaucratie, communicatieverschillen en niet weten hoe je je moet presenteren leiden ertoe dat zij moeite 
hebben er toegang toe te krijgen. 
 
Dit speelt in sterke mate in Amsterdam Zuidoost, een multicultureel stadsdeel. Er wonen veel hardwerkende 
gemotiveerde nieuwe inwoners. Met talent bouwen zij een nieuw leven op. Vaak gebeurt dat vanuit het niets, 
vandaar dat een kwart van de bevolking op of onder een minimum leeft. Het is ook een relatief jonge bevolking, 
dus kinderrijk en klaar om te verhuizen zodra het wat beter gaat. Deze mensen verdienen onze steun bij hun 
inburgering. 
 
In Stap Verder gaan we op zoek naar de kracht, kennis en vaardigheden van bezoekers om die te versterken zodat 
zij bestaande kansen kunnen benutten. Alle inwoners, ongeacht ras, geloof, afkomst, sekse zijn er welkom. Wij 
ontwikkelen activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost zelf de toegang tot kennis over regelgeving en 
voorzieningen te bieden. 
Zodat zij tot hun recht komen!  
Stap Verder biedt ook gratis Nederlandse les en taalmaatjes, allen vrijwilligers. 
In Stap Verder is ook het spreekuur van Dokters van de Wereld gevestigd 
 

Samenwerken... 
Het zou ons erg welkom zijn met personen, organisaties en kerken in de nabije (of ook iets bredere) omgeving een 
relatie aan te gaan die ‘Stap Verder’ verankert in de regio. Een groot en breed netwerk is voor ons functioneren 
van belang, zowel voor vrijwilligers, advies van deskundigen als voor financiële bijdragen. 
Stap Verder is een initiatief van zes lokale kerken, verenigd in de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum 
Bijlmermeer (SPDCB), en de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA). 
 
Stap Verder, Diaconaal  
Oecumenisch Centrum Zuidoost  
Hoogoord 187A  
1102 CJ Amsterdam Zuidoost  
Tel: 020-8457566 
erikafeenstra@stapverder.org  
website: www.stapverder.org 
 
Triodosbank rek. nr.  
NL 59 TRIO 0390507687 
t.n.v. Stichting Pastoraal  
Diaconaal Centrum Bijlmermeer  
 

 
● Orgaandonatie vanuit christelijk-ethisch perspectief 
 
Voor mijn studie Master Predikant aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) doe ik verschillende 
opdrachten in uw gemeente. Daarom heb ik een bijeenkomst georganiseerd op donderdagavond 3 november om 
20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) over orgaandonatie vanuit christelijk-ethisch perspectief. Ik zal dan Maarten 
Lubbers interviewen, een gepensioneerd vaat- en transplantatiechirurg. Maarten Lubbers is zeer actief in de 
Remonstrantse gemeente Vrijburg in Amsterdam. In het interview zal worden ingegaan op zaken als autonomie, 
het respect voor het mysterie van leven en dood en zeker ook de vrijheid om daarbij de vrijheid te houden om geen 
keuze te maken voor of tegen het afstaan van organen. Dit is in elk geval een heel actueel onderwerp, omdat 
recentelijk de initiatiefwet Orgaandonatie is aangenomen in de Tweede Kamer. Na het interview is er gelegenheid 
tot vragen en discussie.  
Ik hoop u te ontmoeten op donderdagavond 3 november, maar anders ontmoet ik u zeker bij bijvoorbeeld een 
eredienst of tijdens een pastoraal gesprek.  
 
Fred Toetenel, 
Predikant-in-opleiding (PThU) 
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● Informatief 
 

Mediatieve/stilte vieringen  

 
In de kapel in de H.H. Laurentius en Maria 
Magdalenakerk. In deze vieringen gaat het  erom 
met God te zijn, bij Hem te vertoeven. Hem te 
ervaren als de bron van ons bestaan.  
In deze viering overdenken we een psalm. Vaak 
sluiten wij af met een lied waarna we samen een 
kopje koffie of thee drinken. Woensdag 16 november 
om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom. 

 
 
 

Dank 

 
Graag willen wij u dankzeggen voor de vele reacties 
en kaarten die wij ontvingen tijdens de ziekenhuis 
opnames van Els. Zoveel medeleven doet een mens 
goed. 
 
Groet Els en Luc Cornelissen. 
 
 

Lezing van Claartje de  Kruiff  
 
Op donderdag 17 november om 20.00 uur in de 
pastorie van de H. Nicolaas, Herengracht 83 in 
Muiden. 
 
Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een 
betekenisvol leven.  
 
Dominee Claartje Kruiff schreef een boek over grote 
en kleine levensvragen, vragen over ‘zin’ en ‘onzin’ 
waarmee zij in haar eigen leven en in haar functie als 
voorganger mee te maken krijgt. Op een open en 
kwetsbare manier doet zij verslag van haar poging 
betekenis te vinden in haar leven. Vragen waar jong 
en oud tegenaan lopen. Ze nodigt uit om mee te 
denken over wat nu echt belangrijk is in relaties met 
anderen, in je werk, betaald of vrijwillig, in het grote 
geheel en over wat voor levenshouding daarbij past. 
Als gesprekspartner probeert zij mensen binnen en 
buiten de kerk op weg te helpen in al hun momenten 
van vreugde en verdriet.  
U bent van harte uitgenodigd om bij deze lezing 
aanwezig te zijn  
 
 
 

Broodmaaltijd voor 50 plussers 
 
Zondag 13 november a.s. is het weer zover. Tijd voor 
een gezellige broodmaaltijd. En natuurlijk zingen we 
ook weer bekende liederen. Van harte welkom! 
 
Waar: Het Lichthuis 
Datum: Zondag 13 november 2016 
Tijd:  16.00 u. - 18.15 u. 
 
Opgeven kan tot donderdag 10 november 12.00 u bij 
het PDC tel.483993 
 
Graag tot dan! 
 
 

Koffie  en soep op donderdag 
 
Donderdag 3 november kunt u weer terecht in het 
Lichthuis voor ‘Koffie en soep’. U bent van harte 
welkom vanaf 10.30 uur om onder de koffie wat te 
praten over een onderwerp dat ons bezig houdt, of 
iets luchtigers en eventueel te helpen met maken van 
de soep die rond 12.30 uur wordt opgediend met een 
broodje. Soepliefhebbers worden verzocht zich wel 
even op te geven van te voren. Hetzelfde geldt voor 
mensen die gehaald willen worden per auto. 
Mevr. Mak, tel.432588,  opgeven t/m  dinsdag  
1 november. 
 

 

Kerkcontact 
 
Ontvangen van Mw. P. via Mw. T € 10,00. 
  
Hartelijk dank, Pitty Wijma. 
 
 

Protestantse Vrouwen Op Weg 

 
Maandagavond 7 november is onze creatieve avond. 
Dan zijn we alvast heel druk bezig voor de Bazaar. 
Ideeën zijn welkom. Wilt u deze avond ook 
levensmiddelen meenemen? Iedereen van harte 
welkom om  19.45 uur in Het Lichthuis Waagplein 10. 
Om  19.30 uur staat de koffie klaar. 
 
Vrijdag 11 november is de dag van onze BAZAAR. 
Willen de dames die ‘s morgens helpen om 9.30 uur 
aanwezig zijn en via de achterdeur komen. 
Eigenbaksel is heel welkom. We hopen weer op een 
gezellige geslaagde Bazaar dag. 
 
Namens het bestuur,  Tini van Bodegraven 
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● Berichten 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 11 november wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 12 november wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

 

Vrijdaggroep: 
Bert Lans  Henk Nagel 
Tel. 0294 414 290 Tel. 06 514 147 44 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 

Verandering van Gedrag 
 
Het gedrag van mensen met dementie kan heel erg 
veranderen. Voor mantelzorgers is dit vaak het 
moeilijkste onderdeel van het hele dementieproces. 
Vanavond wordt uitleg geven waarom het gedrag van 
mensen met dementie verandert en worden er tips 
gegeven om hier op een goede manier mee om te 
gaan. 
Gastspreker: Selma te Boekhorst, psycholoog Vivium 
zorggroep 

 
3 november 2016 19:30 uur 
  
Restaurant Hart van Weesp, Herengracht 35, Weesp 

 
 
 

Film: Les Choristes 
 
Clément Mathieu, een werkloze muziekleraar, 
accepteert een baan op een tuchtschool voor 
minderjarige jongens. Geschokt als hij is door het 
harde en in zijn ogen weinig effectieve beleid van de 
directeur, besluit hij de jongens kennis te laten 
maken met muziek en richt een klaskoortje op. Deze 
aanpak werpt zijn vruchten af ondanks de 
aanvankelijk sterke tegenwerking van de directeur. 
Maar er spelen 
duistere krachten en 
is Matieu’s aanpak 
daar wel tegen 
bestand? 
Een boeiende film die 
wordt vertoond op 
woensdag 16 nov. 
a.s. vanaf 20.00 uur  
in het Lichthuis 
(Waagplein 10). Entree € 2,=. 
 
 

Verjaardagfonds 
 
Alle gulle gevers en alle medewerkers/sters worden 
weer heel hartelijk bedankt! Er is met elkaar weer 
een mooi bedrag opgehaald, te weten: € 1115,90 
 
Er is nog steeds een wijk vacant, namelijk de 
wijk: 
Sinnigvelderstraat en de 
Gemeenschapspolderweg 
 
Als u geïnteresseerd bent of eerst informatie wil, 
neem dan alstublieft contact met mij op. 
 
Elly Lijnsvelt-van Dusseldorp 
Rembrandt van Rijnstraat 129 
Tel.nr: 410810 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 
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● In aanloop naar de Kerst-inloop 2016 
 
Elk jaar is er een groep mensen in Weesp, die het prettig vinden om eerste kerstdag met elkaar door te brengen. 
Vaak zijn dat ouderen of mensen zonder familie in de directe omgeving. Ook mensen die geen vast woon- of 
verblijfplaats hebben of zich financieel geen Kerstfeest kunnen permitteren, zijn van harte welkom. Al jaren 

organiseren de plaatselijke kerken voor hen een “Kerst-inloop” 

Net als vorige jaren wordt de kerst-inloop gehouden in het “Lichthuis”. Tussen 12.00 en 13.00 uur heten we 
iedereen van harte welkom. Gedurende de middag worden activiteiten verzorgd. Tijdens een uitgebreid kerstdiner 
luisteren we naar een kerstverhaal, we zingen wat en spelen het favoriete BINGO spel, waarbij leuke prijzen te 
verdienen zijn. Na een laatste kopje koffie gaat iedereen tussen 18.00 en 18.30 uur 
weer huiswaarts. 
Vorig jaar heeft een aantal mensen van buiten de kerk de organisatie opgepakt, omdat 
mijn gezondheid te wensen overliet. Dit jaar wil ik de organisatie wel weer op mij 
nemen, maar … ik kan niet meer een hele eerste Kerstdag fysiek aanwezig zijn en 
aanspreekpunt zijn voor iedereen. 
Dat betekent dat er meer helpende handen nodig zijn. 
 

GEZOCHT: Helpende handen. 
- Dagvoorzitter. 
- 2 mensen die willen helpen met het bedenken en uitvoeren van het diner. 
- 4 Gastvrouwen en/of gastheren voor ontvangst en als gesprekspartners. 
- 2 Mensen die een Bingo verzorgen en begeleiden. 
- 2 Mensen die bereid zijn om presentjes te verzamelen voor de Bingo. 
- 2 Mensen die helpen met schenken en bedienen van de drankjes 
- 4 Mensen die het Kerstbuffet uitserveren. 
- Ongeveer 3 chauffeurs voor de “Taxidienst”: er zijn mensen die gehaald en later weer naar huis 

gebracht moeten worden. 
- 4 Mensen die vanaf 18.30 uur willen komen helpen met opruimen en schoonmaken. 

 

Wie helpt op één van deze terreinen (of meerdere) de helpende hand te bieden? Laat het mij zo snel 
mogelijk weten! Uiterlijk 24 november. Vele handen maken het werk lichter! 
 
Annelies Westra, Nieuwstraat 34, Weesp. TEL: 0294-413447 of 06 28 50 45 80. MAIL: a.westra@kpnplanet.nl 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën en de voorbereidingscommissie, Annelies Westra - van den Berg 
 
 
 

●Voor de jeugd 

 



 

16 Onderweg 

 
 

Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 

 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

 

~ Bazaar ~ 
 

met 
Vele leuke koopjes, Rad van Avontuur 

en vele andere verlotingen 
 

Gezellig restaurant 
Met koffie, thee, gebak en heerlijke soep 

 
11 november 2016 

10 tot 22 uur 
Het Lichthuis 

Waagplein 10 Weesp 
 
 

~ Bazaar ~ 
 

 

 

 

PRAKTIJK LEVENSLUST 
Coaching en begeleiding 

 

Een plek om weer op adem te komen 
Ruime ervaring in het begeleiden van echtparen 

En het werken met individuen en groepen. 
Ook begeleiding bij levensproblematieken. 

Alles op basis van Haptonomie en Gestalttherapie 
 

Prinses Beatrixlaan 42 
1381 AJ Weesp 
0294 412 892 

praktijklevenslust@gmail.com 

www.praktijklevenslust.nl 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

maten 36 t/m 52 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


