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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen e-mail): woensdag en vrijdag 

Beste opbeltijden: ma, di en do rond 17.00 uur 
 

 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe, en do van 9.30 – 12.00 uur 

Het Pastoraal Diaconaal Centrum is geopend op maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en 24 uur 

telefonisch te bereiken op nr 0294 - 483993 e-mail: pdc@pgwd.nl 
 

 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink,  

Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzitter_cvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretaris_cvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeester_cvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 

Tel. 0294 410 308, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Dennis Been (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 2: vrijdag 13 januari 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 23 januari. 

Activiteitenperiode: 25 januari en met 14 februari 2017. 

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Zondag 8 januari 
1

e
 zondag van Epifanie 

Doop van de Heer 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. D. Pruiksma, Weesp 
  viering Heilig Avondmaal 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte ZWO, Romakinderen 

2
e
 collecte kerk 

 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur kandidaat P. de Koning, Heteren 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 
Biosgebouw, Middenstraat 
10.00  kerksiteviering 
 

Zondag 15 januari 
2

e
 zondag van Epifanie 

Bruiloft te Kana 
 
H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk, 
P.J.Troelstralaan 19 
10.00  uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  oecumenische dienst 
  koffiedrinken na de dienst 
  
1

e
 collecte raad van kerken (plaatselijk)  

2
e
 collecte oecumenisch diakonaal centrum 

Stap Verder 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Ds. W. v.d. Brink,Veenendaal 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

  

Zondag 22 januari 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Dhr. F. Toetenel, Amsterdam 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
   
1

e
 collecte catechese en educatie  

2
e
 collecte kerk 

 
Het Lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Proponent A. Langeweg, 

Hoevelaken 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte catechese en educatie 

2
e
 collecte kerk 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
20 januari  Dhr. Herderschee 
 
 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
Niet bekend 
 
 

 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie 

en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig 

en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk 

na een afspraak. 

 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
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● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De foto op 
de voorkant is 
gemaakt door 

Annelies Westra. 
 

Hebt u een mooie 
foto van onze kerk? 

Stuur hem naar 
de redactie! 

 

Kerktaxi 
 
Contactpersonen 
W.H. Remeijn 411588 
 
zondag 8 januari 
rit A/B Hr. v. Bodegraven 251841  
 
zondag 15 januari 
rit A Hr. G. Molenaar 411741 
rit B Mw. Mak 432588 
 
zondag 22 januari 
rit A/B Hr. J. Vree 412532 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
Vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 
ophalen oud papier, het papier graag buitenzetten vóór 8.00 uur 
 
Maandag 9 januari 
30-50 groep, Heemraadweg 607 20.30 uur 
contactpersonen: Henk de Groot (henk-irenedegroot@hetnet.nl) 
en Everdiene Geerling (e.geerling@xs4all.nl) 
 
Donderdag 5 januari 
Passage, Nieuwjaar wensen en  
de heer J. Bodisco Massink komt met een lezing 
over de psalmen 19.45 uur 
Rabobankzaal 
 
Donderdag 5 en 19 januari 
Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur 
 
Donderdag 5 januari 
Alzheimercafé, Hart van Weesp, Herengracht 35 19.30 uur 
Gastsprekers: Jarcine Spaander en Marianne Verstijnen  
 
Donderdag 12 januari 10.30 -13.30 uur 
koffie en soep 
voor soep opgeven bij Mevr. Mak tel. 432588 of 
mw. Aalpol tel 411983 
 
Zaterdag 14 januari 14.30 – 16.30 uur 14.111  
Project Kerkinactie, theologe Nienke Pruiksma  
Vertelt over haar zendingswerk in Brazilië 
Locatie: Lichthuis (zie p. 14) 
 
Woensdag 18 januari 
Weesper Filosofiekring 20.00-22.00 uur 
Leiding Dr. Heidi S.C.A. Muijen 
Opgeven bij: muijen@thymia.nl 
  
Zaterdag 21 januari 
Als je loopt heb je tijd om ergens stil te blijven staan 
Leiding: Nine v Kogelenberg, Patrick Kalwij en Wil Vree   
 

Ouderensoos 
Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

 
Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 

Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 

dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

 

U bent van harte welkom voor een 

praatje en een kopje koffie in Het 

Lichthuis, Waagplein 10, links van de 

Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 

geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 

mailto:henk-irenedegroot@hetnet.nl
mailto:e.geerling@xs4all.nl
mailto:muijen@thymia.nl


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. Evert van Leersum 

 

Reflectie 
  

 

Wat ik altijd bijzonder aan de roeping van de eerste discipelen vind, is dat Jezus langs het water loopt. Dat is ook 
wel logisch, want de eerste volgelingen zijn vissers; en die vind je aan de waterkant. Maar het heeft voor mij ook 
een symbolische lading. Langs de zee zie je de golfslag van de tijd én de weerkaatsing van de hemel. 
De aarde leeft in een voortdurende beweging van eb en vloed. De seizoenen keren in een vaste regelmaat terug 
en de zomer draagt de kiem van de winter al in zich. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd gaan. Er is niets 
nieuws onder de zon. 
 
Maar de hemel is steeds anders. De wind waait waarheen hij wil en de wolken veranderen voortdurend van vorm. 
Meestal vinden we echter geen tijd om languit in het gras te liggen en te kijken naar de voortdrijvende wolken. De 
wolken schoven boven ons voorbij En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag En ik riep: Scandinavië, en: eenden, 
daar gaat een dame, schapen met een herder (Nijhoff, De wolken) Maar wanneer we langs het water lopen zien 
we de hemel weerkaatst op de aarde. 
 
Dat beeld ontroert me. Mensen die te druk zijn met de dingen van alledag, die in beslag genomen worden door de 
vele dingen die telkens gedaan moeten worden; mensen die vergeten zijn omhoog te kijken, die niet weten hoe ze 
bidden moeten, laat staan dat ze weten hoe te danken; mensen die terneergeslagen zijn en gebogen door het 
leven gaan; mensen die alleen op de aarde gericht zijn, op  zaaien en oogsten en leven van wat ze verdienen; ze 
kunnen allemaal, hoe verschillend ze ook zijn, in de diepte van het water de hemel opmerken. 
 
Misschien is dat voor ons ook wel de enige manier om de hemel te ontdekken Want nu zien wij nog door een 
spiegel, in raadselen, schrijft de apostel Paulus ergens. Het wateroppervlakte is gerimpeld; de zee is zelden kalm 
en rustig.  
 
Maar wie goed kijkt, ziet beneden zich de wolken die voorbijgaan.  
 
De hemel groet ons. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Onderweg 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 
 

Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 
 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

   

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

  

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

 
 

 

 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 

zondag 8 januari 
1

e
 zondag van Epifanie 

Doop van de Heer 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Wanneer op 6 januari de drie koningen hun intrede in 
de kerstgeschiedenis hebben gemaakt, wordt op de 
eerstvolgende zondag de draad van de 
evangelielezingen opgepakt met de lezing over de 
doop van de Heer. Nu we een kerkelijk jaar zijn 
begonnen waarin Matteüs de leidraad vormt, lezen 
we de doopgeschiedenis uit Matteüs 3: 13-17. Het 
gaat om een voor Jezus fundamentele 
geloofservaring. Wat de anderen hebben gezien en 
gehoord staat niet vermeld. Maar Hij zag een open 
hemel en de Geest als een duif. 
Dat andere sacrament van onze kerk, het 
avondmaal, vormt het tweede brandpunt van de 
dienst. We bidden het tafelgebed, zingen het 
lofgebed met de oeroude woorden van lied 402a en 
delen brood en wijn. Zo is Hij onder ons aanwezig. 
Lang geleden schreef ik voor de zondag van de doop 
van de Heer een lied. Daarvan tot slot een deel: 
Hij daalt in 't diepe water. 
Dit is zijn stervensuur. 
Maar deze mens, zo staat er, 
doopt ons met Geest en vuur. 
 
Ds. D. Pruiksma 
 

zondag 15 januari 
2

e
 zondag van Epifanie 

Bruiloft te Kana 
 
RK-kerk, P.J.Troelstralaan 19, 10.00 uur 
Op deze zondag bent u welkom in de oecumenische 
viering in de katholieke kerk op de Troelstralaan 19. 
Pater Jan Haen en ds Marije Hage hebben samen 
met de voorbereidingsgroep een mooie viering 
samengesteld. De dienst staat in het teken van het 
gebed voor de vrede. We lezen Ezechiel 36: 26-28, 2 
Korintiers 5:14-20 en Matteus 5: 23-24. Tot dan! 
 
Ds. Marije Hage 
 

zondag 22 januari 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
De derde zondag na de verschijning van de Heer 
noemt men ook wel  Adorate Deum, wat Latijn is 
voor: “aanbidt God”. De lezingen voor deze zondag 
zijn Jesaja 49:1-7 en Matteüs 4:12-22. Sinds oktober 
2015 ben ik actief in uw gemeente als predikant-in-
opleiding. Het is prettig én leerzaam om in uw 
gemeente verschillende activiteiten te mogen doen. 
In het kader van mijn opleiding ga ik op deze zondag 
voor het eerst voor in uw gemeente. Ik hoop u deze 
zondag te ontmoeten! 
 
Drs. Fred Toetenel 

 
 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn 
waarin jong en oud samen op een creatieve manier 
de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een 
doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en 
bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, 
samen eten en samen vieren.  
Voor vragen mail naar kliederkerkweesp@pgwd.nl of 
bezoek onze Facebookpagina ‘Kliederkerk Weesp’ 
 
 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 

 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● Van de predikanten 
 

Ds. M.C. Hage 

 
Lieve mensen, 
 
Kerst en oudennieuw 
Via deze weg wil ik u hartelijk 
bedanken voor alle mooie en 
ontroerende kerstkaarten die ik 
heb mogen ontvangen! Ik stel 
het enorm op prijs! Het was weer 
een drukke en fijne tijd, met alle 
voorbereidingen voor het 

kerstfeest en vele vieringen daaraan vooraf 
(Christmas Carols, de oudersoos, de kinderkerst) om 
een beetje in de kerststemming te komen.  
Nu 2017 is ingeluid, staan we voor de vraag wat gaat 
dit nieuwe jaar ons brengen? Enkele dingen die mij 
veel hoop en plezier geven, zijn:  
De kliederkerk die van start gaat (de eerste 
bijeenkomst is op 29 januari, om 16.30u!). Dit is een 
bijeenkomst voor kinderen en ouders waarbij op een 
creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen 
wordt ontdekt. 
De komst van een nieuwe collega. 
Het voortzettende proces van onderling pastoraat, nu 
begeleid door onze interimpredikant Evert van 
Leersum en de projectgroep pastoraat 
Twee studiedagen (in januari en februari) die ik ga 
doen als onderdeel van mijn nascholing over hoe je 
moet pionieren. Dit zal extra interessant zijn om te 
kijken hoe we de nieuwe wijk Weespersluis kunnen 
bereiken.   
Dit en nog veel meer...! Maar, ik hoop u natuurlijk 
allereerst te ontmoeten op 8 januari voor een 
nieuwjaarsborrel, waar we elkaar ook echt kunnen 

spreken en met elkaar het glas kunnen heffen op het 
nieuwe jaar. 
 
Pastoraat 
Terwijl ik deze kopij inlever, zijn mijn gedachten bij 
Geurt Groen. Hij verbleef enkele dagen in het Ter 
Gooi ziekenhuis in Hilversum, maar het gaat nu heel 
snel en de artsen verwachten dat hij een dezer 
dagen zal overlijden. Onze gebeden en gedachten 
gaan ook uit naar zijn naasten, familie en vrienden.  
Met mevrouw Breijer, die in de dienst van 11 
december onwel werd, gaat het gelukkig goed. Zij 
laat weten dat ze zich goed voelt en geen gevolgen 
van het onwel worden ondervindt.  
Hennie Schulp is na een val vervelend terecht 
gekomen. Na een korte periode in het ziekenhuis is 
zij nu weer thuis om te revalideren. Wij wensen haar 
heel veel sterkte en ook voor haar man, en familie. 
Met Tamme Westra gaat het niet lekker. Bij een 
serieuze ingreep is de kabel vanaf de elektroden 
vervangen in zijn hoofd, maar het heeft nog niet het 
gewenste resultaat. Wij bidden voor hem en wensen 
hem en Annelies heel veel sterkte en hopelijk snel 
verbetering! 
In gedachten en gebeden zijn wij bij iedereen die 
moeilijke tijden ondergaat, door ziekte, door 
vermoeidheid, door psychische klachten, door 
zorgen. Houd moed, ontvang en geef liefde, heel 
veel kracht en sterkte gewenst! 
 
Een heel vriendelijke groet, 
Ds. Marije Hage 
 

 

● Van de kerkenraad, november/december 2016 
 
Onderling pastoraat is een belangrijk onderwerp in dit seizoen. De projectgroep ‘structuur pastoraat’ heeft dit 
najaar gesprekken gevoerd met betrokkenen in onze protestantse gemeente. O.l.v. ds. Van Leersum heeft de 
kerkenraad ook over dit onderwerp gesproken: wat zou je missen als de kerk er niet meer was? wat verwacht je 
zelf van onderling pastoraat? In januari zal onderling pastoraat weer centraal staan in een dienst. 
 
De begroting 2017 van onze protestantse gemeente en de begroting 2017 van de diaconie zijn eind november in 
de kerkenraadsvergadering besproken en voorlopig vastgesteld. De begrotingen zijn verkort in Onderweg 
gepubliceerd en bij het PDC ter inzage gelegd. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de begrotingen. De 
begrotingen zijn nu definitief vastgesteld.  
 
De aangepaste plaatselijke regeling en het huishoudelijk reglement hebben ter inzage gelegen en op zondag 9 
oktober jl. was er na de dienst gelegenheid om vragen te stellen. De kerkenraad heeft de aangepaste plaatselijke 
regeling en het huishoudelijk reglement vastgesteld. 
 
Ziekenhuistaxi: om persoonlijke redenen hebben twee van de drie rijders van de ziekenhuistaxi dit jaar 
meegedeeld dat zij ermee willen stoppen. Bij navraag is gebleken dat er vrijwel geen gebruik gemaakt wordt van 
de ziekenhuistaxi. Daarom is besloten het aanbod van ziekenhuistaxi te schrappen. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 8 januari: na de dienst is er eerst –zoals elke zondag- koffie en thee; daarna 
wordt er een hapje en een drankje geserveerd, zodat er alle gelegenheid is om elkaar een voorspoedig nieuw jaar 
te wensen!  
 
Atie de Vries, scriba 



 

 Onderweg 9 

● HOE ZO ……. NIETS VOOR U ??? 
 
Eind september heb ik mijn functie als voorzitter van de kerkenraad neergelegd nadat ik er twee termijnen van vier 
jaar op had zitten. Sinds een aantal jaren is het gebruikelijk om daarna ‘exit’-gesprekken te voeren met de 
afgetreden ambtsdragers over hoe zij kun kerkenraadsperiode hebben ervaren. 
Net als veel andere gemeenteleden ben ik ook door Ds.  Alida Groeneveld benaderd of ik ambtsdrager wilde 
worden. Op dat moment stond ik op het punt om met vakantie te gaan en kon er dus een tijdje over nadenken. 
Uitgerust teruggekeerd heb ik aangegeven dat ik wel ouderling wilde worden want in Diemen was ik lang diaken 
geweest en ik zag op dat moment wel een nieuwe uitdaging in het ouderlingschap. Achteraf gezien had ik nog 
teveel de manier van werken in Diemen voor ogen en voelde ik mij, als niet Weesper, toch wat ongemakkelijk in 
die rol. 
Toen duidelijk werd dat de toenmalige voorzitter om gezondheidsredenen haar ambtstermijn wilde beëindigen en 
het zoeken naar een nieuwe voorzitter niet wilde lukken, ben ik zo brutaal geweest om mijzelf aan te bieden 
aangezien ik op bestuurlijk niveau aardig wat ervaring had opgedaan in kerk, schoolbestuur, en honk- en 
softbalvereniging in Diemen. 
Ik heb namelijk helemaal geen hekel aan vergaderen! Ik vind het juist fijn om, als je ergens bij hoort, ook achter de 
schermen te kunnen kijken, mee te praten en mee te beslissen. 
Het bijzondere was ook dat ik vanaf het moment van “ja” zeggen er opeens helemaal bij hoorde. 
Voor een Weesper is dat misschien niet zo bijzonder, maar voor mij als Diemenaar was het opvallend. Tot die tijd 
voelde de kerk in Weesp absoluut niet open en gastvrij. 
Natuurlijk zijn er zaken geweest die energie hebben gekost, maar het deel uit maken van deze kerkenraad – deze 
fijne club mensen die op een integere manier het ‘kerkzijn’ in Weesp mogelijk houden -  heeft mij ook veel energie 
gegeven. 
Ik kan het dan ook iedereen aanraden om eens een tijdje mee te draaien. 
Zoals ik vaak tijdens mijn afscheidswoorden tegen vertrekkende ambtsdragers heb gezegd: “Er zijn nu eenmaal 
ook mensen nodig die een stukje verantwoording willen dragen” zonder die vele vrijwilligers te kort te doen. 
Vandaar mijn vraag: “HOE ZO……. NIETS VOOR U ??? 
 
Nicola Wink 

 
 
 
PROGRAMMA VAN DE WEESPER 

FILOSOFIEKRING  2016-2017 
 
Op 18 januari wordt van de filosofiecursus hervat, die 
wordt geleid door Dr. Heidi Muijen. In dit tweede deel 
van de cursus zal de praktische uitwerking van de 
theorie van filosoof Giovanni Rizzuto over Mediale 
levenskunst behandeld worden, met veel inbreng van 
de deelnemers. Onderwerpen die daar aan de orde 
zullen komen zijn onder andere humor, melancholie, 
spel, emotie, wijsheid, ouderdom en dood.  
Doordat deze onderwerpen redelijk op zichzelf staan 
kunnen ook geïnteresseerden die de eerste helft van 
de cursus niet hebben gevolgd mee doen.  
Data: 18 jan., 22 febr., 29 maart., 26 april., 31 mei. 
En 28 juni 2017 
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats: Het Lichthuis; Waagplein 10, Weesp 
Leiding: dr. Heidi S.C.A. Muijen 
 
Het boek dat ten grondslag ligt aan de cursus is 
“Mediale levenskunst Een interculturele polyloog” 
door Giovanni Rizzuto en is uitgegeven door ASN nv 
in 2014 (ISBN 978 90 5718 384 3) en kost € 24, 95 
 
Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven tot 
15 januari bij het pastoraal diaconaal centrum van de  
kerk tel. 0294 483993 of e-mail pdc@hetnet.nl en bij 
de gespreksleider muijen@thymia.nl voor deelname. 
 

Kliederkerk Weesp 
 

De Kliederkerk, wat houdt dit in vraagt u zich af? 
Lees gauw verder... 
De Kliederkerk is een nieuw fenomeen dat Nederland 
‘verovert’.  Het is ontstaan in Engeland onder de 
noemer Messy Church.  Messy staat voor de 
chaotische manier van leven tegenwoordig. Iedereen 
is druk met werken, de kinderen, het gezin en alle 
ballen hooghouden. Het leven is dus messy. In het 
Nederlands is dit dus letterlijk vertaald naar 
Kliederkerk. 
Sinds de introductie eind 2014 groeit het aantal 
Kliederkerken in Nederland.  De Kliederkerk is een 
vorm van kerkzijn waarin jong en oud samen op een 
creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen 
(her)ontdekken. Door samen te ontdekken, vieren 
en eten helpt deze vorm met name kinderen en de 
mensen om hen heen wat geloven in God en het 
volgen van Jezus Christus kan betekenen in hun 
dagelijkse leven. 
Op 29 januari 2017 vindt van 16.30 tot 18.30 uur de 
eerste Kliederkerk van Weesp plaats! Het belooft een 
mooie middag voor jong en oud te worden met als 
thema ‘de Ark van Noach’. In dit thema gebeurt er 
van alles: een mooi verhaal, liedjes zingen, je kunt 
knutselen en kliederen, doe een quiz... 
Kliederkerk is voor alle leeftijden, een bijzondere plek 
voor kinderen vanaf drie jaar, een bijzondere plek 
voor jong en oud: iedereen is welkom! 
 
(Zie de flyer op p.7 in dit kerkblad.) 
Namens de Kliederkerk Weesp: Marja, Gerda, Albert, 
Herco, Suzanne, Pauline, Bas, Carla en Irene 

mailto:pdc@hetnet.nl
mailto:muijen@thymia.nl
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● Actie Kerkbalans 2017              ● Update projectgroep Pastoraat 
 
Mijn kerk VERBINDT: Dat is het landelijke thema voor 
de komende Aktie kerkbalans 2017.  
 
Wij hebben eraan toegevoegd: OMDENKEN, het jaar 
thema voor onze gemeente. 
 
Wij vragen uw aandacht voor de komende  Aktie 
Kerkbalans 2017 die ook voor onze kerkgemeenschap 
zo belangrijk is, om de gemeente goed te laten 
functioneren, met predikanten, gebouwen medewerkers,  
etc. allemaal zaken die noodzakelijk zijn voor een 
levendige geloofsgemeenschap, en daar is nu eenmaal 
geld voor nodig.  Ook dit jaar zullen de vele vrijwilligers 
bij u de enveloppe inde bus doen en uw antwoord weer 
komen ophalen. Wij vragen uw aandacht voor de in de 
enveloppe bijgesloten folder waar duidelijk uitleg wordt 
gegeven waar wij als Protestantse Gemeente Weesp en 
Driemond voor staan en wat we willen zijn. Er gaat de 
komende  tijd het e.a. veranderen. Digitaliseren gaat ook 
bij Aktie Kerkbalans zijn intrede doen in 2018, wij 
verzoeken u om de in de enveloppe bijgesloten opgaven 
van uw bijdrage goed te lezen en aan te geven wat u 
wensen zijn voor 2018.Onze kerk heeft een ANBI status 
dat wil zeggen dat uw giften onder voorwaarden 
aftrekbaar zijn voor uw belastingopgave ook dat staat 
duidelijk in de bijgesloten folder vermeld. 
 
Wij rekenen op uw bijdrage. 
 
College van Kerk 
Rentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Beroepingswerk; stand van zaken 
 
Eerder hebben we u gemeld dat we in oktober met 4 
predikanten hebben gesproken, naar aanleiding van hun 
sollicitatiebrief. Na deze gesprekken viel één predikant 
af. 
In november en december hebben we een dienst 
bijgewoond van deze drie predikanten. Na dit “horen” is 
er weer één predikant afgevallen. 
Deze twee overgebleven predikanten hebben inmiddels 
kennis gemaakt met onze predikant, Marije Hage. 
Beide zijn uitstekende kandidaten, die volgens de 
beroepingscommissie uitstekend passen in onze 
gemeente. Maar helaas, we kunnen er maar één 
beroepen! 
In januari gaan we nog een dienst van hen bijwonen. 
Daarna zal de beroepingscommissie een besluit moeten 
nemen wie van de twee voorgedragen wordt aan de 
kerkenraad voor een beroep naar Weesp en Driemond. 
 
Namens de beroepingscommissie, Marien Weststrate 

 
Binnen de projectgroep Pastoraat 
spreken we herhaaldelijk over 
Omdenken. Maar wat bedoelen we 
daar nu precies mee? Wellicht dat 
twee voorbeelden het wat 
duidelijker kunnen maken. 
 
Jarenlang staat in een kadertje op pagina 4 van 
Onderweg de contactpersonen vermeld voor de 
Ziekenhuistaxi. In de praktijk blijkt hier nauwelijks 
gebruik van te worden gemaakt. Dat wil niet 
zeggen dat mensen nooit mee naar het ziekenhuis 
moeten voor bezoek of onderzoek. Maar het 
betekent dat binnen familie, vrienden, buren en 
bekenden er iemand gevonden wordt, die wil 
rijden. Er wordt dan ook over gedacht om 
binnenkort de contactpersonen voor deze vorm 
van dienstverlening niet meer in het kerkblad op te 
nemen. Daarmee verliezen we een vaste rubriek in 
het kerkblad, maar is de zorg voor elkaar natuurlijk 
niet verdwenen. Deze is alleen verschoven (om het 
eens deftig te zeggen) van de organisatie naar het 
eigen netwerk. En als iemand echt omhoog zit en 
geen vervoer kan vinden, dan is de diaconie altijd 
bereid om in te springen. 
 
Een ander voorbeeld begint juist met het 
diaconaat; en wel bij de jaarlijkse oogstdienst. De 
fruitbakjes die rond het begin van de herfst naar 
75+-ers en zieken gaan, zijn bedoeld als teken van 
meeleven vanuit de gemeente. Maar juist het 
rondbrengen van het bakjes leidt vaak tot 
verrassende bezoekjes en gesprekken. 
 
Pastoraat als ontmoeting tussen mensen die zich 
geroepen weten door de ene Heer, gebeurt dus op 
veel meer plaatsen en manieren, dan we soms op 
het eerste gezicht zouden denken. En dat is 
ongeveer wat we bedoelen met Omdenken. Niet 
zozeer iets anders gaan doen. Maar hetzelfde 
doen door er met nieuwe ogen naar te kijken. 
 
Ds. Evert van Leersum 
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P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

 
 

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
 

dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 

Telefoon: 06 100 59 464  
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

 
 

Kijk op onze 
vernieuwde webwinkel 

voor het leveren van zowel 
rechthoekige als ronde luchtkanalen. 

 

www.degrootluchtkanalen.nl 
 

tel: 0294-413086 
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● Taizé 2017 
 
Ben je tussen de 17 en 30? Ben je vrij van 23 t/m 30 
april 2017 (of kun je dat regelen)? Ben je 
geïnteresseerd in mensen, nieuwe ervaringen, 
nieuwe inzichten, contacten met jongeren (uit heel de 
wereld)? Mooi! Dan is een week naar Taizé vast iets 
voor jou! Bij deze nodig ik je uit om van 23 t/m 30 
april 2017 met ons naar Taizé te gaan. 
 
Een reis naar Taizé is een fijne manier om eens een 
voorjaarsschoonmaak in je hoofd te maken. Even tot 
rust komen, wat afstand nemen, de diepte ingaan en 
alle oppervlakkigheden achter laten in Nederland. 
Nader tot jezelf komen en dichter tot anderen. En 
dan ook nog gewoon een geweldige tijd hebben! 
 
Op zondag 23 april 2017 vertrekken we ’s 
morgens vroeg (waarschijnlijk rond 5 uur) met 
auto’s naar het piepkleine plaatsje Taizé (180 
inwoners) op een heuvel in Bourgondië, 
Frankrijk. Het plaatsje ligt tussen Lyon en 
Dijon. Zondag 30 april 2017 hopen we rond 
22.00uur weer in Weesp terug te zijn. 
 
Gedurende het hele jaar komen jongeren uit heel de 
wereld naar Taizé voor een Taizé-ervaring: een 
weekje zonder TV, radio en krant, een week van 
twee keer per dag warm eten met alleen een lepel, 
drie keer per dag met z’n allen stil zitten onder één 
dak samen met de broeders, onze gastheren, en 
meezingen met de bekende liederen (of ernaar 
luisteren). Kortom: een week meedeinen op het ritme 
van Taizé! 
 
Taizé is een broedergemeenschap: er wonen 
ongeveer 120 mannen, die ervoor gekozen hebben 
om te leven in de religieuze gemeenschap van Taizé. 
Zij beschouwen het als hun bijzondere opdracht om 
een welkom te zijn voor jongeren uit de hele wereld, 
een veilige plek waar jongeren zich thuis voelen en 

waar we met z’n allen een atmosfeer creëren van 
respect, waarin iedereen zich vrij en uitgenodigd kan 
voelen om zichzelf te zijn, uitbundig, actief of juist wat 
meer ingetogen en op jezelf, waar je de tijd en de 
ruimte hebt om eens aandacht te besteden aan wat 
echt belangrijk voor je is. De broeders heten 
iedereen welkom zonder vooroordeel en zonder te 
vragen naar geloof, rang, politieke overtuiging etc. 
 
De reis is in eerste instantie bedoeld voor iedereen 
tussen de 17 en de 30 jaar. Mochten er ook jongeren 
van 15 en/of 16 jaar belangstelling hebben, dan hoor 
ik dat ook graag. Als er mensen (mag ook 30+) mee 
willen als chauffeurs en/of begeleider van de 15/16-

jarigen, laat het me dan ook weten. Dan kan ik 
bepalen of we ook jongeren van 15 en/of 16 
jaar mee kunnen nemen. 
Bij opgave hoor ik ook graag of je in het bezit 
bent van een rijbewijs (en wil rijden) en/of een 
auto. 
 

Een week Taizé kost € 125,00 voor jongeren. Voor 
volwassenen (30+) geldt een tarief van: € 225,00. 
Hierbij is de reis, het verblijf (in barakken) en het eten 
en een deel van het drinken inclusief. 
 
Samengevat 
Vertrek: 23 april 2017, ongeveer 05.00uur 
Terug: 30 april 2017, ongeveer 22.00uur 
Kosten: € 125 (15 tot en met 29 jaar); € 225 (30+) 
 
Belangstelling/Vragen? 
Laat het weten aan Linda de Zeeuw via 
linda_de_zeeuw@hotmail.com.  
Bij opgave graag je naam en geboortedatum 
opgeven. Ook ontvang ik of je in het bezit bent van 
een rijbewijs (en wil rijden) en of dat je de 
beschikking hebt over een auto in die periode. 
Opgeven kan tot 18 maart 2017. 

 

● Expositie in het Lichthuis – van Bauke Wink 
 
De volgende expositie in Het Lichthuis zal te zien zijn in de maanden januari en februari 2017. 
Bauke is geboren in Diemen en woont sinds 2002 in Weesp. Naast zijn werkzaamheden in de 
grafische sector is hij altijd creatief bezig geweest o.a. met tekenen en schilderen. In zijn militaire 
diensttijd zijn er diverse cartoons van hem geplaatst in het tijdschrift van de marechaussee en in 
het Algemeen Handelsblad. Vanaf 1967 ontwerpt Bauke zijn eigen nieuwjaarskaarten, die soms 
een uiting waren van gebeurtenissen in het gezin, maar ook een link vormden naar het dagelijks 
leven in Nederland. Een van de vrienden van de familie heeft de kaarten bewaard en heeft het 
initiatief genomen om de kaarten te laten exposeren. Behalve cartoons en nieuwjaarskaarten 
maakt hij ook schilderijen. O.a. een replica van een blik op Weesp vanaf de Zwaantjesbrug. De 
recente brand in de toren van de Laurentiuskerk ontlokte hem de opmerking: “Gelukkig hebben wij 
het schilderij nog”. 
 
Het resultaat van zijn werk kunt u bewonderen in Het 
Lichthuis. De expositie is te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Het Lichthuis:  
dinsdag-,woensdag- en donderdagmorgen  
van 9.30 – 12.00 uur 
 
Namens de werkgroep, Lia Bogerd   
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● Berichten 
 

Kerkcontact 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar wensen de 
bezoekdames en de twee heren van kerkcontact u 
allen een goed 2017. We hebben het afgelopen jaar 
heel wat bloemetjes gebracht bij verjaardagen van de 
75 plussers in onze gemeente, ook bij lief en leed 
hebben we geprobeerd aandacht te geven, maar niet 
alles is bij ons bekend. Ook bij huwelijksjubilea hoort 
een bloemetje, (25, 40, 50 en 60 jarig) maar ook dat 
lukt niet altijd, want niet iedereen staat op onze lijst!  
Geeft u alstublieft aan ons door wanneer u een 
bezoekje op prijs stelt! Een groet van ons allen, de 
wijkhoofden: 
 
Agaath Bakker  tel. 410896 
Ineke Sliggers  tel. 775474 
Mini Selders  tel. 412585 
Ankie Wiereyn  tel. 410722 
Pitty Wijma   tel. 416141 
 
Recent ontvangen giften:  
 
Van de fam. V. € 5.00 en van N.N. € 25.00 via de 
fam. C./ Van mw. P € 10.00 via mw. T./ Van mw. C. € 
5.00 via mw. O. /Ontvangen € 5,00 van NN via mw. 
H. Tevens ontvangen een bedrag van € 20.00 en 
twee maal een bedrag van € 10.00. 
 
Hiervoor onze hartelijke dank 
 
 

Koffie  en soep op donderdag 
 
Op 12 januari bent u weer welkom op “Koffie en 
soep” in het Lichthuis. Om 10.30 uur is er koffie en 
vervolgens kunnen we wat te praten over een 
onderwerp dat ons bezig houdt of wat te luisteren 
naar een interessant stukje uit de krant. Een 
onderwerp waarover u graag zelf wilt praten of een 
stukje dat u getroffen heeft zijn welkom! Rond 12.30 
wordt de soep opgediend met een broodje. 
 
Soepliefhebbers worden verzocht zich wel even op te 
geven van tevoren. Hetzelfde geldt voor mensen die 
gehaald willen worden per auto. 
 
Mevr. Mak, tel.432588 of mevr. Aalpol, tel. 411983, 
opgeven t/m dinsdag. 
 

Opbrengst korenfestival 
 
Al vele jaren schenken we tijdens het korenfestival in 
de Grote Kerk glühwein, koffie, thee, limonade, wijn 
en warme chocomel. De netto opbrengst bedraagt dit 
jaar € 1330! Een geweldig mooi resultaat. Een grote 
groep medewerkers heeft dit resultaat weten te 
bereiken. Heel veel dank voor jullie hulp en inzet, 
zonder jullie was dit resultaat niet mogelijk geweest. 
 
Marien Weststrate 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 

 
 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 

 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 13 januari wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 14 januari wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 
 

Vrijdaggroep: 
Bert Lans  Henk Nagel 
Tel. 0294 414 290 Tel. 06 514 147 44 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
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● Berichten 
 

Nienke Pruiksma over Kerkinactie   
 

Nienke Pruiksma: elke twee jaar komen we, als 
uitgezonden medewerkers, terug voor verlof in 
Nederland. Één van de belangrijkste zaken tijdens 
die twee weken is het vertellen over het werk.  
Op zaterdag 14 januari 2017 hebben we Nienke 
uitgenodigd om te komen vertellen over haar project. 
Plaats:  Lichthuis 
Tijd:  Vanaf 14.30 inloop met thee  

en Braziliaanse lekkernij 
15.00 t/m 16.30 Presentatie door Nienke 
na 16.30 kunt u nog napraten met Nienke 

Info: https://www.kerkinactie.nl/projecten/dialoog-
tussen-verschillende-culturen-en-religie 

Steun: U kunt dit werk steunen door uw bijdrage in 
de bus die klaar staat op 14 januari 2017 te 
deponeren, of over te maken op rekening NL89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. het projectnummer 'Z 009426'  
De collecte in de Kerstnachtdienst was bestemd  
voor het werk van Nienke Pruiksma in Brazilië 
 

Als je loopt, heb je de tijd 
om ergens bij stil te staan 
 
Zaterdag 21 januari willen wij weer gaan wandelen. 
We hebben ditmaal gekozen voor een wandeling in 
de buurt. De Bommelsteinroute bij Nederhorst den 
Berg. Dit is een ANWB route die voor een groot deel 
langs de Vecht loopt. 
We verzamelden om 9.50 uur bij de kerk en gaan 
dan met auto’s naar Nederhorst den Berg. Bij 
Brasserie het Spieghelhuys kunnen wij dan starten 
met koffie of thee voordat wij aan de wandeling van 
ruim 10 km. beginnen. 
Als u mee wilt wandelen geef u dan zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk donderdag 19 januari, op bij 
het PDC. Dit met het oog op het aantal auto’s. 
 
Wil Vree, Nine van Kogelenberg en Patrick Kalwij 
 

Bedankje  

 
Voor allen die mij een kaart stuurde: Bedankt, erg fijn 
was dat. Ook prachtige bloemengroet. Via de 
kerktelefoon ben ik toch een beetje erbij. Allen 
gezegend 2017. 
 
Janny Bruin-van Gent 
 
 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 
Volhoudtijd van Mantelzorgers. 
 
Volhoudtijd staat voor de tijd dat mantelzorgers het 
volhouden om voor hun geliefde te zorgen. Om deze 
tijd te verlengen, organiseert thuiszorgorganisatie 
King Arthur familie en vriendengesprekken. Het 
resultaat van deelname aan deze gesprekken is vaak 
dat de mantelzorger zich minder alleen voelt staan. 
Bovendien verbetert het welzijn van de 
dementerende naaste. De King Arthur Groep heeft 
de methode “Mantelzorger kom uit de Kast” 
ontwikkeld. Met deze uitgave heeft de King Arthur 
Groep een erkenningsprijs gewonnen. 
 
Gastsprekers: Jarcine Spaander (King Arthur Groep), 
Marianne Verstijnen (Versa Welzijn Weesp) 
 
Locatie is het Hart van Weesp, Herengracht 35, 
1382AH Weesp. Datum: Donderdag 5 januari. De 
zaal gaat open om 19.00 uur. Het programma start 
om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. Koffie en thee zijn 
natuurlijk gratis. 
 
 
 
 
 
 

Kerstdiner 2016 
 

Op 14 december stroomde het Lichthuis vol voor het jaarlijkse kerstdiner. De zaal was feestelijk versierd en dhr. 
Oldert speelde kerstliederen op de piano. De kookgroep heeft haar best gedaan om een heerlijk 3 gangenmenu 

samen te stellen voor de 65 gasten. Iedereen was na afloop vol lof. 
De volgende gemeentemaaltijd is op woensdag 15 februari. U kunt zich opgeven bij het PDC. 

 

Charlotte Kortbeek 
 

   

https://www.kerkinactie.nl/projecten/dialoog-tussen-verschillende-culturen-en-religie
https://www.kerkinactie.nl/projecten/dialoog-tussen-verschillende-culturen-en-religie
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● Kinderclub “De Regenboog” 
 
Op een van de woensdagen voor kerst hebben de kinderen prachtige kerststukken gemaakt. De juffies vonden het 
wel een leuk idee om een winkeltje te beginnen om dan deze kerststukken te verkopen, ongeveer 35 stuks. Dit 
hebben we voor gesteld aan de kinderen , maar ze riepen in koor, dat ze het daar niet mee eens waren…..Jammer 
voor u dat er geen winkeltje is gekomen met deze prachtige kerststukken! We konden de kinderen geen ongelijk 
geven en ze hebben hun creatie met trots mee genomen naar huis. 
 Een week later hebben we het kerstfeest gevierd. We doen dit gezamenlijk, de oudste en jongste groep bij elkaar. 
Er is veel gezongen en gedeclameerd. De geboorte van de Heere Jezus is verteld en wat daarna allemaal is 
gebeurd. De herders kwamen op kraambezoek en later de wijzen uit het Oosten. We hebben bij de oudste een 
kerstlied aan geleerd: Een Koning is geboren. Heb je al gehoord? Hij kwam op aarde wonen, als baby’tje zo klein. 
Voor alle mensen groot of klein, wil Hij de Koning zijn. Er zijn 5 coupletten van dit lied en 
de  laatste regels zijn: Die Koning is dicht bij je, je hoeft niet ver op reis, Vraag Hem in ’t 
kribje van je hart, dan wordt het een paleis. Dat is de boodschap die we met kerst(en ook 
daarna) iedereen mogen mee geven! Na de pauze hebben ze sterren gemaakt van 
strijkkralen om deze op te hangen in de kerstboom of gewoon op je eigen kamer. 
Op D.V. Woensdag 25 januari beginnen we weer met een nieuw project. Dat betekent dat 
er weer rookworsten en stroopwafels te koop zijn! We hebben dit maal op nieuw gekozen 
om “Helpt u hopen” uit Nigtevecht financieel te ondersteunen om kook gerei aan te 
schaffen op de school in Oeganda. Enkele jaren geleden hebben ze de opbrengst besteed 

aan lesmateriaal voor op school. Jacobien Kalule komt op deze woensdagmiddag hier 
over vertellen op de club. Vindt u het leuk er bij te zijn, van harte welkom!!  Op D.V. 
Maandagavond 6 februari komt Jacobien ook bij de vrouwen vereniging: ”Vrouwen op 
weg” vertellen over dit project. Het is geweldig om zoveel mensen te bereiken en 
bekendheid er aan te geven, om dit project te doen slagen. Mocht u al zin hebben in 
rookworsten en of stroopwafels, bel Elly v.Beek (telefoon 416975) en ze komt het bij u 
thuis bezorgen. 
Kinderen die nog niet geweest zijn, weet dat je van harte welkom bent! Elke woensdag 
middag van 14.15 uur tot 15.45 uur is er club in Het Lichthuis. Durf je niet alleen te 
komen, kom dan met je vriendje en of vriendinnetje. 

 
Tot ziens, de juffies: Marja, Willy, Elly en Joke. 

 

 
Verschijningsrooster Onderweg 2017 

 

 
 

Kopij dient uiterlijk vrijdagmiddag 13:00 uur ingeleverd te zijn, bij voorkeur per e-mail:  
kerkbladonderweg@pgwd.nl  
Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar:  
Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

nr datum kopij verschijningsdatum bijzonderheden

1 23-dec-16 2-jan-17 4-jan-17 t/m 24-jan-17

2 13-jan-17 23-jan-17 25-jan-17 t/m 14-feb-17

3 3-feb-17 13-feb-17 15-feb-17 t/m 7-mrt-17

4 24-feb-17 6-mrt-17 8-mrt-17 t/m 28-mrt-17

5 17-mrt-17 27-mrt-17 29-mrt-17 t/m 25-apr-17 4 weken

6 14-apr-17 24-apr-17 26-apr-17 t/m 15-mei-17

7 5-mei-17 15-mei-17 16-mei-17 t/m 13-jun-17 4 weken

8 2-jun-17 12-jun-17 14-jun-17 t/m 4-jul-17

9 23-jun-17 3-jul-17 5-jul-17 t/m 1-aug-17 4 weken

10 21-jul-17 31-jul-17 2-aug-17 t/m 29-aug-17 4 weken

11 18-aug-17 28-aug-17 30-aug-17 t/m 26-sep-17 4 weken

12 15-sep-17 25-sep-17 27-sep-17 t/m 17-okt-17

13 6-okt-17 16-okt-17 18-okt-17 t/m 7-nov-17

14 27-okt-17 6-nov-17 8-nov-17 t/m 28-nov-17

15 17-nov-17 27-nov-17 29-nov-17 t/m 19-dec-17

16 8-dec-17 18-dec-17 20-dec-17 t/m 9-jan-18

activiteitenperiode
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 

 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

 

Inlichtingen en opgave bij 

Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

PRAKTIJK LEVENSLUST 
Coaching en begeleiding 

 

Een plek om weer op adem te komen 
Ruime ervaring in het begeleiden van echtparen 

En het werken met individuen en groepen. 
Ook begeleiding bij levensproblematieken. 

Alles op basis van Haptonomie en Gestalttherapie 
 

Prinses Beatrixlaan 42 
1381 AJ Weesp 
0294 412 892 

praktijklevenslust@gmail.com 

www.praktijklevenslust.nl 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

maten 36 t/m 52 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


