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2 Onderweg 

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikanten 

Mw. Ds. M.C. Hage 

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp 

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl 

Vrije dagen (geen e-mail): woensdag en vrijdag 

Beste opbeltijden: ma, di en do rond 17.00 uur 
 

 

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum 

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381XP Weesp, tel: 0294-483993 

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, woe, en do van 9.30 – 12.00 uur 

Het Pastoraal Diaconaal Centrum is geopend op maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en 24 uur 

telefonisch te bereiken op nr 0294 - 483993 e-mail: pdc@pgwd.nl 
 

 

Kerkenraad 

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate  
Telefoon: 0294 411 080 

E-mail: voorzitter@pgwd.nl 

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB 

Weesp, tel 0294 450 041 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

 

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond 

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. W. van Dijk 

Telefoon: 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl 

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp 

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl 
 

Stichting Vrienden van de Grote Kerk 

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen 

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink,  

Tamme Westra. 

E-mail: vrienden@pgwd.nl 
 

 

PR Commissie 

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl 
 

Afkondigingen voor de dienst 

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur  

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp 

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzitter_cvk@pgwd.nl 

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp. 

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretaris_cvk@pgwd.nl 

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH 

Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeester_cvk@pgwd.nl 

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond: 

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57 

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83 

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 
 

College van Diakenen 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp 

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017. 

Secretaris: Cathalien Op ’t Land, telefoon 0294 418669. 

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond. 

E-mail: diaconie@pgwd.nl 
 

 

ZWO Commissie 

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin, 

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:  

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp 

Tel. 0294 410 308, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl 

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131 

voor reserveringen: Katinka Hilders 

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl 
 

Ledenadministratie 

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging: 

Mw. A.B. de Vries (scriba) 

E-mail: scriba@pgwd.nl 
 

Website Redactie 

E-mail: webredactie@pgwd.nl 
 

 

● Colofon 
 

Redactieraad 

Dennis Been (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker 
 

Eindredactie 

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 
 

Advertenties en bezorging 

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,  

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl 

Kopij 

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar 

kerkbladonderweg@pgwd.nl 

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: 

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp 

 

Sluitingsdatum Onderweg nr 6: vrijdag 14 april 13.00 uur. 

Verschijningsdatum: 24 april. 

Activiteitenperiode: 26 april en met 15 mei 2017.

Grote of Laurenskerk 

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp 

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp 

Website: www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

Koster: Mw. A. Bruin 

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl 

 

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis: 

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl 

 



 

 Onderweg 3 

● Erediensten 
 

Zondag 2 april 
5

e
 zondag v/d 40 dagen 

Judica, doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. Y Hsu, Baambrugge 
  stamtafelgesprek 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte binnenlands diaconaat 

2
e
 collecte kerk 

   
Het lichthuis, Waagplein 10 
19.00 uur Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte binnenlands diaconaat 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 9 april 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00  uur Ds. L.J.Th. Heuvelman, Naarden 
  koffiedrinken na de dienst 
  
1

e
 collecte jeugdwerk   

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Ds. G.J. Mantel, Huizen 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte jeugdwerk 

2
e
 collecte kerk 

 
Biosgebouw, Middenstraat 131 
10.00 uur kerksiteviering  
 

Donderdag 13 april 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  viering Heilig Avondmaal  
 
1

e
 collecte ZWO, (Roma kinderen) 

2
e
 collecte kerk 

 

Vrijdag 14 april 
Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
19.30 uur Ds. R. Visser, Amsterdam 
 

 

De illustraties op de voorkant en op p. 7 en 8 zijn 
gemaakt door Annelies Westra.  
Heeft u ook inspiratie voor een mooie 
voorpagina? Laat het de redactie weten! 

Zaterdag 15 april 
Paaswake 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
22.00 uur Ds. D. Pruiksma, Weesp 
  viering Heilig Avondmaal 
 
1

e
 collecte ZWO (Roma kinderen) 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 16 april 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage 
  koffiedrinken na de kerk 
 
1

e
 collecte diaconie (zie p.10) 

2
e
 collecte kerk 

 
19.00 uur Ds. J. Den Dikken, Nunspeet 
  Gereformeerde Bond 
 
1

e
 collecte diaconie 

2
e
 collecte kerk 

 

Zondag 23 april 
 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 
10.00 uur Dhr. F. Toetenel, Weesp 
  koffiedrinken na de dienst 
 
1

e
 collecte Eredienst en kerkmuziek 

2
e
 collecte kerk 

 

 

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel 
 
  geen kerkdiensten 
 

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk 
 
 15 april ( Pasen ) Mw. P. Sertons 

 
 

Jeugdwerk 
 

Iedere zondagochtend: 
Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. 
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst. 
 

Iedere zondagochtend: 
Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de 
kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of 
stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder 
Erediensten. 
 

Iedere zondagavond: 
Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ 
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur. 
 



 

4 Onderweg 

● Activiteiten en informatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerktaxi 
 
zondag 2 april 
rit A  Dhr. F. Lijnsvelt 410455 
rit B  Dhr. P. v. Lindenberg 412709 
 
zondag 9 april 
rit A  Dhr. G. Molenaar 411741 
rit B  Mw. M.A. Stevens 411271 
 
zondag 16 april 
rit A/B Dhr. W. v. Bodegraven 251841 
 
zondag 23 april 
rit A  Dhr. E. Post  416933 
rit B  Dhr. J. de Vries 450041 
 
 

Activiteitenagenda 
Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld 

 
Donderdag 30 maart en 13 april 
Creatieve groep 10.00 – 12.00 uur 
 

Donderdag 30 maart 
Pelgrimstocht Santiago     20.00 uur 
Mr. Troelstralaan 19, zaal open 19.30 uur 
 

Donderdag 30 maart 
Voorbereiding op de uitvoering van de Johannes Passion 
Inleiding: Mw. Ineke Radecker en Jan Broenink  20.00 uur 
 

Donderdag 6 april 
Alzheimercafé,      19.30 uur 
Hart van Weesp, Herengracht 35 
Gast: Mw. C. van Rees, Onderwerp: vragen aan de geriater 
 

Vrijdag 7 april en zaterdag 8 april 
ophalen oud papier, papier graag buitenzetten vóór  8.00 uur 
 

Maandag 10 april 
30-50 groep, Heemraadweg 607   20.30 uur 
Contactpersonen: Henk de Groot (henk-irenedegroot@hetnet.nl 
en Everdiene Geerling (e.geerling@xs4all.nl)  
 

Donderdag 13 april 
The Passion      20.30 uur 
 

Woensdag 19 april 
Passage, gast: Dhr. Huijsmans 
onderwerp: de betekenis van onze achternamen 19.45 uur 
Speeltuingebouw, Driemond 
 

Woensdag 19 april 
Gemeentemaaltijd 18.00 uur 
opgave t/m woensdag 12 april 
kosten € 6,00 p.p. 
 

Donderdag 20 april 
PCOB, sportduiken en onderwaterbiologie +jaarverg. 14.00 uur 
Gast: Hr. Isak Laurens 
 

Woensdag 26 april 
Filosofiekring, leiding Dr. Heidi S.C.A. Muijen 20.00-22.00 uur 
 Ouderensoos 

Elke dinsdagmiddag bent u van harte 
welkom in Het Lichthuis, Waagplein 
10, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kerkradio 
 
contactpersoon 
 

Hr. P. van Lindenberg 412709 

 

Verkoop van collectebonnen 
Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de 

volgende bedragen: €  12,00 (20 bonnen van €  0,60) 

   €  24,00 (20 bonnen van €  1,20) 

   €  30,00 (20 bonnen van €  1,50) 

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door 

betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 

t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 

Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u 

bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u 

thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling 

dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60. 

 

U bent van harte welkom voor een 

praatje en een kopje koffie in Het 

Lichthuis, Waagplein 10, links van de 

Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is 

geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur. 

mailto:henk-irenedegroot@hetnet.nl
mailto:e.geerling@xs4all.nl


 

 Onderweg 5 

● Meditatie door ds. J. den Dikken 

 

Op weg naar Pasen 

 
“Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heere! 

Hosanna in de hoogste hemelen”. Mattheus 21: 9b. 

We zijn onderweg naar Pasen. De komende weken 

komen we als gemeente steeds dichter bij Pasen. 

We gedenken dan de opstanding van Jezus. Het 

nieuwe leven. Ook de natuur helpt een handje 

mee. De ontluikende natuur. Lente, dat is nieuw 

leven. Bloemen, in vele soorten en prachtige 

kleuren, uitbottende bomen, de lammetjes in de 

wei. Schitterend om te zien. 

In dit tekstgedeelte lezen we over een 

feestvierende bevolking van Jeruzalem. Jezus 

komt de stad binnen. Het is kort voor het Pascha. 

De feeststemming zit er goed in. Ze halen Hem 

feestelijk in als Messias, als hun Koning. De 

verwachtingen zijn hoog gespannen. Woorden uit 

Psalm 118 worden aangehaald. Hosanna, dat 

betekent: geef toch heil, geef redding! En 

palmtakken in de handen, zoals ze deden en doen 

met het Loofhuttenfeest. 

Mooi om aan Jezus te vragen: Geef ons heil? Hij 

komt immers voor hun redding. Hij die komt in de 

Naam van de Heere. Wat een intocht. De mensen 

loven en prijzen Jezus. De hele stad in rep en roer. 

Palmtakken zwaaien en het Paasfeest voor de 

deur. Mooier kan het niet. Wij zijn op weg naar 

Pasen. Halen wij Jezus ook zo binnen in ons 

leven? Zijn we ook zo blij met Jezus? We mogen 

ook aan Hem oprecht vragen: Geef ons redding! 

Daarvoor kwam Hij naar deze wereld. Hij wil ook 

ons intens blij en gelukkig maken. 

Toch is er een kanttekening. Er staat: Hij rijdt op 

een ezel. Hier gaat een oude profetie in vervulling, 

die de profeet Zacharia heeft uitgesproken. Zach. 

9: 9. Die ezel moet je niet over het hoofd zien. 

Jezus geeft hier een duidelijk signaal af. Hij komt 

niet in aardse glorie. Hij komt niet om aardse glorie. 

Hij komt niet om de Romeinen te verjagen. Dan 

zou Hij op een statig paard gereden hebben. 

Omringd door een groots leger soldaten. Nee, Hij 

komt op een ezel. Hij komt om mensen te redden 

van hun grootste nood. Hun zondenood. Onze 

zondenood. Dat grote rotsblok van onze tekorten, 

dat kunnen wij niet van zijn plaats krijgen, maar 

Jezus wel.  

Die ezel, waarop Jezus rijdt, is een duidelijk signaal 

naar het kruis. Voordat het Pasen wordt komt eerst 

Goede Vrijdag. Hij is een Kruiskoning. Dat wil die 

ezel zeggen. Op weg naar Pasen komen we 

Goede Vrijdag tegen. Op de kalender. Daar 

kunnen we niet omheen. Maar heel belangrijk voor 

ons is dat wij bij de lijdende Heiland komen en 

weten en geloven: ik kan niet om de lijdende 

Heiland heen. Op Goede Vrijdag heeft Hij het voor 

mij persoonlijk ook in orde gemaakt. Aan de voet 

van het kruis worden we echt gered. Verlost. Daar 

leer je stamelen: Het is volbracht, ook voor mij. 

En toch is Hij Koning. Hij overwon dood en graf. Hij 

is nu aan de rechterhand van de Vader. Hem is alle 

macht gegeven. Is Hij ook uw en jouw Koning? Dat 

wil zeggen: heeft Hij het al voor het zeggen in uw 

of jouw leven? Als Hij Koning is in je persoonlijk 

leven, leef je voor Hem met heel je hart, heel je 

verstand en al je kracht. Palmpasen betekent: door 

de kieren van het lijden zien we al het licht van 

Pasen gloren. Hosanna in de hoogste hemelen. 

Nunspeet           J. den Dikken 
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Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

 
 

 

 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

 

 

 
 

Wereldwinkel Weesp 
Nieuwstraat 27 
1381 BB Weesp 

Telefoon 0294 417508 
 

 

 
Rijnkade 9, 1382 GS Weesp 
Tel  0294-412412 
Fax 0294-415118 
E-mail hagengroep@hetnet.nl 
Web www.hagengroep.nl 
 

 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

 

 

Inlichtingen en opgave bij 
 
 

Wijnand van Bodegraven, 
 
 

tel. 0294 251 841 

 

  

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 
 

 

 
 

 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 

Telefoon: 06 100 59 464  
koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 



 

 Onderweg 7 

● Rondom de vieringen 
 

Zondag 2 april 
5

e
 zondag v/d 40 dagen 

Judica, doe mij recht 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
2 april 2017 is de vijfde zondag van de 40-dagentijd. 
Deze zondag heet ook wel ‘Judica’, Latijns voor 
‘Verschaf mij recht’. De naam komt van de 
beginwoorden uit Psalm 43:1 (Judica me, Deus). De 
evangelielezing op deze zondag is Johannes 8: 46-
59 waarin Jezus wederom in een discussie is geraakt 
met enkele Joden. Dit keer draait het om woorden 
van Jezus over leven en dood. Over het kennen van 
God de Vader. Maar de Joden begrijpen Zijn 
woorden niet en beschuldigen Jezus van 
bezetenheid. Wie de woorden van Christus echter 
bewaart zal nooit de dood proeven.  
Voorganger in deze dienst is ds. Yasmin Hsu uit 
Baambrugge. Daarvoor heeft ze in Amsterdam 
gewoond. Ds. Hsu heeft haar predikantenopleiding 
aan de PThU te Utrecht voltooid, met bijzondere 
interesse voor de missiologie en crossculturele 
theologie. Ze houdt van fietsen, lezen, kunst en 
cultuur.  
 

Zondag 9 april 
Palmpasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Mijn naam is ds. Lennart Heuvelman, predikant van 
de Protestantse Gemeente in de Grote of St. 
Vituskerk te Naarden. Daarvoor was ik als predikant 
werkzaam in De Lier, daarvoor in Aagtekerke i.c.m. 
het ouderenpastoraat in de binnenstad van 
Vlissingen (St. Jacobskerk). Naast mijn werk als 
predikant in Naarden, ben ik voorzitter van de 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in 
Nederland. Met mijn vriendin Geertrui hebben we 
samen 5 kinderen.  
De dienst op Palmzondag, 9 april, kan niet anders 
dan een gepast opgetogen dienst worden. Gepast 
opgetogen, want hoewel de intocht in Jeruzalem 
feestelijk was, valt die onder de schaduw van het 
aanstaande lijden en sterven van Jezus. 'Heden 
hosanna, morgen kruisigt hem...' We lezen het 
verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem in het 
evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12: 12-24. 
Daarvoor lezen we in het Oude Testament de 
profetie van Jesaja, hoofdstuk 50:4-7. Het is de 
derde profetie over 'de knecht des Heren' zoals het 
genoemd wordt.  
De dienst zal alleszins feestelijk beginnen met de 
binnenkomst en de rondgang van de kinderen met 
hun versierde palmpasenstokken. Ik zie uit naar de 
dienst op Palmpasen in uw midden. We wensen 
elkaar een goede, inspirerende dienst toe! 
Ds. Lennart Heuvelman 
 

 
 
 

Donderdag 13 april 
Witte Donderdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 uur 
In deze avonddienst reizen we mee met het verhaal 
van Jezus in zijn laatste dagen. Het verhaal dat op 
witte donderdag centraal staat is de laatste maaltijd 
die Jezus deelt met zijn vrienden voordat hij verraden 
wordt. Het pesachmaal. Wij herinneren hem door de 
woorden en aansluitend door het vieren van het 
Heilig Avondmaal. Welkom allen om deze mooie 
dienst met elkaar te beleven. 
Na de dienst is er gelegenheid om in het Lichthuis 
samen The Passion te kijken.  
Ds. Marije Hage 
 

Vrijdag 14 april 
Goede Vrijdag 
 
Grote of Laurenskerk, 19.30 
De voorganger in de dienst van de Goede Vrijdag is 
Rob Visser. Als predikant verbonden aan de 
Protestantse Kerk van Amsterdam. Eerst werkzaam 
op het naburige IJburg en inmiddels als 
stadsdominee verantwoordelijk voor bovenwijkse 
activiteiten in de binnenstad. 
De dienst op Goede Vrijdag vormt eigenlijk met de 
viering op de Witte Donderdag en de Paaswake één 
geheel. Daarom wordt de viering in vele gemeenten 
op deze dag noch geopend noch beëindigd. Want 
begonnen is er op donderdag en geëindigd wordt er 
met de Paaswake. 
In deze viering willen wij het boek Prediker opslaan 
en aan de hand van een overweging over de tijd een 
andere schijnwerper plaatsen op het zo bekende en 
vertrouwde lijdensverhaal van Jezus Christus. 
Antwoorden zijn er niet, maar is een dienst niet ook 
bedoeld om met elkaar de goede vragen te (leren) 
stellen? 
Ds. Rob Visser 
 

 

 
 



 

8 Onderweg 

● Rondom de vieringen 
 

Zaterdag 15 april 
Paaswake 
 
Grote of Laurenskerk, 22.00 uur 
De viering van de paasnacht is de oorsprong van alle 
liturgie van de kerk. Wanneer we bijeenkomen in het 
donker dat de Stille Zaterdag besluit, dan is naar 
Bijbelse tijdsrekening de dag van de Opstanding al 
wel begonnen maar nog niet aangebroken! Op dat 
kantelmoment van het kerkelijke jaar gaan wij aan de 
hand van de Schriften de weg van donker naar licht. 
In het schemerdonker begint de dienst in stilte. Alles 
is nog in afwachting. Stel je voor dat er op de 
heuvels rond Jeruzalem al mensen staan die 
uitkijken naar het eerste licht. We roepen die 
wachters op de morgen toe: Hoe ver is de nacht? En 
ze antwoorden: het is tijd om op te staan uit de dood! 
Zo verschijnt het paaslicht in ons midden. Deelbaar 
licht. 
Vervolgens wijzen de Schriften ons de weg. Vanouds 
heeft de kerk in deze nacht uitvoerig de Torah en de 
Profeten geopend. Hoe zouden we buiten de lange 
weg van Israël het paasevangelie verstaan? Men 
nam er vanouds ook de tijd voor. De hele nacht 
immers werd er gewaakt. Deze nacht was ook bij 
uitstek het moment om de geloofsleerlingen door de 
doop deelgenoot te maken van de gemeenschap. 
Want wanneer wij met Christus ondergaan in het 
water van de dood, zo zeker zullen we ook met Hem 
opstaan tot nieuw leven. Daarom herdenken we in 
deze nacht onze doop en hernieuwen we onze 
doopbelijdenis. 
Nu klinkt ook voor het eerst weer het grote gloria. Die 
hymne heeft gezwegen in de lange vastentijd. Maar 
in deze nacht kan het “Eer aan God in de hoge” niet 
ontbreken. Het brengt ons bij de lezing van het 
Opstandingsevangelie. En wanneer langs de weg 
van Schrift en doop de kring is gevormd, worden 
brood en wijn gedeeld. Want in brood en wijn vieren 
wij de aanwezigheid van Christus in ons midden.  
Er wordt een klein koor gevormd dat in deze 
paaswake met ons zal meezingen. Paaskoor “Klein 
maar dapper” zogezegd. Frits Heil heeft zich bereid 
verklaard om het koor te leiden. Hij begeleidt ook de 
samenzang.  
Ds. D. Pruiksma 
 

 
 
 
 
 

Zondag 16 april 
Pasen 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
“Hij is niet hier” (Marcus 16, 6). We vieren Pasen! 
Komt allemaal naar deze vrolijke en bijzondere 
ochtenddienst! We hebben muzikale ondersteuning 
van het koor Living Colours uit Dronten. Zij zullen 
een paar mooie liederen zingen en ook zelf zullen we 
natuurlijk uit volle borst de bekende Paasliederen 
gaan zingen. Voor de allerkleinsten is er oppas, en 
voor de kinderen in de basisschoolleeftijd 
kinderdienst. Tot dan! 
Ds. Marije Hage 
 

Zondag 23 april 
 
Grote of Laurenskerk, 10.00 uur 
Op deze tweede zondag van Pasen gaan we verder 
met de opstanding van Jezus. Christus toont zich 
tweemaal aan zijn discipelen. De eerste keer is 
Tomas er niet bij. Tomas gelooft het niet. De tweede 
keer dat Jezus verschijnt aan zijn discipelen is 
Tomas er wel bij. Tomas wordt dan ook door Jezus 
geconfronteerd met zijn ongeloof. Het is goed om stil 
te staan bij de houding van Tomas. We lezen 
Johannes 20: 19-31 en 1 Petrus 1: 3-9. 
Dhr. F. Toetenel 
 

 
 
 
 

Voedselbank 
 

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het 
inleveren van producten ten behoeve van de 
Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in 
de Grote Kerk, ingang Waagplein. 
 

Wim Koole 
Coördinator Voedselbank Weesp 
Tel: 0294 411 816 
 

 
 

 
   Bezoekt u ook eens  
   de website voor 
   het laatste nieuws  
   en foto’s. 
 

   U kunt zich hier ook 
   aanmelden voor de 
   digitale nieuwsbrief. 
 
 

www.protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
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● Van de predikanten 
 

Ds. M.C. Hage 

 
Lieve mensen, 
 
Voorbereidingen 
Ik schrijf deze kopij op de eerste dag van de lente. Het weer is nog niet heel lenteachtig, het 
regent pijpestelen. Maar, dat is natuurlijk ook goed voor de planten en bloemen en al het groen 
dat straks gaat bloeien! De lente is een tijd van langzaam ontluiken, van nieuwe bloei. Zo 
maken wij ons ook op voor Pasen, door de woestijn heen van de 40 dagen. Om straks voluit 
met elkaar het nieuwe leven te kunnen vieren. 
Daarnaast bereiden we ons voor op de komst van de nieuwe predikant Berit Bootsma. Met 
elkaar zijn we nu al in gesprek over hoe we het werk straks het beste kunnen gaan doen 

samen. Mooie ontwikkelingen! 
 
Basiscatechese 
De basiscatechese volgt altijd heel mooi het spoor dat wij als gemeente naar Pasen volgen. De afgelopen weken 
hebben we het met elkaar over de belangrijke feesten gehad. Op 2 april zullen we ons uitje naar het Catharijne 
Convent maken. Daar gaan we nog meer horen. Uiteindelijk sluiten we altijd, op de maandag van de stille week, af 
met een maaltijd gemaakt door de kinderen voor hun familie. Heel bijzonder om dit ieder jaar weer te doen en de 
kinderen vinden het ook altijd heel leuk! 
 
Pastoraat 
Wij feliciteren de familie Ruarus (Begijnpolderweg 4), zij zijn op 1 april 40 jaar getrouwd! Wat een mooi getal en wat 
een mooie jaren. Gods zegen! 
 
Wij zijn blij dat mevrouw Nieuwhof (Beatrixlaan 26) na een verblijf in het Naarderheem weer thuis is om verder aan 
te sterken en te revalideren. Wij wensen haar daar heel veel sterkte mee. 
 
Wij zijn in gedachten bij alle mensen die zorgen hebben, klein of groot. Die worstelen met gezondheidsproblemen, 
met steeds minder kunnen, met de grote opgave soms om te accepteren wat niet meer kan. 
Wanneer u iemand nodig hebt, om te praten, schroom dan niet om mij te bellen (0294-752009) of het door te 
geven aan het PDC (tot eind april) of een van de ouderlingen, of bezoekdames. 
 
Een hele goede stille week en Pasen gewenst! 
Ds. Marije Hage 
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● Veranderingen bij het PDC 
 
In het kader van de uitwerking van het beleidsplan 2014-2017 is in de afgelopen twee jaar de organisatiestructuur 
van onze protestantse gemeente doorgelicht en aangepast. In het voorjaar van 2016 is met het emeritaat van ds. 
Lamfers ook het aantal fte predikanten verminderd: van 2,3 fte naar 1,3 fte. In Onderweg heeft u regelmatig over 
deze onderwerpen en de gevolgen daarvan kunnen lezen. 
Al deze veranderingen hebben ook consequenties voor de taak en functie van het PDC. Er wordt gewerkt aan een 
nieuwe taakomschrijving/functie, waarbij de bemensing op een andere manier ingevuld zal worden. We hebben dat 
aan Ina Slokker en Weronika Snoeij, de medewerkers van het PDC, verteld. Ina heeft besloten al per 1 maart te 
stoppen met haar werkzaamheden; Weronika werkt nog tot eind april op het PDC. 
Ina en Weronika hebben met veel inzet, enthousiasme en een grote mate van betrokkenheid vele jaren het PDC 
een gezicht gegeven. Wij zijn heel dankbaar dat zij dit werk binnen onze gemeente hebben gedaan. Hartelijk dank! 
Vanaf 1 maart tot eind april zal het PDC alleen op maandag - en op donderdagochtend open zijn.  
 
Marien Weststrate, voorzitter 
 
 

● Veranderingen bij het PDC, praktische zaken 
 
In het stukje van Marien Weststrate heeft u kunnen lezen over de veranderingen bij het PDC als gevolg van de 
aanpassingen in de organisatiestructuur en de vermindering van het aantal fte predikanten in 2016. Het 
moderamen werkt aan de vormgeving van de nieuwe situatie. Daarnaast is het moderamen bezig met het 
(voorlopig) onderbrengen van de huidige werkzaamheden van het PDC op andere plaatsen in de organisatie. Ook 
zullen afspraken gemaakt worden over telefonische bereikbaarheid en het beantwoorden van emails. De komende 
weken is Weronika op maandag- en donderdagochtend aanwezig op het PDC. We houden u op de hoogte over de 
afspraken voor de periode na 20 april. Als u vragen heeft, kunt u daarmee altijd terecht bij preses en scriba van de 
kerkenraad. 
 
Atie de Vries, scriba 
 
 

● Van de diaconie: Gratis Nieuwe Testamentjes in de kerk 
 
Het Nieuwe Testament in klein formaat gratis verkrijgbaar in de kerk, 
en wel in 5 talen! De Nederlandse versie in 2 vertalingen: de herziene 
Statenvertaling (zeer goed leesbaar) en de Bijbel in gewone taal. 
Daarnaast in het Engels, Frans, Arabisch en Turks. 
De Bijbelvereniging (voorheen bekend onder de naam De Gideons) 
stellen deze box met 100 exemplaren gratis beschikbaar voor kerken, 
gevangenissen, verpleeg- en verzorgingshuizen enz. Zij financieren 
dit door giften. 
U kunt zich vrij voelen exemplaren mee te nemen voor u zelf of om 
weg te geven. De box staat voor in de kerk. Tijdens de openstelling 
van de kerk zal deze box bij de boekentafel staan, met het opschrift: 
Gratis. 
 
 
 
 

● Van de diaconie: Collecte 1e Paasdag voor hongersnood in Afrika 
 
De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden 
aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en 
lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus 
nijpend. U heeft er allemaal al over gehoord. 
 
De Diaconie heeft besloten om de Paascollecte te bestemmen voor de hongersnood in Afrika.  
Kerk in Actie helpt met de samenwerkende hulporganisaties mee om de hongersnood te bestrijden. 

Filmpje: Martine Bergwerff, coördinator van Giro 555, legt uit hoe hulp tot stand komt in Zuid-Soedan. 

https://vimeo.com/208131440 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 

https://vimeo.com/208131440
https://vimeo.com/208131440
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● Kerkenraadsdag zaterdag 11 maart 2017 
 
Start in het koor van de kerk bij de Paaskaars. Na een lezing, een lied en een gebed gaan we naar het Lichthuis 
waar de rest van de dag doorgebracht zal worden. 
Natuurlijk eerst een kopje koffie met een overheerlijk vers door Atie gebakken stukje boterkoek! De energie hebben 
we binnen, die moet natuurlijk opgebruikt worden in de komende uren. 
 
Ds. Marije opent de rest van de dag met het verhaal over de Ecokathedraal in Mildam, Friesland. Een kunstenaar, 
Louis Le Roy, is met de bouw gestart, en iedereen die tijd en zin heeft mag letterlijk een steentje komen bijdragen 
(zie www.ecokathedraal.nl). Hoe het eruit zal zien als het af is, is nu nog niet duidelijk. Marije gebruikt deze parallel 
in onze situatie. We willen en kunnen steentje voor steentje bouwen. We weten nu nog niet hoe het er uit gaat zien, 
maar door stappen te zetten, gaan we voor iets moois. 
 
Gast deze ochtend is Margrietha Reinders, Predikant en pionier binnen de Protestantse Kerk in Amsterdam. Zij 
vertelt hoe ze in 2009 de opdracht kreeg om in een volksbuurt in Amsterdam Oud-West opnieuw een gemeente te 
stichten. De deuren van de Protestantse Kerk daar waren gesloten. Ze moest helemaal opnieuw beginnen, alleen! 
Ze vertelde hoe het haar verging en welke initiatieven ze nam om met de mensen in contact te komen. Hoe ze 
leerde van de mislukkingen. Hoe daarin haar zwakte haar kracht werd. Vanuit dit avontuur, want dat was het!, had 
ze tips voor ons als kerkenraad en als gemeente. 
 
Ga als kerk naar de mensen toe, op straat. Heb veel geloof en geduld voor de lange termijn. 
Mensen, jonge mensen, zoeken naar spiritualiteit. Vinden dat niet meer in de kerk van hun ouders. De wereld is 
veranderd. De kerk ook. We hebben lang de boodschap van Jezus en van Het Koninkrijk met elkaar gedeeld. Het 
is nu tijd om die boodschap weer met anderen, buiten de kerkmuren, te gaan delen. Het mag best wat 
opschudding veroorzaken als de vaste patronen verlaten worden. 
Voor mensen in de kerk die vanwege hun leeftijd daar niet meer zo in mee kunnen gaan, moeten natuurlijk nog wel 
vertrouwde patronen blijven bestaan.  
 
Als eerste is het belangrijk dat je nagaat wat God en Zijn Koninkrijk voor jou betekent in je leven. Dat kun je 
doorgeven. Als tweede: ga erover in gesprek met anderen. Deel je ervaringen. Ervaringen zijn niet te 
bediscussiëren. Het doet altijd wat, omdat het persoonlijk is. 
Leef ernaar. Laat zien dat je van de kerk bent. Treedt naar buiten met waar je in gelooft. Veel 
reclameboodschappen zijn gebaseerd op leugens. Het getoonde product zal je gelukkig maken zo luidt de 
boodschap. Onze boodschap daarentegen is géén leugen. 
 
Gevraagd werd hoe ze omging met teleurstellingen. Haar antwoord: alle mislukkingen hebben bijgedragen tot het 
succes wat het is geworden. God kijkt door mislukkingen heen. Elke stap met liefde heeft zin! 
In groepjes hebben we erover verder gepraat en dat leverde veel ideeën op. 
 
's Middags was het onderwerp: onderling pastoraat. Een actieve werkvorm: aan de hand van een silhouet van het 
menselijk lichaam moesten we bedenken waar de groep 30-55 jaar en de groep 55-75 jaar mee bezig was, en 
waar wij als kerk een bijdrage zouden kunnen leveren. Bijvoorbeeld: wat hebben ze allemaal op hun nek? 
Waarover hebben ze kopzorgen? Waar hebben ze hart voor? Waarom lichten ze hun hielen? Het bedenken gaf 
heel wat hilariteit en zorgde voor de nodige ontspanning, terwijl we toch met hele serieuze zaken bezig waren. 
Goed gekozen, Evert! 
 
Tot slot maakten we onder leiding van Marije nog een top 5 voor een nieuw beleidsplan. 
Daarmee eindigde deze bijzonder zinvolle dag. 
 
Cathalien Op 't Land 

 
Voor wie meer wil weten over pionieren: 
Margrietha Reinders heeft haar ervaringen 
opgeschreven in een boekje. 
'Heilig Vuur' is de titel, de ondertitel: een 
pioniersreis voor beginners. Het boekje is 
verkrijgbaar via www.webwinkelvindingrijk.nl  
Prijs: € 12,90  
U kunt het ook via de familie Op 't Land 
bestellen  
Tel: 0294418669 e-mail: jt.opt.land@hccnet.nl 

 
 
 
 

http://www.webwinkelvindingrijk.nl/
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P Nagel 
Aannemingsbedrijf 

Grondwerk, Riolering, Bestrating 

Tel. 035 6564188 

nagel@dutch.nl 

 
 

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820 
www.weesperplein.nl 

www.weesperpleincatering.nl 
 

dinsdag t/m zondag geopend  

voor lunch en diner 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

Adverteren in Onderweg? 
 

Inlichtingen en opgave bij 
Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 

 

 

 

 
 

Kijk op onze 
vernieuwde webwinkel 

voor het leveren van zowel 
rechthoekige als ronde luchtkanalen. 

 

www.degrootluchtkanalen.nl 
 

tel: 0294-413086 
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● Verslag uit de kerkenraad, februari 2017 
 
Een groot deel van de kerkenraadsvergadering is besteed aan de evaluatie van de nieuwe organisatie- en 
vergaderstructuur, zoals die door de projectgroep organisatie eind 2015 is geadviseerd. Kernpunten daarvan zijn 
o.a.: plattere organisatiestructuur; bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken goed vastleggen; minder maar 
efficiënter en effectiever vergaderen; goede communicatie. 
In het afgelopen jaar hebben we er hard aan gewerkt om deze adviezen in de kerkenraad en in de andere groepen 
en commissies in praktijk te brengen. De evaluatie was over het algemeen positief, maar een aantal punten heeft 
nog aandacht nodig (en dat is heel logisch). We gaan in de komende maanden daarmee aan de slag.  
 
Kerkordewijzigingen door rapport Kerk 2025. In het kader van de uitwerking van het rapport Kerk 2025 is het 
voornemen het aantal classes (regio’s) te verminderen van 75 naar 11. Aan de kerkenraden is gevraagd om hun 
mening te geven o.a. over die vermindering en over een nieuwe vorm van visitatie (een soort huisbezoek vanuit de 
classis aan de plaatselijke gemeente). De kerkenraad heeft ingestemd met de voorstellen, met de aantekening dat 
onze voorkeur ernaar uit gaat dat er van elke plaatselijke gemeente één afgevaardigde naar de classisvergadering 
gaat én dat de huidige classis Hilversum in zijn geheel bij de nieuw te vormen classis Utrecht gevoegd wordt.  
 
Zoals u weet, is ds. Van Leersum als interim predikant aan de PGWD verbonden voor één dag per week 
gedurende zes maanden, met als opdracht het begeleiden van de projectgroep structuur pastoraat. De 
overeenkomst is getekend op 12 september 2016. Uit een overzicht van zijn werkzaamheden is gebleken dat hij tot 
nu toe minder uren voor zijn opdracht nodig had dan gedacht. Daarom hebben we afgesproken dat hij wat langer 
bij ons aan het werk blijft. Dat komt goed uit, want de projectgroep is nog aan het nadenken over nieuwe vormen 
van onderling pastoraat. Ds. Van Leersum blijft waarschijnlijk tot eind juni.  
 
GB diensten Tijdens de kerkenraadsdag in februari 2016 hebben de GB ambtsdragers hun zorgen geuit over de 
toekomst van de GB in Weesp. Naar aanleiding daarvan hebben we in het afgelopen jaar een paar keer met de GB 
ambtsdragers gesproken. Daarbij is naar voren gekomen dat zij voor de continuïteit en om het gevoel van 
betrokkenheid op elkaar te vergroten graag meer GB diensten zouden willen hebben. Op dit moment zijn er 40 
GB diensten per jaar. Dat aantal is in goed overleg met het College van Kerkrentmeesters volgens een 
overeengekomen formule vastgesteld. De GB gemeenteleden doen op vele fronten volop mee in ons 
gemeenteleven. De kerkenraad heeft besloten dat het totaal aantal diensten uitgebreid kan worden tot 45 – 50 per 
jaar, waarbij de uitbreiding bestaat uit avonddiensten. Het exacte aantal wordt in overleg vastgesteld. Deze 
afspraak geldt voor één jaar. Evaluatie zal plaatsvinden in september 2018.  
GB ambtsdragers Op dit moment zijn alle vier GB ambtsdragers lid van de kerkenraad. In de afgelopen jaren is de 
kerkenraad van onze protestantse gemeente kleiner geworden. Om recht te doen aan de balans in de kerkenraad 
heeft de projectgroep organisatie geadviseerd dat één GB ouderling en één GB diaken zitting hebben in de 
kerkenraad. De GB ambtsdragers hebben aangegeven dat zij graag het aantal van vier ambtsdragers willen 
handhaven i.v.m. de benodigde ambtelijke aanwezigheid bij diensten, afwezigheid door ziekte, vakantie etc. Een 
oplossing voor deze situatie is dat de kerkenraad beschouwd wordt als een algemene kerkenraad en de 
kerkenraadscommissie GB als een wijkkerkenraad (volgens ord. 4-9). De wijkkerkenraad wijst uit zijn midden een 
of meer leden voor de algemene kerkenraad aan (ord. 4-9-2). In lijn met het advies van de projectgroep organisatie 
kan dat één ouderling en één diaken zijn. De GB ambtsdragers hebben ingestemd met deze oplossing. Vervolgens 
heeft de kerkenraad aldus besloten. 
 
Het uitreiken van penningen Penningen kunnen, behalve aan ambtsdragers, in bijzondere gevallen ook uitgereikt 
worden aan vrijwilligers. Afgesproken is dat het moderamen daarover een beslissing neemt. In de praktijk blijkt dat 
een beslissing over het wel of niet geven van een penning aan een vrijwilliger steeds weer een moeizame 
discussie oplevert, waarbij ook steeds vaker de vraag naar voren komt: willen we nog wel doorgaan met het 
uitreiken van penningen, ook voor ambtsdragers? Vanuit onderling pastoraat zorgen we voor elkaar en we werken 
allemaal aan het samen kerk zijn. Dan is het niet goed om onderscheid te maken. Na een aantal gesprekken 
hierover in het moderamen heeft het moderamen dit onderwerp aan de kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad 
heeft besloten nu te stoppen met het uitreiken van penningen. 
 
De jaarlijkse dank u-bijeenkomst zal dit jaar zijn op donderdag 15 juni, aanvang 20.00 uur in de kerk. Nadere 
informatie volgt in Onderweg. De vrijwilligers ontvangen t.z.t. ook een uitnodiging. 
 
Atie de Vries, scriba 
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● Informatief 
 

Passie Zangmiddag Laurenskerk Weesp 
 
Het Laurenskoor uit Weesp en het Chr. Gem. Koor 
‘Rehobôth’ uit Amsterdam nodigen u uit voor een 
Passie-zangmiddag op zondag 9 april 2017 in de 
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31 te Weesp. 
Deze middag worden er o.a. koralen uit The 
Crucifixion van John Stainer gezongen in een 
prachtige Nederlandse vertaling, en er is ook veel 
samenzang voor u als bezoekers, afgewisseld met 
lezingen en declamatie. De pianobegeleiding wordt 
verzorgd door Wolter Willemsen en de 
orgelbegeleiding en algehele leiding is in handen van 
Frits Heil. 
In tegenstelling tot vroegere uitvoeringen van The 
Crucifixion is de toegang gratis. Kom, en ga met ons 
op weg naar Pasen!  
Datum: zondag 9 april 2017  
Plaats:  Grote Kerk Weesp  
Tijd:  15.00 uur (kerk open 14.30 uur) 
 
 
 

Protestantse Vrouwen Op Weg 
 
Maandag 3 april a.s. hebben we onze verenigings- 
avond. Op deze avond komt Mevr. Ritman een lezing 
houden over “Een reis door Israel van Abraham tot 
Openbaring”. We verwachten een heel boeiende 
avond en daarom nodigen we iedereen van harte uit 
om deze avond bij te wonen om 19.45 uur in Het 
Lichthuis Waagplein 10. 
 
Ook hebben wij het verzoek dat als u de contributie 
van € 7.50 nog niet heeft betaald of u dat dan wilt 
doen. Bij voorbaat dank hiervoor. 
 
Namens het bestuur, Tini van Bodegraven 
 
 
 

Muzikanten gezocht! 
 
Op 11 juni is er weer een jeugddienst. Dat duurt nog 
even, maar we willen er een bijzondere jeugddienst 
van maken met live popmuziek en hiervoor zijn wij op 
zoek naar muzikanten. Op dit moment zijn we 
voornamelijk op zoek naar een drummer, maar speelt 
u/jij een ander instrument of kent u iemand die het 
leuk lijkt om mee te werken aan de jeugddienst dan 
horen we het graag!  
Voor meer informatie of opgeven kunt u/jij mailen 
naar suzannedegroot@hotmail.com  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Jeugddienstcommissie, 
Suzanne de Groot 
 
 
 
 

Gemeentemaaltijd. 

 
Het is volop lente! Het kookteam nodigt u uit om te 
komen genieten van een heerlijk voorjaarsbuffet. 
Datum: woensdag 19 april 2017 
 
Tijd: vanaf 17.30 uur ontvangst met een 

drankje; om 18.00 uur gaan we aan tafel 
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10 
Kosten: 6 euro per persoon; kinderen 3 euro 
 
Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, 
s.v.p. bij de opgave vermelden. I.v.m. het 
Paasweekend kunt u zich t/m wo 12 april opgeven. 
Betty Hansma tel: 414336 
Thea Hortensius tel: 418215 
Jetty van Kessel tel: 412537 
Atie de Vries tel: 450041 
Het is voor ons het gemakkelijkst, wanneer u zich 
aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal Centrum, 
tel 483993. 
 
Graag tot ziens!  
 

Sokken en mutsen voor  
Roma kinderen in Botragy 
 
Tijdens de Adventsperiode en Kerst hebben we geld 
ingezameld voor sokken en sloffen voor de Roma 
kinderen in Botragy. In totaal hebben we 1253 euro 
opgehaald!  
Jurgen Knot, de veldmedewerker in Botragy, heeft 
hiervan ter plaatse sokken en mutsen gekocht. Het 
idee was om sloffen aan te schaffen, maar de 
mutsen waren meer nodig! Uiteindelijk zijn 60 
kinderen (en hun ouders) blij gemaakt met de nieuwe 
warme kleding. 
 
ZWO-commissie en kinderdienst 
 

 

mailto:suzannedegroot@hotmail.com
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● Informatief 
 

Persoonlijk berichtje 
 
Wat een meelevende gemeenschap bent u! Ik heb 
heel veel blijken van medeleven ontvangen na het 
bericht over mijn ziekte in het kerkblad. Per post, in 
de wandelgangen voor en na de kerkdienst, op 
straat, via Han. Hartverwarmend! Graag wil ik ook 
het goede nieuws met u delen. Na 3 rondes chemo- 
en immunotherapie blijkt uit de opnieuw gemaakte 
scan dat alle aangedane klieren kleiner zijn 
geworden dan 1 cm. Ze waren wel 2, 3 en soms 4 
cm groot geworden. Dat betekent dat de arts zeer 
tevreden is met het resultaat en er geen zware kuur 
aan te pas hoeft te komen. Wel moet ik nog de kuur 
helemaal afmaken. Dat betekent dat ik nog 5x een 
dag aan het infuus met medicatie moet waarna 
steeds 3 weken rust. Tot en met eind juni zal ik 
daarmee bezig zijn. 
Veel mensen met mij hebben gebeden dat de 
medicatie goed zijn werk zou doen. Hartelijk dank 
voor uw gebed! Han en ik zijn erg dankbaar. 
Terugkijkend naar de periode waarin ik nog niet wist 
wat er op mij af zou komen rees de vraag of het 
einde van het leven al heel dichtbij was gekomen. Op 
dat moment moest ik bij mezelf nagaan of ik echt 
geloofde in een leven hierna bij God. Ik heb 
regelmatig gebeden: “kom mijn ongeloof te hulp, 
Heer” Ik probeerde me over te geven aan wat God 
dacht dat goed was voor mij in deze situatie. In die 
tijd kreeg ik een kaartje van mijn neefje (inmiddels 
veertiger!) de zoon van mijn broer. Hij bemoedigde 
mij met een lied waar zijn schoonmoeder in een 
gelijksoortige situatie veel steun aan had. De 
woorden van het lied waren mij uit het hart gegrepen. 
Ik wil graag dit lied met u delen. 
  
Opwekking 729 
Soms brengt God de storm tot stilte, 
Soms leidt Hij ons er doorheen. 
In de stormen van het leven 
Zijn we niet alleen. 
 

Soms geneest Hij ons van ziekte, 
Soms laat Hij het lijden toe. 
 

Hoe het ook zij, 
Hoe het ook zij, 
Hij is erbij. 
 

Soms tilt God ons over bergen, 
Soms voert Hij ons er omheen. 
Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal, 
Wij gaan niet alleen. 
 

Soms draagt Hij ons in zijn armen, 
Soms laat Hij ons even gaan. 
 

Hoe het ook zij, 
Hoe het ook zij, 
Hij is erbij. 
  
Met een hartelijke groet, Cathalien Op ’t Land 
 

Vrijwilligers gezocht 
 
Stichting Humanitaire Hulpgoederen International 
(HRIF), gevestigd aan Rijnkade 12 in Weesp zamelt 
overtollige voorraden kleding in bij bedrijven en 
winkels om deze naar de noodgebieden in de wereld 
te sturen. Zij ontvangen in hun goederenloods pallets 
vol nieuwe kleding. Deze kleding moet ontdaan 
worden van plastic verpakking en labels, zodat men 
op de plaatsen waar het voor bedoeld is niet verkocht 
gaat worden, maar echt bij de noodlijdende mensen 
terecht komt. 
Om de kleding vanuit de dozen gereed te maken in 
pakketten voor verzending maken zij graag gebruik 
van de inzet van vrijwilligers. Zij hebben aan de 
kerken gevraagd of wij in onze gemeenschappen 
willen informeren of er vrijwilligers zijn die zouden 
willen helpen bij deze werkzaamheden.  
Hun inspiratiebron: Mattheüs 25: 40 "En de Koning 
zal hen antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, 
in zoverre u dit aan één van deze mijn minste 
broeders hebt gedaan, hebt u het Mij gedaan". 
 
Van hun website www.hrif.nl: 
We zijn als non-profit organisatie steeds op zoek 
naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij het 
verwezenlijken van onze dromen. 
Wat je ook voor talent hebt - sorteren/inpakken, 
goederen verzamelen, rijden, financiën, PR, of de 
organisatie van een fondswervend evenementen - 
we stellen je hulp bij het verwezenlijken van onze 
doelen erg op prijs.  
HRIF vindt het ook leuk om te werken met scholen 
en groepen. Hou ons dus alstublieft in gedachten als 
u op zoek gaat naar een interessant project. Ook een 
ochtend, middag of avond bij ons doorbrengen in 
plaats van vergaderen, in het kader van b.v. 
teambuilding, behoort tot de mogelijkheden. 
Individuele vrijwilligers zijn op dinsdag en woensdag 
welkom in ons magazijn om ons te helpen met het 
klaar maken van hulpgoederen.  
Neem contact op voor meer informatie: www.hrif.nl  
Telefoon: 0294 - 761 410, 
Mobiel: 06 - 50 525 062 
E-mail: max@hrif.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrif.nl/contact-nld
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● Berichten 
 

Alzheimer Cafe Weesp 
 

Vragen aan de geriater 
Geriater Carolien van Rees van Tergooi 
Ziekenhuizen gaat op donderdag 6 april o.a. in op 
screening binnen een dag, gedragsveranderingen, 
erfelijkheid en wat we kunnen doen om dementie te 
voorkomen. 
 
Vragen zijn van harte welkom!  
 
Aanvangstijdstip is 19.30 uur. 
Koffie en thee zijn natuurlijk gratis. 
   
Locatie: 
Het hart van Weesp 
Herengracht 34 
1382LH Weesp 
 
 
 

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk 
 
Ophaaldagen: 
• Vrijdagmorgen 7 april wordt in het centrum 
 van Weesp het oud papier opgehaald. 
• Zaterdagmorgen 8 april wordt in de 
 rest van Weesp het oud papier opgehaald. 
 

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten 
zetten voor 8.00 uur. 
 

 

Vrijdaggroep: 
Henk Nagel  Peter Hooijer 
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676 
 

Zaterdaggroep: 
Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt 
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469 
 

 
 

Inzameling oude boeken en 
grammofoonplaten 
 
Boeken- en grammofoonplaten 
verkoop voor de Grote of Laurenskerk. 
 
U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen 
naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de 
Kerkstraatzijde leggen. 
 
Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of 
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u 
bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 
744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 
419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal 
Diaconaal Centrum (0294 483 993). 
 

 
 

Donderdag 13 april 
Aansluitend aan de kerkdienst op witte donderdag 
gaan we live The Passion kijken in het Lichthuis. 
(Starttijd ongeveer 20.30uur)  
 
Wij zorgen voor koffie, thee en fris. 
Zorgt u voor een bijdrage in de (onkosten)collecte? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 

9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje 

koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw 

aanwezig. 

Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw 

aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis 

uitsluitend mogelijk na een afspraak. 
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● Berichten 
 

VBW-nieuws! 
 
Het voorbereidingsteam voor de VakantieBijbelWeek 
is op 10 maart bij elkaar geweest om de 
voorbereiding te beginnen voor VBW 2017. Het krijgt 
het thema "(T)OP SURVIVAL". 
Van 28 augustus tot en met 1 september gaan we 
weer een fantastische week tegemoet! Met een 
slotviering op 3 september. 
Voor deze week nodigen we kinderen uit Weesp, 
Muiden en Muiderberg uit, om samen met hen het 
verhaal over God te lezen, zingen en ervaren. Wij 
willen graag overbrengen hoe bijzonder het is om 
achter Jezus aan te gaan. Ook vriendjes, 
vriendinnetjes en logeetjes zijn in deze week van 
harte uitgenodigd 
In deze weken bellen de leden van het 
voorbereidingsteam om zich heen om medewerkers 
van vorig jaar te vragen of ze weer willen meedoen. 
We zijn altijd op zoek naar één of meerdere mensen 
die bereid zijn om te helpen bij het samen zingen, het 
praten over de Bijbelverhalen, het maken van leuke 
knutselwerkjes en de catering. Ben je nog niet eerder 
medewerker geweest en durf je het aan om samen 
met ons en de kinderen op ontdekkingstocht te gaan, 
meld je dan bij mij aan! 
Iedereen die als leiding/ medewerker aan de VBW wil 
meedoen is hierbij alvast van harte uitgenodigd voor 
de "Medewerkersavond" die op 20 April a.s. in het 
Lichthuis wordt gehouden.  
Zij die niet op een praktische manier kunnen 
bijdragen, maar de VBW wel een warm hart 
toedragen, kunnen ons helpen door deze week in 
gebed aan God op te dragen. 
Namens VBW-voorbereidingsgroep, Han Op 't Land 
(jt.opt.land@hccnet.nl), Telefoon 0294 418669 
 

Kledingactie 
t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via “Zending 
over Grenzen”. 

 winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, 
heel en schoon te zijn. 

 verpakken in plastic tassen of zakken. 

 schoenen etc. en klein kinderspeelgoed (zonder 
batterijen) zijn ook welkom! 

 
Aanleveradressen: 
Jan Vogel, ’s-Gravelandseweg 43, tel. 412119 
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403 
t/o Tong Ah 
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen 
brengen. 
 
Wij blijven rekenen op uw medewerking. 
 
Jan Vogel 

 
 
 

Welkom in Het Lichthuis! 
 

U bent van harte welkom voor een praatje 

en een kopje koffie in Het Lichthuis, 

Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. 

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag  

en donderdag tussen 9:30 en 12:00. 

 

 
 
 

Nieuw! Protestant App  
 

 Voor bezitters van een smartphone 
of tablet: zoek ‘protestant’ in de 
Appstore of Playstore. Binnen de app 
zoeken op ‘Weesp’. U blijft zo 
eenvoudig op de hoogte van alle 
nieuwsberichten uit onze 
 gemeente! 

 

 
 
 

Presentatie meelezen op uw tablet 
 
  Kunt u tijdens de kerkdienst de 

presentatie of liturgie moeilijk 
lezen? Beschikt u over een 
tablet? 
Dan kunt u tijdens de kerkdienst 
de presentatie ook meelezen op 
de tablet! 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
presentatieoptablet@pgwd.nl 

 

 

mailto:jt.opt.land@hccnet.nl


 

 Onderweg 19 

● Kinderclub “De Regenboog” 
 
Inmiddels zijn er heel wat clubmiddagen geweest en zijn we bijna aan het einde dit seizoen. Bij de jongste groep 
waren de kinderen talrijk aanwezig en wat hebben jullie hard gewerkt aan jullie knutsel opdrachten. Er zijn 
sneeuwpoppen poezen, krokodillen, vliegers, lieveheersbeestjes gemaakt. Wat jullie ook heel leuk vonden, om te 
maken een kip met een ei, waar in een kuikentje verstopt zat! Bij de grote hebben ze gefiguurzaagd. Dat was 
zweten geblazen. Maar daar kwam een mooi hart met daarin een spiegel tevoorschijn. Daaromheen met prachtige 
steentjes beplakt. Echte kunstwerken!! 
 
Bij de groep van juf Elly is er verteld over Jozef. Door alle tegenslagen en narigheden is zijn vertrouwen op God 
gebleven. Wat geweldig dat al je verdrietige dingen tegen de Heere God mag vertellen. Maar ook de leuke dingen 
mag je vertellen en dat je Hem daarvoor danken mag. Bij de oudste groep hebben we daar ook over gehad, 
waarvoor je de Heere God mag danken. Er kwam een hele waslijst! De eerste was, dat we een papa en mama 
hebben! Geweldig toch? En verder voor het mooie weer, familie en vrienden, eten, school, bestek, spelen in een 
speeltuin, vissen, dokters en ziekenhuizen, fiets, klimrek en dat de Heere Jezus voor ons zorgt! En zo nog veel 
meer. Deze punten hebben we op papier gezet in gevouwen handen, zodat we daar steeds aan mogen denken. 
Dit was wel naar aanleiding van de kindjes in Oeganda (ons project). Zij missen zoveel en wij hebben hier 
overvloed. Het is goed om daar bewust van te zijn! Intussen zijn er heel wat stroopwafels en rookworsten verkocht! 
Super!!  
 
Wanneer u dit leest is het bijna Pasen. Daar mogen we de kinderen ook van vertellen, wat de Heere Jezus voor 
ons gedaan heeft. Wat er allemaal voor af is gegaan, zoals de verloochening van Petrus. Over de vriendschap die 
hij had met de Heere Jezus. Hij had beweerd dat hij Jezus nooit in de steek zou laten. Hoe moet Jezus zich 
gevoeld hebben toen de haan kraaide. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen tussen De Heere Jezus en 
Petrus. Zo mogen wij allemaal, met onze tekortkomingen bij Hem komen. Wat een liefde! Op de één na laatste 
woensdag gaan we een bingospel spelen met vragen over al deze vertellingen. Ben benieuwd wat jullie er nog van 
weten. U hoort hier later nog wel meer van. 
 
Ja, en dan de laatste middag. Dan is er zoals altijd in de afgelopen jaren: Bingo. Elk kind wat één of meer keren op 
de club is geweest mag hierbij zijn. Het wordt vast heel gezellig en spannend!! 
 
We wensen jullie allemaal goede en gezegende paasdagen toe! 

 
De Juffies 

 

 

 

 

 

VIND JIJ DE WEG DOOR HET DOOLHOF? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.pinkelotje.nl 
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Utrechtseweg 88, Weesp 
Tel. 0294 411 530 / 412 464 

 

 

Voor onderhoud 
en nieuwbouw 

van ELEKTRA-, GAS-, 
WATERinstallaties, SANITAIR, 
DAKBEDEKKING, LOOD- en 

ZINKWERKEN 
 

 
 

Opticiens 
Amstellandlaan 6 

0294-414100 
ook voor uw pasfoto's 

 
 

Adverteren in Onderweg? 
 

 

Inlichtingen en opgave bij 

Wijnand van Bodegraven, 

tel. 0294 251 841 

 

 

 

 

 
 
 

SCHILDERSBEDRIJF 
 

J. VELDHUIJSEN 
 

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51 

 

Het Lichthuis 
Waagplein 10, Weesp 

0294 48 39 93 
 

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster 
Telefoon: 06 100 59 464  

E-mail: koster@protestantsegemeenteweespdriemond.nl 
 

 

 

GOOISCHE DAMESMODE 
 

Nieuwstraat 15  tel. 0294 417 755 
 

maten 36 t/m 52 

 

 

PEDICURE 
 

Nelly Lijnsvelt 
 

Behandeling volgens afspraak 
 

 0294 411 469   of      06 274 936 78 
 

www.pedicureweesp.nl 
 

Gecertificeerd voor reuma en diabetici 

 
 

Plaza De Haven 
 

Amstellandlaan 106a 
tel. 0294-414247 fax. 0294-412087 

 
 
 


